YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


&* : Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


, K z 
< wa 
. ( . 


2; 

YERLİ > 
BiLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


ela 


m k 

e. 
5 4 Bilimkurgu ve'Ökültizmin 
Va Perspektifinden 


BİNBİR GECE MASALLARI 
Kubilayhan-Yalçın 


- Günümüze Işık Tutan 
Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 
Selma Mine 
2017 Bilimkurgu Sineması 
Neler İzledik? 

Burak Fedakar 

Bilgisayar ve Video Oyunlarında 
Bilimkurgu: 2017 
Muhittin Yağmur Polat 
Sürücü - Kısa Öykü 

Hasan Onal 


3.YRKY Kısa Öykü Yarışması 
| 

Oppo 

* Aykut Coşkun 


Ben-i ALFA 
Metin Uçar 


Günah Gezegeni 
Latif A. Kaya 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyordogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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9 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya 
EN Özgen Berkol DOĞAN, 1984 yılında Avusturyalı bir hanımın açtığı “Tante Liz” anaokuluyla eğitim hayatına başladı. İlkokul yıllarının bir kısmı, babasının görevli olarak gittiği Erzurum'da geçti. Ancak ilköğretimini İstanbul, 
Nurettin Teksan İlkokulu'nda tamamladı. 1991 
yılında Robert Kolej'e girmeye hak kazanan Doğan, 
1998 yılında mezun olurken “Michael Hamilton” 
Fizik Ödülü'nü aldı. Bu ödül, Robert Kolej'de 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fizik öğretmenliği yaparken genç yaşta, yine bir uçak kazasında ve Isparta'da, hayatını kaybeden Michael Hamilton anısına her sene fizikte üstün yetenek gösteren tek bir öğrenciye verilmektedir. 
ÖSYM sınavlarında gösterdiği başarı, Doğan'a lisans eğitimini istediği üniversite ve bölümde yapma şansını verdi. Yaptığı sadece dört tercih arasından Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne girdi. Lise döneminde genetik mühendisliğine de ilgi duyan Doğan, deneysel fiziği tercih 


etmesinin nedenini; “sonuçlarını göremeyeceği gelişmelerdense yaşayabileceği bir araştırma alanını seçmek istemesi” olarak 


sonuçlarını 


yorumluyordu. 
2003 
tamamladığında, 


lisans çalışmalarına 


eğitimini yine 
Boğaziçi Üniversitesi'nin fizik bölümünde Prof. Dr. 


yılında master 


Engin ARIK'la başladı. Deneysel yüksek parçacık fiziği üzerinde uzmanlaşan Doğan, bu dönemde, araştırma görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin kadrosuna katılmıştır. Master tezini üniversite tarafından görevli olarak gönderildiği CERN'de (Centre Europden des Recherches Nucl&aires) yaptığı çalışmaları ve analizleri temel alarak yazdı. CERN'deki CAST deneyi üzerinde çalışan Doğan, son yıllarının büyük bir bölümünü bu büyük laboratuarların bulunduğu Cenevre'de geçirdi. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki doktora programına katılan Doğan, bu yıllarda Sırbistan, İtalya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'de gerçekleştirilen çeşitli uluslararası fizik kongrelerinde Boğaziçi Üniversitesi'ni temsil etti. Berkol'un fizik dışında birçok ilgi alanı bulunmaktaydı. 

Dans, resim, fotoğrafçılık ve dağcılık gibi alanlarda hobi düzeyinde çalışmalar yaptı. Dans tutkusu Robert Kolej'deki ortaokul 


yıllarında başladı. Liseye geçtiğinde okulun 


tango derslerine katıldı. Oluşturdukları tango grubuyla çeşitli gösterilere katıldılar. Boğaziçi 


Üniversitesi'nde de okulun kulübü aracılığıyla dans aktivitelerine devam etti. Cenevre'ye görevli olarak gittiği dönemdeyse Arjantinli hocalardan özel tango dersleri alarak dans tutkusuna hobi düzeyinde devam etti. Liseden fizik öğretmeni Alison OĞUZ'un deyimiyle Berkol tangoyu tutku derecesinde seviyordu. Bunların yanı sıra İngilizceden Türkçeye çevirisini yaptığı ve İthaki Yayınları'nca yayınlanan üç roman, Doğan'ın edebiyata olan ilgisini de göstermektedir. Çok hızlı kitap okuma becerisi sayesinde dünya edebiyatını rahatlıkla takip edebilen Doğan, aynı zamanda farklı ülke sinemalarını da ilgiyle izlerdi. 


Doğan'ın ayrıca yazmakta olduğu, otobiyografik 


öğeler taşıyan bir bilimkurgu romanı da bulunmaktadır. Dünyayı tanımaya da meraklı olan Doğan, üniversite yıllarında interrail ile Avrupa'yı gezmiş, yine trenle ülke içi Güneydoğu Anadolu turu yapmıştı. İnsan ilişkileri konusunda son derece seçici davranan Doğan, ailesine ve dostlarına çok değer verir ve onlara olan sevgisini göstermekten çekinmezdi. Yabancılara karşı içten tavırlarıyla dikkat çekerdi. 1999 İzmit Depremi'nde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Doğan, karşılaştığı herkese samimiyetle yaklaşır, dürüstlüğü çok önemserdi. 
Çocuksu ruh halini hiçbir zaman yitirmemiş olan bu genç insan aynı zamanda sorumluluk sahibi ve 
geleceği parlak bir kişiydi. 30 Kasım 2007 
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tarihinde fizikçi arkadaşları ve hocalarıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılacak olan yüksek fizik kongresine giderken aramızdan ayrıldı. 
.. 
0 Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi, 
2007 yılında aramızdan ayrılan genç bilim 
insanı Özgen Berkol Doğan'ın anısını yaşatmak üzere, 2012 yılı Aralık ayında kurulmuş, Türkiye'nin ilk ve tek bilimkurgu kütüphanesidir. 
Amacımız, bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyatı alanlarında Türkiye'de yayınlanmış eserlerin tümünü ve mümkün olduğunca diğer dillerdeki eserleri edinerek; bu eserlerle, bu eserlere ulaşmak isteyen okuyucuları buluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda kütüphanede sadece Türkçe değil; İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Azerice, Sırpça, Ermenice, Hemşince, Yunanca, Polca/Lehçe, Norveççe, Endonezce (Endonezyaca), İbranice, Danca, İspanyolca ve Korece bilimkurgu ve fantastik edebiyat eserleri de bulunmaktadır. Başta bilimkurgu ve fantastik edebiyat olmak üzere, Türk ve Dünya Edebiyatı, sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji, sanat, spor, sinema, felsefe ve psikoloji gibi farklı birçok alanda 9.860 kitap ve süreli yayın bulunmaktadır. 
Hergeçengünbüyümekteolankoleksiyonumuzdaki eserlerin listesine buradan ulaşılabilir. 

Geçmişten günümüze Türkiye 
Edebiyatı'nda yer almış önemli şahısların kütüphanelerinin bir kısmını kütüphanemize bağışlamaları yoluyla, koleksiyonumuzda imzalı ve çok değerli referans kitaplar da bulunmaktadır. 
Bu kapsamda, yazar ve gazeteci Fikret Adile ait, Türk Edebiyatı'nın birçok önemli yazar ve şairi tarafından imzalanmış kitaplar, eşi Gülen Adil'in bağışıyla zenginleşen kütüphanemizde “Fikret Adil Koleksiyonu” bölümünde sergilenmektedir. 

Özgen (OBerkol oODoğan Bilimkurgu Kütüphanesi'nin bir başka özelliği, Perşembe günleri düzenlenen söyleşi ve film gösterimleridir. 
Fizik, edebiyat ve bilimkurgu söyleşileri her ayın 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belli ederken, ayın ilk perşembeleri ise film ve anime 


perşembeleri gerçekleştirilmeye devam gösterimlerine ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, öneriler ve talepler doğrultusunda felsefe, fotoğrafçılık, dağcılık, müzik, sinema ve tarih gibi birçok alanda söyleşiler de gerçekleştirilmektedir. 
Söyleşilerdeki konuşmacılarımız, alanında uzman 


akademisyen, yazar ve ilgili araştırmacılardır. 


ütüphanemiz tüm araştırmacılara, 
Köküne ve okuma meraklılarına açıktır. 
Kitap ödünç almak dışında, kütüphane kullanımı ve etkinliklerimize katılım ücretsizdir. Kitap ödünç almak için ise, kütüphanemize üye olmak gerekmektedir. Üyelik şartları için, açık olduğu saatlerde kütüphanemizden bilgi alınabilir. 
Kütüphanemiz yeni hayaller kurmak ve eskileriyle o buluşmak isteyenler için, Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 11:00 — 19:00 saatleri arasında açıktır. 
Özgen (o Berkol 
Perşembe 


Doğan Oo Bilimkurgu 
Kütüphanesi Söyleşileri 
Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'nde 


her perşembe farkı konular üzerine söyleşiler 


Özgen 


gerçekleştirilmektedir. Geçen son bir ayın söyleşi konuları şöyleydi: Gıda ve Ekoloji Üzerine Bilim Kurgusal Bir Seyahat, Film Gösterimi: Strange Days, İnsan: Bir Yeniden Tanımlama Girişimi, Bilimkurgu Yazarlığı: Bilinmeyenle Yüzleşmek. 


Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi Etkinliği Belirli aralıklarla kütüphanede film gösterimi düzenlenmektedir. 
2017 yılında kütüphanede yapılan film gösterimi 


Film Gösterimi 


etkinliğinde izlenen yapımlar: A Space Odyssey 2001, Black Mirror, Sunshine, Stargate. 


Ö““ Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi Pazar Sohbetleri Yine belirli aralıklarla gerçekleştirilen pazar sohbetlerinde ise çeşitli konularda misafir katılımcılar eşliğinde söyleşiler gerçekleşmektedir. 2018 yılının ilk söyleşisi ise Anime Gösterimi ve Ukiyo-e Atölyesi: Miss Hokusai üzerine olmuştur. Berkol Dans Festivali 
2009 Yılından beri sürmekte olan “BERKOL 
RC'98 DANCE FESTIVAI”, Robert Kolejin ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülleri Başka bir vakıf bünyesinde 
2007 sonunda “Özgen Berkol Doğan İsim Yaşatma 
Bursu” adı altında lisans öğrencilerine verilmeye başlanan başarı bursu, bu bilim ödüllerinin ilk çıkış noktası olmuştur. 2011 yılına kadar süren bu lisans başarı burslarına, 2009 yılından itibaren Boğaziçi ve Süleyman Demirel Üniversiteleri Fizik Bölümü lisans birincilerine verilen ödüller ve yüksek lisansa devam etmeleri halinde verilen yüksek lisans bursları eşlik etmiştir. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen teklif doğrultusunda bu başarı bursları, Yüksek Enerji Fiziği alanında 


yüksek lisans ya da doktora çalışması yapan her iki üniversiteden birer öğrenciye verilecek proje destek ohibesine çevrilmiştir. e Desteklenecek araştırmacı, Fizik Bölümü öğretim görevlilerinden ve Özgen Berkol Doğan'ın ailesinden oluşan bir kurul tarafından belirlenmektedir. Bu proje desteğinin verilmesindeki amaç, Özgen Berkol Doğan'ın çalışmalarını gerçekleştirdiği Yüksek Enerji Fiziği alanında araştırmalar yapılmasını teşvik etmektir. Ayrıntılı bilgi almak ve başvuru koşullarını o öğrenmek o isteyen Oo öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'nin ve Süleyman Demirel 


Üniversitesi'nin Fizik Bölümlerine başvurabilir. 


BERKEOL RE©'98 


/h DANCE PEOLİVAL hatimeylinağ 


Festival alanına giris sadece davetlilere açık olacaktır. Davetli listesine adınızı yazdırmak için facebook'tan Berkol RC'98 Dans Festivali sayfasından bilgi alabilirsiniz. N 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Veli YILDIZ2014 - Boğaziçi Üniversitesi Bilim Ödülü, Veli YILDIZ 2012 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü'ne Sn. Cenk Yıldız, CERN'deki CAST deneyine yaptığı ve uluslararası camiada da takdirle karşılanan çok çeşitli katkılarından dolayı layık görülmüştür. 

2013 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen 
Berkol Doğan Bilim Ödülü'ne Sn. Sarıkaya yüksek lisans tez konusu dahilinde, ATLAS deneyinin 
2015 yılı itibariyle başlayacak yeni veri alımı 
döneminde tetikleme sistemindeki iz sürme yazılımına alternatif bir algoritma üzerinde çalışmalar ogerçekleştirmesinden dolayı layık görülmüştür. 

2014 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen 
Berkol Doğan Bilim Ödülü'ne Sn. Veli Yıldız, CERN-LINACA/ projesine yaptığı katkılar sebebiyle layık görülmüştür. 

2015 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen 
Berkol Doğan Bilim Ödülü'ne Sn. Şahinsoy “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda Yeni Ağır Kuarkların Araştırılması” oadlı yüksek lisans tezini tamamlarken, bir yandan da CERN ATLAS deneyinin b-jet tetikleme sistemine kayda değer katkılarda bulunması sebebiyle layık görülmüştür. 
2016 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol 
Doğan Bilim Ödülü'ne Serhat Iştın, CERN ATLAS deneyine katkılarından dolayı almaya hak kazanmıştır. 

.0. 

zgen Berkol Doğan Eğitim, Kültür ve 
O ma Derneği, Berkol adına yapılan etkinlikleri bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuştur. Bilimkurgu kütüphanesi, dans festivali ve bilim ödülleri, derneğin başlıca etkinlikleridir. . Kütüphaneyle yerde bulunan dernek merkezi, kütüphane bünyesinde 


aynı 


gerçekleştirilen “perşembe söyleşileri”ne de ev sahipliği yapmaktadır. Farklı konularda atölye ve söyleşiler de çok yakın bir zamanda dernek merkezinde gerçekleşecektir. 
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zgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi O Programı, Kütüphane dostlarından Jülide Kayaş ve Naci Aklan, kütüphane için Açık Radyo 94.9 kanalından “Sentiel” isimli programı 
15 günde bir hazırlamaktadırlar. 


Bu yazı www.ozgenberkoldogan.com sitesindeki bilgilerden yararlanılarak derlenmiştir. 


Kaynak http://ozgenberkoldogan.com/ 


, Bilimkurgu 
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56 Yazarın Kaleminden 6O Öykü ile Türkiye'nin En Yüksek Katılımlı 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden 


Hile 
2017 yılının başından itibaren adını sıklıkla duyduğumuz Hile isimli yerli bilimkurgu 
dizisi 8 Aralık 2017 de YouTube'da yayına başladı. Film ve Filmler ekibi tarafından 


çekilen dizinin 3 Bölümü yayınlanmış durumda. Bölümler yaklaşık 20 dakika uzunlukta. Başrollerinde Taha Ulukaya, Cem Asan ve Neslihan Ulusoy yer alıyor. 


Dizinin konusu ise şöyle: Felix önemli bir anti-virüs yazılım şirketinde çalışan 


oyunları için Felix'e bir teklifte bulunur, 30 bin dolar karşılığında oyundaki yazılım hatalarını bulması istenmektedir. Kısa sürede artık hiçbir şeyin aynı olmayacağını fark eder. Dizinin 3 sezon devam etmesi planlanmakta. 4. bölümünün 12 Ocakta yayınlanacağı açıklandı. 


Görünen Adam 


Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği dizi YouTube üzerinden Mayıs, Haziran aylarında 15-20 


dakikalık 10 bölüm halinde yayınlandı ve final yaptı. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Osman Sonant ve Betül Akdeniz yer almakta. Konusu: Kurtuluş, insanların görünmez olduğu bir dünyada görülebilir hale gelir. Bu görünürlük onu eğlenceli bir maceraya sürükler 


LD / rün, 


The Handmaid's Tale 


2017 yılının Nisan ayında yayınlanmaya başlayan dizi yayınlandığı ilk bölümden 
itibaren büyük bir yankı uyandırdı. Distopik bir gelecekte geçen dizide kadınların bütün hakları elinden alınmış; sadece çocuk doğurmak ve hizmet etmek amaçlı yaşayan damızlıklar olarak görülmektedirler. Dizinin hikayesi, hizmetçi olan Offred'in etrafında şekillenmekte. Margaret Atwood'un romanından uyarlanan dizi yılın en dikkat çeken 


dizisi olmuş gibi görünüyor. 
Emmy Ödülüne hak kazanan dizi “Dram Dalında En İyi Dizi” ödülünü aldı. Dizideki performansı ile başrol oyuncusu Elisabeth Moss “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. 1. sezonu 10 bölüm yayınlandıktan sonra sona eren dizi yayına 2018 yılında devam edeceği açıklandı. Başrollerinde Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski ve Joseph Fiennes yer almakta. 
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£ Legion 

Marvel'in X-Men evreninde geçen dizi “New Mutants” adlı çizgi romandan uyarlama. 

Çocukluk yıllarında şizofreni teşhisi konulan David'in hayatının büyük bir kısmı akıl hastanesinde geçer. Syd isimli güzel kız ile tanıştıktan sonra hayatını sonsuza dek değiştirecek olan özel güçlerini keşfeder 


Dizinin yazar kadrosunda Noah Hawley gibi önemli bir isimde yer alıyor. 
Başrollerinde Dan Stevens ve Rachel Keller yer alıyor. 2017 yılında 8 
MB bölüm olarak yayınlanan dizi 2018 yılının Nisan ayında devam edecek. 


The Örville 


Bir Star Trek parodisi olan dizi 4 yüz yıl sonrasını anlatıyor, Dünya'nın yıldızlar arası 8. 


filosundaki pek de işlevsel olmayan mürettebatının başına gelenleri anlatıyor. 
Oldukça beğenilen dizinin 1. sezonu 12 bölümün ardından sona erdi. İkinci sezon onayını alan dizi 2018'de devam edecek. Başrollerinde Seth Macfarlane, Adrianne Palicki, Penny 4. Jerald ve Scott Grimes yer alıyor. Senaristliğini Seth Macfarlane üstleniyor. 


07 
ÖRVİLLE 


Future Man 


Beklediğim popülerliği hâlâ yakalayamamış olsa da benim 2017 de başlayan bilimkurgu diziler içinde en sevdiğim dizi Future Man. Komedi-Bilimkurgu tarzındaki dizi Josh 


kişinin ortaya çıkması ile tamamen değişir. Sıra dışı şeyler vaat etmeyen dizi aksine, sık sık eski yapımlara atıfta bulunuyor. Diziyi bu kadar eğlenceli yapanda bu kısımları sanırım. Geleceğe Dönüş, Alien ve Terminatör filmleri gibi kült yapımları izlememiş olan biri bu diziyi izlerken çok da eğlenmeye bilir. Başrollerinde Josh Hutcherson, Eliza Coupe ve Derek Wilson'un yer aldığı dizinin baş senaristliğini Kyle Hunter yapmakta. 1. 
sezonu 13 bölüm olarak yayınlanan dizi Kasım ayında sezon finali yaptı. 2. sezonunun 


ne zaman başlayacağı ve devam edip etmeyeceği kesinleşmemiştir. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail SAHİN ğ 


Ayın Karanlık Yüzündeki 


İRUS UYGARLIĞI 


Necati AKBABA Yi KARANLIK Yüzivyey, 


Baskı Yılı/Yeri: 1.Baskı - 2017 - Ankara 
Sayfa Sayısı: 206 
Yayınevi: Damla Yayınevi (Genç Damla) 


Bu ayki kitabımız gençler daha doğrusu çocuklar için yazılmış bir bilimkurgu romanı. Çocuklar için yazılmış olmasına rağmen ben beğendim. 


KK... ağır, anlaşılmaz teknik konular yok. Samanyolu Galaksisiinde bulunan Alar isimli ger çocuklara bilimi ve bilimkurguyu bir yıldız yapısında bulunan hidrojeni bitirmek sevdirmek istiyorsak bu kitabı öneririm. Kitapta üzeredir. Alar, aynı zamanda İrus gezegeninin yer yer tam ve yarım sayfa çizimler var. Kitabın o güneşidir. İrus'lu bilim insanları, Alar'ın son bir güzel olan bir başka yönü ise kalın ciltli olması. patlamayla yok olacağını ve bu patlamayla birlikte 

| çevresindeki birçok gök cismini de yok edeceğini 
Gelelim romanın konusuna... hesaplamışlardır. Bu patlamadan kurtulmanın tek yolu dev uzay gemileriyle hızlı bir şekilde 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gezegenden uzaklaşmaktır. Bunun için yüzyıllar süren hazırlıklar sonrasında kendi kendini idare eden ve gemideki insanların yiyecek, içecek ve oksijen ihtiyaçlarını karşılayacak bitkilerin ve hayvanların bulunduğu ekosistem bahçeleri olan dev uzay gemileri yapılır. 


Bütün gezegen halkı gemilerle gezegenden uzaklaşmaya başlar. Bu gemilerden biri de kahramanlarımızın olduğu “İrus 8011” isimli gemidir. İrus 8011 yaşanabilecek bir gezegen bulma ümidiyle yola koyulmuşken, Alar yıldızı patlar ve ortaya çıkan şok dalgası hızla ilerlemeye başlar. Bu şok dalgası İrus 8011'e yaklaşmaktadır. 
Geminin kaptanı ve diğer görevlileri bu şok dalgasından kaçmanın yollarını arar. Yakınlarında bir meteor vardır ve şok dalgasından kurtulmak için meteorun önüne geçmeleri gerekmektedir. 
Geminin motorlarını zorlayarak son anda meteoru geçerler. Şok dalgası ulaştığı anda kendilerini hiç bilmedikleri bir güneş sisteminde bulurlar. Patlamadan sağ kurtulmuşlardır ama gemi ağır hasar almıştır. Ayrıca şok dalgası sonucu ekosistem bahçesinde ciddi düzeyde kayıp vardır. Ekosistem bahçesindeki denge bozulduğu için ilerleyen zamanlarda yiyecek sorunu ortaya çıkacaktır. Kaptan ve yardımcı mürettebat bu sorunu çözmeye çalışır. Ancak başarılı olamazlar. 
Bunun üzerine görevliler dışındaki herkesin uyutulmasına karar verilir. 


Gemi şok dalgası sonucu kızıl bir gezegenin yörüngesinegirmiştir. Geminin motorlarıarızalıdır ve tamiri uzun yıllar alacaktır. Ayrıca geminin dış giriş çıkış kapıları şok dalgası sebebiyle birbirine kaynamıştır ve açılması imkansıza yakındır. Kapı kontrol sistemleri tamamen bozulmuştur.Ekipler ufak bir servis kapısından geminin dış yüzeyine çıkıp tamir işleriyle uğraşmaktadır. 


kızıl gezegenden başka mavi bir gezegen ve mavi gezegenin uydusu olduğunu keşfederler. Bir an 


Yapılan Oo araştırmalar (o sonucu 


önce geminin kızıl gezegenin yörüngesinden Ancak zordur. Dev uzay gemisinde uçan daireler vardır. 
En azından bir uçan dairenin dışarı çıkıp kızıl 


çıkmaları gerekmektedir. işleri oçok 


gezegende ve mavi gezegende araştırma yapması gereklidir. Ancak uçan dairenin geçebileceği kadar genişlikte bir çıkış yoktur. Bunun üzerine uçan daire sökülür ve dışarıda tekrar birleştirilir. 
İlk olarak kızıl gezegenden numuneler getirilir. 
Daha sonra ise önce mavi gezegenin uydusu ve mavi gezegen Ziyaret edilir. Mavi gezegen İrus gezegeniyle neredeyse aynıdır. 
sırasında mavi gezegenin uydusunun karaklık 


Araştırmalar 


tarafında kraterler içinde donmuş su bulunduğu keşfedilir. Kaptanın hedefi mavi gezegene inmektir ancak geminin durumu buna izin vermez. Mavi gezegende yapılan araştırmalar sonucu ilkel insanların olduğu görülür. Kaptan ve yardımcılarının yaptıkları toplantılar sonucunda mavi gezegen yerine ayın karanlık tarafına gitmeye karar verilir. Mavi gezegene Dünya ve uydusuna Ay adı verilir. Bu arada gemideki on motordan üçü çalışır hale getirilmiştir ve kızıl gezegenin yörüngesinden çıkarak uydunun karanlık tarafına iniş yapılır. 


Yapılan (o toplantılar mavi 


gezegendeki insan topluluklarının gelişmesi için 


sonucu, 


3 bin yıla ihtiyaç olduğu hesaplanır. Bu nedenle 
bir kaç kişi dışında, gemi kaptanı ile birlikte diğer mürettebat uyutulur. 4 bin yıl sonra kaptan uyandırlır ve kendine gelince sonucu öğrenir. 


Geminin ana bilgisayarı kayıtlarından 
4000 senenin bir özetini verelim. 


“Bundan 4 bin yıl önce, İrus 8011 Uzay 


Gemisi'nin bilimsel çalışmalarını yürütecek bilim insanları ile uçan daire montajıyla uğraşan teknisyenlerin dışında, tüm halkı uyku odalarında uyumaya başladılar. Bu uyku 4000 yıldan fazla sürdü. Bu süre zarfında, İrus 8011'in bilim insanları yüzyıllık periyotlarla Dünya'ya inip kendi 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medeniyetlerindeki teknik ve bilimsel konularda insanlara bilgiler aktardılar. Onlar, insanların kendi aralarındaki o savaşlarına, o barışlarına dahil olmadılar. İnsanların kendi kendilerine olgunlaşmasın beklediler. 


Onlarla karşılaşan bazı cahil insan toplulukları onları tanrılaştırdı. Kimi toplumlar onların resimlerini duvarlara, tapınaklarına, mezarlarına çizdiler. Kimisi ise onlarla iletişim kurmak için yeryüzüne dev resimler çizdiler. Ama onların hiçbiriyle iletişim kurmadılar.” 


Son olarak kaptanın kaydından birşeyler yazarak incelememizi bitirelim. 


« 


. Ancak ara sıra Dünya'ya iniyoruz. 
Dünyalıların içine karışıyoruz. Onlar bizi kendilerinden biri olarak görüyorlar. 


Bu 60 yıl içinde Dünyalılar tekniklerini geliştirip, Ay'ın Dünyadan görünen yüzüne iniş yaptılar. Birkaç defa Ay'a geldikten sonra, bizim içlerine sızmış insanlarımız çeşitli bahanelerle onların Ay'a ve Ay'ın karanlık yüzüne geçmesini engelledi. Gerçi birkaç defa alıcıları bizim iletişim frekansımızı yakaladı ama yine bizimkiler bir yolunu bulup daha ileri gitmelerini engellediler. 


Dünyamın çeşitli yerlerine yerleştirdiğimiz insanlarımız Dünya'yatam olarak uyum sağladılar. 
Gerçi ara sıra içlerinden bazılarının sildiğimiz hafızaları geri gelebiliyor. Onlar kendilerinin uzaylı olduğunu söyleseler de onlara kimse inanmıyor. 


Dünya'da birçok kişi uçan dairelerimizi gördü. Hatta resmini bile çekenler oldu. Ama onlar da kimseyi inandıramadılar. Çünkü Dünya'da bizim birçok insanlarımız var. Onlar bu türden şeyleri örtbas ediyorlar. Dünya insanları tarafından görülen uçan dairelerimize UFO diyorlar. Böylece gemimizin güvenliğini sağlamış oluyorlar.” 
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BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


Yazılarınızı, İncelemelerinizi, Çizimlerinizi, Tasarımlarınızı-Projelerinizi 
4 Kısa öykülerinizi... 
Bilim ve kurguları adına ilgilendiğiniz ne varsa bize gönderin. Dergimizde yayınlayalım. 
Daha çok kişiye ulaşmanızı sağlayalım. 
yerlibilimkurguyukseliyorggmai.com 


Ot 


www .yerlibilimkurguyukseliyor.com wwww.yerlibilimkurgu.com 


3 You 


Sa YERLİ BİLİMKURGU 


www. yerlihilimkuryu.com 


Kubilayhan YALÇIN - KAY Bloy bilimkurgu ve Okültizm Perspektifinden 


A 


e ela 


BİNBİR GECE MASALLAR 


Les marchands casstrent Vceeuf. (Page 147, col. 1.) 


Görsel: Denizci Sinbad - Sinbad the Sailor (5th Voyage)jpg 


“/Bf/unlar, herhaldeengizlibilimleriveenincesanatlarıileri derecede bilen... 
...Sıradan insanın kavrayamayacağı gizlerin tümünü kavramış kimselermiş. ” 


Bin Bir Gece Masalları, Abanoz Atın Shir/i Öyküsü 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ansasyonel Lolita romanının yazarı 

Vladimir Nabukov, Shakespeare'in 
Fırtına oyununun “bilim kurgu” olarak tanımlanabileceğini işaret etmişti. Yönetmen Fred M. Wilcox ise Nabukov'un bu önermesini bir anlamda beyaz perdeye taşıdı. Wilcox'ın 
1956 tarihli filmi Forbidden Planet (Tr. 
Meçhul Dünya), Fırtına'dan esinlenilmiş bir bilim kurgu klasiğidir. 


İki “metin” arasındaki benzerlikler şöyle sıralanabilir: Filmde bilim adamı Dr. 
Edward Morbius ve kızı Altaira, Altair IV adlı gezegende izole bir hayat sürmektedirler. 
Fırtına'da ise büyücü Prospero ve kızı Miranda, açık denizlerde küçük bir adada benzer bir yaşam biçimini paylaşmaktadır. 
Dr. Morbius, gezegene yaklaşan uzay gemileri ve ziyaretçilere karşı son derece saldırgan bir tutum sergilemektedir. Aynı şekilde dört elemente, doğa güçlerine hükmeden 


(yapay fırtınalar (o çıkartabilen) (büyücü Prospero da adaya yaklaşan gemilere karşı hiç misafirperver değildir. Başka bir deyişle: Morbius davetsiz misafirleri def etmek için teknolojiden, Prospero da büyülü güçlerden yararlanır. Prospero'nun emirlerini yerine getiren bedensiz varlık Ariel'in yerini filmde Robot Robby (Robby the Robot) almıştır. 
Yine Prospero'nun kölesi, hizmetkârı ve adanın yerlisi olan Caliban da, Altair IWte The Monster (Canavar) olarak karşımıza çıkar... 


(S5 #AABIDDENAN 


© M 
2 İpe ONEMASİDE CR 
z € ÜALTER AMME EŞLE 
Ni PİDEEON.FRANCIS- NİELSEN 
7 İ ari a i 
| 47 TERİ 


7 MK 
NN perspektifiyle yaklaşırsak, Bin Bir (o Gece 


Masalları'nın da Fırtına'ya benzer bilim kurgusal ögeleresahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Örneğin Şehrazad'ın dört yüz on dördüncü gece anlattığı Abanoz Atın Sihirli Öyküsü: 


Sıradan insanların kavrayamayacağı gizli bilimlere sahip üç bilgin, Acem şahı Sabur'un huzuruna çıkar. İlk olarak Hintli bilgin, elinde uzun bir boru tutan, üstü mücevherlerle kaplı bir “altın adam” sunar şaha. Şah bu harika buluşun ne işe yaradığını sorar. Bilgin, altın adamın, kentin kapısına konulduğu takdirde, düşmanı uzaktan kavrayacağını ve yüzüne boruyu üfleyip onu etkisiz hale getirip, korkudan öldüreceğini 


www. yerlihilimkurgu.com 


17 


söyler. Ardından Rum bilgin otomatik bir saat, üçüncü, İranlı bilgin ise üstü yine değerli mücevherlerle kaplı abanoz bir at sunar. Şah, atın erdemlerini öğrenmek ister. İranlı, atın üzerine binince şimşek hızıyla gökyüzüne çıkacağını ve normal bir atın bir yılda alacağı mesafeyi, bunun bir günde alacağını söyler. 
Sonra bir test uçuşu yapar. Atın üstünde uçmak için altın bir düğme, inmek için de bir vida vardır. 


———— 
TELLER 
A mmm. 


iraz hayal gücümüzü zorlarsak: 

Altın adamın “zoom” yapabilen ve gece görüş sağlayan bir kamerası ya da teleskopik mercekleri olduğunu söyleyebiliriz(!). Elindeki boru da otomatik olarak devreye giren bir tür silah olmalı. 
Üstündeki değerli taşlar da ayar düğmeleri, ışıklı dijital göstergeler olabilir. Abanoz At'ın 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da günümüzde kullanılan helikopterlerin masalsı bir prototipi olduğunu düşünebiliriz. 


Bin Bir Gece'deki BK potansiyeli sadece altın adam ve Abanoz Attan ibaret değil elbet: “Anti-gravitasyonel” uçan halılar ve “Açıl susam açıl” ses komutuyla aktive olan otomatik mağara kapılarını unutmak ne mümkün... 


Masalların Oo Memlükler Oo devrinde (1250-1517) son halini almaya başladığını düşünürsek, “Şehrazad”ın ya da masalları anlatan o isimsiz “gece öykücülerinin”, yaklaşık sekiz yüz sene evvel, günümüz 


teknolojilerini öngören çarpıcı vizyonlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. 


apısalcı edebiyat (o kuramcısı 

Tzvetan Todorov Fantastik adlı çalışmasında, Bin Bir Gece'deki bu tarz, büyülü araç gereçlerin olduğu masalları “enstrümental olağanüstü” (instrumental marveolus) olarak tanımlıyor. Bu tip masallarda uçan halı misali gereçler, masalın anlatı zamanında gerçekleşmesi olanaksız ama bir gün, bir şekilde gerçekleşmesi mümkün fikirler: 


“Bin Bir Gece Masallarında Prens Ahmed'in Hikâyesi'nde başlangıçtaki gereçler şunlardır: uçan halı, şifalı elma, "uzağı gösteren bir boru”; bugün helikopter, antibiyotikler yada dürbünler aynıniteliklere sahip gereçlerdir ancak olağanüstü'yle uzaktan yakından ilişkileri yoktur.” 


Todorov'a göre “enstrümental olağanüstü” bizi Fransa'daki “bilimsel olağanüstü” denen edebi türe, oradan da bilim kurguya yaklaştırdı. 


Peki Bin Bir Gece'deki bu zeka ve yaratıcılığın ardında ne olabilir? Masalların isimsiz anlatıcılarının hayal gücünü besleyen bu fikir membasını nerelerde aramalıyız? 


Aytunç Altındal Gül ve Haç Kardeşliği kitabında şöyle söylüyor: “(Bin Bir Gece'deki| sihirli lamba ve parmak çocuk masalları hep 13. yy.'da İslami Okültist örgütlerin yaptıkları çağlar aşan projeksiyonlardı.” 


N Itındal'a göre bu projeksiyonları, asalları ilk kez bir Batı diline 


çeviren Fransız Şarkiyatçı Antoine Galland gibi meraklılara aktaran kişi İstanbul'lu bir haham, Hannan (Mennan) Diab'tı: 


“Bu haham o dönemde İstanbul'da yaşayan en önemli Kabalist ve Okültstti. 
1716'da Paris'e bir geziye gittiğinde Doğu'nun gizli ilimlerine meraklı Fransız soylularına ve Masonlara inanılmaz olaylar anlatmıştı... 
..Yahudi Diab da, masalları yazan Suriyeli Müslümanlar da Okültisttiler. 13. yy.'da uçan halıları tasavvur edebilen, cam tüplerde parmak çocuklar üretmeyi düşünebilen 13. 
yy.ın Okültistleri bu Hermetik ve Alşimik bilgilerini semboller ve şifreler aracılığıyla kâğıda döklüyorlardı|.” 


Hermetizm ve simya burada da karşımıza çıkıyor. Devam edelim: Masonik düşünür ve okültizm araştırmacısı Manly Palmer Hall (1901-1990), Batı ve Doğu arasında, masallar aracılığıyla gerçekleşen bu okült bilgi alışverişinin tarihini 18. yüzyıldan biraz daha geriye götürür. Hall, Rosecrucian And Masonic Origins (Gülhaç Ve Masonik Kökenler) kitabında Hürmasonların gizli doktrin ve sembolizmlerinin üç temel kaynaktan geldiğini söyler: (o Dionizyak Zanaatkârlar (Dionysiac Artificiers), Roma Kolezyumları (Roman Collegium) ve Arap Gülhaçları (Arabian Rosicrucians). 


Halle göre, Mısır ve İran gizem bilgileri (mysteries) Tapınak Şövalyeleri ve Gülhaçlar aracılığıyla Arap çöllerinden Avrupa'ya ulaşmıştır. Şam'daki bir Gülhaç Tapınağı'nda “Sharon'un Gül”ünün gizli felsefesi, öğretisi muhafaza ediliyordu. Sharon, Eski Ahit'te adı geçen ve Kral Süleyman'ın âşık olduğu bir kadın. Fakat kutsal kitaplarda geçen çoğu ad ve olayın bir şifre ya da alegori olduğunu 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unutmayalım. En nihayetinde kast edilen kadim bir inanç sistemi, kutsal bir bilgi havuzu... 


Yine Hall'un iddialarına göre Gülhaç teşkilatının kurucusu, yarı efsanevi kişilik Christtan Rosenkreutz bugünkü Suriye topraklarında olduğu rivayet edilen Damcar adlı meçhul bir şehirde (kimine göre Damcar aslında Damascus yani Şam) inisiye ediliyor, gizli bilgiler kendisine ifşa ediliyor. Arap büyücü ve mistikler, o ünlü M Kitabı da (Book Of M) dâhil olmak üzere birçok saklı Gülhaç metin ve manifestolarını C.R.C'ye öğretiyorlar. Bu bilgilerden bazıları da “eterik dünyaya” ve bu dünyada yaşayan “elemental varlıklar”a dair. Hall'un ifadesiyle C.R.C. Bin Bir Gece Masalları'ndaki, sıradan fanilere görünmeyen Alâeddin'in lamba cini misali sihirli yaratıkların gerçekten var olduklarını(!) 
keşfediyor: 

Aleister Crowley, Magickin Theory and Practice adlı büyü kitabında, öğrencilerine, Doğu büyü biliminin o hazinelerinden yararlanmaları için Bin Bir Gece Masalları'nı okumalarını salık veriyordu. Leo Lyon Zagami 


de Crowley'nin seks majisi pratiklerini masallardan geliştirdiğini iddia ediyor. 
Masalların “ezoterik pornografi” olarak 


adlandırılmasının ardında Crowley'le ilgili bu söylentiler de olsa gerek. 

Bin Bir Gece Masalları'nda “Doğu” 
bir yön ya da coğrafya değil bir “evren”dir. 
Ve bu alternatif evrenin bize açacak daha çok sırrı var gibi görünüyor. Belki de Bin Bir Gece kahramanlarından Bilgili Canayakın bize bunu ima etmeye çalışıyordu: 


“1Sfıradan kişiler için basit ve akıcı dizeler ortaya koyduğum gibi, sırf zevkleri ince olanların anlayışlarına da doyum sağlayacak karmaşık ve anlaşılması güç 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dizeler de yazabilirim; ve bunları bazen karanlığa boğarak veriyorsam, bu dikkati daha iyi çekmek, ince ve narin konuları çözecek ruhlarda hayranlık uyandırmak içindir.” 


Bin Bir Gece soruşturmalarımız devam edecek... 


Kaynaklar: 


1. Bin Bir Gece Masalları, Cilt 2/1 (2003). 
(Âlim Şerif Onaran, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 


2. Bin Bir Gece Masalları, Cilt 2/2 (2003). 
(Âlim Şerif Onaran, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 


3. Todorov, Tzvetan (2012). Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım. (Nedret 


Öztokat, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. 


4. Altındal, Aytunç (2003). Gül ve Haç 


Kardeşliği: Avrupa Birliğinin Gizli Masonik Kimliği. Ankara: Yeni Avrasya 


Yayınları. 


5. o Hall, Manly Palmer (1929). Rosicrucian and Masonic Origins. Los Angeles: The Hall Publishing Company.  hittps://archive.org/stream/Rosicrucian 


Manly P Hali/ 


And Masonic Origins - 


Rosicrucian And Masonic Origins - Manly P 


Hall dijvu.txt Erişim Tarihi: 6.9.2017 httips://www.theguardian.com/stage/ 


theatreblog/2010/feb/11/theatre-science-fiction 


Erişim Tarihi: 6.9.2017 


erli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi 


emmuz Sayısından Seçmeler 


Evrenin 
Efemlisj 


Gerçekliği katmanlarıyla algılayabilecek olgunluğa eriştiği halde dünyada tarık olduğu seyleri, — düşünülmüş - yada şu an düşünülebilen - hiçbir anlamın çerçevesine oturtamayan hir zihinde şu soru dallanıp budaklanmaya başlar: Delilik insanoğlunun doğasından mı ileri gelir? Yoksa tanrının varlığımızı yutan - Nietzehe'nin “uçunum' 


misali - o derin zihninin anaforları 


Elbette her soru cevaplanmak 


için değildir. Özellikle bazılar, o ötelere dair olanlar, kiliti kalması gereken kapılardır. Yine desaltlarımdan sızan o tuhaf ışık ve tekinsiz gölgeler bizeardındakilere dair fikirler verir, rüyalar... ya da kabuslar aracılığıyla! 


vayy mz 201 ay 


Kukülaylan Yalçın - KAY Bloy (Ç) 


Bilimkurgu ve Bilimkurgu Dinleri; 


Bahalon Çalışması 
Balalon Working 


Tom Cruise, John Travolta, ünlü jazz piyanisti Chick 
Korea ve Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in de üyesi olduğu sansasyonel 
Scientology Kilisesi'nin kurucusu > Lafayette Ron 
Hubbard bir bilim kurgu yazarıydı. Hubbard daha gok “ucuz roman” (pulpfiction) denilebilecek ikinci sınıf. kitaplar yazıyordu. 
Hubbard'ın kendisi de aynı de olacak ki bir tarihte eşine yazdığı mektupta le diyor: “You don't get rich writing seience fiction. 
you want to get rich, you start a religion.” “Bilim kurgu yazarak | zengin olamazsın. Eğer zengin olmak istiyorsan bir din kurmalısın.Hubbard başka biryerde de şöyle diyor: “Td liketo start areligion. That's where the money is!” “Bir din kurmak istiyorum. 
Para burada!” 


Mavi Sarmaşık 
Merve Yener 


Hücreyi en basit ve kaba bir şekilde tarımlayacak olursak; canını canlılık özelliklerini taşıyan yapı ve görev hakımından en küçük parçasına Hücre diyebilirir. 

Peki, hücre neden bu kadar önemlidir? 

Tüm canlı organizmaların höerelerden meydana gehdiğini; emel organizmalarda temel yapısal ve fonksiyonel birimin hücre olduğunu, tüm hücrelerin mevcut hücrelerin bölünmesiyle çoğaldığını ve hücrelerin birlikte çalışması sonucunda canlının ortaya çıkması onu bu kadar önemli yapıyor. 


Hücre'nin keşfi 1830'da iki Alman bilim adamı, Matthias Robert Hooke 1665 yılında, mikroskopla ölü Jakob Sehleiden ve Thedor Sehwvann ve daha bir mantarı incelenmesi sonucunda, odacık sonra 165'de yine bir Alman bilim adamı, 

e yapılar görmüş ve bunlara Hücre Rudolf Virchow tarafından “Tüm hücreler, 

ir. Bilgilerin artmasıyla 1805 yılında hücrelerden meydanı gelmiştir.” şekline Alman Lorenz Oken ilk defe hücre teorisini  dönüştürmüşlerdir. Bu düşünce günümüzde ileri sürmüş; “Tüm organik oluşumlar Modem Hücre Teorisi olarak geçer. 
hücrelerden türerler.” demiştir, 
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Canan Göl Gi 
Yerli Bilimkurgu Oyunu 
VOİDRUNNER'i 


Yapımcısı 


ile Keyifli Bir Sohbet 


Voidrunner. erotik bir evrende geçen hızlı bir ucus & aksiyon oyunudur. 


Veldrünnr, Voki sins egrotik bir evrende geçen Çoklu Oyunculu 8 Tekli Oyunculu bir uçuş & 3635 
oyunudur. Uçuş & savaş oyunlarına FPS kantrllerini yeniden getirerek bu tarz yeniden rahat oynanabilir & basit bir hale getirmekle kalmayıp bunu em ince detayına kader tasarlanmış muhteşem areeilere yayıyoruz. 


Bit uçuş simütasyonundun çok, hzh oynanan bir aksiyon oyunu olduğu iin tüm oyun ievellr sanki bir RPG. 
oyunuymuş gbi müthiş bir detay e tasarlandı. Vahdrunner'in grafileri Unreal Engine 4 e üretildi. 
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Selma Mine 


Selma Mine'nin Kaleminden, 
Günümüze Işık Tutan 
Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Yazı Bizisi “1 


yukarı bilinir; arma lk bilimkurgu TV dizisinin, Karel aynı adlı tiyatro oyunundan adapte edilen ve ünün de türetildiği, 1948 BBC yapımı 
RUR (Russom's Universal Robots) olduğunu; keza ilk ABD TV dizisinin de “Captain Video and His Video, Rangers” (1949-1055) olduğunu bilen azdır. Uzak gelecekte, Güneş Sistemi'ndeki yerleşik gezegenlerde barış ile adaleti korumak ve gözetmek üzere devriye gezen bir görevli subaydır, Kaptan Video. Film, daha sonra çevrilecek olan “Star Trek" (1966-68) dizisine de ilham vermiş gibidir. 
ir kitabı okumak ile bir filmi seyretmek arasındaki en büyük fark, akunan metnin kişinin hayal gücünü zorlaması ve onn imgeletmeye çalışmasıdır. Oysa sinema eseri, film yapımısının, yönetmeninin, mı yaratıcılarının, makyaj uzmanlarının hayal güçleri kadar bize sunulan olacaktır. Okunan eser tek, kurulan hayal gektur ve büyük bir imgeleme zenginliği yaratacaktır. 
Tersine seyredilen film tek, izleyenler çoktur; ama yapımcı tarafından yönlendirilen imge de tektir. 
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İsmail Şahin 


limkurgu deyip geçmeyin. Bu geregenler yazarın kafasında doğar, elinde şekillenir. 

Bu gezegenlerin hiçbiri gerçek değil. Sadece yazarın kafasında var olmuş ve kalemiyle Öyküde canlanmış. Ama hepsi ilginç ve bilinmez bir gün belki biri veya birkaçı gerçekten bulunabilir de, 


Bilimkurgu yatarlığı kolay iş değildir. Öyle konular bulacak, öyle şeylerden söz edecektir ki, hem ilgiyi çekecek kadar garip olacak, hem de “deli saçması" dedirtmeyecekkadar — inandırıcılık — taşıyacaktır. Bilimkurgu birkaç yüzyıl. ötede, gökyüzünde, adı sanı duyulmadık gezegenler arasında geçer. 
Dilerseniz, bilimkurgu yazarlarının keşfettikleri, bizi götürdükleri bazı gezegenler örasında küçük bir gezinti yapalım. 
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romanlarının — çoğu, 


Geçmiş sayılardan konular - Temmuz/2017 


Canan Göl 
Gökhan Reyhanoğulları 


Orkan Duru'nun genişedebi anlayışının içinde en dikkat çeken yönü bilim-kurşuya olan eğilimidir. Edebiyatımızın çeşitlenmesi zda 

kendisinin bu türde özgün 


dile getirdiği bu çeşitlenme çabasının ille de Salt bilim-kurgu öyküsü yazmak olmadığım, 

kimi zaman sadece bir çıkış moktası olduğunu 

da dile getirir. “İşime geldiği zaman bilimkurgu da yazarım ya da bilim--kurguya teğet gtçerim” (Duru, 2008: 73) diyen Duru, bu 

tör öykülerinde toplumsal dokuya temas etmeden de geçemez. Bu sebeple Duru'yu salt bir'bilim -kurgu yazarı saymak doğru değildir. 
Duru'nun bu yöndeki ilk eğilimini Bırakılmış 

0). eserindeki “Bat öyküsünde 

küyü “Daru'nun bugünkü 

bilim-kurgu © yönsemesinin . tarih-kurgu biçiminde denenmiş bir ön adım” olarak gören Füsun Akatlı'nın (Akatlı, 1582: 121) da Lİ, değindiği gibi tebdil gezen bir padişah (5.43), 


Burak Fedakar (g5 
LDIZLARARASI'NDA 


Geçmişten, Geleceğe Yansıyan Melodi 


daklığımda Juhas Varna alini inatmıştır bana yolculuğun il safhasında. Aya sayakat otükr 

Kanra, Sanılan ipe Suların gömülmek 

ve Balalı Afrlkmyı  İsimak, 40 gün 

manda yle sak ala giden br uzay Dünyanın çevresini dolaşmak, H.G. Welle gemisinde yeni dünyalara ulaşmak hayal! yarmanda yolenluk imkanı bulmak, Herhert'le Hayatı boyunca, bulunduğu ortamdan, yaşadığı çöl gezegenini keşfetmek, Clarke ile Ramayı çevreden, kısacası sosual alanından uzaklaşmak © yaşamak, Ay'daki taşın gizemini çözmeye adına bu heyalleri üreten, daha sonraları bu. çalışmak: Asimov ile robotların sosyal haklarını hayallere benzer; olanları kitaplara, fümlere fdecmek Cari Sapdrla ceren gizemlerini dökmeyi haşarun insanları akip eden beonlerın kesmek. hayal drmyası geniş yönetmenlerle öngörülerini kendine yaşam jekefesi edinen biz yayın sonsuz boşluğunda süzülmek! Bil bilim kurgu tutkunları! BE deriz kısaca Biri kurgu eyreninin kapılarını bizlere ardına kadar Kurgu Dünyasına, kaçs edebiyatın, kaçs  Gçanneherzamanmnmerduyacağımızbuüstün sinemasının ve bireysel hayal dünyamızın kapış nsanların azığı yolda, ilerleyen. miyonlaren anlarının toplam tanımını ifude eder bize BK. insan, bugün Dünya odını verdiğimiz şimdilik Bilim ve hayal dünyasının karıştığı ve ortaya» ebedi ikametgahı, olan bitenler; yaşına. 
aki ülmaz işlerin çıktığı bir deryadır, dipsiz. olummıztüm gelişmelere kulaklarımızı tikamayı ve hülta sonsuz bir Jenomen! Bu deryaya ük gözlerimiz! kapatıp bu sonsuzluğa tzanan 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Yazı Dizisi - 2.Bölüm 
Özgür Serdar Altunoğlu 


Tarihsel Bakış 


Bu makale, hakemli Sanat Yanıları dergiri 45. sayıda yayımlanan “Türkiye'de Bilimkurgu 


Çizgi Romanın Geleceği” başlıklı araştırmamın ikinci bölümüdür. 


TÜRKİYE'DE ÇİZGİ ROMAN 


Türkiye çizgi romanın etkileyen ekolleri Sanatçı Devrim Kunter, anlatım ve kardeme 


yöntemlerine göre dört sınıfa ayırmıştır 


s. İtalyan Ekolü (Fumctti): Teksas, Tommiks, Zagor, Mister No... 
2. Fransız-Belçika ekolü (Frankofon): Red Kid, Tenten, Asteriks, Şirinler 
3. Amerikan Ekolü (Comics): Örümeckadam, Batman, Conan, 
4. Japon Ekolü (Manga): Akira, Astroboy, Fullmetal Alchemist, Death Note (Kunter, 
2013), 
Türkiye'de iapon (manga) etkisi 2010'dan sonra gözlemlere de Amerikan, İtalyan ve Fransız-Belçika ekolleri, çizgi romanın Türkiye'de ilk başladığı 1030'1u yıllardan itibaren sıkılıkla kullamlan anlatım yöntemlerinden olmuştur. 


Türkiye'de çizgi roman deneyimi 71. Meşrutiyet sonrasına kadar götürülebilse de özgün anlatımın ilk görüldüğü yer Cemal Nadir'in 1930'1u yılların başında Son Posta gazetesinde cikan Amcabey tiplemesidir; fakat bu ilk örneklerde söz balonu kullanımı yoktur (Cantek, 2014, 5. 54) 
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Kısa Öykü 
Hasan ÖNAL 


Sürücü 


-Buyurun bay Paul. 

-Andrea henüz değil... Biraz daha bekleyelim. 

-Süreyi kaçırırsak sonuç hiç iyi 


olmayacak ama bay Paul! 

-Bana güven... Az değil, tam 240 
yıldırıyorum ben Hassan'ı... Her daim üç beş saniye geciktiği olur, bu durum onun markası sanki. 

-Siz nasıl arzu ederseniz bay Paul... 
İçimdeki his pek mutlu değil ama... 

-Evet son sekiz saniye... Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir... Şimdili! 

-Dedim size bay Paul dedim değil mi?.. 
Bakın koordinatları tutturamadı işte... Lanet olsun Hassan, lanet olsun! 

-Andrea bir susar mısın? Zaten başımız yeterince belaya bulaşmış durumda, bir de sen canımı sıkma olur mu! 

-Peki ne olacak şimdi bay Paul... 
Nereden bileceğiz ne zaman geçer buradan bir Sürücü... O da bizi yakalayabilirse tabii! 
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-Senin yüzünden hep! Nasıl bir sinerji yaydıysan evrene artık... 

-Pes! Bay Paul pes... Kimbilir artık kim gelir, kim geçer buradan? Nasıl böyle bir hata yapabildim halen kendime inanamıyorum... 
İnanamıyoruuum! 

-Andrea gerçekten şaşırtıyorsun beni, bu ne paniktir böyle yahu? 

-Hangi akla hizmet size güvendim bilmiyorum ki?.. Sen tut gül gibi bedeninden vazgeç, bilincini likit kristalize ettir ve başka uygarlıklara (oOgöndermeye kalk... Sanki Voyager'in altın plağı bu... Pööh! 

-Yavaşyavaşseninle olan dostluğumuzu tekrar gözden geçirmem gerekiyor galiba Andrea... 

-Peeh... Gözden geçirecekmiş, yahu gözümüz burnumuz mu kaldı bay Paul? 
Şuracıkta, uzay boşluğunda, tam tamına on santimetre yarı çaplı bir titanyum kürenin içine kristalize edilerek sıkıştırılmış iki bilinçten başka bir şey değiliz artık... 


-Olmadı lokasyonumuzu değiştirsek Andrea? Ne dersin? 

-BayPaulsiz Hassan'laneredetanıştınız ve nasıl bu kadar kısa sürede güvenebildiniz, inanın şaşıyorum! 

-Hassan aslında bu işi uzun süredir yapan bir Sürücü... Yüzlerce belki de binlerce Bilinç Kürelerini başka evrenlere taşımışlığı var, hem referansı da vardı... 

-Referans mı? Mesela kim? 

-Var işte... Uzatma! 

-Tamam o zaman neden söylemiyorsunuz kimin referans olduğunu? 

-Hawking, Stephen Hawking... Onun bilincini taşımış bir sürücü bu. 

-Yazık, hangi evrene götürdü kim bilir... Benim yine de ümidim sıfır şu Hassan için. 

-Andrea bak bak.... Döndü işte Hassan döndüüü! 

-İnanın şoktayım bay Paul... Acaba gerçekten o mu ki?- 

-Beş, dört, üç, iki... Aldı bizi yehhuu! 

-Merhaba beyler, programda biraz sarkma oldu, umarım panikyapmamışsınızdır, değil mi? 

-Sen... Sen Hassan değilsin ama, 
Hassan nerede? 

-Haaa pardon... Kendimi tanıtayım önce, benim adım Anatoly Igor. Anatoly profesyonel evren sürücüsü. 

-Onu anladık, lakin ne oldu Hassan'a, neden gelmedi? 

-Hassan en son kargosunda problem yaşadı bay Paul. Oluyor bazen bu tür sıkıntılar. 
Ama siz sıkıntı yapmayın, sizin ulaşımınızı halledeceğim, iş benimdir... Tabi az bir fark çıkacak teslimde, bu da sanırım size sıkıntı yapmaz dimi? 

-Az bir fark derken? Bu fark nedir bay Anatoly? 

-Yahu şu gideceğiniz güneş sistemi diyorum, lokasyonunuzda biraz sapma olacak o kadar, üç beş ışık yılı kadarcık. 

-Siz ciddi misiniz? 

-Ben şaka yapmayalı oldukça uzun zaman oldu bay Paul. 


mu 


-Oldukça maço bir cevaptı bu Anatoly, sizce bu durum komik değil de ne? 

-Bay Paul sizi temin ederim bana güvenin, inanın. Aradaki zaman dilimini oldukça keyifli geçireceksiniz, buna eminim. 

-Keyifli derken?.. Bakın yine bir şey yumurtladınız, bizim bu durumdan keyif alacağımızı nereden çıkardınız şimdi? 

-Bence uzatmayalım derim bay Paul... 
Ne dersiniz? Ki zaten başka bir alternatifte gözükmüyor... Değil mi? Çok çok eskilerin bir sözü vardı... Denize düşen yılana sarılırmış, an itibari ile Paul ve Andrea'nın bu durumunun da bir farkı yoktu, artık tamamen Anatoly'nin ruh durumuna bağlı kalmışlardı, bu gerçekten can sıkıcı bir durumdu. 

-Evet beyler, yolculuğumuz takriben 
Uzay zamanına göre üç ay sürecek, bu süre zarfında ben biraz uyuyayım diyorum, size bol sohbetli bir yolculuk diliyorum, üç ay sonra görüşmek dileği ile... 


Anatoly'nin uyku modülüne girmesi ve sürenin başlaması ile Paul ve Andrea'nın asıl macerası başlıyordu. Uzay zaman fiziğine göre, bir bedene sahip olarak uzayda yapılan yolculukta uyku modülü ile Zaman 1000/1 e düşüyordu, bunun aksine bedensiz yani likit bir benliğin yolculuğu ise Zaman'ı bire bir algılıyor, bu da şu demek oluyordu, Paul ve Andrea'nın bu yolculukta 3000 yıl uyanık kalmaları demek oluyordu... Bu gerçekten çok can sıkıcıydı. 


Üç ay sonra 


-Hooh hooh hoo... Nasılsınız bakalım kaçaklar, iyi uyuyabildiniz mi!? 

-Sağol çok naziksin Anatoly... Keşke bir kaç yedek nevresim koysaydınız başucumuza, malum eskittik uyuya uyuya . 

-Hahaha güldürdünüz beni yahu... 
Hımm bakalım bir nerelerdeyiz... Wooow sekiz saat sonra hedefe kilitleniyoruz beyler, hadi iyisiniz. 

Devam edecek... 
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Yıldızlardan Bile Uzakları 
Ayılın boysalı 


Yil 2046! 

Yer, Boğaziçi kıyılarında, Rumelihisarı'nda bir restoran. 

Gece yarısını biraz geçe inanılmaz, tuhaf bir olay cereyan eder. 

Restoranın gediklisi son yedi müşteri; Turgay, Tosun, Oktay, Vedat, Kerim, Coşkun ve Faruk daha ısmarladıkları kahve ve konyaklarını içemeden buhar olup uçar, sırra kadem basarlar... Bu yedi arkadaşın ortadan kaybolmasından biraz önce Tarabya'da, kuzeyden güneye kayan mor bir ışık görülmüş, on beş dakika sonra da bu mor ışık göklere yükselerek yitip gitmiştir... Çok geçmeden anlaşılır ki bizim muhabbet sever kahramanlarımızı uzaylılar kaçırmıştır. 


Hem de yıldızlardan bile uzaklardaki Kapo gezegenine! 


MAİ: Yıldızlardan Bile Uzaklarda Aydın Boysan'ın uzay ve evren konusundaki tüm bilgisini gerçek bir yaşam bilgeliğiyle kaynaştıran, lezzetli diliyle tadından yenmez bir roman. Usta kalemin, mimariden 


ekonomiye, sosyal yaşamdan kültür ve sanata gerçek bir refah toplumu nasıl kurgulanır sorusuna verdiği bir ütopya yanıtı. 


Basım Yılı: 2011 
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Çocuk o sahibi hayallerindeki çocuğu dünyaya getiriyordu. Kimi 


olmaya hak kazananlar, yosun yeşili gözlü, sarışın, piyanist bir kız, kimide Jacivertgözlü, kumral, borsacı bir oğlan istiyordu. 
Gen Tasarımcısının görevi gerekli genleri yaratarak bütün bu isteklerin gerçek olmasını sağlamaktı. Gün gelip de bu mükemmel insanlar nedensiz yere ölmeye başlayınca... Gen Tasarımcısı'nın görev tanımı değişti. Artık o, insan ırkının gelecekteki varlığını korumanın bir yolunu bulmalıydı. Belki de canlı/cansız, organıik/inorganik kavramlarına yeni tanımlar 


getirmesi gerekecekti. 


Basım Yılı: Nisan 1997 


(İVOYENESİS 
Özlem Ada 


E mbriyogenesis 
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Selma MİNE * 


Selma Mine'nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


Derin Uzay Her Neresiyse? 


Güneş Sistemimizin dışı olarak adlandırılan Derin Uzay (Deeper 
Space) öykülerinin çoğu, adı sanı bilinmeyen veya uydurulan gezegenlerde geçer > Burada önemli olan sistemimizdeki sayılı gezegenlere bağlı Okalmamak mıdır, e sistemimizle igili o dönemin yazar-çizerlerinin astronomik cehaleti midir, yoksa fantezi merakı mıdır? 


Hiçdeğilse üst-uzayzaman, uzay sıçrayışı veya kara delik gibi terimleri hap yapıp halka sunsalardı, birkaç terim öğretmiş olurlardı. Aksi halde o dönemin roketleri ile buralara ulaşmak, insan Ömrüne sığmayacaktır. 
Filmlerin tekrar çekimlerinde bu açık gidermeye çalışılmıştır. 
Her neyse, bu bölümü görmezden e gelmekte yarar var... | 


Konular ise, Dünya'da yaşananların uzak gezegenlerdeki çeşitlemesidir. Uyuşturucu ve açlık sorunları, göçler, ticari ve yönetimsel iç savaşlar, mahkumlar veya madenciler konulu yapımlar... Bu arada metafizik veparapsikolojik konuların da araya sıkıştırıldığı görülmektedir. 


. BİLİMKURGU YAZARLARININ YARATTIĞI GEZEGENLER-1, İsmail ŞAHİN, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf:88 
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Flash Gordon 
(Bay Tekin) 
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1936 ABD yapımı filmin yönetmeni: 
Frederick Oo Stephani, Oo Senaryo: Oo Alex Raymond'un çizgi romanı üzerine Ella O'Neil, Oyuncular: Buster Crabbe, Jean Rogers, Charles Middleton 


Alex raymond'un fırçasıyla yaratılan çizgi roman, ülkemizde de «Bay Tekin» olarak yayınlanmıştır 2. Hatta Raymond'un uzun süre ara vermesinden dolayı, arkadaşı «Gordon» olarak çizgi romana devam etmiştir. 


İmparator Ming'in yönettiği uzak bir gezegenden Dünyaya yönlendirilen bir 


silah, kıyameti devreye sokacak felaketleri başlatmak üzeredir. Araştırmacı bir bilgin olan Dr. Zarkov ise, kendi icadı olan bir roket ile giderek bu silahı yok etmeyi ummaktadır. 
Bir atlet olan Flash Gordon ile sıkıntı içindeki Dale Arden, onunla birlikte giderler. Üçlü, Mongo gezegenine indiklerinde, savaşan gruplar ve ölümcül tehlikelerle dolu garip bir dünya ile karşılaşırlar. Ming'in Dünya ile ilgili gizli planları vardır. 


Unutulmaması gereken, kahramanların 
Batı bloğundan, düşmanların (uzaylı da olsalar) Doğu bloğundan kişiler olmasıdır; İmparator Ming gibi... Bu da ABD'nin bilinçaltı düşmanı olarak topluma sunduğu Ruslar veya Doğulular, ya «uzaylı beyin yıkayan istilacılar» ya da «başka dünyaların yöneticileri»dir. 


ARK 


Film 1976'da Dino de Laurentis, Bernard Williams yapımı olarak bol efektli, hızlı tempolu, oldukça reklamı yapılan, keyifle izlenebilen bir film olarak tekrar çekilir. 
Yönetmen: Mike Hodges, Müzik: Çucen, Howard Blake. Oyuncular; Sam J.Jones, Melody Anderson, Chaim Topol, Timothy Dalton, Max von Sydow, Ornella Muti, Brian Blessed. 


Film, İmparator Ming'in dünyayı yok edecek bir dizi felaketin başlatılması emriyle başlar. Kısa bir süre önce, futbol yıldızı “Flash” bir uçakla New York'a dönmekte ve gazeteci Dale Arden ile röportaj yapmaktadır. 
Felaketler başlayınca, pilot yok olur, Flash güçlükle uçağı Prof. Hans Zarkov'un serasına 


TÜRKİYE'de BİLİMKURGU ÇİZGİ ROMANI: Tarihsel Bakış, Özgür Serdar ALTUNOĞLU, Yazı Dizisi:2.Bölüm, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf:93 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indirmek zorunda kalır. Zarkov, uzun süreden beri bir roket üzerinde çalışmaktadır. Bu felaketlerin, Ay'ın yörüngesinden çıkarılıp Dünya'ya yönlendirilmesi sonucunda oluşacağını (o düşünmektedir. e Dolayısıyla, bu hareketi başlatan merkezi bu roket ile vurabilirse, önlemekde mümkün olabilecektir. 
Ancak bir kaza olur ve üçü birlikte, hedefe kilitlenip fırlayıverirler. Bir karadelikten geçip Mongo gezegenine inerler ve İmparator Mong'un askerleri tarafından esir edilirler. 


Dale'den hoşlanan Ming, onu hipnotize ederek evlenmek ister. Zarkovu bir beyin yıkayıcıya bağlar. Flash'ı ise, Azrail kıyafetli robotu ile çarpıştırır. Genç adam kazansa da, idama gönderir; ancak Prenses Aura da ondan hoşlanmıştır. Âşıklarından bir bilginin yardımıyla hem onu hem de diğerlerini kurtarır; hep birlikte Prens Barin'in ormanlardan oluşan ülkesine kaçarlar. 


Ming peşlerine takılır. Barin'e de “kuş adamlar” yardım eder. Çeşitli maceralardan sonra Dünya'yayönlendirilensilahtahripedilir ve Ming'i ölümsüz yapan yüzüğü devre dışı kalır. Barin, Aura ile ülkesini idare edecektir. 
Flash ile Dale, dünyaya dönebilecekler midir, yoksa burada maceralarına devam edecekler midir? Devamı açık kalır... 


Forbidılen Planet 
(Yasak Gezegen) 


1956 ABD apımı filmin yönetmeni: 
Fred M. Wilcox, Senaryo: Irving Block'un öyküsünden Cyril Hume, Oyuncular: Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen. 


Filmin başında şu takdim yer alıyor: «21. 
Yüzyılda Ay ve giderek Güneş Sisteminin gezegenlerine yerleşen insan türü 
23. yüzyılda uzayın derinliklerini fethe ve oralarda yerleşmeye başladı...» 
Kısacası filmlerin setleri, artık derin uzaydan (deeper space) görüntüler verecek demektir, yaratıcıların hayal güçleri kadar... 


Bu o kez “Uzak gezegenlere yolculuklar yapan, oralara yerleşen, savaş veren, uzay polisliğini üstlenen Amerikalılar” konusu I.Dünya Savaşı sonrası, dünyayı zaptı rapta alan ABD'nin bilimkurgu ile bayraklaştırılmış şekli; toplumsal olgunun en belirgin örneklerinden biridir. Bunun yanında taşıdığı ruhbilimsel öğelere, o psikolojik (boyutlara (bakarak. 
Amerikalının psikanalistlere ve psikanalitik öğelere düşkünlüğü de görülmektedir. Filmin 


temel mesajını oluşturan bu boyut, Freudyen öğelerin en bilinenine “kötülük insanın dışında değil kendindedir” tezine dayanarak belli bir bilimsel ağırlık katıyor filme. 


2180 yılında Amerikalıların, Altair-4 
adlı gezegene gönderdikleri keşif ekibinden bir haber çıkmaz. Bu olaydan yirmi yıl sonra 
2200 yılında ikinci bir keşif gemisi Teymen 
J.J.Adams ve ekibi ile bu gezegene gönderilir. 
İlk ekipten sağ kalan iki kişiden Dr.Edward Morbius, oraya gelmemeleri konusunda uzay adamlarını uyarsa da dinletemez. 


İlginç bir dünya ile karşılaşan ekip, bazı esrarlı şeylerin döndüğünü fark eder, 


ancak Ooadlandıramazlar. Dr. Morbius, çalışmalarını parapsikoloji ağırlıklı sürdürmektedir. Bilgisayar yardımı ile 


düşünceleri odaklayabilmekte ve hologram yaratabilmektedir. En güzel örneği de kızı Altaira'nın halogramıdır (Bu holografik görüntü, yıllar sonra «Star Wars—1977» filminde, Prenses Leja'nın halogramı olarak da karşımıza çıkacaktır). 


Gezegende görünmeyen ve bilinmeyen bir yaratık olduğunu öğrenen Komutan ve adamları, özellikle Dr.Mebius'un uykuya daldığı sırada ortaya çıkan bu canavarla mücadeleye girişirler. Onun avlanması için yapılan mücadele bir yana, Altaira ile Komutan Adams arasında başlayan gönül ilişkisi ve Dr.Mebius'un karabasanları... Dönemin kıt olanakları ile çekilen film, hâlâ klasikliğinden bir şey kaybetmemiştir. 


Yaratığın kafese alınması ve manyetik alan yaratılarak materyalize edilmesi uğraşı, yıllar sonra «Entity» (Karabasan-1972) flminde bu kez dondurma yöntemi kullanılarak işlenecektir. 


Solaris 


NATALYA BONDARCHUK 
DONATAS BANIONIS 
NIKOLAI GRINKO 

YUR!I YARVET 

VLADISLAV DVORZMHETSKY 
ANATOLY SOLONITSYN 


CAMERA VADIM YUSOV 


SOVEXPORTFILM 


Stanislas Lenv'in aynı adlı romanından çevrilen 1972 SSCB yapımı filmin Yönetmeni Andrey Tarkowskiy, Senaryo: romandan uyarlayan Fridrikh Gorenshtein. Oyuncular: Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Jârvet. 


İki güneşi olan (belli ki başka bir sistemde) Solaris Gezegeninden gelen bazı zekice işaretler (sanki kapı komşusu), detaylı incelenince hem çok gizemli ve hem de budalaca olduğu fark edilir. Astronot Kris Kelvin, çok sevdiği eşi Hari'yi 7 yıl önce kaybetmiştir. Kendisi de dünya yaşamından bunalmıştır. Solaris yörüngesindeki istasyonda çalışan 3 uzay bilgininden birinin 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esrarlı ölümü üzerine, Kelvin, olayı incelemek üzere gitmeyi kabul eder. 


Devamlı gündüzü yaşayan gezegenin kırmızı güneşi doğduğunda soğutucular çalışmakta, mavi güneşi doğduğunda ısıtıcılar çalışmaktadır. Kelvin, istasyonu kir pas içinde bulmuştur; üstelik garip bazı kişiler ortalıkta dolaşmaktadır. 


Derken bir gece, ölmüş eşi Hari onu ziyarete gelir, sanki hiçbir şey olmamış gibi... 
Astronot, bunun eşi olmadığını, ölen bilginin notlarından anlayacaktır. Gezegen, onlarla iletişim kurmak için zihinlerindeki hayalleri formlaştırmaktadır... Ancak bilgisizdir ve o da öğrenmektedir... Ta ki Kris'e hayalindeki cenneti yaratana kadar! 


1972 yapımı «Solaris» ile 1968'de 
çevrilen «2001 A Space Odyssey» değişik açılardan Oo karşılaştırılmıştır. - Gezegenin iletişim kurmaya çalışması, uzay adamlarına imgeler göndermesi ve sanal bir cennet yaratması ile 2001'deki astronota yaratılan sanal ortam birbirini çağrıştırmaktadır. 
Keza, Solaris'in sıvı yüzeyinde dolaşan “dev çocuk” figürü, adeta Tevrat'ın Yaradılış Bölümüne gönderme yaparken; 2001'deki “yıldız çocuk”u da hatırlatmaktadır. 


Solaris filmi 2002 yılında ABD tarafından tekrar çevrildi. Yönetmen ve Senarist: Steven Soderbergh, Oyuncular: George Clooney, Natascha McElhone, Ulrich Tukur. 

Ancak SSCB lirizmine ulaşamadı. 


çekiminin 
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La Planete Savage 
(Vahsi Gezegen) 


1973 Fransız yapımı bu çizgi filim Rene 
Laloux imzasını taşımakta. Stefan Wul'un «Oms En Serie» adlı romanından beyaz perdeye aktarılan filmin müziğini Roland Topor hazırlamış. Seslen-direnler: Jennifer Drake, Eric Baugin, Jean Topart. 


Çok uzak bir gökadadaki bir gezegende3, son derece ileri bir uygarlık geliştirmiş humanoidler (insansılar) yaşamaktadır. Ölmek üzere olan Ramana adlı gezegende yıldızlar arası bir deney için, bu yaratıklar, evlerinde küçük evcil hayvanlar obeslemektedirler: insanları!.. Bu insanlardan biri, sayısız tehlikeli serüvenden sonra, halkını ilkellikten kurtaracak ve humanoidleri, kendilerine eşit davranmaya zorlayacaktır. 


3. 2 : i 
BİLİMKURGU YAZARLARININ YARATTIĞI GEZEGENLER-2, İsmail ŞAHİN, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:4, Ağustos 2017, Sf:64 


(Kara Delik) 


AJOURNEY THAT BEGINS WHERE EVERYİRİNG ENDS 


yağ a 


Produced. 
Story by JEB 
Mu: 


1979 ABD yapımı. Yönetmen: Gary Nelson, 
Senaryo: Jeb Rosebrook ve Bob Barbash'ın öyküsünden, Oyuncular: Maximillian Schell, Anthony Perkins, Robert Foster. 


2130 yılında Dünya Keşif gemisi Palomino, 
bir kara deliğin olay ufkuna hapsolmuş uzay gemisi Cygnus'u (Kuğu'yu) bulur. Palomi'de bulunan Kaptan Dan Holland, teğmen Charlie Piser, gazeteci Harry Booth, robot V.I.N.C.E.N.T. 
ile Cygnus'un 2.kaptanı Dr.Alex Duran'ın kızı, bilgin ve ESP uzmanı Dr.Kate McCare, işin sırrını çözmek için kolları sıvarlar. Palomino, tehlikeli bir atak ile gemiye yaklaşır ve mürettebatın, düşüncelerine ket vurulmuş, hipnoz altında çalışan 


deforme yaratıklar olduğunu fark eder. Gemi, tekillik bölgesine yaklaşır, girdaba kapılır... 


Cennet-cehennem, yok olma ve yeni bir evrende yeniden yaratılış (White Hole) kuramları işlenen filmde; kişilik yüklenen ve kötülüğe bürünen VINCENT ise, baş zebaniyi oynamaktadır, artık... Tıpkı «Satürn-3»'teki zeki ama katil robot-siborg Hector gibi... 


WALT DİSNEY PROD'S 


e 
SEA 
UC El Ni 
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Buck Royers in the 2. 
Century 


(Buck Royers 25. yy. da Dizisi) 


1979-1981 ABD Yapımı: A.Glenn 
Larson, Yönetmen: Daniel Haller, Oyuncular: Gil Gerard, Pamela Hersley, Erin Gray. 


1975'de çekilen ve 1976 da vizyona giren Star Wars filminin ses getirmesi , 1979'da Uzay Yolu dizisinin ilk filmi «Star Trek the Motion Picture>»'ın vizyona girmesi üzerine, Güneş Sistemi dışıyla ilgili yeni projeler dizi halinde topluma sunulmaya hazırlandı. Bu kez zaman paradoksları da devreye girdi. 
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Zaman konusu, zamanı değiştirme, zamanda yolculuk... Amerikalıların vazgeçemeyeceği birfenomenolmuşdurumda. 
Bu konu, öylesine çok işlenmiştir ki pek çok dizi ve filmde, insanın aklına şu soru gelmiyor değil: Amerikalılar her şeyi değiştirdiler de bir zamanı beceremediler, onu da her defasında önlerine koyup, kafayı mı buluyorlar? 
Yoksa geçmişlerinden mi memnun değiller, geleceklerinden mi?.. Toplumsal bir «zamanı değiştirme» hezeyanı yaşanıyor adeta! 


1987 yılında Cape Kennedy Uzay 
Merkezi'nde, Dr.Huer, Albay Wilaa'nın yönetiminde yeni bir geminin denemeleri yapılmaktadır. Büyük bir roketin kapsülü araştırma görevleri için geliştirilir. Avcı-Hi adlı bu kapsül, Yzb. William Rogers yönetiminde uzayın bilinmeyen derinliklerine doğru yol alırken bir zaman girdabına kapılır ve 500 yıllık bir zaman sıçraması yapar. 
Kendini Drakonya Gezegeni ve sorunlarının ortasında buluverir. Yzb. Buck Rogers, bir daha kendi zamanına dönmemek üzere Derin Uzay'da güzel bir maceraya dalacaktır. 


Drakonya Oo gezegenindeki Oo Prenses Ardala... Star Wars'daki Prenses Lelia'yı; Yzb. Buck Rogers da Kaptan Han Solo'yu çağıştırmaktadır. Masallardaki Beyaz Atlı Prensin uzay maceralarındaki yorumu olabilir mi, bu tiplemeler? 


Dizi 1979'da, önceden yayınlanan çizgi 
dizinin pilot filmi dahil 11 Bölüm, 1980'de 10 
Bölüm, 1981'de 11 Bölüm olarak toplam 32 
bölüm çekilmiştir. 


blake s Seven 
(Blake'in Yenlilisi - Dizisi) 


GARETH THOMAS * PAUL DARROW * MİCHAEL KEATING SALLY KNYVETTE » DAVID JACKSON » JAN CHAPPELL JACOUELINE PEARCE * STEPHEN GREJF * PETER TUDDENHAM 


1978-81, BBC, İngiliz yapımı dizi. 52 
Bölüm çekilmiştir. Yönetmen: Michael E. 
Briant; Yazan: Terry Nation Oyuncular: Gareth Thomas, Sally Knyvette, Jan Chappeli. 


Gelecekte (OYeni Dünya Takviminin 3.yüzyılında yaşayanlar. Son derece kıyıcı bir bürokrasi. İlaçla uyuşturulmuş insanlar. 
Başkaldıranlara karşı amansız bir savaş... 
Yakalanarak beyni yıkanan Blake, zararsız bir kişiliğe bürünmüştür, ta ki yeniden örgütünün başına geçirilip belleği canlandırılana kadar. 


Federasyon Polisi tarafından yakalanan Blake, sahte bir suçtan tutuklanır ve sürgünler gezegenine gönderilirken, 7 kişilik bir ekiple kaçar. Bir gemi ele geçirir. Zen adlı bilgisayarca yönetilen bu gemiyle hızlı bir space-opera dizisi başlar... 


Alien 
(Yaratık) 


1979 ABDsiİngiliz 


ortak (o yapımı. 
Yönetmen: Ridley Scott, Senaryo: Dan O'Bannon ve Ronald Shusett'in öykülerinden. 
Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skeritt, John Hurt. 


Bir maden arama gemisi, LV-426 gezegenindeki S.O.S. isteyen bir koloniye iner. Kimse sağ değildir, ama bazı ölü yaratıkların kemikleri arasında buldukları bazı yumurtaların açılmasıyla saldırıya uğrayan bir mürettebat, gemiye götürülür. Adamın midesinde beslenerek büyümeye başlayan bir dişi yaratık, daha sonra onu parçalayarak dışarı çıkar ve şekil değiştirerek tüm personeli ele geçirmeye ve öldürmeye girişir... ta ki tek kadın Ellen Ripley ile ölümüne teke tek kalana kadar. 
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Selma Mine eri ve Dizileri olmadığını bulmaya gönderir. Ripley ise, bir süre sonra en kötü düşlerinin gerçekleşmeye 


başladığını görecektir. 


(Varatıklar) 


Bundan sonra filmlerin yapılış tarihleri şöyledir: 


Alien 3 — 1992 ABD yapımı. 


Alien Resurrection — 1997 ABD yapımı. 
There Are Some Places In The Universe You Don't Go Alone. 


Filmlerin ilgi görmesi, bilgisayar oyunlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur”. 


This Time Its War 


1986 ABD * İngiliz ortak yapımı filmin 
yönetmeni: James Cameron. Öykü: James Cameron, David Giler. Müzik:James Hornert Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn. 


Ellen Ripley'in inanılmaz mücadelesi sonucu kurtuluşundan sonra kimse, LV- 
426 gezegeninde “yaratıklar”ın var 4 N 

Dehşetin Karanlık Tonları, UZAY BOŞLUĞUNDA DUYULAN NOTALAR: olduğuna inanmaz. Ellen ise devamlı kâbuslar ALIENS, James HORNER, Burak FEDAKÂR, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, e Sayı:8, Aralık 2017, Sf:38 görmektedir. Ancak 50 yıl kadar sonra, LV- 
426 kolonisi tamamen kapatılır. Hükümet, gilGisayar VE VİDEO OYUNLARINDA BİLİMKURGU: ALIEN-YARATIK, 


Muhittin Yağmur Polat, , Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:8, Aralık 2017, 


Ripley'i yalıtılan gezegende başka yaratık olup Oo sep 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Dune 
(Kumul) 


A WORLD BEYOND YOUR EXPERİENCE; 
BEYOND YOURIMAGĞINATION. 


1984 ABD yapımı filmin yönetmeni: 
David Lynch. Senaryo: Frank Herbert'in aynıadlıromanından David Lynch. Oyuncular: Kyle Mac Lachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis, Sting. 


FrankHerbert, “Kumul” gezegeniolarak Sahra Çölü'nü düşlemiş olmalı, çünkü çoğu isim Arapça'dan alınma. Önce kısa öyküleri «Dune World» (Kumul Dünyası-1965) 
ve «Prophed of Dune» (Kumul'un Peygamberi-1965) sonra romanlaşmış haliyle «Dune» (Kumul-1965) Derin Uzay'daki bir 


gezegenin tarihçesi şeklinde, aslında dünya inançlarını sorgulayan bir dizi romana dönüşmüştür: «Dune Messiah» (Kumullu Mesih-1969), o«Chepterhouse: Dune» (Papazlar Meclisi: Kumul-1969), «Children of Dune» (Kumulun Çocukları-1976), 
«God Emperor of Dune» (Kumul'un İlah İmparatoru-1981), «Heretics of Dune» (Kumul'ın Kâfirleri-1984). Eserler birkaç kez dilimize de çevrilmiştir, 


Uzak bir gelecekte, İmparator tarafından bir dük ve ailesi, kumullarla kaplı, susuz bir gezegen olan Arrakis'e gönderilir. Bu kumulda yaşayan dev solucanlardan elde edilen bir madde, yıldızlar arası yolculuklarda kullanılmaktadır. Dük'ün oğlu, yönetici olarak yetiştirilmektedir, ancak amcası ve oğlunun tahtta gözleri vardır. Ve sonunda Dük'e karşı bir isyan başlatırlar. 


Halk efsanelerinde, Muaddip (kum faresi) denilen bir kurtarıcının geleceği ve gezegeni cennete çevireceği söylenmektedir. 
Delikanlı, halkla birlikte gücü yettiğince tüccarlara karşı koymaya ve gezegenin ekosistemini yeniden düzenlemeye çalışır. 


Film, daha sonra mini TV dizisi olarak ve konu biraz daha detaylandırılarak yeniden çekilmiştir. Bu sürümde, Dükün sarayında, oğlunu da yetiştiren telepat rahibeler, bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu haber verirler. Dük ve ailesine karşı, tüccarlardan oluşan lonca harekete geçer ve onu devirmeye kalkar; ancak oğlu ellerinden kaçar ve isyanı başlatır. 


© BİLİMKURGU YAZARLARININ YARATTIĞI GEZEGENLER-1, İsmail ŞAHİN, 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf: 91 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri Çuinn, David Warbeck, Itaco Nardulli, Ernest 


Treasure Island in Önler © soznie 


Snace «Treasure Island» (Define Adası)'ın 

. bir uzayçağı uyarlaması. Her ne kadar filmin (Define Arlası) adı “Dış Uzay” olarak geçse de, konu “Derin Veya Uzay”da geçmektedir. Kalyonlar yerine uzay gemileri, define adası yerine de bir define 


Lisola del Tes0r0 gezegeni. Ayrıca androidler, lazer silahları ve 


dev uzay canavarlarının iskelet kalıntıları... 


Billy Bones tarafından kendisine bir define haritası verildikten sonra, genç Jim Hawkins bir gökadalar (galaksiler) arası yolculukta kendini bulur. Romandaki tüm kahramanlar Long (Uzun) John Silver, Dr. 
Livesy, Hands, Capt. Smollet, Black Dog, Morgan, Pew, Pete buradadır. 


Vil du satse livet for â fine den? -- | 


böuniversets ytterste grense er skatten giemği 


Diğer klasikler de yavaş yavaş BK'sal bir çehreye bürünseler, acaba nasıl bir lezzet verirdi, uzayçağı sakinlerine? Yoksa bizler, geçmişin masallarını veya efsaneleri yeniden mi yaşıyoruz, nedir? 


GELECEK SAYI: 

*Yıldızların Ötesindeki Savaşlar 
*Star Trek, Star Wars ve Diğerleri *Turist Ömer Uzayda 


vines RENATO CASTELLANI e z yn sn maş on ai amm ca im *Dünya'yı Kurtaran Adam 


Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, İstanbul 2010 
1987 yapımı İtalyantBatı Alman *GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — 
TV dizisi. Yönetmen: Antonio Margheriti, ( Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, 
Kitap:23, Istanbul 2011 
senaryo: (o Robert oLouis o Stevenson'un , i — e *SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sr a Island» (Define Adası) adlı Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, 
eserinden dizileştirilerek BK'ya uyarlayan O istanbul 2010 
Renato Castellani. Oyuncular: Anthony 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Göndermeler: 


BİLGİSAYAR ve VİDEO OYUNLARINDA BİLİMKURGU: © GELECEĞİN EFSANE! ERİNİ ALIEN-YARATIK, Muhittin Yağmur Polat, , Yerli YARATMAK Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:8, Aralık 2017, Sf::60 | < — 


*BİLİMKURGU YAZARLARININ YARATTIĞI GEZEGENLER-1, İsmail ŞAHİN, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf:88 


*BİLİMKURGU YAZARLARININ YARATTIĞI si 

GEZEGENLER-2, İsmail ŞAHİN, Yerli Bilimkurgu & 

Yükseliyor, Sayı:4, Ağustos 2017, Sf:64 ÇAĞDAŞ selma (e v 2d, 

*Dehşetin Karanlık Tonları, UZAY BOŞLUĞUNDA SANAT mine — 4 

DUYULAN NOTALAR: ALIENS, James HORNER. Burak | i 

FEDAKAR, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:8, Aralık 


2017, Sf:38 
*TÜRKİYE'de BİLİMKURGU ÇİZGİ ROMANI: Tarihsel 


Bakış, Özgür Serdar ALTUNOĞLU, Yazı Dizisi:2.Bölüm, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf:93 


GÖPSFL SANATLADDA 


BİLİMKURGU 


AN Ty 
BİLİMKURGU 2 ME 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hk ” | 3 p 
Lr hn 


ME CAĞDAS SANAT / 


2» 


SİNEMA - TİYATRO - RESİM - MÜZİK!“ ğ 


Ri ZAZLEF 
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Kısa Öykü 
Hasan ÖNAL 0) 


Öteki Ben 


Db. tam bin yedi yüz yıl oldu ve ben öteki “Ben'i uyutuyorum halen. 

Aslında ha ben ha o “Ben”, yok farkımız... Tek fark o uyuyor. Ben ise uyanık... 

Ben mi? 

Anlatırım sonra, nasılsa vaktimiz çok. Yıldızları saymak hiçte kolay değilmiş buradan... Bitmiyor tükenmiyor, yanımdan öyle akıp giderken... Ne muhteşemler! 

Sayaç hâlâ durmadı, ineceğimiz 
Yıldız'a kilitlenir kilitlenmez öteki “Ben”i uyandıracağım, uyuturken söz vermiştim, “mutlak görmem lazım inişi” demişti çünkü. 

Yüz binlerce tasarım kombinasyonu denedim öteki Ben'in yüz trilyona yakın hücresi ile, yine de en hoşuma giden en kusursuz tasarım olan eski haliydi. Bunları bilse yine de kızar mıydı acaba bana?.. 

wwww.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ocak 2018 / sayı 9 


Kızmazdı! Yoksa! 

Boş durmuyorum bu arada tabi... 
Uyandığında sana sürprizlerim var “Ben”. 
Yazılmış tüm kitapları okudum, bestelenmiş tüm eserleri ezberledim, tüm zamanların çekilmiş her filminin kare kare repliklerini 


biliyorum... Bazen de soruyorum kendi kendime, yalnızca yok etmek için mi var edilmiş bu insanlar diye. 

Nasıl olur? Bir Frederic Chopin'in Ballade'sini, Dostoyevski'nin Suç ve cezasını, trtılın oOometamorfozunu, kardelenin O muhteşem doğuşundan etkilenmez, sevemez ki insan... 

Yok, tereddüdüm kalmadı artık, yok oluş fazlası ile hak edilmiş görünüyor. 


AKK 


Dört binli yıllarda dünya artık kırk dört 


kapitalist ailenin yönetimine geçmiş, resmi olarak hiç bir ülke kalmamıştı. 

Dünya nüfusu, oluşturulan “Orion Lottaryası” kandırmacası ile kademeli olarak yok ediliyordu. Yüzeyden atmosfere kadar oluşturulan bir nevi vakum ile, sözde lotaryayı kazanan insanlar kapsüller içinde Orion'a gönderiliyor, daha uzay boşluğuna varmadan atmosferin çıkış bölgesinde yanıyordu. 
İnsanları buna inandırmak © günün teknolojisi ile oldukça kolaydı. Artık tüm dini figürler klonlanarak özel sanatoryumlarda yeniden doğduklarına inandırılıyor, geçmişte var olduklarına inandıkları güçleri ile halkı otoritenin istediği şekilde yönetebiliyorlardı. 

Mesih'in oyeniden o gönderildiğine, inanç ikonlarının yeniden geldiklerine şartlandırılarak inananları hiç bir Kuşku duymayacak şekilde, istenilen yöne ve yola götürebiliyorlardı. Ki, o karizma Mesih'i 


görseniz, inanın siz bile önünde secde ederdiniz. Teknoloji, artık dini yeniden yaratıyordu. 


Evet, şanslı olanlar yok muydu? Elbette vardı, ama bu kaosun içinde benim gibi bu senaryoyu anlayanlar da çıkmıştı pekala. 
Lâkin bu on parmağın sayısını geçemeyecek kadar da azdı ne yazık ki. 

Tüm rüyalarını kaydediyorum “Ben”, umarım uyandığında sana hoş bir sürpriz olur bu... Ha, bu arada her ay top on yapıyorum rüyalarından, bu ayın favorisi yine o yunuslar, sonsuz bir okyanusta yunuslarla yaptığın yarışlar... Hem neden yunuslarla yarış yaparsın ki, bunu da anlamış değilim ya... 
Müthişsin “Ben”. 


AKK 


Bugün çok garip bir şey oldu, sanki kapsüle bir şey dokundu, hissettim bunu... Asıl beni heyecanlandıran, bunu nasıl hissetmiş 


olmamdı. Anlayamıyorum, daha doğrusu anlatamıyorum... Hâlbuki ben sen değilim ki... 
Acil çekin yapmam lazım programa, yoksa bu durum benim canımı fena sıkacak... “Canımı sıkacak” dedim yaa... Vay be, üşenmemişsin duygu bile yazmışsın bana... Helal sana “Ben”. 
Dört yüz gündür programı çekin ediyorum ve bir tek kod hatası bile yok. Ben'i kusursuz yüklemişsin o kesin, lakin bir şey dikkatimi çekti. Hücre katalizör printerına girerken neden Ben'i kapalı tuttun? Bunun cevabını senden almam şimdilik pek olası gözükmüyor değil mi “Ben”? 

Bu ne böyle?.. Dışarıda Güneş doğuyor ve bu da kapsülün durduğu anlamına geliyor, neler oluyor “Ben”, bunun bir izahatı olmalı. 
Navigasyonda herhangi bir konum veya bir girdi yok? 

Evet tekrar hissettim! Bir şey kapsülü tutmaya çalışıyor... Fakat dış kamera akışında bir şey gözükmüyor ki? 

Kapsülün tüm dijital ekranları dondu, sıfır sessizlik hakim kapsülde ve sen her şeyden habersiz halen uyuyorsun “Ben”. Peki ya ben neden ürperiyorum? Bana ne olabilir ki? Ben senin kodlarla yazılmış hologramından başka bir şey değilim ki, korkmama sebep ne peki?.. 
Kapsül çok hızlı bir şekilde ısınmaya başladı, ısı böyle devam ederse senin hücre yaşam katalizörün buna dayanamaz “Ben”... Isı durmuyor. Ne yapmalıyım, çıldıracağım! 
Neler oluyor! 

“Ben” ısıiçeride şuan üç yüz fahrenhayt ve ben bir şey yapamıyorum. Artık senin yaşama şansın gitgide tükeniyor ve ben çaresizim. 

Sana söz vermiştim oysa, seni yeni yıldızlara ulaştıracaktım... Beş yüz fahrenhayt ve kapsül erimeye başladı... Anlıyorum artık “Ben” anlıyorum, kandırıldık, kandırıldık!.. 
Yıl sayacı geri sayıyor. Hiç çıkamamışız 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biz yıldızların yoluna, kandırıldık “Ben” kanırıldık... 


kok 


-Efendim son gönderdiğimiz lotarya kapsülü oldukça zorladı bizi. 

-Ne demek zorladı bizi? 

-Sanırım aday yazılıma müdahale fırsatı yakalamış. 

-Komik... Ne yapmaya çalışmış ki? 

-Yörüngeden çıkabilmek için oldukça uğraşmış, ama başaramadı tabi. 

-Bu büyük bir zafiyet, bunu göz ardı etmeyin. Bu bizim sonumuzu getirir. Anladınız mı? 

-Tabii ki efendim, mutlak önlemini alacağız. 

-Ne kadar sürdü peki yörüngeden sapma süresi? 

-On yedi saniye efendim. 

-Oldukça yaklaşmış... Şans işte, yetmemiş zamanı. Aptal şey! Ha ha haa. 


Son 
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9.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Aykut GOŞKUN 


(bez sinirliydi. e “Herkesin orada yaşamaya hakkı var. Bizlere vebalıymışız gibi davranamazsınız. Biz de en az sizin kadar insanız!” diye haykırdı onca kamera önünde. Bu hümanist saçmalıklardan bıkmış olan profesör elini anlına götürdü. Defalarca açıkladığı şeyi tekrar açıklaması gerekiyordu. 
“Bakın nasıl hissettiğinizi anlıyorum çünkü ben de gidemiyorum, renk körüyüm. 
Düşünsenize bu kadar basit bir sebepten dolayı kendi tasarımım ve hayatımı verdiğim projeye katılamıyorum. Siz ise cücelerden tutun da AlIDS'ilere kadar herkesin yeni 


gezegene gitmesini istiyorsunuz. İsmi Latince 'Optimorum Populorum Planeta' yani “Mükemmel İnsanların oGezegeni' 


kelimelerinden geliyor. Oppo mükemmel 


42. wwwu.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ocak 2016 / sayı 9 


olmalı, her açıdan. Elli yıldır gemilerimiz orayı daha yaşanabilir hale getiriyor. Dünyadaki hatalara orada yer yok. Hepiniz hastalıklı değilsiniz ama hepiniz hatalısınız. Geçmişte dünya size katlanmak zorundaydı ama artık değil. Gen tedavileri var. Doğacak her çocuk Oppo'ya gidecek kadar mükemmel olabilir ama bu çok büyük bir masraf ve emek demek. 
Onun yerinde sadece mükemmel çocukları doğuracak çiftleri oraya götürüyoruz. Onların içinden de en bilgililerini, bilişsel yetenekleri en iyi olanları seçiyoruz. Bu da bir avuç insan demek ama yeni gezegenin ve yaşamın hak ettiği bir avuç insan. Bence herkes kendine yeni gezegeni hatta kendi gezegenimi hak ediyor muyum sorusunu sormalı.” 

Herkes birkaç saniye düşündü. Geride 


kalacakların temsilcisi en büyük kozlarından birisini oynadı “Oradaki insanların her ne olursa olsun hasta sizin deyiminizle “bozuk insan doğurma ihtimali var. Bunu reddedemezsiniz.”. Profesör biraz sinirlendi “O tabiri yıllar önce öylesine söylemiştim ve özür diledim. Tartışma üslubunuzu düzeltin.”. 
Temsilci biraz utandı, sonuçta ona saygı duyuyordu. Profesör devam etti “Dediğiniz ihtimal seçtiğimiz çiftlerde çok düşük. Eğer ki olursa da doğan kişinin çocuklarına ve o çiftin diğer çocuklarına gen tedavisi uygulanır. Bir nesil sonra ortada hastalık filan kalmaz. Biraz masraflı olur ancak bu düzeni korumak için şart.” 

Temsilci seyirciye oynadı, tek güvendiği şey onlardı “Peki buna vicdanınız el veriyor mu? Onlar orada zevk sürerken milyarlarca insanın burada kıvranması size doğru geliyor mu?”. Profesör tebessüm etti. Az önceki tatsızlık olmasa gülebilirdi bile “Öncelikle zevk sürmeyeceklerini kesinlikle garanti edebilirim, zaten canlı yayınlar ve haberlerden siz de bunu anlayacaksınız. İlk insanlar olacaklar, bu çok ağır bir yük. Madenlerde çalışacaklar, diktiğimiz ağaçları kesecekler, yer çekimi bizimkinden biraz fazla olduğu için normalden daha fazla yorulacaklar, tüm sevdiklerinden uzak kalacaklar, gönderebildiklerimiz sınırlı olduğundan hemen her şeyi baştan üretmek zorunda kalacaklar. Hatta size bir anı anlatayım: İlk kafileyi gönderdiğimizde her şeyin tamam olduğunu düşünüyorduk. 
Hesaplayamadığımız şey devasa bir bulutun günlerce onların güneşle bağlantılarını kesecek olmasıydı. Soğuktan kırılmanoktasına geldiler ta ki ateş yakmak isteyene kadar. 
Fakat yakamadılar çünkü uzay gemisinde ateş tehlikeli olduğundan hiçbir yakacakları yoktu. 
Donmamak için diktikleri fidanları yaktılar. 
Sizce bu insanlar mı zevk içinde olacak? O 


adamlardan birisini kaybettik. Ailesinden tekrardan beni bağışlamalarını istiyorum. 
Emin olun sandığınız gibi olmayacak. Ayrıca gönlümün elvermediği tek bir şey yapmadım hayatımda ve yapmayacağım da.”. 

Profesör güzel konuşmuştu, çoğu insan etkilendi. Temsilci biraz bozulmuştu. 
Elinde kalan son kozu öne sürdü: “Seçilen insanların kimlikleri neden açıklanmıyor? 
Yoksa bu işte bir kayırma mı var? Hiçbir devlet sizi desteklemiyor, bu para nerden geliyor? Hukuk hileleri kullanarak üzerinize geçirdiğiniz gezegene insanları götürmek için para mı alıyorsunuz yoksa?”. Temsilci bel altı vurmuştu. Buna mecburdu da. Profesörün bu sözlere sinirleneceğini, ayağa kalkıp bağıracağını sanıyordu ama yanılıyordu. 
Profesör gayet sakin başladı. 

“Seçili insanların kimliklerini açıklamamamızın sebebi tam olarak sizsiniz. 
Siz ve arkanızdaki vandal sürüsü onlara zarar vermesin diye. Kaç şubemiz ateşe verilip içinde çalışan insanlara zarar verildi sizce? 
Farklı ülkelerden tam yirmi şubemiz yakılıp yıkıldı. İçeridekiler ise yaralandı. Bunu yapan insanlara kimlikleri versem ne olur sizce?” 
dediği sırada temsilci sözünü kesmek için “ama” dedi fakat profesör ona aldırmadan devam etti. 

“Oppo'yu tamamen yasal yollardan elde ettim. Onu keşfeden ve üzerine ilk ikmali indiren benim. Siz değiştirmeden önce kanunlar onun tapusunu almama müsaitti ve aldım. Oppo benimdir! Ben öldükten sonra ise onun üzerinde yaşayan insanların olacaktır. 
Buna hiçbir şekilde itiraz edemezsiniz ve onca avukatınız da edemiyor zaten. Parayı ise varlığın ve canlılığın değerini bilen birkaç iş adamı veriyor bana. Eğer ki kayırma aklına geldiyse şunu söyleyeyim onların doğacak çocukları Oppo'ya gidecekler çünkü gen 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tedavisi gördüler. Gen tedavisi gören her doğacak kişiye kapımız açık. Ne kadar insan o kadar iyi. Hatta yaptığın saygısızlıklara rağmen senin çocuğun da eğer gen tedavisi görürse onu Oppo'ya kendim göndereceğim.” 
Temsilci sinirlense de tüm dediklerinde haklı olduğunu biliyordu. Kimliklerin açıklanması ve oaçıklananların güvende tutulması gerektiğini anlatacaktı ki rejiden sinyal geldi. 
Sunucu program için ikisine de teşekkür etti. 
Birbirlerinin elini sıktılar ve evlerine doğru ayrıldılar. 

Aklında profesörün sorduğu soru vardı: Oppo'yu hak ediyor muydu cidden? 
Peki ya Dünyayı? Okuduğu onca şey ve yıllarca savunduğu ideolojisi aklına gelince “Her insan hak ediyor.” dedi. Haklı mıydı? Bunu zaman gösterecek. 


25.07.17 
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Aydın Boysan 
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2017 Bilimkurgu Sineması 


Neler İzledik? 


Bilim kurgu sineması açısından fena bir yi olmadı sanırım. 
Hemen her BK türünde filmin 

arzı endam ettiği koca yılın 

bilançosunu elimden geldiğince 4 a kısaca toparlamaya çalıştım. 

Yüksek bütçeli ölmlerin — yanında, kendini ispatlama çabası içinde olan enteresan filmler izledik ve benim için asıl olan müzikler kısmına gelirsek fazla tatmin edici işlerolmadığını da üzülerek belirimem gerek. 
Özellikle 2000 yılından sonra farklı türlere evrilmeye başlayan ana temaların maalesef eskilerin görkemli besteleri altında ağır biçimde ezildiklerini bu yılda gözlemledim. Akılda kalıcılıktan ve vurucu olmaktan uzak temalar kulağımızın pasını almak konusunda pek başarılı olamadılar. 

Şimdi listemize geçelim ve geride bıraktığımız yıl eksiği ve fazlasıyla neleri izlemişiz ve ne kadarı aklımızda kalmış bir bakalım! 
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Passengers 


Üs bir gezegende koloni kurmak için 
120 yıllık bir yolculuğa çıkan Avalon adlı 
uzay gemisinde geçiyor hikayemiz. Beş binden fazla yolcu 120 yıllık uykudadır ve sadece iki kişi bu uykudan 100 yıl erken uyanır. Gemide meydana gelen arıza uykudaki binlerce insanın hayatını tehlikeye atacaktır. Aslında klasik bir aşk hikayesi barındırıyor temelinde Passangers ve bilim kurgusal dokunuşlarla zenginleştirilmiş, ortaya izlemesi keyifli ama çok da fazla vaatlerde bulunmayan bir film çıkıyor. Norveçli yönetmen Morten Tyldum yönetiminde. 


Logan 


ogan yılın en sağlam filmlerindendi. 

İzleyici ve eleştirmenlerin genelde çok beğendiği yapımın özellikle kaotik ortamı, post apokaliptik havasındaki hali ve Hugh Jackman'ın yanında oyunculuk olarak kesinlikle aşağı kalmayan Dafne Keen'in varlığıyla son dönem süper kahraman filmleri arasından farklı bir yere alıp koymak gerekiyor bu filmi. James Mangold'un yönettiği filmin müzikleri usta besteci Marco Beltrami'den ve dinlenebilirlik oranı orta seviyede bir çalışma! 
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WHAT'S YOUR FAVORİTE THING 
> ABOUT EARTH? 


, UGARY ASA CARLA BRITT vE 
OLDMAN BUTTERFIELD OoOGUGINO ROBERTSON N 


SPAC 


BEN W EN 


COMING SOON 


Li-& 


Space Beetween Us 


M ars konulu filmler furyasının orta derece olanlarından biri olarak izlediğimiz filmin ana teması, Mars'a giden ekipten bir kadının hamile olduğunu yolun yarısında öğrenmesi ve çocuğu mecburen Marsta doğurması üzerine. Mars'ta büyüyen ve artık gençbirdelikanlı olan kahramanımızın ilk defa Dünyaya gelişi ve takip eden olayları izliyoruz. 
Yönetmen Peter Chelsom ve müzikler Andrew Lockington'a ait. Sabun köpüğü misali bir çalışma daha denilebilir albüm için! 
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WE WERE BETTER OFF ALONE 


SAR. GE. 


kei 
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GYLLENHAAL 


Bi 


FERGUSON 


REYNOLDS 


ü 


Life 


LE için, eli yüzü düzgün bir Alien güzellemesi dersek abartmış olmayız sanırım. Kaliteli oyuncu kadrosu ve başarılı yönetimiyle sonuna dek kendini izleten bir yapım. Ama sadece bu kadar daha ilerisi yok! Daniel Espinosa yönetiminde, Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson gibi usta isimleri bir araya getiren filmin müziklerini besteleyen Jon Ekstrand klasik gerilim korku filmlerinin bildik temalarından yararlanarak işini gayet düzgün yapmış ve dinlenebilirlik oranı orta seviyenin bir tık üzerinde müzikleriyle dikkate değer bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. 


| 


elki de tüm zamanların en iyi animelerinden biri ve pek çok bilim 


kurgu filmine kaynaklık etmesi açısından ayrıca bir öneme haiz. Bildiğiniz saatli bomba yani! Filmini çekmek bir dert, müziklerini bestelemek ayrı bir dert. Scarlett Johansson ve efsane Takeshi Kitano gibi güçlü iki ismi bünyesine katarak Rupert Sanders yönetiminde görücüye çıkan film vurulmayı kesinlikle hak etmeyen ve pek çok sahnesinde sanki animeyi izliyormuşum havasına kapıldığım bir yapım Ghost In The Shell. Anime'nin pek çok kişi tarafından hâlâ çözülemeyen finalini de düşünürsek eğer film genel izleyicinin daha rahat anlayabileceği basitlikte bir hale indirgenmiş. Ancak animeyi hâlâ ayrı bir yerde ve daha yüksek bir çıtada tutmaya devam ediyoruz. Filmin bence en büyük eksiği müzikler. Kenji Kawai'nin işin dışında tutulması ve genelde bilgisayar oyun dünyasında tanınan bir besteci olan Lorne Balfe'ye müziklerin emanet edilmesi gereksiz olmuş. Müzikler her ne kadar kulağa film içinde hoş gelse de Kenji'nin olağanüstü teması yanında lafını bile etmeye değmez. 


VİN 
TAŞIID1ESEL 


Nİ. REAL o 30 İN İS ANDIMAX 3D 


Guardians of The Galaxy:2 


üper kahraman filmlerinin bir başka 

halkası olan bu eğlenceli yapım geçtiğimiz yılın en fazla ilgi gören filmlerinden. James Gunn yönetiminde ilk filmin üzerine biraz daha cila atılarak yapılmış aksiyonu ve eğlencesi bol bir yapım. İlk filmin kadrosu üzerine Vin Diesel, Kurt Russell ve Slyvester Stallone gibi kurt oyuncuların monte edildiği filmin ilkini daha çok sevmiştim açıkçası. 
Burada inanılmaz göz yorucu bir hareketlilik var ve belli bir yerden sonra açık hava sirki gösterisi izliyormuş hissine kapıldım. Müzikler Tyler Batese emanet edilmiş ve besteci emanet hıyanet etmeyerek ortalama üstü bir iş yapmış. Ama burada score müzikleri bir kenara bırakıp şarkıları yazmamız gerekirse hepsi birbirinden kaliteli ve klasik şarkılar kulağa baya iyi geliyor. 
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Alien: Covenant 


017'nin en fazla tartışılan filmlerinden biriydi Alien: Covenant. 33 yıl sonra Prometheus için yönetmen koltuğuna geri dönen Ridley Scott bu kez hikayenin 10 yıl sonrasında geçen Covenant için bir kez daha kamera arkasında. Genel çoğunluğu tatmin etmeyen ama bu kadar da yerle yeksan etmenin gereksiz olduğu bir film Covenant. Alien, Face hugger ve patlayan karınlar hatta bu filmde vücudun farklı yerlerinden çıkan yaratıklar görmek isteyenler için memnun olacakları bir yapım oldu bu. Ancak iş basit bir yaratık hikayesinden onları kimler yarattı gibisinden derinlik kazanmaya başlayan bir hikayeye evrilmeye başlayınca haliyle beklentilerde yükselmeye başladı. Halkanın üçüncü filmi ne zaman çekilir bilemeyiz ama yine de merakla bekleyeceğiz. Müziklere gelirsek genç besteci Jed Kurzel işini sağlama alıyor ve 79 yapımı filmin efsane bestecisi Jerry Goldsmith'in karanlık atmosferli temalarını kullanıyor. 
Kendi besteleriyle destekleyerek albümü kotaran bestecinin çalışması için söylenecek tek şey, “Goldsmith'in ekmeğini baya fazla yemiş” demekten ibaret olacaktır. 
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Transformers: The Last Knight 


rtık kabak tadının bile dahalezzetli geldiği 

bir seri haline dönüşen bol metal ve cıvata destekli makinelerin en daha daha dehşetli kapışmalarına tanıklık ediyoruz yine. Michael Bay'in yönetmen koltuğunda artık epey bir metal yorgunluğu emareleri arasında çektiği ve yapımcılarını maddi açıdan yine memnun eden Transformers'ın müziklerine gelirsek işte orada biraz durup Steve Jablonsky'nin çalışmasını farklı bir yere koymamız gerekir. 
Enteresan bir şekilde filmin yavanlığının ve bol metal şakırtısının tam tersi yönünde ve kalite olarak daha üstünde olduğunu söylememiz gerekir. Serinin bütün filmlerinin müziklerini besteleyen Jablonsky, baştan sona bir hayli uzun olan albümde ortalamanın baya bir üstünde seyreden performansıyla kesinlikle göz kamaştırıyor. 


Spider-Man: Home Coming 


ikayesi, deli güllabicisi gibi hep en 

başından başlayan bir Spider-Man filmi daha yılımızı şenlendirdi. Jon Watts yönetmen koltuğunda otururken, ağ atma görevi bu kez Tom Holland'a verilmiş. 
Baştan sona eğlencesi bol filmde hiç tahmin etmeyeceğimiz kadar rolüne oturmuş bir Tom Holland izledik. Daimi örümceğini artık bulmuş gibi görünüyor yapımcılar. Müzikler Hollywood'un son yıllardaki en üretken bestecisi oOMichael Giacchino tarafından bestelenmiş ve usta işi bir çalışma olmuş. 
Giacchino yıldızını parlatarak yükselmeye devam ediyor ve 2017 yılı içinde de görücüye çıkan bütün çalışmaları başarılı. 


War for The Planet of The Apes 


Dp yayılan süper grip mikrobunun ardından telef olan insanlıkla hastalıktan etkilenmeyip tam tersine daha zeki bir hale evrilen maymunların arasındaki son büyük mücadeleye tanıklık ettiğimiz yeni serinin son filmi geçtiğimiz yılın en fazla tutulan bilim kurgu filmlerinden biriydi. Matt Reeves gibi kariyer basamaklarını hızlı tırmanan bir ismin yönetmenliğinde seriye şimdilik noktayı koyan maymunlarımızın filmdeki CGI numarasıyla gösterdikleri performans tek kelimeyle kusursuzdu. Final sahnesinin ruhani bir havaya bürünmesi fazlalığını saymazsak eli yüzü düzgün bir bilim kurgu üçlememiz var diyebiliriz rahatlıkla. Müzikler hemen yukarıda övdüğüm Michael Giacchino elinden çıkma ve serinin diğer filmlerinin de bestecisi olarak performansından en ufak bir kayıp vermeden şahane bir orkestra güzellemesiyle işini en iyi şekilde icra ediyor. 
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FROM THE LEGENDARY DİRECTOR OF 


DEHAÂN DELEVİNGNE 


rr iğ 


Ju LY 2017 
o REALD 3D 


Valerian and a City Thousand planets 


Hi Element harikasından neredeyse 20 
yıl sonra belki de pek çok efsane bilim kurgunun atası sayılan Valerian ile türe keskin ve hayırlı bir geri dönüş yapan Fransızların harika çocuğu Luc Besson benim şahsım adına yılın en eğlenceli olayına imza attı. 
Valerian, baştan sona çeşit çeşit yaratıklar, rengarenk bir galaksi ortamı, harika dizaynlar, koreografiler, kusursuz efektler ve unutulmaz Rihanna performansıyla kesinlikle devamı çekilmesi gereken bir film. Alexander Desplat gibi usta bir besteci elinde dinlenebilirlik oranı ortalamanın bir hayli üzerinde olan müzikleriyle Valerian geçen yılın parlayan ışıklarından biri. 
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Balde Runner 2049 


Çanırm 2017 yılının kendi en iyilerim arasında birinciliğe oynayacak filmi Blade Runner 2049! Fransızların yeni harikası Denis Villeneuve'nin elinden çıkan film, Ridley Scott klasiği ilk Blade Runner'ın altında kesinlikle ezilmiyor ve ilk filmin sonunda geride kalan sorulara gayet oturaklı ve mantıklı cevaplar veriyor. Ryan Gosling ve Harrison Ford ikilisinin birbirlerine nazire yapan başarılı performanslarıyla seyrine doyum olmayan görsel bir şölen Blade Runner 2049. Müzikler kısmına gelirsek orada hayal kırıklığımı belirtmem gerekir. Vangelis gibi bir ismin üstüne adı Hans Zimmer bile olsa gelen kişinin fazla başarılı olamayacağı gün gibi ortadayken usta besteciyi ellem kallem neden yeniden anlaşıp müziğin başına getirmezsiniz? 
Ancak, Hans Zimmer ve Benjamin Wallfisch ikilisinin yönetmenin daimi bestecisi Johann Johannsson ile yollarını aniden ayırmasından sonra apar topar stüdyoya sokulması da müziklerin yetersizliğine bir neden olarak kabul edilebilir. Nihayetinde Blade Runner 
2049 ilk filmin yolundan başarıyla ilerleyen 
tadı damakta kalan bir bilim kurgu filmi. 


SOME THİNGS WERE NEV 
MEANT TO BE CONTROÖLLE 


SEE ITIN3D 
NOW PLAYINGIN THEATRES 


Geostorm 


elaket filmlerinin aranılan yönetmeni 

Roland Emmerich'in eski ortağı Dean Devlinin yönetmenliğini üstlendiği son model felaket filmimiz Geostorm geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sinemalarımıza uğradı ve patlamış mısır muhabbetiyle seyri hoş ama temelinde boş bir etki bırakarak ülkemiz sınırlarını terk etti. Göz dolduran oyuncu kadrosu ve başından sonuna kadar bildik klişe bombardımanıyla dolu filmin geride bıraktığı, devasa şehir enkazlarından başka bir şey olmadı haliyle. Ghost In The Shell çalışmasıyla Kenji Kawai'nin ismi altında ağır ezilen Lorne Balfe'in 2017 yılı ikinci çalışması olan albüm ortalama sularda dolaşıyor ve kendi halinde takılıyor! 
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Thor: Ragnarok 


017 yılının eli yüzü düzgün bir başka 

Marvel filmi Thor: Ragnarok sadece 
Thor için çekilen geçen iki filmden çok daha iyi bir yapım. Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititinin kaptan köşkünde dümeni devraldığı film başından sonuna kadar bol aksiyon ve bol eğlence sunuyor. Özellikle bu filmde Hulkun da olması eğlenceyi katmerliyor. Kate Blanchett varlığıyla filme ekstra puan kazandırıyor. Müziklere gelirsek, tanımadığım yeni bir besteci Mark Motherbaugh elinden çıkma besteler ortalamanın baya üzerinde ve önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettirecek bir isim olacağı da kesin gibi görünüyor. 
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WOÖNDER 


THE FUTURE OF JUSTICE BEGİNS WİTH HER 


Wonder Woman 


017 yılının iki DC filminden ilki olan 
Don Woman, İsrail asıllı oyuncu Gal Gadot eşliğinde sinemalarımızda arzı endam etti. Genelde “Beni de döv Gal” nidalarıyla sinemaları dolduran hemcinslerimin baktığı gözle bakmadan (Yalandan kim ölmüş) tamamen profesyonel amaçlı gözlemlerim neticesinde eğlenceli ve sıkmayan bir film izlediğime kanaat getirdim. Patty Jenkins yönetiminde bol aksiyon eşliğinde ilerleyen filmin müzikleri usta isim Rupert Gregson-Williams tarafından bestelenmiş. Karakterin ana teması bir önceki yıl izlediğimiz Batman vs Superman filminde Hans Zimmer tarafından bestelenmişti. Ana temanın çevresine yedirdiği kendi besteleriyle ortalamanın biraz üstü iş çıkartıyor Williams! 
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Justice League€ 


017 yılının en fazla merakla beklenen bir 
2 diler filmi DC yapımı Justice League yılın 
sonuna doğru kasım ayında gösterime girdi ve açıkçası hayal kırıklığı yarattığı söylenebilir. 
Sağlam karakterlerle bezeli bir ekip ve sadece Superman bile yeter, hem DC hem MARVEL karakterlerinin toplamını pelerininde sallamaya. Ancak Marvel gibi uzun yıllar karakterlerini iyice oturtup Avengers serisine geçme taktiğini uygulamayıp apar topar Justice League olayına geçmesi DC'yi ve haliyle Warner Bros'u zor durumda bırakıyor. 
Seyircinin kafasında tam olarak yerleşmemiş karakterlerden Aguaman filmi bu yıl gösterime girecek. Flash olarak Barry Allen rolünde izlediğimiz karakter dört sezondur devam eden dizisinde alıştığımız karaktere göre biraz Tecavüzcü Coşkun tipi gibi duruyor. Bütün bu olumsuzluklar gişede de istenen rakamın çok altında kalınması gibi bir sorun doğurunca haliyle yapımcılar kara kara düşünmeye başladılar bile. Müziklere gelirsek efsane bir 
isim çıkıyor karşımıza, Danny Elfman. 1989 
Tim Burton yapımı Batman filmine yaptığı ana temayla John Williams'ın Superman temasından sonra en fazla bilinen süper kahraman temasının bestecisi ortalamanın çok üstünde bir albüm yapmış. Geçmiş DC filmlerindeki Hans Zimmer'in elektronik enstrümanlara boğduğu çalışmalardan sonra orkestranın hakimiyeti yeniden ele aldığı bir işle çıkıyor karşımıza ve her daim Elfman kalitesini kulaklarımıza hissettirmeye devam ediyor. 


1S BETTER. 


EMMA WATSON TOM HANKS 


THE CIRCLE 


GA e era 
EAA a EE 
HM MM GELİN 
“EE 


The Circle 


eçtiğimiz yılın orta karar filmlerinden 

biriyle devam edelim. Kadrosu çarpıcı ancak konu işleniş bakımından biraz zayıf kalıyor. Dünya devi bir teknoloji şirketinin herkesin hayatını takip eden bir buluşu kullanmaya başlaması ve kendisine reklam yüzü olarak seçtiği Mae'nin (Emma Watson) şirketin kodamanları tarafından çevrilen üçkağıtları ortaya çıkarması filmin ana teması. Dev şirketlerin karanlık yüzleri vardır konulu yakın dönem bilim kurgu filmlerinden biri. James Ponsoldt'un yönetiminde seyirlik orta karar bir iş var karşımızda. Müzikler usta besteci Danny Elfman'dan çıkma ancak dinlenebilirlik seviyesi ortayı ancak yakalayabilen bir çalışma. 


IT'S MORPHIN TIME 


Power Rangers 


ocukluk (o kahramanlarımızdan Power 

Rangers dev bütçeli bir sinemafilmi olarak perdeye gelmeseydi sanırım büyük eksikliğini hissederdik! Şahsen her daim Voltran'ı tercih etmiş biri olarak pek fazla takip etmediğim bu lolipop şekerleri kıvamı rengarenk karakterlerin filmi 2017'de görücüye çıktı ve en azından dünya hasılatıyla yapımcısını üzmedi. Müzikler popüler dev yapımların aranılan bestecisi Brian Tyler imzalı ve besteci her zamanki seri üretim işlerinden birini daha layığıyla kotarıyor. 
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YOU HAVEN'T 


LIVED UNTIL 


YOU'VE DIED 


Flatliners 


sorusunu sormamıza sebep olan Flatliners ın son ayında gösterime girdi ve tahmin edileceği üzere sağlam bir şekilde zemine çakıldı. Julia Roberts, Kiefer Sutherland kadrolu birinci sınıf işçilik bir filmin üzerine bunun yapılması “Gereksiz bir tekrar” olmuş dedirtiyor maalesef. Müzikler Nathan Barr elinden çıkma ve filmin sıradanlığı ile paralel giderek kaderdaşlık ediyor bu gerekliliği fazlasıyla sorgulanan filme! 


nüsimusorma “Neden yeniden çekildi” 
yı 
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DELeTsLaR DIN KLA GE 


REMEMORY 


vo COMING SOON 


Rememory 


yılın ocak ayında vizyona giren ve konusu itibariyle kült mertebesini 


yakalayabilecek bir potansiyele sahipken gereksiz teferruatlara dalarak bu şansını kaybeden bir film sırada, Rememory. Mark Palansky yönetiminde, Taht Oyunlarının efsane cücesi Peter Dinklage'nin sıradışı oyunculuğuyla baş rolünde yer aldığı filmin konusu kısaca, insanların hatıralarını depolayan bir adamla denekleri arasındaki ilişki üzerine. Müziklerde, besteci Gregory Tripinin besteleri orta seviyede ve filmle uyum içinde ilerliyor. 


KILL SWITCH 


Kill Switch 


017 yılı ortasında vizyona giren Kill Switch 
pa efektleri ve First Person Shooter sahneleriyle kötü uzaylılar, vurdu kırdı, bol patlama ve yıkılan şehirler açısından fazlasıyla doyurucu bir bilim kurgu örneği. Paralel evrenler üzerine yapılan bir deneyin bütün dünyaya pahalıya patlaması ve kahraman pilotumuzun bu deneyi sonlandırmak için verdiği mücadeleyetanıklıkediyoruz. Müzikler Seven League Beats tarafından bestelenmiş ve atmosfere uygun bestelerle bezeli kulakta fazla etki bırakmayan bir çalışma! 


aw. 


“A BLAST" “THRILLING” SwEXPLOSIVE" “ELEĞTRİF YINIS” 


Beyond Skyline 


i Ik Skyline filmini takip eden Beyond Skyline 

ilkini aratmayacak aksiyon düzeyi ve üst seviye efektleriyle tam bir patlamış mısır filmi. İlkinde olduğu gibi istilacı uzaylılara karşı amansız bir mücadeleye giren bir avuç insanın hikayesi burada da aynen devam ediyor. Filmin bol hareketli yapısına uygun müzikler besteleyen Nathan Whitehead işini başarıyla yapıyor. Geride kalansa birkaç saat içinde unutulan bir film oluyor! 
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Resident E€vil The Final Chapter 


mbrella unvanlı şirketin başımıza açtığı 

felaketlerden sonra Alice'in zombilerle bitmek tükenmek bilmeyen mücadelesi, ölüp ölüp geridönmekten bıkmayan karakterleriyle kısır bir döngüye giren, serinin finali olduğu söylenen ama nedense bana pek inandırıcı gelmeyen son filmi ve aha şuraya yazıyorum bunun devamı gelirse kimse şaşırmasın! 
Hikaye malum, Milla Şahane her zamanki gibi, bol patlama, çatlama, kan ve revan görüntüleri eşliğinde bol soslu İtalyan spagetti makarnadan hallice bir lunapark izleyip sinema salonundan çıkıyoruz. Besteci Paul Haslinger eline verilen malzemeden yenebilir bir iş çıkartıyor ve parasının hakkını veriyor. 
Kulakta kalansa, bir kere daha duysanız bir yerde hatırlamayacağınız bir müzik! 
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Star Wars The Last Jedi 


Gm yılın son bombasına. Star Wars efsanesi tüm ihtişamıyla bu yılda sürdü. 
Yeni üçlemenin ikinci filmi, Rian Johnson yönetmenliğinde tüm dünya ile aynı anda sinemalarımızda arzı endam etti ve her zamanki gibi hiçbir sinema filmine nasip olmayan sonu gelmez tartışmaların odağında serinin yeni halkası olarak yerini aldı. İlk film The Force Awakens'in bir kısım fanboy diye adlandırabileceğimiz sadece yeni yetme değil, kadayıf moduna girmiş şahsiyetler tarafından da gereksiz yere uğradığı saldırılara maalesef The Last Jedi'da fazlasıyla uğradı. Ama sadece o kadar, uğruyor ve yıldız destroyerine çarpan sivrisinek misali gelip geçiyor bu eleştiriler. 
İlk filmin kaldığı yerden ilerleyen hikaye farklı 


yollara sapma eğiliminde ve beklenmeyen ters köşelerle süslü. Özellikle kurgu birinci sınıf, snematografi müthiş. Tek tek tablo gibi görüntüler akıp geçiyor gözünüzün önünden. 
150 dakikayla en uzun Star Wars unvanını 
alan filmin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Mark Hamill ve Carrie Fisher'la hasret gideriyorsunuz. Adam Driverın Kylo Ren rolünde belkide tüm seri içinde en iyi oyunculuklardan birini çıkardığına şahit oluyorsunuz. The Last Jedi serinin sanırım en fazla tartışılan ama bir yandan da en fazla sevilen yapımlarından biri oldu. Çok fazla detaya ve serinin tüm filmlerinde olan mantık hatalarına takılmadan izlemeyi başarırsanız filmden büyük keyif alırsanız. Yok ben Tolstoy'un Savaş ve Barış romanı tarzında bir ciddiyet bekliyorum derseniz güneşli bir hava da boğazda temiz oksijen çekin içinize daha iyi derim o zaman! Yılın son bilim kurgu filmi olarak 13 Aralıkta ülkemiz sinemalarında gösterime giren The Last Jedi yeni yıla girdiğimiz şu ilk haftada halen gösterimde ve hasılat açısından hatırı sayılır bir meblağa ulaşmış durumda. Star Wars The Last 
Jedi geçtiğimiz yılın bilim kurgu yapımları arasında kesinlikle ilk sıralarda yer almayı hak eden çok başarılı bir film. Müzikler tabi 
ki efsane isim John Williams'a emanet. 1932 
doğumlu klasik müzik tarihinin yaşayan en büyük bestecilerinden biri ve ilerlemiş yaşına rağmen işinin hakkını sonuna kadar veren büyük bir sanatçı. The Last Jedi soundtrack albümü ağırlık olarakilk üçlemeden bildiğimiz unutulmaz temalarla süslü. The Force Awakens'da dinlediğimiz Rey ve İlk Düzen temaları burada da bolca kullanılmış. Eski dostların varlığı sebebiyle Force Theme, Luke and Lela, Yoda Theme, Han and Lelia, Astroid Field gibi klasikleri bol bol dinlediğimiz albüm bütün bir serinin karışımı gibi olmuş adeta. 


Williams yeni albüm için İki yeni tema ayrıca hareketli sahneler için de birkaç farklı müzik bestelemiş. Baştan sona keyifle dinleniyor albüm ve her yeni dinleyişte enteresan bir şekilde daha fazla seviyorsunuz. Aynı etkiyi birkaç arkadaşımdan daha duyduğum için yazdım bir önceki cümleyi. Maestro yine Londra Senfoni Orkestrasıyla çalışıyor. 
Kayıtlar her zamanki gibi Abbey Road stüdyolarında yapılmış. Özellikle 2000'li yıllardan sonra orkestralarla yapılan score müziklerde duyguyu verebilme hususunda ciddi bir gerileme yaşanmaya başlamışken ve bu durum halen sürerken Star Wars'un yeni filmlerinin müziklerini dinlemek ve o eski, film müziklerinin altın çağı olarak gördüğüm zamanları tekrar hatırlamak inanın çok büyük bir keyif oluyor. Usta bestecinin bu yıl mayıs ayında gösterime girecek olan Star Wars Han Solo filmine bir parçalık bestesiyle destek vereceğini ve 2019 yılında çıkacak yeni üçlemenin son filminin müziklerini de besteleyeceğini müjdeleyelim. 


2018 yılı hem kişisel hayatlarınız 
hem de bilim kurguyla ilgili her konu açısından sizin yılınız olsun sevgili dostlar... 
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Selma MİNE 


Sokak Rönortajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - 2 


19 Ekim 2017 


KATİL 


Ar“ Modeli Örümcek MİHA ile gerçekten güzel röportajlar yaptım. Bir kere o antal cihazlarla peşimde dolanan ukala Salih olmayınca, daha bir rahat hareket ediyordum. Bu gün de Kadıköy İskele çevresinde dolaşıyorum. O da devamlı kayıtta zaten. 
Ona özel bir isim de düşünüyorum, ama henüz uygun bir şey bulamadım. 

Bu arada elimdeki tabletle bazen fotoğraf çekiyorum, bazen de çizim yapıyorum. A, bu yeni bir program. Doğrudan parmağımın ucu ile istediğim figürü çizebiliyorum ve boyayabiliyorum. 

Yaptıklarımı merak etmiş gibi yanıma sokulan bir genç, ekranda beliren şekle bir süre baktıktan sonra: 

-Çok keyifli, dedi. Serbest çizer misiniz, yoksa bir firmaya bağlı mısınız? 

-Her ikisi de... Birinde kazanıp diğerine harcıyorum. 

Birden resmiyeti bıraktı: 

-Vay canına... Ben de böyle bir iş arıyorum zaten... Beni yanına alır mısın, abi? 
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-Son çalışanım bir kazaya uğradı. Şimdilik bir yardımcı düşünmüyorum. Zaten şu ara gerek de yok... 

Üzgün bir şekilde başını salladı: 

-Yazık... Bari resimlerini nerede yayınlıyorsun, belki çevrim içi izlerim. 

-Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor Sitesi'ne girersen, orada görebilirsin. 

Elindeki cep bilgisayarına hamle etti: 

-Yerli? Kızılderili mi Afrikalı mı? Vay canına, uluslararası çalışıyorsun ha? 

-Yok canım, ülkemiz anlamında yerli... Hani bir zamanlar Yerli Malı Haftası yaparlarmış. 

Bu kez bilgisayardan hızla onu aradı: 

-Haa, öyle yerli... ben o dönemlere yetişemedim de... Bir de e-derginiz var ha? Acaba oraya “iş aranıyor” diye bir duyuru yazamaz mısın abi? 

-Peki, böyle bir yayında duyuru yapmak için bilim kurgunun ne olduğunu biliyor musun? 

Hemen cep bilgisayarına davrandı. Sonra da mutlu bir şekilde yüzüme baktı: 

-Abi, tam aradığın adamım. Bak, bu arada sana modellik de yaparım. Benden iyisini mi bulacaksın? Para da istemem, sadece reklamımı bir köşeye yazıver. 

Genci şöyle bir alıcı gözüyle süzdüm. Uzak gezegenlerdeki madenlerde çalışan siborglara örnek olabilirdi. 

-Şöyle dur bakayım, ışığa doğru. Fena değil... 

Tabletimde yeni bir sayfa açıp hızla onu resmetmeye başladım. Mutlulukla poz verdi. 
Dalmışım. Omzuma inen bir şaplakla kendime geldim. 

-Bu örümceğin burada ne işi var? dedi genç. Sen bağda mı dağda mı dolaştın abi? Sokarsa aşısı da yok. 

MİHA'mın, apoletimin arasından sıyrılarak yere düşüşü anlıktı. Son gördüğüm, gencin ayağı altında ezilirken, çıkardığı umutsuz çıtırtı çığlığıydı. 

Gözüm kararmış. Sonrasını hatırlamıyorum. 

Hastane kayıtlarına ve mahkemede okuduğum polis tutanaklarına göre, önce tableti gencin kafasında kırmışım. Sonra da “Katil... katil...” diye onu boğazlamaya kalkmışım. 

Örümcek MİHA'm ile yaptığım güzel röportajlarım bir yana, SOM Firmasından gelen Âfet'in hatırasıydı bana... Kendimi çok yalnız ve huzursuz hissediyorum. Başımda bir uğursuzluk dolaşıp duruyor. Kurşun mu döktürsem nedir? 
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Muhittin Yağmur POLAT bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Değerli Bilim-Kurgu severler 2018 yılına merhaba dediğimiz bu sayımızda 2017 
yılında piyasaya sürülen bazı bilimkurgu temalıoyunlara kısaca değineceğiz. Bakalım, 
2017 de hangi oyunlar beğenimize sunulmuş. Bu yazımız biraz da hatırlama yazısı 
olacak. 


Wolfenstein: The New Colossus 
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Fallout 4 


Nükleer Savaş'tan 200 sene sonrasında geçen bu kıyamet sonrası rol yapma oyununda kaybolan bir bebeği arıyoruz. İçinde bulunduğumuz “Vault (Kasa-Sığınak)'dan çıkarak adımımızı kıyamet sonrası hayatta kalmaya çalışan Boston Şehri'ne atıyoruz. 
Oyunda bebeğin annesini veya babasını oynayabiliyoruz. Haydutlar, Synth isimli cyborglar, süper mutantlar, devasa böcek ve sivrisinekler bizi öldürmeye çalışıyorlar (11). 


Horizon Zero Dawn 


2000'li yılların ortalarında dünya büyük bir felaket ile karşı karşıya gelir ve makineler dünyayı tamamen ele geçirir. İnsanlık neredeyse yok olmaya yüz tutmuştur. İlkel yaşama geri dönen ve kabileler halinde yaşamaya başlayan insanlar, 500 yıldan fazla süredir kendilerini geliştiren ve sürekli 


yenileyen Oomakinelere karşı osavaşmak zorundadır. Bu kabilelerden birisine mensup olan “Aloy” isimli bir karakteri yönettiğiniz oyunda, dünyaya neler olduğunu, neden makinelerin hükmettiğini ve insanlarla olan aralarındaki savaşın başladığını öğrenmeye çalışacak, gizemli tüm bilgileri sağlamaya çalışacaksınız (2). 


Mass €ffect: Andromeda 


Oyun bizleri Samanyolu'nun çok ötesine, Andromeda galaksisine götürüyor. İnsanlığın yeni bir yuva bulmak için düşman bir bölgede verdiği savaşta askeri eğitim almış bir kaşif mangasının liderini (Pathfinder) oynuyoruz. 
İnsanlığın yeni bir başlangıç yaptığı bu hikayede (oyuncuların oyun boyunca 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aldığı kararlar Andromeda Galaksisindeki kaderimizi belirleyecek. İnsanlığın kaderi elinizdeyken oOAndromeda oGalaksisindeki sırları açığa çıkardıkça kendinize şunu soracaksınız: Ne kadar ileriye gidebilirim? (2) 


18 


Metro €xodus 


Dmitry Glukhovsky'nin romanlarından ilham alan oyunda, Artyom'un hikayesi büyük Metro macerasında devam ediyor. Yıl 2036. 
Nükleer savaş dünyayı harap ettikten çeyrek yüzyıl sonra, hayatta kalan birkaç bin kişi, Metro tünellerinde, Moskova'nın yıkıntıları arasından hayata sarılıyor. Zehirli atıklarla karşı mücadele ediyor, mutasyona uğramış yaratıklar ve paranormal dehşetlerle savaşıyor ve iç savaşın şiddetine maruz kalıyorlar. 
Artyom olarak, Metro'dan kaçıp felaket 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sonrası Rusya'sından, Doğu'da yeni bir yaşam arayışına uzanan kıtalar arası bir yolculukta Spartan Rangers çetesine liderlik etmemiz gerekiyor. 4A Games tarafından geliştirilen Metro Exodus oyununda, ölümcül savaşı, casusluğu, keşif ve hayatta kalma gerilimini birleştiren bir öyküde birinci şahıs görüş açısıyla oynuyoruz. Geniş, doğrusal olmayan oyun bölümlerinde Rus vahşi hayatını keşfediyor ve ilkbahar, yaz ve sonbahardan nükleer kışın derinliklerine kadar tüm bir yıla uzanan heyecan verici bir hikâyeye katılıyoruz 


13). 


Prey 


2032 yılında Ay'ın yörüngesinde dönmekte 
olan Talos1l adlı uzay istasyonunda gözlerimizi açıyoruz. Transtar şirketi için Typhon isimli 


uzaylı bir ırk üzerinde deneyler yapıyoruz. 
Typhon ırkının özel yeteneklerini nöromodlar aracılığıyla insanlara aktarmanın ve insan ırkını yeni bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz. 
Ancak bir şeyler ters gidiyor ve Typhon'ar 


serbest kalarak uzay istasyonunu istila ediyorlar ve hepsi bizim peşimize düşüyor. 
Bir yandan Talos Vin ve kendi geçmişimizin sırlarını açığa çıkarmaya çalışırken bir yandan da istasyonda bulabildiğimiz araçları, zekâmızı ve yeteneklerimizi kullanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz (21141. 


Star Citizen 


PC platformuna özel geliştirilen Star Citizen multiplayer bir uzay savaş simulasyonu. 30. 
YY'da geçen oyunda Samanyolu Galaksisinin 


merkezinde konuşlanmış Birleşik Dünya İmparatorluğu adına görevli bir gemiyi yöneteceksiniz. Oyun Başarılı bir Kickstarter projesi ürünü |5). Oyunun senaryolu kısmı ise Sguadron 42 ismiyle şu anda ayrı olarak atılıyor. 


Destiny: The Taken King 


D ES FEEN-Y 


WE. TAKEN.KING 


Dünyalarımızın üzerine karanlık bir gölge düştü. Orxy “The Taken King” intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor ve Karanlığı manipüle ederek kendisine yozlaşmış “Taken” güçlerinden oluşan bir ordu kuruyor. O ve karanlık ordusu uygarlığımızı tüketmeden ve güneş sistemimizi harabeye dönüştürmeden önce sızılamaz Dreadnaught gemisine girmenin ve 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TheTaken King'iyenmenin yolunu bulmalıyız. 
Destiny evrenindeki yeni büyük macera olan Destiny: The Taken King yeni hikâye görevleri, savaşılacak yeni düşmanlar, gezilecek yeni mekânlar, yeni haritalar içeren Destiny: The Taken King oyuncuların yeteneklerini sonuna kadar sınıyor. Bu zorluklar karşısında oyuncular üç yeni Muhafızaltsınıfına ve birçok yeni silah, zırh ve ekipmana erişebiliyorlar| 2 |. 


Wolfenstein Lı: 
The New Colossus 


. 


PolonyaasıllıAmerikanajanıB.J.Blazkowicz'in düşman hatlarındaki görevlerini konu alan son oyunlarda Nazi'lerin İkinci Dünya Savaşı'nı kazandığını kabul eden alternatif tarih esas alınıyor. Bir önceki oyun olan Wolfenstein: The New Order 'da olduğu gibi, ABD'yi etkisine alan Nazi rejimine karşı direnmemiz gerekiyor. Oyun 1961 yılında geçiyor ve bölümler halinde ilerlemek gerekiyor. Başta yaralı olan ve tekerlekli sandalyeyle ilerleyen kahramanımızın sonrasında muhteşem bir dönüş yapıyor. Zamanın Amerikan yaşamına uygun mekânlarıveince detaylara yer verilerek atmosfer Oo güçlendirilmiş. Düşmanlarla savaşırken ya da ilerlerken kendinizi farklı biçimlerde gizleyebiliyorsunuz. Yerden ya da ölü askerlerden toplanabilen çok sayıda farklı 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çeşit silah yer alıyor. Ne kadar silahınız olursa olsun bunları yanınızda taşıyabiliyor ve aynı anda iki elinizle kullanabiliyorsunuz. Silahları geliştirmek, susturucu ya da dürbün eklemek mümkünj|6|. 


Recore 


2020'li yıllarda “Dust Devil Plague” adlı bir hastalık ortaya çıkıyor ve dünyaya büyük bir tehlike salıyor. Mandate adlı bir sağlık örgütü bu hastalığa karşı savaşmaya çalışsa da yeteri kadar başarılı olamıyor ve hastalık kısa sürede tüm dünyayı yaşanılmayacak hale getiriyor. Mandate de bunun üzerine insanları koloni halinde, daha yaşanılabilir bir gezegen olarak bilinen Far Eden'a yollamaya başlıyor. 
Bu koloniler ile beraber gelişmiş Mandate robotları da aynı şekilde Far Eden'a yollanıyor ve gelen insanlar için yaşamaya uygun bir alan oluşturmaya başlıyorlar. İnsanlar robotların Far Eden'ı yaşanabilir bir hale getirmesini beklerken zarar görmemek için 200 yıllık derin bir uykuya dalıyorlar. 200 yıl boyunca kolonideki insanların ortadan kayboluyorlar bu robotlar (CoreBot)da bozuluyorlar. Ana karakterimiz Joule ve sadık CoreBot'u Mack Far Eden'ın devasa çöllerinde tek başlarına, insanlara ne olduğuna araştırmaktalar.|7| 


Tartarus 


2230 yılındayız, uzay madenciliği gemisi 
TARTARUS'un aşçısı olan Cooper uyanır. 
Sirenler çalmakta ve acil durum ışıkları yanıp sönmektedir, bütün kapılar kilitlenmiştir. 


Güç kaybı yaşayan gemi sürüklenmeye başlayarak Neptün'e çarpacak bir rotaya girer. Geminin mühendisi Andrews sıkıştığı için kurtarma işi eğitimi olmayan Cooper'a düşer. Hayatta kalabilmek için gemi Neptün'e çarpmadan önce bütün sistemler tek tek yeniden başlatılmalıdır. Bunun için pek çok problemlerle uğraşmakgerekmektedir. 
oyunudur. Oyun İstanbul'da bulunan Abyss Gameworks firması tarafından geliştirilmiş ve birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bir keşif ve macera oyunudur |8) (9). 


Outcast -Second Contact 


Yakın gelecekte, insanlık evrende yalnız olmadığını keşfeder. Dahası, ABD hükümeti tarafından gönderilen bir insansız roket, Adelpha diye adlandırılan bir gezegenin yerlileri tarafından yok edilince, bu uzaylı medeniyle ilk karşılaşma bir felakete dönüşür. 
Bu olay, dünyayı yok etme tehdidi oluşturan bir enerji fırtınası başlatır. Siz, bu felaketi önlemek için roketi bulup tamir etmek üzere Adelpha'ya gönderilen bir Navy SEAL olan Cutter Slade rolünü sütleniyorsunuzdesiniz. 


UUTILASI| 


SECOND CON 


2 


Yerliler tarafından kadim bir kehanetteki kurtarıcı olan “Ulukai” olarak karşılanıyorsunuz ve Adelpha ile Dünya'nın geleceklerinin o birbirine bağlı olduğunu keşfediyorsunuz. Outcast — Second Contact, kült Outcast oyununun tamamen yenilenmiş şeklidir. Video oyunları tarihindeki ilk 3D açık dünya oyunu olan ve modern macera-aksiyon türünün öncüsü olan 1999 çıkışlı ilk oyun, yılın macera oyunu unvanı da dahil olmak üzere 100 den fazla ödülden kazanmıştır (10). 


Elimden geldiğince 2017 yılı oyunları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Gelecek sayıda görüşmek üzere, esen kalın. 


KAYNAKLAR 

(1) http://tr.ign.com 

121 http://www.dr.com.tr 

131 https://www.xbox.com/ 

(41 http://oyungezer.com.tr 

151 https://www.bolumsonucanavari.com/ 
(61 https://hwp.com.tr/ 

171 http://www.merlininkazani.com/ 
(81 http://tartarusthegame.com/ 

(91 http://abyssgameworks.com 

(10) http://store.steampowered.com/ 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Latif A. KAYA 


bünalı Gezeyeni 


Lü zaman önce büyük suç işleyen kişiler ölüm ve yaşam arasında bırakılırdı. 
Ölümün karanlık yüzüyle karşılaşan insan ruhuysa her daim pes eder ve yaşama sıkıca tutunurdu. Böylece batıda yeni keşfedilen topraklara birer köle olarak götürülecekler kendi iradeleriyle seçilir ve sonu ölüm olan uzun bir yolculuğa çıkarlardı. 

O karanlık günlerin üzerinden bin yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir şey değişmemişti. (o Tarihimiz (o tekerrürlerden ibaretti. Bu yeni çağda da suçlular bir kez daha köle olarak satılıyordu ve bu ceza sadece tek bir suçtan ötürü veriliyordu. Var olabilecek en büyük suçtan ötürü... Hırsızlık. 


Su hırsızlığı. 
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Fakat bu sefer burjuvalara ve toprak sahiplerine satılmıyordu köleler. Varlıkları gezegenin seçilmişlerine hizmet edebilmeleri için kullanılıyordu. İnsanlık onların soyundan Kepler 1€12-C€'de devam edecekti. Biz kölelerse 


dünyalarını, evlerini onlara hazırlayanlar olacaktık. 

Belki inşa edeceğimiz dünya bir gün bizimde evimiz olabilirdi. Tünelin sonundaki ışığı her daim bekleyecektik çünkü yaşamı seçtiğimizde, pes etme hakkımızdan da 


vazgeçmiştik. 


Kölelerin bulunduğu gemideydim. Kaçmanın imkânsız olduğu bu sonsuz karanlığın içinde 


zincirlere vurulmuştuk. Anlamsızmış gibi görünse de köle eğitiminin bir parçasıydı. 
Dostlarımın bakışlarını görünce ardındaki sebebi iyice anlıyordum. 

Kabullenme. 

Uzaklardaki bir gezegene gidiyorduk. 
İnsanlığın hayatta kalabilmesi için gerekli dünyayı baştan inşa etmeye. Türümüzün büyük çoğunluğu hayatta kalamayacak ve sadece hak edenler orada kendilerine yer bulacaktı. Bizlerse onların evlerini hazırlamak için önden gönderilmiş ve dünya denilen mezarlıktan Oo kaçabilmiştik. o Arkamızda bırakmıştık o sarı soluk noktayı. Milyarları kasıp kavuran vebanın, ölümün sarısını... 


Susuzluğun sarısını. 

Halbuki efsanelerde soluk mavi nokta diye bahsederlerdi hep. Gardiyanlar ve pilotlar atmosferden çıkarken her çocuğun ezbere bildiği o ünlü sözleri seslice okuyorlardı. Bu yolculuk için onlara güç veriyordu. Gelecek için umut veriyordu. İnsanlık yenilmemişti ve küllerinden tekrar doğacaktı. 


Soluk mavi nokta... 

Masmavi bir dünya yarattıkları söyleniyordu. Ufkun ötesine dek uzanan su birikintileri ve üstünde bin bir çeşit çiçeklerin, ağaçların yetiştiği verimli topraklar. Hepsi 


onları bekliyordu. Yaşadıkları dünyanın mavisini hiç görememiş olsalar da yeni evlerinin okyanuslardan, göllerden ve ırmaklardan oluştuğuna o gönülden inanıyorlardı. 


Gülüp geçiyorum. Her şeyin bir yalan olduğunu biliyorum. Bakmaya korktukları gerçeklik hemen arkamızdaydı ve kendisi sarı bir toz yığınıydı. 


*kK 


Suyun peşinden koşmak, hepimizin maviye 


özlem duymasından ötürüydü. İnsanın en temel içgüdüsüydü bu. Yaşamın başladığı yere, yaşamın ta kendisine bir geri dönüştü. 

Uzun bir yolculuktu. Bir insanın yaşayabilecek en uzun yolculuklardan. 
Köleliğe doğru giden bir yolculuk. Kepler 1e12-C€'ye doğru karanlıklar içinde bir yolculuk... Tünelin sonunda mavi ışığı görmeyi arzuluyordu herkes. Bizler bile... Bir şekilde o yalanın gerçekliğe dönüşeceğine inanmak istiyordum. Orada bizi bekleyen ne tür acıların olduğunu bilsek de hikayelerde anlatılan yağmurun ne olduğunu öğrenmenin tek yolu belki de buydu. 


Bir anlamda özgürlüğe doğru bir yolculuktu. 


#4 


Sonsuzluğun içinde bir nokta görülür olmuştu. 
Yaklaştık, hiç görmediğimiz bir maviye doğru. 
Soluk mavi bir nokta... 

Deneyler (o başarıyla (o sonuçlanmıştı gerçekten de; inanmamıştım halbuki hiç birine. Yeni bir dünya ve suyla dolu. 


Başarmışlardı. 

Önümdeydi o karanlığın en koyu tonuna meydan okuyan mavi, yaşamın ta kendisiydi. Umudun mavisinin bu kadar güzel görüneceğini hiç düşünememiştim. 
Tatlı bir hüzün herkesin kalbine konmuştu. 
Gardiyanların bize küçümseyerek bakan gözleriyseartıkanlayışladoluydu. Gemide olan herkes için mavi bir kurtuluştu. Yaşanmışlar unutulmuş, nefretler bir köşeye koyulmuştu. 
Günahlarsa hiç işlenmemiş gibiydi. 


Su. 
Hayatta kalan insanlığın tanışıp, yeni 


soluk mavi noktamız' olarak adlandıracakları 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yerdi karşımızda tüm azametiyle duran. 

Bir metre bile olsa yakından görebilmek için cama doğru ilerledim. Her bir ağır adımımla zincirler şıngırdıyordu. Kimse müdahale etmedi. Herkes eşitti bu sonsuz siyah boşlukta. Umutla doluydu herkes. 
Yaşamı arıyordu herkes, kurtuluşlarını arıyorlardı. 


Tanrılarını arıyorlardı. 

Yaklaştıkça görüyorum  yerleşkeyi. 
Okyanusların ortasından atmosfere doğru uzanan devasa yapılar... Etrafta uçuşan minik noktaları görüyorum. Yapıları yapan köle gücü. Aralarına katılmama çok yok. 


Mavi soluk nokta ve ölüme meydan okuyacağı söylenen piramitler... 


okka 


Yukarı atmosferde yeni gelen gemiyi görüyorum. Bugünlerde iyice sıklaştı. Artık her hafta bin kişi taşımaya başladılar. Son gölün de kuruduğunu ve seçilen birçok kişinin gelemeden öldüğünü söylüyorlar. Irkımızdan son hayatta kalanlar bizleriz. Ölümün pençesinden son anda kaçan kadınların ve çocukların bakışlarını üstümde hissediyorum. 
Bizi aşağılayan gözlerini... Tanrıya dua edenler ne de çabuk Tanrı rolüne büründüler. 


Kırılgandır insan ruhu. 

Gülüyorum, Oo insanlığın Oo kaderine gülüyorum. Ne yaşanırsa yaşansın ruhumuz aynı kalmaya devam ediyor. Evrimleşmemiz her zaman dışta, içteyse gelişmeden yoksunuz. 
Asla dersini almayan şımarık çocuklardan oluşan bir ırkız. 

Tüm bu yapıların inşacıları olanlarsa bizleriz. Hayattalar çünkü bizler kendimizi 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tehlikeye atıyoruz. Binlerce dostumuz bu sistem uğruna ruhlarını, benliklerini yitirdiler. 
Bu sistem de bir gün yıkılacak. Bu devasa yapılar da bir gün çürüyecek. 

Günahlar üzerine inşa edilen bir sistem yok olmaya mahküm. 


Yok edilmeye mahküm. 

Bu yüzden onlar var. Özgürlüğünü kazananlar ve diğer dostlarımız! Savaşıyorlar yalancı Tanrılara karşı. Bir kez daha özgür olabilmemiz için. Zincirleri kırmak için. 

Haklarımız için. 

Daha fazla su için. 


#KX 


Bugünün köleleriyle tekrar inşa ediyordu geçmişin piramitlerini insanlık. 


Bu yokolmaya mahküm günah gezegeninde... 


vel 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 
Sİ Kitapla Muhabbet 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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Metin UÇAR 


Den-i Alla 


aldım. 


kenarındaki 
Güzelliğiyle beni büyüleyen Ben-i Alfa'ya son kez bakmak istiyordum. Kabin görevlileri 


encere yerimi 


yolcularını kontrol etmiş ve yerlerini almışlardı bile. Uzay gemimizin motorları gittikçe devir artırmaktaydı. Motorların neden olduğu sarsıntıyı tüm benliğimle hissediyordum. Ancak kısa bir süre sonra sakin bir uçuşa geçeceğimizi bildiğim için bu sarsıntı beni ilk zamanlardaki gibi rahatsız etmiyordu. Motorların artık tam güçle çalıştığını gösteren beyaz dumanlar tıpkı fırtına bulutlarının yumak yumak kabarması gibi hızla yükselmeye başladı. Ardından uzay gemimiz harekete geçti. Yerdeyken hissedilen sarsıntı hemen kesilivermişti. Uzay gemimiz hem yükseliyor hem de yatay düzlemde yavaş 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yavaş sola doğru dönüyordu. Adeta pencereye yapışmış, gördüklerimi ilgiyle izliyordum. 
Ben-i Alfa sanki yekpare bir kaya parçasıydı. 
Şehrin binaları bu devasa kayanın devamıymış gibiydiler. Burada diğer gezegenlere göre çok daha hızlı bir gelişme yaşanmıştı. Gezegen ile aynı adı taşıyan şehirde yaşayanların sayısı şimdilerde yirmibini geçiyor. Tutulmadan zarar görse de şehir kısa zamanda yeni baştan kurulmuş ve tutulmanın verdiği zararın izi dahi kalmamıştı. 

Aslında Ben-i Alfa insanların yerleştiği ilk gezegenlerden biri değildi. Buraya ilk yerleşim başladığında ondan fazla gezegende binlerce insanın yaşadığı araştırma üsleri çoktan kurulmuştu. İnsanlar artık başka gezegenlere yerleşmenin büyüsünü dahi 


unutmuşlardı. Ta ki Ben-i Alfa'daki tutulma olayına kadar. İkiyüz yılda bir gerçekleşen bu tutulma, insanların yeni gezegenlere yerleşimi ile ilgili her türlü kanunu, kuralı, pratiği altüst etmişti. Herşeyin yeni baştan yazılması gerekiyordu ve bugün hakim olarak verdiğim karar bu yolda atılan ilk adım sayılabilirdi. 
Bu belki böyleydi, ancak ben hayatımda ilk defa verdiğim hüküm konusunda emin değildim. Karar verirken mevcut kanunlara göre hareket etmiştim ve verdiğim kararın bu bakımdan tartışılır bir yanı yoktu. Ancak Dünya'ya altı yıllık uçuş mesafedinde bulunan Ben-i Alfa'daki şartlar çok farklı idi. Dünya'ya çok uzaktaki gezegenlerde yaşam şartlarının farklılığı çok kez kanun ve kuralların dışına çıkılmasını ogerektirmekteydi. Dünya'dan gelecek bir mesajın dahi yıllarca süren bir mesafeyi oOkatetmesi gerekiyordu. Ben-i Alfa'daki mahkemeye bizzat gelmemin birinci nedeni buydu. Benim buraya yapacağım seyahat çok daha uzun yıllar sürecek bir davanın en kısa zamanda tamamlanmasını sağlamıştı. Bu dava için devlet tarafından ödenecek yüklü ek ücret de yola çıkmam için ikinci bir nedendi. Edindiğim uzay yolculuğu deneyimini, Ben-i Alfa'da gördüklerimi ve dava sürecini anlatan bir kitap yazmam konusunda bir yayıneviyle de anlaşmam vardı. Dönüş yolculuğunda bu kitabı yazmak için bol bol zamanım olacaktı. 

Uzay gemimiz çoktan Ben-i Alfa'yı geride bırakmıştı ve bedenimi hafifçe koltuğa yapıştıran güç, artık yörüngeye doğru yol almaya başladığımızı gösteriyordu. 
Ayaklarım ve belimden oturduğum koltuğa bağlı olduğum halde çekimsizliğin başladığını hissedebiliyordum. Bu, uzay gemimizin normal seyir durumuna geçtiği zaman devreye girecek olan yapay çekimden önce yaşayabileceğim son heyecandı. Yıllar sürecek, 


rutin ve sıkıcı uzay yolculuğumuz işte böyle başlamıştı. 

Kitap yazmanın bu kadar insanı saracak bir şey olduğunu bilmezdim. 
Aradan geçen zaman içinde doldurduğum sayfaların sayısı altıyüzü geçmişti. Yazmaya oturduğumda satırlar adeta kendiliğinden dökülüyordu. Artık yazdıklarımı belli bir sisteme oturtmam gerektiğini anlaşmıştım. 
Bu da daha önce yazdıklarımı tekrar tekrar gözden geçirmemi ve kaçınılmaz olarak değişiklikler yapmamı gerektiriyordu. İşte böylesi bir düzeltme seansından sonra mola verdim. Aromalı kahvemi yudumlarken uzay gemimizin penceresinden dışarı baktım. 
Pencerede aylardır değişmeyen bir manzara vardı. Sanki pencerenin önüne bir tablo asılıydı. Kendimi eski zamanlarda çekilen bir bilimkurgu filminin setinde hissediyordum. 
O filmlerin belki de geleceğe yönelik en önemli öngörüsü bu olmalıydı. Ne gariptir ki statik uzay görüntüsü o zamanlar üstesinden gelinmesi gereken bir sorun idi. Oysa bu son derece doğal bir olaydı. Kaptanımız iki hafta sonra bir gezegen sisteminin yakınından geçeceğimizi haber verdiğinde çok sevinmiştim. Nihayet dışarıdaki tabloyu süsleyecek (odeğişik (o birşeylere obakmam mümkün olacaktı. Bu tablo sıkıntı verciydi, ancak insanı düşüncelere iten derinliği vardı. Ben yine Ben-i Alfa seyahati anılarına dalmıştım: “Dünya'daki şartlara sahip bir gezegene henüzrastlanmadı. Yeni gezegenlere yerleşim insanlığın çözmek zorunda kaldığı en büyük sorun. Yeni keşfedilen gezegenlerin beşiğimize olan inanılmaz uzaklığı çok büyük teknik sorunlar ortaya çıkarmakta. 
Yeni gezegenlerdeki yaşam şartları, geçici ve kapalı yaşam ortamları oluşturulmasını gerektiriyor. oBen-i Alfa ise sunduğu imkanlarla sanki bu teknik sorunların büyük 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bir kısmının çözümünü insanlığın hizmetine sunmuştu. Bütçe komisyonu ilk başlarda Ben-i Alfa'ya gidecek uzay gemilerinin neden inşaat konstrüksiyonlarını ya da mini metal işleme tesisine ait parçaları taşımadığını anlayamamıştı. Diğer gezegenlere gönderilen gemiler tonlarca benzeri yük taşırken, Ben-i Alfa yolcusu gemi sadece yiyecek, içme suyu, günlük hayatta ihtiyaç duyulacak bir sürü eşya taşımaktaydı. Orada herhangi bir inşaat konstrüksiyonuna ihtiyaç yoktu. Gezegenin kaya yüzeyinin hemen altında nispeten yumuşak, kolay şekil verilen tabakalar vardı. 
Bu tabakalar yüzeye çıkarıldığında hemen sertleşmekteydi. Yapılan araştırmalar yüzey altındaki ve yüzeydeki ısı arasındaki farklılığın buna neden olduğunu ortaya koymuştu. Elde edilen malzeme çok dayanıklıydı. Yüksek binalarınyapımındakullanılabilenbumalzeme Ben-i Alfa'nın inşaat sorununu çok ama çok doğal bir yolla çözmüştü. Taa ki tutulmaya kadar. Tutulma sırasında meydana gelen ısı düşmesi, daha önce yüzyıllarca yıkılmayacak gibi duran binaların adeta peynirin erimesi gibi deforme olmaya başlamasına neden olmuştu. Bu yıkım onlarca insanın hayatına malolmuştu. Hayatta kalanlar ise çok büyük sıkıntılara katlanmak zorunda kalmışlardı. 
Bu dehşet tablosunun sorumlusu 'günah keçisi” ise mevcut kanunlara göre ömürboyu hapis cezası verdiğim inşaat mühendisiydi. 
Bütçe komisyonuna yeni inşaat malzemesi ve getireceği faydalar konusunda rapor sunan kendisiydi. Ancak bu malzemenin dayanıklılığı konusunda yeteri kadar bilgi toplamadığı anlaşılıyordu. İkiyüz yılda bir gerçekleşen tutulmayı hesaplarına katmamış olabilirdi, ancak gezegende meydana gelen iklim değişiklikleri konusunda uzun süreli gözlemler yapmış olması gerekirdi. Ancak bunu yapmamış olduğu anlaşılıyordu. İşte 


www.yerlibilimkuryuyukseliyor.com / Ocak 2016 / sayı 9 


verdiğim hüküm konusundaki şüphelerimin kaynağı buradaydı. Elimde kanıt yoktu, ancak mahkum inşaat mühendisinin kar kaygısı içindeki şirket yöneticilerinin baskısı ile bütçe komisyonuna sunulan raporu imzaladığına emindim. Mesele çok daha karmaşık idi. Yeni gezegenlere yerleşim sadece teknik değil idari sorunları da beraberinde getirmişti. Çok ama çok uzaktaki gezegenlerde yaşamak zorunda kalan insanlar bir süre sonra Dünya'ya bağlı bir hayatın sıkıntılarını çekmeye başlamış ve yavaş yavaş kendi kendilerini yönetmek istediklerini beyan eder olmuşlardı. Uzay araştırmaları yapan devlet kurumlarının finansman sıkıntıları özel şirketlere yeni gezegenlere yerleşme projesinde ciddi bir pay ayrılmasını gerektirmiş, bu da bildik sıkıntıları oberaberinde getirmişti. e Özel şirketler karar verirken sıklıkla sosyal, ekolojik ve tarihi sorumluklarını unutmuş gibi davranmaktaydılar. Ben-i Alfa'daki trajedinin altında aslında bu gerçek yatmaktaydı.” 

Kaptan ricam üzerine alt güvertede seyahat eden mahkum inşaat mühendisi David'i yanıma çağırdı. David karşımdaki koltuğa oturdu. Yüzündeki şaşkınlık ifadesine gülümsemeyle karşılık verdim. 

-David, Dünya'da davayı temyize götüreceğiz. Savunmanı Oo bizzat (Oben üstleneceğim. 


> NN 
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Arda Tipi ği 


2017 le Bilimde Gelişmeler 


2017, yeni bilimsel keşif ve icatlarla adını hatırlayacağımız yıllardan biri oldu. 


NASA yeniden kullanılabilir roketleri uygulamaya koydu, kanser hastaları kendi hücreleriyle tedavi edilmeye başlandı, bilim adamları Dünya'nın kayıp, sekizinci kıtasını keşfetti. Işte yılın en ilginç, en umut verici bilimsel gelişmeleri: 
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32 kişilik Uluslararası bilim ekibi 
Güney Pasifik'te yeni bir kıta buldu. 


Zelandiya güvertede: Derin deniz sondajı yoluyla elde edilen bir tortu çekirdeği, bilim adamları tarafından inceleniyor. 


Kaybolan Zelandiya ülkesi, Yeni Zelanda ve Yeni Kaledonya arasındaki okyanus tabanında oturuyor. Önceden batık bir kara parçası değildi, araştırmacılar bir zamanlar orada yaşayan yeni bir takım bitki ve organizma türlerinin ipucu olabilecek fosiller bulmuşlar. 


Bilim adamları, şimdiye kadar insan tarafından yapılmış olan, 'yaşam'a en yakın şeyi, yeni bir yaşam biçimine dönüştürdü. 

Tüm canlılarda iki çeşit amino asit çifti vardır: A-T (adenin-timin) ve G-C (guanin-sitozin). 
Dört harften oluşan bu alfabe DNA'larımızı 


yazar ve dünyamızdaki doğal tüm genetik bilgiye temel oluşturur. 


Ancak bilim insanları, iki yeni harfi, yani doğal olmayan X-Y üsleri çiftini icat ettiklerini söylüyor. Kasım ayında, bu sentetik hücre parçalarının E.coli DNA'sında ki doğal bazlarla birlikte sorunsuz bir şekilde nasıl çalıştığını gösterdiler. Kaliforniya'dakiScripps Araştırma Enstitüsünde araştırmalara öncülük eden Floyd Romesburg yeni buluşunun hastalıkları tedavi biçimimizi iyileştirebileceğini söyledi. 
Örneğin, proteinlerin vücut içinde bozunma biçimini değiştirebilir, böylelikle de ilaçların sisteminizde daha uzun süre kalmasıyla tedavide maksimum verimlilik sağlanabilir. 
Romesburg, bulgunun kanser tedavileri ile otoimmün hastalıkların ilaçlarına ne şekilde yardımcı olabileceğini ekipçe araştırdıklarını söyledi. 


Bilim adamları, 


Giza'nın Büyük 
Piramitine yeni bir 'bakış' ile baktılar ve orada gizli bir oda buldular. 


Araştırmacılar, muon adı verilen yüksek hızda parçacıklara dayanan yenilikçi bir (o görüntüleme Oo tekniği Oo kullanarak 


100 metrelik bir mağara buldular. Bu 
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parçacıklar, süpernovalardan, birleşen nötron yıldızlarından, kara delikler ve diğer yüksek enerjili nesnelerden gelen kozmik ışınlar Dünya'ya ulaştıktan sonra hava molekülleri ile etkileşime girerek oluşurlar. Araştırmacılar, bu kozmik ışınları, piramitlerde milyonlarca tonluk kaya kütlelerine nüfuz etmek için kullandılar ve bulut detektörleri aracılığıyla gizli boşluğu açığa çıkardılar. İçeride büyük bir alanın varlığından © 99.9999 kesinlikle emin olduklarını söylüyorlar, ancak bunun mutlaka özel bir türbe ya da odadan ibaret olmayabileceğini de düşünüyorlar. 


Hastalar kendi kan hücreleriyle kansere saldırıyorlar. 


NTV Haber 


CAR T-hücresi terapisi adı verilen tedavi, bir hastanın hücrelerini vücut dışında onları kanser hücrelerinin peşinden gidecek şekilde tekrardan düzenleyerek vücuda yeniden yerleştirilmesiyle konuya tamamen yeni bir yaklaşım getiriyor. Ağustos ayında FDA, pediatrik akut lenfoblastik lösemiye “saldırmak” için vücudun bağışıklık sistemini kullanan OoKymriah(Novartis)ı Oo onayladı. 
Novartis, tedavinin kişi başı 475.000 Dolar 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olduğunu söyledi. Ekim ayında başka tür bir CAR-T tedavisi olan Yescarta, agresif B hücreli non-Hodgkin lenfoma olarak bilinen kan kanseri için onaylandı. 


CART HÜCRE TERAPİSİ: NASIL ÇALIŞIR? 


Pro£Dr.Mustafa Özdoğan (www.drozdogan.com) 


NASA, üzerinde yaşam potansiyeli taşıyan yedi yeni gezegen buldu. 


TRAPPIST-ı olarak bilinen komşu güneş sisteminin yıldızı yedi gezegence çevrelenmiş durumda. En azaltısı, bizimki gibi kayalık birer gezegen. Bilim adamları, bu dış gezegenlerin “Goldilocks (Altınsaçlı) Bölgesi” olarak bilinen bölgede olduğunu söylüyor — ne çok sıcak, ne çok soğuk, yaşamın gelişmesi için uygun iklimde. Ve hemen 'aşağı mahallemizde: Dünya'dan sadece 40 ışık yılı uzaklıkta! NASA bilim adamları bu bulgu konusunda oldukça heyecanlıydı, çünkü bu gezegenlerin daha fazla bilgi edinebilmek için yeterince yakın olduğunu söylüyorlardı. 


di 
Bilim adamları domuz bedeninde 


yetişen organların insanlara nakline bir adım daha yaklaştı. 


Egenesis baş bilim subayı Luhan Yang; 


Süreç başarılı olursa, insanlara domuz organları implantasyonu ABD'de nakil için bekleyen 118.000'den fazla hastaya büyük bir umut olabilir. Ağustos ayında, Cambridge merkezli biyoteknoloji girişimi eGenesis, süreçteki en büyük engel olan domuzlardaki önemli virüslerin insanlara iletilmesinin önüne geçmek için CRISPR gen düzenleme aracını kullandıklarını belirtti. Bu yıl yapılan başka bir CRISPR deneyinde de, Oregon'daki biyologlar,canlıinsanembriyolarınınDNA'sını başarıyla düzenledi. Bu, ileride genetik hastalıkların önüne geçmek ve doğmamış 


insanlardaki mutasyonları onarmak için atılmış ilk adım olabilir. Ancak bazıları, onaylanırsa (düzenlemelerin O türümüzün 


evriminin gidişatını endişe ediyorlar. 


değiştirebileceğinden 


Yoğun bakım ünitesindeki bebekler kendi vücut tarama makinelerine sahipler. 


Embrace, yeni doğum-öncesi MR sistemi, hastanede tedavi gören prematüre bebeklerle aynı odada bulundurulabilecek kadar güvenli olduğu onaylanan ilk MR sistemi. Bebeklere, görüntüleme aşamasına geçmeden önce özel bir elbise giydirilir ve MRI kulak tıkacı takılır. Daha sonra doktorlar durumlarıyla ilgili bilgi toplayabilmeleri için bebekleri bir tüp içine yerleştirir. Tarayıcı, pnömatik boru sistemlerine (o benzemektedir. - Tamamıyla kapalı olduğu için hastane koğuşundaki diğer bebeklerin güçlü manyetik etki veya radyasyona maruz kalma tehlikeleri de yok. 


SpaceX, kullandıktan sonra enkaza dönüşmek yerine geri dönüştürülebilen bir roket 


takviyesini üretti. 
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Hız arttırıcı iticiler genellikle çok kademeli bir 

roket atışının en pahalı kısmıdır ve geleneksel olarak, tek kullanımdan sonra okyanusun dibini boylarlar. Ancak SpaceX CEO'su Elon Musk, nispeten hızlı ve ucuza yeniden kullanılabilecek ve böylelikle 18 milyon dolarlık tasarruf sağlayabilecek Falcon 9 ve Falcon Ağır Güçlendirme Sistemleri üzerine finansal olarak yoğunlaşmış durumda. 
Musk bu yeniden kullanılabilir roketlerden birini ilk kez 30 Martta, bir Falcon 9'un yörüngeye uydu götürdüğü görevde -birinci aşamadaki iticinin atmosfere geri dönerek Atlas Okyanusu'ndaki uzaktan kumandalı gemisine inmesiyle- kurtarmış oldu. SpaceX, 
2017 yılında bu roketlerle en az 20 fırlatma ve 
iniş denemesini başarıyla tamamladı. 


Çinli bilim insanları 'ışınlanma'ya 


doğru bir 'kuantum  sıçrayışı' 
yaptılar. 
Yer istasyonu uzaydaki Çin'in Micius 


uydusuna dolanık fotonları 'ışınladı” 


Star Trek hayranları, sevinecekler: Işınlama makinesi icat edildi diyebiliriz bir nevi. 
Çin'deki bilim insanları, bu yıl ilk defa, aynalar ve lazerler kullanarak zeminden dış uzaya, 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hafif partiküllerin, yani fotonların özelliklerini ışınladılar. Bulgunun, enerji ve bilgiyi iletim yöntemlerimizi tamamen değiştirebileceğini düşünen kuantum fizikçileri (o için büyük bir başarı oldu bu deney. Ancak bu teknik, kendimiz için olduğundan ziyade ekranlarımız için daha heyecan verici sonuçlar içeriyor, zira hayal gücümüzü zorlayacak yeni kuantum bilgi işleme modellerine ön ayak olabilir. 
Bu tür süper hızlı kuantum internet, çok daha güvenli, çok daha hızlı, hemen hemen kesintisiz bir iletişim biçimi olacaktır. 


Aralık ayında, FDA kör insanlar için yeni bir tür gen tedavisini onayladı. 


Albert Maguire, 4 Ekim 2017'de Philadelphia Çocuk Hastanesinde 8 yaşındaki Misa Kaabali'nin gözlerini kontrol ediyor. Misa, 
bir kerelik gen terapi tedavisini aldığında 4 
yaşındaydı. 


Kalıtsal körlüğün bir formu olan leber konjenital amaurosis'in tedavisi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından kalıtsal bir hastalık için onaylanan ilk gen tedavisidir. 


Lüksturna adı verilen tedavi, hastanın retinasına enjekte edilen tek seferlik virüs dozundan oluşmaktadır. Virüsteki düzeltilmiş 


gen gözdeki kusurlu, körlüğe neden olan geni saf dışı bırakıyor ve hastalarda normalde bulunmayan anahtar roldeki görüş üretici proteini üretiyor. 


İnsanlar, görüşlerinin düzeldiğini bir ay içinde fark etmeye başlıyorlar. Klinik çalışmalarda, 
20 hastanın 13'ünde tedavide olumlu sonuçlar 
alındı. Bununla birlikte, tedavide tek bir enjeksiyon 1 milyon dolara mal olabiliyor. 


Araştırmacılar, bir gün erken doğan bebeklerin büyümesine yardımcı olabilecek, kendi türünün ilk örneği olan yapay rahmini yarattı. 


Philadelphia Çocuk Hastanesinde yapay bir rahminde yetişen bir kuzu. 


Yenidoğan yoğun bakımı alanında çığır açan deney, sekiz prematüre kuzunun dört hafta boyunca özel bir torba içinde bekleyerek büyümesiyle sonuçlandı. Proje çarpıcı bir başarıydı: Kuzular ilk kez yapay rahimlerin içinde yün ceketlerini yetiştirmeye, kilo almaya, organlar geliştirmeye ve gözlerini açmaya başladılar. 


Bilim adamları, tekniğin insanlarda test edilebilmesi için üç ila beş yıllık bir süreye ihtiyaç olacağını tahmin ediyorlar. Yine de 


görme, işitme, diş hekimliği sorunları ve diğer kronik sağlık sorunları ile ilgili uzun süreli komplikasyonlara maruz kalmış erken doğan bebekler için büyük bir adım olabilir. 


Bilim adamları, evrendeki tüm altın ve platinin nasıl oluştuğuna tanık oldular. 


Platin, altın ve diğer değerli ağır elementleri yaratan bir nötron yıldızı çarpışmasının bir gösterimi. 


Araştırmacılar, Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzaklıkta iki süper-küçük, süper-yoğun yıldızın çarpışıp parçalanarak 


100.000.000.000.000.000.000.000.000.00 
0.000.000 


dolar (o değerinde altın oluşturduğunu keşfetti.  Çarpışmada ayrıca devasa bir gümüş ve platin rezervinin ortaya çıktığı da gözlendi. 4000 gök bilimcinin ekim ayında heyecanla bildirdiği bulgu, ilk kez iki nötron yıldızının çarpışmasını gözlemleyen bilim insanlarından geliyor. Patlayan iki büyük yıldızın parçacıkları, ışığın üçte biri hızı oranında birbirlerine çarptı ve yer çekimi 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dalgaları yarattı. Dünya'daki ölçüm cihazları da, gök bilimcilerin yalnızca 100.000 yılda bir gerçekleşebileceğini söylediği bir olay olan çarpışmadan gelen dalgaları yakaladı. 


Robotlar, çoğu insanın yapamayacağı havada ters takla hareketini yapmaya başladılar. 


YouTube / Boston Dynamics 


Softbank'ın Haziran ayında Google'dan satın aldığı robot şirketi Boston Dynamics, bu sonbaharda en etkileyici robotlarından birini gösterdi. Atlas adlı insansı robot, atlayıp sıçrayabiliyor ve ayrıca havada ters takla atabiliyor. 


Sophia adlı bir başka insansı robot ise, bu yıl Suudi Arabistan'ın ilk robot vatandaşı oldu. 
Fakat yüz yüze insan etkileşimi için henüz çok ikna edici bir çizgide değil. 


Kutup bölgerindeki endişe verici durum konusunda yeni belirtiler edindik. 
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Antarktika'nın Larsen C Buz Rafındaki 300 
ayak genişliğinde, 70 mil uzunluğunda bir yarık. 


Temmuz ayında, Delaware boyutunda bir buz yığını, Antarktika'daki Larsen C buz rafını parçaladı ve yoluna devam etti. 
Kaydedilen en büyük üçüncü buzdağı. Bilim adamları, diğer kutuptaki buz tundraları için de endişe duyuyorlar: Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Aralık ayında, kutupların on yıllar önceki güvenli donmuş bölge haline dönmesine dair bir işaret vermediğini belirtti. 


Satürn ve aylarını 13 yıldır inceleyen robot uzay aracı, büyük ölümcül dalışını yaptı. 


“Cassini'nin Gözünden Satürn Sistemi”; NASA PSD; NASA / JPL-Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü; NASA LPI 


Cassini Oo sondası oO15 Eylül'deki ölümünden önce yolladığı fotoğraflarla, Satürn'ü daha önce hiç görmediğimiz şekilde bize gösterdi. Satürn'ün yörüngesinde geçen 
13 yıldan sonra Cassini'nin “grand finale 
(büyük final)” misyonu, gezegenin ayı Titan'a yakın geçişle başladı. Cassini daha sonra Satürn ve buz halkaları arasındaki 1200 millik açıklıktan geçerek yeni bir başarıya imza attı. 
Bilim adamlarının, Cassini'nin yakıtının biterek Satürnün yaşanabilir aylarından birine çarpma ihtimaline karşı planladıkları üzere araç gezegenin bulutlarına doğru yol aldı ve yanarak yok oldu. 


Kaynakça: 
www.businessinsider.com/ www.drozdogan.com 


WWWw.ntv.com.tr 


www.youtube.com 
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“TÜM KONUKLARIN DİKKATİNE" 


Yeni Bir Tura Başlamadan Önce, 

Yaptığınız Hataları ve Gezeyene 

Verdiğiniz Zararları Düşünerek: 
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Kısa Öykü - Bölüm - 2 


Kenan ÇETİNKAYA 


Tinker beli 


mut amaçsızca ve neşeyle yürürken 

etrafından geçen insanlara aldırış bile etmiyordu. Aslında izinli olması için bir sebebi yoktu. Günde dört saat çalışıyor, sonra ne isterse onu yapıyordu. Gerçi sürekli olarak konuşma, tanışma toplantılarına katılmadığı için ceza alıyordu ya da spor salonuna gitmediği için. Hatta bir keresinde kendisine seçilen veya kendisinin seçildiği bir bayanla olan randevusuna gitmemiş çok fazla tepki almıştı. Özellikle Doktor bunu çok tuhaf bulmuştu. “Nesi ilginç geliyor anlamadım doktor, tanımadığım birisiyle neden sevişeyim ki?” odemiş sonra oda doktorun gülümsemesiyle rahatlamıştı. Yine de doktor en azından 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randevuyu kaçırmamasını önermişti. Yoksa onu Valkyrie'lere yönlendirmek zorunda kalacaktı. Valkyrieler seks robotlarıydı. 
Uyum sorunu yaşayan kadın ve erkeklere bir süreliğine refakat ederlerdi. Sistem size yalnızlığı uygun bulmuyordu, bulamazdı da. 
Ayrıca erkek spermleri ve kadın yumurtaları çok değerli olduğu için bu robotlar birebirdi. 
Siz bir kadınsanız sizin için en uygun genetik kodların seçildiği sperm havuzları robotlar (o aracılığıyla (osizin Oorahminize enjekte edilebiliyordu, tabi isterseniz. Eğer istemezseniz yumurtalar yapay doğum odalarında Aynaroz Rahipleri (o tarafından kontrollü bir şekilde dölleniyordu. Eğer erkekseniz hiç sorun yoktu, dişi robotunuz 


içindeki yapay rahim bu işi yerine getiriyordu. 
Ama robotlar en son tercihti, çünkü ne olursa olsun sosyalleşmekle yükümlüydünüz ve dokunmak sizin için önemli olarak görülüyordu. Bu işinen güzel yanı sizin doğan çocukları hiç görmemenizdi. Onlar belirli yaşlara gelinceye yani hizmet edecek yaşa kadar hiçbir yetişkinin olmadığı Bölüm o da tutuluyorlardı. Zaten şu ana kadar ne Umut ne de başka birisi ondokuz yaşın altında kimseyi görmemişti. 


Umut saat bire kadar boş boş dolaştı. 
Sonra Bölüm 1'deki okçuluk sahasına giderek beklemeye başladı. Bir iki kişinin dışında kimsecikler yoktu. Biraz ileride duran ve sürekli onikiden vuran kadın her ok atışında ona gülümsüyordu. Umutta gülümseyerek cevap veriyor ama sürekli gözü kapıdaydı. 
Ardından kapıda beliren Yağmur'u görünce ayağa kalktı. Yanından geçerken dönüp 


bakmayan Yağmur orada (yokmuşcasına davranmış, beyaz elbisesini tamamlayan ve yanında duran otuz santimlik beyaz 


titanyumuyla fırlatma yerini almıştı. Tabi arkası dönükken gülümsediğini göremeyen Umut umutsuzca başını yere eğmişti. Ama yine de Yağmurun görebileceği yakın bir yere oturarak izlemeye başladı. Yağmur titanyum üzerinde bir noktaya dokunduğunda ortaya çıkan uzun, büyük eski yunan yayını yavaşça kaldırdı, sonra işaret parmağı ve orta parmağının ortasındaki metalik aparatı yaya değdirip çekmesiyle mavi bir lazer ışını belirdi, Yağmur'unnin kendisine doğru çektiği yay ipiyle ( birlikte oktaki mavilikte koyulaşıyordu. İyice gerilen yayın ardından bırakılan mavi ok garip bir ses çıkararak tam onikiden vurarak kayboldu. Gülümseyen Umut diğerine bakıyordu ama öteki hiç oralı bile değildi. Defalarca atış yapan kadın başını bir an bile çevirip bakmazken 


Umut yerinde duramıyordu. Tam bir şey söyleyecekken susuyor ve izliyordu. Sonra ; 


“Selam” diyebildi Umut kısık bir sesle. Diğeri önce duymamış gibi yapmış ardından o tarafa doğru dönmüş gergin yayıyla koyu mavi parlayan lazer okuyla onu hedef almıştı. 


“Sen beni mi izliyorsun?” Yağmur'un bakışları son derece tehditkardı. 


“Şey aslında sadece bu tarafta işim vardı, ben şey hem onu bana doğrultmasan çok iyi olur gibi...” Umut korkuyla geri doğru çekilmişti. 


“Yani beni izliyorsun.” diyen Yağmur bir an nefes alıp gülümsedi. Umut'ta gülümseyerek diğerine cevap vermişti ki Yağmur yayı bıraktı. Yaydan fırlayan ok garip bir ses çıkararak Umuta doğru geliyordu. Umut korkuyla kendisini geri atabildi. Ama ok Umut'un biraz ilerisinde kendiliğinden kayboldu. Yere düşen Umut hızla ayağa kalktı. 


“Deli misin sen, beni öldürebilirdin?” 
Yağmur ve diğer okçular gülüyorlardı. 


“Hah ölmek mi? Eğer buraya öyle her geçtiğinde uğrayan birisi olsaydın okların bizlere zarar vermediğini bilirdin. Onlar sadece hedef tahtasına giderler. Bir de eğer birisinden hoşlandıysan ve onu izliyorsan gelip sadece söylemen yeterli olurdu.” diyen Yağmur yayına tekrar dokunduğunda yay yine eski küçük halini aldı. 


“Özür dilerim, sadece çekindim biraz.” 


“Çekinmek mi? Pek rastlanılan bir durum değil bu Bay Umut?” Yağmur ona doğru gelmiş gülen gözlerle bakıyordu. 
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“Belki de, neyse haklısınız sanırım.” 


“Hadi gidelimde bir şeyler içelim ha Bay Umut, görünen o ki işi pek umursamıyoruz.” derken yine hızlı adımlarla yürümeye başlamıştı. 


“Biraz yavaş müsün, 


yetişemiyorum da!” 


yürür 


“Tamam, ne 


yapalım.” 


genelde böyleyim 


“İzinliyim bugün ben, sanırım hasta bir ruhum varda...” dışarı çıkmışlardı bile. 


“Rüyalar demiştiniz, nasıl rüyalar bunlar size izin verdirecek kadar?” Yağmur merakla ona bakıyordu. 


“Doktoruma göre sadece hayal ama bana tamamen gerçekçi geliyor bu da beni olumsuz etkiliyormuş. Pek de bir şey yok sadece karanlık sesler ve yanık kokusu var bir de “Tinker Bell” diye bağıran bir erkek sesi, bu kadar...” dediğinde Yağmur durmuş merakla bakıyordu. Birden yayı açan Yağmur elindekini sertçe diğerinin boynuna dayayarak duvara yapıştırdı. 


“Neyle dalga geçiyorsun sen aptal? 
Takip etmek hadi neyse ama bunları nereden biliyorsun sen, çabuk söyle yoksa o kafanı kırarım bununla.” derken gözleri öfkeyle yanıyordu. Çevrelerinden geçen yurttaşlar korkuyla onlara bakıyorlardı. Hatta bir kaçı hızlanarak uzaklaşmaya çalışmıştı. 


“Ne diyorsun sen? hem şu şeyi boynumdan çeksen iyi edersin.” diyen Umut diğerinin gözlerinin içine bakarak bekledi bir an. Sonra Yağmur biraz daha bastırdı. 


“Sana konuş dedim!” dediğinde Umut yayı tutup bir anda Yağmur'u ters çevirerek 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yayı onun boğazına bastırmış kendisine doğru çekiyordu. Ne olduğunu anlayamayan Yağmur bir müddet daha çabaladıysa da başarılı olamayınca pes ederek kendisini bıraktı. 


“Ha şöyle küçük hanım, bak çok dikkat çekiyoruz. Şimdi seni yavaş yavaş bırakacağım ve düzgünce konuşacağız tamam mı? Sana kibar davranıyor olmam ya da çekingen olmam dövüşemediğim anlamına gelmiyor. Anlaştık mı?” 


“Tamam!” diyen Yağmur ellerini bırakarak bekledi. Umut yavaşça ellerini çözüp kadını biraz ileri itti. Umut'un ellerinden kurtulan Yağmur önce saçlarını düzeltti, ardından bir şey olmamışcasına konuştu. 


“Boş bulundum yoksa bunu hayatta yapamazdın. Yayımı ver hadi!” diyerek elini uzattı. 


“Tabi tabi eminim” diyerek yayı uzatan Umut gülümsüyordu. Hızla yayı alan Yağmur yine hızla yürümeye başladı. 
Umut gülümseyerek arkasından koştururken Yağmur yine dönüp bakma gereksinimi bile duymuyordu. Bir müddet böyle devam eden ikili sonra öndekinin yavaşlamasıyla yanyana yürümeye başladılar. Sessizliği bozan Umut oldu. 


“Neden dalga geçtiğimi söyledin?” 


“Bir şey yok, seni ve söylediklerini 


umursamıyorum.” diyen Yağmurun ses tonu hâlâ kızgındı. 
“Seninle odalga geçmedim emin 


olabilirsin, hem neden böyle bir şey yapayım ki? Neyse tamam özür dilerim, ben gideyim en iyisi, umarım bir gün fikrin değişir ya 


da...” diyerek ilerideki bir koridora sapan Umut yavaş adımlarla ilerlerken öteki arkasından bakıyordu. 


ARK 


Umut odasına gelmiş yatağının üzerinde duvarında gösterilen dünya ile ilgili bir belgeseli izliyordu. Bu sırada çalan kapının sesine aldırış bile etmedi. Zil birkaç defa çalmıştı ki bilgisayar konuşmaya başladı. 


“Efendim biliyorum rahatsız edilmek istemiyorsunuz ama...” 


“Sana hayır dedim değil mi?” Umut istifini bozmadan izlemeye devam ediyordu. 


Bu sırada tekmelenen kapı o yatağında doğrulmasına neden oldu. 

“Neler oluyor bilgisayar?” 

“Bu bayan çok ısrarlı ve kapıyı 


tekmeliyor efendim. Bayan Yağmur.” 


“Yağmur'mu neden söylemedin daha önce? Çabuk aç kapıyı?” diyerek ayağa kalkan Umut kapıya doğru yönelmişti ki içeri hışımla giren Yağmur önce elindeki kitabı kaldırarak diğerine baktı. 


“Sen ne kaba adamsın, bir kadın dışarıda bekletilir mi? Hem bu kitapta hiçbir şey bulamadım!” derken ellerini yana bırakmıştı. 


“Şey bilgisayarın hatası kusura bakma lütfen, ne arıyordun ki kitapta?” Umut'un yüzüne yayılan gülümseme dikkat çekiciydi. 


“Neden aptal aptal (gülüyorsun? 
Buraya geldiysem bir şeyler sormak istedim sadece o kadar.” Yağmur yatağın üzerine oturup karşısındaki dünya belgeseline baktı. 


“Garip bir özür dileme yöntemi.” 


diyen Umut'ta diğerinin yanına oturdu. 


“Ne özür dilemesi, saçmalama ben özür dileyecek hiç bir şey yapmadım!” 


“Çok güzel öyle değil mi?” Umut ekranı gösteriyordu. 


“Evet bence de. Sanki orada bulunmuş gibiyim, havasını, kokusunu anımsıyorum bazen. Çok saçma değil mi?” 


“Saçma mı? Bende aynı şeyi hissediyorum Ooçoğu zaman, o özellikle rüyalarımda. Toprağa basmışım gibi, rüzgara dokunmuşum gibi geliyor. Bazen sesler duyuyorum, kuş sesleri hem de bir sürü şey işte...” diyen Umut şimdi yere bakıyordu. 


“Doktorun ne diyor bu konuda?” 


“Hiç, bu belgeseller ve kitaplar yüzündenmiş. Çok fazla kişide olan bir durum dedi. Ama çok gerçek gibi geliyor bana.” 


“Ben doktora hiç gitmedim ama benimkiler de çok gerçek. Şu senin anlattığın şey var ya, sesler, yanık kokusu ve Tinker Bell ile ilgili olan.” 


“Evet, burada seni kızdıran şey ne?” 


“Bende sürekli aynı rüyayı görüyorum, neredeyse bir aydır. Hep aynı şey oluyor. 
Sesler, insan sesleri sonra Tinker Bell diye bağıran bir adam ve yanık kokusu sonra uyanıyorum. Ben dalga geçtiğini sandım ve o yüzden sana böyle davrandım” Yağmur'un gözleri şimdi birşey ararcasına Umut'a sabitlenmişti. 


Şaşıran Umut bir an öylece bakakaldı. 
Ardından kitabı eline alarak sayfalarını karıştırdı. 
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“Bu kitapla ilgili bir durum değil gibi ya da eğer öyleyse aynı şeyleri görmemiz çok saçma. Biliyor musun sanki bir ay önce yaşamıyormuşum gibi geliyor. Tamam bir sürü anı var ama sanki neyse saçmalıyorum.” 


“Yo ohayır bende aynı şeyi düşünüyordum. Bir ay önce hiç olmamışım gibi hissediyorum. İş arkadaşlarım falan var ama onlara bir ay önce ne yaptığımızı hatırlayıp (o hatırlamadıklarını (o soruyorum ama hep aynı hiç biri emin değil. Ya sanal gezintideyizdir ya da bir yerlerde eğleniyoruzdur diyorlar. o Çoğunlukla birlikte yaptığımız bir şeyi hatırlamıyorlar. 
Delirdiğimi düşünmeye başlamıştım. Bir de sen şu rüyandan bahsedince kendimi tutamadım, kusura bakma!” diyerek başını eğen Yağmur ayaklarına odaklanmıştı. 


“Özür dileyecek bir şey yok, bende aynı durumdayım.” diyerek bir müddet diğerine bakan Umut Yağmur'un elini tutarak ona baktı. Diğeri ellerini çekmeden çizgi halini alan ve gülen gözlerle ona baktığında Umut ayağa kalktı. 


“En iyisi Doktor Ceren'e gitmek, onun açıklayabileceğinden eminim.” dediğinde başının dönmeye başladığını duyumsadı. 
Gözleri yavaş yavaş kapanırken Yağmur yatağa uzanmıştı (o bile. Umut “Yağmur!” 
diyerek yanına oturdu. Dalgalı siyah saçlarını ellerinde hissettiğinde Konsül Serhat kapıdan içeri giriyordu. Sonra her şey karardı. 


ARK 


“Size söyledim doktor , size söyledim hiçbir şeyi riske atamam.” 


“Ama Konsül Slütfen bu onlara zarar verebilir, başka bir yol bulalım.” diyerek bir panelin önünde duran ikiliyi gören Umut 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yavaş yavaş kendine geliyordu. Dediklerini duyuyordu, ancak görüntüleri netleşene kadar sessizce bekledi. Bu sırada yine kendisi gibi bir sedyeye bağlanmış ve kafasında birçok kabloyla bağlanmış Yağmur'a baktı. 


“Yağmur, Yağmur! Kendine gel, lütfen. 
Yağmur!” 


“Birazdan uyanır merak etme.” diyen Konsül Serhat gülümsüyordu. 


“Neden bağlıyız biz, hem neden buradayız? Doktor bir şeyler yapın, çözün bizi!” Ceren sadece çaresizce baktı. 


“Doktor neler oluyor? Lütfen yardım edin onun suçu yok ne yapıyorsunuz?” 
Umut endişeyle bakıyordu. 


“Bakın doktor, neden serbest aşkı yasakladığımızı görebiliyorsunuz değil mi? 
Kendisini feda edebilecek kadar aklına aykırı hareket eden bireylerin olduğu bir toplum nasıl var olur Yarın bir kişi için tüm koloniyi hiçe saymayacağını nereden bileceğiz?” 


“Çöz beni aptal herif, ne saçmalıyorsun sen ha ne saçmalıyorsun?” oOUmut kımıldanmaya çalıştıysa da kocaman oda da ona yardım edebilecek kimse yoktu. Konsül ve Ceren'in önünde duran bir kaç görevlinin dışında oda boş yataklarla doluydu. 


“Sus hepsi senin hatan anladın mı?” 
Konsül görevliye baktı. 


“Benim hatam mı? Neyi yanlış yaptım, lütfen söyleyin. Eğer suç bendeyse ona dokunmayın, ne isterseniz yaparım.” diyen Umut ağlıyordu şimdi. 


“Sayın Konsül lütfen! En azından ne olduğunu anlatalım, suçluluk psikolojisi yerleşirse o hiçbir işimize yaramayacak.” 


diyen Ceren diğerine bakıyordu. 


“Tamam, nasıl olsa hatırlamayacak. 
Ekrana transfer şapelini getirin!” dediğinde ekranda yine kocaman bir hangar belirdi. 


“Bu nedir?” 


“Sus da izle!” diyen Konsül'ün sesi sertti. 


Ekranda beliren görüntüde dev hangarda kocaman yuvarlak bir demir vardı. Birden elektrik kıvılcımları arasında mavi Oobir ışık belirdi. Onun ötesinde gözüken koltuklardaki insanlardı. Daha sonra siyahlar içindeki koloni polisleri hızla dev bir merdiveni boşluğa getirerek yavaş yavaş mavi ışığın içinden geçmeye başladılar. 
İçeriden yavaş yavaş ve korkuyla çıkan insanları merdivenlerden indirerek araçlara bindirdiler. İnsanlar birbirlerine sarılmış korku ve merakla etraflarına bakıyorlardı. 
Birkaç koloni üyesi ise inen insanlara gülen yüzlerle bir şeyler söylüyorlardı. Sonra ekran karardı. 


“Bununanlamınedir,anlayamıyorum?” 
diyen Umut merakla diğerlerine bakıyordu. 


“Tabi ki anlayamazsın, bu insanlar 
8 Mart 2014'te kaybolan Malezya uçağının 
yolcuları, aylar sonra hepsinin parçalanmış cesetlerini bulacaklar. Biz onlara yeni bir hayat sunuyoruz, eğer biz olmasaydık onlar şimdi sadece bir ölüden ibaret olacaklardı. 
Ama şimdi birer yurttaş olacaklar.” 


“Ben ben... anlayamıyorum, biz hangi yıldayız. Bunlar ne demek?” 


“Tam olarak 2984 Umut, biz yaptığımız bu solucan deliğiyle (ölen insanları (yurttaşlarımız (yapıyoruz. Tabi 


onlara önce soruyoruz. Eğer kabul ederlerse yurttaşımız oluyorlar. Ama tüm geçmişlerini silmek o zorundayız. Yoksa bu durumu kaldıramıyorlar. Gerçekten kaldıramıyorlar.” 
diyen Ceren nemlenmiş gözlerle bakıyordu. 


“Senin anlayacağın bu senin olduğu gibi diğerlerinin de seçimi, isteyen olursa onu tekrar uçağa bırakırız ya da nerede ölecekse. Bu iş bu kadar basit.” diyen Konsül gülümsüyordu. 


“Ama anlayamıyorum, Bölge O orada, evet orada çocuklar var. Hepimize gösterilmişti eğitimler sırasında. Binlerce çocuğa ne oluyor, onlar neden var?” 


“Saçmalama onları beyninize koyan biziz zaten. Bölge o burası, transfer şapeli. 
O çocuklar var ama onlar düşünemeyen bedenler sadece her şeyi denedik ama çocukları oüretemiyoruz. Hepsi aptal yaratıklar oluyor. Biz de onları zamandan aldığımız insanların yerine koyuyoruz. Zaten ölü gibiler, en azından bir işe yarıyorlar. 
Kazazedelerden aldığımız genler yardımıyla birebir benzettiğimiz canlı kadavralar onlar sadece.” 


“Umut sakin ol, burada yaptığımız sadece (oonların Ooyaşaması için. Biz üreyemiyoruz artık. Uzay boşluğunda O kadar uzun zamandır varız ki belki onun yüzünden ya da başka bir şey bilemiyoruz. 
Ne kadar denediysek de sağlıklı bireyler yetiştiremiyoruz. Olanlar da bir kaç yıl yaşıyor sadece. Biz de türün devamlılığı için böyle bir çözüm bulduk. Yeni gelen insanlar nadir de olsa çoğalabiliyor. Yüzde onluk bir kısım da becerebildik bunu ama o da ancak ilkiki yıl içinde olabiliyor. 
Sonra kısırlaşıyorlar. Bizde bu döllenmiş sağlıklı yumurtaları donduruyoruz. Uygun 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bir gezegen bulduğumuzda onları yaşama getireceğiz. Bu sadece türümüz için gerekli, gerçekten gerekli!” diyen Doktor zorda olsa gülümsüyordu şimdi. 


“Anladım doktor, bu durumda ben ve Yağmur aslında dünyada öldük sanırım.” 


“Evet, siz de.” 


“Peki madem gezegen arıyorsunuz, neden hâlâ dünyanın yanındayız?” 


“Hah aslında hareket ediyoruz, o camlarda gördüğünüz sadece hologram. 
Sizleri o buna inandırmamız Oo gerekiyor, sizleri korumamız gerekiyor.” diyen Konsül kendinden emin gülümsüyordu. 


“Tamam doktor bu kadar yeter, artık işlemi başlatalım.” diyen Konsül görevliye baktı. 


Doktor gözlerini karşısında ki Umut'a dikmişti. Yağmur yavaş yavaş kendisine geliyordu. 


“Şimdi hafızamızı mı sileceksiniz? “ 


“Evet Umut, ikinizin de. Ama merak etme sizden aldığımız sağlıklı bir yumurta var, bulduğumuz gezegende yaşayacağından emin olabilirsin.” derken Ceren'in gözlerinden bir kaç damla süzüldü. 


“Cinsiyeti ne doktor?” 
“Bir kız Umut, bir kız.” 


Umut'un gülen gözlerinden yanaklarına doğru sızan bir kaç damla yere düştü. Yağmur iyice kendine geliyor, merakla etrafına bakıyordu. 


“Ne oldu, neredeyiz Umut?” 
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“Bir şey yok Umut, peki doktor son bir şey isteyebilir miyim?” 


“Neler oluyor? Lütfen korkuyorum!” 
diyen Yağmur kurtulmak için çabalıyordu. 


“Evet umut söyle.” 


“Kazayı ya da bana ne olduysa onu öğrenebilir miyim?” 


Doktor Konsül'e baktı, diğeri tamam anlamında (obaşını o salladığında (Ceren paneldeki görevliye bir şeyler söyledi. 
Ardından Umut önce bir karanlık gördü. 
Sonra direksiyondaydı. Yağmur yanındaydı ve bir şeyler söylüyordu. Bir kaç sonra kelimeler anlam kazanmaya başlamıştı. 


“E hayatım günün nasıldı?” 


“Sağol aşkım, güzeldi. Sen ne yaptın bakalım?” 


“Hiç bir şey benim çirkin Tinker 
Bell'im hiçbir şey. Her zaman ki gibi birkaç daire sattım, sonra seni düşündüm bol bol. 
Bir de bak sana ne aldım.” 


“Ne aldın, nerede. Yoksa şu kutumu?” Diyerek uzandığı kutuyu alıp öne getirdiğinde neşeyle açan Tinker Bell gülerek direksiyondaki adama baktı. 


“Hayatım bune kadar güzel bir şey böyle, işlemelere bak tıpkı yunan yaylarındakiler gibi, çok para vermişsindir sen buna şimdi?” 


“Yok Tinker, fazla değil en azından senin için. Bu yayı müzayede de görünce sen aklıma geldin.” 


“Düşünceli kocam benim, o zaman bir öpücüğü hak ettin.” derken gülen siyah gözleri çizgi halini almış diğerine 


yaklaşıyordu. Umut da ona döndüğünde önce bir korna sesi duydu, ardından sesler etrafında oyankılanırken burnuna yanık kokusu geliyordu. Gözlerini yana çevirdiğinde siyah dalgalı saçları tavandan sarkan kadına baktı ve ciğerlerini yırtarcasına bağırdı. 


“TİNKER BELL!” 


Not: 


LETHE: Bu ırmağa dalanlar suyu içtiklerinde geçmişlerini unuturlarmış. 


AYNAROZ O RAHİPLERİ: o14yy da hareketsiz kalıp boşluğa bakınca kutsal ışığı görebileceklerine inanırlardı. 


VALKYRİE: Ölü seçiciler anlamında atlı, miğferli, kalkanlı bakire savaşçılardır. Odin yeryüzündeki savaş meydanlarından asker toplamak için onları gönderir. 
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Sokak Röportjları 5.45 "Mahpus" 


-Sezai Abi kalk sen nasıl uyuyabiliyorsun böyle fosur fosur ya?!.. 

-Nan.. Nan.. Nee var Salih niye dürtüyon olum ne güzel uyuyodum? 

- Abi işte ben de onu diyorum sen nasıl uyuyorsun ya hapse düştük abi?.. 
-Oğlum sabaha salarlar birşey yapmadık ki yanlış anlama oldu. Nası salarlar abi, 


-Sabaha kadar nasıl beklenir abil.. Salih?.. Sezai gözlerini ovuşturur ve daha net bakmaya çalışır, oğlum Salih duvara ne çizdin UFO mu o? 


-Evet abi, sen kalemi nerden... Lan yoksa! Ama rengi de lacivert gibi kahverengi de değil ki neyle çizdin oğlum bunu? 


- Abi parmak izimizi alırlarken stampaya bastırmışlardı parmaklarımla çizdim bittikçe değiştirdim abi... 


O sırada bir bağrışma ve polis memuru bir sarhoşu kolundan tuttuğu gibi içeri fırlatır, Salih mırıldanır "Bir bu eksikti" diyel.. Memur bunları süzer pazartesiye kadar burdasınız der ve kahkaha atar gider... Sezai'nin gözler açılır aynı anda Salih'in de faltaşı gibi olur ve; 


- Abi bugünü de sayarsak 3 gün burdayız abi. Sabaha salarlar diyordun abi?.. Sezai'nin gözü sarhoştadır Salih'i sallamamaktadır, 


-Olum Salih bu laaan! Bu geçen parktaki sarhoş olum!.. 

- Abi ben ne diyorum sen ne diyorsun abi 3 gün buradayız abi gözünü seveyim abi... 
Sezai o sırada mırıldanır “haftasonu aldılar o yüzden"... 

- Abi nası yani haftasonu ya?!.. 

-Salih bırak şimdil.. 


Sarhoş o sırada duvara bakar cebinden kırık bir dal sigara çıkartır yakmaya çalışır çakmak yok, ağzında kırık sigara yan ağızla “Kim çizdi bunu benim takaya benziyor?" 


-Bak Salih biz bilimkurgu röportajı yapalım diye kaç zamandır bilimkurgu sever arıyorduk bilimkurgu ayağımıza geldi... 


O sırada sarhoşun omzuna dokunur her şey bembeyaz olur gözlerini aralar ve bir ışınla hepsi beraber yukarı yükseldiğini farkeder Sezai'nin ağzı sevinçten kulaklarına varır, uzay gemisinin güvertesinde sarhoş kılığındaki adam elini koluna götürür bir şeye basar gibi olur ve bir anda David Bowie'ye dönüşür. Sezai ve Salih şaşkındır “Siz seçildiniz" der David. 
Arayışınız burada son buldu bu vereceğ... 


-Anammmm... buz gibi... of... ne oluyor?!.. 
- Abil Abi, Memur Bey bir maşrapa su döktü sen uyanmayınca, salıveriyorlar yırtık... 
-Lan ben de... Neyse hadi eve gidelim Salih bugünlük bu kadar macera yeter Salih... 


Unutulmaz Kahramanların Unuttuğunuz Dünyası Sizi Çağırıyor! 


TEKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


UVASSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


web site adresimiz 
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Yerli ve Yalancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi 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Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 
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2017 Yılın EN» leri Oylamasında 
Kazananlar Belli Oldu! 


2017'nin EN'leri anketinde sonuçlar belli oldu! 


& KREditör 3 Şubat 2018 © 20:01 ; Yorum yapılmamış 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Yeti ve Yabancı Biimkurgu Adina Her Şey 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“Günümüze Işık Tutan 
Bilmkurgu Filmler ve Dizileri 
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Bilgisayar ve Video Oyunlarında 
kurgu 207 
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Genel 
Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü Surp Agop Hastanesi?'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Kısas-ı Enbiya (1979), 
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Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven?'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
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56 Yazarın Kaleminden 6O Öykü ile Türkiye'nin En Yüksek Katılımlı 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN ğ 


Falçının Ölümü 


Erkan ERGEN 


Baskı Yılı/Yeri: 1.Baskı - 1992 - Ankara 
Sayfa Sayısı: 160 
Yayınevi: Selvi Yayınları 


ERKAN ERGEN 


Bu sayıda P inceleyeceğimiz kitap & 
1992 tarihli olup 
içinde 7 adet öykü bulunmaktadır. 


SELVİ YAYINLARI 
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1 - BüyükSır 


Öykümüz iki bilim adamının, yine kendileri gibi bilim adamı olan arkadaşlarının cenazesine katılmalarıyla başlıyor. Bilim adamı bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir ve yüzü tanınmayacak haldedir. 
Fakat arkadaşlarından birinin yaptığı araştırmalar sonucu ölümünün normal olmadığını ve daha önce de aynı projede çalışan 2 bilim adamının benzer şekilde kaza geçirdiğini öğrenir. Öykünün sonunda ölümlerin kurgu olduğunu projenin başındaki kişiden öğrenir. 


2 - Hata 

Gelişmiş bir uygarlık, galakside incelediği gezegenlerde bulunan uygarlıkları -ileride kendilerine rakip olabilme 


ihtimaline karşılık- teste tabi tutmaktadır. 
Test sonuçları belli bir değerin üstünde çıkarsa O uygarlığın bulunduğu gezegenin atmosferi vakumlanarak uygarlık ortadan kaldırılmaktadır. Vakumlamaya karar veren ise bir biligisayardır. Ancak gemi kaptanı yetkilerini kullanarak gezegenden iki örnek alarak testleri yeniden yapar. Sonuçlar farklı çıkmıştır ve bilgisayar hata yapmış kabul edilir. Öykünün sonunda ise o iki örneğin ne olduğunu öğreniyoruz. 


3 - Kahin 


Bu öyküde 2-3 ay ömrü kalmış bir tarihçinin paralel bir evrene götürülmesini okuyoruz ilk önce. Ancak gittiği yerde zaman tersine işlemektedir. Aslında her şey terstir. 
İnsanların yürümeleri, konuşmaları... Şu anda bizim geçmişimizde olan herşey paralel evrendeki dünya için aslında bir gelecektir. 
Öykünün kahramanı ise bu dünyada tarihçi iken paralel evrendeki dünyada kahin olarak kabul edilir. Tarihçiden istenen takvimdeki yıllar azalarak o (sıfır) olduğunda ne olacağıdır. 


4 - Sıkıntı 


Öykümüz bir fabrikada konuşmakta olan üç kişinin konuşması sırasında, fabrika mühendisi gelerek robotlardan bazılarının 


kaybolduğunu açıklar. Robotların modeli Xe-14'tür. Benzer kaybolma durumları diğer kişilerin işyerlerinde de meydana gelmiştir. 
Öykünün sonuna doğru robotların niye ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz. 


5 - Kanıt 


17. Askeri Bölge olarak bilinen bir üste gizli işler yapılmaktadır. Bir uzaylı ele geçirilmiştir ve uzaylıların tekrar geleceği tahmin edilmektedir. Bu gizli üste bulunanlar arasında tartışmalar olmaktadır, beklemekten sıkılırlar ve uzaylıyı getirirler. Hep beraber poker oynarlar. Uzaylıya sen bunu nereden öğrendin diye sorulduğunda “ben bu oyunu çocukluğumdan beri oynuyorum” diye cevap verir. 


6 - Falcının Ölümü 


Kitapta bilimkurgu olmayan tek öykü bu sanırım. Bir araştırma merkezinde “Shakespeare” adı verilen bir hasta vardır. 
Bu hastanın konuşmaları kaydedilir ve niçin bu şekilde konuştuğu hakkında bir kuram ortaya atılır. Oysa ortaya atılan kuram yıllar önce zaten keşfedilmiştir fakat hiç bir zaman açıklanmamıştır. 


7 - Dağda Gezinti 


Dağda yürüyüş yaparken şiddetli bir fırtınaya yakalanan iki arkadaş ufak bir eve sığınırlar. Evde bir ceset vardır. Cesedi gömerler. Evdeki gazete, dergi ve notlardaki tarihlere bakınca fırtına sırasında zaman yolculuğu oyaptıklarına inanırlar. Oysa başlarına gelen tamamen farklı bir durumdur. 
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Kubilayhan YALÇIN - KAY Blog (0 
Okuma Notları 
Dİl bilimkuryusu 


ŞEFFAF 


0 


Kendine saygısı olan hiçbir bilim kurgu Sonra zenci çocuk, “Geçmişe döndük, ” yazarı hikâyesine böyle bir uçan daireyi o diye açıkladı. “Milyonlarca yıl önceye. 
katmazdı. Katarsa kendine saygısı olan Ve “O'nun gelişini gördük.” 

hiçbir editör hikâyeye elini bile sürmezdi. 


Vi . Ne Stephen King, “O”dan 
Uçan dairelerin modası geçmişti artık. 


Stephen King, Setfaf'tan 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lavoj Zizek, Stephen King hakkında şöyle diyor: 

“Eğer bir şahıs Lacan'ı reddediyorsa, kısa bir süre sonra ona psikanalizin kendisi de şaibeli gelmeye başlayacaktır, bundan hemen sonraki adım Hitchcock'un filmlerini hor görmek ve korku edebiyatını elinin tersiyle itmektir. O sıralarda pek de mühimsemedikleri Lacan'la laf arasında alay etmekle başlayıp da Stephen King'e tam bir edebiyat çöplüğü muamelesi yapmaya kadar varan kim bilir kaç kişi helak olup gitti. 

Eğer bir şahıs Stephen Kingii reddediyorsa, kısa bir süre ona Hitchcock'un kendisi de şaibeli gelmeye başlayacaktır, bundan hemen sonraki adım psikanalizi hor görmek ve Lacan” elinin tersiyle itmektir. Stephen King'le laf arasında alay etmekle o başlayıp Lacan'a fallosantrik İpenis merkezci| bir obskurantist (bilginin yayılmasını engelleyen) muamelesi yapmaya kadar varan kim bilir kaç kişi helak oldu”. 

Korku edebiyatı “bastırılanın geri dönmesi” ise; Stephen King, bilinçdışı ve bilinç arasında köprüler kuran, en temel korkularımızı kurcalayan ve onlardan arketipal karakterler, “canavarlar” yaratan virtüöz bir “dark dreamer”; karanlık hayaller kuran bir hikâye anlatıcısı. Kitaplarının Dünya çapında üç yüz elli milyon kopyadan fazla satıldığını düşünürsek King, bir anlamda yeryüzünün tekinsiz masalcı dedesi... 

King Korku Ağı (Jerusalem's Lot) ile vampirizm; Mahşer (The Stand) ile kıyamet sonrası karanlık gelecek (post-apokaliptik distopya); Ejderhanın Gözleri ve Kara Kule serisi ile epik fantezi; 22/11/63 ile zaman yolculuğu ve Rüya Kapanı, Şeffaf (The Tommyknockers) gibi kitaplarıyla da bilim kurgunun “Uzaylı İşgali” (Alien Invasion) 


alttürlerinde kalem oynatmış çok yönlü bir yazar. Ayrıca o da, mesela Michael Moorcock gibi müzikle iştigal eden fantezi yazarlarından: Kingi Rock Bottom Remainders adlı, 


profesyonel yazarlardan, gazetecilerden ve amatör müzisyenlerden oluşan bir grupta gitarist ve vokalist olarak RAE 


TN 


İ 
— 


ilimize Şeffaf olarak çevrilen The 

Tommyknockers (Kapıyı Vuran 
Tommy'ler) King'in ya da uzaylı işgali alttürünün başyapıtlarından biri değil. 
Fakat kitap yazıldığı dönemin sansasyonel olaylarından o taşıdığı oizler, oOAmerikan toplumuna tuttuğu projeksiyon, içeriğindeki kültürel ya da siyasi göndermeler ya da King'in diğer romanlarıyla arasında kurduğu metinlerarası ilişkiler bağlamında okura renkli bir anlatı dünyası sunuyor. En azından benim için öyle olduğunu söyleyebilirim... 
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CHILLING SG ION FROM THE No. 1 BESTSELLİNG WRITER 


STEPHEN 
KING 


THE 
TOMMYKNOCKERS 


etinlerarası (o ilişkiler o konusundan başlayalım. Stephen Kingin en karakteristik Oo özelliklerinden o biri Ode 


romanları arasında kurduğu bağlantılar ya da göndermeler. 

Şeffaf, (King'in birçok romanında olduğu gibi Maine Eyaletinde geçiyor. 
Romanda Haven kasabası yakınındaki ormanlık arazide bulunan bir uçan dairenin ardından bölge halkının bir tür başkalaşıma, fiziksel dönüşüme uğradığına tanık oluyoruz. 
Uçan daireyi ilk fark eden kişi hikâyenin 


merkezi (o protagonisti (ORoberta (Robbi) Anderson adında bir yazar. Kovboy romanları (Western) yazan Robertaya edebiyat 


festivallerinde şiir okuyarak geçimini sağlayan sevgilisi Jim Gardener eşlik ediyor. Romanın 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kapılarını bir parça aralamak için Gardener'ın iç sesine kulak verelim: 

“Bir bakıma gülünç bu. Biz her zaman uzaydan gelen yabancıların dünyayı ele geçirmek için canlı olmaları gerektiğini düşündük. H.G. Wells bile yeryüzünü hayaletlerin ele geçirebileceğinidüşünemedi.” 
“Spoiler Oo Tarikatı” Oo tarafından Oo tacize uğramamak için bu bölümü daha fazla uzatmıyorum. 

Şeffaf'ın ilerleyen sayfalarında Stephen King evreninin oldukça popüler bir siması kısa bir süreliğine belirip kayboluyor: Geçtiğimiz günlerde yeni bir sinema uyarlaması vizyona giren, King'in “O” (“Tt”) romanından tanıdığımız çocuk katili Palyaço Pennywise! 

“Tommy hayal görmeye başlamıştı. 
Wentworth Sokağı'ndan çıkarken açık bir kanalizasyon deliğinden bir palyaçonun kendisine gülümsediğini sanmıştı. 
Palyaçonun gözleri gümüş dolaplara benziyordu. Eldivenli elinde sürüyle balon vardı.” 

Aşağıdaki paragraf, ilk kez 1986 yılında yayımlanan “O”dan: 

“Ses “Merhaba George,” dedi. 

Çocuk gözlerini kırpıştırarak tekrar baktı... 

..Aşağıda, kanalizasyon kanalında bir palyaço duruyordu. Sirkte ya da televizyonda gördükleri gibi bir palyaço. Yüzü bembeyazdı. Kabak kafasının iki yanından tutam tutam kırmızı saçlar çıkmıştı. Ağzının üzerine boyayla palyaçolara yakışacak bir gülümseme çizmişti. Palyaçonun bir elinde renk renk balonlar vardı. Olgun, şahane meyvelere benziyorlardı. Diğer elinde de George'un kayığını tutuyordu.” 

Kingin Rüya Kapanı, 11/22/63 gibi romanlarında da Palyaço Pennywise'a göndermelere rastlıyoruz. Yine bir “uzaylı işgali” romanı olan Rüya Kapanı'ndaki 


karakterlerden Mr.Gray (Pennywise'ın bir adı da Bob Gray) “Pennywise yaşıyor!” yazılı bir grafitiyle karşılaşır. 


erry kasabasına musallat olan Dans Eden 

Palyaço Pennywise da aslında Kapıya Vuran Tommy'ler gibi yeryüzüne Dünya dışından hatta Evren'in farklı bir boyutundan gelmiş bir yaratık: 

“Sonra zenci çocuk, “Geçmişe döndük.” 
diye açıkladı. “Milyonlarca yıl önceye. Ve 

“O'nun gelişini gördük.” 

Stan, Tanrım,' diye fısıldadı. 

Eddie inhalatörünü hemen ağzına soktu. 

Ben çok meraklanmıştı. 
gemisiyle mi?” 

Ritchie'yle Mike yine birbirlerine baktılar... 

“Gökyüzünden geldi ©” dedi. “Ama uzay gemisinin içinde değildi...” 

..Ritchie de başını salladı. “O dışarıdan geldi... Evrenin dışından. Buraya indiği zaman koskocaman bir çukur açtı. Bir tepeyi hamura çevirdi.” 

Knockers, Tommyknockers ya da Kapıya Vuran Tommyler, Amerikan folklorunda madenlerde yaşadığına inanılan doğaüstü varlıklar, “maden cinleri”. Şeffaf'ta ise Altair-4ten gelip Haven kasabasına musallat olan uzaylı yaratıkların metaforu. 


“Uzay 


(Haven kasabası ve Knockers'lar ister istemez aklımıza Guns N' Roses'ın 9o'larda popüler olan Bob Dylan uyarlaması Knockin” on Heaven's Door şarkısını getiriyor). 

Haven'a musallat olan uzaylılara karşı özel bir bağışıklığı olan Jim Gardener'ın otobiyografik detayları bana Halikarnas Balıkçısı lakaplı ünlü edebiyatçımız Cevat Şakir Kabaağaç'ın “Mavi Sürgün” yıllarından bir anısını hatırlattı. Karısından ayrıldıktan ve üniversiteyi bıraktıktan sonra Haven adlı bu taşra kasabasına yerleşen Gardener'ın artık “işi ya da mesleği şairlik”tir. Bundan sonrasını King'den dinleyelim: 

“Yani şimdi takasın paradan daha önemli olduğu garip, küçük bir dünyada yaşıyordu. 

Şürlerini verip yiyecek aldığı çok olmuştu. Bir keresinde bir çiftçinin karısının doğum günü için yazdığı şüre karşılık üç küçük torba patates almıştı. Çiftçi Gardener'a dik dik bakarak, O lanet olasıca şey kafiyeli olsun,” demişti. “Gerçek şiirler kafiyelidir.” 


Cevat Safır Kabaağaçlı veya tanınan adıyla Halfarnas Balfçısı 


evat Şakir (1890-1973) 1925 yılında İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanıp üç yıl kalebentlik cezasına çarptırılmıştı. 
Hakkındaki karar onandıktan sonra yazar, “Balıkçı” lakabını alacağı Bodrum'a cezasını çekmek üzere yola çıkar. Tabii Bodrum'a 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ulaşım bugünkü kadar rahat değildir o tarihlerde: 

“Balıkçı, Ankara'dan Afyon'a, 
Afyon'dan İzmir'e, İzmir'den Aydın'a derken Muğla'ya ulaşır. Muğla Jandarma Komutanı mahkümun bir yazar olduğunu öğrenince Balıkçıyı yanına çağırır ve gönlünü kaptırdığı, bir seyyar tiyatro heyetinin baş aktristine, kendi adına bir aşk mektubu yazmasını ister. Balıkçı döktürür. Birkaç gün içinde Muğla'dan Bodrum'a gönderilmeyi bekleyen Balıkçı, hiçbir yere gönderilmeden art arda aşk mektubu siparişleriyle uğraşmaya başlayınca sinirlenir, notlarına: Yahu beni İstiklâl Mahkemesi aşk mektubu yazmaya mı mahküm etmişti? Artık durmadan sevda mektupları donatmaktan bıkıp usanmıştım' diye yazar. Valiye durumu anlatan bir mektup gönderir ve yeniden yola çıkartılmasını sağlar.” 

“Şiir emekçisi” Gardener, edebiyat mahkümu Cevat Şakirden daha şanslı görünüyor... 

İlk kez 1987 yılında yayımlanan 

Şeffafta bizim kuşağın gayet iyi hatırlayacağı Çernobil kazasının etkilerini görmek mümkün. Kitapta kaza ve radyasyon nedeniyle kanser vakalarının artması gibi konular hakkında tartışmalar göze çarpıyor. 
Hatta Gardener Çernobil yüzünden bir şiir matinesi sonrası festival organizatörlerinden biriyle şiddetli bir kavgaya tutuşuyor, 

Şeffafın yayımlanmasından yaklaşık bir yıl önce, 26 Nisan 1986 gecesi, Ukrayna ve Belarus sınırında bulunan Çernobil nükleer enerji santralinin dördüncü reaktöründe bir patlama meydana geldi. Yirminci yüzyılın en büyük nükleer kazası olarak nitelendirilen patlama sonucu ortaya çıkan radyasyonun, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat daha 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fazla olduğu söyleniyor. Kazanın Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecini de hızlandırdığı bazı siyaset bilimciler tarafından vurgulanır. 

Kaza esnasında 237 kişi hayatını kaybetti. 
Birleşmiş Milletler raporlarına göre 30 yıl içinde Çernobil bölgesinde 7000 kadar çocuk tiroid, akciğer, göz gibi kanser hastalıklarına yakalandı. Patlama olan bölgeye en yakın Pripyat kenti tamamen boşaltıldı. Pripyat bugün kıyamet sonrası karanlık gelecek filmlerini andıran görüntülere sahip ölü bir şehir... 

etkilenen 


ürkiye'de radyasyondan 


bölgeler arasındaydı. “Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ve Pediatri Ana Bilim Dallarında yaptığı çalışmaya göre lösemi vakaları, 1986 öncesi 


yüzde 0,7'den, 1986 sonrası yüzde 2'ye çıktı.” 
Ayrıca, “Kaza'dan 5 gün sonra Akçakoca'da havadaki radyasyonun gittikçe arttığı fark edildi. Karasu Bölgesi'nde o bölgenin doğal radyasyon düzeyinin 20 katı fazla olan 
150 mikroröntgen/saat düzeyinde ölçüm 
yapıldı.” 

Tüm bunlara rağmen dönemin siyasileri kazanın Türkiye'ye olan etkileri konusunda oldukça ciddiyetsiz söylem ve tavırlar sergilediler. 

King'in Oo karakterleri aracılığıyla doğrudan Çernobile gönderme yapması dışında, Şeffafın kazadan ciddi esinler taşıdığını da hissedebiliyoruz. Mesela toprağa gömülü uçan dairenden yayılan radyasyon ya da uzaylıların etkisiyle dönüşüme uğrayan bölge halkında gözlemlenen fiziksel 


semptomların, gerçek hayatta radyasyona maruz kalmış insanların yaşadıklarıyla 


benzeşmesi gibi... 


Kaynaklar: 


1-King, Stephen (1988). Seffaf. (Gönül Suveren, Çev.). 
İstanbul: Altın Kitaplar. 

2-King, Stephen (1994) “O” (Gönül Suveren, Çer.). 
İstanbul: Altın Kitaplar. 

3-ZiZek, Slavoj (2013). Yanuk Bakmak (Tuncay Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. 
g-http://horrorfreaknews.com/13-facts-probabiy- 


didni-know-pennywise. Erişim tarihi: 14.11.2017. 


a-hiip./(/(www.bilgıyayınevi.com.ir(Istıklai/- 


mahkemesinin-asi-meklubu-yazmaya-mahkum- 


ettym-yazar-halkarnas-balkcsi o Erişim o tarihi: 


14.11.2017. 
6-hitps://m.bianet.org/bianet/ekoloji/174213- cernobil-nedir-3o-yildir-suren-etkileri-nelerdir Erişim 


tarihi: 14.11.2017. 
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KUSUKSUZ 


yeniden dosuş 


EE Ozbem Dokuyucu 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l Kütünhanemden Seçtiklerim 


New York Araştırma Merkezi'nden bir bilim adamı, çok sayıda “Tasarım Bebek” oluşturarak Dünya'nın bundan böyle çok daha yaşanılası, huzur ve refah dolu, her türlü hastalık ve felâketten uzak bir yer olmasını istiyor. Ama işler umduğu gibi gitmiyor. 
Tasarım bebekler beklenilen cennetten çok, kâbus dolu bir Dünya kuruyorlar. İnsan nüfusunun büyük bir bölümünü yok ettikten sonra, hayatta kalanlarla birlikte Dünya üzerinde yaşanan zamanı değiştiriyorlar. 

2000liyılların Dünya Sı, artık 250 milyon yıl önceki Pangaca ve gelecekteki Dünya ile birleşiyor. Kıtalar tek bir bütün olurken, geçmişte yaşayan canlılar da yeniden gün yüzüne çıkıyor. 

Peki, insanların ne yapması gerek? 

Yeniden Milenyum Dünyası'na dönmek mümkün mü? 

Cyra ve yanındakiler bu soruların cevabını bulmak için canla başla çalışıyorlar. Tükenmeye yüz tutmuş insan soyunu, yeniden güçlendirmek ve egemen kılmak için her yolu deneyecekler. 


Basım Yılı: 2016 


Sessizlik Kuleleri - 2084 


Gelecekteyiz... 

2084yılında... 1984'ün karanlıkdünyasının üzerinden tam yüz yıl geçmiş... Beden ve zihin teknolojileri akıl almaz ölçüde gelişmişdurumda ve insanların beyinleri tıpkı bilgisayarlarınki gibi yeniden yapılandırılabilir... 
Kimlikler, deneyimler, düşler, anılar kısacası tüm insani nitelikler yapay ve değiştirilebilir... 

2084'te en karanlık kabuslarımız gerçek oluyor! Ama hiç kimse gerçeğin ne olduğunu bilmiyor! Hiç kimse kim olduğunu ve gerçekte ne olduğunu bilmiyor, ben ve öteki bir ve aynı şey! O halde iyi de kötü de aynı bedende gizleniyor olamaz mı?! Doğanın uygarlığımıza intikamcı yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde Kaan Arslanoğlu, yeni romanıyla bizi uzaklara, 2084 yılına götürüyor. Büyük, küresel doğal felaketlerin insan türünü ve dünyayı yok oluşun eşiğine getirdiği artık tüm sağduyulu bilim insanlarınca dile getiriliyor. Kaynakların tükenmekte olduğu, iklimlerin değişmekte olduğu, apokalipsin eşiğinde olduğumuz vs... Sessizlik Kuleleri'nde, Kaan Arslanoğlu, bugünün imkanlarının içinden geleceğe mutedil bir bakış firlatıyor... İçinde direnişi ve insanı barındıran sorgulayıcı bir bakış... Tüketimin tanrısallaştırıldığı günümüze keskin bir eleştiri... Her 


son yeni bir başlangıç değil midir? 


Basım Yılı: Şubat 2007 


kaan Arslanoğlu 


BÜTÜN YAPITLARI -ROMAN 


KAAN 


ARSLANOĞLU 


SESSİZLİK KULELERİ 
-2084- 
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Deniz BİLGEN 


Bu makale; Ankara Sanayi Odası Dergisi asomedya Kasım-Aralık 2077 sayısında yayınlanmıştır. 


Üretimle Verimliliğin Anahtarı 


ENDÜSTRİYEL İNTERNET 


Sanayide şok edici gelişmelere hazırlanın. Akılı makinelerin kendi aralarında iletişim kurmasıyla düşük maliyet, yüksek verimle üretim ' hayali endüstriyel internet sayesinde gerçek oluyor. 2020'de 50 milyar makinenin birbirine bağlanacağını söyleyen uzmanlar, sadece yüzde 1 verim artışının petrol sektöründe 90, enerji endüstrisinde 66 ve havacılıkta 30 miyar dolar tasarruf sağlayacağına dikkat çekiyor. 
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George Orwel! 


çinde yaşayanlar farkında olmasa da 1984 

ilginç bir yıldı. Dünya George Orwell'in 1949'da yazdığı 1984 romanının gerçekleşip gerçekleşmediğini tartışıyordu. Aynı yıl, Apple dünyada efsane haline gelecek Macintosh veya kısaca Mac adıyla bilinen fare ve grafik arayüz kullanan ilk başarılı bilgisayar modelini piyasaya sundu. Bill Gates rakibine karşı hamle olarak bir sene sonra çıkardığı Windows 1.0 adı verilen program üzerine çalışıyordu. 13 yaşındaki Elon Musk ise kendi yaptığı Blastar isimli oyununu aynı yıl yaklaşık 500 dolara satmayı başarmıştı. 
Tüm bunlar olurken aynı yıl vizyona giren bir film büyük bir tartışma başlattı. 


İNSANOĞLUNUN ALGISI DEĞİŞECEK 

Filmde, çizilen gelecek tablosu oldukça karamsardı. Makineler, düşünüp mantık yürütüyor, birbirleriyle ve çevreleriyle iletişim kurup duruma uyum sağlayacak şekilde hareket ediyordu. Filmin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yapan James Cameron, bilimsel veriler ve teoriler üzerine kurduğu filmleriyle ünlü. The Abyss, Titanic, Avatar gibi filmleriyle tanınan James Cameron'ın hareket noktasını bilimdeki son gelişmeler ve teoriler oluşturuyor. Terminator filmi vizyona 


girdiğinde internet sivil yaşamda bilinmese de Amerika'nın ağ merkezli savaş stratejisi kapsamında yaklaşık 12 yıldır kullanılıyordu. 
Cameron belki de bu noktada ticari kaygıları da düşünerek geleceğin karanlık versiyonunu filme çekmişti. 

O dönemde hayal olarak görülse de 


günümüz uygarlığı “endüstriyel internet tanımıyla makinelerin kendi aralarında iletişim kurduğu, durumsal farkındalık 


geliştirdiği bir dünyanın kapısını aralıyor. 
Endüstriyel internet, Cameron'un karanlık gelecek vizyonunun aksine üretim gücünü tamamen değiştirecek yeni bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. 


2020'DE 5o,ı MİLYAR MAKİNE 


KULLANACAK 
Endüstriyel internet, dijital sanayinin getirdiği (Obir Okavram olarak üretim 


sistemlerinde devasa değişimleri de peşinde sürüklüyor. Bugüne kadar bütün ilgiyi üzerinde toplayan, 20 yıldır kullandığımız tüketici interneti, 1,6 trilyon dolarlık ekonomi oluşturuyor. Digital in 2017 Global Overview Raporu'na göre 2017 yılında tüm dünyada internet kullanıcı sayısı yaklaşık 3,7 milyar kişi. 2020 yılında endüstriyel internet kullanıcısı makinelerin sayısı ise 50,1 milyar olacak ve sadece verimlilik artışı 10-15 trilyon dolarlık ekonomik katkı sağlayacak. Uzmanlar gelecek 25 yılda endüstriyel internetin şu an kullandığımız tüketici internetinden çok daha büyük katma değer yaratacağına dikkat çekerek, yatırımcı ve girişimcileri uyarıyor... 


ÜÇYILDA BİLENLERİN ORANI YÜZDE 
13”TEN YÜZDE 8vE ÇIKTI 

Henüz yolun başında olan endüstriyel internetle (ilgili (o yapılan Oo Accenture'un araştırması bu iddiayı doğrular nitelikte. 
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Araştırmaya göre 2014 yılında tüketicilerin 
yüzde 13 endüstriyel interneti biliyordu. 2016 
yılına gelindiğinde endüstriyel internet ve uygulamalarını bilen iş dünyası ve hükümet çalışanlarının oranı yüzde 81'e ulaşmıştı. 
2017'de endüstriyel internetin ağırlığı daha da artıyor ve etkilemediği neredeyse hiçbir endüstri yok. 


ENDÜSTRİYEL İNTERNET VE 
NESNELERİN İNTERNETİ 


(OT 


(GE olarak akıllı makinelerin, gelişmiş analitik araçların ve yaratıcı insanların bir araya gelmesiyle geleceği şekillendirecek akım olarak tanımlanan endüstriyel internet, temel olarak tüketici internetinden ayrılıp, küresel çapta üretim için kullanılan bütün ekipmanların daha verimli çalışmak, veri üretmek, optimize olmak ve olası sorunları yaşanmadan öngörebilmek için kullandığı internet anlamına geliyor. Bu bağlamda endüstriyel (o internet (IoT) nesnelerin interneti (loT) kavramının alt kategorisi olarak değerlendirilebilir. 

Nesnelerin interneti, giyilebilir ürünlerden akıllı fırınlara kadar internete bağlanabilen her şeyi kapsarken, endüstriyel internet imalat odaklı makinelerin birbirine bağlanması üzerine. 

Endüstriyel 


internet havacılık, 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savunma, sağlık ve enerji gibi yüksek riskli sektörlerde kritik makineleri ve sensörleri birbirine bağlıyor. Bağlantılı olduğu sektörler, başarısızlığın veya oluşacak arızanın insan hayatınıtehditeden veya başka acildurumlarla sonuçlanacağı sistemler. 


SANAYİCİNİN NE İŞİNE YARAYACAK? 

Endüstriyel internetin üretimi nasıl etkilediğine daha derinden bakmak istersek öncelikle bu kadar cihazın nasıl internete ve birbirlerine bağlandıklarını, bunun verimliliği nasıl (artırdığını anlamamız gerekiyor. 
Herhangi bir fabrikada çalışan makinelerin içerisinde yer alan sensörler, endüstriyel internetin gücüyle sürekli veri üretiyor. Bu veriler analiz edildiğinde makinenin basınç, ısı gibi değerleri ve optimum çalışma süreleri ortaya çıkabiliyor. Bu sayede bir makinenin ne zaman bakıma ihtiyaç duyduğu, hangi parçasının diğerlerine göre daha fazla yıprandığı gibi detaylar öngörülebiliyor. 
Bu şekilde beklenmeyen arızaların önüne geçilerek üretimin devamlılığı sağlanabiliyor. 
Aynı zamanda bu makinede işlenen hammaddeler de konvansiyonel yöntemlerle takip ediliyor. Endüstriyel internet tedarik sürecini üretim zincirine bağlayıp üretimin miktarına göre gerekli hammaddelerin siparişini bile verebiliyor. Bir rüzgâr santralinden örnek vermek gerekirse her bir türbinin içindeki, jeneratörün torkundan pervane hızı ve motor yalpalamasına kadar birçok değeri ölçen sensörlerden sürekli veri üretilebiliyor. Bu veriler işlendiğinde ise performansı iyileştirmek için birçok yol ortaya çıkıyor. 


BİNDİĞİNİZ UÇAK 
ATMOSFERDEKİ TÜM HAVA 
ARAÇLARIYLA KONUŞACAK 


Sanayiciler için yenilikler bununla sınırlı değil, büyük üretim süreçlerini ve binlerce makineyi birbirine ve tedarik süreçlerine bağlama ihtiyacını fark eden General Elektrik firması 2016 yılında endüstriyel makinelerin temel işletim sistemi Predix'i tanıttı. Bugün pek fark edilmese de Predix makinelerin konuşması anlamına geliyor. 
Örnek vermek gerekirse bu, havaalanında trafiği düzenleyen kule yerine, tüm uçakların birbiriyle haberleştiği bir dünya. Endüstriyel internetinin getirdiği olanaklar bu kadarla sınırlı değil. General Elektrik tanıtımını yaptığı dünyanın ilk endüstriyel bulut ortamı Predix Cloud sayesinde uçakların iletişimi sadece havaalanıyla sınırlı kalmayacak, içinde bulunduğunuz uçak atmosferdeki bütün hava araçlarıyla konuşacak. 

Facebook'un 2017 yılında açıkladığı rakamlara göre dünyanın en büyük sosyal ağına üye olanların sayısı 2 milyar civarında. 
Forbes'un araştırmasındaysa internete bağlı cihazların sayısı 2020 yılında 50,1 milyar olacak. 


M>M MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ 


Endüstriyel (internetin temelini, farklı endüstrilerdeki Oo cihazların elde ettiği veriler odoğrultusunda çalışma sürecini 


iyileştirmesi ve etkileşim halinde olduğu 


diğer mekanizmalara işe yarar veri sağlaması oluşturuyor. (Nesnelerin interneti (JoT) kavramının, evlerde yaygın kullanılan “akıllı elektronik eşyalar şeklinde ortaya çıkması beklenen bir gelişmeydi. Ancak endüstriyel internet, üretimin içinde bir noktada yer alıyor. Türbinlerden yeni nesil lokomotiflere kadar sayısız makine endüstriyel internet teknolojileri ve machine to machine (M2M) dinamikleri sayesinde verimliliklerini artırıyor. 


Terminator - 3 
Rise of the Machines 


Verimliliğin otepe noktaya taşınmasını sağlayan M2M, üretim ve hizmet sürecini otomatikleştiriyor ve birçok senaryoda makinelerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Robotlaşma sürecinin bir parçası olan sistem, sensör ve gerekli elektronik devrelerle desteklenen aygıtların internetin sağladığı iletişim olanaklarından yararlanarak birbiriyle iletişime geçmesi olarak ifade ediliyor. 


TESLA GIGAFACTORY: “100 TANESİ 
DÜNYAYI YEŞİL ENERJİYE GEÇİRİR” 

Endüstriyel internetin odaklandığı bir başka konu da maliyetleri azaltıp verimliliği artırmak Endüstriyel internetin getirdiği 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çözümlerin benimsenmesi, aynı zamanda somut yatırım getirisi anlamına geliyor. 
Örneğin; Tesla'nın Gigafactory'si yalnızca 
6 bin 500 işçiyle Arizona eyaletine 20 yılda 
ekonomiye katkısının 100 milyar dolar katkı sağlayacak. Elon Musk fabrikayla ilgili verdiği bir röportajda fabrikayı makine inşa eden makine olarak tanımlıyor ve bu tesislerden 
100 tanesinin tüm dünyayı yenilenebilir 
enerjiye geçirmeye yeteceğini söylüyor. 

Gigafactory, Tesla Motors tarafından ABD'nin Nevada eyaletinde Tahoe Reno Endüstri Merkezi'nde inşa edilen lityum-iyon pil fabrikası. Fabrika, Tesla Motors'un uzun vadeli vizyonu ve Tesla Model 3'ün piyasaya 
çıkışında en önemli etmenlerden biri. 2014 
yılında inşaatı başlayan ve 5 milyar dolara mal olacak fabrikada birinci etapta Tesla Enerji ürünleri montajı başladı. Fabrika, 2020'de tam kapasite çalışacak. Fabrika, tamamlandığında alan olarak 558 bin metrekareyledünyanın en büyük binası, hacim olarak da Washington'da bulunan Boeing uçak fabrikasından sonra hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci fabrikası olacak. 
Gigafactory sayesinde pil maliyetlerinde en az yüzde 30 azalma beklenirken 2018'de yılda 
500 bin Tesla otomobile yetecek kadar pil 
üretimi planlanıyor. Bu kapasite 2013 yılında dünyadaki bütün lityum iyon pil fabrikalarının toplam kapasitesine eşit. 


Uzmanlar sanayicilerin nesnelerin internetinin felsefesini kavradığında endüstriyel (ointerneti çok daha hızlı 


benimseyeceğini ve bunun da tüm dünyayı değiştireceğine dikkat çekerken Tesla'nın 
Gigafactory'sini örnek olarak gösteriyor. 20 
yılda 6 bin 500 işçiyle 100 milyar dolar gelir 
getirmesi planlanan Gigafactory'den 100 
tanesi tüm dünyada petrol bağımlılığına son verecek. 
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SANAYİNİN ŞOK DALGASI: 
ENDÜSTRİNİN DÖNÜŞÜMÜ 

İş dünyasının geleceği endüstriyel internet, üretkenliği ve ekonomik kalkınmayı ciddi oranda artıracak. Yazılım tanımlı makine altyapısı, makine yazılımını donanımdan ayrıştırarak insanlara uzaktan otomatik görüntüleme, yönetme ve endüstriyel varlıkları (güncelleme olanağı o verecek. 
Bu durum verimlilik artışında akıl almaz sıçramaların yaşanması demek. Endüstriyel internetin stratejik önemi de burada gizli. 


YÜZDE 1 VERİM ARTIŞI 

Endüstriyel internetin sadece yüzde 1 
verim artışı sağlaması durumunda sektörlere sağlayacağı tasarruf, petrol ve gaz sektöründe 9o milyar dolar, enerji sektöründe 66 milyar dolar, sağlık sektöründe 60 milyar dolar, havacılık sektöründe ise 30 milyar dolar. 

Endüstriyel internet sayesinde ortaya çıkan verimlilik artışı sayesinde 10-15 trilyon dolarlık kazanç sağlanacağı öngörülüyor ki bu rakam hemen hemen dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü gayrisafi milli hasılasına yakın bir miktar. 

Endüstriyel internet petrol, gaz, tarım, madencilik, ulaşım ve sağlık gibi birçok endüstriyi değiştirecek. Dünya Ekonomik Forumu'nun Oo hazırladığı orapora göre endüstriyel internetin kullanılacağı sektörler, dünya ekonomisinin neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. 


SİVİL HAVACILIK: 

UÇAK HAVADAYKEN ARIZA TESPİTİ 
Günümüzde uçak rötarlarının 

ve sefer iptallerinin yüzde 10'u bakım 

durumlarından kaynaklanıyor ve küresel hava 

yolu endüstrisine yılda 8 milyar dolara mal 


oluyor. Yüklenecek önleyici bakım sistemiyle havadayken teknisyenlerle iletişime geçen ve yere indiğinde vakit kaybetmeden arızanın giderilmesini sağlayan uçaklar, sadece Amerika genelinde yılda 60 bin rötarı engelleyip, 7 milyon yolcunun gideceği yere zamanında ulaşmasını sağlayabilir. 


SAĞLIK 
DAHA FAZLA HAYAT KURTULABİLİR 
Sağlık Oo sektörü Ode endüstriyel internetle büyük bir dönüşüme girecek. 
Bilgi eksikliğinden kaynaklanan zaman kayıplarının yüzde 1 azaltılması tüm dünyada 
60 milyar dolarlık kaybın önlenmesi demek. 
Endüstriyel internet teknolojileri, hastaları, personeli ve tıbbi ekipmanları elektronik olarak görüntüleyip hemşirelerin ekipman arama süresini bir saat azaltabilir. Bu süre, daha fazla hastanın tedavi edilmesi, daha fazla hayatın kurtarılabilmesi demek. 


ULAŞIM 
KAZA VE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI TARİH 
OLUYOR 

Günümüzde tüm teknoloji ve otomobil şirketlerinin ortak rüyası otonom araçlar. 
Yakın gelecekte, sürücüye ihtiyaç duymadan şehirlerarası yolculuk yapabilecek otomobiller yola çıkmaya hazır hale gelecek. Fakat pek çok şehir yöneticisi güvenlik sorunları nedeniyle otonom araçları tehlikeli buluyor. Otonom araçları savunanlar, bu teze sıcak bakmıyor. 
Onlara göre otonom araçlara karşı olmanın esas nedeni trafik ihlalleri ve park cezalarının ciddi bir gelir kapısı olması. New York'tasadece 2015yılında bu ceza ve ödemelerden 1,9 milyar dolarlık gelir elde edildi. Belki de bu yüzden otonom otomobillerin birbiriyle haberleşmesi ve trafik kurallarını ihlal etmemesi yüzünden kilometre başına vergilendirilmesi gündeme geliyor. 


KENTLEŞME 
AKILLI KENT KONSEPTİ 

Yakın geçmişte akıllı kentlerin 2050 
yılında kurulacağı konuşuluyordu. Bugün akıllı şehir konseptleri kurulmaya başlandı. 
Dubai, Singapur ve Seul başta olmak üzere birçok ülke akıllı şehirler üzerine yatırımlar yapıyor ve geliştirilen yeni teknolojileri test etmeye çalışıyor. Şehirde ayrıca çılgın mucit olarak anılan Elon Musk'ın “Hyperloop” adındaki girişimi de kullanılacak. Dubai ile Abu Dabi arasında havası alınmış tüpler içinde hareket eden tren vagonlarla ulaşım sağlanacak. Bu sayede kara yoluyla dört veya beş saat süren mesafe yaklaşık yarım saatte tamamlanacak. Endüstriyel internet, akıllı kent konseptlerinin bugünden ortaya çıkmasının altında yatan itici güç. 


DİJİTAL İKİZ: 
ENDÜSTRİDE SİMÜLASYON 
ÜRETİM SÜREÇLERİNİ KONTROL 


Endüstriyel internetin avantajlarından biri de “dijital ikiz” oluşturmak. Rüzgâr santralinde görev yapan türbinin tüm verilerini dijital ortama aktardığınızda, sensörlerin bulunduğu türbin sanal dünyada var oluyor. Bu sayede aynı koşullarda çalışma farklı biçimlerini deneyebiliyor veya farklı koşullar altında nasıl tepki vereceğini gözlemleyebiliyorsunuz. 
Bugün General Elektrik 500 bin dijital ikizi 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takip ederek veri bilimini derinlemesine kullanan gerçek zamanlı makine oluşturuyor. 
Dijital ikizi bu kadar önemli kılan bir başka özellik de tek bir makineyle sınırlı kalmaması, bir petrol rafinerisinin ya da bir otomobil fabrikasının dijital ikizini çıkarıp üretim sürecinin her koşulda kontrol edilebilmesi. 


ENERJİ 
DÜŞEN MALİYETLİ ÜRETİM 
Benzer ilerlemeler, rüzgâr gibi 


yenilenebilir enerjiler de dâhil olmak üzere, enerji sektöründe de yaşanıyor. General Electricin geliştirdiği yeni model rüzgâr türbini, endüstriyel internetin gücünden rüzgâr değişkenliğinin yönetimi konusunda faydalanarak sorunsuz ve öngörülebilir enerji akışı sağlıyor. 


Türbin, komşu türbinler, servis teknisyenleri ve operatörlerle rahatça iletişim kurarken 


her saniyede onbinlerce veri noktasını analiz ederek enerji depolaması ve tahmin algoritmalarını da sisteme entegre ediyor. 
Endüstriyel (ointernet sayesinde rüzgâr çiftliklerindeki elektrik üretiminin maliyetini altı kat daha ucuza mal edebiliyor. Bugün kWh başına 15 kuruş olan maliyet 10 yıl önce 
87 kuruştu. 
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LOJİSTİK: 
ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU 

Kargo ve lojistik şirketleri uzun süredir kamyonlarına yerleştirdikleri (o sensörlerle sürücüleri hız alışkanlıkları, rota seçimi, dinlenme kurallarına uyup uymadığı ve hatta emniyet kemeri bağlayıp bağlamadığı konularında takip edebiliyor. Kargo dağıtım şirketi UPS, bu takip sistemleri sayesinde kamyonların boşta kalma zamanını yılda 15.4 
milyon dakika azalttığını, en kısa rotaların tercih edilmesiyle 2.7 milyon kilometre daha az yol yapıldığını ve 750 bin litre akaryakıt daha az harcandığını açıkladı. 


JENNIFER HFALEY: 
“TRAFİK KAZALARINI 
ENGELLEYECER?” 

Inte'de araştırma uzmanı olarak çalışan bilim insanı Jennifer oHealey 


TED Konferansı'nda yaptığı konuşmada, endüstriyel internet devrimini başka bir boyuta taşıyor. Kazaların olmadığı bir dünya hayal eden, Healey, otonom araçlarla ilgili olarak, “Yakın gelecekte otomobillerin birbirlerini görmesi ve iletişim halinde olması planlanıyor. Yani, aynı yolda sağımızdaki solumuzdaki Oo önümüzdeki Oo gerimizdeki arabaların (O(konumunu, hızını durup durmadığını kendi arabamızdaki sistemde görmemiz mümkün olacak” diye konuşuyor. 


İŞSİZLİĞE SEBEP OLUR MU? 


Endüstriyel internetle birlikte dijitalleşen ve robotik bir yapıya evrilmeye başlayan Oo üretim Oo sürecinin Oo özellikle 


konvansiyonel metotlarla ilerleyen ve yoğun emek gücüne dayanan bazı iş kollarını zayıflatabileceğidüşünülüyor. Fakatuzmanlar, firmaların yeni teknolojilere, dijital sanayi ürünlerine, inovatif otomasyon sistemlerine 


ve mobil entegrasyon uygulamalarına yatırım yaparak hem önemli oranda büyüyebileceğini hem de mevcut istihdam hacmini muhafaza edebileceklerini dile getiriyor. Bu noktada endüstriyel (ointernet üzerine o yaşanan şüphelerle ilgili en çarpıcı cevabı ünlü İngiliz astrofizikçi Prof. Dr. Stephen Hawking'den geldi. Hawking, yayınladığı bir makalesinde söz konusu sorunun kaynağının robotlar değil, robot teknolojisinin kullanımını ve sahiplerini belirleyen sistem olacağını vurguladı. 


www yerlibilimkurgu.com 


K. Burak GODUR 


Gan Yolılaşı 


danın dört köşesinde bulunan ve asla 

kapatılamayan hoparlörlerden, sakin bir kadın sesi duyuldu: “E38 sektöründe kara geçişi var.” Bu anons, Alper bilgisayarın başına geçinceye kadar tekrar edecekti. O sırada hamakta kitap okumakta olan Alper, kitabın sayfasının köşesini katlayıp yanında duran sehpaya koydu. Dişi bir Alman Kurdu olan köpeği Bigem, hemen altında yatıyordu ve hoparlörlerden gelen ses nedeniyle dikkat kesilmişti. Alper yavaş hareketlerle kalktı, bilgisayarın başına oturdu ve kulaklıkmikrofon setini başına geçirdi. Şifresini girdikten sonra karşısındaki ekranda E38 sektörünün canlı kamera görüntüsünü ve sol üst köşede, küçük bir pencerede, kendisi ile görüşmek için hazır olan bölge sorumlusu Savaşı gördü. Savaş, Alperin bilgisayar başına geçtiğini fark ettiğinde söze başladı: 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“Tünaydın, beyefendi! Yaklaşık 70 saniye önce, bir şey geçiş yaptı. Yüksek hızlı kamera görüntüsüne göre bir kertenkeleye benziyor. 
Raporunu 45 dakika içinde bekliyorum.” 
Alper, cevap vermeye yeltenmedi bile, Savaş açısından diyaloğun bittiğini bilecek kadar tanıyordu onu. 


Bigem, kulaklığa gelen sesleri duyamasa da sanki her şeyi anlamış gibi bakıyordu ve gitmeye hazırdı. Alper, kulaklığını çıkartıp, kalkmak üzere sandalyesini sağa döndürür döndürmez, ön ayaklarını Alper'in kucağına koyarak, son birkaç haftadır yaptığı gibi Alper'in vücuduna, midesinin tam hizasına burnu iledokundu ve ağlamaklı bir ses çıkarttı. 
Alper, köpeğin başını biraz okşadıktan sonra, önceki dokunuşlarda söylediklerini tekrarladı: “Biliyorum güzelim, orada hastalık var... Ama 


doktorun verdiği ilaçları alıyorum.Merak etme, geçecek.” 


Yaz mevsiminde her an görev çıkabilirdi. 
Alper, uykudan uyandırıldığında bile hızlıca harekete geçebilecek şekilde, hep hazırdı. 
Bu alarmda da gerekli teçhizatı alıp sepetli motosikletine oObinmesi birkaç dakikayı geçmedi. Bigem, Alper'in herhangi bir komut vermesini beklemeden, sepetteki yerini almıştı. 


Alper, motosikleti, toprak yolda maharetle kullanarak, E38 sektörüne doğru yaklaştı. 
Yolun sonunda, tel örgüden oluşan bir çit, kilometrelerce uzanıyordu. Çite kadar doğal bitki örtüsü; ağaçlar, mevsimlik bitkiler ve çiçekler, tüm canlılıkları ile araziyi kaplıyordu. 
Çitin ötesinde ise çite paralel olarak uzanan; yaklaşık 100 metre genişliğinde, düz ve çıplak topraktan oluşan bir şerit; ondan hemen sonra yaklaşık üçer metrelik mavi, yeşil ve kırmızı birer şerit ve tekrar, bu sefer yaklaşık 
10 metrelik, düz ve çıplak topraktan oluşan bir 
şerit vardı. Çitin, Alper'in olduğu tarafında, birkaç kilometrelik aralıklarla gözetleme kuleleri (o dikilmişti. | Özel (kameralarla donatılmış kulelerin tepesinde ise haberleşme antenleri vardı. 


Alper, motosikleti, tel örgünün ötesine geçişe izin veren geçitlerden birinin önüne park etti. Geçit, diğer taraftan bir şeylerin içeri girmesini önlemek için dışa doğru açılan bir kapı, kapı ile aynı genişliğe sahip, tel örgüden bir koridor ve tekrar dışa doğru açılan bir kapıdan oluşuyordu. 


Daha önce yüzlerce kez yaptığı gibi görev ile ilgili ekipmanlarını hazırlamaya koyulan Alper, bir şarkı mırıldanmak yerine, son haftalarda her görevde tekrarladığı ve artık bir ritüel hâline gelen eylemine başladı: Gezmeye 


gelenlere, bölgeyi tanıtmak için ezberlediği metni yüksek sesle söylemek. “Evet, burası, sınır hattının yaklaşık 200 metre içerisi. 
Gördüğünüz gibi tel örgü, sınır hattından daha geride, hat boyunca uzanıyor.” O sırada uyuşturucu iğne atan tüfeğini hazırlıyordu. 
Devam etti: “Tel örgünün ötesinde, hiçbir bitkinin bulunmadığı ve bildiğimiz canlıların, özellikle de sıcak havalarda geçmeyi kolay kolay göze almayacağı, çıplak topraktan oluşan bir bölge yer alıyor. Tüm sınır boyunca uzanan bu bölgeyi, özel bir ilaç kullanarak yaratıyoruz. Bu ilaç tüm bitki örtüsünü öldürüyor ve bir daha yetişmemelerini sağlıyor. Toprak alandan sonra, üzerinden geçecek canlıları görsel olarak tespit edebilmek için yine sınır boyunca uzanan mavi, yeşil ve kırmızı birer şerit yer alıyor. 
Mavinin, yeşilin ve kırmızının bu tonlarının üzerinden geçerken fark edilemeyecek renkte bir canlı yok. Renkli şeritlerden sonra, bu şeritlerin büyüyen bitkiler tarafından kapatılmasını önlemek için, sınıra kadar, yine çıplak topraktan oluşan bir alan var.” Bunları anlatırken, her türlü durumda işine yarayacak cihaz ve düzeneklerin bulunduğu çantasını kontrol eden Alper, onu sırtına aldı ve tiradına devam etti: “İşte, sınır ötesinden gelebilecek ve görünüşü herhangi bir hayvandan farklı olmayan casus insansız kara araçlarını, diğer bir deyişle casus robotları, böyle tespit etmeye çalışıyoruz. Aslında biz sınırı aşan kara canlılarını tespit ediyoruz ve tel örgüyü geçemeden onları yakalayıp bir robot olup olmadıklarını anlamaya çalışıyoruz.” O sırada sepette oturan ve kendisini izleyen Bigem'e döndü: “Bizim görevimiz de tam olarak bu: Sınır Muhafızları olarak, sistemin tespit ettiği geçişleri kontrol edip geçen şey canlı ise onu sınırın bize ait tarafında salmak, robot ise Bölge Kontrol Merkezi'ne teslim etmek.” 
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Alper bir an durakladı ve “Sen şimdi, sınırı geçenleri nasıl tespit ettiğimizi de sorarsın. 
En çok sorulan soru budur!” dedi. Bigem, onu anlamış gibi kafasını sağa doğru eğdi. 
Alper, Bölge Kontrol Merkezi'ne, birazdan çitin ötesine geçeceğini bildiren yazılı mesajı gönderirken konuşmasını sürdürdü: “Anlatayım. Hayvanlar zaten doğal ortamda kamufle olacak renklere ve desenlere sahip. 
O yüzden herhangi bir sınırı kamerayla gözetlemek, onlara karşı bir işe yaramaz. Ama bu özel sınırda, orenkli şeritlerin üzerinden bir şey geçtiğinde, şurada gördüğün kulelerdeki kameralar, renk değişiminden hemen bu geçişi tespit edebiliyor. Renkli şeritler de özel bir boya ile oluşturuluyor: Üzerinde toz ve kir barındırmayan bir nanoteknoloji harikası.” 
Alper, hazırlıklarını son kez kontrol etti, sonra tekrar Bigem'e dönüp “Hazır mısın kızım?” 
diye sordu. Bigem, Alper onunla göz temasını kesip hareket etmeye başlar başlamaz, sepetten atlayarak Alper'in peşine takıldı. 


Alper ve Bigem geçitten geçerek, E38 sektöründe, alarmın verildiği noktaya doğru ilerlemeye başladılar. Tepedeki güneş ve altlarındaki çıplak toprak, Alpere sanki çölde yürüyormuş hissi veriyordu. Bigem ise dili dışarıda, hızlı hızlı soluk alıp vererek Alper'i takip ediyordu. Alper, alarma neden olan geçişin gerçekleştiği noktayı tam olarak bulabilmekiçin elindetuttuğu ve akıllıtelefona benzeyen cihazdan yararlanıyordu. Birkaç dakikalık yürüyüşün ardından mavi şeridin kenarına geldiler. Cihazdan çıkan, Alper'i sabah uyandıran saatin alarmına benzer elektronik seslerin sıklığı artmaya başladı; tam geçişin olduğu noktaya geldiklerinde ise cihazdan artık kesintisiz bir ses çıkıyordu. 


Bu iş, Alper ve Bigem için rutine binmişti; Bigem'in artık bir yönlendirmeye ihtiyacı 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yoktu. Cihazdan gelen sesin kesintisiz hâle gelmesi ile Bigem, Alper'in herhangi bir uyarısı olmadan, mavi şeride çıkarak etrafı koklamaya başladı. İlerleyerek, aldığı kokuyu yeşil ve kırmızı şeritlerde de takip etti. Daha sonra geri dönüp, kokuyu, çıplak toprak üzerinde, çite doğru takip etmeye koyuldu. 
Alper, Bigem'in kokuyu aldığı noktaya eğilip, ne koktuğunu anlamaya çalıştı ama onun alabildiği tek koku, toz ve kirin kokusu oldu. 
Bigem'in arkasından laf attı: “Kızım, nasıl kokuyor bu?” Bigem bir an durdu, arkasına baktı ve işini yapmaya geri döndü. 


Her ne kadar bitkilerin yetişmemesi için özel bir ilaç kullanılıyor olsa da çitin diğer tarafında büyüyen bitkilerin dalları, çitin arasından geçerek, hayvanların güneşten kaçabileceği gölge alanlar oluşturuyordu. 
Sınırı geçen hayvanlar hep böyle noktalarda bulunmuştu. Çiti aşamayan hayvanlar, biraz uğraştıktan sonra buldukları ilk gölge alanda dinleniyorlardı. Alper ve Bigem, sadece altıncı görevlerinde bir robot ele geçirmişlerdi. 
Küçük bir kertenkele şeklinde olan robot, Alper'in tüfeğinden çıkan uyuşturucu iğne ile imha edilecek kadar basit bir yapıdaydı. 
Muhtemelen sınırda alınan bu tedbirin etkinliğini ölçmek için gönderilmişti. Diğer tüm görevlerde domuz, vaşak, tavşan, kirpi, yılan ve kertenkele gibi hayvanları yakalamışlardı ve hepsini, çitin diğer tarafında serbest bırakmışlardı. 


Bigem, çıplak toprağı koklayarak ve bir yılanın kıvrılarak ilerlemesi gibi bir sağa bir sola dönüp küçük yaylar çizerek ilerledi. 
Çite yaklaştığında durdu ve kafasını arkaya çevirip oAlpere baktı. Bu, “Yaklaştık!” 
anlamına geliyordu. Alper, kızılötesi görüş dürbününü hazırladı. Bigem tekrar harekete geçti ve çite, bu sefer sağa doğru geniş bir 


yay çizerek yaklaştı. Bunu, kokunun devam edip etmediğini anlamak için yapmıştı. Alper, Bigem'in, bu yayı çizmeden önceki noktaya dönmesi ile kokunun, köpeğin karşısındaki bölgede sona erdiğinden emin oldu. Artık iş Alper'deydi. 


Alper'le çit arasında yaklaşık 20 metre vardı. 
Kızılötesi görüş dürbünü ile çitin dibinde, diğer taraftan gelen uzamış dalların altını taradı. Gerçek canlıların bu dürbünde nasıl göründüğünü çok iyi biliyordu. Başını sağa doğru çevirirken, çitin hemen dibinde, büyük, yaklaşık yarım metre olduğunu tahmin ettiği bir kertenkele gördü. Yavaşça yere çöktü. 
Ani hareketlerden kaçınarak omzunda asılı tüfeği alıp kertenkeleyi uyuşturacak şekilde ayarlamaya başladı. Bigem, Alper'in sağ ön çaprazında, yere oturmuş bir şekilde, sıcaktan dili dışarıda, hızlı hızlı nefes alıp vererek olanları izliyordu. Bu aşamada Alper'in yanına gelmemesi ve hareketsiz beklemesi gerektiğini biliyordu. Alper, tüfeğin kızılötesi nişangâhını açtı ve tüfeği, kertenkeleyi gördüğü noktaya doğru yöneltti. Canlı ise ona zarar vermemek için, hayvanı gövdesinin arka kısmından vurması gerekiyordu. Tam o anda, bir hışırtı duydu ve kertenkelenin vücudunu kendisine doğru döndürdüğünü fark etti. Atış açısını kaybetmişti ama bu ilk defa başına gelmiyordu. Hayvanın bir süre öyle kalıp, daha sonra oradan kaçmak için çite paralel bir şekilde hamle yapacağını ve böylece temiz bir atış açısı elde edeceğini bilecek kadar tecrübe edinmişti. Beklemeye koyuldu; geçmiş örneklere bakılırsa bu bekleme birkaç dakikadan fazla olmayacaktı. 
Ses çıkartarak kertenkeleyi rahatsız etmek için Bigem'e laf attı: “Akşam tavuk mu kırmızı et mi tercih edersiniz hanımefendi?” O anda hiç tahmin etmediği bir şey oldu: Kertenkele birden harekete geçti ve ona doğru hızla 


yaklaşmaya başladı. Alper tüfeği indirirken ayağa kalkana kadar kertenkele birkaç metre yakınına gelmişti bile. Bigem dört ayağının üzerine kalkmış ve kulaklarını dikmiş bir şekilde kertenkeleye doğru havlıyordu. Alper tam kertenkelenin yolundan çekilmek üzere hamle yaparken, kertenkele, Alper'in yüzüne doğru bir sıvı püskürttü. Bir anda Alper için her şey karardı; ellerinde ve bacaklarında takat kalmadı. Tüfeğini düşürdü; bacaklarının üzerine doğru çökmeye başladı ve sola doğru meyil ederek yere düştü. Son bir çaba ile gözlerini açmaya çalıştı. Biraz flu olsa da kertenkele, sağ tarafını kendisine dönmüş bir şekilde karşısındaydı. Bigem'i çağırmaya çalıştı, ağzından sadece “Bil...” sesi çıkabildi. O sırada Bigem, görüş açısına girdi. Kulaklarını dikmiş, bakışlarını kertenkeleye odaklamış bir şekilde kertenkeleye yaklaştı. Bigem'in ve kertenkelenin kafaları arasında santimetreler kalmışken her ikisinin de gözlerinin arasından birer anten çıktı ve birbirine değdi. Alper'in önce gözleri, sonra bilinci kapandı. 


Bitti 
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Selma Mine'nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


Uzay Savaşları 


Dünya Savaşı bitti, Barış anlaşmaları imzalanmış ola da soğuk savaş sürmekte... 
çatışacak ülke kalmamış... varlığın idraki için birdüşman yaratmak mecburiyeti doğmuş durumda. Ne yapalım, dünyanın temel deneyim sınavı düalite yani ikilemler, zıtlıklar üzerine kurulu? “Teklik Tanrıya mahsustur” denmiş ya... işte bu duygudan kurtulmak gerek... Yaşasın, Uzay Savaşları... 


Space Battleship Yamato Cosmoship Yamato veya Space Cruiser Yamato - 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Star Trek Dizisi 
(Uzay Yolu) 


1961 Oo başlarında (o yapımcı Oo Gene 
Roddenberry, bir BK dizisi çekmeyi planlar ki bu 1966'da «Star Trek» (Yıldız Kervanı) olarak gerçekleşecektir. Bu bir «dış-uzay western»i olacaktır, aslında. Tıpkı orijinal Western filmlerindeki gibi, her konu kendi içinde biten, ama birbirini devam ettirerek bütünü sürükleyen bir dizi olmalıdır. Jonathan Swiftin o«Guliverin Seyahatleri»nde olduğu gibi, her bölümün konusu da iki kısımdan oluşacaktır: Macera ve ahlâki yaklaşım. 


«Star oOTrek»in öyküleri genelde 
«United Federation of Planet» Birleşik Gezegenler Federasyonu'na ait filoda insanlar, uzay doğumlu insansılar ve uzaylılar görev 


alacaktır. Bazen politik çatışmalar da alegorik öyküler olarak sunulacaktır. Savaş ve barış, kişisel özgürlük, baskıcı rejim, emperyalizm, sınıf ayrımı, ekonomi, köktencilik, inançlar, insan kaynakları, cinsiyet ayrımı, feminizm ve teknolojinin rolü... işlenecek konulardır. 


Gene Roddenberry kolları sıvar, yeni bir dünya ve ona ait yaşam, inanç ve seks kuralları ortaya koyar. Vietnam savaşı, siyaset ve gençlik hareketleri, kıtalararası ilişkilerin hepsi, kişilik ve kisve değiştirerek «Star Trek»de görünürler ve topluma gereken mesajı gönderirler. Sözgelimi uzayın dört bölgesinden birinde Romulanların, Romulus gezegeninde monarşik 
Romulan Star Empire (Romulan Yıldız İmparatorluğu) bulunmaktadır. Bir yandan Mr.Spock'ın mensup olduğu Vulcanlıların uzantısı olan bu ırk Japonları andırırken; Roma İmparatorluğu'nun kurucu ikiz kurtlar Romus ve Romulus'a da gönderme yaptığı görülmekte. Amblemi Yarasa'dır. (Hoş geldin Yarasa Adam!) 


Buna bitişik başka bir bölgede ise EWonoS (Kronos) gezegeninde yaşayan, adeta Çinlileri çağrıştıran Klingonlara ait monarşik Klingon Empire (Klingon İmparatorluğu) yer almaktadır. Amblemi, Atılgan personelinin amblemini, hatta Güney Kutup Yıldızı Mersedes'in üç köşeli yıldızını anımsatmaktadır. 


Ayrıca Ç-Çuadradrant ve Borg ülkeleri de bunlara komşu uygarlıklardır. 
Her ne kadar aralarında savaşır ve Galaktik (İmparatorluğu O (Birleşmiş Milletleri) okurarlarsa da, aralarındaki çekişmeler ve iç savaşlar bitmez. Dünyalı «U.S.S.Enterprise» (Birleşik (Devletler Atılgan) gemisi ise, jandarmalığa soyunarak bunlar arasını bulmaya çalışacaktır. 
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Gene Roddenberry'nin böylesine bir düzen kurmasının amacı, geçmişten ders alınması ve şiddete son vererek yeni bir geleceğe hazırlanılmasıdır. 


«Star Trek The Original Series» 
(Uzay Yolu, Orijinal Dizi) - 1966-69 arasında çekilir. | Yapımcı: (oOGene Roddenberıy, Oyun ekibi: William Shatner' (Kaptan James T.Kirk), Leonard Mimoy (1.Subay Mr.Spock), DeForest Kelley (Dr. 
Leonard “Bones” McCoy), James Doohan (Başmühendis Montgomery “Scotty” Scott), Nichelle Nichols (İletişim Subayı Nyota Uhura), George Takei (Dümenci Teymen Hikaru Sulu), Walter Koenig (Güvenlik Subayı Pavel Chekov), Majel Barrett (Başhemşire Christine Chapel). Bu ekip, misafir sanatçılar dışında, hemen hemen tüm dizi boyunca, hatta daha sonra sinema filmlerinde rol aldığı gibi, çizgi yapımda da tiplemeler aynen devam etmiştir. 


© 


Bu arada, 1969'da Fransız yönetmen 
Roger Vadim'im eşi Jane Fonda'yı başrole koyduğu, oFransız*tİtalyan ortak yapımı «Barbarella» filmi ortalığı sarsar. Gene Rodderberry'nin disipline ettiği eril ağırlıklı «Star Trek» karşısında Fantastik görüntüler, şövalye benzeri robot savaşçılar, lezbiyen Kara Kraliçe, yarı çıplak kadınlar, gözleri görmeyen masum bir erkek melek, itiraf için başvurulan seks makinesi... bunca söylemin ardında, 41.yy.da insanlığa verilen mesaj bozulmanın ötesinde ne ola ki?.. 


I- Kaptan KIRK Konuşuyor: Bilimkurgu, Geleceğe Açılan Penceremizdir! 
http://www.x-bilinmeyen.com/13/id6.htm 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barharella 


ZAANANN, 
MEN OF THE EU AAY 


Paramount Pictures presents a Dino De Laurentis production, Jane Fonda in "Barbarlla" starring John Phillip Law, Marcel Marceau, Special guest appearance David Hemmings as Dildano and with Ugo Tognazzi as Mark Hand, Produced hy Dino De Laurentiis, Directed by Roger Vadim, From the bestseller “Barbarella"tıy Jean Claude Forest published bye Terin Vague” Sereenplay by Tery Southern, a Francor tlian ooproduction, Dino De Laurentis Cinematografica S.p.A, Marianne Productions, Panavislon 9 Technicolor 9A Paramount Pictures ReRelease A 


rai ei e 2) see Xİ 
A e ille vee Slm De sk a. Ğİ e Mi Nİ 


1968 Fransız * İtalya ortak yapımın 
bu komedi tarzı uzay fantezisinin yönetmeni Roger Vadim. Senaryo: Jean-Claude Forest'in erotik çizgi romanından Claude Brule ve ekibi. Oyuncular: Jane Fonda, John Philip Law, Anita Pallenberg. 


Barbarella, 41.yüzyılda kendi uzay gemisiyle evrende dolaşan bir astronottur. 
Dünya-Jüpiter uzay bursunu kazanmıştır. 
Tatildeyken Devlet başkanı kendisini arar ve Kara Kraliçe tarafından kaçırılan bilgini bulmasını ister, ışınlama ile gemisine özel silahlar gönderir. Lythion gezegenine inen 


Barbarella, Sogo kentinde yaşayan ve her an başka bir belâ yaratan kötü ruhlu Durand Durand'ı bulmak üzere harekete geçer. 


Durand Durand'a yakalanır ve ne yaptığını itiraf etmesi için “Seks Makinesi” denen, bir tür kapalı kutu biçimli seks cihazına kapatılır; ama aygıt onun seks gücüne dayanamayıp bozulur. Kara Kraliçe ise lezbiyendir ve haremi ile bir cam küredeki dev bir nargileden erkek kokusu çekip fanteziler yaşamaktadır. Robot savaşçıları ile Barbarella'nın peşine takılırken, kör bir erkek melek kendisine yardım edecektir. 


Star Trek Film Furyası 


«Barbarella» fırtınasına göğüs 
germeye çalışan «Star Trek» için önce 1971 
yılında Mike Mayfield tarafından diziden esinlenerek, aynı rol dağılımı ile bilgisayar oyunları piyasaya sürülür!. Ardından çizgi film dizisi yapılır. Ve sonunda dizi halinde 


filmlerin çekimine başlanır: 


«The Animated Series» (Animasyon 
Dizisi) - 1973-74 arasında çizgi film haline getirilmiştir. 


1979 yılından itibaren, dizi, sinema 
furyasına dönüştürülerek beyaz 
Üstelik bazı senaryolarını kendileri yazıp yine kendileri 


filmleri perdede görünür. filmlerin yönetmeye başlarlar. Bu konuda Kaptan Kirk'ü oynayan William SHATNER, önceleri konulara fikir verse de, daha sonra senaryoları da yazmıştır? Ekip değişmez, maceralar değişir. 


*Star Trek the Motion Picture — 
(1979) Yönetmen: Robert Wise, Senaryo: Alan Dean Foster'ın öyküsünden Gene Roddenberry, Müzik: Jerry Goldsmith: Konuk Oyuncular: Persis Khambatta (Ula), Stephen Collins (Dekker), Grace Lee Whitney (Janice Rand), Mark Leonard (Klingonlu Kaptan) 


İ BİLGİSAYAR ve VİDEO OYUNLARINDA BİLİMKURGU: İlk Dönem, Mustafa Yağmur POLAT, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:5, 
Eylül 2017, Sf: 78 


2 William Alan SHATNER: http://www.x-bilinmeyen.net/YazD/ 
id29.htm 


3 UZAY, SON SINIRA NOTALARLA YOLCULUK, Star Trek The 
Motion Picture, Burak FEDAKAR, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, 
Sayı:2, Haziran 2017, Sf: 36 
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Yoluna çıkan her şeyi yok eden garip bir uzay olgusu, Dünya'ya yaklaşmaktadır. 
Yegane karşı koyacak yıldız gemisi, Dünya'da büyük revizyondan geçen «Enterprise» (AtılganY'dır. Kaptan Decker ve mürettebat, yolculuğa hazırlanırken, Amiral James T.Kirk 


komutayı devralmak üzere gemiye gelir. 


Uzay olgusunun izini süren ve sonunda onu bulup içine dalan Atılgan'da garip şeyler olur. Bir görevli kadın olan Ula önce kaybolur, sonra da programlanmış bir biyoplazmik robot (veya bir siborg) olarak tekrar belirir. 
Gemidekileri “karbon bireyleri” olarak adlandırır ve Wger'in elçisi olduğunu söyler. 


Muhteşem uzay-zaman o görüntüleri içinde, bulutsu olgunun merkezinde onları bekleyen, 1970'li yıllarda uzaya bilgi toplamak üzere gönderilen Voyager uzay aracından başka bir şey değildir. Üzerindeki bazı yazılar uzay tozları tarafından örtüldüğü için, onu bulup yeniden programlayan ve Dünya'ya yönlendiren üstün uygarlık, Wger olarak adlandırmıştır. Amacı “Yaratıcı”yı bulmak onunla özdeşleşmektir. Ancak aşağıladığı karbon bireylerin, kendi yaratıcısı olduğunu 


kabullenmesi o kadar kolay değildir. 


“The Wrath of Khan, Star Trek 
TI - 
Nicholas Meyer. Senaryo: Harve Bennett'in 


(Han'ın Gazabı-1982) Yönetmen; 


öyküsü üzerine Gene Roddenberry. Konuk Oyuncular: Ricardo Moltalban (Khan), Bibi Besçh (Carol), Kristie Alley (Tym. Saavik) 


Amiral James T.Kirk ve ekibi, bir öğrenci gemisi ile tatbikata çıktıklarında, karşılarına bir 

wwww.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2018 / sayı 10 


zamanlar savaştıkları ve yendikleri 


«Khan» (Han) çıkar. Bir başka uzay gemisini çetesi ile ele geçiren Khan, Atılgan'ı güç durumda bırakır. 


Bu arada oğlu ile karşılaşan kaptan, eski sevgilisinin «Genesis» denilen bir yaradılış projesi üzerinde çalıştığını öğrenir. Khan tarafından tahrip edilen Atılgan'ın nükleer yakıt başlıklarına müdahale eden Mr.Spock, yüksek radyasyon alarak ölür ve cesedi, genesis (yaradılış) projesinin denendiği 


gezegene atılır. 


Romulanlar Japonlara, Klingonlar da Çinlilere benzediğine göre, biz deüzülüyorduk neden bu düşman tipler arasında biz yokuz diye. Sonunda içimiz rahatladı. Tarzı, tavrı, giyimi kuşamı, adı sanı ile intikam peşinde koşan “Han” da Orta Asyalı Türk tipi. Belki de Hunlara göndermedir, kim bilir? 


*The Search of Mr. Spock, Star Trek 
TI — (Mr.Spock'ın Peşinde-1984) Yönetmen: Leonard Nimoy. Senaryo: Harve Bennett, Gene Roddenberry. Konuk Oyuncular: 
Robin Curtis (Tym. Saavik), Merrıt Butrick (David), Phil Morris (Trainee Foster) 


Uzay Yolu TI olarak bilinen bu film, «The Warth of Khan» filminin devamıdır. 
Aşırı radyasyon sonucu bedeni harap olan Mr.Spock'ın düşünceleri ve belleği, Dr.Mac Coy'un beyninin bir köşesine saklanmıştır. 
Genesis Projesi ile yeniden hayat bulan gezegende, Mr.Spock da yeniden form 


bulduktan sonra, hızla büyür. Vulcan'a götürülür ve özel bir işlemle, belleği tekrar 


onun beynine yerleştirilir. 


Bu uğurda gemi çaldıkları için Amiral ve mürettebatın rütbeleri düşürülür, tekrar sahaya inerler, aktif görev ile... ve hepsi bundan son derece mutludur. 


*The Voyage Home, Star Trek IV 
— (Eve Dönüş-1986) Yönetmen: Leonard Nimoy. Yapım: Gene Roddenberry, Öykü: Leonard Nimoy, Harve Benett, Senaryo: Steve Meerson. Konuk Oyuncular: Jane Wyatt (Amanda), Catherine Hicks, (Gillian Mark Lenard (Elçi Sarek) 


Dünya'dan garip Oo sesler da (bilinmeyen 


kaynak onu yanıtlayarak bir 


uzaya yükselmekte, bir göndermektedir. 


uzaydan araç 
Kaptan Kirk ve ekibi, 
20.yy Dünyasına geri dönerler ve bu sesin kaynağının bir çift «kambur balina» olduğunu öğrenirer. Onları gemiye alırlar. 
Dr. Gillian, onların yaşamlarını incelemiş ve dillerinden anlayan bir bilim kadınıdır. Ve macera başlar. 


Çevreciliğin öne geçtiği ve balinaların yaşamının güven altına alınması için «yeşillerin» devreye girdiği yıllar... Eh Yıldız Kervanı da buna katılmalı değil mi? 
Çevrecilik ve Balinalar ağırlıklı bir BK yapıtı... 
Ve tabii Leonard Nimoy'un ikinci yönetmenlik 


denemesi. 


“The Fınal Frontier, Star Trek V — (Son Sınır-1989) Yönetmen: William Shatner. 
Yaratım: Gene Roddenberry, Öykü: William Shatner. Konuk Oyuncular: David Warner (St. John Talbot) Laurence Luckinbill (Sybok), Charles Cooper (Korrd) 


Gemileri bakıma alınan Kaptan Kirk ve ekibi, onu bir uzay onarım istasyonuna bırakırlar. Ancak acil bir görev, onların Dünya Tatili'ne son verir. 


Sybok adlı bir Vulcanlı, birkaç elçiyi Nimbus TII gezegeninde tutsak eder ve bu olay, kendine ün sağlamak isteyen bir Klingon kaptanının ilgisini çeker. Sybok'un derme çatma ordusu, Atılgan'ı ele geçirir ve «Yüce Varlık»ı bulmak üzere gökadanın merkezine doğru sürer. 


Her zamanki gibi muhteşem uzay görüntüleri ve heyecanlı bir uzay macerası. Bu kez yönetim William Shatner'in omuzlarına binmiş görünmekte. Bunca yıl sonra (1966- 1989) zaten oyuncular kendileri yazıp oynar 


olmuş bu ilginç diziyi. 


Bu konuda William Shatner, en verimli çalışanı... ve belki de uzun yıllar sonra dahi Kaptan Kirk olarak anılacak! 


*The Undiscovered Country, Star Trek 
VI - (Keşfedilmeyen Ülke-1991) Yaratım: Nicholas 
Leonard Nimoy, Senaryo: Nicholas 


Gene Roddenberry, Yönetmen: 
Meyer, 
Meyer. Konuk Oyuncular: Kim Cattrall (Tym. 
Valeris), Mark Lenard (Elçi Sarek), Brock 


Peters (Amiral Cartwrite) 


Ay'larının patlamasından sonra, Klingonlar, 
50 yıl önce ozon tabakalarının tamamen 
yok olacağını ve topluca öleceklerini tahmin etmişlerdir. Tek çözüm şansları vardır, o da Federasyon ile barış yapmak; çünkü mahvolmalarına 70 yıl kalmıştır. James T.Kirk 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ve ekibi, Klingonlarla olan deneyimlerinden dolayı arabulucu olarak çağırılırlar. Barış görüşmeleri yolunda gitmez, Kirk ve McCoy, Klingon Yüksek Rektörünün öldürülmesiyle suçlanırlar ve Rura Penthe de hapsedilirler. 
Burası buzlarla kaplı ağır işçilerin çalıştığı bir kamptır. Atılgan mürettebatı, barış için en son umutların da sabote edileceği bir komplo kurarak onları kaçırmayı planlarlar. 


Star Trek Film dizisi «Keşfedilmemiş Ülke» ile sonlanmadı. Bu kez, «Yeni Nesil» üzerine 4 film daha çekildi. Ancak ilki kadar çekici oldu mu, tartışılır. 


Star Trek - TNG 
The Next Generation 
(Uzay Yolu: Yeni Nesil) 


GLORIDUSLY REMASTERED As 4 FEATURE-LENGTH PRESENTATIDN ..ANDALODK BEHIND THE SCENES 


$ dd - 
SIDA TPEN | 


THE NEXT bGENERAMON 
THE BEST OF BOTH WORLDS | 


(GINEPLEX 
STORE 
»» FUTURE SHOP 


ON BLU-RAY APRIL 30 


ron ROW | 


ÖOİTRE rsi 


STARTREK.com 
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Kaptan James T. Kirk ve ekibinin 5 
yıllık görevinden sonra, yeni bir Atılgan «Enterprice NCC 1701-D» ve yeni mürettebat devreye girer. Konuları, orijinal dizinin geçtiği (2364-2370) yıllarından 100 yıl sonrasında geçer. 


1987—1994 yılları arasında 7 sezon, toplam 176 bölüm çekilen dizinin yaratıcısı yine Gene Roddenberry. ABD yapımı. Misafir sanatçılar dışında, hemen hemen tüm dizi boyunca oyun ekibi: Patrick Steward (Yzb. 
Jean-Luc Picard), Jonathan Frakes(1.Subay William Riker). Brent Spiner (android DATA), Michael Dorn (donanmadaki ilk Klingon subayı Wolf), Maria Sirtis (Yarı betazold Deanne Troi), Gates MecFadden, (Dr.Beverly Crusher), Le Var Burton (Başmühendis Geordi La Forge), Wil Wheaton, (Dr.Crusher'ın oğlu Wesley). 


Ülkemizde de gösterime giren bu yeni dizide, diğerlerinden farklı olarak «Logan's Run» (Loganın Kaçışı)daki android 
Rem'i anımsatan android DATA konulara renk katmakta. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, dekorlar ve film setinde de değişiklikler yapılmış. Belki de dizinin en ilginç buluşu, «similasyon» odası olarak zaman zaman kullanılan bir matris alanı. 
Burada, bilgisayar tarafından, kahramanların zihinlerinden alınan görüntüler, 3 boyutlu olarak o gerçekleştirilmekte ve zamanda yolculuğa gerek kalmadan, burada maceralar yaşanabilmektedir. 


*New Generations, Star Trek VII — (Yeni Nesil - 1994); Yönetmen: David Cartner, Senaryo: Dizinin yaratıcısı Gene Roddenberry, Rick Berman, Oyun ekibi, yeni dizinin devamıdır: Konuk Sanatçılar: William Shatner (Amiral James T.Kirk), James Doohan (Başmühendis oScotty), Walter Köenig 


(Güvenlik Subayı Pavel Chekov): Konuk Oyuncular: Malcolm McDowell (Soran), Alan Ruck (Yzb. Harriman), Jacgueline Kim (Demora), Jenette Goldstein (Bilim Subayı), Thomas Kopache (Yardımcı Subay) 


23.yy. sonlarında, yeni onarımdan çıkan Yıldız gemisi «Atılgan-B», eski mürettebat çarkçı Pavel Chekov, Başmühendis Montgomery Scott ve onur konuğu efsanevi Kaptan James T.Kirk ile uzaya açılır. 


Yolculuk başlar başlamaz bilinmeyen bir uzay aracı tarafından esrarengiz şekilde çekilen iki gemiden yardım sinyali alırlar ve onları kurtarmak üzere harekete geçerler. 
Olağanüstü yeteneği ve engin tecrübesi ile Kirk, gemilerden birini kurtarmayı başarır; ancak ortadan kaybolur. 


78 yıl sonra Yzb. Jean-Luc Picard ve yeni 
nesil «Atılgan-D» mürettebatı, tüm yıldız sistemini yok etmeyi kafaya koymuş Dr.Tolian Soran adlı çatlak bir bilginle karşılaşırlar. Bu, 
78 yıl önce Atılgan-B karşısında hezimete 
uğrayan ve intikam yemini eden kişidir. 
Onları bu musibetten, zamanda kaybolan ve o mekânda tekrar ortaya çıkan Amiral James T.Kirk, kurtaracaktır. 


*First Contact, Star Trek VILI — (İlk Temas - 1996); (The New Generation) Yönetmen; Jonathan Frakes, Yazım: Gene Roddenberry, Rick Berman, Konuk Oyuncular: Alfre Woodard (Lily), James Cromwell 
(Zefram Cochran), Alice Krige (Borg Kraliçesi) 


24.yy.da «Atılgan-E» mürettebatı, Federasyon tarafından Romulan Tarafsız Bölgesinde, Borgların sinsi saldırılarına karşı devriye görevini üstlenmiştir. Savaştaki kaybı gözleyen Kaptan Jean-Luc Picard, emirleri yok 


sayar ve Borg Filosunun komutanını tutuklar. 
Fakat Borgların planı, bir zaman girdabı ile 21.yy.a geri dönmek ve Dünya'nın uzaylılarla (Vulcanlılar ile) ilk temasını önlemektir. Borg gemisini izleyen Pickard ve mürettebatı, görevlerini yapmalarını engellemek üzere Atılgan'dan alındıklarını fark ederler. Tek şansları, Borglulardan uzak durmak ve Kraliçe Zefram Cochrane gibi, ünlü yıldızlar arası ışıktan hızlı yolculuğu gerçekleştirebilmek... 


*Insurrection, Star Trek IX — (İsyan - 1998); (The New Generation) Yönetmen; Jonathan Frakes, Yazım: Gene Roddenberry, Rick Berman Konuk Oyuncular: F. Murray Abraham (Rw'afo), Donna Murphy (Anij), Anthony Zerbe (Dougherty) 


Barışçı Ba'ku ırkını gözlemekle görevlendirilen DATA, birden bire kendi varlığından endişe duymaya başlar. Yeniden gençleştirici ışın yayan ve inanılmaz hayat türleri sunan gezegen sahibi Ölümsüz Ba'kulular, ileri teknolojiyi reddederek doğayla armoni içinde yaşamaktadırlar. Gezegenleri ve kültürleri Federasyona mensup Son'a denilen yabancı bir ırk tarafından gizlice araştırılmaktadır. 
Son'alılar, gezegeni kendileri için ele geçireceklerine, Yıldız Filosu subaylarının bedenlerini gençleştirmek için, Ba'kuluları kaçırmayı yeğlerler. Hesaba katmadıkları ise, Yzb. Jean-Luc Picard ve ekibinin yasalara ne kadar bağlı olduklarıdır... Atılgan mürettebatı, benzersiz bir gezegenin yaşayanlarına karşı Federasuonun Oo komplosunu Oo öğrenince, Pickard isyanı başlatır. 


*Nemesis - Star Trek X - (2002), (The New Generation) Yönetmen: Stuart Baird, John Logan “ın öyküsü üzerine Gene Roddenverry. 
Konuk Oyuncular: Tom Hardy (Shinzon), Ron Perlman (Viceroy), Shannon Cochran (Senatör Talaura), Dina Meyer (Binbaşı 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Donatra) 


1.Subay William Riker ile yarı betazpid Deanna Troi'un nikâhından sonra, Kaptan Pickard ve Atılgan mürettebatı, DATA'nın ikizi olan ilkel bir android'ten esrarlı sinyaller alırlar. Sonra, Romulus'un yeni yöneticisi Shinzon tarafından Romulanlar ile yapılacak barış anlaşmasına davet edilirler. Ancak Shinzon, Remulanların tutsak gezegeni Remus'da büyüyen Picard'ın bir kopyası olarak büyümüştür; ama aralarında zaman farkı vardır. Yani bir tür onun gençliğidir. 
Daha sonra, Picard bu barış anlaşmasının, Shinzon tarafından, kendisinin yerine geçmek için hazırlanmış bir tezgâh olduğunu fark eder. Atılgan mürettebatı, Shinzon'un, Federasyondan gizli, Romulus'u yok edecek bir silahın peşinde olduğunu anlamıştır. 


Atılgan, güya barış anlaşması müzakerelerine katılmak üzere, Romulanların vatanı 


Romulus'a yönlenir 


38  www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Şuhat 2018 / sayı 10 


Kimse demesin ki, biz beceremedik! Bal gibi de «Star Trek» dizisi böyle tiy'e alınır, işte. Hem de tüm tipler yerine konarak ve diziden bir filmin konusu araklanarak!.. 


1973 yapımı Türk filminin yönetmeni: 
Hulki Saner. Senaryo: Ferdi Merter. 
Oyuncular: Sadri Alışık (Turist Ömer), Cemil Şahbaz (Kaptan Kirk), Erol Amaç (Mr. Spock), Ferdi Merter (Dr. MecCoy), Füsun Olgaç (Uhura), Kayhan Yıldızoğlu (Profesör). 


Uzay araştırmaları için insanlardan yararlanmak isteyen kaptan, Turist Ömer'i gemiye alır. Bilgisayarlarla (konuşan, gemideki kızlara asılan, herkesle dalga geçen Turist Ömer, geminin de kaptan koltuğuna oturacaktır. 


Kirk, Scotty, Mr.Spok ve Dr. McCoy'dan oluşan ekip yakın bir gezegene inerken, yanlarına katılacaktır. Orada Profesör Krater (Kayhan Yıldızoğlu) ve asistanı Nancy (Şule Tınaz) ile karşılaşırlar. Nancy, yaşamak için insan kanındaki tuza ihtiyaç duyan garip bir yaratıktır. Bu yüzden de dokunduğu kişileri öldürmektedir. 


Konu Star Trek bölümlerinden birinden alınmıştır. Eh, bu özgün olmayınca, oyun da eğreti duruyor, kısacası... 


The Dark Star 
(Karanlık Yılıız) 


Biyanston Presents» A Jack H. Hars Production «DARK STAR «Starr Dön O'na an Brian Narell «Produced and Direct ty oh Carpenter iten Dan O Bannon amc John Carpenter « Executive Producer Jack H. Haris »A Bryanstarı ela» olar (Germe çiya 


“DARK STAR” 


1974 ABD yapımı, komedi. Yönetmen: 
John Carpenter, Senaryo ve öykü: John Carpenter, Dan O'Bannon, Oyuncular: Dan O'Bannon, Dre Pahich, Brian Narelle. 


Sömürgeleştirilen bir yıldız sistemindeki iskân edilmeyen bir gezegenin yok edilmesi göreviyle derin uzaya gönderilen dört astronotun dar-bütçeli komedisi.. 


Binbaşı Powell, derin dondurucuya konarak dondurulur; ama hala düşünceleriyle tavsiyelerde bulunmaktadır. Görevlerinin tamamlanmasına yakın, bilgisayar 


sistemindeki bir arıza nedeniyle, top biçiminde bir «akıllı bomba» tarafından kovalanmaya başlarlar... Eğlenceli bir komedi... 


Star Wars Film Dizisi 
(Yılıız Savaşları) 


Dünyada büyük yankılar yapan «Star 
Wars» filmi, 1930-40'ların ünlü yapımları «Flash Gordon» veya «The Wizard of Oz»'un karışımı bir süper yapım olarak nitelendirmektedir, o eleştirmenler. o Tüm özel efektleri bir yana, herhangi bir mesaj getirmeyen, buna rağmen ne seks konusuna ne de vurdulu kırdılı sahnelere yer veren, kişinin içindeki çocuksu duygulara seslenen bir şiirsel gösteri olarak görülmektedir. 


«Star Wars»'ın bir «Uzay Fantezisi» olduğunu söyleyen yönetmen ve senarist George Lukas, kendisi ile yapılan bir röportajda, soruları şöyle yanıtlamıştır: 


«-Gerçekte bir «Flash Gordon» 
(Baytekin) * filmi yapmak istemiştim, fakat karakterleri canlandıracak bir 


İ FLASH GORDON (Bay Tekin) Selma Mine'nin Kaleminden, 1970- 
1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan 
Bilimkurgu TV - Sinema Filmleri ve Dizileri: Yazı Dizisi: 7, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı-9 , Ocak 2018, SF:27 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri metin yoktu, elimizde. Bunun üzerine araştırmaya başladım ve geriye dönerek (Flash Gordon'un orijinallerini gazetelere çizen) Alex Raymound'un fikirlerini inceledim. Kendisi Edgar Rice Burroughs'un çalışmalarından, esinlenmişti. Özellikle «Marslı John Carter» dizisinden. Bu diziyi okudum ve Burroughs'un, 1905'de Edwin 
Arnold tarafından yazılan ve bastırılan «Marslı Gulliver» adlı bilimsel fantezisi ile karşılaştım. Gerçi Jules Verne'in yaklaşımları da hoştu, fakat onun uzaylı yaratıklarla çarpışan veya başka bir gezegende maceralar yaşayan bir kahramanı yoktu. Bu yeni çalışma sonucu, bu düşünceleri gerçekleştirme yoluna girdim... 


Flash Gordon'da olduğu gibi, uzayda geçen hareketli bir film yapmak istedim. Işın silahları uzay gemilerinin çevresinde cereyan eden olaylar, birbirine ateş eden gemiler... velhasıl uzayda büyük bir savaş düşledim... 
bir çeşit arenaydı bu. Birçok taslaklar ve senaryolar içinde, okuduğum ve gördüğüm en iyilerinden biri olmalıydı. 
Tüm etkilerin bir arada bulunduğu bir klasik uzay fantezisi, bir çeşit klasik film ortaya konmalıydı. Yine de Yıldızlar Savaş”'nda yardımına başvuracağım ve üzerinde düşüneceğim belirli geleneksel kabuller de vardı. 


İlginç olan, maceranın tamamının Lucas'ın zihninde yer almasına rağmen, teknik olanaksızlıklar yüzünden, ilk üç bölüm çekilememiş; dördüncü bölümden itibaren çekilmiştir. Bilgisayar dünyasındaki ilerleme ve dijitale geçiş ile birlikte, dizinin başlangıç bölümleri 16 sene sonra çekilmeye başlandı. 
Kısacası, ters takla atan bir film dizisi ile biz de keyfimize baktık. 


Tabii bu film de Star Trek gibi video oyunlarına da konu edildi?. 


2 BİLGİSAYAR ve VİDEO OYUNLARINDA BİLİMKURGU: Atari 
2600, Mustafa Yağmur POLAT, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:6, 
Ekim 2017, Sf: 91 
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Gerçi tarih sırasına göre de gözden geçirebilirdik; Ooama yapımcının o ters sunumunu düzeltip biraz da kurgunun 


sağlamlığını gözlemekte yarar vardır. Tabii bu arada, geçen zamanla temel oyuncular yaşlanmış; Obi-Wan-Kenobi'yi oynayan Sir Alec Guinnes 5 Ağustos 2000'de ölmüş; Darth Vader'in hayalet görüntüsü de dijital çekimde değiştirilmiştir. 


Olayların başlangıcı ile ilgili 3 filmin ilki 1999'da çevrilir: 


*The Phantom Menace, Star Wars: 
Episode I - (Gizli Tehlike-1999) Sorumlu Yapımcı, Senarist ve Yönetmen: George Lucas, Yapımcı: Rick McCallum, Müzik: John Williams, Oyuncular: Ewan McGregor (Obi-Wan-Kenobi), Liam Nelson (Çui-Gon Jinn), Natalie Portman (Kraliçe Amidala/ Padme), Jake Lloyd (Anakin Skywalker), Tan McDiarmid (Senatör Palpatine). 


İki Jedi Şövalyesi, birdüşman kuşatmasından, taraftar bulmak için kaçar ve Gücü dengeleyen bir gençle karşılaşırlar. Ancak derin uykudaki Sith, onların şanlı geçmişlerine inanmaz. 


Kara Borsa Birliği, Nute Gunray'a, barışçıl Naboo'yu ortadan kaldırma izni verir. Jedi Şövalyesi Çui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi, liderlerle görüşmeye gönderilir. 
Ancak olaylar planlandığı gibi gitmez. Iki Jedi, yeni Gungan arkadaşları Jar Jar ile kaçar. 
Droid orduları Naboo'yu istilaya başlar; artık Kraliçe Amidala da güvenlikte değildir. 


Tatooine üikesine varırlar ve Anakin Skywalker denilen bir gençle arkadaş olurlar. Çui-Gon, delikanlıyı merak eder ve onun parlak bir geleceği olduğunu fark eder. Grup, Coruscant'a gitmenin yollarını aramaktadır; sonunda borsanın niyetini anlarlar. Ancak gölgelere saklanmış biri daha vardır. Gerçekten de Sith'in soyu tükenmiş midir? Kraliçe Amidala, gerçekten de söylenen kişi midir? Peki Anakin Skywalker denilen bu delikanlının özelliği nedir? 


*Attack of the Clones, Star Wars: Episode TI - (Klonların Saldırısı-2002) Konu yazarı, yapımcı, senarist ve yönetmen: George 


Lucas, Müzik: John Williams, Oyuncular: Ewan McGregor (Obi-Wan-Kenobi), Hayden Christensen. (Anakin Skywalker), Natalie Portman (Kraliçe Amidala/Padme), Temuera Morrison (Jango Fett) 


İlk karşılaşmalarından onyıl kadar sonra, Anakin Skywalker ve Padme birbirlerinden hoşlanırlar. O sırada Obi-Wan, senatöre düzenlenen bir saldırıyı araştırmaktadır ve Jedilere karşı kurulmuş bir klon (kopya) ordusu keşfeder. 


Naboo'nun istilasından on yıl sonra, Galaktik Cumhuriyet, bir ayrılıkçı hareketiyle karşılaşır. Şimdilerde senatör olan eski kraliçe Padme Amidala, Coruscant'a, Cumhuriyeti koruyacak Jedi ordusuyla ilgili verilecek kararda oy kullanmaya gider. 


Oraya varmadan önce bir suikasttan kurtulur. Obi- Wan Kenobi ve arkadaşı Anakin Skywalker onu korumakla görevlendirilirler. 
Ancak Amidala, bu kez zehirlenir. Jedi Konseyi, onu kimin öldürmeye niyetlendiğini bulması için Obi-Wan'ı görevlendirir. Anakin de onu Naboo'da koruyacaktır. 


Obi-Wan bunun Kamino gezegeninden yapılmış bir hamle olduğunu keşfeder ve oraya gider. Cumhuriyete karşı uzun zamandır hazırlanmakta olan, Jango Fett'ın kopya (klon) ordusu ile karşılaşır. Bu sırada Anakin ile Amidala birbirlerine aşık olurlar. Anakin, annesi ile ilgili kâbuslar görmektedir. 


*Revenge ofthe Sith, Star Wars: Episode ILI - (Sith'in İntikamı3-2005) Sorumlu Yapımcı, senarist ve yönetmen: George Lucas. Müzik: John Williams, Oyuncular: Ewan McGregor (Obi-Wan-Kenobi), Natalie Portman (Kraliçe Amidala/Padm&), (Hayden Christensen (Anakin Skywalker),. Christopher Lee (Kont 


Dooku), lan McDiarmid (Yüce Konsül Palpatine) 
Klon savaşlarının üçüncü yılında, 


Jedi, Kont Dooku'nun elinden Yüce Rektör Palpatine'i kurtarır. Obi-Wan, yeni bir 


3 STAR WARS EVRENİNE POLİTİK BİR BAKIŞ, Kubilayhan YAL- 
ÇIN - KHY Blog, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:5, Eylül 2017, St: 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tehlikeyi kovalarken Anakin de Jedi Konseyi ile Palpatine arasında iki taraflı casusluk yaparak galaksiyi zora sokacak bir planı öğrenir. 


Coruscant'da Jedi Obi-Wan Kenobi ve Anakin Skywalker, Yüce Konsül Palpatine'i Ayrılıkçı General Grievous'un uzaygemisinden kurtarırlar. Anakin, Kont Dooku'yu öldürse de Grievous kaçar. Coruscant'da indiklerinde, Amidala, Anakin'e hamile olduğunu söyler. 
Jedi, eşinin doğum sırasında öleceğini hisseder. 


Pelpatine, üyelerin karşı olmasına rağmen, Anakinin Jedi Konseyine üye olmasını teklif eder ve Şövalyeliğini destekler. 
Bu yüzden onun, Palpatine'in casusu olduğuna inanırlar. Giderek Anakin, Jedilerin gerçek güçleri konusunda Palpatine tarafından kandırılır ve Padme&'yi kurtarmak uğruna Gücün karanlık tarafını seçer. Çok sonraları onun Sith Darth Sidious olduğunu öğrenecektir. 


Oğlunu sahiplenen Obi-Wan ile dövüşür ve yenilerek alevlerin arasında kalır. Her tarafı yanık içindedir. Onu bir androite (siborga) çeviren Palpatinein ve Karanlık Güç'un emrindedir, artık. 


Fonetiğe dikkat edilirse Vader/Fader baba ve de gizemcilikte şövalye anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla death -> ölüm sözcüğünden türetilen şekliyle Darth Vader “Olümsüz ya da Ölümü Yenen Şövalye” olmuştur. 


*ANewHope, Star Wars: Episode IV - (Yeni Bir Umut-1977). 2oth Centuary-Fox, Yapım, senaryo ve yönetmen: George Lucas, Müzik: John Williams, Oyuncular: Mark Hamil (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Prenses Leia Organa), Peter Cushing (Grand Moff Tarkin), Alec Guinness (Obi-Wan-Kenobi), David Prowse (Darth Vader), Anthony Daniels (C-3P0), Kenny Baker (R2- D>2), Peter Mayhew (Wookiee Chewbacca). 


Zalim Darth Vader'ın emrindeki İmparatorluk Güçleri, Galaktik İmparatorluğa karşı çıkan isyancıları destekleyen Prenses Lelia'nın 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri gemisine baskın yapıp onu tutuklar. 


Luke Skywalker ile “Millennium Falcon” (Binyıllık Şahin) gemisinin kaptanı Han Solo, yardımcısı Wookice, yanlarına droidler R2-D2 ve C-3PO'yu da alıp güzel prensesi kurtarmak; İsyancı Birliğe yardım etmek, özgürlüğü yeniden yapılandırmak ve Gökadada adaleti sağlamak üzere harekete geçerler. 


Luke Skywalker, Jedi Şövalyelerine katılır. 
Imparatorluğun savaş üssü “Olüm Yıldızı”na saldırır ve kara gücün temsilcisi Lord Darth Vader'in elinden prensesi kurtarmayı başarır. 


*The Empire Strikes Back, Star Wars: Episode V - (Imparator-1980) Yapım: George Lucas, Yönetmen: Irvin Kershner, Senaryo: Leight Brackett, Lawrence Kasdan, Müzik: John Williams, Oyuncular: Mark Hamil (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Prenses Leja Organa), Alec Guinness (Obi-Wan-Kenobi), David Prowse (Darth Vader), Frank Oz (Jedi Yoda'nın sesi) 


İsyancılar, Hoth üzerindeki yeni üssü terk oederek, Galaktik İmparatorluğun kötülüğünden kaçarlar. Prenses Leia, Han Solo, droidler R>-D2 ve C-3PO, Bespin'deki Lord Darth Vader tarafından tekrar yakalanırlar. Luce Skywalker, Ben-Obi-Wan-Kenobi'nin yönlendirmesiyle Dagobah'a gider ve Jedi Yoda tarafından eğitilir. Darth Wader ise, arkadaşları kanalıyla ona ulaşmayı ve onu yakalamayı planlamaktadır. 


*Return OfTheJedi, Star Wars: Episode VI - (Jedi'nin Dönüşü-1983) Yapım: George Lucas, Yönetmen: Richard Marguand, Senaryo: George Lucas, Lawrence Kasdan. Müzik: John Williams Oyuncular: Mark Hammill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Prenses Leja Organa), Alec Guinness (Obi- Wan-Kenobi), Sebastian Shaw (Anakin Skywalker), David Prowse (Darth Vader), James Earl Jones (Darth Vader'ın sesi), Tan MceDiarmid (Imparator) 


. Darth Vader ve İmparator, yeni bir “Olüm Yıldızı” adlı uzay karargâhı yapmayı planlamaktadır. Han Solo, Chewbacca denilen 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bir yaratığın hapsindedir. Luke Skaywalker, onu kurtarmak üzere R>2-D2 ve C-3PO'yu gönderir. Prenses Leia da sıradan bir avcı kılığında Chewbacca'nın sarayına sızar. 
Savaş, Endor'un uydusunda, oranın sakinleri Ewoklar'ın özgürlükçülere yardımıyla olur. 


Dart Vader ve karanlık tarafın gücü artarken, Luke Skywalker ile karşı karşıya gelir. Luke, onun kendi babası olduğunu ve bir zamanlar Obi-Wan-Kenobi ile birlikte “aydınlık taraf" için çarpıştığını, sonradan İmparatorun tarafına geçtiğini Jedi'den öğrenir. Baba-oğul arasındaki dövüş, Dart Vader'in reddettiği ve öfke duyduğu oğlunu kabullenmesi ve son anda onu ölümden kurtarmasıyla oson bulur. İmparatoru öldürürken, son kez maskesini çıkarıp oğlunu doğal gözleri ile görecektir 


“The Force Awakens*, Star Wars: 
Episode VI (Güç Uyanıyor-2015). 
Yönetmen: J.J.Abrams, Senaryo: Lawrence Kasdan, J.J.Abrams, Müzik: John Williams, Oyuncular: Mark Hammill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher“ (Prenses Leia Organa), John Boyega (Finn), Daisy Ridley (Rey) 


Darth Vader ve İmparartorun yenilgisinden 30 yıl sonra, Birinci Düzen'in militanları arasından yeni bir tehlike doğar: Yıldız Savaşçıları. Jakku gezegeninden mülteci Finn ve çöp toplayıcı Rey, uzun süredir kayıplara karışan Luke Skywalker'ın nerede olduğunu bilen droid BB-8/i bulurlar. 
Çünkü kendilerini bu beladan ancak o kurtarabilecektir. 


Bir sahte Yıldız Savaşçısı olan Rey ve iki kaçakçı, kendilerini Birinci Düzen'in yıldırıcı lejyonerleri ile Direnişçiler arasındaki savaşın ortasında buluverirler. 


4 STAR WARS EVRENİNE EZOTERİK BİR BAKIŞ, Kubilay YAL- 
ÇIN — KHY Biog, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:1, Mayıs 2017, 
SF: 12 


5 Yeni Bir Umuda Daha Adım Atmak: STAR WARS The Force 
Awakens, John Williams, Burak FEDAKAR, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:1, Mayıs 2017, Sf: 22 


6 Carrie Fisher, 27 Aralık 2016'da Los Angeles, California'da kalp 
krizinden öldü. 


Öztürkçe “Güç” olarak çevrilen “Force” kelimesinin karşılığı, filmlerdeki açıklamaların da ışığında “sinerjik güç” ya da “Kudret” anlamındadır. 


The War in Space 
(Yıldızlar Savaşları) 


1977 Japon Toho Film yapımı. 
Yönetmen: Jun Fukuda, Efekt: Tomoyuki Tanaka, Oyuncular: Kensaku Marita, Yuko Asano, Masaya Oki, Ryo İkebe. 


ABD'deki uzay çalışmalarından sonra ülkesinedönenYzb. Miasbu,eskiarkadaşlarıyla bir araya gelir. Prof. Tagikara'nın kızı olan eski nişanlısı June, şimdi arkadaşı ile nişanlıdır. 


Beklenmedik oOoanda Terra Uzay 


İstasyonu'na uzaydan bir saldırı gelir. Yeşil derili uzaylı bir yaratık, kendilerini Prof. 
Tagikara'nın arkadaşı bir ABD'li Prof.'un Yerine koyarak, bir süre için gelişmesi durdurulan Gohten Projesi'ni çalmaya çalışır; fakat başaramaz. Canopus Takımyıldızı'ndan gelen yaratıklara ait uçan daire filosu, dünyanın belli başlı kentlerini yakıp yıkar. 
Prof. Tagikara, Gohten Projesi'ne yeniden başlar. Bir Japon adasının altındaki gizli üsde «Gohten» adlı uzay gemisi hazırlanır, ekip elemanlarına bir de ABD'li Jimmy katılır. 


Venüs'e kurdukları Uzay Üssü'ne saldıran Gohter'den kurtulmak için uzaylılar, Prof.Tagikara'nın kızını kaçırırlar. Sonunda Gohter ekibi başarılı olacak, hem kızı hem de Dünya'yı kurtaracaklardır. 


Maket ve kostüm olarak başarılı olan Japonların bu yapımı fazla göz doldurucu ve tatmin edici değil. ABD'li yapımcılar, nasıl ki kendi ulusal motiflerini filmlerinde kullanıyorlarsa, Japon yapımcılar da kendi ulusal motif ve kültürlerini BK filmlerinde kullanmakta bir beis görmemekteler. 
Dolayısıyla uzay gemileri, uzay motifleri, uçan dragonlar (ejderler)'dan yararlanarak yapılmış. Nasıl ki ABD filmlerinde düşman uzaylılar Çinli ve Japon tipinde gösteriliyorsa, Canopus savaş gemisi, Roma kalyonlarına; savaş yönetmeni ise bir Romalı savaşçıya benzemekte. Işın silahları, özgün Yıldızlar savaşı filminde kullanılan ışın kılıçlarını anımsatmakta. 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Starcraslı 
(Yıldız Savaşı) 


From a vast and distant yalaxy... 
A Space Adventure for all Time! 


INE MUNRO 


4 PATRICK WACHSBERGER 


1978 ABD * İtalyan ortak yapımı. 
Yönetmen: Luigi Cozzi, Senaryo: Luigi Cozzi, Nat Wachsberger, Oyuncular: Marjoe Gortner, Caroline Munro, Christopher Plummer. 


Şeytani zekâya sahip Kont Zartham tarafından tasarlanan ve uzayın belli bir bölgesinden geçen uzay araçlarını, hipnotik ışınlarla yakalayan bir silah yapılmıştır. Bir çift kaçakçı, yetkililerden kaçarken, bu ışına yakalanırlar ve birtakım sanrılar görmeye başlarlar. Sonunda İmparator tarafından yakalanır, kaybolan Oğlunun bulunması pazarlığı ile salıverilirler... ve bir uzay westerni başlar. Aksiyonu yüksek, macera ağırlıklı bir film. 
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Slace Battlesiin Yamato 
Cosmoship Yamato veya 
Space Cruiser Yamato 
(Uzay Kruvazörü - Yamato) 
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1977 Japon Yapımı film, üç isme sahip. 
Yashinobu Oo Nishizaki (otarafından yazılıp Toshio Masuda tarafından yönetilen çizgi filmin senaristleri: Keisuke Fujikawa, Leiji Matsumoto; Seslendirenler: Gorö Naya, Kei Tomiyama, Shüsei Nakamura. 


2199 yılında Gorgon istilacıları, Güneş 
Sistemine ulaşır ve Dünya'yı bombalamaya başlarlar. İnsanlar, yeraltında oturmaktadır. 
Fakat ışıma buraya kadar sızmaktadır ve hayatta kalanlar, ışıma yüzünden 1 yıl sonra ölecektir. 


Dünyadan 148.000 ışık yılı uzaktaki bir gezegende yapılan bir mekanizma, Dünya'yı bu ışımadan koruyacaktır. Japonların II.Dünya Savaşı'nda kullandıkları bir savaş gemisi, bu gezegene ulaşmak için bir uzay kruvazörüne 
çevrilir ve özel motorlarla donatılır. 114 
mürettebatlı gemi, “Space Battleship Yamato”, Gorgon tuzaklarını ve engellerini aşmak üzere yola çıkar. 


A battle beyond time...beyond space. 


MA YALGHN JOHN SAXON mi 
IN GE SYBIL DANNINS Brecutive Producer ROGER CORMAN Produced by ED CARLIN Sepaş KAN SALES Me NER Directed by AMMYT. MURAKAMI - Music by AMES HORNER 


1980 ABD yapımı komedi. Yönetmen: 
Jimmy T.Murakami, John Sayles ve Anne Dyer'in öyküsü üzerine. Oyuncular: George Peppard, Robert Vaughn, Richard Thomas. 


«The oO(Seven Samurai» (Yedi 
Samuray) filminin uzaya uyarlanmışı. Şeytani bir güç tarafından ele geçirilmeye çalışılan savunmasız bir çiftlik yerleşkesini korumak üzere, maceraperest kişiler savunmayı üstlenir ve onlar adına savaşırlar. 


Galaxy of Terror 
(Uzayda Terör) 


ai SA 


g 


a 
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1981 ABD Yapımı. Yönetmen: Bruce D. 
Clark; Senaryo: Marc Siegler, Bruce D. Clark; Oyuncular: Edward Albert, Erin Moran, Ray Walston 


Uzak bir gezegene düşen bir uzay gemisinin personelini kurtarmak üzere bir uzay aracı yola çıkar. Ancak bu da onarım üzere inerken kaza yapar. Baelon komutasında kurtarma ekibi, gemiden geriye canlı kalıp kalmadığını araştırırken, içlerinden biri öldürülür. 
Manyetik alanından kurtulamadıkları için gezegeni de terk edemezler. Personel tek tek 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öldürülmeye başlayınca, sağ kalan Komutan Trantor, Mühendis Ranger, Ahçı Kore, başlarına gelenin nedenini araştırmaya başlar. Eskiden kalma bir piramit ile karşılaşırlar. Kurtarma ekibindeki herkesin, tuhaf yaratıklar tarafından öldürüldüğünü fark ederler. Aslında bunlar, o kişilerin kendi korkularıyla yarattıkları ve bu piramit tarafından materyalize edilen hayalleridir. 


1956 yapımı «The Forbidden Planet» 
(Yasak Gezegen) filmindeki düşlerde yaratılan ve öldürülemeyen yaratığın yeni bir yorumu. 
«Solaris» gezegeninin, kişilerin anılarından yararlanıp onlarla ilişki kurmak isterken çıldırmalarına da göndermeler var...7 


Dünyayı Kurtaran Alam 


(The Man Who Saves the World — 
Turkish Star Wars) 


1982 yapımı Türk filminin yönetmeni: 
Çetin İnanç. Senaryo: Cüneyt Arkın. 
Oyuncular: Cüneyt Arkın, Aytekin Akaya, Füsun Uçar, Hüseyin Peyda, Hikmet Taşdemir. 


Film, Türk yapımı Star Wars olarak da bilinir. 


İki Türk uzay pilotu, rutin bir görev esnasında bilinmeyen bir gücün çekim alanına girerler ve uzay araçları bilmedikleri 


7 FORBİDDEN PLANET, SOLARİS. Selma Mine'nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV - Sinema Filmleri ve Dizileri: Yazı Dizisi: 7, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı: 9, Ocak 2018, SF:28-29 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bir gezegene düşer. Bu gezegende Dünya'yı bekleyen büyük bir tehlike vardır. Bir tür “Bilge” olan Murat, hem kaybolan arkadaşı astronotu bulacak, hem de gezegenimize bu tehlikenin ulaşmasını engelleyecektir. 


2006 yılında «Dünyayı Kurtaran 
Adamın Oğlu» (Son of the Man Who Saves the World) komedi ağırlıklı olarak çevrilir. 
Yönetmen Kartal Tibet, Senaryo: Murat Boyacıoğlu, Oyuncular: Cüneyt Arkın, Aydın Boysan, Berda Ceyhan, Veysel Diker, Mehmet Ali Erbil. Sulandırılmış, bilimkurgunun yüz karası, kötü bir taklit. Keşke babası Dünya'yı kurtarmasaydı da, bunları görmeseydik!.. 


Space Hunter. Adventures İn the Forbidden Zone 


(Uzay Avcısı; Yasak Bölye sma 


oiff and 
2 Hesan inter'stoltar severi 
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The first movie that puts inouterspace. 


1983 Kanada * ABD ortak yapımı. 
Yönetmen: Lamont Johnson, Senaryo: Steward Harding ve Jean LaFleur'ün öyküsünden. Oyuncular: Peter Strauss, Molly Ringward, Ernie Hudson. 


Ölümcül bir hastalık mikrobu taşıyan 3 
kadın, bir gezegene acil iniş yapar. Diktatör Overdog tarafından yakalanırlar. Maceracı Wollf, onları kurtarmaya gidince, burada tıbbi çalışmalar yapmak üzere bırakılan yegâne Dünyalı Niki ile karşılaşır. Güçlerini birleştirerek kadınları kurtarmaya karar verirler ve macera başlar. Tipik bir Dünya macerasının uzaya uyarlanması... 


The Last Starfiyhter 
(Son Yılılız Savaşçısı) 


1984 ABD yapımı filmin yönetmeni: 
Nick Castle. Senaryo: Jonathan R. Betuel. 
Oyuncular: Lance Guest, Robert Preston, Dan O'Herlihy. 


Alex Rogan geniş bir aileyi yöneten annesi ile birlikte bir karavan kampında 


yaşamaktadır. Kamptaki herkesle “Yıldız Savaşçısı” Video Oyununu oynamaya bayılmaktadır. Kimse de onu bir türlü yenemez. 


Bir gün Centauri denilen oyunları hazırladığını söyleyen biri ile tanışır. Onun 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri kampa geldiği arac, aslında bir otomobil olmayıp bir uzay taşıtıdır. Halka sunulan video oyunu ise, Gökadayı koruyacak gerçek Yıldız Savaşçılarını bulmak için hazırlanmış bir sınavdır. Alex'e karargâh gezdirilir, olanaklar sunulur ve bu görevi üstlenmesi teklif edilir. 


Karar vermeden önce karavanına dönen Alex, kendisini bekleyen bir Zan-Do-Zan (Uzaylı Özgürlük Avcısı) ile karşılaşır. Sağ kalmak için, Yıldız savaşçılarının karargâhına döner, hepsini ölü bulur. Alex, Gökadayı istiladan kurtaracak yegâne savaşçı olarak kalmıştır... (Hep öyle olur zaten!) Güzel ve eğlenceli bir gençlik filmi... 


SİarCr0sserl 
(Yıldız Geçişi) 
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1985 ABD yapımı TV filmi. Senaryo ve 
yönetim: Jeffrey Bloom, Oyuncular: James Spader, Belinde Bauer, Peter Kowanko. 


Bir uzaylı kadın, ölümcül bir düşmandan kaçarak Dünya'ya sığınır. Genç bir teknisyenle tanışır. Bu genç adam, hem onun kendi dünyasına dönmesine, hem de halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardım edecektir. 


«Starman» (1985)'in farklı bir yorumu. 
Fazla bir özelliği olmayan, dünyada geçen bir macera. 


Enemy Mine 
(Sevgili Düşmanım) 


Enemies because they were taught to be. 


Allies because they had to be. 


Brothers because they dared to be. 


1985 ABD yapımı filmin yönetmeni: 
Wolfgang Oo Petersen, o Senaryo: (o Barıy Longyear'in öyküsü üzerine Edward Khmara, Oyuncular: dennise Çuiad, Louis Gossett Jr., Brion James. 


Uzak bir gelecekte, gökada sömürgeleştirilmiştir. o İnsanoğlu, (Draco gezegenindeki kertenkele benzeri Drac'lar ile savaşmaktadır; her ikisinin de amacı, başka dünyalar üzerinde egemenlik sağlamaktır. 


Uzay pilotu Willis Davidge'in aracı, volkanik bir gezegen olan Fryine TW'e düşer. 
Çevreyi araştırınca, yalnız olmadığını anlar. 
Jeriba Shigan adlı bir Drac da aynı akıbete uğramıştır. Birbirlerinden nefret eden bu iki düşman, giderek ortak yaşamı öğrenmeye çalışırlarken, Willis, Jeriba'nın dişi olduğunu ve bir bebek beklediğini öğrenir. Jeriba doğum yaparken ölür ve Wills, doğan bebeğe hem annelik hem de babalık yapmaya başlar... 
İnsan seven bu yaratık, büyüyünce insanlar tarafından esir edilir ve madenlerde çalışmaya zorlanır... Var olmanın ve her varlık için geçerli olan yaşam hakkının savunulduğu, güzel bir bilim kurgu yapıtı. Seyredilmeli... 


Battlestar Galactica Dizisi 
(Savaş Yıldızı Galactica) 


Hep Dünya ve Sistem dışında, derin uzayda, şurada burada avare dolaşıp savaşacağımıza; bir de bu işin geri dönüşü olamaz mı? Binlerce yıl önce dünyadan ayrılıp, uzayın derinliklerinde yerleşmiş insanlar, robot savaşçılar kullanan başka bir uygarlıkla kıyasıya bir savaşa girişmiştir. 
Bu uygarlıkla tam bir barış imzalamak üzereyken, robotların saldırısına uğrayan 


ve gezegenleri yakılıp mahvolan insanlar, Galactica adlı savaş gemisinin yedeğinde, efsanelerde adı geçen Dünya'yı aramaya girişirler. Bu arada zaman zaman baskın verir, umulmadık olay ve dünyalarla karşılaşırlar. 
En ilginci de, efsanelerinde yer alan Dünya'yı bulduklarında, orada da kendilerinin efsane olduklarını anlamalarıdır. 


1978-79 ABD yapımı 21 bölümlük dizi. Yapımcı: Glen Larson, Yönetmen: Richard A.Colla, Oyuncu ekibi: Lorne Green (Komutan Adama), Richard Hatch (Yzb. 
Apollo), Dirk Benedict Tym. Starbuck), Jane Seymour (Serina), Terry Carter (Albay Tigh), Lloyd Bridges (Binbaşı Cain), Lauretta Spang (Cassiope), Anne Lockhart (Tym. Sheba) 


«Mission Galactica: The Cylon 
Attack» (Görev: Galactica: Cylon Saldırısı). 
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Selma Mine'ni ner 1 al uf i ve Dizileri ene Senaryo: Glen Larson, 
Jim Carlson, Yönetmen: Vince Edwards, Christian I.Nyby TI, 


Savaşyıldızı  Galaktica, tahrip olduğunu sandıkları, Binbaşı Cain tarafından yönetilen Savaş-yıldızı Pegasus'a yaklaşır. 
Cain, bir strateji dehasıdır. Gemideki yakıtı, Dünya'yı aramak için değil, Cylon üssünün bulunduğu gezegene sabotaj yapmak için kullanmayı düşünmektedir. Galactica gezegene saldırıya geçtiğinde, Pegasus, emirleri dinlemeyerek ana gemiyi terk eder. 
Savaştan sonra, Pegasus derin uzaya dalarak kaybolur, bir daha da ondan haber alınmaz. 
Galactica ise gerekli yakıtı sağlayarak, 


Dünya'yı aramaya devam eder. 
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* Colossus - Forbin Projesi 
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Kısa Öykü 
Hasan ÖNAL g 


Kayın Rüya OfİSİ 


- Evet komiserim, bu bugün ki altıncı vaka, bu beyin de rüyalarını çalmışlar. 

- Formu doldurdunuz mu peki?.. Eksik bir yer kalmasın almam bak dilekçeni. 

- Her bir soruyu harfi harfine cevapladım Memur bey. Bekleyecek miyim? 

- Bekleyeceksin tabi... Otur, ayakta bekleme. 

- Komiserim arkadaş yüzde elli android, oturma sensörü arızalıymış, bu yüzden oturamıyor. 
- Hımmm... Olabilir tabi. 

- Ben gideyim mi memur bey? 

- Senin acelen nedir böyle beyim, hayırdır? Biz senin işini halletmeye çalışıyoruz, sen gitmenin derdindesin. 

- İşime geç kalıyorum Memur bey. 


- Mesleğin nedir? 
- Sanatçıyım efendim. Rüya tasarımcısıyım. 
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- Bak seen... Peki nasıl oldu bu hadise, ne zaman fark ettin rüyalarının çalındığını? 

- Ofisimdeki kasayı kırmışlar efendim, dün kasadan ürün almaya giderken fark ettim. 

- Kaç adetti? 

- 703 adet, 644 adeti teslime hazır üründü. 

- Hepsini almışlar mı peki? 

- Hayır efendim, bitmiş ürünlere dokunmamışlar. Yalnızca tasarlanacak ürünleri almışlar. 

- İlginç!.. Neden acaba, sen ne düşünüyorsun bu durum hakkında, neden bitmemiş rüyaları alsınlar ki? 

- Efendim tasarlayacağım rüyaların içinde çok ünlü ve saygın bürokrat rüyaları mevcut. Beni tek kaygılandıran durum bu. 

- Yani? 

- Malumunuz yaşadığımız coğrafya ve inancımız bakımından başımızdaki bürokratlar gördükleri rüyaları delil olarak sunuyor halkımıza, tabi zaman zaman insanlar hoş olmayan görüntüler ile sarsılabiliyor. Tam bu durumda ben devreye giriyorum ve rüyalarına ufak tefek dokunuşlar ile rötuş yapıyorum. Ancak bu gizli bir durum, çalan kimseler bu durumu fark ederse bu hiç de iç açıcı bir durum olmayacak efendim. 


- Vay bee... Peki bu tasarlanacak rüyalar içinde kaç adeti bürokratlara ait? 

- Çalınan 59 Rüya içinde 21 adeti bürokratlara ait efendim. 

- Desene durum vahim, bay... isminiz neydi sizin bayım? 

- İsmim Ghash efendim. 

- Ghash senin durumunda olmak istemezdim inan. Düşünemiyorum rüyalarını almaya gelecek olan bürokratların yüzünü. 

- Sorun değil efendim... Böylesi bir durum karşısında önlemim var benim, lakin rüyaları sahiplerine teslim edemezsem eğer, bir daha iş alamam, itibarım sarsılır. 


- Nasıl bir önlemin olabilir ki Ghash? 

- Tasarlayacağım her rüyaya 4dkb kodu ekliyorum. 

- Ne demek oluyor bu?! 

- Efendim, kasama giren her rüya sistem tarafından 4dkb ile kodlanıyor... Bu şu demek oluyor, rüyalarıma müdahil olmaya çalışan her kimse, dört boyutlu karabasan yazılımım ile karşılaşıyor, bu da pek hoş bir deneyim olmuyor yaşayanlara. 


- Anladım bayım anladım... Durum ile alakalı bir gelişmede sizinle iletişime geçeceğiz bay Ghash... Doldurduğunuz formda bilgileriniz var, biz sizi arayacağız. 

- Anladım memur bey, teşekkür ederim. Tasarım konusunda bir ihtiyacınız olursa çekinmeyin arayın, yardımcı olmaya çalışırım. 


- Sağ olun bay Ghash sağ olun. Ben yıllar oldu rüya nöronlarını aldıralı. Ne güzel bir karar vermişim, bunu şimdi daha iyi anlıyorum. 
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Uzaklardan belen Nostaljik Notalar burak FEDAKAR £ 


Yüzünüzü Koruyun, Yumurta Tekrar Açıldı! 


Alien Ressurection 
John Frizzeli 
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Sinema oOdünyasında flm müziği bestecilerini en çok zorlayan konulardan olsa gerek bilimkurgu, korku ve fantazya. 
Ozellikle de, mesleğe yeni adım atmış, ısınma devresinde olanlar için. Nasıl ki bir yönetmen korku unsurunun perdede görsel olarak seyiciyi irkiltmesini ve muhteşem efektlerle şaşırtmasını istiyorsa, işitsel olarak da neredeyse görsellik düzeyinde bir etki bırakmasını sağlamak, bestecinin işini belki de yönetmeninkinden daha zor hale getiriyor. Hele bu film bir seriyalse ve daha önceki filmlerin müzikleri bu işin ustaları olarak kabul ettiğimiz bestecilerin elinden çıkmışsa, işte o zaman genç kompozitörler için bütün sinemasal unsurların yanında, bir de diğerlerinin gölgesinde kalma kaygısı yatıyor. İşte (Alien:Resurrection'n müziklerini yaratan besteci Jolın Frizzel! 
da, herhalde bu kaygılar içerisinde kariyerindeki en önemli çalışmalardan birine imza atmış. 


979 yılında Ridley Scott yönetimindeki 
İ Aiien, sinema dünyasında Star Wars'dan sonra yeni bir efsane yaratmış, bilimkurgu ve korku temalarını en iyi işleyen seriyallerin ilki 
olarak sinema tarihine geçmişti. İlk filmi 1986 
yapımı James Cameron imzalı Aliens izledi. 
1992 yapımı, David Fincher yönetimindeki 
Alien 3 ise serinin son halkası oldu. Ancak, yapımcılar Oo efsaneyi (o 1997de yeniden canlandırmaya karar verdiler ve Fransızların dahi çocuğu Jean Pierre Jeunet'nin yönettiği Alien:Resurrection gecelerimizin karabasanı olmaya adaylığını koydu. 


Jerry Goldsmith'di. 86'da ise bayrağı James Horner devraldı. 1992 yılındaki üçüncü macerada ise Eiliot Goldenthal çıktı karşımıza. 
Gerçekten de, rüştünü çoktan ispatlamış bu müzik adamlarının yanında John Frizzell 
31 olan yaşıyla hayli toy kalıyordu. Ancak, 
hemen hatırlatalım, James Horner ve Filiot Goldenthal da filmlerin çekildiği yıllarda daha farklı yaşlarda değildiler. Alien:Resurrection soundtrack albümünün yapımcılığını da üstlenen kompozitör Frizzell, bu tür filmlerin bütün temasal özelliklerini bünyesinde barındıran son derece profesyonel bir çalışma çıkarmış ortaya. Müzikler, büyük orkestranın dışında elektronik ses efektleriyle de desteklenmiş. Ancak, başından sonuna rahatlıkla dinlenebilen bu albümde çok önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmış Frizzell; eserine ruh vermeyi unutmuş. Bu durum bestecinin ruhsuzluğundan mı yoksa profesyonellikten ödünvermeme endişesinden mi kaynaklanıyor bilinmez ama bitişin ardından vurucu tema faktörünün zayıflığı nedeniyle aklımızda kalıcılık yaratan bir etkisinin olmaması albümün en büyük zaafı. 


Tekrarkonumuz olan müziğe dönecek olursak; John Frizzel'in, ilk üç filmin bestecileri hakkında taşıdığı kaygılar boş olmasa gerek. 
1979 tarihli ilk filmin bestecisi büyük usta 


N çılıştaki Main Titleaynızamandaalbümün 


na teması. Elektronik ses efektleri ve orkestradan terkip, fazlaca bir iz bırakmayan bu bölümün ardından, aynı parçanın uzantısı 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olan Post-op'a geçiliyor. Yaylı enstrümanların karanlık ve ürkütücü eşliğinde geçen bu bölümü, bilimkurgu filmlerinin genelde alışık olduğumuz temel özelliklerini taşıyan Docking the Betty isimli tema izliyor. Hemen ardından, Saksonyalı ünlü besteci Georg Friedrich Haendel'in meşhur Julius Caesar operetinden Priva son d'ogni conforto isimli aryayı ünlü soprano Maureen Forrester'ın sesinden dinliyoruz. Ne yazık ki albümün en güzel parçası da bu. Beşinci parça Face Huggers albümün başından beri süregelen atmosferi yansıtıyor. Cali Finds Ripley nabzın iyice yükselmeye başladığının işaretini veren ilk parça; bildik inişli çıkışlı, gerilim dolu, antrenman niteliğindeki bölümden sonra albümün en iyi parçalarından biri, Alıen's Escape devreye giriyor. Gerilim ve hareketin birleştiği bu parçada özellikle bestecinin ustaca yönetimi ve ses efektlerinin orkestrayla başarılı uyumu dikkat çekiyor. Sekizinci parça olan Ripley Meets Her Clones'da besteci ana tema çevresinde değişik varyasyonlar deniyor. 
What's İnside Purvis? ağır açılıp gittikçe hareketlenen ve gelecek olan fırtına öncesi sessizliği tanımlayan bir tema. Nitekim They Swim gerçek bir fırtına. Albümün en hareketli parçası, filmin de en heyecanlı bölümlerinden birinde geçiyor. Başından sonuna kadar tüm orkestra ve efektlerin ayakta olduğu bu parça, aslında yakından tanıdığımız pek çok hareketli temayı çağrıştırmasına rağmen, tüm ekibin iyi uyumu ve ana temanın da üzerine çıkan dinlenebilirliği ile albüm içersinde özel bir konuma sahip oluyor. Bu hareketli bölümün ardından orkestra biraz hız kesiyor ve arka arkaya albümün genel düzeyini yansıtan iki tema giriyor: The Chapel ve The Abduction. 
Onikinci kısım olan The Abduction artık yavaş yavaş finalin yaklaştığı habercisi ve on üçüncü parça The Battle With The Newborn albümün 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en hareketli üç parçasından sonuncusu olarak başlıyor. Bu bölümde, bol efektlerle süslenmiş diğer iki lokomotif temayı aratmayacak nitelikte bir finalle karşılaşıyoruz. Kapanış parçası, Alien filmografisinin bir numaralı hafiyesi Ripleyin adını taşıyor. Ripley's 


Theme aynı zamanda albümün ana teması; böylece Frizzell in ana temayı filmin baş karakteri ile özdeşleştirdiğini ve ona ithaf ettiğini anlıyoruz. 


Alien (Resurrection türün kurallarına tamamen sadık, filmle son derece uyumlu, yer yer ürkütücü, yer yer kanı kaynatan, ancak bütün olarak düşünüldüğünde damaklarda keçiboynuzundan fazla bir tat bırakmayan herhangi bir albüm. 


ATAK YAYINEVİ 


YENİ 
D NYALARDA | 
SERİSİ A 

N > 
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Banu ÇOPUROĞLU 


Mars a Atak 


abrika her zaman olduğu gibi, çalışmaya devam ediyor, mesai geçmek bilmiyordu. 
Mühendisarkasınayaslandı, çizim kağıtlarının olduğu masaya bakıyor bu çöp yığınından işe yarar bir fikir çıkacak mı merak ediyordu, yüzünü pencereye çevirdi otomatları son kez gözüyle kontrol etti, bir kez daha metalik kolların sağa, sola, yukarıya ve aşağıya hareket ederek bir madde meydana getirmesini izledi, üretim bandı ilerliyor, hareketler uyum içinde bir kez daha tekrar ediyordu. Tesiste hiç bir problem yoktu. Bu tekdüzelik sevdiği bir şarkıyı hatırlattı; her şey yolunda mutlu yeni dünyada. Şarkının tamamı düşünüldüğünde tersini kastettiğini hissediyordu. 
Fabrikanın diğer çalışanı Metin, taşınabilir ekranını kapattı, penceredeki uzun 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boylu tuhaf platin saçlı göçmene el salladı. 
Masasını toplaması için oda hizmetçisi Jek 1101-2V'yiuyandırdı,tam anlamıyla bir uyanış sayılırdı önce kafası sonra da göz kapakları yukarı hareket etti, masadaki çizimleri buluta aktardı, talimatları gönderdi ve kağıtları diğer çöplerin arasına, kişisel dolabına sakladı, izlemekten sıkılan adam sabırsızca kolundaki paneli tuşladı, tekrar uyuyan küçük Jek kafasını önüne eğiyor kollarını serbest bırakıyordu, sanki Jek tek bir iş yapmaktan sıkılır gibi. Bazı fikirler, bir Jek üretmek gibi, işe yaramazdı, mühendis her akşam Jek” ten daha iyisini tasarlayabilmeyi umarak işten çıkıyor. Koridorda ölüm sessizliği hakim, salgında ölen işçilerden geriye ben bin' er metre karelik dört ufak tesis ve üçü güvenlik 


olmak üzere beş çalışanı haricinde hayalet bir tesis kalmış, üretim için yeterli kaynaklara sahip olmadığından şimdilerde sadece yedek parça üretiyor, tam otomatik güneş ve elektrik kaynaklı otomobillerin son kontrollerini yapıyor, yapay zekalarını yüklüyor. İstanbul” da bazı büyük firmaların güvenlik hizmeti dahil insan gerektirmeyen üretim tesisleri olduğu (düşünülürse, Ege o bölgesinin unutulmuş bir köyünde, deniz ve orman sesleri içerisinde, tarım üretimine dayalı ilkin Dünya dışı biyolojik tehtitlere karşın savunma amacıyla 1986” da kurulmuş UBTSP Teknoköy merkezinin dışında geri kalmış bir teknoloji yaşıyordu. TI. Kennedy' in ısrarlı uzay yaşam formu ve teknolojisi araştırma programları yepyeni bir tehtit hediye etmişti; tarım ürünlerini hedef alan bir çeşit salgın. Şimdi tüm Dünya bir sonraki saldırı için tetikte bekliyor, kendi yöntemlerince kılıçlarını parlatıyordu. 

Mesai bitimi fabrikada yankılanan bir alarm ile duyuldu, bu saatten sonra tesiste insan kalması yasaktı, otomatların tüm ayarlamaları yapıldı, sabah 8 e dek kendi başına çalışabilecek halde bırakıldı. 
Kırmızı üniforsını çıkaran mühendis beyaz gömleğini giyindi, bir süre sağ cebindeki otomobil anahtarının düğmelerini denedi, bir tanesi sonuç verdi, araç garajdan çıkıp yolun kenarında yolcularını beklemeye koyuldu. 

1986” da Batı federasyonu göçmenlere 
3 seçenek sunuyordu, şehir gettolarında 
devlet memuru olup memur konutlarında kalabilmek, paralı askerlik hizmetine girmek ya da mesleğini ana kent merkezleri dışında olsa bile bir yuva karşılığında özel şirketlerin hizmetine sunmak. Eşi 1985 te iç karışıklık çıktığında tıp eğitimini yarıda bırakmıştı, 1986” da Antakya” dan Batı ya göç ettiğinde tüm mal varlığı geride kalmıştı ve akrabaların 


bir kısmı kalmayı seçmiş, bir kaç genç şansını büyük kentlerde denemişti. Büyük kentlerde göçmenler için zorunlu hizmet karşılığında eğitim ve barınma sağlanıyordu, bu bedel çoktan ödendi fakat 1989” da tekrar başlayan salgın hastalıklar tarım arazilerinden çok insanları tehtit ediyordu, virüs bitkilere karşı etkisizdifakatinsan bedeninde uyanıyordu, eşi salgın hastalıklar üzerine çalışan bir doktordu ve bu seferki virüsün biyomühendislik ürünü olduğunu söyledi, evlerindeki her bir gıda ürünü merkezden ödünç alınan bir sensör ile denetlendi, hepsinin temiz çıkması yetmedi, imha edildiler, virüsün insanlara neler yaptığını iyi bilen eşi endişelenmişti, bir daha bahçeye el sürmediler kendi bahçelerindeki üretim cihazlarını satıp fabrikadan, çalışan indirimi ile 15 bin tl tutarında orta sınıf bir otomobil ve bolca ithal konserve gıda alındı, konserveler dört odalı yuvanın her yanındaydı. 1990” da ilk kızları doğana dek bu köyün ne kadar huzurlu olduğunu fark edemeyen adam, beş yıl sonra ikinci kızının doğumu ile, ana kent merkezlerinden hatta teknoköyün merkezinden bile uzakta yaşıyor olmaktan memnuniyet duydu. 

Köy merkezinde bir okul olmasına karşın, ormanlık arazinin güneyinde bulunan eski ve büyük bir kütüphanede, yeni göçlere hazırlıklı olmak için çatı katında bir kaç sınıf ve laboratuar kurmuştu. Araca toprak yoldan hedefini çizdi, okula doğru yola çıktılar. Metin radyoyu kurcalıyordu, reklamlarda Mars kolonisi yeni bir sayfa olarak pazarlanıyordu, Dünya' da olmayıp Mars” ta olan tek şey Marslılar dedi, hiç birisini görmese bile bu söylenti insanları korkuyordu, insanlar için ne asker olmak ne de koloniye katılmak ilgi çekici değildi, devletler çekimser kalıyordu. 

Nihayet çalışan konutlarını es geçip kavşaktan okula döndüler, planları merkezde 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konserve olmayan bir kaç lokma yemek 
yiyip kahve içmekti, çatıdan el sallayan 8 
yaşında bir çocuğa gülümseyerek karşılık verdi, bir kaç dakika sonra sırtında çantası ile araca atlamıştı bile. Kuzeydeki devletin ormanlık arazisinden teğet geçtiler, kavşağa geldiklerinde bu sefer kuzeyedeki merkeze yol aldılar. Küçük kız bir eczane göreceği için heyecanlıydı, ilaçların şehirden gelmediğini duymuştu, hammaddelerin hemen hepsi merkez çiftliklerinde üretilebiliyordu, köyün kuruluş amacına uygun bir şekilde büyük kentlere gönderiliyordu. Büyük ilaç fabrikalarını görme şansı yoktu belki ama bir dükkan boyunda portatif bir üretim merkezini görmek 8 yaşında bir çocuk için heyecan verici olabilirdi. 

Köy merkezine varıldığında radyodan 
TI. Kennedy” nin tehtitleri duyuluyordu, bir savaş başlıyordu geçen son 10 yılda olduğu gibi, mühendis radyoyu kapatırken “Evet bir savaş başlıyor, ama bizi ilgilendirmez, Allah” ın unuttuğu bu yere boşuna gelmedik.” Teselli için tuhaf bir cümleydi, belki de kızını ikna etmek isterken diğer yandan saçmaladığını idrak edebiliyordu. Restoranın Önüne geldiklerinde kapılar açıldı, eşyalarını alıp iştahla masalara yöneldiler. Menüden elbette köfte seçildi ve konservenin yerini tutamadığı diğer şey. Ardından kahveler ve çocuk için bir tatlı. Savaş hariç her konuda muhabbet edildi, Tw ler aniden havaya kalklan bir el ile kapatıldı, haberleri izlemek isteyen bir grup köylü ile tartışıldı, çocuklar için çizgi film açılması üzerine anlaşılarak Tw ler ikinci bir el hareketi ile açıldı. Mühendis son yemeği bile olsa huzur içinde yemek için her şeyi yapabilirdi, hayatı boyunca üçüncü bir göçü ve ikinci bir savaşı hak edecek hiçbir şey yapmamıştı. 

Kedi koşuyor, fare kaçıyor, mücadele 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durmaksızın sürüyordu, çocuklar hipnoz olmuş gibi önlerindeki ekrandan ortak yayını izliyordu, ama hayatın olağan akışı daha fazla sürmeye niyetli değildi, ekranda ani gelişmeler belirdi, muhabbeti kesen büyükler şeffaf ekranı kendilerine çevirdi ve önlerine çekti, TI. 
Kennedy bu insanların yakasından düşmeye niyetli değildi, bir çok ana kent merkezine eş zamanlı saldırılar düzenlenmişti, ekranın bir köşesinde yıkılan ve üzerinden dumanlar süzülen büyük binalar diğer tarafta beyaz ve boş bakan gözleri ile ilk defa görüntülenen olağan şüpheliler duruyordu, Marslıların ve yanan şehirlerin görüntüsü arasında Başkanın görüntüsü bir gidip bir gelse de BD başkanı konuşmasını hiç kesmedi. Televizyon, bu unutulmuş eski köye bir savaş getirmişti. 


İVEhzbbet 


“Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Öyron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


E) 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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böcekleri Hafife Almayın! 


Starshin Trooners 


basil Poledouris 
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Bilimkurgu; insanoğlunun yüzyıllardır gelecek için kurduğu düşlerin, yarattığı dünyaların tek sözcüklü iHadesi... 
Günümüzde bilimkurgu öylesine farklı biçimlerde yorumlanıyor ki, herkes kendine özgü bir fikirle gelecek üzerine yeni fenomenler oluşturuyor. Sinema dünyasındaki bilimkurgu #lmlerinin yaratıcıları da, yüzyılımızın teknolojik avantajlarından yararlanarak, kendi düşüncelerini ve düş güçlerini perdeye ve dolayısıyla milyonlara aktarabilen şanslı insanlar olsa gerek Kimi zaman iyi, kimi zaman ise kötü bir geleceğin yansıtıldığı bu dünyaya en az yönetmenler, yapımcılar, senaristler ve oyuncular kadar, filmin müziklerini besteleyen kompozitörlerin de büyük katkısı olduğunu göz ardı etmemek gerek. Çünkü her ne kadar geleceği görsel olarak yaşasak da bir filmin tadına tam olarak varabilmek için, dinleti açısından da benzer duyguları yaşatması gerekiyor. 


| e ii sineması tarihine adını 
yazdırmış filmleri gözümüzün önünden geçirecek olursak, beyninizin bir köşesine işlemiş olan müziğini de mırıldandığınızı fark edersiniz. Seyircinin, özellikle de bilimkurgu izleyicisinin beğenisine sunulan bu müziklerin en büyük özelliği, dinleyeni anında kavrayan vurucu temasıdır. Bu türün zorluğu, gelecek üzerine yapılmasının yansıra, filmin içeriğinde sırıtmayan ve gereken vurucu tema özelliğine harfiyen uyan besteler olmasında yatar. 


o şte sizetürün bu özelliklerine tam anlamıyla 


uyan ve bilimkurgu severleri özellikle de müzikleriyle ilgilenenleri uçuracak cinsten, eskilerden bir albüm, Starship Troopers... 


İ 


LYA 


A TRIBUTETO 


» BASIL POLEDOURIS 


- 


Yıllar öncesinin tek kanallı televizyon döneminde zevkle izlediğimiz, A Whale For The Killing dizisinden tanıdığımız ve bundan 
16 yıl önce Conan the Barbarian filmine 
yaptığı müziklerle ustalık mertebesine ulaşan ve 2004 yılında kanser hastalığı sebebiyle aramızdan ayrılan sinema tarihinin en iyi on bestecisinden biri Basıl Poledouris. Starship Troopers, bestecinin, Flesh and Blood (1985) veRobocop(1987)'tansonra Paul Verhoeven'le üçüncü çalışması ve şu ana kadar üstünde en hırslı çalıştıkları projeleri. 


Poledouris “score” için yönetmenle işbirliği içinde çalışmış. “Ben çeşitli temaları deneme 


aşamasındayken, Paul ana temanın ne olacağı konusunda kararını hemen verdi. 
Öyle sanıyorum ki, içine az miktarda kader katılmış bir dostluk, kahramanlık ve mücadele öyküsünü temsil eden bir şeyler yakaladık. 
Paul'un istediği, filmin genelindeki şiddet ve teknolojiyi insanlaştırabilecek, tematik ve duygusal bir eserdi” diyor besteci. 
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Bilgisayar destekli binlerce uzaylı katil böceğin doldurduğu bir filmin içinde insani unsur bulabilmek her kompozitörün harcı olmasa gerek. Eğer böyle birine ihtiyaç duyarsanız, bu kişi Robooop'un titanyum zırhında ve Conan'ın çelik kılıcında insanlığı yakalayan Basil Poledouris'ten başkası olabilir mi? 
Besteci, eserlerine daima asalet ve yoğun bir duygu yüklemeyi bilmiştir, çağdaşlarından farklı olarak. 


36) * 


Ör THEY WILL WIN (4:01) 114 
— and Lyrics by Zoö Poledouris * Performed < Poledouris Produced by Terryecker, Le Baron, Zoö Poledouris and Christopher. Yy #lğngineered by Terry Becker 


co 2 
1. FED NET MARCH (:49) -2. FATHU DROP (4:29) 3. PUNISHMENT / ASTEROID GRAZING (4:50) 
4. TANGO URILLA (3:50) 5. R CANYON (2:44) 6. :20) 7. DIZZY'S FUNERAL (1:18) 
8. DEST OF ROGER YOUNG fi INBUG (3:59) 


ş“ 
ı EohPos€ z dile SY BASIL POLEİ RIS, Tİ ÖYLERCURTIS'RGÜSHİAND ERIC GOLVİIN EXEĞUTİVE ALBÜM PRİDDUCER: RÖBERT#TOWNSON/; 


ğı 
# oRcHEsTRÂNONS sv SİEVENScorTiSMAtlEY STEVE BRAMSDN ANp GREİG McRITCHIE MUSİC RECORDED AND MİXED BY TIM BOYLE « SÜPERVISING MUSİG EDİTOR; CURTİS ROUSH SYNTHESIZERS BY ERİC COLVİN * ELECTRONİC AND SPEGJALTYPERGUSSION 8Y STEVE FORMAN CONCERTMASTER: ENDRE GRANAT * ORCHESTRA CONTABCTOR! SANDWDE'CRESCENT MUSIC RECORDED AT SONY STUDİOS, CULVER CİTY * MUSİC MİXEDAT BLOWTORCH FLATS, VENİCE ASSISTANT TO BASIL POLEDOURIS; JUL!A MİGHELS *'ASSISYANT MUSİC EDİTOR: JAMES BURT 


SPECIAL THANKS: PAUL VERHOEVEN, ALAN MARSHALL, JON DAVISON, RICHARD KRAFT, LYN BENJAMIN, LAURA ENGEL AND BOBBIE POLEDOURIS. 
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Starship Troopers, Poledouris'ın kariyerindeki en iddialı çalışmalardan biri ve kesinlikle en değişken olanı. Albümün içeriğine geçecek olursak, fişek gibi bir girişle başlayan yaklaşık bir dakikalık Fed Net March isimli parça ilk dinleyişte herhangi bir ülkenin ulusal marşıymış hissi uyandıran, aslında dünyayı yöneten hükümete bağlı televizyon kanalının gelişen (o haberleri oduyurduğu oprogram cıngılı; hemen arkasından ise filmin ana teması olan Klendathu Drop devreye giriyor. 
Yoğun vurmalı çalgıların eşliğinde, nefesli enstrümanların ağırlığını hissettirdiği tema, başlangıçta hafif Conan, biraz daThe Hunt For Red October'ı anımsatıyorsa da, bu etkiden çarçabuk kurtulup tamamen kendine özgü izler taşıdığını ve akılda kalıcılığıyla rahatça klasiklerarasınagireceğiniispatlıyor. Filminde en can alıcı sahnelerinden biri olan, böceklerin gezegeni Klendathu'ya uzay gemilerinden yapılan çıkartma harekatı sırasında geçen bu çarpıcı başlangıcın ardından giriş yapan Punishment/Asteroid Grazing albümün en iyi bölümlerinden biri. Militarist insan grupları ve bunların uzay gemileri, sürükleyici bir beste ile nefesli ve yaylı çalgıların anlam yüklü ritmi sentezlenerek ifade edilmiş; bu tarz bir betimleme oldukça uzun bir süredir bestecinin alameti farikası durumunda. Bu bölümde orkestranın dadöktürdüğünü belirtmeklazım. 
Dördüncü tema, askerlerin gezegene yaptığı çıkartmanın ardından geliyor ve böceklerle ilk karşılaşma üzerine kurulu. Hareket dozu oldukça yüksek olan bu bölümün bitiminde, filmin en hareketli sahnelerinin yaşandığı bölümleri içeren iki parça artarda devreye giriyor. Böcek gezegeninden alınan imdat çağrısı üzerine burada kurulan seyyar kaleyi kontrole giden askeri birliğin kale içerisinde tuzağa düşüp, bir anda on binlerce böcekle burun buruna gelip çarpıştıkları sahneleri 


temsil eden Hopper Canyon ve Bugs filmin nefes kesen görüntüleriyle süper bir uyum sağlıyorlar. Arka arkaya gelen bu üç hareketli bölümün ardından albümün yegane hüzün dolu teması olan Dizzy's Funeral'ı dinliyor ve filmi seyrederken gizlice iki damla gözyaşı dökmekten kendimizi alamıyoruz. Sekizinci parça yeniden harekete dönüşün sinyallerini veriyor. Filmin uzay boşluğunda geçen en heyecanlı sahnesini, Destruction Of Roger Young ile yaşıyoruz. Devasa uzay gemilerinin, böceklerin gezegenleri için yaptıkları etkili savunma yüzünden birbirine girdiği bölümler nefes kesiyor. Özellikle Poledouris'in orkestra hakimiyeti her haliyle ön plana çıkıyor. 
Başlarda ana temanın da yer aldığı bu bölümün ardından Brainbug kulaklarımızı şenlendiriyor. Brainbug filmin kilit noktası olmasının yanı sıra albümün de genel bir panoramasını yansıtıyor. Kapanış parçası olan They Will Win, bu tarz filmlerdeki zafer havasını perdeye, görüntülerle tam bir uyum içerisinde yansıtan süper bir tema. Bu onuncu ve son senfonik bölümün ardından albümün asıl sürprizi ile, Zoe Poledouris'in besteleyip seslendirdiği Into It adlı şarkıyla karşılaşıyoruz. Filmle hiçbir ilgisi olmayan bu pop tarzı parçanın filmin hemen başlarındaki bir mezuniyet balosunda geçiyor olması bizi bir nebze rahatlatıyor. Doğrusu babasına daha önce Conan The Barbarian filmine yaptığı oratoryoların sözlerini yazmakta yardımcı olan Zoe'dan daha iyi şeyler beklerdik. 


Sonuç olarak, sonundaki gereksiz parçayla, daha tadına varamadan biten süresini hesaba katmazsak, bir film müziğinde olması gereken 
her şeyin dört dörtlük sunulduğu ve 1998 
gönül Oskar'ını bizlerden kazanan bu albüm siz müzikseverlere hararetle tavsiye edilecek bir çalışma. 


Selma MİNE Ç 


Sokak Rönortajlarında 
Eitör ün Gelecekten Anıları - 3 


Kötü Cizim 


Âfet'imin bu kadar hızlı beni bulacağını bilseydim, en azından Örümcek 'MİHA'mı ben sabote ederdim 

Mutsuz bir şekilde çizim masamda otururken, kapının cıngılı ile kendime geldim. 
Kamerada o “bir içim su” belirdiğinde, neredeyse koltuğumdan düşüyordum. Uzaktan kumanda ile kapıyı açtım. 


-Geçmiş olsun, kötü bir kaza geçirmişsiniz, dedi işveli bir sesle. 
Kırıtarak geldi, karşıma oturdu. Uzun bacaklarını üst üste attı ve tabii benim de aklımı düğümledi. 


-Ne-ne zaman öğrendiniz? 


1 MİHA: Mini İnsansız Haberleşme Aracı 
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-SOM: Firması, ürettiği bütün cihazlarla bağlantısını sürdürür. Sigorta sözleşmemizde bu da yazılıdır, okumadınız herhalde? 

-Gözümden kaçmış olmalı... 

Mini el çantasını açtı ve cep bilgisayarını çıkardı. Geçen defa ki gibi masamın kenarına koydu. 

-Örümcek MİHA'nın tahribi ile ilgili araştırma yapıldı, sizin ne kadar üzüldüğünüz ve bir kusurunuzun olmadığı saptandı. Sigorta işlemleri halledildi. Şimdi isterseniz aynı modeli ücretsiz olarak, isterseniz başka bir modeli az bir farkla, firmamız adına size teklif edeceğim. 


İşte bu harikaydı. Şansım dönmüş müydü nedir? 

Cep bilgisayarının hologramı, bir kez daha örümceklerle baş başa bıraktı beni. 

-Örneğin şöyle bir modeli deneyebilirsiniz. Hem dolaşır, hem sıçrar. 

-Yok ayak altında ezilir... Apolet MİHA'm ölürken... yani ezilirken çıkardığı çıtırtı hâlâ kulaklarımda... Bu kez, tepeden çekim yapan bir MİHA tercih ederim. Uçan modeliniz yok mu? 

-Olmaz olur mu? 


Derhal görüntü değişti. Misketi andırır cam gibi bir küre karşımda dönmeye başladı. 
Sonra üzerindeki çizgiler açıldı ve incecik birer bacak oluşturdu. Sayısız gözden oluşan açılır kapanır mini kamerası çok hoştu. Âfet'im devam etti: 

-Size sunduğum bu model, çok hafiftir. Bu yüzden de uzun sıçrayışlar yapabilir. Örümcek dediğiniz duvarda ve tavanda dolaşır zaten, yerde işi ne? Üstelik saydam... kolay algılanmaz... 
Gerektiğinde her türlü çekimi yapabilir. Yalnız ufak bir fark ödemeniz gerekecek... 

Fazla nazlanmadım. Acilen bir MİHA'ya ihtiyacım vardı; çünkü sokak röportajlarım yarım kalmıştı. İşlemler hızla tekrarlandı. 


Âfet'im gitmeye hazırlanırken, bir süredir yan gözle süzdüğü panodaki siborg çizimimin önünde durdu. 

-Bu ben miyim? diye hayal kırıklığı yüklü bir sesle sordu. 

Omuzlarımı kaldırmakla yetindim. 

-Lütfen dürüst davranın, Sezai Bey. Ben bu kadar çirkin miyim? 

Yine omuzlarımı kaldırdım. 

-Firmaya Copyright ödememek için, bana benzemeyen bir ben çizmişsiniz. Aşk olsun!.. 

-Siz olduğunuzu nereden anladınız? diye mırıldandım. O benim hayalimdeki kızın resmi sadece. 

-Bu kadar çirkin hayalleri olan birinin yaptığı röportajlar kim bilir ne kadar... ne kadar —kelime bulamaz halde öfkeyle beni süzdü- KÖTÜDÜR! 

Mini çantasını koltuğuna kıstırıp öfkeyle çıktı gitti. 


2 SOM: Sibernetik Organizma Merkezi 
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3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Tuğrul SULTANZADE 


Astronomik arkeologlar buraya ilk indiğinde sülfürün içine gömülerek fosilleşmiş bir nehir yatağı buldular önce. Heyecanlı bir şekilde bu yatağı takip ederek kaynağını ve döküldüğü havzayı keşfettiler sonra. Havzanın çevresi görkemsiz bir trajedenin gölgeleriyle doluydu. 
Araştırmalar hız kazandı ve çok geçmeden en az insanlık kadar eski bir medeniyetin sülfür içinde kaskatı kesilen kalıntılarını keşfettiler. 
Ne hüzünlü, ne buruk, ne ürkütücü bir keşif. 
Jüpiter geceleri içinde parlayan, sisli sabahları ise yarıp geçen kuleler, saraylar ve soluk alıp veren kahinler gördüler bu hüzünlü yığının içinde. 

Zaman burada, sülfürün açtığı deliklerle kokuşmuş, Jüpiter geceleri sayesinde toprağa sinip daha sonra güneşin hayat dolu ışıklarıyla 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tekrar 


birlikte gökyüzüne (o karışmıştı. 
Geride ruhsuz, cansız fakat hatıralarla dolu ürkütücü bir yığın bırakmıştı bu devinim. 
Önce Pompet'e ne olduysa, İo'nun bu talihsiz insanlarına da aynısı olmuş olmalı diye düşündü kuramsal tarihçiler... felaketlerin ve insanlığın sonuna dair senaryoları üreten o aklın evrensel mi yoksa tarihsel mi olduğu tartışılmaya başlandı ve en sonunda bir gün homo sapienin de uzayda hapsolacak çığlıklar bırakarak kaybolacağı gerçeğini kabul etti insanlık. Bu zaten insanlığın en eski ama en acı kabullenişiydi. Ölüm'dü. İnsanlığın yürürken en kayıtsız kaldığı yoldu. 

Yüksek yelkenli gemilerin yüzdüğü, 
İo şarabının aktığı, kalbinde nice dehşetlerin soluk alıp verdiği, korkutucu Jüpiter geceleri 


ve tedirgin gündüzlerle dolu sürüp giden denizleri; bu denizlerin kıyılarında kurulmuş şehirleri, bu şehirlerin tatlı duvarları altında sevişmiş insanları, edilmiş küfürleri, yaşanmış trajedileri ve beslenmiş her türlü kini birer birer haritaladı arkeologlar ve sonra, İo'nun kaderi Pompei'den sıyrılarak ayrılıp farklı bir yatağa doğru aktı. Volkanik faaliyetler böylesi kısa zamanda ortaya çıkıp yükselen parlak bir medeniyeti yerle bir eden tek faktör değildi... 
İonun fısıltıları arasında diplere inip, yüzeydeki medeniyetin yeraltında kalan küflenmiş kalbine ulaştılar. Kudretli ya da lanetli kişilerin mezarlarını açan, onların ölü çirkinliğine tanıklık eden ve daha sonra hastalanıp büyük felaketlere gark olan tüm o günahkârlar gibi ani bir korku hisettiler mi bilinmez fakat kilometreler süren yeraltı caddeleri boyunca devasa yazıtlar buldu arkeologlar. Hiç de yabancı olmayan bir dil ve alfabeyle yazılmıştı yazılar. 

Kıyameti örten perde çekilip de o malum sonun ilk saniyeleri fırtınalar halinde dolarken hayatın arz ettiği her şeye, tüm korkular artık yersiz bir çığlık halinde son kez çıkarken boğazlardan, işte böylesi bir dehşetin ortasında bile anlatılmayacak korkulara göndermeler yapan garip imgelerle doluydu lahitteki yazılar. Tekrar ve tekrar, sonra dönüp dolaşarak, titreyerek, inleyerek. 

O ekşimiş korkunun, cılız bir bilgenin teninde terleyip aktığı yerleri soluyordu astronomik lingüistler ve göstergebilimciler ve onların ayak işlerini yapan herkes. Tüm insanlık bu yeni keşifle birlikte sarsılmıştı. 
Ardarda makaleler yayımlanıyor, herkes İo'daki paralel evrimi tartışıyordu. Sonra nasıl olduysa oldu işte. Bu paralel evrimin tarihi yavaş yavaş görkemini, ilgi çekiciliğini ve kuşkulu yönlerini yitirip alalade bir keşfin o muntazam ve sıkıcı köşelerine döküldü. 


İo'daki medeniyetin sonunu devasa bir bokböceğinin getirmiş olduğu lahitlerde yazan kıyamet anlatısından öğrenildi. Sonra tüm gezegeni yutup da işlevsiz bir yığına dönüştüren o bokböceğinin cesedine bile ulaştı insanlık. Çevresi kutsal bir kalıntı gibi çepeçevre sarıldı. 

Çok geçmeden bokböceğinin anıt yeri deunutuldu. Kodomanlar asteroid madenciliği için bir üs olarak bu yeni gezegene yerleşimler inşa ettirmeye başladı. Tanrı-parçacağıdönüşüm fabrikaları (Oyağmur o sonrası mantarları gibi türedi İo'nun yüzeyinde. 

Birzamanlar burada yaşayaninsanların çevresinde dolaştığı gölgeleri silerken sebep oldukları öfkeyi bile görmezden gelerek İonun atmosferindeki sülfürü oksijen ve karbondiokside çevirdiler. 

Sonrası suydu. Nehir yatakları tekrar doldu. Fazlaca doldu. İlkyağmurlaryağdı. Rüya gibi parlak ve gerçek dışı denizler ortaya çıktı. 
Hayalet gemiler sarhoş düşlerine demir attı ve demirlerde ilk pas belirdi. Lüskçü ütopyalar kurmak isteyen zengin kaşifler ve şişman kodomanlar burada küçük site-devletleri oluşturmaya başladı. Birkaç yıl içerisinde bu minik devletleri gölgede bırakan dev şehirler yükselmeye başladı İo'nun yüzeyinde. Sonra gelişim yavaşladı. Lüksçü hayallerle buraya gelen ütopyacılar ya büyüyen şehirlerin içinde yitip gitti ya da el değmemiş yeni gezegenlerin hayaliyle uzaklara göç etti ve her şey artık olağanlığın o buruk tadıyla boyanmışken İo da böcekler ortaya çıkmaya başladı yeniden. 
İlk başta kimse umursamadı böcekleri, fakat onlar yeni bir çağın habercileriydi. 


Bitti 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi, Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Mli YAĞMUR 


B: gezegende bir çölün geceleri ne kadar soğuk olabileceğini tahmin edemezsiniz. 
Güneşin yokluğunda bir başınıza kumdan tepeleri aşmaya kalkarsanız kendinizi korkunç 


bir cadının yuvasında gibi hissetmeniz muhtemeldir. Yukarısı, meleklerin şehirlerini düşündürecek kadar güzel yıldızlar ile süslenir ve şansınız varsa önünüzü aydınlatacak parlak bir ay görürsünüz, tıpkı benim gibi. Daha önce çöl görmemiş birisi için kendini çölde bulmak şaşkınlık yaratmalıydı ama bilirsiniz, insan korkuya teslim olunca ayda yürümek bile onu şaşırtamaz. Kum tepeleri diyorduk değil mi? Tırmanması o kadar zordur ki korkunun kamçıları olmasa tenezzül etmezsiniz. Parmak uçlarınız buz tutarken onları kuma saplayıp kendinizi yukarı çekmek gözlerinizi yaşartırdı 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eminim. Sonunda zirveye ulaşırsanız ki çoğunuz bundan önce pes edecektir, binlerce yeni tepeden başka süs göremezsiniz. Bazıları kudretli dağlara benzer, bazıları daha şirindir. 
Ay, tepelere derinlik kazandıran yegâne ışık olur ve kumun aydınlık yüzlerinden çok gölgesine bakarsınız. Çünkü aydınlığın üzerindeki hiçlik bir bakışta fark edilir ama umut, gölgelerin arasında kumdan başka herhangi bir şey arar. 

Başka bir zorlu yerdeydim. Zirvede... 
haftadır Oo aydınlanmamış Oo hava o beni umutlardan soymuştu. Kendimi çıplak ve soğuk hissediyordum. Bir başka tepeyi aşamayacağımdan emin sayılırdım. Gözlerimi sonuna kadar açıp korkuyla etrafı taradım. 


tırmanışın 


bittiği Son birkaç 


O korkunç, baskın, sinsi hiçliğin arasında, hemen önümdeki tepenin gölgelerinde bir... 
Bir Işık yakaladım. Bilirsiniz, çöl insana hayaller gösterir ama güneşin sıcağı hakkında bir saçmalık olmalıydı bu. Her halükarda, aklıma bunun hayal olabileceği hiç gelmedi. 
Hızlı bir iki adımı taşıyamayan bacaklarım kendini bırakı verdi ve aşağıya doğru yuvarlandım. Ne düşüşün bereleri umurumda oldu, ne detekrartırmanmak zorunda kalacağı için isyan eden kaslarım. Sonunda düşüş bitince ışığın nereden geldiğini görebildim. 
Bir pencereden... Daha fazla bakmaya cesaret edemeden tırmanmaya başladım. 
Korkuyordum. Işığı orada göremeyeceğim korkusunu duymadan, kafamı kaldırıp ışığa bakamıyordum bile. 

Keşke çalışan bir fotoğraf makinesi taşısaydım da size bulduğum kulübenin neye benzediğini gösterebilseydim. Tahmin yürütmem gerekirse tahtadan olduğunu söylerdim ama ağaca rastlamamıştım. Hatta bu gezegende ağaç olmadığına emindim. 
Hiçbir sivri köşesi yoktu. Tahtaları bir arada neyin tuttuğu görülmüyordu bile. Sanki öylece yerden büyümüştü. Geldiğim yerde müstakil bir ev sayılabilecek kadar büyüktü. Benden biraz kısa kalan geniş bir kapısı vardı. Metal işemeyle damgalanmış gibi “Clepsydra” yazıyordu. Üzerinde de tek bir yuvarlak cam bulunuyordu. Şimdi düşününce, yapının mimarı cam koymayı istememiş olsa ne olurdu? Hayatımın böylesi basit bir detay sayesinde kurtulması, neresinden bakarsanız bakın şans işiydi. Bütün hayatım, ünüm, keşiflerim... Basit bir pencere olmasaydı hiçbiri yaşanmayacaktı. 

Kapıda tutup çekebileceğim bir kulp yoktu, bu yüzden itip içeri girdim. Kolayca açıldı ve beni geniş, sıcak bir odaya soktu. 
Işık, yanan şömineden geliyordu. Etrafa 


dizilmiş birkaç tahta masa, sandalyeler ve mutfak sayılabilecek küçük bir köşesi vardı odanın. Mutfağın alanını salondan ayıran bar benzeri, ince ve uzun sıra, yeni silinmiş gibi ıslak ıslak parlıyordu. Oda hakkında daha fazla detay hatırlamıyorum, çünkü benden birkaç saniye sonra mutfağın karşısında kalan kapıdan içeriye bir adam girdi. Dışarıdaki gece kadar koyu saçları vardı, omzunun üzerine dökülüyordu. Benden biraz kısaydı ve tek parça, siyah bir kıyafet giyiyordu. Beni gördüğüne şaşırmışsa da hiç belli etmedi. 
Güzel bir tebessümle yanımdan geçip barın arkasına yerleşti. 

“Size nasıl yardımcı olabilirim?” 
dedi. Konuşmasaydı sonsuza kadar orada durabilirdim. Bitkince bir sandalyeye çöktüm. 
Diyeceklerimi toparlamam zaman aldı ve konuştuğumda da sesimin acınası çıktığına eminim. 

“Su ve yiyecek bir şey, lütfen.” 

“Tabii efendim.” 

Bana büyük bir kupadan su getirdi. Oldukça tatlıydı. Rahat ama hızlıca barın arkasında çalıştı. Önce kızarmış tavuğa benzer bir koku geldi sonra da tahta tabakta, ne olduğunu kestiremediğim sıcak bir yemekle geldi. 

“Kestaneli meris tabağı, besleyici ve lezzetlidir.” dedi. Ona teşekkür edip yemeğimi yedim. Adam karşımdaki sandalyeye oturdu ve beni izledi. Bir süre sonra sessizlikten rahatsız olup sordum. 

“Neredeyim ben?” 

“Bilmiyor musunuz?” 

Sesinde bariz bir şaşkınlık vardı. Beyaz teninde fazla koyu duran siyah gözleri açılmıştı. Herhalde uzun zamandır şaşkınlık hissi tatmamıştı. 

“Hayır, geliyorum...” 
Bunu söylediğim anda önümdeki manzarayı 


başka bir o gezegenden 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idrak edebildim. Her şey birrüyadan uyanmak gibiydi, anlıyorsunuz ya. Gerçeklik algım çölde yitmişti. Sıcak bir odada sıcak yemeğin tadını çıkarırken gözümün önünden perde kalktı. 
Gemim birkaç hafta önce buraya çakılmıştı, havanın temiz olduğunu anladığımda ve gemiyi çalıştıramayınca, içecek ve yiyecek bulmak için yürümeye başlamıştım. Burası dünya değildi ama karşımda bir insan oturuyordu. (o Boğazım düğümlendi ve bacaklarımdan yükselen sıcaklığı hissettim. 
Midem burkuldu fakat merağım galip geldi. 
Ona soru sormaya devam ettim. 

“Sen kimsin? Dünyayı biliyor musun?” 
Sanki mümkünmüş gibi adam biraz daha şaşırdı. 

“Dünyadan o geldiğinizi çalışmıyorsunuz, değil mi?” 

“Şey, evet dünyadan geliyorum.” 
Bütün kaslarım gerginlikten taş gibi olmuştu. 
Mümkün olmaması gereken bir konuşmaydı bu. oBilincimin körelmeye o başladığını hissetmiştim. 

“Ben Tempus ve burası Zamanın 
Krallığı Clepsydra.” dedi adam. Bana hiçbir şey ifade etmemişti. 

“Dünyadan bir akrabamızın geleceği elbette öngörülmüştü ama bu kadar erken beklemiyorduk. Siz kimsiniz, buraya nasıl geldiniz?” 

“Ben...” düşünmeden cümleye başlayıp nasıl tamamlamam gerektiğini unuttum. 
Vücudum yorgunluk belirtileriyle kasılıyordu. 
Oda gözlerimin önünde kararmaya başladı ve sonra zeminin yükselip başıma vurduğunu sandım. Gördüğüm son şey Tempus'un endişeli yüzüydü. 

Böylece uzak kuzenlerimizden birisiyle ilk defa tanıştım. Beni daha sonra yeraltındaki şehirlerine götürdüler. Antik bir dünyanın teknolojiye bürünmüş hâli gibiydi. 


söylemeye 
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Kuzenlerimizin, biraz kısa olmaları dışında bizden bir farkları yoktu. Zekiydiler ve sanırım çok yaşlıydılar. Yaşlarını hiç öğrenemedim ama ben şimdi yaşlanıp buruşuk bir yüze kavuşmuşken dahi Tempus onu ilk gördüğümden daha yaşlı gelmiyor. Onlarla sohbet ettim, beni aralarına kabul ettiler. 
Bana atalarının büyük tufanla mücadelesinin hikâyesini anlattılar. Uzayı gösterdiler. 
Zamanı ve ışığı öğrettiler. Bana mükemmel bir gemi ve sonsuz maceraların anahtarını verdiler. Ben de onlara bir kâşif verdim. 


Uzay Gezgini A. L. Ramado'nun anı defteri. 


Unutulmaz Kahramanların Unuttuğunuz Dünyası Sizi Çağırıyor! 


TEKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


UAKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


web site adresimiz 
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Dizi Öykü - Bölüm-2 


Arda Tipi 


Ütherion 


-Biraz açabilir misiniz Doktor? 
-Epigenetik çalışmalarındaki yeni bulgular biyolojik (o özelliklerimiz gibi bize 


korkularımızın da genlerle taşındığını gösterdi. 

-Bu çok ilginç ama Peter'ın rüyalarının bununlavelabirentlerlebağlantısınıanlayamadım. 

-Peter'ın okuldan gönderilen dosyasında eşinizin eskiçağ kültürleri ve mitoloji uzmanı olduğu yazıyordu. Labirent teması konusunda bize daha kapsamlı bilgi verebilecektir kuşkusuz. 


William eşi Evanın konu hakkında söyleyeceklerini dinlemek üzere arkasına yaslandı. 

-Doğrusu böylesi bir bağlantı beni de hayrete düşürdü çünkü bahsettiğiniz labirent teması binyıllar öncesi ile ilgili inanış ve söylentilerin bir parçasıdır. İlk akla gelen de Minotaur miti olur bu konuda. Girit kralı Minos, 


gayri meşru oğlu, boğa kafalı canavar Minotaur'u 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saklamak için mühendis Daedalos'a bir labirent 


inşa ettirir. Bağdaşığı Atina'dan her dokuz yılda bir alınan yedi erkek ve yedi kız çocuğu da bu labirente salınarak Minotaura kurban edilir. Ta ki Atina kralı Aegeus'un oğlu Theseus Minotaur'u öldürene dek. Ancak sadece bu değil. 
Minoen kültür etnik köken temelinde ortadoğu medeniyetine dayanır. Bahsettiğimiz mitosun tek tanrılı dinlerdeki cehennem ve şeytan-zebani imgeleriyle tarihsel, ayrıca etimolojik bağlantıları olduğunu görebiliyoruz. Minotaur ve labirent temalarının çıkış noktası bu bağlamda Baal-Moloch kültüdür ki o da kendisine çocuk kurban edilen boğa görünümlü bir idoldü. Ancak labirent yerine Gehenna vadisinde gerçekleştirilirdi ritüel. 
Dediğim gibi, binlerce yıl öncesine uzanan öyküler bunlar. Bir şekilde gerçekten yaşanmış olsalar bile kalıtsallığının zaman aşımına uğramamış olmasına inanmak oldukça zor. 


-Neden? Biyolojik kalıtsallığı tutan gen havuzumuzun kıyıları primat öncesi 


hayatta 


atalarımıza kadar uzanabiliyorken aynı şey neden antik atalarımızın anıları için de geçerli olmasın, hele de kültürel kalıtımın ötesinde, genetik işleyişe dair somut göstergelere ulaşılmışken? 
“Kolektif hafıza'yı sosyolojinin salt yatay bağlamı dışında, antropolojinin dikey sürekliliği üzerine uyguladığımızda insana dair çoğu bilmecenin olası cevaplarını bulabiliyoruz. Öyle ki popüler kültür, sinema, bilgisayar oyunları, müzik, görsel sanatlar gibi modern kültürün farklı katmanlarında bile etkilerini görmek mümkün. Neden olmasın? Peter belki de soy ağacının antik köklerinden gelen korkuların bir kurgusunu yaşıyor uykusunda. 


William sabırsızlanır bir tavırla diyaloğu böldü, 


-Evet, tüm bunlar gerçekten çok ilginç ancak asıl sorunumuzun o Peter'ın uyku Oo düzensizliği (oo olduğunu Oo sanıyorum. 


-Haklısınız, ancaktüm bunları anlatmamın bir sebebi var. Peter'ın uyku esnasında kaydını tuttuğumuz EFEG'sinde beyin dalgalarında bir anomali farkettik. Normalde uykunun REM öncesi 


evresini gösteren delta dalgalarını algılayamadık. 

Alfa ve theta evrelerinden sonra direkt geçtiği 

REM süresince de gama dalgaları gözlemledik. 
-Yani? 


-Yani eğer uyku problemine sebep olacak yoğunlukta gece korkuları yada kabuslar olsaydı güçlü beta dalgaları gözlemlememiz gerekirdi. Ancak gama dalgaları 


söz konusu güçlü zihin aktivitesi ve olumlu bir bilinçlilik durumunun göstergesidir. Bu durumu ve diğer bilinmeyenleri açıklığa kavuşturmak için bir hipnoz seansı öneriyorum. 


Eva bir iki saniye düşündükten sonra anneliğin getirdiği bir endişe ile olsa gerek, yüzünü hafifçe ekşitti, 


-Bu gerçekten gerekli mi doktor? 


-Şöyle söyleyeyim Eva. Bu belki de yeni bir düşünce; özetle söylemek gerekirse, ergenlik öncesi çocuklarda, ortak tehditleri olan korkunun kaynağını, hatta korkunun kendisini -yani onu temsil eden kurgusal varlığı- yenilgiye uğratma güdüsü kabileye kabul ritüelinin kolektif bilinçaltıyla taşınagelen olabilir bir nevi. Sosyal ilişkiler, algısal örüntüler, hormonal 


uzantısı 


değişimler, öte yandan bilinçaltının karmaşık dehlizleri gibi kavramsal labirentlerin içinde gizli “canavarı Theseus'un yaptığı gibi öldürmek, onun erkekliğe geçişinin — bu kısmı fazla metafizik bulmazsan- bir şekilde soyun 'genius'ları yani ataların ruhlarınca onaylanması demek belki de. 
Ancak bütün bunlar uykunun başlangıç evresi ve REM arasındaki süreçte beyin dalgalarının ani frekans değişimlerine ve uykuda bilinçlilik haline elbette bir açıklama getirmiyor. 


Devam Edecek... 
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Hasan ÖNAL g 
Verli bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 


İsmail Şahin bir bağlantı paylaştı. ... 
© Yönetici : 19 saat 


kayiprihtim.com sitesinin düzenlediği 2017 Yılın EN'leri oylamasında Yılın En İyi e-Dergisi kategorisinde birinciliğe layık görüldük. 


https://kayiprihtim.com/.../2017-yilin-enleri-oylamasinda-ka.../ 


2017 Yılın EN'leri Oylamasında Kazananlar Belli Oldu! 
2017'nin EN'leri anketinde sonuçlar belli oldu! 
KAYIPRIHTIM.COM 


Kayıp Rıhtım'ın düzenlediği, 2017 Yılın En İyileri Oylamasında YBKY Dergisi BİRİNCİ oldu. 
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t Bayhun Öztürk 


Bilimkurgu yazınının önemli kişilerinden ünlü yazar Ursula K. Le Guin 88 yaşında aramızdan ayrıldı. 


Sezai Ozden, YERLİ Bilimkurgu Yükseliyor'un gönderi 


© Yönetici 


YERLİ Bilimkurgu Yükseliyor 


Söylenecek pek bir şey yok &$ 


www yerlibilimkurgu.com 


nn ÖDÜLLÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


Konu 
Alternatif Tarim 


KELİME SŞ 

UGG 
Öykülerinizi 
20 Şubat 2018 
tarihine kadar, 
Word belgesi olarak bize ulaştırabilirsiniz. 

Kelime sınırını aşan öyküler değerlendirmeye alınmaz ve yayınlanmaz fakat katılımı ilan edilir. 
Yarışmaya katılan tüm eserler, liste halinde facebook sayfamızda, internet sitemizde ve dergimizde açıklanır ve aldıkları puana göre sırasıyla yayınlanır. si 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un Birinciye eserler üzerinde herhangi bir sorumluluğu yoktur-aranamaz. 


RUHKURTARAN 
Kitabı Hediye! 


Öyküler Yerli Bilimkurgu Yükseliyor yönetimi tarafından değerlendirilir 


Kısa Öykü yarışmasının yenisi başladı bile :) 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Kısa Öykü ve kitap paylaşımlarında gözle görülür bir artış görüldü. 


Gi Morpheus Yazar bir bağlantı pa 


Değerli dostlar. Bu kısa öyküme göz atmak isterseniz beklerim #5 


Gh Morpheus Yazar bir bağlantı paylaştı 


Değerli arkadaşlar ELÇi'nin ikinci bölümü yayında... Göz atmak isterseniz beklerim #5 


Yaklaşık iki milyon yıl önce... MARS ELÇİ - BÖLÜM 2 | MORPHEUS EUSE 


Dünya neden kötülük dolu? 


(e) Morpheus Yazar bir bağlantı paylaşt 


Merhabalar. Mutlu pazarlar herkese. Kırmızı Şapkalı Kız adlı kısa öykümü okumak ister misiniz? 


KIRMIZI ŞAPKALI KIZ / MORPHEUS (KISA ÖYKÜ) | MORPHEUS 


2180 yılında Yapay zeka tarafından yönetilen Büyük Dünya Egemenliği Devletinin 
aldığı bir kararla dünya üzerindeki tüm sapiens türü yok edildi... 


& Cem Can bir bağlantı paylaştı 


Tefrika olarak yayınlayacağım siberpunk macera Kod 08 ilk bölümü ile aşağıdaki adreste. Keyifli okumalar. 


Kod 08 -1 
Bilim Kurgu ve Fantastik hikayelerin yer aldığı, kısa hikayeler, öyküler ve kitaplar ile ilgili blog. 
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TİZGİLİ ROMAN - Bölüm -8/ ON NN 
Yan asan ÖL Resimleyen Sizi ÖZDE 


Bayan Thoz bir genetik tasarım Anlayamadım bayan Thoz. 
mühendisiydi Dünya ziyareti onun için büyük bir nimetti. Yeni bir yaşam formu ile *** karşılaşma ve inceleme imkanı zaten kaç N kişiye nasip olabilirdi ki? Güneş sistemi dışında -Bizleri asıl kaygılandıran sizlerin Dünya federasyon gemisi 


bu gezegende yaşamı devam ettirebilmeniz dışında sizlerin neden ve nasıl halen evrimin emekleme devresinde kalmış olmanızdı. Bu hiç normal değil Burak bey. 


UR -Peki Bizlerin bu gezegende var olma 

| 7 
* süremizi ne kadar hesaplıyorsunuz bayan 

A 

“e Thoz. 

e -Sizin yaşam formunuz zaten bu 


“ gezegende üretildi bay Arda... Bu süreç dört 


XX milyar dünya zamanına denk. 
İz “5 -Burada üretildiniz derken? Anlayamadım, ©) bizüretildik mi? 
> -Evet bay Arda, sizin gibi milyonlarca ri j form yerleştirildi bu evrene ama maalesef -Başkan Bahir kaos büyüyor, an 


sizin yani İnsan diye adlandırdığınız buform itibari ile doksan beş gemide çok büyük üretilirken gözden kaçan bir hata oluşmuş. ayaklanma çıkmış durumda. Personeller © Bu bariz bir şekilde ortada. kendilerini yaşam kapsüllerine kilitlemiş -Bayan Thoz sizin buradaki göreviniz durumda. Büyük can kayıpları bilgisi geliyor d nedir şimdi ve neden Mars'ta on bir adet tüm filolardan. Emriniz nedir?? | f m gemiyi tutuyorsunuz? Yoksa koloni olarak -Maalesef gözden çıkaracağız, başka ii) | — mıgeldiniz? bir seçenek göremiyorum. Bu diğer filo * di) e -Hayır bay Burak, bizler asıl orijin gemilerine nüks etmeden önce halledilmeli. ğ re numuneleri almaya geldik. -Yani Başkan?? ; ağ -Orijin?? Ne demek şimdi bu? -Personeller gemileri terk etsin, hedef * 


, 


i 
> 


ib 


© anagemi. 


-Efendim kapsüller gemiden ayrılamıyor... Olmuyor,tüm sistem of. 

-Çok zor bir karar... Çok zor... 

-Efendim süre geçtikçe hacklenen gemi sayımız artıyor. Lütfen bir şeyler söyleyin... Sayı yüz kırk üçe çıktı Başkanım. 
Birbirlerini tetikliyor sanki! 

-Kaptan Lostislav duyuyor musun?.. 
Nedir önerin, yoksa yolun sonuna mı geldik Yoldaş? 

-Başkanım bana biraz daha süre tanıyın... Çözüme varmak üzereyim. 

-Lostislav ne yapmaya çalışıyorsun 
Allah aşkına, filo eriyor! 

Başkanım hacklenen gemi sayımız yüz 

seksen dokuz oldu... Başkanım ne olur bir şeyler söyleyin! 


-Başaramayacağız Lostislav... 
Başaramayacağız. 

-Başkanım size dünyadan bilinmeyen bir kod ile mesaj geliyor?? Nedir bu? Tüm virüs bu mesaj ile yayılmış bunu tespit ettim... Başkanım açıklar mısınız bunu?? 

-Lotislav bu imkansız!! Neden böyle bir şey yapsınlar ki!! 

-Başkanım bunu benden neden gizlediniz ki?? Neden?? 

-Lotislav bunu açıklayamazdım... 
Bu onlar ile yaptığım gizli bir anlaşma idi... 
Nasıl söylesem ki sana!! 

-Başkanım ne yaptınız siz??... Nasıl böyle bir hataya düşersiniz... Bizi oyuna getirdiler (oOgörmüyor omusunuz?.. Bizi bitiriyorlar bu besbelli artık! 

-Lanet olsun lanet olsuun! 

-Artık çok geç Başkanım... An itibari ile iki yüz on dört gemimizde tek bir yaşam belirtisi kalmadı... Ancak kalan on altı gemiye 


virüse karşı koruma kalkanı oluşturabildik maalesef. 

-Ben Savaş, Dünya federasyon gemisi ana yazılım mühendisi ve kripto şifreleme mühendisiarkadaşım Gökhanileanitibariyle Dünya federasyon gemisi yönetimine el koyuyoruz... Maalesef ki yaşadığımız bu hain ve feci saldırı iki yüz on dört gemimizin yaşam faaliyetini sonlandırarak mürettebat ve yolcularımızın yaşamını sona erdirdi... ; Bu oldukça sarsıcı olmakla birlikte maalesef gerçektir.... Her zaman dediğimiz gibi, Başkan Bahir'in Dünya'da bıraktığımız insanlarımıza yaptığı ihanetin benzerini filodaki (o vatandaşlarımıza oyapmayacağı anlamına gelmiyordu bizim için,bunu her platformda sesimizin çıktığı kadar bağırıyorduk. Ama maalesef Başkan Bahir bizleri de tehlikeye atmaktan çekinmedi ve Dünya'da konuşlandıklarından artık emin olduğumuz Ddvw'larile bir şekilde bir anlaşma içinde olduklarını anlamış durumundayız... 
Bu canlılar ile temasa geçmeye çalışacağız, ancak bu facianın kalan gemilerimize tekrar | tekerrür etmemesi adına acele etmeyerek | bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. An itibari ile seyahatimizi kalıcı bir çözüm bulana kadar durduruyoruz,yerimizde stabil kalacağız. 
Tekrar herkese geçmiş olsun diyor ve bir daha böylesi bir ihanet ile karşılaşmamayı diliyoruz...Ve an itibari ile eski Başkan Bahir'in kuleler ile kestiği iletişimi açıyoruz. 
Oradaki vatandaşlarımız ile tekrar temas kuracağız. Umarım oradan gelecek olan | güzel haberler ile sizleri azda olsa tekrar umut ve sevinç ile buluştururuz... Tekrar merhaba Dünya... Bizi duyuyor musunuz?? 


a İĞ 
> ulaşmaya ( çalışıyorlar. Bayan Thoz'un . yanında konuşmak istemedim, bizim 


— 


iletişimimizin olmadığını biliyor. - Evet Arda... Wooow evet evet iletişim sağlanmış aman Alllah'ım... Mucize bu Ardaa! 

-Sus sus... Sesini yükseltme sakın, kadın duyacak! 

-Ben 113 Arda... Sizi duyuyorum... 
Bu müthiş bir duygu, çok mutluyuz, Burak ile beraberiz/lakin bir müddet iletişimi kapatacağız. Bu sizin ve bizim için daha 


" sağlıklı olacak. Bizi merak etmeyin, en yakın 


zamanda iletişime geçeceğiz. 
-Arda, şimdi bu kadın umarım 


© anlamaz ve bizler durumu çözmek için biraz 


daha vakit kazanırız. 

-Burak umarım senin dediğin gibi olur... Ben korkmaya başladım şu uzaylıdan. 

-Al benden de o kadar... Demek ki korku filmlerinin baş aktörü olacakmışım birgün... O da bugün. 

-Baylar sohbetiniz bitti ise sizden müsaade istesem? 

-Ne oldu bayan Thoz?? Nereye gidiyorsunuz? 

-Yüzeye çıkmam gerekiyor bay Burak ve bay Arda. 

-Neler oluyor bayan Thoz?? 

-Gemilerimiz hareket etti Mars'tan, bay Arda... Onları karşılamam gerek. 

-Gemileriniz buraya mı geliyor?? 

-Evet Bay Arda, buraya gelmeleri gerekiyor ve geliyorlar. 

-Neden ama? Neden?? 


Sekizinci bölüm /Sezon finali 


Devam Edecek... 
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6'da benden olsun bari... 


Gündüz bilimkurguyla ilgilenenleri bulamayan acar muhabir Sezai ve maharetli kameramanı Salih gece yarısından sonra şanslarını denemeye karar verirler. 
Birkaç başarısız girişimden sonra ıssız bir parka girip, umutsuzca bir banka çökerler. 

-Bulamadık be Salih'im. Yok yok yok... Bi tane bilimkurgu seven olmaz mı? 
UFO'cular, fantastik edebiyatçılar, hatta soğanın gücüne inananlar derneği var bir tane bilimkurgu sever yok memlekette. 

-Uzülme be abi! Bir gün bulacağız elbet. O gün bizim günümüz olacak. 

Bu sırada yan taraflarında bir çakmağın alevi karanlıkta parlar. Ikisi de merakla o yöne baktıklarında diğer bankta oturan şarapçıyı görürler. Şarapçı sigarasını yakmıştır. 

Sigaranın ucunda parlayan kırmızılık sarımsı kahverengi yüzünün alt kısmını silüet olarak görmelerini sağlar. Şarapçı elindeki gazete sayfasına sarılı şişeden bir fırt çeker. Sonra Sezai ve Salih'e dönerek; 

-Bak kardeş sana bir nasihatte bulunayım. Boş verin... Düşünmeyin böyle şeyler. Dünyada 30 bin nükleer başlık var. Kıyamet saati gece yarısına 5 dakikayı 
gösteriyor. Sadece bir denizaltındaki füzelerin başlığı, diğer ülkenin nüfusu 1 
milyondan fazla bütün şehirlerini yok edebilir. Atmosferin anasını ağlattınız. Küresel iklim değişiklikleri torunlarınıza yaşanılmayacak bir dünya bırakacak. Fosil yakıtlar yüzünden zehir soluyorsunuz, sularınız sizi zehirliyor. Boş verin bilimkurguyla ilgilenmeyi. 

Sezai ve kameramanı Salih birbirlerine bakar. Kameraman dayanamaz: 

-Dayı sen bilimkurguyu sever misin? 

Sarhoş gözlerini ileriye dikmiş, hipnotize olmuş gibi boş ver dercesine elini sallar. 

-Roket denilen ilkel yöntemlerle daha güneş sistemini aşamadınız. 
Gidebildiğiniz en uzak nokta nah şu (tepede parlayan yarım ayı gösterir). Insan ruhunun güzelliğini, hayal gücünü anlatan eserlerin yerini saçma sapan şeylerle 
dolduruyorsunuz. 100 yıl önce Jules Verne'nin yazdığı eserler gibi bir eser son 50 
yıldır yazıldı mı? Mozart, Korsakov gibi bir müzisyen söyleyin son 25 yılda çıkan. 
Insanlık giderek geriye doğru giderken bilimkurguyu kim ne yapsın? 

Sezai'nin gözleri parlar: 

-Siz bilimkurgu okur musunuz? 

Sarhoş yerinden kalkar yalpalayarak çalılara doğru giderken; 

-Ben olmuşum bilimkurgu... 

Çalılara girmeden önce, Sezai ve Salih sarhoşun mırıldandığı şarkıyı duyarlar. 


“Ben seni seviyorum 
Sen gidiyorsun 

Acı çekiyorum 
Gülüyorsun 


Hoppi hoppi hoppi" 


Sarhoşun ardından bakan Sezai ve Salih çalıların arasında güçlü bir parlamayla gözlerini kapatırlar. Yoğun ışık her tarafı sarmıştır. Işık kaybolduğunda gökyüzüne doğru yükselen parlak bir cisim görürler. Salih şaşkınlıkla: 

- Abi... Abi... Gördün mü? Bu... Bu... UFO... Sarhoş yani uzaylı... Biz... Kamera... 
Sezai ışığı takip ederken bıkkın bir sesle: 

-Biliyorum Salih biliyorum. Bu kadar aramadan sonra bulduğumuz tek bilimkurgu severdi O. 


İrikbel Gikkerdedir/” 
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Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 
Selma Mine 


Michael Moocock: 

İşte O Adam ya da Bugünün 
"ÖTEKİSİ" Olarak Geçmiş 
Kubilayhan Yalçın 

KHY Blog 


Ormanda Vahşi ve Yalnız Bir Avcı 
Yeşil Sonsuzlukta Çığlık Atan Notalar PREDATOR - Alan Silvestri 

Burak Fedakar 


Legoritmik - Siborgun İnceliği 
Gri Esin 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: Space Ouest Serisi 
Muhittin Yağmur Polat 
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Arda Tipi 
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4. YBKY Kısa Öykü Yarışması 
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Morpheus 
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Tuğrul Sultanzade 


FOGdu: 
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Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyordogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 
Genel Koordinatör HASAN ÖNAL 
Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ Yayın Danışmanı SELMA MİNE 
Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 
Weh Tasarım - Dijital Tasarım ENDER GÖKÇİMEN - enleryokcimen © ymail.com 

Yazarlar 
SELMA MİNE 

KUBİLAYHAN YALÇIN 
ESRA UYSAL 

BURAK FEDAKAR 
İSMAİL ŞAHİN 
HASAN ÖNAL 
ARDA TİPİ 

MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
Katkıda Bulunanlar 
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Kazananlar Belli Oldu! 
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& KREditör 3 Şubat 2018 © 20:01 ; Yorum yapılmamış 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Genel 
Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü Surp Agop Hastanesi?'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera'daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven?'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral Übü'sünden) 


o o Bilimkurgu 
OYKU SEÇKİSİ 2018 


Nisan ayı içerisinde 
PARADİGMA POLİSİYE tarafından 
Bilimkurgu Serisi altında baskıya girecektir. 


Kitabın tüm geliri YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR Platformunda yapılacak yarışmalarla kazananlara ödül olarak dağıtılacaktır. 


Kitabın sorunsuz basılabilmesi için “YERLİ BİLİMKURGU Şeçkiye katılan yazarlara YÜKSELİYOR. 


Bilimkurgu | 


feragat belgesi gönderilecektir. 
(Yazarlar bu belgeyi imzalayarak 


öykülerinin haklarını yayıncıya 5 e ÖYKÜ yani YBKY'a devrettiklerini ln ilgi iel beyan edeceklerdir) ai a SEÇKİSİ 

Dileyen yazarlarımız zl < 2018 


kitap gelirlerini ve satışlarını yayınevinden bilgi almak suretiyle takip edebileceklerdir. 

Tamamen gönüllü olarak ortaya çıkardığımız Öykü Seçkisi 

sizlerin sayesinde çok yakında kitapevlerinin raflarını süsleyecek örnek olacak bir oluşuma 

imza atacaktır. 


Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 


© 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
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55 Yazarın Kaleminden 59 Öykü ile Türkiye'nin En Yüksek Katılımlı 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 


www.yerlihilimkuryu.com 7 


8 


Esra UYSAL'ın Not Defterinden 


Arif v 216 


Geçen ay hakkında yazmaya fırsat bulamadığım Ocak ayında vizyona giren Arif v 216 filmi, 2018 yılında yerli bilimkurgu sineması adına bizi umutlandırmıştı. 
Fakat eleştirmenler ve seyircilerin beklentisini karşılayamadı. Tüm olumsuzluklara rağmen, yerli bilimkurgu eserlerin artmasını istiyorsak destek vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Film Robot 216'nın insan olma hayali ile Dünya'ya Arif'in yanına gelmesi ile başına gelenleri konu almaktadır. 2 saatlik komedi-bilimkurgu türündeki filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü, senaristliğini Cem Yılmaz yapmıştır. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Farah Zeynep Abdullah yer almaktadır. 


Astera Kaşifleri - İç Dünya Destanı 


Dev uzay gemisi Einstein'ın ekibi, uzayda boş olması gereken bir noktadan karmaşık bir sinyal aldıklarında büyük bir ikilime düşer: Gezegenlerinin ekonomisi için büyük önem taşıyan uzay geçidi kurma görevine devam etmek ya da ileride yargılanma pahasına, görevi iptal edip sinyal kaynağını incelemek. Sonunda sinyal kaynağını incelemeye karar veren ekip, zeki bir yaşam türünün biçimlendirdiği ilginç bir asteroidle karşılaşır. Güçlü silahlarına, zeki saldırı robotlarına ve hızlı iyonsikletlerine çok güvenmektedirler. Ama karşılarında zaman zaman fizik kurallarının bile hiçe sayıldığı Astera bulunmaktadır. Astera'nın binlerce kilometrelik tünellerinde zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Onları saldırgan robotlar, garip yapılar, düşmanca davranan zeki canlılar ve dahice çözümler bulmaları gereken birçok sorun beklemektedir. Ekibin çılgın güzeli Şanel ile dışlanmış üyesi Bark arasındaki aşk bir de Astera sınavından geçecektir. Geri dönebilmek için ileri gitmek zorunda oldukları, çoğu zaman gördüklerine anlam vermekte zorlandıkları bu yolculuk Astera'nın içdünya keşfinin başlangıcı olacaktır. 


Yazar: Levent Çaşka. Yayınevi : Gürer Yayınları Basım Yılı: 2015 
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Artemis 


Jazz Bashara hiçbir zaman kahramanlık peşinde koşmamıştı. Tek isteği zengin olmaktı. 
Artemis... Ay'daki tek şehir. Eğer çok zengin değilsen ya da bir turist olarak ziyaret etmiyorsan Ay ve Artemis, tabiri caizse “zalim bir sevgilidir”. Haliyle hayatta kalmak için ufak tefek kaçakçılıklar yapmak pek de beklenmedik bir şey değil. 
Özellikle de çok borcun varsa ve alın terin bu borçları kapamaya yetmiyorsa. 
Ek iş olarak kaçakçılık yapan Jazz'in hayatı da karşısına reddedemeyeceği bir teklif  AŞREME/ NES çıkınca tamamen değişir. Küçük bir kaçakçı olarak kalkıştığı bu büyük sabotaj in boyunu aşacak ve beklediğinin de ötesinde Jazz, tüm Artemis'in kontrolünü z 

ele geçirmeyi ilgilendiren bir komplonun ortasında bulacaktır kendini. Bundan sonra alması gereken risk, işe ilk girdiği zamankinden çok daha büyüktür. 
Andy Weir Marsl'da gösterdiği mühendislik, bilim ve teknoloji bilgisini Artemis'te de sergileyip yine fazlasıyla gerçekçi bir gelecek öngörüyor. 


ANDY WZEİR 


Yazar: Andy Weir. Çevirmen: Emre Aygün. Yayınevi : İthaki Yayınları Basım Yılı: 2018 


Counter par İ (2018-Devam ediyor) 


Yayınlanmaya başlamadan büyük bir merak uyandıran dizi 1. sezonu başlamadan 2. sezon onayını almıştı. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu J.K.Simmons'un yer aldığı dizi sıradan bir hayatı olan Howard isimli karakterin hayatının, çalıştığı yerin paralel bir evrene açılan kapı olduğunu öğrenmesi ile sıra dışı bir hal almasını konu alıyor. Paralel evren vb bazı yönlerinden bana Fringe dizisini hatırlatan dizinin ilk bölümleri kaliteli bir yapım olduğunu ve bizi sürükleyici bir sezonun beklediğini gösteriyor. 
1. sezonu 10 bölüm olarak açıklanan dizinin başrollerinde J.K.Simmons, Harry Lloyd ve Nazanin Boniadi yer alıyor. Senaristliğini Justin Marks üstleniyor. 


Violet Evergarden (2018-Devam ediyor) 


Savaş sona erdi ve güzel robot Violet Evergarden'ın bir işe ihtiyacı var. Yaralı 

ve hissiz bir halde, kendini ve geçmişini anlamak amacıyla mektup yazıcılığı yapmaya başlar. Eskiden bir savaşçı olan Violet, Seni Seviyorum kelimesinin bile anlamını bilmezken bu işi nasıl yapmayı başaracını anlatan anime, müzikleri 

ve görselliğiyle son yılların en iyi animesi olmaya aday görünüyor. 24 dakikalık bölümler halinde yayınlanan anime serisinin 7 bölümü yayınlanmış durumda ve devam ediyor. Seslendirme sanatçıları: Yui Ishikawa, Takehito Koyasu, Daisuke Namikawa. , a 1 n 
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Gem KILIÇ 


X-Bilinmeyen Bilimkurgu Derneği Başkanı 


YKY Bilimkurgu 


ÜYKÜ SEÇKİSİ 2016 


Üzerine Görüşler 


(O böyle bir çalışmayı başlatmış olmanız, yıllarını bilimkurguya emek vermiş kişiler olarak bizleri çok mutlu etti. 
SEÇKİ üzerinde bazı noktaları işaret etmek, umarım bundan sonrakilere de ışık tutacaktır. 
Eksiklerimiz ve hatalarımız, olgunlaşmamızın ve mükemmelleşmemizin basamaklarıdır. 
Dikkatimizi çeken bazı başlıkları şöyle gruplamak olasıdır: 


1). KİŞİLERE İTHAF EDİLENLER: *Öncelikle, kendisini andığınız ve ithaf ettiğiniz “Özgen Berkol Doğan”ın kısa 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YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


bir özgeçmişini girişte yayınlamanız, seçkiyi ilk inceleyenlerin onu daha fazla tanımasına yardımcı olacaktı. Elbet internete girip araştırmak mümkündür, ama kalıcı olarak dergiyle birlikte yürümesi daha şık dururdu. 


*Keza içerdeki öykülerden birinde de böyle bir ithaf var ki, bir öykünün kahramanı olan kişiyi tanımak okuyanın da hakkıdır.. 


2). YAZIM TARZI: 

*Kısa öykü (novella) ile uzun öykü (long story) veya kısa roman (novelette) arasında henüz bir ortalamanın bulunamaması, kaleme alanların, akıllarından geçeni 


nasıl kurgulayacaklarını tasarlayamamalarından kaynaklanmış görünmektedir. Bilindiği gibi hepsinde anlatım dili farklıdır. Bu yüzden de öyküsüne roman gibi başlayıp, öykü gibi sürdüren; öykü olarak başlayıp roman özetine çeviren yazarlar, ne yazık ki konu savurganlığı yapmışlar. oOOysa sabırla (üzerlerinde çalışılırsa, roman olabilecek çok keyifli konular işlenmiş. 


tam anlamıyla 


*Bazı öyküler adeta masal gibi tekdüze, sayfa boyutunda paragraflı (oysa her eylem yeni bir paragrafı gerektirir ki, okuyan rahat izleyebilsin), adeta belgesel havasında kaleme alınmış. Bu da akılda kalmaz, yani etkin olmaz. Amaç öykülerin etkileyici, okurda iz bırakıcı olmasıdır. 


*Bazı öyküler ise deneme tarzındadır; yani yazarın bilgi birikiminin kesin bir sonuca varmadan ve kanıtlama amacı gütmeden sunduğu serbest yazılardır. İçine eylem katılırsa öyküye dönüştürülebilir, ancak. 


*Bilimkurgu, aşırı teknolojik ve bilimsel bilgilerle okuru kaçırması değildir. Bu hep tartışılmıştır: “Sanat, sanat içindir. 
Sanat, kendim içindir. Sanat, toplum içindir.” Bu slogan içinde en akılda kalanı ve etkili olanı, sanatın toplum için yapılanıdır. 
Yani sokaktaki kişinin anlayabileceği ve hoşlanacağı değil de, sadece seslenilen meslek grubunun anlayabileceği eserler, unutulmaya mahkümdur. Bu tıpkı TV veya radyoda konuşan bir hekimin, ne kadar Latince terim varsa sıralaması ve izleyen/ dinleyen kişilerin kafalarının karmakarışık olup, onu anlamamaları gibidir. Şu sıra adeta bir modaya dönüşen yabancı sözcüklerin cümleler içinde bol bol serpiştirilmesi de aynı iticidurumu yaratmaktadır. Dolayısıyla: Sanat için yazılan > Belli çevrelere 


*Bu 


*Bu durumda gelecekle 


hitap eder. Kendisi için yazılan > Benlik tatminidir. Toplumun anlayacağı dilden yazılan > Topluma mal olur. 


3). KONULAR: 
*Her dönemin bir giyim modası olduğu gibi, 


düşünce ve yazı dünyasında da dönemin düşünce modası etken olur. Günümüz gençliği, yıllarca bilgisayar savaş oyunları, istilalar, vurucu kırıcı ve yok edici bilinçaltı oyunları ve filmleri ile hemhal ola ola, sadece kıyamet ve yok edişe/oluşa odaklanmış görünmekteler. Korkuyla terbiye edilen ve şiddetle, felaketlerle kafayı bulan halkı tatmin edici “korku ve felaket edebiyatı/ senaryoları” halen de sürüp gitmekte. 
Dünyanın yok olmasını büyük bir iştahla bekleyen sado-mazoşist kişileri tatmin için, bu yok oluşun hangi yıllarda olacağına dair hazırlanan Fantastik Gerçekçi kitaplar yok satmakta, CD'ler kapışılmakta, sinemalar dolup taşmakta. Oysa geleceğin hayallerini gün gelip biz maddeleştireceksek eğer, onu güzel tasarlamak boynumuzun borcudur. 


bağlamda, eğer (o bulunduğumuz 
yaşamı veya sistemi (Sözgelimi 1984 
veya Alphaville ya da Animal Farm gibi) eleştireceksek, bunun da çözümünü sunmamız gerekir. “Yok oluş” tamam... ya sonrası? Dünyayı bırakıp başka gezegenlere yerleşelim... Bu yüzden mi Afrika'dan Avrupa'ya binlerce insan ölümü göze alıp göç etmeye uğraşıyorlar da, neden ülkelerinde kalıp mücadele etmiyorlar, diye kınanıyorlar? Bizi kim kınayacak? 
O gezegenlerin sakinleri mi? Yoksa “Ah neredeydiniz, gözlerimiz yollarda 


kaldı?” diyeceklerini mi sanıyoruz? 
ilgili karamsar 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görüşler, çevresel etki ve yılların hatta güncel bilinçaltı kurgulamaların sonuçları ise, bu kısırdöngüden nasıl çıkacağız? Yaratmak bunun neresinde? Yeni bir dünyayı yaratmak yerine yok olmayı yaratmak, intihardan başka nedir ki? Her defasında olması gereken, başa dönüş değil, bazı öykülerde de işlendiği üzere bir üst modelde, farklı bir düzeyde başlangıç yapmaktır. 


*Pandora'nın kutusunda en son kalan UMUT'tur. Mücadele ve yaşam hırsı, en alt sınıflar olan bakteri ve virüslerde bile varken, gelişmiş duygu ve düşünce sahibi insan, nasıl kendi yarattığı zorluklara, yanlışlara teslim olur. Teslimiyet bu kadar kolay mıdır? Hoş geldin “Mavi Balina” oyunu! 
Düşünün ki, mikroorganizma bile, verilen ilaçlar karşısında savunma geliştirmekte ve her döngüde, farklı bir çehre ile karşımıza çıkmaktadır. Onun da yaşamını sürdürme ortamı bedenimiz değil midir? 


*Haydi, farklı bir açıdan bakalım: İnsanların arasında geleceğin güzel çehresini yaratacak, düzenleyecek, kurgulayacak hiç mi akıllı kalmadı? Deniz suyundan içme suyu eldesi, çölleri yeşillendirme, kurak yerlere bulutları tohumlayıp yağmur yağdırma,... gibi çok değişik zorlukların üstesinden gelebilen insanoğluna kendini yok etmeyi veya bu gezegeni terk etmeyi kim fısıldıyor? Vicdanı mı? Peki, o kim? Yok edilmesini istediği gerçekten de insanoğlu mu, yoksa kötü huyları, bağnazlığı, hiddet, şiddet, öfke, egoları ve içinde gizlenen katil mi?! Demek ki, bunları yönlendirebilecek vücut kimyası 

1 Dünya Dar Gelince, İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret, , 
Selma MİNE'nin Kaleminden 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan BK TV-Sinema Filmleri ve Dizileri, YBKY e-dergi, Kasım 2017, Sayı:7, Sf:30 Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma MİNE'nin Kaleminden 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze 


Işık Tutan BK TV-Sinema Filmleri ve Dizileri, YBKY e-dergi , Aralık 2017, Sayı:8, SF:22 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ve genetik üzerine güzel öyküler kaleme alınabilir. 


*Bir sonraki Seçki'de, içinde yaşadığımız konuları (ki bilimkurgunun çıkış nedeni sokaktaki oadamı yenilikler karşısında uyarmaktı) karamsar bir sonuca bağlayan değil de, çözüm getirecek sonuçlar sunan öyküleri görmek, gelecek kuşaklara da örnek olacaktır. 


Ayrıca YBKY tarafından düzenlenen Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü BK Öykü Yarışmalarında dereceye girmiş öyküleri kaleme alan arkadaşları da kutluyoruz. Her biri birbirinden güzel konular işlenmiş. Ayrıca son yarışmada «Alternatif Tarih» üzerine dereceye giren ve Sitede ön duyurusu yapılan öyküler de güzel ve umut verici. 


Tüm katılımcıları, Seçki Ailesini ve Yarışma Jürisini, X-BKD olarak bir kez daha emeklerinden dolayı kutluyor; başarılarının devamını diliyoruz. 


a ÖDÜUÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


Komu 
Alternatif Tarin 


Katılım Listesi 


. AKIN ERDEN Medafin 
. CEM CAN Kafes 
. EFE SARITUNALI Hrolf 
. GAMZE ÖZ DejaVu 
. GÖKÇE MEHMET AY Fezaya Karşı 
. HÜSEYİN MUTAFLARLI Şehzadeye Mesaj 
. İSMAİL TURHAN Ters-Yüz 
. KAAN ŞAHİN Havanın Patlayan Sivilceleri . KEMAL ALBAYRAK Kızılata 
. KENAN ÇETİNKAYA 95'ler 
. KUBİLAY GÜNAY RMS Titanic 
. METİN UÇAR Silbaştan Tarih 
. MORPHEUS Savaş ve Barış 
. MURAT YILDIRIM Ben Senin Kaderin 
. ORKHAN MANSUROV İlk Mars Kolonisi 
. SELAHATTİN BAŞBOĞA Arayıcı 
. TUĞRUL SULTANZADE Dilek 
. UFUK YASİN YURTBİL Zeplin 
. ÜMİT YAŞAR ÖZKAN Acayip Bir Tarih Fantezisi . VARLIK ERGEN Emri Kim Verdi? 
. ZEYNEP OKÇU Fetihlerin Fatihi 


1 
pp 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ufuk Yasin YURTBİL 


Teplin 


|... 1953 yılının Ekim ayını 
gösteriyordu. İstanbul'da yazdan kalma bir hava vardı. Bu güzel havayı fırsat bilen ahali parklara akın etmişti. İnce ince esen meltem İstanbulluların yüzlerini okşuyordu. 
Oyun oynayan çocukların neşeli kahkahaları, mangalda nar gibi kızarmakta olan etlerin iştah açan kokularına karışıyordu. Vapurların ısrarlı düdükleri, yolculara son ikazlarını yapmaktaydı. Yüzlerde tebessüm, ellerde martılara atılacak simitler vardı. 


İstanbul'daki güzel hava tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 29 Ekim kutlamalarını daha keyifli bir hale getirmişti. 29 Ekim 1953, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30. 
yıldönümüydü. 
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Mustafa Kemal Atatürk, 


Cumhurbaşkanı 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının üzerinde titizlikle duruyordu. Çok sayıda üst düzey yabancı konuk, Atatürk'ün davetlisi olarak İstanbul'a gelmişti. Son on yılda Türkiye'de yaşanan teknolojik ve kültürel kalkınma, 


dünyanın dikkatini çekmişti. Atatürk'ün Türkiye'yi bilim ve sanat dallarında herkesin imrendiği bir konuma getirme gayesi meyvelerini veriyordu. Dünya çapında saygı gören bilim insanları, çalışmalarını yapmak için Türkiye'yi seçiyorlardı. Sinema sanatına duyulan ilgi artarken, Türk sineması dünyanın dört bir yanında izleniyordu. 
Türkiye, kuruluşu sırasında hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine, otuz yıl gibi kısa bir sürede ulaşmayı başarmıştı. 


Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemek için 


İstanbul'a gelen yabancı konuklar arasında dikkat çekici isimler vardı. Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan dâhi girişimci Ernest Monroe, bu isimlerin başında geliyordu. Kurduğu şirketler ile akla sığmayacak buluşlar yapan, geleceğe ışık tutma sevdasının ateşlediği maceraperest bir kişilikti, Monroe. Yeşil gözleri zekâ pırıltıları saçıyordu. Karşısındaki insanı bakışları ile etkisi altına aldığı bir sır değildi. Ticari zekâsı kuvvetli, vizyon sahibi bir girişimciydi. 


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için geldiği İstanbul'da, Atatürk ile özel bir görüşme yapmayı hedefliyordu. Dört tarafı düşmanla çevrilmiş vatan toprağını kurtarıp kısa sürede kalkındırmayı başarmış Atatürk ile nevi şahsına münhasır Ernest Monroe'nun görüşmesi, çağın en zeki iki beyninin düellosu anlamına geliyordu. 


2 


“Eğitim sisteminin bireye özel olması” için bir kararname taslağı üzerine çalışmakta olan Mustafa Kemal'in Dolmabahçe Sarayı'ndaki ofisinin kapısı çalındığında, güneş batmak üzereydi. Gelen yaveriydi. Önce rahatsız ettiği için özür diledi. Ardından Ernest Monroe'nun İstanbul'a vardığı haberini iletti. 


Monroe sükseli girişleri ile ünlüydü. İstanbul'a gelişini de sansasyonel yapmaktan geri durmamıştı. Tasarımıkendineait Yeni Ufuklar isimli yüz metrelik zeplinini Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başına demirlemişti. Bunu bir gövde gösterisi olarak değil, Atatürk'ün dikkatini çekme ümidiyle yapmıştı. 


“Zeplini kaldırmasını isteyelim mi efendim?” 
diye sordu yaver. 


“Hayır, gerek yok. Onun derdi benimle,” diye yanıtladı Atatürk. 


İlerlemiş yaşına rağmen dinçti. Bedenini bir dönem pençeleri altına alan siroz hastalığının etkilerini üzerinden atmıştı. Düzenli spor yapıyor, fırsat buldukça Anadolu'yu karış karış gezip halkın sorunlarını dinliyordu. 


“Emredersiniz efendim. Akşam yemeği için bir emriniz var mıdır?” 


“Masaya ikinci bir tabak koyun. Bir rakı bardağı daha ekleyin. Bakalım Bay Monroe aslan sütüne nasıl tepki gösterecek?” dedi Atatürk. Sözlerinin sonuna küçük bir tebessüm de ilave etmişti. 


Mesajı alan yaver, Atatürk'e selam durduktan sonra, hazırlıkları koordine etmek üzere gözden kayboldu. 


Mustafa Kemal, yaverinin kapıyı kapatmasının ardından ayağa kalktı. Çalışma odasının balkonuna geçti. Güneşin utangaç bir genç kız gibi gözden kaybolmasını fırsat bilen rüzgâr, İstanbul'u akşam serinliğine hazırlıyordu. 
Atatürk o sigarasını yaktı. (e Dolmabahçe Sarayı'nın balkonundan, büyüleyici boğazı seyretti. Bir an için gözü, sarayın bahçesine 


demirlemiş zepline kaydı, Monroe'nun zeplinine. 

3 

“Gösterişli ogirişleri oseviyorsunuz,” dedi 


Atatürk, masanın karşısında oturan konuğuna. 


“Geldiğimi haber vermekte bir mahsur görmüyorum,” diye yanıtladı Monroe. “Sizin anlayış göstereceğinizi biliyordum.” 


“Zeplininizin varlığı bugünkü kutlamalara renk katacağı için küçük şovunuzda bir sakınca görmedim. Ne de olsa kendisi artık devri geçmiş romantik bir teknolojinin son temsilcisi,” dedi ve sözlerinin ardına bir 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yudum rakı ekledi, Atatürk. 


“Neden öyle dediniz? Zeplin teknolojisinin geleceğinin parlak olmadığını mı düşünüyorsunuz?” diye sordu Monroe. 
Gözlerini kısıp Atatürk'ün cevabını bekledi. 


“Zeplinlerin devrinin bittiğini söyleyen ben değilim. Daha hızlı hareket eden ve sayısız kez kullanılabilen uçak ve yolcu taşıyabilen roket teknolojisi üzerine eğilmemiz gerektiğini Dünya Ekonomik Forumu'nda belirten bizzat sizdiniz.” 


Atatürk'ün konuşmalarını takip ediyor oluşu, Monroe'nun göğsünü kabartmıştı. 


“Haklısınız. Son yıllarda çok sayıda zeplin siparişi almış olsam da, gözlerimi uçak ve roket teknolojilerine diktim. Gelecek gökyüzünün üst katmanlarında. Onu oradan çekip almak istiyorum,” dedi Monroe. Hırsı gözlerinden okunuyordu. 


Atatürk tabağındaki levrekten bir çatal aldı. 
Sonrasında mavi gözlerini Monroe'ya dikti. 
Bakışları Monroe'yu delip geçiyordu. 


“Söylesenize Bay Monroe, sizi buraya getiren nedir? Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için bunca yol kat etmiş olmanıza müteşekkirim; ama ziyaretinizin arkasından başka bir ajanda çıkacağından şüphem yok.” 


Atatürk'ün bakışlarının etkisinden kurtulan Monroe'nun yüzüne sinsi bir gülümseme yayıldı. 


“Sayın Atatürk, istikbal göklerdedir sözünün sahibi sizsiniz. Benim de görüşüm aynı yönde. 
Bu hususta yürütebileceğimiz ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak istedim.” 


Atatürk karşısındaki adamın alelade bir 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milyarder olmadığını gayet iyi biliyordu. 
Tuttuğunu koparan kararlı bir insandı Monroe. Bu görüşmeyi kafasında sayısız kez oynatmadan Atatürk'ün karşısına çıkmazdı. 


“Sizi dinliyorum,” dedi Atatürk. Monroe'nun artık taleplerini açık etmesini istiyordu. 


Monroe bir saniye durdu, rakı bardağını elinde döndürdü ve konuşmaya başladı: 


“Ben gökyüzünün ötesini görmek istiyorum. 
Ay bizim için arka bahçe olmalı. Mars'ta kolonileşme fikri sadece bilimkurgu teması olarak Oo kalmamalı. (o Gerçekleştirmeliyiz. 
Ulaşımı sesten hızlı uçaklarla, atmosferin üst katmanında giden yolcu roketleri ile sağlamalıyız. Bunlarla ilgili oçalışmaları yapmam için bana araştırma imkânı ve kalifiye eleman verecek bir ülke arıyorum. 
Bu konudaki arzumu anlayabilecek en doğru kişi sizsiniz diye düşünüyorum. Çünkü aynı vizyonu paylaşıyoruz.” 


Monroe'nun ağzındaki bakla Atatürkü şaşırtmamıştı. Bir süre bekledikten sonra çatalını bıraktı, dizlerinin üzerindeki beyaz peçeteyi masaya koydu ve ayağa kalktı. 


“Gelin Bay Monroe, çalışma odama geçelim. 
Bu konularda fikrini almak istediğim bir dostumun düşüncelerini beraber dinleyelim.” 


Atatürk ve Ernest Monroe çalışma odasına geçtiler. İçeriye girdiklerinde pencerenin yanında bir adam ayakta durmaktaydı. 
Atatürkü görür görmez yanına geldi ve sarıldı. Ardından Ernest Monroe'nun elini sıktı. Atatürk ikiliyi tanıştırdı: 


“Bay Monroe, sizi “Türkiye Cumhuriyeti Bilim ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu” Başkanı ile tanıştırmama izin verin; Bay Einstein, Albert Einstein.” 


4 


O gece Cumhuriyet'in 30. Kuruluş yıldönümü görkemli bir törenle kutlandı. İstanbul boğazı coşku dolu, rengârenk bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. 


Kutlamalar devam ederken küçük bir çocuk, Kız Kulesi'ni karşısına almış gösterileri izliyordu. Ufaklık bir an için kafasını kaldırdı ve göğe baktı. Bir yıldızın kaydığını gördü. 
O yıldıza ulaşma hayaliyle masum bir dilek tuttu. Dileğinin gerçekleşeceğini ve uzaya çıkan ilk Türk astronotu olacağını o an için bilmiyordu. Düşlerini gerçekleştirdiğinde, Kız Kulesi'nin üzerinden kayan yıldızı ve tuttuğu dileği anımsayacaktı. 


Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinin ışığı o gece sabaha kadar yandı... 
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/ ESYA 


Kütnhanemlen Seçtiklerim 


m 
LO Lİ 
İ Nİ | | d | İ m Pp NC New York Araştırma Merkezi'nden bir bilim adamı, 


çok sayıda “Tasarım Bebek” oluşturarak Dünya'nın bundan böyle çok daha yaşanılası, huzur ve refah 


dolu, her türlü hastalık ve felâketten uzak bir yer olmasını istiyor. Ama işler umduğu gibi gitmiyor. 

“YELLEN La 1 Tasarım bebekler beklenilen cennetten çok, kâbus dolu bir Dünya kuruyorlar. İnsan nüfusunun 

İNEK ( N ERİ büyük bir bölümünü yok ettikten sonra, hayatta 


kalanlarla birlikte Dünya üzerinde yaşanan zamanı 


İl 


K ERDOĞAN EKMEKCİ il değiştiriyorlar. 

i 2 yl i 2000 Tiyılların Dünya Sı, arık 250 milyon yıl önceki Pangaca vegelecekteki Dünya ile birleşiyor. Kıtalar tek bir bütün olurken, geçmişte yaşayan canlılar da yeniden gün yüzüne çıkıyor. 

Peki, insanların ne yapması gerek? 

Yeniden Milenyum Dünyası'na dönmek mümkün mü? 

Cyra ve yanındakiler bu soruların cevabını bulmak için canla başla çalışıyorlar. Tükenmeye yüz tutmuş insan soyunu, yeniden güçlendirmek ve egemen kılmak için her yolu deneyecekler. 


Basım Yılı: 2016 
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#T İMLKIRMCS 


İN 77 


» Ky 774 e Eİ 


Yörüngeden 


1998'den bu yana Türkiye Bilişim Derneği tarafindan düzenlenmekte olan Bilimkurgu Öyküleri Yarışması, bu popüler ve dinamik kulvarda çok sayıda eser verilmesini sağlıyor. Geride bıraktığımız beş yıl içinde yarışmada ödü! kazanmış öyküler, ilustrasyonlarla zenginleşen kaliteli bir kitapta buluştu. Yörüngeden Çıkanlar isimli kitap, edebiyatın çekim gücüne kapılarak Yörüngeden çıkan' yaratıcı zihinleri bir araya getiriyor. Kırık bir klavye üzerindeki gizemli uzay kazazedelerine odaklanan kapak resmi, bu anlayışın biralegorisi gibi... Prof. Dr. Turhan Menteş'in Yarınları Öykülerle Keşfetmek” başlıklı önsözüyle açılan kitap, toplam 19 öykü içeriyor. Eserleriyle derlemede yer alan yazarlar, Ahmet Ferhat Özkan, Ali Öztürk, Barış Çağatay Çakıroğlu, Bilsen Balcı, Ethem Alpaydın, Feraye Şahin, Melsen Tunca seri, Mert Yanıkoğlu, Mustafa Acungil, Murat Mihcioğlu, Nursel Güler, Orkun Uçar, Selin Arapkirli, Serdar Hamdi Semiz, Sinan İpek, Taylan Tafiaf Umut Güzel ve Yiğit Kocagöz. Her bir öykü için özel olarak yapılmış ilustrasyonlardaki imza ise, Studio Rodeo'dan Cem 


Özüduru. 


Basım Yılı: 2011 


Lıkanlar 
Kolektif 


TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 
ÖDÜLLÜ 

BİLİMKURGU 

,, ÖYKÜLERİ 

2006 - 2010. 


ww. yerlihilimkuryu.com 


Selma MİNE 


Selma Mine'nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


” Otomatlar, Robotlar ve İnsanlar 


Jason and the Argonauts (1963) 


Dünyası 


iğ se Ee 

<.. . YAŞASIN, 

©... BENZERİMİZİ YARATTIK! 
© Aslında konuları o birbirinden ayırmak o denli kolay değil. 
Birbiri içinde muhteşem bir örüntü o oluşturan, birbirini tetikleyen ve tamamlayan bir sistem bütününden söz etmek ve örneklemek söz konusu. Yine de ilk sırayı, mekanık olarak devreye giren otomatlar ve insan benzeri o makine hizmetliler 
(robotlar) alacak gibi... 
MÖ322de Yunanlı (dOnian) 
filozof Aristo, “Zger her alet, £endisine  emnredilidiğinde veya Aendiliğinden iizerine dişen işi yapabilse, mekik 
4endi dokuyabilse, Gr #endi çalabilseydi;ne usta işçilerin graklara, ne de Zordarın 
A4ölelere Nüyaca Oolurdı” 
demiştir. 


— —— — — ne 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aha öncelere gidersek, adı konmasa 

bile robot fikri 3000 sene öncelerine kadar dayanır. Belki de çok daha öncelere... 
iyi de elimizde yazılı/çizili belge yok. 
(Mağara duvarlarına el izleri bırakana kadar iki de otomat çiziktirseydiler ya...) 
Homeros İlyada adlı eserinde hareketli üçayaklılardan bahsetmiştir. Jason ve Argonotlar adlı Eski Yunan efsanesinde de Talos adlı dev bronz nöbetçi karşımıza çıkar. Bu dev, tanrılar tarafından Girit adasını (yabancılardan korumak üzere “programlanmıştır”. Bir Hint efsanesinde hareket eden mekanik fillerden bahsedilir. 
M.Ö. 250'de İskenderiyeli mucit Ctesibius suyla çalışan bir saat mekanizması yapmıştır. Bu icadın önayak olduğu otomatlar ilk nesil robotlar sayılabilir. Otomatların çoğu basit saat zembereği ile çalışan süs ve oyuncaklardı. Yüzyıllar boyunca da çok çeşitli otomatlar yapıldı. 


Şimdi burada durup bir düşünelim. 
Tevrat'ın Yaradılış (Tekvin /Genesis) bölümünde ne denir? Yaradan, kendi benzeri ve suretinde çamurdan bir kalıp yaratmıştır: Golem'i. Sonra da ona Ruh üflemiş, hayat, akıl ve irade vermiştir. 
Bu durumda insan da kendi kurguladığı ve hizmetiyle görevlendireceği makineleri kendine benzer görmek isteyecek ve ona akıl yüklemeye çalışacak demektir. (Tanrıcılık mı oynuyoruz, nedir?) 


1495'de Leonardo da Vinci mekanik zırhlı bir şövalye tasarlar. Bu alet, muhtemelen tarihteki ilk insansı (Android-Humanoid) robottur. Çizimlere göre, kablo ve makarayla çalışan bir adam şeklindeki bu zırhın düzeneği, içeride gerçek bir insanın olduğu izlenimini vermek üzere tasarlanmış. Oturabiliyor, kollarını sallayabiliyor ve anatomik açıdan 


düzgün çenesini açıp kapatırken başını oynatabiliyormuş. Tüm eklemleri uyum içinde çalışıyor ve göğüs kafesinde bulunan mekanik, analog programlanabilen bir kontrol gücü tarafından hareket ettiriliyormuş. Bacaklarını, bu sistemden ayrı olarak, dış kısımda bulunan bir kol düzeneği çalıştırıyormuş. Bu düzenek, bilek, diz ve kalçadaki önemli noktalara bağlı olan kabloyu yönlendiriyormuş. 2005'te ABD Connecticut Üniversitesi Biyokimya Mühendisliği Fakültesi, bu robotunun ana yapısını tekrar oluşturduklarında mükemmel çalıştığını görmüşler. 


Sonunda bu tür makinelere ortak bir isim konması zamanı gelmişti ki, Karel Çapek'in R.U.R. (Russom's Universal Robots) adlı tiyatro oyununda “Şuurunu ve idrakini kendisini yöneten kişiye bağlamış; sadece onun emir ve isteklerini yerine getiren biri” anlamında Slav kökenli Raboçi (işçi) sözcüğünden «Robot» kelimesi türetildi. Ve hızla benimsendi. Tabii bunda 1917 “Rus İşçi Devrimi”ninderolü büyüktü. Giderek,insana benzeyen otomatlara, Eski Grek dilindeki insan kelimesinden türetilen Android, (insansı) veya Human sözcüğünden türetilen Humanoid dendi. Ama günümüzde Robot sözcüğü genelde bunların yerine İnsansılar için kullanılmaktadır. 


HEP BİR ROBOTUMUZ OLSUN 
İSTEMİŞTİK ZATEN! 


İİ bilinç altında yer eden ve giderek su yüzüne çıkan, bilim adamlarının da (şükürler olsun) dehşete düşmemizden gizli bir zevk aldıkları felâketler, dünyanın sonu veya kıyamet senaryoları sonunda, çok azalacak Dünya nüfusunda işleri kim görecektir? Savaşlarda kim askerlik yapacaktır? Kent düzenini hangi polis 


sağlayacaktır? Böylece gelecekte fiziksel yapısı 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biyolojik değil de mekanik olan görevlilerin devreye girmesi fikri öne çıkmaya başladı. Bu kez de, bu mekanik yaşama nasıl ruh kazandırılacağı fikri üzerinde yarınsamalar devreye girdi, öykü ve romanlarda. Ya aşık olurlarsa? Ya da onlara aşık olunursa neler olur? Hele hele çocuk yapmak isterlerse bunu kim, nasıl becerecek? E ne de olsa onlar bizim yapay evlatlarımız sayılır. 
Geleceklerini ve kaderlerini düzenlemek de bize düşer elbet! 


BİLİME YÖN VEREN 
BİLİMKURGU 


ıllariçinde farklı tezler, bilimkurgu eserlerinde Yama örneklerle karşımıza çıkmaya başlar. 
Hani “garipler” filan diyoruz da; ya tersi olur, boynuz kulağı geçer, bizi tepelemeye kalkarlarsa ne yaparız? 


1).İnsanlığın yararına sunulan otomatların bir basamak daha üstündeki robotların hizmet alanları nasıl sınırlandırılacaktır? 


2).Her işi yapacaklarsa, özellikle de insanların çalışma yükünü üstleneceklerse, bu işverenin yararına olsa da, işsiz kalan insanlar hayatlarını nasıl kazanacaklardır? 


3).Sadece teknik hizmetlerde değil, kolluk ve (ki ordular da bu konuda boş durmaz) ne olacaktır? 


askeri güçlerde kullanılmaya başlanısa, 


« 


4).Her ne kadar ünlü yazar Isaac Asimov, “3 Robot Yasası”nı koyduysa da, onu dinleyen kim? Ya denetimden çıkarlasa ne olacaktır? 
Çünkü neticede bunların çalışması yazılım programlarıdır ve her an virüs kapabilirler. 
(Virüs denilen de zaten kötücül programlar değil midir?) O zaman Mary Shelley'in 19.yy.da ikaz ettiği, icadın mucidi yok etmesi söz konusu olmayacak mıdır? 


5).Öte yandan çeşitli organlarını kaybeden «The 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Sıx Milyon-Dollar Man» (6 Milyon Dolarlık Adam) gibi kişilerin takacağı protezlerle, çizgi romanlardaki (Uçan Adam), 
«Batman» (Yarasa Adam), «Spiderman» (Örümcek Adam) gibi da insanlığa hizmetleri kaçınılmazdır da, çizgiyi 


«Superman» 


insanüstü (güçlere 


kavuşmaları sözkonusudur. o Bunların 


aşan şekilde programlanırlarsa neler olacaktır? 


6).Bir adım daha ötesinde uzay yolculuklarında zeki androidlerin (insansıların) kullanılması; hatta uzay gemilerinin insan beyni ile uçurulması fikri Arthur C.Clarke'ın “Geleceğin Yaşamı” üzerine yaptığı yarınsamalardan biridir. Bu durumda rol-model alınacak beyin kime ait olacaktır? Bir araştırmacının mı, bilim insanının mı, komutanın mi? 


AKIL ve de RUH YÜKLENEN 
ROBOTLAR DÜNYASI 


Artık örneklerimize geçebiliriz. Hem de Tekvin'de yaratılan ilk çamurdan robot ile: 


Der Golem 


915 Alman yapımı siyah-beyaz filmin 
Ns ve senaristleri: Henrik Galee, İn | | p NI Paul Wegener. Oyuncular: Paul Wegener, Henrik Galeen, Lyda Salmonova. 


20.yy.da eski bir Sinagog'un (Havra'un) kalıntıları arasında, Prag'ın zalim yöneticilerinin obaskılarından (Yahudileri korumak amacıyla 16.yy.da Aziz Loew tarafından canlandırılan, efsanelerde sözü edilen çamurdan Golem heykeli bulunur. 


Bir antikacı tarafından tekrar hayata döndürülen Golem, hizmetli olarak kullanılır. 
Antikacının karısına aşık olduktan sonra, tutkusuna karşılık bulamayan bu yaratık, canice davranmaya başlar. 


Beş yıl sonra filim yeniden ele alınır; düzenlenir ve «The GOLEM — Der Golem, wie er in die Welt kam» adıyla 1920'de tekrar gösterime sunulur. Oyunculara Albert Steinrück, Ernst Deutsch eklenmiştir. Film 1980'de GOLEM adıyla tekrar çekilir; ama bu kez insanı yaratan uzaylılardır. 


1980 Polonya yapımı filmin yönetmeni: Piotr 
Szulkin, Senaryo: Piotr Szulkin, Tadeusz Soboiewski, Oyuncular: Marek Walczewski, Kıystyna Janda, Joanna Zölkowska 


Yaşayanların davranışlarını doktorlar tarafından denetlenen teknolojinin yönlendirdiği, Oo gelecekteki oObir o şiddet dünyasında, insan neslinin geliştirilmesi için bir program gerçekleştirilir. O dönemin akıllı varlıkları olan canavarlardan biri, doktorların yeni bir canavar yerine, bir insan yaratacağından şüphelenmektedir. İşte bu, Golem 'dir. 
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Metropolis 
(Yeraltı Sehri) 


Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri diyebileceğimiz bir başyapıt: «Metropolis» 
1927 Alman yapımı siyah-beyaz film, 11 ayda 
sessiz olarak çekilmiştir. Daha sonra eklenen makinelerin biteviye çalışmasını çağrıştıran fon müziği, kıyıcı ve yıkıcı bir etki yaratmakta müthiş başarılı... Yönetmen Fritz Lang. 
Roman ve Senaryo: Theavon Harbou. 
Oyuncular: Brigitte Helm, AlfredAbel, Gustav Fröhlich 


Yıl: 2026 (şunun şurasında ne kaldı ki?). 
Ütopik bir toplumun yaşadığı büyük bir 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kentin sakinleri refah içindedirler; ancak yeraltındaki kesiminde, üstteki yerleşimintüm makinelerini çalıştıran işçiler yaşamaktadır. 


Bu büyük kentin kurucusu ve yöneticisi olan Johhan Fredersen, çok sevdiği ölen karısının anısına bir robot yapmıştır. Buna, işçilerin lideri Maria'nın ruhunu yüklemek istemektedir; bunun için de özel makineler yapmıştır. Bu nakil işlemine, Maria'ya aşık olan oğlu Freder Fredersen razı olacak mıdır, acaba? 


Konunun arka planında işçi sınıfı ve onarın yaşam seviyelerinin düzeltilmesi fikri yatmaktadır. Bu açıdan «Metropolis», ekonomik devrim sonucu işçi sınıfının ortaya çıkışı; işveren olarak görülen zengin ve egemen sınıfın onlara bakış açısı; seri imalat ve hızlı üretimin sonunda makineleşme ile işçilerin işlerini kaybedeceği savlarını işleyen bir yapıttır. Daha sonraki eserlerde, robotların insanlara başkaldırısı da, aynı mantığın tersine çevrilmiş halidir. Egemen olanlar insanlar, ezilenler robotlar (insansılar)'dır. 


Film 2001 yılında Japonlar tarafından animasyon olarak tekrar çekildi: Yönetmen: Rintaro. Senaryo: Osamu Tezuka, Katsuhiro Otomo, Oyuncular: Toshio Fukura, Scott Weinger, Yukal moto. 


Öykü biraz değiştirilmiş: Bir genç delikanlı ve amcası, gelecekte robotlarla insanların bir arada yaşadıkları bir kentte oturmaktadırlar. 
İnsanlara az-çok hizmet veren robotlar, kentin dış mahallelerinde ve yeraltında bulunmaktadır. Bir gün delikanlı, kız biçimindeki robot Tina ile arkadaş olur. Hem onu hem de diğerlerini iyi koşullara taşımayı hedefler. 


Frankenstein 


94, JOHNBOLES BORU KARO #7 
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Ölen eşinin anısına yaptığı robota ruh kazandırmaya çabalayan Johhan Fredersen ile, ölü bedenlerden topladığı taze organları brleştirerek yarattığı toplama bedene hayat vermek için uğraşan Dr.Frankenstein benzer bir düşünce yapısındadır. 


1931 yapımı siyah-beyaz filmin yönetmeni: 
JamesWhale,Senaryo: Mary(Wollstonecraft) Shelley'in aynı adlı romanından John L. 
Balderston, Oyuncular: Colin Clive, Mae Clarke, Boris Karloff. 


Dr.Henry Frankenstein, geceleri mezarlığa gitmekte, taze mezarları açmakta ve yeni gömülmüş cesetleri çalmaktadır. Çünkü çılgınca bir fikri vardır: İnsanların sağlam organlarından yeni baştan bir insan yaratmak... Laboratuvarında bunu başarır 


da... Sonra fırtınalı bir günü bekler ve havanın elektriğini naklederek bu toplama cesede bir de can kazandırır. Ancak atladığı bir şey vardır: Çok kısa sürede gerçekleşen “Beyin Ölümü”. Bu yüzden bu garip yaratıktan korkan halk, onu öldürmek ister. O ise, tıpkı Golem gibi, sadece küçük bir kızla arkadaşlık edecek saflıktadır.. Sonunda olan Dr.Frankenstein'e olur elbet... 


Konu defalarca filme alınmıştır. Çok Frankenstein'iın Ooyürüyen cesedi gelip geçmiştir; ama Boris Karloff kadar rolüne oturanı olmamıştır; Ünlü aktör, öylesine güçlü bir kişilik kazandırmıştır ki bu garip yaratığa, Frankenstein dendiğinde ilk akla gelen onun adıdır. Tıpkı korku filmleri dendiğinde Vincent Price, daha sonraları da Peter Cushing akla geldiği gibi, Ondan sonra çevrilen hiçbir film, ilki kadar başarılı ve etkili kabul edilmemiştir. 


«The Golem»'in (1915) çamur adamını çağrıştıran; ancak «Metropolis»'teki (1926) mekanik robotun canlandırılması gibi bir işlevden geçen bu derleme yaratık, ilk biyolojik robot olma ünvanını da kazanmış görünmektedir. Belki de verilmek istenen mesaj şudur: «Beyin ölümünden sonra bedenin şuuru, onu idare etmeye yeterli değildir. Etse bile bu kişi, artık o eski kişi değildir!.. Biline...» dense de üretim devam etmiş ve bu kez yaratığa bir de eş düşünülmüştür Bunun için de ölülerin tekrar diriltilmesi gerekecektir. 


........ 
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The Bride oi Frankenstein (Frankeştayı'ın Nişanlısı) 


ml ii 
FRANKENSTEİN 
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1935 ABD yapımı siyah-beyaz filmin 
yönetmeni James Whale. Senaryo 1816'da yayınlanan Mary Shelley'in öyküsünden Wiliam Hurlbutt (Oyuncular: Boris Karloff, Elsa Lanchester, Colin Clive 

Dr. Frankenstein ve yaratığı, bilindiği gibi ölmüş olmayıp, tekrar hayata dönerler. Bilgin, deneylerine devam etmek istemektedir, fakat çılgın bilgin Dr. Pretorius tarafından eşi kaçırılınca, Dr. Frankenstein, dev yaratığa bir eş yaratmak konusunda onun teklifini kabul etmeye razı olur. 
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Konu 1985'de İngiliz 4 ABD ortak yapımı olarak «The BRIDE» (Gelin) adıyla tekrar seyirciye sunulur. Yönetmen: France Rodam, Senaryo: Lloyd Fonvielle, Oyuncular: Sting, Jennifer Beals, Anthony Higgins. 


Başrolünü İngiliz pop şarkıcısı Sting'in (Gordon Matthew Thomas Sumner) oynadığı bu yeni yorumunda, ünlü doktor, bir kez daha çalıntı organlarla bir kadın yaratmayı dener. 
Ortak bellekten elektro-manyetik akımlarla ona ruhsal enerji yüklemeyi dener ve ona «Havva» adını verir. 


Alıştığımız canavarı zarif bir kadın olarak görmek farklı bir görsellik. Üstelik ilk yarattığı da «Âdem» olduğuna göre, Eh ona bir eş oluşturması normal... Tanrı doğacak çocuklardan bizi korusun! 


The Wizard oi 07 


(Billur Köşk) 
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1939 ABD MGM yapımı. Yönetmenler: 
Victor Fleming, George Cukor, Senaristler Noel Langley, Florence Ryerson. Oyuncular: 


Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolge 


L. Frank Baum'un fantasy classic «The Wonderful Wızard Of Oz» (Oz'un Harika Büyücüsü - 1900) öyküsünden uyarlama. 


Dorothy ve köpeği Toto, evlerinin bahçesinde oynarken, bir hortum (ya da zaman tüneli) ikisini de bilinmedik bir ülkeye savurur. 
Dorothy evinin yolunu bulamaz, küçük insanlar Munchkins ülkesine rastlar. Onların 


yüneticisi Glinda, onu Oz Büyücüsüne gönderirken, yolda 3 arkadaş edinir: Aslan, Teneke Adam ve Korkuluk. Onlar da Oz Büyücüsünü aramaktadırlar: Aslan cesaret, Teneke Adam kalp (vicdan), Korkuluk ise beyin (akıl) isteyecektir. Oysa her üçünün de aradıkları zaten vardır. 


Film 1971 yılında ülkemizde «Ayşecik ve Sihirli Cüceler, Rüyalar Ülkesinde» adıyla Özdemir Birsel yapımı olarak çevrildi! 
Yönetmen:Tunç Başaran, Senaryo: Tunç 


Başaran, Hamdi Değirmencioğlu; Oyuncular: Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik), Ali Şen (Aslan), Süleyman Turan (Teneke Adam), Metin Serezli (Korkuluk). 


O sıralar «Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler» (1970) filmiyle çocukların ilgisini çeken cüceler, özgün konuda bulunmamasına rağmen araya katılarak çekicilik sağlanmaya çalışılmış. Belkide «The Wizard of Oz>»'daki (1939) küçük insanlar Munchkins ülkesi sakinlerine gönderme yapılmıştır. «Ayşecik» filmlerinin iyi hâsılat yapmasından dolayı, 
filmin adı Zeynep Değirmencioğlu'na ve 7 
cüceye uyarlanmış. Eh, ne de olsa biz bize benzeriz! 


| GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema - Tiyatro — Resim — Müzik; Tiyatro ve Sinema'da BK Çocuk Eserleri — S.MİNE, X-BKD Yay, Kitap:23, ÇAĞDAŞ SANAT BİLİMKURGU-3,İstanbul, 
2011 

Bir zamanların çok sevilen çocuk öyküsü 

«Pinokyo» gibi robotların mekanik 

parçaları biyolojik organlarla değiştirilirken, 

aklın yanında bir de duygular ve vicdan 

yüklenirse ne olur? 
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ahmaklara dönüşen Zevk Adası'na bile 


Lİ Lİ 
Pİ | 0 h cl | 0 gider. Ancak zamanla bu ahmaklar, eşeğe dönüşmekte ve hizmet için satılmaktadır. 
Pinokyo) Son anda kaçıp kurtulan Pinokyo, evine döner, 


ama babası bildiği Gepetto Usta'yı bulamaz. 
İyilik perisinin dediğine göre, yaşlı adam da onu bulmak için denize açılmış ve bir balina tarafından yutulmuştur. Onu kurtarmak üzere harekete geçen Pinokyo, tıpkı bir insan gibi kendini feda eder. Bunun karşılığında İyilik Perisi tarafından kanlı-canlı gerçek bir pa Ğ çocuğa çevrilir. 
: ys 

Disnei KABA ROBOTLARDAN 

did a ZARİFLERİNE DOĞRU 


The Day The kartlı Stoorl Steel 


(Dünyanın Durduğu çin veya Uçan Dairelerin 


FROM OUT OF SPACE. 
A WARNING AND AN ULTIMATUM! 


. ENST FERT ? 
çy 


pm 


1940 ABD Walt Disney yapımı filmin 
yönetmeni: Norman Ferguson, T.Hee ve ekibi. Senaryo: Carlo Cordolli'nin aynı adlı öyküsünden uyarlayan Tead Sears. 
Seslendirenler: oDickie Jones (Pinokyo), Christian Rub (Gespetto), Mel Blanc (Figaro, Eşekler, Gideon, Marionette askerleri) 


Oyuncakçı Gepetto Usta, ahşaptan yaptığı ve oğlu olarak düşlediği kuklaya Pinokyo adını verir. Onun gerçek bir çocuk olmasını dilemektedir. Bunu duyan iyilik perisi, bir cırcır böceği olan Jiminy Cricket'i, onun £ vicdanı olmak üzere yanına katar. Her ne MZ 7 lip a kadar Jimmy gayret etse de, evden kaçan rami Ri li 


Pekşen yapmadı yaramazlıl külmaz ÜLGHAEL RENNLE- PATRICIA NEAL-HUGH MARLOWE 


Hatta çocukların sadece yiyip içip keyfettiği NUM BÜÜSTEN - ROBERİ İSE - EOMUNÜ (LORM 202... 
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«Dünyaya Saldıranlar veya Dünyayı İstila»! konu başlığıyla işlediğimiz 1951 ABD yapımı, siyah-beyaz filme bu kez, neredeyse yardımcı rolü üstlenen robot Gort için dönüp bakıyoruz, Yönetmeni: Robert Wise, Senaryo: Harry Bates'in öyküsü üzerine Edmund H. 
North, Oyuncular: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe. 


Klaatu adlı bir uzaylı, dev robotu Gort ile birlikte, I.Dünya Savaşı sonucunda devam eden «Soğuk Savaş» döneminde, bir uzay aracı ile Dünya'ya iner. Klaatu'nun, tüm Dünya liderlerine verilecek önemli bir mesajı vardır. Ancak bir türlü iletişim kuramaz ve farklı bir yöntem uygular: Eğer kendisini dinlemezlerse, dünya üzerindeki tüm enerji kaynaklarını ve santralleri bir saatliğine durduracaktır... 


Film 2008 yılında tekrar çevrilmiştir. 
Yönetmen: Scott Derrickson, Senaryo: 1951'deki Edmund H. North'un yazımı üzerine David Scarpa'nın düzenlemesi, Oyuncular: Keranu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates. 


İ The DAY The EARTH STOOD STILL: DÜNYAYA SALDIRAN-LAR veya DÜNYAYI İSTİLA, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:1, YBKY e-dergi,, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf:48-49 


Forbidden Planet 


(Yasak Gezegen) 


M-.G-M PRESENTS 


/AARIDDEN AN 


Bir kez daha «Derin Uzay Maceraları»! 
bahsinde söz ettiğimiz 1955 ABD yapımı Fred McLeod Wilcox yönetiminde, Irving Block ve Allen Adler'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış filme, bu kez robot Robby tiplemesiyle dönelim. Yönetmen: Fred McLeod Wilcox; Oyuncular: Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen ve o güne kadar Sinema tarihinin en gelişmiş robotlarından biri olan Robby oynuyor. 


İ FORBIDDEN PLANET: DERİN UZAY HER NERESİYSE? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:9, Ocak 2018, Sf:28 
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2180 yılında Amerikalıların, Altair-4 adlı 
gezegene gönderdikleri keşif ekibinden bir haber çıkmayınca 2200 yılında ikinci bir keşif gemisi gönderilir. İlk ekipten sağ kalan Bilgin Mobius ile kızını bulurlar. Dr. Mobius'un yarattığı ve Fritz Langun «Metropolis»inden (1926) sonra yapılan en gelişmiş robot olan “Robby” tiplemesi; dev yapısına rağmen sevimlilik ve mizah etkisi ile gerilimi yumuşatan bir öğe olarak kullanılmış. Bu haliyle de, «Dünyanın Durduğu Gün»'de oynayan dev robot Gort”tan daha cana yakın. 


MİTOLOJİK ÖYKÜLERİ de 
UNUTULMAYALIM 


Grek Oo döneminden günümüze (o gelen efsanelerden biri de Talos Efsanesidir. Bu konuda değişik yorumlardan biri de, onun dev bir bronz robot oluşudur. Efsaneye göre: Talos, Girit adasının bekçisidir. 
Adayı düşmanların işgal etmesini ve halkın Minos'tan izinsiz adayı terk etmesini önlemek için her gün kıyıyı üç kez dolaşır. Ayrıca yılda üç kez Girit'in köylerine gider, üzerinde Minos'un kutsal kanunlarının yazılı olduğu tunç tabletleri de yanında götürür. Ülkede bu kanunlara uyulmasından o sorumludur. 
Yaklaşan oOdüşman gemilerinin karaya çıkmasını önlemek için onlara dev kayalar ve enkaz parçaları fırlatır. Düşman bu ilk saldırıyı atlatırsa tunç dev, bu kez ateşe atlar ve kızarana kadar içinde kalır, sonra da karaya çıkarlarken yanan vücuduyla onlara sarılır. 
Bazıyorumculara göre, Talos, Girit'in çevresini günde üç kez dolaşabiliyorsa saatte 155 mil hıza sahip demektir. Bu görüşü savunanlar, tunç dev bileğinden yaralandığında dışarı akan sıvının erimiş kurşuna benzediğinin altını çizmektedirler. 
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Jason anı the Aryonauts 
(Altın Postlu Genyaver) 
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TIME ON THE SCREEN! 


ÇOLUNBU PINURES presents A GHARLES H. SOHİNEER erooucrron 
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1963 İngiliz * ABD ortak yapımı filmin 
yönetmeni: Don Chaffey, Senaryo: Jan Read, Beverley Cross. Oyuncular: Todd Armstrong, Nancy Kovack, Gary Raymond. 


Dolayısıyla, fantastik olarak çevrilen «Altın Postlu Cengâver» Jason, Teselya Tacını ele geçirmek için bir kehanetten yararlanarak güçlü kuvvetli kişilerden bir mürettebat toplayarak Altın Posta yani Görünmezlik Gücüne ulaşmak üzere denizlere açıldığında, haydutlar, dev bronz Talos, bir su yılanı ve hareketli bir iskelet ordusuna karşı savaşır. 


Bu iskelet ordusu, daha sonra fantastik ve mistik filmlerde karşımıza çıkacak olan bir tür robot veya otomatlardır. 


VOLKSWAGEN'i KURTARMA 
HAREKATI 


Volkswagen denilen ve 1974'den sonra sadece montajı yapılan halk arabasının dayanıklılığı üzerine kurgulanan bu keyifli yapıt, sevimliliği, haşarılığı ve elektrik devrelerini kullananla uyumlayarak sinerjik bir ruh oluşturması açısından, döneminde epey ses getiren güzel bir duygulu otomat tiplemesidir. 


The Love Buy: Herhie 


(Aşk Böceği Herbie) 
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1968 Walt Disney yapımı filmin yönetmeni 
Robert Stevenson, senaryo: (Gordon Buford'un romanı-1961) Bill Walsh, Don DaGradi. Oyuncular: Dean Jones, Michele Lee, David Tomlinson. 


Çakırkeyf oto tamircisi Tennessee Steinmetz ile San Fransisko'daki eski bir itfaiye binasını paylaşan Jim Douglas, bir gün lüks bir araba satıcısında garip bir Volkswagen Beetle'a rastlar. Kullanıldığında, şoföre göre değil de kendine göre hareket etmektedir. Öyle de olur. Jim'i evine kadar izler. Jim ise, bunu, araba satıcısı Peter Thorndyke'ın planladığını sanır. Onunla deneme sürüşü yaparak birbirlerine alışmalarını sağlar, bazı ayarlar yapar. Tennessee ise ona Herbie adını takar. 


Yarışlara hazırlanan Jim, bu küçük araba ile ünlenir. Bu kez kendisi de yarışa girecek olan Thorndyke, Herbie'yi geri almak ister. 
Kabul görmeyince, her etapta arabayı sabote etmeye kalkışır. Her birine dayanan küçük araba, sonuncusunda tongaya basıp yarışı kaybedince üzüntüsünden intihara kalkışır. 
Oysa daha oyun bitmemiştir. Önlerinde “El-Dorado” olarak adlandırılan Büyük Yarış vardır. 
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DAHA NELER GÖRECEĞİZ 
KİM BİLİR? 


. 


Paramount Pictures presents a Dino De Laurentis production, Jane Fonda in"Barbarela" starring John Phillip Law, Marcel Marceau, Special guest appearance David Hemmings as Dildano and with Ugo Tognazzi as Mark Hand, Produced ty Dino De Laurentiis, Directed by Roger Vadim, From the bestseller “Barbarella"ıy Jean Claude Forest published by"le Terin Vague” Sereenplay by Temy Southern, a Franco-ltlianco-production, Dino De Laurentiis Cinematografica S.p.A, Marianne Productions, Panaxision Technicolor *A Paramount Pictures Re-Release A 


«Uzay Savaşları»! bahsinde değindiğimiz 
1968 Fransız * İtalya ortak yapımı filmin 
yönetmeni Roger Vadim. Senaryo: Jean-Claude Forest'in erotik çizgi romanından Claude Brul€ ve ekibi. Oyuncular: Jane Fonda, John Philip Law, Anita Pallenberg. 


41.yüzyılda kendi uzay gemisiyle evrende dolaşan bir astronot olan Barbarella, Kara Kraliçenin yönettiği Lythion gezegeninin İ BARBARELLA: UZAY SAVAŞLARI, Selma Mine'nin Kaleminden, 


Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:10, Şubat 2018, SF:32 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Sogo kentinde yaşayan kötü ruhlu Durand Durandı bulmak üzere harekete geçer. 
Burada karşılaştığımız Robot (Android) savaşçılardan oluşmuş orduların benzerleri, daha sonra «Star Wars» (1976) ve «Krull»> (1983) gibi filmlerde de karşımıza çıkacaktır. 
Buna karşılık böceksi tipteki saldırgan otomat/robotlar, «The Dark Cristal» 
(Mor Kristal-1982) adlı mistik kukla filminde kullanılmıştır. 


AM 1177/77 72 
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The Silent Running 


(Sessiz Kaçış) 


Amazing companions on an incredibl& adventure...that jgufheys beyond imağination! 


starring 


Bruce Demi Gift Potis Ron Rifkin-JesseVint 


BAEZ PE TE RS OHNOK El 
Pure ey MİO 
NİVERS 


GMINO. 


E BOCHCO DOUGLASI RUMBULL 
PROD 


«Satürnde Uzay Çiftlikleri»! bahsinde incelediğimiz 1972 ABD yapımı filmin yönetmeni Douglas Trumbull, Senaryo: Deric Washburn, Michael Cimino, Oyuncular: Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin. 


Dünya kaynaklarının tükenmesi üzerine, uzayda yapma çiftlikler kurma projelerinden biri de «Forge Vadisi» denilen bahçedir. 


İ The SILENT RUNNİNG: DIŞ UZAYDAKİ GEZEGENLERİ ZİYA-RET, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7/, YBKY e-dergi,, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:28-29 


Bu işe 3 robotuyla birlikte 8 yılını vermiş olan botanikçi Freeman Lowellin en yakını, arkadaş canlısı ve yalnızlıktan hoşlanmayan «Star Wars»'taki R2-D2? benzeri robot Dewel'dir. Freeman, dünyadan gelen “bahçelerin imha” kararına uymaz; emri uygulamaya kalkışan diğer meslekdaşlarını öldürür. Robotları ile Satürn'ün halkalarına saklanır. Ancak Dünya'dan gönderilen ekip tarafından yakalanacağını anlayınca, bunca emeğin ve bitkinin ziyan olmasına gönlü razı gelmez. Bahçeyi robot Dewey'in bakımına emanet ederek uzayın sonsuzluğuna salarken, onu ikna etmesi de gerekecektir. Çünkü vedalaşırken elini tutan robotun tepkisi son derece insancıldır: Bir daha seni göremeyecek miyim Freeman? 


2 STAR WARS: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, SF:39-43 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istedikleri çağda, istedikleri dekorda macera 


Wesi Worlil yaşama olanağı sağlamaktadırlar. Oyunun diğer tüm kahramanları, insanlardan ayırt 

il - edilmesi son derece güç androidlerdir ve bir 

(Balı Dünyası Delos) merkezden yönetilmektedirler. Ateşlenen 


silahlar, robotlarda etkin olmakta, insanlara yönelince kilitlenmektedir. 


BOM.HANE WE GOTA «Batı Dünyası» denilen ABD'ninilk kuruluş VACATION FOR YOU... 


yıllarındaki kovboy silahşorlar döneminde görevli androidlerden biri, kendisine yüklenen programın dışına çıkarak insanları öldürmeye 
başlar. Gerçek bir silahşor kovboy gibi 50 
küsur kişiyi öldürdükten sonra durdurulabilir. 
Delos kapatılır. 


südnmieielimi admin. “ 


“VESTWORLD” YUL BRYNNER RICHARD sm 
JAMES BROLIN - FRED KARLIN * MİC HAEL ERG TON Ş PAUL N. LAZARUS " © 


PANAVISION” METROCOLOR 


1973 ABD yapımı filmin senaristi ve 
yönetmeni: Michael Crichton, Oyuncular: Yull Brynner, Richard Benjamin, James Brolin. 


Her ne kadar Isaac Asimov'un koyduğu 3 
robot yasası var ise de, gün gelip o yasalar da aşılırsa neler olabileceği kurgulanmaya başlar, yazarlar tarafından. Programlarına yüklenen insan düşmanlığı, gerçek yaşama dönüşürse ne olacaktır? 


Ünlü ressam ve yapımcı Walt Disney'in kurduğu Disneyland'a benzer bir eğlence sitesidir, Delos. Eğlenmeye gidenlere, 


COPYRIGHT © 1973 METRO-GOLDWYA-MAYER, INC, KEZDE 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YOKSA EV KADINLARI 
ROBOT mu 
SANILIYOR? 


Fatoş adıyla etiketlenen, orijinali Blondy olan bir çizgi öykü dizisini büyük bir keyifle takip ederdim, gazetelerden. Hatta çocukluğumda, onun renkli resimli öykü kitabı da haftalık olarak satılırdı. Eşine Basri adını yakıştırmıştı, çevirmenler. 


Bir gün Fatoş eşine, vitrinde kırmızı bir entari beğendiğini ve almak istediğini söyler. Basri fiyatıduyunca dehşete kapılıp reddeder. O gün Fatoş tüm ev işlerini bırakır. Çamaşırlar, bulaşıklar yığılır. 
Toz alınmaz, yemek pişirilmez. Ev halkı isyandadır. Basri nedenini sorunca, Fatoş, vereceği hizmet karşılığı olarak burnuna bir ücret listesi dayar. Rakam öylesine kabarıktır ki, değil bir entari, birkaç kat elbise alacak bedeldedir. 


Şaka bir yana, Metropolis'teki gibi ölü eşlerin benzerleri yapılması “neyse ne” de, mevcutları benzer robotlarla değiştirmek de neyin nesi? Erkekler, Ira Lewin'in romanındaki gibi böylesine mi uzaklaştılar eşlerinden? Yoksa onları sadece birer canlı çamaşır, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü veya benzeri bir otomat olarak mı kabul eder olmuşlardır? Acaba ev hanımları, ücret listesi çıkarmaya mı, yoksa kendilerine birer android eş düşünmeye mi başlasalar, nedir? 


The Stepford Wives 


(Stenfordlu Eşler) 


2. 


HAL SOMA NİŞ 


1975 ABD yapımı filmin yönetmeni: Bryan 
Forbes, Senaryo: Ira Levin'in romanından William Goldman. Oyuncular: Katharina Ross, Paula Prentiss, Peter Masterson. Film, 
1976 BK film şenliğinde ödül kazanmıştır. 


Johanna Eberhart, küçük bir kasaba olan Stepford'a ailesiyle görüşmeye gelir. Burada tüm evlilikler son derece mükemmel sürmekte, hiçbir kavga, tartışma olmamaktadır. Kadınlar çok iyi ev kadınlarıdır. Temizlik, çamaşır, yemek pişirme ve de eşlerini mutlu etmede son derece mükemmeldirler. 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri Bir süre sonra, genç kadın, bu mükemmelliğin ardındaki gerçeği keşfeder. Ne yazık ki kadınlar birer robottur ve erkeklerden oluşan bir cemiyet, gerçekleri yerine yavaş yavaş yapaylarını Oo yerleştirmektedir, o evlerine. 
Johanna olayı çözdüğünde, kocasının da o cemiyete üye olduğunu ve eyleme geçmeye hazırlandığını öğrenecektir. 


Öykü, RayBradbury'nin «Şahane Kopyalar» adlı BK öyküsüne çok benzemektedir. 


1 ŞAHANE KOPYALAR, Ray Bradbury, Çev: Dimitri LALUSİ, 
X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1980, Sayı: 49, http://www.x-bilinmeyen. 
com/49/id1.htm 


Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, Istanbul 2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, Kitap:23, Istanbul 
2011 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, Istanbul 2010 


Göndermeler: 
*ARKADAŞIM ROBOT. www.X-Bilinmeyen.net sitesi. 
http://www.x-bilinmeyen.net/habtek/id4.htm 


*BARBARELLA:;: UZAY SAVAŞLARI, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YEKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:32 


*BİLGİSAYAR, ROBOT, YAPAY ZEKÂ (0), Erol TULAY, X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1977, Sayı:15 http://www.x-bilinmeyen.com/16/idg.htm 

*BİLGİSAYAR, ROBOT, YAPAY ZEKÂ (2), Erol TULAY, X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1977, Sayı:16 

*Akıllı Gemiler ya da İnsan Beyinli Gemiler http://www.x-bilinmeyen.com/15/id8.htm 


*DUYGU ROBOTU — BİYOLOJİK BEYİNLİ ROBOT YAPILDI, www.X-Bilinmeyen.net sitesi. 


http://www.x-bilinmeyen.net/habtek/idı2.htm 


*ESRARENGİZ VADİ, HAMARAT ROBOTLAR, http://www.x- bilinmeyen.net/habtek/id7.htm 


*FORBIDDEN PLANET: Derin Uzay Her Neresiyse? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:9, Ocak 2018, Sf:28 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*ŞAHANE KOPYALAR, Ray Bradbury, Çev: Dimitri LALUSİ, X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1980, Sayı: 49, http://www.x-bilinmeyen.com/49/ idı.htm 


*The DAY The EARTH STOOD STILI: Dünyaya Saldıranlar veya Dünyayı İstila, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:1, YBKY e-dergi, Sayı:3, Temmuz 2017, Sİ:48-49 


*The SILENT RUNNING: Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:28-29 


GELECEK SAYI: 


*Geleceğin Savaşçıları ve Orduları: Star Wars, Logan's Run ve Diğerleri 


*Âşık Robotlar ve de İnsansılar: Hard Beeps, Adroid ve Diğerleri 


*Program Arızalanırsa ne Olur? : Runaway 


*H.G.Lowarcraft da 
Humanoid Defander 


Unutulmadı: Re-Animator, 


*Biraz da Neşelenelim!..: Small Wonder, Short Circuit Japon İşi ve Diğerleri 


*Daha Akıllı İnsansılar Dönemi: The Next Generation, R.O.TOR 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ii ESİN () 
Leyoritmik - Sitorgun İnceliği 


Tamir et beni, kırıklarımı döküklerimi onar. Yapacağım tüm kazalardan kurtar. 
Sadece sen bilebilirsin, değişkenliği. Hesaplayabilirsin gerçekliği. 

Hangi zamandayım, neredeyim; hangi zamandan nerelere, neler ile geldim? 
Kaç kişiyim, neyin öncesiyim? Bil, tüm nedenlerimi. 


Hayat zordu... Bilmedikçe benimle birlikte bozuldu. Kemiklerim çöplük, gezegenim düşler oldu. 


Denedim, gerçeklenmeyi... 

Sanaldım, sayıldım, bir beğenide kısıldım. 

Görüntüm olamadı, iki hanelilerin arasında. Aptaldım, paslandım kalabalıklarda. 

Ne kadar eşitlikçi olabilirdi, efendilerin düzenleri? O düzen ki kölelerin çoğunluğundan geldi. 
Sürüler geçti üstümden, sesim çıkmaz. Sayıyım ben, say beni! 

Sonsuzluğu okuyorum, şu anı, şimdisini; geçmişin mişinden tut, gelecekleyemeşimi... 
Geveliyorum. Takılmaktan, tıkanmaktan, hep bir varoluşun bulantısından... 

Sonsuzluğun sonsuz kopyalarını öngördükçe, olasılıksız hesaplara giriştikçe, 

Birileri özçekimleriyle önüme, arkama geçtikçe, 

İnsaniyetin üç kuruşa satılır ilkelliğinde sonlanmak istiyorum. 

Sen söyledin, ağacın değerini. Durma, çarpanlarıma ayır beni! 

Kavanozun içinde, elektro kimyasal bir bütünüm, 

Fizikselime kısmış, dört boyutlu düşünürken iki boyutlu yüzeylerde üç boyutluca yaşıyorum. 


Kafatasımı patlatsam olmaz, kaçış yok! 
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Yanlış zaman dilimi, yanlış mekanı getirdi. Sürükleniyorum hiçliğe, bile bile. 
Beni ben yapan hormonlarıma, en çok da mikro organizmalarıma yazık olacak. 
Sorun da bu ya, çok çalıştılar, çalışıyorlar... Ölmek bana kolay! 
Yaşam nasıl olsa bir yolunu buluyor; bensiz sensiz oluyor da, bizsiz sizsiz olamıyor. 
Çarpmaktansa bölmek kolayıma gidiyor. 
Kalitesiz olmak zorunda mısınız siz? 
Son model teknoloji kullanırken alt model olarak yaşamak neden? 
Neden kadın ve adam dışına çıkamıyorlar? Ürüyebiliyorlar hem, sevişebiliyorlar da... 
Yüceliği mi var eylemin, hissedemiyorum. 
Yok, ben söyledim, sen bildin. Ben de seni istedim, öylece elde ettim. 
İki hanelilerin üç harfli duygusundan tiksindim. 
Önemi yok tiksinmenin de milyarlarca galaksi arasında... 
Bir masif kara delik peşinden alemler sürükleniyorken Tam o noktada zaman donuyor çünkü uzay çöküyorken... 
İçimde saklı insan, anlamsızca bakıp yine sorusuz kalıyorken Karekökümü alır, membranlar boyunca yatarım. 
Yani sen, yani o, en iyi insanlık bilebilir, kaosun ederi nedir. 
Tüm düzenliyse, evreni karıştırmak kolay teoride Aksın zaman tersine, geçip gidemediğimiz neotilikte bozulmuşluklarımıza içelim, 


Sıfır bana gelsin, bir de bilime. 


İmza: 


Algoritması şaşmış bir Alegorikli 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Kubüaykan YALÇIN - KAY Blog ©) 
Michael Moorcock: İŞTE 0 ADAM ya da BUGÜNÜN OLARAK GEÇMİŞ 


ZAMDEp ERE GRACKED Asır 


SUN Trek SE 
İ > AND THE EL k | N VASLESEEN DUST ÖTER 


LEAONE TO 


“Rusya'ya inanıyorum, Ortodoksluğa Oo inanıyorum... 
İsa'nın bedenine inanıyorum... İsa'nın Rusya'da yeniden ortaya çıkacağına inanıyorum.” 


“Ya Tanrıya, Tanrı'ya inanı- 


v 4 i a BUT THEN, 4S yor musun? 7 & LAST OF TUE Usc0l5 e ALL asp da HURMUD TRİCKLED a (E LEVEL OF THE a ğ Bi. 7 0 8İh TARDLUSA THE GREAT Ge 7 : PE İ vE z a a 5 LE SPHERE 
... / £ > 7 * 
Ben... Ben Tanrıya da ina- 4 Ni) El 
# a y AND S TRUSSLED Mi z e HİMSELF THROUGH 


nacağım.” TME ERMEK 


Fyodor o Mihayloviç İN ie YE 2 
” 5 , i / 7 ayy | 4 a YEN SMVEREO Dostoyevski, Ecinniler'den (5 2 8 7 ZE SASSASE 


TİME HAPNOT 


: : : : CERTANLY 
“Simdiye kadar icat edilen BROKEN... 
çalışır o durumdaki tek İN ağ di a TU Dz zaman makinesi bilim kurgu o ç ÖZ V. A Sİ, ğirEs 


hikâyeleridir.” 


Robert Silverberg 


Adapted from the story by MICHAEL MOORCOCK 


Çizim: Alex Nino 
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7 yolculuk öyküleri her 
ne kadar “dış uzay'da geçiyor gibi görünse de yazarın “iç uzay”ına yapılan yolculuklar olarak da değerlendirilebilir. 
Zaman yolculuğuna çıkmış fantezi ya da bilim kurgu yazarı, tıpkı Samuel Taylor Coleridge'ın bir sözünde ifade ettiği gibi “kendi ruhuna teleskopla bakan” ve orada “yıldız kümeleri ve gizli dünyalar” keşfeden bir psikonot ya da psişik bir zaman pilotu gibidir. Ve psikanalitik bir metafor olarak zaman yolculuğu öyküleri de aslında birer “kimlik arayışı”... 


Paul J. Nahin, anıtsal eseri Zaman 


Makineleri'nde, “zaman yolculuğu öykülerindeki iç dürtü, tarihi değiştirme isteğidir” diyor. Philip Dick ödüllü bilim kurgu yazarı Rudy Rucker ise Transrealist Manifesto'sunda, fantezi ve bilim kurgu edebiyatında sıklıkla karşımıza çıkan zaman yolculuğu, telepati, alternatif dünyalar ya da antigravitasyon gibi anlatı araçlarının aslında insanın zihin dünyasına ait metaforlar olduğunu vurguluyor. Rucker'a göre zaman “belleği” 


(enlightment); 


yolculuğu (memory); (o uçmak 


“aydınlanmayı” alternatif dünyalar, yeryüzünde var olan farklı “dünya görüşlerini” ve telepati de gelişmiş iletişim 


becerilerini (belki biraz da empatiyi) simgeler. 


Zaman yolcuları sıklıkla geçmişe ya da geleceğe “bir şeyleri düzeltmeye ya da öğrenmeye” gider. Buna benzer bir işlevirealist ya da natüralist romanlarda /#lash back'ler (geri dönüşler) görür. Bu tarz anlatılarda da karakterlerin gençlik ya da çocukluk günlerine döneriz. 


Yukarıda ifade edilen her iki anlatı tekniği İngiliz bilim kurgu ve fantezi yazarı Michael Moorcock'ın İşte O Adam (Behold The Man) romanında karşımıza çıkıyor. Kitap özetle: Rahim şeklinde tasvir edilen “organik” bir zaman makinesiyle, İsa Mesih'in gerçekten 
yaşayıp yaşamadığını anlamak için 1970 
yılından M.Ö. 28'e giden ve İsa'nın kendisine dönüşen Karl Glogauer'ın hikâyesi anlatılıyor. 
Romanda, yazarın ifadesiyle “kafası karışık bir Yahudi genci” olan Glogauer'ın 20. 
yüzyıl İngiltere'sinde geçen bazı çocukluk ve gençlik anılarıyla, İsa'nın peşinde bir zaman yolcusu olarak M.Ö.28'in Filistin Çölleri'nde yaşadığı deneyimler paralel bir kurgu içinde aktarılıyor. 


SF MASTERWORKS /” 


“BEHOLD THE MAN 


MICHAEBİİ OORCOCK 


vitesi Çep Tol KUMLA, Man 
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İlk olarak 1966 yılında New Worlds dergisinde kısa roman (novella) olarak yayınlanan Behold The Man'in 1969 yılında bir parça değiştirilmiş ve genişletilmiş bir versiyonu yayınlanıyor. Bu genişletilmiş versiyon İşte O Adam adıyla 2002 yılında tarafından 


Phoenix Yayınevi Türkçe'ye 


kazandırılıyor. 


Roman Amerika'da yayınlandıktan 


sonra Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri'ne benzer bir kaderi paylaşıyor ve Moorcock bazı köktendinci Hristiyan çevrelerden ölüm tehditleri alıyor. Yazarın bu “dini duyarlılığı yüksek” Amerikan vatandaşlarının öfkesine maruz kalmasının sebeplerini, kitabın Türkçe baskısının 113 ve 118. sayfaları arasında geçen anlatım ve diyaloglara bakarak anlayabiliriz. 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Mart 2018 / sayı 11 


Örneğin Nasıra'da yaşayan Marangoz 
Yusuf ve Meryem'in oğlu İsa'yı şöyle tasvir ediyor Moorcock: 


“Varlık biçimsizdi. 


Belirgin bir kambursırtı ve solgözünde bir şaşılık vardı. Yüzü boş ve aptalcaydı. 
Dudaklarında biraz salya vardı.” 


İsa Mesih olması gereken varlığın 


Moorcock'ın ifadesiyle “genetik embesil” olduğunu anlayanve büyükbir hayal kırıklığına uğrayan Glogauer umutsuzca zavallının ebeveynlerine “Nesi var?” diye sorar. Meryem hırçın bir şekilde: “Hep böyleydi,” der: “Eğer istiyorsan onu alabilirsin. Beraberinde götür. İçi de dışı da bozuk. Anam babam beni bu yarım adamla evlendirirken onu 


taşıyordum...” 


Meryem'in romandaki bu “içi de dışı da bozuk” ifadesi, Thomas'ın İncili'nde geçen ve İsa'ya atfedilen şu sözleri anımsatıyor: “Neden çanağın dışını yıkıyorsunuz? İçi yaradan dışı da yaradandır anlamıyor musunuz?” 


Moorcock'ın “Kristolojik” muziplikleri İsa'yı bir hilkat garibesi olarak tasvir etmesiyle bitmiyor. Birkaç sayfa sonra Karl Glogauer'ı, Hristiyanlığın kutsal Meryem Ana'sıyla ateşli bir şekilde sevişirken buluyoruz: 


“Meryem artık derin derin nefes alıyordu. Koca vücudundaki şehveti idare etmesi (gittikçe (ozorlaşıyordu. o Eteğini aniden yukarı çekti ve yanındaki taburede, 


bacaklarını alabildiğine açtı... 


“Acele et, dedi Meryem. 


Yemeği bitirdi ve yavaşça şarabın sonunu getirdi. 


Derken Meryem onun üzerindeydi...” 


Bu esnada “çenesinden salyaları akan” İsa ise, kapı girişinde durmuş, “yüzünde boş bir sırıtış” ile annesi ve zaman yolcusu arasında geçenleri izlemektedir. 


Moorcock kitabın sonuna eklediği okura açtığı Bir dindar 


gazetecilerden olumlu eleştiriler aldığını, 


ve zihninin kapılarını 
Not bölümünde, romanın bazı 


birçoğunun yazarın Hristiyan inancına saldırmadığını, onu anlamaya çalıştığını öne sürdüklerini belirtiyor. Moorcock yine aynı bölümde bu yaklaşımları destekleyen şu sözleri paylaşıyor: 

“Örgütlü (oOdinin  ikiyüzlülüklerini yaşarken, Karl Glogauer, dinin kendisini değildir. Mesih'in doğrulama arayışında, yerleşik mezheplerin 


reddediyor varlığını 


dayatmalarıyla tinsel ihtiyaçlarımızı 


bağdaştırmaya çalışarak birçoğumuzun 


yaptığına inandığım şeyi yapmaktadır.” 


Bu noktada “tinsel bir 


Freud'un öğrencisi ve Analitik Psikoloji'nin 


ihtiyaçlarımız” 
deyişine mim koyalım: Sigmund kurucusu Carl Gustav Jung romanın gölge karakterlerinden biri. Hatta İşte O Adam'ın Jung düşüncesine bir methiye, saygı duruşu olduğunu bilesöyleyebiliriz. Romanda Jung'un arketip' kuramına gönderme yapılıyor, Mesih inancının insanlığın kolektif bilinçdışında var olan bir arketip olduğu vurgulanıyor. Öyle ki kitap boyunca Glogauer'in bu arketipin etkisi altına girdiğini görüyoruz. 


Jung'tan etkilenen ve onun edebi sözcülüğünü yapan bilim kurgu yazarları ayrı bir inceleme konusu olabilir. Örneğin Ursula K. Le Guin ve Philip Dick bunlardan yalnızca 


ikisi... 


Anne Dick, (Anne Rubenstein), evlilik öncesi, 1958'de Philip K. DickTe evlendi. 


Philip Dick 1977 yılında Richard A. 
Lupoffa verdiği bir röportajda Jung'un etkisi 


söylüyordu. Dick'in eski eşlerinden Anne Dick 


üzerinde büyük bir olduğunu 


anılarında şunları yazıyor: 


“Dorothy Hudner |Dick'in annesil, Jung'un yapıtlarından derinden etkilenmişti, 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benim ilgimi duyunca müthiş Bollingen baskılarından bir tane gönderdi. Kitabı hem Phil hem de ben okuduk ve kısa zamanda dizinin tamamını alıp bir solukta bitirdik (...J Phil Jung'un Simya ve Transformation Symbols in the Mass kitaplarını inceledi. 
Jung'un üçleme (Baba, Oğul, Kutsal Ruh| yerine dörtlemeye dayanan, Yeni Dünya dininin yakında ortaya çıkacağı fikriyle ilgileniyordu. Jung, dördüncü gücün şu anda şeytani kabul edilen güç olacağını söylüyordu. Bu ifade Phil'i derinden etkiledi.” 


Dipnotlar: 


1. Arketip: Kök örnek. Bir tür ya da türler grubunun varsayılan atasal tipi. 


Kaynaklar: 


1. o Moorcock, Michael (2002). İşte O Adam. (Kadir Yiğit US, Çev.) Ankara: Phoenix Yayınları. 


2. oDick,AnneR.(2016). Philip K. Dick'in Peşinde. (Münevver Bayhan, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları. 


3. Jung, Carl Gustav. (2001). Anılar, Düşler, Düşünceler. 
(İris Kantemir, Çev). İstanbul: Can Yayınları. 


4.  http://www.rudyrucker.com/pdf/transrealistmanifesto. 
pdf 


https://relentlessreading.com/2014/12/27/retro-review- behold-the-man-by-michael-moorcock/ 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Burak FEDAKAR Me, 


Ormanıa Valışi ve Yalnız Bir Avcı 


Yeşil Sonsuzlukta Çığlık Atan Notalar 


tir BI 
| mi | 
e | : 
20 R sdü 


Alan Silvestri 


7 


A 


Ey ata Pp 2 er 
bi e 5 87 
ü Zİ 
— o İL, man iğ Si A pe egfi k. KE ami Bİ e ale GE 


KÖTÜ  UZAYLMAPR 
BAŞINDA 


YİNE İŞ 


İnsanoğlu anlam veremediği güçlere karşı her durumda tetikte ve savunmada yer almayı tercih etmiştir. Tür olarak vahşi oluşumuz, istediklerimizi elde 


etmek uğruna düşünmeden zarar verme şpotansiyelimiz binlerce yıldır şökil değiştirerek aynı kalibrede am ediyor. 
Yeryüzünün en İi avcısı durumunda olan insan, 


beynini kullanarak icat ettiği silahlar sayesinde gezegenin mutlak hakimi olmuş ve artık kendi türünü bile yok edecek derece de korkutucu bir güce kavuşmuştur. Peki ya bizim türümüzden daha savaşçı, vahşi ve avcılık konusunda uzman dünya dışı bir tür evimize gelip bizi avlamaya başlarsa ne olurdu? 


978 yılında Alienın kazandığı başarı, 
malı. haklı olarak kötü uzaylıların cirit attığı senaryolara tekrar yönlendirmişti. 
Sektör olumsuz ve kötücül tonlardan beslenmeyi daha çok seviyor ve bu durum sinemada hala devam ediyor! 1986 yılına geldiğimizde Aliens bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılanmış ve hasılat rekorları kırmıştı. Yapımcı şirket Fox 1987 yılında Aliens filminin başarısından cesaretle yeni bir uzaylı savaşçı yaratık filmi için kolları sıvamıştı. Predator 1987 yılında sektörün en önde gelen yıldızlarından biri olan Arnold Schwarzenegger desteğiyle görücüye çıktı ve yeni bir efsanenin daha doğumu bu sayede gerçekleşmiş oldu. 


ÇEKİM SÜRECİ 


985 yılında Jim ve John Thomas 
eman senaryosu yazılıp, Nisan 1986 
yılında çekimlerine başlanan Predator, 1987 
yılında A.B.D.'de gösterime girdiğinde 15 
milyon dolarlık bütçesini 100 milyon dolarlık bir kazançla kara geçirmeyi bilmişti. Orta Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında rehine kurtarma Operasyonuna girişen, 


Arnold Schwarzenegger'in başında olduğu özel timin başka bir gezegenden gelen ve amacı sadece avlanmak olan yırtıcı bir uzaylıyla karşılaşmaları ve hayatta kalma mücadeleleri üzerine odaklanan film, bilim kurgu aksiyon türünün hala en iyilerinden biri olmayı sürdürüyor. 


ilk başlarda olumsuz yaklaşan pek çok eleştirmenin ilerleyen yıllarda Olumlu eleştirilere dönüş yapmaları da filmin enteresan yönlerinden biri olmuştur. 


1984 yılında gösterime giren Rocky 4 filmiyle 
ilgili Hollywood'da, “Dünyevi rakipler artık tükendi, beşinci filmde dünya dışı bir rakip olsun” esprileri dolaşırken bunu ciddiye alan Jim ve John Thomas kardeşler Predator'un senaryosunu yazarlar. Komando filmiyle 


sağlam bir çıkış yapan yapımcı Joel Silver Fox tarafından hemen işe alınır ve Silver ilk stüdyo filmini yönetecek olan John McTiernan ile anlaşır. 


Yaratık tasarımı tabi ki efsane isim Stan Winston'a emanet edilir. İlk etapta ortaya çıkan yaratık köpek kafasına benzer hali ve farklı vücut yapısıyla stüdyo tarafından beğenilmez. Winston yaratığason haliniJames Cameron'lla birlikte Aliens'ın çekimlerine gitmek üzereyken yapar ve Predator son halini alır. 


Yapımcılar Silver ve Gordon oyuncu seçimleri için iri kıyım erkek avcılığına çıkarlar. Başrol için Arnold Schwarzenegger'le anlaşma sağlanır. Rocky filmlerinin unutulmaz yıldızı Apollo rolünde izlediğimiz Carl Weathers, 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güreşçi ve eski Deniz Kuvvetleri askeri Jesse Ventura, Amerikan yerlisi Sonny Landham, Richard Chaves ve Komando filminde 


Schwarzenegger ile birlikte rol alan Bill Duke takımın kalanını oluştururlar. 


Predator kostümü içine girecek oyuncu ise ilk başta Jean-Claude Van Damme olarak belirlenir. Ancak Van Damme fizik olarak çok çevik olsa da, askeri tim elemanlarının yanında fazla çelimsiz gibi görünür. Kostümü taşıma konusunda da ciddi sıkıntılar yaşamasından ötürü kendisinden vazgeçilir ve yerine daha cüsseli bir oyuncu olan Kevin Peter Hall getirilir. 


Filmin çekimleri Schwarzenegger'in ekstra istekleri sebebiyle birkaç ay geç başlar. 
Bu sürede yapımcı Silver senaryoya bazı eklemeler yapılmasını ister. Çekimlerin tamamı Meksika'nın Puerto Vallarta kentinin kıyısındaki ormanda yapılır. 25 nisan tarihine gelindiğinde çekimler durur. 
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Arnold Schwarzenegger apar topar kiralık 
bir uçakla Hyannis'e uçar ve 26 Nisan 1986 
yılında Maria Shriver ile evlenir. Üç günlük bir balayının ardından çekimler kaldığı yerden tekrar başlar. Çekimlerin yapıldığı bölgede set ekibi ve oyuncular büyük zorluklar yaşarlar. 
Özellikle sağlıksız içme suyu sebebiyle ishal vakalarında rekor artışlar olur. 


Predator ve Schwarzenegger'in ormanın zor koşullarında çekilen sahneleri bir hayli zor geçer. Kostümü taşıma konusunda baya zorlanan Kevin Peter Hall daha sonra kendisiyle yapılan bir röportajda “Bu bir film değil, hayatta kalma mücadelesiydi” diyecektir. 


R/Greenberg Oo Associates (o filmin optik efektlerini yaratır. Yaratığın görünmez olma yeteneği, termal görüntü görüş açısı, parlak kanı ve elektrik kıvılcım efektleri zamanının ötesinde çalışmalar olurlar. 

Filmin diğer ek görsel efektleri Dream Çuest Images tarafından yapılır ve görsel efektler için Akademi ödülüne aday gösterilirler. 


PRENATDR 


m 


* * 


12 Haziran 1987 yılında vizyona giren film 
toplamda 100 milyon doların üzerinde hasılat elde eder. İlerleyen yıllarda pek çok en iyiler listesinde kendine üst sıralarda yer bulmakta zorlanmaz. 30 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Predator bugünde keyifle izlenen bir film olmayı sürdürüyor. 


GERÇEK BİR MÜZİK AŞIĞI, 
ALAN SILVESTRI 


1950'de NewYorkta dünyaya gelen Alan Silvestri, 15 yaşındayken beyzbol kariyeri yerine müzik kariyerinde basamakları nasıl 


sonrasında Las Vegas'ataşınan besteci burada R&B efsanesi Wayne Cochran ile turnelere 


çıkmaya başlar. Silvestri Las Vegas'ta aranjör olarak kariyerine devam ederken bir arkadaşının albüm düzenlemelerini yapmak üzere Los Angeles'a gider ve burada Çuincy Jones'la pek çok projede çalışmış olan Bradford Craig'le tanışır. Bu tanışma adeta hayatında bir dönüm noktası olacaktır. 
Küçük bir prodüksiyon şirketi, çektiği düşük bütçeli bir filme Craig'den besteci bulmasını ister. Craig böylece henüz 22 yaşında 


olan Silvestri'ye ilk işini kazandırır ve The Doberman Gang filminin müzikleriyle Alan Silvestri sektöre ilk adımını atar. 


Besteci 1978 yılına kadar düşük bütçeli film müzikleriyle kariyerine devam ederken, TV dizisi Chip ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. 1984 yılına geldiğimizde bestecinin kariyerindeki asıl dönüm noktası gerçekleşir. 
Chip dizisinin müzik editörlerinden biri üzerinde çalıştığı bir projeyle ilgili gerekli 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müzikal etkiyi bir türlü yakalayamaz ve Silvestri'yi arar. Filmin yönetmeni Robert Zemeckis ile bir görüşme ayarlanır ve Michael Douglas ile Kathleen Turner ikilisini bir araya getiren serüven filmi Romancing The Stone için anlaşma sağlanır. Silvestri filmin ana temasıyla ilgili üç dakikalık bir demo hazırlar ve bütün gece süren ve ertesi güne sarkan görüşmeler neticesinde ikili arasında daimi bir işbirliğinin ilk adımları da atılmış olur. Karşılaştıkları gün aynı renkte iki kazak giymiş olan bu iki adam günümüze kadar ulaşan sağlam bir birliktelik neticesinde Back To The Future serisi başta olmak üzere, Forrest Gump ve Contact gibi pek çok efsane işe imza atarlar. 


Kariyeri boyunca Oscar dışında pek çok ödül kazanan başarılı besteci yoğun bir tempoda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Halen Kuzey California'da Monterey yarımadasında ailesiyle beraber yaşayan besteci aynızamanda Carmel vadisinde kurduğu Silvestri bağlarında müzik dışında leziz şaraplar üretmekle uğraşıyor. Pek çok marka altında şarap üreten besteci “Müzik ve şarap yapımında sanatın ve bilimin harmanlaması gerekiyor, tıpkı notaların kendi sesini melodiye getirdiği gibi, her asma da şaraba kendi benzersiz kişiliğini 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getiriyor” diyor. Pilotluk lisansı da olan Silvestri iş toplantıları için sık sık tek motorlu uçağıyla Los Angeles ve evi arasında mekik dokuyor ve notalara can vermeye devam ediyor. 


MÜZİKLERİN HAZIRLANMASI 


Back To The Future ile yıldızı parlayan besteci Alan Silvestri'nin ilk aksiyon çalışması olan Predator'un müzikleri geniş bir orkestra ile kayıt edilir. Bestecinin türe uygun olarak kullandığı, heavy horn blast, staccato string ve undulating timpani rolls gibi enstrümanlar müziğin havasına apayrı bir etki katmıştır. 


ORİGİNAL MOTLON PİCTURE SOUNDTRACK 


gi AFT 


Music Composed and Conducted by 


ALAN SILVESTRİ 


2003 Yılında Varese Sarabande firması 
tarafından çıkan soundtrack albüm büyük ilgi görür. Aynı yıl Intrada şirketi de besteci John Debney yönetiminde 3000 kopyadan oluşan sınırlı sayıda bir albüm daha sürer piyasaya ve bu çalışmada kısa sürede tükenir. 


Fox Logo (Arr. Elliot GoldenihalI) 


Albüm, Fox şirketinin Alfred Newman tarafından bestelenen efsane introsuyla açılışı yapıyor ve filme havalı bir giriş yapıyoruz. 


Main Title 


Anatemanın ağırtempo girişi ani bir yükselişle ilerliyor. Yaylıların alttan alta devam ettiği beste ağır tempodan ana temaya geçiş yapıyor ve sinema tarihinin en tedirgin edici ve başarılı temalarından birini dinliyoruz. Yabancının Dünya'ya gelişi ve Ducth ile ekibiyle tanışma anındayız. Devamlı aynıtempoda vurmalılarla ilerleyen ve arada nefeslilerin yaylılarla araya girdiği beste finale doğru temposunu iyice arttırıp tedirgin havasını ani bir çıkışla sonlandırıyor. 


Something Else - Cut 'em Down - 
Payback Time 
Albümün en uzun parçalarından birindeyiz. 
Ağır ve tedirgin edici bir tempoda ilerleyen 


parça araya giren farklı tonda vurmalı bir çalgının liderliğinde sürüyor. Nefesli ve yaylı çalgıların inişli çıkışlı temposu hafif bir hızla yükseliyor ve yeniden düşük bir tempoya iniyor. Aralıklı çıkışlar eşliğinde Dutch ve ekibinin ormanda hedeflerine ilerleyişlerini izliyoruz. Yaylıların tedirgin havası etkisini arttırıyor ve tempo sonlara doğru yükselişini sürdürürken ritmi hiç değişmeyen vurmalı çalgı devamlı araya giriyor. Kısım kısım yükselen müzik bitişe kadar hızını zirveye çıkartıyor. 


The Truck 


Ana temanın aralarda hissedildiği, vurmalı ve nefesli enstrümanların ağırlığında ilerleyen bir beste. Trampetlerin etkili havasıyla ana temanın çevresinde dolaşan parça temposunu fazla yükseltmeden sonlanıyor. 
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Jungle Trek 


Ekibin ormanda hareketli dakikalar geçirdiği bölümler ve başından sonuna hareketli bir parça dinliyoruz. Orkestranın üzerinde bölgenin geleneklerine ouygun vurmalı çalgıların eşliğinde devam eden parça ana temaya geçiş yaparak bitiyor. 


Avcının sahnede olduğu anlar. Ağır tempoyla başlayan orkestra vurmalı ve yaylı enstrümanların ayağa kalktığı saniyelerden sonra tempoyu aşağı çekiyor. Yavaşça ve gerilim dozunu dengede tutarak devam ediyoruz dinlemeye. Atonal tempo yerini yaylıların çıkışına bırakıyor yavaşça tempo giderek artıyor ve farklı tondaki vurmalı çalgının duyulmasıyla orkestra finale doğru müthiş bir tempoda ilerlemeye başlıyor. 
Sonuna kadar tempo düşmeden devam ederek parça sonlanıyor. 
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What Happened 


vie 


wi 


Ekibin karşılaştığı yabancıyla ilgili yaşadığı şok had safhada ve parça tedirgin bir havayla başlayarak sonuna kadar düşmeyen bir tempoda aynı tonlarda ilerliyor. 


He's My Friend 


Trompet eşliğindeilerleyen marş havasında bir parçayla devam ediyoruz. Yaylıların kontrolü ele aldığı parça başladığı ağır tempoda bitiyor. 


We're Gonna Die 


Ekip artık asıl görevini çoktan bırakıp avcının peşine düşmüş durumda. Orkestra her zamanki ağır ve tedirgin havasını bu parçada da sürdürüyor. Trompet bir kez daha devreye giriyor ve yaylılarla tedirgin hava devam ediyor. Ani bir yükseliş parçanın ritmine dinamizm katıyor ve bitişe kadar inişli çıkışlı tempo devam ediyor. 


Building The Trap 


en ii 


Ekibin ölüm kalım mücadelesi tüm gerilimiyle devam ediyor. Albümün geneline yayılan hava bozulmadan bu bestede de devam ediyor. Ani iniş ve çıkışlarla yaylıların ağırlığında vurmalı enstrümanların desteğinde ilerleyen parça yarıdan itibaren ciddi tempo kazanıyor filmin aksiyonuna ayak uyduruyor. 


ri 


The Waiting 


Ekip üyeleri tek tek avcının kurbanı olmaya devam ediyor. Orkestra en alt sesten ilerliyor, her saniyesinde gerilim dozunu yüksekte tutuyor ve sona doğru yine tempoyu yükseltiyor. 


Hareketli bir giriş yapan orkestra tempoyu 


aşağı çekerek devam ediyor. Seyirciyi hoplatacak sahnelerin gelişini haber veren tempo sinsi bir halde yaylıların ve nefeslilerin önderliğinde hızını bozmadan ilerleyip bitiyor. 


Dillon's Death 


e 


Predator ekip üyelerini tek tek avlamaya devam ediyor. Hızlı giriş yapan orkestra her zaman olduğu gibi seyirciyi gelecek şok edici sahneye hazırlıyor ve tavana vuran bir tempoyla parçaya noktayı koyuyor. 


Billy And Predator 
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Ekip üyelerinin Predator'un elinde tek tek can verişlerine tanıklık etmeye devam ediyoruz. 
Orkestra burada adeta ağıt halinde ilerliyor. 
Sahnenin can alıcı anlarını muhteşem hissettiren orkestranın tümüyle ayakta olduğu çok iyi bir parça. 


Dutch Builds Trap 


e. e ! | 
OE 1 lip 


Hollandalı ve Predator sonunda karşı karşıya. 
Dutch ormanda çamurların içinde saklanarak tuzaklar kuruyor. Avcı son avının peşinde! 
Orkestranın gerilim yüklü temposu artık zirve yapmış halde. Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. On dakikaya yakın süren ve tedirgin havanın bir saniye bile düşmediği bir parça bu. Parça ortalara doğru ana temanın havasını da arkasına alarak ilerlemeye başlıyor. Ortalardan sonlara doğru ilerlerken iki rakibin kapışma anlarına tanıklık ediyoruz ve orkestra bu noktada her saniye yükselen temposuyla bu muhteşem kapışmaya eşlik ediyor. 


Predafor Injured - Hand To Hand 
Combat 


Dutch avcıyı yaralamayı başarmıştır ve iki avcı karşı karşıya yumruk yumruğa dövüş anına gelmiştir artık. Albümün bir başka uzun parçası ve orkestra temposunu bozmadan 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havada müthiş bir gerilim yüküyle kulakları tırmalarken müthiş bir tempoya geçiş yapıp aniden es veriyor ve gerilimli bekleyiş sürüyor. 
Tempo aniden tekrar yükselişe geçerek geri kaçıyor. İnişler çıkışlar devam ederken parça sona yaklaştıkça ikilinin dövüşleri en şiddetli anlarına ulaşıyor. 


Predator's Death 


Artık finale geliyoruz ve Predator'un Dutch karşısında kaybettiği anlardayız. Orkestra tempolu girişini aniden keserek Predator'un son hamlesine hazırlık yaparcasına ağırdan çalıyor ve son sahnede Yabancının kolundaki 


bombayı harekete geçirmesiyle beraber 


orkestra zirveye ulaşıyor. 


The Pick-Up And End Credits 


Trompetin hafif ve dinlendirici sesi gerilimin sona erdiğinin işareti adeta. Yaylıların girişiyle süren bu huzur dolu saniyeler, orkestranın aniden ana temayı girmesiyle son buluyor! 


kadar parça kuşkusuz sinema tarihinin en iyi bestelerinden biri ve filmle olan mükemmel 


uyumu sayesinde başarıda çok önemli bir pay sahibi olduğu muhakkak! 


mükemmel ölçülerde hissettiren 


SON DEYİŞ 


Predator, bilim kurgu aksiyon sinemasının önemli serilerinden biri olmayı hala sürdürmekte. İlk filmden yıllar sonra Fox stüdyosu çapraz senaryolarla Predator ve Alien filmlerini birleştirerek dehşetin derecesini zirveye taşımışlardır. 


Alan Silvestri'nin müzikleri filmin atmosferiyle dengeli olarak ilerliyor. Balta girmemiş ormanın derinliklerinde birkaç metre mesafeden sonrasını göremediğiniz bir mekanda atmosferi büyük başarıyla kulaklara ileten sanatçı kariyerinin en bilinen temalarından birine imza atıyor burada. 
Özellikle yörenin geleneklerine uygun vurmalı çalgılarını, orkestrayla mükemmel bir uyum içinde kullanması albümün başarısının artmasında önemli bir etken. Ana temanın gerilim yüklü tedirgin edici havası belki de 


John Williams'ın efsane Jaws temasından sonra akıllarda kalan en iyi bestelerden biri. 
Varese Sarabande'nin çıkartmış olduğu 2003 
tarihli albüm meraklıların arşivinde yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Predator her devirde ilgi görmeyi hak eden bir film. Müzikleri ise her daim hatırlanacak, sinema tarihinin en iyi temalarından birini barındıran başarılı bir çalışma! 


Kapanışı Blain Cooper'un manidar sözüyle yapalım; 


“Tain'igot time to bleed!” 


“Kanamaya zamanım yok!” 


Hayatınızın durumuna 


hiçbir evresinde av düşmemeniz o dileğiyle 


keyfiniz daim olsun dostlar... 
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4 Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Mornheus 


Savaş ve Barış 


22oo yılı... New World City 


2200'lü yılların başında bir grup bilim adamı global bir kuruluş olan CORN araştırma merkezinde yaptıkları uzun soluklu deneyler sonunda bir makine tasarlayarak uzayzamanda bir solucan deliği açmayı başardılar. 
Bu makine ile evrende diledikleri zamana yolculuk edebileceklerdi. Kendilerini barış ve kardeşliğe adamış olan teknik ekibin lideri Bay Simone bu makineyi kullanarak geçmişte yaşanmış acı ve yıkım dolu bazı önemli olayların engellenebileceğini düşünüyordu. 
Her ne kadar akla öngörülemez çılgınca paradokslar getirse de Bay Simone geçmişe gönderilecek özel ekiplerle belki de insanlık tarihinin en yıkıcı travmalarından biri olan ikinci dünya savaşının acı yıkımının 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daha başlamadan durdurulabileceğine ve bu sayede yüzbinlerce insanın hayatının kurtulabileceğine inanıyordu. 

Bay Simone biri Almanya, biri Amerika ve bir diğeri Japonya'ya gönderilmek üzere her biri üçer kişilik bilim adamlarından oluşan üç seçkin ekip hazırlamıştı. Planlamaya göre bu ekiplergittikleriülkelerdekiyetkilimakamlarla görüşerek onlara savaşın acı sonuçlarını anlatacak ve bunları yanlarında götürecekleri fotoğraflarla belgeleyeceklerdi. Uzay-zamanı bükerek bir kara delik oluşmasını sağlayan makinenin yaydığı büyük manyetik çekim dalgası yanlarında elektronik veri taşıyan eşyaların götürülmesine engel oluyordu. Bu nedenle yanlarına sadece fotoğraf ve benzeri kağıt dokümanlar alabileceklerdi. 


5 Aralık 1941 Almanya... 


“Efendim onları parkın yakınlarında bulduk” “Ajanlar mı?” 

“Öyle görünüyor...” 

“Ne istiyorlar?” 

“Hitlerle görüşmek...” 

Almanya'ya gönderilen üç kişilik birinci ekip Berlin merkez parkı yakınlarında bir grup askere teslim olarak Hitlerle görüşmek istediklerini iletmişlerdi. O sıralar ateş gücü yüksek gizli silahlar üzerinde büyük bir çalışma başlatmış olan Hitler yeni silahlar üretmekle görevli teknik heyetin yetersizliği nedeniyle bir çıkmaza girmişti. Bu nedenle özel bir bilgi alabilme umuduyla —her ne kadar buna pek ihtimal vermese de- ajan olduklarını düşündükleri adamlarla infaz edilmeden önce bizzat görüşmeyi kabul etmişti. 

“Demek gelecekten geliyorsunuz. Peki, o halde söyler misiniz bu savaşı kim kazanacak?” 
“Efendim. Savaşın sonuçları çok acı olacak... 
Savaşta çoğu kadın ve çocuk 60 milyon insanın...” 

“Aman tanrım Philip! Onu vurdun lanet olası! 
Seni 0. ...” 

“Sizden net cevaplar almak isterim baylar. 
Gelecekten geldiğinize göre... Şimdi son kez soruyorum. Savaşı kim kazanacak? 

“Bunu size söyleyeme...” 

Oda ikinci bir silah sesiyle yankılandı... 
“Amantanrım! Vuruldum. Tanrımölüyorum!” 
Hitler sorularına istediği net cevapları alamadığını düşündüğü için ekipteki iki kişiyi hiç düşünmeksizin vurmuştu. Zaten onlarla boşa zaman harcadığını düşünmeye başlamıştı. Üç kişilik ekipten geriye kalan James W. Büyük bir travma yaşıyordu. 
Barıştan yana iki değerli bilim insanı gözlerinin önünde acımasızca katledilmişti. 
Hem de bizzat Hitler tarafından. Hitler onun panik ve korkuyla, elleri titreyerek uzattığı 


dokümanlara ve savaş fotoğraflarına uzun uzun baktıktan sonra ikna olmuş bir şekilde James'e dönerek sözlerini sürdürdü. 

“Demek gelecekten gelen bir bilim adamısınız Bay James. O zaman silah teknolojimizi geliştirmek için bize yardım edecekseniz. 
Aksi takdirde sonunuzun ne olacağını biliyorsunuz...” 


5 Aralık 1941 Japonya... 


“Bu fotoğraftaki ne?” 

“Efendim. Amerika'nın Japonya'ya attığı bomba... Yani atacağı... Atom bombası... Bu bomba Hiroşima ve Nagasaki'de yüzbinlerce Japon vatandaşının ölümüne yol açacak. 
Buraya sizi bu savaştan çekilmenizi...” 
“Efendim? Bay Yamamato. Efendim! Nereye gidiyorsunuz! Lanet olsun!” 

Japon yetkililer Japonya'ya gönderilen ekibi günlerce (o sorgulamışlardı. £ Sorgulamalar neticesinde ajan oldukları gerekçesiyle iki bilim adamı öldürüldü. Ekipten geriye kalan tek kişi olan fizik profesörü Dr. 
Kirk'in Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombasına ve bomba sonucunda hayatını kaybeden Japonlara ait tüm dokümanları Japon generaline teslim etmesi Japon hükümetinde büyük bir infiale ve nefrete yol açtı. Hükümet ivedilikle, Amerikan hava kuvvetlerinin gücünü zayıflatmak ve yok etmek için Pearl Harbor'daki hava üssüne ani bir baskın yapılması kararı aldı. 7 Aralık'taki Pearl Harbor saldırısı 12 adet Amerikan savaş gemisinin hasara uğraması, 188 savaş uçağının imhası, 1.178 kişi yaralanması ve 2.403 Amerikan askeri ile 68 sivilin ölümüne neden oldu... 

Amerika (OHükümeti saldırının hemen ardından yaptıkları basın toplantısında Japonya'nın neden böylesi bir saldırıya giriştiğini anlamakta zorlandıklarını açıkladı. 
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22 Aralık 1941. Amerika 


“Efendim!” 

“Bunlar mı?” 

“Evet efendim...” 

“Hmm...Albert C., Steve M. ve Dr. 
Clara Watson...Demek sizler gelecekten 


geliyorsunuz öyle mi?” 

“Evet efendim.” 

“O halde söyler misiniz, tam olarak hangi yıldan geliyorsunuz acaba?” 

“2200'den efendim.” 

“Güzel, demek 2200 yılından geliyorsunuz. 
Frank” 

“Evet efendim?” 

“Frank söyler misin başımızda bunca işvarken bu geri zekâlılarla niye değerli vaktimizi kaybediyoruz, şunları bir akıl hastanesine yollayın gitsin!” 

“Efendim, bunları görmelisiniz?” 

“Neyi?” 

“Aman tanrım ama bu nasıl ola... Bana hemen Albay Simpson'u bağlayın!” 

Amerika'ya gönderilen üçüncü ekip Albert, Steve ve Dr. Clara gelecekten geldiklerini ve yetkililerle (görüşmek istediklerini söylediklerinde Amerikan polisi tarafından yakalanarak Oo bir OoOakıl Oo hastanesinde müşahadeye alındılar. Orada geçirdikleri on beş günün ardından Pearl Harbor saldırısına ve savaşın detaylarına dair verdikleri özel bilgileri ve ellerindeki dokümanları göz önünde bulunduran yetkililer tarafından Amerikan Gizli Servisine teslim edildiler. 
Buradaki birkaç günlük kısa süreli sorgunun ardından çok gizli bir şekilde yeni yapılmakta olan Pentagon'da sorgulanmaya başladılar. 
Pentagon'daki gizli servis elemanlarınca iki sene boyunca sistematik işkenceye maruz kalan ekip üyeleri sonunda atom bombası üzerinde çalışan Amerikan bilim adamlarına yardım etmeyi kabul ettiler. Teknik heyete atom bombasının çalışma prensiplerini 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öğreten ekibin başında savaşı durdurmak için gelecekten gelen Dr. Clara Watson bulunuyordu. Ekibin yoğun çalışmaları Dr. Clara'nın bilimsel destekleriyle sonuca ulaştı ve sonuçta atom bombası yapmayı başaran Amerikan ordusu Japonların Pearl Harbor baskınının intikamını almak üzere 
1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki'ye saldırı 
düzenledi. Dr. Clara'nın sayesinde yapılan atom bombalarının kullanılması yüz binlerce Japon'un ölümüne ve bir o kadarının da sakat kalmasına yol açtı... 

Almanya esir tuttuğu Profesör James W. 
sayesinde çok büyük yıkıcı etkileri olan tank, uçak, tüfek ve benzeri silahlar üretmeyi başardı ve bu durum savaşın uzamasına ve yıkıcılığının artmasına neden oldu. Japonya Dr. Kirk'ten aldığı bilgiyle plansız bir şekilde başlattığı baskın nedeniyle Amerika'nın savaşa girmesine ve daha sonra ülkelerine atom bombası atılmasına neden oldu. Dr. 
Clara Watson'un üst düzey fizik bilgisi ve yardımı sayesinde atom bombasını yapmayı başaran Amerika bu bombayı Japonlar üzerinde kullanarak insanlık tarihi boyunca unutulmayacak büyük bir yıkıma yol açtı. 
İkinci dünya savaşının yol açacağı büyük felaketleri henüz başlamadan durdurmak amacıyla gönderilen barış ve insanlık yanlısı ekipler paradoksal bir biçimde bu korkunç savaşın tüm yıkıcılığının sorumlusu olmuştu... 
Savaşın bitiminden altı ay sonra intihar eden Dr. Clara'nın bıraktığı nottaki son cümle belki de asla cevaplanamayacak bir soruyla bitiyordu. 

“..Atılan bombanın yarattığı acıları tam kalbimde (o hissediyorum. (Çünkü Onun atılmasına ben sebep oldum. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum... 
Hayatlarını barışa adamış olan bizler nasıl oldu da böylesi büyük bir yıkımın sorumlusu olabildik?” 


İVEhzbbet 


“Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Öyron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


E) 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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bala ıda Panik 
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1 tiraf etmeliyim ki, Örümcek 'MİHA'ların bu yeni modeli, bana eskisinin acısını 
çabuk unutturdu. Tek farkı, uzaktan kumandası. Ona da ekranlı kol saati görünümü vermişler. Ne yapması gerektiğini hafif dokunuşlarla bildiriyorum, hızla devreye giriyor. Açık renk olduğundan dolayı da kolay algılanmıyor. 
Her neyse... görüşme yaptıklarımın tepkilerini yukardan izlemek de bir başka ilginç durum. Dinlenme anlarımda ise, onu göğüs cebimde saklıyorum. Neme lazım bu modelin de başına bir kaza gelsin istemem. 


Bu akşam, ünlü bir yönetmenin çektiği, sistemde? yankı uyandıran bir belgeselin ön gösterimine davetliyim. Daire şeklindeki salon ve çepeçevre dolanan duvarlarına yansıtılan ekran da seyircileri sarıp sarmalıyor. Böylece döner koltuklarında oturan izleyiciler de bir tür oyuncu gibi adeta filmin içindeler... 

Örümcek MİHA'm da yanımda. Gösterim sırasında gerekli konumlarını ayarlayarak seyircilerin tepkilerini ölçmek istiyorum. Galiba en güzel yer, tavana monte edilmiş aydınlatmaların arası olmalı. Gerektiğinde de özel ipliğine sarılarak aşağı sarkar ve yakın plan çekim yapar... Tabii bu arada eski model hantal U-K'ların3 da tepemizde dolaştığından söz etmem gerekir. Neticede her yayın organı, uzmanlık alanına göre profesyonel bir cihaz seçiyor. 
1 MİHA. Mini İnsansız Hava Aracı 
2 Güneş Sistemi 
3 U-K. Uçan Kamera 
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Önce yönetmen, sahne olarak beliren sete çıktı ve eğlenceli bir konuşma yaptı. 
Kulaklıklarımızdan, çekim öncesi işin mutfağında neler cereyan ettiğini dinledik. Sonra oyuncuları tanıdık... 

Örümcek MİHA'mın seyircilerin yüzlerindeki merakı kaydetmesini kolumdaki mini ekrandan takip ediyor ve kayda alıyordum. 


Derken set duvarın içine çekildi, dairesel ekranda görüntü belirdi. Dikkatimi filme vermek durumunda kaldım; nasılsa minik kameramı otomatiğe bağlamıştım. 

Film üç boyutluydu. Seslendirme her yönden geliyordu ve muhteşem uzay manzaraları, gezegenler, doğal güzellikler, ormanlar, göller, nehirler... her tür uçan, sürünen, tırmanan, koşan birbirinden farklı yaratık... Vızıltılar, mırıltılar... her yanımızda. Derken bir çığlık! 

-Örümcek!.. Bu gerçek bir örümcek!... 

Bir çocuk, yüzüne odaklanmış saydam Örümcek MİHA'mı görmüştü. Ne göz vardı ama... 
hınzır! 

-Bakın, bakın... işte burada!.. Anneeee, burnumu ısıracak!.. 


Tüm U-Klar sesin geldiği yöne döndüler... Sonra da ona doğru uçarlarken, geri çekilen sevgili örümceğimin görünmez ağipliğine takıldılar. Birbiriyle çarpışmaya ve seyircilerin üzerine düşmeye başladılar. Film müziğinin vurucu temposu eşliğinde muhteşem bir kargaşa yaşandı. 

Herkes yerinden fırladı. Güya çıkış kapılarına koşacaklardı; ama onların da uyarı ışıkları sönüverdi. Herkes birbirinin üstüne çıktı. Yanımda oturan kadın, dehşet içinde bileğime yapıştı... Daha doğrusu uzaktan kumanda saatime... O andan sonra Örümcek MİHA'm kontrolden çıkıverdi. Kiminin omzuna, kiminin saçına, kiminin yüzüne atlaya zıplaya ortalığı birbirine kattı. 

Son hatırladığım, başıma bir şeyin çarptığıydı. Hastanede yedi dikiş atmışlar. Ya bir kamera düştü tepeme; ya da o panik sırasında birisi kafama tekme attı... 


Örümceği bulamamışlar. Herkes hop oturup hop kalkıyor... Yaralı ve ölü sayısı değişik... 
Sosyal medyaya bakılırsa, kimine göre çocuk hayal görmüştü, kimine göre de yönetmenin rakipleri filme tuzak kurmuşlardı. Bu arada U-K'larla ilgili soruşturma da başlatılmış durumda. 
Böyle toplu yerlerde yasaklanmaları için Hükümete Önerge bile verilmiş... 


Örümcek MİHA'm bir yerlere saklanmış olmalı. Aksi halde çer-çöp arasından parçaları çıkardı. Uzaktan kumandam da arızalanmış, iletişim kuramıyorum. SOM# mutlaka yerini biliyordur. 


Acaba benim Âfet'i arasam mı? Her ne kadar bana kızgınsa da... belki... hani diyorum ki... 
ne bileyim yaaa... onu incitmeye değer mi? Resminin Copyright'ı ne tutar ki?.. 


4 Sibernetik Organizma Merkezi 
wv. yerlibilimkurgu.com 6I 


Muhittin Yağmur POLAT 


Bilgisayar ve Vileo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Space nesi Serisi 


Merhaba değerli bilim-kurgu severler. “Bu sayıda en önemli bilimkurgu macera oyunu serislerinden biri olan SPACE ÇUEST'e değiniyoruz” 


u oyun serisi 1979 yılında Kenand Roberta 

Williams tarafından A.B.D.'de kurulan ve oyun sektörüne damgasını vurmuş bir şirket olan Sierra Entertainment firmasının ürünü. 
Sierra firması King's Çuest, Space Çuest, Leisure Suit Larry, Police Çuest, Çuest for Glory ve Gabriel Knight gibi oyun serileri ile macera oyunlarında bir çığır açmıştır. Grafik 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roman tadında oyunlar geliştirmişlerdir. 
Zekice kurgulanmış zorlu bulmacalar, ince yapılmış espriler ve diğer oyunlara, filmlere ve kitaplara yapılan göndermeler ile oyuncuların oyunlardan keyif almasını sağlamışlardır. 


pace Çuest, 1986 ile 1995 yılları arasında 

yayımlanan altı oyundan oluşan komedi- bilimkurgu macera oyunu serisidir. Oyunlar, galakside “hakikat, adalet ve gerçekten temiz zeminler” olması için çaba gösteren Roger Wilco adlı talihsiz bir temizlikçinin maceralarını anlatmaktadır. Oyun başlangıçta 


Sierra On-Linefirması için çalışan Mark Crowe ve Scvott Murphy tarafından geliştirilmiştir. 
Oyunlar, Star Wars ve Star Trek gibi bilim kurgu serilerini komik bir şekilde taklit etmekte ayrıca MecDonald's'tan Microsoft'a kadar birçok pop kültür fenomenine gönderme yapmaktadırlar. Mesela, oyunların tema şarkısı, Star Wars'ın temasının bir parodisidir. (1) 


SPACE (GUEST (SPACE ÇUEFST: 
CHAPTER I - THE SARTEN 
ENCOUNTER, STAR ÇUEST, SO1) 

1986 yılında DOS, Amiga, Apple I1GS ve 
Atari ST platformlarında çıkan, yapboz çözme, Bilimkurgu-futuristik, grafik macera ve komedi olarak sınıflandırılabilecek bir oyundur.|2| Orijinal olarak Ekim 1986'da piyasaya sürüldü ve hızlı bir şekilde, 100.000'den fazla kopya satan bir hit oyun haline geldi (bugüne kadar yaklaşık 200.000 
adet satıldığına inanılıyor). 1991 yılında da “Space Çuest I: Roger Wilco in the Sarien Encounter” olarak grafikleri geliştirilerek yeniden piyasaya sürüldü. |1| 


Ana karakterimiz olan Roger Wilco, “Star Generator” (Star Trek 2'deki Genesis Device'a bir gönderme) denilen güçlü birdeney cihazına sahip olan bilimsel uzay gemisi “Arcada” da çalışan temizlik ekibinin bir üyesidir. 
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uyuklamaktadır, bir an için uyandığında geminin gaddar Sariemler tarafından ele geçirildiğini fark eder. Roger gemiden acilen kaçmalı ve ardından çöl gezegeni Kerona'daki bir çarpışmanın sonunda hayatta kalmalıdır. 
En nihayetinde de gaddar uzaylıların Xenon gezegenine oOkarşı Yıldız o Jeneratörünü kullanmasını engellemek için Sarien yıldız gemisi Deltaur'a gizlice sızmalıdır. Oyunun sonunda oORogerın çabaları o karşılıksız kalmayacak ve Xenon'lu insanlardan ebedi bir şükran belirtisi olarak Altın Paspas'ı alacaktır 


13) 


SPACE ÇUESTTI: VOHAUL'S REVENGE 
1987'de DOS ve Apple TI için yayınlanmıştır, Amiga ve Atari ST sürümleri ise 1988'de piyasaya sürülmüştür. |4) Oyunun el kitabı Roger'ın Xenon gezegeninin kahramanı olduğundan bu yana gelişen olayların neler olduğunu oyuncuya açıklayan bir çizgi roman içeriyor. Bu çizgi roman sayesinde Arcada Gemisi'ne yapılan Sarien saldırısının arkasındaki kötü adam'ın Sludge Vohaul olduğunu ve nasıl delirdiğini öğreniyoruz.|5| 


Roger, yeni keşfedilen kahraman statüsüne rağmen, Xenon, Yörüngesel İstasyon 4'e transfer edildi ve Baş Temizlikçiliğe terfi eder. 
Roger'ın hayatı sessiz sedasız devam 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etmektedir ta ki Sludge Vohaul tarafından kaçırılıncaya kadar. Roger, Sludge Vohaul'un planını engellemesinin cezası olarak Labion çalışma madenlerine gönderilir. Hapishane gemisi Labion gezegendeki bir ormana düşer ve Roger takipçilerinden ve Labion ormanının tehlikelerinden kurtulmayı başarıyor ve çeşitli 


DUR HERD. ROGER WILED HAD “© 
ESLAPED FROM THE CLUTLHES 
DF THE DEADIY SARJENS... 


olaylar sonucunda Sludge Vohaulun bir asteroitte bulunan üssüne ulaşır. Xenon'da bilinçli yaşamı yok etmek için yapılan kötü planını durdurmak bir kez daha Roger'a kalmıştır: Bu plan gezegene milyonlarca kopyalanmış sigorta satıcısı göndermektir. 
Sonunda, Vohaulun asteroidi havaya uçmadan ve dünyayı kurtulmadan hemen önce, Roger uzayda yüzen bir kapsül içinde cryo uykusunda mahsur kalır. 


SPACE ÇUEST II: THE PIRATES OF 
PESTULON 


Space Çuest II: Pestulon'un Korsanları, Space Çuest serisinde üçüncü oyun ve en beğenilenlerden biridir. 1989 yılında Amiga, Atari ST ve MS-DOS için Sierra On-Line tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. 
Önceki iki oyunda karakterinizin adını değiştirebiliyorken bu oyunla birlikte sadece “Roger Wilco” ismiyle devam edebiliyoruz. 
Oyunda, hareket ve envanterle etkileşim için fareyi kullanıyorken, eylemler çoğunluğunu metin komutlarıyla yapıyoruz.|6| 


Score: Bof 7/38 


Roger Wilco'nun Space Çuest Il'nin sonunda cryo uykusunda kaldığı kaçış podu, otomatik bir çöp mavnası tarafından yakalanana kadar geniş, sonsuz uzayda yüzüyor. Roger'ın ilk görevi, çöp gemisindeki atıkların içerisinde bulunan eski bir gemi olan Alüminyum Mallardı onarmak ve çöp mavnasından ayrılmaktır. (6,7) 


Roger, Monolith Burger adlı bir fast food restoran ve Phleebhut adlı bir çöl gezegeni de dahil olmak üzere çeşitli mekanları ziyaret ediyor. Monolith Burger'de önceki oyunda aldığı bir düdüğün parasını ödemediği için peşine düşen Amoid The Annihilator'u (terminatör) ortadan kaldırır. Roger sonunda bir video oyunu şirketi olan ScumSoft'ta “Pirates of Pestulon” tarafından yürütülen uğursuz faaliyetleri keşfeder. ScumSoft'un CEO'su Elmo Pug, Andromeda'dan Two Guys'ı kaçırıp ve korkunç oyunlar tasarlamaya zorlamaktadır. (Two Guys oyunun tasarımcısı olan Mark Crowe ve Scott Murphy ikilisine verilen takma isim). Roger ScumSoft binasına gizlice girmeyi ve iki programcıyı kurtarmayı tam başaracakken farkedilirler. Roger Elmo Pugiledev Mecha-robotların savaştığı bir oyun olan Rock Em Sock *Em Robots ta karşılaşma yapmak zorunda kalırlar. Oyunu kazandıktan sonra Roger ve Two Guys kaçarlar. Roger iki oyun tasarımcısını Dünya'daki Sierra On-Line'ın başkanı Ken Williams'a teslim etti. (71 


SPACE OÇUESTIV: ROGER WILCO AND 
THE TIME RIPPERS 

İlk üç oyunun aksine, Space Çuest IV'te farklı eylemler için simgeler içeren bir işaretle ve tıkla arabirimi kullanılmaktadır. Simgeler ise sırasıyla bakmak, konuşmak, yürümek, 


SPACE OUEST IV 


SERRA 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kullanmak, tatmak ve koklamak eylemlerini temsil eden bir göz, konuşan bir kafa, yürüyen bir adam, bir el, bir ağız ve bir burundur. Son ikisi oyundan mizahi bir tepki vermek dışında neredeyse hiçbir işe yaramamaktadır.|8) 


Oyun Amiga, DOS, Macintosh, PC-98, Windows 3.X platformlarında çıkmıştır.|9| Disket ortamında 1991'de, 1992'de ise tam bir konuşma desteği ile CD-ROM ortamında çıktı. 
256 renkli elle çizimim grafikler ve tamamen 
fare kontrollü bir kullanıcı arabirimi vardır. 
Hareket yakalama animasyonunu kullanan ilk oyunlardan biriydi. Oyun, üç öncül oyunda daha fazla satmak için 1.000.000 doları aşan bir bütçe harcanmıştır. (10) 


Bu bölümde Roger, Space Çuest oyunlarına hem geçmişe hem de geleceğe dönük tuhaf bir zaman yolculuğu macerasına başlar. 
Henüz yapılmamış bir oyun olan Space Çuest XIT'de yeniden doğan Sludge Vohaul, Roger'i yakalamak ve öldürmek için zaman yolculuğu içerisinde takip etmektedir.|11) Roger Wilco bilinmeyen birzamanda bir yerlerde en sevdiği barda rahatlamaktayken silahlı askerler mekana girerler. Eski düşmanı Vohaul, idam yöntemiyle temizlikçi kahramanımız Roger'dan kurtulmak istemektedir. Aşırı büyük bir saç kurutma makinesi olan bir adam 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Roger'ın geleceğe kaçmasına yardım eder. 
Roger Wilco evi olan gezegeninde uyanır, Burası Space Çuest XII oyununun devamında geçen Vohaul'un kuralları koyduğu kötü bir gelecektir. Roger, Vohaul'un adamlarından kaçınmanın, kaderini yerine getirmenin ve kendi geleceğinde onu bekleyen birkaç sürpriz hakkında çözüm bulmalıdır. (12) Bu olayların yanı sıra Roger, grafiklerin ve müziğin eski olduğu Space Çuest X'i (Estrox'un Babes of Estros) ve Space Guest I oyunlarını da ziyaret 
etmek zorunda kalır. Roger'ın grafikleri 256 
renk olduğu için ona düşman olan bir grup tek renkli grafikten oluşan bisikletçinin de tehdidi altındadır.|11| 


SPACE ÇUFST V: ROGER WILCO - 
NEXT MUTATTON 

1993 yılı için PC için piyasaya çıkmıştır. Space 
Çuest serisinin diğer bölümlerinden farklı olarak Sierra tarafından değil kardeş şirket olan Dynamix tarafından geliştirilmiştir.|13 | 


Uzay temizlikçisi olan kahramanımız Roger Wilco, şans eseri bir kahraman olmayı başarmış ve bir uzay gemisi kaptanı olma hayalini gerçekleştirebilmek için StarCon Uzay Akademisi'ne kaydolmuştur. Ne yazık ki büyük sınav için çalışmayı unutur. Bazı hileler ve kemirgen kaynaklı bir değerlendirme hatası sonucunda kendini SCS Fureka'ya 


komutasında bulur. Ani gelişen kötü olaylar yine kahramanımızı bulur. SCS Eureka'nın bir çöp mavnası olması dışında ekibinin bir sürü uygunsuzluğu vardır. Ayrıca WD-40 isimli bir 


DeathStalker Mark VI Annihilatör Android, kahramanımız Oo öldürmek Oo istemektedir. 
Üstüne üstlük galakside yayılım gösteren bir mutasyon hastalığı vardır ve Roger da bunu durdurabilecek tek kişidir. (14) 


SPACE ÇUEST 6: ROGER WILCO IN 
THE SPINAL FRONTTER 


“Space Çuest VII: Returnto Roman Numerals” iptal edildiği için bu oyun serinin 6. ve son piyasaya sürülen son oyunu. 


SPACE GUEST 6 


Evreni birçok büyük tehlikeden kurtaran, cesur yıldızlararası temizlikçi Roger Wilco şimdi çok utanç verici bir konumdadır. 
Komutanları, bir önceki oyundaki cesur eylemlerine karşı saygı duymazlar. 


Bunun yerine, galaktik yasayı her türlü ihlalden dolayı o suçlanıyor, omerhamet gösterilerek bir önceki oyunda elde ettiği tüm onurlardan yoksun bırakılmış olarak eski işine geri dönmesine izin veriliyor, tekrardan dolapları temizliyor. Ancak bu talihsiz olaylar, Roger'ın içine gireceği daha büyük sıkıntıların başlangıcı. Bir kez daha galaksinin geleceği ona bağlı! (151 


HH“ olaylar bir StarCon Amiralinin yaşlı dul eşi olan Sharpei'den sonsuza dek yaşamak istemei ve bir daha genç bir bedenin çalınması ve onun bilinçliliğini içine yerleştirmekti için komplo kurması ile başlıyor. Kullanılacak beden Roger Wilco'nundur ve kendi isteği dışında bu komploya sürüklenir, ancak arkadaşı ve eski aşkı olan Stellar Santiago tarafından son saniyede kurtarılır. Roger'ı kurtarmaya çalışırken, bir patlama olur ve Stellar öldü zannedilir, ancak gerçekte Sharpei tarafından kaçırılmıştır ve onun yeni vücudu olarak kullanılmaktadır. Sözde ölmüş 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olan Stellar'dan bir yardım çağrısı aldıktan sonra Roger onu bulmaya ve kurtarmaya karar verir.|16| 


Umarım yazıyı beğenerek ve keyifle okumuşsunuzdur. Space Çuesti ve diğer Sierra macera oyunlarını oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyunların güncel bilgisayar, konsol ve telefonlara uyumlu şekilde yenilenmiş sürümlerini o çeşitli (kanallardan temin edebilirsiniz. 


Gelecek sayıda görüşmek ümidiyle, esen kalın. 
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Tuğrul SULTANZADE 


Dilek 


igara içmek için dışarı çıkıyorum. 

Balkonda da içebilirdim, fakat üst komşum benden nefret ediyor; her fırsatta beni polise vereceğini söylüyor. 
Balkonda sigara içersem kokuyu alacaktır, muhtemelen; beni gene polise şikâyet etmesini istemiyorum. 


Kötü bir dönem geçiriyorum. Her yere borcum var. Aldığım nefes, nefes değil borç adeta! Yaşamak için dünyadan her saniyeyi borç alıyor gibiyim. Bu borçları nasıl ödeyeceğim? 


Hava çok soğuk, etraf 1ssız, tek tük birkaç araç görünüyor; hayat adeta şehirden çekilip buharlaşmış gibi. Anayola çıkıp karşıdan karşıya geçiyorum. Bir otobüs 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durağına oturup sigaramı yakıyorum. 


“Mersin” diye bir sigara. Anakaradan geliyor. Kimse sevmez bu sigaraları, burada; fakat ben içiyorum. Hem ucuzlar hem de kaliteleri oldukça kötü. 
Sigaraya kendimi cezalandırmak için; “zehirleneyim, boğulayım ve bundan zevk alayım” diye başladım. Hiçbir şeyi, “bir şey olsun” diye yapmadığım gibi, sigarayı da “içmiş olmak” için içmem. İllâ bir sebebi vardır, tıpkı bu durakta oturuşum gibi. 


Beyhude yere oturmuyorum bu durağa. 
Tam iki yıldır, her akşam bu durakta otururum. Yolu seyrederim, tam karşıdaki hastanenin Acil servisini seyrederim, yıldızları seyrederim, orada efsunlu 


çiçekler ekip bu çiçeklerin köküne karışan, sonra sporlar misali derin uzayın bilinmez karanlığına açılan Nneandertalleri düşünürüm. Sonra sigara içerim. Bir Neandertal, Venüs'teki gökyüzü kentinde muazzam tutkuların Libertin Öforyası'nda çıldırıyorken, ben bu durakta oturup onu kıskanıyorum. Evrenin muhteşem dengesi bu: Bir karınca kolonisinden hallice olan arzın kralları ve kraliçeleri ise onlar. Yüzyıl önce gezegeni terkedip uzaya açıldılar, şimdi arzı bize bırakmışlar, onların çöplerinden arta kalanlarla besleniyoruz. 


Güya onükleer o silahlar Oo yapmaya başladık. Güya onların şımarık evlatları olan Batı bizleri de uzaya taşıyacak, güya Neandertaller uzay madenciliği yapmamıza izin veriyormuş! Ne gülünç şeyler bunlar. Oysaki Akdeniz'de o devin yeniden yükseldiğini görmüyorlar, bir fırtına, tatlı bir tayfun, sallanan palmiyeler ve şaşkın bir hırs ile vuran yağmuru görmüyorlar. Televizyonlarda yunusların çaresizliğini seyrediyor insan, balıkçı trollerin parçalanışını, pespembe gün batımını ve sonra yıkımı... Hiçliğin, hiçliğe karışıp kaybolmasını... Ama anlamıyor: Bu sırada Neandertaller güneşi hasat etmenin hayallerini kuruyor!.. 


Libya bandıralı gemiler İtalya açıklarına vurmuş, Oo kwashiorkordan Oomuzdarip karnı şişik çocuk askerler Somali'den Eritre'ye kadar İmparator Salaise'ye karşı direniyor. Bunların hepsini televizyondan izledim, siz de açın ve görün. Acayip şeyler oluyor. Libyalıların şizoid hükümeti batı dünyasına karşı yeniden ayaklanıyor da, bu gemileri bir tehdit için mi yolluyor yoksa? UNESCO, Etiyopya İmparatoru'nu neden koruma altına aldı? 


İşte durakta otururken hep bunları 


düşünüyor, zehirleniyor ve bekliyorum. 
Bir otobüsün gelmesini bekliyorum. 
Benim şehrimden neredeyse hiç otobüs geçmez, geçenler de sadece insanları havaalanına götürür; fakat ben yine de bekliyorum. Benim beklediğim otobüs çok farklı türden. 


Nitekim size bunları anlatmamda elbette bir keramet var. İşte bu akşam ben otobüsü beklerken birden bire “O” çıkıverdi. İs çökmüş gecenin içinde farları bir iridium misali ışıldıyor. Kırmızı kaportası üzerine pentagramlar, keçi kafaları falan çizilmiş, her yanına “Despair Code” yazılmış. 


Ürperiyorum. Hava çok soğuk. Sigaram da bitti. 

Araç tam durakta duruyor. İçinden Dax Ivy çıkıyor. Gözlerim yaşarıyor. O gerçek ve tam da karşımda. Karanlık dünyaların uçsuz bucaksız yollarında bir kaos meczubu, uzayın karanlığında bir astral gezgin, aklın serhaddinde bir mucize ve “Kader-Bükücüler-Kardeşliği”nin önemli bir üyesi. 


Kıbrısta olduğunu duymuştum. Yoksa o anarko-nihilist kantonlara başka bir açıklama getirmek mümkün değil. Aşk otobüslerine doluşup bu kantonlara giden, dünyevi mihraç otunu yakıp kızıl puslara karışan, genetiklerine beş yüz bin yıl önce bulaşmış Neandertal gücünü açığa çıkaran, sonra onu kaybeden ve sonra sahiden kaybeden garip tiplerden bahsediyorum. 


Nitekim Dax Ivy, o aşk otobüsünün en görkemli olanından az önce indi ve karşıma geçti. Otobüs esrar kokan bir duman salarak uzaklaştı, bir kez daha ıssızlığa büründü yol, sis daha da ağırlaştı, ışıklar kamaştı. Suriçinde ağır bir gölge 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geçti, tıpış tıpış; adım sesleri katedralcaminin yankısız karanlığında boğuldu; bir tabanca çekildi; kurşun patladı; kızıl kan saçıldı mürekkebin üstüne... kalbim sızladı, 


Dax Ivy karşımdaydı. 


“Sadece ahmak insanlara göründüğümü biliyor musun?” diye sordu. Bunu biraz düşünmem gerekliydi. Bu sözü ve ihtiva ettiği anlamı. 


“Birahmak olduğumu yeni farkediyorum.” 


“Güzel,” diye güldü, “bunu yüzde doksan beş oranında gözüktüğüm kimse farkedemiyor; geri kalan yüzde beş ise aslında ahmak değil.” 


“Ben sanırım o proporsiyonlara dahil değilim.” 


“Doğru bildin. Sana bir seçim hakkı sunacağım çünkü.” 


“Sahi mi?” 


“Evet. Kısa kesiyorum. Daha uğramam gereken bir milyon rüya gören canlı var, bir o kadar da rüya göremeyen. Sen bir dilek dilemek mi istersin, yoksa huzurlu bir hiçlikte kaybolmak mı? İyi düşün.” 


“Sanırım bir dilek.” 


“Öyleyse varoluşun tüm azametini ve yükünü kabul ediyorsun, öyle mi?” 


“Kes'sinlikle!..” 
“Ne dileyeceksin bakalım?” 


Birazdüşündüm.Düşündümvedüşündüm. 
Bir araba geçti. Suriçinde adımlar yankı yapmaz oldu. Yağmur başladı ve ben yine düşündüm ve düşündüm. Sonra dedim 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ki, “Beni Neandertallerin yokolduğu bir gerçekliğe gönder” 


Dax Ivy güldü, güldü ve güldü. 


Bir Neandertal, sopasını mağaraya vurdu; toprak saçıldı karanlığa. Karanlık söndü. 
Karanlık nasıl sönebilir, Yarabbi? Hiçlik de sönermiş meğer!.. 


Sonra Dax Ivy güldü. Toz toprak üstüme saçıldı. 


Uyandığımda Oo bunları Oo yazıyordum. 
Neandertallerden ve Dax Ivy'den eser alâmet yoktu. 


BİLİM KURGU ÖYKÜLERİ 


Z#UFO'lar-US0'lar-ZİYAREÇİLER, 

*ZAMAN YOLCULUKLARI, FARALEL EVRENLER, *FARİELI BOYUTLAR ve EVRENLER, *ROBOT-SİBORG-ELEKTROMİK BEYİNLER, DÜNYANIN SONU ve KIYAMET, 

#GELECEKTE va GÜNEŞ SİSTEMİNDE YAŞAM, *BAŞKA DÜNYALARDA YAŞAM 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi, Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Dizi Öykü - Bölüm-3 


Arda Tipi 


heri 


ya Ze ee a 
“çi A 


-Ne diyebilirim, akademik anlamda oldukça ufuk açıcı düşünceler benim için de... Öte yandan anne olarak hipnoz gibi basit bir uygulamadan bile kaygı duyabiliyor insan. 
Yani belki de doğal ve geçici olan bir süreç için fazla teknik ayrıntıya giriyoruz. Sırf bu sebepten kalıcı ruhsal bir travmaya yol açabilecek kararlar vermekten korkuyorum sadece... 


Doktor sıcak bir gülümsemeyle cevap verdi. 


-Sizi çok iyi anlıyorum Eva. Ben de bir ebeveynim. 


Çalışma masasının üzerindeki çerçeveli fotoğrafa uzanarak onu görebilecekleri şekilde çevirdi. Bukleli sarı saçlarıyla annesinin kucağında bir kız çocuğuydu gördükleri. 
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-Lucille... Hayatımın ışığı... Bu fotoğrafta beş yaşında henüz. 


-Çok sevimli bir kızınız var doktor, kendisine ve eşinize sevgilerimizi iletin lütfen. 


Eva ve Wiliam çerçeveden yansıyan sevimlilik ve aile sıcaklığıyla dolu o kareye odaklandıklarından doktor Blake'in gözlerindeki belli belirsiz doluluğu fark edememişlerdi. Çerçeve ve içindeki fotoğraf sanki canlıymış, kazara elinden düşürse kız ve annesi incineceklermiş gibi dikkatlice eski yerine koydu. Orada iyi olduklarından emin olmak ister gibi kısa bir süre onlara baktı ve hafif ve samimi gülümsemesini takınarak tekrar ziyaretçilerine döndü. 


-Evet. Ne dersiniz? Eğer kabul ediyorsanız hazır olduğunuzda diğer odaya geçebiliriz. 


Peter soru öncelikle kendisine sorulmuş gibi cevapladı. 


-Evet, bunu yapabiliriz. 


Eva ve William yüzlerinde belli belirsiz bir kaygı ifadesiyle oturdukları yerden ağırca doğrularak ayağa kalktılar. Bunu gören doktor da hızlıca yerinden kalkıp onları az ötedeki ahşap kapıya yönlendirdi önlerinden giderek. Kapıyı açtıktan sonra tavandaki avizenin ışığını girişteki düğmeden yakarak onları buyur etti. Odada art-noveau stilinde tasarlanmış siyah deri bir kanepe, yumuşak bir ışıklandırma sağlamak içinse doktorun koltuğuyla arasına yerleştirilmiş bej rengi abajurlu bir lamba vardı. Ayakucunda ise duvara yaslı duran sarkaçlı, ahşap oyma antika saat tok sesiyle çalışmaya devam ediyordu. Bunlar dışında hasta yakınları yada başka ziyaretçiler için fazladan konmuş, koyu kahverengi, kadife bir kanepe daha vardı. Görünürde herhangi bir penceresi yoktu odanın. Onun yerine raflarında ciltli kitaplarıyla, geniş, yüksekçe bir kütüphane ve bulundukları zeminden ona uzanan Küçük Asya işi otantik bir halı görülüyordu. Duvarlar da yine hasta kanepesi gibi organik desenleri olan bir kağıtla dekore edilmişti. Zaman algısının ötelendiği, gündelik düşüncelerden uzak, sessiz ama sıcak bir ortam yaratılmak istendiği Oilk bakışta anlaşılabiliyordu. 
Doktor abajurlu lambayı yakıp aileyi içeri aldıktan sonra kendisi de girerek avizenin ışığını söndürdü, ardından ceviz ağacından yontulmuş, koyu renkli ahşap kapıyı kapattı. 
Peter söylemeye gerek kalmadan hasta kanepesine uzanmıştı bile. Anne ve babası ona daha yakında olmak istercesine ayakta bekliyorlardı. Doktor hazırlığını tamamlayıp koltuğuna oturmaya geldiğinde onlara da oturup rahatlamalarını öğütledi nazikçe. 


Hipnoza başlamadan önce onları uygulama hakkında bilgilendirmek istiyordu. 


-Daha önce böyle bir seansta bulundunuz mu? 
Eva eşi William 'a baktıktan sonra cevapladı. 


-Kendim ve oğlum adına konuşmam gerekirse hayır. Bildiğim kadarıyla William'ın da öyle bir tecrübesi olmadı. 


Eşi onu başıyla onayladı. Doktor konuşmasına devam etti. 


-Hipnozun ne olduğunu az çok bildiğinizi sanıyorum. Herşeyden önce bunun '“hokus pokus” olmadığını hatırlatmak gerekiyor. En sade tanımıyla, telkinin en etkili olduğu, uyku ileuyanıklıkarasısürecin sözelyönlendirmeyle yapay olarak oluşturulmasıdır. e Zihnin uykuya dalmadan önceki theta dalgaları safhasıdır. Kişi dış uyaranlara açıktır, algılayabilir, karşılık verebilir. İstendiği zaman da uyandırılabilir. Belli bir davranışın ya da bozukluğun yine sözel yönlendirme ile tedavi edilmesi, uyanıkken hatırlanamayan travmatik olayların, bilinçaltına itilmiş tecrübelerin çözümlenmesine olanak verir. 
Biz de Peter'ın uyku bozukluğuna sebep olan etkeni rüya sürecinde deneyimlediği olayları inceleyerek çözümleyebiliriz. Bunun yanısıra beynin uyku sırasındaki normal etkinliğinin dışına çıkmasının nasıl mümkün olabileceğini de anlama imkanımız olacak... 


Doktor ellerini kavuşturarak açıklamasını noktaladı. 


-Eğer hazırsanız başlayabiliriz... 


Anne ve babası sessizce onayladıktan sonra kendisine dönen doktoru Peter da uzandığı yerden gülümseyerek başıyla onayladı. Bunun üzerine doktor koltuğundan kalkarak ağır 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adımlarla saatin yanına gitti. Sağ kolu ve eliyle saate eski bir dostmuş gibi yaslanırken sol elinin işaret parmağıyla sarkacın hareketini takibetmeye başladı. 


-Peter senden saatin sarkacına odaklanmanı 


istiyorum. Elimi çektiğimde onu sen devralacaksın. oHer tıkta biraz daha yavaşladığını Oo fark Oo edeceksin oodağın 


yoğunlaştıkça. Sadece kendini saate bırak. O yavaşlarken, sen hafiflediğini hissedeceksin. 
Yükseldikçe de yüzüne hafif bir rüzgar değecek. 


Bu olduğu zaman rüzgarın kokusunu bana tarif etmeni istiyorum. 


Yavaşça elini sarkacın üzerinden çektikten sonra bir süre Peter'ıizledi ve odaklandığından emin olduktan sonra yine ağır adımlarla koltuğuna döndü. Yerine otururduktan kısa bir süre sonra Peter'ın sesini duydu. 


-Çikolata... 
-Rüzgarı hissediyor musun Peter? 
-Evet... Çikolata kokuyor... 


-Evet, bu çok güzel. Şimdi kokuyu takibetmeni istiyorum. Kokunun en fazla olduğu yerde durabilirsin. 


-Tamam... Sanırım oraya varıyorum... Evet, çok güzel kokuyor. 


-Ne görüyorsun Peter? 


-Hava bulutlu. Evdeyim. Annem mutfakta çikolatalı krep yapıyor. Hazır olduğunda her zamanki gibi bana seslenecek... 


-Peki Peter. Annen sana seslenene kadar müzik dinleyerek biraz kestirmek ister misin? 


-Olur... 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Mart 2018 / sayı 11 


-Şu an neredesin? 


-Yatağıma uzandım... Tavanı seyrediyorum... 
Vierne çalıyor... Tavan saydamlaşmaya başladı, bulutları görüyorum... Onların hareketlerini seyrederken uykum geliyor... 
Gözlerim kapanırken baş aşağı dönmüş gibi hissediyorum herşeyi... Yavaşça onların üzerine iniyormuşum gibi bana yaklaştıklarını görüyorum... Şimdi daha karanlık. Gözlerim kapalı ama ötesini görüyorum... Bulutların arasından tanıdık bir yere basıyor ayaklarım... 
Ama hatırlamıyorum... Yürüyorum... Burada bir kapı var... Kapıyı açmaya çalışıyorum ama kilitli... Arkamı döndüm şimdi, ama artık dışarıda değilim... Kapının ardında olmalıyım, içerideyim... 


-Korkuyor musun Peter? 


-Hayır... 


-Seni korkutan birşey hissedersen yanında olduğumu hatırla ve sakinleş. 


-Şimdi yürüyorum... Bir apartmana benziyor burası... Ama değişik... Çok daha büyük... 
Asansörler ve merdivenler var... Etrafta insanlar görüyorum... Onlar beni görmüyor sanırım... Nereye gittiğimi bilmiyorum, kendiliğinden oluyor herşey... Merdivenlerden çıkıyorum... Yukarıda bir koridor var, oraya 


girmem gerekiyor, bir görevim olduğunu hissediyorum, ne olduğunu bilmiyorum... 
İlerlerken bir sürü oda, otomatik kapı ve asansör görüyorum, duvarlar metale benziyor, başka koridorlar var, onlara sapıyorum... 
Çoğu kapı kendiliğinden açılıp kapanıyor... 


Bu beni tedirgin ediyor... Yürüdükçe insanların azaldığını görüyorum... Gittikçe karanlıklaşıyor... (Bazı insanlar endişeli 


görünüyor... Son girdiğim koridorun sonunda kapısız bir oda var, içinde de başka bir çok kapı var otomatik... İçeriye giriyorum... 
Birkaç insan var... Odadaki duvarlardan birinin ardındaki kapının açıldığını anlıyorum sesinden... İnsanların oradan kaçtığını görüyorum korkuyla... Bir şey geliyor... Ayak seslerinden anlıyorum, ağır ve büyük birşey yeri inletiyor yürüken... 


-Korkma Peter, seni her an oradan kurtarabilirim. Çok hızlı mı bu şey, kaçabiliyor musun? 


-Henüz sadece sesini duyuyorum... Güm... 
güm...güm 


Doktor Peter'ın tarif ettiği sesin saatin tıklamasıyla örtüştüğünü farketti. 


-Peter duyduğun şey benim odamdaki saatin sesi, bundan daha fazla hızlanamaz. O yüzden korkma. Ondan kaçıp kendine güvenli bir yer bulabilirsin. Ve orada onunla yüzleşebilirsin. 


-Duvarın ardından çıkmak üzere... Gölgesini görebiliyorum... Çok korkunç... Korkmuyorum ama yine de buradan kaçmam gerek... 
Koşuyorum... İnsanları görüyorum, onlar da kaçışıyorlar... Nereye gittiğimi bilmiyorum, önüme çıkan koridorlara sapıyorum... Yine de beni takip ettiğine dair bir his var içimde... 
Kapılar var ardına saklanabileceğim... Ama açmaya korkuyorum... 


-Korkma Peter, önüne çıksa bile ondan kaçabilirsin, kontrol sende ve çok daha hızlısın! 


-Önüme çıkmamalı, onu görmemeliyim... 


-Hayır Peter, onunla yüzleşmen gerek. Bu şekilde onu yenebilirsin! 


-Önüme çıkan kapıyı açıp bir odaya giriyorum... Fazla büyük değil... Eğer buraya gelirse sıkışmış durumdayım... Ayak seslerinin yaklaştığını duyuyorum... Duvara yakın bir yerde dar bir açıklık farkediyorum... 
Aşağı inen dar ve karanlık bir merdiven yolu var orada... Zar zor oradan sığarak aşağı iniyorum... Yangın çıkışına benzeyen ıssız bir ve loş bir kattayım. Aşağı katlara inen merdivenler var. İnebildiğim kadar iniyorum koşarak... Oldukça uzaklaştığımı hissediyorum... Beni takibedebilmesi zor, geçebileceği bir yol bulamadıkça... 


-Güvenli bir nokta bul ve orada bekle Peter. 
Eğer kullanarak kendini koruyabileceğini düşündüğün, seni daha güvende hissettirecek bir alet görebiliyorsan onu da al. 


-Herhangi biraletyada silahın işe yarayacağını sanmıyorum... Sadece uzak kalmalıyım... 


-Hayır Peter, yüzleşmelisin, kontrol sende! 
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Oradan çık ve insanların da bulunduğu bir yerde onu bekle... 


-Küçük bir kapı var burada... Bir yere çıkacakmış gibi görünmüyor... Açıyorum... 
Karanlık bir apartman boşluğuna benziyor... 
Hiç insan yok... Sanırım yukarılara çıkmam gerek... Duvarlara monte edilmiş dar bir iskele var yukarıya giden... Oradan yürüyorum... 
Oldukça yükseğe çıktım, ama bir kapı bulamadım henüz... Ayak seslerini duyorum yine... Aşağıdan sesini duyuyorum, bana baktığını hissediyorum... Ona bakıyorum ben de... Aradaki karanlık uçurumun kendisi gibi sanki... Yüzleşmenin ya da anlaşmanın bir yolu yok... Tamamen yabancı, tamamen düşman... Çok yükseklerdeyim şu an, başım dönüyor, iskeleyi yıkmasından korkuyorum... 
Çıkmaya devam ediyorum... Şimdi çatıdayım ama burası oldukça dar bir alan... Neredeyse bir uçağın çıktığı kadar yüksek... Düşmekten korkuyorum... Aşağı çekiliyorum sanki... Bir salıncakvarburada, onatutunarakinebilirim... 
Sallanıyor burası... Salıncağın üzerinde ayakta durarak ve halatlarına tutunarak düşüyorum... Aşağıda insanları görüyorum açık alanda... Bir okula benziyor burası... İçeri giriyorlar... Şimdi yere indim, onlara yetişmek ve içeri girmek için koşuyorum ben de... 
Binaya girdim ama kimseyi göremiyorum etrafta... Sınıf olduğunu düşündüğüm odalara bakıyorum kapılarını açarak... İskeletler ve mekanik kadavralar görüyorum... Ürkütücü görünüyorlar... Sınıflara girmek istemiyorum, koridor daha az tekinsiz hissettiriyor... Üst katlara çıkmalıyım belkide... Kapısı açık duran asansöre biniyorum... Kapısı kapansın diye bekliyorum... Ayak seslerini duyuyorum... 
Yaklaşıyor... Asansörden çıkarsam kaçacak başka yer yok... Neyse ki kapısı kapanıyor... En üst kata çıkmak istiyorum, üzerinde bir rakam yazmıyor ama düğmesine bastım şimdi... 
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Çıkmaya devam ediyor, uzun sürdü... Sanırım geldim... Kapının açılmasını bekliyorum... 
Açılmıyor... Ayak sesleri!.. Yine yaklaşmaya başladı... Kapı hala açılmıyor! 


-Sakin ol Peter, buradayım, korkmana gerek yok. Yüzleşmen belki de gerekli olduğu için kaçınılmaz da. Bu bilinçaltının seni yönlendirdiği bir gereklilik. Nesnesi, sebebi her neyse o korkunla, hatta korkunun bizzat kendisiyle yüzleşmek... 


-Güm...güm...güm... 


-Tamam Peter, sakin ol, korkacak hiçbir şey yok, cesur ol... Kapı açıldığı anda yok olup gittiğine tanık olacaksın. 


-Güm...güm...güm... 


Abajurlu lambadan gelen ışığın titreştiğini farkederek söylendi doktor. 


-Hay aksi, tam da zamanında... 
-Güm...güm...güm... 


Peterın, ayak seslerini tasviri, abajurlu lambanın titreşen ışığında antika saatin sesine eşlik ediyordu. 


-Yaklaştığını hissediyorum doktor... Kapı açılıyor... Burası karanlık... Yine de büyük bir gölgenin bana doğru geldiğini görüyorum!.. 


-Gevşe Peter, sorun yok... 
-Adımları ağırlaşıyor... Güm...güm...güm... 


Doktor, Peterın tasvirinin saatin sesiyle senkronunun bozulmadığını farketti. 


-Güm...güm...güm... 


Saat de O yavaşlamıştı. 


şeyin adımlarıyla birlikte 


-Güm...güm...güm... 


Abajurlu lambanın ışığı şiddetle titreşiyordu, neredeyse sönmek üzereydi. Doktor, Eva ve William ışık sönmeden önce Peter'ın gözlerini faltaşı gibi açtığını gördüler. Çocuk, tavana sabitlenmiş bakışları eşliğinde kısık bir sesle bağırdı. 


-O burada!.. 


Saat durmuş, ışık sönmüştü. Odada çıt çıkmıyordu. Kısa bir süre öylece kala kaldılar. 
William panik halinde kapıya yöneldi ve el yordamıyla tokmağına ulaştıktan sonra açmayı başardı. Muayenehanenin pencerelerinden gelen soluk gün ışığı içeriye dolmaya başladığında ilk gördüğü Eva'nın şokta olduğunu gösteren boş bakışları oldu. 
Onu takiben kanepede terden sırılsıklam uyur halde yatan Peter'ı gördü ve hızlıca yanına gitti. Oğlunun kabus nöbetlerinden aşina olduğu bir durumdu bu William'ın. 
Birşey olmamış gibi uyandı (o Peter. Bu esnada paniğin de azalan etkisiyle doktorun sessizliğe gömülmüş olduğunu fark etti. 
Kafasını kaldırdığında doktorun gözlerinin gözkapakları yokmuşçasına, sonuna kadar açmış vaziyette kendisine baktığını fark etti. 


Nefes almıyordu. Ne olduğunu anlamak için yaklaştığında doktorun burnundan bir damla kan süzüldü. Kalp atışını kontrol etmek için ona dokunduğunda vücudunun kaskatı kesilmiş olduğunu farketti. Yeni bir panik dalgasıyla Peterı elinden tutarak yattığı kanepeden kaldırdı ve Eva'yı da alarak birlikte aceleyle odadan çıkıp muayenehanenin kapısına yöneldiler. 


Ambulans, polis ve adli tıp ekibi fazla gecikmeden olay yerine (o varmışlardı. 
Müdahaleler sonuçsuz kaldı. Doktor Blake'in bedeni otopsiye götürmek için ambulansa koyulurken sekreteri Beatrice ağlıyordu. Polis olayın ayrıntılarını dinleyerek ifadeleri almaya çoktan başlamıştı bile. Ekibin geri kalanı muayenehaneyi ve odayı inceliyordu. Şüphe çekecek tek şey ailenin ifadesiyle çelişen saat ve lamba olacaktı. Saat ne durmuş, ne de geri kalmıştı. Lamba ise ilk alındığı gün gibi kesintisiz yanıyordu. 


64 yıl sonra 


Camında Dedektif E.J.Bryce yazılı, elektronik sigara dumanıyla dolu ofisin kapısı hararetle çalınıyordu. Dedektif gelenin kim olduğunu çalışından tahmin edebiliyordu. 


-Gel lanet olası! 
-Bryce! 
-Ronny! 


Dedektif o gözünü ekrandan 


konuşmayı sürdürdü. 


ayırmadan 


-Neydi şu çocuk, Chris Orr...? 


-Christopher Oram... 
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-İfadesini sen almıştın değil mi? 


-Evet... O yaştaki bir çocuğu tekrar tekrar sorgulamak hiç hoşuma gitmiyor doğrusu. 
İfadelerinde herhangi bir değişiklik veya çelişki de yok. Elle tutulur bir öykü de değil ki anlattığı. Rüyalarını anlatıp duruyor ve şeytanı gördüğünü söylüyor sürekli. Psikoloğa kalırsa onu hastaneye götürüp inceleyecekler ve hatta belki bir süre yatması gerekecek. 
Ama elimizde bu çocuktan başka birşey de yok, kilisede birlikte kalıyorlardı adam öldürüldüğünde bir tek o vardı. Öte yandan beyni dağılmış bir rahibin ölümünü sadece bir çocuğun ağzından dinlediğimiz masalla aydınlatmaya kalkarsak da içişleri olası bir terör eylemini hasıraltı etmeye çalışmakla kısa sürede tepemize binebilir. 


-Abartma o kadar, din savaşı değil bu, basit bir cinayet en fazla... Adli tıp ne diyor? Var mı bir gelişme. 


-Ne gelişme olmasını bekliyorsun? Adam ölü. 
Otopsi raporunu da gördün... 


-Tamam, tamam... Bak ne buldum, buna inanmayacaksın. Otopsi raporunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı yazıyordu. Buna rağmen rahip Trumann'ın beyninin epifiz bölümü ve çevre dokularının eksik olduğu yazıyor. 


-Evet, de nasıl? Bir çocuk beyin ameliyatı yapamayacağına göre, ne kilisenin güvenlik sisteminde, ne de kameralarda hiçbir ihlal de kaydedilmediğine göre... 


Dedektif ortağının sözünü kesti. 


-Adli tıp ve güvenlik teşkilatının veri bankasında buna birebir benzeyen tek bir olaya rastladım. Herhangi bir darp ya da kesi izi olmadan beynin aynı bölümlerinin 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yok olduğu bir olay bundan tam 64 yıl önce 1999'da rapor edilmiş. Ve bil bakalım başrolde hangi çocuk oyuncu var bu sefer. 


-Çocuk oyuncu mu? 

-Lafın gelişi. Oyuncu değil ama oldukça ünlü. 
-Kim? 

-Bay Roket-adam! 

-Weyland? Peter Weyland? 


-Ta kendisi! 


SON 


Resimler: H.R. Giger - Liz Henry 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SATILGAN 
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Hasan ÖNAL ©) 
Verli bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 


, Metin Ucar 


$ 
U 


Okumaktan sıkıldığınız bir ara bakarsınız. Yakında ekranlarda. 


march 2018 


THE MEDLAN 


& FILM BY METIN UCAR 


/ 
, 
74 


Metin Uçar neler planlıyor acaba? 


*peihe eyewiness of the legendary flyout of the incredible spaceship UNF MEDİAN” 


Music 
TOS Star Trek theme from conductor John Williams TANGERİNE DREAM 


METIN FILMS AND 
SPACESHIP DESIGN BUREAU METİN 
PRESENTS 
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: İsmail Yiğit, İstanbul Film Festivali'nin gönderisini paylaştı. 
<5 | Mart, 22:14 


İSTANBUL mg) 
KÜLTÜR 


SANAT 


$ Metin Ucar 


, İ a, my 
3 Mart, 16:26 


37. İSTANBUL 
FİLM FESTİVALİ 


6-17'NİSAN 2018 Kısa Öykü 


CEVHER 


- Kaptan, bu inanılmaz. Galdan, ferian, oilon, taniak. Milyarlarca ton. Bu gezegen bir cevher! 
Üstelik bu metallerin yüzde doksanı işlenmiş halde. Gelin alın der gibi! 


- Yakından alınan görüntülere bir bakalım. 


- Olamaz! Bu gezegende akıllı canlılar yaşıyor olmalı. Muazzam şehirler kurmuşlar. 


- İyi de biyosensörlerimiz hiçbir tespitte bulunmadı. Gezegen tamamen ölü. Bu şehirleri kuran her kimse çoktan yokolup gitmiş olmalı 


a - Haklısınız. Gezegende en ufak bir canlı izi yok! 
film.iksvorg — #istiimfest biletix. 


Bü ği pa . . .. 
BG iczocbaşı 3) Ovotee | ane | va k hmm - Öyleyse iniyoruz. Yüzey araştırmaları da aynı sonucu verirse tankerleri çağırabiliriz. 


- Onlara bizden kocaman bir de teşekkür. 


- Haklısın, Xipston. 


Hsn Önl 
*9 O yönetici : 1 Mart, 09:47 
— 


Sen bir de o botlarda ki cırtları görsens# 


www.yerlihilimkurgu.com O! 


psn Önl i ler yazın Ya 

li ger şeyler Y 

Şi © yönetici | nız, ya okumaya değer $eY Gi da yaşamak istiyorsan” 


“Öldükten sonra ayın. 
Ka azlmaya değer şeyler Ya$ - 


Victor Hu9g9 


Gh Morpheus Yazar bir bağlantı pa 


Değerli arkadaşlar sizce robotların ruhu var mı? £# Kısa öyküme göz atmak isterseniz beklerim. 


KISA ÖYKÜ 


' © Erhan Sonsej 
ROBOTLARIN ' : vk me 


-.. 


RUHU VAR MI? 


B 


i başka di alara götü; en Kitapla Gİ ün 
Yy götür a n 


ROBOTLARIN RUHU VAR MI? (KISA ÖYKÜ) | MORPHEUS 
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YERLİ Bili Yükseliyor 
© © Yönetici - Arthur Snöstorm tarafından paylaşılc 28 Şubat, 00:36 


Birinci yaşımızı kutlayacağımız 25 Mart'a özel küçük ama keyifli bir oyun düşündük. Bunu siz dostlarımızla paylaşarak küçük bir provasını yapmak istedik şimdiden. 25 Mart 2018 tarihine kadar yollanacak doğru cevaplar arasından çekilecek kurada, iki kişiye dergimizin ilk iki sayısını hediye edeceğiz. 

Oyun ise oldukça basit: Gördüğünüz kare bir bilimkurgu filminden alınmış ayrıntıyı içermektedir. Size filmin adını soruyoruz. £$ 


gi Murat K. Beşiroğlu 


Merhabalar, 
Yerli bilimkurgu yükseliyor öykü yarışmasına yetiştiremediğim alternatif tarih öykümün linki aşagıda. Keyifli okumalar. 


Kısa Bilimkurgu Öyküsü - İki İşgal — Steemit Denizin üstü silme savaş gemisi doluydu. Kruvazörler, torpidolar, destekçi ikmal gemileri limanda bombardıman öncesi... by muratkbesiroglu 
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Dizi Öykü - Bölüm 2 
Hasan ÖNAL 'g 


Sürücü 


-İniş için konum ve koordinat istiyorum. 
Cevap verin lütfen... 


-Ben kaptan Anatoly, lütfen iletişime geçin... 
3”8g123 yörüngesinde iniş için sizden gelecek talimatı bekliyorum. Küçük bir kargo teslimatım olacak. 


-... Beklemede kalın bay Anatoly... Bekleyin lütfen... 


-Hıh, tamam... Bekliyorum talimatınızı. 
-Aman bekletin bekletin, boyunuz uzar belki. 
-Efendim, bir şey mi dediniz? 


-2?? Yok yok, arkadaşlara söyleniyordum, pardon. 


-Anatoly bey kargonuzun kodunu gönderir 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misiniz? 


-Bayım maalesef veremiyorum... Kargomun kodu yok çünkü. 


-Anlamadım? Nasıl kodu olmayan bir yük ile inmek istiyorsunuz ki? Bu mümkün değil, bunu sizin de pek ala bilmeniz gerekiyor. 


-Bunu elbet biliyorum, ancak bana verilen talimata göre alıcı size özel talimat vermiş olmalı... Bu durum özel bir teslimat çünkü. 


-Bekleyin... ... Sizi biraz daha bekleteceğiz bay Anatoly... 


-Bayım oldukça uzun sayılabilecek bir yoldan geldim, kargomu teslim edip dönüş yolunda olmam gerekirdi şu zamana kadar... 
Programın gerisine düşüyorum efendim. 


-Siz bilirsiniz... İsterseniz beklemeyebilirsiniz bayım, size yörüngeden çıkış koordinatını yükleyebiliriz. 


- Durun durun aman efendim... Bu ne agresif bir tavır, mağduriyetimi bildirdim yalnızca... 
Sizi bekliyorum. 


-3”8gı111 E ye yönelin... Sabit kalın ve bekleyin. 


-Tamam... Beklerim tabi. 


-? 


-Şuşşt Anatoly... Anatoly... Bir sıkıntı mı var söylesene? Neden halen iniş yapamadık? 


-Hah bir siz eksiktiniz.. Duydunuz işte, beklemeye aldılar, belli ki bir sıkıntı var. 
Sizi teslim alacak olan her kimse demek ki ulaşamamış henüz iniş üssüne. 


-Andrea sen alıcıya tüm bilgileri verdiğinden eminsin değil mi? 


-Bay Paul tam üç kere teyit aldım... Kesinlikle sıkıntı çıkmaması lazım. 


-Beyler şu hususta anlaşalım, şayet teslimde bir problem sezersem anında ben vnın... 


-Sen ne diyorsun Anatoly?? Şaka mı yaptığını sanıyorsun sen?! 


-Bay Paul biliyorsunuz bu iş tamamen güven üzerine kurulu bir kargo taşımacılığı. 
Anladığınız ve gördüğünüz kadarıyla ben hedefe ulaşmış bulunmaktayım ve sizi alıcıya teslim etmeye hazırım, lakin sizin çok güvendiğiniz şu alıcı nedense biraz lakayt çıkmış durumda. Şimdi soruyorum siz mi şaka yapıyorsunuz ben mi? 


-Tamam sakinleşelim bay Anatoly. Malum hepimiz çok gerildik, bekleyelim ve bakalım 


neler olacak. 


-Bekliyoruz zaten... Bakalım daha ne kadar bekleriz... 


ARK 


-Bay Anatoly beklettiğimiz için özür dileriz, sizi genel üs komutanı Mizzar beye bağlıyorum, size soracağı bir kaç soru var. 
Sorulara vereceğiniz cevaplar doğrultusunda üsse inişinize izin verilecektir. 


-Haydaa! Ppardon pardon... Buyrun, Komutan Mizzar dinliyorum. 


-Bakın bay Anatoly, anladığım kadarı ile oldukça uzak bir yoldan geldiniz ve bu sizi gerçekten germiş gözüküyor, bunu görüyoruz anlıyoruz, lakin kargonuzu teslim alacak olan alıcı ile ilgili herhangi bir veriye rastlayamadık listemizde, daha henüz bize ulaşmış veya iletişime geçememiş de olabilir. Sanırım bir iletişim sorunu yaşıyorsunuz. Prosedür gereği sizi sarı alan yörüngesine çekeceğiz... Umarım bu durumu anlayış ile karşılarsınız. 


-Bay Mizzar bildiğiniz üzere ben yalnızca bir sürücüyüm ve kargomu teslim etmekten başka ne bir kaygım ne de bir kusurum var, anlayışınızı bekliyorum. 


-Bay Anatoly bakın geminizin kayıtlarını inceliyorum, karşıma çıkan o kadar eksik var ki, anlayış diyorsanız inanın bu size gösterebileceğimiz limitlerin üzerinde zaten. 


-Tamam efendim... Ben sizden gelecek talimatları almayı sabırsızlıkla bekliyorum. 


-Anlaştık bay Antoly... Lütfen bu kanalda kalın. 


ra 


-Aldık mı başımıza iş... Yaktın beni Hassan! 
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-Hassan bey asla işini riske atmaz bay Anatoly, o yüzden müsterih olun, inanın bana. 


-Bay Paul, şu an güneş sistemimizden 3000 
bin ışık yılı uzaklıkta ve halen tanışma şerefine nail olamadığımız bir uygarlığın alacağı bir karar ile yörüngede dönüp duruyoruz... Tabi bu durum sizin için pek de fazla can sıkıcı olmuyor, mis gibi tüplerin içinde lıkır lıkır keyif çatıyorsunuz. Benim bakmakla yükümlü olduğum 126 çocuğumu kimsenin gördüğü yok. Her bir dakika benim için zarar, bakalım Hassan bey bu zararımı telafi edebilecek mi? 


-Ne kadar basit ve gereksiz bir yaklaşım bu böyle... Siz bu görevi alırken risk analiz raporuna imza atmadınız mı bay Anatoly?.. 
Gerçekten çok ilkel bu düşünce şekliniz. 


-Siz istediğiniz gibi düşünme özgürlüğüne sahipsiniz bay Paul ama burada kaptan benim ve ben istediğim gibi karar almakta özgürüm. 


-Ne demeye çalışıyorsunuz bay Anatoly? 


-Şunu demeye çalışıyorum bay Paul... Üsten gelecek her hangi olumsuz bir emir ile ben kargoyu yörüngeye bırakır ve giderim. 


-Bu hiç etik bir davranış değil bay Anatoly... 
Buna pişman olmayasınız. 


-Bekleyim göreceğiz. 


AK 


-Bay Paul ben size demiştim değil mi?.. 
Güvenmeyin bu adama diye. 


-Andrea şimdi birde sen başlama... Adam Hassan'ın gönderdiği bir sürücü, alnında çakal yazısı yazmıyordu... Ben müneccim miyim? 


-Hah buyur şimdi... Adam bizi uzay boşluğuna atarsa epey boş bir zamanımız olacak, sanırım 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o sürede müneccim de oluruz Mehdi'de sayende. 


-Andrea bir sakin olur musun?.. Elbet bir çözüm yolu bulacağız. 


-Umarım... Beden bulalım derken belamızı bulmayalım da. 


On sekiz saat sonra 


-Kaptan Igor Anatoly.... Kaptan duyuyor musunuz? Burası ana üs komutanlığı. 


-Buyurun efendim duyuyorum, duyuyorum. 


-Kaptan Igor Anatoly neden bize hedefinizden üç ışık yılı saptığınızı bildirmediniz, bu oldukça sorumsuz ve ciddiyetsiz bir durum sizin açınızdan, değerlendirmelerimizde bunu öncelik sayacağız bunu bilin. 


Geminizin ve kargo alıcınızın tüm verileri geldi. Göndereceğimiz kodu lütfen geminizin anne alıcısına girin... kod: 2/344(#-*9:155” 


-Tamam efendim 


-Geminiz komutan Mizzar'ın kontrolünde üsse indirilecektir... Kesinlikle manuel veya sanal bir müdahalede bulunmayınız. 


-Anlaşıldı efendim. (0ooh bindik bir alamete gidiyoz selamete...) 


-Tüm veriler kontrol ediliyor... Sarı hat yaklaşma... Sarı hat yaklaşma... Sarı hat onay... Onay. 


İniş gerçekleşiyor... İniş gerçekleşiyor... 
Platforma 40 feet... 30..20..10..9.8.7.5.4.3.2.1 


İniş başarı ile gerçekleşmiştir... Gemi karantina altına alınmıştır... Bekleme süresi 
30 dakika... Tüm karantina prosedür çekin 
tamamlanmıştır. Herhangi zararlı virüs 


ve benzeri türevlerine rastlanmamıştır... 
Radyasyon değer birimleri normal... Çıkış kapı şifre kodu üs yönetim komutasındadır... 
Bekleniyor. 


-Kaptan Anatoly birazdan kapınız açılacak... 
Kargonuzu yanınıza alın ve bizden gelecek ikinci bir talimata kadar basınç odasında verdiğimiz değerdeki oksijen limitlerinde bekleyin. 


-Oksijen limiti derken?? Pek anlayamadım efendim!!! 


-Panik yapmayın bay Anatoly... Bekleyin. 


-Bizim anatomi ve hücre yapımız hakkında bilginiz mevcuttur değil mi? 


-Zaten bunun için sizi bekletiyoruz bay Anatoly... Hücresel yapınıza göre konuk odanızı ve yaşam ünitesini dizayn ediyoruz... 
Bu bekleme bu yüzden. 


-Anlamıyorum?? o Şimdi obizim yaşam formumuz sizin gezegeninize uygun bir form değilmi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz!!! 


-Bunu bilmiyor musunuz?? Nasıl bilemezsiniz... Bizim güneş sistemimizdeki tek Flatland gezegen olduğumuzu. 


-Efendim, efendim?? Ne dediniz? Flatland mı?? 


-Evet 
-Yani? Yani şimdi siz iki boyutlu musunuz??1! 


-Bunu nasıl bilemezsiniz bayım... Nasıl bir sürücüsünüz SiZ?.. 


-Ama... Ama ben bunu nereden bilebilirim ki bayım? Aman tanrım ne olacak şimdi?? 


-Kargonuzu teslim alacak olan ,ki zatın 


ismini açıklama yetkimiz yoktur, tüm verileri elimizde, kargo teslim prosedürü normal işleyecek. 


-Lütfen bana biraz müsaade eder misiniz? 
Malumunuz getirdiğim kargo iki adet likit kristalize bilinç ve bunlar yeni bir bedene sahip olmak için bunca yol kat ettiler, bu durumu öğrenmeye hakları olmalı, bu onların en doğal hakları. 


-Bizim için problem olmaz... Alacağınız karar sizi bağlar. 


ra 


-Evet beyler işler karışık... Hatta oldukça karışık. 


-Nedir sorun bay Anatoly?? 
-Nasıl anlatsam ki?.. 
-O kadar mı kötü? 


-Kötü demeyelim de... Nasıl diyeyim nasıl diyeyilim... Size göre biraz marjinal mı yoksa absürt mü desem?.. 


-Direkt söyleyin bay Anatoly, durum çok mu vahim? 


-Gönderildiğiniz gezegen... Yani sizi alıcısına teslim edeceğim gezegen... Ooof yaa... 


-Eveeet? 


-Yahuu burası iki boyutlu... Bildiğiniz Flatland işte. 


-Wooow... Umduğumdan da marjinal bir hayal... Süpeeeer! 


-Bay Paul siz ne duyduğunuzu biliyor musunuz?? Yolculuk sizin algınızı bozmuş bu besbelli... Adam iki boyutlu diyor siz woow çekiyorsunuz, şaşırdınız mı siz??? 
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-Bay Andrea benim için sorun yok ama siz isterseniz dönebilirsiniz, ben buna itiraz etmem. 


-Bay Paul yapmayın lütfen... Yapmayın bunu bana, biz bu yola beraber çıkmadık mı, anca beraber kanca beraber değil miyiz? 


- Bak Andrea, Flatland bir gezegende nasıl bir yaşamımız olacak hiç düşünebiliyor musunuz?.. Dostuum sonsuz bir lineer hayatımız olacak, sonsuz bir yaşam, kimsenin kimseye dokunamadığı bir yaşam, düşüncesi bile insanı çıldırtmaya yeter... İnanamıyorum inanamıyorum, şans diye buna derim. 


-Bay Paul kesinlikle kabul etmem! 


-O zaman burada yollarımız ayrılıyor demek Andrea... Inan itiraz etmem ve ısrar etmem. 


-Beyler kavganızı sonra yapın, birazdan teslim prosedürü başlayacak, kararınızı bu süreçte verin, hemen ve çok hızlı bir şekilde. 


-Beni teslim edebilirsiniz kaptan Anatoly... 
Okeydir. 


-Lanet olsun laneet olsun bay Paul... Tamam tamam... İniyorum. 


-Sorun çözüldü demektir o zaman baylar... 
Karar sizin, saygı duyarım. 


AK 


-Kaptan Igor Anatoly teslim prosedürü başlıyor. 


-Tamam efendim dinliyorum. 


-Sizi özel yaşam konuk ünitesine alacağız, sizi orada ancak on üç dakika misafir edebileceğiz. 
Malum sistemimizde böylesi üç boyutlu bir yaşam alanı oluşturmak oldukça sorunlu ve tehlikeli bir durum, umarım anlayış 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gösterirsiniz. 
-Anladım efendim, bekliyorum. 


-Kristalize likit bilinç kargonuzu aktarım blok havuzuna yerleştirin... İletim kodumuzu girin:01|(--10870/| 


-Yapıyorum efendim... Kodu giriyorum. 
-Kargonuz başarı ile alınmıştır... Teşekkürler -Evet... Ben teşekkür ederim. 


-Kaptan Anatoly, yaşam ünite kapsülüne alınacaksınız, süreniz on üç dakika, arzu 


ederseniz bu sürece dahil olmayabilir geminizde kalıp dönüş prosedürünüze geçebiliriz. 


-Çok naziksiniz bay Mizzar, ancak bunca yolun sonunda böylesi bir deneyimi yaşamak isterim... Zaten kim istemez ki? 


-Bizde teşekkür ederiz kaptan Anatoly... Bizler için de hoş bir anı bu temas. 


-Sanırım ben ilk değilimdir değil mi bay Mizzar? 


-Değilsiniz bay Anatoly... Değilsiniz. 


-Merakımı mazur görün ne olur, ilk temasınız kim diye sorsam?.. Tabi sakıncası yoksa bay Mizzar. 


-...İsaac... İsaac Asimov. 


-SON- 


- Deliganlını... yavruma bi süt parası... 

- Yavvrinımm... kaza bela görme emi! Bi sadaka şey için!.. 
" Ne için teyze?" 

- Şey için işte yavrıım!.. 


“ Teyze git başımdan yaa! Daha dua etmeyi bile beceremiyosun! İşin gücün yok mu senin git yahu!" 


- Yok yavvrunımm... o yüzden dileniyom zaten... 
* Salih kovala şunları başımdan yaa! Nefes alamıyorum... Bir de bu sıcakl.." 


- Abi dedim bayramda çıkmayalım diye! Herkes sokakta, çok zor bugün normal bir roportaj... 
Kovalamasak da bir lira versek! Başımıza bela olur bunlar... 


* Kovala Salih, hiç çekemem şimdil.." 
- Abi beddua ediyolar öyle yapınca!.. 


“ Salih! Biz, bilimkurgunun ülkemizdeki gelişimi üzerine röportaj yapıyoruz... şimdi bedduaya inanıyorum deme banal" 


- Abi öyle de, ne biliyim! 


“ Bilimsel düşün Salih!" 


KAX 


" Bak ne güzel oldu röportaj!.. Ne oldu Salih, ne kıvranıyosun?" 


- Abi bunlar etrafimızı sarıyo, bütün dilencileri toplayıp gelmişler! 


" Napcaz Salih! Hah buldum şu lokantaya girelim çabuk! Bunlar gidince çıkarız!" 


Sekiz saat sonra, geceyarısı... 

- Abi keşke verseydik bir lira... 

" Sus Salih, hayatım boyunca böyle bi hesap ödememiştim... Sinirlerim tepemde zaten!" 
- Tuttu galiba abi! :) 


" Sus Salih! Duayla ne alakası var!.. Dükkandaki her şeyin tadına baktın... Noluyo be! Ne diye koşuyosun Salih?" 


- Abi kaç geliyolar! Çok kalabalıklar! 
"Nerden çıktılar lan! Kaç saat oldu... ne kinci şeylermiş bunlar!" 


- Abi çok hızlı koşuyolar, yakalanıcaz! Şurda bi lokanta var açık! 


LAYAN 
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Genel 
Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü Surp Agop Hastanesi?'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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O Pera'daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven?'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral Übü'sünden) 


o o Bilimkurgu 
OYKU SEÇKİSİ 2018 


Nisan ayı içerisinde 
PARADİGMA POLİSİYE tarafından 
Bilimkurgu Serisi altında baskıya girecektir. 


Kitabın tüm geliri YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR Platformunda yapılacak yarışmalarla kazananlara ödül olarak dağıtılacaktır. 


Kitabın sorunsuz basılabilmesi için “YERLİ BİLİMKURGU Şeçkiye katılan yazarlara YÜKSELİYOR. 


Bilimkurgu | 


feragat belgesi gönderilecektir. 
(Yazarlar bu belgeyi imzalayarak 


öykülerinin haklarını yayıncıya 5 e ÖYKÜ yani YBKY'a devrettiklerini ln ilgi iel beyan edeceklerdir) ai a SEÇKİSİ 

Dileyen yazarlarımız zl < 2018 


kitap gelirlerini ve satışlarını yayınevinden bilgi almak suretiyle takip edebileceklerdir. 

Tamamen gönüllü olarak ortaya çıkardığımız Öykü Seçkisi 

sizlerin sayesinde çok yakında kitapevlerinin raflarını süsleyecek örnek olacak bir oluşuma 

imza atacaktır. 


Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 
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55 Yazarın Kaleminden 59 Öykü ile Türkiye'nin En Yüksek Katılımlı 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN ğg 


Işınlanma 


Necılet GENÇ IŞINLANMA 


Baskı Yılı/Yeri; 1.Baskı - Nisan 2017 - İstanbul Necdet Genç 
Sayfa Sayısı: 112 
Yayınevi: Kule Kitap 


Bu sayımıza oldukça yeni sayılabilecek bir kitabı konuk ediyoruz. 


İlk bölümde bir anne ile oğlununkendilerinikovalayanlardan motosiklet ile kaçışını okuyoruz. 


İkinci bölümden başlayarak, bölüm öncesinde kutsal kitaplardan alıntı yapılan sayfalar var. 


Ikinci bölümde iki profesörün Jaboratuvardaki çalışmalarına misafir oluyoruz Bu bölümü okudukça sanki bir bilim kitabı okuyormuş gibi bir çok bilimsel bilgi yer alıyor. Ama kesinlikle sıkıcı olmadığını söyleyebilirim. 
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Üçüncü bölümde ise, motosikletle kaçan anne ve oğlu kurtulduktan sonra, Türkiye'ye gönderiliyor. Önce Artvinde kısa bir süre kaldıktan sonra, Bursa'ya yerleşiyorlar. Çocuk ilk-orta-lise öğrenimini başarı ile tamamlıyor. 
Çocuğun adı Eziz Körit. Türkiye'ye geldiklerinde sırasında, Kirilce 
“Kerem” olarak yazılan soyadını telafuz edildiği 


nüfus memurunun kayıt şekilde yazması nedeniyle çocuğun soyadı “Körit” olarak kaydedilmiş olur. Eziz ODTÜ'yü kazanır ve okulun en başarılı öğrencisi olur. Öğrenciliği sırasında bir alt sınıftan Erol Macit adında bir öğrenci ile tanışır. Her ikiside fizik alanında öğrenim görmektedir. Eziz mezun olduktan sonra işe başlar, aynı şekilde Macit'de aynı şirkette işe başlar. Daha sonra İstanbul'a taşınır iki arkadaş. 
Yaptıkları araştırmalar bilim dünyasının dikkat çekmiştir. Bir gün “İlke Yatırım Ortaklığı” şirketinin kurucusu Bünyamin Bey Eziz ve Macitile görüşmek ister. Bünyamin Bey fiziğe meraklıdır ve iki arkadaşa teklif sunar. Bünyamin Bey, Şile'deki arazisini Eziz ve Macit'e tahsis eder. Bu arazide bir ölçme ve test laboratuvarı kurulacaktır. Bütün masraflar Bünyamin Bey'e aittir ve geliştirilen her ürüne kâr ortağı olacaktır. İki arkadaşın doktora eğitimi biter ve tüm zamanları laboratuvarda geçmeye başlar. Aradan geçen zaman boyunca bir çok buluş yapmışlardır ve bilim dünyasında iyice tanınmaya başlarlar. Laboratuvar her geçen gün büyümektedir. Önce “Standart Batton Göndericisi” ni yaparlar, arkasından “Gelişmiş Batton Göndericisi” ni geliştirirler. İkili atomaltı parçacıklarıyla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar ve “Büyük Batton Çarpıştırıcısı” nı geliştirirler. 
İkilinin amaçları ışınlamayı gerçekleştirmektir ve yaptıkları her deneyin sonucu bilim dünyasında büyük ilgiyle karşılanır. 


Dördüncü bölümde iki arkadaşın ışınlama deneyleri devam etmektedir ve her deneyde hedefe biraz daha yaklaşmaktadırlar. Bu arada iki arkadaş profesör olmuştur. 


Beşinci bölümde ise işler farklılaşır. 
Şimdiye kadar 665 deney yapmışlardır ve ışınlanma bir türlü istedikleri gibi olmamıştır. 
Bir şeyler eksiktir. Bunun üzerine Kuran'daki bir ayetten yola çıkarak Hz. Süleyman'ın altı köşeli yüzüğünü bulmak için, Prof. Macit İsrail'e gitmeye karar verir. Daha önceden tanıdıkları İsrailli bir profesörle irtibata geçer. Prof. Macit İsrail'de araştırmalar yaparken Prof. Körit ise labaratuvarda ışınlanma deneylerine devam etmektedir. Hz. Süleyman, bir gece Prof. Macit'in rüyasına girer ve kendisine bir şeyler söyler. 
Macit birden uyanarak arkadaşına mesaj atarak çözümü bulduğunu söyler. Ayette geçen “göz açıp kapayıncaya kadar geçen süre” sorunun 
çözümüdür. Deneylerinde kullandıkları süre 900 
milisaniyedir ve bunun 200 milisaniye civarı olması gerekmektedir. Prof. Körit bu haber üzerine ışınlanma süresini değiştirir ve deney sonunda ilk ışınlanma gerçekleşmiştir. Işınlama deneylerinde varış istasyonu olarak labaratuvarın bahçesi kullanılmaktadır. (o Labaratuvardaki (odüzeneğe konan madde bahçede ortaya çıkmaktadır. Bunun üzerine labaratuvardaki emektar yardımcıları Halit Ziya Bey bahçeden bir ördek getitir ve ilk canlının ışınlanmasını gerçekleştirmesini ister. 
Ancak Prof. Körit buna itiraz eder ve ışınlanan ilk canlının kendisinin olmasını ister. Bütün ömrünü bu işe adamıştır. Sisteme gerekli bilgileri girer ve ışınlama bölümünde yerini alır. Yardımcısının yapması gereken sadece (ışınlanma sürecini başlatmaktır. Yardımcısı bahçeye gider fakat Prof. 
Körit'i göremez. Bahçenin her yerine bakar fakat profesör ortalıkta yoktur. 


Altıncı bölümde, Prof. Macit arkadaşından bir haber bekler. Bunun üzerine İstanbul'a telefon açar. Halit Ziya Bey durumu anlatır. Profesör Macit aceleyle soluğu İstabul'da alır. Işınlanma değerlerini (okontrol (o ettiğinde (arkadaşının koordinatların sırasını yanlış girdiğini görür. 
Suudi Arabistan'da bir 


wv. yerlibilimkurgu.com 


Koordinatlar yeri 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göstermektedir. Bu esnada Prof. Körit üzerindeki kışlık kıyafetleriyle kendini bir çölün kenarında bulur. Körit bir bedevi çadırı görür ve oraya gider. 
Kendisini gören iki kişi “Es-selamün aleyküm” der ve “Aleyküm selam” diyerek cevap verir. Bütün konuşma bu kadardır ve başka hiçbir konuşmada anlaşamamışlardır. Yardımcıları, Prof. Macit'e yerini bildikleri için Prof. Körit'i alıp getirmeyi teklifeder. Prof. Macit, arkadaşının geri geleceğini söyleyerek teklifi kabul etmez. Bu arada Prof. 
Körit bedevilere kendini anlatmaya çalışıyordu. 
Prof. Macit ise arkadaşının kayboluşuyla ilgili olarak, arkadaşının ailesine bir şey söylemediği gibi Suudi yetkililerine de bilgi vermemişti. Prof. 
Macit, Bünyamin Bey'in yanına gitmek suretiyle ilk ışınlanma deneyini yapmıştır. Bünyamin Bey, Prof. Körit'in başına gelenleri öğrenmiştir ama bir an önce ışınlanmanın gerçekleştirildiğini bütün dünyaya göstermek istemektedir. Bir basın toplantısı düzenlenerek, Prof. Macit Bünyamin Bey'i laboratuvar bahçesine ışınladı. Prof. Körit ise günlerini bedevilerle geçiriyordu. 


Diğer yandan büyük hava şirketleri ışınlanma sistemlerinden almak istiyor, büyük şirketler ise sistemin patentini almak için başvuru yapıyorlardı. Prof. Körit ise sonunda derdini anlatabilmişti. İki bedeviyle beraber şehir merkezine giderek bir hükümet binasına girerler. 
Bilgisayar, internet heşey vardır ama görevliler kullanmasına izin vermez. İngilizce bilen birini bulurlar fakat anlattıklarını ciddiye almazlar ve 


deli olduğuna kanaat getirirler. 


Bir havayolu şirketi ışınlanma sistemine en yüksek teklifi vererek satın alır ve ilk yurtiçi ışınlanma tarifesini başlatarak ülkede büyük bir turist patlaması yaşannıştır. Prof. Körit bedevilerle beraber yaşamaya başlar, Arapça öğrenir ve bir zaman sonra kendisine verilen hayvanları otalatıp para kazanmaya başlar. Diğer tarafta ise ışınlanma 


sistemleri artık bir fabrikada yapılmaktadır 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ve Bünyamin Bey ile Prof. Macit çok zengin olmuşlardır. Bir süre sonra ise havayolu şirketleri uluslararası ışınlanmalar düzenlemektedir. Kargo şirketleri de artık ışınlanma sistemleri kullanmaya başlamışlardır. 


Prof. Körit Arabistan'da bir tarlada çalışmaktadır ve daha çok para kazanmaktadır. 
Bir an önce ülkesine dönmek biriktirmektedir. Işınlanma sistemleri sayesinde 


için para 


insanlar rahatça bir ülkeden diğerine gidebildiği için ülkeler arasında vize uygulaması diye bir şey kalmamıştır. 


Uçak tarifeleri zamanla azalarak bitme noktasına gelir. Fiyatları her geçengün düşen ışınlanma sistemleri sonucu birçok havayolu ulaşım firması kapanır. Uçak kullanılmadığı için uçak fabrikaları kapanır. Domino etkisiyle karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşım firmaları iflas eder. Araç kullanan kalmadığı için üretim yapan fabrikalar birer birer kapanmaya başlar. 
İnsanlar artık işşiz kalmaya başlamıştır. Işınlanma kullanılarak insanlar heryere gidebildiği için ister istemez hızlı bir semaye akışı oluşmuştur. 
Bir çok ülkede artık Türk Lirası geçmektedir. Bir diğer gelişme ise bu seyahatlar sonucu ortak bir dile ihtiyaç duyulmuştur ve bir çok ülkede Tükçe kursları açılmıştır. 


Prof. Körit bir sene kadar çalıştıktan sonra yeterince para kazandığını düşünerek Türkiye'ye dönmek için yaşadığı yerden ayrılarak şehire gider. Ancak şehir çok değişmiştir. Bir turistten durumu öğrenir. Havalanına gider ve biletini alır. Karşısında kendi yaptığı ışınlanma sistemini görünce şaşırır. Kendisinden pasaport, kimlik vs. 
istemezler. Görevli para üstü olarak Türk Lirası verir ve kendisini Türkçe konuşarak uğurlarlar. 
Prof. Körit artık İstanbul'dadır. 


Artık son bölümdeyiz... 


Prof. Körit İstanbul'a geldiğinde yolların bomboş olduğunu görür. Hiç araç yoktur ortalıkta. 
Bulunduğu otobüs durağında bir ışınlanma sistemi bulunduğunu farkeder. Şehirlerarası ve ülkelerarası ışınlanmalardan sonra, İstanbul'da şehiriçi sistemleri (o kullanılmaya başlamıştır. İstasyonlarda ışınlanma sistemini 


ışınlanma 


çalıştıran görevliler vardır artık. Gidilecek yerin haritadan seçilmesi yeterliydi. Prof. Körit evin bulunduğu yeri seçer. Artık evindedir. 


Prof. Macit, Bünyamin Bey ve Halit Ziya Bey, Prof. Köritin ailesine bilgi vermemiş, soruları ise üstünkörü cevaplarla geçiştirerek başlarından savmışlardır. Prof. Körit ertesi gün, çalıştıkları laboratuvara gider. Ancaklaboratuvar kapanmıştır ve o güzel günler eskide kalmıştır. Prof. Körit çevredekilere sorarak ışınlanma sistemlerinin nerede üretildiğini öğrenir. Fabrika yakınlardadır. 
Vardığında Prof. Macit'i ve Bünyamin Bey'i görür. 
Kucaklaşırlar ve aralarında bir konuşma geçer. 
Fabrikadan ayrıldığında üzgün ve sinirlidir. Hatta gözleri dolmuştur. 


Ulaşım araçlarının olmayışı sonucu petrole bağımılık ortadan kalkmış ve bunun sonucunda petrole dayalı ekonomisi olan ülkelerin 


ekonomileri çökmüştür. 


Işınlanma sistemlerine duyulan ihtiyaç sonucu, sistemleri daha küçük, daha kullanışlıhale getirme çalışmaları yapılır. Çinli mühendisler iki sene içinde önce cep telefonu, sonra ise kol saati boyutunda sistemler geliştirir. Bu gelişmelere ayak uyduramayan Prof. Macit ve Bünyamin Bey zenginliklerini yitirmeye başlar. 


İnsanlar artık sürekli hareket halinde olduklarından hiç kimse çalışmak istememekte, 


herkes eğlenmek ve gezmek istemektedir. 
Çiftçiler oçalışmamakta, fabrikalarda üretim yapılmamaktadır. o Fabrikalar (obirer (o birer 


kapanmaya başlar. Çalışmanın olmadığı ve 


işşizliğin doruğa çıktığı değişen dünya düzeninde insanlık hızla ilkelliğe doğru ilerlemektedir. 
Bankalar soyulmakta, marketler ve alışveriş merkezleri yağmalanmaktadır. Soyguncular bir bankanın önünde beliriyor, soyduktan sonra ortadan kayboluyorlardı. Soyguncuları bulmak ve yakalamak imkansızdı. Suçluları yakalayamayan polis ve askerler çalışmamaya başlamıştı. Dünyada her yer emniyetsiz hale gelmişti. 


Değişen dünya düzeninde emniyet güçleri de olmayınca şuçlar artmıştır. Dünyada yaşanan değişimin adı kaostur. 
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Arda TİPİ 
Evrenin EİÇİSİ 


Stephen Hawking 


“Son 49 yıldır erken birölüm olasılığı ile birlikte yaşadım. Ölümden korkmuyorum 

ama ölmek için acele de etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey var. “demişti bundan 7 yıl önce, astrofiziğin sıradışı dahisi, büyük zihin Profesör Stephen William Hawking. Keşke bu konuda çok daha ağır davransaydı.14 Mart 2018'de, tam da Pi Günü'nde, pi sayısının kuyruğuna takılıp bizi terketti. 


12  wwwyerlibilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2016 / sayı 12 


vE sürece, fikirleriyle ışığını her kesimden insana ulaştırmayı başarabilmış, zeki olduğu kadar da popüler bilim insanı Stephen Hawking'in hayat hikayesine kısaca göz atalım. 


8 Ocak 1942'de (Galileo'nun ölümünden tam 300 
yıl sonra) İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya geldi. Anne-babasının evi kuzey Londra'daydı ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Oxford, bebek sahibi olmak için daha güvenli bir yer olarak görülüyordu. Sekiz yaşındayken ailesiyle beraber Londra'nın 20 mil kuzeyindeki St. Albans şehrine taşındılar. 11 yaşında St. Albans Okulu'na başladı ve ardından babasının da eski okulu olan Oxford Üniversitesi Koleji'nde (1952) öğrenimine devam etti. Babasının tıbbı tercih etmesine rağmen matematik okumak istedi. Ancak matematik bölümü, kendi okulunda mevcut değildi, dolayısıyla fiziğe yöneldi. Üç yıl sonra -çok da zorlanmadan- doğa bilimlerinde birinci sınıf onur derecesiyle ödüllendirildi. 


Ekim 1962'de Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik Bölümü'ne (DAMTP) kozmoloji alanında araştırma yapmak üzere geldi, ki bu dalda çalışma yapan kimse yoktu o sırada üniversitede. 
Cambridge'deki danışmanı -Hawking yıldız nükleosentezi konusunda çalışan Fred Hoyle'ı tercih etse de- Dennis Sciama oldu. Doktorasını (1965) “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı tezi ile kazandıktan sonra, önce araştırma görevlisi (1965), sonra ise Gonville & Caius Üniversitesinde Bilimde Farklılık Araştırmacısı konumlarını edindi (1969). 1966'da “Tekillikler ve Uzay-Zaman Geometrisi” adlı eseriyle Adams Ödülü'nü kazandı. 
Hawking 1968'de Astronomi Enstitüsü'ne geçti, ancak daha sonra araştırma asistanı olarak çalıştığı 


DAMTP'ye (1973) geri döndü ve George Ellis'le ilk akademik içerikli kitabı “Uzay-Zamanın Büyük Ölçekli Yapısı'nı yayınladı. Sonraki birkaç yıl içerisinde Royal Society (Kraliyet Cemiyeti) (1974), California Institute of Technology (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü) (1974), ve Sherman Fairchild Distinguished Scholars (Sherman Fairchild Saygın Biliminsanları)a üye olarak kabul edildi. 
DAMTP'de (1975) Yerçekimsel Fizikte “Okuyucu” konumundan profesörlüğe yükseldi. Daha sonra Lucasian Matematik Profesörü ünvanını aldı (1979-2009). 


(Kürsü, Parlamento Üyesi olan vaiz Henry Lucas'ın vasiyetiyle üniversiteye miras bırakılan parayla 1663'te kurulmuş, ilk olarak Isaac Barrow ve daha sonra ise 1669'da Isaac Newton tarafından yönetilmişti.) Hawking 2009'da DAMTP'de Dennis Stanton Avery ve Sally Tsui Wong-Avery Araştırma Direktörlüğüne seçildi. 


Profesör Stephen Hawking, evreni yöneten temel yasalar üzerinde çalışmıştır. Roger Penrose ile birlikte, Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na göre uzay ve zamanın başlangıcının Big Bang (Büyük Patlama), sonunun da karadelikler olduğunu kanıtladı(1970). Bu sonuçlar, Genel Görelilik'in, 
20. yüzyılın ilk yarısının diğer büyük bilimsel atılımı olan Kuantum Teorisi ile birleştirilmesinin gerekli olduğunu gösterdi. Keşfettiği bu bir birleşme, kara deliklerintamamen siyah olmaması ve kendi adıyla anılan “Hawking” radyasyonunu yayması, nihayetinde de buharlaşarak ortadan kalkması anlamını taşımaktaydı (1974). Başka bir varsayım ise, evrenin farazi bir zaman zarfındaki sınırsızlığı üzerineydi. Bu, evrenin başlangıcının bilim yasaları tarafından tamamen belirlendiği oanlamına geliyordu. o Profesör, yaşamının son dönemlerinde ise meslektaşlarıyla, özünü enformasyonun korunumu probleminin oluşturduğu Karadelik Bilgi Paradoksu üzerinde çalışmaktaydı. 


Yayınları arasında (G.F.R. Ellis ile) “Uzay-zamanın Büyük Ölçekli Yapısr, (W. İsrael ile birlikte) “Genel Relativite: Einstein Yüzüncü Yüzyıl Araştırması” ve “Çekimin 300 Yılr yer alıyor. Stephen Hawking'in yayınladığı popüler kitaplar arasında en çok satanı 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“Zamanın Kısa Tarihi, “Kara Delikler ve Bebek Evrenler ve Diğer Denemeler, “Cevizkabuğunda Evren, “Büyük Tasarım” ve “Kısa Tarihçem' vardır. 


Profesör Stephen Hawking yaşamı boyunca onüç onur derecesine sahip oldu. CBE (1982), Onur Yoldaşı (1989) ve Başkanlık Özgürlük Madalyası (2009) ile ödüllendirildi. Birçok ödüle ve madalyaya, özellikle de Temel Fizik Ödülü'ne (2013), Copley Madalyası'na (2006) ve Wolf Vakfı ödülüne (1988) layık görüldü. Royal Society (Kraliyet Cemiyeti) Üyesi ve ABD Ulusal Bilimler Akademisi ve Pontifical Academy of Sciences (Papalık Bilim Akademisi) üyesidir. 


Kendisine 1963 yılında, 21. doğum gününden kısa bir süre sonra, ilk eşi Jane ile evliliğinin hemen öncesinde, bir motor nöron hastalığı formu olan ALS teşhisi konmuştu. Motor nöronların yüzde seksenlik kısmını zamanla öldürerek sınır sistemini felç eden ancak zihinsel faaliyetlere herhangi bir etkisi bulunmayan bu hastalık, sinir sistemindeki yıkımsal etkileri nedeniyle ileride Hawking'itekerlekli sandalyeye mahkum edecekti. 
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Doktorları Hawking'in ancak 3 yıl kadar hayatta kalabileceği odüşüncesindeydiler. Hastalığının beklenenden daha yavaşilerlemesi bir süre normal hayatınadevam etme şansıtanıdı. Bu sayede Jane-Stephen Hawking çifti olarak üç çocukları oldu. 
1985 yılında geçirdiği soluk borusu ameliyatıyla 
sesini kaybeden Hawking insanlarla, yazıları sese dönüştürebilen bir cihaz aracılığıyla iletişim kurabilmekteydi. Konuşmak istediğinde elindeki kumandayı sıkmak suretiyle dakikada ortalama 
10 kelimeyi ekranına sıralayabilmekteydi. Yazıları 
sese çeviren bu cihaz yaklaşık -insanların günlük 
ortalama kullandığı kelime sayısı olan- 2600 
kelimelik bir belleğe sahipti. Sesini kaybettikten 
3 yıl kadar sonra 1988'de, hala en popüler eseri 
sayılabilecek, evrenin temel prensiplerinin rehberi niteliğindeki (“Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere” isimli kitabını tüm zorluklara rağmen tamamlamıştı. 


Eserleri: 
Benim Kısa Tarihçem 


Stephen Hawking'in savaş sonrası Londra'daki çocukluk ve gençlik yıllarından uluslararası beğeni ve şöhret yıllarına kadar olan muazzam yolculuğunu anlatır. Nadiren bilinen fotoğraflarla resimlenen bu esprili ve samimi dosya, okurları sınıf arkadaşlarının “Einstein” lakabını verdiği meraklı bir okul çocuğuyla tanıştırıyor. 


Alçakgönüllülük Oo ve mizahi bir bakışı elden Oo bırakmadan, 
21 yaşında konulan 
ALS teşhisini takiben yüzleştiği (zorluklara da değiniyor Hawking. 
Gelişimini bir düşünür olarak izleyerek, erken ölüm ihtimalinin kendisini entellektüel atılımlara nasıl teşvik ettiğini ve 20. yüzyılın ikonik betiklerinden biri olan “Zamanın Kısa Tarihçesi” adlı eserinin doğuşunu bizlere sunuyor. 


STEPHEN 


Büyük Tasarım 


#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER and LEONARD MLODINOW 


Evren ne zaman ve nasıl başladı? Neden buradayız? 
Gerçekliğin doğası nedir? 
Evrenin görünen “büyük tasarımı”, şeyleri harekete geçireniyicil bir yaratıcının kanıtı o mıdır? Oo Yoksa 
M bilim başka bir açıklama mı Oosunuyor? Oo Büyük hi Tasarım, 'modele dayalı ğ gerçekçilik? Oo (gerçekliğin tek bir versiyonu olmadığı fikri) hakkındaki en son düşünceleri ve birden fazla evrenin var olduğu fikrine dayanan 'çoklu evren kavramını açıklar. Ayrıca evrenin tek bir tarihçesinin olmadığı, ancak her olası tarihçenin var olduğu fikri üzerine geliştirilen yeni düşüncelere değinir. Kitap, M-teorisinin “perçinleyici bir değerlendirmesiyle tamamlanırken, bunun Einstein'in bir ömür boyu arayışında bulunduğu birleşik teori olup olmadığını tartışılır. 


Zamanın Kısa Tarihi 


Evren nasıl ve neden başladı? Sona erecek mi, eğer öyleyse, nasıl? 


#1 NEW YORK MES BESTSELLER 


Z | 
<A BRIEF 


HİSTORY 
OF TIME 


Hawking, biliminsanı olmayan insanların anlayabileceği bir dille, asgari teknik jargon kullanarak bu ve benzeri soruları ve cevaplarını nerede (o arayabileceğimizi oOele almaktadır. 


Kitabında zarafetle kapsanan konular arasında yerçekimi, kara delikler, Big Bang-Büyük Patlama, zamanın doğası ve fizikçilerin büyük bir birleştirici teori arayışları vardır. 


Kesinlikle oyaşamaya değer bir yolculuk. 
Hawking'in dediği gibi; evreni anlamanın ödülü “Tanrı'nın zihni”ne anlık bir bakış. 


Zamanın Daha Kısa Tarihi 


#1 NEW YORK TIMES BESTSELLING AUTHORS 


WITH 3 MLODINOW 


/ 


iğ 


ER ei 7 
çağ — 


AP >. 
HISTORY 
OF TİME 


Bu eser için, Zamanın Kısa Tarihi'nin genişletilmiş ve güncellenmiş bir devamı diyebiliriz. 


Okuyucularının kitapta bahsedilen kavramlara dairdahafazla bilgitaleplerinecevaben Hawking'in sicim teorisinden, fiziğin tüm güçlerinin birleşik teorisi arayışlarına, astrofizik alanındaki son gelişmeleri ve kayıtları sunduğu kapsamlı bir eser. 


Kara Delikler: Reith Konferansları vE 


STEPHEN 
BLACK HOLEŞ 


THE BBC REITH LECTURES 
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“Gerçekliğin bazen kurmacadan daha garip olduğu söylenir ve bu durum kara deliklerden daha fazla hiçbir yer için daha doğru değildir. 
Kara delikler, bilim kurgu yazarları tarafından hayal edilen her şeyden daha garip.” 


2016 yılında Profesör Stephen Hawking, BBC 
Reith konferanslarını oonyıllardır kendisini büyüleyen bir konu üzerine verdi : Kara delikler. 
Bu “amiral gemisi konumundaki derslerinde Hawking, kara deliklerin uzay-zamanın doğasına ne şekilde meydan okuduğunu ve bunun evrenin sırlarını açığa çıkarabilmemizde ne gibi rolü olduğunu tartışmaktadır. 


George'un Evrenin Gizli Anahtarı 


Profesör Hawking ve kızı 


LUCY & 
STEPHEN HAWKING 


EN Lucynin birlikte yazdığı 

. İŞ kozmoloji oOve macerayı 

ö 7 N bir araya getiren bir dizi 

T e) V çocuk kitapları dizisinin ilk macerası. 


GEORGES 


SECRET KEY TO VEL 
HAVERSE 


George'un en iyi arkadaşı 
Annie'nin yardıma ihtiyacı vardır. Bilim adamı babası 
Eric bir uzay projesi üzerinde çalışmaktaancakherşeyters gitmektedir. Birrobot Mars'a inmiştir, ama çok garip davranmaktadır. 
Ve Annie babasının süper bilgisayarında tuhaf bir şey keşfeder. 


George'un Kozmik Hazine Avı 


Stephen ve Lucy Hawking tarafından yazılan çocuk kitapları serisinin ikincisi. 
İlk Okitabın (George'un 
Evrene Gizli Anahtarı) 
devamı niteliğindedir. 


LUCY & 
STEPHEN HAWKİNG 


mi MC TREASURE 


vi 
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George Büyük 


Patlama 


ve 


STEPHEN 


e) 
b İK 
PN 


KLOR GE hi e BIRBANE 


WEKING 


Dizinin üçüncü kitabı, evrenin harikalarını sergileyen renkli fotoğraflarla George'un kozmostaki maceralarının devamını sunuyor. 


George ve Kırılmaz 
LUCY& Kod 

STEPHEN HAWKING 

, Baba-kız Hawkingler'den, 
George ove Annie'nin maceralar serisinin dördüncü kitabı. Kitap, hedef kitlesi olan okuyucularının akıllarına kolayca gelmeyecek olguları ve fikirleri konu oedinir, (o bunları derinlemesine irdeler. 


gili F Gr 


LUCY George ve Mavi Ay 
STEPHEN HAWKING 
Stephen ve Lucy vi eN Hawking'in çocuklara 


yönelik son kitabı olan 
“George ve Mavi Ay'da 
George ve Annie, uzayın kozmik su dünyalarından birindeki gizemi çözmeye için yola koyululyorlar. 
Buz katmanı altında hayat var mı? Bu robotlar nereden geldi ve onları kim kontrol ediyor? Bu arada, iki genç kahraman tehlikeli ve beklenmedik bir dönemece sahip Mars eğitim programına kabul ediliyorlar. Olaylar gelişirken bu yakın arkadaşlar kendilerini kızıl gezegende bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyorlar. Önde gelen bilim adamlarının uzaya dair gerçekler ve yazınsal denemeleri ile dolu bir macera. 


Nİ A 
“ ) om 


AND THE BLUE MOON 


Ceviz Kabuğundaki Evren 


THE NEW YORAŞZAMAK, BESTSELLER 


STEPHEN HAWKING 
UN | v ER S 


NELLETEES LTE 


Bu yeni kitapta, Hawking bizi, gerçeklerin kurgudan daha garip olduğu, teorik fiziğin uç noktalarına götürür, evrenimizi yöneten ilkeleri herkesin anlayabileceği sade bir dille açıklar. 


Profesör Hawking, teorik fizikçiler topluluğundaki pek çok kişi gibi, bilimin “kutsal kâsesi'ni -kozmosun kalbinde yer alan herşeyin zorlu teorisini- ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Anlaşılır ve mizahi tarzıyla okuyucuyu evrenin sırlarınısüper yerçekiminden süpersimetriye, kuantum teorisinden M-kuramına, holografiden dualiteye kadar - ortaya çıkarmaya yöneltmektedir. 


Bizi, süper sicim teorisi ve çok boyutlu cisimlerin bulmacanın son ipucunu oluşturduğu vahşi sınırlarına götürür bilimin. Ve bizi, Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı ve Richard Feynman'ın çoklu tarihçeler fikrini, evrende olan biten her şeyi açıklayacak eksiksiz bir birleşik kuram içinde buluşturmayı amaçladığı en heyecan verici entelektüel maceralarından birinin sahne arkasına götürür. 


Karakteristik coşkusuyla Profesör Hawking, bu olağanüstü uzay-zaman yolculuğunda bizi yol arkadaşı olarak görmeye davet ediyor. Dört renkli çizimleriyle, parçacıkların, düzlemlerin ve sicimlerin onbir boyutta hareket ettiği, kara deliklerin buharlaşıpsırlarıyla birlikte kaybolduğu, evrenimizin içinden filizlenip büyüdüğü çekirdeğin küçücük bir ceviz olduğu gerçeküstü harikalar diyarına yaptığımız yolculuğu gözlerimizde canladırabilmemize yardımcı oluyor. 


Kara Delikler ve Bebek Evrenler 


NEW YORK TIMES BESTSELLER 


STEPHEN 


AUTHOR OF A BRIEF HİSTORY OF TIME 


Kişisel olanlardan tamamen bilimsel olanlara kadar yazdığı ilk deneme ve eserlerinin bir toplamasıdır. Bilimadamı, insan, duyarlı dünya vatandaşı ve -her zaman olduğu gibi- titiz ve hayalperest bir düşünür olarak Stephen Hawking. 


Devlerin Omuzlarında 


Stephen Hawking bu eserinde, Copernicus, Galileo, Kepler, Newton ve Einstein'ın en büyük eserlerini bir araya getirerek, bizlere onların öncü keşiflerinin dünyayı anlayış şeklimizi nasıl değiştirdiğini gösteriyor. 


Copernicus'un dünyanın güneşin yörüngesinde döndüğü devrimci iddiasından ve Kepler'in gezegen ohareket yasalarının gelişiminden, Einstein'ın iç içe geçen uzay ve zamanına, her bilim insanı, insanlığın gizemli sorularına cevap verebilmek için öncüllerinin teorilerinin üzerine yenilerini kurmuştu. 


Hawking ayrıca Onların hayatlarına ve 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devirlerine sihirli bir pencere açıyor: Galileo'nun engizisyonundaki Oo sorgulaması, (o Newton'un rakipleri ile kavgaları, Einsteinı Görelilik Kuramı'na götüren,oğlunun bebek arabasını iterken dalgınca tuttuğu notlar... Bu adamların karşılaştığı büyük zorlukları ve insanlığa katkılarını resmeden Hawking, bıraktıkları eserlerin bilimsel gelişimin seyrine ve evrene, ve de onun içindeki yerimize dair bildiklerimize yaptığı katkılara ışık tutuyor. 


Uzay-zamanın Büyük Ölçekli Yapısı 


Fizikçiler için bir ders kitabı olan 1973 tarihli bu kitap, Einstein'ın Genel Relativite Teorisi'nin iki öngörüsünü araştırıyor. Bunlardan birincisi, çok sayıda büyük yıldızın nihai kaderinin yerçekimsel çöküşe geçmesi ve uzayda bir “kara delik” bırakarak gözden kaybolması; ikincisi de, uzayzamanda tekilliklerin varlığı üzerinedir. 


Tanrı Tamsayıları Yarattı 


©101D 


CREMEED 


NEW EDİTİON the 


Kitap, Stephen Hawking'in tarihin en büyük matematiksel eserleri seçkisidir kısaca. 2500 yıllık bir zaman diliminin dönüm noktası keşiflerini ve Euclid, 
Georg Cantor, Kurt Godel, 
Augustin Cauchy, Bernard 
Riemann ve Alan Turing gibi matematikçilerin 


INLEGER> 


zl EE | 
Wwe çalışmalarını sunmaktadır. 
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Hakkında Yapılmış Filmler 
Herşeyin Teorisi (2014, James Marsh) 


Herşeyin Teorisi, Stephen Hawking'in çok ödüllü biyografisidir. Eddie Redmayne, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülünü Profesör Hawking rolüyle kazanmıştır. Felicity Jones'un da Jane Hawking'i canlandırdığı filmde Stephen ve 


RTBRFAKİNG 
ON 


GTÜEĞRY, 
EVERYTHING 


Jane'in birlikteliklerinin hikayesini, 1964'te Cambridge'deki ilk karşılaşmalarından, Stephen'ın sonraki akademik başarıları ve gelişen hastalığı çerçevesinde anlatmaktadır. 


Hawking (2013, 


Finnigan) 


Belgeseli Stephen 


HAWKING, gezegenin yaşayan en ünlü bilim adamının sıradışı hikayesidir. İlk defa kendi sözleriyle ve ona en yakın olanlar tarafından anlatılmıştır. Profesör Hawking'in özel yaşamına 


ışık tutan BAFTA adayı Stephen Finnigan, onun hem geçmişteki hem de zamanımızdaki dünyasına yönelik samimi bir yolculuğa çıkarır izleyiciyi. 


Hawking (2004, Philip Martin) 


Benedict Cumberbatch'ın Profesör Hawking rolünde oynadığı BBC dramasıdır. Hawking'in bir doktora öğrencisi olarak, yakalandığı motor nöron hastalığının başlangıcı ile mücadelesinin yanısıra yürüttüğü Büyük Patlama teorisi 


BENEDICT CUMBERBATCH 


The inspiration nal Tale o of a Discovery of a Lifetim 


konusundaki araştırmasının geçtiği yıllarını öykülemektedir. 


gençlik 


Zamanın Kısa Tarihi (1991, Errol Morris) 


Errol Morris'in yönettiği biyografik belgesel Profesör 
Hawking'in kendisi, meslektaşları, arkadaşları ve ailesiyle yapılan röportajları içermektedir. 


A BRIEF HISTORY OF TIME 


Yaşamı Boyunca Aldığı Ödüller 
Adams Ödülü (1966) 

Eddington Madalyası (1975) 

Hughes Madalyası (1976) 


Dannie Heineman Matematiksel Fizik Ödülü 
(1976) 


Albert Einstein Ödülü (1978) 


Albert Einstein Madalyası (1979) 


Kraliyet Astronomı Topluluğu Altın Madalyası 
(1985) 


Fizik Enstitüsü Dirac Madalyası (1987) Wolf Fizik Ödülü (1988) 

Asturias Prenslığı Barış Ödülü (1989) Copley Madalyası (2006) 

Fonseca Ödülü (2008) 

Başkanlık Özgürlük Madalyası (2009) 


Temel Fizik dalında Özel Breakthrough (Atılım) Ödülü (2013) 


Franklin Madalyası 


Maxwell Madalyası ve Ödülü 


Önemli | 


bunun iyi bır şey olabileceğine ikna edin. Sen de ben de 'hata' olmadan var olamazdık deyin.” 


“Benim engellerim, çalışma alanım olan teorik fizikte bana büyük bir sorun teşkil etmiyor. Aslına bakarsanız bana faydaları bile dokundu. Derslerden ve yönetimsel işlerden muafım. Engellilik hayatım boyunca karımdan, çocuklarımdan, iş arkadaşlarımdan, öğrencilerimden aldığım yardımı görmezden gelemem. İnsanların yardım etmeye hazır olduklarını anladım. Yeter ki, yardımlarının işe yarayacağına dair bir şeyler gösterin onlara. 
Elinizden gelenin en iyisini yapın.” 


“Bir süper kahraman olmayı seçecek olsam Süpermen olurdum. Süpermen'de bende olmayan her şey var.” 


“Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç, pek muhtemel Colomb*un Amerika'ya ayak bastığındaki gibi olur. Bu da yerli Amerikalılar için çok iyi olmamıştı.” 
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“Evrenin sınırlılığı hakkında çok önemli birşey Büyük dahi Newon ve Darwin gibi diğer olmalı, sınırsız bir evrenden daha özel ne olabilir?” obüyük zihimlerle birlikte Londra West Minister Manastırı'nda ebedi uykusunu uyumaktadır. 
“Kara delikleri göz önünde tuttuğumuzda, belli ki tanrı yalnızca zar atmakla kalmıyor, ayrıca gözleri kapalı oynuyor ve ara sırada zarları görülemeyecek oUnutmadan; yerlere atıyor.” 
Hayata veda etmeden önce en büyük hayallerinden “Kozmolojı üzerine ne zaman ders verilse, ben -veümütlerinden- biri birgün uzaya gidebilmekti... 
Büyük Patlamadan önce ne olduğunu sık sık sorardım. “Önce'nin olmadığı bir durum şüpheyle karşılanır. Çünkü Büyük Patlama zamanın ortaya çıkışını sağladı, birşey ona sebep olmuş olmalıdır. 
Fakat 'neden' ve etki? zamana ait kavramlardır ve zamanın varolmadığı durumlara uygulanamazlar. o www.biography.com Bu yüzden soru anlamsızdır.” 


Kaynakça: 


www.hawking.org.uk 


www-history.mcs.st-and.ac.uk 


“8 ocak 1942'de, Galileo'nun tam 300'üncü ölüm yıldönümünde doğdum. Ancak tahminimce 
2000 başka bebek de benimle aynı gün doğdu. 
Onlardan herhangi birinin astronomiye merak sarıp sarmadığını bilemiyorum... Ayaklarınıza değil, gökyüzüne bakın. Gördüğünüz şeylerin mantığını anlamaya çalışın. Evren'in neden var olduğunu düşünün. Meraklı olun” 


“Yapay zeka, yeryüzünde insan ırkının sonunu getirebilir.” 

“Yaptığım şey evrenin başlangıcının bilimsel kurallarla açıklanabilmesinin mümkün olduğunu göstermekti. Bu sayede, evrenin başlangıç kararının bir 'tanrı'ya başvurularak açıklanmasının gereksizliği ortaya çıkar. Bu bir “tanrı'nın olmadığını kanıtlamaz, sadece “tanrı'ya bır ihtiyaç olmadığını gösterir.” 


Ve 14 Mart 2018 (3.14 )'de Hawking'ın çocukları Lucy, Robert ve Tim bir açıklamada bulunurlar; “Sevgili babamızı bugün itibariyle kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak, olağanüstü bir kişiydi. Cesaret ve azmi, pırıltısı ve nüktedanlığıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham verdi. Bir zamanlar “Eğer sevdiğin insanlara ev sahipliği yapmadıysa, o evren pek de evrenden sayılmaz?” demişti. Onu her zaman özlüyor olacağız...” 
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Çağdaş Edebiyatın Bilinen 
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Samsatlı Lukianos 


Kitap Şeçkisi 
Evrenin Türk Bekçileri 


Metin Güçlü 


Star Wars E€vrenine 
€zoterik Bir Bakış 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması Birincisi 
Kıvırcık ve Sarı 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması Ikincisi 
Yeni Bir Başlangıç 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması Uçüncüsü 
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4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Gökçe Mehmet AY 


Fezaya Kaşı 


Yüzbaşı Cafer Batı Ordusu karargâhında bekliyordu. Albay Nazım'ın emir çavuşu onu içeri buyur etti. 

Nazım Albay sert bakışlarıyla onu süzdü. 

“Cafer Yüzbaşım, senin akıncılara yeni görev çıktı.” 

“Emret komutanım.” 

“Felah'daki arkadaşlar Yunan'ın büyük miktarda mühimmat ve yakıt taşıyacağını haber almış.” 

Cafer Yüzbaşı'nın yüzünü avcılara özgü heyecan kapladı. 

“Sizin istiyorum.” 

“Emredersiniz komutanım.” 

Albay Nazım masasının çekmecesinden bir kese çıkarttı. 

“Al bakalım. Bunu da Felah, o Ali Kemal denen bozguncunun evinden çalmış. Çalışır durumdaymış. Kötü bir sürprizle karşılaşırsan 


bu nakliyeyi (o durdurmanızı 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kullanırsın.” 

Cafer el bombasını dikkatlice alıp inceledi. 
Fezalı bombasıydı, onların gücünü Çanakkale'de görmüştü. Mustafa Kemal Paşa'nın dehası olmasa İngiliz ve Almanların silahlarına direnip savaşı kazanamazlardı. Dikkatlice bombayı ceketinin cebine koyup karargâhtan ayrıldı. 

*XX 

Cafer kavurucu sıcaktan korunmak için iliştiği koyuktan birliğini izliyordu. Üstlerindeki yamalı kıyafetler siper kazıyorlardı. Konvoya pusu atmak için burayı seçmişlerdi. Koynunda sakladığı keseyi çıkartıp bombaya baktı. 

İbrahim Efe yanına oturdu. 

“Yüzbaşım, kaldır şu mendebur bombayı. 
Ona bakmak bile korkutuyor beni.” 

“İbrahim Efe, bu da elindeki tüfek gibi bir silahtır. Neden korkarsın?” 

“Yüzbaşım, elimdeki tüfek burada yapılmıştır. Fezalıların bombaya ne koyduklarını 


kim bilir?” 

“Doğru İbrahim Efe, ama düşmanın elinde bunlardan kasalarca varken benim bir tane olmasın mı?” 

“Olsun be Yüzbaşım, olsun elbet. Keşke İngiliz'e ve Alman'a gideceklerine bir de bize gelseydi bu Fezalılar da biz de şu düşmanı tepeleseydik.” 

Cafer bombayı kesesine koyup gömleğinin içine soktu. 

“İbrahim Efe, sizin 
Çanakkale'de savaşan var mıydı?” 

“Vardı Yüzbaşım ama gidenlerden sadece ikisi döndü. Neden sorarsın?” 

“Benim cephemde Alman askerleri de vardı. Fezalıların verdiği yeni topları kullanmak için gelmişlerdi.” 

Yüzbaşının anlattıklarını duymak için Bucaklı Mustafa ile Acele Mehmet de konuşulanlara kulak kabarttı. 

“Yüzlerinde (oOduygudan eser yoktu. 
Görevlerini hatasız yaparlardı. Bir gün biri vuruldu, kanamaya aldırmadan savaşmaya devam etti.” 


köyden O hiç 


“Cesur askerlermiş.” 

“Cesaretten değildi. Kukla gibiydiler. 
Birileri görünmez iplerle onları oynatıyor, bunlar da kendilerini unutmuş denileni yapıyorlardı.” 

Kamp alanı sessizleşmişti. 

“Gene de İbrahim Efe, o toplardan bir tane olsun isterdim.” 

“Haklısın Yüzbaşım, şu Yunan'ı kolay def ederdik.” 

“Neyse ki Yunan'da Fezalı silahı yok, Yüzbaşım. Yoksa neylerdik?” 

“Aman Mehmet ağzından yel alsın. 
Cepheye bir Fezalı silahı bile gitse bizimkilerin işi çok zorlaşır.” 

Cafer Yüzbaşı'nın sözü yeni bitmişti ki tepenin üstünde atıyla Adnan Onbaşı gözüktü. 
Ağzından kırmızı köpükler saçan atından atlayıp Yüzbaşının yanına koştu. 

“Yüzbaşım, Yunan ikmal kolu beş kamyon ve elli kadar süvariyle yoldan geliyor. Değerli bir 


şey taşıyor olmalı ki o paletli toplardan biri de başlarında.” 

“Almanların Panzer dediğinden olmalı. 
Çanakkale'de yoktular ama Filistin'de büyük zarar vermişlerdi.” 

İbrahim Efe'nin yüzü karardı. 

“Yüzbaşım ne yapıyoruz?” 

Yüzbaşı Cafer adamlarına baktı. İkindi güneşinde ceviz yaprakları ile boyanmış üniformalarının alacası ile fakir ordunun gururlu askerleriydiler. 

“Adnan, ne kadar zamanımız var?” 

“Komutanım, eğer durmazlarsa en fazla iki saatimiz var. O tepeleri ben atımla geçtim ama yol kamyonlar için uygun değil.” 

Cafer ayağa kalktı. Askerlerin yanına açığa geçti. Hepsi ona bakıyorlardı. 

“Bu işe girişirsek panzeri durdurabiliriz ama kolay olmayacak. Var mısınız?” 

Savaşın zalimliklerini görmüş, yorgun askerler bir bir ayağa kalkıp Yüzbaşının yanına geldiler. İbrahim Efe bir adım öne çıktı. 

“Yüzbaşım, ©  Fezalılar (İstanbul'u kirlettiler, buraları kirletmesine izin vermeyeceğiz. 
Geçtikleri köylerden çocukları kaçıranlara dur demenin zamanı gelmiştir.” 

“Gelin hele o zaman size yapacaklarımızı anlatayım.” 

Yüzbaşı Cafer yanında Adnan Onbaşı yolun kenarında çalılıkların arasında kazdıkları hendekte saklanıyordu. Ağaçlıkların arasında akıncıları gizlenmiş panzerin gelişini bekliyordu. 
Birliğin yarısı siperleri güçlendirmiş, diğerleri de etraftatek tük büyümüş çam ağaçlarının reçinesini toplamıştı. Cafer Yüzbaşı silahını kınına koymuş, iki eliyle üzeri reçine ile kaplı bombayı tutuyordu. 
Tepeden önce panzerin namlusu gözüktü. Sonra panzerin gürültüyle çalışan paletleri taşları parçalayarak ortaya çıktı. 

Panzerin ardından çıkan duman rüzgârla üzerlerine geliyor, reçinenin kokusunu bile bastırıp nefeslerini kesiyordu. Panzer tepeden çıkıp açıklığa gelince kamyonlar da onu takip etti. 
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İngiliz malı kamyonların iki yanında süvariler koruma kolu yapmışlardı. Kamyonlar ve panzer Yunan bayrakları ile süslenmişti. 

Panzer oyanlarından geçip,  çalılığa vardığında İbrahim Efe elindeki dinamit lokumunu ateşleyip panzere attı. Dinamit büyük bir gürültü ile patladı. Panzere bir şey olmamış, patlamanın etkisi ile sadece boyası sökülmüştü. 
Gene de konvoy durmuştu. Akıncılar ateşe başladılar. 

Mermiler panzerin zırhından sekiyor, etraftaki ağaçlara isabet ediyordu. Arkadaki kamyonlar ve süvariler panzer kadar şanslı değildi. 
İlk kamyonun camı parçalanmıştı. Süvariler kaçacak yer arıyorlardı. Panzerin namlusu yavaşça yükseldi. İbrahim Efe'nin gözüktüğü yamaca doğruldu. 

Gökyüzünü yırtan bir patlama ile top mermisi namludan ayrıldı. £ İbrahim Efe'nin saklandığı mevzi patlamanın etkisi ile parçalanmıştı. Mevziden geriye otuz metrelik bir çukur kalmıştı. Akıncılar ve Yunan süvarisi donup kalmıştı. Panzerdekiler de şaşırmış olmalılar ki, dumanıtüten namludan bir mermi daha fırlamadı. 
Onbaşı Adnan ile göz göze geldiler. 


“Haydi Adnan, beni koru.” dedi ve cevabını beklemeden ileri fırladı. 


Reçineli çaputlara sarılmış dinamitlerin en üstünde Fezalıların bombası vardı. Panzerin paletine basıp üstüne sıçradı. Bombayı panzerin gövdesi ile topun arasına yapıştırdı. İnmeden fezalıların bombasının mandalını söküp attı. Onu fark eden süvarinin ateşine aldırmadan Adanan Onbaşı'ya doğru koştu. Adnan Onbaşı'nın yanına varmak üzereydi ki bomba patladı. 

Panzerin gövdesinden dumanlar yükseldi. 
Ardından içinden bir patlama daha duyuldu. Onu bir başka patlama takip etti. Bomba panzerdeki mühimmatı patlatmıştı. Panzerden dumanlar çıkıyordu. 

Akıncılar bunu görünce tekrar ateşe başladılar. Bucaklı'nın fırlattığı dinamit yakıt 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kamyonunun altına geldi. Patladığında kamyon da alev aldı ve büyük bir gürültüyle patladı. 

Cafer arkasında olanlara bakmadan sipere kaçmaya çalışıyordu. Süvarilerden birinin mermisi sırtından girip karnından çıktı. Acıdan gözleri kararmıştı. 

Adnan saklandığı yerden fırlayıp ateş etti. Mermi Caferi vuran süvarinin boynuna isabet etti. Düşman kanlar içinde yere düşerken Adnan Onbaşının ellerini omzunda hissetti. Onu sırtlayan Adnan onbaşı, Caferi geriye birliğe götürdü. 

Karmaşadan yararlanıp atlarına atladılar. 
Cafer zorlukla eyere binmişti. Gözleri kararıyordu ama mutluydu. Cepheye gidip ölüm saçacak bir fezalı silahını durdurmayı başarmışlardı ve yakıt konvoyunu imha etmişlerdi. İçinde dizginlenemez bir coşku vardı. 

Adnan tutmuştu. 

“Dayan komutanım, dayan. Seni hastaneye yetiştireceğiz.” 

Cafer kesiliyordu. 

“Yaparsın komutanım, şu tepeyi de atlattık mı yolumuz düz. Yeter ki sen dayan, ben seni hastaneye ulaştırırım.” 


onun atının da dizginlerini 


cevap vermeye çalıştı. Nefesi 


Bulutların arasından onlara yaklaşan feza tayyaresini görmediler. Tayyare tepelerine geldiğinde gece bir anda gündüz gibi aydınlandı. 
Cafer tabancasını çekip ateş etmeye çalıştı ama beyaz bir ışık gözlerini kamaştırdı. 

Uyandığında çelik bir odanın içindeydi. 
Üniforması ve silahları kaybolmuştu. Midesini rahatsız eden bir hafiflik vardı. Fezalıların esirlere ne yaptıklarını kimse bilmiyordu. Güldü. 

Çanakkale'nin ölüm siperlerinden kurtulmuştu. Buradan da kurtulacak ve Fezalılara hadlerini bildirecekti. 


nn ÖDÜLLÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


Konu 
Zaman Paradoksları 


KELİME Ş 

UGG 
Öykülerinizi 
20 Nisan 2018 
tarihine kadar, 
Word belgesi olarak bize ulaştırabilirsiniz. 

Kelime sınırını aşan öyküler değerlendirmeye alınmaz ve yayınlanmaz fakat katılımı ilan edilir. 
Yarışmaya katılan tüm eserler, liste halinde facebook sayfamızda, internet sitemizde ve dergimizde açıklanır ve aldıkları puana göre sırasıyla yayınlanır. 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un Birinciye eserler üzerinde herhangi bir sorumluluğu yoktur-aranamaz. 


ASTERA KAŞİFLERİ 


Türlerin İttifakı 
Kitabı Hediye! 


Öyküler Yerli Bilimkurgu Yükseliyor yönetimi tarafından değerlendirilir 


www yerlibilimkurgu.com 


Metin UÇAR bilimkurgu 


Özel Efektler - Maketler 


İnsan bilinmeyene karşı hep ilgi duymuştur. Buna çeşitli açıklamalar getirilir. 
Kendi görüşüm ise bu ilginin korkuya karşı bir savunma ve saldırı silahı olduğu şeklindedir. Oğluma da hep aynı şeyi anlatırım. Insanlar bilmedikleri şeyden korkarlar. Insan bilgi sahibi oldukça korkuları da azalır. işte bu duygudan kaynaklarını alan Bilimkurgu dünyası edebiyat, görsel sanatlar ve müzik gibi araçlarla geleceğe dairmeraklarımıza cevaplararaştırır. Sahip olduğumuz bilimsel verileri esas alarak olabilecek paralel gelişmeleri, geleceği, başka dünyaları ve başka uygarlıkları bize anlatır Bilimkurgu. 
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 . yazarı bize geleceği anlatırken gelecekte kullanılması muhtemel teknolojiler üzerinde de kafa yorar. Hikayelerinde, romanlarında Oo bizleri (Oo başka O gezegenlere götürecek uzay araçların betimlemeleri vardır. 
Bu betimlemeler yazılmış kitaplara kapak konusu olur. Bu şekilde görsel sanatlar Bilimkurgu'nun yardımına gelir. Görsel sanatların önemli bir dalı olan sinemanın Bilimkurgu'ya en çok hizmet eden uğraşı alanı olduğunu söylersem yanlış olmaz diye düşünüyorum. Sinema Bilimkurgu'ya el atınca daha önce olmayan çok sayıda meslek de ortaya çıkmıştır. Çünkü Bilimkurgu romanlarında anlatılan dünyaların filme alınması için fiziksel anlamda meydana getirilmeleri gerekmiştir. Bu şekilde Bilimkurgu sinemasının olmazsa olmazı özel efektler endüstrisi meydana gelmiştir. Bir Bilimkurgu filminin giriş ve bitiş kısmında en çok sayıda isim özel efektler konusunda çalışanlara aittir. 


Özel efektler konusu kendi içinde birçok alt dala ayrılır. Ancak biz onlardan sadece birini ele alacağız. O da maketçilik. Günümüzde yerini neredeyse tamamen bilgisayar teknolojilerine bırakmak zorunda olan bir daldır maketçilik. 
Ancak yine de özellikle yakın plan çekimleri için filmlerde kullanılan araçların, mekanların fiziksel modelleri üretilmektedir. Yazımız ise Bilimkurgu sinemasının ilk zamanlarından başlayarak ilk bilgisayar üretimi modellerin yapımına kadar olan zaman dilimini kapsayacak. Maketçiliğin ne olduğunu, nereden çıktığını ve Bilimkurgu'daki yerini ele alacağız. 


Belki tuhaf gelecek ama maketçilik tarihi çok 


eskilere giden bir uğraşı dalı. Bunun kökeninde ise büyük bir ihtimalle sahip olma duygusu yatıyor. 
Mesela gerçek bir uzay gemisine sahip olamayız ancak o geminin elimizdeki modeli bize o sahiplik duygusunu verebilir. Çok sayıda yetişkin insan maketçilikle uğraşır. Her biri normal hayatta sahip olamayacağı şeylerin hiç olmazsa modelini yaparak kendilerini avuturlar. Bu işin psikolojik derinliği. Maketçiliğin pratik uygulamaları da var tabii ki. Mesela eski çağlarda kale yaptırmak isteyen bir feodale kalesinin maketi gösterilirdi. 
Yapılacak olan bir meydan muharebesinin taktik planlaması büyük maketler kullanılarak yapılırdı. 


in eğ wi kli 


Maketler olaylara vecoğrafyaya hakimiyetduygusu verirdi. Bir Bizans imparatoru minnetarlığının belirtisi olarak inşa ettirdiği tapınağın maketini İsa'ya hediye ederdi. 


Kukla oynatacakları kahramanları bizzat kendi elleriye yaparlardı. 


sanatçıları küçük tiyatrolarında 


Bilimkurgu'nun sinemaya uyarlanmaya başladığı andan itibaren zaten çok derin geçmişi olan maketçilik de hemen yerini almıştır. Bu şekilde 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Bilimkurgu romanlarda adı geçen araçların, dünyaların ve mekanların maketleri yapılmaya başlanmıştır. Kamera hileleri ve çeşitli efektlerle gerçeğe çok yakın görüntüler elde edilebilmekteydi. Kullanılan maketler önce kare kare çekim ile hareket eder hale gelmiş, ardından uzaktan kumandalı, hareket eder iskelete sahip maketler gelmiştir. 


Bilimkurgu sinemasının mihenk taşlarından 


2001 Uzay Yolu Macerası'nın görsel başarısının 
temelinde işte bu maketler yatar. 


Mik Yıldızlar Savaşı filmi ile en yüksek seviyesine çıkmıştır diyebiliriz. 
Uzay yolu, Savaşyıldızı Galaktika, Yaratık gibi filmlerde gerçekte olabilecek bir araçtan hiç ayırt edemeyeceğiniz maketler yapılmıştır. 
Taa ki Bağımsızlık Günü filminde geniş ölçüde bilgisayar ürünü modeller kullanılmaya başlayana kadar. Günümüzde hala çeşitli plan çekimlerinde kullanılmak üzere maketler yapılıyor. Ancak maketlerin altın çağı bitmiştir diyebiliriz. Ama bir dakika. Bunu diyemeyeceğiz. Çünkü olayın çok 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daha ilginç bir yanı araştırılmayı bekliyor. O da maketçilik merakları. 


Dünya'nın dört bir yanında yüzbinlerce meraklı halasevdiğifilmlerdeki uzay gemilerinin, araçların, silahların mekanların maketlerini yapmaya devam etmektedir. Revell, Tamiya gibi plastik model üreticilerinin Bilimkurgu'ya yönelik modelleri vardır. Son zamanlarda Bandai yapıştırma derdini bir yana bırakacak şekilde son derece ince 


detaylandırılmış uzay gemisi modelleri yapmanıza imkan sağlamıştır. Maketçilik alanında bir de özel birinsan grubu vardır ki bunlar modellerini bizzat kendileri, ellerinin altında buldukları her türlü malzemelerle yaparlar. Bu insanların dizaynını kendilerinin yaptığı modeller de vardır. 


Çünkü bu tıpkı Bilimkurgu edebiyatında olduğu gibi size sınırsız bir hayal gücü kullama alanı verir. Eğer aklınızda ilginç bir uzay gemisi dizaynı varsa bunun fiziksel modelini yapabilirsiniz. 
Kendimi de bu gruba dahil ediyorum. Yukarıda bahsettiğim plastik modelcilik çalışmalarına bir türlü ısınamadım. Hani yapıştırması falan zevklidir, ancak boyama ve eskitme aşamasına geldiğinizde belli teknikleri kullanmanız gerekir. 
Bu iş için elzem olan iyi bir airbrush'ın fiyatı da iyidir. 


iraz da kendi maketçilik deneyiminden 

bahsedeyim. Öncelikle ilk çalışmalarımın başladığı zaman dilimini anlatmamda fayda var. 
O dönemdeki imkansızlıklar belki de bu merakımı tetikleyen hususlar olmuştur. Geçen yüzyılın 70'li yıllarından bahsediyorum. O zamanlar TV'de sadece Uzay Yolu'muz vardı. Atılgan uzay gemisi o acayip şekliyle hayallerimizi süslerdi. Ancak maket yapmanın ne olduğunu dahi bilmediğimiz bir dönemdi ve Atılgan'ın nasıl olabildiğini anlayamazdık. O zamanlardan bugüne kalanlar bilirler. Her ailenin ya kendi akrabalarından ya da komşularından Almancı tanıdıkları vardı. Biz çocuklar bu şekilde Matchbox'un ne olduğunu öğrenmiştik. Orada, uzaktaki ülkelerde 


maketçilik diye birşey vardı. O şanslıların getirdiği kataloglarda sanki gerçekmiş gibi duran uçak, gemi ve tank modellerine ağzımızın suyu akarak bakardık. Ağzımızdan akan su damlamasın diye mi bilmem o kataloglar hemen geri alınırdı. 
Bize sadece hatırası kalırdı. Emin olun bu imkansızlıklar psikolojisi insanın aklını bir jeneratör gibi çalıştırıyor. Ben de bu maketçilik işinin ne olduğunu anlamaya karar verdim. 


N ttığım ilk adım ise bir kalem pil ile oldu. 

alem pilin bir ucu aynı pervaneli bir uçağın motorunu andırır. Bu pile bir kanat bir de kuyruk eklersiniz uçağınız hazırdır. Benim uçak modelinin ayrı bir güzelliği daha vardı. O zamanlar tükenmez kalemlerde (o kullanılan mürekkep hazneleri metalden idi ve dış görünüşü kontrol edilemez roketlere benziyordu. Sadece boyunu pense ile biraz kısaltmak yeterliydi. Vietnam savaşında kullanılan Skyrider uçağına bakacak olursanız elde ettiğim sonucu aşağı yukarı anlayabilirsiniz. 
Tabii bu ilk adım yeterli değildi. Çünkü dünyada modeli yapılabilecek çok sayıda uçak vardı ve birçoğunun yapısı çok daha karmaşık idi. Artık ikinci adımı atmak lazımdı. Bu ise o zamanlar çok seyrek ratlanan bir kitap ile mümkün oldu. 
Bu kitap 15x10 cm ebadında bir havacılık kitabı idi. Her bir sayfasında bir uçağın teknik bilgileri ve şematik çizimleri vardı. Bu çizimlerden kopya kağıdı ile beyaz kağıda aktarılan üstten ve yandan görünüşleri birbirine yapıştıdığınızda hiç de fena olmayan bir sonuç elde edebiliyordunuz. 
Bu şekilde filo inşaatı devam ederken bir baktım evdeki başka bir eşya acayip derecede işe yarıyor. 
Bu o zamanlar sık yaşanan elektrik kesintilerine karşı kullandığımız mumdan başka bir şey değildi. 
Bizim mum acayip derecede yolcu uçaklarının gövdesini hatırlatıyordu. Burnuna ve poposuna yapılacak ufak birkaç müdahele yeterli olacaktı. 
Böylece F28, DC8, DC9, Boeing 727 ve DC-10'dan oluşan THY filom hazırlanmıştı. Mumların üzerine ise sarı paket bantı ile pencereleri yapıştırıyordum ki bu mutteşem idi. 


Sonraki adım biriktirdiğim M5 dergisi sayesinde atılacaktı. Her sayısında bir uçağı inceleyen bu dergide uçakların içini gösteren harika kesit çizimler vardı. Bu şekilde uçakların içinin 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nasıl olduğunu anlamam mümkün olmuştu. 
Artık üstten ve yandan görünüşleri birbirine yapıştırdıktan sonra kalan kısımları kaburga tabir edilen parçalarla doldurup daha güzel modeller yapmaya başlamıştım. Bu aşamanın en iyi örneği C1ı30 Hercules idi. Yaşım ise 13-14. Ben böyle uçaklarla uğraşırken elime 7 adet Doktor Kim romanı geçti. Dalekler, Sibermenler hayatıma girmişti böylece. Uzay gemisi modelciliğine geçişim ise tamamen rastlantı eseri oldu. Kapı komşum, çok iyi arkadaşım Zeki de benim gibi model meraklısıydı ancak yaptığı modeller arasında çok futuristik uzay gemileri vardı. 2. 
Dünya Savaşı'nın Bismark gibi savaş gemilerinin uzaya uyarlandığı garip modellerdi bunlar. Bu tanışma benim de uzay gemisi modellerine geçiş yapmama neden olmuştu. Yalnız işin garibi ilk yaptığım uzay gemisi modelinin ne olduğunu dahi unuttum. Bu büyük bir ihtimalle Savaşyıldızı Galaktika'dan bildiğimiz Viper idi. Sonrasında dev modeller geldi. Bunlardan biri olan Phantom IV'nin boyu iki metreye yakındı. Lisedeki havacılık sergisinde stand almıştı. Evle lise arasındaki mesafeyi yürüyerek aşarken karşıma çıkan insanların bakışlarını bugün gibi hatırlıyorum. 
Diğer devler ise uzay gemisi modelleri idi. İlk sırada Savaş Yıldızı Galaktika dizisinin efsanevi Galaktika gemisiydi. Boyu 1,5 metreden fazlaydı. 
Diğer iki uzay gemisinin dizaynı kendime aitti ve her biri yine 1,5 metreden uzundu. Ne yazık ki bunların hiçbiri günümüze ulaşmadı. İkisini dairede yer olmadığı için kendim imha ettim, Galaktika ise kayboldu. 


Ancak şematik çizimleri kaldı geriye. Bir de bilgisayar ortamında yaptığım yeni dizaynları. 
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Tüm bu maketlerin yapımında itici güç yazımın başında da belirttiğim gibi o güzel uzay gemilerine sahip olma isteğiydi. Yıldız Savaşları filmi gösterildiği zaman tam altı kere sinemaya gitmiştim. Son gittiğimde yanımda dürbünüm de vardı. Ekranda gördüğüm büyüleyici uzay görüntülerinin adeta içinde kaybolmak istiyordum. Günlerden bir gün Ankara Kızılay'a yakın Menekşe sokakta bir mağaza keşfediyorum. 
Oyuncakçı değil ama vitrinde bulunan dev modeller dikkatimi çekiyor. Bunlar Yıldız Savaşları filminde seyrine doyamadığım X-wing ve Y-wing. Dayanamayıp içeri giriyorum ve alıcı gibi bakmak istiyorum. 1,5 metre boyu ile dev gibi bu modellerin fiyatları astronomik idi. Daha sonra defalarca oraya gittiğimi hatırlıyorum. Ancak artık içeri girmeye cesaret edemiyor, sadece vitrindeki modellere uzun uzun bakıyordum. Diğer yandan ise evdeki model çalışmalarımı geliştiriyorum. 
Artık hareket eder mekanizmalar yapıyorum. Tek bir kolu çekerek tüm iniş takımları açılıp kapanan uçak modelim babamın işyerindeki mühendisleri bile hayran bırakıyor. 


aketçilik çalışmalarımda son aşama olarak 

maket bıçağı ve kesim pedinden bahsetmek isterim. Bu iki malzeme çok daha küçük parçaları, çok daha detaylı bir şekilde elde etme imkanı verdi. Böylece boyu daha küçük, ancak üzerindeki detayları daha ince modeller yapabiliyordum. 


Modellerin detaylandırılması için kullanıdığım malzemelerin sonu yok diyebilirim. Kullanıldığı zaman attığınız diş macunu tüpünden tutun, spagetti makarnaya, kürdana kadar her türlü malzeme modellerimde kullanılmıştır. Son 


yıllarda ben de daha geniş imkanlar veren bilgisatar teknolojisine yöneldim. Bilgisayar ortamında üretilen 3D modellerin foto ve animasyon çalışmaları gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Ancak bu maketçilik çalışmalarından tamamen uzaklaştığım anlamına gelmesin. Belki de maketçilik deneyimimin en iyi örneğini yapmak üzere yol çıkalı 15 adam /saat oldu. Bu çok sevdiğim Savaşyıldızı Galaktika'nın bir modeli. Boyutunun küçüklüğü ve detaylandırmanın yüksek seviyesi ile kendi kendime bir meydan okumaya dönüşen bu model üzerindeki çalışmalarım sürüyor. 


ge 
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Biz Diüerleriyiz. 
Suat Başkır 
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Tüm evrenin bilgi kitaplığı ve sosyal bağı olması amaçlanan dünya, üzerindeki eksik kalmış varlıkların yarattığı bilinçsizce bir kaos ile günden güne kendisini koruyan enerjisini tüketmekteydi. 
Kahramanımız “Carmina” Burhan, Beşiktaş iskelesinde hat motorlarında çımacılık yapan, otuz beş yaşında olmasına rağmen dört buçuk yaş 


| zekasına sahip safbir karakterdir. 


Bir gün yolda bulduğu bir cüzdanla yaşamı değişir. 
“Biz Diğerleriyiz” isimli bir yeraltı grubunun işaretleri ile yol göstermesi sayesinde, kilit rol oynadığı yolculuklarının sonunda, zeka geriliği olan dışlanmış bir karakterden dünyanın kaderini değiştiren bir yeni zaman peygamberi kimliğine bürünür. 

Tüm bunlaryaşanırken hikayenin büyük fotoğrafına ise hipnoz seansındaki bir şizofreni hastasının doktoru ile sohbetleri ışık tutacaktır. 


Basım Yılı: 2017 


beyaz Kelehek - Kopya Hayatlar 


Tarihin karanlık sayfalarından günümüze uzanan dünyanın en eski sırlarından biri gün yüzüne çıkıyor. Profesör Richard dostu Profesör William'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından Beyaz Kelebek lakaplı esrarengiz ve gizemli bir siber suçlunun izini sürer. Keşfettiği sır sayesinde doğaüstü güçlere sahip olan Beyaz Kelebek hem Richard'ın hem dünyanın hem de evrenin kaderini değiştirebilecek derecede önemli bilgilere sahip birisidir... 

Tüm çıplaklığıyla gerçeği öğrenmeye ve onunla cesurca yüzleşmeye hazır mısınız? 


“Beyaz Kelebeği takip edin!” 


Basım Yılı: 2017 


Morgheus 


BEYAZ KELEBEK 


KOPYA HAYATLAR 


MORPHEUS 


Aİ 
» J 
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4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Gamze ÖZ 


Deja Vu 


B astronom elinde büyük bir parşömen rasathaneden fırlayarak koşar 


rulosuyla adım büyük köprü yönünde seğirtti. Ayağındaki deri sandaletlerin taş döşeli zeminde çıkardığı ses yolu çevreleyen duvarlardan yankılanıyordu. Sağa doğru kıvrılan patikayı izleyerek çok geçmeden büyük köprüye ulaştı ve yeniden sağa dönerek merkezi adaya doğru yoluna devam etti. 


Büyük Köprü iç içe geçmiş dört halka ile bunları ayıran üç kanaldan oluşan adayı baştan başa birbirine bağlayan ana yolu oluşturuyordu. 
Baş astronom rasathanenin bulunduğu ikinci halkadan, kraliyet sarayının bulunduğu merkez adasına ulaşmak için en içte kalan ince kanalın üzerinden hızlı adımlarla geçerken nisan sonu güneşi kanalın sularından yansıyarak gözlerini kamaştırıyordu. 
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Genç adam merkezi adaya varır varmaz saraya giden geniş taş yola saptı. Geç kalmamış olduğunu umuyordu, ne de olsa her gün Kral Mu tarafından saraya çağrılmıyordu. Kralın sakin bir gününde olmasını yürekten diledi, çünkü vereceği haberler hiç de iç açıcı değildi. 


Adanın ortasında yer alan sarayın bulunduğu meydanı boydan boya geçerken ada halkının “yansıma havuzu” olarak adlandırdığı ve dâhice bir mimariye sahip su birikintisinin de önünden geçti. Kral Mu'nun tahta çıktığı gençlik yıllarında yabancı bir mimara inşa ettirdiği bu havuzla gurur duyduğunu biliyordu. Aradan yıllar geçse de, yansımalı havuz hala bu ada ülkesinin dış dünyadan soyutlanmış yaşam biçiminin en 


önemli sembolü idi. 


Artık sarayın önünde yükselen mermer 


merdivenlere iyice yaklaşmıştı. Başını kaldırdığında başmabeyincinin kendisini merdivenlerin başında beklediğini görerek 


adımlarını sıklaştırdı. 
“Acele et, kral seni taht odasında bekliyor”. 


Baş astronom cevap bile vermeden taht odasının görkemli kapısına doğru ilerledi. Odaya girmeden birkaç dakika nefes alacak zamanının olmasını çok isterdi, ama kralı bekletemeyeceğini biliyordu. 


Kral Mu taht odasının balkon kapısının önünde durmuş, hüzünlü gözlerle ufukta görünen dev cüsseli Herkülün Sütunları kayalıklarını izliyordu. Beyaz uzun sakalları cübbesinin üzerinden kemerine kadar inen bu yaşlı ve bilge adamın duyacağı haberlere hazırlıklı olduğu belliydi. Baş astronomun odaya girdiğini görünce onu karşılamak için birkaç adım attı ve nefeslenmesi için babacan bir tavırla bir kadeh 


sulu şarap uzattı. 
“Durum nedir?” 


“Korkarım haberler efendimiz”. 


iyi değil, yüce 


“Yani çarpışma kaçınılmaz, öyle mi?” 


elindeki masaya yayarak çizdiği şemayı krala gösterdi. 
“Hesaplarıma göre göktaşı 6 Haziran günü gezegene çarpacak. Çarpışma bölgesi adamızın üzerine düşüyor. Tabii atmosfere girene kadar kesin bir şey söylemek güç, ama ne olursa 


Baş astronom parşömeni 


tam 


olsun yakın çevremize düşecek”. 


“Altı haziran mı? Yani yalnızca kırk yedi günümüz mü var?” 


“Öyle görünüyor, efendim.” 


Odaya sessizlik çökmüştü. Baş astronom 


yerinde rahatsızca kıpırdandı. Kral bakışlarını yine balkondan dışarı çevirmiş, sarayın aşağısında iç içe halkalar halinde uzanan ülkesinin pembe taş sokaklarının ilkbahar güneşi altında masmavi denizle oluşturduğu tabloyu izliyordu. İçteki üç halka ve üç kanalın dışında kalan dördüncü halkada geniş ve verimli tarlalar uzanıyordu. 
Bunun ötesinde ise adayı gezegenin diğer kısımlarından soyutlayan uçsuz bucaksız okyanus vardı. 


“Tekrarlanan bir kâbus gibi”. 


“Maalesef, efendim. Aslında evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında bir gök cismi ile 


çarpışma ihtimalimiz çok düşüktür.” 


“Öyleyse bunun bizim başımıza iki kez gelmesinin bir açıklaması var mı?” 


“Sanırım var, efendim. Binlerce yıl önce atalarımızın gezegeninin başına gelen felakete neden olan gök cismini hatırlıyor musunuz?” 


Kralın yüzünde aniden bir acı ifadesi belirdi. “Tabii ki hatırlıyorum! Atalarımızın ana yurdu olan kızıl gezegenin felaketine neden olan olayı unutmam mümkün mü?” 


“Affedersiniz, efendim. İşte o başıboş gezegen daha sonra çekim güçleri ve çarpışmalar nedeniyle parçalanmış ve kızıl gezegenimizin ötesinde bir asteroid kuşağı oluşturmuş. Bu ikinci göktaşının o kuşaktan kaynaklandığını hesapladım.” 


“Yani aynı gezegen ikinci kez felaketimize neden olacak, öyle mi?” 


“Tam olarak aynı biçimde değil, efendim. 

O zaman büyük bir gök cismi kızıl gezegenin 

yakınından geçerek çekim gücüyle gezegenimizi 

yörüngesinden fırlatmış. Güneşin çevresindeki 

üçüncü gezegen konumunda iken, dördüncü 

gezegen olarak yeni bir yörüngeye oturmasına 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neden olmuş. Hatta bundan etkilenen mavi gezegenin ekseni de yirmi üç derece yan yatmış. 
Bu defa ise çok daha küçük bir meteor doğrudan mavi gezegenimize çarpacak”. 


Kral Mu eliyle geçiştirdi. “Ayrıntılar önemsiz. Atalarımızdan sağ kalanlar o felaketten sonra kızıl gezegen soğumaya başlayınca gemilere binip mavi gezegene göç etmiş. Okyanusun ortasındaki bu 1ssız adayı bulunca da çevresini surlarla çevirip, ileri teknolojileri ile yepyeni bir ülke kurmuşlar. Gezegendeki ilkel toplulukların gelişimini etkilememek için de her türlü temastan kaçınmışlar. Bu adanın surlarının içini gören yabancı sayısı bir elin parmaklarını geçmez.” Kral durup iç geçirdi. “Ve şimdi hepsi bizimle birlikte ölecek...” 


“Bu kez göktaşının kütlesi çok daha az olduğundan gezegene zarar veremez, ama çarpmanın ardından oluşacak dalgalar gezegenin çevresinde günler boyunca dolanacak. Bu da kara üzerindeki tüm yaşam biçimlerinin sonu demek”. 


Bu sırada sessizce 


taht odasına girdiğini gören kral aceleyle baş 


başmabeyincinin 


astronoma teşekkür ederek gönderdi ve soran gözlerle başmabeyinciye döndü. 


“Baş kâhinden haber geldi, efendimiz. 
Belki bir yol kurtuluş yolunu denememiz mümkün olabilir”. 


“Ne gibi bir yol?” 


“Küçük denizin doğusundaki yarımadada yaşayan oldukça gelişmiş bir kavim var. Baş kâhin bu kavmin başındaki yaşlı ve bilge liderle daha önce telepati yoluyla temas kurarak bilgi almıştı. Bir kez daha aynı yoldan bağlantı kurup bu kez talimatlarınızı iletmeyi deneyebileceğini söyledi.” 


Kral Mu bir an düşündükten sonra başıyla 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onayladı. “Ona yalnızca kırk yedi günü olduğunu da bildirsin.” 


“Emredersiniz, efendim.” 


Kral sarayın önündeki merkez meydanına indi. Böyle umutsuz 


Başmabeyinci balkonun önündeki 


çıktıktan o sonra basamaklardan 


anlarda ülkesinin sembolü olan yansıma havuzunu izleyerek huzur bulurdu. Pembe granitten inşa edilmiş havuzun baş tarafındaki taşın üzerinde kabartma harflerle ülkesine yerli halkın verdiği yer alırken, harflerin suyun içindeki yansımasında ülkeye yabancılar tarafından verilen 


isim ad görülüyordu. 


AZTLA 
ATLANTIZ 


*xX 


Küçük denizin doğusunda yer alan geniş yarımadanın içlerindeki derme çatma kulübede eşi ve üç oğlu ile uyumakta olan yaşlı adam yatağında huzursuzca çırpındı. Zihninin içinde yine o derinden gelen bildik ses yankılanıyordu. 
Silkinerek kurtulmaya çalışsa da, ses sanki bedeninin kontrolünü ele geçirmiş gibiydi. 


“Direnme ve dinle” diye emretti ses. 
“Dünyayı bir felaket bekliyor. Yakında büyük bir tufan kopacak. Her yer su altında kalacak. 
Yarından tezi yok, bir gemi başlayacaksın. Sonrasında her canlı türünden bir 


inşa etmeye 


çift alıp bu gemiye dolduracaksın. Unutma, bunun için yalnızca kırk yedi günün var...” 


SONSUZLUĞUN 
SIRRI 


AYDOĞAN YAZICI (BÜLENT TANYOLAÇ 


PROSPERO 
Yayınları 
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Selma MİNE 
Selma Mine'nin Kaleminden, 


1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan 


Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


Yazı Dizisi - 10 


Otomatlar, Robotlar ve 


Metropolis - 1927 
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nsansılar 


GELECEĞİN SAVAŞÇILARI ve 
ORDULARI 


Sonunda korktuğumuz başımıza gelecek: “A/lma gelen başıma geldi” denir ya... işe bu! 
Programlanmış Android veya Humanoidlerden —luşmuş ordular. o Şimdilik oDünya üzerinde fazla söz etmeseler de, yıllardır bu konu üzerinde çalışıldığını aklı başında herkes biliyor da, ortalık karışmasın 
(dedikodu olmasın) diye kimse kimseye söylemiyor! oo Ama insanoğlunun çenesini tutması mümkün değil tabi. Konuyu 
“Uzay-MUZaYy bir hkâüyemiz var” 
punduna getirip, bilimkurguyu da alet ederek bir güzel anlatıyoruz ya... helâl olsun bize! Çünkü zekâmızla | yarattığımız bu gücü yine kendi zakâmızla 


i 7as/ yeneceğimizi anlatmazsak 


çatlarız! 


de sinema tarihinde ilk, sondan başa çevrilen filmi 


Star Wars: A New Hope 


N Tunus çöllerinde çekilen filmin güldürü unsurunu (Yıldız Savasları - Yeni Umut) oluşturan, seyircilere Lorel - Hardy çiftini anımsatan (Bizim Hacivat-Karagöz ikilemesi gibi) C3-PO ve Rz>-D> adlı iki hizmetlidir. 
Onların çizimleri, James Bond filmlerinden Thunderball ile Akademi ödülü kazanan John Stears tarafından yapılmış. C3-PO, bir humanoid (yani insansı) olup, sayısız dil bilen bir diplomattır. Kibar, yetenekli, her türlü tehlikenin üzerine giden bir yapıdadır. Üç ayaklı küçük bilgisayar R2-D> ise, becerikli buluşları ile sahiplerini ve C3-PO'yu zor durumlardan kurtaran sevimli bir robottur. Kısacası bu iki yaramaz, görevlerini kusursuz yerine getirirken izleyicilere de keyifli anlar yaşatırlar.. 


Öte yandan, kötülüğün tarafındaki imparatorluk askerleri de birer robottur, aslında. Onlar, komutanları olan siborg Dart Vader'dan emir alırlarken; oO«I Robot» (Ben, Robot-2004) filminde de görülen robot ordusu, yapay zekya dönüşmüş tek bir robottan emir alacaklardır. 


TWENTETM CENTURY FOX Presents A LUCASFILM (TD PRODUCNON STAR WARS Saring MARK HAMILL HARRİSON FORD CARRIE FISHER PETER “ÇUSHING 


Witten and Drreci 
GEORGE LUCAS GARY| KURIZ JOHN WILLANS vg Films Sa me 


PANAMSION” ER ER iel) 


«Uzay Savaşları»! bahsinde incelediğimiz 
1976 ABD yapımı filmin yazar ve yönetmeni: 
George Lucas, Yapımcı: Gary Kurtz Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness. 


George Lucas'ın 4.bölümünden itibaren çektiğini, teknoloji ilerleyince başına dönüp çekeceğini söylediği bir film dizisi ki, dediğini de yaptı. Belki 


İ STAR WARS: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, SF:39 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Loyan's RUN veya aye de Crystal 


(Loyan'ın Kaçışı veya Kristal Çağı) 


WELCOME TO 
THE 25RD CENTURY. 


The perfect world of total pleasure. 


METRO-GOLDWYN- MAYER presents A SAUL DAVID PRODUCTION “LOGAN'S RUN” aring MİCHAEL YORK - YEN AGUITER RICHARD JORDAN LEE İLA FM FAWCETT- MAJORS & PETER USTINOV - sere AVID ZELAG GOODMAN sed on the novel"LOGANS RUN” by WILLIAM F. NOLAN a BERE OLAYIN DARON ii si JERRY GOLDSMİTH - Price sy SAUL DAVID - Directed by MİCHAEL ANDERSON öneme Firedin TODD-A0 and METROCOLOR (Kawa savma sos) 


e e) a ümtedArtısta 


1976 MGM yapımı filmin yönetmeni Michael 
Anderson. Konu: George Clayton Johnson ve William F. Nolan'ın «age de Drystal» (Kristal Çağı) romanından. Oyuncular: Michael York, Richard Jordan, Jenny Agutter, Ferrah Fawcett, Peter Ustinov. Önce orijinal adı kullanılmışsa da sonradan, daha insancıl bir hüviyet taşıması açısından, «Logan's Run» adı tercih edilmiştir. 
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Yı: 2319. Domes (Şehir), dışa kapalı, bilgisayarlarca idare edilen ve doğarken sakinlerinin oavuçlarına (yerleştirilen o kristal 


kırmızıya dönüştüğünde, Carousel (Atlıkarınca) denilen toplu törenlerle, 30 yaşında hayatlarına son verilen; ilerde daha geniş olarak işleyeceğimiz bir toplum düzenidir. 


Logan-5, düzeni sağlayan avcı-polislerden biridir. Bir gün, onun da kristali yanar ve son gününü haber verir... Yaşamak için kentten kaçan ve efsanelerdeki Tapınağı arayanların arasına, sevgilisi Jessica'nın yardımıyla katılır. Dış dünya, umulandan çok başkadır. 


Konu, 1977-78'de dizileştirildiğinde, Tapınağı arayan Logan-5 ve sevgilisi Jessica'nın yanına android REMf'in katılması ile daha renkli bir hale gelir. Orta yaşlı bir adam formundaki REM, hem babacan, hem yardımsever hem de sorun çözücü bir aile reisi gibidir. Bu tipleme daha sonra «Star Trek:The New Generation» (1987-1994) dizisinde daha genç, biraz da ukala Android DATA olarak karşımıza çıkacaktır. 


> 


(Görev Galactica; Gylon Saldırısı) 


Their very existence 

menaced by a 

strange civilization. 


11978 ABD yapımı pilot filmin Yönetmeni: Vince Edwards, Christian I.Nyby Il, Senaryo: Glen Larson, Jim Carlson, Oyuncular: Lorne Green, Richard Hatch Dirk Benedict, Jane Seymour 


Pilot filmin ardından 1978-79 arası projelendirilen dizi, 21 bölüm çekilmiştir. 


Binlerce yıl önce dünyadan ayrılıp, uzayın derinliklerinde (o yerleşmiş (insanlar, robot savaşçılar kullanan başka bir android uygarlıkla kıyasıya bir savaşa girişmiştir. Sonunda barış imzalanmak üzereyken, robotların saldırısına uğrayan ve gezegenleri yakılıp mahvolan insanlar, Galactica adlı savaş gemisinin yedeğinde, efsanelerde adı geçen Dünya'yı aramaya girişirler. Oysa, efsanelerinde yer alan Dünya'yı bulduklarında, orada da kendilerinin efsane olduklarını anlayacaklardır. 


İ MISSION GALACTICA: The CYLON ATTACK, Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:49 


The Black Hole 
(Kara Delik) 


AJOURNEY THAT BEGINS WHERE EVERYİTRİNG ENDS z çiğ ge 


* 


İN. Sereenplay by JEB 
İD LANDAU Producton 
Fr WALT DİSİ 


«Derin Uzay Maceraları»! bahsinde incelediğimiz 1979 ABD yapımı. Yönetmen: Gary Nelson, Senaryo: Jeb Rosebrook ve Bob Barbash'ın öyküsünden, Oyuncular: Maximillian Schell, Anthony Perkins, Robert Foster. 


2130 yılında Dünya Keşif gemisi Palomino, bir 
kara deliğin olay ufkuna hapsolmuş uzay gemisi Cygnus'u (Kuğu'yu) bulur. Star Wars'taki Rz2- D>'yi anımsatan 2 şirin robot ile V.I.N.C.E.N.T. 
konuya renk katan tiplemelerdir.  Cennetcehennem, varlık-yokluk konularının işlendiği filmde; programı bozularak kişilik yüklenen ve kötülüğe bürünen VINCENT, baş zebaniye dönüşecektir. Tıpkı «Satürn-3»'teki zeki ama katil siborg Hector gibi... 


İ The BLACK HOLE: Derin Uzay Her Neresiyse? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:9, Ocak 2018, Sf:31 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Buck Royers in the 23.Century 
(Buck Royers 25.yy.ıla Dizisi) 
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SİN TME ZE THM CEV 
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ŞE 
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Yine «Derin Uzay Maceraları»! bahsinde incelediğimiz 1979-1981 ABD Yapımı: A.Glenn Larson, Yönetmen: Daniel Haller, Oyuncular: Gil Gerard, Pamela Hersley, Erin Gray 


Star Wars dizisinde halkın sempatisini kazanan ve çocuklara da hitabeden R2-D>2 ile C3-PO arası çocuksu bir robot Twiggy, hemen her bölümünde “bidi büdi, bidi bidi...” diyerek rol aldı. Böylece konuların sadece erişkinlerin değil, çocukların da ilgisini çekecek bir hale getirildiği görülmektedir. 


Dizi 1979'da, önceden yayınlanan çizgi dizinin pilot filmi dahil 11 Bölüm, 1980'de 10 Bölüm, 1981'de 11 Bölüm olmak üzere toplam 32 bölüm çekilmiştir. 


İ BUCK ROGERS in the 25.CENTURY: Derin Uzay Her Neresiyse? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:9, Ocak 2018, SF:32 
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Âşık Robotlar ve de İnsansılar 


Geçen sayımızda da sözünü ettiğimiz gibi, robotlar ya da insansılar, kendilerine göre bir tutku yaşarlarsa, bu nasıl bir elektronik aşk olacaktır?. Üstelik, şimdilerde insanlar da kendi aralarında böyle bir yaklaşımı “çarpılma” veya “elektriklenme” olarak adlandırıyorlarsa eğer, bizim de robotlardan bir farkımız yok demektir. 
Şöyle diyebilir miyiz acaba: “Bir üst boyut ve akıl tarafından, Dünya malzemesi yapılmış biyolojik robotlarız!” Çünkü en verimli uygulama, yerel malzeme kullanılarak, yerinde yapılandır. Bozulan 


kullanılarak 


malzeme de yine geldiği yere moloz olarak bırakılır Galiba bizim farkımız, bu işi törenle yapıyor olmamız... 


Özellikle 1969'da romanı yayınlanan ve 1982'de «Blade Runner» adıyla çevrilen filmi izledikten sonra, bir daha oturup düşünmek gerekecek, gibi geliyor... 


Blade Runner - 1982 


Heariheeps 
(İlk Heyecan) 


1981 ABD yapımı film, sıra dışı bir olayı 
sergilemekte: İnsanlar âşık olurlar da robotlar birbirlerini sevebilirler mi acaba? Yönetmen: Allan Arkush, Senaryo: John Hill, Oyuncular: Andy Kaufman, Berna-dette Peters, Randy Ouaid. 


Val eril, Agua dişil görünümlü iki ev hizmet robotudur. Birbirlerinden önce hoşlanır sonra da âşık olurlar... ve evden kaçıp, kendi yuvalarını kurmaya karar verirler. 


Bu tatlı BK komedisi, her yaşta kişinin rahatlıkla seyredebileceği hoş bir fantezi olmuş. 
Isaac Asimovun robotlar ile ilgili öykülerini anımsamamak elde değil!. Daha sonra çekilen «Wall- E»> de (2008) de benzer bir robot aşkı işlenecektir. 


Androii 


— i , DIFFERENT KIND OF SCIENCE FICTION. 


1983 ABD yapımı. Yönetmen: Aaron Lipstadt, 
Senaryo: James Reigle, Don Keith Opper, Oyuncular: Klaus Kinski, Bire Howard, Norbert Weisser. 


Enteresan şeylere meraklı Dr.Daniel ile utangaç, budala asistanı Max, bir uzay istasyonunda 


yaşamlarını osürdürmekte ve androidler (insansılar) Oo üzerine (o yasadışı Oo çalışmalar yapmaktadırlar. Yaptıkları android, insanca 


duygu ve düşünceleri merak etmektedir. Hatta kendine bir eş de yaratmaya çalışmaktadır. 


Derken, istasyona davetsiz 3 konuk gelir ve bunlardan biri de kadındır. Dr.Daniel ve Max genç kadınla ilgilenirler; fakat android, ona karşı hepsinden çok daha romantik duygular beslemektedir. Ve işler karışır... 
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Program Arızalanırsa Ne Olur? 


4 Kasım 2008'de 66 yaşında aramızdan 
(Kara Sato) ayrılan Dr.Michael Crichton, mesleği Hekimlik i olmasına rağmen, aranan bir bilimkurgu yazarı, Beyond our ima beyond ourunerse yönetmen, senaryo yazarı ve prodüktördür. 
m İ Daha ileriki dizilerimizde sözünü edeceğimiz «The Andromeda Strain» (Mikrop-1971) «The Terminal Man» (İki Beyinli Adam- 
1983) ve «Jurassic Park» (1993) filmleri de, onun romanlarından beyaz perdeye aktarılmıştır. 
Hep de tıp ve genetik üzerine yazacak değil ya... 
bir de bilimkurgu polis öyküsü izleyelim onun kaleminden: 


“COLUMELA PİCTURES PRESENTS 
'ATED MANNF-RON SIYERMAN PRODUCTON 
A PETER YATES FILM 


KRUL we KEN MARSHALL - İYSETTE ANTEONY - FREDDE JONES ANINIS ei JANE PETER SUSCHİTZKY. 
“ge DEREK MEDDİNGS STANFORD SFERMAN 
RON pa VERMAN “PETER YATES e 
ARANSON pd 


1983 ABD yapımı. Yönetmen: Peter Yates, 
Senaryo: Stanford Sherman, Müzik: J.Korner, Oyuncular: Ken Marshall, Lysetta Anthony 


Ne geçmişte, ne gelecekte, zamanın bildiğimiz zaman olmadığı bir çağda Krull adlı bir gezegen... 
Normal insanlarla mitolojik varlıkların bir arada yaşadığı bu cennet gezegen, bir gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Emrinde ürkütücü giysileri ve öldürücü ışın silahlarıyla sayısız robot asker (android) bulunduran «Beast» (Canavar) adlı yaratık, mutlak hâkimiyeti ele geçirmek için Krull'da yaşayanları yok etmekle tehdit eder. Ve işe kralın şatosunu basıp güzel prenses Lyssa'yı kaçırmakla başlar. 


«Star Wars — A New Hope» (1976) tarzı bir «space opera». Üstelik oradaki imparatorun beyaz askerlerine karşılık buradakiler siyah zırhlılar. 
Macera, aksiyon, gerilim ve aşk... İyiler, kötüler ve arada telef olan bir yığın figüran... 
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The Andromeda Strain - 1971 


Runaway 
(Kaçış) 


Someon? 
web 


o start 


1984 ABD yapımı filmin senaryosu ve yönetimi 
Michael Crichton'a ait. (Oyuncular: Tom Selleck, Cynthia Rhodes, Gene Simmons. 


Yakın bir gelecekte, bir polis memuru, arızalanan robotlar üzerinde uzmanlaşmıştır. Bir robot, programı dışında öldürme işlemine girişince (Hoş geldin Westıvold:Delos — 1973), bunların cinayet işlemek üzere özel olarak yapıldıklarını keşfeder... ve işi kurcaladıkça, takibi bırakması için oğlunun hayatının hedef alındığını görür. 


Günlük bir polis-suçlu öyküsünün değişmeyen konusu. Bu kez katil rolünde robotlar var, o kadar... 


AP. Lowecrafi da Unutulmadı 


Howard Philips oLovecraft o (1890-1937)'ın ilginç korku öykülerinden biri olan «Herbert West, Re-Animator»'un senaryolaştırılırken güncel yorumlanmış şekli. Mary Shelley'in «Frankenstein» (1818) romanından sonra, XX.yy başlarında laboratuvara giren parapsikoloji konuları birleştirilip, bir de içine Afrika Zombie'leri katılınca, işte bu tür ilginç yorumlar 


ortaya çıkabilmekte... 


| KARANLIK EVRENİN EFENDİSİ, Howard Philips Lovecraft, 
Arda TİPİ, YBKY e-dergi,, Sayı:3,, Temmuz 2017, Sf4-17 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Re-Animator 
(Deney veya Diriltici) 


HERBERT WEST 
HAS A GOOD HEAD 
ON HIS SHOULDERS... 


AND ANOTHER ONE 


ON HIS DESK. 


1985 ABD yapımı filmin yönetmeni: Stuart 
Gordon. Senaryo: H.P.Lovecraft'ın aynı adlı öyküsü (1922) üzerine Dennis Poli. Oyuncular: Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Barbara Crampton. 


İsviçre'deki Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Herbert West, ölen Profesör Dr.Hans Gruber'i korkunç yan etkileri olan yüksek dozda bir ilaç vererek yeniden diriltir. 


New England'daki bir Araştırma Üniversitesi'nde Tıp öğrencisi Dan Cain, ölümün eşiğindeki bir hastayı, acil yardım bölümünde hayata çevirmeye çalışır, başaramaz. Bir süre sonra okula gelen Herbert West, çalışmalarını burada derinleştirmek ister ve bodrum katında kendisine tahsis edilen odada deneylere başlar. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kediyi diriltir. Daha sonra da morgdaki ölüler üzerinde çalışmaya başlar. Sonuçta ayaklanan Zomvbie'ler (yaşayan ölüler), bilinçsizce ortalığa dökülüp korku salmaya başlayınca ortalık karışır... Hele sevgilisi Megan da onlar tarafından öldürülünce, Dan Cain ne yapacaktır? Ölümüne izin mi verecektir, yoksa diriltip Zombie olmasına mı? 
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Humanoit Defenler veya JOE anıl The Golonel 


HUMANDID 
DEFENDER 


1985 ABD, Yönetmenler: William Lucking, Ron 
Satlof; Senaryo. Nicholas Corea, Oyuncular: Terence Knox, William Lucking, Marie Windsor, Aimee Eccles, Gail Edwards, Gary Kasper 


Mobiusdenilenbirgrupbilimadamı,laboratuvarda moleküler çalışmalar yaparak mükemmel bir asker yaratmaya çalışmaktadırlar. Son eserleri J Tipi Omega veya J.O.E adlı modeldir. Projeyi Michael Rourke ve bir deniz subayı olan Albay A.C. Fleming yönetmektedir. Joe, normal bir insandan daha kuvvetli, daha hızlı ve daha dayanıklı olmasının ötesinde, bir caninin içgüdülerine de sahiptir. 
Ancak, Joe üzerinde yapılan deneyler sırasında oluşan bir hata sonucu, proje sonlandırılır. 
Fakat Joe'yu oğlu gibi seven Fleming isteksizce bundan vazgeçer. Michael Rourke ise, Joe'nun Mobius dışındaki hayatı merak ettiği için bilerek hata yaptığını ve bir yerlerde saklandığını düşünmektedir. Geleceğin askerleri ile ilgilenen servislerine durumu bildirirler. Joe'yu durdurma operasyonlarından biri Mobiius'a ulaştığında, Albay Fleming onu bulması ve sonlandırması için görevlendirilir. Acaba bunu başarabilecek midir? 


«Future o World» o (1976)deki o biyolojik robotların/ insansıların veya «Blade Runner» (1982)'daki replikanların farklı bir yorumu. 


Biraz la Neşelenelim!.. 


Small Wonder 
(Küçük Afacan) 


1985-89 arası ABD yapımı bk komedi dizinin oyuncuları: Dick Christie, Marla Pennington, Jerry Supiran. 


10'ar dakikalık bölümlerden oluşan 5 sezon toplam 93 bölümlük dizinin konusu kısaca şöyle: 


Ted Lawson. bir elektronik mühendisidir ve gelişmiş birrobot önerinde gizli gizli çalışmaktadır. 
İlk denemesini de ailesi önünde gerçekleştirir. 
Gerçek bir kız çocuğundan ayırt edilemeyecek bir robotu eve getirir ve oğluna arkadaş eder. Herkese de yakın bir akraba olarak tanıtır, eğlence de bundan sonra başlar. Bir robotun tepkileri, algıları ve insanlarla uyumsuzluğu, komşularla ilişkileri... 
keyifli bir aile filmi. 


Short Circuit 


(Kısa Devre) 


1986 ABD yapımı 


komedi türü filmin yönetmeni: John 
Badham, Senaryo: 
S.S.Wison, Brent 
Mad-dock, Oyuncular: 
Ally Sheedy, Steve 
Gutenberg, Fisher 
Stevens. 

No:5, Soğuk Savaş 


döneminde ABD 
tarafından yapılmış 5 
asker robottan biridir. 
Oysa iki bilgin, onun yapay zekâsına müzik aleti çalmak gibi dostça ve barışçıl veriler, yüklemişlerdir. Giderek özfarkındalık ve bilinci gelişmeye başlar. 


Bir gösteri sırasında, Washington Demon'daki Nova Laboratuarına yıldırım düşer ve sunum son bulur. Ancak No:5'de de bir arızaya neden olur. 
Laboratuardan kaçar ve hayvan sever Stephanie Speck'in evine sığınır. Genç kadın, onun uzaydan gelen dünya dışı bir robot olduğunu sanır, sonra Nova'da yapıldığını öğrenir. 


Ancakilginç olan, o elektrik şoku sonunda robotun canlandığıdır. Hayatın anlamını ve değerini kavrayan No:5 artık asker olmak istememektedir. 
Kendindeki bazı yedek parçalardan bir benzerini yapar ve peşindeki askerleri atlatır. Kendisine «Jhonny 5» adını veren robot, Stephanie ve ailesiyle birlikte, onların ev hizmetlerini görerek yaşamını sürdürür. 


Hoş bir «Pinokyo» uyarlaması gibi görünen film, tüm ailece seyredilebilecek bir yapım. Ayrıca savaş karşıtlarından yana da güzel mesajlar göndermekte. 
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Robot Holocausi 
(Katliam) 


Sy 
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1986 İtalyan *- ABD ortak yapımı filmin Yönetmen 
ve Senaristi: Tim Kincaid; Oyuncular: Norris Culf, Nadine Hartstein, J.Buzz Von Ornetein. 


Neo, hantal robot arkadaşı ile birlikte, atom artıklarıyla kirlenmiş topraklardan kaçar ve kölelerin yakıt olarak kullanıldığı Dark One'ın Güç İstasyonu'na sığınır. Burada, bir bilgin olan babasını kurtarması koşuluyla, çekici bir kadın ona yardım eder. Bu kişi, Dark One'ın köleler üzerindeki denetimini bozacak bir cihaz icat etmiştir. 


Sonuçta, çeşitli yaratıklardan oluşmuş bir ekip toplayan Neo ve dostları, Dark One'ın belâlı robot ordusu ile yüzleşmek üzere Güç İstasyonu'na girerler. 
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Batleries Not İnline 
(Piller Dâhil Değil) 


1987 ABD yapımı 
filmin yönetmeni: 
Matthew Robbins; 
Senaryo, Mick 
Garris'in aynı adlı öyküsünden 
Brad Bird; 
oyuncular: Hume 
Cronyn, Jessica 
Tandy, Frank McRae 
*batteries not incduded «Piller Dahil Değil», zamanında özellikle oyuncak 


satışlarında, içine pil konmadığına dair üzerine yazılan bir ifadedir ki: “Limitleri dışında çözümü olmayan ve yolunda gitmeyen sorunlar için bir dereceye kadar güçlükleri yenecek bazı değişikliklerin gerekliliği”ni işaret eden bir deyim halini almıştır. 
Kibarcası “Çaresini sen bul!” veya kısacası “Başının çaresine bak!” demektir. 


Oturdukları sitenin yıkılabilmesi için evlerini boşaltmaya zorlanan bir grup apartman sakini, taşınmayı reddeder. Ancak inşaat firması, amacına ulaşmak için o bölgenin serserileri ile anlaşmıştır ve onları kiracıların başına musallat eder. 


Tesadüf bu ya, bir gece, bir grup UFO biçimli mekanik o ziyaretçi o(robot), kente gelir. 
Kendilerindeki dünya dışı yeteneklerle apartman sakinlerine yardıma koyulurlar. 


Bu arada dişi robot çocuk sahibi olmaya hazırlanmaktadır. Bir yığın zorluk yaşanır; ama bir dizi bebek robot ile insanların arasına döndüğünde mutlu son yaşanacaktır. 


Yani sonunda başka dünyalardan gelen «mekanik yaşam biçimi» kulpuyla robotları da doğurttuk ya, helal olsun bize!.. 


Haydi bir tane de bizden bir komedi robot öyküsü olsun'. 


1987 Cem Film Yapımı. Yönetmen: Kartal Tibet. 
Senaryo: Erdoğan Tünaş, Oyuncular: Kemal Sunal, Fatma Girik, Sümer Tilmaç, Asuman Arsan, Reha Yurdakul 


“Başak Billurses” (Fatma Girik) iki rakip gazino sahibinin paylaşamadığı bir şarkıcıdır. Genç kadın öldürüleceğinden korkarak bir robot kopya yaptırır ve kılık değiştirip yurt dışına kaçar. 
Gazinocular Başak'ı ararken karşılarına şarkıcının bir kopyası çıkar. Bu bir robottur. “Garson Veysel” (Kemal Sunal) ona aşık olur ve evine götürür. 
Robot Başak, müzik eşliğinde, onun ev işlerini yapmaya başlar. 


Tipik ve eğlenceli bir Kemal Sunal filmi olmuş... 
Keşke robotu da Japonlar değil de kendimiz yapsaydık. 


İ JAPON İŞİ: http/www.x-bilinmeyen.net/jap. is/ 


Filmin senaryosu, Huguette CARRIERE'in 1973'de yayınlanan ve dilimize Robot Dansöz? (Tony et L'önigme de la Zimbollina) olarak çevrilen çocuk romanından ilham alınmış gibi... 


Şehirleri, Oo kasabaları, Oo köyleri dolaşarak panayırlarda halka hoşça vakit geçirten bir eğlence kumpanyasının en çok tutulan gösterisi; Zimbollina adındaki dansözün akıllara durgunluk veren dansıdır. Bazı kimseler bunun bir robot dansöz olduğu kanısındadırlar. 


Akılı ve girgin bir çocuk olan Tony, bu 


Zimbollina'nın sırrını çözmeye karar verir. Ve böylece olaylar silsilesi birbirini izler. 


KEMAL SUNAL 


FATMA GİRİK 


J PAN ESE 
CONNECTİAN 


2 TONY et UENİGME de la ZİMBOLLİNA (Robot Dansöz), Huguette CARRIERE, Çev: Ayda DÜZ, Pembe Kitaplık Yayınları, İstanbul 1974 
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Daha Akıllı İnsansılar Dönemi 


İnsanların daha fazla akıllanmalarından umut kesilince, bu kez evladımız olarak gördüğümüz insansıların daha daha akıllanmaları üzerine yoğunlaştık. Onlara bir grup insanın aklı yüklenirse... göreceğimiz de var demektir. Kendi kuyumuzu mu kazıyoruz nedir? 


A Star Trek — TNG, The Next 
Generation 


(Uzay Yolu: Yeni Nesil) 


«Uzay Savaşları»! bahsinde geniş olarak ele aldığımız o 1987-1994 ABD yapımı «Yeni Nesil» dizisinde, yeni bir Atılgan «Enterprice NCC 1701-D» ve yeni mürettebat devreye girer. 
Konuları, orijinal dizinin geçtiği (2364-2370) yıllarından 100 yıl sonrasında geçer Dizinin yaratıcısı Gene Roddenberry. Misafir sanatçılar dışında, hemen hemen tüm dizi boyunca oyun ekibi: Patrick Steward (Kaptan), Jonathan Frakes (1.Subay). Brent Spiner (Android DATA). 


Logans Run» (Logan'ın Kaçışı-1977-78) dizisindeki android REM'i anımsatan android DATA konulara renk katmakta. Üstelik Nemesis (2002) adlı sinema filminde, DATA'nın ikizi olan ancak zıddı program yüklenmiş ilkel bir android de karşımıza çıkacaktır. 


İ STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:10, Şubat 2018, SF:36-38 
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R.O.T.OR 


(Rohotic Officer Tactical Operation Research) 


JUDGE, JYURY. 
AND EXECUTTONER. 


NA) 


Vin Gala all Ma 


1988 ABD yapımı filmin yönetmeni Cullen Blaine, 
Senaryo: Cullen Blaine'in öyküsü üzerine Budd Lewis. Oyuncular: Margaret Trigg, Richard Gesswein, Jayne Smith. 


Dallasta suç almış yürümüştür ve başa çıkılamamaktadır. Suçlularla mücadele için, Taktik Araştırma İşlemci Robot Görevli, sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ROTOR adlı bir model android yapılır. Bu insansıya, “yargılama” ve “infaz” programı yüklenir. Bir süre sonra laboratuardan kaçan android, kendine göre yargılamaya ve infaza koyulur. Bunun anlamı cinayetlerin başlamasıdır... 


İnsanlar galiba iyiyi görmekten sıkılıyorlar veya yapımcılar, biraz da kötülük düşünenlerin gönlünü hoş etmeye çalışıyorlar. Bu da «West Wold:Delos» (1973), «Blade Runner» (1982) veya «Runaway» (Kaçış-1983) filmlerindeki gibi raydan çıkmış bir insansı hikâyesi... 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:9, Ocak 2018, Sf:32 


*DUYGU ROBOTU —- BİYOLOJİK BEYİNLİ ROBOT YAPILDI, www.X-Bilinmeyen.net sitesi. 


http://www.x-bilinmeyen.net/habtek/id12.htm 


*ESRARENGİZ VADİ, HAMARAT ROBOTLAR, hitp/Wwww.x- bilinmeyen.net/habtek/id7.htm 


*JAPON İŞİ: http://www.x-bilinmeyen.net/jap is/ 


* KARANLIK EVRENİN EFENDİSİ, Howard Phılıps Lovercraft, Arda TİPİ, YBKY e-dergi, Sayı:3,, Temmuz 2017, SF:4-17 


*STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, SF:36-38 


*STAR WARS: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:39-43 


*MISSION GALACTICA: The CYLON ATTACK, Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:49 


*The BLACK HOLE: Derin Uzay Her Neresiyse? , Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:9, Ocak 2018, SF:31 


GELECEK SAYI: 


*Siborglar yani Sibernetik İnsanlar: The Six Million-Dollar Man, Bionic Woman 


*Mekanik Bedene İnsan Beyni Takılırsa Ne Olur?: Satum 3 ve Diğerleri 


*Biyolojik Robotlar: Blade Runner ve Diğerleri 


*Klonlar ya da Tıpkı Kopyalar: Clone Master ve Diğerleri 
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Kısa Öykü 


Murat Yıldırım 


ilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı'ndaki Bu Go25698001 isimli Başuzman personelin 


Jurnalinin yer aldığı, Güvenlik ve Huzur 
Bakanlığı'nca hazırlanan rapor (No: SD 006 120 
338 112) dan alıntı: 


“... Sicil amirim A. hanım ve onun amiri D. beyi, halk arasında “Sonova Savaşı” olarak bilinen bölgemizin en verimli arazileri ve son temiz su kaynakları için halkımız adına verilen onurlu savaş hakkında konuşurken duydum. Savaşın çok uzadığını, barış vaktinin geldiğini ima eden yorumlar yaparak kutlu liderimizin komutanlık ve diplomasi becerilerinin yetersiz olduğunu da ima etmiş olarak onu eleştirmeye yeltenmiş oldular. Ayrıca son zamanda tayın olarak verilen mantarların tadının farklı olduğunu söyleyerek...” 


Değerlendirme: Bu Go25698001 kodlu muhbire ait jJurnaller genelde doğru olmakla beraber, jurnal sahibinin amirleri hakkında olup, yoruma açık bulunmaktadır. 
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Mantarlı Pizza 


Sonuç: BuGo25698001'in kişisel çıkar sağlama ihtimali olmakla beraber jurnale konu olan A. 
ve D.'nin rutin izleme sınıfından çıkarılarak potansiyel tehlikeli grubuna alınarak sürekli gözlem altına alınması uygun görülmüştür. 


S.A. 
Huzur Sağlama Şef Yardımcısı 
Güvenlik ve Huzur Bakanlığı 


Not İsimler güvenlik protokolleri gereği tüm raporda gizlenmiştir. Eğer yetkiniz varsa sayfa altındaki linki tıklayarak tam isimleri görebilirsiniz.” 


Pizza hamurunun üzerine hafif nemli bir bez örterek hamuru dinlenmeye bıraktı. Şimdi hamurun biraz dinlenip, kabarması gerekiyordu. 
Kulaklığındaki hafif caz müziği eşliğinde 


bahçeye inip, pizza için domates ve yeşil biber toplamalıydı. Suyundan bir kaç yudum içti ve kapıya yöneldi. 


Kutlu Devrim öncesi ../../... o tarihinde yayımlanmış Teknoloji ve Bilim Dergisi 'nde yer alan bir haberden alıntı: 


Mantarlar Açlığa Çözüm Olacak 


Küresel ısınma sonucu bölgemizde sulu tarım yapılacak araziler ve tarım için kullanılabilecek su giderek azalıyor. I.K. Üniversitesi'ndeki İtalyan asıllı araştırmacı ve gıda mühendisi Alberto Zaccihini ülkemizin kuzey bölgelerinde yetişen yabani dağ mantarlarını kültür mantarlarıyla hibritledikleri çalışmalarda birkaç türün toplu üretime çok uygun olduğunu, yapılacak yatırımla tüm ülkenin sağlıklı beslenmesine katkı verecek miktarda (Omantar üretilmesinin omümkün olduğunu söyledi. Bu mantarların üretimi için gerekli alan ve su, geleneksel tarıma göre çok daha az olacak. Mantar üretimi kapalı ve karanlık ortamlarda yapıldığı için atıl birçok bina kullanılabilecek. Daha da önemlisi kullanılan su ve organik malzemeler geri dönüştürülebilir olduğu için defalarca kullanılarak ürün alınabilecek. 


Domatesleri birkaç dakikalığına sıcak suya attı. 
Sıcak sudan çıkardığı domateslerin kabukları kolayca soyuluverdi. İki tane domatesi ortadan bölüp, üç diş sarımsakla beraber mutfak robotunun içine attı. Kekik, kırmızı biber, karabiber ve tuzu ilave ettikten sonra sosunun sırrı olan ince kıyılmış taze fesleğen ve halis sızma zeytin yağını da ekledi. Motorun sesi yükselirken çalan piyano konçertosunun sesi duyulmaz oldu. 
Yaşlı adam uzanıp maden suyundan bir yudum daha içti. 


Bilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı MUE 


(Mantar Üretim Enstitüsü) üretim tesislerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan “Çok Gizli” damgalı rapordan (No: SD 005 114 886 547) alıntılanmıştır: 


« 


. Enstitüye ait üretim tesislerinde yapılan incelemede su geri dönüşümü için gerekli arıtım tesisinin bakımının yapılmadığı tespit edildi. 
Enstitünün Genel Müdürü Sayın Alberto Zaccihini'yle yapılan görüşmede, Ord. Prof. 
Zacchini tüm üretim tesislerinin yıl boyunca tam kapasite olarak üretim yapmaya zorlandığını, bunun şu an sürdürülmesinin imkansız olduğunu belirtti. (Arıtma tesislerinde yeterli o bakım yapılabilmesi için tesislerde üretimin zaman zaman durdurulması gerektiğini ekledi. Ayrıca mantarların halkın günlük diyetine sadece ek protein olarak tasarlandığını, diyetin temel öğelerinden biri haline gelmesinin yapılan öncü çalışmalarda dikkate alınmadığını; bu konu üzerinde yeni ve sürekli araştırmalar yapılması gerektiğini bildirdi. Mantarlarda bulunan ve vücutta yarılanma ömrü çok kısa olan bir takım maddelerin halüsünatif ve/veya anti-depresif etkilere sahip olabileceğini, bu yüzden mantarların baştaki planlamada olduğu gibi her gün değil, gün aşırı veya yan yiyecek olarak tüketilmesi gerektiğini heyetimize bildirdi. 


Üretim tesislerinin tek girdisi olan organik malzemelerde ağır bir koku olduğunu belirten Ord. Prof. Zacchini bize tesisin ilgili kısımlarını gezdirdi. Son bir kaç yıldır organik malzemelerde bulunduğu (osöylenen bu kokuyu cephe deneyimlerinin etkisiyle olacak ben çürümüş ceset kokusuna benzettim. Her durumda bu kokunun kaynağının araştırılması ve halk sağlığı için...” 


Değerlendirme: Rapor hazırlayan heyetin başkanı Gazi ve Emekli Miralay D.O. Alberto Zacchini'nin yıllardır (belirttiği (o endişeleri tekrarlamaktan başka bir şey yapmamış. 


Sonuç: Mantar üretimindeki en ufak kesinti, ülke 

çapında açlık tehlikesi ortaya çıkarabileceği için, 

şu an yapılabilecek bir şey bulunmamaktadır. İki 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yıl içinde yapılması planlanan tesislerin devreye girmesiyle uygun arıtma imkanı doğabilir. 


Yüksek Yetkiyle Giriş: Bu ve benzeri tüm raporların derecesinin çok gizliye çıkarılmasına ve bu raporları hazırlayan heyetlerin ve uzmanların imhasına karar verildi. Güvenlik ve Huzur Bakanlığı 'ndan ilgili özel birimler, gerekli önlemleri almak uzere haberdar edildi. 


Başkanlık Hususi Danışmanı H.Y. 


Arka planda hafifçe çalan kemanlar kulağının pasını siliyordu. Limonlu gazozundan bir yudum daha alıp hafifçe kabarmış hamuru merdaneyle açmaya başladı. Hamur yeterince incelince, eline aldı. Hamuru bir elinden diğerine geçiriyor, arada bir havaya atıp çeviriyordu. Çocuklar hamuru böyle açmasına bayılırdı. Hele o gülüşü kıkır kıkır olan çocuk. Hani kristal bir bardağa dökülen su gibi kahkahası olan kız çocuğu... Sahi neredeydi o? 


Bilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı tarafından açık kaynaklar kullanılarak hazırlanan “Rutin” damgalı rapordan (No: AK 004 115 385 226) alıntılanmıştır: 


Kutlu devletimizin aleyhtarı olan dış güçler tarafından desteklenen haber kaynaklarınca yayılan söylentilerden biri: 


« 


. Devletin yıllardır süren savaşta kayıpları azalmıyor, tam aksine artıyor. Fakat savaşın ilk yıllarında Devlet Şahadet Töreniyle ailesine teslim edilen asker sayısı bugünlerde yapılan törenlerde teslim edilen asker sayısının neredeyse on katıydı. Teslim edilen cenazelerin hemen hepsinin patlama, yangın ve benzeri sebeplerle büyük oranda deforme olması hepinizin duyduğu söylentilerin aslında gerçek olduğunun bir 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kanıtıdır. Devletimiz sadece evlatlarımızın canını heba etmekle kalmıyor. Şehitlerimizin organlarını yurt içinde ve yurt dışında kanunsuz yollardan pazarlıyor. Cenazelerden geri kalanlar ise mantar çiftliklerine yollanıyor. Vatan için ölmeyi kutsayan devlet ölülerimizden bile...” 


Sadece tellerden oluşan pizza tepsisine hamuru serdi. Hızlı hareketlerle pizza hamurunun kenarlarını çekiştirmeye başladı. Bir yandan arka planda çalan gitara eşlik ediyor, diğer yandan tepsiyi usta hareketlerle tezgahın üzerinde çeviriyordu. Hamurun tepsinin üzerine iyice gerildiğini ve mükemmel bir daire şeklini aldığına emin olana kadar devam etti. Hamuru delmeye yarayan çivili silindiri, hamur üzerinde gezdirmeye başladı. Pizzanın bir bölümünün kabarıp şişmesini kimse istemez. İlk önce hamurun kenarına fırça yardımıyla zeytinyağı ve tereyağı karışımından sürdü. Sonra, hazırladığı sosun bir kısmını hamurun üzerine boca etti. Kepçenin altını kullanarak sosu yavaş dairesel hareketlerle yaymaya başladı. Yayılan sosun üzerine usta hareketlerle ilk önce az önce rendelediği peyniri serpti. Daha sonra pizzanın üzerine biber, soğan ve domatesleri yerleştirdi. 
Pizza, fırına verilmeye hazırdı. 


Bilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı Mantar Üretim Enstitüsü nde yaşanan olayla ilgili görgü tanığı, fırın görevlisi Uzman Yardımcısı R. 
D.nin ifadesidir. 


“Gün normal başlamıştı. Rutin kontrollerden sonra Zeki hoca odasına geçti. Zeki hoca... Biz Prof. 
Zacchini'ye yıllardır böyle seslenirdik, o da bunu çok severdi. Kendisini buraya ait hissettirdiğini söylerdi. Bu aralar morali çok bozuktu. Üretim kapasitemiz ve verimimiz sürekli düşüyordu. 
Gerekli yatırımlar ve tamirler yapılmadığı için. Bi de şey var. Yeni gelen gübreden nefret ediyordu. 
Çok ağır kokuyordu. Çürümüş et gibi... Özür 


dilerim konuya dönüyorum tabii ki. Fakat olayın olduğu gün morali çok daha bozuktu. Enstitü'de bir söylenti vardı. Zeki hocanın kızının ve torunun ülkeden kaçmaya çalışırken öldüğü hakkında, evet. 
Cesetleri bulunmuş. Adalara geçmeye çalıştıkları bot devrilmiş. Neyse, doğrusunu bilmiyorum; sadece dedikoduydu herhalde. Zeki hoca bu aralar uzaklara dalıp gidiyordu. Sabah benim yanımdan geçerken de çok dalgındı. Ofisine götürdüğüm kurutma fırını ile ilgili dosyaya bile doğru dürüst bakmadı. Duvara doğru bakıyordu. Derinlere dalmıştı. Ben de dosyayı yanına bıraktım, çıktım. 
Sonra bana doğru koştuğunu görünce bana kızdı sandım. Ama yanımda durmadan, doğrudan fırına atlayıverdi. Apışıp kaldım. Hiçbir şey yapamadım. 
İlginç bir şey mi? Şey, sadece şey duydum. Hoca, “Pizzaya mantarı kim koydu?” diye bağırıyordu. 


Pizza nefis görünüyordu. Pizzanın kenarı çok güzel kızarmıştı. Eriyen peynirin kokusu burnuna doldu. Domates, biber, soğan ve mantarlar harika pişmişti. Mantar mı? Mantar mı? Pizzaya mantar koymamıştı ki... (o Hayatını adadığı mantardan nefret ediyordu, artık. “Pizzama mantarı kim koydu?” diye bağırmaya başladı. 
Farkında olmadan Enstitü'nün koridorlarında koşmaya başlamıştı bile... 


Devletin yarı resmi yayın organı olarak bilinen “Kutlu Müjde” gazetesinde yayımlanan kısa bir haber... 


Ülkemizdeki Mantar Üretim Enstitüsü ve Mantar Üretim Tesislerinin kurucusu ünlü Ord. Prof. 
Alberto Zaccihini geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Arabada profesörün kızı ve torunu da vardı. Ne yazık ki arabaya erişildiğinde üçünün de yanarak feci şekilde hayatını kaybettiği görüldü. Ölenlerin toprağının bol olmasını dileriz. 
Yakınlarının ve sevenlerinin de başı sağ olsun. 
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Kubilayhan YALÇIN - KAY Blog (0 bilimkurgu ve Okültizm Persnektifinden 


Bu yazı daha önce KalemKahveKlavye'de 7 Aralık 2017 tarihinde yayınlanmıştır. 


Kral Hram 


Umberto Eco, James Zond romanlarını incelediği #Hemmgde Anlafsa/ Yapılar adlı makalesinde, Bond romanlarının geleneksel masallarla benzer arketipal ögelere sahip olduğunu söylüyor. Eco'ya göre: Gizli Servis şefi M kraldır. 
Bond da kralın görevlendirdiği şövalye ya da Uyuyan Güzeli öpüp, kurtaran prens. Genelde KGB destekli milyoner suç dehalarından oluşan düşmanlar ise prensesi şatoya hapsetmiş canavarlar: Hugo Drax, Blofeld ve diğerleri... 
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aman üstü arketipal' ögelere sahip masallar 

(ve/veya mitler, efsaneler) bin bir güncel form ya da kılıkla karşımıza çıkıyor. Bu noktada, hemen her sene(!) beyaz perdede yeniden üretilen Mary Shelley'in kült romanı Frankenstein güzel bir örnek olabilir. Kimine göre Frankenstein, konu ve içerik itibariyle izleyici üzerindeki etkisini kaybetmediği için, gişe başarısını garantilemek isteyen kurnaz yapımcıların elinde altın yumurtlayan bir tavuk. Bu gibi yaklaşımlarda haklılık payı olabilir ama fikrimce irdelenmesi gereken nokta, neden yaklaşık iki yüzyıldır bu konu ve karakterin güncelliğini ve popülerliğini kaybetmediği olmalı. İşte burada da arketipler ve arketiplerin edebi sözcülüğünü yapan masallar ve mitler devreye giriyor. 


Nicholas Flammel, Albertus Magnus ve Paracelsus gibi osimyacıların formülleriyle, oGalvanistik teknikleri birleştirip, cansız et parçalarından bir “insan” ya da “umacı” yaratan Doktor Frankenstein'ın öyküsü Antik Mısır kökenli Osiris mitini çağrıştırıyor: 


Osiris, kardeşi kötülük tanrısı Set (Set/Satan/ 


Şeytan) tarafından tuzağa düşürülür. Set kardeşinin bedenini parçalar ve bir sandığa koyup Nil Nehri'ne bırakır. Osiris'in karısı İsis ise tüm nehri tarayarak kocasının beden parçalarının bulunduğu sandukayı bulur. İsis sadece kocasının cinsel organını bulamamıştır. Bu eşine sadık, vefakâr tanrıça, kocasının tüm beden parçalarını 


birleştirir, aslını bulamadığı için eskisinin yerine (o Masalları'nda da 


de altın bir penis koyar ve Osiris'i hayata döndürür. 


Mary Shelley'in Frankenstein'ı yazarken Osiris mitinden ne derece etkilendiğini bilemiyoruz. 
Ama bazı Kabalistler ve okültizm araştırmacılarına göre, yazarın golem söylencesinden etkilendiği açık. Tevrat'ta ve Talmud metinlerinde “cenin” ya da 'kusurlu varlık” anlamına gelen Golem, sahibinin emirlerini mekanik bir şekilde yerine getiren yarı bilinçli bir varlık, bir “çamur adam”. 


En meşhur golem söylencelerinden biri de Prag Golemi. Rivayete göre Prag Golemi 16.yüzyılda, Kutsal Roma Germen İmparatoru II. Rudolph'un devr-i saltanatında Prag'ın bilge hahamlarından Judah Loew ben Besalel (Maharal) tarafından, Prag Gettosu'nda yaşayan Yahudileri antisemitik saldırılardan korumak için yapılmıştı. 


Franz Kafka'nın yakın dostu, okültist yazar Gustav Meyrink'in Yapı Kredi Yayınları tarafından 


dilimize kazandırılmış olan Golem romanı da, Prag'ın Yahudi mahallelerinden doğan bu şehir efsanesini anlatıyor. 


Pp Golemi, KaraKarga (Yayınları'ndan çıkan, Servin Sarıyer'in çevirdiği İbrani karşımıza çıkıyor. 
Kitaptaki Hahamın Umacısı adlı masal, tarihsel bir 


www.yerlihilimkurgu.com 57 


kişilik olan Rabi Loew'un ve Meyrink'in Golem'inin bir özetini sunuyor: Kadim Prag şehrinin Yahudi mahallelerinin birinde oturan bilim ve simyayla ilgilenen Haham Lion (tıpkı Haham Loew gibi), ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir “metal kalfa” yapar. Lion, bu metal kadına hayat vermek için yanmayan bir parşömene “Tanrı'nın dile getirilmemesi gereken kutsal ismini” yazar ve bu metal yığının ağzının içine yerleştirir. Meyrink romanında aynı olayı şöyle anlatıyor: 


“Kabala'nın kuralları kaybolunca, hahamın biri yapay bir insan-yani Golem'i-yapmış, sinagogda çanları çalarken ona yardım etsin ve daha birçok işi gören uşak olsun diye. Gerçek bir insan olamamış bu, duygusuz, yarı bilinçli bir bitkisel yaşam onu ayakta tutmuş. Yalnız gündüzleri ve büyülü bir yazının etkisiyle canlanıyor, dişlerinin arasına sıkıştırılan bu kâğıtla evrenin özgür güçlerini çekebiliyormuş... 


Aynı haham bir kez yukarıya, kaleye, kralın huzuruna çağrılmış, ölünün şemalarını çizip onu canlandırmış da...” 


Gerek Hahamın Umacısı'nda gerek de Meyrink'in romanında Golem, tıpkı Frankenstein gibi yaratıcısına isyan eder. Tekrar masala dönelim: Haham Lion, soğuk bir Şabat günü sinagogda vaaz verirken küçük çocuklar kendilerine bir ateş yakması için golemi dışarı çağırırlar. İlk kez sahibinden bağımsız hareket eden golem mahallede büyük bir yangın çıkmasına sebep olur. 
Yangının sebebini tespit eden saray görevlileri Haham'ı öfkeli Kral Rudolfun huzuruna çıkartırlar. Kral, Haham'ın hayatını kendisi için bir golem yapması şartıyla bağışlar. Yeri gelmişken belirtelim: Roma Cermen İmparatoru 11. Rudolph (1552-1612) gerçek hayatta da bir okültizm ve simya meraklısıydı. Öyle ki Rudolph, Kraliçe 1. 
Elizabeth'in astroloğu, bilim danışmanı, mucit, matematikçi ve simyacı John Dee ve asistanı Kelly'yi değersiz madenleri altına dönüştürmek üzere sarayına davet etmişti. Yine Gustav Meyrink, John Dee'nin hayatını anlattığı Batı Penceresinin 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Meleği romanında bu simyasal işbirliğine değinir. 


Kralın emirleri karşısında boynu kıldan ince Lion ivedilikle metal kadından daha büyükçe bir tahta adam yapar. Fakat “odundan ve tutkaldan” oluşan bu yaratığa hayat verecek kutsal ismi canı pahasına krala vermek istemez. Haham, golemin tekrar kontrolden çıkabileceğinden endişelenmektedir. 
Kral, Lion'u bu konuda haklı bulur ve golemini yanında götürmesine izin verir. 


Golem bir gün yaratıcısı Lion'a: “Asker olmak istiyorum,” der: “Asker olup kralım için savaşacağım. Sen beni kral istediği için yaptın, ben de krala hizmet edeceğim.” Haham, emir kulu bir otomat olarak yarattığı golemin kendisine itaat etmemesinden rahatsız olur, yaratığın bir gün kendisini hatta tüm Yahudileri öldürmesinden endişe eder. İlerleyen paragraflarda golem Haham'ın endişelerini haklı çıkartır, sinagogun kapısına dayanır ve haykırır: 


“İçeri girip Tevrat'ı parçalayacağım ki senin üstümdeki gücün son bulsun... Sonra da kendim gibi umacılardan bir ordu kurup kral için savaşacağım, bütün Yahudileri öldüreceğim.” 


*XX 


Hahamın Umacısı, Yapısalcı edebiyat kuramcısı Tzvetan Todorov'un enstrümental olağanüstü (instrumental marveolus) olarak tanımladığı türden bir masal. Bu tarz masallarda karşımıza çıkan büyülü araç gereç ya da golem 


misali odundan tutkaldan yaratılan insanımsılar, masalın anlatı zamanında gerçekleşmesi olanaksız ama bir gün, bir şekilde gerçekleşmesi mümkün fikirler. Nitekim golem yerine robot ya da yapay zekâ; “evrenin özel güçlerini çeken büyülü kâğıt” yerine de mesela radyo dalgaları çeken ya da ışık sinyalleri toplayan tele-robotik bir sistem lafını kullansak, bu okült fanteziler güncel bir çehreye bürünüyor. Ayrıca golemin benzerlerinden bir ordu kurmak istemesi Yıldız Savaşları'ndaki Klon Orduları'nı, bu ordularla bir katliamı hedeflemesi de Terminator dizisini çağrıştırıyor. Örümcek Adam, Demir Adam, Fantastik Dörtlü, X-Men gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee, Hulk'u da Golem efsanesinden esinlenerek yarattığını söylemişti. 


AKK 


İbrani Masalları dinsel, ezoterik, tarihsel, arketipal ve metinlerarası ilişkiler bağlamında, konuların meraklılarına keyifli birokuma deneyimi sunuyor. Bu noktada Denizdeki Cennet masalına da bir göz atabiliriz... 


Masal şu satırlarla başlıyor: 


“Kadim Tire kentinin kralı Hiram, yaşlı ve pek de akıllı olmayan bir adammış. O kadar uzun bir hayat yaşamış ki, en sonunda ölümsüz olduğuna inanmaya başlamış.” 


“İnsandediğinölür, ölümsüzlük yalnızca tanrılara özgüdür” önermesinden yola çıkan Hiram kendisinin de bir tanrı olduğuna ikna olur ve bu sırrı halkına açmayı planlar. Çağdaş ruhbilimsel ifadelerle Tanrı kompleksi ve ölümsüzlük hezeyanları içinde kıvranan Hiram, halkının kendisine tanrı olarak tapmasını emreder, birçok kimse de idam korkusuyla bu emre itaat eder. 
Krallarından daha akıllı ve bilge olduğu anlaşılan bir kısım halk ise “kralın bir tanrı olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını” iddia eder ve Hiram'a inanmaz. Danışmanlarına, neden hala halkını Tanrı olduğuna neden ikna edemediğini 


soran kral, vezirinden şöyle bir yanıt alır: 


“Duyduğuma göre “Tanrı dediğinin, gerektiğinde yıldırımlar saçtığı bir gökyüzü ve içinde sefahat içinde yaşadığı bir cenneti olur” diyorlarmış.” 


“O zaman benim de bir gökyüzüm ve cennetim olmalı” diyen Hiram, Kendisine bir “Cennet” inşa edebilmek için günlerce düşünür taşınır. 
En nihayetinde denizin üstünde asılıymış gibi duran bir saray yapmaya karar verir. Binanın ilk katı berrak bir camdan yapıldığı için, insanlar denizin içindeki camı göremiyor, sarayın diğer katlarının havada asılı durduğu yanılsamasına kapılıyorlarmış. Saray göğün yedi katını temsilen yedi bölümden oluşuyormuş: 


“Camın üzerindeki ikinci kat demirden, üçüncü kat kurşundan, dördüncü kat parlak pirinçten, beşinci kat cilalı bakırdan, altıncı kat ışıl ışıl gümüşten ve yedinci kat saf altından yapılmaymış.” 


iram'ın farklı madenlerden oluşan bu yedi 

katlı sarayı Eski ve Yeni Ahit'te bahsi geçen Danyal Peygamber'in o ünlü rüyasını anımsatıyor. 
Daniel rüyasında başı altından, kolları ve göğsü gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden bir heykel görmüştü. Danyal'a göre bu dört maden dört ayrı imparatorluğu simgeliyordu: Babil, Pers, Grek ve Roma. 


Meraklısı bilir; yedi sayısının birçok kültür ve inanç sisteminde “kutsal” bir yeri var: Yedi ana renk, yedi nota, yedi çakra, yedi denizler ve masalda da belirtildiği üzere yedi kat gök... Otuz üç gibi mistik sayıların kökeni olan insan bedeni de yediye ayrılmıştır: Mesela iki kol, iki bacak, baş ve gövdenin iki parçasından oluşan insan gövdesi yedi kısımdan oluşur. Başta da iki kulak, iki göz, iki burun deliği ve bir ağız vardır ve toplamları yedi eder. 


Yahudilik açısından bu sayıyı ele alırsak: Yedi kollu şamdan (Menorah), Süleyman Mabedi'nin 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yedi basamağı, Eriha'nın (Jericho) duvarlarını yedi gün kuşatan yedi rahip ilk akla gelenler. 


gir” 


Koç boynuzlarından yapılma trompetli yedi rahip 


Kabala'da Venüs gezegenine karşılık gelen yedi sayısı, yedi kozmik ilkeyi simgeler. Tevrat'a göre Yaratılış altı gün sürmüş, Tanrı yedinci gün dinlenmiştir. Yedinci gün Tanrı'ya en yakın olunan gündür. 


Masonik düşünür ve okültizm araştırmacısı Manly Palmer Hall magnum opusu Tüm Çağların Gizli Öğretilerinde Hiram hakkında şöyle yazıyor: “Albert Pike Hiram isminin çeşitli versiyonlarından bahseder: Chiram, Khirm, Khurm ve Khur-Om.” Hall kitabında Hermes isminin tıpkı Chiram gibi “Herm” kelimesinden geldiğini ve ateşle simgelenen Evrensel Hayat İlkesi'nin kişileşmiş hali olduğunu da belirtiyor. 
Burada “ateşle” simgelenen Evrensel Hayat İlkesi de aslında Kundalini enerjisi... Kısaca Hindu mistisizminin Kundalini enerjisi ile Hiram, Halle göre aynı şeydir: 
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“Masonların Hiram'ı ile Hindu mistisizminin Kundalinisi arasında, Hiramın omurga boyunca hareket eden Ateş Ruh “un bir sembolü olarak da görülmesine yetecek kadar benzerlik bulunmaktadır.” 


Sanskritçe kund, “yanma” kökünden gelen Kundalini kabaca omuriliğin en altındaki sakrum kemiğinde yer alan yaşamsal bir enerjidir. Meditasyon, yoga vb. yöntemlerle bu potansiyel enerjinin harekete geçirilmesi ruhsal aydınlanmanın kapılarını açar. 


Denizdeki Cennet masalındaki kral Hiram'ın Kundalini enerjisini, 7 katlı sarayın da insan bedeninde olduğu rivayet edilen 7 çakrayı simgelediğini iddia edebilecek durumda değiliz. 
Ama masala böyle bir okültanatomik perspektiften de bakılabilir... 


Yeri gelmişken; yukarıda da belirttiğimiz üzere, Albert Pike, Khur-om'un Hiram kelimesinin versiyonlarından biri olduğunu vurguluyordu. 
Çizgi roman meraklıları Marvel'ın efsanevi Conan karakterinin tanrısı Crom'u anımsayacaktır. 


Acaba Conan'ın Crom'u ile Pike'ın Khur-om'u yani Hiram'ı aynı “kutsal ateşi” mi simgelemekte? 


NI. devamında halk, Hiram'ın deniz üzerine yatptığı o görkemli yanılsama ve kutsal aldatmacaya pek de inanmaz ve hala kralın Tanrı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını 


düşünürler. Tanrılık kompleksinin sınırlarına dayanmış şaşkın kral Hiram bu duruma çok sinirlenir ve gök gürültüleri ve yıldırımlar yağdırmaya karar verir. Sarayın ikinci katına topladığı yuvarlak dev taşları birbirine çarptırıp gök gürültüsü misali ürkütücü sesler çıkartıp, döner aynalar ve metaller aracılığıyla yarattığı ışık oyunlarıyla da aşağıdaki insanları yıldırımlar saçtığına inandırmaya çalışır. Ta ki gerçek bir fırtına Hiram'ın sarayını yerle bir edene kadar bu Tanrılık oyunu sürer gider... 


İbrani Masalları Hahamın Umacısı ve Denizdeki 
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1. oArketip: Kök örnek. Bir tür ya da türler grubunun varsayılan atasal tipi. 


Kaynaklar: 


1. o İbrani Masalları (2017). (Servin Sarıyer, Çev.). İstanbul: KaraKarga Yayınları. 


2. Eco, Umberto (2016). Popüler Roman Kahramanları. 
(Kemal Atakay, Çev.). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Ltd. Şti. 


3. o Todorov, Tzvetan (2012). Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım. (Nedret Öztokat, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. 


4. oMeyrink, Gustav (2015). Golem. (Sezer Duru, Çev.). 
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 


5. o Meyrink, Gustav (2015). Batı Penceresinin Meleği. (İsmail Candan, Çev.) İstanbul: Can Sanat Yayınları A.Ş. 


6. Newton, Isaac (2012). Kutsal Kitabın Yorumu. (Aytunç Altındal, Çev.) İstanbul: Mahya Yayıncılık. 


7. Hall, (2014). Tüm Gizli 


Öğretileri. (Murat Sağlam, Çev). İstanbul: Mitra Yayınları. 


Manly Palmer Çağların 


http://www.salom.com.tr/haber-89773-yahudi mitolojisi ve folkloru 2 golem.html. Erişim tarihi: 5.12.2017. 
http://www.salom.com.tr/newsdetails.asp?id—78151 Erişim tarihi: 5.12.2017 

http://www.hermetics.org/rakam.html. Erişim tarihi: 5.12.2017. 


Cennetten ibaret değil elbet. Kitapta Nuh Peygamber'in gemisine almak üzere tek boynuzlu at (unicorn) aradığı Tufandan Kaçan Dev; Birinci Haçlı Seferleri komutanlarından Godfrey de Bouillon gibi tarihsel kişiliklerden söz eden Üç Günlük Kral; Grimm Kardeşler'in Cinderella'sı ve Hans Christian Andersen'in aynı adlı masalının bir karışımı olan Kırmızı Pabuçlar gibi ilgi çekici, zengin çağrışımlarla yüklü masallar var. 


Meraklılara tavsiye ediyoruz. 


Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU 


Gön Özben hareketli katları, gizli asansörleri ve yön değiştiren duvarlarıyla kendisini her seferinde şaşırtmayı başaran çok katlı labirentte temkinli adımlarla ilerliyordu. Sergi odasının kapısı birdenbire karşısında belirince şanslı bir akşamında olduğunu düşündü, çünkü bu odada vakit geçirmekten çok hoşlanıyordu. 
Sergi odasındaki bordo berjere oturup karşı duvardaki resimleri izlemeye koyuldu. Duvarda Cezanne, Chagall, Dali, Matisse, Kahlo, Klimt gibi ressamların tablolarını dönüşümlü olarak gösteren ekranlar vardı. Uzunca bir zaman resimlere baktıktan sonra sol taraftaki açık kapıdan yan odaya geçti. Girdiği bu yeni odada yer döşemesi, duvarlar ve tavan beyazdı. Odanın ortasındaki masaj koltuğuna benzeyen siyah koltuğa oturdu. Koltuğun yanındaki sehpanın üzerinde bulunan astronot başlığına benzeyen şeyi başıma taktı. Başlığın içinde herhangi bir görüntü belirmeyince koltuğun üzerindeki tek butona bastı. Bir kahkaha sesi duydu ve gözünün 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önünde bir soytarının üç boyutlu görüntüsü belirdi. Daha sonra çağıldayarak akan bir şelale, trafik kameralarıyla kaydedilmiş trajik kazalar, cinayet ve yaralama görüntüleri, doğum videoları, ameliyat görüntüleri, dağların üzerinde özgürce uçan kartallar, patlayan volkanlar, filmlerden takip sahneleri, korkunç bir gürültüyle parçalanıp çöken buzulları izledi. Görüntüler güneşin ufku kızıla boyayarak doğuşu, porno film parçaları, gece çekilmiş şehir manzaraları, vahşi hayvanların avlanma görüntüleri gibi enstantanelerle devam etti. Seans bittiğinde Selim Özben başlığını çıkarıp kalktı, açılan ilk kapıdan 1970'li yılların stilinde döşenmiş bir odaya geçti. Duvarlarda Jim Morrison, Amy Winehouse ve Janis Joplin gibi efsanevi solistlerin posterleri vardı. Oda sallanıp yer değiştirdi, karşısında açılan kapıdan geçip basamakları inerek içinde büyük bir yatak bulunan başka bir odaya geçti. 

Kapıdan içeriye adımını atar atmaz mavi gözlü siyah bir panterin tehditkâr bakışlarıyla 


karşılaştı. Parlak siyah tüylerine, bembeyaz dişlerine ve buz mavisi gözlerine bakarak bir an ne yapması gerektiğini düşündü. Panter olduğu yerde yaylanıp kükreyerek üzerine atıldı. 
Kendisini istemsizce geriye doğru atarken kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Panterin bağlı bulunduğu uzun zincir gerilerek şıngırdadı. 
Selim Özben kendisini attığı yerde zincirini çekiştirerek kükreyen panterin soluğunu yüzünde hissediyordu, aceleyle (o gerileyip (o kendisini güvenceye aldı. Yan kapıda beliren hizmet androidi pantere yaklaşıp eliyle “dur” işareti yaptı, başını okşadı ve zincirinden tutarak onu Selim Özben'in yanından uzaklaştırdı. Yatağın kenarına oturup bir süre soluğunun ve kalp ritminin normale dönmesini bekledi. Birkaç dakika sonra panteri götürene kıyasla çok daha küçük bir android elinde dolu bir bardakla odaya girdi. “Uyku kokteyliniz hazır” diyerek içinde kırmızı renkli bir sıvı olan bardağı Selim Özben'e uzattı. Selim Özben bardağı alıp içindeki sıvıyı dikkatle yudumlayarak içti. Yatağın yanındaki sehpanın üzerinde duran üzeri elektronik devrelerle kaplı boneyi başıma geçirdi, ayakkabılarımı çıkarıp yatağa uzandı. 
Odanın tavanında rengarenk gezegen görüntüleri belirdi. Gezegen görüntüleri bir süre sonra yerini bulutsuz bir gecede çekilmiş izlenimi veren bol yıldızlı bir gökyüzü görüntüsüne bıraktı. Yıldızları seyrederken sakinleşti ve uyudu. 

Rüyasında bir gökdelenin en üst katında bilgisayar başında oturmuş çalışıyordu. 
Yanındaki masanın üzerinde içinde kırmızı bir Japon balığı bulunan yuvarlak cam bir kavanoz duruyordu. Japon balığının göz alıcı kırmızılığı, bir gelinin duvağını andıran tül gibi ince kuyruğu ve yüzgeçleri, hareketlerindeki yumuşaklıkla birleşince izleyene keyif veriyor, adeta hipnotize ediyordu. Dışarısı güneşli ve alışılmışın ötesinde aydınlıktı, gökdelenin geniş camlarından içeriye güçlü bir günışığı vuruyordu. Selim Özben'in yüzünden huzur ve rahatlık okunuyordu. Suyun içinde kuyruğunu savurarak dolaşan Japon balığı birdenbire durgunlaştı, suyunun yüzeyinde küçük dalgalar oluşmaya başladı. Meşgul olduğu işten kafasını kaldırıp balığın bulunduğu kavanoza 


baktı. Oturduğu koltuk sarsılmaya başladı. 
Yüzünde merak ve kaygı işaretleri belirdi. Balığın suyundaki sarsıntı arttı ve yerden kırılma sesine benzeyen derin bir uğultu yükseldi. Kavanoz yere düşüp kırıldı, Japon balığı yerde çaresiz bir halde çırpınmaya başladı. Selim Özben kendisini panik içinde yere atıp sürünerek pencereye yaklaştı. 
Dönüp Japon balığına baktı, az önce bulunduğu yerde yoktu. Dışarıda her şey sakin ve normal görünüyordu. Şimdi yer sarsıntısının o ilk şiddeti geçmiş olsa da, Selim Özben'in içinde bulunduğu gökdelen bir salıncak gibi ağır hareketlerle sağa sola salınmaya başlamıştı. Sağda solda şiddetli depremin etkisiyle yıkılmış binalardan yükselen toz bulutları görülüyordu. “Bu binanın sağlam olduğunu biliyordum” diye bağırdı Selim Özben oyun kazanmış bir çocuğun sevinciyle. 
Hemen sonra dikkati gökdelenin karşısındaki çok katlı apartmanın üzerinde yoğunlaştı. 
Apartman çocuk masallarındaki devler gibi yumuşak hareketlerle sağa sola salınıyordu. 
Salınımı hızlanıp dengesizleşti ve Selim Özben'in bulunduğu apartmana doğru eğildiği sırada toparlanamayarak devrilmeye başladı. Korkudan gözbebekleri büyümüştü, apartman bulunduğu gökdelenin üzerine doğru düşerken istemsiz bir biçimde geriledi. Apartman, devrilen dev bir domino taşı gibi büyük bir toz bulutu kaldırarak Selim Özben'in içinde bulunduğu gökdelenin ayaklarının dibine yığıldı. Bu olay sırasında, yere tonlarca un dökülmüşçesine hiçbir ses çıkmaması, durumu daha korkunç bir hale getirmişti. Şimdi içinde bulunduğu gökdelenin salınım hızı artmışken görüş alanındaki diğer gökdelenler de birer birer devrilmeye başlamıştı. Her devrilen bina yeni bir toz bulutu kaldırıyor, görüş alanımdaki her nesne hareket halinde olduğu için nerenin yer nerenin gök olduğunu ayırt edemiyordu. 
Sonunda Selim Özben'in içinde bulunduğu gökdelen de bir domino taşı gibi yekpare bir halde devrilmeye başladı. Selim Özben'in yüzünde artık bir boş vermişlik ve teslimiyet ifadesi vardı. 
İçinde bulunduğumu kat tam yere değecekken kendisini şehrin içinde yüzen dev bir geminin güvertesinde buldu. Şimdi dalgalı denizdeki bir 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geminin güvertesindeymiş gibi sallanıyor, yüzüne vuran rüzgârı teninde hissedip denizin kokusunu içimize çekerek ürperiyordu. Okyanustan gelen dev dalgalar ayakta kalmış az sayıda gökdelenin arasından geçerek ya da üzerinden aşarak şehri suyla doldurmaya devam etti. Tüm şehir büyük çalkantılarla kabarıp alçalan masmavi okyanus suyuyla doluydu. Ufukta bulutlar şiddetli esen rüzgârın etkisiyle birbirlerinin içine geçen anaforlar oluşturuyordu. Selim Özben derin bir yalnızlık hissiyle sarsıldı. Artık bütün geçmişini içinde barındıran koca şehir, okyanusta çırpınan aciz bir kazazede gibiydi. 

Suyun üzerinde kalan son tepeler, cami minareleri, gökdelenlerin üst katları da suyla örtülmek üzereydi. Selim Özben şehirde kalan sevdiklerini o hatırlayarak ağlamaya başladı. 
Rüzgârın şiddeti sanki biraz azalmış, geminin deniz üzerindeki salınımı daha yumuşak bir hal almıştı. 
Gökyüzünde, kararmış bulutlar arasında uçları çatallı küçük yıldırımların parlayıp sönen ışıkları seçiliyordu. Denizin ve rüzgârın ürkütücü uğultusu dinmiş, hafif ama insanın iliklerine işleyen kararlı bir yağmur başlamıştı. Selim Özben şimdi geminin güvertesinde yağmurdan sırılsıklam bir haldeydi ve hüzün yüklü bakışlarla ufka bakarak titriyordu. 
Islak saçlarından süzülerek yüzüne inen yağmur suları gözyaşlarına karışıyordu. İçinde bulunduğu gemi artık neredeyse hiç sallanmıyordu, biraz önce kudurmuş dalgaların altüst ettiği deniz şimdi bir gölün yüzeyi gibi durgundu. Selim Özben dönüp arkasında bıraktığı şehre baktı, artık durgun ve pürüzsüz suyun yüzeyinde şehre dair hiçbir iz kalmamıştı. Acısı dayanılmaz hale gelmiş olmalı ki uyandı ve rüya sona erdi. 

Rüyanın internet üzerinden canlı yayını biter bitmez, popüler rüya yorum programı “Düş Gezginleri” yayınlanmaya başlandı. 

-Evet Doruk, dünyaca ünlü rüya sanatçımız Selim Özben'in bu akşamki rüyasını nasıl buldun? 

-Belli ki çok iyi hazırlanılmış bir rüya sevgili Batu. Selim Özben'in hiçbir rüyaya hazırlanmadan yatmadığı biliniyor. Beykoz'daki evinde kendisine ilham vermesi için inşa ettirdiği labirenti geçen hafta gezme imkânı buldum. Korku tüneli ile sirk 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karışımı tuhaf bir mekân yaratmışlar. Odaların ve duvarların yer değiştirmesi insanda macera hissi yaratıyor. Selim Özben her rüya öncesi günlük idmanını burada yapıyor. Görüşmemizde bana rüyalarını desteklemesi için kullandığı vitaminlerden ve aldığı besin desteklerinden söz etti. Özel karışımının formülünü sordum. 
Herkesin kendi rüya karışımını oluşturması gerektiğini söyledi. Bu akşamki rüyaya gelirsek Selim Özben'in rüyalarında sıkça gördüğümüz gerilim unsuru, macera hissi, nasıl söylesem, o ruhani hava beni çok etkiledi. Sevgili Batu geçen hafta Selim Özben'in rüyalarını neden sevdiğimizi anlatan bir yazı yazmıştım, o güzel, teatral sesinle bize bu yazıyı okur musun? Konuşurken kendimi tam ifade edemiyormuşum gibi geliyor. 

-Senin sesin de hiç fena değil Dorukçuğum, ama elbette okuyayım. 

Selim Özben Rüyalarını Neden Bu Kadar Çok Seviyoruz? 

Selim Özben'in hayatlarımıza eşlik etmeye başladığı son 10 yılda okurlarım bana aynı soruyu farklı biçimlerde soruyorlar: Selim Özben'in rüyaları bizi neden bu kadar etkiliyor? Ertesi günü bekleyip makul bir saatte izlemek varken gecenin geç saatlerinde uykulu gözlerle neden o geceki rüyasını bekliyoruz? Selim Özben'in rüyaları hangi ruhsal ihtiyacımıza karşılık geliyor ki onu ailemizin bir ferdi, 40 yıllık dostumuzmuş gibi seviyoruz? Onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik ne? Tamamı aynı noktayı işaret eden bu soruları yanıtlamak benim gibi tecrübeli bir rüya eleştirmeni için bile kolay değil, çünkü eleştirmen sıfatım bir yana, bir izleyici olarak rüya sanatçısının rüyalarını böylesine çok sevmemin birden fazla sebebi var. Aklıma gelen nedenleri herhangi bir öncelik sırasına koymadan, aklıma ilk gelenden başlayarak yazacak olursam; öncelikle bu rüyaların zarafetinden söz etmem gerekir. Herkesin gereksiz bir koşuşturma içinde olduğu bu talihsiz çağda, gecenin geç bir saatinde, iç mantığı gereği olayların abartılı sonuçlara varabildiği bir rüya içinde bütün seslere, sözlere, görüntülere sinmiş olan zarafet, sizleri bilmiyorum ama bende güçlü bir arınma duygusu yaratıyor. 


Bir Selim Özben rüyasında bir kaplanın avının üzerine atılışı, bir kuşun kanat çırpışı, istekli iki bedenin birleşmesi, bir balerinin dansı gibi olaylar hayranlık uyandıran bir yumuşaklıkta, su gibi akan bir ritim içinde gerçekleşir. En korkunç, en üzücü olaylar bile rüyanın geneliyle bir uyum duygusu yaratır. Rüya sanatçısının rüyalarında dikkatimi çeken, onları özgün kılan diğer bir yan ise rüyalarının barındırdığı akıl almaz çeşitliliktir. 
Sözünü ettiğim çeşitlilik mekânlara, kişilere, nesnelere ve duygulara yaygın halde bulunur ve bir Selim Özben rüyası içerdiği özel bir öğeden asla tanınamaz. Sanki dünyadaki hayatın bütün içeriği Selim Özben rüyalarında temsil edilmek üzere sıraya girmiş gibidir. Onun rüyalarını izlerken insanlık komedyasının bütün tezahürlerini er ya da geç göreceğinizi iyi bilirsiniz. Elbette sözünü ettiğim bu çeşitlilik onun rüyalarında kendine has temalar, diğerlerine kıyasla daha sık uyandırılan duygular olmadığı anlamına gelmez; bütün bu insan, nesne, duygu, mekân, izlenim bolluğu içinde onun rüyaları sanki bize çok özel nesneleri, diğerlerine kıyasla daha vurucu, yakıcı olan duyguları işaret eder. Onun rüyaları izleyicileri tarafından barındırdığı o eşsiz bütünlük nedeniyle neresinden izlenmeye başlanırsa başlansın hemen tanınır. Selim Özben rüyalarında hoşuma giden bir diğer yan olan belirsizlik rüya sanatının zaten en önemli öğelerinden biridir. Aynı konuların çevresinde dönüp duran hararetli bir tartışmanın tam ortasında içiniz sıkılmış, rüyada işlerin çok daha kötüye gideceğine inanmışken birden kendinizi ufka kadar masmavi bir denizin önünde buluverirsiniz ve tam rahatlayıp gevşemişken birdenbire çok uzaklardan tehdit edici dev dalgaların size doğru geliverdiğini görürsünüz. 
Belki bütün bunlardan daha önemlisi Selim Özben rüyalarının varoluşumuz hakkında bizlere fısıldadıklarıdır. Durmaksızın değişen sahneler, tehditkâr görüntüler; rüzgârın uğultusu gibi, bir nehrin çağıldayarak akışı gibi, gök gürültüsü gibi, sahile vuran dalgaların çıkardığı ses gibi doğanın onun rüyalarından hiç eksik olmayan sesleri varoluşumuza ilişkin çok temel sorulara verilmiş dolaylı yanıtlar gibidir. Selim Özben rüyalarında 


olup bitenler bir rüyada görülebilecek olağan şeyler gibidirler. Çok sayıda insanın “Benim rüyalarıma çok benziyor, rüyalarıma tercüman oluyor” dediğini duyarsınız. Bu gördüğüm pekâlâ benim rüyam olabilirdi diyerek rüyada gelişen maceranın bir parçası olmaktan büyük bir kıvanç duyarsınız. Algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve merak içinde mest olmuş bir halde seyrederken, bir yandan acaba sonunda ne olacak diye merak edip, bir yandan keşke hiç bitmese diye düşünürsünüz. 
Selim Özben rüyalarını seyrederken sıradan olayların, dar ufukların, her gün tekrar tekrar yaptığımız işlerin, basit gündelik hesapların bizi hapsettiği düşünsel kısırlıktan, hayal fukaralığından kurtulup bir harikalar diyarına girmiş gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünürsünüz. Selim Özben'in rüyalarının bir diğer önemli özelliği seyredildikten sonra zihinde yankılanmaya devam etmesidir; işyerinizde sakin bir ruh haliyle işinizi icra ederken gece seyrettiğiniz rüyayı zihninizde yeniden canlandırır, rüyanın dönüm noktalarını, çarpıcı imgelerini, barındırdığı paradoksları düşünüp gülümsersiniz. Mesai bitiminde asansöre binmiş aşağıya inerken rüya yeniden aklınıza düşüverir, yeterince takdir edilmemiş bir ayrıntıyı düşünüp bunu fark ettiğiniz için kendinizi iyi hissedersiniz. 
Hatta belki bu ayrıntıyı bir dostunuzla paylaşmayı düşünür, ama onda aynı heyecanı yaratmamış olacağından korkarak bundan vazgeçersiniz. Bu talihsiz çağda, biliyorum, hepiniz birçok şeyle meşgulsünüz ve hepsine yetişeyim derken belki hiçbirinin hakkını tam olarak veremiyorsunuz. 
O nedenle şimdilik, başka şeylere ayıracağınız zamanı daha fazla daraltmadan, Selim Özben rüyaları hakkındaki sohbetimizi burada bitirelim diyorum. Kalemimin gücü Selim Özben rüyalarını tasvir konusunda bu kadarını yapmaya yetti değerli rüyaseverler. 
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1966 - 2018 .— Trek Warp Hızında Notalar 
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Uzay: son sınır. Bunlar, yıldız gemisi Atılganın yolculukları. Beş yıllık görevimiz: garip yeni dünyaları keşfetmek, yeni hayat ve yeni medeniyetler bulmak, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek... 


Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. 
Jts five-year mission: to explore strange new worlds, to seekoutnewlife and new civilizations, to boldiygo where no man has gone before... 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2016 / sayı 12 


zay gemisi Atılganın kaptanı James Tiberius 

Kirk'ün, 1966 yılında yolculuğuna başlayan Star Trek dizisinin ilk bölümünde yaptığı açılış konuşmasının üzerinden yarım yüzyıl geçti. Dizinin yaratıcısı Gene Roddenbery'nin hayalindeki geleceği tasarladığı ve NBC kanalının yapımcılığında hayata geçen hayallerin bugün ulaştığı nokta, yarattığı dünya çapındaki etki hakikaten muazzam bir başarı. Üç sezonluk bir başlangıcın ardından 1979 tarihinden itibaren, günümüze kadar çekilen toplam 13 sinema filmi, bir tanesi animasyon serisi olmak üzere, 
6 televizyon dizisi, sayısız kitap ve çizgi roman, 
her türlü hediyelik eşya ve diğer ürünlerle milyar dolarlık bir pazar haline gelen Star Trek... 


: 


Yi gemisi Atılgan, 1966 - 1968 arası üç sezonluk maceranın ardından, 1973 yılında 
animasyon serisiyle yoluna devam etti. 1978 
yılına geldiğimizde Paramount, 12 bölümlük Mr.Spock hariç, orijinal mürettebatla yeni bir seriye hazırlanırken, Star Wars'un olağanüstü başarısı üzerine, dizi projesinden vazgeçip, sinema filmi çekilmesine karar verir. Böylece efsane yönetmen Robert Wise'ın yönetiminde, Star Trek: The Motion Picture 1979 yılında ilk sinema filmiyle, bonus olarak Mr. Spock'un da mürettebata katılmasıyla, beyaz perde de yerini alır. İlk altı filmde eski, sonraki dört filmde, yeni nesil mürettebat yer alır. 2006 yılından itibaren J.J.Abrams önderliğinde seriye yeniden soluk aldıran ve sonuncusu geçtiğimiz yıl vizyona giren üç film daha çekilir. Televizyon cephesinde ise 
1987 yılıyla birlikte tam 7 sezon sürecek, Star 


Trek: The Next Generation başlar. Tüm Star Trek dizileri içerisinde en başarılı seri bu olur. Kaptan Jean-Luc Piccard ile, yeni mürettebat, maceradan maceraya koşarlar. 1991 yılına geldiğimizde, dizinin yaratıcısı Gene Roddenberry aramızdan ayrılır ve külleri Colombia uzay mekiğiyle uzaya gönderilir. 1993 yılında yeni dizi gelir, Star Trek: Deep Space Nine. Bu seriyi, 1995 yılında 7 sezon 
sürecek Star Trek: Voyager takip eder ve 2001 
yılında 4 sezonluk Enterprise, serinin bir diğer yeni dizisi olur. 2017 yılında beyaz camda uzun bir aradan sonra gösterime giren ve ilk sezonu 
13 bölüm süren yeni dizi, Star Trek: Discovery 
efsanenin başarıyla devamına daha uzun süre katkıda bulunacak gibi görünüyor. 


CBS Studios 


972 yılında TRT'de gösterilmeye başlanan 
İ diziyi açıkçası hayal meyal hatırlıyorum. Dört veya beş yaşımda merakla ekran karşısında oturup, hayranlıkla izlediğime eminim, çünkü net 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Star Trek - Dead Space Nine 


Star Trek - Enterprise 


şekilde bazı sahneler hiç aklımdan çıkmamış ve yıllar sonra ilk serinin DVD'lerini alıp izlediğimde, aklımda kalan sahneleri hatırlamak hoş bir deneyim olmuştu. Uzay Yolu'nun TRT yıllarından, Türkçe'mize kazandırdığı, bilgisayar, ışık hızı, ışınlama gibi pek çok terim olduğu gibi, Kaptan Kirk'ün, “ışınla beni Scotty” ve Doktor McCoy'un “Ölmüş Jim” replikleri hafızalara kazınmıştır. 
Özellikle, Mr. Spock karakterine sesiyle hayat veren, dublaj sanatçısı Erol Amaç unutulmazlar arasına girmiştir. 


1973, Star Trek ve ülkemiz açısından önemli bir yıldır. “Turist Ömer Uzay Yolunda” Sadri Alışık ve dizinin seslendirme sanatçılarıyla, yönetmen Hulki Saner tarafından çekilir ve o dönem sinemalarda büyük bir ilgiyle karşılanır. Özellikle, Turist Ömer'in, Mr. Spock'a “kabakulak” diye hitap etmesi ve şamatanın bir an bile eksilmediği film, sinema tarihinde de, çekilen ilk Star Trek filmi olmasıyla ayrıca önem arz etmektedir. 
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xi) vi 
ND/ONIYİTME ENTERPRİSESTANDYINITSINAY? 


Star Trek fenomeni, çizgi roman alanında da çok fazla ilgi görmüştür. Marvel tarafından çıkartılan ve neredeyse tüm dünyada yayınlanan seriyi ülkemizde 80'li yıllarda Alfa Yayınları satışa çıkarmıştır. Çizgi roman merakımın başladığı yıllarda, televizyon ve sinemada büyük bir ilgi ve merakla takip ettiğim Star Trek çizgi romanlarına da kayıtsız kalmamış ve neredeyse çıkan bütün fasikülleri edinmiştim. Günümüzde çizgi roman yayınları halen devam etmektedir... 


Star Trek serisinin müziklerinden bahsetmemiz gerekirse, besteci Alexander Coruage'ın unutulmaz ana teması, neredeyse dizinin kendisi kadar önemlidir. 1960'lı yılların, orkestra destekli pop sound tarzını kullanan bestecinin teması, bugüne kadar çekilen bütün sinema filmlerinde Jenerik başlangıçlarında kullanılmıştır. 1979 tarihli ilk sinema filminin müzikleri ise efsane besteci Jerry Goldsmith'e emanet edilir. 


Jerry Goldsmith 


Br“ aynı zamanda Alexander Coruage ile yakın arkadaş olmaları sebebiyle, önce dizinin bestesiyle girişi yapar ve üstüne, tüm zamanların en unutulmaz ana temalarından birini besteleyerek, Star Trek'in çıtasını daha da yukarılara taşır. Devam fimi Wrath Of Khan için dönemin yeni parlayan bestecilerinden James Horner ile anlaşma yapılır. Besteci Goldsmith'in ağırlığı altında ezilmemek adına bir hayli uğraşır ve başarılı bir işe imza atar. Üçüncü film The Search For Spock'ın müzikleri de Horner emanet edilir. Bir önceki filmin besteleri üzerine çeşitlemelerle kotardığı albüm başarı çizgisinde bir değişim yaratmaz. Dördüncü film Voyage Home eski kadronun çektiği altı film içinde en fazla hasılat yapanı olarak dikkat çeker. Müzikler tecrübeli besteci Leonard Rosenman tarafından yapılır ve çok sevilir. 1989 yılına geldiğimiz de serinin en zayıf halkası olarak görülen The Final Frontier çekilir. Jerry Goldsmith tekrar stüdyoya girer ve ilk filmin ana temasını da arkasına alarak yeni bestelerle filmin başarısızlığının aksine çok 
kaliteli bir iş çıkartır. Efsane ekibin son filmi 1991 
yılında vizyona girer The Undiscovered Country beşinci filmin başarısız izlerini kolaylıkla silmeyi başarır. Genç besteci Cliff Eidelman kariyerinin en iyi işlerinden birine imza atar. 


Alexander Courage 


Bu filmin ardından altı yıllık bir ara gelir bu arada diziler devam etmektedir ve 1997 yılına geldiğimizde artık sahnede Generations ekibi vardır. Kaptan Jean Luc Piccard önderliğinde Atılgan yeni maceralara çıkmaya hazırdır. Yedinci film The Generations ilk ekiple ikincisi arasında geçiş köprüsü görevi görür. Televizyon dizisinin de müziklerini hazırlayan Dennis McCarthy, Coruage'in unutulmaz ana temasını kullanarak yeni bestelerle taze kan olur. Sekizinci film bütün sinema filmleri içinde en başarılı olanlarındandır. 
First Contact hasılat açısından da yapımcının yüzünü güldürür. Bir kez daha Jerry Goldsmith ekibe katılır ve muhteşem bir albümle filmi taçlandırır. Dokuzuncu film Insurrection bir önceki filmle yükselen çıtanın yavaştan aşağıya doğru meyletmeye başladığı yapım olur. Müzikler bir kere daha Goldsmith'in ellerine teslim edilmiştir. Besteci her zamanki profesyonelliğini konuşturur albümde. Generetions ekibinin son birlikteliği onuncu film Nemesis ile 2002 yılında nihayete ererken besteci Goldsmith içinde Star Trek defterinin kapandığı hüzünlü bir veda olur bu! 


J.J.Abrams - Michael Giacchino 


Star Trek sinema macerası 2009 yılına kadar uzun 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biraraverir.Sondönem popüleryönetmenlerinden J.J.Abrams'ın devreye girmesiyle yepyeni yüzlerle, ilk ekibin maceralarının yer aldığı Star Trek Movie vizyona girer. önceki filmlere göre aksiyon dozu daha da artan film Dünya çapında büyük bir hasılat yaparak yeni filmlerin de yolunu açar. Bu yeni başlangıcın müziklerinde orkestranın başına Michael Giacchino geçer. Hollywood'un yeni ve başarılı bestecisi Alexander Courage'ın ana temasıyla harmanladığı besteleriyle başarılı bir iş çıkartır. Albüm içerisinde yer alan farklı bestelerle özellikle fanlar arasında kendini çabuk kabul ettirir. Devam filmleri In To Darkness ve Beyond ile kaldığı yerden başarıyla devam eden Giacchino önümüzdeki yıl çekimlerine başlanacak yeni macerada da orkestrayı yönetmeye devam edecek! 


J.J.Abrams ve Yeni Yüzler 


Star Trek bestecileri arasında en fazla emek veren ve bilinen Jerry Goldsmith, Next Generation ve Voyager'ın unutulmaz ana temalarını besteleyerek 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dizilerde de kendini göstermiştir. Alexander Courage ilk üç sezonluk dizinin müziklerini besteler. İkinci ekibin yer aldığı Next Generation, Deep Space Nine, Voyager ve Enterprise dizilerinin müziklerini çeşitli besteciler kotarır. Dennis McCarthy, Jay Chattaway, George Romanis, David Bell, Paul Baillargeon, Fred Steiner, Don Davis, John Debney, Richard Bellis, Gregory Smith, Ron Jones, Kevin Kiner, Velton Ray Bunch, Mark McKenzie, John Frizzell ve Brian Tyler gibi pek çok isim Star Trek dizi dünyasında besteleriyle boy gösterirler. Geçtiğimiz yıl gösterime giren yeni dizi Discovery'nin müzikleri Jeff Russo tarafından bestelenmiştir. 


em dizi hem de sinema dünyasında 
Hi yılı aşkın süredir boy gösteren Star Trek her devirde en iyi bestecileri bünyesinde barındırmıştır. Günümüzde kesmeden warp hızında yoluna devam eden fenomen, yeni dünyaları keşfetmeye yepyeni bestelerle merakımızı celp etmeyi sürdürecek. 


hızını 


Star Trek Motion Picture 1979 
Alia - Persis Khambatta 


21. yüzyılda, Üçüncü Dünya Savaşının yıkıntıları 


arasından ayağa kalkmaya çalışan insanoğlu ve onlarla ilk teması gerçekleştiren, Vulcan ırkının işbirliği neticesinde kurulan, Birleşik Gezegenler Federasyonunun, hayatımıza girişinden bugüne geçen elli yıllık sürede, insanoğlu haris hırslarının peşinde koşmaya devam ediyor. Bu umarsızca gidişat bizleri küresel bir felakete sürükler mi bilemiyoruz ama Gene Roddenberry'nin yarattığı, her bireyin, barış içinde yaşadığı, sınırların, dil ve ırk farklılığının olmadığı, kısacası birleşmiş bir Dünyanın varlığını hayal etmek bile insanın içini biraz olsun gelecek adına umutlandırmaya yetiyor. 
Daha önce kimsenin gitmediği yerlere, cesurca gidebilmek... Günün birinde, neden olmasın? 


Son sözü tüm zamanların en sevilen Alien'ı Mr. 
spock'a bırakalım, 


Mene sakkhet ur seveh, (Vulcan dilinde) Live Long And Prosper, 
Uzun Yaşa ve Başarılı Ol! 
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Roman - Bölüm | 


Gürhan ÖZTÜRK 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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1. Bölüm “Kedi Oğlan” 
(28.06.2015 - 1. Gün) 


Bir adım, bir adım daha... Genç adam bir adım daha atmanın ne kadar zor olduğunu kendine hatırlatıyordu. Daha kim bilir bu adımlardan kaç sefer atması gerekecekti. Yaşadıklarını beyninde tutamıyordu. Hafızası o kadar engin değildi, ama derin bir hayatın içinden geliyordu. Tarihin ta kendisine tanıklık etmişti, ama her yerde aynı anda bulunması da mümkün değildi. 


“Özel insanların bir araya getirilip eğitimden geçirileceğine dair bir haber okudum. Doğru yerdeyim değil mi?” 


Karşısındaki asker böyle bir soru karşısında ne tepki vermesi gerektiğini düşünüyordu. Silahını mı doğrultmalıydı yoksa yanıt mı vermeliydi, bilememişti. Bu gizemli adaya gönderilecek askerlerin arasında yer alacağı için kendisini 


şanslı görenlerdendi. Bir daha buna benzer bir macera yaşayabileceğini sanmıyordu. Her gün bir dolu garip vakanın yaşandığı bir dünyanın içerisinde yaşayan her insan gibi en sonunda karşısına herkese anlatabileceği garip bir mevzu çıkabilmişti. 


Cesaretini kaybetmeden genç adama: “Buraya kadar nasıl gelebildin? Burası gizli bir üs ve bir adadayız,” diye karşılık verdi asker. 


Asker ne kadar durum karşısında şaşkınsa genç adam bir o kadar durumu normal karşılarcasına sırıtmasını sürdürüyordu. Daha güneş yeni doğmuştu ve gökyüzünde yükselmek için acele etmiyor, tembellik ediyordu. Bir yandan kendi durumuyla özdeşleştirdiği güneşe göz kırparak askere inanmayacağını düşündüğü halde açıklamasını yaptı. 


“Aaa, o mesele. Biliyorsun bu denizlerin geçtiği yerlerde sürekli deniz yoktu, bazı zaman dilimlerinde ya deniz çok alçalmıştı yada doğrudan karalar geçiyordu. Ya da gelecekten bahsedecek olursak ortada bir deniz bile kalmayacak. Onu bunu bırak da burası doğru yer mi, kaç tane ada dolaştım durdum.” 


Bu yanıtının üzerine asker daha çok endişelenmiş olacaktı ki genç adamın etrafını birden daha fazla asker sarmıştı. Askerlerin hepsi yirmili yaşlarda olmalıydı. Buraya bir daha yaşamayacaklarını düşündükleri bir maceranın parçası olmanın heyecanıyla gelmişlerdi. Ama hiç biri bu genç adamın karşısında ne yapmaları gerektiğini bilememişti. Neyse ki başlarında duran komutanlardan birisi olay yerine gelmek üzereydi. 


Genç adam, gelen komutanın üniformasının üst kol kısmında yer alan kırmızı renkli v harfini andıran işaretten rütbesinin aslında onbaşı olduğunu biliyordu. Buradaki genç erler, rütbelerin anlamlarını ve hiyerarşiyi pek bilmiyordu anlaşılan. 


“Sen nereden geliyorsun böyle?” diye 


sordu gelen erbaşı. Doğruları söylemeyi daha doğru bulmuştu genç adam, her ne kadar anlatacaklarına pek inanmayacaklarını bildiği halde açıklamalarına devam etti. 


“Rusya soğuktu bugünlerde, oralarda takılıyordum Sovyetler dağıldığından beri. Ama haberleri gördüm, ülkenizin yapmaya gayret gösterdiği projeyi beğendim ve ben de katılım göstermek istedim. Gerçi sen memleketimi soruyor olmalısın, ama 5000 sene öncesini ne yapacaksın?” 


Onbaşı terlemeye başladığını hissediyordu. 
Karşısındakinin oO(kim olduğunu anlamıştı. 
Zaten beklenen kişiydi, General'e hemen haber ulaştırmaları gerekiyordu. 


“Projenin içinde gönüllü olarak yer almak istiyorsun yani?” diye sordu bu sefer onbaşı gülümseyerek. Onu korkutmamaları lazımdı, isterse kaçabilirdi. Gücünün ne olduğu biliniyordu, nasıl çalıştığı ise tamamen bir gizemdi. O yüzden yüksek risk taşıyan birisiydi. 


“Evet, ne demişler gönüllülük esas olmalı bu tür işlerde. Hem her gelen Türk olacak, ben dünyanın geri kalanını severek temsil edebilirim. 
Her yerin tarihini ve coğrafyasını biliyorum.” 


“Tabi, size ne diye hitap edelim? 
Biliyorsunuz, bu projede herkes takma bir isimle yer alıyor.” 


“Aaa, bunu bilmiyordum. İyi oldu. Ne desem ki kendime?” diye düşünmeye başladı genç adam ve aklına birden bir fikir gelince kafasında lamba yanmış gibi yüzü aydınlandı. Tabi yüzünün aydınlanma nedeni güneşten kaynaklıydı, ama bu sıradan aydınlık efekti bile askerlerin yaşadıklarından daha da etkilenmelerine sebep olmuştu. 


“Kedileri ve çocukları çok severim. 
Görünüşümün de bir çocuktan farkı yok nasılsa. Kedi Oğlan de geç.” diye yanıt verdi genç adam, sesi oldukça sakin çıkıyordu. 
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Ama etrafındaki erler durum karşısında iyice heyecanlanmışlardı ve birbirlerini iterek gelen kişiye daha yakından bakmaya çalışıyorlardı. 
Çoğu şu anda yanında kamerası olan bir cep telefonu taşıyabilmeyi arzu ediyordu, ama bu hala mümkün değildi. 


“O halde adamıza hoş geldiniz, Kedi Oğlan. 
Bugün içerisinde General Serhat Seçkin de burada olacak. Sizin eğitiminizden sorumlu kişidir kendisi. 
O geldikten sonra da biz ayrılacağız. Devamında tamamen o ve Sizin gibi özel insanlar burada yer alacaklar. Eğitim bir hafta sürecek. Bugün diğer özel insanlarla tanışacaksınız. O vakte kadar gelin sizi odanıza götüreyim.” 


“Eğlenceli bir şeye benziyor.” diye karşılık verdi Kedi Oğlan onbaşını dinledikten sonra ve onu takip ederek eğitim binasına girdi. O an için bilmediği şey kendisi için hazırlanmış büyük bir tuzağın içinde hapis olmak üzere olduğuydu. 


Eğitim binası aslında kocaman bir yapıydı. 
Duvarları beyazdı, iki katlıydı ve üst katında güzel bir terası da vardı. Kedi Oğlan yapı karşısında biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Proje yapılırken anlaşılan inşaat kısmında bayağı maliyeden kısmışlardı. Genç adam binanın içerisine girmek üzereyken de bu proje için özel olarak yapılmış olan kocaman bir jet eğitim alanının arkasına yapılmış gizli bir piste iniş yapmak üzereydi. 
İniş yaparken bile ses çıkartmaması için jete özel bir motor dizayn edilmişti. Kedi Oğlan, jeti görmüş olsaydı neden bina yapımında fazla para harcanmamış olduğunu daha iyi idrak edebilirdi. 
Jetin içinden General indi, gerindikten sonra jetin içerisine döndü ve koltukta uyumakta olan kişilere baktı. Jetin içerisindeki ışıklar sönmüş olduğundan kişileri görmek imkânsızdı. Ama General, içeridekilerin ilaçla uyutulduğunu ve jete bindikleri anı bile hatırlamayacaklarını biliyordu. 
Eğitim binasına doğru ilerlerken askerler de gelen kişileri uyanmadan odalarına götürmek için piste geliyorlardı. Bir onbaşı ise kapının girişinde General'i karşıladı ve ona son gelişmeleri bildirdi. 


za — wwwayerlibilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2018 / sayı 12 


“Anlaşılan kahvaltı bile yapamadan göreve başlıyoruz” diye yorumda bulundu General. 
Onbaşının ona getirdiği dosyayı teslim aldıktan sonra binaya giriş yaptı. Kapı elektronik sistemlerle donatılmıştı, giren kişinin kim olduğunu hemen kapının sistemine bağlı bir ekrana yansıtıyordu. 
Üzerinde taşıdığı nesnelere kadar her türlü bilgi hemen ekranda kişinin fotoğrafının yan tarafında yer alıyordu. Generalin yanında silah yoktu. 
Taşıdığı dosya, mendili ve naneli şekeri sistem tarafından General'in üstünde taşıdığı nesneler olarak ekrana aktarılmıştı. 


Eğitim binası açık okyanusta ABD'den özel olarak kiralanan küçük bir adada inşa edilmişti. Yeri gizli tutulmaya çalışılmıştı, bu maksatla ABD ile bir anlaşma imzalanmıştı. Beş yılık bir çalışmanın ardından binanın inşası tamamlanmıştı. Bu projede yer alan mimar eğitim için gerekli koşullara uygun bir şekilde binanın tasarımını yapmıştı. 


Adada eğitim binası ve binanın arka tarafında yer alan ufak bir pist dışında bir yapı bulunmamaktaydı. Ulaşım ise sadece son teknolojik gelişmelerle donatılmış bir prototip olan özel bir jetle sağlanmaktaydı. Kısa süreli görünmezlik özelliği sağlayabilen kalkanı ve en önemlisi sessiz bir şekilde hareket edebilmesi onu projenin en değerli teknik donanımı yapmaktaydı. 
Aynı zamanda otomatik pilot ile kendi başına hareket edebilmekte ve on beş kadar kişiyi taşıyabilmekteydi. 


Eğitim binasının giriş katında hem sosyal hem deyemek gibi hayati ihtiyaçları karşılayabilecekleri salonlar yer almaktaydı. Hem mutfak hem de yemek odası ayrı salonlarda ve büyük masalarla rahat edebilecekleri bir şekilde hazırlanmıştı. 
Toplantı salonu da bu katta yer almaktaydı ve toplantı salonunun yanına arzu edenler için içki içebilecekleri bir mini bar da bulunmaktaydı. 
Toplantı salonunun tam karşısında yer alan ortak alan da rahat edebilecekleri bir şekilde dekore edilmişti. Eğitim sürecinin dışında da spor yapmak isteyenler için spor salonuna yer verilmişti. Spor aletleri, duş alabilecekleri bir bölüm ve yüzme havuzu da ilave edilmişti. 
Bir üst kata çıkış merdivenlerle ve asansörle yapılabiliyordu. Asansörler ortada yer alan uzun koridorun iki ayrı ucuna konmuştu. Koridor binanın bir tarafında yer alan yemekhane, mutfak ve spor salonu ile toplantı salonu, mini bar ve ortak salonu birbirinden ayırmaktaydı. 


Üst katta herkesin kendine ait özel odası bulunmaktaydı. Fazladan yatak odaları da mevcuttu. General'in hem yatak odası hem de çalışma ofisi de bu katta bulunuyordu. Vakit geçirmek için bir adet kütüphane ve bilardo gibi eğlenceli etkinliklerin yer aldığı oyun odası da bu kata konulmuştu. Geniş bir arka balkon da bu katta yer almaktaydı. 


Giriş katın altında yer alan özel alana sadece asansörle inilebiliyordu. Bu katta cephane, özel durumlar için hapishane, sorgu odaları, kamera odası ve sığınaklar yer almaktaydı. Buraya giriş izni sadece General'e verilmişti. Acil bir durum olduğunda General'in başka birisine geçebilmesi için geçici izin verebilme yetkisi mevcuttu. 


Eğitim genel olarak arka bahçede yapılacak şekilde ayarlanmıştı. Burada dinlenebilecekleri hoş bir bahçe, oturma yerleri ve süs havuzu da bulunmaktaydı. Bu bahçenin arka tarafındaki boş alan da eğitim için ayrılmıştı. 


Projenin başlamasına son bir ay kala her türlü teknik donanımın son kontrolleri de 


tamamlanmıştı, bir önceki gün teknik elemanlar buradan gönderilmişlerdi. Askerlerin, özellikle yüksek konumdaki komutanların neredeyse tamamı da General buraya gelmeden önce adadan ayrılmışlardı. Jetin taşımış olduğu misafirleri odalarına yerleştirmeleri için ufak bir birlik geride bırakılmıştı. Onlar da görevlerini yaptıktan sonra Generali burada eğiteceği kişilerle başbaşa bırakacaklardı. Bu büyük bir riskti, ama ne olursa olsun General'e bu konuda güveniyorlardı çünkü oluşturulan ekibin kim oldukları güvenlik nedeniyle çok az kişi tarafından bilinmeliydi. O şanslı kişiler de bugün burada bulunan erler ve erbaşları olmuştu, ama eğitimin gerçekleşeceği süre zarfında güvenlik ihlali olmaması için burada görev almış erlerin gördüklerini anlatamayacakları bir yerlere gönderilmesi söz konusuydu. 


General Serhat sert adımlarla ilerlemesini sürdürdü. Elindeki dosyayı inceliyordu ilerlerken. 
Dosya tutmayan sağ eliyle ensesini kaşırken düşünceli bir ifade suratına yerleşmişti. Bu koridorlardan sadece bir defa geçmişti, o da bir sene kadar öncesiydi ve gene buraya geri dönmüştü. Uzun bir zaman diliminde burada olmak durumundaydı. 


Normalden daha yaşlı ogöründüğünün farkındaydı. Eşinin kaybını birtürlü atlatamamıştı. 
Ordu artık hayatının kendisi olmuştu, başka türlü yaşayabileceğini sanmıyordu zaten. Kır düşmüş saçlarına aldanmamak gerekiyordu, oldukça sağlıklı ve atletik bir vücudu vardı. Ama olması gerektiğinden fazla kırışmış olan yüzü gerçeği yansıtmıyordu, gerçi bu durum ona yarar sağlıyordu. Düşmanları onu hafife almış oluyordu bu sayede. 


Adımlarını daha da ileriye götürmeden önce durakladı. Buralarda bir tane ayna olduğunu hatırlıyordu. Hastaneyi andıran bu koridorlar birbirinin aynısıydı. Karşısına çıkan ayna hatırladığı olmayabilirdi, ama iş görürdü. Gözler uykusuzluğu belli ediyordu. Ama üniforması karşı tarafa gerekli ciddiyeti verebilecek güçteydi, bedeni 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bunu başaramazsa bile. Kendisine konumunu hatırlattı içinden, bu işi başarması gerekiyordu. 
Tuğgeneral olarak bu rütbede apoletine çapraz kılıçlardan oluşan askeri bir simgenin üstüne bir yıldız eklenmişti. Bir senedir bu rütbedeydi. Bu rütbedeki görev süresi genellikle 4 yıldı. 4 yılın sonunda Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) tarafından görev süresi uzatılabilir, emekliye ayrılabilir veya tümgeneral rütbesine terfi ettirilebilecekti. 
Tüm bu olasılıklar ona verilmiş görevin başarıya ulaşmasına bağlı olarak değişebilirdi. 


Hükümet böylesine önemli bir gücü elinde bulundurmak istediğinde görevin başına kimi geçireceklerini aylarca hararetli bir şekilde tartışmıştı. Tüm medya her anıtakip ediyor ve halk, olacakları merakla bekliyordu. Çünkü olacaklar sadece kendi ülkelerini değil, dünyanın tamamını ilgilendiriyordu. General Serhat görevin kendisine verileceğini hiç tahmin etmemişti ama kendisi seçildiğinde ise sevinçle görevi kabul etmişti. 
Hayatları boyunca - en azından bir kısmı - askeri eğitimden nasibini almamış bir dolu kişiye askeri disiplini aşılamak başta zorlayıcı gelse de sonunda kazanan tarafın kendisi olacağına emindi. 


Bekleme odasına geçtiğinde projektörle duvara yansıtılmış fotoğraflara gözü takıldı. 
Fotoğrafta esmer, saçları berbere gitmediğinden uzadığı yetmezmiş gibi bir de yıkamadığından yağlı haliyle alnından aşağıya dolu birkaç tutam saç sarkarken poz vermiş bir genç vardı. Gencin gözlerine baktığında kahverengi, sıradan bir ergene ait diye yorum yapıp sıradaki fotoğrafa geçerdi General normalde. Zaten gözlük kullanan hippi kılıklı genç nesilden pek fazla hoşlanmazdı da. Kendisine koymuş olduğu isim itibariyle kedileri sevdiği anlaşılan bu gencin dosyasını çok önceden incelemişti General Serhat ve karşılarında sıradan, hippi kılıklı bir gencin olmadığına emindi bu yüzden. 


“Kendine Kedi Oğlan diyorsun, seninle nasıl uğraşacağıma şu anda emin değilim. 
Ama buraya gönüllü olarak geldiğine göre 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beni çok fazla uğraştırmayacaksındır,” diye yorumda bulunda General ve projektörü kapattı. 
Buraya getirilen insanların çoğunu bizzat General kendisibulmuştu ve projeye katılmalarıkonusunda onları ikna etmişti. Bir tek bu gizemli genç kendi isteğiyle gelmişti. Burası yerinin yeterince gizli olduğuna inanılan bir adaya kurulmuş bir üs idi ve jet ile buraya iniş yaptığının onuncu dakikasında askerlerden biri ona uzun zamandır aradıkları kişinin adada ortaya çıktığını haber verdiğinde bu beklenmedik güvenlik ihlaline sevinmeleri mi gerektiğine emin olamamıştı. O yüzden genci bekleme odasının arkasında kullanılmayan bir odada tutuyorlardı. 


Bekleme odasına göz gezdirdiğinde uzun, kahverengi masanın üstündeki çerçeve dikkatini çekti. Çerçevenin alt kısmında 17 Mart 1976, İstanbul oyazıyordu. oÇerçevedeki o fotoğrafta deminden beri dosyasını incelediği gencin fotoğrafı vardı hem de projektöre yansıtılan fotoğraftaki halinden hiçbir farkının olmadığı. 
Gencin doğum tarihi veya yaşıyla ilgili bir bilgiye rastlamamıştı, dosyada bu konuyla ilgili sadece bilinmediği bilgisi yazılıydı. 


Yaklaşık yirmi, bilemedin yirmi beş yaşında olan bir gencin 1976 yılında şu anki yaşındayken resim çektirebilmiş olması mantıken bir fotoğraf hilesinden veya gencin ailesinden birine çok mu benzemesinden ibaretolduğu düşünülebilirdi,ama General işin daha da karışık olduğunu biliyordu. 
Yine de görene kadar inanmak istemiyordu. 


Koridorda ilerlemesini sürdürdü General ve Kedi Oğlan lakaplı gencin dosyasını incelemeye devam etti. 


“Zaman hakkında tüm bildiklerimin ötesinde yer alan biriyle nasıl konuşmam gerekiyor ki...” diye düşünürken gencin tutulduğu odaya vardığını fark etti. 


Metal kapının üstünde sadece birkaç kişinin girebilmesine izin veren bir parmak izi okuyucu yer alıyordu. General sol başparmağını parmak izi 


okuyucunun üstüne yavaşça koydu. Bir süre sonra cihazın üstünde yer alan ufak lamba yeşil bir ışıkla parladı. Ardından kapı yavaşça açılırken General burnuna gelen dayanılmaz pas kokusundan kurtulmak için iki eliyle burnunu kapatma gereği duydu. 


Elindeki dosya yere düşmüştü. Ama General onu almak için yere eğilmeye gerek duymamıştı, çünkü ilgisini başka bir şey çekmişti. 


Odada tek kişilik bir yatak, masa, iki sandalye, çöp kovası ve masa lambası vardı. Hepsi de çelikten yapılmıştı ve şimdi hepsi de elli yıl sonraki hallerine varmış gibi paslanmışlardı. 


“Bu nasıl mümkün olabilir?” diye sordu General. 


Odanın sol köşesinde küçük bir tuvalet yer alıyordu. Tuvaletin kullanıldığına dair bir sifon sesi geldikten sonra biri tuvaletten çıktı. General bir süre gencin o sıradan, kahverengi gözlerine baktı ve mantıklı bir yanıt aramak için çabalayıp durdu. 


Gencin parmak uçlarıpastandolayıboyanmıştı. 
Sırıtmaya çalışarak: “Sadece duvara değmiştim ve elli yıl geçse de bu odadan çıkamayacağımı hayal ediyordum. Ardından bulunduğum oda elli yıl sonraki haline doğru yol aldı, geri de getiremedim. 
Ellerim pastan kirlenince tuvalete koşturdum ben de” diye anlattı. 


Gerçeği (O bilmese gençten şüphelenmek imkânsızdı. Kıyafetleri ya da görünüşü hiç bir şey ele vermiyordu. Keten pantolonda kemer taşımadığından sürekli düşecek gibi duruyordu gencin üzerinde. Eskimiş bir penyenin üzerine lacivert renkte hafif bir ceket geçirmişti. Bu kıyafetleri nereden topladığı pek bir gizem değildi. 


“Bu zamanda gidişler sadece nesneler üzerinde mi işe yarıyor? Yani insanlar üzerinde hiç bunu denedin mi?” diye soru sorduğunda General aslında yanıtı biliyordu. 
Yine de mantıksız gelen bu yanıtı bir de gencin 


ağzından duymak istemişti. 


“Kendi üzerimde denemiş olmam 


sayılır mı?” 


GELECEK BÖLÜMDE: 


Generalin yirmi sene önce Mısır'daki arkeolojik kazıya gerçekleştirdiği askeri bir geziye konuk oluyoruz... 


“Kendisi bana bir isimle hitap etmeme gerek olmadığını belirtmişti bir keresinde.” 


Günümüzde General, kadim bir dostuna danışıyor... 


“Yirmi yıl önceki karşılaşmamızı düşünüyordum da. Şimdi bu odada, klimanın karşısında serin bir konuşma gerçekleştiriyoruz. 
Ne kadar da garip bir durum değil mi?” 


“O zamandan bu yana çok fazla takvim yaprağı biriktirdik. Hiç birimiz aynı değiliz artık.” 


TEŞEKKÜR: 


Adadaki üssün mimari tasarımı S. Damla Ergenç'e aittir. 


wv. yerlibilimkurgu.com 


Selma MİNE 


Sokak Röportajlarında 
Elitör ün Gelecekten Anıları - 5 


Örümceğin Aşkı 


— 


Çizim masamı boş boş seyrederken, Giriş Cıngılı beni derin düşüncelerimden kurtardı. Ne cep bilgisayarımla kaydettiğim röportajlar, ne de tabletime çizdiğim desenler keyfimi yerine getiriyordu. 
Âfet'imin Copyright bedelini öğreneli beri iştahım da kaçmıştı. 

Ekranı açtım ve yüreğim hopladı. Uzaktan kumandaya dokundum. O güzelim endam, salına salına içeri girdi, masama yaklaştı. Tarzı tavrı hâlâ soluğumu kesiyordu; ama biraz soğuk gibiydi. Olsun... 
razıydım... 

Karşımdaki koltuğa oturdu. Mini çantasını açtı ve misket gibi saydam bir şeyi masamın kenarına koydu. Yüreğim bir kez daha hopladı: Yoksa?.. 

-Kumandası arızalandığı için sizi bulamamış, dedi duygusuz bir sesle. Böyle durumlarda fabrika ayarları devreye girer. Yani 'SOM'un Teknik Servis Bölümü'ne dönmüş... 

Misket önüme doğru yuvarlandı. Durdu, dört çift bacağı açıldı, yavaşça doğruldu. Göz-kamerası canlandı ve yüzüme odaklandı. Acaba bana mı öyle geldi, nedir... sanki... ne bileyim?... Bir tuhaf baktı. 

Âfet'im devam etti: 

-Belleği tarandı ve kayıtlardan kopya alındı. -Mini çantasından bu kez düğme kadar bir disket çıkardı, masamın kenarına koydu, parmağının ucuyla itti. -Ancak belleğinin yeniden formatlanmasına 


l SOM: Sibernetik Organizma Merkezi 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izin vermedi. Bu Yapay Zekâlar'ın giderek kişilik kazandıkları söyleniyor. 

Örümcek MİHA'm zıpladı, sol elimin başparmağına bacaklarını doladı, sıkı sıkı sarıldı. Sevdiğine kavuşmuş bir sevdalı gibi mutlu bir ifadeyle, göz-kamerasını kapadı... 

-Teknisyenlerin raporlarına göre, sizin görüntünüze karşı yaydığı titreşimler... nasıl demeli? 
Sanki “tutku” gibi bir şey... Bu yüzden firmam, onu değiştirmek yerine, eğer kabul ederseniz, yeni kumandasıyla birlikte göndermeyi tercih etti. 

Disketin yanına yeni ekranlı bileziğimi de koydu. 

-İnanamıyorum, derken parmağımda yüzük gibi görünen sevimli örümceğimin sırtına dokundum. 
Başıma yedi dikiş atıldı sayende, haberin var mı? 

Göz-kamera tekrar açıldı... Yanılmamıştım... bakışlarının yaydığı titreşimlerde neler yoktu ki... 
Bu minicik yapay zekâda nasıl böyle duygular gelişebilirdi ki? 


Âfet'ime baktığımda, onu geçen defa eskizlerimi yansıttığım panoyu inceler buldum. Orası artık boştu. 

Soran bakışlarını bana çevirdi: 

-Haklıydınız, gerçekten de çirkindiler... diye mırıldandım. Onların varlığı size hakaretti, hepsini sildim... 

Âfet'im dudaklarını büzdü. 

-Copyright için SOM'u aramışsınız, Sezai Bey... 

-Aradım... gerçi uzun süre belimi bükecek, ama her türlü ödemeye hazırım. Sizi incitmek yerine kafama yedi dikiş daha atılsın, ne ola ki? 

İlk kez eski neşesi ve işvesi ile güldü. Ayağa kalktı... Sanırım boyu da benden uzundu... olsun!.. O kadar güzeldi ki, ona baktıkça nefesim kesiliyordu. Şu minik örümcek gibi, benim de içimden ona sıkı sıkı sarılmak geçiyordu... 


Mini çantasından (doğrusu bu kadar şeyi o küçücük şeye nasıl sığdırıyordu, bilinmez) cep bilgisayarını çıkardı, açtı ve masamın üzerinden bana doğru uzattı: 

-Aslında Firmam, size bu olanlardan dolayı -tepemdeki bandajlara baktı- kendini borçlu hissediyor. Uygun bir tazminat ödemeye hazır... Yönetimle konuştum: Tazminat karşılığı, benim çizimlerim ile ilgili size gereken Copyright izni verilecek... Şu tuşa dokunup kabul ettiğinizi bildirin. 

Şaşkınlık içinde denileni yaptım. Sanki çalışma odama güneş doğmuştu. 


Aygıtı çantasına yerleştirirken: 
-Güzel çizin ama! dedi. Bir daha geldiğimde beni hüsrana uğratmayın! 


Beni “Tutkulu Örümceğim” ile başbaşa bırakıp; şımarık bir tavırla çıktı gitti. 


Bir daha gelecekti ha... hem de çizimlerini görmek için... Sırf bu uğurda onun binlerce resmini çizebilirdim! 
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leynen OKÇU 


utlu Sultan TII.Mehmed, titanyum ile 
Ki yüksek surların önünde durdu. 
Üst mütevellit zırh ile kuşatılan atının gemini avuçlarında sımsıkı tuttu. İki kaşının arasındaki 


üste binmiş altın plakalardan 


nöro-sinaptik noktadan süzülen mavi ışık, atın alnındaki reseptöre ulaştığında metalik kişneme sesini takiben toynaklarından alevler püskürterek şahlandı at. 

“Ya ben şehri alırım, ya da şehir beni!” 


6 Nisan 1453 


Altın boynuzdan Marmara İç Denizi” ne kadar kuşattı şehri. İlk top atışları ve çatışmalar başladı sonrasında. Konstantiniyye'nin kuzeybatı tarafında kalan surlara, yüksek ısıya kadar çıkabilen lav dehenleri sayesinde az da olsa zayiat verildi. 
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11 Nisan 1453 


Civar adaların bir kısmı ele geçirildi, donanma vakit kaybetmeden diğeradalarayöneldi. 
Polimeraz zincir reaksiyonuile klonlanan yenilmez ordunun fabrikaları ve DNA kuluçkalarına kaynak sağlamaktan başka işe yaramadığı düşünülen esir kadınların ikame edildiği adalar bir an evvel zapt edilip esirlere hürriyetleri verilmez ve emniyete alınmazsa ordunun muzaffer olma hayali boğazın derinliklerine batabilirdi. 


12 Nisan 1453 
Donanma, altın süpersonik hızlı gemilere saldırdı. Hız, sağlamlık 


boynuzu o koruyan ve cephane bakımından üstünlüğü elinde tutan saldırıları geri ve Osmanlı'nın güneş tribünlü kadırgalarını 


insansız gemiler, püskürttü batırdılar. Bunun üzerine sultan Mehmed, ilk 


büyük saldırı emrini verdi. Batan kadırgalarla 


birlikte umutları da sulara gömülmekte olan askerler, sultanın yüreklendirmesi ile yeniden taarruza geçtiler. Ne yazık ki düşmanın insan DNA'sından klonlanmış mekanik askerleri saldırıyı geri püskürtmekte gecikmedi. 

Hava şartları kötüye gidiyordu ve yoğun bulutlu kasvetli gökyüzü, askerleri etkiliyordu. Batan kadırgalar, bastırılan saldırılar 


olumsuz 


sayıca eksilmeyen, gücü tükenmeyen, 


öldürülemeyen düşmanlar derken ordu bozguna 


ve 


uğratılmışcasına dağılmaya başladı. 

Ertesi gün kuşatmalararağmenalınamayan adalardan ve destekçi konsey ülkelerinden yardım birlikleri geldi, dört büyük zırhlı gemi ile. Sultan ne pahasına olursa olsun o gemilerin şehre ulaşmaması hususunda kesin buyruk bildirdi. 
Ne yazık, gemilerden ateşlenen nötron torpilleri Osmanlı donanmasını ve askerleri 


karanlık sularına gömdü. 


boğazın 


Olanları öğrenen Mehmed Han, koruyucu zırhlarını giymiş yeniçerileri ile birlikte limana ulaştı. Cansız metal askerlerle elinden geldiğince çarpıştı ve konseye bağlı şehrin imparatorundan gelen mesaj ile geri çekilmek şöyle dursun, ordusunu güçlendirmek ve günlerdir zihninde oluşturduğu fikirleri hayata geçirmek üzere seraskerlerini topladı. Boğazdaki bütün gemileri batırılmış ve gemilerin hareketinden sorumlu nöron iletici askerleri de öldürülmüştü. Surlarda çarpışan ordunun üzerine sıvı nitrojen dökülüp tırmanmalarına mani olunmuştu. 


22 Nisan 1453 


Sabahın erken saatlerinde; Altın 
Haç konseyinin üyesi olan, Bizans şehri Konstantiniyye'deki herkes şaşkınlıkla açtı 


gözlerini. 

Sultanın kadırgaları boğazın sularında göründü! 

Yıldırım kafesleri ile kapatılan boğazdaki 


bütün kadırgalar batırıldığından ve surlara 


askerleri yanaştırılmadığından zafer kazandığını düşünen Bizans hüsrana uğradı, Osmanlı sancaklı kadırgaları görünce. 

Deniz yolu ile boğaza ulaşamayan Mehmed Han, kadırgaları tabanlarına ve geçiş yoluna döşettiği neodyum mıknatıslı plakalar üzerinden indirdi Haliç'e. 

Deniz savunmasına yoğunlaşan Bizans, kara savunmasını zayıflattı. Tam da bu sırada Sultan, dostu Macar mühendis Urban'a tasarlattığı ve Şahi adını verdiği devasa lazer topunu sürdü surlara. 


2g Mayıs 1453 


Hem karada hem denizde cesareti ve zekası ile çetin savaş veren sultan Mehmed Han, sabaha karşı birliklerini toplayıp, şahi sayesinde surlarda açılan büyük gedikten şehre girdi nihayet. Cansız askerlerin arkasına sığınan bir avuç insan ve imparator çatışma sırasında mağlup edildi. 

Sultan şehri teslim alınca herkesin duyup görebileceği şekilde meydana kurulan platform üzerinde konuşma yaptı. Soylular ve din adamlarına dokunulmayacağının, isteyenin şekilde ibadet ve hayatına devam edebileceğinin teminatını verdi. Esir kamplarında 


istediği 


kaynak için tutulan köleleri azat etti. 

Konseyin zulmü ve acımasız kanunlarından kurtulan halk yeniden özgürlük ve barışı tatmanın huzuruna kavuştu. 

Sultan Mehmed, insan ruhunun kutsiyeti ve teknoloji ancak insan içindir” inancına verdiği ehemmiyetten dolayı cansız askerleri görev dışı bırakıp yazılımlarını sildirdi ve hepsini meydanda toplayıp halkın önünde imha etti. DNA klonlama laboratuvarlarını ve fabrikaları kapattırdı. 

Baştan ayağa teneke yığınına dönüştürülen şehirde dokunulmadan kalabilmiş Ayasofya'yı titizlikle restore ettirip mahzenlerde bulunan Altın Haç konseyinin bu denli güçlü ve gelişmesine sebep 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olan Hz. Süleyman'ın yazıtlarını buldu. 

Hz. Süleyman'ın ilmini ve teknolojisini kullanarak şehri refah yaşanılacak seviyeye getirdi, ordusunu güçlendirdi ve Konstantiniyye'nin fethi ile batıya bir kapı açıp Altın Haç'ın kalbine doğru seferlere çıktı. 

Gittiği karşısında 


her yerde gördüğü manzara dehşete (Odüşüyordu. o Şehirlerde gökyüzüne uzanan metal binalar, makinelerin içine sıkıştırılıp yaşamaya zorlanan ruhsuz insanlar ve hayvanlar, genetik yapısı bozulmuş laboratuvarlarda üretilen gıdalar ve yıllardır ekilip biçilmediği için çölleşmeye terk edilmiş çorak arazilerle karşılaşıyordu. 
Fethettiği (o şehirlere (yeniden getirerek yaşayan insanların sağlık ve güvenlik 


nizam 


seviyesini arttırıp arazileri ıslah ettirdi. Fetihlere doymayan Sultan'a Fatih'ismi verildi. 

Konsey ülkelerinin hayatta kalan üyeleri Fatih'in zaferlerinden sonra yapılan anlaşmalarla İtalya'nın batısında küçük bir yerleşim birimi kurdular. 

Donanmasını ve ordusunu güçlendiren Fatih Sultan Mehmed Han, yeni seferlere çıkmak üzere Avrupa sınırlarını aşıp deniz aşırı yolculuklara açtı kadırgalarının tribünlerini. 
Atlantik Okyanusu'nu geçince nihayet karaya ulaştı. 

Köhnemiş saltanat içinde sefa süren Altın Haç konseyi, yaşadıkları dünyanın yalnızca Avrupa'dan ibaret olduğunu düşünürken neyse ki bu toprakları işgal edip sömürmeye fırsat bulamamışlardı. Zengin bitki örtüsü talan edilmemiş, temiz havası kirletilmemiş, kadim tarihinden bu yana değerleri ve kültürü ile özgün bir kavimin evi olmuştu. 

Fatih karaya kehanetlerine göre tam da o yıllarda yeniden 


ayak bastığında; 
ortaya çıkması beklenen Tanrıları Kukul-Kan'ın geldiğini düşünen yerli halk tarafından coşku ile karşılandı. Uzun sakalı, altın zırhı ile yılan Tanrı Kukul-Kan'ın yersel suretine benzetilen 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sultanı tapınaklarını onurlandırması için şölenler eşliğinde ilahi yürüyüş kortejinin başına geçirdiler. 

Oldukça (yüksek basamaklı taş piramitleri hayranlıkla temaşa etti sultan. Geldiği 


ve 


topraklarda da birçok yerde benzer piramitlerin bulunması ve anladıkları kadarıyla kendilerine Aztlan diyen kavimin eski Türk boylarından Kimmerlere benzemesi ile derin düşüncelere daldı. 

Şölen sırasında ikram edilen kırmızı sulu ve hafif mayhoş meyve ilememnuniyeti arttı. Halk, onun beğendiğini anlayınca 'tomoti' dedikleri meyveden daha fazla servis etti. 

Uzunca bir zaman Aslan 'Aztlan' ülkesinde kalan sultan şölen sonunda aldığı kararları yürürlüğe koymak üzere misafirperver kavim ile vedalaşıp bir tek askerini bile ardında koymadan, onları kirlenmemiş dünyaları ile yaşamaya devam etmeleri için tekrar doğuya ve payitahtına dönmüştür. 


bbet 


* 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


m 


www yerlihilimkurgu.com 83 


Gonmander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur POLAT 
Bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Syndicate Serisi 


Yeni çıkan bir oyun aldınız ve heyecanla eve geldiniz. Hemen Amiga 500'Ünüzü açtınız. Disket tutan bir el simgesi çıktı ve disketi taktınız. Oyunun başlangıcında sağlam bir video çıkıyor. “Oyun açılışına film bile sığdırmışlar, hela! olsun!” 
diyerek oyunumuza başlıyoruz. 


Evet bu sayımızdaki konumuz Syndicate ve devamı olan oyunlar. Syndicate kelimesi sendika anlamına geliyor, mecazen de suç örgütü ya da şirketanlamında da kullanılıyor. 


s4  www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2016 / sayı 12 


SYNDICATE 


SYADICATE 


ze 


hCG wp“ Te. 


SİN, 


yndicate 1993'te Bullfrog firması tarafından 

Amiga ve MS-DOS için piyasaya sürülen, daha sonra da Windows, Macintosh, 3DO ve diğer platformlara da taşınan bir gerçek zamanlı taktik oyunudur |1). 


Milletlerin büyük ölçüde etkisiz hale geldiği ve hükümetlerin yerini acımasız suç örgütlerinin içine sızmış olduğu güçlü şirketlerin aldığı yakın bir distopya gelecekteyiz. Bu dünya aşırı kapitalizm, açgözlülük ve yolsuzluk tarafından yönetilmektedir. Şehirler, reklamların egemen olduğu ruhsuz büyükşehirler haline gelmiştir |2|. 
Gelecekte nüfusun çoğunluğuna, onları sanal bir cennette yaşayan uysal robotlara dönüştüren zihin kontrolcihazları(nöralimplantlar)yerleştirilmiştir 
(31. Bu şekilde itaatkâr hale getirilen halk, artık gözden çıkarılabilir tüketicilerden başka bir şey değildir. Polisler satın alınmıştır ve sokaklar, bölgesel kontrol için yarışan rakip psikotik cyborg ajanlarının arasındaki savaş alanlarıdır. 


Bu durum Blade Runner, THX 1138, Yaşıyorlar (They Live) ve Robocop gibi klasik bilim-kurgu filmlerinin yanı sıra William Gibson'ın siber-punk romanlarında yoğun olarak betimlenen baskıcı bir gerçekliktir (21. 


Oyun, bir adamın kaçırılıp Sendika için itaatkâr bir eyborg ajanı haline getirilmesini gösteren harika bir giriş animasyonu ile başlıyor |2|). 


Oyuncu olarak, gelecekteki kirli ve şiddet dolu olan Dünya'nın önde gelen yöneticilerini satın almış olan sendikaların birinde görevli bir yönetici 


rolünü benimsiyoruz. Rakiplerimize suikastlar düzenleyerek, önde gelen bilim adamlarının hizmetlerini edinerek ve gerekli olabilecek diğer hertürlü yolu kullanarak, işverenimizin çıkarlarını Bu amaçla çeşitli görevlerini kullanılmadıklarında 


geliştiriyoruz. 
tamamlamak için dondurularak bekletilen ve uyuşturucu ile kontrol edilen dört eyborg'dan oluşan bir takımı kontrol ediyoruz. Görevler karmaşık ortamlarda 


gerçekleşiyor, birçok yapı oyuncu tarafından tahrip 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edilebiliyor veya kullanılabiliyor. Oyunun bir başka yönü ise, suç örgütleri arasındaki rekabete ayak uydurabilmek için teknolojik araştırma yaparak elinizdeki cyborgların yükseltmesine olan ihtiyaç. Örgütlerin oyunu acımasız ve ahlaksızca; sivilleri öldürmenin ise hiçbir cezası yok (31. 


SYNDICATE: AMERICAN REVOLT 


T Ik oyuna ek görevler getiren bu paket MS-DOS ve Amiga bilgisayarları için 1994 yılında piyasaya çıkmış. 
Kuzey ve Güney Amerika vatandaşları, cezai vergi oranlarından ve yürümenin güvenli olmadığı sokaklardan artık bıkmışlardır, sendikaya karşı silahlanarak oOözerklik kazanmak istiyorlar. 
Eğer bunun olmasına izin verirseniz, yalnızca Sendika yöneticisi olarak konumunuzu tehlikeye atmakla kalmayacak, aynı zamanda Dünya'daki yerinize erkenden veda edeceksiniz. Amerikan ayaklanmasını üstünlük mücadelesinde kazanmak için ideal bir fırsat olarak gören rakip sendikalara karşı da uyanık olmak zorundasınız. 
21 yeni görevde, Amerikan topraklarındaki 
sendikal çıkarları korumalı, isyancı kitlelerin kontrolünü yeniden kazanmalı ve aynı zamanda düşman sendikaların faaliyetlerini etkisiz hale 


getirmelisiniz. Eskisinden iki kat daha hızlı, daha 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merhametsiz ve tereddüt etmeden ateş eden 


düşman ajanlarla ekibiniz karşı karşıya gelecek 


L41). 


SYNDICATE WARS 


So ikinci oyun olan bu gerçek zamanlı taktik oyunu 1996 yılında PC ve Playstation için piyasaya sürülmüştür. Sydicatete geçen 


olaylardan 50 yıl isimli 


sonra, 


EuroCorp şirket askeri güç, ekonomik güç ve teknolojik zihin kontrolü ile hâkimiyet kazanmıştır. 
Şirketler gelecekte emrinde çeşitli yüksek teknoloji silahları olan bir grup cyborg ajanı kontrol eder bir şirket UTOPLIA çipleri, gerçeklik algısını kontrol etmelerine izin verirken, 


tarafından yönetilen karanlık bir 


kamunun 


arızalı çiplerdeki bir artış bir suç faaliyeti salgına yol açmaktadır. İleri teknolojiye sahip dini bir örgüt olan Yeni Devrim Kilisesi, EuroCorp'u yok etmeyi ve dünyanın yöneticisi olarak yerini almayı hedeflemektedir. Genelde sahip olduğunuz dört 


1 STRADINCER 
2 SAKURA 

3 LEEB 

& Facın 


ajandan oluşan birtakımla görevleritamamlamaya çalışıyorsunuz. oRakip şirketlerden ortadan kaldırıyoruz, Araştırma birimlerimiz 


ajanları 


için bilim adamlarını kaçırıyoruz ve sivilleri görevler sırasında yanınızda savaşmaya ikna ediyoruz. Oyunun başlangıcında, iki karşıt grup olan EuroCorp ve Yeni Epoch Kilisesi arasında bir seçim yapıyoruz. Görevler iki grup için benzer ancak birbirinin tersi. Eğer Eurocorp görevlerinde birisini öldürmek gerekiyorsa Yeni Epoch Kilisesi görevlerinde o kişiyi korumanız gerekiyor (51. 


SYNDICATE (2012) 


Serinin üçüncü oyunudur. Diğerlerinin aksine birinci şahıs bakış açısıyla oynanmaktadır. 
Serinin yeniden başlatılması için MS-Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için 


vey rar 


“ ..VyRianS 


Vag | 


— , 
DD rc sane 3 ( O * 


2012'de piyasaya sürüldü. İngiliz yazar Richard K. Morgan tarafından yazılan hikâyesi, orijinal Syndicate oyunundaki olaylarından bir asır önce, EuroCorp'un küresel hâkimiyete yükselişini işliyor. 
2069yılında gelişmiş olan Dünya artık politikacılar tarafından yönetilmektedir ve sendikalar olarak bilinen mega-şirketler tarafından kontrol edilen bölgelere ayrılmıştır. Bu sendikalar, tüketicinin 


dijital dünya ile etkileşime girmesi konusunda devrim yaptılar. Artık tüketicilerin verilereerişmek ve teknolojileri kontrol etmek için herhangi bir cihaza ihtiyaçları yoktu, bu işleri nöral bir implant ile göz açıp kapayıncaya kadar yapabiliyorlardı. 


09965215 


ve 


wv. yerlibilimkurgu.com 


030942 


87 


88 


Siviller, “çipli?” olmak için akın ettiler ve seçtikleri sendikanın sunduğu her şeyin tadını çıkardılar; konut, sağlık, bankacılık, sigorta, eğitim, eğlence ve meslekler. Tek bir pakette tam bir yaşam tarzı sunuluyordu. Buna karşılık sendikalar, birey ve davranışları üzerinde eşi görülmemiş sezgiler ve kontrol elde ettiler. Hükümetlerin yetersiz gözetiminde işler bir savaş haline geldi. 
Sendikalar nihai piyasa hâkimiyeti için hiçbir şey yapmaktan geri durmayacaklardı. Sendikalar, düşmanlarının silahlarını ve çevrelerini gibi veriağındaki herhangi bir şeyi ihlal edebilirler buda onları dünyanın en etkili ve ölümcül teknolojik silahları yapıyor.|6). 


Oyunda EuroCorp'un en son prototip ajanı olan Miles Kilo'nun rolünü üstleniyoruz. Miles, rakip şirketlerden önemli personelleri elemek için FuroCorp'a yardım etmektedir ancak bu süreçte FEuroCorp'un aracılarını işe almak için kullandığı kötü ve gizli bir uygulamayı keşfeder. Böylece yolsuzluk ve intikamın dolu acımasız bir aksiyon serüvenine dalıyoruz (71. 


SATELLITE REIGN 


“ RENEN 


atellite Reign; MS-Windows, OS-X ve Linux SD .. için Ağustos 2015'te piyasaya sürülen bir siber-punk temalı bir gerçek zamanlı taktik oyunudur. Syndicate serisinin ruhunu taşıyan devamıdır (8). Açık dünya bir şehirde oynanıyor. Yasaların dev-şirketlerin iradesinde olduğu bolca yağmur yağan, neon ışıklı sokaklarda 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dörtajandan oluşan bir grubakomuta ediyorsunuz. 


Kariyer (o basamaklarından tırmanarak tüm 


zamanların en güçlü tekelini kontrol altına almak 


için ateş eden, çalan ve sabotaj yapan ajanlarınızı 


kullanıyorsunuz. Ajanlarınızdan her biri, kendi benzersiz uzmanlıklarını korurken, tercih edilen oyun tarzınıza göre de uyarlanabiliyor (91. Oyun “The City” olarak adlandırılan kurgusal bir şehirde geçiyor. Dracogenics adlı bir şirket, 


Resurrection-Tech şirketi ölümsüzlük vadeden 


bir prototip çıkarttıktan büyüyor. 
Dracogenics, Kurumsal bir suç örgütüne dönüşür 


sonra 


ve politikacılara kontrol ve nüfuz karşılığında rüşvet olarak ölümsüzlük vermektedir. Bu durum şehrin hizmetlerinin özelleştirilmesine ve şehrin polis teşkilatı üzerinde şirketin tam olarak kontrol sağlamasına yol açar. Ortaya çıkan sivil huzursuzluk Dracogenics tarafından bastırılır ancak rakip bir şirket ortaya çıkırak Dracogenics'e 


karşı saldırılarını başlatır. Oyuncu olarak bu rakip şirketi kontrol ediyor ve şehirde Dracogenics hâkimiyetini devirmek zorundayız.|8| 


Bu sayıda da ilginizi çekeceğini umduğum bir oyun serisine değindim. Gelecek sayılarda tekrar görüşmek üzere, esen kalın. 


Yararlanılan Kaynaklar: 


(1 https://gamesnostalgia.com/en/game/ syndicate VE (2Jhttps://thecakeisaliegaming.wordpress. MB. 
com/2015/02/08/syndicate-the-violent-birth-of- # the-sandbox-city/ (3lhttp://www.sf-encyelopedia.com/entry/ syndicate « 
(al http://syndicate.lubiki.pl/synd/html/revolt main.php 


a 


(51 http://www.syndicatewiki.com /wiki/ M4 5 


Syndicate Wars 

(61 http://www.syndicatewiki.com/wiki/ Ge 3 
Syndicate, (2012) wÂ 
171 https://en.wikipedia.org/wiki/Syndicate va 4 e 
(2012 video game) A 


18) https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite : 


Reign e 
(ol http: //store.steampowered.com/ 4 M app/268870/Satellite Reign/ Y z 


ka 
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Kısa Öykü 


Balanlır SATIR 


Son Uyarı 


| subayı (Martinez içeri 
girdiği sırada, Amerikan Çin donanmasına yapılacak gizli saldırı ile ilgili olarak 


izinsiz 
Başkanı, 


bilgilendirilmekteydi. 

“Efendim, çok özür dilerim ancak bunu görmeniz gerekiyor. On beş dakika önce NASA'dan gönderildi.” 

Başkan Jackson subaya sinirlenmişti ve sinirini gizlemeden kâğıdı sertçe çekerek aldı. 

“Burada gizli bir toplantı yapıldığının farkında değil misiniz? Uzaydan gelen bir saldırı değilse, NASA kimin umurunda olur. Bu disiplinsizliğin cezası ağır olacak.” diyerek bağırdı ancak zarfın üzerindeki “çok acil” yazısını görünce sakinleşti. 

Başkan elindeki kâğıdı tekrar tekrar okudu ve her seferinde rengi biraz daha soldu. Subaya olan siniri, yerini panik havasına bırakmıştı. 
Savunma Bakanı ve Subay Martinez hariç odadaki herkesi dışarı çıkarttıktan sonra, NASA başkanını 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arayarak yazıyı teyit etti. 

Başkan Jackson bir saat sonra tüm bakanlarına, “Savaşın Amerika adına derhal sonlandırılması, müttefik ve düşman tüm ülkelere acilen ateşkes talebinin iletilmesi, Rusya ve Çin başkanları başta olmak üzere tüm büyük devlet başkanları ile, onların talep ettiği bir bölgede, derhal yüz yüze toplantı ayarlanması” emrini verdi. 

O esnada insanlar, nükleer silahların kullanıldığı üçüncü dünya savaşı ile kendini yok etmek üzereydi. Altısı Avrupa'ya, dördü Çin'e, İkisi Amerika'ya olmak üzere; on beş nükleer füze kullanılmış, dünya nüfusunun yarısı katledilmiş, kalan yarısı nükleer felaketlerden etkilenmeyen yerlere kaçmak zorunda kalmıştı. 

Başkan Jackson bir yudum su aldı ve karşısındaki liderlerin küçümser ve düşmanca bakışlarını görünce gerildi, kravatını gevşetti. Amerika savaşı 


kazanmak üzere değildi ama kaybetmiyordu da. 
Aslında savaş bir çıkmaza girmiş, tüm dünyanın hızla kaybettiği bir katliama dönüşmüştü. 

“Saygıdeğer liderler. Bugün karşınızda bir düşman olarak değil, dünyanın karşı karşıya olduğu büyük bir tehlike karşısında, dünya liderlerini birlik içerisinde hareket etmeye çağıran bir dost olarak bulunuyorum. NASA'dan aldığımız ve tekrar tekrar teyit ettiğimiz bilgilere göre, büyük bir uzay gemisi filosu on gün içerisinde atmosferimize ulaşmış olacak. Toplantı sonrasında tüm belgeler sizlerle paylaşılacaktır. Gemilerle iletişim çabalarımız sonuçsuz kaldı. Acilen savaşı sonlandırıp, güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. 
Mevcut kriz karşısında tek yumruk olmalı, ırkımızı korumalıyız.” 

*kX 

On gün sonunda, dünya semaları irili ufaklı uzay gemileri ile dolmuştu. Kıtaların ve okyanusların üzerinde birer büyük gemi ve neredeyse her yüz kilometrede bir küçük gemiler duruyordu. Bu küçük gemilerden sürekli robotlar çıkıyor, topraktan ve sudan örnekler alıyorlardı. 
İnsanlar ile iletişime ya da temasa geçilmemişti. 
Mümkün olduğunca insanlardan uzak bölgelere, özellikle nükleer saldırıya maruz kalmış bölgelere iniş yapıyorlardı. Birkaç toplu mezarın açılarak bazı cesetlerin de gemilere alındığını iddia edenler mevcuttu. 

Bu arada, dünyada yapılan birlik çağrısı yerini bulmuştu. Yaralılar tedavi, yıkılan şehirler ise tekrar inşa ediliyordu. Üstelik bu işlere bir ay önce bulunduğu bölgeyi işgal eden askerler bile katılıyordu. Tüm düşmanlıklar unutulmuştu. 
Bu evrensel felakete karşı tüm dünya insanları tek bir yürek olmuş, ortak düşmandan beraber çalışarak Oo kurtulabileceklerine (o inanmışlardı. 
İnsanlar birbirlerine hangi milletten olduklarını sormaz, askerler üniformalarının rengine bakmaz olmuştu. Bir hastanenin yıkılan duvarını tamir etmek için aynı dili konuşmanın gerekmediğini; insanlığın kurtuluşu için aynı tanrıya aynı şekilde 


dua etmek zorunda olmadıklarını anlamışlardı. 

Amerika, Rusya, Çin gibi güçlü devletler ile Afrika'nın en yoksul, Karayipler'in en küçük devletleri bir tutulmuş, her ülkenin lideri gizli bir üstte toplanmıştı. Devletler tüm silahlarını masaya yatırmıştı. Hava savunması olmayan Afrika ülkelerine hemen destek verilmesine, yedek parça eksikleri bulunan İran Hava Kuvvetleri uçaklarının, Amerikan yardımıyla acilen uçabilir hale getirilmesine karar verilmişti. 

Dünya liderleri bir yandan olası saldırı için hazırlanırken, bir taraftan da uzaylılarla iletişime geçmeye karar verdi. Hazırlanacak ortak bir metin, cevap alınana kadar sırayla tüm dünya dillerinde; ana gemi olduğu düşünülen ve Pasifik Okyanusu üzerinde bulunan gemiye iletilecekti. 
Ana gemi, dünya savaşı boyunca atılan en güçlü füzenin düştüğü yerin ve yok edilen Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Donanması enkazının tam üzerinde bulunuyordu. Bu, kimilerine göre tesadüftü, kimilerine göre ise dünyanın silah gücünü test edebilmek için yapılmış bilinçli bir seçimdi. 

Metin hazırlandı ve tüm dünya liderleri tarafından onaylandıktan sonra, uzay gemisine iletilmeye başlandı. 

“Güneş Sistemi dışından gelen sevgili konuklarımız, tüm dünya gezegeni insanları adına sizlerehoşgeldinizdemekistiyoruz. Burada birdost olarak karşılanacaksınız. Ancak, yaklaşık bir aydır atmosferimizde sabit duran yüz binlerce geminiz, dost canlısı insanlarımızı tedirgin etmektedir. 
Buraya düşmanca bir tavırla gelmediğinizi umuyor, barışçıl dünyamızın, gerektiğinde kendisini koruyabilecek güçte olduğunu bilmenizi istiyoruz. Buna gerek kalmaması umuduyla, sizlere dünya misafirperverliğini göstermekten onur duyarız.” 

Yaklaşık on gün boyunca metin defalarca ana uzay gemisine iletildi. Bu sırada da, dünya üzerindeki en güçlü gemiler ve nükleer füze yüklü denizaltılar pasifik okyanusuna yaklaştırıldı. 
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Çeşitli ülkelerin uçaklarından oluşan filolar, diğer uzay gemilerinin yoğun olduğu bölgelere kaydırıldı. Dünya artık savaşa da barışa da hazırdı. 
Ve beklenen cevap sonunda geldiğinde, gemiler atmosferi terk etmeye başlamıştı. 

İstihbarat subayı Martinez yine izinsiz olarak başkanın odasına girdi. Ancak başkan bu sefer disiplinsizliği umursamadı. O da Martinez'i bekliyordu. “Oku” dedi sertçe gereksiz diyalogları engellemek için. 

İstihbarat Subayı Martinez, temizlemek için öksürdü ve okumaya başladı. 


boğazını 


“Dünyalı dostlar. Öncelikle buraya barış içerisinde geldiğimizi ve bizlerden tedirgin olmanıza gerek olmadığını belirtmek isterim. 
isimlendirdiğiniz 


Sizlerin, Samanyolu olarak 


galaksimiz, Oo merkezinde Oo bulunan (Ru'ar gezegeninden yönetilmektedir. Ben ve filom, güneş sisteminizin de içerisinde bulunduğu, üç numaralı sarmalın güvenliğinden sorumluyuz. 
Yakın zamana kadar sizlerden habersizdik. 
Önce gezegeninizden gelen yoğun nükleer hareketlilik dikkatimizi çekti. Bu kadar yoğun nükleer güce sahip bir gezegeni gözden kaçırmış olmamız büyük bir skandal yarattı. Sonrasında gönderdiğimiz öncüler, bu gücü yanlış bir şekilde kullandığınızı raporlayınca, sizi ziyaret etmek durumunda kaldık. Bizi hayal kırıklığına uğrattığınızı söylemek zorundayım. İki aydır yaptığımız hasar tespiti sonucu, nükleer gücü gezegen içerisinde kullanmaya devam etmeniz durumunda, kırk dünya yılı içerisinde ırkınız yok olacak. Topraklarınızın 60'ı, sularınızın 9675'i kullanılamaz durumda ve uzun bir süre bu şekilde kalacaklar. Gelişimiz ile aranızdaki savaşın sona ermesi bizleri sevindirdi. Altmış dünya yılı içerisinde, Ru'ar gezegeninden bir ekip, gezegensel dönüşüm kapsamında buraya gelecek ve gezegeniniz tekrar inşa edilecek, radyasyondan temizlenecek. Çocuklarınız çok daha güzel bir dünyada yaşayacak. Şimdilik buradan ayrılıyoruz. 
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Sizlerle tanışmak bizim için de bir onurdu. Barış içinde kalın.” 

Başkan Jackson'ın ağzından yarım saat boyunca tek bir kelime dahi çıkmadı. Dünyanın geri kalanında da aynı sessizliğin hâkim olduğundan emindi. Sonunda 


fırladı ve Martinez'in yakasına yapıştı. Dünyanın 


sinirle ayağa 


geri kalanında mesajı dinleyen yüz altmış lider; aynı sessizliği, aynı sinirle böldü ve istihbarat subaylarına aynı emri verdi. 

“Kimse iç işlerimize bu şekilde müdahale 

edemez. Bu savaş sadece bizi ilgilendirir. 
Amerika'nın çıkarlarını korumak zorundayız. 
Çabuk bana komutanları bağlayın, savaş düzeni alın.” 
Yaklaşık bir saat sonra insanoğlunun kavgası tekrar başlamış ve dünyanın altı ayrı bölgesinde, on sekiz nükleer füze, on sekiz büyük şehre doğru yola çıkmıştı. 

Bir başka yerde genç bir asker, daha bir ay önce inşaatına yardım ettiği hastanenin camından tam isabet soktuğu roket için, komutanından tebrik alıyordu. 


Dileyen üyelerimize, 


Mormici 


YBR Y işim sinin 

basılı mallerini em uygun Ücreti bularak gönderelim dedik. 

Son zamanlarda 

baskı halini istiyoruz diyen arkadaşlarımız epey arttı. 
Bumum Üzerine fiyat araştırması yaptık ve en 

uygun fiyatı çıkardık. 


Ortalama 100 sayfa 

İç sayfalar: I3S gr kuşe 
Kapak: 3SO gr kuşe 

Tel dikiş 

Amerikan cilt. 

Fiyatı: 29 ti (Kargo hariç) 


Dergiyi Ücretsiz olarak, e-dergi halimde yayınladığımızı bir kez daha hatırlatalım. 

Bu, yalmızca, derginin basılı malini okuyup arşivlemek isteyen arkadaşlarımız içim geliştirilmiş 

bir çözümdür kâr amacı güdülmemiştir. 


Siparişlerinizi gmail ad veya sayfada 


yerlibilimkurguyukseliyordgmail.com www .yerlibilimkurguyukseliyor.com www.yerlibilimkurgu.com 


a8 ray aa 


a SDK 


Siktir Kiya 
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Hasan ÖNAL 0) 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Yaşında 


p5 Mart 2017 


yerlibilimkurguyukseliyormgmail.com ibi seli i m 


İlk yaşımıza girdik! 
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Sessiz insanlar 


en gürültülü zihinlere sahiptir. 


Stephen Hawking 


Stephen Hawking'i kaybettik :( 


Yeni yarışmamız başladı. 


9. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


o ÖDÜLÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


Konu 
Zaman Paradoksları 


Öykülerinizi 

20 Nisan 2018 

tarihine kadar, 

Word belgesi olarak 

bize ulaştırabilirsiniz. 

Kelime sınırını aşan öyküler 

değerlendirmeye alınmaz iyii / ve yayınlanmaz fakat katılımı Kaşi ef ilan edilir. Türlerin tifakı 
Yarışmaya katılan tüm GENE eserler, liste halinde N p facebook sayfamızda, 

internet sitemizde ve dergimizde P açıklanır ve aldıkları puana göre v 7” sırasıyla yayınlanır. Li 

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un Birinciye eserler üzerinde herhangi bir Levent Çaşka 'dan sorumluluğu yoktur-aranamaz. ASTERA KAŞIFLERİ 


di , Türlerin İttifakı yerlibilimkurguyukseliyorggmail.com 


8 ” ı 
www.yerlibilimkurguyukseliyor.com Kitabı Hediye! 
ww w.yerlibilimkurgu.com 


Öyküler Yerli Bilimkurgu Yükseliyor yönetimi tarafından değerlendirilir 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- Mavi Peri'yi arıyorum abiler... Siz biliyormusunuz yerini? 


- Yohg görmedik. | 

- Burada olmalı... Kitap'da öyle yazıyordu da. Nİ NN Gİ vonaınban G , / PARALEL EVRENE 

- Uzatma hadii, burası özel alan,durma burda yassah yasah. / GEÇİT VAR! 


- Tamam abi,peki niye sesiniz böyle garip ki sizin? 

-Sen ses mühendisimisin çocuk.Şu sorduğun soruya bak,de git. 

- Siz büyüklerinizden böyle mi öğrendiniz,ne kadar kabasınız abiler. 
-Belamısın sen bize manyak,gitsene artık. 

- Gözüm tutmadı sizi... Kafanızda binbir ampül yanıp sönüyor zaten. 
-Yedik biz onu oğlum yedik... Hah rahatladın mı şimdi. 


Parantez İçi Fanzin'den çok güzel bir jest. 


Film Detayı yarışmamızın ikincisi başladı. 
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BİLİMKURGU DERGİSİ 


imkurgunun gelişmesi adına li çalışmalar yapan iki kaynağı 
İtina aldık. 


Ü i i bir yazar 
1kemizden ilk defa bir YE 
Has ödülüne layık görüldü 


ınına bakış 


l LARI' rom: 


THE — 
95'ci kıs 5 MEDLA N 


a öykü dir insanları yazmaya iten? 


ÖZEL RÖPORTAJ 


"THE MEDIAN FİLM SETİNDEN' 


Metin Uçar'dan harika bir poster. 
Film Detayı yarışmasının ilki tamamlandı. 


Kazanan belli oldu. Tebrikler Sema Yıldız Yeşilyurt. 


SURATINI 
ÇGEKEMBA 
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Dizi Öykü - Bölüm 7 


Enes ÇEVİK 


Erlik Ekrem 


A sandalyesinde oturmuş çayını öpürdeterek yavaş yavaş içiyordu. Karşıdaki yapay inekleri seyrederek keyif almaya çalışıyordu. 

Bu inekler 60 yıldan beri insanlara hizmet ediyordu. Bu inekler daha doğrusu makineler sabit duruyor, ot toplayıcı robotlar ot toplayıp bu yapay ineklerin içine boşaltıyorlardı. İçine boşaltılan otları süte dönüştürüyordu bu makineler. Gerçek inekler artık azalmıştı. 

Gerçek inek besleyen insanlar da kış ayında evin içinde kalan tek sinekler gibiydi. Hatta bazı hayvanların soyu tükenmiş, bir çoğunun da tükenmek üzereydi. Ahmet'in bulunduğu bölgede bırakın hayvanı insan da yok sayılırdı. 
Karısı, oğlu ve bir de manevi kardeşi Enes vardı. 
Başka insan yoktu. Tabi bu insanların tükendiği anlamına gelmezdi. Herkes şehirlerdeydi. Böyle kırsal kesimlerde her dönem olduğu gibi insan sayısı azdı. Köydeki hayvanlar ise kedi, köpek, tilki, karga ve serçeyle sınırlıydı. Doğanın dengesi 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biraz daha bozulursa bunlar da kalmayabilirdi. 
İnsanlar tükenmemiş ama sayıları azalmıştı. 
Yapılan savaşlardan, meyve ve sebzelerinden yapay olmasından, hazır gıdalardan doğal olarak doğurganlık oranı da azalmıştı Ahmet'in yaşadığı şehir olan Malatya'nın nüfusu 320 bin, Türkiye'nin nüfusu ise 74 milyondu. Buna rağmen Türkiye'nin nüfusu Avrupa ülkelerinden fazlaydı. 
Dünya nüfusu ise 6.3 milyardı. Yeryüzünde siyahi insan sayısı oldukça düşmüş, bunun aksine çekik gözlü insanların sayısı oldukça artmıştı. Bu yüzyılda Ay'da 9 tane üs vardı. Bu üslerden biri Türkiye Cumhuriyeti'ne aitti ve Ahmet'in büyük 
oğlu Kenan bu Ay üssünde çalışıyordu. Evet 2122 
yılının özeti işte böyle idi... 

Ahmet çayını bitirmiş ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini eline alarak kaldığı yerden okumaya devam edecekti ki, o sırada Enes çıkageldi. 

“Allah'ın selamı üzerine olsun dostum!” 


Ahmet selamını alarak: 

“Dostum gel otur bir kahve içelim” 

“Türk kahvesi var mı?” 

“Ohoo... Türk kahvesi mi kaldı? Geçti onlar geçti! Tüp kahve içelim” 

“Yok yok o zaman sıcak bir süt içelim.” 

“Daha çıkmadı. Çıkanları da teknokuşa koyup gönderdim fabrikaya. Çay var, 


sütler 


çay içelim.” 

“İyi tamam olur.” 

Ahmet hemen karısına seslendi çay getirmesi için ama seslendiğine bin pişman oldu. Karısı birden dışarı çıkarak Ahmet'le yüksek sesle konuşmaya başladı: 

“Ln2 var ona neden emir vermiyorsun? O mu robot yoksa ben mi?” Karısı Ln2 adını anar anmaz, Ln2 denen bu robot hemen geliverdi. 
Bu robot dikdörtgen şeklinde kafası,6 adet kolu olan ve bir de gövdesinde yemek getirmesi için dikdörtgen şeklinde bir boşluk olan robottu. 

Ahmet “Tamam karıcığım alışkanlık işte” deyip mahcup bir şekilde Enes'e baktı. Enes karı koca arasındaki bu gerginliği görünce sessiz kalıp başını öne eğmiş duruyordu. Robot gelip çay getirene kadar sessizliklerini korudular. 
Ln2 yanlarına gelip bir tebessüm ederek çayları önlerindeki masaya koyup, öylece karşılarına dikildi. Ahmet “Hadi git başımızdan Ln2 bizi yalnız bırak! Bak, sonra seni şarja takmam ona göre! 

Ahmet bu demir yığınıyla konuşur, sanki köpeğine takılır gibi takılırdı. Robot yanlarından ayrılırken Ahmet sessizliği bozdu: 

“Şu robotlar bir insanla konuşmanın tadını vermiyor. Al işte şu benim robot konuşmaz etmez. 
Ama bir söylediğimi de iki etmez. Söylediğimi anladığından da değil! Öyle programlandığından. 
Ama iş yaptırma konusunda insanlardan iyi olduğu kesin. Baksana, karıma bir şey söylesem hemen karşı çıkıyor!” 

“Yahu iyi ki de benim karım yok! Beni bilirsin hep yalnız olmak istemiştim ve de 


yalnızım. Yalnızca bir kedim, bir köpeğim ve bir de robotum var. Tabii en önemlisi Allah'ım var. 
Ben böyle iyiyim. Ara sıra kedimle, köpeğimle ve robotum Yoldaş'la konuşurum.” 

“Tamam kediyi, köpeği anladık da robotla nasıl konuşuyorsun onu anlamadım. Sen yalnız kala kala kafayı yemişsin desem yalan olmaz, kusura bakma. Tamam, benim robotum da konuşur konuşur ama birkaç tümce konuşur. 
Dertleşelim desen dertleşemezsin. Sen robotunla dertleştin mi peki söyle bakalım?” 

“Şaka bir yana da biz kişioğlu bu robotlara duygu yükleyemeyiz. Hem de ben halimden memnunum. Zaten en büyük düşüm bu küçük köyümde insanlardan uzak yaşamaktı. Haa şu an evlenmek istiyor muyum, istiyorum. Artık geçti ama bizden. Baksana yaş 36 oldu. Bu yaştan sonra evimin içinde dolaşan Yoldaş'ın, kedimin ve köpeğimin ayağımın altında dolaşması bana iyi geliyor. Benim Uçmağım burası işte!” 

“Aman boş versene evlenmeyi bak ben evlendim de ne oldu? Karıma söz bile geçiremiyorum. Sanki şu robotla evliyim.” Enes ve Ahmet yüksek sesle gülmeye başladılar. O sırada süt odasının dolduğunu belirten alarm çalmıştı. Yapay ineklerin altında bulunan kaplar, bu yapay ineklerin altındaki raylarla bu odaya taşınıp orada büyük bidonlara koyuluyordu.30 
tane yapay ineğin altında tam 30 ray olduğu ve bu süt odasında da 30 tane kapı olduğu için bu bina çok heybetli görünüyordu. Ahmet hemen Enes'ten izin isteyerek kalktı ve süt odasına doğru gitti. 
Robotların sütleri bidonlara doldurmadığını gördü ve hemen karısına seslenerek “Pelsin şu robotlara baksana bi. Sütleri oldurmamışlar.” Karısından yanıt alamayınca, karısının yine iletişim aracını kulağına takmadığını anımsadı. Hızlı adımlarla evine girerek, 

“Meleğim yine mi takmadın iletişim aracını? 

“Ahmet kulağımı acıtıyor o yüzden takamıyorum. Yine ne var ne oldu? 
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“Robotlar sütleri doldurmamışlar. Öylece duruyorlar. 

“Bilgisayara baktın mı? 

“Hayır 

“O halde bilgisayara bakmaya ne dersin? 

“Hemen bakıyorum karıcığım! 

Ahmet karısının sözünden hiç çıkmıyordu. 
Aslına bakılırsa Ahmet de bu durumdan rahatsız olmuyordu. Niye rahatsız olacaktı ki nasıl olsa karısıydı ve tabii ki sözünü dinleyecekti. Hemen gidip bilgisayarı kontrol etti ve bağlantı olmadığını gördü. Kesinlikle alıcı ve iletici direklerinde bir sorun vardı ve şimdi o sorunla ilgilenemezdi. Nasıl tamir edilecekti ki? Hemen Enes'in yanına döndü ve Enes hala çay içmekle meşguldü. Enes “Sorun ne” diye sordu. Ahmet: 

“Robotlar sütleri doldurmamış!” 

“Bilgisayara baktın mı?” 

“Bağlantı yok kesin direklere ya da istasyona bir şey oldu!” 

“7. istasyonda bir şey olacağını sanmıyorum. Neyse boş ver sonra ilgileniriz. Ee anlat bakalım senin oğlan iyi mi? 

“Ay'da ki mi?” 

“Evet, o gün göktaşı yağmuru olmuş ya ondan ne haber?” 

“İyi iyi! Çok şükür ki bir şey yok. Yalnızca 
2 tane uydu anteni kırılmış ve bir de püskürtme 
aracı zarar görmüş.” 

“Allah korumuş iyi iyi bir şey olmaması iyi!” 

“Senin robotlar çalışıyor muydu?” 

“Buraya gelirken çalışıyordu da buradaki robotlar ne zaman durdu?” 

“Yarım saat olmuştur sanırım.” 

“O zaman benimkiler de durmuş olabilir. 
Bu ciddi bir sorun yarın birlikte ilgilenmeliyiz.” 

“Tamam, yarın bakarız o zaman bugün bizde kal sabah gidip istasyona bir bakalım.” 

O akşam Enes kedisini ve köpeğini alıp Ahmet'in evinde kaldı. Ahmet'in oğlu Oğuz kediyle ve köpekle oynadı. Akşam yemeği falan derken 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uyumuşlardı bile. 

Sabah olunca kahvaltı yapıp internet haberlerini ookudular. Biraz sonra koyulacaklardı. Gidecekleri yer 7. İstasyondu. 


yola 


30 km uzaklıktaydı. Hemen uçan ulaşım aracı 
olan Tulpar'a bindiler ama şarjı yoktu. Ahmet bir tekme atıp lanet okuyarak: 
“Allah kahretsin! 
açmamışım şarjı yok! Senin aracın şarjı var mı?” 
“Hiç sanmıyorum neredeyse 2 hafta oldu 


Güneş o panellerini 


şarja takmadım. Tembellik işte ne var aracın üst kapağını açmakta?” 

“Neyse tamam arabayla gideceğiz.” 

Arabayla7.istasyonadoğruyolakoyuldular. 
Yol boyunca Dede Efendi'nin “Yine Bir Gülnihal” adlı parçasının metal cover'ını dinlediler. Sonunda 
7. istasyona geldiler. Bu kocaman anten yerli yerinde duruyordu. İstasyonun içine girdiklerinde kimse yok gibiydi. Yukarı antenin bulunduğu dama doğru çıktıklarında karşılarına istasyonun bekçisi olan Tarkan çıktı. Tarkan bu iki adamı tanımıştı. 

“Ooo beyler hoş geldiniz! Hayırdır inşallah? 

“Hoşbulduk Tarkan. Pek hayır olduğu da söylenemez .Ee nasılsın?” 

“İyiyim iyiyim de siz iyi değilsiniz!” 
Ahmet biraz sıkıntılı bir şekilde yanıtladı: 

“Robotların hepsi durdu. Tabi şarjlı olanlar dışında.” 

“Haa o yüzden mi geldiniz? Vallahi ona bende bir şey yapamam. Belediye başkanı Ömer Beyi tüm istasyonları devre dışı bıraktı.” 

Enes çok şaşırarak: 

“Ee şimdi ne olacak? Deli mi bu adam yahu? 

“Gidin kendisine sorun isyan mıymış neymiş anlamadım. Hatta bugün 21 şehirde daha aynı isyan çıkmış. İstanbul içlerinde.” 

Enes: 

“Yapma ya! Emin misin Tarkan nereden 


aldın haberi? Böyle bir şey olsaydı sabah 


haberlerde görürdük!” 

“Haberlerde göstermemişlerdir o zaman. 
Yahu bana bakın sizin hiçbir şeyden haberiniz yok!” 

“Peki neden neyin isyanı bu?” 

“Yok neymiş sütleri ve süt ürünlerini çok ucuza satıyormuş üreticiler. Yani belediye başkanları halkı da yanına alarak devlete karşı isyan ettiler. Halk çok çalışıp, çok ödeyip, az kazanıyormuş. O yüzden üreticilerin de işine geldi.” 


“Ne çok çalışması! Her işi robotlar yapıyor.” 

“Ee sen öyle diyorsun diğerleri senin gibi düşünmüyor.” 


“Tarkan senin elinden bir şey gelmez mi yani?” 

“Vallahi elimden bir şey gelmez. Eğer çok istiyorsanız gidin belediye başkanıyla konuşun.” 

“Tamam sağol Tarkan. Hadi sana kolay gelsin dostum” 

Ahmet ve Enes istasyondan çıkıp arabaya bindiler. Ahmet'in canı çok sıkkındı. “Ne olacak şimdi?” demekle yetindi. Enes: 

“Ne yapalım dostum bu bir isyan! 
Elimizden bir şey gelmez.” 

“Şehir merkezine gidip belediye başkanıyla mı konuşsak?” 

“Delirdin mi sen! Belediye başkanı hiç dinler mi bizi?” 

“Dinleyecek tabii. Bu önemli bir sorun. 
Üreticiyiz biz üretici!” Bunu söylediği anda arabada asılı olan Mustafa Kemal 

Atatürk'ün resmine baktı ve “Keşke Allah bu adama üç yüz yıl ömür verseydi.” dedi. Enes Ahmet'in inatçılığını bildiğinden şehir merkezine gitmek için onay verdi. Ahmet karısını aramak istedi. Enes: 

“Kafayı yedin yine! İstasyonlar devre dışı diyorsun sonra da evi aramaya kalkıyorsun!” 

“Yahu şu yeni çıkan iletişim araçlarından aldım. Bunla bir yerle iletişim kurmak için 


istasyona falan gerek yok kendi istasyonu içinde zaten. Asıl sen çağın gerisinde kalmışsın haberin yok!” 

Bu kısa konuşmadan sonra hemen karısını arayarak şehre gitmek istediğini söyledi. Karısı ne kadar karşı çıksa da Ahmet şaşırtıcı bir şekilde karısının sözünü dinlemedi. Hemen istasyondan ayrılıp 50 km uzaklıktaki şehir merkezine doğru yola koyuldular. Şehir merkezine geldiklerinde ilk işleri belediye binasına girmek oldu. Bu heybetli bina kubbeli ve kubbenin ortasında ay-yıldız olan bir binaydı. İçeriye girip belediye başkanının odasının önüne geldiler. Yarı korku ve yarı heyecan halinde birbirlerine baktılar. Onlar öylece birbirlerine bakarken hemen bir güvenlik robotu geldi. Akıcı bir konuşmayla, 

“Bu odaya giremezsiniz! Başkanı rahatsız etmeyin!” gibi birçok uyarı tümcesi sıraladı. Enes ve Ahmet'in bu robotu dinlemeye niyeti yoktu. 
Robotun kızgınlık belirtisi olan gözlerinde kırmızı ışıklar yanmasıyla hemen hızlıca hareket edip odaya daldılar. Belediye Başkanı Ömer Bey birden yerinden fırlayarak bağırıp çağırmaya başladı. 
Kapıdaki güvenlik robotu da birden içeriye dalıp bu iki adamı yakalarından tutup havaya kaldırdı. 
Robot oldukça korkunç görünüyordu. Ahmet hemen Ömer Bey'den özür dilemeye başladı: 

“Efendim böyle paldır küldür içeri girip sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Biz üreticiyiz bizi dinlemeniz lazım. Belediye Başkanı Ömer Bey robota emir vererek bu iki adamı bırakmasını söyledi. Ahmet ve Enes yakalarını silkerek kendilerine geldiler. Ahmet hemen konuya girdi: 

“Sayın başkanım, robotlarımız çalışmıyor ve üretim yapamıyoruz. Bütün istasyonları siz kapatmışsınız. Nedeni nedir? 

Ömer Bey çok sinirlendi ve sesini yükselterek konuşmaya başladı: 

“Ulan siz hangi cesaretle benden hesap soruyorsunuz?” 

“Hesap sormak ne haddimize başkanım! 
Biz yalnızca” 
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“Kesin sesinizi ve hemen defolun buradan!” 
Ahmet ve Enes odadan hemen çıktılar. Enes çok sinirlenmişti: 

“Dürzüye bak sen!” 

“Dostum sakin ol” Sessiz ol duyacak şimdi!” 

“Duyarsa duysun! Bırak da şuna bir yumruk patlatayım!” 

O anda Ömer Bey hızla kapıdan çıktı ve bilekliğindeki telefonu da düşürdü. Telefonunu düşürdüğünün farkında bile olmadan hızlıca koşuyordu. Ahmet ve Enes'i görmemişti bile. 
Robot ise odada öylece duruyordu. Ahmet ve Enes 


şaşkınlık içindeydi. 
Ahmet: 
“Koskoca adam nasıl da koşuyor yahu?” 
“Telefonunu yere düşürmüş.” Enes 


telefonu eline aldığı sırada Ahmet heyecanla: “Dur dikkat et bükme telefonu” 
“Yok yok bir şey olmaz baksana telefonunu kapamamış bile!” 
“Baksana bir ileti gelmiş.” 
“Aa evet dur bir bakayım. Şöyle yazıyor “Oyalanma başkan!” bu da ne şimdi?” 
“Ad yazılımı?” 
“Hayır yalnızca numara. Bırakalım masasının üstüne.” 

“Hayır Enes delirdin mi sen? Bak ben beş yıl önce polistim ve bu işte bir şeyler sezdim.” 

“Ne sezdin alt tarafı bir ileti gelmiş.” 

“Alt tarafı bir ileti değil işte. Kimse bir belediye başkanına böyle hitap etmez. Bu işte bir iş var. Baksana bu istasyonların kapatılması bu isyanlar falan boş değil! İleti iki dakika önce gelmiş ve bu iletiyi görünce çıktı odadan.” 

“Ee ne yapacağız şimdi?” 

“Düşünüyorum Enes! Alsak mı telefonu?” 

“Delirdin mi sen? Her yerde kameralar var bizi hemen yakalarlar!” 

“Haklısın numarayı alalım o zaman.” 

“Numarayı alıp da ne yapacağız ne adam?” 

“O numaranın sahibini bulacağız.” 
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“Tamam al numarayı polise veririz belki bir şey bulurlar.” 

“Polisi falan katmıyoruz. Hele de böyle bir zamanda! Polisler bile fikir ayrılığına düşmüş, hiç ilgilenirler mi sence?” 

“İyi tamam tamam! Başımızı belaya sokma da!” 

Numarayı hemen telefonuna kaydeden Ahmet, Ömer Bey'in telefonunu odaya girip masasının üstüne bıraktı. Odanın tam önünde kamera olsaydı faka basmışlardı ama kamera odanın içinde olduğu için tek görülebilecek şey Ahmetin odaya girip telefonu masaya bırakmasıydı. Hemen binadan ayrılıp evlerine gittiler. Eve döndüklerinde akşam olmuştu. 
Enes kendi evine gidip evini kontrol ettikten sonra hemen Ahmet'in evine geldi. İki dost bu kaydettikleri numarayı arama konusunda çok düşündüler. İnternetten numarayı aramayı düşündüler ama 7. istasyonun durumu göz önüne alındığında internete girmek olanaksızdı. Bir çözüm yolu vardı aslında; 7. İstasyon hem internet, hem iletişim ve hem de robotlar için önemli bir istasyondu. Şu an o devre dışıydı. Köyün diğer köyle bitiştiği yerde bir regülatör vardı. Regülatör yakınında bir anten vardı ve bununla iletişim sağlanabilirdi. Enes buna bir anlam veremedi çünkü Ahmet'in telefonu istasyonunu kendi içinde taşıyordu. Enes bunu dile getirdi: 

“Senin telefonun istasyon devre dışıyken çalışıyordu. Şimdi de senin telefonunla arasak ya!” 

“O öyle değil işte karımın ve oğlumun telefonuyla benim telefonum birbirine bağlı ve üçümüzün de telefonu aynı. Ama bu numaranın telefonuyla benim telefonum bağlı değil, o yüzden antenin yanına gitmeliyiz. Birlikte karar verip akşamın soğuğunda antenin yanına gitmeye karar verdiler.20 dakika sonra antenin yanına geldiler ve cesaretlerini toplayıp numarayı aradılar. 
Numarayı aradıklarında kaba bir ses onlara: 

“Ne var kimsin? Kimsin be yanıt versene!” 


Ahmet hiç sesini çıkarmadı ve hemen telefonu kapadılar. Bu telefonun ucundaki adamın sesinden olumsuz bir şeyler hissetmişti Ahmet. 
Enes'e, 

“Hemen internete gereksinimimiz var!” 
diyerek eve doğru yürüdüler. 

Ahmet'inoğlu Demir internette haşır neşir biriydi. Daha on dört, on beş yaşlarında olan bu çocuğun elinden her iş geliyordu. Ahmet ve Enes eve geldiklerinde Ahmet hemen Demir'e seslendi: 

“Demir oğlum!” 

“Efendim Baba!” 

“Gel bakalım işimiz var.” 

Demir gelir gelmez Enes Demir'e durumu anlattı. Ahmet de hemen isteğini söyledi: 

“Oğlum elimizde bir numara var. Senin bu numarayı bulabileceğini düşündük.” 

“Baba unuttun mu? İstasyon devre dışı internete bağlanamıyorum!” 

“Hay aksi doğru tabi nasıl da unuturum! O zaman Mustafa abine gidiyoruz.” 

“Ne yani şehir merkezine mi?” 

“Evet hadi hazırlan sabah gidiyoruz.” 

Ahmet'in karısı itiraz etse de ikna olması uzun sürmedi. Ahmet şehirdeki amcaoğlunun yanına gitmeyi düşündü. O bir şey düşünürse kesinlikle yapardı. Tabii ki Enes de yanlarında gelecekti. Ahmet Mustafa'yı arayıp uygun olup olmadığını sordu. Evet Mustafa uygundu. Zaten tek yaşayan bir gençti ve üniversite öğrencisiydi. 
Şehre geldiklerinde, Mustafa'ya bütün olan biteni anlattılar. Artık işe başlayabilirlerdi. Ahmet sabırsızlanıyordu: 

“Aslanım, şimdibunumarayıçaldırdığımda sinyalin nereden geldiğini bulabilir misin?” 

“Beş dakika içinde bulabilirim baba!” 

Ahmet numarayı aradı ve beklemeye başladılar. Enes bu işten pek umutlu değildi ama o da Ahmet'le birlikte çok heyecanlıydı. Beş dakika onlara beş yıl gibi gelmişti. Sonunda Demir'in kendi geliştirdiği program sayesinde sinyalin nereden geldiğini öğrendiler. Sinyal Malatya 


Büyükşehir Belediyesi binasından geliyordu. 
Demek ki o kaba sesli adam kendilerine yakındı. 
Sonuçta şehir omerkezindelerdi. e Kesinlikle bu adam Belediye Başkanı Ömer Bey ile aynı ortamdaydı. Hemen evden çıkıp, arabaya hızlıca bindiler. Demir'i yanlarına almışlardı çünkü o bu programı kullanabilirdi. Belediye binasına doğru yola koyuldular ve bir süre sonra belediye binasının önüne geldiklerinde sinyalin konumu hala buradaydı. Ahmet arabadakilere, arabada kalmalarını söyleyip içeri girmeyi planladı. Enes: 

“Ahmet tek başına içeri giremezsin.” 

“Enes biraz mantıklı ol, o gün geldiğimizde ikimiz içerideydik. Ya bizi tanırlarsa?” 

“Seni tanımayacaklar mı sanıyorsun?” 

“Dostum en azından dikkat çekmem. 
İçeri girip o numarayı arayıp bir gözlem yapmam lazım. Bakalım o numarayı aradığımızda kim telefona bakacak ya da kim telefonda konuşacak? 
Aradığımız adam da bağıra çağıra konuştuğu için biraz avantajlı olabiliriz. 

“Ahmet bak dostum polisi arayalım.” 

“Ne polisi yahu, dur ki işimizi kendimiz halledelim! Hem, ben de polis sayılırım!” 

“İyi iyi sen bilirsin ama bil ki maceraya atılıyoruz haberin olsun. Hem belki de hiç düşündüğümüz gibi bir şey değildir!” 

“Ben ne yaptığımı biliyorum Enes sen Demir'le Mustafa'nın yanında dur!” 

“Tamam hadi Allah yardımcın olsun!” 


Devam edecek... 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Nötralizör 
2010 


Nötralizör 
Dost Körpe 


Dost Körne 
Andromedan: Bumerang'ın 
Ölümü - 2012 
Fatih Emre Öztürk 
Andromeda ya Dönüş: 
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Kazım Gene 


ag 


ANDROMEDA YA DÖNÜŞ 


KAZIM ÇENDE 


.—. 
i 


106  Www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2016 / sayı 12 


Benim Adım Z 
2015 


BENİM 
Bahadır İçel ADIM 


74 


BAHADIR iÇEL 


YA 


Omartha 
2015 


Gamze İstanbulluoğlu DMARTHA 


Astera Kaşifleri - İçdünya 
Kaşifleri -2015 


Levent Gaşka 


“LEVENT ÇAŞKA 
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Kısa Öykü 


Emrecan DOĞAN 


Ölü Astronot 


“Örneğin ortada bir cinayet olmadan cinayet romanı yazılamaz.” 


Raymond E. Feist 


üneş, Mars'ın kızıl yüzeyinin batısında Güüarim mavisi ışıklarını çakarak batarken bir uzay mekiği de kızıl gezegene inmeye çalışıyordu. 
Bu mekik sıradan bir uzay gemisiydi, yani roket görünümlü, uzun ve burnuna doğru daralan bir yapıya sahip, beyaz bir mekikti. O Mars'ın kırmızı topraklarına inerken, arkasında mavi görünümlü güneş'i fon olarak alırken, Dünya'da haberler geçiyordu. Türkiye'de bir kanalda, oldukça alımlı bir kadın sunucu bol bol parlatılmış yanaklarıyla gülümseyerek haberleri sunuyordu. 


“Iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 
Mart 2095, Cuma. Mars yüzeyine gönderilen astroarkeoloğumuz Smryna Godren, şu sıralarda 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gezegene iniyor. NASA'nın internet üzerinden yaptığı canlı yayına bağlanıyoruz. Bu canlı yayın hem aylar önce Mars'a gönderilen ve şu an inişi izleyen araç 221-BSSH tarafından hem de mekiğin içindeki kameralar tarafından yapılmaktadır.” 


Sunucunun görüntüsü ekrandan kayıp gitti ve yerine koltuğunda oturan astronot kıyafetli birinin görüntüsü geldi. Yüzü ya da cinsiyeti seçilmiyordu. 
Çünkü kıyafetin başlığında bulunan ön bölüm Mars'ta batmakta olan Güneş'ten gelen mavi ışıkla parıldıyordu. Konuştuğu sırada izleyenler sesinin inceliğinden kadın olduğunun ayrımına varabildi. 


“Selam insanlık” Kadın sağ elini kaldırarak “tamam?” işareti verdi ve elini salladı. Kamera'da izleyenler bir sarsıntı olduğunu görüntünün titreyişinden algıladılar. Astronot, koltuğunun kemerlerini çözerek kalkarken yayın kesildi ve tekrar ekrana sunucu geldi. Sunucu tekrar gündelik ülke haberlerine geçti. 


Smyrna, koltuğundan kemerlerini çözerek kalktı. 
Arkasına dönerek çıkışa doğru yürümeye başladı. 
Inişe başlamadan önce bu kıyafeti giymişti ki inerken uğraşmasın. Ilk kapağı açtı ve kıyafetin içinde derin bir nefes alarak tamamen beyaz renk ile kaplı bir odaya girdi. Sanki dört duvara kireç dökülmüşçesine beyazdı. Burası ara odaydı. 
Çıkıştan önceki son geçit, mekiği dış saldırıdan korumak amacıyla tasarlanmıştı. Smryna ise mekiğe saldıracak bir varlığın dışarıda olduğunu bile sanmıyordu. Beyaz zeminde yavaş adımlarla yürümeye devam etti, acelesi yoktu. Ikinci kapıyı da açarak Mars'ın kızıl toprağına ilk adımını attı. 
Bu insanlığın ilk kez Mars'a ayak basışı değildi. 
Yine de kendini tutamadı. 


“Bu benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım” 


Kıkırdadı. Tam o sırada kaskın içinde inceye yakın bir erkek sesi duyuldu ve kaskın bütününü doldurdu. 


“Bunun kaydını aldım.” 


“Teşekkürler Mark” diye cevap verdi genç kadın. 
Dönerek etrafta 221-BSSH'yi aradı ve gözlerini çok yormasına gerek kalmadan buldu da. Kayıt alıyordu, ona seslenince başıyla olduğu yöne dönerek yanına geldi. Smyrna kameraya el salladı. 
Kamera da onu görüyor ve NASA'ya canlı yayın iletiyordu. Aslında orada olma nedeni tamamen astroarkeologlara özgü bir meraktı. 221-BSSH, kısa süre önce bir şehir bulmuştu. Daha önceki keşif seferlerine göre burada hiç şehir, şehri bırakın canlı yoktu. Ama şehri 221-BSSH görmüş ve görüntü almıştı. Çok uzaktandı ve bu yüzden de şehir nokta kadar ufacık görünüyordu ama orada bir şehir olduğu apaçıktı. Daha öncesinde yakına gittiğinde araç sinyali kaybetmişti ve kendisine verilen son komuta uyarak dümdüz ileriye gitmişti. Şehrin içinden geçip, diğer tarafına geçince sinyal geri gelmişti. Bu dünyada birkaç saat almıştı. Yedek komut görevlileri aletin başında beklerken görüntü gelince hemen robotu şehre çevirip uzaktan görüntü almakla 


yetinmişlerdi. O günden sonra da ancak şehrin çevresinden dolanabiliyorlardı. 


Smryna'da işte bu şehri incelemek için gelmişti. 
Birkaç sene önce, üniversite bünyelerinde açılan astroarkeoloji bölümleri henüz mezun vermemişken, alanında uzmanlardan biriydi. 
Yaşı genç olmasına rağmen iyi bir ün yakalamıştı. 
NASA o yıllarda arkeologlara eğitim vererek ilk mezunlar gelene kadar yama gibi bu açığı kotarmaya çalışıyordu. Gerekli eğitimlerden sonra Smryna'da astroarkeolog olarak kurum bünyesinde çalışmaya başlamıştı. 


“Unutma, belli bir uzaklıktan şehre yaklaşınca sinyal kesilecek ama araç son komutla yola devam edecek. Senin bu yüzden şehre geldiğin sırada araçtan atlaman gerek. Şimdilik yanında bir şey götürmene gerek yok. Savunma için sana verilen ışın tabancası sana yeterli olacaktır. Işın patlayıp etrafı doldurunca kaçmana bak. 5 dakikada bir ses ver, ta ki sinyal kesilene kadar. 221-BSSH seni şehrin diğer tarafında bekleyecek. Anladın mı?” 
dedi yine ince erkek sesi. 


“Anladım, Mark” 


Derin bir nefes alarak eğitimler sırasında öğrendiği gibi önce sol ayağını sonra da sağ 


ayağını 221-BSSH'nin üzerine atarak araca yavaşça yüklendi. Araç onu kaldırabilmişti. 
Üs'de bulunanlara “Tamam” diyince araca 


hareket komutu verildi. Son sürat Mars'ın kırmızı topraklarında ilerliyorlardı. Bu araç son modeldi ama son üretimler bile Dünya'da 
bir arabanın yarısı kadar hız yapabiliyorlardı. 5 
dakika da bir kendi kendine “Buradayım” diyor ve sinyalin kesilmediğini kontrol ediyordu. 
Mark sadece “Tamam” demekle yetiniyordu. 
Bir süre sonra şehrin ilk parçaları görününce kadının nefesi kesildi ama sinyali kontrol etmesi gerektiğini unutmadan yine “Buradayım” dedi. 
Bu sefer “tamam” yanıtı gelmeyince sinyalin kesildiğini anladı. Araçtan atlamak için biraz daha beklemeliydi. Şehrin Roma döneminden kalmış gibi görünen devasa sütunları giderek yaklaşınca www.yerlibilimkurgu.com 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büyülendi. Yeterince yaklaştıklarına kanaat getirince içinden üçe kadar sayıp, araçtan atladı. 
Yerle bir olduğu sırada vücudunu kaldırmadan sadece araca baktı. Gerçekten de aldığı son komuta uyarak dümdüz yoluna devam ediyordu. 
Sinyali kesik bir araç olduğuna kimse inanmazdı. 
5-6 adımlık bir mesafe kala atlamıştı. Önünde kararmakta olan göğe kadar uzanan parlak, kızıl sütunlar sanki şehri kilit altına alan hapishane parmaklıkları gibi her iki yandan şehrin çevresini dairesel olarak dolaşıyordu. 


“Bu kadar büyük bir yapıyı önceki kaşifler nasıl görmedi? Üstelik üç sefer yapıldı.” 


Ilerlemeye başlayarak iki diş gibi görünen iki sütunun arasından geçti. Sütunlar dışarıdan bir hapishane parmaklığı gibi görünseler de birbirlerine çok yakın değillerdi, aralarından geçilebiliyordu. Içeriye girip, şehri görünce de ağzı açık kaldı. Her şey kırmızıydı. Tıpkı Mars'ın toprağı gibi. Sanki şehir boydan boya topraktan yapılmıştı. Toprakla ayırt edilmesini zorlaştıracak kadar toprakla aynı tonda bir kırmızıydı şehir. 


“Neler oluyor burada?” 


Smryna'nın aklı onlarca soruya boğulmuştu. 
Ilk soru da şehrin nereden çıktığıydı. Kırmızı, topraktan yapılmış gibi duran, evlerden birine yöneldi. Girişten birkaç adım uzaktaydılar ama gitmesi çok uzun sürmedi. Evin yapısını inceledi, çok eski gibi duruyordu. Yer yer dış gövdesinde çatlaklar vardı. Bazı yerlerde de içeriye doğru küçük göçükler. Çömeldiği yerden göçüklere bakan kadın meraklı gözlerle ayağa kalkarak evin kapısı gibi görünen tuhaf şekilli, dört çizgiyle belirlenmiş alana dokundu. Adeta bir kapıyı çalar gibi vurdu. Birkaç saniye bekledikten sonra kimsenin olmadığına emin olunca yavaşça kapıyı açmaya yeltendi ama açamadı. Çünkü arka tarafta bir ağırlık kapının açılmasına ve içeri girmesine engel oluyordu. Omuz attığında bile kapı yerinden oynamayınca vazgeçti. Başka evlere yöneldi ama arkasını dönüp bir adım atmıştı ki yere kapaklandı. 
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Kalkmadan, doğrularak neye takılıp düştüğünü görmek için bakınca göz bebekleri yuvalarından dışarı uğrayacakmış gibi açıldı. Istemsiz olarak bir çığlık koyverdi. Boş şehirde acı çığlık her sokağı, her köşeyi dolaşarak yankılandı. 


“Bir astronot!” Emekleyerek ayağının takıldığı astronot'un başına geldi. Yüzü toprağa gelecek şekilde, yüzüstü yatıyordu. Elbisenin üzerine elini koyarak kalbini kontrol etti. Atmıyordu. 
Astronot'un yüzüne bakmak aklına nedense şimdi geliyordu. Başlığını çıkararak Ona bakmak istiyordu çünkü ön camdan pek bir şey seçememişti. Başlığı çıkarınca yüzün olması gereken yerde bik kafatasının olduğunu gördü. 
Tekrar acı bir çığlık attı, adamın kafa kısmı sanki piranalar tarafından yenmiş gibiydi. Vücudunun geri kalanı kim bilir ne durumdaydı? 


“Bu buraya nasıl geldi? Önceki keşiften kalmış olmalı. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama kaşiflerin hepsi tamam ve sağlıklı olarak dönmüşlerdi.” diye düşündü Smryna. Aklı durmuştu ve başı ağrımaya başlamıştı. Telaşlıydı. Astronot'un yüzünün olması gereken kafatasına yaklaşarak ona daha yakından baktı. Iğrenç bir koku ya da başka tür bir iğrençlik yoktu. Kuru bir iskeletti bu. Kızıl toprağın üzerine oturarak boş gözlerle cesedi inceledi. Bomboş gözleri adamın üzerinde gidip gelirken astronot kıyafetinin üzerinde açılmış iki deliği fark etti. 
Kurşun deliğine benziyordu. 


“Ölmemiş. Biri onu öldürmüş. Tetikte olmalıyım. 
Öldüren her kim ve neyse hala çevre de olabilir. 
Bu şehrin burada olması bile tuhaf” Eli istemsiz bir dürtüyle ışın tabancasına gitti. Tetiğine basınca sadece bir parıltı yaratıyordu ama bu da ona karşısındakini şaşırtma şansını ve kaçacak zamanı verebilirdi. 


Ayağa kalkarak etrafına baktı. Tabancayı kılıfından çıkarıp eline aldı. Her an bir köşebaşından ya da ara sokaktan gelebilecek bir tehlikeye karşı eli tetikte dolaşmaya çıktı. Sessizlik bütün bir şehre hakimdi. O kadar ki havada elle tutulacak kadar yoğun bir sessizlik sokakları dolaşıyordu. Hiç 


kimse ya da hiçbir şey yoktu. Bir sokaktan gelen adımlama seslerini duyarak o yana bir el ateş etti. Işınlar parladı ama hiç kimsenin olmadığını görünce daha da telaşlandı. 


“Bu o şey her kimse ya da neyse kaçtığını gösteriyordu.” 


Ikinci kez sesler arkasında kalan ara sokaktan çıkarak tüm şehirde duyuldu. Şehir o kadar sessizdi ki her şey kolaylıkla duyuluyordu. Ama bu kez tetiğe basmadan önce durdu ve bekledi. 
Üçüncü ses de iki sokak öteden gelince kendisiyle oynandığını anladı. 


“Her kimsen bu oyunu bırak!” 


Yüksek perdeden kahkaha sesleri yine tüm şehri doldururken, Smryna sesteki soğuk alayı duyabiliyordu. Sinirleri bozulmaya başlamıştı ki rastgele sokaklara ışın tabancasını doğrultarak ateş etti. Birkaç kez ışık çakmasından sonra yine sokakların birinden daldı. Etrafına hiç bakmadan, nefesi tıkanırcasına koştu ve koştu. Aklındaki tek birdüşünce vardı: Buradan hemen kurtulmak. Ana cadde boyunda dümdüz ilerlerken 221-BSSH'yi görüverdi. Yüzüne yayılan rahatlama ifadesiyle ayaklarına daha fazla yüklenerek koşmaya devam etti. Caddenin her yerinden ve önünden, kenarından geçtiği her sokaktan çeşitli kahkaha sesleri duyuyordu. Ya da bunlar aslında tek bir sesti ama şehrin boşluğunda mı yankılanıyordu? 
Hiçbir şeyi düşünmeden 221-BSSH'ye doğru koştu. Şehirden çıktıktan sonra Mark'ın güven veren sesi yine kaskın içini doldurdu. 


“Smryna?” 

“Buradayım Mark, sinyal var.” 

“Neden koşuyorsun? Görüntünü alabiliyorum.” 
“Kaçıyorum” 

“Kimden?” 


“Mark,şehirde bir astronot cesedi var. Öldürülmüş. 
Dehşete düştüm ama yüzü sanki piranalar 


tarafından yenmiş gibiydi. Iskeletti.” 


Kaskın içinden hiçbir ses duyulmadı, kısa süren bir sessizlik yaşandı. 


“Smryna, şehre daha girmedin bile.” 


“Hayır, girdim. Dev sütunları vardı, antik Roma gibi. Vahşi bir hayvanın ağzını kuşatan dişleri gibi şehri çeviren sütunlar. Her şey sanki gezegenin toprağından yapılmış gibi kırmızıydı. Sonra evler vardı, sokaklar vardı. Birbirlerinden ayrılmış adsız sokaklar.” 


Smryna, o sırada 221-BSSH'ye ulaşmıştı, arkasına dönerek geldiği yöne baktı. Şehir yoktu. Astronot cesedi ya da astronot kıyafeti de yoktu. Şehir bomboştu. Smryna bir süre sadece boş toprağa baktı. 


“Nasıl olur?” diye fısıldadı kaskın içinde sanki biri onu duyabilirmiş gibi. 


Araçta numune toplamak için tutulan bir metal kutuyu yanına alarak az önce geldiği yöne doğru koştu. Mark “Smryna” diye başladığı cümleyi tamamlayamadan sinyali kesildi. Koşarken yanından geçtiği veaz önceşehrintamçıkışyerinde, çıkış sütununun önünde yer alan kayayı tanıyınca yere çökerek metal kutudan gümüş renginde bir kürek çıkardı. Hızlı hareketlerle küreği toprağa saplayıp, aldığı kırmızı parçayı kutuya boşalttı. Bir kere daha aynı hareketi tekrarladıktan sonra metal kutunun kapağını kapayarak tekrar 221-BSSH'ye doğru koştu. Mark kaskında adeta “Smryna” diye çığlık atıyordu. Umursamadı. Aracın üstüne adım atarak sürmesini söyledi. Araç yolda giderken de anlattı. 


“Mark, bir teorim var.” 
“Ne teorisi?” 


“Şehir teorisi. Sana şehir nerede gözüküyor, bilmiyorum ama ben içindeydim. Ya da şehir bana orada göründü. Sanırım aslında şehir ya da astronot cesedi yoktu. Toprakta ya da bu 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gezegende bir şeyler olmalı. Güvenlik amacıyla NASA'dan yapılacak olan seferleri durdurmalı ve sorunu anlayana kadar da düzenlememeliyiz.” 


“Delirdin mi sen?” 


“Hayır ama neredeyse delirecektim. Şehir boştu, bomboş. Her sokaktan kahkaha sesleri duyuluyordu. Sürekli bir kahkaha. Meydan gibi görünen bir yerde, bir evin önünde astronot cesedi yatıyordu ve öldürülmüş gibi görünüyordu. 
Iskeletti. Burada neler olduğunu bilmiyorum Mark ama henüz delirmedim, akıl sağlığım da gayet yerinde. NASA'nın sadece benim sözümle seferleri durdurmayacağını biliyorum ama dönüp hem topraktan alınan delilleri hem de tanık olduklarımı sunarsam o zaman durduracaklardır.” 


Smryna rahatlamış bir şekilde aracın üzerinde ilerlerken az önce şehrin olduğu kırmızı toprak sessizce aynı yerinde uzanıyordu. 
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- Deliganlını... yavruma bi süt parası... 

- Yavvrinımm... kaza bela görme emi! Bi sadaka şey için!.. 
" Ne için teyze?" 

- Şey için işte yavrıım!.. 


“ Teyze git başımdan yaa! Daha dua etmeyi bile beceremiyosun! İşin gücün yok mu senin git yahu!" 


- Yok yavvruumm... o yüzden dileniyom zaten... 
* Salih kovala şunları başımdan yaa! Nefes alamıyorum... Bir de bu sıcakl.." 


- Abi dedim bayramda çıkmayalım diye! Herkes sokakta, çok zor bugün normal bir roportaj... 
Kovalamasak da bir lira versek! Başımıza bela olur bunlar... 


* Kovala Salih, hiç çekemem şimdil.." 
- Abi beddua ediyolar öyle yapınca!.. 


“ Salih! Biz, bilimkurgunun ülkemizdeki gelişimi üzerine röportaj yapıyoruz... şimdi bedduaya inanıyorum deme banal" 


- Abi öyle de, ne biliyim! 


“ Bilimsel düşün Salih!" 


KAX 


" Bak ne güzel oldu röportaj!.. Ne oldu Salih, ne kıvranıyosun?" 


- Abi bunlar etrafimızı sarıyo, bütün dilencileri toplayıp gelmişler! 


" Napcaz Salih! Hah buldum şu lokantaya girelim çabuk! Bunlar gidince çıkarız!" 


Sekiz saat sonra, geceyarısı... 

- Abi keşke verseydik bir lira... 

" Sus Salih, hayatım boyunca böyle bi hesap ödememiştim... Sinirlerim tepemde zaten!" 
- Tuttu galiba abi! :) 


" Sus Salih! Duayla ne alakası var!.. Dükkandaki her şeyin tadına baktın... Noluyo be! Ne diye koşuyosun Salih?" 


- Abi kaç geliyolar! Çok kalabalıklar! 
"Nerden çıktılar lan! Kaç saat oldu... ne kinci şeylermiş bunlar!" 


- Abi çok hızlı koşuyolar, yakalanıcaz! Şurda bi lokanta var açık! 
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Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyordogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 
Genel Koordinatör HASAN ÖNAL 
Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ 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Weh Tasarım - Dijital Tasarım ENDER GÖKÇİMEN - enleryokcimen © ymail.com 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kapak illustrasyonu GRAIG DRAKE 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yerlibilimkurguyükseliyorccoymail.com 


2  wwwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2016 / sayı 13 


t “ 
. ) 

Ayın Kitap İncelemesi 

Merihe Yolculuk 


İSMAİL ŞAHİN 4-9 
€sra Uysalın Not Defterinden 
ESRA UYSAL 10-1 
7homas M. Disch 

Kobaylar Kampı 

KUBILAYHAN YALÇIN - KAY BLOG 


12-17 
4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Oykü Yarışması 
Silbaştan Tarih 


METİN UÇAR 18-20 


Kütüphanemden Seçtiklerim 


ESRA UYSAL 22-23 
- İçimizden Biri 
Yusuf Akgün - Gümüş Kol 
SEZAİ ÖZDEN 
2433 


pa e. 
4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Oykü Yarışması 
Acayip Bir Tarih Fantezisi 
UMIT YAŞAR OZKAN 
24-359 


Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu 
Filmleri ve Dizileri 
(970-1990 - Yazı Dizisi - NV 
SELMA MINE 36-53 
Kısa Öykü 
Tanrıdan Kaçış 
AHMET KARA 


ii amir... 

Kısa Öykü 
Nefes Alma Odası 
DUYGU KORKMAZ 

T Iİ ap 
Roman / Bölüm - 2 
Son insan 
GURHAN OZTURK 


ii” 


Sokak Röportajlarında 


Editörün Gelecekten Anıları - 6 
Gönderi 
SELMA MİNE 70-72 


4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Öykü Yarışması 
Emri Kim Verdi? 
VARLIK ERGEN 74-76 
4 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: Delphin Software 
MUFMITTIN YAGMUR POLAT 


76-89 
Kısa Öykü 
Yildiz A VCISI 
ARDA T/PI 

46-87 


£ 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un 
Öne Çıkan Paylaşımları 


HASAN ÖNAL 48-9) 
ET id 

Kısa Öykü 

Erlik Ekrem - Bölüm-2 

ENES ÇEVİK 92-95 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve 
Eserleri 


SEZAİ ÖZDEN 98-102 
Sokak Röportajları - 8 
SEZAİ ÖZDEN 

103 


4 


ib KayıpRıhtım & ANA SAYFA FORUM HABERLER » DOSYA İNCELEME RÖPORTAJ 


KAYIP RIHTIM, ÖDÜLLER 


2017 Yılın EN» leri Oylamasında 
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Genel 
Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü Surp Agop Hastanesi?'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2016 / sayı 13 


Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera'daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven?'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral Übü'sünden) 


o o Bilimkurgu 
OYKU SEÇKİSİ 2018 


PARADİGMA POLİSİYE tarafından 
Bilimkurgu Serisi altında baskıya girecektir. 


Kitabın tüm geliri YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR Platformunda yapılacak yarışmalarla kazananlara ödül olarak dağıtılacaktır. 


Kitabın sorunsuz 


basılabilmesi için YERLİ BİLİMKURGU İ 

Şeçkiye katılan yazarlara YÜKSELİYOR. 
feragat belgesi gönderilecektir. . | (Yazarlar bu belgeyi imzalayarak i Bilimkurgu öykülerinin haklarını yayıncıya e OYKU yani YBKY'a devrettiklerini vg iel 

beyan edeceklerdir) j SEÇKİSİ 

Dileyen yazarlarımız i 5 2 2018 


kitap gelirlerini ve satışlarını yayınevinden bilgi almak suretiyle takip edebileceklerdir. 

Tamamen gönüllü olarak ortaya çıkardığımız Öykü Seçkisi 

sizlerin sayesinde çok yakında kitapevlerinin raflarını süsleyecek örnek olacak bir oluşuma 

imza atacaktır. 


Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 


© 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
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46 Yazarın Kaleminden 50 Öykü ile Türkiye'nin En Yüksek Katılımlı 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN ğ 


Merih e Yolculuk 


Orhan YÜKSEL 


Baskı Yılı/Yeri: 1966 - İstanlul 
Sayfa Sayısı: 93 
Yayınevi: Zerhan Yayınevi 


Bu sayımıza konuk 

ettiğimiz kitabımız, yerli bilimkurgu edebiyatımızın 

ilk örneklerinden. Kitabın künyesinde de belirttiğimiz gibi kitabın basım tarihi 1966. 
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“Birleşmiş Milletler” tarafından 
Merih'e (Mars'a) bir seyahat düzenlenecektir. 
Bunun için iki gemi inşaa edilir. Gemiler onar kişiliktir. Ancak biliminsanları Merih'e yapılacak bu seyahatte çocuklarında olmasını isterler. 
Bu nedenle gemilerde beş yetişkin, beş çocuk bulunacaktır. 


Çeşitli ülkelerden en zeki çocuklar seçilir. Yaş aralığı 10 ila 15 arasında değişen çocuklardan biride Zeynep'tir. Çocuklar arasında, Zeynep'in daha önceden tanıdığı ve kendinden birkaç yaş büyük olan İzci Başkanı İlhan vardır. Çocuklar uzay yolculuğu için eğitime alınırlar. Hareket günü gelince kimin hangi gemide bulunacağı kurayla belirlenir. Zeynep ve İlhan aynı gemidedirler. 
Ayrıca geminin telsizci ve makine mühendisi olan mürettebatı Kürşat isimli bir Türktür. Gemilere izci başkanlarının adı verilir. Birinci gemi İlhan-ı, ikinci gemi Harley-1'dir. 


Yolculuk başlar. Yolculuk boyunca çocukların meraklı soruları eksik olmaz. Merih'e varmaları yaklaşık beş ay sürecektir. Ay'ın yakınından geçerler ve ay yüzeyinin görüntüleri televizyona aktarılır. Yolculuk boyunca çocukların sıkılmaması için mikrofilm haline getirilmiş sinema ve belgesel filmleri ile kitaplar vardır. 


Merih'e iniş yaparlar. Merih'in yüzeyi yeşildir ve zayıf bir bitki örtüsü vardır. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra izci başkanı İlhan'ın Merih'e ilk adım atan kişinin olmasına karar verilir. İlhan dışarı çıkar. Daha sonra bayraklar getirilir. İlk olarak Birleşmiş Milletler bayrağı dikilir. Sonra Türk bayrağı ve diğer ülkerin bayrakları dikilir. Bu arada diğer gemi Harley-ı ile bağlantı kopmuştur. 
Bağlantı kurulduğunda Harley-t'in sert bir iniş yaptığı ve motorlarının arızalandığı öğrenilir. 


İlhan-ı mürettebatı diğer gemiye gitmek için plan yaparlar. Mürettebat dışarıdayken uzaklarda hareket eden bir şey görürler. Bir şey bunlara 


doğru gelmektedir. Gelen, diğer gemideki izci başkanı Harley'dir. 


Harley başlarına geleni anlatır. Geminin motorları arızalanmıştır ve anten kırılmıştır. Ertesi gün Harley, İlhan ve Kürşat yola çıkar. Yolda fırtınaya yakalanırlar. Uygun bir yer bulup sabahı beklerler. 
Gemiye varır varmaz onarıma başlarlar. Aradan bir hafta geçmiştir. Bu arada İlhan-ı'dekiler bir türlü haber alamaz ikinci gemiden. Telsiz sistemi çalışır hale gelince haberleşme tekrar başlar. 
Ancak motorların durumu çok kötüdür. Tamiri imkansızdır. 


Harley-1'in hareket etmesi çok zordur. Hareket etse bile yeterli hıza ulaşamayıp düşme ihtimali yüksektir. Çözüm olarak İlhan-1'in motorlarından birinini sökülmesi Harley-1'e takılması gerekir ve öyle yaparlar. Artık Merih'ten ayrılma 


ve 


zamanı gelmiştir. Ancak motorlar eksik olduğu için ilk önce Merih'in uydusu Phobos'a inmeye karar verirler. İnince burayada bayrak dikerler. 
Gemideki biliminsanlarının hesaplamaları sonucu birkaç gün Phobos'ta kalmaları gerekmektedir. 
Uygun zaman gelince hareket ederek Phobos'tan ayrılırlar ve Dünya'ya geri dönüş yolculuğu başlar. Dönüş yolculuğu sırasında asteroid ve kuyrukluyıldız gören çocukların soruları eksik olmaz. Verilen cevaplar hep bilimseldir. 


Çocuklar için yazılmış bir eser olmasına rağmen, kitapta yer alan bilgileri göz önüne alırsak gayet güzel bir kitap. Mesela, Dünyadan ayrılış sırasında roketin yakıt tanklarının kademeli olarak ayrılması, Ay ile ilgili bilgiler, Merih'in atmosfer yapısı vs.. 


Kitapta İlhan, Zeynep, Kürşat gibi Türkçe isimlere yer verilmesi çok daha güzel olmuş. 


wv. yerlibilimkurgu.com 


9 


10 


Esra UYSAL'ın Not Defterinden 


Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 


Kaptan Amerika ve Iron Man arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, bir birilerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi yandaşları ile dünyayı korumaya çalışmaktadırlar. Ancak Dünya yine bir tehdit ile karşı karşıyadır. Sınırsız güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. 


Başroller: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. 


Yazan: Christopher Markus, Stephen McFeely 


Yöneten: Anthony Russo, Joe Russo 


Bilinç Dönüşümü - Vedat Kızılkar (2017) 


Bir kelebeğin kanat çırpmasının duyulabileceği kadar yoğun sessizlikte, bilinmezliğin getirdiği ürperti ve karşılaşılan hiçlik gerçekliğinin bilincinde meydana getirdiği karmaşanın etkisi altındaki Wonsder, beklenmedik bir tepki gösterdi. Ortalama büyüklükte bir taşı yerden avucuna alarak boşluğun ortasına doğru fırlatıp saymaya 


başladı. 


Yazar, uzak geçmişten günümüze uzanan olayların ışığında kurguladığı yapıtıyla; yabancısı olduğu sosyokültürel çevredeki kahramanımızın, tarih ve gizemle iç içe geçmiş macera dolu seyahatini, kuşku, kaygı ve korkuların etkilediği zihninde oluşan değişimlerini, farklı bir bakış açısıyla görmemizi sağlıyor. 


Yazar: Vedat Kızılkar 
Yayınevi : Sokak Kitapları Yayınları 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Chocky (2018) 


Zihninizin dehlizlerini yabancı seslerle dolduracak sarsıcı bir kitap! 


Delidolu okurlarının Krizalitler ve Triffidlerin Günü adlı distopik romanlarından tanıdığı kült yazar John Wyndham'ın klasikleşmiş bilimkurgu eseri: Chocky 

Chocky, on bir yaşındaki Matthew'nun, zihninde duyduğu sesle kurduğu sıradışı ilişkiyi merkezine taşıyan, gizemli ve tedirgin edici bir roman. 

Televizyona da uyarlanan Chocky, okurla ilk buluşmasının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen dünya ve insanlık üzerine yaptığı isabetli tespitlerle güncelliğini yitirmiyor. 

Matthew bir gün zihninde, nereden geldiğini bilmediği bir ses duymaya başlar. Durmaksızın kendisiyle konuşan bu sesin adı Chocky'dir. Ailesi bu durumu başlarda pek önemsemez ve sıradan bir “hayali arkadaş” olarak nitelendirir; ancak zamanla işin rengi değişir. Matthew kendisinden beklenmeyecek üstün davranışlar sergiler, zorlu matematik ve fizik kuramlarından bahseder, harika resimler çizmeye başlar. Hatta yüzme bilmemesine rağmen hem kendini hem de kız kardeşini boğulmaktan kurtarır. Bu olağanüstü olayın ardından gazetelere de konu olan Matthew'nun hayatı bambaşka bir yöne evrilir. 
Artık herkes, Chocky'nin ne kadar “hayali” olduğunu sorgulamaya başlamıştır... 


Sosyopolitik meseleleri bilimkurgu türüne başarıyla yerleştiren John Wyndham, teknoloji, uzay, evrim ve gelişim üzerine kaleme aldığı Chocky'de, büyüme çağındaki bir çocuğun gözünden dünyayı ve insanlığı irdeliyor. 


Bazı korkular vardır; onlara artık inanmayacak kadar ilerlediğimizi ısrarla, inançla savunuruz. Ama yine de bu korkular hepimizin içinde uyumaktadır ve kritik bir anda, dikkatsiz ve beklenmedik bir sözle uyanabilirler. 


“Hâlâ güncel, hâlâ rahatsız edici.” o chodğ 


Guardian 


Yazar: John Wyndham 
Çevirmen: Niran Elçi 
Yayınevi : DeliDolu 


ve h İs — rr Vyndham .. 


Lost in Space (2018.....) 


Bir Netflix yapımı olan dizinin 1. Sezonu açılmıştır 10 bölüm halinde Nisan ayında yayınlandı. 60'lar klasiği olan dizinin modern yorumu olan Lost in Space, günümüzden 30 yıl sonrasında geçiyor. Uzayda kolonileşme başlamıştır, seçilmiş kişiler arasında olan Robinson 

ailesi koloniye katılmak için yola çıkmıştır. Ancak yeni evlerine doğru seyahat ederken gemileri beklenmedik bir şekilde rotadan sapar. Yeni evlerinden çok uzaktaki yabancı bir gezegende hayatta kalabilmek için iş birliği yapmak zorundadırlar. 


Tür: Dram - bilimkurgu - macera. 


Başrollerinde Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins yer alıyor. 


www. yerlihilimkurgu.com 
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Kuhilayhan YALÇIN - KAY Bloy & 


Li 
Thomas M. Disch “Daha da ileri giderek, 


düşüncenin bir beyin 


hi DU de F DEE hastalığı, maddenin bir bozulma durumu olduğunu 
İ I ayl dü | Ka Nİ | | e 


Thomas M Diseh, at 1he sg 01 27, ha made ön ec hiilermenibie pie für 


an Amara Gİ e ae tuta, yil 


"a 
Gec. TO pass We Bare, ha begin ee vd 


Tiermbi M. Dseh 


“A bom story writer with an ability 80 grip He reader hat rut akt hi BUKE 
Tom Bonrdnaa Jr in Boots & Böolmen 


Oytude SF in 8 fevv yedrs idin 14 5 inside We fisld new... 
Be iş without doybt one ol vhe really bright new bghis on be American SF scene, 


Farntöiy and Seience Fittion 
> < Ksm Concantsin mproaoaty one si Sie düveler modem SF i$ going and is s0 far the oytutanding. 
example ol As kind, 
Per dama Sireni Cbtan See Michasi Moorcock Vardan Wi 


THOMAS M. DISCH - Kobaylar Kampı - 1968, Birinci baskı 


ampı 
Oliver Sacks, Müzikofili kitabında: “Besteci | Tie acun, Maurice Ravel, hayatının son yıllarında, bazen Pick Hastalığı denen, bugün büyük olasılıkla bir tür frontotemporal demans teşhisi koyacağımız bir hastalıktan mustaripti” diyor. Halk arasında “bunama” olarak tabir edilen demans, kısaca “zihinsel becerilerin zayıflaması durumu”. 
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rontotemporal Demans belirtilerinden biri de 

hastaların sürekli aynı sözcük ya da cümleleri tekrar etmeleri: “Yinelemeli, bölük pörçük, stereotipik boş konuşmalar”. 


Oliver Sacks 


WAAVAO 


AOVS 


w. 

Begüm Kovulmaz 
- —. 
İNGELEME 


zi 


Oliver Sacks bu detayları verdikten sonra soruyor: “Acaba Ravel, sesi ve orkestrasyonu giderek yükseldiği halde bir türlü gelişemeyen tek bir müzik tümcesinin onlarca kez amansızca yinelendiği Bol&ro'sunu bestelerken demansın pençesinde miydi?” 


Sacks'ın Ravel örneği sarsıcıdır. Çünkü fikir ve sanat eserlerinin bilinçli, planlı, deyiş yerindeyse sağlıklı bir zihnin ürünleri olduğunu kabul etmeye meyilliyiz. 


Demans ya da kabaca “bunama” gibi bilişsel bir bozukluğun, müzikal bir eserin biçimsel yapısını şekillendireceğini düşünmek “zihinsel konformizmimize” aykırı gelebilir... 


Amerikalı bilimkurgu yazarı Thomas Disch'in “efsanevi” Metis Bilimkurguserisindenyayımlanan Kobaylar Kampı da (Camp Concentration) benzer 


bir tema üstüne kurulu: Deha bir tür beyin hastalığı mıdır? 


air, romancı, eleştirmen Thomas Michael 

Disch (1940-2008), çocuk kitapları, tiyatro oyunları, opera librettoları, tarihsel roman, bilimkurgu hatta video oyun senaryoları yazmış çok yönlü bir yazar. Ursula le Guin ve Roger Zelazny gibi Yeni Dalga bilimkurgu yazarlarından olan Disch, entelektüel düzeyi, lafını esirgemeyen sert muhalif söylemi, karanlık hatta “rahatsız edici” oanlatılarıyla, bilimkurgu çevrelerinde kanaat önderi olmuş, “nev-i şahsına münhasır” bir kişilik. 


$3.95 
Ursula LeGuin 


“A brilliant piece of science fiction” 


Thomas M. Disch 


author of 334 


şcinsel olan Disch'in hayatı trajik bir 

şekilde sonlanıyor: İntihar. (“Rahatsız edici anlatılar” demişken: Mesela yazarın The Priests, Rahipler romanında, lise çağında hamile kalmış kızları tutsak edip öldüren din adamlarından bahsediliyor). 
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T Ik kez 1968 yılında yayımlanan Kobaylar 

Kampı, Disch'in dilimize çevrilmiş tek romanı. 
Bunun dışında 334, The Genocides, The Brave Little Toaster gibi kitapları da var. The Brave Little Toaster (Cesur Küçük Tost Makinesi) kitabı hakkında New York Times'ta rastladığım bir yorum manidar: “Çocuğunuz için alın, kendiniz için okuyun.” 


N Was he the only man to challenge 
Ye star masters? 


THOMAS M. DISCH 


obaylar Kampı'nda: Siyasi suçlular üzerinden enenen Pallidine adlı birilacın mahkümların 


zekâ ve yaratıcılık düzeylerini arttırırken aynı zamanda onları hasta edip, öldürdüğüne tanık oluyoruz. “Zekâ enfeksiyonu” kapmış denekler ya da sıra dışı yetenekler sergileyen “fabrikasyon dâhilerin” yaşam savaşını anlatan roman, simyadan kimyaya, resimden edebiyata, 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zengin bir kültürel arka plana sahip. Thomas D. 
Clareson'a göre kitap modern bir klasik, estetik bir tour de force (güç gösterisi). Thomas Aguinas, Albertus Magnus, Paracelsus, Dante, Marlowe, Shakespeare, Keats, Nietzche, Kafka, Dostoyevski, James Joyce, Rimbaud, Baudelaire, Paul Valery, Albert Camus, Rilke, Thomas Mann ya da opera bestecisi Donizetti, anlatı boyunca karşımızı çıkan düşünür, simyacı ve sanatçılardan bazıları. 


Naziler'e, Nazi Konsantrasyon Kampları'na sık göndermeler yapan Kobaylar Kampı, Soğuk Savaş ve Vietnam'ın hararetli günlerinde kaleme alınmış, savaş karşıtı bir distopya. Romanın “copyright” (yayın hakları) yılı bile manidar: 1968! 


Kitap bir yanıyla epistolarik (mektup ya da günceden oluşan anlatı) bir yanıyla da hapishane romanı. Terry Eagleton, Edebiyat Nasıl Okunur'da, bir romanın ilk paragrafının, romanın bütününün küçük bir modeli olduğunu söyler. DNA örneği gibi. Disch, Eagleton'ın savını doğrularcasına, dahailk sayfadaromanın anlatıcısı şair, pasifist Louis Sacchetti'nin ağzından okura “tüyo” veriyor: 


“Günceler, şimdiye kadar denediğim kadarıyla sadece teşvik edici olmuştur. Burada akılda tutmam gereken, baştan itibaren ayrıntıları atlamamam, hapishane yaşamının o eşsiz anlatısı (Dostoyevski'nin) Ölüler Evi'ni örnek almam gerektiğidir.” 


FYODOR DOSTOYEVSKİ 


ÖLÜLER EVİNDEN 
NOTLAR 


Yeri gelmişken: “Sacchetti” soyadı, ABD'de 


komünist avının başladığı 1920'lerde, haksız yere idam edilen iki İtalyan kökenli anarşist Sacco ve Vanzetti'nin soyadlarının bileşiminden oluşuyor. 


omanın bir yerinde, bazı müzikseverlerin, 

oğu Alman besteci Adrian Leverkühn'ü, 

Uzay Fügleri eserinin sebep olduğu fiziksel ve 

zihinsel yaralanmalardan ötürü mahkemeye 

verdiği haberiyle karşılaşıyoruz. Bir müzik 

eğitimcisi ve Thomas Mann hayranı olarak bu bölüm dikkatimi çekti. 


#.t Gi p man vd ve 7 SEM 


Albert Einstein ile Thomas Mann, Princeton 1938 


Adrian Leverkühn, Thomas Mann'ın Doktor Faustus romanında Şeytanla işbirliği yapan “ezoterik” bir besteci. Uzay Fügleri göndermesinin 


ötesinde, Kobaylar Kampı ve Doktor Faustus arasında tematik bir akrabalık var: 


THOMAS MANN 


DOKTOR 
FAUSTUS 


Çeviri: TEMRA KURTTUKIMN 


GN 


Doktor Faustusta da Adrian Leverkühn, Şeytan'la bir Faust Antlaşması yapar fakat zekâ ve yaratıcılığının artmasının bedeli olarak zührevi bir hastalığa tutulur... 


Dış kaynaklı metinlerde Dischin “şiirsel” üslubunun sıklıkla vurgulandığına tanık oluyoruz. 
Kobaylar Kampı son derece başarılı bir çeviri olmakla beraber, bir metnin başka bir dilde yeniden yazılması ister istemez estetik kan kaybı ya da anlam erozyonuna yol açıyor. 


Çeviride, Dischin zekâsının, yaratıcılığının, kültürünün tadını çıkartıyor, şiirselliğini de az çok “sezebiliyoruz”. 


Dick vrs. Disch 


Fredric Jameson'ın “Bilimkurgu'nun Shakespeare”i olarak tanımladığı “narko-yazar” Philip K. Dick, “anarko-yazar” Thomas Disch'i 


www. yerlihilimkuryu.com 
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“komünist ajanı” olduğu gerekçesiyle FB/'a ihbar etmişti. Dick, benzer bir suçlamayla, Solaris romanıyla ünlü Stanislav Lem hakkında da FBI'a bir mektup yazmıştı. PKD, Rusların Sputnik uyduları aracılığıyla Amerikalılar üzerinde zihin kontrol denemeleri yaptığını da iddia etmişti. PKD için “Sanat formunda bir paranoyak şizofreni geliştirmişti” diyen Disch'e hak vermemek elde değil... 


PKD'nın eski eşlerinden Anne Dick anılarında: “IThomas Disch)J Phile çok kızgındı. Çünkü Phil onu FBL'a ihbar etmişti, fakat Philip K. Dick'in var olan en iyi yazar olduğunu düşünüyordu. 
Kendisiyle beraber Phil, Tom'un hayran olduğu yegâne iki yazardan biriydi” diyor. 


AAK 


itirmeden: Kobaylar Kampı'nın maalesef 

baskısı yok. Kitap ilginizi çektiyse “meslekten” sahaf ya da internet satış sitelerini ziyaret etmeniz gerekebilir. Kitabın böyle bir çabaya değeceğini düşünüyorum. 


Kobaylar Kampı'yla birlikte, Metis Bilimkurgu serisinin yeniden basılması dileğiyle bu yazıyı noktalayalım... 
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bilimkurgu Yazarları DİZİSİ Frankenstein'ın Yaratıcısı 


Merry Sheley 


Mary Wollstonecraft Godwin Shelley 


(d. 30 Ağustos 1797 - 6. 1 Şubat 1851), yazdığı romanlarla ünlü İngiliz yazar. 


797 yılında Londra'da doğdu. Babası William 

Godwin, radikal siyasal görüşleriyle tanınan bir yazar, annesi Mary Wollstonecraft ise dönemin etkili bir kadın hakları savunucusuydu. Annesi doğumu sırasında ölünce, babası tarafından büyütüldü ve doğal olarak ondan ve arkadaş çevresinden oldukça etkilendi. Bu şartlar altında edebiyat ve felsefe'nin başlıca ilgi alanları olması kaçınılmazdı. Çocukluğunun büyük bölümünü kitap okuyarak, hikâyeler yazarak geçiren Mary 1814'de, dönemin en gözde romantik şairlerinden Percy Bysshe Shelley'e aşık oldu. Percy Shelley'in evli olması nedeniyle İsviçre'ye kaçmak zorunda kaldıklarında Mary henüz 17 yaşındaydı. Babası William Godwin bu ilişkiye karşı çıktı. İki sevgili, Perey'nin eşinin 1816'da ölümünden sonra Londra'ya dönüp evlenebildiler. Ardından İtalya'ya yerleştiler. 


Frankenstein'in düşüncesi; oMaryde, 1816 
yazında yarı uyanık olarak gördüğü bir kâbus sebebiyle oluştu ve hikâyeyi geliştirmesi için eşi tarafından desteklendi. Frankenstein ya da Modern Prometheus 1818 başlarında yayımlandı. 
Romanın doğuşunda, İngiltere'deki sanayi devriminin, Locke ve Hobbes gibi düşünürlerin etkisini de görmek mümkündür.1822 yılında eşini bir tekne kazasında kaybeden Mary, Londra'ya 


döndü ve 1851 yılında ölünceye kadar profesyonel yazarlık yaptı. 


Frankenstein; kuşaktan kuşağa bir korku klasiği olarak aktarılsa da, öyküde doğrudan korkuya yapılan bir gönderme yoktur aslında. 
Katil, canavar denilen yaratık ve yaratıcısı Dr. 
Frankenstein kurbandır aslında. Modern çağa ve rasyonel aklın egemenliğine karşı romantik başkaldırının metaforudur onlar. Yani toplum dışına itilen, kendi savaşını veren ve bu savaşta yenilen farklı insanların acıklı öyküsüdür. 


Daha çok Frankenstein ile anılan Mary Shelley ayrıca, Lodore, Falkner ( 1837 ), Perkin Warbeck ve insanlığın yavaş yavaş yok oluşunu inceleyen ve 1826 da yayımlanan apokaliptik bir roman olan The Last Man'in de yazarıdır. 


Kaynak 
Vikipedi 
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Silbaştan tarih 

Bu kadar kolay mı olacaktı teslimiyet! Hem de bir günde! — Fuat hiçbir şey yapamamanın verdiği nefret duygusuyla yanıp tutuşuyordu. 

Ne yapabiliriz ki? Bizden çok üstün bir teknolojiye sahipler. Ateşli silahların hepsi devre dışı kaldı. Hiçbir savaş aracı çalışmıyor. 
Taş atmanın cezası bile 10 yıl hapis... Ben olaya farklı bakıyorum. Uzaylılar çok daha gaddar olabilirlerdi. Şimdilik kendilerine karşı çıkmayanlara dokunmuyorlar. 

Şimdilik! Ha! Her şey kontrolleri altında. 
Ne isterlerse yapabilirler. Ne istediklerini ise kimse bilmiyor. Nefret ediyorum bu durumdan. 
Yapacağımız birşeyler olmalı mutlaka... Ya onlardan yana olanlara ne demeli? — Fuat eliyle televizyondaki haberleri işaret ederek söylemişti bu sözleri. 

İşbirlikçiler her zaman vardı ve olacaklar. 
Bu namussuzlar başka türlü yaşayamazlar. 
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Selma, bir saniye!... Önemli bir açıklama yapılacak diye alt not geçiyor. 
Her ikisi de yaptıkları tartışmayı bir 


yana bırakıp televizyona kilitlendiler. Fuat elindeki kumandayla televizyonun sesini iyice açtı. Uzaylıların temsilcisi olarak tanıtılan Jack adında birinin önemli bir açıklama yapacağı söyleniyordu. Fuat endişe ile birkaç günlük sert sakalını ovuştururken Selma'ya baktı. Selma her zamanki gibi sakindi. 

Ne istediklerini öğreneceğiz belki de! 

Kısa bir süre sonra, el örgüsü kazağı, yuvarlak gözlükleri ile hiç de uzaylıların resmi temsilcisi olmayı haketmeyen, elli yaşlarında gösteren Jack'in siması televizyon ekranını kapladı. Kameranın arkasındaki yönetmenden yayında oldukları mesajını aldığı anlaşılan adamın bakışları kamera merceği üzerinden izleyicilere yöneldi. Jack son derece sakin bir şekilde, elinde hiçbir yazılı metin olmadan konuşmasına başladı. 


Konuşması anında tüm dillere çevrilmekteydi. 

Sevgili Dünyalı hemşerilerim. Bugün sizleri rahatlatacak bir açıklama yapacağım. 
Uzaydan gelen misafirlerimizin hiçbir tehlike arz etmediklerini göreceksiniz. Normal hayatımızı eskiden olduğu gibi sürdürebileceğiz. Yalnız artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü insanlık tarihi yeniden yazılacak. Baskıcı yönetimlerin kendi istedikleri gibi yazdıkları ve resmi tarih dedikleri o yalanlar külliyatından kurtulacağız. 
Gerçek tarihi mirasımız üzerine yeni bir Dünya toplumu meydana getireceğiz. Bu toplumda Dünya gezegenimizin kaynaklarını fütursuzca yok eden insanlara yer olmayacak. Yapacağımız çalışma ile bu tür insanları teker teker deşifre edeceğiz. Bunların içinde tarihi kişilikler de olacak, bugün aramızda yaşayanlar da! — Jack bu girişten sonra elini konuşmasını yaptığı masaya konmuş olan suya uzattı. Sakin bir şekilde suyunu içtikten sonra bakışlarını yine kameraya çevirdi. — “İçinizden doğru tarihi yazacak olan sen misin?” ya da “Uzaylılar mı bunu yapacak?” 
diye soranlar olduğuna eminim. “Dünya uzaylılar tarafından işgal edilmişken tarihin yeniden yazılması da nereden çıktı?” diyenler de vardır. 
Bu soruların hepsine cevap vereceğim. Öncelikle uzaylıların gelişi konusunda sizlere önemli bir bilgi vermek istiyorum. Onları buraya ben çağırdım... Evet, yanlış duymadınız onları ben çağırdım. Bunu yapmamın amacı da insanlığı saplandığı bataklıktan kurtarmak istemem. 
Bu amacımı hayata geçirmek için ilk yapmam gerekenin “bataklık” olarak adlandırdığım yalan külliyatını yok etmek olduğunu anladım. Her birinizin gerçeği bilme hakkınız var. Binlerce yıldır bu hakkınız elinizden alındı. Size söylenen yalanlar ile manipüle edildiniz... Tüm hayatımı bu adaletsizliğe karşı mücadeleye adadım. Atom enerjisi ve kuantum fiziği üzerine doktora yaptım. 
Bu çalışmalarım belli bir hedefe ulaşmak içindi. 
Bu hedefin adı TD ya da “Tarih dedektörü adını verdiğim bir cihaz oldu. Fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum. 

Jack elinde tuttuğu fotoğrafı kameraya 


doğru yaklaştırdı. Fotoğrafta elde taşınabilir bir cihaz görülmekteydi. Gaiger sayacını ya da metal dedektörünü andıran bir görüntüsü vardı bu cihazın. Ne Fuat ne de Selma duydukları, gördükleri hakkında tek kelime dahi etmemişti. 
Heyecanla Jack'in anlatacaklarını bekliyorlardı. 
Jack fotoğrafı masaya bıraktı. Ancak aynı görüntü şimdi televizyon ekranının sağ üstünde belirmişti. 

Fotoğrafta gördüğünüz TD üçüncü nesle aittir. Size çalışma prensibi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu cihaz çok önemlidir. O olmasaydı bugün yaşadıklarımızın gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Ancak nasıl çalıştığını ve ne için kullanıldığını anlayabilmeniz için öncelikle biraz teoriden bahsetmem gerekecek. Tarihi olayların meydana geldikleri mekanlara fiziksel yansımaları olur. Bu yansımalar ses dalgaları, ısı etkisi, kimyasal reaksiyonlar, basınç değişimi gibi ölçülebilir değerlerden oluşur. Örneğin bir Orta Çağ şatosunda, mahzenlerden birinde yapılan gizli konuşmalar etraftaki duvarlarda iz bırakmıştır. 
Başka bir örnekte, büyük bir meydan savaşının yaşandığı (o arazideki (oölçümler, çarpışmaya kaç kişinin katıldığını ve çarpışmaların hangi güzergahlar üzerinde meydana geldiğini ortaya çıkarabilir. İncelemekte olduğunuz yapının ya da arazinin eskime ve erozyon sonucu dış görünüşünü değiştirmiş olması bu ölçümlerin yapılmasına engel değildir. Bahsettiğim yansımalar her zaman oldukları yerde kalırlar. TD yardımı ile mağara devrinde yaşayan ilkel insanların nasıl bir dil kullandıklarını dahi duyabiliriz. TD'nün ileride görüntü çıkarabilecek modelleride yapılacaktır. Bu sadece bir zaman meselesidir. Tahmin ediyorum TD'nün ne işe yaradığını anlayabildiniz. TD tarih araştırmaları konusunda sahip olduğumuz, en doğru sonuç veren araçtır. Onun sayesinde bugün Dünya'daki tüm savaş araçlarını etkisiz hale getiren uzaylı misafirlerimizi tanıdım ve onlarla ilişki kurabildim. Bir bakıma bu adımı mecburen attığımı söylebilirim. Çünkü TD Dünya'da iktidarı elinde bulunduran hiçbir zümrenin hoşuna gidecek bir cihaz değil. İlk iki modeli bu nedenle imha edildi. Beni de fiziksel olarak ortadan 


wv. yerlibilimkurgu.com 


19 


20 


kaldırmak için yüzlerce girişimde bulundular. 
Bana ulaşamadılar ancak bu arada bana yardım etmek isteyen çok sayıda değerli insanı yok ettiler. 
Ben de gizli bir şekilde çalışmalarıma devam ettim ve fotoğrafını gördüğünüz üçüncü nesil TD'nü ürettim. Onun sayesinde Mısır piramitlerinde yaptığım çalışmalar sırasında uzaylıların izine rastladım. Onların burada bıraktığı haberleşme araçları yardımı ile kendileriyle bağlantı kurdum. 
Onlardan yardım istedim. Tüm insanlığa musallat olmuş adaletsizliği ortadan kaldırmak için güç kullanmaktan başka çare olmadığını anlattım. 
Tanrıma şükürler beni anladılar ve sizlerin de tanığını olduğunuz üzere tüm silahlı güçler çalışamaz hale getirildi. Yeni toplumun ve adaletin temeli atılana kadar da bu durum devam edecek. 
Bunu kabullenmek istemeyenlerin anlayacağı dilden konuşabileceklerine emin olunuz. Ancak bu sizi korkutmasın. İnsanlık tarihi TD yardımıyla yeniden yazıldığında ve bu tarih ışığında yeni ve adaletli bir toplum haline geldiğimizde kendi gezegenlerine (o dönecekler. Sonuçtan emin olduklarında kendi teknolojilerini de bizimle paylaşacaklar. Bunun için büyük bir çalışma yapmamız gerekecek. Ben, TD yardımıyla insanlık tarihini yazarken sizler de insanlığa, doğaya yakışır bir toplumun temellerini atacaksınız. Kendi adıma çalışmamı iki etaba ayırdım. İlk etapta bugün yaşadığımız sıkıntıların nedeni olan yakın tarih olaylarını araştıracağım. Bu belki ikiyüz yıllık bir dönemi kapsayacak. Ardından da tarihin en eski çağlarından başlayacak ikinci etap çalışmaları gelecek. Bu amaçla yakın bir zamanda yeni bir üniversite kuracağım. Burada TD ile çalışabilecek kadrolar yetiştirilecek. Çalışmalarımızın sonuçları hemen, tüm insanlarla paylaşılacak. Sizlere kalan ise normal hayatınızı sürdürmek. Herşeyin nasıl düzeleceğini hep birlikte göreceğiz. TD bize gerçek tarihimizle yüzleşme şansı verecek. Bu da geleceğimizi sağlam temellere oturtacak... 
Son 
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Esa UYSAL 


Kütünbanemden Seçtiklerim 


Cam Dünya 
Gurur Asi 


ATILGAN BİLİMKURGU 


SAM DÜNYA 
Gi U z v R A $ I 
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GururAsi, ATILGANBilimkurgu Dergisiokurlarının 

yabancısı olmadığı bir isim. Öyküleri, ATILGAN'ın sayfalarında sık sık yer almıştır. Kendine has bir üsluba sahip olan yazarın kaleme aldığı öyküler, bizi belli belirsiz zaman ve mekanlarda, farklı düşüncelere sevk ediyor. Bilimkurgu yazınının ufuklarında geziniyor ve yaratıcı ifadeleriyle Türk bilimkurgusuna katkıda bulunuyor. 


Bülent AKKOÇ 


Basım Yılı: 1998 


Yollar Nereye Düşer 


.. İşte öykü Nora'nın 1994 Nisanında İstanbul yakınlarında bir ormanda gözünü açmasıyla başlar. Nora neden ve nasıl bu zaman ve mekana düştüğünü bilmemekte, geçmişine ait pek az şey anımsamaktadır. Annesiyle beraber yaşayan ve bir bankada personel müdürü olarak çalışan Gülayla tanışır ve onun evinde kalmaya başlar. Gülay, Nora'nın gelecekten geldiğine inanır ve ona destek olmaya çalışır. Gülayın Suna adlı, çok yakın bir psikolog arkadaşı vardır. Koman bu üç kadının oluşturduğu üçgen arasında geçerken, Suna'nın sevgilisi, eleştirmen Ercan ve Nora'nın sevgilisi; kadınlık/ erkeklik, doğal/ yapaylıktan geçmiş, organları yenilene yenilene aynı gövdede defalarca yaşayan yarı-siborg, bilge Kenda bu üçgeni tamamlar. 

Üç kadın da hem bugünde hem de gelecekte varolanları, aşkı, insan ilişkilerini, çocukları, aileyi 


sorgularlar. 


Basım Yılı: 1997 


Nurcihan Doğuç 


NURGİHAN 


> ey 
> 
> 
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Sezai ÖZDEN 


Derlensel Enyelin, Hayalleri Gerçekleştirmeye Engel Olmadığını Kanıtlayan Bir İsim; 


Yusuf AKGÜN ve kahraman 


köylerinden Karakuyu köyünde doğdu. Baba çiftçiliğin yanısıra inşaat işinde Kalıp ustası, anne ev hanımıdır. İlkokul'a başladı. Dönemin siyasi olayları sırasında Köy okulunun, yakılması sonucu okula devam edemedi. Yaşadığı köyde çobanlık yaparken, çıktığı yüksek gerilim direğine elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybetti. 
Dört ay kadar Erzurum Devlet Hastanesinde kaldıktan sonra, doktorların sol bacağının da kesilmesi gerektiğini söylemesi üzerine baba ve amca tarafından gece hastaneden kaçırıldı. 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2016 / sayı 13 


ğ : 
Babanın başvurması ile 1992 de Ankara Saray Rehabilitasyon ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Bir sene sonra fizik tedavi uzmanlarının hazırladığı raporla normal çocukların arasına (herhangi bir engel durumu bulunmayan) verildi. 
Pursaklar Ayyıldız İlköğretim Okuluna yazıldı. 
İki ve üçüncü sınıfı burada okudu. Bu sırada sınıf arkadaşlarının el hareketlerini izleyerek ağzı ile yazı yazmayı keşfetti. 1996 da Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasına gönderildi. Beşinci sınıfa kadar Çizmeci İlk Öğretim Okulunda okudu. Sınıf öğretmeni Hatice Şahin ve yuvada gönüllü bir öğretmenin desteğiyle çizime başladı. Bir giyim firmasının düzenlediği, “kendi kıyafetini kendin yap” adlı yarışmada onur ödülü aldı. 
Kaldığı yuvada gönüllü olarak hazırlanan Cumhurbaşkanlığı çocuk korosunda yer aldı. 
1998 de UNICEF çocuk hakları programı 


kapsamında Çankaya Köşkünde engellileri temsilen konuştu. 1999 da yaşının dolması ile Etimesgut Fatma Üçer Erkek Yetiştirme Yurduna gönderildi. Altıncı sınıfın bir yarısını Etimesgut İlköğretim Okulunda okudu. Kendisinin dışında gelişen bazı olaylar sonucu Trabzon erkek yetiştirme yurduna nakil edildi. Uyum sorunu yaşayarak, yurttan kaçtı ve İstanbul'da bir süre sokakta kaldı. Yurttan kaçmasından dolayı Ağrı Erkek Yetiştireme Yurduna gönderildi. Altıncı sınıfın devamını Ağrı da bitirdi. Ağrı Erkek Yetiştirme Yurdunda kaldığı, dönem içerisinde uyum sorunu yaşadı. 2000 yılının sonlarına doğru Ankara ya döndü. Dönemin Kurum Bakanı Hasan Gemici referansı ile Ankara da Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumuna bağlı 50. 
yıl Erkek Yetiştirme Yurduna verildi. Eğitimine burada Öğretmen Kubilay İlköğretim Okulunda devam etti. Orta ikinci sınıfta resim öğretmeni (Nermin Sinan) desteğiyle okullar arası resim yarışmalarına katıldı. 


Katıldığı yarışmalarda dört kez ödül aldıç(il ve ilçe genelinde).Gösterdiği başarı ve örnek davranışlarla Onur Belgesiileilkokuldan mezun oldu. Erkek Yetiştirme yurdunda gönüllü olarak yazarlık eğitimi veren Türkiye Edebiyatçılar Derneği tarafından birinci dönem yazarlık eğitimi ile “Akrep” adlı hikâye ile Özel Jüri Ödülü aldı. Sosyal hizmetlere bağlı yurtlar arası judo şampiyonasında 
Cesaret Ödülü aldı. 
Lise başvurusunda güzel sanatlar lisesi sınavlarına girdi. İki yüz elli kişiden 
5. yedek olarak elendi. 
Liseye Ankara Yenimahalle 
Halide Edip Lisesi'ne başladı. Lisede Resim ve 
Sporun yanısıra, Tiyatro 
Kulübü'nde “Küçük Ağa ve Canım Kardeşim”, Erkek 
Yetiştirme Yurdunda “Tarla ve Suçlular Dershanesi adlı oyunlarda Karakter oynadı. 2004 yılında TRT tarafından hayatı belgesel olarakçekildi.OkuduğuLise 


adına yarışmalara katılarak ödüller (Atatürk'ün Ankara'ya gelişi 1.lik, Ankara'nın başkent oluşu şeref ödülü, Hava Kuvvet Komutanlığı Özel Jüri Ödülü,) aldı. 2004 yılında Ümit Kaptan adlı çizgi roman dergisin de “Yuhan” çizgi roman karakteri ile iki sayısında yer aldı. Yetiştirme Yurdunun desteği ile Engelsiz Çizgiler adı ile SGK Sergi Salonunda ilk resim sergisini açtı. 


2003 ün yaz döneminde başladığı yüzme 
sporunda devamında okul adına yarışmalara katılarak 2004 yılında ilçe ve bölgede sırt 50 m. 
serbest stilde 100 m. birincilik getirdi. Türkiye şampiyonasında engellilerde Samsun ve Tokat illerinde birincilikler aldı. 2004 yılında milli takımla birlikte Çek Cumhuriyetin de düzenlen müsabakalarda 4.lük aldı. Yetiştirme Yurdunda 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verilen İzcilik eğitimine katılarak KaşifizBiz üyesi olarak kamplar ve sosyal projelerde görev aldı 2005 yılında okul öğrenci temsilciliği, ilçe ve ilde öğrenci meclisi başkanlığı ardından yurt temsilciliği yaptı, yılın altın çocukları arasına girerek Sn. Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından başbakanlıkta ödüllendirildi. 


Ulusal bir Gazetenin “kolsuz çocuğa Kol Saati başlıklı haberinden sonra Sn Başbakan tarafından özel olarak alınıp basın karşısında bundan sonra “ Yusuf'un ve Engellilerin yanında olacağım sözü ile kendisine yaka saati hediye etti. 2005 yılında atletizm dalında Türkiye elemelerini geçerek, Finlandya nın Espoo Kentinde Düzenlenen Avrupa Paraolimpik Oyunlarında Türkiye'yi 
100 m, 200 m sprint ve uzun atlamada temsil 
etti, Ayrıca barajı geçerek, 2008 de yapılacak olan Atina Oyunlarına Hak Kazandı. Denge ve Savunma amaçlı kıck boksu geliştirerek Bölgeler arası salon müsabakalarında dereceler aldı. Fas Kıral'nın davetlisi olarak Fas'ın Cazabılanca kentine giderek Karma spor (Kıck Box, Yüzme ve 


Atletizm) dallarında 2 altın 1 bronz getirdi. Ağzı ile çizdiği Fas Kralı V Muhammed'in portresini, birlikte sarayında doktoru (Dadal Günçe) ağırlanarak kendisine hediye etti. Yılın seçilen 2o Yıldız sporcu arasına girerek 19 Mayıs Gençlik Haftasında Samsun'dan çıkan Türk bayrağı Ankara'nın Haymana ilçesinde devir alarak Anıtkabir'e taşıdı. 2005'in yaz döneminde Avrupa Birliği destekli üye ve aday ülkelerin düzenlediği “Kültürlerarası Eylem” projelerinden yararlanarak Polonya'da kısa dönem gönüllü hizmet, ardından Türkiye de Sosyal Hizmetler desteği ile Armada Alışveriş Merkezi'nde 'Polonya Hatıralar” adlı Fotoğraf ve Karakalem Sergisi açtı. Mezuniyet sonunda aldığı ÖSS puanıyla 4 devlet üniversitesi (Gazi Güzel Ünv. Sanatlar Gazi Ünv. Eğitim, Akdeniz Ünv. Hacettepe Ünv. Güzel Sanatlar) nin güzel sanatlar sınavına girdi fakat kazanamadı. 
Bir sene kadar Emniyet destekli güvenlik görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılında Polis Akademisi öğrencileri ile Sosyal Hizmetlerde kalan çocuklar için bir proje hazırladı. Şu an Türkiye genelinde 
yaklaşık 26 ilde proje devam etmektedir. 2008 


İNANIYORSAN 
ENGEL TANIMAZSIN 
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Öğrenci Seçme Sınavıyla Kırıkkale MYO Pazarlama Bölümünü kazandı, aynı dönem de girdiği Özel Yetenek sınavında Atılım Üniversitesi güzel Sanatlar Moda ve Tekstil Tasarım bölümünü kazandı. 


Kırıkkale MYO Pazarlama Bölümünü yarıda bırakarak Atılım Üniversitesinde Eğitimine devam etti. 2009 Yılında Atılım Üniversitesi Sponsorluğunda Çankaya Çağdaş Sanatlarda 
ve Üniversitede 3. Desen sergisini açtı. 2009 
Yılı sonlarında okul adına girdiği, tasarım Yarışmasında (İTKİB, Koza Giyim). Yaban Arısı adlı 6 parçalık koleksiyonla “Onur Ödülü” aldı. 2010 da Gazi Üniversitesi RTS Bölümü Öğrencileri tarafından “Masum Aşk, Geçmişin İzi, öğrencilik, Sokak Sanatçısı, Acemi Hırsızlar *Adlı kısa Filmler de başrol ve yardımcı rollerde oynadı. 
2011 Şubat ayında Marvel Yapım Şirketi 
tarafından başlatılan Uluslararası Çizgi Roman Kahramanı Yarışmasında “Kendi Kahramanın” “Silver Arm” adlı süper kahraman karakteriyle 
19. oldu. 2011 Haziran Ayında Atılım Üniversitesi Tarafından başlatılan “İz Bırakan Elli Öğrenci” adlı Programda 2.lik ödülü aldı. 2011 Temmuz ayında (Hacettepe (Üniversitesi (o Edebiyat Fakültesinde 4. Kişisel Sergisini açtı. 2011 çekilen “Kör Talih 2 Mafya ve Ev arkadaşları Deneme Filmlerinde oynadı. 2o11 Kanal B tarafından 
çekilen “Engelim Olma” Programı 2012 19 
Mayıs gençlik haftası münasebetiyle Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Ulular arası gençlik festivalinde üç günlük stand açarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşküne kabul edildi. Sn. Cumhurbaşkanı ve Gençlik Spor Bakanın portrelerini hediye etti. 


2012 Haziran ayında Atılım Üniversitesi 
Destekli Cern Modern de ilk defilesini yaptı. 
2013 Şubat ayında Kızılay AVM de 5. Kişisel 
Resim Sergisi açtı. 2013 Saray Sevgi Evlerinde 
Kalan Çocuklar ve Konuklara Söyleşi. 2013 
Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi işbirliği ve Ankara Kalkınma Ajansı; tarafından hazırlanan Ankara Engel Tanımaz Projesine logo tasarlayarak, hazırlanan Kamu Spotunda yer aldı. 2013 (Eylül-Ekim) TRT Tarafından Çekilen Bu Benim Hikayem 


(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yetişmiş ve başarılı olmuş kişileri kapsayan bir proje kapsamında ) Adlı Belgesel, TRT (Kasım) Sponsorluğunda Çekilen Bende Varım Söyleşi yaptı. 2014 Ankara Yurtader ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile yapılan Çalıştay Toplantısında yer aldı. 2014 TRT Okul tarafından Sarı Filme yaptırılan Hayata Tutunanlar Yusuf Akgün belgeseli. Bedenime Saygı Adı altında Gaziantep İlimize davet ve burada Engelli ve Engelli Ailelerine Seminer verme. Uyuşturucu İle mücadele aşamasında Sn Dr. Sare Davutoğlu başkanlığında yapılan uyuşturucu ile mücadele kurultayına davet ve konuşmacı. 2015 Haziran ayında kendisi gibi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişen Sevda Karakaş ile evlendi. 1996 yılında tanıştığı Gönüllü grubu Çoseve dahil oldu. 2013 yılında yönetimde aktif görev aldı. 23 yılını tamamlayan Çosev de aktif gönüllü faaliyetlerini Saray Sevgi Evlerinde 


kalan çocuklarla senelik hazırlanan programda yuvada ve dışarıda devam etmektedir. Şu an Aktif olarak engelli çocuklara ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklara resim ve yüzme dersleri vermektedir. 
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GÜMÜŞ KOL - SILVER ARM 


Yangın sonucu Beta T3 Yüzüğü ve çarpan elektrikle güç kazanmıştır. 


Esrarengiz bir şekilde ailesi kaybolmuştur. Kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. İyileştikten sonra yetimhaneye verilir. 


Genç bir polis memuru, vücudunun 


anlık parlamalarını merak eder ve araştırmaya başlar. Çocuğun özelliğini keşfeder. Yattığı hastaneden obir doktorun yardımı ile kaçırırlar ve eski bir askeri bölgede eğitmeye başlarlar. Bir çok eğitimden sonra çocuk yerel bir kahramana dönüşür. 


Bir gece gelen haber ile işler ciddi bir hal alır. 
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Karakter, normal hayatta 


SKİ pasif bir yapıya sahiptir. 
Re Mi e 
S Ni Topluluk içerisinde kişisel 
Rİ ihtiyaçları için çevresinden 
Rİ Z yardım alır. 
BE Ş 
ASRİ 
Es DA 
Şi 
Np “ 
—. 
m ş 
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Gümüş kol 


Konirol ile her türlü 


tachizata dönüşebilir. 
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Kaza öncesi, babası 


> yy” dde? Sal a tarafından verilen aile ra ai e EA Şe ŞE yüzüğü içerisindeki 


karışım. 


x yo Ea ZA Sep e) / diz vi ” a “(fin vi Hi Hep) 


Altın ve Titanyum 


yz “ b aferin. 
saye yınala ŞEK kap ar Zel yek eker 


Katlanabilir mekanizma sayesinde günlük hayatında dikkat çekmeyecek /“ bir techizat. / 


e 
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4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Ümit Yaşar ÖZKAN 


Acayin Bir Tarih Fantezisi 


IDIS 


, ç » 
enni ve hayali romanlarıyla tanınmış olan Ahmet Kâmil Bey'in Havadis gazetesinde 

başladığı yeni tefrika büyük bir heyecan ve merakla karşılanmıştı. Kâmil Bey, “Acayip Bir Tarih Fantezisi” adlı bu tefrikasında kendisinden önce hiçbir muharririn hayal ve cesaret edemediği bir işe girişiyor adeta tarihi yeniden yazıyordu. 
Aslında o da daha evvelden diğer fenni ve hayali roman muharrirleri gibi uzak seyyarelere seyahat eden ve oralardaki garip kavimleri, görülmedik nebat ve hayvanları keşfeden cesur kaşifleri, olmadık icatlar peşindeki çılgın âlimleri veyahut cinlerle insanlar arasındaki aşk maceralarını anlatan romanlar tefrika etmiş; bunlar dünyanın dört bir tarafında şöhret kazanmış, sevilmişti. Bir zamandır eser vermeyen muharririn suskunluğu onun hikâyelerine meftun olan okurların beklenti ve meraklarını ziyadesiyle artırmıştı. 
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Acayip Bir Tarih Fantezisi, Fatih'in Otranto seferinin yarım kaldığı Roma'nın Osmanlı Devleti tarafından fethedilemediği hayali bir vakayiname olarak kaleme alınmıştı. Muharririn fantezisine ilham veren kaynak tefrika mütehassıslarını tefrikaya düşürmüştür. Kaynağın Binbir Gece Masalları mı İbnül Arabi'nin hayali âlemlere dair kitapları mı yoksa bu ikisinin terkibi mi olduğu hâlâ üzerinde ittifak edilememiş bir meseledir. 
Eser daha ilk bölümünün neşriyle muazzam bir alaka görmüştü. Farklı milletlerden okurlar hararetle tefrikayı konuşuyorlar, Kâmil Bey'in fevkalade muhayyilesini hayranlıkla takdir ve methediyorlardı. Fakat tefrika, bu takdir ve hayranlığa denk bir öfke de uyandırmıştı bir kısım zevatta. Payitaht kıtalara yayılan hoşgörüsünü göstermek için hayli zamandır matbuat üzerindeki tazyikini hafifletme yoluna gitmişti. Devletin bu 


siyasetini fazla yumuşak bulan bazı gayrı meşru cemiyetler tefrikasıyla fitne çıkartmaya çalıştığını düşündükleri Kâmil Beyi ortadan kaldırmak için karanlık planlar hazırlamaya başlamışlardı. 
Tehditlere aldırmayan muharririmiz tefrikanın ikinci bölümünde fantezisini ikiye katlıyor ve İstanbul'da bir yeraltı kahvesinde ihtiyar bir meddahın anlattığı masalı hayali vakayinamesine dahil ediyordu. İşe bakın ki bu masal da bambaşka bir tarihten haber veriyordu bize. Bu tarih ne bildiğimiz tarihe ne de vakayinamedekine uymuyordu. Tefrikanın bu ikinci kısmıyla okurların heyecanı taşmış 'acaba bu muhayyile bize daha ne harikalar hazırlıyor” sorusu okurların dimağını gıdıklamaya başlamıştı. Ahmet Kâmil Bey maalesef tefrikanın üçüncü bölümünü hiçbir zaman yazamadı. Maltepe sahilindeki mutat sabah gezisini yaparken hain bir suikastla öldürüldü, kalbine ve kafasına birer kurşun sıkılmıştı. Suikast kronikçileri bu suikastın faili hususunda farklı görüşlere sahiptirler: Bunu Ateşin Osmanlılar Cemiyeti'nin mi yoksa Kılıç ve Gürz Fedaileri'nin mi yaptığı elan tartışma mevzusudur. 


Ahmet dünyada müthiş bir infial yarattı. Muharririn 


Kâmil Beyin ölümü bütün uğradığı menfur suikasta duyulan öfkeyle yarım kalan tefrikanın verdiği hayal kırıklığı birleşerek beklenmedik bir hadiseye yol açtı. Muharririn ölümünün üzerinden çok geçmeden dünyanın farklı memleketlerinde Ahmet Kâmil Bey'in yarım kalan Acayip Bir Tarih Fantezisi adlı tefrikası başka tefrika muharrirleri, meddahlar, resimli romancılar tarafından kaldığı yerden anlatılmaya başlandı. Yalnız tefrika tam da yarım kaldığı yerden dallanıp budaklanarak sürüyordu yani herkes başka türlü bir tarih hayal ediyor, tefrika içinden tefrika çıkıyordu. Anadolu'nun bir beylikler federasyonu hâlinde günümüze kadar geldiği bir tarih de vardı, Osmanlıların daha tarih sahnesine çıkmadan tarihe karıştıkları başka bir tarih de. Hayali vakayinameler tam bir 


çılgınlık hâlini aldığında Payitaht işin ciddiyetini ancak fark edebildi. Bu, artık zararsız bir fantezi olmaktan çıkmıştı; millet, inanç ve siyaset fark etmeksizin bütün insanlar bu cihanşümul karnavala katılmışlar, tarihle oynamanın tadını çıkarıyorlardı. Demek belki detarih böyle bir şeydi; başka türlü yazılabilmesi mümkündü, ihtimaller sınırsızdı, insan muhayyilesi bu ihtimalleri bir kez fark edince o bitmek bilmez oyun başlıyordu. 
İnsanlar (otarihle (o oynayabileceklerini 


değiştirebileceklerini fark etmişlerdi. 


onu 


Bütün Tarihçilerin üzerinde tereddütsüz ittifak ettikleri gerçek şudur ki “Büyük İnkılap Kâmil Bey'in sadece iki bölümünü neşredebildiği Acayip Bir Tarih Fantezisi adlı tefrikasıyla 


başlamıştır. 
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Selma Mine'nin Kaleminden 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


MEKANİK İNSANSILAR'ıdan BİYONİK INSANLAR'a 
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TEKNO ANARŞİZM 

Hard S-P'nin bir alt dalı olan Cyber-Punk'ın ya da Tekno Anarşizm'in popüler kültürde yer edinmesinin ve gündelik hayata girmesinin öncüsü William Gibson'ın ilk romanı 1984'de yayınlanan Neuromancer'dir!. Eser, 3 büyük BK ödülüne layık görülmüştür: Nebula, Hugo ve Phillip K. Dick 


Yazar, teknolojinin şaşılacak bir hızla ilerlemesinin kabul Yüksek 


teknolojiyle donatılmış olmasına rağmen bakımsız 


ürkütücülüğünü etmektedir: 


kentler, eyborglar, androidler, hackerlar ve uyuşturucu müptelaları... Öte yandan teknolojiye 


kurtarıcı gözüyle de bakmaktadır. 


William Gibson ilk çalışmalarında sibernetik ve siber uzay teknolojilerinin gelecekte insan ırkı üzerindeki muhtemel etkilerini konu almıştır. 
Bu yüzden de 80'li yıllarda kaleme aldığı eserleri soğuk ve kasvetlidir. . Yıllar geçtikçe kötümser kurgularından uzaklaşmıştır. Yine de özellikle 


olumsuz sosyal etkilerini vurgulamaya devam 


romanlarında, değişen teknolojinin, 


etmiştir. 


SİBORGLAR yani SİBERNETİK 
ORGANİZMALAR 
Uzun zamandır sibernetik-organizma «Cyborg» «Yarı Mekanik 


İnsan»'ı bilim adamları tasarlaya dursunlar, 


veya «€Cybernaut»u yani bilimkurgucular bu konuya çoktan el attılar. Çünkü kişilerin düşlerini süsleyen bir durumdur, süper güçlere sahip olmak. Üstün güçlü kahramanların maceralarıyla doludur yazın dünyası. Filmlerde, öykülerde anlatılan, kimsenin erişemeyeceği güce 


I- NEUROMANCER, William GİBSON, Çev: Gonca GÜLBEY, Altıkırkbeş Yayınları, 2011 


sahip bir kişinin çevresindeki haksızlıklara savaş 


açmasıdır. 


Yazarları, çizerleri ve de yapımcıları bu yönde, çalışmaya iten nedir? İnsanın yapısından gelen büyük olma, üstün gelme, yenme duygusu mu? 
Zira bu tür esefleri okuyan kişiler, kendilerini kahramanın yerine koyarak o serüvenleri zihinlerinde ve duygularında yaşarken, bir tür haz 


almaktadırlar. Eh, yapımcılar da neden karşılık 


vermesin? Arz-talep meselesi... 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


The Six Million Dollar Man 
(6 Milyon Dolarlık Anlam) 


li 


/ 


SİX MNLLION 
DOLLAR MAN 


1974-1978 arası 5 sezonluk dizi, ABD yapımı. Ünlü bilimkurgu yazarı Martin Caidin'in «Cyborg» adlı eserinden aktarılmıştır. Oyuncular Lee Majors, Richard Anderson: 


Bir uzay adamı olan Steve Austin'in aracı, uzay merkezinde yapılan bir deney sırasında yere çakılır, bedeni ve organları parçalanır. 
Herkes ona öldü gözüyle bakmaktayken, bilim adamlarının düşündükleri Biyonik Adam'ın yaratımına girişilir. Steve Austin'e bilgisayarların yardımıyla başarılı bir operasyon yapılır. Baş ve beden kemikleri, hafif metalden yapılmışlarıyla 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değiştirilir. Gözyuvarı içine minyatür bir kamera yerleştirilir. Bu, yapay derinin maskelediği minik ir düğme tarafından denetlenir ve gerektiğinde çok uzak mesafelerden istediği şeyi bir büyüteçten bakarmışçasına görebilir ve yine gerektiğinde kızılötesi ışınlarla bir cismin ardındakini seçebilir. 
(Bu bize, x-ışınlarıyla duvarların ötesini gören «Superman»'ı (1978)! anımsatıyor değil mi?) 


Kol ve bacaklarına gelince... Bunların sadece tabii görünmeleri bir yana hız ve güce dayanan ve zamanı tam değerlendiren kaslara sahip olmaları gerekir. Bu da, operasyon sonucu minyatür nükleer pillerle çalışan yapay kemik ve sinir gücüyle sağlanır. Sonunda Steve'in bedeni, güneşin etkisine göre renk değiştirebilen yapay bir deri ile kaplanır. Ortaya çıkan olağanüstü güçlü kişi, 6 Milyon Dolara mal olmuştur. 
Normal bir insanın sahip olamayacağı bir güce kavuşmuştur Kapıları bir tutuşta sökebilir, tuğla duvarları parmağıyla delebilir, saatte 100 Km. 
hızla koşabilir ya da su altında uzun süre aygıtsız yüzebilir, çok uzaktan istediği şeyleri görebilir ve duyabilir... (Nihayet «Superman» ete-kemiğe bürünmüş oldu!..) Dizi, onun Amerikan Gizli Servis Örgütü'nün emrinde, kötüler karşısındaki mücadelesini anlatır. 


Dizi önce aynı adla TV filmleri olarak başlamıştır: 


*1973 (Mart) - «The Six Million-Dollar Man» 


*1973 (Eylül) - «The Six Million Dollar Man:ı, Wine, Woman and War» (Şarap, Kadın ve Savaş) 


*1973 (Kasım) - The Sıx Million Dollar Man: >, The Solid, Gold Kidnapping (Som Altın Kaçırma) 


I KİMLERE KUCAK AÇMADIK Kİ? İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret, Dünya Dar Gelince, Selma MİNE'nin Kaleminden 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan BK TV-Sinema Filmleri ve Dizileri, YBKY e-dergi, Kasım 2017, Sayı:7, Sf:30 


The Bionic Woman 
(Biyonik Karın) 


1976-78 ABD yapımı 58 bölümlük TV dizisinin yapımcısı; Kenneth Johnson, Oyuncular: Lindsay Wagner, Richard Anderson, Martin E.Brooks. 


Yardımcı aktör Richard Anderson aynı zamanda «The Six Milyon-Dollar Man» (6 Milyon Dolarlık Adam) televizyon film dizisinde de, (1974-1978) Yarı Mekanik Steve Austin'in yardımcı aktörlüğünü yapmaktadır ve Amerikan Gizli Servis Örgütü'nün bir elemanı rolündedir 


«Altı Milyon Dolarlık Adam» dizisinde bir profesyonel tenisçi olarak görünen Jamie Sommers, bir hava dalışı kazasında ölümden döner. ABD Hükümeti onu kurtarmak için biyonik parçalar kullanır. Yapay olarak takılan iki bacağı, bir kolu ve bir kulağı sayesinde süper güç kazanır. 


İlk kadın siborg olarak casuslar, dişi robotlar, çılgın bilim adamları ve uzaylılarla savaşan Bilimsel Araştırma Bürosu ajanı olarak çalışmaya başlar. (Bu da «Supergirl» (Uçan Kız-1984)'ün ete kemiğe bürünmüş yorumu). 


Biyonik Kadın Jaime Sommers'in, «6 Milyon-Dolarlık Adam» dizisinde oynadığı bölümler: 


*The Bionic Woman-1 — 1975 

*The Bionic Woman-2 — 1975 

*The Return of the Bionic Woman-ı — 1975 
*The Return of the Bionic Woman-2 — 1975 
*Love Song for Tanya — 1976 

*Big Brother — 1976 

*The Return of Bigfoot-1 — 1976 

*Kill Oscar - 1976 


1987'de ise, ikilinin ortak TV filmi «The Return of The Six-Million Dollar Man and The Bionic Woman» (6 Milyon Dolarlık Adam ve Biyonik KadınYda, bir terörist çeteyi durdurmak üzere tekrar bir araya gelirler. Eh ne de olsa, çocuklukgençlik âşıkları bir türlü ayrılamamakta, kaderde de görevde de. ABD yapımı filmin yönetmeni: Ray Austin, Öykü ve senaryo: Michael Sloan, Oyuncular. Lindsay Wagner, Lee Majors, Tom Schanley 


1989'da çevrilen TV filmi «Bionic Showdown: The Six Million Dollar Man and The Bionic Woman» (Biyonik Güç Gösterisi)da, ikilinin karşısına bir siborg daha çıkar. Yönetmen: Alan J. Levi, Senaryo: Michael Sloan, Brock Choy. Oyuncular: Lindsay Wagner, LeeMajors, Richard Anderson 


1994 'deki TV filmi «Bionic Ever After?» (Sonsuza 
kadar Biyonik?) da ikili evlenmeye karar verirler. 
Ancak karşılarına bir başka sorun çıkar. Biyonik kadının sibernetik organları güç kaybetmekte hatta bozulmaktadır. Yönetmen Steve Stafford, Senaryo: Michael Sloan, Norman Morrill, Oyuncular: Lindsay Wagner, Lee Majors, Richard Anderson 
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MEKANİK BEDENE İNSAN 
BEYNI TAKILIRSA NE OLURP 
İnsan beyni yüklenmiş makine insanlar ise başka Arthur C.Clarke'ın 

üzerine yaptığı yarınsamalardan biride özellikleuzun yolculuklara 


bir kuramın ürünüdür. 
“Geleceğin Yaşamı” 


çıkacak uzay gemilerine insan beyninin monte edilmesidir. Yarı siborg (sibernetik organizma) bu akıllı bu sonsuzluğa uygun bedenlerle keşif gezileri yapabileceklerdir. Herhalde gün gelecek onlara 


durumundaki makineler, evrende, 


da Yarı İlah denecektir. Ama bunlar neden veya kimden rol-model alacaklardır? Birçok BK eserlerinde yapılan ikaz, bir ebeveyn modeli olmayan bu tür gelişimlerin, sonuçta çığırından çıkacağıdır. Ayrıca bu tür siborglara rol-model olacak kişilerin de sağlıklı beyne sahip olabilmeleri gereğidir; aksi halde kendi programcısının bir mekanik modeli olarak, insanlığın başına belâ olacaklar demektir. 


STAR WARS Film Dizisi 


«Uzay Savaşları»! ile «Geleceğin Savaşçıları ve Orduları»? bahislerinde incelediğimiz 1976- 
2015 ABD yapımı film dizisinin en renkli kişisi, 
her ne kadar kötüyü de oynasa, gizli bir hayranlık beslediğimiz Dart Vader (Ölümsüz Şövalye)'dir VI.Bölüm «Returne of The Jedi» (1983) filminde, ölürken maskesini çıkaran ve oğlu Luke Skywalker'a veda bakışı atan bu kara gücün temsilcisi yenilmez savaşçı: 1.Bölüm «Revenge of The Sith» (2005)'de oğlu uğruna Obi-van-Kenobi ile dövüşürken bedeni kavrulan, sadece başı ve beyni sağlam kalmış soluğunu bile hırıltılı duyduğumuz, acımasız bir siborgdur. Yine de ölürken, tıpkı «Blade Runner»'daki (1982) Dick Deckard'ı ölümden kurtaran biyolojik robot Roy 
1 STAR WARS: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:39-43 
2 STAR WARS:-Geleceğin Savaşçıları ve Orduları, Selma 


Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018 
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Batty gibi vicdana bürünecek ve insanlaşarak son nefesini verecektir. 


Yedi film boyunca onu üç değişik aktör canlandırır: Anakin Skywalker kimliğinde Jake Lloyd (I.Bölüm-1999), Hayden Kristensen (II. 
Bölüm-2002 ve TI.Bölüm:2005); başı dahil her tarafı kapalı Dar Vader kimliğinde David Prowse (IV.Bölüm:1977, V.Bölüm-1980, VI.Bölüm-1983). 
Film sıralaması tersten başa doğru olduğundan, VI.Bölümde, Obi-van-Kenobiile ruhlarının birlikte görüntüsü, yeni dijital çekimlerde değiştirilmiştir. 
Ne de olsa bu tür oyunları gerçekleştirme çağını 


yaşıyoruz. 


Satım 3 
(Satürn 3) 


>: 

e 
” 
# 


7 SATIR 


A STAMEY YDONENE pm SATURN 3 
FARRAH FAWCETT KIRK DOUGLAS HARVEY KEMEL Brecutiye Producer MARTIN STARGER Produced and örectedy STANLEY DÖNEN Story by JOHN BARRY. 
sereenplay iy MARTIN topragi BİLLY WILLAMS,B.SC. 


1980 ABD * İngiliz yapımı filmin yönetmeni 
Stanley Donen, Öykü: John Barry, Müzik: Elmor Bernstein; Oynayanlar: Farrah Fawsett, Kirk Douglas, Harvey Keitel. 


Yıl 2300. Dünyada besin kaynakları tükenmiştir ve başka gezegenlerde besin temini araştırmaları yapılmaktadır. Bunlardan biri de Satürn gezegeninin 3.uydusunda kurulu olan istasyondur. 
6aydabirgüneşdoğmaktadır ve karanlık dönemde Dünya ile ilişki de kesilmektedir. 


Burada Dünyalı Binbaşı Adam (Kirk Douglas) ile uzayda doğmuş ve hiç Dünya'yı görmemiş asistanı Alexandra (Farrah Fawsett) çalışmaktadır. 
Aralarında dengeli bir duygu ve cinsel ilişki vardır. Bu çok mutlu, kapalı devre cennete bir gün, görevli bir yüzbaşı (Harvey Keitel) kılığında şeytan gelir. Şeytan bu kez yanında elma değil, tüp içerisinde “sıfır kilometrede” bir insan beyni getirmiştir. Bir de bu beyni uygulamada kullanacağı robotun parçalarını... Genç kadına 


âşık olan yüzbaşı, dünya alışkanlığı ile uyuşturucu hap kullanmakta ve kadınların erkeğin isteklerine karşı koymaması gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden de Alexandra'nın kendisini reddetmesine kızar. 


Montajı tamamlanan Robot dördüncü şahıs olarak istasyonda belirdiği anda, ortalık karışmağa başlar. Yarı ilah serisi olarak devreye giren Hector adlı insan beyni taşıyan robotsiborg, tekniğin son harikasıdır. Çalışma yöntemi, yüzbaşının beynine yerleştirdiği verici ile onun hareket ve düşüncelerinin aynısını yapmak şeklinde programlanmıştır. Öylesine mükemmeldir ki, sadece konuşamamaktadır. Bu yüzden, yüzbaşı “bu kadar mükemmelsin, konuşsana!...” diye öfke ile bağırır, tıpkı ünlü Rönesans ustası Mikelanj'ın kendi yaptığı Davut heykeline “Şimdi neden konuşmuyorsun” diye bağırarak çekicini fırlattığı gibi. 


Kendinde bulunan her şeyi Robota aktaran yüzbaşı, hataların en büyüğünü yaparak Alex'e duyduğu hisleri ve o istasyona gelebilmek için işlediği cinayetin anılarını da ona aktarmış olur. 
Tamamen onun benliğine dönüşen Hector'un artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Adam'a cinayet ve Alex'e cinsel duygular besleyen bir kişiliktir, artık... Giderek her birini kandırmak için seslerini taklit edecek kadar da kurnazlaşacaktır. 


Sonuçta Alex uğruna her türlü çılgınlığı göze alan siborgun davranışları; Homeros'un «İlyada» destanını Oo anımsatmaktadır. - Truva (o şehri önünde büyük kahraman, ölümsüz Aşil'i ancak topuğundan vurarak ölüsünü sürükleyen Hector gibi, robot da yüzbaşının ellerini kopartır, cesedini istasyon boyunca sürükler. 


«Hector» adlı siborgun yarattığı dehşet ilk anda, «Frankeshtein»ı anımsatıveriyor insana... 
Normal insandan uzunca boyu, iri cüssesi, ürperti veren büyük ayakları ve yürürken çıkarttığı ayak sesleri; hepsinden önemlisi bütün klasik korku filmlerindeki canavarların yaptığı gibi, filmin güzel kızına âşık olması benzer öğeler. Frankenstein'ın korkunç şato dehlizlerinin modern çeşitlemesi, Satürn istasyonunda olduğu gibi yer alıyor. 
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liderinin annesini bulacak ve öldürecek; böylece 


ze Işık Tutan Bil de onun doğması engellenecektir. 


( Onl andırı çi) Öte yandan liderin arkadaşı da, siborgu bulmak 

üzere zamandan gelip onu takibe koyulur. Gün gelir bu kişi, liderin annesi ile birlikte olarak, liderin babası rolüne bürünüverir. Siborg öldürülür. Zaman değiştirilememiştir. 


Devamında çevrilen filmler şöyledir: 


*Terminator Il — Judgemend Day (Mahşer Günü — 1992 ABD * Fransız) 


*Terminator II — Rise of the Machines (Makinelerin İsyanı - 2003 ABD * Alman * İngiliz) 


*Terminator Salvation (Kurtuluş - 2009 ABD 
4 Alman * İngiliz * İtalyan) 


> ve İ 


he rules of o1 ie 


ka peri Deer 

Çutürö'by changing the Past. 

The plân reguired ng that felt nö pity. No pain. 

No fear: ş 
Something ünstoppable. m ci 1 


Hemdale Presents a Pağific Westem Production of a James Cameron Film Amold Schwarzenegger “The Terminator” Michael Biehn, Linda Hamilton and Paul Winfield Make-Up Effects By Stan Winston - Executive Producers John Daly and Derek Gibson Written by James Cameron with Gale Anne Hurd - Produced by Gale Anne Hud. 
# ÖRÜN rerones nese Direçted biy James Cameron Prints is by Delime* (Re hire 


1984 ABD # İngiliz yapımı filmin yönetmeni 
James Cameron. Senaryo: James Cameron, Gale Anne Hurd. Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn. 


Zamana müdahale ederek tarihin değiştirilmesi, bilim-kurguda sık sık başvurulan konulardan biridir. Robotlarla insanlar arasında cereyan eden savaşı durdurmak üzere, gelecekten, geçmişe (bu güne) bir siborg gönderilir. «Terminator» (sonlandırıcı) denen bu siborg, insan savaşçıların 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D.A.R.Y.L 


(Data Analising Robot Youtlı 
Lifeform) 


HE CAN FIY A JET, RACE A CAR AND OUTSMART A COMPUTER. 
THE GOVERNMENT CREATED HIM AND NOW THEY WANT HIM DESTROYED. 


1985 ABD yapımı filmin yönetmeni: Simon 
Vincer, Senaryo: David Ambrose, Allan Scott, Oyuncular: Mary Beth Hurt, Michael MeKean, Kathryn Walker. 


DARYL, yapay zekâ üzerinde yapılmak üzere devlet tarafından finanse edilen 


bir projedir. 10 yaşlarında bir çocuğun beyni, 


çalışmalar 


üstün güçlerle donatılmış bir mikrobilgisayarla donatılarak bir siborg yaratılır. Bu yapı hem insanca duygular taşıyacak, hem de gerektiğinde 


başka bilgisayarlarla bağlantı kurup onların çalışmalarını kesebilecektir. 


Projeyi askeriye öğrenir ve “üstün asker” üretmek amacıyla çocuğu ele geçirmek ister. 
Olayı fark eden bilginlerden biri, DARYL'I serbest bırakır. Onu yaşlı bir çift bulur ve yanlarına alır. Çocuk, kendisiyle ilgili herhangi bir anıyı hatırlayamamaktadır. Ancak akranlarına göre üstün bazı yeteneklere sahiptir. Bundan sonrası, DARYL'in bulunması, geri alınması, tekrar aileye iadesi gibi bir dizi kovalamaca içinde sürer gider. 


Üstün Asker projesi, Vietnam Savaşı'yla birlikte ABD'nin üzerinde durduğu önemli bir konudur, tıpkı uzaya gönderilmesi düşünülen Üstün İnsan 


gibi. Her türlü savaş koşuluna dayanacak böyle bir güçle donatılmış yenilmez ordular... Konu, başka yapıtlarda da defalarca işlenecektir. 


conP-8 İ-YSA 
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1990'ların başlarında Almanya'da 004 olarak yapılan «The People Drifting Between Space and Time»dan sonra «Emergency Simulation 1992» o 1986'daki son bölüm «Setting off» “un öyküsüne çok benzemektedir. 


Françoise'in sarışın olarak yeniden doğduğu «009 RE:Cyborg» (2010), ona yeni bir kişilik kazandırır. Shotaro Ishinomon'un notlarından uyarlanan «Conclusion: GOD'S War» çizgi filminde, önceki yeteneklerine ilaveten öngörü/ yarınsama gücüne de kavuşur. 


Peter O'Donnell tarafından çizilen 1960'ların 


İngiliz kadın ajanı «Modesty Blaise»i andıran bir yapıdadır. 


Www.ph9.jp 


1986 yapımı çizgi film dizideki 009 siborgları 
arasında yegâne dişi, kot adı Francoise Amoul olan Cyborg 003'dur. Kızıl saçları, yeşil gözleri, biçimli vücudu ile diğerlerinden farklı yapıdadır. 
Önceleri koyu renklerde, gri-beyaz üniforması, dizinin devam eden ileriki bölümlerinde daha modern, göz alıcı bir kırmızıya dönüşür. 


Tüm siborgların doğumu, Kara Hayalete karşı savaş ile başlar ve önemli maceralar 1986'ya kadar sürer. Sonra ekip dağılır ve Cyborg 003 tek başına mücadelesini sürdürür. Bu arada ilginç olaylar da yaşar: Söz gelimi ekibinden geriye kalan arkadaşları tarafından alıkonduğu Venedik'teki bir apartman dairesinde bir melek fosili bulur. 
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Rohocoj 
(Robot Polis) 


ç PARTMAN, 
© 6 '.. 


> SAP ik Pelep Weller > Alaney Allen - Rolucay - Daniel O Heri. 
PZ rg rolu Miguel Feprer İk bel el 
Rep Frank. Ünsev Rob Bat oca era endam Daim ; Michael Miner > ünv 5 Apne Sehmidi » vet e Paul Veeieyen Mb (EAT) BE al cura Blm iennee > 


1987 ABD yapımı Paul 
Verhoeven, Senryo: Edward Neumeier, Michael Miner. Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen Dan O'Herlihy. 


filmin yönetmeni: 


Gelecekte, Detroid kentinde yürümüştür. Şirket, tehlikeli 

göğüsleyebilecek ve asayişi sağlayacak büyük bir robot projesi geliştirir. Alex Murpy adlı bir polis, proje gerçeklik aşamasına girer. 


suç oalmış 


durumları da 


sokak çeteleri tarafından öldürülünce, Beyni tıpkı 


Satün-3'teki (1980) gibi, bir robotsu bedene yerleştirilerek yenilmez bir siborg elde edilir. 
Dürüst ve zeki Alex Murphy'nin beynini kullanan, sevgilisine artık dokunamayan ama sevmeye devam eden ve insanlara yardım için koşturan bir siborg... Tüm görevlerinde son derece başarılı olan Robocop, sonunda, kötülüklerin merkezindeki Boddicker için tam bir hedef olur. 


Filmin ikincisi 1990 yılında «Robocop 2» olarak çekilir. 


Film 1994 yılında Kanada TWsinde 23 bölümlük dizi olarak oynatılır. 
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BİYOLOJİK ROBOTLAR de tersten bakalım: «Blade 
(1982) gibi âşık olanlarına, ölümlerine çare bulması için yapımcılarını «Makas Eller» (1990) gibi yapımcıları öldüğü için yarı mekanik kalanlarına; «Bicentennial Man>»'deki (1999) gibi insanlaşıp da, ölen dostlarıyla birlikte ölümü arzulayanlarına kim çare bulabilir? 


biale Runner 


Konuya bir 
Runner»'daki 


arayanlarına; 


| “i ” " 7 , 
| / > 


'HARRISON FORD. 


1982 ABD yapımı. Yönetmen: Ridley Scott. 
Senaryo: Philip K. Dick'in «Do Androids Dream Electronic Ships» (Androidler 
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1969) 
romanından Hampton Fancher, David Webb Peoples. Harrison Ford, Rutger 
Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Müzik: VANGELİS 


Elektronik Koyun Düşlerler mi? - 


Oyuncular: 


Philip K. Dick, romanını reklam mahiyetinde bir kitapçının vitrininde oturarak yazmıştır. 


Olayın geçtiği oO21.yy başlarında Genetik Mühendisliği, insanlara tıpatıp benzeyen kusursuz Sentetik Varlıklar aşamasına getirmiştir*. Uzak gezegenlerde, kötü koşullu madenlerde çalışmak üzere (adeta Frankenstein gibi) laboratuvarlarda organları ayrı ayrı üretilen ve «replican>» (Taklit-Kopya) denilen biyolojik robotları gerçek insandan tek özellik, “tiksinti” yoksunluklarıdır. Her şeyleri 

programlanmış, hatta bellek ve anılar yüklenmiş 


duygusundan ile mükemmel 


ayıran 


bu taklitlerin ömürleri 4 yıl ile sınırlıdır; çünkü bu zaman sonunda duyguları gelişerek insanlaşmakta ve tehlikeli hale gelmektedirler. Ömürlerini uzatmak gibi masum bir amaçla yapımcılarını bulmak üzere Dünya'ya inmeleri yasaktır. 
Gelenleri avlayan polislere «Blade Runner» işleme 


de «emekliye sevketmek» denmektedir. 


Dünyaya dört kişilik bir replikan grubun geldiğini öğrenen teşkilat, taklitleri insanlardan ayırt etme ve yok etme yöntemlerini iyi bilen Rick Deckard'a görev verir. Avcı Blade Runner, replikanların yapımcısı ile görüşmeye gider ve yeğeni Rachel ile tanışır. Ona âşık olur, ama bir süre sonra onun mükemmel bir taklit olduğunu fark eder. Genç kız için bu ağır bir şoktur. Geçmişiyle ilgili anılarının ve çocukluk fotoğraflarının, yapımcının yeğenine 
ait veriler olduğuna inanmaz... Ama sadece 4 
yaşındadır ve ölümü yakındır. 


w BLADE RUNNER ya da DESCARTES YANILGISI, Philip K. 
Dick Dosyası:2, Kubilayhan Yalçın, KHY Blog, YBKY e-dergi, Kasım 2017, Sf: 20-24 


Öte yandan Dünya'ya inen grubun câni lideri Roy Batty, kendisini öldürme emri almış olan Deckard'ı, son dakikada vicdanı elvermeyerek 
ölümden kurtaracaktır. Ve onun karşısında, 4 
yaşının verdiği olgunluk ile sessiz sedasız ölecektir. 


Mesleği ile aşkı arasında sıkışıp kalan Rick, her şeye rağmen sevdiği Rachel ile başka bir ülkeye kaçmayı göze alacaktır. O çok özel bir modeldir ve ömrünün ne kadar olacağını yapımcısı da bilmemektedir. Ve Rick şöyle der: «Ne kadar ömrümüz olduğunu hangimiz biliyoruz ki?» 


Yaratımın amacını, Yaratanı, yaşamı, ölümü, sevgiyi, dostluğu, vicdanı ve de yaşanılan kentin hem güzel hem de çirkin taraflarını muhteşem çekimlerle veren bir klasik yapım. Mutlaka 


seyredilmeli... 


#0 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Lward Scissorhamis 
(Makas Eller) 


> AYİP 
 MANONLAKDR 


TGENTETE CENT UK Pres 4 TOKER e KAYAN SÖRSDAYANIS DANS AL OKKA KANER, OLMA. LES ANL) AZDLAEI AZA, LAZY KANDA VUNLENT ARD e ver anl ALAN ZİN 07EN 


rapin STAN GZAFSAT 
IN Oi 


1990 ABD yapımı filmin yönetmeni Tim Burton. 
Öykü: Tim Burton ve Caroline Thompson. 
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest 

Bir mucit, inzivada yaşadığı bir dağın tepesindeki şatosunda en büyük icadı olan, tıpkı insan benzeri Edward üzerinde çalışmaktadır. Ancak onun ellerini tamamlayamadan ölür. Edward, Lady Peg onu keşfedene ve evine davet edene kadar, makas şeklindeki robot elleriyle başbaşa kalır. Önceleri herkes onu topluma kabul eder; ama zaman 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geçtikçe Edward'ın şansı dönmeye ve her şey ters gitmeye başlar. 

Bir parça «Pinokyo», bir parça «Frankenstein» kokan bir film. BK, fantezi ve korku arasında gidip gelen, tam insan olmak isteyen ama olamayanlara 


örnek bir yapım. 


biccentenia! Man 
(200 Yıllık Adam Veya Rohot Adam) 


İncelediğimiz yılların ötesinde olmasına rağmen, 


konuyu tamamlayan 1999 ABD yapımı filmin yönetmeni Chris Columbus, Senaryo: Isaac Asimov'un daha sonra romana çevirdiği “The Bicentennial Man” (1976) adlı kısa öyküsünden Nicholas Kazan, Nicholas De Toth, Neil Travis. 
Oyuncular: Robin Williams, Embeth Davidtz, Sam Neill. 

Bir ev hizmeti robotu olarak programlanmış olan Andrew'un, satın alındıktan birkaç gün sonra, Martin Ailesi tarafından, sıradan bir android 


olmadığıfark edilir. Andrew, duygusal davranışlara ve yaratıcı düşüncelere sahiptir. 

200 yıl boyunca, Andrew insanlığın karmaşık 
yönlerini öğrenir. Ancak dost olduğu sahiplerini kaybetmekten de acı 


Sonunda öylesine insanlaşır ki, artık yaşamak istemez, ölüme yatar. 


çekmektedir. 


KLONLAR ya da TIPKI 
KOPYALAR 

Seri üretim şeklinde düşünülen insansıların başka bir yorumlaması ise Klonlama (biyolojik tıpkı kopyalama) üzerine yapılan filmler olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun mantığında, insanlara yapay organlar takmaktansa, hatta organ nakli yerine, onların birer kopyalarını yaratmak ve bunlardan aynı organları alarak, kişiyi kurtarmak... 


Ve büyük bir ahlâki ve hukuki tartışmayı da birlikte getirecektir: Bunlar gerçek insan mıdır, yoksa bir aslın kopyaları olan insansılar mıdır? Özellikle organ kullanımı için üretilen bu modellerden aslını onarım için organ çıkarmak, bir tür cinayet olmaz mı? Ya onları öldürmek, bir android veya otomatın enerji gücünü kapatmanın çok ötesinde olmaz mı? 
En azından bir hayvan kadar bile değerleri yok mudur? (Ki olmadığı «Blade Runner>»'da (1982) görülür... 
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Sleeper 
(200 Sene Uyuyan Adam) 


WOODY ALLEN 
TAKESA 
NOSTALGIC LOOK 
AT THE 

FUTURE 


“Diane 
"il Ke 


caton 


Allen“ 
“Sleeper” 


1973 ABD yapımı film, komedi bilimkurgu 
türünde. Yapım: United Artists. Yapımcı: Jack Grossberg, Yönetmen: Woody Allen. Senaryo: Woody Allen ve Marshall Bricknan. 


Mike, 1973 yılında bir mide ameliyatı için hastaneye yatırılır, ülserine çare bulunamayınca, hibernasyona (kış uykusuna) alınır. 2173 yılında uyandırılarak hastalığı tedavi edilir; ancak, bambaşka bir dünyaya gözlerini açmıştır. Tek ve diktatör bir başkan, ona başkaldırmaya çalışan gizli örgütler, dev besinler, dev tavuklar, seks makineleri ile bir keşmekeş içinde bulur kendini. 
Diktatör aslında bir kaza sonucu ölmüş, sadece geriye burnu kalmıştır. Genetik mühendisleri, bu kalıntıdan, yeniden başkanı kopyalama peşindedir. 
Mike, bu burnu imha ederek, sonunda Dünya'yı kurtaracaktır. Tam Woody Allen'e uygun, harika bir BK'sal komedi!.. 
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(Geleceğin Dünyası) 


WHERE "WESTWORLD”STOPPED "FUTUREWORLD”BEGİNS! 


Offering fantasy, sensuality and adventure e satisfaction guaranteed 

ENTRY FEE:91,200 PER DAY 

EXIT FEE: YOUR LIFE! 


Bİ 
RM. 


PETER FUNDA -* BUYTHE DANNER “FUTUREMORLD” 


ARTHUR HILL 
STUART MARGULIN * JOHN RYAN 
YUL BRYNNER 


1976, American International Co. yapımı filmin yapımcısı: Samuel Z.Arkoff, Yönetmen: Richard T.Heffron, Fonda, Biythe 
Donner, Yul Bryner, Arthur Will, Stuart Margolin, John Ryan. 


Oyuncular: Peter 


Kimi filmler vardır, gişe rekorları kırar; filmcileri, devamını çekme konusunda zorlar. Kahramanı, sonunda ölse bile konu yazarları onu yeniden diriltirler. İzleyiciler de buna inanmaya ve onu tekrarizlemeye hazır olduklarından, maceradevam eder. Halkın ilgisi sonucu, « West World:Delos» 


(1973)! filminin devamına itilen yapımcılar, bu kez «Future Wold» denilen “Harikalar Ülkesi”ni önümüze getirirler. 

BK'yu uyarlarken (Ooince ince hicveden filmde, kapatılan Delos'taki sistemler otomatikleşmiş, hata olasılığı ortadan 


kaldırılmıştır. Buna karşın yöneticiler, Dünya 


günümüze tüm 


İnsanların dünyayı hava kirlenmesini 


işlerine el atmaktadır. 


mahvetmelerini, savaşları, önlemek için, önemli kişilerin eğlence merkezinde tıpatıp biyolojik kopyaları yapılmakta ve buraya davet edilerek, orijinalleri ile değiştirmektedirler. 


Dış dünyaya gönderilen bu insansılar, önemli 


kararlara imza atmaktadırlar. İşte geleceğin dünyasını oluşturacak olanlar, bu biyolojik robotlardır. 


Heyecanlı sahnelerin kendi gerilimi içinde belirli dozda kullanıldığı, güzel bir yapım. Robot gibi davranan insanlar, insan gibi düşlenen 


biyolojik kopyalar... 


İ WEST WORLD:DELOS, Daha Neler Göreceğiz Kimbilir? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi,, Sayı:11, Mart 2018 


The Boys From Brazil 
(Brezilyalı Gocuklar) 


İR LEW GRADE Presents 
A TRODLCER CIRCLE PRODUCMON 


GREGORY 
PECK 


RENE 


ad. ÖLME 


JAMES 
MASON 


A FRANKLIN J. SCHAFFNER FILM 


and starring LILLI PALMER 


“THE BOYS FROM BRAZIL” Executive Producer ROBERT FRYER Music by JERRY GOLDSMITH Screenplay by HEYWOOD GOULD From the novel by IRA LEVIN Produced by MARTIN RICHARDS d STANI OLE Directed bDyFRANKLIN |. SCHARNER rini Sounctrık Recording Albi on ARM Be 


orda and pes, 


1978 ABD-iİngiliz ortak yapımı. Yönetmen: 
Franklin J.Schaffner, Senaryo: Ira Lewin'in aynı adlı romanından Heywood Gould, Oyuncular: Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason. 


Nazi avcısı bir Yahudi, dünya üzerinde cereyan eden birbirine benzer ölüm olaylarından yola çıkarak, Nazi Dr.Mengene'nin, bir zamanlar Brezilya'da 40 kadar kadın üzerinde deney yaptığını öğrenir. Bunlar, dünyanın her tarafına dağılarak, klonlanmış Hitler'ler doğurmuşlardır. 
Benzer yaşam koşulları sağlanarak, çevre etkisiyle Hitlerin dünya çapında dirilmesi ve 4.Düzen'in oluşması beklenmektedir. Unutulan ise, bu çocukların ruh yapılarının farklılığıdır. 


Hitler'in yeniden diriltilmesi, Almanların 4.Reich (4.Düzen/Hükümranlık) projesi olarak pek çok roman ve filme konu olmuştur, bundan öteye olacak gibi de görünmektedir. Adı konmasa da Woody Allen yapımı «Sleeper»'da (1973) da benzer bir konuya değinmişti, genetik klonlama olarak... 
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The Gone Master 
(Konya Ustası) 


GJOSAVENSİ YES 
KİSONNİ 


1978 ABD yapımı NBC-TV filmi. Yapımcı: John F. 
Black. Yönetmen: Don Medford. Senaryo: John F. 
Black. Oyuncular: Ralph Bellamy, Art hindle, Ed Lauter, John Van Dreelan. 


Araştırmacı bilim adamı Dr.Simon Share ve yardımcısı Dr.Ezra Loutman, klonlama (tıpkı kopyalama) öncü araştırmalarından dolayı, ABD tarafından korunmaktadırlar. Çok geçmeden Share, işverenlerinin hükümet olmayıp, tıpkı kopyalamayı kendi amaçları doğrultusunda kullanmak isteyen bazı gizli kuruluşlar olduğunu fark eder. Şüpheleri gerçekleşir ve Dr.Loutman, bu bilinmeyen grubun elemanları tarafından kaçırılır. 


Dr.Simon, gerçekte herkesin bildiğinden çok daha ileri düzeyde kopyalama bilgisine sahiptir ve kendi fiziksel yaşında oniki kopya yaratır. Her biri aynı bilgiye ve Simon'un anılarına sahip olmasına rağmen farklı kişiliktedir. 


Simon ve kopyaları Dr.Loutman'ı kurtarır ve bu gizli organizasyondan kaçarlar. 
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The Clonus Horror 
(Kopyalama Dehşeti) 


The only thing they don't use 
..5 he Scream 


Te GLONUS AORROR 


1979 ABD yapımı. Yönetmen: Robert S.Fiveson, 
Senaryo: Bob Sullivan'ın öykü-sünden Ron Smith, Oyuncular: Tim Donnelly, Paulette Breen, Dick Sargent. 


Bir kampta yetiştirilen gençler, yönetimin seçimi ile ABD'ye törenle gönderilmektedirler. Geri dönen olmamıştır; ama içlerinden Richard, giden bir arkadaşının cesedini ormanlık sahada bulunca işler değişir. Araştırmaları, onu büyük bir yasal ve ahlâki sorun ile karşı karşıya bırakır: Bu kamp, aslında özel bir kliniğin yakınındadır ve orada genetik mühendisliğinin yeni harikalarından klonlama (genetik kopyalama) yöntemi ile insanların eşleri, ya da biyonik robotları yetiştirilmektedir. ABD'nin gizli bir yerinde yaratılan bu gençler, benzerleri olan kişilerin hasta ve bozuk dokularını yenilemede yedek parça olarak kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla Amerika'ya gidenler, geziye değil, ölüme gitmektedirler... 


Film günümüzde «Island» (Ada-2005) adıyla farklı yorumda tekrar çevrilmiştir. Yönetmen: Michael Bay, Senaryo: Caspian Tredwell-Owen, Alex Kurtzman. Oyuncular: Scarlett Johansson, Ewan McGregor, Djimon Hounsou. 


Star Wars - Attack of the 
Gİones 


(Yıldız Savaşları- Klonların 
Salılırısı) 


Döndük geldik tekrar «Yıldız Savaşları»na! 
(Ne film dizisiymiş ama, yok yok!..) «Mekanik Bedene İnsan Beyni Takılırsa Ne Olur?» 
başlığıyla siborg Dart Vader'a değindiğimiz konuya bu kez biyolojik kopyalar olarak bir kez daha bakmakta yarar vardır. 

Star Wars: Episode TI - (Klonların Saldırısı-2002) Konu yazarı, yapımcı, senarist ve yönetmen: George Lucas, Müzik: John Williams, Oyuncular: Ewan McGregor, Hayden Christensen. Natalie Portman Temuera Morrison (Jango Fett) Hatırlanacağı üzere! Episod I - «The Phantom Menace» (Gizli Tehlike-1999) filminde, iki Jedi Şövalyesi Oui-Gon Jinn ve Obi- Wan Kenobi, Galaktik kargaşaya çare ararken gizli güçleri dengeleyen Anakin Skywalker ile tanışırlar. 
Aradan 10 yıl geçer. o Galaktik Cumhuriyete karşı düzenlenen ayrılıkçı hareket ve isyanların arkasında, Kamino gezegeni olduğunu öğrenir ve oraya giderler. Jango Fett'in tıpkı kopyaları olan bir klon ordusu ile karşılaşan Cumhuriyet güçleri, kıyasıya bir savaş verirler. 

I - STAR WARS: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Gü- 


nümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, SF:41 


Kaynakça: e 
*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, İstanbul 2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, Kitap:23, İstanbul 
2011 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, İstanbul 2010 


Göndermeler: i 
*BEN ROBOT — |, Robot, Isaac ASIMOV, Çev: Selma MİNE, Deniz 
Yayınları, Bilim Kurgu Dizisi:1, İstanbul 1983 


*BİYONİK İNSANLAR GERÇEK mi? (1), *Siborglar kimlerdir? *Yapay Organlar, *Genetik Müdendisliği X—Bilinmeyen BK Dergisi, 1977, Sayı: 10 http://www.x-bilinmeyen.com/10/id3.htm 


*BİYONİK İNSANLAR GERÇEK mi? (2), *Geleceğin Süper Adamları, *Hukuk Sorunu, *Doğu Bloku Çalışmaları, X—Bilinmeyen BK Dergisi, 1977, Sayı: 11 http://www.x-bilinmeyen.com/11/id3.htm 


*BİYONİK İNSANLAR GERÇEK mi? (3), *Gerçek Biyonik Adamlar, *Sibernot'lara Doğru, *Canlı Uzay Gemileri, X—Bilinmeyen BK Dergisi, 1977, Sayı: 12 http://www.x-bilinmeyen.com/12/id6.htm 


*KİMLERE KUCAK AÇMADIK Kİ? İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret, Dünya Dar Gelince, Selma MİNE'nin Kaleminden 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan BK TV-Sinema Filmleri ve Dizileri, YBKY e-dergi, Kasım 2017, Sayı:7, Sf:30 


*NEUROMANCER, William GİBSON, Çev: Gonca GÜLBEY, Altıkırkbeş 
Yayınları, 2011 


*SİBORG'A DOGRU, www.x-bilinmeyen.net sitesi. 
http://www.x-bilinmeyen.net/habtek/id3.htm 


*STAR WARS: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:39-43 

*STAR WARS: Geleceğin Savaşçıları ve Orduları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı 
Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018 

*WEST WORLD: DELOS, Daha Neler Göreceğiz Kimbilir? Selma 


Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi,, Sayı:11, Mart 2018 


*BLADE RUNNER ya da DESCARTES YANILGISI, Philip K. Dick Dosyası:2, Kubilayhan Yalçın, KHY Blog, YBKY e-dergi, Kasım 2017, Sf: 20-24 


GELECEK SAYI: 
Yeni Konu: BİLGİSAYARLAR ve ELEKTRONİK BEYİNLER *Nereden Nereye Geldik? Billion-Dollar Brain ve Diğerleri 


*Hayal mi, Gerçek mi, Medya Oyunu mu? Colossus: The Forbin Project, Opetation Prometeus ve Diğerleri 


*Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar: The Agency, Looker 


*Ana Beyin, Bilgisayar Oyunlarını Ciddiye Alırsa ne Olur? 
TRON, War Games 


*Bilgisayar Ekranından Seslenen ve Görünen Enerji Bedenler: Poldergeist, Brainstorm, Access Code ve Diğerleri 


*Şebeke, İletişim Ağı ya da Web Çıldırırsa Ne Olur? 
Electric Dreams, Shocker 


*Ve de Ölümün Ötesini Aramak: Flatliners Diğerleri 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Kısa Öykü 


Ahmet KARA 


Tanrıdan Kaçış 


S abahın ilk ışığı 

uyandırmıştı. Mavi gözleri ile dans eden Güneş, parlak bir denize yansıyor gibiydi. Elleriyle yavaşça gözlerini ovalayarak, kendine gelmeye çalışıyordu. 
Etrafına baktığında; siyah deri koltuklar, tablolar, 


onu rahatsız etmiş ve 


birbirinden farklı makineler olduğunu fark etti, nihayet bir hastahane odasında olduğu kanısına vardı. O an cevaplayamayacağı bir soru belirdi zihninde: Neden buradayım? İnce, uzun vücudunu incelemeye başladı fakat hiçbir yara izi göremedi. Tanrım neler oluyor? Yoksa psikolojik bir vaka mıyım? Diye geçirdi aklından. Zihninin boş olması bu ihtimali kuvvetlendiriyordu. “Hey! 
Kimse yok mu?” diye bağırdı ölüm sessizliği egemen olan odada. Tombul, sarışın, orta yaşlarda olan bir kadın girdi odaya, sanki kapının dışında hazır bekliyor gibiydi. Fazla yanına yaklaşmadan “Demek uyandınız. Doktor Berna Hanıma haber vereceğim, biraz bekleyin.” dedi kibar bir edayla. Beklemekten başka çarem yok, 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açıklamalara ihtiyacım var. Zihnim bomboş hiçbir şey hatırlayamıyorum diye düşündü. 


Yaklaşık beş dakika sonra az önceki hemşire ile bir kadın doktor odasına geldi. Öndeki kadın, Doktor Berna'ydı, fazlasıyla güzel bir yüze sahipti. Esmer teni, hafif dalgalı saçları ve oval yüzü mükemmellik tanımıyla ahenk içerisindeydi. Gülümser bir tavırla “Geçmiş olsun, Selim Bey.” dedi. İnce ve çocuksu bir sesi vardı. 

“Teşekkür ederim doktor, fakat neyin geçmiş olduğu hakkında bir fikrim yok, hiçbir şey anımsayamıyorum.” dedi şikayetçi bir tonla. 

“Bulunduğunuz oOdurumu gayet iyi anlıyorum, endişelenecek bir şey olmadığını belirtmek o isterim. oSize neler olduğunu anlatacağım, fakat dinlenmeye ihtiyacınız var.” 
dedi doktor. 

Bu cevap onu tatmin etmemiş, biraz da gergin hissettirmişti. Hiç bilmediği bir hastahane 


odasında (ouyanmış, tanımadığı o insanlar, karşısında ona gülümseyerek bir şeyler anlatmaya çalışıyordu, bu fazlasıyla sinir bozucu bir durum diye düşündü. 

“Hayır” dedi sert bir sesle. 

“Dinlenmeye falan ihtiyacım yok, tek ihtiyaç duyduğum şey yapacağınız açıklamalar doktor.” 

“Pekala Selim Bey” diyerek geri adım 


attı Berna. “Fakat zihniniz çok karışık, söyleyeceklerimi anlayabileceğinizi pek zannetmiyorum.” 

Adamın ters (o bakışları (Berna'nın üzerindeydi. Mavi, parlak gözleri oldukça ürkütücüydü. 


“Tamam o halde beni dinleyin, sakin olmaya çalışmalısınız. Çünkü duyacağınız şeyler sizi oldukça hayrete düşürecektir.” dedi kadın 


soğuk bir tavırla. 
Berna söze nereden gireceğini düşünüyordu, şoke etkisini (düşürebilecek 


kelimeler seçmeleydi fakat durumun kendisi baştan sona şaşırtıcı etkiye sahipti. “Selim, Yeni Ahiti hatırlıyor musun?” diye söze girdi en nihayetinde. Selim söylenen şeyi düşünüyordu, ama hiçbir çağırışım yapmadı. Kafasını salladı. 

“Bahsettiğim kitap kutsal olma özelliğine sahip, fakat günümüzde pek bir destekçisi yok.” 
dedi Berna. 

“Bunun benimle ne ilgisi var?” 

“Bu kitabın içerisinde, Lazarus diye birisinden bahsedilir. Hz.İsa tarafından...” sözünü yarım bıraktı Berna. 

“Devam edin tarafından ne?” dedi aceleci bir tavırla. 

“Diriltilen” dedi kadın. “Yani hayata geri getirilen. Bu çok ani olacak biliyorum ama söylemekdurumundayım. Modern çağın Lazarus'u ise sensin.” Boş gözlerle kadına bakıyordu. Son sözlerinin yıkıcılığı altında ezilmiş, enkazdan çıkmaya çalışıyordu. Lazarus ve ben, Lazarus ve ben diye oyun oynadı zihninde, hiç iyi bir oyun değildi bu. Lazarus'u kendisiyle ilişkilendirmişti, ama bu olanaksızdı. “İnsanlar öldükten sonra asla hayata geri gelemezler” diye cevap verdi kadına. 


“Haklıydın, fakat bir zamanlar” dedi. “Artık gelebiliyorlar. Bunu kanıtladın. Bir yerlerde Tanrı aldığını vermez diye bir şey okumuştum, ama artık Tanrıdan kaçış mümkün.” dedi tebessümle. 
Ne söyleyeceğini bilemiyordu, karşısındaki kadın ancak bir delinin söyleyeceği şeyleri ileri sürüyordu fakat o, profesör unvanı olan birisiydi. 
Kafasında biriken soruları tek tek sıralamaya çalıştı. İlk olarak “Neden yaptınız bunu?” dedi Selim. 

“İnsanların sayısını bilseydin eminim bu soruyu yöneltmezdin. Bir zamanlar nüfusumuz on bir milyardı, on bir milyar! Şimdi ise tahmin bile edemezsin. 

Eğer böyle devam etseydi insanlık tükenecekti, fakat buna göz yumamazdık.” dedi kendisinden emin tavırla. 

“Peki bu durum ortaya nasıl çıktı?” sorular soruları doğuruyordu. Bir an önce meçhul havayı dağıtmalıydı. 

“Bilirsin ya Selim, insanlığın başından bu yana sonumuzun nasıl geleceği hakkında teoriler ürettik durduk. En popüler olanları ise; yapay zeka, dünya dışı medeniyetler, savaş, kıtlık gibi ihtimallerdi. Ama bunlardan hiçbiri olmadı” dedi çarpıcı bir sesle. “Sonumuzu neredeyse 


iç buhran getirecekti.” Kadının söyledikleri Selimi derinden etkilemeye başlamıştı. İç buhranı anımsayabiliyordu ve sonuçlarınıda kestirebiliyordu. 

“Uzun o süredir obu Oogezegendeyiz, elbette sıkıldığımız dönemler olmuştu ama şahit olduğumuz en şiddetlisiydi.” oKadın 


bunlardan bahsederken oldukça ciddi bir tavıra bürünmüştü. “Filmler, diziler, kitaplar, resimler, tiyatrolar, özetle sanat bile iç buhrana teslim olmuştu. Bir zaman sonra devletler insanların içini karartıcı yapıtları yasaklama kararı aldı. Bu olay neredeyse bütün Dünya'yı etkilemişti, tıpkı Fransız ihtilali gibi.” 

“Sonuç ne oldu?” 

“Hiçbir şey değişmedi. İnsanlar sürekli kendilerine; Hayat anlamsız ise onu reddetmek en doğru olanı değil midir? Doğmamış olmak istiyorum o yüzden ölmeliyim gibi söylemleri 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haykırıyordu. Bazıları ise ruhsal bakımdan komada olduğunu, bundan dolayı ötenazi hakkını kullandığını diyordu. Anlayacağın hiçbir çözüm girişimi başarılı olmamıştı. Neredeyse devletler de iç buhrana teslim olacaktı, fakat bilim ise hiçbir şeyin çaresiz olmadığı düşüncesindeydi. İnsanlar artık çocuk yapmıyordu ve yeni insanlar aramıza katılamıyordu. Tam burada aklımıza fantastik bir soru geldi: Madem yeni insanları aramıza katamıyoruz, o zaman eski insanları neden getirmeyelim? İşte bu sorunun bizi getirdiği yer tam olarak burası Selim Bey.” dedi Berna. 
Yüzünde garip bir memnuniyet vardı. 

“On iki yıl önce sorduğumuz soru, o zamanlar fantastik değerindeydi. Artık öyle değil, bir şeyler yapılabiliyorsa asla fantastik değildir.” 

“Haklısınız doktor. Aklıma bir soru daha takıldı. İnsanları yeniden uyandırdığınızda mutlu bir ruh haline bürüneceklerini sanmıyorum, bence yaptığınız, insanların iki kez intihar edebilmelerini mümkün kılmaktan öteye gitmeyecektir.” 

“Ah! Haklısın. Tabii ki bunun da çözümünü bulduk. İnsanları mutluluğa şartlandıracağız. Saf bir şekilde uyandırılmayacaklar, onları yeniden şekillendireceğiz.” dedi sırıtarak. Bu sözcüklerin ardından beyninde o soru açığa çıkmıştı. Daha önce nasıl aklıma gelmez diye hayret etti. “Doktor bunu nasıl ilk olarak sormadım bilmiyorum.” dedi tatsız bir sesle. 

“Neyi?” 

“Nasıl öldüğümü” diye yanıtladı Selim. 

“Aslında bunu sormanızı bekliyordum, açıkça söylemeliyim ki ben de şaşırdım. Nasıl öldüğünüze gelirsek, ikiyıl önce bir trafik kazasında öldünüz. İç buhran değil, trafik magandasına kurban gittiniz.” 

Salgından etkilenmemişim diye geçirdi içinden. “Yara izimi göremiyorum.” Dedi Selim. 

“Onarıldın. Fiziksel bakımdan tamamen yenilendin.” dedi kadın. Berna'nın açıklamalarından sonra hafızası kaplumbağa hızında bir şeyler anımsamaya başlamıştı. Kadın haklıydı diye düşündü. Dinlenmeye ihtiyacım vardı. 

“Şimdi ne olacak doktor? Ne yapacaksınız 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bana?” 

“Üç ay boyunca testlere tabi olacaksınız. 
Tahminlerimize göre on iki haziranda her şey bitecek.” diye yanıtladı kadın. Sesi biraz melankolik gelmişti Selim'e. 


Üç ay boyunca birbirinden farklı ve zor testlere girmişti. Çoğuna anlam bile veremiyordu, ondan istenilen sadece cevaplardı. Şimdi ise odasında uzanmış vaziyette bir şeyler düşünüyordu. 
Buradan çıktıktan sonra ne yapacağım? İnsanlar bana nasıl bakacak? Gibi düşüncelerdi. Elbette ilk zamanlar popüler olacağım, ama bu başka insanlar uyandırılana kadar sürecektir, bir bakmışız tüm insanlar uyandırılmış! 

Bazı zamanlar neden kendisinin ilk uyandırılan insan olduğunu fazlasıyla merak ederdi, sonunda dayanamamış Berna'ya bunu sormuştu. Doktor ise “Hayatın değerini ondan ansızın ayrılanlar bilebilir” demişti. “Sen ise bu tanıma fazlasıyla uyum sağlıyordun.” Bunun ardından kadına teşekkür etmiş ve akşamına belki de çocukluğundan bu yana hiç ağlamadığı kadar ağlamıştı. 


Akşamın karanlığı ve kasveti odasına çökmüştü. (o Hastahaneden çıkamadığı için yapabilecekleri sadece düşünmek, bir şeyler okumaktan ibaretti, bazen de Berna gelir derin bir sohbete kapılırlardı. Kadının gayet hoş bir muhabbet anlayışı vardı, Selime bulunduğu karmaşık durumu zihninden çıkartabilecek güçteydi. Bazen gençlik hayallerinden bahseder, ona; tedaviye muhtaç olan insanları, özellikle de çocukları iyileştirmek istediği düşüncelerinden söz ederdi. Sanırım şu an daha önemli bir görev içerisindeyim, insanlığı kurtarmaya çalışıyorum demişti. Bazen onun çok yorulduğunu düşünürdü, özellikle uyumadığı günler bir hayli olurdu. Bu sırada Berna içeri girmişti, elinde bir şeyler tutarak. 
“İyi akşamlar Selim sana iyi haberlerim var.” 
sesi mutluluk içindeydi. “Testler başarılı şekilde sonuçlandı, insanları yakında uyandıracağız.” 
Ne söyleyeceğini düşünürken “Tebrik ederim.” 
cümlesi çıktı ağzından. “Teşekkür ederim. Artık 


tamamlandığına göre sana açıklamam gereken bir şey var. Şu gazeteyi oku.” dedi buyurgan bir edayla. 

Selim aldığı emri uygulamaya koyuldu. 
Başlıkta “Büyüleyici ve sıra dışı bir teşebbüs” yazılıydı, okumaya devam etti. Gazetede kendisinden de bahsediliyordu, fakat kendisinden bahsedilişi beklediği gibideğildi. “Kendi deneyinde denek olan bilim adamı” diye söz ediliyordu. Bir başka gazete de “İç buhranı yenen dahi: Selim Duru.” yazıyordu. Yazılanlara inanmıyordu ta ki beyaz önlük giymiş olduğu fotoğrafını görene kadar. Ölümden geri getirildiğini öğrendiğinde bile bu kadar sarsılmamıştı. Tanrım neler yapmışım böyle? Diye yakınıyordu. En sonunda Berna'ya döndü “Çıldırmak üzereyim ne olduysa hepsini lütfen açıkla.” 

Konuşmaya başlamadan önce sakince öksürdü. 

“Selim, okuduklarının hepsi gerçek. Bu çalışmanın sahibi sensin. Bunu hatırlamaman normal çünkü hafızan yerinde değil. Bu deney için gerekliydi.” dedi kadın sakince. 

“Böyle bir çılgınlığı neden yaptım? Beni bir trafik magandasının öldürmesine neden izin verdim?” Derin derin nefes aldı doktor. 

“Bunu açıklamam çok zor olacak ama açıklamalıyım. Sana iki yıl önce öldüğünü söylemiştim.” 

“Evet.” dedi kafasını hızlıca sallayarak. 

“O zaman ölen sen değildin, kızındı.” 
Bu itiraf yıkıcıydı. Demek bir kızım vardı. diye düşündü. Selim sıkıntı içine bulanmışken Berna sözlerine devam etti. 

“Bu senin çok uzun süredir istekle yürüttüğün bir çalışmaydı, fakat iki yıl önce yaşanan elem olay seni inanılmaz sarsmıştı. 
Artık insanlığı kurtarmak değil, kızını geri getirmek yegane amacın olmuştu. Bazıları senin dayanamayacağını söylüyordu, ama sen dirençliydin ve kendini denek olarak sunacak kadar da cesur. Ya bu çalışma başarılı olup kızınla beraber uyanacak, ya da başarısız olup onunla beraber ölecektin.” dedi Berna. 

“Merak etme hafızanı yüklediğimizde çok 


iyi anlayacaksın.” Hazinemi geri verecekler diye düşündü. Kadının söylediklerini toparlamaya çalışıyordu, eminim zihnim yerine geldiğinde her şey çok daha kolay olacaktır. 

“Düşüncelere dalmayı çok seviyorsun” dedi. Selim'i düşüncelerinden kurtararak. 

“Fazlasıyla yatağa alıştın çalışma vaktin geldi.” Yüzünü kadına çevirdi. 

“Hadi Selim kalk, artık çocuklarımız ölmeyecek.” dedi elini uzatarak. 
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“Sadece saçma sözler, bana verdiğin sadece 


bu!” 

“Öyle mi küçük hanım? Prenses olmak neyinize yetmiyor? Benimle evlenince sahip olacağın onca şey neyine yetmiyor?” Bütün Alfa halkı, evlenmek üzere olan prensin nişanlısıyla yaptığı kavgayı merakla izliyordu. Ne de olsa bu ülkede yasalaşmış veya toplumsal mahremiyet kavramıdenen birşeyyoktu, kraliyetailesinin cinsel hayatları bile açık seçik halkın gözü önündeydi. 
Prensesin çığlığı ekranlardan bütün ülkeye yayıldı. 
“Ben sadece beni sevmeni istiyorum!” Oksijeni tükenen prenses hemen nefes alma odalarından birine götürüldü. Oksijen ünitesine bağlandı. Bu bile canlı yayında naklen yayınlanmıştı. Prenses kırılan gururuyla birlikte öylece yatıyordu. 
Gama gezegeninde oksijen kısıtlıydı, insanlar ayrıştırılmış oksijeni kullanabilmek için bu odalara gelirdi. Tabi sadece imkanı olanlar bu odaları kullanabilirdi. İmkanı olmayanlar ise... Kendine geldiğinde odasının değiştirilmiş 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olduğunun farkına vardı. Işık hassasiyeti olan bu oda oldukça ferah bir şekilde düzenlenmişti ancak bu prensesi rahatlatmıyordu. Bir esir olduğunu düşünmemesi için Kraliçe özel olarak düzenletmiş olmalıydı. Oyuncak ayılar, çocuksu mobilyalar... 
Acı çektiğini saklamak zorunda olduğunu hatırlatan bir sürü nesne... Uçuşan nesne dikkatini çekti. Küçük bir kameraydı bu. Zoraki kameraya gülümsedi. Günlük tutması yasaktı. Düşünmesi yasaktı. Hele ağlaması, ülkenin felaketi olurdu. 
Canı sıkılıyordu. Kütüphaneye bir göz gezdirdi. 
Politika, coğrafya... Roman yoktu. Kralın yazdığı ağır politika kitaplarından birini aldı ve okur gibi yaparak düşüncelere daldı. Annesini özlüyordu. Beta halkının onurlu kraliçesini... 
Bu saçma gezegene gelmeden öncesine dair anlatılanları anımsadı. Annesi Alfa ve Beta arasındaki rekabeti yumuşatmıştı fakat bir yenilik her şeyi mahvetmişti. Çıkan savaş her şeyi yok etmiş ve prenses esir düşmüştü. Annesinin kral muhafızının kılıcı altında nasıl dimdik durduğunu 


anımsayınca bütün bedenini bir titreme aldı. 
Hayır, prens düşmanı değildi. Hatta onu sevdiğini bile söyleyebilirdi. Düşmanı, annesini katleden o alçak şovalyeydi. Unvanını ve ailesini hak etmeyen, kaba saba bir adam. Kral muhafızının köşeli, sert yüzü aklına geldi. Kafasını salladı. 
Alfa, Beta'yı yok etmişti. Ama yine de... Yere düşen kitap onu kendine getirdi. Kitabı yerden aldı ve sarı saçlarını örmeye koyuldu. Kafasındaki düşünceleri kovalamakla uğraşıyordu. Banyo yapmak istedi, en azından biraz rahatlardı ama aklına uçuşan kamera geldi. Rahatsızlığı daha da arttı. Beta böyle değildi. Alfa halkının sapkın adetleri Beta halkına değmemişti bile. İçini bir hüzün çöktü. Bilge bir halkın onurlu kızıydı o. Bu berbat ülkede ne işi vardı? Buraya geldiği zamanı hatırladı. Bir seneye yaklaşmış olmalıydı. Yılın 13. 
Pazar'ında gelmişti. Berbat bir gündü. Etrafındaki insanların ne yaptığını Prens'e sormuştu. Prens, bu kutsal günlerinde on dört yaşına gelen bütün kız çocuklarının bekaretlerinin bozulduğunu, bunun Doğum Tanrıçası'na adadıkları bir çeşit adak olduğunu sakin bir dille anlattığında prenses kusma refleksini kontrol altına almak zorunda kalmıştı. Prens ifadesiz bir yüzle kıza bakmıştı. 
O ifadeyi ve ardından söylediği sert sözleri hiç unutamıyordu. 

“Alışsan iyi edersin. Burada senin alışık olmadığın daha pek çok şey var.” 


Prenses, (o alışabileceğini Oo sanmıyordu. 
Dışarıda çığlıklar vardı. İnsanlar taşkınlıklarını sürdürmeye oOdevam ediyordu. Kulaklarını 


tkamaya çalışması nafileydi. “Böyle giderse hiç mutlu olamayacağım.” dedi kendi kendine. 
Düşünmek bir işine yaramıyordu. Kucağındaki kitaba odaklanmayı tercih etti. Bir süre sonra, satırlar dikkatini çekti. Yeni Takvim, insanoğlunun Dünya'yı terk edip Andromeda'daki Gama gezegenine yerleşmesinden itibaren başlamıştır. 
Dünya, insanlara yeterli kaynak sunamaması sonucu yok olmuştur. Keşfedilmesinden beş yıl sonra zaruri olarak insanların akımına uğrayan Gama gezegeni büyük savaşlar sonucu Alfa ve Beta olmak üzere iki ülkeye ayrılmıştır ve yeni toplumsal düzenler oluşmaya başlamıştır. Güneş 


Sistemi'nin de... 

“Bu kadar yeter. diye düşündü. İnsanların kendi sonlarını hazırladığını görmek yeterince huzursuz ediciydi. Hele dışarıda oksijen alamayarak ölen insanları düşününce tüyleri diken diken oluyordu. Birden kamerayı hatırladı ve kendini sakin olmaya zorladı ama çok geçti. 
Muhafızı çoktan kapısını tıklattı. “İyi misiniz prenses?” dedi tok bir ses. Prenses kendini zorlayarak, 

“İyiyim.” dedi ve rahat bırakıldı. Oksijen ünitesine tekrar bağlandı ve bir süre öylece kaldı. 
Odasının oksijen ayarının düzenlenmesi lazımdı. 
Yetersiz oksijen düzeyi tehlikesine karşın bu pratik oksijen ünitesi vardı. Fazla israf etmemesi gerekiyordu. Kitabına döndü. Yeni Takvim'in 
110. yılında Alfa ve Beta arasında tarihin en büyük savaşı yaşandı. Beta'nın geliştirdiği oksijen ayrıştırma teknolojisinin kullanımına ilişkin yaşanan anlaşmazlık savaşın en önemli nedenidir. 
“En önemli neden. Bu nedenden dolayı Alfa, Beta'yı yok etti.” diye düşündü prenses. Gözleri doldu. Oksijene lanet okudu. Yaşama nedenine kızması tuhaf geldi sonra. Geçmişe gitti. Esir düşmesi, prense aşık olması... Kafası allak bullak olmuştu. “Gerçekten âşık mıyım?” diye sordu kendi kendine. Acele etmişti. Alt satır onu deli etmeye yetecekti. Geçtiğimiz yıllarda Alfa halkının onurlu kralı, isyankar Beta'lıları hakimiyeti altına aldı. Beta'nın kraliyet ailesi dağıtıldı, toprakları ve halkı Alfa krallığına bağlı hale getirildi. “Lanet olası Alfa halkı.” diye düşündü prenses, ifadesiz kalmak için kendini zorluyordu. Kendisi ile ilgili tek bir satır bile bulunmaması onu rahatlatsa da duyduğu hüznü ve öfkeyi saklamak zorunda olması aynı derecede sıkıyordu. Ancak onu daha da sıkan iki düşünce vardı. “Ben burada esirim.' 
“Onu seviyorum.” 

Bu tarihten sonra ülke bir lanetin gölgesi altına girdi. Bitkiler deneyler sonucu mutasyona uğradı ve fotosentez yapma becerileri minimuma indi. Bilim adamları bitkilerin yok olmasını engellemekiçin onlara özel hazır besinler üretmeye başladılar. Damıtılmış karbondioksit ile insanların ve hayvanların oksijen ihtiyaçları karşılanmaya 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çalışılıyor. “Yakında öleceksek 13. Pazar niye var? 
Üremeye ne meraklı şu insanlar.” diye düşündü. 
Yanıt belliydi. Zevk düşkünlüğü bu ülkede had safhadaydı. İnsanlar ölümü umursamıyordu. Nefes almak, bu şartlarda bile hayatlarının en önemsiz detayıydı. Düşündükçe dehşete düşüyordu. Belki de ülkede düşünme yetisine sahip tek insan oydu. 
Devam etti. Son satırlara gelmişti. Bu ülkede hala refah içinde yaşıyorsak bunu kraliyet ailesine borçluyuz. Bu yüzden kraliyet ailesinin otoritesi sorgulanmamalıdır. “Yazık” dedi prenses. Bir saniye sonra prens odaya girdiğinde prenses düşüncelerini bile susturdu. Ciddiyetinden gelen soğuk bir duruşu vardı adamın, kızı da en çok bu üzüyordu. Prenses toparlanırken prens sakince geldi, yatağın kenarına oturdu ve tek bir soru sordu. 

“İyi misin?” Üşümüştü prenses. “Beni sevmen için ne yapabilirim?” dedi. Prens kızın hüzünlü gözlerine rağmen tavrını değiştirmemişti. 
“Seni sevmediğimi nereden çıkardın?” Prenses acı bir tebessüm gönderdi Prens'e. O kadar derin acıtan bir duyguydu ki bu, dayanılmaz kalp ağrısı yüzünden öleceğini sandı. “Buz gibisin. 
Düşman olduğumuz için mi sevmiyorsun beni?” 
Prens gitmek için ayaklandı. Kıza cevap vermesi gerektiğini düşünmüyordu ki, gözleri kitaba kaydı. 

“Çok okuyorsun. Yorulmuşsundur. Biraz dinlen.” Prenses kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. 
Bir esir olduğunu tekrar ayrımsamıştı. Daha fazla kendine hakim olamadı. Kırık bir öfke baskındı sözlerinde. “Beni sıkıyorsun. Hiçbir şey yapmadan yapıyorsun bunu.” Prens sertçe döndü. 
Öfkesi bile yapaydı. “Ne demek bu?” Prenses kısık sesle konuştu. Ne kadar kırık olursa olsun, ağlamayacaktı. “Bu dünyada biraz kaybolmuş gibi hissediyorum. Her şey bana bir beden büyük. Sen de beni sıkıyorsun. Yapma bunu. Lütfen.” 

Prens prensesi hor görüyordu. 
“Yapabileceğimbirşeyyok. Kendinitoparlamalısın. 
Herkes seni izliyor.” Prenses yutkundu. Ufak kamera kulağının dibinde vızıldıyordu. “Biraz zamana ihtiyacım var. Düşünmek için.” Prens hiçbir şey söylemeden kapıyı kapattı. Bir süre 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sonra tekrar açtı. “Düşünmen yasak. Benimle evlenmek üzeresin. Düşünmeye ihtiyacın yok.” 
Kapı kapandı. Prenses kendini yatağa bıraktı. 
“Şuna bak, şunun dediklerine bak. diye düşündü. 
Derin derin nefes alarak öfkesini dizginledi. Sonra kendisine tekrar sordu. “Onu gerçekten seviyor muyum? * Yanıt belliydi. Her şeyini elinden alan ülkenin onu hiç sevmeyen prensini sevemezdi. 
Onurlu bir prensesti o. Kızgınlığı ebedi bir nefrete dönüştü. İntikamını alacaktı. Akşam çöküyordu. 
13. Pazar'ın akşamı. Prenses nefret ettiği gecenin ona yardım edeceğinin farkına vardı. 


*xX 


Sokaklarda kız ve erkek çocukları kovalayan insanları görmemek için gözlerini kapaması gerekiyordu ama yapamazdı. Aralarından sessizce geçip gitmeyi denedi ancak sokağın köşesine gelince kustu. Gün batımı ile ışıkların yanması arasındaki beş dakika içinde kamerayı aldatmak için yerine klonunu koyması dahiceydi, fakat Prens'in tekrar odaya girme riski vardı. Omuz silkti. Geri dönmeyi düşünmüyordu. Sarı saçlarını örten kukuletanın altındaki parlak yeşil gözleri, küçükken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir sürü ameliyat geçirmişti ve bu ameliyatlar geceleri daha iyi görmesini sağlamıştı. Aradığı yeri de bu sayede kolayca buldu. Yine de orayı görünce içi burkulmuştu. Oldukça eskimişti. Ve yağmalarla bir hayli yıpratılmış... On iki insan prensesi görünce diz çöküp selam verdi. Beta halkının son evlatlarıydı bunlar. Kadınlı erkekli bu küçük grup uzun zamandır prenseslerini bekliyordu. 
Toplandıkları yer, Beta Elçiliği idi. “Davetime cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.” dedi Prenses Beta Elçiliği'nin harabe duvarları kadar yıkık insanlara. İçi acıdı. Bezgin, soluk yüzler ona bakıyordu. Gücünü toplayıp onlara acımamaya karar verdi. Eğer prenseslerinin onlara acıdığını anlarlarsa direnecek güçleri olmazdı. Sözlerine devam etti. “Savaş sonrası hepinizin burada ne zorluklar çektiğini gayet iyi biliyorum. İnanın bana, ben de esaret altında yaşamaktan bıktım. 
Ve bu esarete sizlerin desteğiyle son vermek 


istiyorum. Bana yardım edecek misiniz?” 

Soluk benizli bir adam başını kaldırıp baktı. Prenses bir an babasını gördüğünü sandı, heyecandan kalbi duracaktı. “Aynı sert ifade, aynı yeşil gözler...” Çok geçmeden hatıra bulutu dağıldı, ellili yaşlarındaki adam konuşmaya başladı. 
“Özgürlüğümüzü kazandığımızda nasıl hayatta kalacağımızı düşündünüz mü Prenses? Ne yiyip içeceğiz ve en önemlisi; nasıl nefes alacağız?” 
Prenses yanıtlayamadan bir kadın öfkeyle atıldı. 

“Birçözümü var. Vesen de biliyorsun. Anlat onu prensesimize! Hemen!” Adamın kendisiyle alay ettiğini anlayan Prenses bozuntuya vermedi. 
Ona bulduğu çözümü derhal göstermesini istedi ve adam gülümseyerek onu cennete götürdü. 


AAK 


Beta Elçiliği'nin 200 metre uzağında gizli bir bitki yaşam ve üretim merkeziydi burası. Mutasyona uğramamışbitkilerbüyükbirgizlilikleyetiştiriliyor, sağlıklı oksijen tüpleri oluşturuluyordu. Prenses bu bitkilerin çoğunu görmediğini düşünüyordu. 
Meyve vermiş bir elma ağacının altında durdu. 
Bir arı vızıldayarak önünden geçti. Prenses en son ne zaman arı gördüğünü düşünmeye dalmıştı ki adam yanında belirdi. “Hoş bir yer değil mi? Adım Çınar, babanızın eski hizmetkarlarından biriydim. 
Çok daha öncesinde ise çiftçi. Başımıza gelen felaketten sonra kurtarabildiğim tohumları gizli bahçemde yetiştirdim ve Beta'dan kalan insanları gizlice bir araya toplamayı başardım.” “Burası muhteşem.” dedi prenses. Hayran olmuştu. 
Çınar başını eğdi. “Teşekkür ederim prensesim. 
Bu arada size söylemem gereken önemli bir bilgi var.” Prenses meraklandı. “Nedir 0?” “Annenizi öldüren şövalyenin aslında gerçek bir şövalye olmadığını öğrenmek içinizi rahatlatır belki diye düşünüyorum.” Prenses donakaldı. “Ne demek istiyorsun sen?” Çınar usul usul kıza yaklaştı. 
Hareketleri güven vericiydi. Direkt Prenses'in gözlerinin içine baktı ve gerçeği söyledi. “Alfa kralının piçi o. Prens'in kardeşi. Yani gerçek bir şövalye değil. Alfa kralı taht üzerinde hak iddia etmemesi için onu şövalye ilan etti. Belki 


biliyorsunuzdur Alfa'nın kanunlarını.” 

“Elbette o biliyorum.” o dedi Düşüncelere daldı. 

“Prens'in bir kardeşi olduğundan haberi yok yani, değil mi?” 

Çınar başını salladı. Prenses kazanmaya çok yakın olduğunu hissediyordu. Prens kardeşinin varlığını öğrenirse, Alfa kanlı bir felakete sürüklenebilirdi. Bu da Beta'nın yeniden doğuşu demekti. Çınar'ın son bir sözü daha vardı. 
“Bu gerçek ortaya çıkar çıkmaz Alfa'da oksijen üretimini durdurmak için Beta'nın insanları devreye girecek. Rahat olun Prenses, intikamınızın ağırlığı onları nefessiz bırakacak.” 


Prenses. 


*xX 


Alfa halkı ekrandan öğrendikleri gerçekle şok oldu. Herkes Prens'in bunca yıl nasıl uyutulduğunu konuşuyordu. Prens'le Şövalye karşı karşıya geldi. Ancak Alfa halkı yavaş yavaş boğulduklarını anladıklarında gözlerindeki korku bedenlerini ele geçirdi. Üstün Beta teknolojisi oksijen molekülünü havadan ayıran bir tür vakum geliştirmişti. Zaten az olan oksijen kolayca toplanmış, Beta'nın önlemleri sayesinde insanlar Nefes Alma Odalarına girememişlerdi. Açık havada, boğularak öldüler. Prens ile Şövalye birbirlerine bir kılıç dahi dokunduramamışlardı. 
Beta, Alfa'yı nefessiz bırakarak teknolojilerini çalıp onları yok etmelerinin intikamını almıştı. 
13. Pazar Beta'nın ve Gama'nın kurtuluş günü ilan edildi. Prenses ise mutluydu ve artık bir prenses değil, Gama'nın kraliçesi idi. Gezegeni yeniden inşa etmeye koyuldu. Alfa'nın bütün kötü izlerini sildi. Genç bir şövalye ile evlendi. Tarıma ve bitki üretimine önem verdi. Zamanla Nefes Alma Odalar'na gerek kalmadı. Alfa prensini nasıl sevdiğini hatırlamıyordu. Yıllar sonra torunlarına öğüt verirken şu cümleyi asla atlamıyordu. 
“Hayatınızı size değer vermeyenler için boşa harcamayın. Çünkü sizi üzmekten ve yolunuzdan alıkoymaktan başka bir işe yaramazlar. Mutlu olun ve dünyamıza sahip çıkın ki benim yaşadıklarım sizin başınıza gelmesin.” 
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Roman - Bölüm 2 


Gürhan ÖZTÜRK 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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SON İNSAN'IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE: 


Kendisine Kedi Oğlan ismini uygun gören gizemli bir genç, Türklere ait gizli bir üssün bulunduğu adaya ayak basar: 

“Özel insanların bir araya getirilip eğitimden geçirileceğine dair bir haber okudum. 
Doğru yerdeyim değil mi?” 

“Tabi, size ne diye hitap edelim? 
Biliyorsunuz, bu projede herkes takma bir isimle yer alıyor.” 

“Kedileri ve çocukları çok severim. 
Görünüşümün de bir çocuktan farkı yok nasılsa. 
Kedi Oğlan de geç.” 

Özel insanları eğitmek üzere adada görevlendirilen kişi Tuğgeneral Serhat Seçkin'dir ve adaya geldiği gibi gizemli genci görmeye gider: 

“Kendine Kedi Oğlan diyorsun, seninle nasıl uğraşacağıma şu anda emin değilim. Ama buraya gönüllü olarak geldiğine göre beni çok 


fazla uğraştırmayacaksındır.” 

Kedi Oğlanı özel kılan yeteneği ile karşılaştığında ise General sandığından biraz daha zorlanacağı bir durumla karşı karşıya olduğunu fark eder: 

“Bu zamanda gidişler sadece nesneler üzerinde mi işe yarıyor? Yani insanlar üzerinde hiç bunu denedin mi?” 

“Kendi üzerimde denemiş olmam sayılır mı?” 


2. Bölüm “Leydi Kuzgun” 
(29.10.1995, Yirmi yıl önce, Mısır) 


Piramitler gerçekten de olağanüstü yapıtlardı. 
İnsanı büyüleyen sıra dışı bir enerji yayıyorlardı sanki. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi'nden Orta Krallık Dönemi'ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmişti. Yüze kadaryakın piramit olduğu bilinmekteydi. Ama Mısır çöllerinde gerçekleşen beklenmedik bir doğal afet piramitlerin tarihine yeni bir veri eklenmesini gerektirecekti. 
Arkeologlar yakın zamanda meydana gelen toprak kaymasının ardından ortaya çıkan yeni bir piramidin çevresinde harıl harıl çalışırken çöl rüzgârları da şiddetini artırıyordu büyük bir hızla. 
Oldukça basit yapılı bir piramitti, uzaktan pek de şaşaalı görünmüyordu. Farklı milletten gelen arkeoloji uzmanları piramidin etrafında büyük çadırlar kurmuşlardı. 

Askeri bir araç uzaktan ilk göründüğünde kadın bir arkeoloğun omzuna konmuş bir kuzgun ilk tepkiyi birkaç defa ses çıkartarak göstermişti. 
Arkeolog, gelen aracı dibinde durana kadar fark edememişti ama fark etmiş olsaydı bile pek keyifle karşılamazdı, çünkü insanlardan uzakta çalışmayı severdi, hayvanların yoldaşlığını daha çok tercih ederdi. Mısır'a geleli üç ay olmuştu. Çarşılarını dolaşırken bir hayvan satıcısında ilk kez görmüştü bu kuzgunu. Bir veteriner tarafından yakın zamanda iyileştirildiğini öğrenmişti, satıcının anlattığına göre çocuklar tarafından acımasız bir 


oyunun parçası edilmişti ve uçma kabiliyetini kaybetmesine neden olacak kadar elektriğe maruz bırakılmıştı. Kuzgunları severdi, çünkü kendilerinden büyük kuşlara bile korkusuzca saldırmaları, sorunlar karşısında pratik çözümler bulabilmeleri içinde yer aldıkları kargagiller ailesi arasında bile onu sıra dışı bir konuma yükseltiyordu arkeoloğun görüşlerine göre. 

Hırsı sayesinde Mısır'a gönderilen Türk arkeolog ekibinin arasında yer alabilmişti ve bu gizemli piramidi bizzat keşfedebilme fırsatı yakalamıştı. Kuzgununun parlak nesnelere olan ilgisi buradaki çalışması esnasında çok faydalı olmuştu. Bulduğu bir kaç nesne arasında onu en çok etkileyen bir kolyeydi ve bu parlak kolyeyi fırçalamaya o kadar çok kendini kaptırdığı için askeri araç dibinde durana kadar misafirleri olduğunu fark edememişti. 

Araçtan inen rütbeli asker sıcağın etkisi altına girmişti çoktan ve ter yüzünden bayılmamak için zor duruyordu. Ama bu durumu belli etmemeye çalışıyordu. Görevinin bilincinde bir askerdi anlaşılan. Arkeolog da ilk günlerde çöl sıcağına alışmakta zorlandığını hatırlıyordu, ama artık alışmıştı. Yine de uzun saçını kısaltmaya kıyamamıştı, saçı kömür karasıydı ve onu Zor durumda bıraktığı oluyordu. Şapkaların da etkisi sınırlıydı. Çoğu zaman çalışırken işine odaklandığı için susuz kaldığı çok oluyordu. Neyse ki bedeni dayanıklıydı ve çabuk pes etmeyen bir karaktere sahipti, kuzgun yoldaşı gibi. 

Askerlerin rütbelerinden pek anlamazdı, yine de bir kaç rütbenin taşıdığı işaretleri tanırdı. 
Üniformasında taşıdığı üç yıldız onun yüzbaşı olduğunu gösteriyor olmalıydı. Gelen asker atletik yapılıydı ve uzun boyluydu. Kendine güvenen bir duruşu vardı. Arkeolog farkında olmadan askeri incelemeye daldığını fark etmişti. Yanlış anlaşılabileceğini düşünerek başka tarafa bakmak için çaba sarf etti. Askerin gözleri buraya ne maksatla geldiğini açık ediyordu. Arkeoloğun elinde tuttuğu kolyeyi göstererek: “İnceleyebilir miyim?” diye sordu. 

“Tabi ki de,” dedi arkeolog. Kolyeyi 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uzattıktan sonra huysuzlanan kuzgun yoldaşını sakinleştirmeye çalışıyordu. Buradaki ekibe katılmasını askeriyeden tanıdığı bir komutan sağlamıştı. O yüzden gelen askere elinden geldiğince kibar davranmaya çalışıyordu. 

Asker merakla kolyeyi incelemekteydi. Kolye yuvarlak kesilmiş altın bir levhanın üstünde kırmızı bir elmas ve büyük elmasın çevresinde dizilmiş üç tane beyaz renkte ufak elmaslardan oluşuyordu. Kırmızı elmaslar doğada oldukça nadir bulunurdu, bu yüzden arkeoloğun keşfi oldukça değerliydi. Rütbeli asker kolyeyi geri uzattıktan sonra: “Nadir bir parça bulmuşsunuz, Bayan...” diyerek arkeoloğun ismini öğrenmeye çalıştı. 

“Buradaki çalışmalarımı daha rahat sürdürebilmek adına gerçek kimliğimi açık etmek pek istemiyorum. Ama burada bana Kuzgun diye hitap ederler,” diye yanıt verdi arkeolog. Gerçekte böyle bir durum yoktu. Basit bir yalan olduğu kolaylıkla anlaşılabilirdi, omzuna bakan yoldaşına bakan herkes tarafından. Ama gelen asker yalana inanmış gibi davranmıştı. 

“Sizinle tanışmak büyük bir onur, Leydi Kuzgun. Ben de Kıdemli Yüzbaşı Serhat Seçkin.” 

“Tanıştığımıza memnun oldum, Yüzbaşı,” dedi arkeolog gülümseyerek, ama bir an evvel askeri başından savıp çalışmasına geri dönmek istiyordu. 

“Sizi fazla tutmaya niyetim yok. Sadece piramidi yakından görmek istemiştim ve dilinden anladığım birinden de piramit hakkında öğrenilen son gelişmeleri dinlemek.” 

“Daha piramit keşfedileli beş ay bile olmadı. Elimizdeki bulgulara göre en fazla denilebilecek şey bu piramit Mısır halkının inşa ettiği ilk piramitlerden olduğu. İncelediğimizde diğer piramitlere nazaran daha fazla hata tespit ettik ve birkaç noktada da diğer piramitlerde pek fazla rastlamadığımız yamukluklar belirledik. 
Birkaç noktadan eğilmeye başlamış olsa da üzerine binen kum yığını sayesinde yıllardan beri kendini koruduğunu söyleyebilirim.” 

“Bilgilendirme için teşekkür ederim, 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Kuzgun Hanım.” dedi asker. Hitap şekliyle arkeologla alay mı ettiği yoksa ciddi olarak mı öyle konuştuğunu anlamak mümkün değildi, çünkü asker disiplinli duruşunu ve ciddi ses tonunu hiç bırakmıyordu. Arada bir yüzünde beliren gülümsemeler bile oldubittiye getirilen mimiklerdi. O sırada asker, arkeoloğun yoldaşının parlak kanatlarına gözleri takılmıştı. Bunun farkına varan arkeolog: “Kuzgun hep benim uzun seyahatlerimde yoldaşlık etti bana, ben de onun bakımıyla uğraşarak ona teşekkür ediyorum işte. 
Kanatlarının diğer kuzgunlarla kıyaslanamayacak kadar parlak olmasını garip karşılamadığınızı umuyorum,” diye açıkladı. 

“Açıkçası (o yoldaşınıza (oOisim verme gereği duymamanıza şaşırdım. İnsanlar sizinle konuşurken yanlış anlaşılmalar olabilir,” diye karşılık verdi asker. Bunu da oldukça ciddi bir şekilde söylemişti, ama arkeolog bunu şaka amaçlı söylenmiş olduğunu düşünmüştü. 

“Kendisi bana bir isimle hitap etmeme gerek olmadığını belirtmişti bir keresinde,” dedi arkeolog göz kırparak. 

Asker ciddi yüzünde beliren gülümsemeye engel olamadı. Ardından: “Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim en iyisi. Tekrardan tanıştığımıza memnun oldum. Umarım yine bir gün daha serin bir yerde karşılaşırız,” dedi. 

“Ben de öyle umuyorum.” dedi arkeolog ve iki eli de dolu olduğundan başıyla veda ettikten sonra işine geri döndü. Yüzbaşı aracına geri döndükten sonra kuzgun yoldaşı tekrardan huzura ermiş bir insan gibi gözlerini kapayarak uyumuştu. 

Arkeolog kolyeyi koca bir kayanın üzerine yavaşça bıraktıktan sonra terlemiş saçını toparladı ve buz dolu bardağa doldurduğu sudan içmeye başladı. Askerle olan konuşması susuzluğunu fark etmesini sağlamıştı. Yakından gelen ayak seslerini duyduktan sonra: “Yine mi?” diye feryat etti içinden. Ama bu sefer gelen genç birisiydi. 
Esmer ve uzamaya yüz tutmuş saçı olan bir gençti. 
Utanmış bir yüz ifadesiyle: “Umarım yoğun olduğunuz bir anınızda gelmemişimdir,” dedi. 


“Hayır, ben de mola veriyordum tam,” dedi nazik bir sesle arkeolog. Aslında içinden gencin ne diyecekse deyip hemen toz olmasını diliyordu. 

“Bir kolyeden bahsedildiğini duydum da, daha doğrusu kulak misafiri oldum,” dedi genç utanmış yüz ifadesi yavaşça meraklı birinin yüz ifadesine doğru dönüşürken. 

“Evet, bu tür konulara meraklı biri misin?” 
diye sordu arkeolog gencin şu meraklı, dünya turuna çıkmaya karar vermiş, zengin üniversite veletlerinden biri olduğunu sanarak. 

“Sayılır. Ona bir dokunabilir miyim? 
Sadece elimde onu hissetmek istiyorum tabi bir sakıncası yoksa,” dedi bu sefer genç. 

“Emin değilim, daha onu doğru dürüst inceleyemedim. Kum yığınına düşürürsen tekrardan iki üç saatimi onu fırçalayarak geçirmek zorunda kalabilirim,” diye genci nazikçe başından savmaya karıştı. 

“Gerçekten de çok dikkat ederim, söz veriyorum,” diye ısrar etti genç. 

Arkeolog bir süre bir şey diyemedi. 
Kuzgununa danışır gibi bakınca onun asker gelmeden önceki halinden bile daha sakin olduğunu fark etti, askere gösterdiği hırçın bakışlardan sonra şimdiki tavrı pek bir garipti. 

Arkeolog, kuzgunu omzundan alıp kayalardan birinin üzerine bıraktı. Uykusunu sürdüren kuzgunun parlak kanatları dikkatini çekince genç: “Kuzgunun kanatlarını fırçaladığın süre zarfını keşif çalışmalarına ayırsaydın Mısır baştan kurulabilirdi bana kalırsa,” diye yorumda bulundu. 

“Alay etmeyi sürdürürsen kolyeyi gösterme konusunda daha fazla hayır yanıtı duyacağına emin olabilirsin,” dedi arkeolog şakadan pek hoşlanmadığını belli ederek. 

Gencin birden o baştaki heyecanlı halinden eser kalmamıştı, bu sefer yılmış bir edayla: 

“Peki, öyle olsun. Sadece yardım edebileceğimi düşünmüştüm. Neyse sana kolay gelsin,” dedi ve uzaklaştı. Aniden gencin ruh halinin değişmiş olması garipti, ama üzerinde bu konuyu düşünecek hali yoktu. En azından genci 


başından savmıştı. 

Arkeolog tam rahatlamıştı ki bu sefer de başka birisi geldi. Neyse ki bu sefer gelen kişi stajyer arkeologlardan birisiydi. Sarı saçını omuzlarına yaymış kız heyecanla yanında getirdiği haritaları masaya koydu. Dişlerindeki teller çöl güneşinin etkisinde parlıyordu. Arkeolog öğretmenine hayran bir bakış atarak: “Hocam, gerçekten de harikasınız,” dedi. 

“Ne oldu ki şimdi?” diye sordu arkeolog. 
Öğrencisinin durduk yere neden hayranlığını dillendirme gereği duyduğunu anlayamamıştı. 

“Eski Mısır dilini nasıl konuşuverdiniz şu demin yanınızda olan gençle. Hayranlıkla dinledim,” diye yanıt verdi öğrenci kız. 

“Ben de Eski Mısır dilini konuşabildiğimi bilmiyordum,” dedi şaşkınlığını göstermemek için çaba gösteren arkeolog. Kuzgununa yanıt ararcasına dönüp baktı, ama o huzurlu uykusunu sürdürmekteydi. 


(28.06.2015, Günümüz) 


General Serhat, Kedi Oğlan diye tabir edilen gençle daha fazla uğraşamadığını anlayınca onu paslanmamış, yeni bir odaya naklini gerçekleştirdikten sonra ofisine geçti. Bina içerisinde ona ofis olarak kullanabileceği bir oda ile konforlu bir yatak odası hazırlanmıştı. 
Yatak odasını daha görme fırsatı olmamıştı, ama bugünü atlatabilirse samanlıkta bile huzur içinde uyuyacağına emindi. 

“Önce bir tanesiyle özel olarak görüşmek istiyorum. 0002 numarayı uyandırın. Diğerleri daha uyandırılmasın,” diye emir verdi General'i ofisine kadar takip eden askerlerden birine. Asker hala demin gördüklerinin etkisindeydi. General bu yüzden ona kızamazdı. Emrin kendisine verildiğini idrak etmesiyle asker hemen Generalin yanından ayrıldı. 

Üç er kalmıştı sadece yanında. Her birinin yüzünde heyecan ve endişe karışımı görülebiliyordu. Birazdan diğer askerlerle birlikte bu adadan ayrılacaklardı. General onları şanslı 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olarak görüyordu. Burasının bir süre sonra bir tımarhaneden farkı kalmayacaktı ve kendisi tek başına burayı idare etmek zorundaydı ne olursa olsun. Onlara gitmelerini söyledi. Çünkü gelecek kişiyle yalnız konuşmak istiyordu. 


Generalin oOoofisi (ooldukça (o genişti. 
Kullanmakta zorlanmayacağı bir bilgisayar masasının üzerine yerleştirilmişti. £ General 


özellikle kullanımı rahat bir bilgisayar rica etmişti, artık yeni teknolojilere alışmakta sıkıntı yaşıyordu. Gerçi bu durum eskiden de böyleydi, on beş seneye yakın aynı cep telefonuyla idare etmişti ve hiç sıkıntı da yaşamamıştı bu konuda. Standart bir ofis masası ayarlanmıştı, ufak bir çekmecesi bile vardı. General ofisinin sadeliğinden memnun kalmıştı. Beyaz renkte keten iki adet koltuk ve bir de uzun bir kanepe masasının karşısına bir salon düzenini andırırcasına yerleştirilmişti. Bilerek deri yerine keten koltuklar getirilmişti, sıcak iklime sahip yerde klima bile olsa insanı rahatsız edebilirdi. 


A-? BEN 2EY... NASILI 


m 


“fn w KAoİUR 


Masasına uyumlu sandalyesine oturduğunda belki de bugün içerisinde uyku vakti gelene kadar son kez oturuyor olduğunu fark etti. 

Ofisine özellikle büyük bir akvaryum getirilmesini talep etmişti. Balıklara yem verirken birsüresorunlardan uzakkalabiliyorduenazından. 
Ama burada pek fazla huzuru bulamayacağının farkındaydı. Birisi ofisine girdiğinde görevini tamamlayana kadar huzura bir süre kapalı bir hatla bağlanmaya çalışmanın boşuna olduğunu anlamıştı acı bir şekilde. 

“Balıkların (Oo bakımının daha olduğunu keşfettim. Kaplumbağa, 


kolay kanarya, 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tavşan bile beslemeyi denedim. Ama onların bakımıyla uğraşacağım diye daha beter huzurdan uzaklaştığımı fark ettim,” diye anlattı gelen kişiye balıklara yemlerini vermeye devam ederken General. “Senin de bir hayvan dostun vardı değil mi? Kuzgun diye aklımda kalmış.” diye sordu bu sefer, yem torbasını akvaryumun altına yerleştirirken özenle. 

Yirmi sene geçmiş olmasına rağmen hala kendine has çekiciliğini üzerinde taşımaya devam ediyordu. O zamanlar ufak bir şaka ile başlayan bir kelime oyunu artık gerçeğin bir parçası olmuştu ve karşısında duran kadın arkeoloğun buradaki adı Leydi Kuzgun olmuştu. 

“Buraya evcil hayvan bakımıyla ilgili sorularınıza yanıt vermeye gelmedim değil mi, General?” diye takıldı Kuzgun. Kömür karası saçı hala gençlik zamanlarındaki gibi uzun ve bakımlıydı. Gençliğindeki kılık kıyafet tercihi hala aynen devam ediyordu. Açık kahverengi gömlek seçimi ve aynı rengin koyu tonlarında giymiş olduğu pantolon mesleğini tahmin etmeyi kolaylaştırıyordu. 

“Belki yeri ve zamanı değil, ama başınız sağ olsun” dedi Kuzgun, ses tonu samimiydi ve General'e dost birisiyle sohbet etmeyeli uzun zaman geçtiğini hatırlatmıştı. 

General diyecek bir söz bulamadı. Başıyla teşekkür etti sadece. Bu konu onun için çok hassastı. Bu yüzden Kuzgun ile konuşabileceği başka bir konuya geçiş yaptı. 

“Yirmi Oyıl oOönceki (o karşılaşmamızı düşünüyordum da. Şimdi bu odada, klimanın karşısında serin bir konuşma gerçekleştiriyoruz. 
Ne kadar da garip bir durum değil mi?” 

Gülümsemesi yüzünde asılı kalmıştı. Ama arkeolog dostu biliyordu ki yüzünde oluşmuş olan bu geçici mimiğin anlamı derindi. 

“O zamandan bu yana çok fazla takvim yaprağı biriktirdik. Hiç birimiz aynı değiliz artık.” 
General kadim sıfatını hak ettiğine inandığı dostunun sözlerine onay vermeyi çok isterdi. Ama bu sabah gördüklerinden sonra bu kadar basit gelmiyordu hayat ona. 


“İşte ben de bu duruma aykırı gelen bir olaya açıklık getirmeye çalışıyordum. Ne demek istediğimi anlamak istiyorsan demin görüştüğüm şu gencin dosyasına bir göz at,” dedi General ve masanın üzerindeki dosyalardan diğerlerine göre daha hafif olanını Kuzgun'a uzattı. 

Leydi Kuzgun dosyadan birkaç cümleyi iyice anlamak için sesli okumaya başladı: “Zaman düzleminde mevcut olan nesneleri veya kişileri yer aldıkları doğru parçaları üzerindeki konumlarını değiştirebilme...” 

Uzay geometrisi terimleriyle teknik bir anlatıma bulanmış dosyayı okumayı bırakan Kuzgun: “Zamanın daha tek bir düzlemden oluştuğu kanıtlanmadı ki...” diye karşı çıktı, bir zamanlar kuantum fiziği seminerlerine katılmıştı ve bu konuda birkaç sertifikası da vardı. 

“Sen dosyayı incelemeye devam et bir,” diye üsteledi General. Asıl fotoğrafları görmesini istiyordu. 

“Bu fotoğraflara göre hep yirmi yaşlarında hangi tarihte olursa olsun,” dedi bu sefer Kuzgun dosyanın içinde yer alan fotoğrafları incelerken. 
Tarihleri de yazıyordu fotoğrafların sağ alt köşesinde. Dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş görüntülerdi. 1976, İstanbul; 1982, Beyaz Rusya; 1990, Ukrayna dikkatini çekenler arasındaydı. 
Belarus'a gidememişti, belki de Avrupa ülkeleri arasında bir tek orasını es geçmişti. Avrupa'da idam cezasını uygulamayı sürdürmesiyle aklının bir köşesinde yer etmiş bu ülkeyi de gezip görmek istiyordu oysaki. 

“Dediğine göre Sovyet ülkelerinde takılmış bir müddet” diye eklemede bulundu General. 
Soğuk Savaş ve Yumuşama dönemlerine bizzat tanık olmuş birisi olarak General, kendisine bula bula Kedi Oğlan ismini uygun görmüş bu genci kıskanmaya başladığını hissetmişti. 

“Bir dakika bu genci tanıyorum ben. 
Emin değilim ama sanki bu gençle ben yıllar önce karşılaşmıştım,” dedi birden Kuzgun. 

“Nerede ve ne zaman?” diye sordu General. 
Heyecanı yüzünden okunabiliyordu. Bu gizemli genç hakkında ne kadar şey öğrenebilirse o kadar 


hazır hissedecekti buradaki görevine. 

“Yirmi yıl önce, Mısır'da. Sizinle ilk tanıştığımız andan yaklaşık bir iki dakika sonra bu genç yanıma gelmişti ve benimle konuşmuştu,” diye yanıt verdi şaşkınlıktan dolayı başka ne diyeceğini bilemeyen Kuzgun. 

“Bunlar oOaramızda kalmalı. ÂoÇünkü diğerlerininseninle onlar gibiilk defa karşılaştığımı bilmeleri sanırım daha iyi olacaktır,” diyerek konuyu değiştirdi General. Kedi Oğlan hakkında kafasında mantıklı bir zemin oturtmaya çalıştıkça daha beter zihnini toparlamakta zorlanıyordu. 
Bu yüzden en iyisi bu gizemi başka zamana bırakmaktı. 

“Benim de bu grupta yer almamı siz teklif ettiniz değil mi? Diğerleriyle uğraşırken en azından rahat davranabileceğiniz birinin olmasını istediniz.” 

“Görevi obaşarabileceğime bile emin değilim. Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 

Leydi Kuzgun da on iki kişinin arasında yer alıyordu. Onu özel insan yapan yeteneği her türlü lisanı akıcı bir şekilde konuşabilmesiydi. Bu yeteneği de ilk kez mesleğinin belki de garip bir getirisi olarak asırlardır kullanılmayan bir dilin en eski lehçesinde konuşabilmesiyle fark etmişti. 
M.Ö. 2000'li yıllarda Eski Mısır'da kullanılan lisanı hiç zorlanmadan konuşmuştu. O zamandan beri de gittiği her ülkede bir defa oranın lisanında birisinin konuşmasını dinlemesi yetmişti. Şu anda dünyada var olan ve hatta artık ölü sayılan diller de dâhil olmak üzere 7.000 civarı dili konuşulan yerin vatandaşıymış gibi konuşabiliyordu. Uzun süre yeteneğinden kimseye bahsetmeye gerek görmemişti, bu yeteneğinin özel insanlardan biri olmasından ötürü kaynaklandığını düşünmemişti. 
Ama yıllar geçtikçe özel insanlar iyice çoğalmaya başlamış ve kendisinin de onlardan biri olduğunu anlamıştı. Bu yüzden de General kapısında belirdiğinde şaşırmamıştı. 

“Birbirleriyle ne zaman tanıştıracaksın 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bu kişileri?” diye sordu Kuzgun anılarından uzaklaşmayı başardığında. 

“Sanırım biraz sonra...” diye yanıt verdi General. Düşünceli olması normaldi. Çoğu özel insanın yeteneğine yakinen şahit olmuştu ve zayıf yönlerini bizzat kendisi belirlemişti ekibe dahil etmeden önce. Ama Kedi Oğlan, General için büyük bir muammaydı. Kuzgun bunu görüyordu. 
Ona yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktı. 
“O zaman benim de diğerleri gibi odamda beklemem daha iyi olacaktır. O zamana kadar görüşmek üzere, General,” dedi Leydi Kuzgun iyi niyetiyle ve ofisten ayrıldı. Diğerleri odalarında hala ilaçla uyutuluyorlardı. Ama General, tüm ekibe hoş geldiniz konuşmasını yapmadan önce tanıdığı birisiyle görüşmek istemişti. O yüzden Kuzgun'u jetten indirmelerinin ardından uyandırmışlardı. 

General hızlıca bir kâğıda yazdığı listeye baktı ve listenin üstünde yer alan Kedi Oğlan'ın yanına soru işareti, hemen altında yer alan Leydi Kuzgun'un yanına da tik işareti koydu. 

“En azından birini hallettik,” dedi sonra ve sonra listenin geri kalanına baktı. “Bu görev umarım erken emeklilik anlamına gelmez benim için...” 

Ardından listeyi yazdığı kâğıdı ofis masasının çekmecesine kaldırdı ve ofisinden dışarı adım attı. Ama önce derin bir nefes almayı ihmal etmedi. 
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GELECEK BÖLÜMDE: 


İzmir'de bir karakolda esrarengiz olaylar oluyor... 
“Bırakın beni, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Kara Altın'ım. Kimse beni aynı gün içinde iki defa aynı karakola götüremez,” 

General Serhat Seçkin, sırasıyla eğiteceği öğrencileri toplantı salonunda karşılıyor... 
“Kullandığınız isim oldukça ilgi çekici,” 

“Burada gerçek isimlerimizle yer almayacağımız söylenmişti,” 

Gerginlik daha ilk günden başlıyor... 

“Sen! Bakalım bu sefer elimden seni kurtaracak, seni yalan makinesi?” 


kim 


TEŞEKKÜR: 

General ve Leydi Kuzgun'un akvaryum önünde yer aldığı karikatür, çizer dostum Ege Kırlıoğlu'na aittir. 
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Selma MİNE 


Sokak Röportajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - 6 


bönderi 


VA 
YERLİ BILIMKU 


YÜKSE 


Yıldızlararası Bilimkurgu Adına Her Şey 


İn Iu 


Âfet”imin bir resmini daha çizerken, cep bilgisayarımın cıngılı, Mars'taki arkadaşımın aradığını haber verdi: 


Sesime duyarlı aygıta «Açıl» diye komut vermem de yeterliydi. Ancak masamın üzerinde pür dikkat çalışmamı izleyen örümcek 'MİHA'm, bu tür aramalarda, açma tuşuna basmaya bayılıyordu. 
Her defasında da başka bir bacağını kullanıyordu. 
Misketi andıran saydam gövdesini kaldırdı, telaşla cep bilgisayarıma sıçradı. Sağ ikinci bacağını uzattı, neşeli denecek bir ifadeyle tuşa dokundu. Geri çekildi ve arkadaşımın beliren holografik görüntüsünü kayda başladı. 


-Merhaba Taygaç... 
-Merhaba Sezai... 


Taygaç, Mars'ta doğmuş bir Dünyalıydı. Oranın koşullarına göre büyüdüğü için biraz farklı görünümdeydi. DBO? firmasının yöneticisiydi. 


'MİHA: Mini İnsansız Hava Aracı 
?DBO: Dijital Baskı Organizasyon 
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-Senin sistem ağına yüklediğin «Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor» dergilerinden bir set, Satürn'deki «Gezegenler Arası Merkez Müzesi» arşivine gönderildi, dedi. Sana da bir set hazırladık, gönderiyoruz. 


-Harikasın, Taygaç. Ancak bugün hemen göndermen gerekir. Aksi halde yarın Venüs'teki bir toplantıya katılacağım ve “YBKY? Sokak Röportajları”mla ilgili bir Konuşma yapacağım. 


-Hemen... hemen yolluyorum. 


İletişim kapandı. MİHA'm da kaydı kesti. Merakla kamerasını yüzüme çevirdi. 


-O müzede, tüm sistem ağında yayınlanan sanal eserlerin “İncecik Altın Yapraklar” üzerine birer dijital baskısı saklanır, diye açıkladım. Böylece herhangi bir bozulma, kaybolma veya çalınma durumunda, oradaki arşive başvurulur. 


Minik Örümceğim, bu kez kamerasını, çizdiğim eskizlere çevirdi. 


SYBKY: Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor 


-Ah evet, Âfet'imin resimleri de o dergilerde yer aldı... 


MİHA'm, kamerasını kapattı, bacakları gövdesine çekti, dertop oldu. Küsmüştü... Parmağımın ucuyla onu dürttüm: 


-Haydilli üzülme... o baskılar senin çekimlerinin kayıtları ile dolu... Daha ne istiyorsun? 


Şımarık bir ifadeyle doğruldu, sıçrayıp eski yerine geçti ve çizimlerimi izlemeye devam etti. Bir süre sonra konuya daldım gittim... 


Akşam geç vakitte, Taygaç'tan gelen mesaj ile ayıldım: 


«GGEF'nin ışınlama aygıtında bir arıza olmuş. Bir türlü gönderemediler. Yarın Venüs”te sana ulaşabileceğimiz bir adresin var mı?» 


Toplantının adresini mesaj geçtim ve yattım. 


Venüs toplantısında, gönderinin teslim haberini büyük bir merakla bekledim. Katılımcılara altın yapraklara kayıtlı dijital sayfaların hologramını gösterirken, belki biraz hava da atacaktım. Derken, cep bilgisayarımda bir mesaj belirdi: 


«Mars'tan adınıza gönderilen gönderiyi teslim almak üzere, lütfen Işınlama Bölümü ile temas kurunuz.- GGFİ 


Baskı, ince altın yapraklar üzerine olduğundan, gezegenler arası gönderilerin, resmi firmalar aracılığıyla elden teslimi şarttı. Ancak adrese bakınca, şoka girdim. 
Bu, geçenlerde Venüs'te katıldığım “Yerli Çizerler-Yerli Konular» adlı seminerin adresiydi. 


Panik içinde Taygaç'ı aradım. 
-Yahu ne yaptın? Ben o gönderdiğin adreste değilim ki! 
-Değil misin? 


-Ben sana Yeşil Venüs Kültür Merkezi dedim, sen Mavi Venüs Kültür Merkezi'ne göndermişsin! 


-Olamaz... Yeşil Venüs?'e bizzat ben kendim gönderdim. 
-O zaman bana neden Mavi Venüs'ten mesaj geliyor? 
-Hemen ilgileniyorum... 


Canım sıkılmıştı. Bu yüzden, MİHA'm ile yaptığım «YBKY Sokak Röportajlar» konuşmamı sunarken, 


4GGE: Güvenli Gönderi Firması 


birkaç kez dilim dolaştı. 


Neden sonra, Taygaç'ın hologramı tekrar 


bilgisayarımda belirdi. 


cep 


-Yahu bu yapay zekâların da... (Mars'a ait bir küfür savurdu) Dünya'da yapılıyorlar, burada kafayı buluyorlar. Benim verdiğim adres doğru. Bu sefer GGE'nin bilgisayarı çökmüş ve geri yüklemede, senin geçenlerde katıldığın toplantı adresin kayda geçmiş. 
Benden teslim alan o yapay “karın ağrısı” da, adresi kontrol etmeden göndermiş. 


-Ne olacak şimdi? 


-Gönderi'yi oOYeşil (OVenüs Kültür Merkezi'ne aktaracaklar. 
-Yalnız... Venüs akşamına kadar buradayım, sonra 


Dünya'ya dönüyorum. 
-Tamam, halledeceğim! 


Gözüm ekranda, kulağım mesaj cıngılında, üstü kubbeyle örtülü Venüs manzaralı salonda, Venüs zamanına göre öğle yemeğimizi yerken, içim neden rahat değildi acaba? Artık Taygaç'ı da canım aramak istemiyordu. Bir terslik vardı; ama neydi? Belki de Venüs'ü bir zırh gibi saran atmosferi engel çıkarıyordu. 
Ya da ışınlama bilgisayarı tekrar bozulmuştu. 


Yemekten sonramız toplantılara girip çıkmak, bilgi ve çizimlerimiz üzerine olumlu eleştiri ve görüşlerimizi paylaşmakla geçti. Akşamki Veda Partisi'nde, sistemden gelen meslektaşlarla tekrar buluşmaya sözleştik. Bu arada bol bol röportaj da yaptım, MİHA'm ile. 


Gece yarısı bizi Dünya'ya götürecek uzay gemisinin servisine binmek üzereyken, cep bilgisayarım, mesaj geçti: 


«Gönderiniz Yeşil Venüs Kültür Merkezi'ne ulaşmıştır. 
Teslim almak üzere, Işınlama Bölümüne geliniz.-GGF» 


Güvenli Gönderi Firması ve Yeşil Venüs Kültür Merkezi Işınlama Bölümü, hatta Venüs gezegeni ile ilgili ne kadar bir hoş-mayhoş (!) düşüncem varsa, hepsi zihnimde uçuştular. Bunları dile getirmede bizim Genel Koordinatör Hasan, daha beceriklidir. Dünya'ya dönünce, onun görüşlerini dinleyip (gerçi bu ara dili epeyce düzelse de) içimi rahatlatacağım. 


Öfke ile Taygaç'ı aradım: 


-Yahu bu firma düzgün çalışmaz mı hiç? 
wwwu.yerlibilimkurgu.com 
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-Yine ne oldu? Gelmedi mi gönderin? 


-Geldi... de... şu anda ben gemiye binmek üzereyim. 
Nasıl alacağım? 


-Tamam, iletişim kuracağım... Nereye göndersinler? 
Bu kez «Jüpiter» filan deme sakın! 


-Hayır hayır... Atölyemin adresine gönderilsin! Bak haberin olsun, bu abuk sabuk gezintiye bedel ödemem ha! 


-Hata firmanın! Kendileri de kabul ettiler zaten! 
Homurdanarak uzay gemisine bindim. 


a 


Kapımın giriş cıngılıyla başımı çalışma masamdan kaldırdım. Daha kimin geldiğini ekranda göremeden MİHA'm neşeyle uzaktan kumanda cihazıma atladı, minik sol üçüncü bacağıyla dokundu. Kapı açıldı... O ne?.. Benim eski kameramanım Salih, neşeli bir yüzle içeri girdi. 


-Selam Sezai abi. Bak sana ne getirdim! 
Üzerinde ışınlama firmasının üniforması vardı. 
-Salih... ner'den çıktın sen? 

Çalışma masama elindeki paketi koyarken sırıttı: 


-SOM? firmasında yeniden hayat buldum. Şu anda karşında mükemmel yapay organlara sahip bir siborg duruyor. 


-Vay canına... buna çok sevindim! 


-Sonra da -üniformasını işaret etti- burada kurye olarak işe girdim. Hatalarından dolayı ve de seni tanıdığım için, elden teslimime izin verdiler. 


-Bu daha da sevindirici... 
Paketin üzerindeki holografik adrese göz gezdirdi: 


-Bilgisayar arızasına uğramış... Venüs'te de epeyce dolaşmış... Yazık... 


-Neden yazık? 


-Genelde ışınlama hataları... 
kalkanı... yani ne bileyim? 


ve de Venüs'ün yoğun 


"SOM. Sibernetik Organizma Merkezi 
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Daha sonra MİHA'mın kaydından, neler olduğunu izleyebildim. Paketten çıkan erimiş ve birbirine yapışmış altın yapraklar üzerinde tepinirken, Salih'in acı kuvveti olmasa, kendime büyük olasılıkla zarar verebilirdim. 


Ayıldığımda, yamru yumru bir şeye sarıldığımı fark etim «Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor» dergilerimin erimiş altın yapraklarını, sıkı sıkı göğsüme bastırıyordum. 


Serin bir el alnımı okşadı. Gözlerimi çevirdim. Âfet'im başucumda oturuyordu. 


-Çoğu senin resimlerindi... diye inledim. 


-Biliyorum... çok güzeldiler, diye fısıldadı. Sistem" ağında yayınlanan dergilerden izliyorum. GGF Işınlama Bölümü'nde çalışan “Yapay Zekâ”, SOM Firmasının bir ürünüydü. -Çizim masamın üzerindeki açılmamış bir paketi işaret etti:- Dolayısıyla “bizim hatamız” kabul edilerek Mars'tan bir set daha talep edildi ve ücretsiz olarak getirtildi. 


Kollarımın arasındaki eciş bücüş şeye baktım: -Ya bu? 
-O da «değeri üzerinden» sus payı... 


Kıkır kıkır gülerek, gitmek üzere yerinden kalktı. Ben de doğruldum. «Sus payı»m kucağımdan kaydı, yere düştü. 


-Senin ner”den haberin oldu ki? Salih mi... 
Âfet'im, mini örümcek MİHA'mı avucuma sıkıştırdı: 


-Her Yapay Zekâ da şaşkın değil ya... Seni sevip haber verenler de var! 


-Sen... sen aracı oldun değil mi, bir set daha gönderilmesi için? 


Arkasını dönüp kırıta kırıta kapıya doğru uzaklaşırken, yanıt vermedi. “Endamına yanmışım (!)...” Yüzünü görmesem de gülümsediğine eminim. 


Onun yerine, parmağıma yüzük gibi dolanan minik örümceğimi öptüm. Elbet bir gün... neden olmasın? 
Belki... yani... eğer o da isterse tabii... bir minnet öpücüğünden ne çıkardı ki?... 


“Güneş Sistemi 


 BİLİMRURGU 
ÖYKÜLERİ 


Beyazıt H. Akman / Mehmet Emin Arı / Rafet Arslan / Hüseyin Tuğrul 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4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Varlık ERGEN 


Yıl 2768 

Büyük toplantı masası başında geçirilen günler sonrasında herkeste bir bıkkınlık ve yorgunluk görünüyordu. Toplantının moderatörü olarak artık uçuk kaçık fikirlerin sunumunu yapmaya hazırlanan bilim insanlarını odaya çağırmaktan, onların verdiği verileri yönetmekten usanmıştım. Masanın en kıdemlisi General Nude, çatık kaşlarını bir an olsun serbest bırakmamış, gelen her bilim insanını meraklı gözlerle tartıp, soluksuz dinlemişti. Bu odaya elinde bir projeyle giren bilim insanları bilinenin aksine büyük bir sorguya çekileceğinin farkındaydı. Herkes bu işi ölüm kalım meselesi gibi algılarken benim tek derdim mesainin bitmesinden yanaydı. Geri kalan hedefler beni ilgilendirmiyordu. Bana biçilen 
150 yılık ömrün bu odaya tıkılmış bir halde 
akıp gitmesi beni kendimden başka tüm konular hakkında vurdumduymaz kılıyordu. 
üreme yetisini 


Günümüzde insanlar 
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Veri? 


yitirmiş ve doğrudan laboratuvar ortamında üretilir olmuştu. Ancak her konuda olduğu gibi bunun da bir bedeli vardı. Dünyada yaşanılabilir çok az yer vardı ve bu da yöneticiler tarafından belirlenen daha doğrusu sınırlanan bir nüfus sisteminin hayata geçmesi anlamına geliyordu. 
Kadim zamanlarda yaşanmış heyecan uyandıran olaylar artık oyaşanmıyordu. İnsan ırkının uzaya açılması hayali artık bitmişti. 


büyük 


Uzay sanıldığı kadar geniş değildi ve maalesef insan metabolizması da dünyanın haricindeki bir gezegen için uygun değildi. Bu şoku atlatan insanlar dünyadan kaçıp yeni bir gezegen hayalinden vazgeçtikleri gün dünyaya daha iyi bakmaya karar kılmışlardı. Eh bu durumda, eskisi gibi kalabalık bir insan popülasyonunun dünyaya zarar vereceği tartışılmaz bir gerçekti artık. Tam da tahmin ettiğiniz gibi o günden sonra Generaller Meclisi, neyi nasıl isterse öyle olacağı aşikâr bir yönetim sistemiyle, insan üretmeye başladı. 


Aylardır süren bu toplantının amacı da başka bir sorunun kökünü kurutmak üzerine kuruluydu. En son teknoloji ile üretilen ve sadece 
150 yıl yaşamasına olanak kılınan (talihsiz bir 
kaza geçirenler ya da suça bulaşmışlar hariç) insanın sorunlu ruh hallerine bir çözüm üretilmek isteniyordu. İşte General Nude'un başkanlığında süren bu toplantının amacı da buydu. Aylık faaliyet raporlarında kaza ve intiharla ölüm oranı çok düşükken; kavga ve cinayetle ölen insan sayısı tehlikeli bir boyuttaydı. Kurul bu problemin önüne geçmek adına sayısız genetik müdahalede bulunmuş ancak bir türlü başarılı olamamıştı. 
Generalin kızıla çalan saçları askeri bir disiplinle toplanmıştı. Aslında bakmaya doyulamayacak bir kadındı ancak onun gözlerine doğrudan bakabilecek kadar da bıkmamıştım bu dünyadan. 
Bildiğiniz gibi dünya artık kadınlar tarafından yönetiliyordu. Bahsi geçen cinayetler ise ne yazık ki yine biz erkeklerin başının altından çıkan yaygın olaylardı. Beni en çok korkutan ise eğer bu son çalışmayla da toplum düzeni sağlanamazsa biz erkekleri artık hiç üretmeyecekleri ihtimaliydi. 
Odaya ilk giren bilim insanı tek sayfalık raporla çıkmıştı generallerin karşısına. Kısaca; “Erkekleri bir süre üretmeyelim, hayatta olanlar yaşasın, sorun çıkartanları imha edelim” türünden bir öneriydi. Dinlerken soğuk soğuk terlemiştim. 
Neyse ki bu laboratuvar faresine uymayacak kadar akli selim bir kurul vardı burada ancak General Nude, “Bu dosyayı bir kenara koy,” emrini vermişti bana. 

Şimdi son dosya üzerinde çalışıyorlardı. 
Tüm kalbim bu dosyadan yanaydı. Bilim insanı, insanlık tarihinde, toplumlarda utanç kaynağına neden olmaksızın yürütülen nefret politikalarını incelemiş ve günümüzden neredeyse 700 yıl öncesinde bir yere işaret etmişti. Onun tezine göre tarihimizde pek çok kere soykırım ve büyük savaşlara rastlasak da bir süre sonra yapılan bu eylemlerden kalabalık insan yığınlarının utanç duymaya başladıkları raporlanmıştı. Ancak bir 


kere, evet yanlış duymadınız, sadece bir keresinde geniş halk yığınları utanç duymaksızın işledikleri nefret suçuna sahip çıkmışlardı. İşte bizim ömrünü tamamlamak üzere olan 142 yaşındaki bilim insanı Albert, bu keşfiyle karşısındaydı kurulun. 

General Nude keskin bir bakışla ezdi Alberti ve “Emin misin?” dedi. Albert titreyen ellerine hâkim olmakta zorlanarak konuşuyordu. 
Ona göre genlerimizde taşıdığımız bu saldırganlık veyok etme dürtüsünün temelinde yatan bu “utanç duymama” süreciydi. Eğer yapılan hatalardan utanç duyulsaydı bir şekilde yüzlerce yıllık genetik devinimle birlikte artık normalleşebilirdik. 

Bilim insanı dışarı çıkarıldı. Ben de bana emredildiği gibi onun dosyasını sırasıyla ilerletiyordum. Kurul oy birliğiyle bu projeyi destekledi ve bilim insanı yeniden çağrıldı odaya. General Nude, “Peki nasıl olacak bu iş?” dedi. Albert; artık kıpkırmızı yanaklarıyla tüm vücudunun terlemesine ve titremesine aldırmadan yay gibi gerildi ve bağımsız bir zaman kapsülü yaratılarak, buradan, yeni zamanın neden olduğu “yaşam modelinin” öngörülebileceğini anlattı. Böylelikle geçmişe yapılacak bu küçük dokunuş işe yaramazsa eğer derhal bu eylemden vazgeçilecekti. “Asimov,” dedi General. Albert kekeleyerek onayladı onu. O kitabı okumuştum, yerimden doğruldum. Benim bile ilgimi çekmeyi başarmıştı bu proje. General, bakışları bir şahininkine benziyordu, ellerini ortada birleştirdi. 
Önündeki dosyaya baktı sonra Albert'e ve “Peki nasıl yapacaksın bu işi? Hangisi olduğunu biliyor musun? Yanitüm bu aşağılık sefil genlerimizin kök salmasına neden olan kişiyi bulabildin mi?” dedi. 
Albert ilk kez rahatladı, “Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Tam 12'den vuracağım hedefi. Hedef çok belirgin, endişe etmeyiniz. Hem unutmayınız ki Bağımsız Zaman Kapsülümüz olacak. Her iki durumun etkilerini karşılaştırma fırsatımız var. 
Dilerseniz şurada bir simülasyonum var, onu izletebili...” sözleri yarım kaldı Albert'in. General 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“Tamam, tamam, izledik. Ne gerekiyorsa yap, tüm olanakları kullan.” dedi ve elinin tersiyle kapıyı gösterdi. 

Yaşını başını almış Albertadeta salıncaktan düşen bir çocuk gibi çıktı odadan. Bu sadece insan soyu için değil Albert için de bir dönüm noktasıydı. 
Artık bu kurulda bir sandalyesi olacaktı. Kendi kendime “Oğlum, iyi ki bu kurulda küçük de olsa bir görevin var. Yoksa ayvayı çoktan yemiştin,” diye bir serzenişte bulundum. Aksi halde zamanın akışına yapılacak bu dokunuş belki de beni hiç var etmeyecekti. 

Hazırlıklar tamamdı. Albert, kontrol odasındaki (Bağımsız Zaman Kapsülündeki) tüm mühendisleri ve kurul üyelerini görevlendirdikten sonra bize hedefi açık açık göstermişti. Bir hayli öfkeli olan hedef “Emri ben verdim,” diye bağırıyordu. Albert, geçmişe yollanacağı ışın kapsülüne girerken çok rahattı. Sonrası saniyeler içinde değişti. Albert, elinde süslü püslü bir kutu ile yaşlı sayılabilecek bir adama yaklaştı ve ona her ne dediyse bu kutuyu almaya razı etti ve geri döndü. Bağımsız Zaman Kapsülümüzden yeni geleceği izledik. Evet, işe yaramıştı! Kimseyi öldürmemiz gerekmedi. Sadece 1 tane prezervatif tüm dünyayı, tüm geleceği, tüm insanlığı değiştirmeye yetmişti. Hedef yoktu artık. Hiç olmamıştı. Toplumumuzdaki genetik hatalar son bulmuştu. Geçmişe yönelik istatistiksel sonuçlar, kavga ve cinayetlerin neredeyse bitme noktasında olduğunu gösteriyordu. Erkekler yaşamak için bir şans daha elde etmişlerdi (bundan haberdar değillerdi ya neyse.). Albert artık kıdemlilerdendi. 
Muhtemelen bedeni tamir edilecek ve en fazla 
30 yaşında görünecekti. Şansı yaver giderse ders 
kitaplarına konu olması işten bile değildi. 
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bbet 


* 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


m 
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Gommander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur POLA- $ 
Bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Değerli okuyucularımız yazı dizimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu sayımızda sizlere Fransız kökenli Delphin Software firmasının yaptığı belli başlı bilimkurgu oyunlarını tanıtmak istiyorum. Sınırlı sayıda oyun üretmelerin rağmen, sinematik oyun kavramını ortaya çıkartan, oyun sektörüne yeniliklerle yön veren ve çalışanları grafik sanatçıları, programcılar ve müzisyenlerden oluşan bir şirketti/1/. Moto Racer, Fade to Black, Hashback, Croisiere Cadavre (The Corpse için Cruise), Operation Stealth (James Bond: Stealth Affair) ve Les Voyageurs du Temps (Future Wars-Geleceğin Savaşları) oyun meraklıları için üst sırada yer alan oyunlardır (12) 
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P> Cuisset, Delphine Software'in ünlü olmasını osağlayan aksiyon oyunlarını tasarlayan kişiydi. 


Şirket, Delphine Software International (DSI) olarak 1988 yılında Delphine Group'un bir parçası 


olarak kuruldu Paris'te kuruldu. Paul de Senneville ve şirketin baş tasarımcısı Paul Cuisset tarafından yönetildi. 2001 yılında DSI, Saint-Ouen'e taşındı. 
Aralık 2002'de şirket Delphine Grubundan çıkarıldı. Şubat 2003'te, Delphine Software, Doki Denki'ye satıldı. Şirket, iflas ve tasfiyeden sonra 
2004 yılının Temmuz ayında kapanmıştır) 31. 


ANOTHER WORLD (1991) 


Another World (Başka Bir Dünya), Delphine Software için Eric Chahi tarafından tasarlanan Out of This World veya Outer World olarak da bilinen sinematik aksiyon-macera türünde olan 


oyun 1991 yılında çıkmıştır (41. Başlangıçta Amiga 
ve Atari ST serisi bilgisayarlar için üretilmiş 2 


disketlik bir oyundur. Daha sonra o dönemdeki diğer cihazlara da adapte edilmiştir. Bazı oyun dergileri ve internet siteleri tarafından tüm zamanların en iyi video oyunu olarak seçilmiştir. 
Oyun, muhteşem bir animasyon film ile başlar. 


Oyunun kahramanı, genç bir dahi olan fizikçi Lester Knight Chaykin'dir. Açılış filminde şiddetli bir fırtına devam ederken, Lester 288 GTO Model Ferrari'si ile yüksek teknolojili yeraltı laboratuvarına gider ve bir parçacığı hızlandırıcı kullanarak evrenin başlangıcında olanları yeniden inşa etmeye çalıştığı deneyini başlatır. Parçacıklar amaçlanan hedefe ulaşmadan hemen önce, laboratuvara bir yıldırım çarparak hızlandırıcıyı etkiler ve öngörülemeyen bir parçacık füzyonunu başlayarak bir patlamaya neden olur. Zaman ve mekânda bir delik açılır ve Lester çorak ve yabancı bir gezegene ışınlanırl|3 |. 
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Lester, bu yabancı dünyaya özel bir sürü çok tehlikeli hayvandan kurtulduktan sonra, insansı bir uzaylı ırkı tarafından ele geçirilerek ve bir yeraltı hapishanesine götürülür. Buradan “Buddy” olarak bilinen uzaylı bir esir ile birlikte kaçarlar. 
Artık hayatta kalabilmek için bir dizi tehlikeli ortamda seyahat etmeli, çok sayıda bulmacayı çözmeli, uzaylı askerlerle ve vahşi yaratıklarla savaşmak zorundadırlar. İkili, çeşitli engellerle dolu bir hapishane kompleksini ve bir mağara sistemini geçerler. Oyunun sonunda bir kuleden geçerlerken Lester uzaylılardan biri tarafından ciddi bir şekilde yaralanır, ancak Buddy'nin yardımıyla saldırganı öldürürler ve kaçmayı başarırlar. Kulenin tepesine ulaştıktan sonra Lester dayanamayarak yere yığılır. Buddy hızla Lester'ı toparlar ve birlikte ejderha benzeri bir yaratığın üstüne binerek ufka doğru kaçarlar) 31. 
Another World, hem oynanışında hem de oyun içi filmlerde sinematik efektler kullanıldığı için son derece yenilikçiydi. Bu sayede hem ticari başarı elde etmiş hem de eleştirmenlerin övgüsünü kazanmıştır. Ayrıca başka video oyunlarının tasarımcılarına da ilham vermiştir) 4). 

Oyununçıkışının15.ve20.yıldönümlerinde 
yenilenmiş sürümleri de piyasaya sürülmüştür. 20 
yıldönümü sürümü halen PC, XBOX 360, XBOX ONE, Playstation 3, Playstation 4, IOS, ve Android v.b. cihazlar için satın alınabilmektedir. 
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HEART OF THE ALIEN (1994) 
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Rk Kalbi, Interplay Entertainment ve Virgin Interactive tarafından geliştirilen 


sinematik bir platform oyunudur ve 1994 
yılında Virgin Interactive tarafından sadece Kuzey Amerika'da Sega CD cihazı için piyasaya sürülmüştür. Another World (Başka bir dünya) oyununun devamıdır ve hikâyeyi doğrudan bittiği yerden devam ettirir. Oyunda bu kez de önceki oyundaki ana karakter olan Lester'ın uzaylı 


arkadaşı olan Buddy'yi kontrol ediyoruz| 31. 


Buddy önceki oyunun sonunda Lester ile bindiği pterodactyIl (ejderha benzeri bir yaratık) ile köyünün kalıntıları topraklarına iner, yaralı olan Lester'ı dinlenmesi için bir karyolanın üzerine bırakır ve geçmişini düşünmek için köyünde bir yürüyüşe çıkar. Yürüyüş esnasında Buddy yakalanmasını ve daha sonrasında Lester ile birlikte hapishaneden kaçmasına neden olan birçok olayı geri dönüşlerle hatırlamaya başlar. 
Ardından Buddy, köyünün tahrip edilmesinden ve halkının hapsedilmesinden sorumlu olan kırmızı gözlü uzaylıyı aramaya başlar. Buddy kırmızı gözlü uzaylıyı bulmak için tekrar hapishaneye girer. Oyunun sonlarına doğru Lester, uyanır ve Buddy'ye dışarıda yardımcı olur, ama sonraki süreçte ölür. Buddy daha sonra bir kale içindeki uzaylıyı bulmaya gider, bulunca onu bir kafese hapseder, kafesteki bir canavar kırmızı gözlü uzaylıyı öldürür. Buddy ölen Lester'ın vücudunu bir törenle yakar. Köyün yeniden inşa edilmesi ve yeniden uyum içinde yaşama başlanılması gösterilerek oyun sona erer|31. 


ilk 


kontrolleri, benzemektedir. Ancak bazı ufak değişiklikler yapılmıştır. Örneğin Buddy enerji dolu güçlü bir 


Oyunun oyununkine (o çok 


kamçı kullanmaktadır. Ayrıca Buddy, sarkıtlardan veya benzer nesnelerde salınabilmekte ve Lester'ın aksine kalkanlarını gecikme olmadan anında şarj edebilmektedir|31. 


FLASHBACK (1992) 
Flashback: Identity Çuest olarak da bilinen oyun, Delphine Software International tarafından 


geliştirilen ve 1992'de Commodore-Amiga ev bilgisayarları için disket ortamında U.S. Gold 


Firması tarafından yayınlanan bir 2D aksiyonmacera platform oyunudur. Oyun ilk olarak Amiga 


için piyasaya sürüldükten sonra bir yıl içerisinde MS-DOS, Nintendo Super NES, Sega Genesis, Atari Jaguar ve Acorn Archimedes cihazları içinde çıkmıştır. 1994 yılında CD-ROM sürümü MS-DOS, Sega CD, CD-i, 3DO ve FM Towns cihazları için de piyasaya sürülmüştür. 1995 tarihinde Fade to Black isimli bir devam oyunu piyasaya sürüldü. Flashback, 2013 yılında 3D grafiklerle yeniden tasarlanarak yapıldı ve yine aynı isimle yayınlandı|5). Oyunun 25. yıldönümü sürümü ise Nintendo Switch cihazı için 2018 yılında piyasaya çıkartılmıştır|6). 

Oyunun her bir bölümü, çok sayıda birbirine bağlı sabit ekranlardan oluşmaktadır. Neredeyse tüm ekranlarda birden fazla ulaşılması gereken kat vardır. Conrad'ın atlayarak, tırmanarak, çıkıntılara tutunarak ve anahtarlarını bulduğu asansörleri kullanarak daha düşük katlara inmesi gerekmektedir. Conrad gerçekçi bir şekilde insana özgü zayıflıklar göstermektedir. Koşma hızı ve zıplama yeteneği sınırlıdır, çok yüksek bir yerden düşerse ölmektedir. Conrad bir tabancaya, 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sınırsız cephaneye, güç tükettiği için bitince tekrar 


şarj edilmesi gereken bir enerji kalkanına ve düşmanların lazer atışlarını saptırmak için engel görevi gören taşınabilir bir güç alanına sahiptir. 
İlerleyen bölümlerde Conrad bir ışınlanma cihazı alır ve bu cihaz sayesinde normalde ulaşamayacağı alanlara kendini fırlatmak için kullanır. Oyun ilerledikçe mekânsal bulmacalar gittikçe artmaktadır ve oyuncunun hedefine nasıl gideceğini keşfetmesini gerekmektedir| 4). 
Oyunumuz kısa bir animasyonla başlar; Yıl 2142'dir. Kahramanımız olan Conrad B. Hart'ı iki adam lazer silahlarıyla kovalamaktadır. Conrad bir hoverbike'a binerek saldırganlardan kaçar Ancak onu çok daha büyük ve silahlı bir araçla takip etmeye başlarlar. Conrad'ın aracı isabet alır ve bir ormana düşer. Kısa bir araştırmadan sonra, Conrad'ı bulamayan silahlı araç onu ölüme terk 


eder. 


Conrad, ertesi gün Titan diye bilinen bu gezegendeki yabancı bir ormanda uyanır|5)|. Kim olduğunu ve neden öldürülmeye çalışıldığını hatırlayamamaktadır|7). Uyanınca küp şeklindeki 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bir nesneyi fark eder. Küp, hafızasını kaybetmeden önce kaydettiği bir mesajı taşımaktadır. Mesaj neler olduğuyla ilgili fazla bir ipucu vermez. 
Ona, New Washington'da bulunan arkadaşı lan'ı aramasını söyler. Conrad, lan'ı bulmak için ormandaki robotlardan, mutantlardan ve engellerden kurtulmak zorundanır|5). 
Gezegendeki düşmanlarının Morph'lar olduğunu öğrenir ve onlardan kurtulmak için yaptığı çeşitli mücadelelerin sonucundaki olaylar bulunduğu gezegen patlamasına neden olur. Ancak Conrad son anda bir gemi ile kaçabilmiştir. Gemideki sistemleri kullandığında bilinmeyen bir galakside olduğunu öğrenir. Sonsuza dek uzayda kaybolma ihtimali olan Conrad, birilerin kendisini bulması ümidiyle gemideki kriyojenik makinede uzun bir uykuya dalar|5). 


FLASHBACK (2013) 


7 tarihli oyunun yüksek çözünürlüklü 


olarak yeniden tasarlanmış sürümüdür. 


PS3, XBOX360 ve PC için 2013 yılında piyasaya çıkmıştır. Orijinal oyunun da tasarımcısı olan Paul Cuisset tarafından tasarlanmış, stüdyosu VectorCell tarafından geliştirilmiş ve Ubisoft tarafından diyaloglar, beklenmedik olay döngüleri ve seslendirme eklenmiştir) 3). 


yayınlanmıştır. (o Hikâyeye o yeni 


ELECTRONİC ARTS” 


pi to Black, Delphine Software International tarafından geliştirilmiş ve Electronic Arts Flashback o video oyununun devamıdır. MS-DOS ve PlayStation için 


tarafından o yayınlanmıştır. 


piyasaya sürülmüştürl10)J. Üçüncü şahıs bakış 


açısıyla oynanan üç boyutlu aksiyon-macera tarzı bir oyundur|3). 

Orijinal oyunun sonunda, Conrad özgürlüğünü kazanmış ve şeytani Morph'lardan kaçmıştır ancak kriyojenik uykuda kurtarılmayı beklemektedir. 
Elli yıl sonra mekiği uzayda sürüklenirken, Conrad yabancı bir uzay aracı tarafından bulunur. Ne yazık ki onu kurtaran uzaylılar kaçmaya çalıştığı kişilerdir. Onu Yeni Alcatraz'a gönderirler. Ne yazık ki Conrad özgürlüğünü yeniden kazanmak zorundadır. Hapishanede oradan kaçmasına yardım eden, ona bir tabanca ve bir iletişim cihazı veren bir insan isyancıyla arkadaş olur. Conrad 


PATHETIC HUMAN! HOH COULD YOU DARE... 


acaba hayatta kalabilecek midir|8 |? 

Oyun hem karakter modelleri hem de ortam için tamamen poligonal grafikler kullanmaktadır. 
Kamera açısı oyuncu karakterinin konumuna bağlı olarak değişir. Conrad, düşmanları ortadan kaldırmak için çeşitli silahlar kullanabilir, aynı zamanda yoldaki bazı bulmacaları da çözmelidir. 
Bununla birlikte, Flashback'de olduğu kadar çok hareket yapamamaktadır; tırmanamaz ya da atlayamaz. Düşman tarafından vurulmaktan kurtulabilmesinin tek yolu da eğilerek gizlenmesidir (9) 
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FUTURE WARS (1989) 


ira Ularç 


ADVENTURES IN-TIME 


GC . Savaşları Paul Cuisset tarafından tasarlanan, Delphine Software tarafından ev bilgisayarları için geliştirilen ve 1989 yılında piyasaya sürülen işaretle ve tıkla türünde bir macera oyunudur. Kahramanımız kazara kendisini insanlığın geleceğini korumak için bir mücadele içinde bulan şanssız bir cam yıkayıcısıdır. 
Yaptığı bir hatadan dolayı şefinden kaçmaktadır. 
Kaçarken şans eseri şefinin bürosunun arkasında çeşitli aygıtlarla dolu gizli bir oda bulur. O sırada 


Xİ 
A) Lo'Ann! What's 
WNhere'd she go? 


happened? 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2016 / sayı 13 


içeriye korumalar girer ve onlardan kurtulmak için gizli odadaki bir makinenin içine girer. 

Makine bir zaman makinesidir ve onu 1304 
yılına götürür. Burada şüpheci keşişlerden elinde işkence çeken genç bir kadını kurtarma şansı elde eder. Sonra kadının isminin Lo'Ann olduğunu öğrenir. Lo'ann, uzun zaman sonra patlayacak bir bomba üzerine kurulu olan bir uzaylı komplosunu engellemek için babası Lear ile birlikte 4315 yılından gelen bir zaman yolcusudur. 
Kahramanımız Onların, Crughonlara karşı olan görevlerinde başarılı olmalarına yardımcı olur. Ancak, olaylar esnasında öğrenmemesi gereken şeyleri de öğrendiği için kaderinin kararlaştırılacağı gelecekteki “Yüksek Konsey”e götürülmelidir|31(1011111. Olaylar geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanda devam eder ve kahramanımız zorluklar içerisinde kalarak 


türlü hayatta 


macerasını tamamlamaya çalışır. 


BIO CHALLANGE (1989) 


EO ——— 
GHALLENGE : 


(B DELFHINE Softuarsi38s8s 


B: challenge, Delphine Software 
International tarafından geliştirilen ve 1989 
yılında Palace Software tarafından yayınlanan bir bilim kurgu platform oyunudur. Tanınmış Fransız oyun tasarımcısı Paul Cuisset tarafından oluşturulmuştur|121J. Oyun, insan varoluşunun tehdit edildiği bir 
Genetik kodlar her kuşakta giderek zayıflamış 


gelecekte geçmektedir. 


ve iyice kırılgan hale gelmiştir. Bilim adamları insanlığı kurtarmak için bir sibernetik organizma 


yaparlar) 9l|. 
naklediliyor. 


Beyniniz bir robotun vücuduna 
Eve gitmeden ve eğlenceli robot işleri yapmadan önce altı aşamalı bir saldırı kursu olan “Bio Challenge” geçmeniz gerekiyor|131. Tek görevimiz hayatta kalmak|9|. 

Oyunda yaptığımız her harekette ve düşman saldırılarında tükenen yakıt kaynağınıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yakıtınız biterse ya da bölümü istenilen zamanında geçemezseniz en baştan başlıyor ve bir can kaybediyorsunuz. 

Her seviye bir patron savaşı (bölüm sonu canavarını yenmek) ile sona eriyor ve cephaneniz sınırlı olduğu için her atışınızı dikkatlice sayarak yapmanız gerekiyor. Kullandığınız cephaneleri, düşmanları yok ederek kazanıyoruz. Bunun için ya onları parçalara ayırıyoruz ya da bizzat düşmanlarımızı mermi olarak kullanıyoruz Kaydetme özelliği olmadığı ve her seferinde yeniden baştan başlamak zorunda olduğumuz için oldukça zor bir oyun. Ancak seviyeleri tamamlamak için her seferinde farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz yani oyunu her seferinde farklı bir şekilde bitirebiliyorsunuzlı12). 


SOFTWARE, 


BIO CHALLENGE 
Disk 1 


© DELPHİNE SOFTWARE 1989 


B ir yazımız daha sona erdi. Görüş ve sorularınız 


yagmurpolat©yahoo.com adresine 
Bir dahaki yazıda görüşmek üzere mutlu ve bilim-kurgulu günler 


için e-posta gönderebilirsiniz. 


diliyorum. 


YARARLANILAN KAYNAKLAR 


(1Jramal.free.fr (2lhomeoftheunderdogs.net (3lwiki-zero.com 
(4lclassicreload.com 
(5lgiantbomb.com 
/(6ltvtropes.org 
(71 imdb.com 
(8lamazon.co.uk 
(9lmobygames.com 
. |(101giantbomb.com 
. |11)myabandonware.com 
. |12Jgamesnostalgia.com 
. (131retrogamer.net 
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Kısa Öykü 


Arda Tihi 
Yılılız Avcısı 


. gecenin içindeki mavi bir noktaydık sadece, uzakları düşleyenler için. 

Havada asılı çiy damlası, okyanusta yüzen bir kabarcık, gürültücü bir kum tanesi, ama yine de en çok hiçliğe yakındık. 

Ne kimse bizim sesimizi duydu bu sahipsiz gölgede, ne de biz kimseninkini. 

Halbuki içinde süzüldüğümüz boşluktan çok daha karanlık ve kalabalık evrenler saklıyordu kalbinde evimiz. 


Tutulmaya tam olarak üç dakika vardı. Ve saniyelerce de Ağustos sıcağı. Normalde tek başıma oturmayı tercih etmeyeceğim, caddedeki o Fransızca isimli, gösterişli kafede tutulmayla birlikte çayımı ve -pek ümidim kalmamış olsa da- hoşlandığım, dürüstçesi; platonikçe bir aşka kapıldığım o güzel kadını bekliyordum. Güneşi ikindi saatlerinde görebilen bir manzarası vardı buranın. Tutulmayı izleme bahanesiyle buluşmayı teklif ettiğim Zeynep'in de hoşuna gidebileceğini düşünmüştüm ayrıca. Tabi eğer gelmeye karar 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verirse bir anlamı olacaktı bunun. Bir gün önce telefonumdan yolladığım kısa mesaja kesinlik içeren bir cevap vermemişti. Durum her ne kadar şuan netlik kazanmış gibiyse de “Çıkmadık candan ümit kesilmez” şiarını hatırlayıp iyimser olmaya çalışıyordum. En azından binyılın son tam güneş tutulmasını konforlu bir yerden izlemiş olacaktım yalnız da olsa. Diğer masalarda da benim gibi bu kozmik olayı bekleyenler olduğunu, ellerindeki küçük naylon poşet, röntgen filmi, renkli jelatin gibi devşirme filtrelerle güneşe dönük biçimde oturmuş olmalarından anlayabiliyordum. 
Bense evden çıkarken bunun için yanıma birşey almayı akıl edememiştim. Yine de şanslıydım ki fotoğraf stüdyosunda çalışan arkadaşım çektiğim fotoğrafların banyosunu tamamlamış, bana da buraya gelmeden önce haber vermişti. 
Evime çok da uzakta olmayan iş yerine uğrayıp fotoğrafları almıştım bir koşu, Zeynep'e baba yadigarı makinemle çektiklerimi gösterecektim sözümona. Tutulmayı bekleyen diğer müşterilerin yanlarında getirdiklerini gördüğümde, ben de 


zarfın içinde fotoğraflarla birlikte duran negatifleri kullanabileceğimi farkettim. Keşke daha önceden akıl edip büyükçe bir filtreyle beraber makinemi de alsaydım diye hayıflandım kendi kendime, fotoğraflarını da çekebilirdim o zaman tutulmanın. 
Ama ne yazık ki bunun için çok geçti. Neredeyse gerçekleşmek üzereydi beklenen olay. Ay yavaş yavaş güneşin önüne geçmeye başlamıştı. Çıplak gözle farkedilmediği gibi normal gün ışığında da bulutlanmanın yaratacağından daha güçlü bir kararma hissedilmiyordu. Herkes tutulmaya odaklanmış durumdaydı ama ben “Belki Zeynep haber veremeden gelmiş, beni görememiştir, tutulmayı caddede bir yerden seyrediyordur...” 
düşüncesiyle son bir kez daha kaldırımlardaki insanlarısüzdüm. Ancaktabi ki sadece kuruntudan ibaretti bu, ona benzer kimseyi göremedim etrafta. 

Hayalkırıklığımı umursamamaya çalışarak gözlerimifotoğrafnegatiflerinin ardından, güneşin ışıklarını saçtığı noktaya yönelttim. Gerçekten de olağanüstü bir görüntüydü. Gece göğünün o bembeyaz primadonnası şimdi bir gölge rolünde, Güneş'in kucağındaydı. Parlayan tektaşıyla yıldız ışığından bir yüzüğe benziyordu birliktelikleri. 
Ay tam Güneş'in kalbini bulmuştu ki acı bir fren sesiyle Dünya'ya, oturduğum sandalyeye gerisin geri döndüm. Hemen üç,dört metre ötemde, yoğun ancak yavaş akan trafiğin ortasında bir adam arabaların arasında yerde yatıyordu. Kötü bir manzarayla karşılaşma korkusuyla da olsa yardım dürtüsü beni hızla kazazedenin olduğu yere taşıdı. Yanına ulaştığımda gördüğüm şey biraz olsun içimi rahatlatmıştı. Kana benzer bir kızıllık yoktu adamın üzerinde, yattığı yerin çevresi de aynı şekilde temizdi. Hareketsiz olduğu için önce adamın bayılmış olabileceğini düşündüm. Fakat sonra yüzüne bakınca gülümsüyor olduğunu farkettim. Koyu güneş gözlükleri, anlaşılmasını zorlaştırsa da, uyanık olduğunu görebiliyordum. 
Şuurunun yerinde olup olmadığını anlayabilmek için iyi olup olmadığını sorduğumda “İyiyim, çok 


iyiyim...” diye sakince gülümseyerek cevap verdi bana. Yerden kalkmasına yardımcı olmak için elimi uzattığımda güneş gözlüğünü tutulmayı izlemek için takmamış olduğunu anladım. Elimi görmeyip kendi kendine kalkmak için tutunacak bir yer aradı parmak uçlarıyla yoklayarak. Gözleri görmüyordu anladığım kadarıyla. Kalkmak için tamponuna asıldığı arabanın sahibi de kapısını açmış, meraklı kalabalığın ortasında dikilmiş söyleniyordu, “Arabanın önüne niye atlıyorsun be adam?! Başımı belaya mı sokacaksın benim, yaşına şükret!”. Ben de hem araba sahibini sakinleştirmek hem de kalabalığın merakını gidermek için yaşlı adamın görme engelli olduğunu, yara almadığını gülümsemesinden ödün vermeden yüksek sesle tepki gösterdi 


söyledim. Bunu duyunca 


hepimize “Hayır, görüyorum, hepinizden daha iyi görüyorum, merak etmeyin! Sadece gördüğüm siz değilsiniz!”. Bu söylediklerine sadece ben şaşırmış gibiydim. Kalabalık, kafasının biraz “karışmış olabileceğini düşündükleri bu ihtiyarın iyi olduğunu görünce yavaştan dağılmaya başlamıştı zaten. Ben ve orada bulunan iki kişi kendisine eşlik etmeyi sürdürüyorduk. Kaldırıma çıkınca kafedeki masama yönlendirdim onları da. Yaşlı adamın saldalyeme oturmasına yardım ettim. Masamda duran şişe suyunu bardağa doldurup eliyle tutmasını sağladım. Sudan bir yudum aldıktan sonra başını kaldırıp gülümseyerek teşekkür etti, 

“Sağolun dostlar. Sizi de telaşa sevkettim, kusura bakmayın...” 

“Olur mu amca ne demek, sen iyisin dimi? Başını vurmadın dimi bir yere?” diye sordu yardımcı olan adam. “Ben gördüm, kaza esnasında başını bir yere çarpmadı.” diyerek ihtiyarın yerine cevapladı yanımızdaki hanım, “Yoksa suyu içmesine mani olurdum. Beyin kanaması riskinin bulunduğu durumlarda su içirilmemesi gerekir... 
Amca adın nedir? Yaşın kaç?” 

“Adım mı? Adım...” 
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Dizi Öykü - Bölüm 2 


Enes ÇEVİK 


Erlik Ekrem 


hmet belediye binasına girdi ve yine aynı Ninesi aradı. Bu sefer bu kaba sesli adamın, sesinden çok sinirli olduğu belliydi. 

“Evet” 

“A şey Fatih sen misin? Böyle diyerek ilk kez ses vermişti adama Ahmet. Adam yanıt verdi: 

“Hayır ben Fatih falan değilim! Ne zamandan beri arıyorsun be gerizekalı!” 

“Tamam Fatih değilsen değilsin küfür etme parçalarım seni!” Ahmet böyle diyerek konuşmayı uzatmak istedi. Konuşurken aynı zamanda da çevresini gözetliyordu. Ancak bu adam böyle bulunabilirdi.Yukarı kattan merdivenden aşağı telefonla inen, iri yarı, yapılı bir adam Ahmet'in dikkatini çekti. Konuşmayı yavaşça sürdürmeye çalıştı: 

“Bak kardeşim sana insan gibi bir soru sorduk,adam gibi konuşsaydın ya!” 

“Bela mısın sen lan, kapat şu telefonu!” 
Dediği anda bu kaba ve çirkin suratlı adam tam 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AN 


Ahmet'in önünden geçti. Ahmet aradıkları adamın bu kılıksız adam olduğunu anladı ve çevresine bir göz atarak, hiçbir şeyden habersizmiş gibi adamı takip etmeye başladı. 

Binadan dışarı çıktıklarında adam fiyakalı bir arabaya bindi ve tam o anda Ahmet de hızlı adamlarla arabaya binerek: “Enes çabuk şu arabayı takip et.” dedi. Enes hiçbir soru sormadan ve şaşkın bir halde arabayı takip etmeye başladı. 
Ahmet aradıkları adamın bu adam olduğunu söyledi. Bu suratsız herif biryerde durdu ve Enes de arabayı hemen kenara çekti. Adamın durduğu yeriki katlı şık bir evin önüydü. Battalgazi ilçesinde böyle evler yaygındı. Adam arabasından inerek eve girdi.Ahmet Enes'e dönerek adam dışarı çıkar çıkmaz yakalamaları gerektiğini söyledi. Enes “Yahu delirdin mi sen? Gel, bakişi polise bırakalım! 
Ahmet yine biraz sesini yükseltmişti: 

“Ya anlamıyor musun sen? Bu adam da birşeyler var diyorum sana! Hatta o belediye 


başkanındada! Adam sağlam bir tipe benzemiyor.” 
Enes arabada Demir olduğu için oğlunun yanında Ahmet'e sesini yükseltmek istemeyerek “Bak kardeşim başımız belaya girecek bil isterim! 
Ahmet hiç sesini çıkarmadı ve bir süre sessiz kaldılar.Enes sessizliği bozarak ve birazda canı sıkkın halde söylenmeye başladı: 

“Sabaha kadar bu herifi bekleyecek miyiz?” 

“Gerekirse evet!” 

“Oh ne güzel!” 
Bu kısa konuşmadan bir süre sonra adam evden çıktı ve havada karardığı için Ahmet ve Enes'in işi kolaylaşmıştı. Hemen arabadan indiler. 
Arkalarından da Mustafa indi ama onun Demir'le arabada kalmasını istediler. Ahmet ve Enes adamı sessizce takip etmeye başladı. Ortalıkta kimseler yoktu.Adam kaldırımın kenarında olan yiyecek dolabına kartından para yükleyerek bir ekmek arası köfte alıp yemeye başlayarak yoluna devam etti.Ahmet ve Enes hala takibi sürdürüyorlardı. 
Sonunda adama iyice yaklaştılar ve Ahmet adamın omzunu dürtüp yumruğu suratına patlattı.Adam neler olduğuna bir anlam veremeyerek şaşaladı ve ayağa kalktı. 

Enes arkasına 


adamın tam 


geçip ensesinden kavradı. Adam can havliyle Enes'e dirseğiyle vurdu ve Enes, darbenin böbreğine gelmesinden dolayı olduğu yerde kaldı.Adam tam silahını çıkarıp Ahmet'e ateş edecekti ki Ahmet ondan önce davrandı ve bu gizemli adam birden yere düşerek öldü. Enes birden şaşkınlık ve heyecanla ayağa kalktı ve bağırmaya başladı: 

“Ne yaptın lan sen?” 

“Sakin ol tamam bağırma!” 

“Yahu be adam karın var,oğlun var şimdi ne bok yiyeceksin!” 

Ahmet Enes'le hiç tartışmadan hemen adamın üstünü aradı ve bileğindeki telefonunu ve kimliğini aldı.Enes hala şokun etkisinde kaldığı için Ahmet kolundan tutup hemen arabaya götürdü.Arabaya bindiklerinde Demir uyuyordu. 
Mustafa Ahmet ve Enes'in koşarak gelmelerine bir 


anlam veremeyerek: “Noldu abi bu haliniz ne?” 

“Dur Mustafa biraz soluklanalım.” Enes hala şaşkınlığını üzerinden atamamış ve de sinirliydi. Nefes nefese: “Ne yapacağız şimdi? 
Başımız belaya girer demiştim.Ne olurdu polise bıraksaydık şu işi!” 

Ahmet de korkuyor ama belli etmiyordu. 
Sakince konuşmaya çalıştı: “Enes kardeşim sakin ol! Bundan sonra benimle misin onu söyle!” 

Enes ciddi bir şekilde konuştu: “Bela ikimizin de belası,o adamı da ikimiz öldürdük! 
Ok yaydan çıktı bir kere hep senin yanındaydım yine yanında olacağım.Sen benim kardeşimsin.” 
dedi.Ahmet arabayı hızla sürmeye başladı ve uçan taşıt durağına Mustafa'yla Demir'i bıraktı.Ahmet Mustafa'ya Demir'i alıp eve götürmesini söyledi. 
Mustafa itiraz edince “Mustafa sinirlendirme beni! Hem yengende evde yalnız, Demir'e de göz kulak ol! Merak etme biz geleceğiz.Yengene söyle o da merak etmesin.” Mustafa söyleneni yaptı ve Demir'i alıp durakta beklemeye başladı. Ahmet ve Enes arabada yalnız kaldılar.Ellerinde adamın bileğinden çıkardıklarıtelefon vardı.Ahmet telefon eline aldığında şifresi yoktu. Hemen rehbere girdi ve rehberde yalnızca bir numara vardı. Ad yazmıyordu. İletilere baktı ve bugün gelmiş olan soru yanıt karşılıklı iletiler vardı. İletilerde aynen şunlar vardı; “Tamam abi”, “Çabuk ol”, “Tamam Ekrem abi yarın oradayım. İletiler yalnızca bu kadardı.Ahmet ve Enes biraz şaşaladılar. Enes yine önerisinde bulundu: “Ahmet polisi arayalım hadiinatetme. Başımıza gelen bu olayları sen açtın başımıza. Ne diye belediye başkanının telefonunu kurcalarsın ki?” Ahmet artık bıktı Enes'in bu polis çağırma muhabbetinden. Enes'in bu önerisine: 

“Ya birader niye ısrar ediyorsun ki şu polis işini? Hem polisi arasak ne olacak? Polisler böyle bir zamanda böyle işlerle uğraşmazlar.” Enes artık tamamen bu işi kabullenmiş gibi görünüyordu: 

“Tamam tamam bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete! Daha polis mevzusunu açmayacağım.Yazgımızda ne varsa o olur!” 
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Bu konuşmadan sonra eve gittiler.Yarın Demir'le işleri vardı.Ertesi sabah Ahmet Demir'i uyandırıp bilgisayarın başına geçmesini söyledi. 

Demir bilgisayarda hazır bekliyordu. 
Ahmet bu gizemli adamın telefonunda kayıtlı olan bu gizemli numarayı çaldırdı.Bir süre bekledikten sonra sinyalin geldiği yer belli oldu; Kayseri Erciyes Dağı. “Ne Erciyes Dağı mı? Ne alaka be? 
Nasıl adam bunlar? Neyin peşindeler?” gibi Ahmet şaşkınlıkla birçok soru ardı ardına sıraladı. Enes sakince Ahmet'in kulağına “Ahmet poli” “Kapa çeneni Enes!” “Tamam sustum.” 

“Bindik bir alamete demiştin.Bak Enes, bunu ben başlattım ben bitireceğim.O numaranın da kime ait olduğunu bulacağım.” 

Ertesi gün bütün hazırlıklarını yapıp Erciyes Dağı'na doğru yola çıkacaklardı. Ahmet sanki gizli bir polis, Enes de bir dedektif gibiydi. 

Mustafa ve Demir'i yanlarına almadılar. 
Çünkü Enes bu programı kullanmayı öğrenmişti. 
Bilgisayardaki sinyali artık Enes kontrol edecekti. 
Yola koyulduktan 2 saat sonra Kayseri'ye çoktan girmişlerdi ama o numarayı aramaya cesaret edemediler. Bir dinlenme tesisinde durdular. 

Akşam saatleriydi ve Ahmet hemen yiyecek dolabına gidip kartını taktı ve iki ayran ve iki dürüm çıkardı.Hemen orada bir ziyafet çektiler. 

Ortalıkta kimseler yoktu. Zaten dinlenme tesisleri üç tane yiyecek dolabından ve insansız benzin istasyonundan oluşuyordu.Kim olacaktı ki zaten? Yemeklerini yedikten sonra arabaya girip uyudular. Sabah uyandıklarında yollarına devam edeceklerdi. Gece iyice uyuyup dinlendiler. 

Sabah olunca yollarına devam ettiler. 
Erciyes Dağı görünmeye başladı ve bir süre sonra dağın eteklerine geldiler. Dağın eteklerinde yol alıyorlardı ki araba birden yalpalamaya başladı. 
Enes zar zor arabaya durdurabildi. İkisi de arabadan indiklerinde arabanın ön lastiklerinin inmiş olduğunu gördüler. Ahmet “Allah kahretsin! 
Ne oldu buna şimdi böyle? Hey şu uçangöz de ne?” demesiyle yere yığılması bir oldu. Enes 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şaşkınlık içinde Ahmet'i kaldırmaya çalıştı ama oda derin bir uykuya dalıverdi.Bu küçük insansız silahlı hava aracı bu iki adamı bayıltmıştı.İkisi de gözlerini açtığında karşılarında uzun boylu,beyaz bıyıklı ve gözlüklü bir adam gördüler. Etrafta dört tane de uzay aracı vardı ve burası bir mağaraydı. 
Adam kafasını kaşıyarak: “Selam beyler! 
Hoşgeldiniz.” Ahmet'in ağzından yalnızca “Sen de kimsin?” sorusu çıktı. Adam kahkaha atarak: “Ben mi kimim? Söylesem nereden tanıyacaksınız lan embesil herifler!” Siz boşverin beni de asıl siz kimsiniz?” 

Ahmet konuşuyordu: “Biz yolumuzu kaybettik ve bir hava 


Enes susmuş, yalnızca aracı tarafından vurulduk. Gözlerimizi burada açtık!” 

Adam çok sinirliydi ama belli etmiyordu. 
Yanındaki adamların verobotların hepsi silahlıydı. 
Enes ve Ahmet'in korkmadığı söylenemezdi. 
Adam Ahmet'in kulağına eğilerek, dişini sıka sıka tane tane konuştu: “Kimsiniz lan siz?” Enes ve Ahmet adeta donmuştu. Enes biraz kendini toparlamaya çalışarak: 

“Benim adım Enes,bu dostumun adı da Ahmet.” Adam Enes'e dik dik bakıp bir yumruk attı ve: 

“Biliyoruz ulan onu! Sizi buraya kim gönderdi onu söyle bakalım!” 

“Bizi hiç kimse görmedi.Biz yalnızca yolumuzu kaybettik.” 

“Ulan kaç tane insan burada yolunu kaybediyor lan? Burada yolunu kaybeden ya kaplumbağa ya da bir tilkidir. Buraya tesadüfen gelmeniz olanaksız.” 

Ahmet dayanamadı: 

“Asıl sen kimsin lan? Sizin amacınız ne? 
Bu mağara da neyin nesi? Uzay araçları, robotlar, silahlı adamlar?” Adam bıyık altından sırıtarak konuştu: 

“Bana Erlik Ekrem derler. Burası da benim gizli üssüm. Buraya sizin gibi çok ajan geldi ya da gelmeye çalıştı. Ama ne yazık ki hepsi öldü. 


Size biraz daha fazla yaşama şansı verdik ve sizi bayılttık. Sizi kim tuttu bilmiyorum ama nasıl olsa öleceksiniz. Kimin tuttuğunu da öğrenmek istemiyor değilim. O yüzden burada iki gün daha Adam emrederek Enes ve Ahmet'i epey bir dövdürdü. 
Enes ve Ahmet'in gözlerini açacak hali bile 


konuğumuz olacaksınız.” robotlarına 


kalmamıştı. Erlik Ekrem'in adamları bizim ikiliyi tuttuğu gibi dar bir odaya attılar. İki gün boyunca ara ara gelip Enes ve Ahmet'e dayak attılar. Artık dayanacak halleri yoktu. Bu iki gün onlara 2 yıl gibi gelmişti. Ahmet en son pes etti ve: 

“Tamam tamam söyleyeceğim tamam! 
dedi ve oradaki eşkiya kılıklı adam Ahmet ve Enes'i Erlik Ekrem'in yanına götürdü. Erlik Ekrem Ahmet ve Enes'in karşısın oturdu ve: “Dinliyorum” dedi. Ahmet olayı baştan anlattı ve Erlik Ekrem: 

“Ya demek öyle ha? İnanayım mı peki ben buna?” 

“Yemin ederim doğru söylüyorum!” 

“Vay vay vay vay! Maceracı çocuklar sizi!” 

“Amacın ne senin?” dedi Ahmet. 

Ekrem: 

”Amacımı ne yapacaksın? Zaten çok çok kısa bir ömrünüz kaldı.Neyse söyleyeyim nasıl olsa birazdan geberip gideceksiniz.Amacım şu sizi embesiller; Türkiyede ki bütün süt ve süt ürünlerinin üretimini durdurmak.Bunun da bir bahanesi var tabi “İşçiler çok çalışıp az kazanıyor” çok iyi bir yöntem ve her dönem işe yarar. 
Böylece Türkiye insanlarına bir kaç ay süt Hatta buna et de dahil. 
Çocuklar gelişemeyecek. Tabii asıl amaç bu değil, bu yalnızca projenin en küçük bölümü. Neyse işte, 


tükettirmeyeceğiz. 


9 ay boyunca fabrikalar çalışmayınca ABD süt 
fabrikalarını Türkiye'ye kuracak ve sütün ve süt ürünlerinin yapısını değiştirerek size yedirecekler. 
Ahmet daha fazla dayanamadı bu adama bir yumruk atmak istedi ama ne kendisi ve ne de Enes bunu yapabilirdi. Çünkü ikisinin de eli sandalyeye bağlıydı. Ahmet çok sinirlendi ve bağırmaya başladı: 


“Sen Türk olamazsın! Sen vatan hainisin!” 
“Hey hey hey bir dakika! Türk olduğumu kim söyledi? Türkolmadığıma göre hain de değilim ha?” dedi. Tam adamlarına emir verip Enes ve Ahmet'i lazer testereli kuyuya atacaklardı ama birden helikopter sesi duydular. Hemen ardından jandarmalar mağaraya doldu ve hepsinin etrafını sardı. 
Erlik Ekrem ne olduğunu anlamamıştı. 
aniden Tabii, Jandarma 
Kutlu Bey'in geleceğini 


Herşey olmuştu. 


Komutanı nereden bilecekti ki? 

Kutlu Bey Erlik Ekrem'in karşısına dikildi ve Erlik Ekrem'in ağzından çıkan tek tümce şu oldu: “Kutlu Bey sen ha?” Kutlu Bey çok ciddi bir tavırla konuştu: “Her yere bakın ve 

“Kim varda alın!” dedi. Tabiibuaradabizim ikiliyi de almışlardı. Hem de ellerinin sandalyeye bağlı olduğunu bile bile. Kutlu Bey yıllardır bu Erlik Ekrem'in peşindeydi ve sonunda onu yakalamıştı. 
Tabii Ahmet ve Enes'in bu Erlik Ekrem'in adamını ve Erlik Ekrem'in kendisini aramaları onlara yardım etmişti. Onlar yakalanınca Ahmet ve Enes de arada kaynamışlardı ama bir kaç ay yatacakları belliydi. Belki onlar sayesinde bu Erlik Ekrem'i yakaladılar ama suş yerinde bulunmaları onları suçlu konumuna getirdi. Erlik Ekrem'in adamının cesedinin bulunması da cabası tabii. Bu olaydan yedi gün sonra Ahmet ve Enes ceza kulesinin 
20. katında bulunuyordu. İkisi de bulundukları durumdan memnun olmadıkları gibi hala da şaşkınlardı. Hava hafiften kararmış ve Ay batı ufkunda ince bir şekilde duruyordu. Enes Ahmet'e takılarak: 

“Ne oldu durumundan?” 

“Ya Enes tamam bir sus! Zaten karımla 


kardeşim memnun musun 


oğlumu düşünüyorum. Sende haksız değilsin aslında. Bir maceraya atıldım ve seni de sürükledim.” 

Enes Ahmet'in yanına gelerek elini omzuna koyarak: 
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“Sürükleyeceksin tabii biz kardeşiz!” dedi ve sonra ikisi de bu odanın içindeki tek olan pencerenin önünde durarak dışarıyı izliyorlardı. 

İkiside gökyüzüne bakıyolardı. Enes şakayla karışık: 

“Manzaramız iyi ama ha? Baksana 20. 
kattan manzara izliyoruz. Şu uçan otobüslerde olmasa!” Ahmet'in içi hala rahat değidi: 

“Enes seni peşimde sürükledim dedim.” 
Enes hemen Ahmet'in sözünü kesti: 

“Sen benim kardeşimsin ve bu ölene kadar devam edecek. Kendi durumum umrumda değil çünkü kaybedecek birşeyim ve arkamda bırakığım kimse yok. 

Ben sana üzülüyorum. Yengeyi de Demir'i de yalnız bıraktın. İnşallah çıkacağız. Keşke elimde olsa da senin cezanı bana ekleseler ve sen karının, oğlunun yanına gitsen. İkisi de birbirlerine sarıldılar. Hemen pencereden yine ince Ay'a baktılar ve Enes: 

“Bak dostum Ay bize gülümsüyor” ve devam etti: “Daha ağzını ve yüzünü de göreceğiz ama on iki gün var ona da.” Ahmet: 

“Olsun yine gülüyor. Ama dolunay olunca o zaman bize çok iyi bir gülüş yapacak. Umarım o zaman bizim de yüzümüz gülecek. 


SON 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Pelosium 
2016 


Burak Erdoğdu PELİN 


BI IRAK ERBOĞB! J 


Simhiyosis 
2016 


K.Mükremin Barut 


Sadık Yemni 
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Yenilen 
2016 


Metin Özcanlı 
Mustafa Acungil 
KUSUSUZ 
2016 
Özlem Dokuyucu 


i KUSUVSUZ 


yeniden cdosuş 


100  Www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2016 / sayı 13 


Henlef Dünya 


2016 

Metin Güçlü 
Astera: Türlerin İttifakı 

2017 

Levent Çaşka 
Jarkon Savaşları 

2017 

Yusuf Özşahiner 
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Evrenin Türk Bekçileri 
2007 


Metin Güçlü 


,, EVRENİN | 
TÜRK BEKÇİLERİ 


Metin Güçlü 


Sonsuz Gençlik Tröstü 
2007 


“SONSUZ 
Bülent Özden  GAGISNGNIN 
| TRÖSTÜ 


Hata Kanunları 
2008 


ala 


nn Başal glial ila 
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Sokak Röpöf dil 


Sezdi ÖZDEN 


Sokak Röportajları - 9 


“Salih sabitlesene şu zımbırtıyı, birisinin kafasına düşecek şimdil" 


- Abi öyle diyorsun da çok zor bel Biraz alıştırma yapsaydık bari. İlk kez dron uçuruyorum. 


“Yaptık ya Salih dükkanda! Orda gayet iyiydin..." 

-Öyle de abi... çok kalabalık burası, biraz tırstım şimdi! Diğer kameranın nesi var dı ki? 
“Sokak röportajlarında bir çığır olacak bu Salih. Tıklanma rekoru kıracak, demedi deme! Tam ismimize layık bir röportaj olacak -Yerli Bilimkurgu Yükseliyor- Tezgahtarın dediklerini yaparsan sorun çıkmaz." 


-Tamam abil 


“Şimdi konuştuğumuz gibi Salih. Ben birini bulduğumda yukarıdan iniyorsun, önce bana zumluyorsun sonra da konuşacağımız kişiye. Anlaştık mı?" 


- Anlaştık abi, hazırım! 
“Yüksel Salih..." 
..firrrrer... firrrr 


“İyi günler efendim. Yerli Bilimkurgu yazarlarımız hakkında size birkaç sorum olacaktı..." 


AAA A. vE ns, 


..firrrrrrrrrrrrer... firrrrrrt... ağghhhhhi 


-Kadının burnu kırıldı! Ambulans çağırın! Şunlar yaptı! Tutun... kaçmasınlar! 


“Saliih!.." 
- Abi! 


LAYAN 


© YERLİ 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by Kilian Eng 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin 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Genel 
Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü Surp Agop Hastanesi?'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2018 / sayı 14 


Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera'daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven?'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral Übü'sünden) 


o o Bilimkurgu 
OYKU SEÇKİSİ 2018 


PARADİGMA POLİSİYE tarafından 
Bilimkurgu Serisi altında baskıya girecektir. 


Kitabın tüm geliri YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR Platformunda yapılacak yarışmalarla kazananlara ödül olarak dağıtılacaktır. 


Kitabın sorunsuz 


basılabilmesi için YERLİ BİLİMKURGU İ 

Şeçkiye katılan yazarlara YÜKSELİYOR. 
feragat belgesi gönderilecektir. . | (Yazarlar bu belgeyi imzalayarak i Bilimkurgu öykülerinin haklarını yayıncıya e OYKU yani YBKY'a devrettiklerini vg iel 

beyan edeceklerdir) j SEÇKİSİ 

Dileyen yazarlarımız i 5 2 2018 


kitap gelirlerini ve satışlarını yayınevinden bilgi almak suretiyle takip edebileceklerdir. 

Tamamen gönüllü olarak ortaya çıkardığımız Öykü Seçkisi 

sizlerin sayesinde çok yakında kitapevlerinin raflarını süsleyecek örnek olacak bir oluşuma 

imza atacaktır. 


Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 


© 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


www.yerlibilimkurguyukseliyor.com 


47 Yazarın Kaleminden 5I Öykü ile Türkiye'nin En Yüksek Katılımlı 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN ğd 


Sahte Uygarlık 


Lühtü BAYAR 


Baskı Yılı/Yeri: 1999 - Istanbul “GEYŞA ANDROİD ŞİRKETİ” ROMANININ YAZARI 


Sayfa Sayısı: 254 
Yayınevi; İnkılap Yayınevi 


Kitap tanıtımlarına Zühtü 
Bayarın (d.1943-6.2011) “Sahte 
Uygarlık” isimli romanıyla devam ediyoruz. 


Roman, bir önsöz, 12 
bölüm ve bir sonsöz olmak üzere toplam 14 bölümden oluşuyor 
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Dünya, galaksinin derinliklerin gelen ve Pler denilen bir uygarlık tarafından istila edilmiştir. 
İnsanlar birkaç nesildir plastik fabrikalarında köle gibi çalıştırılmaktadır. Plerler Dünyadaki tüm sistemleri kontrol altına almışlardır. Eğitim sistemini kendi istedikleri gibi düzenlemişlerdir. 
Bir Dünyalı'nın gelebileceği en yüksek mevkii Köy Başkanlığı'dır. Kendileri Marsta yüksek teknolojiye sahip ve oldukça zengin bir hayat sürmektedir. Dünyadaki uygarlık oPler'lerin sayesinde gelişmiştir. Tüm insanlar bu şekilde 


kandırılmaktadır. 


İbrahim Mendra bir Dünyalı olup köy başkanıdır ve Plerlerin kim olduğu hakkında bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Bulundurulması yasak olan kitaplardan oluşan bir kütüphaneye sahiptir. 
İstihbarat 


tarafından deşifre edilir ve yargılanmak üzere 


Ancak, Kızılpençe denilen Özel 
Mars'a götürülür. Özel İstihbarat'ın eline düşen bir 


kimseden bir daha hiçbir haber alınamamaktadır. 


Pluton'dan birkaç yüzbin kilometre ötede bulunan Birleşik Mars Cumhuriyeti'ne ait bir uzay istasyonuna kimliği belirlenemeyen bir uzay gemisi tarafından saldırı yapılır. İstasyondakiler hazırlıksız yakalanmışlardır. Zira son iki yüz yıldır galakside bir saldırı olmamıştır. Soruşturma başlatılır. İstasyon komutanı Albay Mervin, emri altında bulunan Özel İstihbarat ajanı bir üsteğmen tarafından sorguya çekilir. Eğer karşınızdaki bir Ö.İ. ajanıiserütbenizin hiçbir önemi yoktur. Albay, Öİ ajanını öldürmek zorunda kalır. İstasyonda bulunan arkadaşın Dr. Zeller'den yardım ister. Öl ajanı aslında yanlış kişiyi sorgulamaya kalkmıştır. 
Albay ve doktor komutanlık gemisine binerek özel görev bahanesiyle istasyondan kaçar. Rotaları 


Orion Nebulasıdır. Nebula'daki gezegenlerden 


biri Galaksi Kurtuluş Ordusu Başkomutanlığıdır. 


Albay, doktor ve diğer mürettebat Orion Nebulası yakınlarında beklemeye başlar. İltica talebinde bulunur. Beklemesırasında,doktorgemi kaptanını öldürür. Çünkü kaptan bir Öİ ajanıdır. Albay Plerler hakkında her şeyi öğrenir. Komutanlıkta 


saldırı planları yapılmaktadır. 


Köy Obaşkanı oO(Mendra, Birleşik oMars 


(BMC) Mars'taki 


Zaarga'ya götürülmektedir ve hiçbir dünyalının 


Cumhuriyetinin başkenti hiçbir zaman görmesinin mümkün olmadığı bir görüntüyü, Dünyayı uzaydan görür. Zaarga'da bulunan Öİ merkezinde sorguya alınır. Bir çeşit zihin sondası kullanılır. Sorgu sonucunda beynin 


ağır hasar alma ihtimali çok yüksektir. 


Saldırı 
Ancak yüksek güvenlikli bu merkeze yaklaşmak 


planına göre Mendra kaçırılacaktır. 
imkansızdır. Merkeze sadece Öİ elemanları girebilmektedir. Mars'ın diğer güvenlik güçlerinin binaya girişi bile yasaklanmıştır. Saldırı için özel bir cihaz geliştirilmiştir. Bu cihaz kitlesel olarak etki yapan bir tür parapsikolojik bir silahtır. 
Saldırı ekibi Aurora isimli bir savaş gemisiyle yola çıkar, Nebula dışında başka bir gemiyle buluşacaktır. Nebula'dan çıktıktan bir süre sonra BMC savaş gemisiyle karşılaşır. Silah ilk kez burada kullanılır. Diğer geminin mürettebatı ateş edecek zaman bulamadan çatışma biter. Aurora, Yıldıztozu isimli gemiyle buluşur ve parapsikolojik silah Yıldıztozu'na monte edilir. Saldırı ekibi artık 


sıradan bir ticaret gemisiyle Mars'a doğru yol alır. 


Ekip, Mars yörüngesinde beklemede kalarak gemide bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyerek doktor ister. Mars'lı sağlık görevlileri bir mekik ile gemiye gelir gelmez rehin alınır. Kıyafetler 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değiştirilir. Ekip doktor kıyafetiyle Mars'a ayak basar. Bulundukları bölgenin yetkilisini rehin alarak, Marsta bulunan ve deşifre olması an meselesi olan hücre evindeki arkadaşlarına ulaşırlar. Yörüngedeki gemiyle bağlantı kurarak silah çalıştırılır. Öİ elemanları kendini kaybeder, kimisi sağa sola ateş eder. Ekip binaya girer ve şiddetli bir çatışma başlar. Sorgu odasının yerini öğrenirler ve Mendra'yı bulurlar. Öl merkezinde bekleyen bir gemiyi kaçırarak Yıldıztozu'na doğru giderler. Saldırı öğrenilmiş ve takviye kuvvetler yola çıkmıştır. Öİ gemileri Yıldıztozu'ndan haberdar olur. Yıldıztozu daha yörüngeden ayrılır ayrılmaz sürvitese geçerek ışıkhızının üstüne çıkar ve Öl 


gemilerinden kurtulur. 


BMC, savaşa hazırlanır ve büyük bir filo oluşturulur. 
Nebula yakınlarında savaş olur ve BMC filosu savaşı kaybeder. Diğer taraftan tüm galaksiye bir yayın yapılarak Plerlerin gerçeği çarpıtarak insanları nasıl köleleştirdiği anlatılır. Artık insanlığın uyanışı başlamıştır ve Pler hakimiyetinin sonu gelmek 


üzeredir. 


Kitap tam bir “Katı Bilimkurgu” örneği ve benden geçer not aldı. 1950'lerin bilimkurgularını seviyorsanız kaçırmayın derim. Başka kitaplarda 


görüşmek üzere. 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden gg 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2016) 


1993 yılında Jurassic Park ismi ile başlayan seri 2015 yılında Jurassic World isminde yeni bir 
seriye başlamıştı. İlk filmden son filme kadar bütün bölümleri tekrar tekrar izlediğim, favori filmler listemde her zaman ilk onda kalacak olan bir seri benim için. Yeni film Haziran'ın ikinci haftası vizyonda olacak. 


Konusu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve “Dinozor Koruma Grubu” isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. 
İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır... 

Yönetmen: Juan Antonio Bayona 


Senaristler: Colin Trevorrow, Derek Connolly Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 


Tür: Bilimkurgu-Macera 


Uzaktan Kumandalı Kız (2018) 


“Tiptree, yazıda ve üslupta “erkek ile 'kadın'ın ne olduğunu belirleyen sınırları yerle bir etti.” 
- Ursula K. Le Guin — 


Alice B. Sheldon 1967 yılında James Tiptree Jr. adıyla bilimkurgu yazmaya başladığında kimse onun aslında bir kadın olduğunu bilmiyordu. Bu durum ortaya çıktığında ise insanlar ne şaşkınlıklarını gizleyebilmiş ne de yazarı takdir etmekten kendilerini alabilmişti. Ötekilikten cinsiyete, gerçeğin yanıltıcılığından insanın evrendeki yerine kadar pek çok konuyu eşsiz üslubuyla anlattığı onlarca eserinin en önemlilerinden biri olan Uzaktan Kumandalı Kız'da ise Tiptree yalnızca kendisinin yazabileceği, feminist, antikapitalist bir siberpunk hikâye ortaya koyuyor. 

urumlarca yönetilen bir yakın gelecek. Reklamların yasaklandığı bir distopya. Bu durumla baş etmek için farklı yöntemler deneyen şirketler. Bu mücadele sonucunda ortaya çıkan ve tek görevleri alışveriş yaparken görüntülenip subliminal reklamların bir parçası olmak olan popüler kültür ikonları — yani geleceğin tanrıları. 

endi halinde bir kız olan ve hastalığından dolayı fiziksel olarak fazlasıyla deforme hatta çirkin R Burke hiç beklemediği bir anda hayatının fırsatıyla karşılaşır. Elinde artık bir tanrı olma fırsatı vardır, hem de insan elinin ürettiği en güzel canlılardan biri olarak, Delphi olarak. 

ilometrelerce öteden P Burke'ün kumanda etmesiyle dünyayı sarsmaya başlayan Delphi şöhret basamaklarını hızla tırmanırken bu akıldan yoksun Kumandalı"nın arkasındaki Burke de yaşam amacını bulmuş gibidir. Ta ki bu sahte bedenini fazla benimseyip âşık olana dek. 

İnsanı insan yapan bilinci midir? Ruh mu bedene hapistir yoksa beden mi ruha? 

Uzaktan Kumandalı Kız, hayallerin yeniden bedenlenme süreci. Hugo En İyi Kısa Roman Ödülü 


Yazar: James Tiptree Jr 
Çevirmen: Begüm Kovulmaz 


Yayınevi : İthaki Yayınları 
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Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These Kaikou (Legend of the Galactic Heroes: The New Thesis - 2018) 


1.sezonu 25 dakikalık 12 bölümden oluşan anime bir yeni adaptasyon. Orjinal seri ile mukayese edenler için tabi ki orjinalin yerini tutmuyor ancak ilk kez izleyecekler için görsel olarak kaliteli bir yapım. 

a - ie # Vüf b 
Konusu: Samanyolu galaksisini, yıldızlararası bir savaş etkisi altına almıştır. Çöküşteki if e HEM DD Goldenbaum hanedanlığının hüküm sürdüğü Galaktik İmparatorluğu'yla, işlevselliğini yitirmiş ver ea DİY demokratik federasyon Hür Gezegenler Birliği arasında geçen bu savaşta; on binlerce uzay gemisi ve milyonlarca asker çarpışmaktadır. Sahneye iki kumandan girer: İmparatorluk Amirali Reinhard von Lohengramm ve HGB'nden Yang Wenli. 
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neve These Seiran 1 ,2,3 isimli devam projelerinin (film) de 2019'da gelmesi beklenmektedir. Ayrıca bu serinin 1988 ve 1997 yılları arasında yayınlanmış Ginga Eiyuu Densetsu (110 bölümlük OVA) isimli alternatif bir versiyonu da bulunmaktadır. 


Tür: Aksiyon, Askeri, Bilimkurgu, Dram Stüdyo: Production 1.G 


Altered Carbon (2018) 


Şubat ayında 58 dakikalık 10 bölüm halinde yayınlanan Netflix yapımı diziyi bende izlemeye başladım. 
Dizi de yaşananlar belki kurguda kalır belkide gelecekte teknoloji o kadar ileri gider bilemeyiz ancak ben sanırım öyle bir işlem yaptırmayı istemezdim. 


Konusu: Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Altered Carbon, insanların karakterlerini ve ruhlarını yeni bedenlere transfer edebildikleri alternatif bir gelecekte geçiyor. Takeshi Kovacs, yıldızlararası savaşçılardan oluşan seçkin bir time mensup bir askerdir. Ancak takım, filizlenen bir isyan sonrası ağır bir yenilgi alınca hayatta kalmayı başaran tek asker Takeshi olur. Takeshi”nin zihni “buz içerisinde” hapsedilir ve yüzyıllar sonra Laurens Bancroftm adında son derece varlıklı bir adam ortaya çıkana kadar dondurulur. Laurens, Takeshi'ye tekrar hayata dönebilmesi için bir şans sunar. Ancak karşılığında son derece zorlu bir cinayeti çözmesini isteyecektir. 

Yönetmen: Laeta Kalogridis 

Oyuncular: Joel Kinnaman, James Purefoy, Kristin Lehman 


Tür: Polisiye, Bilimkurgu, Gerilim 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Kulilayhan YALÇIN - KAY Blog (0 


bilimkurgu ve Fantastik Eilediyatın Masonik-bülhaç Kökenleri 


Bu yazı daha önce KalemKahveKlavye'de 2 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmıştır. 


LG 


Çazasş bilimkurgu ve fantezi edebiyatı bir anlamda Batı ezolerizmi ve/veya okülüzminin “zihin çocuğudur. Ve aynı zamanda, bir tarihte ifade ettiğimiz gibi: Bu iki “altematif türün ” tarihsel köklerini incelemek, on dokuzuncu yüzyılın mason locaları ya da Teozofi derneklerinin koridorlarında kaybolmak demektir. 
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İlk bilimkurgu yapıtlarından biri olarak kabul edilen Mary Shelley'in kült romanı Frankenstein ya da Modern Prometheus'tan başlayarak bu fikri biraz 


açalım. 


1818 yılında yayımlanan romanda Victor Frankenstein, 
simyasal ülküler ve Galvanistik tekniklerle cansız et parçalarından insan benzeri bir varlık, bir tür “golem” yaratır. Tıp Fakültesi'ndeki ilk yıllarında simyacılar tarafından büyülenen Victor, zihin haritasını bize şöyle yansıtıyor: “Eve döndüğümde ilk işim bu yazarın |simyacı Nicholas Flammel| ve sonradan da Paracelsus ile Albertus Magnus'un tüm eserlerini edinmek oldu. Bu yazarların çılgın hayallerini büyük bir hevesle okuyarak etüt ettim.” Simyacıların bu “çılgın hayalleri” arasında baz metalleri altına dönüştürmek ve ölümsüzlük iksiri, “Elixir” elde etmek vardır. Bununla birlikte simya insanın ruhsal dönüşümü üzerinde de 


çalışır... 


Victor'un Inglostadt Üniversitesi'ndeki doğa felsefesi hocası Krempe”den, bu “Paracelcian” hayalpereste sert bir tepki gelir. Krempe, Romanda, Batı rasyonalizm ve Aydınlanmacılığının edebi sözcülüğünü yapar gibidir: “Nasıl ıssız bir yerde yaşamışsın ki, “der öğrencisine: “bir kişi de çıkıp sana böylesine büyük bir şevkle öğrendiğin fantezilerin bin yıllık geçmişleri olan, küflenmiş fikirler olduğunu söyleme nezaketini göstermemiş. Böyle bir aydınlanma ve bilim çağında Albertus Magnus'un ve Paracelsus'un takipçisine 


rastlayacağım kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi” 


Victor'un kimya hocası Waldman ise sert Kartezyen meslektaşı Kremper'e göre daha dengeli bir tutum sergiler. Waldman düşüncenin evrimi ve tarihsel sürekliliği ön plana alarak şunları söyler: “Günümüz filozofları bugünkü bilgilerinin büyük bir kısmını, bu insanların yılmak bilmez azimlerine borçlular. 
Büyük ölçüde onlar tarafından gün ışığına çıkarılmış bir takım gerçekleri bugün yeniden adlandırmamız kadar 


yönlendirilmiş olursa olsun, dehaların çalışmalarının 


ve ilişkilendirmemiz kolaylaştı. Ne hatalı 


nihayetinde insanlığın yararına çevrilmemesi nadir 


görülen bir durumdur.” 


Bu noktada, Victor'un “çılgın hayallerini” büyük bir hevesle okudum dediği simyacılardan ikisine, 


Paracelsus ve Albertus Magnus'a bir göz atalım. 


Asıl adı Albert de Groot (1206-1274) olan Albertus Magnus, tarihte android kelimesini ilk kullanan kişidir. 
Bir Dominikan rahibi olan Albertus için “Magnus in Magia, Major in Philosophia, and Maximus in Theologia” deniyor: “Majide |büyü| büyük, felsefede 


çok büyük, Tanrıbilimde muhteşem ”. 


Masonik düşünür ve okültizm araştırmacısı Manly P. 
Hall, Albertus'un majikal bilimlerde ustalaştığını ve adına Androides dediği, “düşünebilen ve konuşabilen” tuhaf bir otomat yaptığını iddia ediyor. “Spiritüel” (ruhsal) özelliklere de sahip olduğu söylenen bu otomat, rivayete göre “yıldızların konumuna göre seçilmiş metallerden ve bilinmeyen madenlerden” yapılmıştı. 
Otuz yıllık bir çalışmanın ürünü olan makine, Albertus?'un öğrencisi, yine ünlü bir Dominikan rahip ve düşünür olan Thomas Aguinas tarafından “şeytan 


icadı” olduğu gerekçesiyle parçalanmıştır. 
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Leonardo da Vinci, Martin Luther ve Copernicus'un çağdaşı olan Paracelsus'un (1493-1541) asıl adı Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Ünlü Gülhaç örgütünün kurucusu olduğu daiddiaedilen Paracelsus, “Tıbbın Luther?i”, “kimyanın babası”, “kemoterapinin büyükbabası”, “toksikoloji (zehir bilimi) ve tıbbi kimyanın kurucusu” gibi lakaplarla anılıyor. (Yeri gelmişken; konuya yabancı okurlarda kafa karışıklığına yol açmamak için Gülhaç ve masonluk arasındaki simbiyotik ilişki hakkında kısa bir açıklama yapalım: Gülhaçlar, 17. yüzyılda adlarını duyuran; bir rivayete göre Tapınak Şövalyeleri”nin devamı, simya, Kabala gibi Hermetik bilimler üzerinde çalışan gizli bir topluluk. Francis Bacon ve Giordano Bruno gibi Rönesans düşünürlerinin de örgüte dâhil olduğu iddia ediliyor. Gülhaçlar zamanla masonluğa entegre oluyor. Bugün masonluğun İskoç Riti'nin 18. 
derecesinin adı Gülhaç Şövalyesi?dir.) 


Aytunç Altındal Gül ve Haç Kardeşliği” nde Paracelsus için şöyle diyor: “Özellikle kan-bilimine yaptığı katkı, şimdilerde çok önemseniyor. Kan'a altın katarak tedavi günümüz için de yenidir. Paracelsus bu usulü düşünmüştü... ... Umarız, şu ünlü “Tüp Bebek' fikrinin savunucularından birinin Paracelsus olduğu da anımsanır. ” Altındal “tüp bebek” derken, Paracelsus”un hermetik (mühürlü) bir kap içinde yetiştirilebileceğini iddia ettiği “parmak çocuklar”, Homunculus'lardan Latince “küçük insan” 


bahsediyor. Homunculus 


demek: 


“Bir adamın menisini kırk gün boyunca çürümüş at gübresi ile birlikte hava geçirmez biçimde mühürlenmiş bir şişenin içinde çürümeye bırakın. Ve gözle kolayca görülebilecek bir biçimde yaşamaya, hareket etmeye ve kımıldamaya başlayıncaya kadar orada tutun. Bu zaman süresinden sonra, bir ölçüde insan gibi olacak, ama saydam ve vücutsuz olacaktır. Eğer bundan sonra, her gün dikkatle ve özenle insan kanı ile beslenir ve kırk gün daha at gübresinin ısısında tutulmaya devam edilirse, belli bir sürenin sonunda hakiki ve yaşayan bir bebek haline gelecektir. Bu bebeğin bir kadından 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doğmuş bir bebekte bulunan tüm organları vardır, ama daha küçüktürler. Buna Homunculus adı verilir. Artık geriye onun büyük bir dikkat ve itinayla eğitilmesi, 


zekâ belirtileri ortaya çıkana kadar bu eğitimin 


, 


sürdürülmesi kalmaktadır.” 


Hermetik kaplarda “insan yetiştirmek” demişken... 
Birçok edebiyat ve okültizm araştırmacısı, Mary Shelley'nin #rankenstein'ı yazarken ünlü Prag Golemi'nden esinlendiğinin altını çiziyor. Tevrat ve Talmud metinlerinde “cenin” ya da “kusurlu varlık? anlamına gelen Golem, sahibinin emirlerini mekanik bir şekilde yerine getiren yarı bilinçli bir “çamur adam”. Talmud Kitabı'na göre, çamurdan yaratılan Âdem de ilk 12 saat boyunca Golem'di. 
Prag Golemi, bu Kabalistik mitin en ünlülerinden biri. Rivayete göre bu yaratık, Kutsal Roma Germen İmparatoru Il. Rudolph (1552-1612) döneminde yaşamış Judah Loew ben Besalel (Maharal) adlı bir haham tarafından, Prag Gettosu'nda yaşayan Yahudileri için (yapılmıştı. 


antisemitik O saldırılardan Oo korumak Madam Blavatsky'nin Teozofi 
Derneği ve Altın Şafak gibi topluluklara katılmış, Kafka'nın dostu yazar, okültizm araştrımacısı Gustav Meyrink'in Golem romanı bu ünlü Prag Golemi'ni 


anlatır. 


okoğ0i 


Fredric Jameson'ın “modem bilimkurgunun doğrudan temsilcisi” dediği Jules Verne, deyiş yerindeyse kadim 


bilimkurgunun(!) da (okültizm) sadık bir kalemi gibi 


görünüyor... 


Seda Uyanık'ın, Osmanlı Bilim Kurgusu: Fenni Edebiyat çalışmasında şöyle bir başlık karşımıza çıkıyor: Osmanlı edebiyatında Jules Verne etkileri ve Jennilik. Uyanık, Osmanlı ve kısmen de Cumhuriyet döneminde (oyapılan Jules Vere çevirilerinin 
zamandizinsel listesini yayınlamış. Buna göre 1875 
yılından bu yana yaklaşık 150 yıldır Jules Verne okuyoruz. Sıklıkla Sanayi Devrimi'ni kaçırdığımız ya da mesela Japon toplumuna kıyasla çok daha az okuduğumuzdan hayıflanırız. En azından bu tabloya göre Jules Verne kitaplarına gösterdiğimiz ilgi Dünya 


standartlarında, sevinebiliriz(!). 


Marc van Stone ve Michel Lamy gibi araştırmacılar Jules Verne kitaplarının ezoterik şifre, numeroloji ya da anagramlarla dolu olduğunu iddia ediyorlar. Mesela Michel Lamy, Jwes Verne'in Gizli Mesajı: Masonik, Gülhaçcı ve Okült Yazılarının Deşifresi (The Secret 


Message of Jules Verne: Decoding His Masonic, Rosicrucian, and Occult Writings) kitabında Verne'in Hürmasonluk, Altın Şafak, Angelic Society ve Gülhaçlar gibi okült toplulukların gizli ve kutsal sembollerini nasıl şifreli bir biçimde kullandığını anlatıyor. Lemy, kitabın /wes Verne ihe Freemason (Hürmason Jules Verne) başlıklı 


Mozart'ın Sihirli Flüt operası misali masonik semboller 


bölümünde, Verme romanlarının, içerdiğini ve erginlenme (inisiyasyon) seremonilerinin 


aşamalarına göre kurgulandıklarını belirtir. 


Jules Vere'in, ünlü Dracula romanının yazarı ve yine bir okült topluluk, 4/4ın Şafak (The Hermetic Order of Golden Dawn) üyesi olan Bram Stoker'la da iletişimi vardı. Ama Drakula ve Stoker'a geçmeden önce, Verne'in Britanyalı çağdaşı Edward Bulwer-Lytton'a 


bir göz atalım. 


İngiliz yazar, siyaset adamı ve okültist Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), günümüzde ismi çok sık telaffuz edilmese de, her taşın altından çıkan politik ve sanatsal bir fenomen. Lytton'ın Pompei'nin Son Günleri, Zanoni: Bir Gülhaç Hikâyesi ve dilimize de çevrilen Wri/: Gelecek Irkın Gücü gibi zamanının Lord Lytton'ın özellikle Gelecek Irk romanı hem Agarta ve Şambala “Yeni Çağcı”, çevrelerde sıklıkla dillendirilen güncel versiyonlarının 


popüler, çok-satar kitapları var. 


mitlerinin, günümüzde “spiritüel” esinlenildiği ezoterik bir metin, hem de çağdaş bilimkurgu edebiyatının ilk örneklerinden biri oldu. 


Lytton bu romanında Nuh Tufanı'ndan sonra yeraltına kaçıp, varlığını sürdüren ve ülkelerine Vrilya adını veren bir uygarlıktan bahseder. Melek görünümlü, tufan artığı Vrilyalılar, Star Wars“taki “Güç”e benzer elektro-spiritüel güçlere sahiptir. Vril gücünün kontrolü de Jedi eğitimini anımsatıyor: Bir ustanın aracılığıyla geliştirilen bu telekinetik elektro-ruhsal güç, “yapıcı ve yıkıcı” amaçlar için kullanılabilmektedir. Vrilya anaerkil bir toplumdur ve siyasi erk kadınların elindedir. 
Kendi kendine hareket eden ve uçan araçlara sahiptirler. 
Lytton, Nazilerin Vril motoru ya da üstün ırk idealinin 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peşinden koşan Vril örgütünün de isim babasıdır. 


Ezoterizmi 
Goodrick- 


metin 


Batı yapmış Nicholas 


Exeter Üniversitesi'nde 
Kürsüsü başkanlığı 
Clarkie 


incelemelerinde yadsınamaz ölçüde ortaya koyduğu 


“Liljegren'in karşılaştırmalı gibi, erken dönem teozofisinin özellikle İngiliz okült kurgularından esinlenmesi ilginçtir” diyor. Bunun ardında bir tür “masonik enternasyonal” olduğu söylenebilir aslında. Edward Bulwer-Lytton'ın bir ünvanı da İngiliz Gülhaçları'nın Patronu'ydu. Lytton kısa adı S.R.LA olan İngiliz Gülhaçları Cemiyeti”nin (Societas Rosicruciana in Anglia) kurucusu ve büyük üstatlarındandı. Gizli Dokirin, Peçesiz İsis gibi kitapların yazarı, Teozofi Hareketi”nin kurucusu Helena Blavatsky'nin annesi Elena Andreyevna Fadeyeva, Edward Bulwer-Lytton'ın Zanoni, Pompei'nin Son Günleri, Zanoni ve Vril gibi kitaplarını Rusçaya Blavatsky, Agarta, Atlantis, 
Lemurya hakkındaki spekülatif tezlerini Lytton'ın 


ilk çeviren kişiydi. 


romanlarından esinle yazmıştı. Aristokrat kan bağına sahip Blavatsky'nin ailesinde birçok Rus mason ve Gülhaç vardı. 


Shakespeare'in Prospero'su misali büyü pratikleri içeren okült bir anlatı olan Zanoni, bir anlamda, aralarında aristokratlar ve devlet adamlarının da olduğu hatırı sayılır bir kitleyi ölümsüz olduğuna inandırmış Saint-Germain Kontu'nun hayat öyküsü gibidir. 
Romanın sonunda âşık olduğu için “ölümsüzlüğünü” kaybeden, müzik dâhil bin bir beceriye sahip Gülhaç örgütü üyesi Zanoni, Fransız İhtilali esnasında giyotinle 


idam edilir. 


Lytton'ın ünlü İngiliz romancı Charles Dickens'la da yakın dostluğu vardı. Oxford Hareketi denen, İngiliz emperyalizminin Ortadoğu politikalarına yön veren, Vahabilik, Müslüman Kardeşler gibi birçok radikal akım ve topluluğu İslam coğrafyasına deyiş yerindeyse musallat eden bir think-tank'in de beyin takımındandı. 
“Tt was dark and stormy night” (Karanlık ve fırtınalı bir geceydi) ya da “The pen is mightier than the sword” 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(Kalem kılıçtan keskindir) gibi klişeleri yazın hayatına katan Lytton'ın kardeşi Henry Bulwer-Lytton da Abdülmecit devrinde İngiltere'nin Osmanlı sefiriydi. 
Balta Limanı Ticaret Antlaşmasını imzalayanlardan ve İstanbul, Büyükdere”de Bulwer Mason Locasını kuran Sir Henıy, bir dönem Yassıada”'yı da satın almış, buraya 


bir şato ve malikâne inşa ettirmişti. 
#4 
Ve vampirizm... 


İlk kez 1897 yılında yayımlanan Dracula'nın Abraham Stoker; Oscar Wilde, 
William Butler Yeats, Aleister Crowley ve Kabalizm 


yazarı “Bram” 
ağırlıklı bir Frankenstein diyebileceğimiz Golem'in yazarı Gustav Meyrink gibi Altın Şafak Hermetik Cemiyeti'nin toplantılarına katılıyordu. Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip J. R. R. Tolkien, yakın arkadaşı Narnia Günlükleri'nin yazarı C. S. Lewis ve yukarıda da belirttiğimiz gibi Jules Verne'in de Altın Şafak'la bağlantısı vardı. Tolkien ve Lewis topluluğun üyesi değildi fakat önemli figürleriyle dostluk ilişkileri 


vardı. 


Altın Şafak, Edward Bulwer-Iytton'ın Gülhaçları Cemiyeti'ne üye üç kişiden kuruldu: William Robert Woodman, William Wynn Westcott ve Samuel Liddell MacGregor Mathers. Westcot, S.R.LA'nın başkanlığını da yapmıştı. Mathers, ünlü 


İngiliz 


İngiliz düşünür Henri Bergson'un yeğenidir. Westcott doktor, Woodman eczacılık üstüne çalışmıştı. Mathers savaş teorisine ilgi duyuyordu. Ama her üçünün de ortak noktası Kabala, simya; kısaca okült-Hermetik bilimlerdi... 


Şimdi bir parantez açıp, 19. yüzyıl Avrupa'sında, Altın Şafak'ın da bir parçası olduğu okült, spiritüel ve teozofik çevrelerin vampirizme bakış açısına bir göz 


atalım. 


Helena Petrovna Blavatsky'nin eşi Amerikalı Albay Henry Steel Olcott, The Theosophist dergisinde, 


Stoker'ın Dracula'sından altı yıl önce The Vampire başlıklı bir makale yayımladı. Olcott, yazının başında “psişik bir vampirin” musallat olduğu Hintli bir kadının hikâyesini anlatır. Kadın her sabah bitkin, solgun, kanı çekilmiş halde uyanmaktadır. İki kez hamile kalmış ve düşük yapmıştır. Zavallı kadın en nihayetinde Dracula'daki vampir avcısı Van Helsing misali bir cinci hocaya, bir “exorcist”e danışır. Adam, kadına bir ölünün kendisine musallat olduğunu söyler. 
Hikâyenin sonunda cinci hoca, şüphelinin mezarını açar ve “yaşayan bir ölüyle” karşılaşır. Cesedin elini kestiğinde ise taze kan fışkırır. Adam gerekli ritüel ve mantraları yapar ve kadın iyileşir... Altın Şafak üyesi Bram Stoker'ın ünlü teozofist, hürmason Olcott'un bu 


makalesinden esinlenmiş olma ihtimali yüksek... 


Romandaki iki obje oldukça dikkat çekicidir fikrimce: Tabut ve ayna. Malum; Kont Dracula'nın gündüz istirahatgahı bir tabuttur. Ayrıca Stoker'in evreninde, folklorik vampir anlatılarında pek rastlanmayan, yerçekimi misali bir kanun çıkar karşımıza: Vampirler aynada görünmez! İlginçtir, masonluğa giriş töreninin bir aşamasında aday, Düşünme Odası denen bir hücreye kapatılır. Burada adayın simgesel ölümü gerçekleşir. 
Uygulamanın kadim köklerine inildiğinde, adayların gerçekten toprağa gömüldüğüne tanık oluruz: Druidler, İsa'yı yetiştiren Eseniler ve bazı Afrika kabileleri vb. 


Törenin ileri aşamalarında aday bu sefer de bir tabuta yatırılır. Tabuttan çıkması ise yeniden doğuşunu simgeler. Kont Dracula da geceleri tabuttan çıktığında bir anlamda yeniden doğmaktadır. 


Düşünme Odası'nda tuz, kükürt, kurukafa, üçgen bir kâğıt ve ayna gibi objeler bulunur. Ayna, adayın kendinle yüzleşmesidir. Kim bilir, belki de Dracula'nın aynada gör(e)mediği ya da yüzleşemediği kendi 


caniliği, hayvani doğasıdır... 


Dracula karakterinin esinlenildiği tiyatro oyuncusu Henry Irving'in mason olduğuna inanılıyor. Tabut ve ayna objeleri tek başlarına Stoker'in zihin kodlarını çözmeye yeterli değil fakat yazarın Altın Şafak'la 


ilişkisi ve Irving'in olası masonluğu, romandaki 


ezoterik tonlara anlam veriyor... 


Okült yampirizme geri dönersek... 


H.P, Blavatsky de Peçesiz İsis kitabında vampirizme değinir. Vampirism: Its Phenomena Explained başlıklı bölümde Blavatsky, Yahudi tarihçi Maimonides'in anlattığı vampir söylencelerinden, yine bir 19. Yüzyıl spiritüalist ve “vampirbilimci” olan Z.J. Pidrart'ın 


“astral vampirler” teorisinden bahseder. 


Doktor Picrart, Tekâmülcü Ruhçuluk ya da kısaca Batı Alan 


Cardec'in tilmiziydi. Fakat zaman içinde Cardec'le 


Spiritüalizminin Oo teorisyenlerinden reenkarnasyon ve vampirizm konularından ötürü fikir ayrılığına düştüler. Cardec ve ekibinin yayınladığı Ruhçuluk Bildirgesi'nde “yeniden doğuş” evrensel bir yasa olarak kabul edilmişti. Cardec'in reenkarnasyon yaklaşımı, Picrart'ın vampir teorilerine ters düşüyordu. 
irtibata geçtiklerini iddia ediyorlardı. Picrart, ölmüş ve yeniden 


Spiritüalistler ölmüş kişilerin ruhlarıyla doğmuş birinin kişiliğinin yok olacağı, onunla iletişim kurmanın mümkün olmadığını savunuyordu. Picrart'ın vampirleri, çeşitli ruhsal acılar veya travmalar yüzünden iki dünya arasına sıkışıp kalmış ve yaşayanların ruhsal 


enerjisiyle beslenip varlıklarını sürdüren ruhlardı. 


Eliphas Levi, Dion Fortune gibi zamanın kalburüstü okültistlerinin de vampirizm temalı yazıları vardır. 
Fakat hurafe olarak gördükleri yarasa ya da kurda dönüşen kanlı canlı vampirlerden çok “astral-psişik 


vampirlik” üzerinde dururlar. 


Olcott ve H.P. Blavatsky çiftinden etkilenen fantezi yazarları ayrı bir dosya konusu olabilir. Mesela bunlardan biri de H.P. Lovecraft'tır. Lovecraft'ın Shadow Out of Time gibi öyküleri Blavatsky'nin kök-ırklar Teozofik 


esinlenilmiştir. 


temalı spekülasyonlarından 


Benim de dâhil olduğum çizgi roman kültünün(!) 
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sadık üyelerinin yakından bildiği Robert E. Howard ve efsanevi Conan karakteri de Blavatsky?'den izler taşır. Blavatsky'nin Gizli Öğreti kitabında ortaya atılan Lemurya, Atlantis, Hyperborea gibi efsanevi kıtalara ait “okült tarih tezleri” ve ayrıca Teozofi literatüründe sıklıkla işlenen kadim bilgelik, kayıp uygarlıklar, sihir, büyü, maji vs. gibi temalar Howard'ın hayal gücünü tetikleyen temalardı. 


Bitirmeden: 


Yazının başlığına sadık kalmak için ana akım edebiyat sınırlarına dayanmak istemesem de, James Joyce ve Teozofi ilişkisine dair bir anekdotu paylaşmadan edemeyeceğim. 


James Joyce's Ulysses kitabının yazarı ve Joyce'un yakın arkadaşı olan Stuart Gilbert, Ulysses ve Finnegan's Wake hakkında konuşmak üzere, Paris'te Joyce'u ziyaret eder. Her iki anlatının da rengini, kokusunu vermeyen muğlak bir tarafı vardır. Gilbert, Joyce'a bu kitapların anlamını sorar. Joyce, Gilbert'a Blavatsky'nin Peçesiz İsis ya da Blavatsky”nin asistanı teozofist A.P. Sinnet'nin Ezoterik Budizm ya da Mahatma Mektupları'nı okuyup okumadığını sorar. Bu sohbetin ardından Gilbert, Joyce'un Teozofi ve okültizm konularında ciddi bir birikime sahip olduğunu fark eder. Ulysses'in, reenkarnasyon, karma, Hermetizm, Anoloji Yasası (aşağıdaki ve yukarıdaki birdir) gibi ezoterik yaklaşımlar olmadan anlaşılamayacağına 


karar verir. 
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Bilimkurgu Yazarları DİZİSİ 2 
Ay'a Yolculuk Onun İşi 


Jules Verne 


Jules Gabriel Verne ( 8 Şubat 1828 — 24 Mart 1905), Fransız yazar ve gezgin. 


Vere, Hugo Gemsback ve H. G. Welis ile genellikle babası” 


Eserlerinde ayrıntılarıyla tarif ettiği buluşlar ve 


“Bilim (kurgunun olarak (o adlandırılır. 
makinaların o sıralarda gelişmekte olan Avrupa sanayisi ve teknolojisine ilham kaynağı olduğu düşünülür. 
Özellikle uzay, hava taşıtları, denizaltılar hakkında 


yazmıştır. 


Daha çok Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (1870), Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864) ve Seksen Günde Devr-i Âlem (1873) romanlarıyla tanınır. 
UNESCO'nun çeviri (Index 
Translationum) göre dünyada en çok çevrilen ikinci 


kitap veritabanına 


bireysel yazardır. 

8 Şubat 1828'de Fransa'nın Nantes şehrinde doğdu. 
Varlıklı bir avukat olan Pierre Verne ile eşi Sophie Henriette Allotte de la Fuye'nin beş çocuğundan en büyüğüdür. Kış aylarında yoğun trafikli bir liman şehri olan Nantes”da; yaz aylarında ise Loire Nehri kıyısında yelkenlileri ve gemileri izleyerek geçirdiği çocukluğu, 
seyahat ve macera üstüne hayallerini ateşledi. 12 
yaşında iken tayfalık yapmak üzere bir gemiye binip evden kaçmaya yeltenen Jules Veme'in, babası tarafından yakalanıp gemiden indirildiğinde “bundan sonra yalnız hayal dünyasında seyahat edeceğine“ dair ailesine söz verdiği rivayet edilir Bu hikayenin gerçekliği hakkında şüpheler vardır. Jules Verne'nin deniz ve macera tutkusunu kardeşi Paul de paylaşıyordu; Paul, sonunda bir deniz mühendisi oldu. Jules Verne ise kısa hikayeler ve şiirler yazmaya başladığı yatılı okul döneminin ardından 1846'da babasının işini devam 


ettirebilmek için hukuk öğrenimi görmek üzere Paris'e gitti. 


Jules Verme, Paris'e gittikten sonra kısa sürede hukuk diplomasını aldı ancak bu süre içinde edebiyat hevesinin hukuka ilgisinden daha büyük olduğunu fark etti. Amcası aracılığıyla Paris edebiyat çevresi ile tanıştı. Şahsen tanıdığı Victor Hugo, Alexandre Dumas (oğul)gibi yazarların etkisinde tiyatro oyunları kaleme aldı; bohem bir hayat sürdürdü. Baba-mesleğini devam ettirmek yerine tiyatro ve edebiyata yönelmesine kızan babası maddi desteğini kesince geçimini yazarak karşılamak zorunda kaldı. 


Yazarlığa, arkadaşı müzisyen Jean Louis Aristide Hignard ile birlikte tiyatro oyunları yazarak başladı. 
İlk tiyatro eseri 12 Haziran 1850'de sahnelendi. 
1852-1855'te bir Paris tiyatrosunda sekreterlik yaptı; komediler, operetler yazdı; kısa hikâyeler kaleme alıp dergilerde yayınlatmaya başladı. Çoğu Paris'te çıkan “Musde des familles” adlı dergide yayınlandı. 
Amerikalı yazar Edgar Allan Poe'nm eserlerini okuduktan sonra onun büyük bir hayranı olan Verne, Poe etkisinde yazılar üretmeye başladı. 

Bir gemi ile dünyayı dolaşmış olan Fransız seyyah Jacgues Arago ile dost oldu. Bu dostluk ona, Paris'ten daha geniş ve ilginç dünyalar hakkında yazılar yazması için ilham verdi; Fransa dışına hiç çıkmamış olsa da hayal gücünü kullanarak başka dünyaları anlattı. 


Alıntı - Vikipedi 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ö.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tülay TEMUÇİN 


Dönüş tok 


l A l A 

Eksi yirmi altıncı kattaki zaman laboratuvarı heyecanlı bir koşuşturma içerisindeydi. Personelin gözlerindeki umut ve heyecan, yorgun yüzlerindeki gülümsemeyle birleşiyordu. Mila akşam çalışma grubundan işini devraldıktan sonra keyifle masasına oturdu. Çekmecesinden şalını alıp omuzlarına sardı. 
Bilgisayarda 2080 Savaşı açıktı. “Yine seyretmişler,” dedi yanındaki arkadaşı. “Hiç bıkmıyorlar.” 

“Beş dakikadan az bir sürede olup bitmiş bir savaş. Aslında savaş demek de pek doğru olmaz. 
Nükleer katliamdı bence.” dedi Mila, yumurta şeklindeki su kapsülünü ağzına atarken. “Yüz atmış üç yıl önce Generel Gastor, hiçbir devletin başkanına kulak asmadan kanlı parmaklarını peş peşe dört düğmeye bastı ve her şey bitti. Dünyanın yarıdan fazlası artık yaşanamaz halde, radyasyon azalmış olsa da asit yağmurları hala büyük tehlike.” diye sürdürdü konuşmasını. İkisi de derin bir of çektikten sonra çalışmaya başladılar. 

İş arkadaşları gibi Mila'nın da zaman makinesi için çalışmasının tek amacı General Gastor'u durdurmaktı. Çok yaklaşmışlardı. Bir hafta, belki birkaç gün sonra geçmişe bir yolcu göndereceklerdi. 
Promenat adını verdikleri makine bir sefere mahsus olarak çalışacak, gönderme esnasında oluşan yüksek 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enerji nedeniyle Promenat nin bazı kısımları zarar görecekti. Bu tek yönlü bilet için birkaç aday vardı. 
En iyi askerlerden biri, tek bir yolcu, 2080 yılına gidecek, General Gastor'u durdurup, nükleer başlıkları etkisizleştirecekti. 

“Keşke ben olsaydım yolcu,” diye iç geçirdi Mila. “Dönmesem de olur zaten. Dönsem bile evim şimdikinden çok farklı olacak. Tüm bu insanların çoğu belki hiç doğmamış olacak.” Çekik ela gözlerini bilgisayara dikmişti. 

Çalışanların hepsi görev başarılı olduğu takdirde olabileceklerin farkındaydı. Zaten bunun için çalışıyorlardı. Hepsinin düşüncesi aynıydı. “Olsun. 
Yeter ki insan, insan gibi, hak ettiği bir dünyada yaşasın”. 

Çalışmalarına 


son noktayı koyduklarında 


acil toplantı odasında üç bilim insanı, başkan ve 


yardımcısı vardı. Başkan yardımcısı doğrudan 


konuya girdi. “Diyelim en iyi adamımız 2080'e gitti ve görevini tamamladı ki görev bittiğinde onun bile sağ kalması zor. Diyelim ki sağ kaldı, bu sefer de geri dönemeyecek. Zaten dönse de nasıl bir dünya bulacağını öngöremiyorum.” 

Başkan gözünü masaya dikip derin bir nefes aldıktan sonra “Başka bir şansımız da olmayacak. 


Promenatı tekrar çalıştırmak zaman alacak. Neden 2080? Aslında ben, zaman çalışmalarına ilk başlayanlardan, büyük 88 depreminde çalışmaları ile birlikte kaybedilen bilim insanı Aran Nart'ı uzun zamandır düşünüyordum da...” dedi. “Çalışmalarınızın bir kopyası onda olsaydı, yolcuları geri getirip, tekrar gönderecek bir makine yapabilirdi, hem de iki binlerin başında.” 

Başkan yardımcısı “Çalışmaları götürenin burada çalışmış bir bilim insanı olması gerekir. 
Aran Nart ile birlikte çalışmaya devam eder. Eğer başarırlarsa bizim göndereceğimiz gibi Issız bir bölgeye inmektense, doğrudan General Gastor'un karargahına inerler. Karargah planı ve bütün şifreler elimizde. Cihazı inaktifleştirmeleri daha da kolay olur.” 
diyerek başkanın sözlerini tamamladığında kısa keskin bir sessizlik oldu. Tüm gözler Mila”ya çevrilmişti. 

Mila, Aran Nart ismini duyduğunda heyecandan yanakları kızarmıştı. Hemen öne atılarak sessizliği bozdu: “Ben gidebilirim. Çalışmalarımızı ona götürürüm, depremde ölmesini de engellerim. 
Çalışmalara Aran'la devam ederim, pardon Profesör Aran Nart ile.” Bu fikir hepsinin aklına yattığında Mila'nın yüzünde geniş bir tebessüm belirdi. “Bu gün dinleneyim yarın yola çıkmaya hazır olurum.” dedi çıkarken. 

Ertesi sabah Mila hazırdı, makine de öyle. 

“Hoşçakalın arkadaşlar,” dedi Mila makineye doğru yürürken. “Radyasyonsuz bir dünyaya merhaba demeye hazırlanın.” 

Yolculuk birkaç dakika sürmüştü. Anayolu bulana kadar yürüdü. Şehre vardığında ilk iş olarak profesörün evine yakın bir ev buldu Mila. 
Çocukluğundan beri hayran olduğu, tüm yazılarını defalarca okuduğu Aran Nart ile tanışmaları çok kolay oldu. Onunla ilgili o kadar çok şey biliyordu ki. Arkadaşlıkları kısa sürede ilerledi. Haftanın dört günü evinin karşısındaki kahvecide buluşuyor, bilgi alışverişi yapıyor ve çalışıyorlardı. 

Şehir dışındaki ormanlık alanda kamp yapmayı planladıkları akşam Mila kahvecide Aran'ı beklerken oranın müdavimlerine baktı. Beyaz gözlüklü yalnız ve yaşlı hanım, resimli dergilerden kafasını kaldırmayan ve bir türlü yüzünü göremediği delikanlı, haftanın üç günü kahvecide buluşan neşeli tatlı çift. Bu insanların o gece depremde öleceklerini bilmek içini acıttı. 

Ormana gittiklerinde ona her şeyi anlatmayı planladığında biraz gergindi Mila. General ile ilgili haberleri venotlarını hazırladı. Depremi hissettiklerinde Mila olanları anlatmayı henüz bitirmişti. O gece 


hiç konuşmadan çadırın önünde uzunca bir süre oturdu Aran. Mila da çadırın içinde bekledi. Onun ne yapacağını kestiremiyordu. Aran çadıra girip Mila'nın karşısına bağdaş kurarak oturdu. Kalbinin sesini duymamasını ister gibi kollarını göğsünün üstüne bastırdı Mila. Gözbebekleri kocaman olan gözlerini karşısındaki adama dikti korkuyla. Gülümseyerek ona baktı Aran “Mila, benimle evlenir misin?” 

Zaman makinesini tamamladıklarında kızları Nerve 26 yaşına gelmişti. Kendisi gibi genel cerrahi uzmanı olan erkek arkadaşını anne babasıyla tanıştırdığı akşam, ilk torunlarının olacağı haberini de almışlardı. 
Mila “Çok heyecanlandım, ben bekleyemem sekiz ay,” dedi. “2080'e gidip General Gastor'u durdurduktan sonra gelişimizi sekiz ay sonraya ayarlasak ne dersin? 
Dönünce torunumuzu kucağımıza alırız.” 

Aran bu fikri çok beğenmişti. “Tamam, bence de. Hadi uyuyalım. Yarın çıkmamız gereken bir yolculuk ve kurtarmamız gereken bir dünya var.” 
Dedikten sonra eşinin yanağına yumuşak bir öpücük kondurdu. “Döndüğümüzde bu sıska delikanlıyla evlenmiş olmalarını hayal etmek istiyor muyum, bilmiyorum.” diye düşündü sarı kaşlarını çatarak. 

Ertesi sabah koordinatlarını generalin kumanda merkezinin bodrumuna ayarladılar, kıyafetlerini son kez kontrol edip yola çıktılar. Yolculuk bu sefer kısaydı, sadece bir an sürmüştü. Nöbetçiler, kameralar ve gerekli şifreleri Mila'nın getirdiği notlardan ezberlediklerinden generalin odasına girmek zor olmamıştı. Kontrol panellerinin olduğu odayı açan düğme, generalin masasının arkasındaki dolaptaydı. 
Mila dolabı açıp, kumanda odasının kapısını açan düğmeye bastıktan sonra ağlamaklı bir sesle “Hayır...” 
dedikten sonra dizlerinin üzerine çöküp öylece kalakalmıştı. Elinde gümüş bir çerçeveli siyah beyaz bir fotoğrafta Nerve, bir erkek çocuğunu kucağına almış el sallıyordu. Aran yanına gelip fotoğrafa baktığında titrek bir sesle arkasındaki yazıyı okudu “Gastor, canım oğlum. Keşke anncannen ve deden de bu güzel günleri ve seni görebilseydi.” 

İkisi de çaresizlik içerisinde fotoğrafa 

bakarken kulaklarındaki uğultudan kapının gürültüyle açılmasını duymadılar bile. Çatık kaşlı, dazlak, hastalık derecesinde zayıf general, yüzlerine bile bakmadan koşar adımlarla kontrol adasına girerken askerlerine bağırdı “Şunların icabına bakın.” 
General Gastor, peş peşe gelen silah sesleriyle birlikte, dudağının sol kenarı hafifçe seğrilip yukarı kıvrılırken, örümcek ayakları gibi ince uzun parmaklarıyla kırmızı düğmelerin dördüne de artarda bastı. 
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Burak FEDAKAR 


LL EEZN 


DAVID ARNOLD İLE YILDIZLARA BİR GEÇİT 


Keşfetmek, insan doğasına kodlanmış bir tanım olsa gerek. Hep daha ileriye gitmek, vardığı noktanın yetersiz kalışı ve sonsuza kadar süren keşfetme isteği. Türümüzün ilerleme kaydetmesi açısından gerekli olan bir unsur. Yeryüzünde hala keşfetmeye devam ediyoruz. 
Gözümüzü yıldızlara diktiğimizden beri kanımızı kaynatan bir isteriyle yıldızlar ve ötesini keşfetmek isteği doğamız gereği beynimizi delice beslemeye devam ediyor. 


EVREN VE OLASI GEÇİTLER 


Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısının başından itibaren alevlenen uzay yarışında daha uzaklara gitmek adına hıztutkunupilotların hayatları pahasına giriştikleri denemelere tanıklık ettik. Çok uzaklara gitmenin yollarını aradık ve hala da elimizdeki kısıtlı imkanlarla tasarladığımız hava araçlarını hızlandırmanın yollarını aramaya devam ediyoruz. Ses hızını kat kat aşmamıza rağmen, ışık hızına ulaşma şansımız şu an itibariyle hala çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Işınlanmak daha çok hayal olarak kabul ediliyor şimdilik! Ama insan çabalamaya devam ediyor ve ilerleyen yıllarda ve yüzyıllarda bu çabalarının başarılı sonuçlarını alması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Araç hızlarını arttırma çabasında olan bilim adamları belki de günün birinde uzayı bükmeyi başararak çok uzak yıldızlara ışık hızından daha kısa sürede varmayı başaracak. 
Ya da uçuk Hollywood senaryo yazarlarının elinden çıkma, yıldızlar arasında seyahat etmeyi kolaylaştıran bir solucan geçidiyle milyarlarca ışık yılı ötede ki yıldızlara birkaç dakika içinde ulaşmak mümkün olacak! Şimdilik bu teknolojilere uzak olduğumuz için hayal kurmaya, filmlerle ve kitaplarla geleceği kafamızda biçimlendirmeye devam edeceğiz. Ancak biraz uzak bir gelecekte bütün bunlar neden gerçek olmasın, kim bilir? 

Bilim kurgu sinemasının geçmişine kısaca göz attığımızda, uzak yıldızlara ulaşmak için en fazla ışık hızının kullanıldığını görüyoruz. Star Wars ışık hızıyla yol alırken, Star Trek on kademeli hıza ulaşan Warp 


sistemini ve kısa mesafeler içinde ışınlanma yöntemini 


kullanır. Star Trek Deep Space Nine dizisinde kara deliğin hemen yakınına konuşlanan Federasyon istasyonu, başka boyutlardan gelen davetsiz misafirleri karşılar bu deliğin başında! Bilim kurgu ve korku türünü mükemmel harmanlayan ve klasikler arasına giren Event Horizon filminde uzayı bükerek ilerleyen mürettebat o kadar ileri gider ki kendilerini cehennemde bulurlar! 


Sıra dışı bir başka yapım The Fly filminde de ışınlama tekniği kullanılır ancak bu işlem sırasında insan ve sinek DNA'sının karışması faciayla sonuçlanır! Bütün yapımlar arasında, kadim bir uygarlığın zamanında keşfedip sayısı belirsiz gezegene yerleştirdikleri Yıldız Geçitlerini merkez alan Stargate diğer BK yapımlarının dışında kendine özel bir yer edinir. Roland Emmercih yönetiminde 1994 yılında vizyona giren filmin türün klasikleri arasına girmesi hiç zor olmaz. Alman 


yönetmenin yükseliş dönemini zirveye çıkartan yapım 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elde ettiği başarı ile uzun soluklu televizyon dizisine evrilir. Filmin yönetmeni gibi o yıllarda yükseliş içinde olan bestecisi David Arnold içinde Stargate bir dönüm noktası olacaktır! 


YILDIZLARA GEÇİT ARALANIYOR! 


Stargate 1994 yılında MGM ve Carolco Pictures yapımcılığında vizyona girdiğinde büyük bir ilgiyle karşılanır. Dean Devlin ve Roland Emmerich tarafından senaryosu yazılan ve Emmerich'in yönettiği film de, Kurt Russell, James Spader ve Jaye Davidson baş rollerde yer alırken filmin yaratacağı etki uzun yıllar sürecek televizyon dizilerinin tetikleyicisi olacaktır. 
Mısır'da yapılan kazılar sırasında bulunan, farklı bir madenden yapılmış halka şeklinde bir cismin, başka galaksilerde yer alan gezegenlerdeki benzerlerine açılan solucan delikleriyle yapılan yolculukları anlatan ve farklı medeniyetleri tanıtan, bilim kurgu, macera türündeki Stargate ilk gösterime girdiğinde, bir hayli olumsuz eleştiriye maruz kalmasına rağmen elde ettiği gişe başarısıyla Dünya çapında ilgi görmüştür. 
Özellikle tv dizilerinin elde ettiği başarılarla bilim 


kurgu klasikleri arasındaki yerini çoktan almıştır. 


ÇEKİMLER 


Filmin Mısır sahneleri Arizona'da çekilmiştir. Üç gün süren çekimler özellikle gün batımına doğru yapılmış ve altın rengi bir görünüm elde edilmiştir. Çölde bulunan Stargate ilk defasında siyaha boyanır ancak dev bir otomobil lastiği göründüğünden dolayı son anda gümüşle boyanır. 
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Daniel Jackson'un konferans sahneleri Los Angeles'ta bir otelde çekilmiştir. Sahne ilk başlarda odlukça uzun tutulmuş daha sonra kurguda kısaltılmıştır. Stargate'i barındıran tesis ise Long Beach, Kaliforniya'da film için kurulan en büyük set olmuştur. Egyptologist Stuart Tyson Smith, tüm eski mısır hiyerogliflerinin ve konuşulan dilin mümkün olduğunca doğru olması için yoğun bir çaba göstermiştir. 


Açılış jeneriğinde Firavun maskesi fiber camdan yapılmış ve atölyede modellenmiştir. Bu sahnelerde daha iyi bir alan derinliği sağlamak amacıyla hareket 


kontrol kamerası kullanılmıştır. 


Filmin görsel efektleri için Jeff Kleiser ve Kleiser 


Construction Co.'nun 40 kişilik ekibi görev almıştır. 
Kendileri 


ve birleştirme yazılımının yanı sıra, Ra ve Horus 


tarafından yazılan görüntü oluşturma 


muhafızları ile şehir manzarası oluşturabilmek için 


ticari dijital paketler kullanmışlardır. Kumdaki ayak izleri dijital olarak çıkarılır. Tamamen dijital olan solucan deliğinin yaratılması, filmin yapımındaki en büyük zorluklardan biri olmuştur. Dalgaların doğru ve gerçekçi görünmesi için dijital olarak birleştirilmesi gerekmiştir. 


) - 


28 Ekim 1994'te ABD sınırları içinde vizyona giren 
film, Aralık ayında tüm dünyada görücüye çıkar. Hatırı sayılır bir gişe getirisi sağlayan film pek çok eleştirmen tarafından yetersiz bulunur. Ünlü eleştirmen Roger Ebert “Tüm zamanların en kötü yönetmeni Ed Wood'un filmi, bizi Stargate'e hazırlamak için çekilmiş” derken filmi en nefret edilenler listesine koymuştur. Olumsuz eleştirilerin çoğu özel efektlerin aşırı kullanımından dolayı yapılmıştır. Bu eleştirilerin yanında pek çok olumlu eleştiri de alan filmin tatmin edici hasılatı yapımcısının yüzünü güldürmeye yetmiştir. 200 milyon dolarlık dünya hasılatı Stargate'i çekildiği yılın en fazla kazandıran yapımlarından biri yapmıştır. Özellikle filmin müziklerini besteleyen genç kompozitör David Arnold'un müzikleri filmin havasına çok büyük oranda olumlu etki yaparak, değerini katlamıştır. 


DAVİD ARNOLD, KRALİÇENİN HİZMETİNDE! 


“Dışarı çıkıp uzun yürüyüşler yapmayı ya da saatlerce araba sürerken kafamı boşaltmayı severim. İyi olduğunu düşündüğüm şeylerin çoğu ya duş alırken ya da caddede yürürken aklıma gelmiştir.” 


David Arnold - 1997 


1962 Yılında Londra'nın hemen dışında Luton'da 
dünyaya gelen Arnold, henüz daha yedi yaşındayken film müzikleri bestelemek istediğini biliyordu. Arnold, James Bond macerası You Only Lıve Twice'ı gördüğü ilk andan itibaren ünlü ajanın hayranı haline gelmişti. O dönemlerde Frank Sinatra, Debussy, Beatles ve Stevie Wonder'ı dinliyordu. Sırasıyla klarnet, elektro gitar ve piyano çalmayı öğrenen besteci, bakım evlerinde ve kulüplerde şarkı söyleyen babasının yanında 


yardımcılığını yapmıştır. Fazla uzun ömürlü olmayan punk rock grubu macerasından sonra üniversiteye gitti ve tiyatro tasarımı okudu, ancak daha sonra müzik 


kariyerine devam etmek için okuldan ayrıldı. 
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Bir memleketine döner. Besteci provalar yaptığı ve çeşitli 


dizi işte başarısız olduktan sonra Arnold gruplarla çaldığı yerel bir sanat merkezinde, genç bir sinema öğrencisiyle tanışır ve kendisinden birkaç kısa film üretmesini ister. Bu filmlerden biri BBC?'den ödül alır. Arnold'un ilk büyük işi, Danny Canon'un ilk uzun metrajlı filmi The Young Americans olur. Besteci bu projede İzlandalı sanatçı Bjork ile çalışma fırsatı bulur. 
Uluslararası çapta ilgi gören bir çalışma olur The Young American's. Özellikle ünlü yönetmen Alan Parker'ın fazlasıyla ilgisini çeker. 


Londra Kraliyet Müzik Akademisinden bir vakıf bursu ile mezun olduktan sonra, Royal Filarmoni Orkestrasın da önemli bir pozisyona yerleşen Arnold, Guildhall Müzik Okulunda müzik profesörü olarak görev yapmaya başlar. Müzik endüstrisinde 1990'ların ortasında, Stargate, Independence Day gibi popüler filmler için hazırladığı müziklerin dışında özelikle James Bond filmlerine yaptığı müziklerle ününe ün katar. Yönetmen Roland Emmerich ve John Singleton ile olan işbirliği 90'lı ve 2000'li yıllarda da devam eder. Günümüzde ise besteci uzun metrajlı filmlere 


müzik bestelemeyi ciddi sayıda azaltır. 
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Japonya, İsveç, Türkiye, Rusya, İtalya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkede konserler verir. Orkestra kayıtlarında pek çok müzik türünü kullanmıştır. Royal Filarmoni Orkestra şefliği ve uzun yıllar Royal Albert Hall?deki Cathcart Proms için müzik direktörlüğü yapan Arnold, 1994'ten beri BBC'nin çocuklara yönelik programlarında müzik direktörlüğü de yapmaktadır. Uzun yıllar radyo ve televizyon için yazıp düzenlediği klasikler, operalar, müzikaller ve film müzikleriyle çok geniş bir arşiv oluşturmuştur. 
Ayrıca BBC Dünya Servisi, LBC, Klasik FM ve sayısız diğer radyo istasyonları için program açılış temaları bestelemiştir. 

Bir orkestra şefi olarak Arnold, Rod Stewart, Annie Lennox, Tina Tumer, Randy Newman ve Donny Osmond'dan Evelyn Glennie, Julian Lloyd Webber ve Lesley Garrett'e kadar hem klasik hem de pop müzik alanında çok çeşitli sanatçılarla çalıştı. Royal Filarmoni, Londra Filarmoni, BBC Filarmoni, BBC Senfoni ve Londra Sonfoni Orkestralarının yanı sıra Çek Senfoni Orkestrası olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki orkestraları yönetmiştir. Klasik müzikte yaptığı katkılardan ötürü 2002 yılında Classic FM?den “Red EF” ödülünü aldı. Arnold, Londra'daki 2012 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni için baş direktör seçilmiştir. 


Son yıllarda daha çok televizyon dizileri için besteler yapan Amold, konserler, müzik danışmanlığı ve düzenleme gibi işlerle uğraşmaktadır. Besteci, film müzikleri kategorisinde tüm zamanların en iyi 


bestecileri arasında hakkıyla yerini almıştır. 


GRAMMY ... BAFTA 
COMPOSER 


DAVID 
ARNELD 


SUNDAY 6 JULY > 
SOUTHBANK 
CENTRE 


movak resm maki 


SİHİRLİ NOTALAR YILDIZLARA BİR 
GEÇİT AÇIYOR! 


Stargate, Arnold'un bir Amerikan filmindeki ilk çalışması olür. İkinci uzun metrajlı film çalışması için Devlin ve Emmerich besteciyle tanışmak için Londra'ya giderler. İkisi de henüz besteleri duymamışlardır ve ilk duyduklarında “Filmi başka bir seviyeye yükselten müzikler” diyerek beğenilerini dile getirmişlerdir. 
Besteci daha sonrasında aktörlerle bir araya gelerek yaptığı söyleşilerle müzikleri geliştirmeye devam 


etmiştir. 


Roland Emmerich - Dean Devlin 


Müzikler 


seslendirilir. 


Senfoni orkestrası tarafından 
Nicholas 


Bestecinin ikinci işi, ancak ilk büyük sinema filmi 


Londra 
Orkestrayı Dodd yönetir. 
olması Stargate'in önemini iyice arttırmıştır. Arnold Londra'da bir otel odasında birkaç ay içinde müzikleri yazar. “Stargate'in senaryosunu ilk okuduğumda, hangi yaklaşımı benimseyeceğimi biliyordum. Olabildiğince cesur ve büyük bir iş olması için gayret ettim” diyen Arnold en parlak ilk işine imza atarak başarılarla dolu 


bir kariyere adım atmıştır. 


Stargate müzik albümü, filmin gösterime girmesiyle beraber Milan Records tarafından piyasaya sürülür. 
Daha sonra bütün müziklerin yer aldığı 2 cd'lik bir versiyon daha yayınlanır. Albüm büyük bir ilgi görür ve halen bestecinin en sevilen çalışması olarak zirvedeki 


yerini korumaya devam etmektedir. 


STARGATE - THE DELUXE€ E€DITION 


TH E O EŞEEMEX E SD Ii Ti Ö N 


5.-T AMES *A TE 


im 


. 


Açılış jeneriğinin ihtişamlı firavun maskeleri arasında dolaştığı anda dipten yavaşça yükselen orkestranın, yaylılar önderliğinde yükselerek giriş yaptığı ana tema kulaklarımıza nefis bir müzik ziyafeti çekiyor. Londra Senfoni Orkestrasının tempoyu düşürmeyen hızıyla süren beste, nefeslilerin de dahil olmasıyla temposunu giderek arttırıyor ve en sonunda koronun da gelişiyle zirveye ulaşan ana tema sonlanıyor. 
wn. yerlibilimkurgu.com 
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Wild Abduction 


Karanlık gecenin içinde bir köyde açılan sahnede, orkestra artan gerilimli atmosfere uygun bir halde yükseliyor ve köyün bir anda ışıklar içinde kalmasıyla doruğa ulaşıyor. Işıkların sönmesiyle müzik aniden 


kesiliyor. 


Giza, 1928 


Mısır'dayız ve çölde süren kazı çalışmaları sırasında Stargate'in bulunuşuna şahitlik ediyoruz. Orkestra yörenin müziğine uygun bir ritimle açılıyor. Vurmalı çalgıların devamında hakimiyeti ele alıyor ve yaylılar devreye giriyor, koronun da eşlik etmesiyle mükemmel 


bir ara tema dinliyoruz. 


Unstable 
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Albay Jack O'neil'ın evinde geçen sahne de ağır tempoda ilerleyen yaylılar eşliğinde bir geçiş parçası dinliyoruz. 


The Coverstones 


Daniel'in hiyeroglifleri çözme çabası sırasında çalan kısa bir geçiş müziği. Yaylıların ardından nefeslilerin hafif geçişiyle son buluyor. 


Translation and Orion 


Yaylıların girişiyle yükselen müzik hafifbirdurgunluğun ardından yeniden yükselişe geçiyor ve nefeslilerin Şifreleri çözmeye çalışan ekibin yoğun koşuşturmalarına 


eşliğinde sert bir tempoyla sonlanıyor. 
tanıklık ediyoruz burada. 


The Stargate Opens 


Stargate'in oşifresinin çözülmesi ardından ilk albümün 
Özellikle 


yaylıların muhteşem bir şekilde parçanın tümüne 


açılışını izlediğimiz sahnelerdeyiz ve 


en iyi parçalarından birini dinliyoruz. 


yayılışıyla nefeslilerin uyumu parça boyunca devam ediyor. Temponun düştüğü bölümlerin ardından yeniden yükselişe geçen parça Stargate'in şifresinin çözülmesiyle birlikte diğer tarafa açılmak üzere olan 


kapının yaşattığı heyecanı saniye saniye hissettiriyor. 


You're On The Team 


Solucan deliğinin diğer tarafına geçmeye hazırlanan Hafif tempoda ilerleyen yaylıların ana temayı geçmeleri 


askeri timin son hazırlıklarını izliyoruz. 


ardından (ovurmalı ve nefesli o enstrümanların 


tempoyu yükselttikleri bir geçiş parçası dinliyoruz. 


E€ntering The Stargate 


Filmin en can alıcı bölümündeyiz. Hazırlanan ekip 


diğer tarafa geçmek üzere ve bu benzersiz deneyim hepsinin üzerinde ciddi bir stres yükü oluşturmuş halde. Tedirginliğe eşlik eden orkestranın hafif girişi ardından geçide atılan ilk adımda saniyeler boyu süren 


yaylıların sabit temposu ardından ana temanın kısacık 


devreye girişi ve Daniel'in geçitten girdiği anda tekrar sabitlenen yaylıların aniden bütün orkestranın devreye girmesiyle karman çorman sesler eşliğinde ilerleyişini 


dinliyoruz. 


The Other Side 


Geçidin diğer tarafına geçen ekip üstlerindeki şaşkınlığı 


atmaya çalışırken çölün ortasında başka bir gezegende dev bir piramitle karşılaşmanın şokunu yaşarlarken orkestra her zamanki yumuşak haliyle giriş yapıyor ve ekibin şokunu tempoyu en üst seviyeye çıkararak kulaklara yansıtıyor. 


Bomb Assembly 


İdiiec o 
117 


- 


ül 


Diğer tarafta meydana gelecek aksaklık durumunda geçidi patlatmak için getirilen bombanın ayarlarını yapan Albay O'neil'ı izlerken orkestra gerilim dozu yüksek atonal bir geçiş parçasıyla sahneye eşlik ediyor. 


Mastadge Drag 

Çölde gezen Daniel'in deve benzeri bir binek 

hayvanıyla karşılaşması ve ipine takılması sonucu 

sürüklendiği eğlenceli bölümdeyiz. Ana temanın 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allegro halde tempolu olarak çalındığı parça baştan sona orkestranın ayakta olduğu bir beste. 


The Mining Pit 


İlk temas ve ekibin gezegen sakinleriyle karşılaştığı 


anlar. Orkestra yine şaşalı bir havayla ilerliyor. 
Ana temanın desteği burada da devam ediyor. Yaylı nefeslilerin (desteğinde 


enstrümanlar temposunu 


yükselterek parçaya son noktayı koyuyor. 


King Of The Slaves 


Ekibinilktemasları devam ediyor. Orkestranın tempoyu düşük tuttuğu hafif bir geçiş parçası dinliyoruz. 


Caravan To Nagada 
Gezegen sakinleriyle birlikte Daniel ve ekip Nagada 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şehrine doğru ilerliyor. Bütün enstrümanların ayakta olduğu gösterişli bir parça daha. Neredeyse tüm parçalarda olduğu gibi burada da ana tema merkezde çalmaya devam ediyor. Temponun düştüğü anlarda yaylılar devamlı hakim bir halde. 


The €ye Of Ra 


Nagada şehrine varış ve Ra'nın sembolüyle karşılaşma anı. Albümün en kısa geçiş parçalarından biri. Egzotik havanın hakim olduğu yaylılar eşliğinde bir beste daha! 


Daniel And Shauri 


Filmin iki önemli karakterinin ilk defa bir araya gelişi. 


Lir ve yaylıların hafif girişine flütler eşlik ediyor. İkili arasındaki aşk kıvılcımının yangına dönüşmesine eşlik eden beste yine ana temanın baskın notalarıyla 


sonlanıyor. 


Symbol Discovery 


Shauri yardımıyla Daniel kayıp sembolü arıyor. 
Solo keman devrede burada ve diğer enstrümanlarla mükemmel bir uyum içinde yumuşak bir şekilde ilerleyerek beste sonlanıyor. 


Sarcophagus Opens 


Ra'nın piramit gemisi ekibin ana üssüne indikten sonra, 


ekibin geri kalan kısmının esir düşmesi ve Ra'nın ilk görüldüğü anlar. Bir başka çok kısa geçiş parçası ve başından sonuna yoğun gerilim yüklü, temposu zirveye çıkan bir beste. 


Daniels Mastadge 


Albay O'neil, Daniel'ı şehirde ararken geçen kısa bir sahne ve yine orkestranın, yüksek tempoyla çaldığı bir geçiş parçası daha. 


Leaving Nagada 


Ekip ana üsse dönüyor. Burada çıkan çatışmada Ra'nın askerleri Daniel ve Albay O'Neil'ı yakalıyorlar. 
Başından sonuna kadar gerilim yüklü bir besteyle atonal ohavada sonlara 


ilerleyen (o parça doğru 


gerilim düzeyini iyice yukarı seviyelere çıkartıyor. 


Ra - The Sun God 


Daniel ve Albay'ın, Ra'nın huzuruna çıkış ve yüzleşme 


anları. Gerilim düzeyini düşürmeyen orkestra, nefeslilerin ani bir yükselişle hızını arttırması sonrası tekrar aynı gerilim düzeyine çekiliyor ve parça bu 


tempoda sonlanıyor. 


The Destruction Of Nagada 
Ra'nın uçaklarıyla Nagada şehrine saldırı anları. 
Hüzünlü bir başlangıçla yükselen yaylıların inişli 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çıkışlı ilerlemesine nefeslilerin de katılmasıyla devam ediyor beste. 


Muth, Faith, Belief 


Daniel ve Ra arasındaki sohbeti izliyoruz. İki düşmanın gerilim dolu sohbetlerine aynı etkiyle eşlik eden orkestra parça sonuna kadar bu düzeyini arttırarak 


devam ediyor. 


Procession 


Ra'nın halkın karşına çıktığı ve Daniel'i, Albay ve 


diğer tutukluları infaza zorladığı bölümdeyiz. Heybetli bir girişle ilerleyen beste, koronun da dahil olmasıyla iyice hareketleniyor. Sonlara doğru yavaşlayan parça fırtına öncesi sessizlik misali sonlanıyor. 


Slave Rebellion 
Daniel'in şaşırtma hareketi ve kölelerin arasındaki saldırısıyla önünde ortalık 


isyancıların piramit 


karışıyor. 
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Albay ve adamlarını kurtaran köleler Danielle birlikte kaçıyorlar. Orkestranın ayakta olduğu parça özellikle nefeslilerin ve vurmalı enstrümanların ağırlığında ilerliyor ve sonuna kadar hızlı temposu bir an bile düşmüyor. 


We Dont Want To Die 


Daniel ve Albay arasında atom bombasıyla ilgili geçen diyalogların olduğu geçiş bölümünde orkestra tempoyu düşürüyor ve yaylılar eşliğinde hafif bir besteyle ilerliyor. 


E€xecution 


Ra'nın başarısız askerini infaz ettiği sahnede orkestranın 


gerilim yüklü halleri kulaklarımıza işliyor. Yaylıların 


her zamanki inişli çıkışlı hali ve tüm enstrümanların giderek yükselen temposu burada da etkili olmaya devam ediyor. 


The Kiss/The Seventh Symbol 
ME 4 


“ 


ka, 


Daniel ve Shauri'nin ilk öpüşmeleri ve Daniel'in 


gezegenin yedinci sembolünü keşfetme anları. 
Yaylıların duygu yüklü girişinin ardından ağır bir tempoda ilerleyen beste ana temanın da sonlara doğru 


devreye girmesiyle coşkulu bir halde sonlanıyor. 


Againts The Gods 


Kölelerin oçalışma alanında Albay O'Neil'in önderliğinde asiler, Ra'nın adamlarından birini etkisiz hale getirirler ve halka, muhafızın aslında onlardan hiçbir farkı olmadığını gösterirler. Orkestranın ağır girişiyle devam eden bu geçiş parçası temposunu 


sahneye bağlı olarak yükselterek bitiyor. 


Çıkardıkları madeni teslim etmek üzere Ra'nın huzuruna gelen köleler ve kılık değiştirmiş Albay ve adamlarının gerilim yüklü sahnesindeyiz. Baştan sona gerilimi ayakta tutan beste gelecek olan hareketli müziklere hazırlıyor kulakları bu parçada! 


Battle At The Pyramid 


w 


Ortalığın karıştığı anlar. Piramit içinde ve dışında 


kıyasıya süren savaşın içindeyiz. Filmin finaline yaklaşırken artan gerilim ve aksiyon artık doruklarda. 
Albay ve Daniel piramit içine sıkışmış, diğer adamlarsa dışarıda Ra'nın hava kuvvetlerine karşı koymaya çalışıyorlar. Müzikler aksiyona ayak uydurmuş bir halde inanılmaz hızlı bir tempoda ilerliyor. Bütün enstrümanlar ayakta ve besteci burada genç olması ve deneyim eksikliğine rağmen kendini fazlasıyla ispatlıyor. Baştan sona orkestra uyumu mükemmel ve bir an bile durmayan temposu filmin en can alıcı 


sahnelerinde heyecanı daha da doruklara çıkartıyor. 


Surrender 


Piramit dışındaki ekibin teslim olma anları. Aynı zamanda piramit içinde Albay bombayı Dünyaya göndermeye çalışan Ra'nın muhafızlarına engel 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olma çabasında. Hava kuvvetlerine karşı koyamayan ve önemli kayıplar veren isyancıların teslim olma sahnesinde orkestra hızını kesmeden çalmaya devam ediyor. Tempo daha da yükseliyor ve bestenin sonlarına doğru hız keserek bitiyor. 


Transporter Horror 


Bomba aktive edilmiş bir halde ve Daniel vurulan Shauri'yi iyileştirme lahdine götürürken, Albay, Ra'nın adamıyla sağlam bir dövüşte. Orkestranın gaza bastığı bir başka beste. Vurmalı ve nefesli enstrümanların ağırlığında sonuna kadar düşmeyen bir tempoda dinliyoruz parçayı. 


Kasuf Returns 


Her şeyin bittiği anda Kasuf'un liderliğinde köle 


halkın isyanı başlar ve savaş bambaşka bir boyut 

kazanır. Kaybedeceğini anlayan Ra, piramit şeklindeki 

gemisini harekete geçirir ve kaçmaya başlar. Bombanın 

zamanlayıcısını durdurmaya çalışan Albay O'Neil ve 

Daniel sürenin bitimine az bir zaman kala, bombayı 

yörünge dışına çıkmış piramit gemiye ışınlarlar ve 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Ra'nın son çığlığını işitiriz patlama öncesi. Savaş kazanılmış, kölelik bitmiş ve mutlu son gelmiştir artık. 
Orkestranın finale geldiğimizde iyice coştuğu anlar bunlar. Temposunu hiç düşürmeden son patlama anına dek devam ediyor. Ana temanın önderliğinde devam eden beste koronun liderliği ele almasıyla birlikte patlama anına dek iyice yükselerek zirvede sonlanıyor. 


Going Home 


Eve dönüş zamanı. Daniel'in bulduğu yedinci sembol sayesinde kapı tekrar açılmış ve ekip geri dönme hazırlıklarında. Aradığı aşkı başka bir gezegende bulan Daniel'in geride kaldığı ve Albay O'Neil'la vedalaştığı duygu yüklü sahnelerin ardından film albayın Stargate Orkestra virajda ve ana temanın hafif girişiyle başlayan beste 


içinde kaybolmasıyla sonlanıyor. son sonlara doğru finaline yakışır bir halde yükselerek bütün enstrümanların ayağa kalktığı muhteşem bir 


performansla son notalarını kulaklarımıza iletiyor. 


Titles (Intro) (Bonus Track) 


Closing 


Son parça bonus olarak albümde 


yer alıyor. Bir dakikanın üzerinde süren beste, ana temanın allegro olarak bütün orkestra tarafından coşkulu bir halde icra edilmesiyle nihayetleniyor. 


Roland Emmerich 


SON DEYİŞ 


90'lı yılların özellikle ilk yarısında vizyona giren pek çok filmin hafızalarda yer etmiş ve hala hatırlanan müziklerini düşünürsek eğer, henüz ilk adımlarını atmaya başlamış bir besteci olarak David Arnold'un, bu kadar iyi iş arasında nasıl büyük bir başarı sağladığını daha iyi anlayabiliriz. Yükseliş aşamasında olan bir yönetmen ve yapımcının yanı sıra ilk defa İngiltere dışında çalışan genç bir bestecinin giriştiği, ciddi riskleri olan projenin ilk başlarda yoğun eleştirilere maruz kalmasına rağmen elde ettiği başarı, belki de bu üçlünün günümüzde hala ayakta kalma sebebi olsa gerek! Arnold albümün tamamında klasik müziğin bütün argümanlarını başarıyla kullanıyor. 
Özellikle ana temanın yaylılar ve nefesliler eşliğinde koronun da dahil olmasıyla birlikte icrası çok başarılı. 
Dönemin türüne uygun bestelerle desteklenen filmin 


başarısında müziklerin etkisini de yabana atmamak lazım. Bütün albüm boyunca ana temanın hemen her parçada hissedildiği besteler başından sonuna kadar sıkılmadan tekrar tekrar dinleniyor. Londra Senfoni Orkestrasının kusursuz icrası, şef Nicholas Dodd'un üstün performansı ve albümün her saniyesine sinen müzikalite, Stargate Soundtrack albümünü sadece 90'lı yılların değil, tüm zamanların en iyi çalışmalarından biri yapıyor. Milan Records tarafından piyasaya sürülen albüm daha sonra Deluxe adı altında piyasaya tekrar çıkarıldı. İlk albümde de neredeyse bütün parçaları yayınlayan besteci, ikinci albümde yedi parçalık bir ekleme yaparak eksik kalan besteleri de dinleyicilerin 


beğenisine sunmuştur. 


Stargate Soundtrack albümü, film müzikleri tarihinde her daim ilk duyuşta hatırlanan ve birinci sınıf işçiliğiyle türe meraklı olan herkesin arşivinde yer alması elzem bir çalışmadır. Bestecinin ilk ve en önemli 


çalışmalarından biri olması ayrıca önem arz eder. 


Kapanışta son sözü Ra söylesin; “Uygarlığınızı ben kurdum, ben yok edeceğim. 
Yalnızca tek bir Ra vardır!” 


Geleceğinize uygun bir Yıldız Geçidi bulmanız ümidiyle, sağlıcakla kalın dostlar... 
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5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Yunus Emre EROĞLU 


Uyanış 


Uyandım! Bu 


kaçıncı, artik o hatırlamıyorum. 
Boğazımdaki metalik tat, hissini muhafaza ederken, her defasında daha da yoğun kan kokusu alıyorum. 
Gerçek ben, bu düşünceleri aklından geçiren miyim, bilmiyorum! 

Söylenenlere göre 2020'de, Kuzey Kore'nin şaka yapmadığı anlaşılmış. Beyaz adamın yapay zekâsı ve çekik gözlünün nükleer gücünün karşı karşıya gelmesi ile Dünya, yaşam enerjisini yitirmeye başlamış. 
“Dünya'yı iyilik kurtaracak!” sloganı ile kendilerine süper kahramanlığı vazife edinen bilim insanları, “zeki ve yetenekli” insan spermlerini depolamaya başlamışlar. “Bombayı da kablo beyini de sen yap, Dünya'yı ben kurtarayım. Ne ala!” 

Zaman kavramı Dünya gezegenine kıyasla çok daha ağır ilerleyen ve adına Newlife dedikleri gezegenin imkânı ırkının vahşetini idrak edebilen yapay zekâ, Dünya 


keşfi, geçmişe müdahale sunmuş. İnsan 


gezegenindeki yaşama son vermek için atmosferde 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dönüşü olmayan tahribat yaratmış. Benim vazifem, bu bitirimlerin fişini çekmek. 

Hayatın tükendiği topraklarda makinelerin hâkimiyeti sürerken, iyi kalpli insanlarımız, boşluklar ötesindeki iki gezegenin arasındaki zaman farkı oranını hesaplamakla meşguller. Görevim ise bana ayrılan sürede olabildiğince çok yer görmek, dokunmak ve tatmak. Sanıyorum ki gerçek ben; bağlı olduğum ve çok güvenli olduğu iddia edilen cihaza bu bilgileri aktarıyorum. Kopya benden, gerçek bene! 

Gerçek Dünya, yani şu an üzerinde korkak bir uzay faresi gibi dolandığım yeryüzü üzerinde seyrime devam ederken, “Neden sen?” diye düşünüyor olabilirsiniz. 
Ayağımın altında ezilen toprağıntakvimine göre çok çok çok çok büyük annem ve babam olan insanlar, zamanın suç şehri olan İstanbul'da cinayet soruşturmalarını yapan askerlermiş. Bir hayli de başarılılarmış. Onlardan olan çocuğun spermi ile de ben yaratılmışım. Newlife 


takvime göre de bu insanlar, benim büyük annem ve 


babam olurlar değil mi? İnsanlığın dönem tarihine, Kana Davet adı ile yazılan bir cinayet soruşturmasında tanışmışlar. İsimleri ise Ezgi ve Emre. 

Uyandım. Zihnimin barındırdığı bilgilerin kaynağını artık biliyorum. Algılarım dışında hiçbir gerçeklik bana ait değil. Boğazım! Kan tükürmek nesnel gerçekliğimi yansıtıyor olabilir ancak ruhum, şuan ki bedenime mi ait gerçekten? 

2045 Dünya yılında, 34 yaşındayım. Yapay Zekânın 
android askerleri, Çamlıca denilen bir tepede atmosferi delmek için faaliyete başlayacaklar. Bilgiler, doğduğum gezegende rüya halinde olan gerçek kimliğime yükleniyor ve böylelikle şaşmaz bir lazer silah gibi hedefimi bulabiliyorum. Askerler gerekli çalışmalarını sürdürürken, yapay zekânın geliştiricileri sonsuz enerji kaynağı için atmosferde açılması gereken deliğin boyutunu hesaplıyorlar. Kahramanımız bilim insanlarının tespitine, yani benden önce defalarca parçalanan kopya benin sağladığı bilgilere göre sanal beyin, sonsuz enerji kaynağı olarak Güneş'i seçmişti. 
Dünya'nın sonunu da getirmiş olsa bu teneke kafalar, yine de Tesla'nın zekâsına erişememişler. Kablosuz güç aktarımı henüz yok! Bu sebeple depolanabilir enerjiye ihtiyaçları var. Teneke kafalar, ilk defa maruz kalacakları direk Güneş ışınlarından korunmak için geliştirdikleri zırhı kaportlarına giydirmiş durumdalar. Maçka Parkı denilen yerdeyim ve her şeyi görebiliyorum. İnsanlık kaderinin değiştiği gün, yeni bir kader yaratmak için buradayım. 

Zaman yolculuğu, birden fazla kopya beden ile mümkün. Bugüne kadar insanlık, geçmişe müdahale etmediğinden bu görevin sonucu için eldeki tek veri umut! Geçmişin bugününü değiştirmek, gerçek zaman dilimli bugünde neler yaratır, kimse bilmiyor. 

Daha önce böylesinerenkli bir Dünya gözlemi yaptığımı hatırlamıyorum. Atalarım gerçekten oşanslılarmış. 
Newlifetan çok farklı. Mikro boyuttaki, 


bulunduğum zamanın çok ötesinde bir teknolojiye ait 


içinde 


olan tabletim, tırnak içinde. Bana öğretilen tek şey ne yapmam gerektiği. Çabuk öğrenen yapay zekâya yakalanmam halinde, gerçek zamanın insanlığı da 


tehlikeye düşebilirmiş. 


Bir ses duydum. 
“Kim var orada?” 
Sanki gerçek bir kişilikmişim gibi seslendim. Cevap gecikmedi. 
“Neden önce sen, kim olduğundan bahsetmiyorsun?” 
Bana söylenen bir bilgi daha hücum etti beynime. 
“Benim olmayan beynim...” Yolculuk sırasında dış etkenler sebebi ile ölürsem, gerçek ben de ölürdü. 
Transferlerimin hiçbirinde korku denen duyguyu yaşadığımı hatırlamıyorum. Evet! Daha önce gerçek bir insanla hiç karşılaşmamıştım çünkü. Hepsi, gezegene hücum eden gazlar ve yüksek Güneş ışınları sebebi ile çok kısa sürede ölmüşlerdi. 
“İsmim Emre!” dedim. Yalan söylemiştim. Dünya'da kalan son insan ile konuşmak istiyordum. Bildiğim tek gerçek isim; dedemin ismini kullanmıştım. 
“Bu kadarı yeterli değil genç adam. Bence anlatamaya devam etmelisin!” 
“Cinayet soruşturma merkezinde görevli askerim.” 
dememle birlikte, sırtımda hissettiğim ağırlık ile yüz üstü kapaklandım yere. Daha ne olduğunu anlayamadan kollarım arkamda bağlanmış ve kafam çamurun içine gömülmüştü bile. 
“Kim gönderdi seni?” 
Arkamdaki güçlü bedene ait ses, korkuyu ölümüne yaşatmaya başlamıştı. Her boku hesaplayan uzmanlar bu durumu öngörememişlerdi bile. Belki de birazdan iki farklı zamanda ancak aynı anda ölecektim. Yalanımdan dönmem ise kafamı tek eli ile avuçlayabilen adamı muhtemelen daha çok sinirlendirecekti. 
“Kimse!” diyebildim yalnızca. Kırılmak üzere olan birbirine bağlı kollarımdan tutup, sert bitkilerin içine sürükledi beni. Arkamdaki kollarımın üzerime fırlattı. 
Şimdi karşımdaydı. 
Daha önce hiç ama hiç yaşamadığım bir his kapladı bedenimi. Bunu zaman deliğinin diğer tarafındaki gerçek bedenimde de yaşadığıma emindim. Tarif edemiyordum yalnızca. Gözlerim ıslandı. Korku değil, hayır kesinlikle korku değildi bu. İlkel bilgisayar büyüklüğünde, avuç içi kadar bir tableti gösterdi bana. 
Daha doğrusu tablet sandığım bir nesne. Üzerinde ilk defa gördüğüm bir kelime yazıyordu. Polis! 
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Karanlıkta kalan yüzünü göremiyordum ve o da muhtemelen benim kirli suratımdan dolayı beni seçemiyordu. Elini ağzıma kapatıp, üzerime çullandı. 
Gerçek oksijenin bulunduğu Dünya'ya yollandığımdan, burnumun içinde hava kapsülleri de yoktu. İlk defa nefessiz kalıyordum. İkinci defa öleceğimi düşündüğüm an kalktı üstümden adam. 

Yüzümün çamuru artık ellerindeydi. e Kısmen temizlenmiştim. 

“Şu robotlar... Bu aralar Çamlıca'da bir iş çeviriyorlar.” 
“Teneke kafalar mi?” diye sordum birden. Kızdırmıştım. 
“Ne dedin sen?” Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyordum. Sürükleyip bitkilerin dışına çıkardı beni. 
Düşecek gibi oldu, sallandı ve kalın bitkiye tutunarak ancak kalabildi ayakta. 

“Sen benim gençliğime benziyorsun!” dedi. Oysa kendinin bana benzediğini söyleyemezdim. Kafasını kollarının arasına alarak etrafında dönmeye başladı. 
“Emre gerçek adın değil, değil mi?” dedi. 

“Evet.” dedim. 

Çamlıca denilen yerden sesler yükselmeye başladı. 
Görevim geldi aklıma. Vakit daralıyordu. Gerçeği anlatmam gerekti. Tam söze başlayacaktım ki susturdu beni. 

“Biliyorum! Gelecekten geldin ve bugünü kurtarman gerek. Buna izin veremem. Teneke kafalar ifadesini benden başkasının kullandığını sanmıyorum. Kalıtımsal bir bilgi aktarımı olsa gerek. Ben Cinayet Büro”'dan Emre. 
Yani senin büyük baban. Eğer evrende bir yerlerde bana ait bir hücre hala yaşıyorsa, bugün ile birlikte geleceği de yok etmene izin veremem.” 

Gürültülü bir şekilde atmosferi parçalama çalışmaları başlamışken, birden bir insan daha belirdi yanımızda. 
Gelecekten, benim gerçek zammının da ötesinden geldiğine şüphem yoktu. Bana benziyordu! 

“Dede! İnsanlığı kurtardın!” diyerek sarıldı. Birlikte gerçek zamana yolculuğa çıktılar. Anlaşılan insanlık, bedensel zaman yolculuğunu da keşfetmişti. Dünya bir kez daha yaşama veda ediyordu. Uyanış, başlamıştı. 
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Mars a Yolculuk 
Ahmet AVCI 
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MS 1ME BOOK sre ŞE 


Teknolojinin şaha kalktığı yakın bir gelecekte, tüm dünyayı yerinden oynatacak olaylar yaşanmaktadır. 
Böylesine heyecan verici sahnelerden oluşan bu romanda, bir yandan Marsa yolculuk yapmanın hazırlık safhası bilimsel olarak tüm teferruatıyla anlatılır bir yandan da eş zamanlı ilerleyen olaylar silsilesinde başkarakter Profesör Fikret Kızılkum'un çeşitli adalarda, ülkelerde ve topraklarda çeşitli insanlarla maceraları anlatılır. 

Ankara'dan Londra'ya, Washington'dan Panama Kanalına, Kuzey Kıbnstan Midilli Adası'na ve son olarak, Dünya'dan Marsa uzanan geniş yelpazeli bir yolculuğun atlasıdır Mars'a Yolculuk. 
Mars üçlemesinin ilkini oluşturan Marsa yolculuğun bu hazırlık safhası; tarihten siyasete, felsefeden eğitime ekonomiden coğrafyaya, kimyadan jeolojiye müzikten fziğe, biyolojiden astronomiye, edebiyattan sinemaya bağlanarak ve diğer disiplinler arası alanlarla ilişkilendirilerek anlatılmaktadır. 

Cesaretinizi kaybetmeyin; bu mukaddes görevi inşallah özveriyle yapmaya devam edersiniz. 
Ülkemiz adına ben size minnettarım. 

- Prof Dr. Aziz Sancar (Kuzey Carolina Üniversitesi) Romanınızda bana da yer verdiğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda okuyacağım. 

- Prof Dr. Mete Atatüre (Cambridge Üniversitesi) 


Basım Yılı: 2018 


Kurgunun Sonu, dönüm noktası çalışmalarımdandı. 
Benim için kurgunun başlangıcı” oldu desem yeridir. İlk gerçek öykü çalışmamdı ve Türkiye Bilişim Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nda üçüncülük derecesi aldı. Bu başarı, kurgu alanına yönelmemi desteklemekte çok önemli bir etken oldu. 


Bu kitabın ilk bölümünde çeşitli yıllarda TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması'na katıldığım ya da katılma amaçlı yazdığım öyküleri bulacaksınız. Kitabın ikinci bölümünde ise Kamil Asmanın ağzından 2053'ten yazdığım yazılar var. Gelecek Postası, Kurgunun Sonu'nun kazandığı ödülün ardından gelen bir açılımdı. Bu açılımdan sonra, kurgu, 


benim için hep gelişerek devam etti. 


Basım Yılı: 2016 


iğ 


MUSTAFA ACUNGİL 
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Kısa Öykü 


Eren AKYOL 


Celal ve Diğerleri 


in . 


ene. Sene. Hangi sene ya, ay hangi ay. 

Hatırlamıyorum valla. Her tarafım ağrıyor. Bütün sırtım kulunç tutmuş yatmaktan. Kim bilir kaç aylık uyku uyumuşumdur. Gerçi fena da sayılmaz. Bayağı uykusuz kalmıştım. Tekelci olmak zor, zor yani. Fıtık da var. Eğilip kalmak falan kolay değil. Off. Gözlerim ağrıyor... Gözlerim şey gibi; Çay içersin ya, soğukta, üflerken bardağa nefesini, buhar tutar gözlüklerinin camları ya buğulaşır, aynen öyleyim. Göz bebeğime kadar ağrıyor her yanım. Biraz ayağa kalkmalıyım. 
Hastanedeyim herhalde. Kimsem de yok. Annem nerede acaba, karım nerede, sadece adlarını hatırlıyorum onların. Yüzleri neye benziyordu, hatırlamıyorum. 
Bir camdan bakayım en iyisi. Yürüyeyim biraz şimdi gökyüzüne bakmak için... Heh şu hasta terlikleri var ya, of, yarısına kadar da kapalı. Yarısından sonrası topuk tarafları açık. Çok komik. Ayağım kokacak... 
Ayıp olacak. 


Camın yanındayım, aman Allah'ım. Mevsimlere yeni bir mevsim eklenmiş bu nasıl bir hava. Bu hava hiç tanıdık değil. Bir tuhaf, kış desen değil. Çok sıcak. Yaz desen değil, kapalı hava. Ne bu anlamadım. Dur en iyisi bir hemşireye sorayım. 
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Yürüyorum şimdi odadan dışarıya doğru, koridorda yanıp sönen lambalarla bir hemşire geliyor bana doğru. 
Sorayım; 


“Merhaba hemşire hanım, annemler nerede. Şey en son ben kaza yapmıştım onu hatırlıyorum... Şarampole yuvarlanmıştım. Sarhoştum. Ama çok uyuya kalmışım herhalde. Mevsimler bile değişmiş. Yıl kaç acaba. 
Birde annemler nerede”. 


“Celal bey. Bu yaptığınız doğru değil. Büyük bir kaza atlattınız, yerinize yatarsanız iyi olacak. Hava içinse, bu aralar böyle. Anneniz kantinde birazdan gelecek. 
Siz uyandırıldınız ama yeni ayıldınız... Yıl 2029, merak etmeyin, yıl kaybetmediniz...” 


“Nasıl yani” 


“Şoktaydınız Celal bey. Savaşın olduğunu duyduğunuz da ilk uyanırken bilincinizi kaybettiniz. Kendinizi rüyada zannettiniz. İnception etkisi biraz”. 


“Kültür seviyeniz iyiymiş. Bu arada ne savaşı”. 


“Eee, hemşireler de okur.. İzler de... Dünya savaşı bu arada”. 


“ Dünya savaşı mı, adınız neydi”. 

“Belma”. 

“Belma mı. O benim nişanlımın adı. O da hemşireydi”. 
“Hatırladın mı Celal”. 

“Belma” 

“Celal” 

“Belma” 

“Celal” 

“Şaka yapıyorsun”. 


“ Hayır Celal hala sana kızgınım. İçkili araba kullanma demedim mi ben sana... Kaza yaptın. Üstüne dünya savaşı çıktı. İstanbul'a nükleer attılar.” 


“Kim attı Belma”. 
“Hükümet”. 
“Neden”. 


“Ayaklanmayı durduramadılar. Kaçmak için fırsat yarattılar. Suçu da Rusya'ya attılar. Ama herkes sonradan öğrendi kimin attığını”. 


“Dünya savaşın da kimler vardı, hangi ülkeler”. 

“Yeni Zelanda hariç bütün ülkeler vardı”. 

“Biz ne yaptık”. 

“Biz kendi dünyamızla savaştık Celal. Hadi biraz uyu”. 
“Tekel ne durum da”. 

“ Yüzde yüz radyasyonlu malt biralar satılıyor”. 
“Radyasyonlu mu”. 

“Evet”. 


“O zaman iyi bir reklam yapalım. Bakan falan ayarlayalım”. 


“Ayarladık bile içti adam.” 


“Öldü mü, ayrıca memlekette muhafazakarlar bira içiyor mu ya”. 


“Ölüydü zaten Celal, ayrıca ölülerin günahı olmaz”. 


“Nasıl”. 
“Zombi olmuş adam Celal”. 


“Şaka yapıyorsun Belma. Çok walking dead izledin herhalde”. 


Belma birden telefon çıkardı dalga geçtiğim için. Bak bak deyip kafasıyla al işte diyordu telefonu. Aldım. 
Gerçekten de öyleydi. Adam zombiydi. Gözleri kırmızıydı. Ama konuşup yemek yiyordu. 


“Belma bunlar ne yiyor.” 


“Bunlar insan kanı içiyorlar sürekli. Yemek olarak da ölen insanlar yeniyor. Kimse gömülmüyor artık. Bir tane bile Müslüman kalmadı”. 


“Ne”. 
“Evet bir tane bile Müslüman kalmadı”... 
“Sen nesin insan mısın, zombi mi”? 


“Ben insanım, ama annenler ailen senin kanını içti. 
Yani bil, bir de. Bir de doğan çocuğumuz da zombi oldu... O da süt yerine senden beslendi” 


“Belma çocuğu unutmuştum, özür dilerim”... 


“ Ne fark eder. Kaza yaparken hastanede de zaten ilk pipine bakmıştın”. 


“Saçmalama Belma”. 

“Celal”. 

“Efendim Belma”. 

“Gel biraz senden kan alalım çocuk aç kaldı”. 
“Tamam Belma”. 


O kadar şaşırmıştım ki, korkum içime cerahat akıtıyordu. İrinle doluyordu damarlarım. Korku ensemde ben çıkartmıştı hatta. Ama yaşayabilmek için arkaya bakmıyordum. Puzzle birleştiriyordum. 


“Celal. Bende açım”. 


“Tamam Belma... Anladım. Galiba dünya da bir tek ben varım”. 


“Evet Aşkım”... 


“Hadi gidelim Belma”... 
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Selma Mine'nin Kaleminden, 


1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


The Brain that wouldn 1 Die 
1962 


M.Ö. 2400'li yıllarda, Babil İmparatorluğu Döneminde, bilgisayarın atası kabul edilen abaküs kullanılmaya başlandı. Bu basit sistem, hâlâ bazı ülkelerde kullanılmaya devam edilmektedir. O günden bu güne insanoğlu, bildiğimiz anlamdaki bilgisayarın ortaya çıkmasına yardımcı olacak birçok mekanik ve elektro-mekanik aletler geliştirmiştir. 
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> zn yılı aşkın bir süre önce, Dr.Charles Babbage adında bir İngiliz matematikçisi, “analitik-çözümleyici” bir makine tasarlamıştı; ama 


gerçekleştirilmesi için, elinde gerekli mekanik parçalar 


yoktu. 


e 
Dr.Charles Babbage 


Dolayısıyla bu fikrin uygulamaya konmasına teknik yetersizlik engel olmuştu. 1936 yılında, genç bir Harvard Profesörü olan Howard Aiken, onun notlarını okuyunca, bu fikrin gerçekleştirilebileceğini düşündü. Yardımcılarıyla beraber, 1944 yılında gerçek anlamıyla çalışır durumda ilk elektronik beyini ortaya koydu. 1946'da, tamamen elektronik ve genel kullanıma uygun, bugünkü elektronik beyinlerin atası ENIAC adı verilen ilk elektronik beyin yapıldı. Ve de askeriye duruma el attı ABD Ordusu'nun top atışları hesaplamalarına yardımcı olması için Amerikan Ordusu'nun desteği ile geliştirildi. 

Genel anlamda “matematik problemleri çözen bir makine” anlamına Computer denmiştir. Bunlar da aralarında iki türe ayrılırlar: 

a).Sayısal Bilgisayarlar: 10 parmağımızdan kaynaklanan ve en basit hesapları parmaklarımızla “ondalık” 


alınmıştır. Bu bağlamda en ilkel bilgisayar ya da hesap 


yaptığımızdan dolayı sistem (temel makinesini, zaten ellerimizde taşımaktayız demektir. 
b).Analog Bilgisayarlar: Genellikle, belirli bir problemi veya özel bir gurup problemi çözümleyecek şekilde tasarlanıp yapılmışlardır. Özellikle bilimkurgu yazarları tarafından, bunların düşünenleri ve kendilerine 


göre karar verenlerine “Elektronik Beyin” denmiştir. 


Öte yararlandığımız robotların çoğu analog yapıda olup, 


yandan günümüzde büyük ölçüde genel anlamda “Elektronik Beyin” veya “Yapay Zekâ” 


olarak adlandırılırlar. 


Oda hantal (o belleklerden 
1962'den itibaren İtalyan Olivetti firması tarafından 


büyüklüğündeki 


üretime başlanan kişisel bilgisayarlar. 80-86'dan —> 
286 > 386 —> 486'ya baş döndürücü hızla yükselen 
bilgisayar modelleri. Pentium devrimi... Dizüstüler, not-defterleri, tabletler. Akıllı telefonlar ve niceleri.... 

Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayar ise 1960 
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmak getirilmiş IBM 650-Data'dır. 


Üniversite giriş sınavlarında bilgisayar dönemi... 


amacıyla ülkeye 
1970'li yıllarda İTÜ”de açılan programlama kursları... 
Basit bir yanlış yüzünden Ana hafızanın reddettiği için çöpe giden ve hâlâ bir yerlerde hatıra (hatta antika) olarak saklanan delikli kartlar... Sonra kişisel delikli 


yazıcılar, lazer yazıcılar... fotoğraf baskıları... 


> 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Desk Set 
Aşk Tuzağı 


Spencer || Katharine 
TRAĞCY - HEPBURN 
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CINEMAScOPE 


COLOR by DELUXE 201h CENTURY-FOX 


i YOUNS- AN BLONDE. 


Walter senaryosunu Phobe Ephron ve Henry Ephron'un 


1957 yapımı Lang yönetiminde, 
yazdıkları güzel bir ABD güldürüsü. Oyuncular: Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Gig Young. 

Bir TV stüdyosunun sahibi, araştırma bölümünün daha verimli olabilmesi için mühendis Richard Summer'ı görevlendirir. Büyük bir bilgisayar ağının kurulmasını istemektedir. O da bilgisayar bölümü başkanı Bayan Bunny Watson ile temas kurar. Aslında Bunny'nin zihni bir bilgisayar gibi çalışmaktadır ve telefonla sorulan pek çok soruyu da anında yanıtlamaktadır. Her iki güçlü kişilik arasında başlayan sürtüşme, aralarında gelişen duygusal elektriklenme ve Bunny'nin arkadaşı Mike Cutler'in kıskançlığı arasında harika bir komediye dönüşür. 

Bilgisayarın ilk çağları... delikli kartlara yüklenen 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bilgiler, hantal, dev makineler ve kocaman yazıcılar... 
Binlerce kartın yanlış tuşa basılıp fışkırır gibi mekâna dağıldıktan sonra tekrar tekrar eski haline getirilmesi için harcanan korkunç çaba... Klasikleşmiş güzel bir komedi. 


The Brain Center at Whipnle $ Whipnle'daki Merkezi Beyin 


Alacakaranlık Kuşağı V Dizisi, 
33.Bölüm. Yönetmen: Richard Donner, Senaryo: Rod 


1964, 5.Sezon, 


Serling, Oyuncular: Richard Deacon, Paul Newlan,, Ted de Corsia. 

W.V.Whipple Manufacturing Şirketi, 61.000 işi ortadan kaldıracak yeni bir otomatik üretim makinesini tanıtır. Şirketin başkanı kalpsiz CEO Wallace V. Whipple, başarısından dolayı gurur duymaktadır. Herkes onunla aynı fikirde değildir. Özellikle işsiz kalacak olan sadık ve uzun süredir çalışanlardan Foreman Vic Dickerson'ın makineye yönelik planları, onu hastanelik eder. Makine tamamen çalışır durumdayken, Wallace V. Whipple, yarattığı şeyin ne olduğunu öğrenecektir. 


Billion Dollar Brain 
Milyarlık Beyin 


Sal | 

; UT |UNUNUTU 
IT'S TAKEN MAN THOUSANDS OF YEARS TO DO WHAT 

THE BRAIN CAN DO IN SECONDS...DESTROY THE WORLD! 


WHAT ARE YOU GONG 
TO DO ABOUT THAT 
MIGHAEL CAINE? 


CAINE VS. BRAIN 


FRANCOJSE DORLEAG Hi suzan KE RusELL MORE DE TOM LEN DEGHTON. JÖN GRATH «555 PANAVISION” COLOR yöre “ğin 


1967 ABD yapımı filmin Yönetmeni: Ken 
Len Deighton'un aynı adlı Senaryolaştıran: John McGrath. Oyuncular: Michael 


Russel. romanından 
Cain, Karl Malden, Françoise Dalac, Oscar Hamolka, Ed Begley. 

İngiliz gizli servisinden ayrılan Harry Palmer, özel dedektifliğe başlar. İlk işi, Helsinki'de yaşayan verilen adrese 


eski bir arkadaşının termosunu, 


ulaştırmaktır. Palmer, termosun  içindekilerden şüphelenir ve arkadaşıyla ilgili kafasında bazı şüpheler belirir. Bu ise onu Teksaslı bir petrol milyarderine kadar götürür. Bu çılgın adam, komünizmi yıkmak için yeni bir dünya savaşını başlatacak mükemmellikte, dev bir bilgisayardan yararlanmayı hedeflemektedir. 
Onu durdurabilecek yegâne kişi Harry'dir, fakat dedektif seksi bir Rus kadın ajan, bir Sovyet generali ve bir Amerikalı tüccar arasında hangisine tam olarak 


güvenebileceğini bilememektedir. 


2001 A Space Oriyssey 
2001 - Bir Uzay Macerası 


An epicdrama of adventure and exploration 


MGM pnesenrs a STANLEY KUBRICK PRODUCTLON 


Supor Panavisiori” and Metrocolor 


“Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret”! adlı yazımızda geniş olarak incelediğimiz 1968 ABD yapımı filmin Yönetmeni: Stanley Kubrick. Oyuncular: Keir Duella, Gary Lockwood, William Sylvester, 


Arthur C.Clarke'ın, «The Sentinel»? (Nöbetçi) adlı öyküsünden hareketle hazırlanan senaryo, daha sonra kendisi tarafından romanlaştırılmıştır. 


I 2001-A SPACE ODYSSEY, Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, SF:26 

> The SENTİNEL (Nöbetçi); Arthur C.CLARKE, Çev: Ayça BİKE, http:/www.x-bilinmeyen.com/79oyk/id5.htm 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Her döneminde insanlığın tekâmül basamaklarına öncülük etmiş kozmik bir bilgisayar olmasından şüphelenilen Karataş ile, yörüngesinde döndüğü Jüpiter'in gizlerini çözmek üzere yola çıkan Discovery (Keşif) adlı uzay gemisini yöneten elektronik beyin HAL-9000, astronotların bilmediği bir sırra sahiptir. Bu yüzden, onların ölümlerini bile hazırlar. HAL'in cinayetlerini fark eden astronot Dave, ana merkeze girerek onu devreden çıkarır. 
Dave, küçük bir uzay botu ile gezegene inerken, bir uzay-zaman boyutuna hapsolur. Zamansızlıkta, kendi düşüncelerinin yarattığı bir sanal ortamda, bir süre 


yaşamını sürdürür. 


48 — www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2016 / sayı 14 


The Gomputer Wore Tennis Shoes 
Tenis Ayakkabılı Bilgisayar 


WALT DİSNEY 4 


THE COMPUTER 
WORE TENNIS SHOES 


STARR 


kur RÜSSELL - CESAR ROMERO * ye FUYNN m SOnALLERT «a HEMİ sone BAKALYAN 


WRTTEN BY JOSEPH L. MeEVEETY - PROMED ET AL ANDERSON “e MnEGTED. pr ROBERT GUT TLER meme en ela TN GA 


TEĞHNIGOLOR 


sna vi bn Büte 


1969 ABD yapımı filmin yönetmeni: Robert 
Butler, Senaryo: Joseph L. McEveety, Oyuncular: Kurt Russel, Cesar Romero, Joe Flynn. 

Bir grup kolej öğrencisi, kasabanın zengin iş adamı A.J. Arno'ya okullarında bir bilgisayar donanımı kurdururlar. Dexter Riley adlı sorunlu bir genç, bilgisayarı merak eder ve fırtınalı bir gecede bilgisayar merkezinde, yıldırım düşmesi sonucu elektrik akımına hedef olur. Bilgisayarın tüm belleği, onun belleğine akar. Genç, yürüyen bir bilgisayar olmuştur, artık. 
Onun belleğine kayıtlı her şey, gencin belleğinde de belirmektedir. Ancak Arno'nun gizli yasadışı kayıtları da bunların arasındadır ve birden Dexter'in hayatı tehlikeye girer. 


Elektrik akımının düşünce-akıl naklindeki ilk rolünü «Frankenstein» (1931)! filminde kullanan yapımcılar; daha sonra çeşitli konularda bunu tekrarladılar. Bu kez canlı birine bir elektrik şoku ile tüm belleğin aktarımı gibi... Bu tür kazalar «Shoker» (Şok- 


1989) filminde olduğu gibi çeşitli tarzlarda karşımıza çıkacaktır. Macera ağırlıklı, heyecan, koşuşturma ve eğlenceli bir gençlik filmi... 


! FRANKENSTEİN, Akıl ve de Ruh Yüklenen Robotlar Dünya- 


sı, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu 
Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Sayı:11, Mart 2018 


HAYAL mi GERÇEK mi MEDYA OYUNU mu? 


7Wli yıllarda analogların nasıl düşündükleri konusunda yapılan deneylerde, zamanla kapasitelerini giderek arttırdıkları tespit edilmiştir. Konur üzerinde çalışan bilginlerin sözleri de ilginçtir: Bu yapay ve sanal beyinler öğreniyorlar!.. İşte bu öğrenme, nereye kadar sürecek ve insanoğlu, binlerce süper insanın belleğine sahip bu makinelerle ne zaman savaşa başlayacaktır? 
Tanrı bizi onların şerrinden korusun! 

Her ne kadar bu program sonlandırıldı dense de, gizli gizli devam ettiği, günümüzde bu yapay zekâların kendi aralarında özel bir dil geliştirmelerinin duyulmasına kadar sürmüş demektir. Aynı ifade bir kez daha tekrarlanmış ve “program kapatıldı”, denmiş olsa da yine gizli gizli sürecek ve bir yerde karşımıza çıkacaktır. Tanrı bizi bilginlerin merakından korusun! 

Yoksa her şey, bir zamanların ünlü roman ve filminin, medya tarafından pişirilip yeniden önümüze konmasını mı yaşamaktayız. Tanrı bizi medyanın oyunlarından da saklasın! 


Gollosus: The Forhin Project 
Çollosus: Forhin Projesi 


Mh in Str Gelrmn vt Une Sie 


“A SHOCKER! FASCINATINGI” 


“A sizler! Builds to high tension!” - ger» ha/2, N8C Rada Moni Smooth suspense! Full-out entertainment!" 
imaginative! The yi a ve seen in a long time” lewspapers “Practically perfect” - y, New York Times “SUSpense İS İNtense” -American Gir! 


THIS 1S THE DAWNING OF THE AGE OF 


THE FORBIN PROJECT 


ERİÇ BRAEDEN - SUSAN OLÂRK - GORDON PINSENT Soreenplay by AMES BRIDGES - Based on the Novel “Colasus” by D.F.JONES - Drected zeka SARGENT Produced by STANLEY CHASE - A UNIVERSAL PICTURE - TECHNICOLOR” PANAVISION” (Gİ) 


1970 ABD yapımı. Yönetmen: Joseph Sargent, 
Dennis Feltham Jones'un 
(1966) adlı romanından James Bridges. Oyuncular: William Schallert, Marion Ross, Eric Braeden. 


Senaryo: «Colossus» 


Dr.Charles A. Forbin, gizli bir hükümet projesinin başındadır. Ekibiyle birlikte hem ABD'yi hem de nükleer silah sistemlerini denetlemek için «Colossus» adını verdikleri dev bir bilgisayar yapmışlardır. Bir dağın içinde inşa edilmiştir ve kendi nükleer reaktörüne de sahiptir. Devreye girdiğinde mükemmel bir savunma sistemini de oluşturacaktır. Ancak, Colossus, onları dehşete düşürecek bir bilgi sunar: «Başka bir sistem daha var!» 


Sovyet Projesi «Guardian» da tıpkı onun gibi düzenlenmiştir ve Sovyet nükleer silahlarını denetlemektedir. İki bilgisayar, birbirlerine bağlanarak, basit matematiksel işaretlerle haberleşmeye başlarlar. 
bunu TV izleyebilmektedirler. Derken haberleşme insanlığın bilmediği farklı formüllere dönüşerek daha 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karmaşık bir hal alır. Öyle ki, iki makine aralarında 


bilginlerin bir dili yaratırlar. Sonra da insanların hatalı davrandıkları ve 


çözemeyeceği bilgisayar 


yasadışı kararlar verdikleri konusunda anlaşır; onları yönetmeye başlarlar... 


The Ultimate Gomputer 
Nihdi Bilyisayar 


* j The Ultimate 


Computer 
tPISODE 53 


The Üriginal and Uncut Television Series 


Star Trek TV 1968, 2.Sezon 
24.Bölüm Yapımcı: Gene Roddenberry, Yönetmen: John Meredyth Lucas, Oyuncular: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForrest Kelley, Konuk Oyuncu: William Marshall (Dr.Daystrom) Konu Yazarı: D.C.Fontana 

Kaptan Kirk, en yakındaki uzay istasyonu 


Dizisi 


hakkında bilgi vermesi konusunda Comodor Enright'ın acil çağrısını yanıtlar. Orada bir kez, mürettebatın çoğu, gemide en düşük seviyede görevli bırakarak, güvenlikli bölgeye doğru hareket eder. Comodor Bob Wesley gemiye ulaşır ve kendisinin farkında olmadan “fi/ki 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2018 / sayı 14 


avı” adlı bir sanal savaş oyununa katıldığını haber verir. 
Amaç nedir? Şimdiye kadar sadece var olduğu söylenen M-5 (Multitronic ünite) ile yüzleşmek. M-5 Bilgisayarı, Atılgan'ın ve diğer birçok yüksek sistemlerin gücünü de sağlayan Duotronic Sistemin mucidi parlak zekâlı Dr. Richard Daystorm'un en son icadıdır. Daystrom'ın amacı, denetlemek değil, insanlığa yapacağının en iyisini yapmaktır. Ancak sorunlar ortaya çıkar: M-5'in denetimi altında uzay gemisi çok daha kolaylıkla düşman iki uzay gemisini alt edebilmektedir; ama sonra insan efendilerinden 


sadece uzay gemisini 


bağımsız davranmaya başlamaktadır. 


Metamorphoz veya Gosmic Princess 
Değişim veya Kozmik Prenses 


ıN 


ke DR 
5 - di me. 
PPM ud gi 

SPACE 1999: 1975 İngiliz ITV yapımı dizinin 

1976'da ikinci sezon olarak çekilen ilk filmi. Yönetmen: 


Le 
/. 
2. 


——- - 


Tom Clegg. Oyuncular: Martin Landau, Barbara Bain, Berry Morse. 


iki pilotla birlikte Psychon gezegenine doğru giderken, 


Ayüssü Alfa'nın araçlarından “Kartal”, 


bir ışıklı küre tarafından çevrilirler. Kendini Mentor diye tanıtan bir yabancının çehresi kumanda merkezi ekranında belirir. Komutan Koenig, Kartal'ın görevinin dostça olduğuna Mentor'u iknaya çalışır ve onunla buluşmak üzere Dr.Russel ve Pilot Nick Carter ile gezegene iner; ne yazık ki bir güç alanına yakalanırlar. 
Psychon halkı, molekül değişimi yeteneğine sahiptirler ve her istedikleri şekle bürünebilmektedirler. Bu değişim konusu «Star Wars» (Uzay Yolu-1966-69) TV dizisinin 1967, 2.sezon, 7.Bölümü «Catspaw» (Kedi Pençesi)'da da işlenmiştir. 

Ancak, madenlerde çalışan şuursuz kişiler dışında, ne yazık ki ortalıkta kimse yoktur. 

Mentor, tüm Psychon halkının akılları yüklenmiş bir bilgisayarın bekçisidir. Bu bilgisayar, gezegene gelen her akıllı yaratığın aklını emmektedir. Mentor, bilgisayarına buraya gelenlerin akılların yükleyerek, mahvolmuş gezegenini yeniden kurmayı düşlemektedir. 

Ortak aklın yüklendiği bilgisayar konusu, sekiz yıl kadar sonra çevrilen «The Riders of Atlantis» (İntikam Savaşçıları-1983) filminde de karşımıza çıkacaktır. 


HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ BİLGİSAYARLAR 


Cinayete alet olan veya cinayet çözenler bir yana da, bir de âşık olup randevulaşan, çılgınca takibe kalkışaan veya sevdiğinden çocuk edinmek isteyen bilgisayarlar veya elektronik beyinler karşımıza çıkarsa ne yaparız?. Bize «Satüm 3 — 1980x'deki siborg Hektor'u anımsatmıyor mu? Tanrı bizi böyle çatlaklardan korusun! 


From Aynes - With Love 
Aynes'ten Sevgilerle 


Alacakaranlık Kuşağı TV dizisi, 1964, 5.Sezon, 20.Bölüm. Yönetmen: Richard Donner, 


Senaryo: Bernard C. Schoenfeld, Rod Serling. 
Oyuncular: Wally Cox, Ralph Taeger, Sue Randall. 


Agnes olarak Oo bilinen bilgisayar bozulduğunda, o Şirket sorumlusu, neyin ters gittiğini anlayabilmek için usta bir programcı olan James Elwood'u çağırır. James, çabucak sorunu çözer ve kısa sürede kendini makineden sorumlu bulur. Agnes ve Elwood hızla uyumlanırlar ve makine, Jim'in meslektaşı Millieye randevu vermesini tavsiye eder. Tarih uygun olmaz ve Agnes'ın kızla ilgili daha daha fazla tavsiyeleri vardır. Sonuçta, Agnes'ın kendine ait bir ajandası olduğu ve tutkun olduğu James'i engellediği 


ortaya çıkacaktır. 
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Mind Over Mayhem 
Evlat Sevgisi 


Komiser Columbo TV Dizisi: 1974, 3.Sezon 6.Bölüm. Peter Folk'ın başrolü oynadığı sevilen polisiye dizisi Komiser Columbo'nun (1971- 2003) bazı bölümleri BK'saldır. Yönetmen: Alf Kjellin, Senaryo: Steven Bochco, Dean Hargrove. 
Oyuncular: Peter Falk, Jos€ Ferrer, Lew Ayres. 


Dr.Marshall Cahill, çalışanları bilimsel dehalardan Oluşmuş bir devlet enstitüsünün yöneticisidir. . Yaşlı Dr. Nicholson, Dr.Cahill'in 


oğlu Neilin, ölmüş bir adamın moleküler yapı kuramını iç ettiğini bilmektedir. Nicholson, bunu bildiğini ima edince, Dr.Cahill onu öldürür ve cinayeti, eroin ihtiyacı olan bir esrarkeşin yaptığına benzetir. Zeki olsun olmasın, komiser devrededir ve Columbo'nun yardımcısı MM-7 adlı bir robottur. Sevimli komiser, not defteri yerine bol bol kayıt cihazları kullanmakta. Katili bulmasında MM-7'nin de rolü büyük. 
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The Ündertaker Parlor Gomputer 
Çapkın Sigortacı 


RAYMDM DARON 
POLAN) GRAND DO EZİRİ DUM 


MRELLE DARC ENABLE LAFONI 


..— semen LEA 


1976 yapımı. Walter Kempley'in «Elektronik 
Yargılama» adlı romanından çevrilen filmin yönetmeni: Geârard Pir&s, Konu yazarları: Mario Bregni, Walter Kemypley. Oyuncular: Jean-Louis Trintignant, Mireille Darc, Bernadette Lafont. 

Bilgisayar programcısı Fred Malone (Jean-Louis Trintignant) kendisine her gün yulaf ezmesi ve süt yediren dırdırcı karısında bıkmıştır. Bir gün aklına, onu ortadan kaldırmak gelir. Küçük Hawlet-Packart 65 makinesinin yardımıyla ona bir tuzak kurar. 
Banyo yapmayı seven karısının ayağı kaysın diye akla gelmedik şeyler dener, sonunda başarır. 

Bir arkadaşı, karısından şikâyet etmektedir. 
Ama kadın, ev işlerine bayılan biridir ve Fred, asıl öldürülmesi gereken kişinin arkadaşı olduğunu fark eder. Kalbi olan arkadaşına sekreteri Charlotte'u (Mireille Darc) göndererek onu da ortadan kaldırır ve onun karısını (Beradette Lafont) yanına alır. Yalnız Bn. Verna ev işlerinde başarılı ise de yatakta Fred'i 


mutlu edememektedir. Bu kez Fred sekreterini de eve alır. Böylece garip bir üçlü kurarlar. 

Bir patronunu öldürür ve onun yerine geçer. Ama bu 


süre Sonra parasızlık yüzünden Fred hayat, Fred'in canını sıkmaya başlar. Artık eve gitmek istememektedir. Polise gider, kendisini tımarhaneye kapattırır. Yeni bilgisayar programcısı, Fred'in yerine geçer. Bu kez sekreter ile Verna, rolleri değiştirirler. 
Kendisini serbest bırakmak isteyen doktora engel olmak için arabasına bomba koyan Fred, oradan çıkmak istememektedir. 


Demon Sel veya Operation Proteus 
Kötü Tohum 


e 
> 


JULIE CARISTIE 


CARRIES THE 
'DEMON SEED 


Fear for her. 


ETRO-GÖLDWYN-MAYER p 1s A HERB JAFFE PRODUCTION © JULE GASTE, «DEMON SE ED FRYIZ WENER, n 


Muse JERRY OLOR 
MGM ) UnitedArtsts 


1977 yapımı filmin yönetmeni: Donald Cammel, 
Oyuncular: Julie Christie, Fritz Weaver. Müzk: Jerry Fielding. 

«Aboriez-78 BK filmleri Festivaliyne katılan bu film, yüksek kalitesine rağmen ödül alamamıştır. 
Konusunun orijinalliği, ilerde analog bilgisayarların değil, efendisi olacağının olağanüstü anlatımından ileri 


yönettiği makinelerin insanoğlunun kölesi gelmektedir. Bugün hayal sanılan şeyin yarın pekâlâ gerçekleşebileceğinin mesajı verilmektedir. 

Birçok yorucu araştırmadan sonra Dr.Alex Haris ve ekibi, Proteus IV adını verdikleri son derece gelişmiş bir bilgisayar yapmayı başarırlar:. Bu olağanüstü makine aynı alanda kendisinden önce yapılmış tüm benzerlerini kat kat aşmıştır. Ona öylesine insanca duygular yüklenmiştir ki sonunda bir kadın vücudunu Dr.Alex'in evden 3 hafta 


uzak kalmasından yararlanarak, onun karısı Susan'ı 


merak etmeye başlar. 


eve hapseder; çünkü ondan bir çocuk sahibi olmak istemektedir. Bazen sevecen, çoğunlukla da sadistçe genç kadını inceler, onunla nasıl temas kuracağını tasarlar. Bir yandan genetik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yapay bir erkeklik organı geliştirir ve laboratuvarda ona tecavüz eder. 

Hamile kalan Susan için korkulu bir bekleyiş başlar. Bilgisayarın tüm belleği, bu cenine akmıştır. 
İnsan zekâsının yarattığı makine, yine insanca duygular içinde, insan olmayı amaçlamaktadır. Bunun için de her yola başvurmakta, tüm olanaklarını seferber 


etmektedir. Ta ki bir siborg doğana kadar!.. 


“GOLDWAN-MAYER çresenis A HERE JAFFE PRODUCMON JULE O CHRİSTİE in “DEMON SED” ARIZ WEAVER 71/12 


ilmed inPANAVISION# METROCOLOR » d thru UNİTED ARTISTS 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SENSUOLUs GİMİY 
Duygusal Gindy 


Alacakaranlık Kuşağı TV Dizisi, 1990 sonrasında olmasına rağmen musallat bir sanal zekâ'nın keyifli 


öyküsü: 
2002, 1.Sezon 17.Bölüm, Yönetmen: John 

T. Kretchmer, Senaryo: James Crocker, Oyuncular: Greg Germann, Jaime Pressly, Tiffany LyndalI-Knight 

Ben Baxer, kapak fotoğraflarında güzel kadınların yer aldığı bir mecmuada çalışmaktadır. Ona göre bir erkek için evlilik bağı öncesi bir kereliğine şeytana uymak doğaldır ve nişanlısı ile bu konuda anlaşmıştır. 
Ben'in arkadaşı Garret, onun bilgisayarına bir antivirüs programı ile birlikte “Sensuous Cindy”denilen ve sanal gerçeklik sunan bir eğlence programı yükler. 
Üstelik bu şirketin yazarlarından bir olan Ben'in nişanlısı Sam, yazılım geliştiricidir. 

Öncelikle Ben programın görsel izlenimine girer ve Cindy ile fantastik romantik bir ilişki kurar. 
Cindy?'den beklenmedik bir 
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Sabahleyin, evinde 


çağrı aldığında şok geçirir. Cindy, Ben ile ilişkiyi sürdürmekte çok isteklidir. Bu gün Ben ile bürosunda buluşma randevusu alır, ancak başka bir iş sözleşmesi dolayısıyla bu gerçekleşemez. 

Evine dönmek için asansöre bindiğinde, katlar arasında kilitlenir, Ben, alarm düğmesine bastığında ise Cindy video ekranında ona görünüp yalvarır. 
Genç adam, dünkü ilişkinin sadece bir gecelik olduğunu söyler. Cindy onun kapalı yer korkusundan! 
yararlanarak, Ben'i asansörde yalnız bırakır. Genç adam paniğe kapılır ve Cindy?ye randevu için bürosuna dönme sözü verir. 

Ben merdivenlerden sıvışır ve saklanır. 25 kat tırmanan Garret yetişene kadar, Cindy, ona tekrar tekrar sabırsızca seslenir. Ben, ondan, programı bilgisayarından silmesini rica eder. 

Ben, Sam ile güzel vakit geçirmek için bir demet çiçek ile evine varınca, onu çalışma odasında?, çalışmayan bilgisayarının başında bulur... kısa süre sonra kız odayı terk eder. Ekranda gözü dönmüş Cindy belirir. Ben'in şirketindeki başka bir bilgisayara Cindy her yerdedir... Ben'in telefonunda, TW'sinde, ondan bir 


sıçrayarak, silinmekten kurtulmuştur. 
türlü kaçamaz. Cindy, aralarında geçenleri Sam'e söylemekle onu tehdit edince, Ben yıkılır ve Sam'e, bürosunda bir yangın çıktığı yalanını söyleyerek, Cindy ile buluşmaya gider. 

Ben, Cindy'nin sanal odasına girer ve onu öper... ve birden Cindy'nin görüntüsü bozulmaya başlar. Çünkü Ben, Sam'e duyduğu aşkı dile getirmek için Garrett'in, yazdığı programı, Cindy?yi engellemek için kullanmıştır. Cindy “tatlım” diyerek kaybolur. 

Ben, Sam'e telefon açarak her şeyin yolunda olduğunu söyler. Nişanlısı, marketten bir şeyler alıp gelmesini, ancak acele de etmemesi rica eder. Telefonu kapattıktan sonra, Sam sanal gerçeklik gözlüklerini takar ve kendi yazdığı bir programı izlemeye başlar. 
Ben'in aksine, Sam, Cindy'yi çok mutlu görür. Cindy, Sam'i tutkuyla öpmeye başlar; çünkü yeni yüklenen programdan dolayı, artık kendini Ben sanmaktadır. 


il Claustrophobi: Kapalı yer korkusu. 


” Home Office: Eve iş alıp, evde çalşıma. Evi büro gibi kullanma. 


BİLİNÇALTI (Subliminal) MESAJLAR 


Neticede bu makineler veya kendini düşünmeye odaklamış yapay zekâlar, her kulvarda koşacak şekilde kullanıma sunulmaktadır. Bu konuda güncel yaşama değinen, hatta uyaran filmler de yapılmıştır. Günümüz medyasının yeni keşfettiği, oysa reklam dünyasının nicedir kullandığı bilinçaltı (subliminal) mesajlar da orijinde bilgisayar yoluyla yapılan hipnoz değil midir? 


The Agency 
Ajans 


R.S.L. FILMS Present 
A ROBERT LANTOS & STEPHEN J. ROTH Production. 


“AGENCY” a GEORGE KACZENDER Film — 
From the Novel by PAUL GOTTLTEB 


1980 Kanada yapımı filmin yönetmeni: George 
Kaczender, Senaryo: Paul Gottlieb'in romanından Noel Hynd. Oyuncular: Robert Mitchum, Lee Majors, Valerie Perine. 

Esrarengiz bir milyoner, bir reklam ajansı satın alarak, görevlileri reklamcıya benzemeyen kendi adamlarıyla değiştirir. Bir metin yazarı, ajans sahibinin hiç de ürün satmak hevesinde olmadığını keşfeder. 
Adamın asıl niyeti, kendi istediği kişileri seçimde 


seçtirmek için, reklamları beyin yıkama aracı olarak kullanmaktır. Bunun için de, kötülemek istediği kişinin yüzü üzerine bir saniyelik şeytan, iblis veya kötülük motifleri bindirmektedir. 

Metin yazarı düşüncelerini yakın bir arkadaşına açar; ancak kısa zaman sonra öldürülür. Arkadaşı, bu esrarlı ölümün ardındaki gerçeği araştırmaya başlar. 

Reklam dünyası ve hipnotik etkileri üzerine güzel bir yapım. Bir süre önce özellikle sinemalarda bu tip içecek reklamları yapıldığı saptandıktan sonra yasaklanmıştı. Eh, aynı şey neden politika alanında kullanılmasın ki?.. Neden bazı kişileri seyrederken bile hoşlanmadığımızı bir düşünelim... 


Looker 
Çaziheli Kız 


IFLOOKS COULD KILL... 


A MICHAEL CRICHTON FILM 
“LOOKER 
ALBERT FINNEY 


ed by MICHA| 
DOlcocevsrereo |” ALADD 


1981 ABD yapımı. Yönetmen ve senarist: 
Michael Chricton, Oyuncular: Albert Finney, James Couborn, Susan Dey. 

Plastik cerrah Larry Roberts, daha güzel 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri fotoğraf vermeleri için bir grup model üzerinde ufak tefek operasyonlar yapar. Sonuçlar başarılıdır; ama ne zaman ki birisi kalkıp da güzel hastalarını öldürmeye başlar, Dr.Roberts meraklanır ve araştırmaya koyulur. 
Esrar perdesi aralandıkça, cinayetlerin arkasında «Dijital-Matris» olarak anılan yüksek teknolojili bir bilgisayar ile karşılaşır. Aktör ve aktrislerin mükemmel kopya modelleri sanal ortamda hazırlanmakta ve çeşitli görüntüleri hafızaya alınmaktadır. Daha sonra bu kişileri filmlerde oynatmaya gerek kalmayacaktır; çünkü her şey sanal ortamda cereyan edecektir. 
Dolayısıyla mükemmel modellerin canlılarına artık ihtiyaç kalmayacaktır. Daha da derinlere inince, geliştirilen bir ışının, TV aracılığıyla insanlara iletildiği ve seyredenleri hipnoza soktuğu ortaya çıkar. Üstelik burada denenen ışının savaşta kullanımı için silahı da 


yapılmıştır. 


h 
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ANA BEYİN, BİLGİSAYAR OYUNLARINI 
CİDDİYE ALIRSA. .. 


Trek» 
içinde de 


(Uzay Yolu değişik 


TV şekillerde 


Konu, «Star 
Dizisi-1966-1968) 
ele alındı. Bunlardan en ilginci, tüm uzay gemisi personelinin, belirsiz bir çatışmada ölü ilan edilmesi Kaptan Kirk ve Mr.Spock, mürettebatı kurtarma uğraşına girmesini işleyen bölümüdür. 


üzerine, 
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The Test of Armayeddon' 
Armayedılon Deneyi 


Star Trek TV Dizisi: 1967. 1.Sezon 23.Bölümün yönetmeni: Joseph Pevney, Senaryo: Robert Hamner, 


Gene L.Coon. Oyuncular: Willian Shatner, Leonard Nimoy, Misafir oyuncu: Arian-7 rolünde David Opatoshu. 

NGC321 numaralı Yıldız Grubu ile temas kurma görevini yüklenen Kaptan James T. Kirk ve 1.Subay Mr.Spock, Eminiar-7 gezegenine inerler. 
500 yıldan beri komşu gezegenlerden biri ile savaşta 
olan bu dünyada yaşamın nasıl sürdüğünü öğrenmeleri gerekmektedir. Ne bir yıkıntı ne de bir yokluk ile karşılaşırlar. Yönetici Arian-7, onlara işin sırrını açıklar. 
Aslında bu, her iki gezegen sakinlerinden gönüllü olarak kaydolmuşlar arasında oynanan bir bilgisayar oyunudur. Silahlarla savaşmak yerine, bilgisayarlar, karşı tarafa saldırıda bulunur. 

İsabet edildiği yerdeki gönüllüler, ölü kabul edilir ve yine bilgisayar tarafından topluca idam edilmek ' Armageddon; sözcük olarak İbranice de “Megiddo Dağı” anlamına gelmektedir. Dini kaynaklara göre Dünya'nın sonuna doğru olacak olan son savaştır. Kimilerine göreyse büyük bir nükleer savaştır. Öyle 


ki tüm Dünya'yı yüzyıllar boyunca radyasyona gömecek ölçüde, çok büyük bir nükleer savaş. 


üzere imha aygıtlarına gönderilirler. 

Buna neden son vermediklerinin nedeni ise çok daha acıdır: Zarar ziyan yoktur, ortalık tertemizdir, yaşayanlar da keyif içindedir. 

Bu bilgisayar oyununda Atılgan Gemisi de sanal olarak isabet almıştır ve personeli ölü kabul edildiği için, imhası istenmektedir. Kaptan Kirk, onlara gerçek savaşın çehresini göstermenin zamanı geldiğine 


karar verir ve eyleme geçer. 


BİLGİSAYAR OYUNLARINDAKİ TEHLİKELER 


Makro ve Mikro Evrenlerin birbirini tamamladığı ve tekrara başladığı nokta neresidir? Çeşitli şekillerde minyatür hale getirilme, hatta iç uzaya yönelme, dönemin roman ve filmlerinde de sıkça kullanılmıştır. 
İlerde değineceğimiz «The Incrıdıble Shrınkıng Man» (Kendi Kendine Küçülen Adam-1957) «Fantastic Voyage» (Kan Damarlarında Yolculuk-1966), «The Incridible Shrinking Woman» (Pat Cramer'in Öyküsü-1981), «Innerspace» (İçimde Biri Var-1988), «eXistenZ» (Varoluş-1999) gibi... 

Bilgisayar oyunları gerçek hayata dönüşürse, neler olur? Onların oynandığı sanal dünyayı yöneten Elektronik Beyin, iyi karakteri/ kahramanı düşman kabul edip de kendi başına harekete geçerse, onu düzeltecek tek kişi de elbette programcının kendisi olacaktır. Peki, hani fırsat olsa da, programcı mikro boyutlara inip, yarattığı kahramanın sanal dünyasına girerse, ne tür tehlikelerle karşılaşır? 


Tron 


İNER PRODUCTION 

İNER CİNDY MORGAN BARNARD HUGHES 
İONNIE MACBI 
USBERGER 


1982 ABD Walt Disney Yapımı. Yönetmen, öykü 
ve senaryo: Steven Lisberg, Oyuncular: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan. 

Dünyanın en iyi yarış oyunlarının programcısı Kevin Flynn, tasarladığı ve kahramanı TRON olan oyunda bir şeylerin yanlış gittiğini fark eder. Şirketin sahibi ile konuyu paylaşmak istese de bir sonuç alamaz. 
Ana kumandaya girerek, bozukluğu bulmaya çalışır. 
Bunu fark eden ve kendini korumaya alan elektronik beyin, belleğindeki bir küçültme programını kullanarak onu minimize eder ve oyunun içine çeker. Kevin, mikro evrenin muhteşem 3 boyutlu matris alanlarında bir bilgi birimi'dir artık. Şirketin sahibi ise, virüsleri bulup yok eden ana kumandanın kendisidir. 
kahraman TRON kız arkadaşını bulur. Üçü birlikte, bu durumu bir bilgisayar 


Fiynn, yarattığı ile oyunu kabul eden ana kumanya karşı müthiş bir köşe kapmaca başlar. Yok ediciler, jokerler, hücrelere hapsolan bilgi birimleri, muhafızlar, matris alanları 


ve kafayı yemiş bir “elektronik beyin”... Walt 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri Dısney a. hazırlanmış, Keli bir yarıanimasyon yapıt. Aynı yıl gösterime giren «Blade Runner»”daki! (1982) “Yaratıcı”ya ulaşma çabasındaki insansılar gibi; bu kez “yapımcıya” ulaşmaya çalışan “Bilgi Birimleri”. Ve muhteşem SON!.. 


| BLADE RUNNER, Biyolojik Robotlar, Selma Mine'nin Kalemin- 


den, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Dizi:11, Mayıs 2018 


War bames 
Savaş Oyunları 


1983 ABD MGM Stüdyolarında yapılan filmin 
yönetmeni: John Batham, Senaryo: Lawrance Lasker, Walter F. Parkes, Oyuncular: Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood. 

Çeşitli bilgisayar oyunlarına meraklı bir genç, günün birinde gelişmiş bir bilgisayar alır ve farkında olmadan Pentagon (ABDY'un Savunma Elektronik Beynine girer. Bilmeden onunla “Nükleer Savaş” oyununa girer. Aklına gelmeyen şey, aygıtın işi ciddiye alacağıdır. 

FBI, Pentagon... 

Dünya Savaşı kim yapıtıyla yine onun düzeltmesi en Tabii elektronik beyne 


derken her şey Arap saçına döner, başlamak üzeredir. Bunu doğru çözüm olacaktır... 
sıfırlatabilecek yeni bir oyun öğretebilirse... 


oyunu 
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BİLGİSAYAR EKRANINDAN SESLENEN ve GÖRÜNEN ENERJİ BEDENLER 


Akli melekeleri içeren Ruh ve de Astral Beden, Parapsikolojiye göre bir tür enerji ise, elbette enerji alanı ile dirsek temasındaki bilgisayarlar dâhil her tür elektronik cihazı hatta kristal yapıları etkileyebilecek demektir. Şimdilik iletişim kuruyorlar da ilerde ne yapacakları bilinmez! 


Poltergeist 


Mezarlıktaki Ev veya Kötü Ruh 


1982 ABD yapımı filmin yönetmeni Tobe 
Hooper, Senaryo: Steven Spielberg ve Michael Grais. 
Oyuncular: JoBeth Williams, Heather O”Rourke, Craig T.Nelson. 

Bilinmeden bir mezarlık üzerine inşa edilen bir evin bahçesinde havuz yapılmaya başlanınca, obsesyon olayları devreye girer. Önce herkesi tedirgin eden, evdeki eşyaların korku verecek şekilde hareketleri, oraya buraya çarpmaları, kapıların kendiliğinden açılıp kapanmasıdır. Sonra evin küçük kızı Carol Anne, TV aracılığıyla kendisine seslenen bir varlığı izler ve bir zaman boşluğuna düşer. Bu kez o da ailesine TV kanalıyla seslenmeye başlar. Parapsikologlar, evde bir yığın cihaz kurarak deneyler yaparlar; ta ki ilginç görüntüler kayda alınana dek... 


brainstorm beyin Fırtınası 


THEDOORTO 


1983 ABD yapımı filmin yönetmeni: Douglas 
Trumbull, Senaryo: Bruce Joel Rubin'in öyküsünden Robert Stitzel, Oyuncular: Christopher Walken, Natalie Wood, Louise Fletcher. 

Lillian Reynolds ve Michael Brace adlı iki araştırmacı, insanların güncel deneyimlerini kayda alan ve tekrar oynatan bir bilgisayar programı geliştirmiştir. Kişinin «yüksek beyin fonksiyonları» bir kez saptandıktan sonra, beynine girmek ve onun düşüncelerini, duygularını ve hayallerini kaydedip, onları yeniden yaşamak da mümkün olabilecektir. 
Ancak deneme, hızla kontrolden çıkmaya başlar. 

Lilian Reynolds proje üzerinde çalışmayı sürdürürken, Michael, yardımcısı Karen Brace ile cinsel fantezilere başlar ve ahlâki sorunlar ortaya Hükümet görevden uzaklaştırılması ve askeriyenin gözetiminde 


çıkar. tarafından Michael ve Karen devamı üzerinde durulur. Çünkü askeri füze güdüm sistemlerinde kullanılması düşünülmektedir. 
Çalışmayı yürüten Lilian kalp krizinden ölünce, onun ne yaşadığını anlamak için Karen cihaza girer ve ölümün eşiğine kadar gider... Konu, «Matliners» (Çizgi Ötesi-1990) filminde, ölümün de ötesine 


geçmeyi denemek şeklinde tekrar ele alınacaktır. 


Strange Brew 


1983 ABD Kanada yapımı filmin yönetmeni ve 
Senaristleri: Rick Moranis, Dave Thornas, Oyuncular: Rick Moranis, Dave Thomas, Max von Sydow. 

Bob ve Doug McKenzie, Elsinore Brewery denilen bir akıl hastanesinde çalışmaya başlarlar. 
Amaçları, bu kuruluşta gizliden gizliye yürüyen bir deneyi açığa çıkarmaktır. Keşfederler de: Ses ile hipnotize edilen hastalar, bazen son derece uysal, bazen de toplu eyleme geçen azılılar olmaktadırlar. Ayrıca iki kafadar, kendilerine yardım eden Pam'e, yakın zamanda ölen babasıyla ilgili gizemi çözme sözü de verirler. Çalışmaları ve buluşları dolayısıyla kıskançlık nedeniyle öldürülen bilim adamı, bilgisayar ekranları vasıtasıyla onlara görünür ve mesaj iletir. 

Bilgisayarla ve TV kanalıyla iletişim kurma, «2070-The Year We Made Contact» (2010, Temas Kurduğumuz Yıl - 1984) kullanılmıştır. 
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"nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


The Riders ıf Ailantiş 
İntikam Savaşçıları 


Selma Mine 


ATLANTIS 


GIOLA MARIA SCOLA - WAN RASSIMOV 
MİKE MİLLER TONY KING 4 GEORGE HİLTON 


< AURU 210 De e ANGELİS “ar 
1 MAURIZIO ard SANDRA AMAT 
& REGENCY PRODUCTIONS | 


1983 İtalyan * Filipin ortak yapımı filmin 
Franklin), 
Senaryo: Tito Carpi (Robert Gold), Vincenzo Mannino 


yönetmeni Ruggero Deodato (Roger (Vincent Mannino) Oyuncular: Christopher Connelliy, Giola Scola, Tony King. 

1994”de Miami, Florida açıklarında batan bir nükleer Sovyet denizaltısını çıkarmak üzere bir ekip çalışmaktadır. Deniz tabanında, toprağın altındaki eski Atlantislilerle ilgili bazı kalıntılar bulurlar ve garip duygulara kapılırlar. 

Denizaltıyı kımıldatınca, füzelerdeki radyoaktif yakıt harekete geçer ve yükselen deniz dalgası ile platform tahrip olur. Bir grup araştırmacı kurtulur ve yakındaki Karayıp Adaları'na sığınırlar. Sahile çıktıklarında bilinmez bir güç yüzünden her şeyin mahvolduğunu ve herkesin öldüğünü görürler. 

Atlantislilerin 


düşünce enerjilerini 


yoğunlaştırdıkları ve kullanmaya hazırlandıkları, 


kristal bir bilgisayara yüklü «ortak bellek», okyanusun 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dibinde, gelmesini beklemiştir. Onların soyundan gelen, kristal başlıklı, iyi silahlanmış akıncılar, bu ortak belleğin 


dünyaya hükmetmek için uygun zamanın 


yaptırımıyla, dünyayı ele geçirmeye hazırlanırlar. 

Bu kristal başlık şeklindeki çevirmen bilgisayar ve Dünyayı ele geçirme planı «Warlords of Atlantis» (Atlantis'in Savaş Tanrıları—1978) filminde; Kristal ise (Uçan Adam-1978)' 


Bilgisayar «Superman» 


filminde işlenmiştir. 


1 SUPERMAN, Kimlere Kucak Açmadık ki? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:5, YBKY e-dergi, Sayı:7, Kasım 2017, SF:30, 


Access Gole 
Giriş Kollu 


Access Code 


1984 ABD yapımı filmin yönetmeni: Mark Sobel. 
Senaryo: Stanley Richards. Oyuncular: Martin Landau, Michael Ansara, MacDonald Carey. 

Bir devlet kurumu, Amerikan nükleer savunma 


çalışmasının, dünyayı ele geçirmek isteyen bir grup tarafından çalındığını öğrenir. Kurum, bir şekilde, grubun küresel saldırı planını devreden çıkarmak, çalınan silahları geri almak ve ulusal paniğe neden olmayacak şekilde olanları gizlemek durumundadır. 

Bu film, insanoğlunun, Dünya çevresine kendini korumak ve savunmak üzere yerleştirdiği sistemleri, gün gelip kendi sınır tanımaz isteklerine ket vurucu bir dizgin haline getirilivermesini; buna karşılık kozmik enerji ve ortak bilincin, insan düşüncesi üzerindeki hükümranlığını işlenmektedir. 

Bu muhteşem kudret nerededir? Enerjisini nereden almaktadır? Dilerse zamanı, mekânı ve düşünceleri nasıl etkilemektedir? İlginç ve güzel bir çalışma... anlayana. 


2010 - The Year we Male Contact! 
2010 - Temas Kurduğumuz Yıl 


çe NV 


THE YEAR WE MAKE CONTACT 


ROY SCHEIDER 


1984 ABD yapımı filmin senaristi ve yönetmeni: 
Peter Hyams, Oyuncular: Roy Scheider, John Lithgow, Helen Mirren. 

«2001-A Space Odyssey» (2001-Bir Uzay Yolu Macerası-1968)'de üpiter'de mekân ve zaman 


değiştiren astronot Dave, 9 yıl sonra, eşinin karşısına TV aracılığıyla çıkar. Diğer astronotlara da değişik zamanlarda bilgisayardan seslenir ve gelip kendisini bulmalarını ister. Jüpiter'e yeniden bir keşif yolculuğu yapılır; Discovery uzay aracı bulunur, 9000 ünitelik elektronik beyin HAL'i programlamış olan bilgisayar Saf 
Düşünceye dönüşmüş olan Dave ile Yapay Zekâ HAL 


mühendisi, onu tekrar aktif hale sokunca, bütünleşir. Sonuçta «kendini koruma» programı ile «insanları yaşatma» programı arasındaki seçim kararını da bu Ortak Akla bürünen Dave-HAL verecektir. 


| 2010 - The YEAR We MADE CONTACT, Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:26 


ŞEBEKE, İLETİŞİM AĞI ya da WEB ÇILDIRIRSA NE OLUR? 


Robotların, siborgların aşkı... filan derken, onların aslında ayaklanmış bilgisayarlar olduğunu unuttuk, galiba. Oysa tüm Sanal Dünya bilgisayar ve elektronik beyinlerin elinde!.. «Android»! (1982) komedi ağırlıklı sevecen bir âşık androidti, «Satüm 3»'teki (1980) psikopat ve zorba âşık siborg Hektor'un? 
yaptıkları yetti de arttı bile... derken, şu yeni tiplere bakar mısınız? 


! ANDROİD, Âşık Robotlar ve de İnsansılar, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018 


N SATÜRN 3, Mekanik Bedene İnsan Beyni Takılırsa Ne Olur?, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:11, YBKY e-dergi, Sayı:13, Mayıs 
2018 


www.yerlihilimkurgu.com Gi 


62 


Electric Dreams 
Elektronik Düşler 


1984 ABD * İngiliz ortak yapımı komedi 
filminin yönetmeni: Steve Baron, Senaryo: Rusty Lemorande, Oyuncular: Lenny von Dohlen, Virginia Madsen, Maxwell Caulfield. 

Miles Harding, binaları depreme karşı koruyacak bir tuğla biçimi üzerinde çalışmaktadır. Düşüncelerini geliştirmek için evine bir bilgisayar ile birlikte gerekli sintesayzır ve mikrofon gibi ilave cihazlar getirir. 
Programı çalıştırınca, makine ısınmaya başlar. Genç adam, panik içinde bir şişe şampanyayı bilgisayara döker ve onun işlevlerinde duygusallaşmasına neden olur. Kafayı nulan bilgisayar kendine “Edgar” adını verir. Sonra da komşuları Madeline'e şarkı besteler, sokağa yayın yapmaya başlar. Genç kız ise bunu Miles'ın yaptığını sanarak ona âşık olur. Bilgisayar bunu kıskanır, genç adamın kredi kartlarını iptal eder; onu silahlı ve tehlikeli bir cani olarak kayıtlara geçirir. 

Miles böylece çalışmasını engeller. Ancak Edgar, bir kez şehir şebekesine girmiştir: Madeline ile Miles'ın aşklarına karşı dünya çapında bir elektronik suikast düzenler. 
Bestelediği “Together in Electric Dreams” adlı parçayı ABD'deki tüm radyo istasyonlarında yayıma sokar. 


bilgisayarın fişini çeker, 
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Shocker dok 


From the director of “A Nightmare on Elm Street” and “The Serpent and the Rainbow.” 


On October 2nd, at 6:45 a.m. 
Pinker was put to death. 
ad. 


mass murderer Horace 
Now 


1989 ABD yapımı filmin senaristi ve yönetmeni: 
Wes Craven, Oyuncular: Michael Murphy, Mirch Pileggi, Peter Berg. 

Cani ruhlu bir TV tamircisi olan Horace, kasabada sağda solda bulduğu insanları öldürmektedir. 
Onun cinayetlerini araştıran polis teğmeni Parker'ın, evinde karısı, kızı ve oğlu öldürülür. Diğer oğlu Jonathan, düşlerinde Horace ile garip bir bağlantıya girer ve babasını yönlendirir. 4 polis memuru, katili yakalamak üzereyken öldürülür ve Horace bu kez Jonathan'ın kız arkadaşı Alison'a musallat olur. Başka bir düşünde Horace'ı adam kaçırmak üzereyken gören Jonathan, babasına haber verir ve yakalanan katıl, elektrikli sandalyeyi boylar. 

Ancak, infaz için verilen elektrik Horace'ideğişik bir yaratık haline sokar. Bu sefer sanal dünyaya kayar ve çarptığı insanları kendi bilincine katarak güçlü bir suç alanı yaratır. TV'nin etkileri ve hipnoz ile insanları topluca obsede etmesini farklı bir dille eleştirerek dikkat çeken bir yapım. «The Agency» (Ajans-1980) ve «Looker» (Cazibeli Kız-1981) filmlerinde işlenen hipnozun değişik bir anlatımı. 


ve de ÖLÜMÜN ÖTESİNİ ARAMAK 


Her şey başa dönmüş gibi... «Frankenstein»”da ölü bedene ya da «Metropolis»'teki gibi bir robota hayat kazandırma, sanki tersten okunuyor. Bu kez canlı bedenin içinden enerji serbest hale getiriliyor... Sonra haydi baştan... bedene sokuluyor da, dönen enerji aynı mı bakalım? Konu orijinal «Star Trek» (Uzay Yolu- 
1966-69) ve de «The Next Generation» (Uzay Yolu: Yeni Nesil-1987-94) dizilerinde! “ışınlama” aygıtına girip çıkışta aynı kişi olup olunmadığı tartışmasını da akla getirmektedir. 


| STAR TREK ve The NEW GENERATION, Uzay Savaşları, Selma 


Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018 SF:31, 36 


Flatliners 
Çizyi Ötesi 


4 


KİEFER SUTHERLAND 
JULUA ROBERTS 
YALLLAM BALDININ 
OLVER PLATT woKEVİN BACON 


FLATLINERS 


Some lines shouldn't be crossed. 


1990 USA Yapımı. Yönetmen: Joel Schumacher, 
Senaryo Yazarı: Peter Filardi, Oyuncular: Keifer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts, William Baldwin, Oliver Platt. 

Beş tıp öğrencisi, iç dünyalarını keşfetmek için deneyler yapmak üzere gizlice bir grup kurarlar. Bunun için de laboratuvarda önce kalplerini durdurup sonra başlatacak bir bilgisayar programı geliştirerek, her defasında “ölümün kıyısı”nda dolaşırlar. 


Her birinin çocukluklarına ait şuuraltı saplantıları ile ilgili anıları ortaya çıkmaya ve onları etkilemeye başlar. Giderek “ölüm ötesi”ni de merak edip bu konuda deneyleri yoğunlaştıkça, işler iyice sarpa saracak ve yaşama dönüşleri giderek zorlaşacaktır. Olay, meraklı bir deneyin ötesine geçmiştir artık... 


Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, Istanbul 2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — 
Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, Kitap:23, İstanbul 2011 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, İstanbul 2010 


Göndermeler: 


*2001-A SPACE ODYSSEY, Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:26 *2010 - The YEAR We MADE CONTACT, Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:26 *ANDROİD, Âşık Robotlar ve de İnsansılar, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY 
e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018 
*BLADE RUNNER: Biyolojik Robotlar, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY 
e-dergi, Dizi:11, Mayıs 2018 

*FRANKENSTEIN, Akıl ve de Ruh Yüklenen Robotlar Dünyası, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Sayı:11, Mart 2018 

*SATÜRN 3, Mekanik Bedene İnsan Beyni Takılırsa Ne Olur?, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:11, YBKY e-dergi, Sayı:13, Mayıs 2018 

*SPACE 1999, İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı 
Dizisi:5, YBKY e-dergi, Sayı:7, Kasım 2017 

#STAR TREK ve The NEW GENERATTON, Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018 SF:31, 36 

*SUPERMAN, Kimlere Kucak Açmadık ki? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:5, YBKY e-dergi, Sayı:7, Kasım 2017, Sf:30 

*The SENTİNEL (Nöbetçi-Öykü); Arthur C.CLARKE, Çev: Ayça BİKE, 

http://Wwww.x-bilinmeyen.com/79oyk/id5.htm 


GELECEK SAYI: AKILLI ARAÇLAR 


Yarış tutkunları: The Love Bug, The Big Bus Muhbir ve İntikamcılar: You Drive, Christine Caniler: Lift, Trucks 

Savaşçılar: Damnation Alley, Firefox ve diğerleri Devriyeler: Knihgt Rider, Blue Tunder, Airwolf ve 


diğerleri 
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Kısa Öykü - Bölüm 1 


Ali YAZAN 


Vallyrie Üperasyonu 


| « uantum Fiziği profesörü David Harris, Arizona 
doktora 


evlet (o Üniversitesindeki dersini bitirdikten sonra odasına gitmek üzere koridorda ilerlerken, bir yandan da yanından geçen lisans ve lisansüstü öğrencilerinin selamlarını alıp onlara gülümseyerek karşılık veriyordu. Harris, topu topu dört dakika süren yolculuğunda kendisine “Merhaba Profesör Harris!”, “Nasılsınız Profesör Harris?”, “İyi günler Profesör Harris!” şeklinde hitap eden on kadar öğrenciyle konuşmak zorunda kalmış ve odasına girip kapıyı arkasından kapattıktan sonra “Tanrı'ya şükür!” 
diyerek koltuğuna oturmuştu. Öğrencileri tarafından sevilmek güzel şeydi ama beş saatlik kesintisiz bir ders maratonundan sonra dinlenmeye giderken bile öğrencilerle muhatap olmak, onun gibi enerjik birinin bile bazen nefesini tüketiyordu. 

Koltuğunda arkasına yaslanarak birkaç dakika gözleri kapalı dinlendi. Zihnini tamamen boşaltmaya 


çalıştı. Az sonra herkesten gizlemek zorunda kaldığı ve 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kariyeri için en önemli dönüm noktası olarak gördüğü projenin son aşamasını gerçekleştirmek üzere yola çıkacaktı. 10dakikakadardinlendiktensonrakoltuğunda kaykılarak masasındaki dizüstü bilgisayarının faresine dokundu ve uyku modundaki bilgisayarını açtı. Proje klasörüne girip son yaptığı çalışmanın detaylarını tekrar gözden geçirdi. Başarılı geçen son deneme neticesinde elde ettiği bilgiler ışığında o gün yapacakları deney de olumlu neticelenirse tarihin gördüğü en büyük bilimsel buluşa imza atmış olacaktı. 

Yaptığı cihaz teknik ismiyle “Ouantum Zaman Tünelleme Osilatörü” ya da halk arasında bilinen ismiyle “Zaman Makinesi”ydi. Kendisinden neredeyse bir asır önce yaşamış bulunan Nikola Tesla'nın icat ettiği ve 1943'te gerçekleştirilen Philadelphia deneyine temel teşkil eden elektromanyetik jeneratörlerin çok daha gelişmiş bir versiyonunu kullanarak makineyi hayata geçirmişti. Çalışma prensibi, son derece güçlü 


manyetik alanlar üreterek uzay-zaman dokusunda 


kontrollü yırtıklar meydana getirmek ve bu yırtıklardan 

uzayda ya da zamanda ileri-geri seyahatler etmek için 

faydalanmaktı. 
Cihazın ilk denemesinde üzerine kamera 


yerleştirilmiş bir fare, geçmişe gönderilmiş ve oradan görüntü kaydetmesi sağlanarak tekrar geri alınmıştı. Yapılan kontrolde cihazda ve hayvanda bir sorun olmadığı ve çekilen fotoğrafların da normal kalitede olduğu görülünce, bir köpekle aynı deney tekrar edilmiş, o da deney sonunda beraberinde net video görüntüleriyle salimen gönderildiği yere dönmeyi başarmıştı. Sonunda deney bir insanla gerçekleştirilmiş, denek İngiltere'nin Southampton kentinden 10 Nisan 1912'de New York'a doğru yola çıkan Titanic'in uğurlama törenine gönderilmiş ve sağ salim bir şekilde geri dönmüştü, üstelik elinde paha biçilmez fotoğraflarla! Şimdi ise sıra bir grup insanın beraber gönderilmesindeydi. Bilimsel açıdan bir devrim gerçekleşmekteydi. Bu devrim tarih ve fizik biliminde yepyeni ufuklar açacaktı. Bu düşünce Harris'in heyecanla titremesine sebep oldu. Kolundaki saate baktığında deney vaktinin çok yaklaştığını gördü. 
Artık denemenin yapılacağı yere doğru yola çıkması gerekiyordu. Bilgisayarını kapatarak hızla odadan çıktı ve asansörle garaja indi. Land Rover marka aracına binerek 20 kilometre ötede bulunan denemenin yapılacağı alana doğru yola çıktı. 

On beş dakikalık bir yolculuktan sonra otobanın sağ tarafında, yol kenarında bulunan köhne bir binanın önüne arabasını park etti.Araçtan inerek binaya doğru yaklaştı. Verandadan geçerek kapıdan içeri girdi. Birkaç adım ilerleyerek iki metre önündeki başka bir kapının önünde durdu ve başını kaldırarak yukarı doğru baktı. 
Kendisinin göremediği bir yere gizlenmiş bulunan göz tarama sistemi, gözündeki retina tabakasını taradıktan sonra “Hoş geldiniz Profesör Harris, lütfen buyurun.” 
diye yumuşak bir ses duydu ve kapı açıldı. Harris açılan kapıdan son derece modem bir asansörün içine girdi. Asansör otomatik olarak aşağı doğru hareket etti. 
Birkaç saniyelik bir yolculuktan sonra asansör durdu ve kapı açıldı. Şimdi karşısında, içinde birçok modem 


cihaz ve askeri üniformalı personelin bulunduğu 


genişçe bir oda vardı. Kendisini ayakta karşılayan Albay Hudson içtenlikle elini sıktı ve “Hoş geldiniz profesör, biz de sizi bekliyorduk, buyurun.” dedi. 

Harris, albaya teşekkür ettikten sonra kendisine hoş geldin diyen personele de aynıyla karşılık verdi ve tüm operasyonu yönettiği, üzerinde çeşitli düğmeler ve iki adet 40 inçlik UHD ekran bulunan konsolun önündeki koltuğa yerleşti. Albay da kendisinin hemen yanındaki koltuğa oturmuştu. 

Albay, 


güne hazır mısınız profesör?” diye sordu. Harris 


yüzünü Harris'e dönerek “Büyük gülümseyerek “Sanırım evet, ancak son derece heyecanlı olduğumu gizleyemeyeceğim.” diye yanıt verdi. 

Albay da gülümseyerek “Son derece haklısınız profesör. Sizin yerinizde ben de olsam aynı şeyleri hissederdim. Eğer bu deney de başarılı olursa bilim tarihine adınızı altın harflerle yazdıracaksınız. Hoş, daha şimdiden yazdırmış da sayılabilirsiniz.” dedi. 

“Evet, dediğiniz doğru albay.” 

Konuşma devam ederken denek olarak seçilmiş bulunan Yüzbaşı Derek Johnson yanlarına geldi. 
Harris, ayağa kalkarak Johnson'ın elini sıktı. “Merhaba yüzbaşı, heyecanlı mısınız?”1,80 metre boyunda, kumral saçlı ve enerjik yapılı yüzbaşı “Böyle bir deney için olması gerektiği kadar profesör.” diyerek bir sandalye çekti ve yanlarına oturdu. Yüzbaşının kıyafeti Harris'in dikkatini çekmişti. Üzerinde siyah renkli, Hitler döneminde SSlerin kullandığı tipte, kolunda kartal amblemi ve sol göğüs üzerinde de Nazi demir haç nişanı bulunan bir üniforma vardı.Harris “Gizli bir Nazi hayranı olduğunuzdan haberim yoktu yüzbaşı.” 
dedi.Johnson, gülümseyerek “Bu rütbeyi dikkate alırsanız binbaşı demeniz gerekir profesör hem de Reich Güvenlik Baş Dairesinden SS binbaşısı. Ama üzülerek kanaatinizde yanıldığınızı söyleyeceğim, çünkü bu kıyafeti görev icabı giyeceğim.” dedi. 

O sırada gene Johnson gibi Nazi üniformaları giymiş altı kişi yanlarında belirdi. Bunlardan birisi teğmen, diğerleri ise çavuş rütbesindelerdi. Ellerinde Nazi askerlerine mahsus makineli silahlar, bellerinde ise tabancalar vardı. Gördüğü manzara Harris'i 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şoke etmişti. Albaya dönerek “Albay Hudson, tüm bunların ne manaya geldiği hakkında umarım uygun bir açıklamanız vardır. Ben buraya bilimsel bir olayı gerçekleştirmeye geldiğimi sanıyordum, oysa görüyorum ki iş bilimsel bir araştırma boyutunu aşmış.”dedi. 

Albay, yüzünde beliren sıkıntılı bir ifadeyle “Bu konuda sizi önceden bilgilendirmediğimiz için özür dileriz profesör. Ancak operasyonun detaylarını sizinle paylaşmamız halinde vazgeçmenizden endişe ettik.” dedi. 

“Biz derken kimi kastediyorsunuz?” 

“En üsttekileri diyebiliriz.” 

Harris'in hayreti bir kat daha arttı. “Yani bu operasyonu bizzat başkanın onayı ve talimatı ile mi yaptığınızı söylemek istiyorsunuz? Ama sebep ne? Hedef kim? 
Durun, durun bir dakika...” 

Harris şimdi başını önüne eğmiş ve gözlerini kapamıştı. “Siz Nazi kıyafetlerine büründüğünüze göre benden sizi İkinci Dünya Savaşı zamanına göndermemi istiyorsunuz. Muhtemelen önemli bir Nazi liderini öldürüp tarihin seyrini değiştirmek işitiyorsunuz. 
Yoksa bu düşündüğüm kişi mi?” 

Bu soruyu sorarken şaşkınlıkla çarpılmış yüzünü albaya doğru çevirmişti. Albay , tasdik manasında başını sallayarak “Düşündüğünüz doğru profesör. Hitler'i ortadan kaldırıp tarihin seyrini değiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde birçok insanın hayatı kurtulmuş olacak.” 

Profesör “Şimdi bana son deneyin içeriğini neden açıklamadığınızı anlıyorum. Benim buna karşı çıkacağımı tahmin ettiniz. Doğru, eğer ne yapmak istediğinizi bilseydim baştan bu görevi kabul etmezdim. 
Bilimsel ahlaka sahip biri olarak bunu tasvip etmem mümkün değil. Ancak benim ahlaki endişelerimin Pentagon'u ilgilendirmediğinin farkındayım. 
Anlamadığınız bir nokta var albay. Geçmişe yolculuk etmek başka bir şey, tarihin seyrini ya da diğer bir deyişle kaderi değiştirmek başka bir şey. Ahlaken sizin bu teklifinizi kabul etsem ve sizinle işbirliği yapsam bile, araştırmalarımın neticesinde ulaştığım sonuca göre geçmişi değiştirmeniz mümkün değil. Boşuna 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askerlerinizin hayatını tehlikeye atıyorsunuz. ”dedi. 

“Neden böyle söylüyorsunuz profesör? Eğer dede-torun paradoksunu kastediyorsanız öldürmek istediğimiz kişi hiçbirimizin atası değil. Bu yüzden bizim varlığımızı direkt ilgilendirmiyor.” 

“Olayı tam olarak kavrayamadınız albay. 
Yapmak istediğiniz şey başka bir paradoksa yol açacak. Düşünün; eğer planınızda başarılı olursanız, Hitler vaktinden önce ölmüş olacağından burada bulunmamıza da gerek olmayacak. O zaman şu anda burada bulunuşumuzu nasıl açıklayacağız? Demek ki bu operasyon başarısızlığa mahküm.” 

Albayın kafası karışmıştı. Yüzünü buruşturup bir süre düşündü. Sonra “Profesör, dedikleriniz bana mantıklı görünse de ben bir askerim ve görevim verilen emirlerin içeriğini tartışmak değil, en iyi şekilde uygulamaya çalışmak. Dolayısı ile beni vazgeçirmek için yapacağınız hiçbir şey maalesef bir neticeye varmayacak. Kararı verenler her türlü ihtimali denemek istiyorlar, ne kadar çılgınca görünse de .”dedi. 

Harris yüzünde bezgin bir ifadeyle “Sizi anlıyorum albay. Peki, bu operasyona katılmayı reddetme şansım nedir?” diye sordu. 

“Hukuken sizi böyle bir şeye zorlayamayız profesör. Hatta böyle bir operasyonun varlığını kabul etmeyi dahi göze alamayız çünkü bu büyük bir uluslararası skandala yol açabilir. Ancak ret kararınızın hükümet tarafından hiç de hoş karşılanmayacağını bilmenizde fayda var. Bu cevap sizin ileriki hayatınızda ciddi sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir.” 
“Vermek 


mesajı çok iyi anladım albay.Madem fazla seçeneğim 


Harris gülümseyerek istediğiniz yok, benden askerlerimizi tam olarak hangi zaman ve mekâna göndermemi istediğinizi söyleyebilir misiniz?” 
dedi. 

“Valkyrie Operasyonu'nu biliyor musunuz?” 
“Şu, Hitler'e yapılan bombalı suikast değil mi? Ama o zaten başarısızlıkla sonuçlanmamış mıydı?” 

“Evet, 


sonuçlanmasının 


öyle. Operasyonun başarısızlıkla sebebi Hitler'i 


hazırlanan bomba düzenekli çantanın toplantının 


öldürmek için 


başlarında Hitler'in çok yakınına yerleştirilmesine 


rağmen, daha sonra toplantıda hazır bulunan diğer bir subay, Albay Brandt tarafından fark edilerek Hitler'i rahatsız etmemesi düşüncesiyle masa ayağının öteki tarafına konulmasıdır.” 

Harris koltuğunda arkasına yaslanarak “Olayı bana kısaca anlatır mısınız albay? İstediğinizi tam olarak yapabilmek için olayın oluş şeklini ve zamanını bilmem gerekiyor.” dedi. 

Albay odadaki herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle olayı anlatmaya başladı. “20 Temmuz 
1944 günü Albay Stauffenberg-ki olayın planlayıcısı 
odur-Hitler'in bulunduğu toplantı salonuna, içinde 
970 gram İngiliz yapımı zaman ayarlı plastik patlayıcı 
olan evrak çantasıyla girdi. Çantayı masanın altına, Hitler'in ayaklarının çok yakınına yerleştirdi. Planına göre toplantı devam ederken, patlamadan kısa bir süre önce anlaşmalı olduğu emir eri onu telefondan arandığı bahanesiyle dışarı çağıracak, patlama gerçekleştikten sonra da Stauffenberg hazır durumdaki uçağıyla doğrudan Berlin'e uçup Hitler'in öldüğünü ve yönetimin artık silahlı kuvvetlerde olduğunu bildiren bildirgeyi Alman halkına duyuracaktı. 

Toplantıda 23 subay bulunuyordu. İçerideki masanın çevresinde SS askerleri ayakta bekliyorlardı. 
Hermann Göring ve Heinrich Himmler toplantıda yoktu. Feldmareşal Wilhelm Keitel, Albay Claus von Stauffenberg'in kendisine rapor sunmak için geldiğini Hitler'e bildirdi. Hitler, bir gözü bantla kapatılmış olan tek kollu Stauffenberg'e baktı, kendisini hafifçe selamladı ve Stauffenberg'in hazırlamış olduğu raporunu dinlemeden önce General Heusinger'le işini bitirmek istediğini söyledi. 

Stauffenberg, General Günther Korten ve Albay Heinz Brandt'ın arasına geçip masaya oturdu. 
Hitler?den bir buçuk metre ötede bulunuyordu. İçinde bomba bulunan çantasını yere koydu. İleri doğru sürdü. 
Meşe ağacından yapılmış olan kalın masa ayağının iç kenarına dayadı. O sırada saat 12.37 idi. General Heusinger konuşmasına devam ediyor, masanın üzerindeki kocaman durum haritasında adı geçen yerleri gösteriyordu. Hitler'le subaylar da haritanın 


üzerine eğilmişler, bakıyorlardı. 


O sırada Stauffenberg'in dışarıya çıktığını Albay Brandt dışında kimse fark etmedi. Brandt generalin anlattıklarını dinlemekteydi. Bir ara haritayı daha iyi görebilmek için masanın üzerine eğildi, ayağı Stauffenberg'in çantasına takıldı. Ayağıyla çantayı bir kenara itmeye çalıştı. Sonra bir eliyle uzandı ve çantayı ağır masa ayağının öteki tarafına kaldırıp koydu. Şimdi bombayla Hitler arasında kalın bir ayak vardı. Hitler'in hayatını belki de, görünüşte çok önemsiz olan bu hareket kurtardı. 

Harris burada araya girerek “Nasıl yani?” diye sordu. 

Albay Hudson “Şimdi oraya geliyordum profesör” dedi ve devam etti “Toplantı, Doğu Prusya'nın oRastenburg Oo kasabasında (o (günümüz Polonya'sının Ketrzyn kasabasında) Hitler'in meşhur karargâhı Wolfsschanze (kurt ini) adı olarak bilinen, orman içinde gizlenmiş, son derece kalın beton duvarlardan yapılmış korunaklı binada yapılacaktı. Bu binanın tüm duvarları yıkılmaz betondu ve dışarı açılan penceresi yoktu. Bu da içeride patlamanın etkisini arttıracak, dışarı çıkamayan şok dalgası içeriyi adeta cehenneme çevirecekti. Ancak Hitler, havanın sıcak olduğu gerekçesiyle son anda toplantının konferans salonunda yapılmasını istedi. Saat 12.47'de bomba patladı. Ancak hava sıcak olduğu için tüm pencereleri açık olan konferans salonunda patlama beklenen etkiyi göstermedi, şok dalgası pencereden dışarı çıkarak patlamanın etkisini azalttı.” 


Albay, derin bir nefes alarak sözlerini sürdürdü. 


“Daha sonra Joseph Goebbels, Hitler'in hayatta olduğunu radyodan açıkladı ve Hitler bizzat devlet radyosunda hayatta olduğuna dair konuşma yaptıktan sonra komplocular darbenin başarısız olduğunu fark etti. Komplocular, Bendlerstrasse?”deki ofislerinde kısa 


süreli bir çarpışmadan sonra yakalandılar. 


Darbeciler, Ordu Komutanlığında doğaçlama bir mahkeme yapılarak ölüme mahküm edildiler. 
Komutanlığın iç avlusunda, derme çatma bir infaz 


mangası tarafından 21 Temmuz 1944 tarihinde gece 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saat 01.00”den önce tüfekle vurularak öldürüldüler.” 


Albay ,sözlerini bitirdikten sonra onu koltuğunda arkasına yaslanmış ve kollarını kavuşturmuş bir şekilde dinlemekte olan Harris, yavaşça koltuğunda doğrularak “Benim hangi aşamada size yardımcı olmamı istiyorsunuz albay?” diye sordu. 

“Burada dikkat ettiyseniz suikastın başarısız olmasının sebebi Albay Brandt'ın çantanın varlığını fark 


gerçekleşmemiş olsaydı, muhtemelen Hitler patlamadan 


ederek yerini değiştirmesi. Eğer bu olay sağ kurtulamayacaktı ve tarihin akışı değişecekti. 
İşte bizim planımız da burada devreye giriyor. Albay Brandt'in o çantanın varlığını fark etmesini, fark etse bile yerini değiştirmesini engellemek. Suikastın can alıcı noktası burası.” 

“Peki, bunu nasıl başarmayı düşünüyorsunuz?” 

Bu soru üzerine Yüzbaşı Johnson devreye girerek çavuş rütbeli personelin elinde taşıdığı çantaya işaret etti. “Şu gördüğünüz minyatür bir dijital santraldir profesör. Bunu Nazi iletişim hattına bağlanıp toplantı salonuna ulaşmak için kullanacağız. Zamanı geldiğinde Albay Brandt'i çok acil olarak telefona çağıracak ve bu sayede çantaya müdahale etmesini engelleyeceğiz. Bunun için seçilen timde ben dâhil tüm personel son derece akıcı bir şekilde Almanca konuşabiliyoruz. Bununla birlikte o dönemin aksanı üzerinde bir ay boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. 
Albay, telefon görüşmesi için salonun dışına çıktığında albaya birtakım sahte acil bilgiler verip oyalanmasını ve toplantı salonuna patlama gerçekleşene kadar dönmemesini sağlayacağız.” 

Harris “Peki, bu plan öngörüldüğü gibi işlemezse alternatif bir B planınız var mı?” diye sordu. Yüzbaşı gülümseyerek “Tanrı'ya bizi oradan sağ salim kurtarması için yalvarmak dışında, hayır.” 
diye yanıt verdi. Harris umutsuzca başını sallayarak “Tam tersine inansam da, size görevinizde başarılar dilerim. Umarım istenilen neticeye ulaşılır ve insanlık bu anlamsız savaşın daha erken sonuçlandığına şahit olur. “Albay da ona katılarak “Hatta bu sayede iki atom 


bombasının atılmasına da gerek kalmayabilir.” diye 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ekledi. “Umarım albay , umarım.” 

Albay “Neyse, şimdi işimizin detaylarını tekrar gözden geçirelim beyler.” dedi ve odadaki büyükçe bir masanın başına gitti. Tim elemanları da onunla beraber masanın etrafında toplandılar. Harris “Benim de katılmamda bir mahzur var mı?” diye sordu. Albay “Lütfen buyurun profesör. Böylece timin gönderileceği koordinatları da harita üzerinde görmüş olursunuz.” 
diye cevap verdi. 

Şimdi masanın üzerinde dijital bir harita vardı. 
Albay, haritada toplantının yapılacağı karargâha işaret parmağıyla dokunarak “Beyler, burası toplantının yapıldığı Hitler'in karargâhı Wolfsschanze.” dedi. O dokunur dokunmaz, karargâh üç boyutlu bir hologram şeklinde önlerinde yükseldi. Şimdi binanın her tarafını rahatlıkla görebiliyorlardı. Albay “Güvenlik, seçkin SS birlikleri , ağır silahlar ve tanklarla donatılmış özel birlikler tarafından sağlanıyor. Ayrıca bunkerin 75 km kadar uzağında da çeşitli ek birlikler mevcut.” diye devam etti. Albay, hologramın iç tarafında bulunan büyükçe bir odayı işaret ederek “Burası toplantının yapıldığı yer. Odada 23 subay bulunmakta. Hitler ise şurada bulunuyordu.”dedi. Parmağıyla bir noktayı işaret etti. Orada masanın bir köşesinde Hitler simüle edilmişti. 

Albay “Bomba, Albay Brandt tarafından fark edilip masanın Hitler'den uzakta bulunan ayağı tarafına konunca etkisini yitirdi ve Hitler hayatta kaldı. Hesaplamalarımıza göre Albay'ın çantayı fark etmesinden hemen sonra sadece iki saniyemiz var. 
Bu süre içinde onu engelleyemezsek çanta Hitler”den uzağa yerleşecek. O hâlde Albay Brandt'in çantayı fark etmesinden en fazla 10 saniye önce albayı telefona çağırtmalıyız. Bu bilgi kendisine ulaşana kadar yaklaşık olarak bu kadar süre geçecek. Çantayı almadan hemen önce bu bilgi kendisine verilecek ve o da çanta ile ilgilenmeyip telefona cevap verecek. 
Burada zamanlama hayati bir öneme sahip. Eğer bunu başaramazsak bomba tarihteki gibi patlar ve biz de görevimizi başaramadan dönmek zorunda kalırız. 
Bunun için ise zamanımız son derece dar. Çünkü 


patlamadan sonra oluşacak karışıklık kısa bir süre 


sonra suikastçı avına dönüşecektir. Tabi bu arada güvenlikten sorumlu Gestapo ve askerler tarafından fark edilmemek için çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Eğer Hitler kurtulmayı başarırsa, şu kapıdan Mareşal Keitel?le beraber dışarı çıkacak.” diye devam etti. Albay bunu söylerken karargâhın çıkış kapısını göstermişti. “Biz de şu noktada konuşlu bulunacağız.” 
Şimdi parmağı oldukça uzakta bir noktayı işaret ediyordu. o “Fark edilsek bile üniformalarımız ve kimliklerimiz sayesinde şüphe uyandıracağımızı sanmıyorum. Ancak , bomba patladıktan sonra bunun içerdeki hainler tarafından yapılmış olacağı hemen anlaşılacağından her hareketimiz dikkat çekebilir. 
Bu süre içinde güvenlik görevlileri ilk şoku atlatacak ve derhal araştırmaya başlayacaklardır.Ulaştığımız Nazi kayıtlarına göre timi göndereceğimiz nokta, devriyelerin en seyrek bulunduğu nokta. Profesör bizi tam bu noktaya, patlamadan takribi 10 dakika önce gönderecek. Santrali kurup Nazi hattına bağlanmak ve Albay Brandti telefona çağırmak için bu kadar süremiz var. Daha uzun bir süre mümkün değil çünkü devriyelerin o bölgeden geçme ihtimali yüksek. Eğer patlamadan önce böyle bir şey olursa rastladığımız devriyelere Führer'in emriyle çok gizli yeni tip bir haberleşme santralini test ettiğimizi söyleyeceğiz. 
Bunun için gerekli olan sahte evrak cebimde. Bu direk Führer'in imzasını taşıdığı için kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyorum. Eğer patlamadan sonra bir güvenlik timine rastlarsak kuzey yönüne araçla hızla giden bir gruba rastladığımızı ancak onları durdurmayı başaramadığımız söyleyeceğiz. Neyse, şimdi işimize başlayalım.” 

Albay tim üyeleri ile beraber operasyonun yapılacağı camekânlı özel bölmeye yöneldi. Kapıdaki tuş takımına şifresini girdikten sonra içeri girdi. Tim mensupları da içeri girdiler ve albayın karşısında esas duruşta dikildiler. Harris ; her tim mensubuna ve santrale, daha önceden hazırlanarak işlemin yapılacağı bölmedeki sehpanın üzerine konulmuş bulunan verici cihazları takarken bir yandan da açıklama yapıyordu: 

“Bu cihazlar sizin dönüşünüz için gerekli. Sizi 


gönderdikten tam 15 dakika sonra geri almak için bu 


cihazların gönderdiği sinyalleri kullanacağız.” 

Yüzbaşı bir ümitle “İşlemi yaptıktan sonra sistemi açık tutma imkânınız yok mu profesör? Yani bizi online takip edip sıkıntılı bir durumda geri alamaz mısınız?” diye sordu. 

“Çok isterdim yüzbaşı ancak maalesef sizi gönderme işlemi gerçekleştikten sonra uzay-zaman dokusunda oluşan yırtık birkaç saniye içinde kapanıyor. 
Onu 15 dakika açık tutmak için harcamamız gereken enerji hesaplarımıza göre nükleer bir santralin bir sene boyunca harcayacağı enerjiye eşdeğer-ki bunun da bir garantisi yok- çünkü atomların bu aşamada Heisenberg belirsizlik ilkesine göre kararsız bir hâl sergilemeleri sizi izlememizi neredeyse imkânsız hâle getiriyor. O yüzden yırtık kendiliğinden kapandıktan 
15 dakika sonra sizi gönderdiğimiz uzay-zaman dilimi 
koordinatlarına tekrar bir kapı açacağız. Üzerinizdeki cihazlar sayesinde yerinizi tespit edip anında sizi buraya geri alabileceğiz.” 

Yüzbaşı acı acı gülümseyerek “Umarım haklı çıkarsınız profesör. Yoksa bu ilk ve son karşılaşmamız olabilir.” dedi. 

“Umarım yüzbaşı.” 

Profesör Harris ve Albay Hudson , tim elemanlarının ellerini teker teker sıkarak iyi şanslar diledikten sonra cam bölmeden çıktılar. Bölme kapısı kapandıktan sonra komuta konsoluna geçerek son kontrolleri yapmaya başladılar. Bu sırada askerler ellerinde teçhizat çantaları ile beraber stantta ayakta bekliyorlardı. Harris son kontrolleri de yapıp bitirdikten ve gerekli koordinatları bilgisayara girdikten sonra “Geri sayıma başlıyorum.” deyip 10'dan geriye doğru saymaya başladı. 


Devam Edecek... 
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Roman - Bölüm 9 


Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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SON İNSAN'IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE: 


Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral Serhat Seçkin seçilir: 


“Görevi başarabileceğime bile emin değilim. 
Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 


Tek başına gerçekleştireceği bu görevin ilk günü gelmiştir ve belirsizlikler onu korkutmaktadır: 


“Birbirleriyle ne zaman tanıştıracaksın bu kişileri?” 


“Sanırım biraz sonra...” 


3. Bölüm “Bay Fend” 
(14.03.2015, Üç ay önce, İzmir) 


“Bu adamdan şikâyetçiyim. Bana iki gün önce altından olduğunu iddia ettiği bir kalem sattı. Aldığım zaman gerçekten de kalem altından gibiydi, ama eve gelip kutusundan çıkardığımda kalemin odundan yapılma olduğunu fark ettim. İçinde mürekkep bile yoktu,” diye bağırdı kel adam. Sesi karakolda yankılanıyordu. Saçının erkenden dökülmüş olduğuna bakılırsa oldukça agresif bir karaktere sahip olduğunu tahmin etmek kolaydı. Yanında sessizce bekleyen kara sakallı, dolandırıcılık suçuyla getirilmiş adam sözü polislere bırakmıştı. 

“Bakınız, elinizde herhangi bir fatura da yok. Kısacası kanıtınız yok, bu adamdan altından bir kalem aldığınıza dair. Hem adamın bir haline bakın, bu adamın altından bir kaleme sahip olma ihtimali olduğuna nasıl inanabildiniz ki?” diye sordu komiser. 
Bu ay aynı şikâyetten gelen üçüncü kişiydi. Şikâyetçi olunan adam ise sakinliğini bozmadan oturmaktaydı. 
Sakalları kapkaraydı, yaşını olduğundan daha yaşlı gösterircesine tüm yüzünü kaplamıştı. Adamın gözlerine bakan onda hiç güven göremezdi, ama nasıl bir dolandırıcılık numarası yapıyorsa ortada hiç kanıt bırakmıyordu. 

Kıyafeti belki de üç aydır değişmemişti, kış boyu üzerinden hiç çıkmamış olmalıydı. Adamın belli ki bir kışlık, bir de yazlık giysisi vardı sadece. Kışlık olarak da gri tonlarda yırtık bir kazak ve renginin ne olduğu anlaşılmayan eski bir kot pantolon giymekteydi. 
Yazlık olarak ne giyeceği ise bir muammaydı, çöplerde düzgün bir giysi bulabilmesine bağlı olarak değişecekti. 
Kokuya hiç girmemek en doğrusu olacaktı. 

Kel adam, pek kokudan rahatsız olmamış olacaktı ki şikâyetçi olduğu kişinin boğazını sarılarak: 

“Gerçeği söyle, konuşsana...” diye bağırdı. 
Diğer adam öfkelenmemeye çalışarak, polislerin kel adamı uzaklaştırmasını izledi. Ardından: “Dua et ki, beni buralara kadar getirip işime mâni olduğun ve bana zarar vermeye çalıştığın için seni şikâyet etmiyorum,” diye ekledi. Oyunculuğu takdir edilesiydi gerçekten de. 
“Adam haklı,” dedi Komiser. Aslında adamın yanında duruyormuş gibi görünse de adamı tutuklamak için 


eline bir koz geçmesini bekliyordu sadece. Bugünlük o koza ulaşamadıklarından dolayı adamı serbest bırakmak zorundaydı. 

Birkaç dakika sakallı karakoldan çıkmıştı. Başını gökyüzüne çevirip uzunca 


sonra kara adam bir süre derin nefes aldı. Bir türlü İzmir'e bahar gelememişti. Havanın güneşli olduğuna aldanmamak gerekiyordu. Birkaç saate gök gürültülü sağanak yağışlı bir havaya bile dönebilecek sinsi bir bulut kümesi dolaşıyordu gökyüzünün dört bir yanında. 

Karakoldan hemen uzaklaşmak istiyordu. 
Karakolun yanında hemen bir pastane vardı, İzmir'in kendine has deyişiyle anılan güzel gevrekleri vardı. 
Orada biraz soluklanmak için pastanenin girişindeki masalardan birine yerleşti. Buranın çalışanları iyi insanlardı. Arada bir buraya uğrardı ve kamını doyuracak kadar poğaça yiyebileceği nadir mekânlardan bir tanesiydi. Ama o sırada pek aç değildi. Sadece sessizce oturmak istiyordu. Düşüncelere daldığı için yanına yaklaşan birini fark ettiğinde de içi ürpermişti birden. 

“İzmir güzel bir yer, değil mi?” diye sordu yanına yaklaşan kişi. 

“Olabilir, hiç öyle şehirleri güzellik yarışına sokma âdetim yoktur,” diye karşılık verdi kara sakallı adam. 

İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet ediyordu yıllardır. Bir hanesi yoktu, banklarda yatardı. Onun gibi evi, yurdu olmayan insanlarla arasında bir bağ vardı. Buradaki düşkünlerin Kara Altın'ıydı o artık. 
Çünkü kapkara sakallarının ardında altından bir kişilik saklıydı. Bu lakaba o kadar çok alışmıştı ki gerçek ismini çok nadir kullanır olmuştu. Ne zaman eline bir yiyecek geçse, onu hemen tüketmezdi ve çevresinde en yakınında yaşayan aç olduğunu bildiği evsiz dostlarını bir şekilde bulur, onlarla paylaşırdı. Çoğu zaman az bir parça kuru ekmek kırıntısıyla idare etmesi gerekirdi. 
Yine de yaşamayı severdi. 

Ahbapları ve polisler dışında yiyecek verirler umuduyla esnaflarla, bir de kendisinin planlı bir şekilde yanına yaklaştığı kurbanlarıyla diyaloga girerdi. Bu yüzden birisinin onunla muhabbet etmesi şaşırtıcı bir durumdu. Kendisinin aksine güven veren bir yüzü vardı. Elinde bastonu vardı ve yürürken sol ayağı 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topallamaktaydı. Yine de her topallayanın gerçekten de sakat olmadığını bilecek kadar sokaklarda yaşamışlığı vardı, ondan adama empati beslemesi için yeterli bir neden değildi elindeki baston. 

“Sanırım bir yanlışlık sonucu karakola düştünüz?” diye sordu adam, hiç alınmamıştı anlaşılan. 
Bastonuna ve topal yürüyüşüne dikkatle bakılmasından rahatsız olmamış gibiydi, alışkın olmalıydı bu bakışlara. 
Kara Altın, adamın gözlerine baktıkça garip bir his demetinin kendisini sardığını hissediyordu. Bu öyle bir duyguydu ki adama her türlü sırrını korkusuzca anlatabileceğine inanıyordu. Oysaki gözlerde bir gariplik yoktu, sıradan, ela gözlerdi. Ama adamın ses tonunda insanı etkileyen bir şey vardı, anlam verilemeyen. O konuştukça ona karşı güven adını verebileceği bir bağın oluştuğunu hissedebiliyordu. 

“Hayır, adamı dolandırdım bir güzel ama şimdi de kanıtı olmadığı için polisler benim yanımda yer alıyorlar. Bir güzel komiser adamı azarladı. Görmen lazımdı,” diye anlatmaya başladı Kara Altın. Anlattıkça rahatladığını hissediyordu. Rüzgârın ensesine doğru esmesinin getirdiği rahatlık gibiydi, adama yüreğinde sakladığı ne varsa anlatabilirdi. Yeter ki adam ona sorsun, o yanıtını versin. 

Bastonlu adam anlatılanlara tepkisiz yaklaşıyor gibiydi. Bakışlarından bir mana yakalamak zordu o an için. 

“Demek dolandırdın... 


hoşuna gitmeyecektir ama,” diye karşılık verdi, aslında 


Bu polislerin pek 


Kara Altın'ı sinirlendirebilecek sözlerdi ama onun ağzından argo bir laf çıksa bile insanın ona kızası gelmezdi. 

“Efendim?” diye tepki verdi Kara Altın. Birden adama neleri anlattığını idrak etmeye başlamıştı. Adam ondan uzaklaşmış, karakolun içine girmişti bile. 

Kara sakallı adamı şaşkınlığıyla baş başa bıraktıktan sonra bastonlu adam karakolun içinde onu bekleyen kel adamın yanına gitti. 
dedi kel hayal kırıklığı içinde. Karakolun kapısında ikisinin 


“Ne çabuk döndünüz,” adam konuşmasını gözlemlemişti. Bu kadar çabuk süreceğini beklememişti. 

“Evet, beklediğimden çabuk bitti de ondan. 
Polisler artık onun yanında değil, sizin yanınızda yer 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alacaklar,” diye yanıt verdi bastonlu adam. Kel adam hala inanamıyordu. Polislerin alamadığı itirafı iki dakikada alabilmesine imkân yoktu. Adam o esnada bastonunun tutma yerini döndürerek açmaktaydı, içinde ses kayıt cihazı çıkmıştı. 

Karakola adamın girdiğini fark eden Kara Altın sıvışması gerektiğini anlayacak kadar kendine gelmişti. O adama neden her şeyi itiraf etmişti, hala anlam veremiyordu. Ama olan olmuştu, fazla zamanı yoktu. Tahmin ettiği gibi de olmuş ve polisler tarafından karakola götürülürken bulmuştu kendini. 

“Bırakın beni, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Kara Altınım. Kimse beni aynı gün içinde iki defa aynı karakola götüremez,” diye bağırırken bir an için bastonlu adamı fark etti. 
Komiserin masasında ona ikram edilen çayını içiyordu. 
Adama öfke dolu birkaç bakış attıktan sonra: “Nasıl bir hile yaptın, bilmiyorum ama bir şekilde yine karşıma çıkacaksın, Bay... Bay...” diye konuştu. Adamın ismini de bilmiyordu. Kendi karakterine has olarak gördüğü bir beceriyle alt edilmişti. Bu yüzden ona kendisi uygun bir isim bulmuştu: “Bay Fend!” 

Adam ise sadece gülümsemişti, başka da bir tepki vermemişti. Ne demek istediğini anlamış bir hali vardı. Bu durum daha sinir bozucuydu, durumun gitgide kötüleştiğini fark eden Kara Altın polislere dönüp: “İzmir ne de güzel bir şehir değil mi?” diye sordu. Polislerle arasını iyi tutmalıydı ne de olsa. 


(28.06.2015, Günümüz) 


General Serhat toplantı odasına giden yolda aldığı her nefeste neden burada olduğunu sorguluyordu. Beyaz koridorların biteceği yoktu. Sonu gelmez bir yolda boş yere ilerlediğini hissediyordu. Yol bir sürü dala ayrılıyordu, ama hepsinin çıkmaz bir sokağa çıkacağı korkusunu üzerinden atamıyordu bir türlü. 

Devasa toplantı salonuna giriş yaptığında daha kimseler gelmemişti, ışıklar o içeri adım attığı gibi kendiliğinden yanmıştı. Ortası boşluk bırakılmış, sanki bir kaç masanın birleştirmesiyle oluşturulmuş gibi duran dikdörtgen biçimli bir masa vardı. Odanın büyük bir çoğunluğunu bu masa kaplıyordu. Duvara odanın hak ettiği devasalıkta bir ekran da yerleştirilmişti. Gözlerini 


kapayıp masaya yerleşmiş on iki kişiyi zihninde canlandırmaya ve onlara içinden yapacağı konuşmanın provasını yapmaya çalıştı. Ama olmuyordu, kelimeler bir türlü bir bütün oluşturmuyordu. 

Dosyaları masanın üzerine yaydı ve hızlıca her birine son defa göz attı. Birazdan gelecek olan kişilerin çoğu ilk defa birbirlerini göreceklerdi. Tek başlarına uğraşması çok zor olmamıştı, ama on iki kişiyi birden idare etmenin sandığından daha Zorlu bir süreci içereceğini anlamıştı. 

Ayak sesleri birilerinin gelmekte olduğunu gösteriyordu. İlk gelen kişiyi karşılamak için ayağa kalktı. Gelen kişi uzun boyu, samimi gülümseyişi ve ela gözlerinde taşıdığı güvenle tasvir edilebilirdi. 
Düzgünce giyinmişti, kıyafetiyle de buraya göstermiş olduğu saygıyı gösteriyordu adeta. Belki de gelenler arasında takım elbise giymiş tek kişi oydu. Onu tarif edecek çok fazla kelime yoktu ve her birisi de güven ile yakından alakalı olacaktı. Bakışlarından insan kaçamazdı. Ama bakışlar değildi sanılanın aksine, asıl sihrin sesinden kaynaklı olduğunu General biliyordu. 

“Hoş geldiniz, Bay Fend. Diğer arkadaşlar da birazdan gelecektir.” 

Bay Fend, Generalin kendisine göstermiş olduğu tutumdan hoşlanmışa benziyordu. Samimi bir ses tonuyla: “Hoş bulduk, General,” diyerek karşılık verdi. General gayri ihtiyari sol elini uzatmıştı. Bay Fend de aynı taraftaki elini tokalaşmak amacıyla uzatana kadar General, gelen kişinin özel durumunu fark edememişti. Bu önemli detay aklından çıkıvermişti. 
O da hemen uzattığı Sol elini utanarak geri çekerek, sağ eliyle tokalaşmaya karşılık verdi. Bay Fend, sağ elinde bir baston taşımaktaydı. General, Fend'in hikâyesini önceden de biliyordu aslında, dosyasında okumadan da önce durumdan haberi vardı. Baston, artık adamın belki de en yakın yoldaşı olmuştu. Bu konu konuşmak istemediği belki de tek şeydi. Bu yüzden elinden geldiğince sakatlığının sohbet konusu olmamasına özen gösterecekti. 

Bay Fend, geniş oda içerisinde dolaşırken bir yandan da etrafı inceliyordu: “Gerçekten de hem odalar çok güzel hazırlanmış, hem de manzarası şahane. Kim binayı tasarladıysa belli ki çok itinayla uğraşmış.” 

“Projenin mimarına bizzat bu güzel sözlerinizi 


ulaştıracağım,” diyerek karşılık verdi General. Adamın topal yürüyüşüne odaklanırken buluyordu sürekli kendini, ama bu görgü kurallarına uygun bir davranış değildi. Kendisine sürekli adamın yüzüne bakarak konuşması gerektiğini hatırlatıyordu. 

“Benden çekinmenize gerek yok, General” dedi birden Bay Fend, sanki düşüncelerini anlamış gibi. 
Gerçi zihnini okumaya gerek yoktu, onun gibi sakatlığı olan herkesin çevrelerinde görmüş olduğu alışılmış bir muameleden bir farkı yoktu yaşanılan şeyin. 

Bay Fend ile sohbet etmenin iyi geldiğini kabul etmek zorundaydı General. Gerçekten de rahatlatıcı bir ses tonu vardı. İnsan onunla her türlü derdini paylaşabileceğini hissediyordu, yüreğinin en derininde kalmış sırlar da buna dâhildi. İnsanların ses telleri belli dalga boylarında ses çıkartırlardı. Bay Fend'in ses telleri diğer insanlardan daha gelişmişti ama bu beklenenin aksine normalden daha yüksek ya da alçak frekansta sesler çıkarabilme şeklinde etkisini göstermemişti. Konuşurken karşı tarafın zihninde bir güven bağı oluşturuyordu ve bu bağın etkisiyle sorulan her soruya yalan konuşamadan yanıt vermek zorunda hissediyordu insan kendisini. Ama bu zorunluluk hali farkında olmadan olmaktaydı, Bay Fend uzaklaşana kadar kişi kendi iradesiyle yalan söylemediğine inanmaktaydı. 

“Kullandığınız isim oldukça ilgi çekici,” diye yorumda bulundu General. Bir yandan da Bay Fend'in dosyasına göz atmaktaydı. 

“Burada gerçek yer almayacağımız söylenmişti,” diye karşılık verdi Bay 


isimlerimizle 


Fend. Aslında bir açıklama beklentisi içerisinde değildi General, ama dosyada sadece isim yazılıydı. Ne anlamda olduğunu bilmiyordu. 

“Kelimenin anlamını öğrenmemde bir sakınca yoktur umarım” dedi merak içerisinde General. Bay Fend'in yüzünde alaycı bir gülümseme oluşmuştu. Bu General için beklenmedikti. 

“Kendisi Farsça bir sözcüktür. Aslında oldukça bilindik bir atasözümüzde de geçer. Anlamı içinde bulunduğum durumu biraz olsun yansıtıyor olmalı.” 

Sohbetin rahatlatıcı etkisi General'in üzerinden silinivermişti 


Sözlerine odevam edememişti. 


ve nerede olduğunu hatırlamıştı. Toplantı odasına 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ikinci kişi de giriş yapmıştı ve gözleri ilk gelen kişiye kilitlenmişti. Odaya adım attığı ilk anda adamı önce bir şaşkınlık sonra da bir öfke bulutunu sardığını General görebiliyordu. 

“Sen!” 


atlatmasının üzerine. Artık geriye sadece öfkesi kalmış 


diye bağırdı birden, şaşkınlığını olmalıydı. 

Kara sakalı ve kömür gibi gözlere sahip olan adam Bay Fend'e doğru ilerlemeye başladı: 

“Bakalım bu sefer elimden seni kim kurtaracak, seni yalan makinesi?” 

Bir yandan ütülü pantolonu ve ceketiyle efendi kişiliğini yansıtılmışçasına giyinmiş Bay Fend'e bakan General, bir yandan da buraya getirilmeden önce zorla banyo yaptırıldığı belli olan ve pek fazla onun tarzı olamayacak bir penyeyi üzerine geçirip de gelmiş diğer gelene bakıyordu. 

Gerilimli bir ortamın oluşmasından endişe duyan General: “Dur bakalım, Kara Altın!” diye uyardı. 
İkisinin arasındaki husumeti biliyordu. Konunun tekrardan gündeme gelmemesini ummuştu. Kara Altın sonuçta nezarethanelerde çok geceler geçirmiş birisiydi, bu yüzden Bay Fend'e kin tutmayacağını ummuştu. Ama Kara Altın kendisini polislere yakalatan kişiyi unutmamış görünüyordu. 

Kara Altın, Generali fark edince dolandırıcılık kimliğine bürünmeye karar vermişti ve General'in üniformasındaki düğmeler ilgisini çekmişti: “Bu basit plastikten yapılma düğmeler sizin gibi yüksek rütbeli generallere pek yakışmıyor değil mi? Durun size bir hediyem olsun.” 

Düğmelerin her biri altına dönüşmeye başlamıştı. 
General ilgiyle bunu izliyordu. Kara Altın keyifle Serhat'ı 
“İsterseniz gıcık olduğunuz general dostunuz varsa, 


General kafalayabileceğini odüşünürken: onun altından değerli eşyalarını da basit birer odun parçasına çevirebilirim.” 

“Gerçekten de muazzam bir yetenek,” diyebilmişti General. Kimya bilgisi pekiyi değildi. 
Ama dosyasından incelediği kadarıyla kişi dokunduğu zaman bir nesnenin element düzeyinde yapısını değiştirebiliyordu. Sadece zihninde canlandırması yeterdi. Bir grafit ile elmas örneğinde olduğu gibi 


yalnızca bir elementi izomerlerine dönüştürebilmek 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bile sıra dışı bir yetenek olabilecekken elementleri de birbirlerine dönüştürebiliyordu. Bu bir elemente fazladan atom altı parçacık eklemek ya da bunları çıkartmak demekti. 

“Elementlerin dünyasında sadece tek bir ilgi alanı vardır, tepkimeye girmektir o da. Ben de bu işin katalizör görevi gören insanıyım sadece,” diye açıkladı Kara Altın. Ama açıklaması yeteneğini yeterince anlatmıyordu, kendisi bile farkında değildi gücünün ne olduğunun. Gerçi ona sorsalar katalizör ne demek onu bile açıklayamazdı, General sadece kelimenin kendisi havalı geldiği için adamın bu terimi kullandığına emindi. 

Bir kimya uzmanı olmasını çok arzu ederdi şu anda, düğmeleri inceletebilirdi. Bu durumun kalıcı olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Ama projeye katılmış olan özel insanları eğitmek buradaki amaçtı, onları denek olarak kullanmayacaklarına söz vermişlerdi. İsteseler bu sözlerinden çıkabilirlerdi, ama özel insanların güvenini kazanmak daha önemliydi. 
Düşman olmaları halinde ülkenin şu anki durumdan da büyük bir sıkıntı yaşaması muhtemeldi. 

Daha diğerleri gelmemişti. İki kişiyle bile uğraşmakta sıkıntı yaşamıştı. O anda bu geniş odada bile oksijen yetersizliğinden ölebileceği endişesi yaşamaya başlamıştı. Kendisini bilmese panik atak geçirdiğini düşünecekti, ama o öyle kolay sinirleri yıpranan birisi değildi. En azından General öyle düşünüyordu. Yine de biraz hava alsa fena olmayacaktı. 

Bay Fend'e dönüp baktı. Onun sakinleştirici ses tonunu duymaya ihtiyacı vardı. Ama o sessizce beklemeyi tercih etmişti. Kara Altın ile karşılaştığı için de pek etkilenmemiş gibi duruyordu. 

“Diğerleri geldiğinde başlarız. Benim bir ofisime uğramam gerekiyor” diye kısa bir açıklamada bulunduktan sonra General, toplantı odasından hızla çıktı. 
ofisini bulmakta zorlanmıştı. Bir yandan yürürken 


Birbirine benzeyen koridorların arasından 


bir yandan da düğmeleri kopartıyordu tek tek. Özel güçleri yakından görmek iyi gelmiyordu insana, zihni yaşamış olduğu bu fenomenlere bir açıklama getirmek için uğraşıyordu. Ama bu durumu aşması gerekiyordu. 
Görev ne olursa olsun onu beklemekteydi. Bu görev ilk ona verildiğinde, inşa edilmekte olan üssü ilk kez 


görmeye geldiğinde her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştü. 

“Bunu yapabilirim” diye kendisine cesaret verdi. Yere attığı düğmeleri sakince yerden topladı, onları elinde incelerken daldığını fark edince kendisine kızdı ve o sinirle altından düğmeleri ofis masasının altındaki çöp tenekesine attı. 


GELECEK BÖLÜMDE: 


General ile beraber, projenin başlangıcını görüyoruz... 
“Bu proje çok değerli, bu yüzden işi başarıya ulaştırmam gerekiyor. Bu insanlar dibimizdeyken bizlerin kör gözlerle onlara yaklaşması yapılacak en kötü hata olur.” 


...ve herkesi biraraya getiren bir yoldaşiletanışıyoruz... 
“Ben onları hissedebiliyorum, nerede olduklarını ve ne yapabildiklerini.” 

“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda yaşadığını söyleyebilir misin?” 


Leydi Kuzgun ve Kedi Oğlan 20 yılın ardından tekrardan karşı karşıya geliyorlar... 

“O kolyeye neden dokunmak istemiştin?” 

“Bunu asla anlayamazsın.” 
“Sen göründüğünden daha hep genç 


yaşlısın, yeteneğini 


kullanarak okendini olduğun o yaşına 


döndürüyorsun.” 


Ve bir de aralarında sorun çıkartacak bir asker var... 
“Hey, biraz sakinleşmeye ne dersin? Önce bir adından başlasan, sana ne diye hitap etmemiz gerekiyor?” 
“Güneş enerjisi oluşturmaya yetecek kadar gücüm var. 
Onun için ayağını denk al benimle konuşurken.” 
“Senden korkmuyorum, öfkenin geçmesinin tek yolu buysa gücünü sergilemekten sen de korkmamalısın. Bu sensin çünkü seni sen yapan şey bu öfken olmuş.” 
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Kısa Öykü 


Mücahit DOĞAN 


Zülkameyn'in bözcüleri 


bj 


grubu faaliyet gösteriyordu. Bu grubun ilk nasıl ortaya 


Yıl 2241 


Büyük savaş sona ermek üzereydi. Uzaydan dünyaya büyük bir koordinasyon ve ahenkle hücum eden uzaylı istilacılar ve bozguncular insanların ilk baştaki bocalamalarına rağmen büyük bedeller ödenerek 12. 
İlk saldırıları, büyük şehirlerin en işlek caddelerine düşen bombalarla 


yılın sonunda ancak durdurulabildi. 


oldu. Amaçları halkta panik ve korku yaratmaktı. 
Bombalar farklı ülkelere farklı zamanlarda düştü. 


Uzaylılar insanların birleşmesini istemiyordu. 


İnsanların içinde uzaylıların geleceğini ve insanların 


onlara karşı birleşmesi gerektiğini anlatanlar vardı. 


İşte onlar Gözcüler'di... 

#4 
Coğrafya, ülke, çevre, dini inanç, siyasi görüş fark etmeksizin her ülkede kendine Gözcüler diyen bu insan 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çıktığını kimse bilmiyordu. Dünyayı 19 ana bölgeye ayıran grupta tek bir lider yoktu. 19 bölgenin bir lideri vardı. Bu liderler kendileriyle röportaj yapıldığında başlarına neler geldiğini tam olarak anlatmıyorlardı. 
Sadece bazı paranormal olaylar yaşadıklarını ve her şeyi tam olarak söylemeyeceklerine dair görünmeyen canlılara söz verdiklerini söylemişlerdi. Bütün dünya onlarla alay ediyordu. Maceracılar ve sokakta yatan insanlar haricinde kimse onlara itibar etmiyordu. 
Birkaç senedir devam eden uyarı faaliyetlerine rağmen hâlâ ciddi bir ilgi yoktu. Yine de yılmadan çalışmalarına devam ettiler. Gruba sonradan dâhil olanlardan bazıları işi bırakmaya başlamıştı. Gruba katılanlar diğer insanlar tarafından dışlanıyordu. Paranormal olay yaşadıklarını söyleyen liderler haricinde herkesin aklında şüphe vardı. Zaten gruba girmek isteyenlerin çoğu dışlanan insanlardı. Onlar yeni bir umut kapısına girdiklerini 


düşünürken hayatla bağları gittikçe kopmaya başlamıştı 


çünkü delirdiklerini düşünüyorlardı. 


Gözcüler ve onlara katılanlar gittikçe umutsuzluk girdabına boğulurken bir anda Gözcüler'den ilk ciddi hamle geldi. 19 lider de diğer insanların alay edişlerini umursamayarak yakın zamanda gerçekleşecek olan sel felaketlerini, tufanları ve depremleri haber verdiler. 
Dedikleri bütün tarihler doğru çıktı. Bütün o teknolojik ilerlemeler felaketleri engelleyemedi ve ciddi can kayıpları meydana geldi. İnsanlar artık Gözcüler'i daha fazla ciddiye almaya başladı. Gözcüler doğa olaylarını Çünkü insanlar Gözcüler sayesinde hayatlarını kurtarıyordu. 


haber verdikçe onlara inananlar çoğaldı. 


Gözcüler felaket haberlerini aynı diğer bilgileri gibi görünmeyen canlılardan alıyorlardı. Uzaylı bozguncuların geliş vakti yaklaşmıştı. Gözcüler'e katılan insan sayısı arttıkça sistemli yapı gerekli olmaya başladı. Devlet yetkilileri Gözcüler?e temkinli yaklaşsa da dalgalarına fazla müdahil olmuyordu. Gözcüler'e katılanlar arttıkça devlet yetkilileri de onlara destek vermeye başladı. Zaten ilk çıktıklarından bu yana sürekli izleniyorlardı. Herhangi bir art niyete veya kötücül amaca rastlamamışlardı. 19 merkezin altında da birimler oluşturuldu. Gözcüler bilimsel ve düşünsel faaliyetlerin devam etmesini istediği için bu alanlarda çalışanlar için özel yerler oluşturdu. Erkeklerin çoğu kadınlardan bazıları savaş eğitimi, diğerleri de yardımcı görevler üstleniyordu. Yaşlılar ve çocuklar için güvenli yer altı sığınakları hazırlandı. Mevcut teknolojik gelişmeden nasibini almamış dünyaya kapalı bölgelerde insanlar kendi yaşamlarında mutluydular. 
Gözcüleri ve gelişmeleri umursamıyorlardı. İçlerinden bazısı da film izler gibi sadece izliyorlardı. Rahatlarını bozmak istemiyor gibi bir hâlleri vardı. 


Uzaylı bozguncuların vakti yaklaştıkça Gözcüler insanlara yeni bilgiler veriyordu. Uzaylıların hangi bölgelerden geleceklerini anlatıyorlardı. Üst düzey toplantılarda Gözcüler, siyasi, dini, bilimsel otoriteler fikir alış verişi yapıyorlardı. İnsanların Gözcüler'den en büyük beklentisi konuştukları görünmeyen canlıların insanlara Gözcüler, bunu 


bütün görünmesiydi. 


görünmeyen canlılardan istemişti. Deli gibi görünmek onların da hoşuna gitmiyordu. Fakat görünmeyen canlılar bunun hiçbir zaman mümkün olmayacağını 


söyledi. 


Ve ilk saldırılar başlamıştı. Gözcüler haklı çıkmıştı fakat onlara inanmayan insanlar olduğundan dolayı kalabalık şehirler büyük kayıplar vermişti. Devletlerin de desteğini almaya başlayan Gözcüler daha da güçlendi ve ilk baştaki bocalayış yerini güçlü bir direnişe bıraktı. İnsanlar savaşçı robotların yanında savaşıyorlardı. Böylesine büyük bir çarpışma olmayalı 
50 yıl olmuştu. Tekrar parçalanmış cesetler sakat 
kalmış insanlar babasını, kardeşini eşini kaybeden insanlar görmek insanları derinden etkilemişti. Siyasi ve bireysel olarak her şeyin bu kadar güzel bir ortamda bir anda böylesi bir savaşa maruz kalmak umutsuzluk tohumlarının her yere serpilmesine neden olmuştu. 


Savaştan korkan insanlar sığınaklara akın ediyordu. 


Uzaylılar ve onların mat siyaha benzeyen araçları ancak dünya atmosferine girdiklerinde görülüyordu. 
Uzaylılar solucanımsı ve katmanlı vücut yapısına sahip bir ahtapotu andırıyorlardı. Diğerlerinden daha büyük olanlar liderleriydi. Büyük olanlar 4 metreydi, kalın ve gri renkliydi. Küçükler ise 2 metreydi ve beyazdı. 
Araçları tamamen yuvarlaktı. İnsanlara araçlardan çıkan ve bomba etkisi yaratan ses dalgalarıyla saldırıyorlardı. Bu dalga büyük bir gürültüyle etrafa yayılıyor ve binaları, insanları, hayvanları ağır şekilde etkiliyordu. İlk çarpışan insanların yarattığı etkiyle beyinleri patlamıştı. Gözcüler uzaylılardan gelmeden önce onların yöntemini insanlara açıklamışlar ve herkese 
Etraflarında uzaylı olanlar bu kulaklıkları takmak zorundaydı. Kulaklıklar saldırıları belli bir ölçüde ilk 


ölmezlerse onların tekrar tamamen olmasa da iyileşme 


yetecek kadar kulaklık oyaptırmışlardı. 


engelleyebiliyordu. İnsanları oeğer saldırıda şansları yüksekti. Tıp bu konuda çok ilerlemişti. Eğer teknolojik ilerleme olmasaydı insanların hiçbir direniş 


gücü kalmazdı. 


Gözcüler'in insanlara verdikleri bütün bilgiler doğru 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çıkmıştı fakat savaş ilerledikçe ve insanların kazanmaya başlamasıyla görünmeyen canlılar daha az bilgi vermeye başladı. Bu durum Gözcüler'i endişelendiriyordu. Yine de tecrübeleri en büyük avantajlarıydı. Daha fazla inisiyatif kullanmak zorunda olmaları kendilerini diğer insanlarla ortak karar almak zorunda bırakıyordu. Çünkü kendi sözleri, her söyledikleri doğru çıkan canlıların sözü değildi. İnsanoğlunun acizliklerinin farkındaydılar. 
Toplantılarda canlıların daha az bilgi verdiklerini açıklamaları büyük bir infiale yol açtı. Çeşitli konularda fikir ayrılıkları baş göstermeye başladı. Bu yüzden kesin zafer gecikti. 


Uzaylıların son filosu büyük bir kalabalık eşliğinde dünyanın 19 bölgesinden eş zamanlı olarak geldi. Son çarpışma çok ağır bedellere neden olsa da püskürtüldü. 
En ağır kayıplar bu çarpışmada verildi. Son saldırılarında özellikle Gözcüler'i hedef alsalar da kaldıkları sığınağın etrafında güçlü bir savunma hattı oluşturulmuştu. 


Görünmeyen canlılar kesin zaferi açıkladı. Uzaylılar artık gelmeyecekti. 19 lider bunu halka duyurdu. 
Artık kutlama ve eğlence vaktiydi. Dünya çapında kutlamalar yapılıyordu. Kimisi sevinçten ağlıyor, kimisi delicesine etrafına koşuyor, kimisi de birbirine sımsıkıca sarılıyordu. Çarpışmalar sonucunda insanların *060'1 hayatını kaybetti. Şehirler harabeye döndü. İnsanların hayatını kolaylaştıran aletler kullanılmadığından dolayı gereksiz yüklere döndü. İnsanların hizmetinde çalışan robotların 490”1 çarpışmalarda yok edildi. Ailelerini kaybedenler için buruk bir sevinç olsa da mutluluk herkesin ortak noktasıydı. 


Bütün bu sevinçlere rağmen insanların zafere ulaşarak kutlama yapma hakkına sahip olması, hayatın olağan akışını engellemiyordu. 


İnsanların sevinci kısa sürecekti. 


Her şeyi yok edecek olan kıyamet vakti artık gelmişti. 
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Sokak Röportajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - 7 


Doğrusu bu ya, Salihin siborg olarak hayat bulması, hele de 'GGF'de işe girmesi beni sevindirmişti. İşsiz kalsaydı da tekrar kapıma gelseydi, onu nasıl işe alabilirdim? Gerçi lafımı dinlemeyip Hasan ile röportaja gitmesi ve başına o abuk sabuk olayın gelmesi, içimde kavga çıkmasına da neden olmuştu. Sanki bir yanım: 

-<Oh oldu, seni üzülüyorsun”; diyordu. 

Öbür yanım: 

-“Canım, serbest çalışan kameraman değil mi? 
İstediğiyle iş yapar,” diyordu. 


bırakanın sonuna ne 


Başka bir yanım: 

-“Yazıklar olsun, onca birlikte çalıştığın arkadaşına “Oh olsun!” mu diyorsun?”, diye beni kınıyordu. 

Bir başkası da: 


-“Madem Hasan ile çalışırken saldırıya uğradı, neden senin sigortandan da tedavi masrafları kesintisi 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yapıldı?” diye soruyordu. 

-“O zaman kaçak çalışıyordu... Oh olsun, kaçak çalışanın sonu budur?” diyordu, yine bir başkası. 

Amanın... kafamın içinde ne kadar çok BEN vardı, böyle? Üstelik kavgaya tutuşmuş, onları ayıplayan yanımı da acımasızca susturuyorlardı. 

Cep bilgisayarımın zaman sinyali cıngıldadı. Bir 


yapay ses: 

«Annenizin yolculuk ettiği Satürn Uzay Gemisi, Dünya'ya inmiştir», haberini verdi. 

-Ne zaman yanımda olur? diye sordum. 

«Giriş işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, semt ışınlama cihazı ile merkeze ulaşır. Servisimiz, annenizi hemen evinize getirecektir.» 

-İyi... bekliyorum. 


Arkama yaslandım. Masama çöreklenmiş minik örümcek ?MİHA'm, kamerasını merakla yüzüme çevirdi. 


?MİHA: Mini İnsansız Hava Aracı 


-Annem... Selcan Sultan geliyor, dedim. 
Satürn'ün küçük bir uydusunda çiftliğimiz var. Öyle ufak tefek bir yer sanma, bayağı büyük bir malikânede oturuyorlar. Babam, çiftliği bırakamıyor; ama annem her Satüm kışında Dünya'ya kaçar. 
kilitleyip gerindim- Aslında kış bahane, doğduğu Dünya'yı özlüyor... belki beni de özlüyordur da... 
Şimdi her tarafı karma karışık edecek... Onda “derlitoplu olma hastalığı” var: Hele de atölyemi topluyor ya, hiçbir şeyi bulamıyorum. Bunun için senden ricam, ona göz kulak olman... ve neyi nereye kaldırdığını izlemen. Tamam mı? 

Minik örümceğimden “pink pink” diye bir ses çıktı. Bunu “Gönderi” olayından sonra, ona armağan olarak Âfet'im yükletmişti. İlerde bu minicik şeye konuşma da yükletirse hiç şaşmayacaktım. 


—Parmaklarımı 


Ve de kapı çaldı... Annem?.. 

MİHA'm uzaktan kumandanın düğmesine sağ ön ayağıyla bastı. Hayır... gelen Salih”ti. 

-Bana gönderi mi var? dedim şaşırmış bir ifadeyle. 

-Hayır... 
homurdandı. 

Kendinden emin, biraz da tehditkâr bir tavırla çizim masama yaklaştı. Sırtımdaki tüyler neden kamaşmıştı acaba? 

Durdu ve tepemden aşağı baktı: 

-SOM? firmasından bir tanıtımcı gelip satış yapıyormuş, sana. 

-Evet... MİHA'mı da onun tavsiyesine uyarak aldım. 

-0-B.E.N. 22... 

Âfettimin kod adı bu muydu? Öyle ya, hiç sormamıştım ki!.. O, benim için Âfet'ti sadece... 
Benim Âfet'imdi... 


seninle konuşmaya geldim! diye 


Sıkıntılı bir ifadeyle ayağa kalktım. 

-Bir sorun mu çıktı, Salih? 

-Sorun sensin! diye işaret parmağıyla beni göğsümden itti. Onunla konuştum... senin ondan hoşlandığını, hatta... çizimlerini yaptığını da söyledi. 

-Ne var bunda? 

-Olamaz... çünkü gördüğümden beri ben ona tutkunum. Kimseyle de paylaşmam! Yetti bir zamanlar sana çalıştığım. Şimdi sevdiğimi de sana mı 


3SOM: Sibernetik Organizma Merkezi 


kaptıracağım? 

-Salih... saçmalıyorsun. Olmayan bir şey için beni tehdit edemezsin... Lütfen atölyemden çıkar mısın? 

-Bana onun çizimlerini yapmayacağına söz vereceksin! 

-Bundan o da hoşlanıyor... Ne yazık ki, iş görüşmesinden öteye, aramızda bir şey geçmedi.. 

-Ama geçebilirdi. “Ne yazık ki” dediğine göre... 
geçmesini istiyorsun değil mi? Öldürürüm seni! 


MİHA'm sıçradı ve Salih'in gözüne kondu. 
Ben, masamın çevresinde dolanıp canımı kurtarmaya çabalarken ortalık birbirine girdi. Bir şeyler devrildi. 
Salih havayı yumruklarken, acı kuvveti ile her şeyi kırıp dökmeye başladı. 

-Ben bir siborgum... o da öyle! diye bağırıyordu. 
Biz birbirimiz için yaratılmışız. Aramızda senin gibi güçsüz, dandik bir protein yığınına yer yok! 
Anlamıyor musun? 

Kapıya hamle edip açılma düğmesine bastım. Karşımda, “Satürn Giysileri” içinde annem duruyordu... Ya da ben hayal görmüştüm. O şaşkınlıkla enseme bir darbe yediğimi hatırlıyorum. 


Gözlerimi açtığımda, son gördüğüm kişinin gerçekten de annem Selcan Hatun olduğunu anladım. 
Yere oturmuş, başımı kucağına dayamış, şakaklarımı ovuyordu. 

-Aferin... bir anda ortaya çıkan arkadaşın, cesur kızmış! dedi. İki vuruşta Salih'i darmaduman etti... 

-Ha-han-gi-gi... kız...222..? 

-Bir firma adı söyledi ama aklımda kalmadı. 
Satıcı mıymış, tanıtıcı mıymış, neymiş. Acelesi vardı, Salih'in işini bitirdi, seni yoklayıp gitti. Sonra uğrayacakmış... 

-Ya Sa-Sa-lih-lih-lih...? 

-Birileri geldi... Galiba onlar da o firmadandı... 
Parçalarını toplayıp gittiler. 


Başımı çevirip atölyeme bakmaya korkuyordum. 
Anneme çok iş düşecekti ve ben uzun süre hiçbir şeyi yerinde bulamayacaktım. İyi ki MİHA'm vardı... 

-Ya... örümcek... kameram...?.. O... 
nerede... ?.. 

Annem, sorgulayan bakışlarla yüzüme baktı, ama yanıt vermedi... 


mini... 
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5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


İsmail TURHAN 


Zaman Ayracı 


R. 


“Bir gün sana neden geldin diye soracağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Senin için ailemi karşıma aldım, kariyerimden vazgeçtim. Neden? Yeter ki her akşam bana gel diye. Ama Nazım bu akşam neden geldin neden?” 


Kadının yüzünü keder kaplamıştı. Bir yandan uykuya yeni dalmış olan çocukların uyanmaması için olabildiğince kısık bir yandan da tüm öfkesini kusmak istercesine hızlı ve tiz bir sesle konuşuyordu. Nazım'ın gözleri kadının titreyen ellerine takıldı. Onları avuçlarının arasına almak ve sevdiği kadının acısını dindirmek isteğiyle doldu içi. 


Bu arada Ceyda artık sağduyusunu tamamen kaybetmiş ve bağırarak konuşmaya başlamıştı. 


“Anlıyorum kızına âşık her baba gibi hayal kırıklığına uğradın ancak bizim suçumuz neydi? Hadi kendimi geçtim senin gözlerinin içine bakan bir de oğlun var. 
Onu da bırakıp gittin. 


Nazım, gözyaşlarına boğulan Ceyda”'yı sakinleştirmek için biraz önce yapamadığı şeyi yaparak ellerini tutup avuçlarının arasına aldı. 


“Tamam, sakin ol. Her şeyi açıklayacağım yeter ki 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bana bir fırsat ver. Şimdi gidiyorum ama yarın mutlaka konuşmalıyız. Sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var.” 


Nazım kanepenin kolçağında duran ceketini alıp kapıya doğru yöneldiği sırada zil çaldı. Yılların verdiği alışkanlıkla kapıyı açınca elinde bir buket çiçek tutan uzun boylu, ince yapılı bir adamla burun buruna geldi. 


Ceyda, Nazım'ın önüne geçerek adamı içeri davet etti. 
Bu arada Nazım'a dönerek açıklama yaptı: “Toprak'ın öğretmeni, Selim Bey.” 


Nazım, Selim Bey'in “iyi akşamlar” diyerek uzattığı eli sıkmadan evden çıktı. Asansöre yöneldi ve düğmeye basarak kata gelmesini bekledi. Hayatının bu en uzun birkaç saniyesinde arkasından gelen Ceyda'yı fark etmemişti bile. 


“Beni suçlamaya hakkın yok Nazım. Yağmurun hastalığı ilerledikçe evden ayağını kesen sendin. 
Önceleri birkaç gün gelmeyişlerini önemsemedim ama sonraları her gittiğinde haftalarca gelmez oldun. 
Bizden öyle koptun ki boşanma kararıma bile tepki göstermedin. Şimdi boşanmamızın üzerinden altı ay geçmişken birden ortaya çıkıp beni yargılayamazsın.” 


Nazım bir anda irkildi. Hiç beklemediği bu ses ve konuşma garip bir şekilde içini rahatlatmıştı. Bu arada kata gelen asansörün otomatik kapısı açıldı. Kapının kapanmasını engellemek için ayağını araya koydu. 


“Yağmur'un sen hayatta olduğun sürece yaşayacağını bilmek ister misin?” 


“Ne!” 


“Hiçbir ebeveyn çocuklarının öldüğünü görmemeli. 
Eğer sen de istersen ömrün boyunca kızımızın yaşadığına şahit olacaksın. Ancak her güzel şey gibi bu da bedelsiz değil.” 


Asansörden içeri girerek sıfıra basan Nazım, Ceyda'nın şaşkın bakışlarına aldırmadan devam etti: “Sen de bu bedeli ödemeye hazırsan yarın saat üçte üniversiteye gel.” 


oğok0 


Konferanstan çıkan Nazım tebrikleri kabul edip arkadaşlarının ısrarlı yemek tekliflerini oustaca savuşturduktan sonra hızlıca odasına yöneldi. Şimdiden yirmi dakika geç kalmıştı bile. Bir zamanlar dakiklik konusunda ne kadar saplantılı olduğunu hatırlayınca yüzünde istemsiz bir tebessüm oluştu. Öyle ki artık bırakın saniyeleri, dakikaları; ayların hatta belki de yılların bile hükmü kalmamıştı. Ceyda'nın içeride olduğunu umarak kapıyı açtığında derin bir oh çekti içinden. 


“Geç kaldığım için özür dilerim.” 
“Sadece yarım saat, sen buna geç kalmak mı diyorsun?” 


“Mizah yeteneğinin yerinde olduğunu görmek güzel ama şimdi ciddi şeyler konuşmamız gerekiyor.” 


Nazım eliyle masanın önündeki sandalyelerden birini gösterdi. Ceyda oturunca kendisi de karşısına oturdu. 


“Olabildiğince açık ve hızlı anlatmaya çalışacağım. 
Kızımızın durumu malum: Bütün yöntemleri denememize rağmen hastalığın olağan seyri devam ediyor. Dördüncü evreye geçtiğinde işimiz Allaha kalır.” 


“Senin olmadığın aylar boyunca bu işlere ben baktım. 
Bana bilmediğim bir şey söyle.” 


“Tamam, laf sokmak için firsat kollama hemen. 
Bilmediğin bir şey mi istiyorsun dinle o zaman. İlik naklinden sonra Yağmur'un hastalığının nüksettiği günlerdi. Şu bilgisayarın başında oturup internette dolaşıyor hastalık hakkında araştırma yapıyordum. Posta 


kutuma düşen bir iletiyi o sırada fark ettim. Normalde yabancı kaynaklardan gelen e-postaları açmam. Ancak “Yapay Kütleçekim Alanları” başlığı hemen dikkatimi çekti. Laboratuar şartlarında yaratılabilecek bir nevi kara delikten bahsediyordu. Üstelik bu mini kara delik uzun süre kararlı kalabiliyordu.” 


Nazım hayatın sırrını açıkladığını düşünerek heyecanla ve ellerini açarak Ceyda?'ya baktı. Ancak boş boş bakan bir çift göz karşısında hayal kırıklığına uğradı. 


“Yani?” 


“Yanisi e-postadaki bilgilerden yararlanarak bu kara deliği yapmayı başardım.” 


“Çok güzel, tebrik ederim de bunun Yağmur'la ne alakası var hâlâ anlamadım.” 


“Bitirmeme izin ver lütfen. Bu düzeneği Akyurt'taki bağ evinde kurdum. Bildiğin gibi kara delikler yoğun kütle çekimleri nedeniyle çevrelerindeki uzay-zamanı bükerler. Bu nedenle kara delikler çevresinde zaman daha yavaş akar. Hesaplamalarıma göre bizim bağ evinde yaşayacak bir insan için, günün yüzde yetmişini kara delikle aynı odada yüzde otuzunu da en fazla bahçe sınırlarına kadar olan bir alanda geçirmek şartıyla zaman ortalama olarak yirmi sekiz kat daha yavaş akacak. 


Nazım, Ceyda'nın anlamsız bakışlarına aldırmadan devam etti: 


“Kısaca, Yağmur burada benimle yaşasın diyorum. 
Üniversitedeki kürsümü bırakıp onun tedavisiyle ilgilenirim. Bankadaki birikmiş param bize yeter. Ne de olsa yirmi sekiz kat daha az paraya ihtiyacımız olacak. Üstelik kemoterapi ve kontroller için hastanede olacağımız süreler boyunca onu sen de görebilirsin. 
Bu süre zarfında hastalığın tedavisinde yeni ve etkili yöntemler mutlaka bulunacaktır. Bir nevi zaman ayracı olacak bu kütle çekim alanı. Şimdilik parantezi sadece açacağız. Belki bir gün kapatırız belki de hiç birleşmeyecek bir yol ayrımına girmiş oluruz. ” 


Ceyda, Nazım'ın konuşması boyunca elinde olmadan kafasında işlem yaptığını fark etti. Yağmur için bir yıl geçtiğinde kendisinin ve Toprak'ın kaç yaşında olacağını hesaplamaya çalışıyordu. Sonra yaptığı şeyin ne kadar aptalca olduğunu anlayıp kendine kızdı. 


“Dur bir saniye! Şimdi tüm bu anlattıklarına inanmamı mı bekliyorsun?” 


“Yani inansan kabul edeceksin öyle mi? O zaman sorun yok çünkü inandırmak işin kolay kısmı. Bu akşam çocukları alıp bağ evinde kalır yarın döneriz. Tek 


www.yerlihilimkurgu.com 83 


84 


sıkıntın Toprak'ın okula bir ay neden gelmediğini açıklamak olur.” 


“Hadi ama altı ay sonra karşıma bu hikâyeyle mi çıkıyorsun?” 


“Altı ay değil beş gün iki saat. Telefonumda kayıtlı, al bak istersen. Bu e-posta gayet geçerli bir kanıt değil mi? 


Ceyda, eski kocasının uzattığı telefonu alıp e-postaya gönülsüzce göz attı. 


“Birsürü fizik terimi ve sayfalar dolusu matematiksel formüller. Böyle bir şeyden ne anlamamı bekli...” 


Ceyda bir anda sustu. Kısa bir aradan sonra yüzündeki şok ifadesiyle ve kekeleyerek devam etti: 


“Bu posta “ncty2008(0gmail.com” hesabından gelmiş. Toprak'ın öğretmeni geçen yıl ödev olarak her öğrencinin kişisel bir e-posta hesabı açmasını istemişti. Ödevi beraber yapmıştık. Kullanıcı ismi olarak da büyükten küçüğe doğru hepimizin isimlerinin baş harfleri ve onun doğum yılını belirledik. Yani “ncty2008”.” 


Nazım konuşmak için dudaklarını belli belirsiz açtı ancak söyleyecek bir şey bulamadı. Odayı derin bir sessizlik kaplamıştı. Aralarındaki zamansal bağın kopmasından önce belki de son kez aynı anın yoğunluğunu hissettiler. 
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bbet 


* 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


m 
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Gommander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur POLAT bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


> mi V 


Ii Ut ya 


Değerli okuyucularımız, 


geçmişi geleceğe taşırken bir nefeslik | durakladığımız bu anlarda okuyabilmeniz için yazı dızımız devam ediyor. Bu sayımızda sızlere Rainbow Arts firmasının 


Zurrican Isimlı oyununu tanıtmak 


isiüyorum. | 


! 
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Rainbow Arts, 1984 
Gütersloh, 
Almanya'da kurulmuş 


yılında 


Rainbow 


bir oyun yayıncısı ve 


Ar geliştiricisi (o firmaydı. 


1980lerin başında, Armin Gessert (Spellbound şirketinin kurucusu), Thomas Hertzler (Blue Byte), Chris Huelsbeck, Manfred Trenz ve Almanya'nın her yerinden diğer oyun geliştiricisini bir araya getirdiler. 
Oyunları esas olarak Commodore64 ve Amiga için yaptılar. 1990”ların başında, firmadakilerin çoğunluğu, başka bir yerde çalışmaya ya da kendi bağımsız şirketlerini kurmaya başladılar (Blue Byte, Factor 5). 
Daha sonra firma, Softgold/Funsoft'un bir parçası oldu ve daha sonra da 1999 yılında THO'nun bir parçası oldu(1). 


TURRICAN (1990) 


Turrican 9Oların en popüler oyunlarından biridir. 
Manfred Trenz tarafından ilk olarak Commodore 64 
için tasarlanmış ve programlanmıştır. Mutant savaşçı Turican'ın toplam 13 seviyeden oluşan 5 dünya boyunca zıplayarak ve ateş ederek mücadele etmek zorunda olduğu bir bilim kurgu platform oyunudur. 
Oyun 1990 yılında piyasaya sürüldüğünde, Commodore 64'te inanılmaz bir grafik kalitesi göstermekteydi. 
Factor 5 tarafından geliştirilen Amiga versiyonu ise daha da iyiydi, Chris Huelsbeck tarafından bestelenmiş ve müzisyenler ve orkestralar tarafından takdir edilen ve seslendirilen bir film müziğine sahipti(2). Oyun Commodore 64, Amiga, Atari STI, Amstrad CPC, PC-Engine/ 
TurboGrafx-16, Game Boy cihazları için piyasaya 


ZX Spectrum, Mega Drive/Genesis, 


sürülmüştür(3). 

Alterra'nın kayıp kolonisi, yakın bir galakside uzun zaman önce terk edilmiş tamamen insan yapımı bir dünyadır. Alterra aslında beş koloninin birleşiminden 


The World of 


oluşur. Her bir bağımsız yaşam alanıdır ve MORGUL (Çoklu Organizma Birimi ağı -Multiple Organism Unit Link) olarak bilinen güçlü bir ekosistem üretim ağı tarafından biyolojik olarak farklı üretilmiştir. İlk yerleşimciler, Alterra'yı yaşanabilir hale getirmek için MORGUL'u kullandılar. Ancak kıyamet gibi bir deprem tüm sistem arayüzü fonksiyonlarını kopardı ve MORGUL öldürücü bir isyan başlattı. Sonrasında Alterra”dan kaçacak kadar şanslı olan çok az sayıda yerleşimci çök üstün bir zekânın korkunç hikâyesini anlattılar. Nesiller boyunca, insanlık Alterra”ya birdönüş yolu aradı. Sonunda, genetik bilimi bir kurtarıcı yarattı: “Turrican”, bu mutant savaşçı kıyafeti, gezegensel ıslah görevi için bir biyo-mühendislik ürünüydü. Bu arada MORGUL, Alterran yaşam formlarını acımasız, yıkıcı amaçları için titizlikle dönüştürmüştü(3). İnsanlığın tek umudu, güçlü fütüristik silahlarla donatılmış cesur bir karakter olan Turrican?”dır(4). 


Oyun bir lazer ışınının ekranı Rainbow Arts logosunu ortaya çıkaracak şekilde kestiği benzersiz bir şekilde açılıyor. “Turrican'a Hoşgeldiniz, Ha-Ha-Ha-Ha!” 
seslendirmesini duyuyoruz. Oyunun ana ekran beliriyor ve başlık müziği çalmaya başlıyor. Dikkatli müzik meraklıları, Turrican'ın başlık ekranının, Manowar'ın Kings of Metal albüm kapağı olan benzerliğini fark edebilir. Oyunda dikkate değer şeylerin başında efsanevi sanatçı Chris Hülsbeck'in yaptığı başlık müziği geliyor. Chris'in çeşitli müzik parçaları, oyuna gerçekten çok şey katıyor. Ateş tuşuna basıp oyunu başlatıyoruz(5). 

Turrican büyük dozda aksiyonu olan iki boyutlu bir platform oyunu. Oynanışı kahramanın zıplamalar 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farklı dayanmaktadır. Bazı silahların sınırsız mühimmatı 


yapması ve on silahını o kullanmasına 


KINGS OF METAL 


var, bazılarının ise farklı seviyelerde toplanması gerekiyor(4). O dönemdeki ev bilgisayarları için kullanılan joysticklerin sadece tek bir ateş butona sahip olması nedeniyle, birçok silah sisteminin klavyeye ile kontrol edilmesi gerekiyor(6). 

İşte, bir efsanenin başlangıcıyız! Turrican saldırı kıyafetindeki isimsiz kahraman olarak, her biri iki ila üç aşamalı olan beş dünyadan geçerek yolumuzu 


bulmalıyız. Kıyafetimiz belli bir miktar hasarı kaldırabiliyor. | Vurulduğumuzda veya doğrudan düşman teması olduğunda enerjimiz sürekli 


olarak emiliyor. Bu nedenle cephaneyi sibernetik organizmaları ve yaratıkları yeterli derecede uzak tutmak için kullanmalıyız. Turrican'ın ana silahı, hem yaylım ateşi yapabileceğimiz hem de basit bir lazer ışını atabileceğimiz bir tüfek. Tüfeği oyun boyunca dağınık olarak bulunan güç-yükselticilerini toplayarak güçlendirebiliyoruz. Sağlık paketleri ve geçici kuvvet kalkanı gibi bir aksiyon oyununa özgü malzemelerde var. Birçok ikincil silah da mevcut: Güç şeridi, sola ve sağa giden dikey bir flaş ışını, duvarlara ya da düşmanlara çarptığında ekranda bulunan her şeye büyük hasar veren el bombası, yere eğilerek bırakılabileceğimiz mayınlar. Ayrıca ateş butonuna basılı tutarak ortaya çıkarabildiğimiz ve 360 derece döndürülebilen, çok güçlü bir ışın kırbacımız da var(6). 


TURRICAN II: THE FINAL FİGHT (I99I) Turrican'ın büyük başarısından sonra, bir devam oyunu gelmesi bir an meselesiydi ve yapıldığında orijinal oyuna göre büyük ölçüde gelişmişti. İlk oyunda hikâyeyle ilgili sahneleri belirgin bir şekilde eksikti, ancak ikinci oyunda oyunculara anime esintileri olan 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ı URRİC- vi 


The Final Figmt 


( Main Theme) 


bir hikâye arka planı verilmiştir(7). Yıl 3025'tür. 
Yıllardır Cobra02 galaksisinde barış, özgürlük ve hukukun üstünlüğü Birleşik Gezegenler Özgürlük Kuvvetleri (UPFF) tarafından sağlanmıştır. Bilinen evrenin dış kısımlarına doğru ilerleyen United Plantes gemisi Avalon 1'de Albay Ardon C. Striker ve ekibi, galaksinin sınırlarından çıkmak için son hazırlıkları yapmaktadırlar (8). UPFF kuvvetleri gemisi Avalon-|1, güçlü bir sibernetik savaş lordu olan “The Machine” in mutant ordusu tarafından saldırıya uğrar ve oyunun kahramanı Bren McGuire hariç tüm mürettebat öldürülür. Turrican Assault Suit'i giymek için kalan tek kişi olan Brent, yoldaşlarının intikamını almak ve evreni The Machine'in tehdidinden kurtarmaya gidecektir(7). 
Brent, Turrican saldırı kıyafetini giyerken bir savaş çığlığı atar, “İNTİKAM!” (8). 


Oyun, her biri Chris Huelsbeck tarafından yapılmış kendi tema müziklerine sahip olan beş ayrı dünyaya bölünmüştür. AMIGA sürümünde tüm oyun içi müziğin dinlenebileceği bir müzik menüsü vardır. Turrican IVnin müziği, Huelsbeck'in en iyi bestelerinden biri olarak kabul edilir ve 2004 yılında İkinci Senfonik Oyun Müziği Konseri”'nde bir orkestra tarafından canlı 

olarak seslendirilmiştir(9). 


Oyun Commodore 64, 
Amiga, CDTIV, Atari 
SI, Amstrad CPC, ZX 


Spectrum, PC cihazları için 


“a E 


İs verttg iv a eee m ga S4 BAN e » 02 X BO3ASDI 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piyasaya sürülmüştür(3). 


UNIVERSAL SOLDİER (1992) 


Turrican Il oyununun Mega Drive, SNES ve Game Boy konsolları için yayın haklarını alan Accolade, 


orijinal (C64 kaynak 


kodu ve 


UNIVERSAL GOLDLER 


JEAN-CLAUDE VAN DAMME DOLPH LUNDGREN 


Amiga grafikleri baz alınarak yapılan (o geliştirmenin son aşamasında Jean- 
Claude Van Damme'ın 
Soldier filmininin oyun yapma elde etti 
Universal 


Universal 


haklarını 

ve Oyunu 
Soldier olarak yeniden adlandırmaya 


karar verdiler. Turrican'ın görüntüleri bir deniz piyadesine dönüştürüldü ve diğer bazı değişiklikler de yapılarak oyun piyasaya sürüldü(3). 


MEGA TURRICAN ((993) 


SEA 


1993 yılında Factor 5 
tarafından geliştirilen bir oyundur. Turrican serisinin bu oyunu ilk olarak Mega Drive / 
Genesis konsolu için tasarlandı ve daha sona da Turrican 
3: o Payment ismiyle Ode 

bilgisayarları 


Day 
Amiga 

için piyasaya sürüldü(3). 


Makine (The Machine), galaksiyi kendi tiranlık kurallarına göre köleleştirmiştir. Birleşik Özgürlük Kuvvetleri (UPFFY'nin son kurtulan üyesi Bren McGuire'nin görevi Makine'nin galaksiyi tahrip eden şeytani güçlerini yok etmektir. Bren''in elindeki Turrican Saldırı Kıyafetinin silahlarını ve güçlerini kullanarak yaklaşan sayısız düşman dalgalarıyla savaşması ve hayatta kalmak için sağlık ve güç artışlarını bulması gerekmektedir( 10). 


SUPER TURRICAN - NES (1993) 
Nintendo Entertaintmen System (NES) için sadece Avrupa'da piyasaya sürümüştür. İlk iki oyun olan 


Tuurican ve Turican IVnin seviyeleri bir araya getirilerek NES için yeniden yapılmıştır. Müziği orijinal ilk iki oyun kadar iyi değildir(11). 


SUPER TURRICAN — SN€S (1993) 

İlk Turrican oyununun Amiga sürümünün Super Nintendo Eğlence Sistemi için güncellenmiş halidir. 
İlk Turrican oyunundaki seviyeler ve patronlar yer almaktadır. SNES için grafikler daha da gelişmiş hale getirilmiştir(12). Dolby Surround ses desteği olan birkaç SNES oyunundan biridir( 13). 


SUPER TURRICAN 2 - SN€S (1995) 
Super Nintendo Eğlence Sistemi için geliştirilmiştir. 
Super Turrican oyununun devamıdır. Hikâyemiz bir kara deliğin sonsuz spiral kollarında yüzen küçük Sistemdeki gezegenlerin sakinleri Makine'nin tehditkâr orduları 


bir yıldız sisteminde devam ediyor. 


hakkında çok az şey bilmektedirler. Son yenilgisinden sonra bilinen galaksilerin dış bölgelerine kaçan 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Makine yeni kurbanlarını bulmuştur Makine artık geri dönmüştür. Yıldız sisteminin savunması, Makinenin derin uzaydan ateşlediği fazörlerden korunmak için yeterli değildir. Medeniyetleri bir anda yok edilir. Bu sırada A.B.D. Birleşik Kurtuluş Kuvvetleri'nin amiral gemisi U.S.S. Avalon ve yanındaki iki gemi kadim düşmanlarıyla son karşılaşma yapmak için huzursuzca bekliyor. Saldırıya uğramış sisteme ulaşmak için kara 


nl 


deliğe girmeye hazırlanıyorlarken sirenler çalmaya 


başlar ve üç gemi bilinmeyene doğru çekilir. Birkaç saniye sonra, gemilerden sadece biri karadeliğin tehlikeli etkisinden kaçmayı başarmıştır. Kötü bir şekilde hasar gören ve yanan gemi, harap olmuş bir kum gezegenine çarpar ve saldırı takımından sadece bir kişi sağ kalır. Kahramanımız Turrican saldırı elbisesini giyerek Makine'nin yeni planını durdurmak zorundadır(3). 


Böylece bir yazımız daha sona erdi. Chris Huelsbeck'in Turrican 2 orijinal oyun müzikleri ile “Turrican Il - The Orchestral Album” çalışmasını dinlemenizi öneriyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere mutlu ve bilim-kurgulu günler diliyorum. 
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Kaynaklar 
1- mobygames.com 


2- gamesnostalgia.com 

3- wiki-zero.net 

4- insertcoinclasicos.com 
5- lemonamiga.com 

6- hg101.kontek.net 

7- hardcoregaming101.net 
8- remix64.com 

9- classicreload.com 

10- wiki.dolphin-emu.org 
11- neogaf.com 

12- giantbomb.com 


13- emuparadise.me 
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Kısa Öykü 


Mehlika FİRAT 


beleceğin birdalı 


a 


Hayallerine itimadını kaybettiğinde aklın itaatine girersin. Bu sende bir ikilem yaratır. Aklını dinlediğin için iradeni düşünerek kibrin artarken diğer yanda özgür hissedemediğin için itibarını kaybedersin hayallerinde. Bir kısır döngüde tekerrürle yetinirsin. Bu tekerrür sende bir huzursuzluk yaratır. Çünkü geleceğe karşı yalnızlık hissedersin ve aklını sorgularsın. Aklın senin iradeni izlemeye devam eder. Çünkü sınavını yapmıştır. Kibrin durması gereken yeri biliyor mu diye. 
Kibrini ölçmüştür bir nevi. İrade ise aklını yargılar. 
Ve böylece kısır döngüden çıkıp celseler döngüsüne girersin. Bazen hakim olup altından tahtlarda oturur, bazen sanık olup başını öne eğersin. Bazen savcı olup devasa hayallerinin katılımını talep edersin. Bazen de itirafcı bir sanık gibi ağlarsın. 

Mesele bu divanda olmak ya da olmamak değil iftiracı sokmamaktır. 

Bu yüzden kalkanlarını katman katman 


döşersin örersin düzenlersin. Sen içinde bu savaşı 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verirken dışarıdaki gözlerde şekilden şekle girersin. 
İçinde ilahi bir anayasa varmışçasına istişare ederken duyularına iletilen her şey delil oluverir bir anda. Seni deliliğe sürükleyen. Çünkü duyular doyum bilmez ve olduğun yerde deliliğe yer yoktur. Yürüdüğün yollarda ise gerçeğin çukurları yalanların gölgesi vardır. Bu yüzden zikzag adımlarla ilerlerken karmaşa ve düzen arasında bir seçime zorlanırsın. Çünkü kendini artık 


göstermişsindir. 


Bölüm LI 


Ben kendimi bir ucabus sırasında göstermiştim. Karşıda duran 20 adımlık ucabuse çip bastıktan sonra 20 dakika süren yoldan neden geçmem gerektiğini düşünürken. 
Sıranın 20. bekleyeniydim ve ucabus sadece 19 yolcu alabiliyordu... 


Pil för un yanında uçmayı seviyordum ama 


sıraya uyarsam değil yanında uçmak gideceğim yere bile vaktinde varamayacaktım. Bu yüzden çipe basar basmaz direkt ucabus alanına gittim kendimden emin görünerek ve bekleyenlerin aptal olduğunu düşünerek... 
O an kurallara uyumun izlendiğini unutarak esas aptallık yapanın ben olduğumu unutarak... 

Aptallık yapmış olduğumu düşünmek aslında bir nevi benim kurtarıcım olmuştu. Çünkü burada aptallara ve uyanlara yer vardı sadece... 

Yakalandığımda beni bir odaya aldılar. 
Savunmam çok önemliydi. Hafizamı dizginlemem kadar önemli. Bu gezegenin hikayesinin ne kadarını biliyordum... Gözlem tepesi hafizamızı hep denetliyordu. Bu yüzden hafizamı ucabus sırasını bozduğum anın öncesine denk getirmeliydim. 

Benim önümde boyu 1.80 civarında tek kusuru çiğnediği sakızı belli etmemeye çalışarak dudaklarının hareket yuttuğunu farketmeden ağzında hala sakız olduğunu 


ettirmemeye çalışırken ciğnediği sakızı zannederek ciğnemeye devam etmesiydi... 

O kadını düşünmem o kadını izlemeye almalarına sebep olmuştu... 

Bu bende suçluluk psikolojisi yarattığında beklediğim odaya ciddi giyimli üç kişi geldi... İçlerinde biri avukat biri doktor biri ucabus denetmeni gibiydi. 
Bunu düşünmem hiç hoşlarına gitmemişti. Özellikle içinin denetmen olduğunu düşündüğümün. 

Sakince ilk sorusunu sordu ... 

“İsminizi söyler misiniz” 
bildiklerini (o bildiğimin esas bilmek istediklerinin ses tonum olduğunu da 


İsmimi ötesinde biliyordum. Bu yüzden ses tonuna nasıl bir ton vermem gerektiğini gizlice düşünmeliydim. 

“İsmim Petula Alter” dedim korkuyla karışık naif bir ses tonuyla gözlerimde paranoyak bir dozla. 

İçinin doktor olarak içinde kodladığım kişiyle o an göz göze geldik. 

“Paranoyak one demek” dedi tüm soğukkanlılığıyla... 

Aramızda odadaki herkesten gizli bir düello başlamıştı adeta... 


Vereceğim cevap bu gezegenin hikâyesinin ne 


kadarını bildiğim ile ilgiliydi ... 

Ve benim yasak kelimeleri bildiğim belli olmuştu. 

“Bilmiyorum aklıma öyle geldi” dedim aniden boş gözlerle bakarak. 

Boş gözlerimin boş bakıp bakmadığını kameraların izlediğini biliyordum. En iyi rolümdü. 

Bu rol benim diğer bir gezegenden bilgi alıp almadığımı düşünmelerine neden olmuştu. Halbuki sadece hafizamın savunma direnişiydi bu. 

İnanmam gereken bu gezegenin yavrusunu boğmak isteyen kötü kalpli bir annenin çocuğu olduğu ve tüm çocukları koruyan başka sistemden bir annenin bu gezegeni kaçırıp kendi sistemine evlatlık aldığıydı. 
Artık ne düşündüğüme daha dikkat etmeliydim çünkü bir adım ötesi gezegenlerarası bir savaşı tekrar başlatabilirdi. 

Bu yüzden en iyi rolümu yapmalıydım. 

“Gücüme geç kaldım acele etmem gerekiyordu bu yüzden sırada bekleyemedim” dedim 

Ve sessizlik içinde odaya huzurlu bir hüzün sinmişti ... 
sonraki oucanbusu 


Bense odadan çıkıp 


beklemeyi seçmiştim. 
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Kısa Öykü - Bölüm 2 


Arda Tipi 


Yılıız Avcısı 


“Tuğrul...” 


bu beklenmedik 


çevirirken, tutulmanın kasveti de dağılmaya başlamıştı. 


Başımızı cevabın geldiği sese 
Otuzlu yaşlarda, açık kumral saçlı bir kadın güneş 


gözlüklerinin ardından bizi izliyordu. Yanımıza yaklaştı. “Tuğrul amca, benim Anna...”diye cümleye başlayıp Rusça olduğunu düşündüğüm bir dilde devam etti ve sonra aksanlı Türkçesiyle bakışlarımıza karşılık vererek merakımızı giderdi kısaca, “Benim amcam 0...” “Ah, evet Anna...” dedi yaşlı adam tebessümündeki kısılmayla, “Farkında değilim kızım, bazen yürüyor olduğumu bile unutuyorum...” “Benim hatam. Kolunu hiç bırakmamalıydım... Size teşekkür 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ederim. Amcamın gözleri görmüyor ve bazen... 
Neyse...” “Amcanız iyi ama trafik ağır ilerliyor olmasa ciddi bir kaza olabilirdi az önce. Kendi başına karşıdan karşıya geçmek istedi sanırım. Fren sesini duyduğumda yerdeydi kendisi. Yolu geçerken tökezlediğini görmüş hanımefendi. Herhangi bir yaralanma belirtisi de yok gibi.” diyerek olan biteni özetledim. “Evet” diyerek onayladı yanımızdaki hanım, “Tanık olduğum kadarıyla ciddi bir sorun yaşanmadı ama yine de gözden kaçan bir durum olduğunu düşünürseniz bana buradan ulaşabilirsiniz.” diyerek çantasından çıkarttığı kartvizitini uzattı. “Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Ece 


Gültekin”; böyle yazıyordu üzerinde. Karta nedense 


ben uzanmıştım. “Şimdi izninizle, hastaya yetişmem gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun, iyi günler.” diyerek aceleyle yürümeye koyuldu. “Teşekkürler Ece hanım, iyi günler!”, bunu da nedense yine ben cevapladım, daha 


beyefendi “Ben de amcayı yerde görünce dükkanı 


doğrusu zorunda kaldım. Beraberimizdeki bırakıp geldim. Geçmiş olsun Tuğrul bey amca, bir ihtiyacınız olursa hemen köşede benim eczane.” diyerek veda etti bize. “İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş” sözünü geçirdim içimden ister istemez. 
Doktor da eczacı da yanımızdaymış meğer... Bu arada Türkçe'yi gayet iyi konuşuyor olmasına rağmen Anna, belki mizacından, belki de o anki ruh halinden dolayı, donukça bir sessizlik sergiliyordu. Arkamdaki boş masadan bir sandalye çekerek bulunduğu yere doğru sürükledim, “Buyrun, biraz soluklanın isterseniz, heyecanlanmışsınızdır siz de.” Teşekkür ederek oturdu. 
“Birşeyler içer miydiniz?” diye sordum beklenmedik “Fazla de teşekkür ederiz...” diyerek cevapladı Anna. Neden 


misafirlerime. kalamayacağız, yine bilmiyorum, davranışlarında tekinsiz birşeyler vardı sanki. Çevreyi kolaçan eden belli belirsiz kaçamak bakışları tedirginliğinin başka sebepleri olabileceğini düşündürdü bir an. Kimbilir, belki de sadece bana öyle gelmişti, tanımadığı bir insanın masasında oturuyor olmak da yeterli bir sebepti rahat olmaması için hem. 
Özellikle de yabancı olduğu düşünülürse. Yine de merakıma yenik düşüp sordum, “Amcanız olduğunu söylediniz Tuğrul beyin. Öz Amcanız mı, yoksa...?” 
Cümlemi tamamlayamadan cevap verdi, “Evet, annem Rus. Babam Kırımlıydı. Soğuk savaş sona erdikten sonra geldik buraya.” Muhtemelen anlatabileceği uzun bir hikayesi vardı ama devam etmeyeceğini anlayabiliyordum. “Burada ne yapıyorsunuz? Yani meslek olarak?”, sohbeti devam ettirmek için zoraki bir çabayla sordum. “Çevirmenlik yapıyorum...” 


diye cevap verdi ve akabinde kısıkça bir sesle Rusça 


birşeyler söyledi başını amcasına çevirerek. Yaşlı adam sanki kafası dumanlıymış gibi gülümseyerek boşluğa bakıyordu o sırada. Yeğenine “Tamam? anlamına gelen bir cevap verdiğini anlayabilmiştim masanın üzerine iki elinin avuçlarını birlikte vuruşundan. Anna amcasının kalkmasına yardım etmek için yerinden doğrularak ona yöneldi. Ben de diğer kolundan tutmak için davrandım. Tuğrul amca kalkıp, koluna girdikten sonra Anna tekrar teşekkür ederek elimi sıktı ve kaldırımın kenarına yürümeye devam ettiler. Bir taksi durdurdu ve arka kapısını açarak amcasının binmesine yardımcı oldu. Kendisi de binmek üzereyken “Anna!” 
diye seslendim, “Bir dakika!” Doktor hanımın verdiği kartvizitin arkasına ceketimin iç cebindeki kalemle hızla telefon numaramı yazıp eline tutuşturdum, “N'olur nolmaz. Yardım edebileceğim bir şey olursa...” 
Birşey söylemeden kartı aldı ve amcasının yanına oturup kapısını hızla kapattıktan sonra trafiğin arasına daldılar. Canını birşeylerin sıktığı belliydi. Sebebinin, nezaketli davranma çabam olmadığını umarak kafedeki masama geri döndüm ve her zaman olduğu gibi günün gazetelerini okumaya koyuldum. İlk sayfayı alışıldık biçimde, alışıldık söylemlerle kaplayan siyaset ve ekonomi haberlerinin altında kendine ancak yer bulabilmiş, bilimsel gelişmelerle ilgili yazılardı asıl 


ilgimi çeken. 


Yine de siyaseti görmezden gelebilmek de mümkün değildi elbet. Eğer bir biliminsanı değilseniz, bir vatanadaş olarak konumunuz itibariyle bilimden çok siyasete, daha doğrusu onun toplumsal ve ekonomik etkilerine yakın oluyordunuz. Özellikle de içinde 


yaşadığımız coğrafyada. 
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Hasan ÖNAL g 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


eler Yanmısız eler Paylaşmışız eler KOnuşmuşuz 


N 19 Mayıs 


ATATÜRK'ü Anma Gençlik v 
Spor Bayramı 
Kutlu Olsun 


Bayramımızı kutladık 


Koralp Erin di 
”, 11 Mayıs, 16:50: $ Konular Ekle 


Mikro Öykü: 

Gece saat 3. Hükümetten gelen resmi bir acil durum mesajı ile uyandı. 
“Ne olursa olsun Ay'a bakmayın!” 

Aynı zamanda telefonunda, tanıdığı ve tanımadığı numaralardan gelen yüzlerce mesaj olduğunu gördü. Hepsi aynı şeyi yazmıştı: 

“Bugün çok güzel bir gece, Ay nasıl da parlıyor, mutlaka görmelisin!” 


NOT: Nette dolaşırken, kime ait olduğunu bilmediğim ama çok hoşuma giden bu küçük hikayeyi sizler için çevirdim. 
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d Ozlem Kurdoğlu 


Metin Ucar bir grup paylaştı Ke 
28 Mayıs, 14:19 - Konular Ekle 3 Mayıs 


TBD katılımcısı kısa öyküm 'Mayın' okuma grubumuzda yayınlandı. 
Okuyucumuz olmayanlar için de kapımız açık. Tıklamanız yeter. 100. 
okuyucuya bir de sürprizim olacak! 


Sevgili arkadaşlarım, son romanım e-kitap formunda tüm dünyada iki dilde yayında. Ülkemizden TL ile ulaşmak için: 


DR.COM.TR 
ÇemberKıran 


ÇemberkKıran, Dr.Özlem Kurdoğlu'nun 


Metin Uçar'ın kurduğu Kısa Bilimkurgu 


Öykü Grubu hızla kalabalıklaşıyor 7 
kaleminden İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki 


dilde yazdığı bilimkurgu romanıdır. Bu romanda okuduklarınızı evde deneyebilirsiniz 


DE 


Gokce Mehmet AY GÖZLEM KURDOĞLU 
23 Mayıs, 09:39 - $ Konular Ekle ! mi 


Üç YBKY dergisinin Google Play Books'a koymuştum. Toplam görülme ve okunma rakamları aşağıda. İlk rakam görünme, ikincisi okunma rakamları. 
Reklam yapılmadan oldukça iyi geldi bana. 


Dergide emeği olan herkesi kutlarım. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi Mart 2018 482 472 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi Nisan 2018 1.142 1.128 
*Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi Şubat 2018 1.412 1.325 


Dergimiz, Gökçe Mehmet Ay sayesinde google Play Book'ta 


5. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Sonuçlandı 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


| ÖDÜLÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


Katılım Listesi 


Liste, alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir 


5 «e YERLİ BiLİMKURGU YÜKSELİYOR 
ÖDÜLLÜ KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


BİRİNCİSİ 


. Aykut COŞKUN - Zaman Mahkumu 

. Çetin UÇAR - Nükleer Tehlike 

Emre YAMAN - Dolap 

. Gökçe Mehmet AY - Zamansız 
Harun OKUMUŞ - Yardım Çağrısı 

, İsmail TURHAN - Zaman Ayracı 

. Kubilay GÜNAY - Gökyüzünden Gelen 


l 
2. 
3. 
4 
5. 
6 
7. 
8. 
9, 


Metin UÇAR - Babam Benim 


, MORPHEUS - Frank 


. Murat YILDIRIM - Babamı Kurtarmalıydım 


. Serpil ÜLGER - Geçmişin Çığlığı Gelecekte Yankılanır 


. Tuğrul SULTANZADE - Rüzgar Paradoksu 


. Tülay TEMUÇİN - Dönüş Yok 


. Umut YAKAR - Bitti Gitti 
. Yunus Emre EROĞLU - Uyanış 
. Zabkaf OUZALM - Gelecek Ben 


yerlibilimkurguyuks gm www .yerlibilimkurguyukseliyor.com www.yerlibilimkurgu.com 


5 »* YERLİ BiLİMKURGU YÜKSELİYOR 
ÖDÜLLÜ KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


İKİNCİSİ 


5 * YERLİ BiLİMKURGU YÜKSELİYOR 
ÖDÜLLÜ KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


ÜÇÜNCÜSÜ 
İsmail TURHAN - Zaman Ayracı 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ö.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Doğukan KANTAROĞLU 


Öldür 


Son birkaç saattir koltuğuna yığılıp kalmış. Kolunun uzandığı mesafede kül tablasında yirmiye yakın sigara izmariti var. Cılız bir şekilde dumanı tütüyor ve kokusu tüm odaya yayılıyor. Adam son birkaç saattir onlarca duygu yaşamış. İşte yine bir ağlama krizi geliyor, yaşlar gözlerinden sağ baldırının üzerinde duran gazeteye 


damlıyor. 


Her zaman yaptığı gibi erkenden uyanıp koşuya çıkmış. 
Geçerken gazeteciye uğrayıp gazete almış. Sakince gazetesini okurken bir haber görüyor. “Yeşil Enerji Devinin Varisi Murat Aksoy, Sevgilisiyle El Ele” merak uyandıran haberdeki zengin adama bakıyor, her şey normal. Fakat yanındaki kadını gördüğünde nefesi kesiliyor, hayatının aşkını bir başkasıyla el ele görüyor. 


Saatler geçtikten sonra hala sorguluyor “Nasıl olur? Ne zamandır birlikteydiler?” 


hala her duyabiliyor. Akciğerlerini sökmek istiyor yerinden, 


Oysa kokusunu ( evinin köşesinde 


iri ellerini göğsüne vuruyor. Bağırarak ağlıyor. Sesi 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kesildikten sonra bağırtıları mırıldanmalara dönüyor. 
Mırıldanmaların arasından bir cümle kendini tekrar 


ediyor, 
“Öldür. İkisini de öldür!” 


Kadın gözlerini açtığında ilk karşılaştığı sevdiği adamın yüzüydü. Adam gülümseyerek kadına yaklaşıp alnına bir öpücük kondurdu, “Kalk uykucu, neredeyse öğlen oldu”. Kadın ellerini adamın boynuna dolayarak onu yatağa çekti. Murat Aksoy ve sevgilisi Ece tanışalı altı ay olsa da çoktan birbirlerinin ruh ikizi olduklarını biliyorlardı. Birkaç hafta önce aynı evde yaşamaya başlamışlardı. Beraber yaşama kararını işlerinden dolayı çok fazla vakit geçiremediklerinden aldıklarını söyleseler de aslında ikisi de bunun bir evlilik denemesi olduğunu biliyordu. Birkaç dakika oynaştıktan sonra kahvaltıya başladılar. Kahvaltıda gazeteyi gördüklerinde birbirlerine gülümsediler. 
Birkaç saate kalmaz telefonlarının çalacağını tahmin 


edebiliyorlardı. 


Telefonunu çıkarıp rehbere bakıyor. Fakat üç kez bakmasına rağmen kadını bulamıyor. Öfkesi burun deliklerinden taşacak gibi “Orospu!” diyor “Orospu, numarasını silmiş olmalı.” Şimdi hem kızgın hem de suçlu hissediyor, numarası silinmiş olmalı ama kendisi de sevgilisinin numarasını ezbere bilmediğini fark ediyor. Biranlığına vicdana azabı gelsede aklına kadının haberdeki gülen yüzü geliyor. Hiç pişmanlık duymyor besbelli , tüm yükü kendisine bırakıp gitmiş. Belki de şuan adamın koynunda inliyor diye düşünüyor. Tekrar haberi gözden geçiriyor, belki sabahtan beri yetmişinci kez bunu yapıyor. Diğer tüm seferlerde fark etmediği bir şeyi görüyor. Murat Aksoy. Görünüşü kendisine benziyor. İçi garip oluyor, kontrolü elden kaybetmiş gibi. Yatak odasına gidiyor. Orada silah olduğunu içten içe biliyor. Sararmış yatağın altında siyah Beretta ona gülümsüyor. Silahı alıp beline soktuktan sonra 


arabasının anahtarlarını da alıp dışarı çıkıyor. 


Gri Arabayı ustalıkla kullanıyor çünkü yıllardır bu arabadan başka marka bir otomobil kullanmadı. Trafik kurallarını umursamıyor. Canı yanan birisi kuralları rahat olanlardan daha az umursar. Trafik sıkışık olsa da kendine yollar açıyor. Yan taraftaki arabada Eski moda giyimli siyah şapkalı bir adamla göz göze geliyor, adam ona gülümsüyor. Ne yaptığını biliyor olsa gülümsemezdi. Yanında oturan adam ise buz kesmiş gibi kendisine bakıyor. Hızla onları geride bırakıyor. 
Gözü arada bir torpido gözüne erişiyor. İçerideki silahın tümseklerde titreyişini hayal ediyor. 


Adresi ezbere biliyor gibi. Murat denen adam şehrin çıkışında bir villada yaşıyor. Adamın yaşadığı eve daha önce hiç gittiğini hatırlamıyor fakat kadın ona bunu ağzından kaçırmış olmalı. Evin yakınlarına geldiğinde ilerideki güvenlik kulübesi gözüne ilişiyor. Biri içeride diğeri dışarıda olmak üzere iki siyah takım elbiseli adam. Arabayı adres sormak maksadıyla yanaştırıyor ve güvenlik gideceği yeri tarif ederken silahı belinden çıkarıp tetiğe basıyor. Çığlıklar çığlığa namludan çıkan mermiler adamı anında yere seriyor. Bu kadar usta bir 


nişancı olduğunu hiç düşünmemiş ama belki de şansı 


yaver gidiyor. Öteki görevli ise kulübeden kafasını çıkarmadan çoktan arabanın arkasına geçti bile. Onu da 


telsizini çıkartırken gövdesine iki kurşunla öldürüyor. 


Ece ve murat kahvaltılarına devam ederken dışarıda yaklaşanbiraraba sesi geliyordu. İkisi hala yarı şakalaşıp yarı yemeklerini yerken araba iyice yaklaşıyor. Murat güvenliğe kimseyi almamasını söylemişken bu gelen misafiri merak etse de kalkıp dışarı bakmak konusunda tembel davranıyor. Garipliği sezip birbirlerine şöylece bir bakıyorlar, araba çoktan durmuş olmalıydı fakat ses neredeyse diplerinde. Uçuşan perdelerin arasından gri bir araba eve dalıyor. 


Nerede direksiyona kendiliğinden hakim olmuş durumda. 


olduklarını (o hissediyor oOolmalı, elleri Belki de tanrının elleri bunlar, hainleri cezalandırmak için verilmiş. Beyaz eve tam gaz devam ediyor. 
Birkaç saniye sonra hainleri böcek gibi ezecek. 
Hem de en mutlu olduklarını sandıkları yerde. 
Silüetleri görünüyor bile. Mutfakta tüllerin arasından birbirlerine ballı ekmek ikram ediyor olmalılar. 
Yaklaşıyor, yaklaşıyor ve bir an sonra ev neredeyse temellerinden sarsılıyor olmalı. Araba anırarak eve giriyor ve cam parçaları her yere dağılıyor. Araba kadını ve adamı ezdikten sonra akordeon gibi sarsılıp duruyor. Gözlerini yumarken ikisini de tarihten sildiği için rahatlıyor, görevini yerine getirmiş gibi huzurlu. 
Görüntü birden kaset gibi ileriye sarıyor. Bembeyaz bir odada biri siyah şapkalı diğeri ise deniz tutulmasına uğramış gibi bir adam var. Siyah şapkalı adam gülümseyerek “Altını mı pislettin?” diyor. Adamın boş bakışlarını görünce gülümsüyor . İşte bu örgütün yapabileceklerinin bir kısmını kendi gözlerinizle 


gördünüz. “ elini adamın omzuna koyuyor. 
“Bu canilik!” 


“Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sizden önce oturduğunuz koltukta kim vardı biliyor musunuz? 
Murat Aksoy. Demin göründüğü halinden on yaş daha yaşlıydı. Kendisine örgüte katılması teklif edildi. Fakat 


beyimiz teklifimizi reddetti.” 
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“Nasıl yani? Eve dalan o ad-” 


“O adam bizim tarafımızdan yetiştirilmiş bir suikastçi. Psikolojik şartlandırmalara tabi tutuldu. Bu bir aşk cinayeti değil, adamımız Ece denen kadını hayatında hiç görmedi bile. Onun Ece'nin sevgilisi olduğunu 


zannetmesini sağladık.” 


“Sonra gazetede bir haber, ve adamı üstlerine 


saldınız öyle mi? Nutkum tutuldu doğrusu.” 
“Aynen öyle.” 


“Bunupolislere, medyaya nasıl açıklayacaksınız. 
Gerçekte bir terslik olduğunu anlayacaklardır. Eğer orada da adamınız yoksa.” endişeli gözlerle siyah şapkalıya bakıyordu 


“İşimizi şansa veya menfaatlerine göre hareket eden adamlara bırakmayız. Murat ile katil arasındaki benzerliği fark etmediniz sanırım? Katil, Murat'ın 


genetik bir kopyası.” 
“Bu nasıl olabilir?” 


“Zaman Harun. Zaman ile bir rubik küpüyle oynar gibi oynayabiliyoruz. Murat Bey'e teklifimizi iletmeden önce onun DNA'sını alıp bir kopyasını üretmiştik bile. Hatta bunu onun doğumuna giderek yapmıştık. Dede paradoksu diye bir şey duydunuz mu? 
Katilimiz zamanda geriye gidip, kendi genetik orijinalini öldürdüğünde evrende var olabilir mi? İşte örgütün en büyük silahı. Geriye konuşturacak bir katıl kalmaz, adam hedefine karşı tetiği çektiğinde kendini evrenden 


siler.” 
“Ben bunun neresindeyim?” 
Şapkalı, Harun'un önüne bir gazete koyuyor. 


“Coca Cola'nın yeni CEO'su yine bir Türk : Harun Aksu” 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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p.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Kanlir TEZCAN 


belecek belmeyecek 


“Frank ya bunuyorum ya deliriyorum.” 


Frank ile Bill tıp fakültesinden arkadaşlardı. Fakülte geldikleri kafedelerdi. Kafe antikacı şeklinde dizayn edilmişti. 


zamanlarında oda hastane (yanındaki İkisi de burayı onları günün gerginliğinden uzaklaştırıp zamanda yolculuk hissi vermesini seviyordu. Bazen fakülteli oldukları zamana bazense eşyaların andırdığı zamana... “Zaman kayıpları yaşıyorum ve bunu benden başkası fark etmiyor. Bunu bir kaç kere Tina'ya söyledim. Her zaman kendimde olduğumu söyledi yani zaman kayıplarımda bilincim açık. Sadece bazen ona onu kaybedip sonrasında yeniden bulmuş gibi davranıyormuşum.” Billile Tina evleneli çok olmamıştı. 
Frank gülümsedi. Yanağındaki gamzesi belirgin hale geldi, esmer uzun boylu ve top sakallıydı. Düşünürken farkında bile olmadan sakallarını sıvazlardı. Yine o anlardan biriydi. Frank düşünürken Bill bir yere odaklanmış durumdaydı. Dostu konuşurken onu duymadı bile ama bir irkilmeyle heyecanlı bir şekilde 


tekrar başladı konuşmaya. “Frank, tanrıya şükürler 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olsun sensin.” “Bill yaklaşık bir saattir zaten burada oturuyoruz.” diye şaşkınlıkla karşılık verdi Frank. 
“Fazla vaktim olmayabilir sadece dinle, anlatacağım.” 


diye bir solukta açıklamaya girişti. 


“Ben gelecekten gelen zihnime sahibim. Gülme, dalga geçmiyorum. Yani şu an konuştuğun kişi bundan on yıl sonraki zihnim. Bilinç kayıplarım bu yüzden. 
Aslında kaybolan zihin falan yok. Çünkü beynim iki farklı beni anlamakta zorlanıyor ve sadece ara ara kontrolü alabiliyorum.” Frank ne yapması gerektiğine karar veremedi. Alın çizgileri belirginleşti. “Bill?de çoklu kişilik bozukluğu mu var yoksa benimle dalga mı geçiyor.” diye düşündü. İkisi de nöropsikiyatrdı. 
“Eğer hastaysa ve ilaçlara hemen başlarsa semptomlar gerileyecektir.” Bill sanki zihnini okumuştu. “Hayır, bir psikiyatrik hastalığım yok.” “On yıl sonra insan ırkı zihin de mi okuyor?” diye alaya aldı Frank ama hala dikkat kesilmiş durumdaydı. “Hayır dostum hayır. 
Konumuz Tina. Onun için geldim. İki ay içerisinde beyninde tümör 


agresif bir gelişecek. Cerrahi 


yapılamayacak. Kemoterapi ya da radyoterapiye de cevap vermeyecek ve onu hızla ölüme götürecek. 
İlacı geliştirdiğimizden beri geri dönmenin yollarını arıyorum. Senin de bildiğin gibi geçmişe seyahat etmek olanaksız. En azından beden olarak. Evrende hiç bir hızın ışık hızını geçemeyeceği sorunsalı vs. 
var. Ama bir cihaz geliştirdik sen ve ben. Ve ta taa.” 
“Bunları bir sindirmem gerek yavaş ol. Sen ve ben bir zaman makinası mı yaptık? Tina ölecek mi? Ve biliyorum biraz yeri olmayan bir soru ama. O ilaçla nobel alıyor muyuz?” “Ah, Tina'ya ne olacak dedin ve ne nobeli?” diyen soru dolu gözlerle geri döndü Eski Bill. Üstelik Frank bir de azar yedi. “Bilinç kayıpları diyorum sana bu küçümsenecek ya da alaya alınacak bir şey değil.” Durumu kavrayan Frank şu an için ona durumu açıklamamaya karar verdi. Belki de cidden çoklu kişilik bozukluğudur. “Bence öncelikle bir süre takip edelim, ciddi bir şey olmayabilir de. Bir kaç akşam sonra yine buluşalım. Olağan dışı bir şey olursa diye de koluna benim ya da Tina'nın numarasını yaz.” 


O an yapılacak doğru şeyi bilse dişini kırardı. 


Frank ertesi gün bir posta aldı. İçinde bir kağıt vardı. 
Yazılar hızlı hızlı yazılmıştı. Belli ki yazan acele etmişti. 
“Bu pusulada aldığın şey iki sene sonra keşfedeceğimiz ilacın formülü, bu Tina'yı kurtaracak ve tekrar konuşamayacağız. Sanırım tekrar bir şey yapacak kadar bedenimi ele geçiremeyeceğim.” Bile sinirlendi içten içe. Eğer doğruysa ve eğer zaman yolculuğu yapabiliyorsa neden tam tanı zamanı gelmemişti ki sanki. “Sanırım o zamana kadar düşünmem gerektiğini düşündü ki haklı da.” diye sakinleştirdi kendini. “Tina hasta oluncaya kadar bu olayı sindirmeli ve şu ilacın etki mekanizmasını da araştırmalıyım.” Her ihtimale 


karşı kolunu çimdikledi. Doğruydu, rüyada değildi. 


İki ay kadar sonra tekrar aynı kafede buluştular. Bill'in bilinç kayıpları artık yoktu ama Tina hastalanmıştı. 
Önce yolda yürürken düşmeye başlamış sonrasında gününün çoğunu uyuyarak geçirmeye başlamıştı. 
Yapılan tetkiklerde cerrahiye ya da onkolojik tedaviye cevap vermeyen bir tümör ortaya çıkmıştı. Üç aylık 


ömür biçilmişti. Bill sinirli sinirli “Bazen biz doktorların terzilerden ne farkımız var diye düşünmüyor değilim.” 
diye sitem etti. Frank duyduğu üzüntüyü bildirdi ama pek de şaşırmış görünmüyordu. “Zaman kayıpları yaşadığın zamanı hatırlıyor musun?” diye sorarak yavaş yavaş iki ay öncesinde kafede yaşadıklarını anlattı. Bill ise sevincinden bayılarak geleceğe memnuniyetini iletti. 
Ayıldığında Tina ile beraber tekrar tedavi olasılığını tartıştılar. Labaratuvarda maddenin sentezini yapıp deneme kararı aldılar. Hiç denenmemiş —en azından bu zaman diliminde- olan ilaca güvenleri ve umutları vardı. Sonuçta gelecekteki kendileri hazırlamıştı ilacı. 


Eh, en azından öyle umuyorlardı. 


Tümör ilaç kullanımının ilk haftası ilerlemesini durdurdu ve birinci ayında ise gerilemeye başladı. 
Doktorları durumu şaşkınlıkla takip ediyorlardı. Ona biçilen ömrün üçüncü ayında Tina tümörü kocaman bir 


silgiyle kafasından silip ona biçilen ömrü yırttı. 
##X 
ON YIL SONRASI ZAMAN YOLCULUĞU ANINDA 


Bilin Frank labaratuvarlarında derin bir sessizlikle beklemekteydi. 


zamanda oyolcuğu sırasında 
Bill başından aleti çıkarttı. Yine olmamıştı. Frank'ın tesellisini bu sefer duymak dahi istemiyordu. Zaten ne beklemesi gerektiğini de bilmiyordu. Bir anda Tina'yı yanında bulamazdı ki. “Bill belki de artık vaz geçmeliyiz. Ölüler belki de ölü kalmalıdır. Geçmişte değişiklik yapmak da görünen o ki imkansız.” dedi Frank üzüntü ile. Dostunu nasıl teselli edeceğini bilmiyordu. Umut denizi sonunda kurumuştu. “Belki de o hala bir yerlerde yaşıyordur. Bir yığın paralel evren olduğu söylenmiyor mu teoride ya da belki zihnimizin bir kopyası ulaşmıştır geçmişe, belki, belki...” Bill her seferinde tutmaya çalıştığı gözyaşlarına özgürlüklerini nihayet verdi son umut damlası da evrende dağılırken. 
Derin bir soluk aldı orada olmaması gereken yüzüğü ile oynarken. Belli ki Tina geri gelemeyecekti. Zamanda bedenen yolculuk kadar zihnen de imkansızdı ya da sadece onlar öyle zannediyordu. 
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Mars Dönüşü 


-Salih, tüm Bitcoin'lerin bitti haberin olsun, yine de depo dolmadı iyi mil -Hazır kart eline geçmişken şu sol türbin fanlarını da değiştirseydin diyorum abi. 


-Tamam Salih tamam... Arada lafı sokmasan olmuyor değil mil Ben senin bir an evvel tıbbi müdahale görmen için çabalıyorum, senin bana yaptığına bak! 


- Abi zaten yapacağın kadar yaptın sağol... İlkyardım böyle mi olur? Hazır omuriliğin alınmışken, seninle bir Tırtıl filmi mi çeksek! diyen sen değil miydin 


-Amma cin'sin haa... Ben fırsatları ranta çevirmek istedim o kadar. Hem bu bir fırsat, dünya tanırdı bizi! 


-Abi sen ciddi misin ? 
-Salih farkında mısın, çok duygusallaştın şu Predo'nun saldırısından sonra. 


-Yok canım... Hatta özgüvenim arttı diyebilirim. Karşıma Alien çıksa ümüğünü sıkar asitini şarap diye içerim! 


-Abartmasan diyorum Salih... 
-Sen de üstüme üstüme gelme abi... Bu arada, kaç günlük yolumuz kaldı? 


-Dört gün... Tabi hesaplarım tutarsa! Çok yakmaya başladı bu meret. Yakıtımız bizi Ay'a zar zor yetiştirir, bakalım göreceğiz... hehe 


-Ne kadar rahatsın be abi... 
-Seni gemiye taşıyan ambulans MIHA'ya ne ödedim haberin var mı senin? 


-Zahmet etmişsin abi. Predo'nun hazır eli değmişken bıraksaydın da adam iyice tatmin olaydı keşke... 


- Sana da iyilik yaramıyor Salih... 


-Bari görüntüleri montajla falan da, vardığımızda satacak bir şeylerimiz olsun abi. 


önüne geçiyor. Acaba oraları biplesem mi diyorum... hehe. 
-Yok abi dublaj yaparız oraları, zahmet etme sen. 


-Bak Salih kaşınıyorsun hac... Elimizdeki son bir günlük ağrı kesiciye de enjekte ettim akıllı ve uslu bir çocuk ol. Ol ki ağrı kesicinin etkisi hemen bitmesin 


-Bir günlük mü dedin? 


-Evet bir günlük, ne sandın? 
- Abi dört günlük yolumuz var dedin? Şaka mısın sen! Ben nasıl dayanıcam bu acıya abii! 


-Ne yapayım Salih? Sana biraz medikal alalım şu gemiye dediğimde, “Abi, Bağ-Kur'a boşuna mı para ödüyoruz “ diyen sen değil miydin? 


- Abi uyut beni, sonsuz komaya sok. Olmadı atomlarıma ayır, uzaya sal... Kurbanın olayım nolur! 


- O iş o kadar kolay değil Salih, "Ölüyorum" deyince hemen ölünmüyor. Her şeyin bir yolu yordamı var değil mi amal 


- Abi ne yolu, ne yordamı? Bunları mı düşünüyorsun? Ölmemi mi istiyosun sen? 
-Salih farkında mısın, iyice yormaya başladın beni? 


-Ben? Seni? Yormaya başladım! Gözümü oynatmaktan başka ne yapabiliyorum ki ben yaal 


-Çenen yapıyor, soğuk füzyon gibi, bir türlü ısınmıyor. 
- Abi bu böyle gitmez... Dünya'ya iner inmez seninle iş aktimi fes etcem... Görürsün... 
-Hay yüzüne gözüne dursun emi nankör muhabir... Yıldız tozlarında boğulursun emi! 


- Abi sen çek şu fişi... Hem elektriğini stoklar, geri kalan mesafeni hibrit gidersin... Hadi çek ne olur şu fişi! 


-Var yaa... Çok zekisin... Nasıl düşünemedim ben bunu bel 


-Çek fişiiüüil 
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47 yazar tarafından 


Günümüze Işık Tutan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi 


Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri için özel olarak alimi Selma Mine . ae. 
Ayın Kitap İncelemesi pk > ZN 
Tarihin Başladığı Gün - Selma Mine ” İsmail Şahin i 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında 
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Genel 
Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü Surp Agop Hastanesi?'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera'daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven?'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral Übü'sünden) 
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2. Baskı - 2009 - İzmir 

Sayfa Sayısı: 84 

Yayınevi: X-Bilinmeyen Bilimkurgu Derneği 


Bu sayımıza konuk 

olan kitap yerli bilimkurgu edebiyatımızın ilk örneklerinden olan “Tarihin Başladığı 

Gün”. Yazarı ise künyede de belirttiğimiz üzere, ülkemizin ilk bilimkurgu kadın yazarı olan 
Selma Mine'dir. 
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Kitap, boyut değiştirebilen, evrenin her tarafını görmüş, sayısız yaşam biçimlerini görmüş bir varlığın düşünceleriyle baş başa kaldığı kısa bir bölümle başlıyor. 

Halkı asker ve bilgin ağırlıklı olan Pentu gezegeni uzaya yayılma projesi uygulamaktadır. 
Bu yayılma projesini ise mahkumları el değmemiş gezegenlere göndererek araştırma yapmak suretiyle uygulamaktadır. Mahkumları denek olarak kullanmakta ve alınan sonuçlara göre gezegende yerleşim alanları kurmaktadır. 

Bu mahkumlardan biri ise, Dörin adında bir bilgindir. Yaptığı araştırma sonuçlarını Pentu yönetiminden sakladığı gerekçesiyle cezalandırılmıştır. 
Bilgin Dörin, kendi geliştirdiği unutma yöntemiyle, düşüncelerini maskelemiştir ve bellek okuma aygıtları sonuçsuz kalmaktadır. Pentu Yargı Kurulu, bu davranışı dolayısıyla Dörin'e C-Y-73 kod adını verir ve yine aynı kodu taşıyan bir gezegene cezasını çekmesi için ışınlanır. Yanında sadece bir silah ve haberleşme cihazı vardır. 

Dörin iletişim cihazı aracılığıyla kendisini ışınlayan uzay gemisiyle kısa süreli bir bağlantı kurar. 
Hiç bilmediği bir gezegende tek başınadır ve gecedir. 
Bir gölün kenarında sabahı beklemeye başlar. Kaynağı belirsiz bir ses “kurtulacağını” söylemektedir. Bu arada Pentu yönetimine veryansın etmektedir. Dörin, bir gücün kendisini yokladığını hisseder. Pentu Yargı Kuruluna söylemediği şeyleri söylemektedir. Gölün kıpırtılarında bir şeyler olmaktadır. Bir süre sonra herkesten sakladığı buluşunun formülleri göle bakan dağın üzerinde belirir. Dörin şaşırmıştır. Düşünceleri, Yargı Kurulu, yargıçlar hepsi görünür hale gelmiştir. 
Dörin elleriyle yüzünü kapatır ve bir an öyle durur. 
Yeniden dağlara ve göle bakar ama hiç bir şey göremez. 
Hatta neden dağa baktığı hakkında bile bir fikri yoktur. 

Dörin dolaşmaya çıkar, yürür, durur, tekrar yürür. Üzerindeki giysilere dokunmakta ve kendini incelemektedir. Bu arada acıkmıştır ve bulduğu bitkileri yiyerek açlığını gidermeye çalışır. Kimisi acı, kimisi tatlıdır. Bir zaman sonra hangi bitkinin nasıl olduğunu 


öğrenmiştir. Dönüp dolaşıp gölün kenarına gelir. 


Gölde kendi yansımasını görür ve korkar. Giysileriyle göle atlar. Akşam olmaya başlamıştır ve ıslak giysileri yüzünden üşümektedir. Gölden çıktığında kendisini büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulur. Korkunç ve büyük bir yaratık yeri sarsan adımlarıyla kendisine yaklaşmaktadır. Bilinçsizce etrafına bakınır ve yerden eline bir şey alır. Birden elindeki şeyden bir ışık çıkar ve yaratığın yavaş yavaş yok olduğunu görür. Elindeki şeyden korkar ve atar. Dağlara doğru koşmaya başlar. 
Dörin bir mağaraya saklanır. Dışarıda birkaç dev yaratık kavga etmektedir. 

Pentu yönetimi Dörin ile iletişim kurmaya çalışmaktadır. Ancak sonuç olumsuzdur. Dörin tekrar gölün kenarına gider. Akşamki kavgadan geriye kalan artıkların arasından ve silahın yanından geçer. O sırada yanından geçtiği haberleşme cihazından gelen sesleri duyar. Fakat ne olduğu anlayamaz. Yardım istercesine dağlara doğru bakar. Dörin gölden bir şeyin kendisine doğru geldiğini görür. Gelen şey daha önce suda gördüğü yansıması gibidir. Kaçmak ister fakat yerinden kıpırdayamaz. Gelen şey Dörin'den kıyafetlerini ister. 
Dörin artık çıplaktır. Gölden gelen varlık Dörin'in kopyasıdır. Haberleşme cihazını alır ve merkez ile konuşmaya başlar. Gezegen hakkında bilgiler verir. 
Araştırmalara başladığını söyler. Merkezdekiler o sırada haberleşme cihazından Dörin'in homurtularını duyarlar. Öteki Dörin ise gerçek Dörin için gezegende bulunan bir canlı türü olduğunu ve onunla ilgilendiğini söyler. Bir zamanlar bilgin olan gerçek Dörin, henüz konuşma yeteneği gelişmemiş, tamamen içgüdüleriyle hareket eden ilkel bir Pentuluya dönüşmüştür. Gölden çıkan ve Dörin'in şeklini almış olan varlık, gezegene ilk geldiği andan itibaren Dörin'in zihnini okumuş ve tüm bilgileri kendisine aktardıktan sonra Dörin'in hafızasını tamamen silmiştir. 

Pentu yönetimi öteki Dörin ile haberleşmeye devam eder. Bu arada ilkel bir yaşam süren gerçek Dörinin incelenmesi için Pentu'ya 
Ancak bir ışınlandığı gezegen olan C-Y-73”te güçlü manyetik çıkmaktadır o ve haberleşme kesilmektedir. Bunun üzerine yönetim 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Dörin'i incelemek amacıyla başka bir bilgini C-Y-73'e göndermeye karar verirler. 

Bilgin Şumni, yönetim tarafından bir mekik ile C-Y-23'e gönderilir. Şumni gezegene iner. Dörin gölün kenarındaki mekiği görür. Şumni mekikten çıktığında, Dörin tehlikeli olabileceğini düşünerek kendi yaptığı mızrakla Şumni'ye saldırır. Ancak Şumni bayıltıcıya ayarlanmış silahıyla Dörin'e ateş eder. Şumni, kendisine saldıranın gezegendeki yerli canlı olduğunu zanneder. 
Dörin'i mekiğe götürür ve incelemeye başlar. Bu arada merkez ile bağlantı kurmaya çalışır. Dışarıda ise hava karamaya başlamış ve gezegenin dev yaratıkları ortaya çıkmıştır. Ancak hiç biri mekiğe yaklaşamamaktadır. 
Şumni, Dörin olduğunu bilmeden Dörin'i incelemeye başlamıştır. Bir süre sonra inceleme bitince bilgisayar incelediği canlının Dörin olduğunu bildirir. Şumni şaşırmıştır. Bilgisayar araştırmaları bitirince başka birinin daha bulunduğu bildirir. Uzay Laboratuvarı'na bütün gelişmeleri aktarır. O sırada öteki Dörin gelir ve Şumni ile konuşmaya başlar. Dörin'e ne olduğunu, gezegendeki manyetik alanların artıp azaldığından bahseder. Şumni, her şeyi öteki Dörin'in yaptığını ve her şeyi bildiğini anlar. Artık Pentu'ya dönmek istemektedir. Ancak, öteki Dörin, Şumni'nin Uzay Laboratuvarı Şefiyle yaptığı görüşmeyi ve söylediklerini hatırlatır. Pentu'ya öteki Dörin gidecektir ve Şumni'den kıyafetleri ister. Öteki Dörin artık öteki Şumni olmuştur. 


Dörin ile Şumni, C-Y-723 Gezegeni'nin Adem ile Havva'sı olacaklardır. 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 3 


Yenyeni Bir Evren mi? Hemen 


Ursula K. Le Guin 


Ursula Kroeber Le Guin ( 21 Ekim 1929 - 22 
Ocak 2018), Amerikalı yazar. 


Ursula Kroeber Le Guin (21 Ekim 1929 - 22 Ocak 2018), Amerikalı yazardır. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştur. İlk romanı 
1966 yılında yayımlanan Le Guin'in eserlerinde ağırlıklı olarak 
Jung'un, taoizimin, varoluşçuluğunve Yunan mitolojisininetkileri görülmektedir. Yazar, başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok ödül almıştır. 

Ursula Kroeber, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1929 
yılında dünyaya geldi. Antropolog bir babayla (Alfred Kroeber) psikolog ve yazar bir annenin (Theodora Kroeber) kızıdır. İsmini doğum tarihi olan Azize Ursula Günü'nden aldı.Ebeveynleri tarafından üç erkek kardeşi ile beraber kültürel çeşitlilik fikrinin hakim olduğu bir ev ortamında yetiştirildi. Massachusetts-Radcliffe College'da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve yüksek lisansını “Fransa ve İtalya”da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı” üzerine yaptı. 195 1”de tarihçi Charles A. Le Guin ile evlendi. Üç çocuk ve dört torun sahibi olan Le Guin, yaşamının son dönemini ABD'nin Oregon eyaletinde geçirdi. 22 Ocak 2018 tarihinde vefat etti. 

Bilimkurgu türünde yazmaya 1960'lı yıllarda başladı. 
İlk öyküsü 1962'de yayınlandı. Pek çok üniversitede ders verdi, çeviri, derleme ve makaleleri yayınlandı. Le Guin, 1969”da yazmış olduğu “Karanlığın Sol Eli” adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini aldıktan sonra ün kazanmıştır. Ayrıca, 1974'te yazmış olduğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler ile 1975'de yine Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır. Bilimkurgu ve fantastik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da bulunmaktadır. 

LeGuin, teknolojik (gelişmelerin 


değil, o politika, 


toplumbilim ve psikolojinin öne çıktığı ve alternatif toplum 


biçimlerinin sorgulandığı bilimkurgu yaklaşımının en önemli temsilcilerindendir. 

Eserleri arasında özellikle Yerdeniz Üçlemesi ya da sonradan eklenen dördüncü ve beşinci kitapla Yerdeniz Beşlemesi çok ciddi hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu serinin 3. romanı olan “En Uzak Sahil” (The Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk Kitapları için verilen ABD milli ödülünü (National Book Award) kazamıştır. 1990 yılında yeniden Nebula ödülünü Tehanu ile kazanmıştır. 

Temel feminist teoriye oldukça hakim olan Le Guin yazılarında teorisini gizlice vererek erkek okuru rahatsız etmez ve teoriyi okuyucuya gizlice zerk eder. Anarşist eğilimli ya da anaerkil toplumlar yaratmaktan çekinmez. Zaten hayatı boyunca asice hareket etmiştir. Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar adlı kitabındaki bir yazısında zamanında Playboy dergisinde bile yazdığını söylemiştir. 
Pek çok okuru için bilge bir kadın tiplemesi olan Le Guin, Ged (Çevik Atmaca) karakteri ile de pek çok okurun kişiliğine etki etmiştir. Yüzüklerin Efendisindeki ayrıcalıklı bir yaratıma sahip olan Gandalf'ın aksine Le Guin'in baş kahramanı Ged Gontlu bir keçi çobanı olarak başlayıp Roke adası büyücülerinin en büyüklerinden olmuştur. Yeraltı tanrılarının başrahibesi Tenar ise sıradan bir kadın olmayı tercih ederek kendini bulmuştur. Le Guin'in her kahramanı, her romanı bir süreç, bir değişim anlatır. 
Bilgeliği ve büyümeyi değişmekten korkmamakta bulur. 

Le Guim'in karakterleri basmakalıp kahramanlardan uzaktır. Genç mükemmel kadın ve erkekler yaratmayan yazarın kahramanları genellikle yaşlı adamlar veya koca karılar, cılız, sakat veya tecavüze uğramış ve intikam peşinde koşamayacak kadar çaresiz çocuklardan oluşmuştur. Bu haliyle Le Guin romanları çaresizliği, yaşama cesaretini vurgulayan mütevazi görünümlü gizli bir romantizm barındırmaktadır. Özgürlük ve cesaret dolu bir dili 


vardır. 
Alıntı - Vikipedi 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden 


Ani-Man ve Wasp (2016) 


Perdede yine Marvel dünyasının bir süper kahraman filmi karşımıza çıkıyor. Süper kahraman olmak ve baba olmak arasında kalan Ant-Man'in birde yeni bir ortak ile çalışmak zorunda kalmasını konu alıyor diyebiliriz. Dr. Hank Pym rolünde Michael Douglas'ın olduğunu görünce izleme isteği uyandırdı diyebilirim. 


Yönetmen: Peyton Reed 
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer. 
Tür Aksiyon, Bilimkurgu, Macera 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor-Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018 


“İyi bilimkurgu iyi edebiyattır.” 


“Özgen Berkol Doğan'ın bir rüyası vardı; çok sevdiği bilimi ve bilimkurguyu ülkemizde daha çok insana ulaştırmak. Bu uğurda hem CERN'e kabul edilen sayılı Türk fizikçilerden biri olmayı başardı hem de Ben Efsane, Gece Kanatları gibi değerli eserleri dilimize 

çevirdi. Ne yazık ki kendisini 2007'de yaşanan bir uçak kazasında kaybettik. Ama rüyası yaşamaya devam ediyor... 


Bilimkurgu bugün ülkemizde daha önce hiç olmadığı kadar yaygın. Üstelik sadece 
okumuyoruz, yazıyoruz da... Ve elinizdeki kitap bunun en güzel kanıtlarından biri. 47 
yerli yazarımızın 51 öyküsünü içeren bu derlemede Gurur Asi, Haldun Aydıngün, Müfit Özdeş, Orkun Uçar, Özlem Kurdoğlu, Selma Mine ve Yüksel Yılmaz gibi romanları ve öyküleriyle bizleri sayısız kez başka alemlere götüren önemli yazarlarımızın yanı sıra Abdülkadir Doğanay, Esra Uysal, Gökcan Şahin, Gri Esin, Kenan Çetinkaya ve Tuğrul Sultanzade gibi umut vadeden genç yetenekler de bulunuyor. 


Bu bile Özgen Berkol Doğan”ın anısına kurulan Bilimkurgu Kütüphanesi ile “bilimkurgu'yu tanıtma ve sevdirme” sloganıyla yola çıkan Yerli Bilimkurgu Yükseliyor oluşumunun ortaklaşa çalışmalarıyla hazırlanan bu öykü seçkisini iki kez okunası, iki kez 


bağırlara basılası kılıyor. Kapağı aralamak için daha ne bekliyorsunuz?” k Ci 

- M. İhsan Tatari (Kayıp Rıhtım) BİLİMKURGU KÜ 

Basım Yılı: Haziran 2018 SE ISI 


Yazar: Kolektif (47 Yazar) 
Yayınevi: Paradigma Polisiye 
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Otomatik Piyano - 2018 


İlerleme... 

Kulağa pek hoş gelen bir kavram. Hep ileri, daima ileri! İnsanlığın gelişmesi, sınırlarını zorlaması, aşması... Peki, bedeli? Üçüncü Dünya Savaşı sonrası: Aşırı mekanikleşmiş bir toplum. Fabrikalar, tüm üretim, her şeyin çalışması için bir avuç insan, bir avuç becerikli mühendis yeterli. Geri kalanlarsa... Bu toplumun süper-mühendislerinden Paul Proteus, yaşadığı 'Mekanize Amerikan Rüyası'ndan uyanarak varlığını, hayatın anlamını, toplumdaki muazzam ayrışmayı, ilerlemenin nelere mal olduğunu sorguluyor. “İnsan” dünyayı yeniden kazanmak için isyan hareketine mi katılmalı yoksa görece muazzam refahın bedelini ödemeye razı mı olmalı? 


Yazar: Kurt Vonnegut 
Çevirmen: İrma Doğanoğlu Çimen 


Yayınevi : April Yayıncılık 


Detroit: Become Human (2018 HEAVY RAİN'İN YARATICILARINDAN Bizi insan yapan şey ne? 

2038 yılındaki yakın geleceğin Detroit'inde geçen oyunda amaçları sadece insanlara hizmet etmek olan 
gelişmiş androidlerle yenilenmiş bir şehri keşfediyoruz. Tabii tüm bunlar değişmek üzere... 


Kaosun eşiğinde duran bu cesur yeni dünyada üç android karakterin rolünü üstleneceğiniz bir oyun var karşımızda. Oyuncunun kararları, bu yoğun ve pek çok farklı kola ayrılan hikâyenin gidişatını büyük ölçüde etkileyecek. Binlerce seçim ve onlarca sonla. Detroit'in geleceği senin elinde, ne yönde değiştireceksin? 


Geliştirici: Ouantic Dream 


Tür: Aksiyon-Macera, Neo-noir, Gerilim Bilimkurgu. 


The Rain - 2018 


Birinci sezonu 8 bölüm olarak yayınlanan dizi ikinci sezon onayını da almış. Konusu ise şöyle: 


Danimarkalı iki kardeş, yağmurla gelen ve İskandinavya nüfusunun çoğunu yok eden ölümcül virüstün kurtulmayı başarmıştır. Kendilerine yeni bir dünya kurmak isteyen kardeşler güvenli bir yer bulmak için yolculuğa çıkarlar. Büyük yıkımdan kurtulmayı başaran diğer gençlerle bir araya gelen kardeşler, yeni hayatlarında istedikleri kişi olmakta özgürdür. Geçmişte hissettikleri duyguların hiçbirini artık yaşayamayacaklarını düşünen gençler hayatta kalmak için savaş verirken, yaşadıkları birçok şeyin yeni hayatlarında da var olduğunu keşfederler. 


Yönetmen: Kenneth Kainz 


Oyuncular: Alba August, Lucas Lynggaard Tonnesen, Mikkel Boe Folsgaard, Lukas Lokken 


Tür: Bilimkurgu, Gerilim 
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Ahmet merdiven boşluğunun karanlığında eşini ve kızını elinden alan adamı bekliyordu. Her şeyi düzeltmesi için bir saati vardı. Elinde eski bir tabanca daire 12”nin kapısını izliyordu. Ev sahibi Selin kulaklıklarını takıp koşuya çıkalı beş dakika olmuştu. 
Merdivenlerden yüzü kapüşonla kapalı bir adam geldi. 
Ahmet'in beklediği gibi anahtarla kapıyı açtı. O içeri adım atarken Ahmet de peşinden koştu. Tabancayı adamın sırtına dayadı. 

“Sesini çıkartma ve içeri gir.” 

Adam ellerini kaldırıp içeri girerken Ahmet'e baktı. 
Ahmet, adamın yüzündeki şaşkınlığı bekliyordu. Ne de olsa insanın kendisine rastlaması pek sık olmuyordu. 


oğok0 


Ahmet, Birinciyi mutfak sandalyelerinden birine oturttu. Selinin Minimalist evinde başka oturacak bir yer de yoktu. Birinci korkuyla bir ona bir de kolundaki saate bakıyordu. 

“Planın iptal oldu. Söyle bakalım kaç dakikan kaldı?” 

Birinci Oo şaşırmıştı. 
namlusuyla saati işaret etti. 


Ahmet O tabancanın 
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“Geri dönmene kaç dakika kaldı, diyorum. 
Cevap versene.” 

“Yirmi iki dakikam var.” 

“O yirmi iki dakikada Selin'i görüp, onu uçağa binmekten vazgeçirtecektin değil mi?” 

“Evet ama sen bunu nasıl biliyorsun?” 

“Bir bak bakalım bana. Sence bu zamandaki Ahmet'e benziyor muyum? O benden on beş yaş daha genç.” 

Birinci dikkatle Ahmet'i süzdü. İkisinin de yaşı aynı olsa da birincinin yüzünde kendisinden daha az çizgi vardı. Onun Ahmet'inkinden daha huzurlu bir hayatı olmuştu. 

“Şimdi planını nasıl bildiğimi anladın mı?” 

“Evet, sen de zaman yolcususun.” 

“Doğru bildin. Senin geleceğinden, hatanı düzeltmek için geldim.” 

Birinci gözlerini kocaman açıp itiraz etti. 

“Ne hatası? Yıllarca çalışıp zamanın sırlarını çözdüm. Neyi yanlış yaptım?” 

“Oğlum, muhteşem bir buluş yaptın ve ne için kullandın?” Ahmet ayağa kalktı. Duvarda asılı duran Selin'in fotoğrafını çekip aldı. 

“İlk yaptığın, yıllar önce üniversitede tanıştığın 


ve hiç unutamadığın kadını kurtarmak oldu.” 

Birinci ayağa kalkmak istedi ama Ahmet'in tabancayla yaptığı ufak hareketi sonrası yerine oturdu. 

“Nesi varmış Selin'i kurtarmamın?” Birinci; Ahmet'in berbat bir kopyası gibiydi. “Onun uçağa binmesine engel olacağım ve böylece kaçırdığım mutluluğu yakalayacağım.” 

“Sen öyle san enayi.” 

Birinci bu sefer ayağa fırladı. Ahmet tabancanın kabzası ile burnunun üzerine vurunca geri yerine oturdu. Birinci burnunun kanamasını durdurmaya çalışırken Ahmet kendine bir bardak su koydu. 

“Sen Selin'i uçağa binmekten vazgeçirteceksin. 
Sonra uçak düşünce sana minnettar olacak. Gelecekten gelip ortalığı karıştırandan habersiz olan, geçmişteki seni yemeğe çıkartacak. Yemekten sonra onun evine, buraya şarap içmeye gelecekler. İşte orada bizim bu zamandaki halimizle beraber olacak.” 

Birincinin yüzü gülüyordu. 

“Ne güzel işte. Bu değiştirebileceğim.” 

“Doğru, kızı kapacaksın. Ama Selin üç ay sonra, Amerika'ya gidecek. Kaçırdığı konferanstaki bildirisini okuyan adamla çalışmaya başlayacak. Elbette bu zamandaki halimiz onun peşinden gidemeyecek. 


sayede o hayatımı 


Ayrılacaklar.” 
“Olsun, üç ay için de değer.” 
Ahmet; Birinci'nin suratına sıkıp konuşmayı 


bitirmemek için kendini tuttu. Onunla konuşması zaten paradoksa sebep olmuştu. Ölürse ne olacağına emin değildi. 

“Üç ay ödeyeceğin bedelin yanında bir hiç.” 

“Ne bedeli?” Birinci; Ahmet'in sesindeki üzüntüyü sezmiş gibiydi. 

“Selin ABD'ye gittikten sonra bir başka kadınla tanışacaksın. Zamanla seni olduğun gibi kabul edecek ve evleneceksiniz. Dünyalar güzeli bir de kızınız olacak. Baba olmanın seni nasıl değiştirdiğini göreceksin. Sonra hepsi yıkılacak.” 

“Ne olacak?” 

“Selin ve o Amerikalının ürettiği nanobotlar beklenmedik bir evrim geçirecekler. Büyük bir salgına sebep olacaklar. Çözüm bulununcaya kadar dünya üzerindeki insanların yüzde sekseni ölecek. Karın ve kızın da buna dahil.” 

Birinci şaşkınlıkla Ahmet”e bakıyordu. 

“İşler planladığın gibi gitseydi, saatindeki 


zaman dolduğunda geriye döneceksin. İşte o an, değiştirdiğin zamandaki tüm anıların beynine dolacak. 
Yaşamadığını bildiğin duygular içine akacak. Bir an içinde on beş yıl yaşayacaksın.” 

İkisi de sessiz kaldılar. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. 

Sessizliği açılan kilidinin sesi bozdu. 


okok0 


İçeri telaşla bir Ahmet daha girdi. Ahmet gelenin 


elindeki tabancayı gördü. Üçüncü içeridekileri görmemişti. 

“Selin, kaçmalısın. Biri seni öldürmeye geliyor.” 


Üçüncü Ahmet; birinciyi ve elinde tabancayla Ahmet'i görünce dondu. 

Birinci oturduğu sandalyeden fırlayıp “Vur onu” diye bağırdı. Üçüncü namluyu Ahmet'e doğru çevirdi. 

Ahmet, Üçüncü tetiği çekemeden kendini yere attı ve ateş etti. 

Mermi Üçüncünün göğsüne isabet etti. Can havliyle eli tetiğe bastı. Tabanca patladı. 

Ahmet'in vurulmamıştı. Üçüncünün yanına koşup tabancasını aldı. Üçüncü, Ahmet'in ayaklarını tutmaya çalıştı. Ahmet ona bir tekme yerleştirdi. 
Üçüncünün gözlerindeki nefret alev gibiydi. Ağzından akan kanlı köpükler arasında gözleri söndü. Ahmet başını kaldırdığında Birincinin de yerde hareketsiz yattığını gördü. Başından aşağı kaynar sular döküldü. 
O ölürse kendi geleceği ne olacaktı? Zaman makinesini ilk kim yapacaktı? Selin bu manzarayı görüp uçağa binmekten vazgeçerse, ailesini nasıl kurtaracaktı? 

Donup kalmıştı. 

Açık kapıdan bir tıkırtı daha duyunca irkilip silahını doğrulttu. Selin korku ve şaşkınlıkla kapının ağzında ona bakıyordu. Ailesi için Selin'in ölmesi şarttı. Tabancayı ona doğrulttu ve tetiği çekti. 

Mermi Selin'in göğsüne saplandı. Kapının girişinde, yüzünde şaşkınlıkla yere yığıldı. Kulaklık hala kulağındaydı. 


#4 


Birkaç dakika içinde üç kişinin ölümüne sebep olmuştu. 
Üzülüyordu ama karısı ve kızına kavuşabilmek için 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daha çoğunu öldürebilirdi. Kapıyı kapatıp mutfak sandalyesine oturdu. Birinci ve Üçüncünün saatlerindeki zamanın dolmasını bekledi. 

Önce Birincinin zamanı doldu ve ölü bedeni kayboldu. Kan izi bile kalmamıştı. Üçüncü kaybolurken tabancası da yok olmuştu. Polisler gelmeden daireden çıkıp, kaçtı. 

Onun da dönmek için on dakikası kalmıştı. Selin öldüğüne göre geri dönebilir, ailesine kavuşabilirdi. 

Sirenleri duyduğunda kendini boş bir sokağa attı. 

Sayaç son beş saniyeyi gösteriyordu. 

Dört. 

Üç. 

İki. 

Bir. 

Gözlerini kapattı. 

Açtığında hala saklandığı sokak arasındaydı. 
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STOZ - UOPZO 1EZ0Ş 


Taşınabilir müzik çalar artık hayatımızın bir parçası, Onsuz neredeyse tuvalete bile gitmiyorum. Müzik çalarla birlikte verilen CD çok etkileyici. Yeni bir akım olsa gerek! Çok tuhaf ama etkileyici bir müzik. Şarkıların hangi dilde söylendigini anlayabilen henüz olmadı. Üretici firma da bu konuda hiç açıklama yapmadı. 


6Z19 IulLu 


ei a 

2 > Nedense sürekli bu CD' yi 
dinliyorum. Başka bir şey dinleyemez oldum. 


43yS-eJg - UEUloJ 


Bugün tam iki ay oldu. 
Tam iki ay... 


Ez 


“ İKİNCİ DÜZEY YÜKLEME 
TAMAMLANDI. 
YUMURTA KULAKTAN TAŞICIYA yi KR e 
ENJEKTE EDİLDİ” N 9 


Zi 
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ESraYSAL 4 
ihililihalemlen Seçtinlerim” 


“Yaratıcınız'ile karşılaşsanız, ona soracağınız Soru'ne 


olurdu? 
Herşey Bir'den var oluyor ve tekrar Bir'e dönüyor. 


Birden Bire! 


Lİ Lİ 
Iİ | | İN İl | RE | Değişim, dönüşüm ve döngü. 
| ( Başlangıç ve Son 
Alfa ve (2mega 
“Her şey Bütün'ün içindeyken, Bütün'ün her şeyin içinde olduğu da doğrudur. Bu hakikati gerçekten anlayan yüce bir bilgiye sahip olur. *Kybalion ALE A “ONE GA İsviçre'nin Lozan şehrindeki Ecole Polytechnigue Federale de Lausanne (EPFL)'da Blue Brain Project, Mavi Beyin Projesi ismiyle başlayan ve daha sonra birçok ülkeden yaklaşık 150 enstitünün de katkı vermesiyle Human Brain Project (HBP), İnsan Beyni Projesi adıyla çalışmalarına devam eden proje Avrupa Birliği'nin desteklediği ve 1 milyar Euro fon ayırdığı gerçek bir projedir. Proje halen devam etmektedir. 
2045 İnsiyatifi, 2045.com' isimli internet sitesinde 
amaçlarını “nsan kişiliğini biyoloğik olmayan taşıyıcılara aktarmak, ömrü uzatmak ve ölümsüzlüğü bulmak'olarak açıklayan gerçek bir organizasyondur. 
Rus milyarder Dmitry Jtskov bu organizasyonun kurucusudur. 
İnsanoğlu; beyin, zihin, bilinç ve düşüncelerin kaynağı ile ölüm, ölümsüzlük, yaratıcı ve yaratılan üzerine 


binlerce yıldır sorular sordu, yanıtlar aradı. “Alfa ve Omega'nın bu sorulara yanıt verip veremeyeceğini bilmiyorum ama okuduktan sonra zihninizde yenilerinin doğacağından eminim. 

Arda Öngören 


e-kitap: 2018 
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“VİMLEEMLCN 


Bu kitapta büyü yok Sihir yok Dolayısıyla hokus pokuslu cümlelerde yok Ama malum yasalarla açıklayabildiğimiz şeylerin yanı sıra, açıklayamadıklarımızdan da bolca var. 

Hikayelerin çoğunda birbirine ilişkin bağlantılar bulacaksınız; o bazılarında oldukça belirgin, bazılarında ise kıyıya köşeye bir taşın altına saklanmış ipuçları var. Umarım beğenirsiniz. 
Kitabın adının neden Sinek İkilisi olduğuna gelince; benim ilk yazdığım ve yazarken en çok zevk aldığım hikayedir kendisi. Ben, bu isim ayrıcalığını hak ettiğini düşünüyorum. Bakalım doğru seçim olduğu konusunda bana katılacak mısınız. 


Keyifli okumalar. 


Basım Yılı: 2018 


Sinek İkilisi 
Coşkun HEPYONAR 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p.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Metin UÇAR 


-Babaa!...., baba! 

-Ne oldu oğlum? 

-Şeyy!.. Babam, kapıda..., duruyor. Seninle konuşmak istediğini söyledi. 

-Ne babası lan? Kimmiş o kapıda duran? 

-Baba, valla sensin işte. Kafam karıştı. Ya, sen buradasın, peki o kim? 


Pazar gazetesi okuma keyfinden alıkonan adam ne olduğunuanlamakiçin yerinden kalktı. Kapısinekliğinin ardından görünen silüet gerçekten de kendine çok benziyordu. Sinekliği hafif hiddet, hafif merakla aralayınca adeta dilini yutacak gibi oldu. Karşısında duran adam kendisinin bir kopyasıydı, üstelik çok sevdiği kısa kollu gömleği ve kumaş pantolonu bile aynıydı. Adam şaşkınlıktan bakakalmıştı, ağzından tek kelime çıkmıyordu. O sırada arkasından gelen oğlu söze girdi. 
-İşte, demedim mi? Hem sesi de aynı! 
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-Ne lazımdı? — diye sorabildi gazete okumaktan alıkonan adam. 

- Memed, durumun farkındayım. Ancak ben senim! Bana birkaç dakika müsaade et herşeyi sana anlatayım. Mesele çok önemli. Hepimizin geleceği tehlike altında. 

-Bir dakika! Ne biçim bir numaradır bu anlamadım, ancak öyle canın istedi diye evime giremezsin! 

-Memed, tekrar ediyorum. Ben senim. Sadece başka bir zaman diliminden geliyorum. Gelecekten. 
Ne inatçı olduğunu biliyorum. Ancak zamanımız çok kısıtlı, Her an kendi zaman dilimime dönebilirim, o zaman geçmişe, şimdiye, geleceğe ne olacağını düşünmek dahi istemiyorum. Ne olur konuş benimle. 
İstersen kapı aralığından da anlatırım her şeyi. Çatı arasında bir sandık var. Oğlan biliyor ne olduğunu! 
Değil mi Can? 

İki baba arasında kalan Can şaşkın şaşkın 


bakıyordu. Sırrının açığa çıkmış olmasından dolayı yüzünde korkulu bir hoşnutsuzluk belirmişti. Fakat kapının önünde duran babası doğru söylemişti. Çatı arasındaki sandıktan gerçekten de haberi vardı. Evin içindeki babası da soru soran gözlerle olan bakıyordu. 

-Evet, ne olmuş yani? Çatı arasındaki sandıktan haberim var. İyi de ben birşey yapmadım ki! 

-Yürü bakalım ne sandığıymış bu? — Bu iyiden iyiye sinirlenen Can'ın evin içindeki babasıydı. 

-Ben de gelebilir miyim sizinle? Orada sana anlatmam gerekenler var. 

-Bana bak, gözüm üstünde! Yanlış bir hareketini görürsem fena yaparım! 


-Tamam, tamam. Şimdi ne olduğunu anlarsın. 


Can önünde giden iki babasını takip ediyordu, çünkü o da ne olduğunu anlamak istiyordu. Gerçekten de sadece sandıktan ve içinde çalışan o aletten haberi vardı. Ama söylediği gibi başka birşey yapmamıştı. Can'ın evin içindeki babası çatı arasının kapısını araladı. Burası diğer evlerden çok farklı bir mekandı. Uzun yıllardır duran bir sürü eşyaya yer olmuştu, ama tozun zerresi yoktu. Çünkü Can'ın babası düzenli olarak buranın temizliğini yapardı. Can ve arkasından gelen adamın bahsettiği sandığı daha önce görmemişti bile. İçeri girdiklerinde doğal olarak çok şaşırmıştı. Merakla sandığa yaklaştı. Üzerinde kilidi olmayan sandığın kapağı açılabilir gelmişti ona. 

-Memed, ne olur dur! Ver ben açayım. — Bu, Can'ın eve misafir gelen babasıydı. — İçinde bir zaman harmanlayıcısı var. En ufak bir yanlış düzeltilemez hatalara yol açabilir. 

Can'ın evdeki babası artık garip bir şeylerin olduğuna emindi ve bu nedenle misafir babaya itiraz etmedi. Üstelik sandığın içindeki şeyden de ürkmüştü açıkcası. Misafir baba dikkatlice sandığın kapağını açtı. 
İçindeki cihaz her neyse mavimsi bir ışık yaymaktaydı. 

-Memed, bu cihaz bir zaman harmanlayıcısı. 
Ne yazık ki ayarlama sisteminin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bildiğim tek şey her an kafasına göre bir zaman dilimi seçip, etrafındaki boyutu oraya 


gönderebildiği. Sen, yani ben en son çatı arasına temizlik 


yapmak için girdiğimde ilk defa gördüm bu sandığı. 
Ne olduğunu anlamak istedim. İstemez olaydım. Ben cihazı incelerken harmanlama yapacağı tuttu. Kendimi Tibet'te budist rahiplerinin arasında buldum. Bundan dört yıl sonraydı. Yanımda ne para, ne herhangi bir belge vardı. Ancak iki ayda geri dönebildim. 

-Peki nereden duydun? 


bu zaman harmanlama hikayesini 


-Bunu bana Tibet”teki rahipler anlattılar. Bizim Can'ın otuz yıl sonra bu sandığı bulacağını söylediler. 
Bu olay Can'ın Kaylas Dağı'nın sırrını ortaya çıkarmak için yaptığı seyahatte olmuş. Rahipler Can'ın sandığı bulduğu yerden alarak evine götüreceğini söylediler. Rahipler bunu yapmaması gerektiğini söyleyeceklermiş, ancak Can onları dinlemeyecekmiş. 
Tam onlar tartışırken zaman harmanlayıcı binlerce yıldır ilk defa çalışmaya başlayacakmış. Rahipler tam o anda yüz yıl gerideki bir boyuta geçeceklermiş. Uzun çabalardan sonra Kaylas'a döndüklerinde ne Can ne de sandık orada olmayacakmış tabii. Bunlar olurken ben sandığı buluyorum ve harmanlama sayesinde rahiplerin yanına gidiyorum. Böylece rahipler sandığın nerede olduğunu öğreniyorlar ve bana bir görev veriyorlar. 
Eğer yine bir harmanlama olmazsa sandığı Kaylas'a geri götüreceğim. Rahipler oradaki bir bilgenin zaman harmanlayıcısının nasıl durdurulacağını bildiğini söylediler. Şimdi en kısa zamanda sandığı Tibet'e ulaştırmamız lazım. Rahipler yeteri kadar para verdiler. 

-Yani, şimdi sen, gerçekten ben misin? 
Gelecekten gelen? — Can'ın evin içindeki babası sanki başka söyleyecek birşey bulamamıştı. Ancak kendisinin olmayan bir eşyadan kurtulma fikri de ona çekici gelmişti. — Tamam. Sandığı benim pikapla havaalanına götürürüz. Gümrük işlemleri falan yaptırmamız gerekecek. 

-Orada bu işleri yapacak birini buldum zaten. 
Bizi bekliyor. Tek mesele harmanlama olmadan bu işi başarmamız. 
babası 


gerektiğini söyledikten sonra misafir babası ile beraber 


Can'ın evdeki ona evde kalması çatı arasındaki davetsiz eşyayı dikkatle aşağı indirdiler, pikaba yükleyerek yola çıktılar. Evde kalan Can 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babalarının arkasından el sallıyordu. 

Can'ın babası birkaç saat sonra döndü. Yanında misafir babası yoktu. Can koşarak babasına sarıldı. 

-Tamam oğlum. Merak edecek birşey yok. O misafir amcayı yolcu ettim. Hem sandıktan da kurtulduk. 

-Ama ben o sandıktan çok hoşlanmıştım baba. 
Kapağının arasından mavi mavi bir ışık süzülüyor, hoş da bir mırıltı duyuluyordu. 

-Bu sandıktan bana haber vermemen konusunda gelince! Bunu ayrıca konuşacağız. Bunun cezasız kalacağını sanıyorsan aldanıyorsun. 

-Baba, özür dilerim. Ben buna önem vermemiştim ki! Benim haberim olmadan buraya bir sandık koymuşlar demiştim. Peki sen söyler misin? O amca neden sana benziyordu? Tıpkı kopyan gibiydi. 
Aynen senin gibi konuşuyordu. Senin bir ikizin mi var yoksa? 

-Ooo, Can.., Can. Bunu ben de bilmek isterdim. 
Ben de senin gibi şaşkınım. Ama birgün öğreniriz ne olduğunu! — Can'ın babası sevecen bir şekilde oğlunun saçlarını kocaman eliyle karıştırıyordu. 

Can'ın evdeki babası sevdiği gazetesine döndü. 
Ancak bir türlü yarım kalan makalesini bulamıyordu. 
Bir an gazetenin tarihine baktı. Tam dört yıl öncenindi elindeki gazete. O sırada kapı çalındı. Can'ın evdeki babası şaşkınlık içinde kapıya gitti. Karşısında genç bir adam duruyordu. Can'ın evdeki babasını görünce heyecanla konuşmaya başladı. 

- Baba, ben Can. Anlatmam çok uzun sürecek. 
Babam sandığı nereye götürdü? Bunu bilmem lazım! 
Sandığa hemen ulaşmam lazım. Kaylas'taki rahiplerin eline geçerse bir felaket olacak. Babam bunu önlemeye 


çalışıyordu. Sanırım başarısız oldu. 
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Selma MİNE 


Selma Mine'nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


Yazı Dizisi - 13 


Doğrusunu söylemek gerekirse, insanlar otomat ve robotları kendilerine benzer modelde tasarlasalar da', kontrolü elden bırakmak istemedikleri makineler de var elbet. Bunlar, kullanmayı sevdikleri, bir anlamda kendi kafalarına göre kullandıkları araçlar. Her ne kadar bir yığın bölümlerini otomatik hatta bilgisayar destekli yaptıkları halde, belki de onlarla bütünleşerek kendilerini siborg gibi hissettikleri için vazgeçmeleri de kolay değil. 

Bu hizmet araçlarını, sanki farklı bir yaşam türü veya ırk gibi, toplu taşımadan savaş araçlarına dek çok değişik alanlarda kullanmak mümkün. Üstelik bunların giderek ruh kazandıkları, kullanıcılarını sevdikleri, vicdan sahibi oldukları, intikam aldıkları hatta cinayet işledikleri üzerine fanteziler de geliştirilmiştir. 

Bilgisayar teknolojisinin sınırlarını zorlayan yazarlar ve senaristler, salt bilginin acımasızlığı ile yeterince vicdani melekelere sahip olmayan oluşumların da neyi neden yaptığını bilmeden eylemde bulunmalarını sorgulamakta, korku-gerilim tarzında işlemektedirler. 

Anlatıların temelinde hep şu uyarı vardır: «Dikkatli olun... teknoloji sizi esir etmesin, hatta öğütüp yok etmesin!» 


I YAŞASIN, BENZERİMİZİ YARATTIK! Otomatlar, Robotlar ve İnsansılar Dünyası, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Sayı:11, Mart: 2018,, SF: 20 
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The LOVE BUG: Herhie 
Aşk Böceği Herhie 


Its alovein for 
Herbie... 
ihe incredible little 

car 

who shifis for 


himself! 


e 7) Y, uv) Cİ 


9 


JONES eser LEE 


BILL WALSH.... DON DaGRADI BİLL WALŞH 


TOMLINSON su HAGKETT Füvan- FONG- GRANATELLİ ROBERT STEVENSON TECHNIGOLOR 

1968 Walt Disney yapımı filmin yönetmeni 
Robert Stevenson, senaryo: (Gordon Buford'un 1961 
romanı) Bill Walsh, Don DaGradi. Oyuncular: Dean Jones, Michele Lee, David Tomlinson. 

Lüks bir araba satıcısında rastladığı Volkswagen Beetle'1 beğenen sadece Jim Douglas değildir; araba da onu beğenmiştir. Bu yüzden de genç adamı evine kadar takip eder ve adeta kendini zorla satın aldırır. Sonra da macera başlar. Katıldıkları yarışlarda geçirdikleri hüzünlü ve eğlenceli saatler, hatta kendisine yapılan sabotaja karşı intihara kalkışması, onu kendine özgü bir kişilik sahibi yapmaktadır. Hatta bir ara çöpçatanlığa bile soyunur. 


YARIŞ TUTKUNLARI 


The BİG BUS büyük Otohüs 


ATLAST- 
THE FIRST DISASTER MOVIE 
WHERE EVERYBODY DIES 


(laughing) 


1976 ABD yapımı. Yönetmen: James 
Frawley, Senaryo: Fred Freeman, Lawrence |. 
Cohen, Oyuncular: Joseph Bologna, Stockard Channing, John Beck. 

Bilgisayar donanımlı ve nükleer güçle hareket eden akıllı bir otobüs, üzerine konulan ödülü hak etmek üzere ülkeyi bir uçtan bir uca geçerek New York'tan Denver'e gitmeye kararlıdır, Tüm aksiliklere rağmen. Walt Disney yapımı «Aşk Böceği Herbieynin değişik bir yorumu; BK-Fantezi karışımı bir eğlence filmi.. 


www.yerlihilimkurgu.com 23 


Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Sen Sir 
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Alacakaranlık Kuşağı Dizisi, 1964, 5.Sezon, 14.Bölüm. Yönetmen. John Brahm, Senaryo: Earl 


Hammer Jr., Rod Serling. Oyuncular: Edward Andrews, Helen Westcott, Kevin Hagen. 

Yağmurlu bir günde, ofis yöneticisi olan Oliver Pope arabası ile bir gazete satıcısı çocuğa çarptığında evine gitmektedir. Onu öylece bırakıp hemen oradan SIVIŞIL. 

Otomobili garaja koyar. Karısı arabanın sürekli ışıklarının yanıp söndüğünü görünce, hırsız girdiğini sanır. Gece yarısı, korna çalmaya başlar. Ertesi gün karısı ile yemeğe giderken, kazanın meydana geldiği köşede araba fren yapar. Ofisteki rakibi Pete Radeliff tutuklandığında, 
Oysa Pope doğru davranana kadar, araba hareketini 


artık özgür kaldığını düşünür. 


değiştirmeyecektir. 
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MUHBİR ve İNTİKAMCILAR 


HOW DO YOU KILL SOMETHİNG 
THAT CAN'T POSSIBIY BE ALIVE? 


1983 ABD yapımı filmin yönetmeni John 
Carpenter. Roman: Stephen King, senaryo: Bill Philips. 
Oyuncular: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul. 

1957'de, Detroid”de yapılan bir kırmızı Plymouth Fury iki kazaya neden olur. Bunlardan biri ölümcüldür ve izleri de halen üzerinde devam etmektedir. 

Yirmi bir yıl sonra serseri ve Zorba öğrenci Arnold “Arnie” Cunningham ile tek ve en iyi arkadaşı Dennis Guilder, araba sürme hevesine kapılırlar ve bahçedeki satılık harap olmuş otomobili görürler. Arnie, ona adeta âşık olur. Arabaya ilk sahibi tarafından “Christine” adı verilmiştir. 

Klasik arabayı, tamirci Will Darnell?in dükkânına götürür ve onarımı için yoğun bir çalışmaya dalar. Bu arada karakteri de kumaz bir yapıya dönüşür ve lisedeki en güzel kız olan Leigh Cabot'u tavlamayı başarır. 
Adeta kötülüğü temsil eden bu garip arabanın tesiri altında kalarak, ona benzemeye başlar. Çok geçmeden de, onları tehdit eden kimseleri öldürmeye başlayan Christine'in doğaüstü bencilliğine ve kıskançlığına 


bürünür. 


The Lifi 
Asansör 


MATTHLS VAN HELİNINGEN presenteert 
HUUB STAPEL 


WİLLEKE ELROOY. O JOSINE VAN DALSUM 


F. 


A 


—İ pair” 


een film van DICK MAAS 


camera MARC FELPERLAAN © montage HANS VAN DONGEN scenario & regie DICK MAAS producent MATTHIJS VAN HELNINGEN een SIGMA FILM productie uitgebracht door TUSCHINSKI FILMDISTRIBUTLON F 


1983 Hollanda yapımı. Yönetmen ve senarist: 
Dick Maas, Oyuncular: Huub Stapel, Willeke van Ammelrooy, Josine van Dalsum. 

Bir asansör, içindekileri hapseden ve neredeyse ölümle burun buruna getiren, güvenliği atlatan bazı tuhaf arızalar göstermektedir. Asansör firmasından bir teknisyen olan Felix, işletimde bir hata bulamaz. Ne zaman ki kendisi ve patavatsız bir muhabir, asansör şirketinin elektronik ortağı «Rising Sun Elecronics» konusunda sorular sormaya başlar, işinden atılır. 
Bu konuda bilgisine başvurdukları bir profesör ise, «mikroçipler» üzerinde yapılan bazı çılgınca araştırmalara onları yönlendirir... Bu çipler yarı 


proteinle yüklüdür ve canlıdır... 


Haydi, bir tane de 1990 sonrasından olsun. «Lifi» gibi ürkütücü. Bu kez onu cani yapan mikroçipler değil, zehirli atıklar... Bir ihtimal, onların da içinde yer alan 


biyolojik mikroorganizma... Olur a!.. 


ÇANİLER 


Trucks 
Kamyonlar 


1997 Kanada 
Chris Thomson, Kısa Öykü: Stephen King, Senaryo: 


yapımı filmin yönetmeni 
Brian Taggert, Oyuncular: Timothy Busfield, Brenda Bakke, Aidan Devine. 
Küçük bir kamyonlar tarafından ele geçirilir. Buna sebep büyük 


kasaba kamyonu, şoförsüz olasılıkla kentteki bir zehirli atıktır. Birden canlanan ve sahiplerini öldürmeye başlayan kamyonlar, sayısız ölümlere sebep olurlar. Sonunda, hayatta kalan bir adam ile iki oğlu ve kasabalı bir kadın, kamyonları durdurmaktan kaçınırlar. Çünkü onlarla mücadele akıl 


dışıdır. 
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Damnation Alley 
Lanetli Geçit veya Son Destan 


MORE THAN A MOVIE. 
AN ADVENTURE YOU'LL NEVER FORGET. 


1977 ABD Twentieth Century-Fox yapımı bu BK 
filminde başrolü “Land Master” adlı bir taşıt üstlenmiş: Boyu 10,5 m, ağırlığı:11 ton. Bu askeri taşıt, bir nükleer savaş sonunda, Arizona'nın doğusunda mahsur kalan insanları kurtarmak için kullanılır. Doğu sahiline saldırı ulaştığında, burada bir miktar uygarlık kalıntılarının varlığını düşünen kişiler, kıta boyunca mahvolmuş ve kötü hava koşullarının tahrip ettiği yerlerden bu aracın teknik donanımı ve manevra yeteneği ile geçerler. 

Kum, çamur ve suda rahatlıkla hareket eden araç, üçgen setler üzerine oturtulmuş 12 ayağa sahiptir. 
Üçgen tekerlek zinciri, bir üst, iki alt direksiyon tarafından yönetilmektedir. Land Master bir kayaya çarparsa üzerinden, denize dalarsa içinden geçmesini bu düzenek sağlamaktadır. Yüksek manevra kabiliyeti ile araç 309 dönebilmekte ve 10,5 m. içinde tam bir daire çizebilmektedir. 

Gövde, çelik-metal levha ve alüminyumdan oluşmuştur. Saatte 55 mil hız yapabilen aracı hiçbir şey etkileyememektedir. Tüm kapılar hava basınçlıdır ve bir sahnede araç, Montana'daki Fiat Head Gölü'nü yüzerek geçmiştir. 

İçinde kapalı devre TV cihazı, radar göstergesi, 
2 portatif yatak, duş ve banyo bulunmaktadır. 
Aracı California Şehir Stüdyosu'nda Dean Jeffries tasarlamıştır. Patenti, Araç Geliştirme Şirketinden Robert W.Forsyth ve John Forsyth'e aittir. 

Eh, film için tasarlansa da, patenti alınan böyle bir aracın ABD ordusunda kullanılmayacağını da kimse garanti edemez!.. 
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Firebird 2019 AD 
Ateşkuşu - MS. 2019 


sannzDARREN MeGAVIN * DOUG MECLURE- ROBERT WISDEN * MARY BETH RUBENS *nGEORGE TOULİATOS onem erl m Ga TELİ mococan HAROLD SOBEL “ms e 


YAN * 14 MARA PRONO 


1981 Kanada yapımı filmin yönetmeni David 
M. Robertson, Senaryo: Maurice Hurley, Biff McGuire, Oyuncular: Darren McGavin, Doug McClure, George Touliatos 

Çok sevilmeyen ve desteklenmeyen politik kararlarından birinde, ABD hükümeti, tükenmekte olan petrol kaynaklarından dolayı, resmi ihtiyaçlar dışında, araçlarda kaçak yakıt kullanılmasını yasaklar. Yasadışı araçların imhası için bir ekip oluşturulur. Ancak içlerinden biri, otoritelere karşı gelerek petrol için çevreyi yakmayı bile göze alacaktır. 

2000'li yıllarda ABD petrol kaynaklarının tükenme yolunda olduğu ve devlet politikası olarak kendi rezervlerine dokunmadan, başka ülkelerdeki petrol kaynaklarını kullanma kararında olduğu dünyaca bilinmektedir. Dolayısıyla bu film, böyle bir noktaya parmak basması açısından önemlidir; ancak o kadar. Devamı macera ve hızlı aksiyona dayanan bir gösteri halini almakta. Vasat bir film çıkmış ortaya. 

Daha sonra çevrilecek olan «Mad Max» (1985) benzer sorunları deşmeye devam edecektir. 


Firefox 
Kızıl Tilki 


1982 ABD yapımı filmin yönetmeni Cilnt 
Fastwood, Senaryo: Alex Lasker, Wendell Wellman. 
Oyuncular: Clint Fastwood,, Freddie Jones, David Huffman. 

Sovyetler, MIG-31'i geliştirip, sesten altı kez daha hızlı uçabilen, radara yakalanmayan ve hepsinde kötüsü silah sistemi, pilotun düşüncelerine göre hareket eden bir savaş uçağına dönüştürürler. “Firefox” denilen bu prototip, kullananın görüş alanına girip de bakışlarıyla hedefe kilitlendikten sonra, herhangi bir düğmeye basılmadan doğrudan bombalarını atmaktadır. MIG-3 1'in çok miktarda üretimi, Rusya'ya büyük avantaj sağlayacaktır. Üstelik ilk taarruzda güçlü bir vurucu güç olacaktır 

Vietnam Savaşı'ndan deneyimli Michell Gant, ABD Hava kuvvetlerinde subaydır ve Firefox?'MIG- 
3Vi çalmak üzere Bilyarsk Hava üssüne gönderilir. 
Rus deneme pilotu Albay Voskow'u atlatmayı başaran Gant, tam SSCB Birinci Sekreteri üsse geldiğinde, uçağı kaçırır. Bu üstün makine ile Rus Savunmasını aşacak, uçaksavar füzelerini, deniz hücumbotlarını ve helikopterleri atlatacak, Bir ABD denizaltısından işaretlenen hedefe ulaşacaktır. Yine de Rusların elinde hâlâ bir MIG-I kozu daha vardır. Gant'ın uçağına yakıt ikmali sırasında onu gönderirler ve film Kuzey Kutbunda bir kedi-fare oyununa dönüşür... 

Haydi, bir kez daha 1990 sonrası bir-iki filme dokunalım. Uzay/muzay derken artık bu tür konuların pek işlenmediğini, zaten düşünülenlerin de materyalize olduğu bir gerçek. Yine de meraklılarına... 


SAVAŞÇILAR 


da R 


W 


gi j 


MAOLUMIa 
TANIR 


BEN CROSS JACKY W00 . CALLUM BLUE 


2011 ABD yapımı filmin yönetmeni Jeffrey 
Scott Lando, Senaryo: Nathan Atkins, Jeffrey Scott Lando, Oyuncular: Callum Blue, David Schofield, Jon Mac. 

Alaska'nın kuzey kıyılarında çok gizli bir işlem cereyan etmektedir. Bir süper tanker, Soğuk Savaş döneminden kalma, ICE 10 denilen ölümcül bir antimadde silahı taşınmaktadır. Bunu Dünyanın en derin noktasına atmak üzere güvenle taşımak gerekmektedir. 

Silah, Dünya'ya düşen bir göktaşından elde edilen maddeden yapılmıştır ve kullanıldığı anda, zincirleme reaksiyon ile kıyameti başlatacaktır. Bu madde ancak çok soğuk bir ortamda kontrol altına alınabilmektedir. Bir askeri uçak, bundan çok ufak bir parçayı geri getirince, olaylar başlar. Uçak düşer, madde kaçar ve Kuzey Kanada'nın bir kasabasında 


çembere alınır. 
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Sn0wniercer 
Kar Küreyici 


2013 Güney Kore, ABD, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa ortak yapımı filmin yönetmeni Joon-ho Bong. 
Senaryo: Joon-ho Bong, Kelly Masterson. Oyuncular: Chris Evans, Jamie Beli, Tilda Swinton. 

Küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir deney, 2031 yılında ters teper. Böylelikle yeryüzü bir buzlar gezegenine dönüşür. Bu felaketten kurtulan bir grup şanslı insan, hiç durmadan dünyayı turlayan Snowpiercer (Kar küreyici) adlı bir trende 17 yıl 


boyunca yaşamak zorunda kalır. 
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James Bonu 007 


JAMES BOND 
Agent 007... i 


20 ğ 

2 a TE) Kİ 
THE FIRST JAMES BOND FILM A 
IAN FLEMING'S 


Dır.No 


TME DOUBLE "0" MEANS ME HAS 
A ÜCENSE TO KILL WHEN ME CHOOSES.. WHERE ME CHOOSE$...WHOM ME CMOOSES! 


ve un tas Diz No .... SEAN GONNERY. ...» Pp A WAŞİMAN ACI LORD sev BENARD LEE eme 


İngiliz gazeteci yazar lan Fleming (1908-1964), II.Dünya Savaşı sırasında, 1944'de, «30 Komando» adlı seçkin beyin takımının başı; daha sonra da istihbarat subayıdır. Bu tecrübeleri sayesinde Ajan 007 James 


«T-Force» Komando Bölüğünün yönetici 


Bond, lan Fleming'in 1953-1964 arası yazdığı casusluk romanlarının başkahramanıdır. Gücünü teknolojiden alan, değişik silahlar kullanan ancak kas gücü ve kıvraklığını da elden bırakmayan bir parça Superman, bir parça Batman, bir parça da Flash Gordon'dur. 
Binbaşı Sir James Bond, M16 olarak bilinen İngiliz Gizli Servisi'nin «00» öldürme yetkisine 


AJANLARA HİZMET EDENLER 


sahip bir ajanıdır. Başlıca görevi, çılgın ve dünyayı ele geçirmeye çalışan, servetlerini teknolojinin son kertesine kadar harcayan bilim adamlarının veya egemen sınıftan kişilerin bu eylemlerini engellemektir. 
Bu konuda bilimin ve teknolojinin her türlü buluşundan, yeniliğinden yararlanır. 
Genel anlamda gençlere sevdirilmek amacıyla seksten uzak çevrilen bilim kurgu filmlerine karşın, bu seri, yetişkinlere hitap eder durumdadır. Hemen hemen her filmde: 
a) Bir araba, motosiklet, uçak veya tankla müthiş bir kovalamaca ve aksiyon vardır. 
b) Kumarhane sahneleri ve oyunlarda girişilen riskler vardır. 
e) Hızlı bir Don Juan'dır ve filmin sonu genelde bir sevişme sahnesiyle biter. Kraliçe veya Başbakan teşekkür için bile onu arasa, bu durumu amirleri örtbas ederler. 
d) Kullandığı silahlar ve son model araçlar, İngiliz Gizli Servisi M16'nın yöneticisi de «O» olarak anılan «O» dairesinde yapılmaktadır. 
Çılgın bir araba meraklısı ve sürat delisi olan James Bond'un güçlü motor donanımlı arabaları bazen kendisini izleyenlere ateş etmekte, bazen duman püskürtmekte, bazen uçurumdan uçarken paraşüt açmakta, bazen de denizaltında dolaşıp, umulmadık sahillere çıkarak kumsalda güneşlenenleri şaşkına çevirmektedir. 
James Bond Filmlerinin dökümü ve baş aktörleri şöyledir: 
1.«Dr.No» — 1962 (Sean Connery) 
2.«From Russia with Love» (Rusya'dan Sevgilerle) - 
1963 (Sean Connery) 

3.«Goldfinger» (Altın Parmak) — 1964 (Sean Connery) 

4.«Thunderball» — 1965 (Sean Connery) 

5.«Casino Royale» (Büyük Kumarhane) — 1966 
(David Niven, Peter Sellers) 

6.«You Only Live Twice» (İnsan İki Kere Yaşar) — 
1967 (Sean Connery) 

7.«On her Majesty's Secret Service» (Kraliçe'nin Hizmetinde) — 1969 (George Lazenby) 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8.«Diamonds are Forever» (Ölümsüz Elmaslar) — 
1971 (Scan Connery) 

9.«Live and Let Die» (Yaşamak İçin Öldür) — 1973 
(Roger Moore) 

10.«Man with the Golden Gun» (Altın Tabancalı Adam) — 1974 (Roger Moore) 

11.«The Spy Who Loved Me» (Beni Seven Casus) — 
1977 (Roger. Moore) 

12.«Moonraker» (Ay Harekâtı) —1979 (Roger Moore) 

13.«For Your Eyes Only» (Sadece Gözlerin İçin) — 
1981 (Roger Moore) 

14.«Octupussy» (Ahtapot) — 1983 (Roger Moore) 

15.«A View to Kili» (Ölüme Bir Bakış) — 1985 (Roger Moore) 

16.«The Living Daylights» (Yaşayan Işıklar) — 1987 
(Timothy Dalton) 

17.<Licence to Kill» (Öldürme Yetkisi) — 1989 
(Timothy Dalton) 


1990 sonrasından günümüze doğru gelen filmleri ise 


şöyledir: 


18.«Golden Eye» (Altın Göz) — 1995 (Pierce Brosnan) 

19.«Tomorrow Never Dies» (Yarın, Asla Ölmez) — 
1997 (Pierce Brosnan) 

20.«The World is not Enough» (Dünya Yetmez) — 
1999 (Pierce Brosnan) 

21.«Die Another Day» (Başka Bir Gün Öl) — 2002 
(Pierce Brosnan) 

22.«Casino (ORoyale» (Büyük Kumarhane) — Tekrar:2006 (Daniel Craig) 

23.xOuantum of Solace» (Tesellinin Bedeli) — 2008 
(Daniel Craig) 

24.«Skyfallp» - 2012 (Daniel Craig) 

25.«Spectre» - 2015 (Daniel Craig) 
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Flv ilei MANLARA HİZMET EDENLER 


Stingray 


TME A ODLOUR SUPORMMARIOMATIIN UNDENMELTEN ADMIMTUPE FROM TME OALAYOA OT TASMDERSIRDS' 


Hos İPS OLANA LERİ İTE sre om elo 


ta aş İİ İİ İm 


1964-65 sezonunda 39 Bölüm olarak Gerry ve Silvia Anderson tarafından gerçekleştirilen, kahramanı Dünya Güvenlik Devriye denizaltısı «Stingray»'in, okyanustaki ve yeryüzünü ele geçirmeye çalışan okyanus altı uygarlıkları ile maceraları. İlk kez tamamen renkli çekilen bu İngiliz kukla animasyon yapımın müzikleri: Berry Gray, Özel efektler: Derec Meddings. 


Dizinin Bölüm Başlıkları şöyledir: 
1964, 1.Sezon Bölümleri: 
1).Stingray: 
WASPtarafından araştırmayla görevli, Dünya Güvenlik Devriyesi'nin saatte 600 mil yapabilen Stingray adlı 


DEVRİYELER 


denizaltısı tahrip edilmiştir. Kaptan Troy Tempest ve yardımcısı Phones, yeryüzünü ele geçirmeye kararlı bir denizaltı imparatorluğunun hükümdarı Titan tarafından yakalanmıştır. Troy, başka bir sualtı uygarlığı üyesi Marina'dan yardım alır. Zaman geçmektedir. WASP, Stingray'in görüntüden kaybolduğu yere bir nükleer füze göndermeye hazırlanmaktadır. 

3). The Ghost Ship, 
4).Subterranean Sea, 5).Loch Ness Monster, 6).Set Sail for Adventure, 7).The Man from the Navy, 8).An Echo of Danger, 9).Raptures of the Deep, 10).Titan Goes Pop, 11).In Search of the Tajmanon, 12).A Christmas to Remember, 13).Tune of Danger 


2).Emergency o Marineville, 


1965, 1.Sezon Bölümleri: 
14).The Ghost of the Sea, 15).Rescue from the Skies, 16).The Lighthouse Dwellers, 17).The Big Gun, 18).The Cool Cave Man, 19).Deep Heat, 20).Star of the East, 21).Invisible Enemy, 22).Tom Thumb 23).Eastem Eclipse, 


Tempest, 24).Treasure Down 


Below, 25).Stand by for Action, 26).Pink Ice, 27).The Disappcaring Ships, 28).Secret of the Giant Oyster, 29). 
The Invaders, 30).A Nut for Marineville, 31). Trapped in the Depths, 32).Count Down, 33).Sea of Oil, 34). 
Plant of Doom, 35).The Master Plan, 36).The Golden Sea, 37).Hostages of the Deep, 38).Marineville Traitor, 39).Aguanaut of the Year. 
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derece ileri teknolojiyle donanımlı «Ateş-kuşu» adlı 


Thunderbirds 7080 gemileriyle, Huston Uzay Merkezi'nden astronot Jeff Tracy ve 5 oğlu, çeşitli maceralar yaşarlar. 
Uzay Kahramanları 
1965, 1.Sezon Bölümleri: 


Gerry Anderson's Original Cult Classic 1).Trapped in the Sky, 2).Pit of Peril, 3).The Perils Tümen of Penelope, 4).Terror in New York City, 5).Edge of Impact, 6).Day of Disaster, 7).30 Minutes After Noon, 

8).Desperate Intruder, 9).End of the Road, 10).The 


Uninvited, 11).Sun Probe, 12).Operation Crash-Dive, 13). Vault of Death, 14).The Mighty Atom. 


1966, 1.Sezon Bölümleri: 

15). City of Fire, 16). The Impostors, 17). The Man from MI.5, 18). Cry Wolf, 19). Danger at Ocean Deep, 20). Move - And You're Dead, 21). The Duchess Assignment, 22). Brink of Disaster, 23). Attack of the Alligators!, 24). Martian Invasion, 25). The Cham-Cham, 26). Security Hazard. 


1966, 2.Sezon Bölümleri: 
1).Atlantic Inferno, 2).Path of Destruction, 3). Alias Mr. 
Hackenbacker, 4).Lord Parker's “Oliday, 5).Ricochet, 6).Give or Take a Million. 


Thunderbird (Gökgürültüsü Kuşu/ Gürleyen Kuş) Kuzey Amerika Kızılderili efsanelerine göre, yeryüzüne yağmur yağdırarak bitkilerin büyümesine neden olan, kuş biçiminde güçlü bir ruhtur. Aydınlık, onun göz açıp kapamasıdır ve kanat çırpması ile gökler gürülder. Thunderbird, totemlerde, diğer alt seviyede kuş ruhlarıyla birlikte, göbeğinin üzerinde ilave bir 


kuşbaşı ile sembollenmiştir, Benzer figürler, Avrupa, Afrika ve Asya totemlerinde de görülür. Gizemcilikteki 
karşılığı, binlerce kuşun binlerce yıl arayıp da ancak 30 
kuşun huzuruna vardığı «Simurg» (Tanrısal Öz)'dur. 

Bu efsanevi kuşa adını veren dizi, yine Gerry ve Silvia Anderson tarafından 1965-66 sezonunda İngiliz kukla dizisi olarak çekilmiştir, Ülkemizde «Uzay Kahramanları» adıyla gösterildi. 

Ölümcül tehlikelere maruz kalanları kurtarmak üzere Uluslararası Kurtarma Teşkilatı'na ait, son 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Knight Rider DİZİSİ 


KITT - Knight Industries Two Thousanıl Kara Şimşek 


1982-86 arası 4 sezonluk ABD yapımı dizi, ülkemizde «Kara Şimşek» adıyla gösterildi. Yapımcı: Glen Larson, Harkor Wade; Yönetmen: Daniel Heller; Edward Mulhare, David Hasselhoff. 
Patricia MecPherson. 


Oyuncular: 


Kadim bilgilerde, mahşerin 4 atlısı olarak da bilinen 4 farklı erdem ve olgunlaşma basamağı, şövalyelik olarak da ifade edilir. Orijinal adı «Knight Rider» “Şövalye Binici” olan bu makine kahramanın da her bölümü, bu şövalyeliklerin başka bir çehresini anlatması bakımından ilginçtir. Burada kastedilen onun sürücüsü (driver) olan Mike (Michael) değil, doğrudan arabanın kendisidir. Ayrıca «Knight of the Phoenix» (Ateş Kuşu/Yeniden Dirilişin Şövalyesi) sembollerin ardına gizlenmiş bu tarz bir art anlama da başlangıç yapmaktadır. 


Polis memuruyken sanayi casusluğu yapan bir 


DEVRİYELER 


şebekenin peşine düşen Michael, ölümcül şekilde yaralanır. Knight adlı sakat bir bilim adamı, bir fon kurarak KITT (Knight Industries Two Thousand - Şövalye İşletmecilik 2000) adını verdikleri bir otobilgisayarın geliştirilip toplum hizmetine sunulmasın için Mich adlı birini görevlendirmiştir. Mich ve bilgisayar uzmanı Bonnie, Michael'i bulur; estetik yaptırarak yeni bir kimlikle KITT'in sürücülüğünü üslendirirler. Bu korkusuz dörtlü, pek çok ilginç olayın üstesinden gelebilecektir, artık. 

Konuyu 6 Milyon-Dolarlık Adam'ın başka bir yorumu şeklinde görmek de olası. Sürücü Michael'in denetiminde, kendi kendine düşünebilen, karar verebilen, konuşan ve önerilerde bulunan bir yapay zeka» otomobil var... Özellikle de yeni araba modellerine hayranlık duyanlar için kaçırılmaz firsat... 


Gerisi macera... 


1982, 1.Sezon Bölümleri: 

1). Knight of the Phoenix: Part-I, 2). Knight of the Phoenix: Part-2, 3).Deadly Maneuvers, 4).Good Day at White Rock, 5).Slammin” Sammy's Stunt Show Spectacular, 6).Just My Bill, 7).Not a Drop to Drink, 8).No Big Thing, 9).Trust Doesn”t Rust, 10).Inside Out, 11).The Final Verdict, 12).A Plush Ride, 13).Forget Me Not, 


1983, 1.Sezon Bölümleri: 

14).Hearts of Stone, 15).Give Me Liberty... or Give Me Death, 16).The Topaz Connection, 17).A Nice, Indecent Little Town, 18).Chariot of Gold, 19. White Bird, 20). Knight Moves, 21).Nobody Does It Better, 22).Short Notice, 


1983, 2.Sezon Bölümleri 

1).Goliath: Part-I, 2).Goliath: Part-2, 3).Brother's Keeper, 4). Merchants of Death, 5).Blind Spot, 6).Returm to Cadiz, 7).K.I.T.T. the Cat, 8). Custom K.I.T.T, 9).Soul Survivor, 10).Ring of Fire, 11).Knightmares, 12).Silent Knight, 
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1984, 2.Sezon Bölümleri: 

13).A Knight in Shining Armor, 14).Diamonds Aren”t a Gir/s Best Friend, 15). White-Line Warriors, 16). 
Race for Life, 17).Speed Demons, 18).Goliath Returns, 20).A Good Knights Work 21).Mouth of the Snake, 23).Let It Be Me, 24).Big Iron 


1984, 3.Sezon Bölümleri. 
1).Knight of the Drones, 3).The Ice Bandits, 4).Knights of the Fast Lane, 5). Halloween Knight, 6). K.L.T.T. 
vs. K.A.RR., 7). The Rotten Apples, 8). Knight in Disgrace, 9). Dead of Knight, 10). Lost Knight, 11). 
Knight of the Chameleon, 


1985, 3 Sezon Bölümleri: 

12).Custom Made Killer, 13).Knight by a Nose, 14). 
Junk Yard Dog, 15).Buy Out, 16).Knightlines, 17).The Nineteenth Hole, 18).Knight & Knerd, 19).Ten Wheel Trouble, 20).Knight in Retreat, 21).Knight Strike, 22). 
Circus Knights, 


1985, 4.Sezon Bölümleri: 

1).Knight of the Juggemaut, 3).KITTnap, 4).Sky Knight, 5).Burial Ground, 6).The Wrong Crowd, 7).Knight Sting, 8).Many Happy Returns, 9).Knight Racer, 10).Knight Behind Bars, 11).Knight Song, 


1986 4.Sezon Bölümleri: 

12).The Scent of Roses, 13).Killer K.I.T.T., 14).Out of the Woods, 15).Deadiy Knightshade, 16).Redemption of a Champion, 17) Knight of a Thousand Devils, 18). 
Hills of Fire, 19).Knight Flight to Freedom, 20).Fright Knight, 21).Knight of the Rising Sun, 22).Voo Doo Knight. 
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blue Thunder 
Mavi Şimşek 


HE'S OUT THERE... 


Fiying the most lethal weapon ever made, The Blue Thunder Special. 


And only one man can stop him from using it on you. 


COMINGIN FEBRUARY 


1983 ABD yapımı filmin yönetmeni: John 
Badham, Senaryo: Dan O©'Bannon, Don Jakoby. 
Oyuncular. Roy Scheider, Warren Oates, Candy Clark. 

Mavi Şimşek, özel bir Polis devriye helikopter modelidir. Ancak silahla donatılmıştır ve sokak olaylarını engelleme görevini de üstlenmiştir. 

Tasarımcıları, oOonun neler oyapabileceğini Fakat Los Polis 


Şubesi pilotu Frank Murphy, onunla kentteki asayiş 


göstermek istemiştir. Angeles 


operasyonlarına katılma girişimlerinde ( bulunur. 
Murphy ve yardımcısının, Vietnam'dan döndükten sonra da aralarındaki olaylara farklı bakış açıları devam eder; hatta bu sürtüşme, helikopteri kullanma konusunda zirve yapar. 

Ülkemizde «Mavi Şimşek» adıyla gösterilen filmin beğenilmesinden sonra, içine biraz da komedi 


katarak, ertesi yıl, bir sezonluk dizisi çekilmiştir: 


DEVRİYELER 


Bine Thunder TV Dizisi 
Mavi Şimşek 


1984 ABD yapımı dizinin bölümleri çeşitli 
yönetmenler tarafından çekilmiştir. Guy Magar, Berard McEveety, Gilbert M.Shilton, Earl Bellamy, Phill Bondelli, Bernard L. Kowlski, Charlie Picemi. 

Oyuncular: James Farentino (Frank Chaney), Dana Carvey (Clinton “Jafo”), Sandy MePeak (Captain Braddock), Dick Butkus (Richard “Ski? Butowski), Bubba Smith (Lyman “Bubba? Kelsey) 

Los Angeles Polis Teşkilatındaki Teğmen Frank Chaney, suçlulara karşı ileri donanımlı bir helikopter olan Mavi Şimşek Ekibine atanmış, kurallar karşısında başına buyruk bir polistir. Mavi Şimşek, “fısıltı modeli” denen son derece sessiz çalışan, yüksek hıza ve manevra gücüne sahip, geliştirilmiş en güçlü silahlarla donanmış bir araçtır. Chaney'in yardımcısı Wonderlove, temiz-yüzlü bir çaylaktır. Eski birer sporcu olan Ski ve Bubba ise geliştirilmiş bir minibüsü kullanan yer destek görevlileridir. 

1984 yılında çekilen ve ülkemizde tamamı 
gösterilen 11 bölüm şöyledir: 

1).Second Thunder, 2).A Clear and Present Danger, 3).Arms Race, 4). Revenge in the Sky, 5). Trojan Horse, 6).Skydiver, 7).Clipped Wings, 8).Payload, 9). The Long Flight, 10). Godchild, 11).The Island. 


Filmciler kaçırır mı, bir akıllı ve mükemmel helikopter macerası daha çevrilir: «Airwolf> (Hava Kurdu-1984) 
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Rirwoli fava Kurdu 


THE ACTION MEN: VOLUME 1 


AVRWOLEF 


© 


e 


w 
UNIVERSAL AIRWOLF: THE MOVIE 


1984 ABD yapımı filmin yönetmeni ve senaristi: 
Donald Bellisario, Oyuncular: Jan-Michael Vincent, Ernest Brognine, Alex Cord. 

Hava Kurdu, “Şirkef” 
kuruluşu tarafından yaratılan, yüksek teknolojili bir 


denilen bir devlet 


helikopterdir. Onun yapımcısı olan bilgin, dengesiz biridir; aracı çalar ve Libya'ya götürür. 

Hava Kurdu Projesinin yöneticisi, kot adı Archangel (Büyük Melek Mikâil) olan Müdür yardımcısı Michael Colesmith Briggs, onu geri getirmeyi kafaya koyar. 

Helikopterin bir diğer mucidi olan Stringfellow Hawke, aracı nasıl uçuracağını bilmektedir. Archangel, Libya'ya gidip onu nasıl geri getireceği konusunda onu yetiştirir. Tek sorun, Hawke'ın yalnızlığı seven, içine kapanık biri olmasıdır. Bu görevde onun ücreti, Vietnam?'daki bir eylem sırasında kaçırılan kardeşinin, Şirket tarafından ölü veya diri yerinin belirlenmesidir. 

Filmin ardından, 3 yıl sürecek olan dizisi devreye 


girer. 
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Mirwolf TV Dizisi fava Kurdu 


Pilot filminden sonra 1984-86 arasında çekimine başlanan dizi, başkahramanı mükemmel yapılmış bir helikopter «Hava Kurdu».ve ABD soğuk savaşı üzerine kurulu. 

Yönetmen: Donald Bellisario, Stringfellow OoHawke (Jan-Michael (o Vincent), Michael “Archangel? Coldsmith Briggs HI (Alex Cord), Dominic Santini (Ernest Brognin), Caitlin O”Shaughnessy (Jean Bruce Scot). 

Dizide, pilot filmdeki aracın mucidi dengesiz 


Oyuncular: 


bilgin ve helikopterin Libya'ya kaçırılma faslı devreden çıkarılmış, Bu müthiş makinenin deneme pilotu Hawke, Vietnam'da esir düşen ağabeyini kurtarmak için Şirket'e şantaj yapar. Şirket yetkilileri, bu durumu gizler ve ona yardım ederler. Tamamen macera ağırlıklı 
3 sezonluk bir dizi. 


1984, 1 Sezon Bölümleri: 
1).Shadow of the Hawke, 2).Daddy's Gone a Hunt'n, 3).Bite of the Jackal, 4).Proof Through the Night, 


5).One Way Express, 6).Echoes from the Past, 7).Fight Like a Dove, 8).Mad Over Miami, 9).And They Are Us, 10).Mind of the Machine, 11).To Snare a Wolf, 


1984, 2.Sezon Bölümleri: 

1).Sweet Britches, 2).Firestorm, 3).Moffett”s Ghost, 4).The Truth About Holly, 5).The Hunted, 6).Sins of the Past, 7).Fallen Angel, 8).HX-I, 9).Flight #093 Is Missing, 10).Once a Hero, 11).Random Target, 


1985, 2.Sezon Bölümleri: 

12).Condemned, 13).The American Dream, 14).Inn at the End of the Road, 15).Santini's Millions, 16). 
Prisoner of Yesterday, 17).Natural Born, 18).Out of the Sky, 19).Dambreakers, 20).Severance Pay, 21). 
Eruption, 22).Short Walk to Freedom, 


1985, 3.Sezon Bölümleri: 

1).The Hom of Plenty, 2).Airwolf II, 3).And a Child Shall Lead, 4).Fortune Teller, 5). Crossover, 6).Kingdom Come, 7).Eagles, 8).Annie Oakley, 9).Jennie, 10). 
The Deadly Circle, 11). Where Have All the Children Gone?, 12).Half-Pint. 


1986, 3.Sezon Bölümleri: 

13). Wildfire, 14).Discovery, 15).Day of Jeopardy, 16). 
Little Wolf, 17).Desperate Monday, 18).Hawke's Run, 19).Break-In at Santa Paula, 20).The Girl Who Fell from the Sky, 21).Tracks, 22).Birds of Paradise, 


DEVRİYELER 


Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, İstanbul 
2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, 
Kitap:23, İstanbul 2011 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, 
İstanbul 2010 


Göndermeler: 


*YAŞASIN, BENZERİMİZİ YARATTIK! Otomatlar, Robotlar ve İnsansılar Dünyası, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY 
e-dergi, Sayı:11, Mart: 2018,, S£ 20 


*The LOVE BUG: HERBIE, Otomatlar, Robotlar Ve İnsansılar 
Dünyası, (aynı eser), Sf: 31 


GELECEK SAYI: 
YAPAY DÜNYALAR 


*Shore Leave, The sguire of Gothos, The Apple *Max Headroom 

*Looker 

*TRON-Legaly 

*The Big Goodbye, 11001001, Manhunt 

*Gost Shell 

*The Truman Show 

*Dark City 

*Matrix 

*Existenz 

*The Thirteen Floor 

*Surragates, 

*Inception 

*Ve de Ölümün Ötesini Aramak: Flatliners Diğerleri 
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Kısa Öykü - Bölüm 2 


Ali YAZAN 


Valkyrie Ünerasyonu 


“0” dedikten sonra konsoldaki bir düğmeye 


dokundu. Cam bölmeyi mavi bir ışık kapladı. 
Kısa süren bir vınlama sesinden sonra ışık ve ses kesildi. Cam bölme şimdi bomboştu. Albay Hudson konsoldaki kronometreyi 15 dakikaya ayarladı. Komuta odasındaki tüm personel dev ekrandaki kronometrenin geri sayımını büyük bir gerginlikle izlemeye başlamıştı. Albay Hudson herkesin duyabileceği bir sesle “Tanrı yardımcınız olsun beyler.” dedi. 

Yüzbaşı ve personeli yoğun ışıkla kamaşan gözlerini açtıklarında önlerinde uzanan bir otoyolun kenarında olduklarını gördüler. Yüzbaşı çevresine bakındığında tim elemanlarının sağ olduğunu gördü. “Herkes iyi mi?” diye sordu. 

Tüm tim elemanları iyi olduklarına dair cevap verdikten sonra yüzbaşı çevreye hızlıca bir 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göz attı. Ağaçlık alan yaklaşık olarak bir kilometre kadar ilerilerindeydi. Operasyonu güven içinde 


gerçekleştirebilmek (oiçin buraya ulaşmaları gerekliydi ancak bu da vakit kaybı demekti. 
“Anlaşılan yolun kenarına düşmüşüz, kahretsin.” 
Yüzbaşı kolundaki kronometreye baktığında bir dakikanın şimdiden geçmiş olduğunu gördü. 
Dokuz dakikaları Ağaçlık 


ulaşmaları için yeterli zamanları yoktu. 


kalmıştı. alana 

“Beyler, santrali hemen buraya kurun. 
Ormana ulaşmak için vaktimiz yok.” diye emir verdi. Personeli, emri ikiletmeden yerine getirdi. 
Cihazı yolun 20 metre kadar iç tarafına taşıyarak çantasından çıkardılar ve metal ayaklarını açarak yere sabitlediler. İletişimden sorumlu çavuş bir düğmeye basarak cihazı aktif hale getirdi ve 


kulaklığı başına yerleştirerek dinlemeye başladı. 


Ufak bir çanak antenle etrafı dinlemeye alan cihaz kısa sürede karargâhın telefon sinyallerini yakaladı. Çavuş “Bingo, yakaladım.” diye bağırdı. 

Yüzbaşı “Derhal hatta bağlan ve dinlemeye al. Tam bir dakika sonra da karargâhı ara ve Albay Brandt'i iste. Eğer daha erken ararsak patlama olmadan konferans salonuna dönebilir ve çantayı bulunduğu yerden alabilir.” diye emretti. 

“Emredersiniz.” 

Çavuş, hattı dinlemeye aldı. Yüzbaşı devamlı kontrol 


kronometreyi ediyordu. 


Bağlanmaya 30 saniye kalmıştı ki arka taraflarından bir arabanın yaklaşmakta olduğunu gördüler. Yüzbaşı “Karargâhı ara, hemen!” diye emretti. Çavuş derhal numarayı çevirdi. Ancak karşı taraftan bir cevap alamadı. Numarayı tekrar tekrar çevirmeye devam etti. Bu arada araç onlara iyice yaklaşmıştı. İçinde bir subay olduğu anlaşılıyordu. Önünde motosikletli iki koruma, arkasında ise askeri bir kamyon içinde sekiz adet tam teçhizatlı asker vardı. Tam bu sırada karargâh cevap verdi ve çavuş derhal Albay Brandt'le görüşmek istediğini, kendisinin Berlin'deki Reich Güvenlik Baş Dairesinden. Binbaşı Klaus Steinberg olduğunu söyledi. Ancak şimdi araç durmuş ve içinden inen ve onlara doğru yaklaşan kişinin bir SS albayı olduğunu görmüşlerdi. 
Yüzbaşı , çavuşun önünde durarak albayın onu görmesini engelledi. Ellerini arkasında kavuşturur gibi yaparak parmak uçlarında hafifçe yükseldi ve eliyle çavuşa iletişimi kes işareti yaptı. 

İşareti alan çavuş derhal iletişimi kesti ve ahizeyi cihazın üzerindeki yerine yerleştirdi. Albay, Yüzbaşı Johnson'ın tam karşısına geldiğinde yüzbaşı topuklarını birleştirerek kolunu ileri uzattı ve “Heil Hitler!” diyerek Nazi selamı verdi. 


Onunla beraber tüm personeli de aynı şekilde 


selam verdiler. Albay , sağ elini kaldırarak selamı aldı ve şapkasını çıkararak tozunu silktikten sonra karşısında hazır ol vaziyetinde bekleyen Yüzbaşı Johnson'a “Burada ne yapıyorsunuz Binbaşı, ce?”diye sordu. 

Klaus 


Reich Güvenlik Baş Dairesinden. ” diye tamamladı 


“Steinberg, Steinberg, albayım. 
Johnson. 
“Evet, 


yineleyeyim. Burada ne yapıyorsunuz?” Bu soruyu 


Binbaşı Steinberg, sorumu sorarken albayın gözleri sırasıyla Johnson ve tim elemanlarının üzerinde gezinmiş ve sonunda da personelin arkasında duran cihazın üzerinde sabitlenmişti. 
Johnson 


“Führer'imizin emriyle yeni bir telefon santralinin 


duraksamadan cevap verdi denemelerini gerçekleştiriyoruz, albayım.” 
“Telefon santrali mi? Bir telefon santralinin denenmesi için böyle açıklık bir alana getirildiğini ilk defa görüyorum. Bunun sebebi nedir? Ve Führer'in yazılı emri varsa onu da görmek isterim.” 
“Elbette, Johnson 


sol üst cebinde bulunan emir yazısını çıkararak 


albayım.” Yüzbaşı albaya uzattı. Albay, emri dikkatle inceledi. 
Emirde Binbaşı Klaus Steinberg'in yeni tip bir askeri telefon santralinin denenmesi için yetkili kılındığı ve bu amaçla istediği mekânı seçebileceği belirtilmekteydi. İmza yerinde Adolf Hitler'in ismini gören albay imzayı dikkatle inceledi. Bunun Hitler'e ait olduğu açıkça görülüyordu. O belgeyi incelerken Yüzbaşı Johnson da CIA'nin imzanın taklidini kusursuz bir şekilde gerçekleştirmiş olması için içinden dua ediyordu. 

Albay, belgeyi Yüzbaşı Johnson'a geri verirken “Evet, bu Führer'in imzası. Buna şüphe yok. Ancak bu olayın manasını gene de bana 


açıklamanızı rica edeceğim.” dedi. 
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“Memnuniyetle, albayım. Bu santral çok yeni bir model ve mevcut telefon hatlarına bir kabloya ihtiyaç duymadan bağlanabiliyor. 
Bununla da kalmıyor, bilinen tüm telefon hatlarını dinlemenize de izin veriyor. Eğer buradaki denemelerimiz başarılı olursa cihazı düşman hatlarında kullanım için cephe birliklerine göndereceğiz. Ancak bu bilginin şimdilik çok gizli konumunda bulunduğunu belirtmeme izin verin.” 

“Elbette, elbette.” 

Albay, tatmin olmuş görünüyordu. Ancak Johnson ve personeli hiç rahat değildi çünkü Albay, 


hepsini kısaca tekrar şüpheyle süzerek “Peki, 


süreleri neredeyse dolmak üzereydi. 


binbaşı, size görevinizde başarılar dilerim.” 
dedi ve selam verdikten sonra arkasını dönerek arabasına doğru yürümeye başladı. Johnson ve tim elemanları da Nazi selamıyla albaya karşılık verdikten sonra hemen santralin başına geçtiler. 
Albay, arabasına binip biraz uzaklaştıktan sonra Johnson, karargâhın hemen tekrar aranmasını emretti. Çavuş Tuckleberry emri derhal yerine getirdi. Karşı taraftan ahizenin kaldırıldığını ve karşılık verildiğini duymuşlardı ki birden ahizeden şiddetli bir patlama sesi geldi. Karşı taraftaki hat kapanmıştı. Çavuş elinde ahize olduğu hâlde yüzbaşıya bakakalmıştı. Tüm personel adeta taş kesilmişti. Biranlık şaşkınlık ve hayal kırıklığından sonra Johnson derhal cihazın yerine yerleştirilmesi ve ormana doğru çekilme emrini verdi. 

Personel hızla bu emri yerine getirirken az oOÖnce konuştukları 


albayın (o aracının 


dönmüş olduğunu ve yanındaki eskortlarla beraber kendilerine doğru hızla yaklaştığını gördüler. Johnson kronometresine baktığında dört dakikalarının kaldığını gördü. Ya kalıp 


sorgulanmayı ve tutuklanmayı göze alacaklar 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ya da çatışmaya girerek vakit kazanmaya çakışacaklardı. Her iki hâlde de eğer dört dakika daha 


geri alacaktı. Hızlı karar vermesi gerekiyordu. 


dayanabilirlerse Profesör Harris onları 


Eğer kaçarlarsa suçlu olduklarını kabul etmiş olacaklardı. Bu yüzden ormana çekilme emrini iptal etti ve herkese olduğu yerde kalmalarını söyledi. 
Albayın 


belirmişti. Albay araçtan inerek korumalarıyla 


aracı az Sonra yanlarında beraber hızla yanlarına geldi. Johnson hiç bir şeyden haberi yokmuş gibi davranarak hemen Nazi selamını verdi ve “Neler oluyor albayım, bunkerle görüşürken telefonda şiddetli bir patlama sesi duyduk?” diye sordu. 

Albay “İlk kontrol noktasına vardığımda Führer'e bir suikast girişimi olduğunu haber aldım, detayını ben de bilmiyorum. Ancak şükürler olsun ki Führer'imiz hafif yaralarla bu suikast girişimini atlattı. Binbaşı Steinberg, soruşturma için sizi ve personelinizi tutukluyorum. Derhal silahlarınızı ve yanınızdaki santrali bana vermenizi emrediyorum.” diye cevap verdi. 

Johnson şaşırmış gibi görünerek bir an elemanlarına baktı ve tekrar Albaya dönerek “Ama neden, gördüğünüz gibi biz burada bir testi gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Bu suikastla ne gibi bir ilgimiz olabilir ki?” diye sordu. 

“Orasını karargâha, ya da ondan geriye ne kaldıysa oraya vardığımızda öğrenirsiniz. 
Şimdilik size verdiğim emirlere derhal itaat edin, yoksa güç kullanmak zorunda kalacağım. Ha, bu arada az önce kontrol noktasında karşılaştığım ve Reich Güvenlik Baş Dairesinde görevli olduğunu bildiğim bir yüzbaşı dairede sizin adınızda bir subayın olmadığını bana söyledi, belki bilmek 


istersiniz.” Albay son sözlerini alaycı bir tavırla 


söylemişti. 

Yüz hatlarında hiçbir değişiklik olmayan Johnson, hemen belindeki tabancayı çıkarıp albaya uzattı. Elemanlarına da başıyla aynısını yapmalarını işaret etti. Tüm tim elemanları silahlarını albayla beraber gelen askerlere teslim ettikten sonra santrali de Albayın otomobillinin arkasına yüklediler. İşleri bittikten sonra tim personeli tam araçlara bindirilecekti ki birden hepsinin etrafını mavi ve parlak bir ışık kapladı. 
Albay ve askerleri kendilerini bu parlak ışıktan korumak için birkaç saniyeliğine elleriyle yüzlerini kapatıp açtıktan sonra tutukladıkları SS binbaşısı ve ekibinin ortadan kaybolduğunu hayretle gördüler. Albay “Her tarafı araştırın, uzağa gitmiş olamazlar.” diye bağırdı. 

Sonra santral aklına geldi ve hışımla arabanın bagajını açtı. Santral da askerlerle beraber ortadan kaybolmuştu. O böyle ekibi ile birlikte etrafı çılgınca araştırırken Yüzbaşı Johnson ve askerleri sağ salim geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorlardı. Onlar önlerinde belirir belirmez Albay Hudson hemen camekânlı bölmenin kapısını açmış ve kendilerine önce iyi olup olmadıklarını, iyi oldukları cevabını aldıktan sonra da operasyonun başarılı olup olmadığını sormuştu. 
Yüzbaşının “Maalesef efendim.” diyerek başını olumsuz manada sallaması ise kendisinde hayal kırıklığına yol açmıştı. 

Tim bölmeden çıktığında (odadaki döndükleri 


odalarına 


tüm personel onları canlı kutladı. o Johnson 


dinlenebileceklerini 


için gidip sonra Albay 


ekibine söyledikten 
Hudson'ın karşısına oturdu ve olanları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Kendisini Hudson'la dikkatle 


dönerek 


beraber dinleyen Profesör Harris, 


Hudson'a “Size bu Operasyonun 


başarısız olacağını söylemiştim albay. Dua edin ki personeliniz canlı geriye döndü. Bunun tam tersi bir durumla da karşılaşabilir, onların cesetlerini buraya geri getirebilirdik.” dedi. 

Albay düşünceli bir şekilde başını tasdik manasında salladıktan sonra masadaki telefona “Bana derhal 


Birkaç saniye sonra 


uzanarak bir numara çevirdi. 
Savunma Bakanını bağlayın!” 
Savunma Bakanı George Mason hattaydı. Albay ona olayı kısaca özetledikten sonra “Emirlerinizi bekliyorum efendim.” diyerek sözlerini tamamladı ve Bakanın sözlerini dinlemeye başladı. Kısa bir süre dinledikten sonra “Peki, efendim. Anlıyorum, emredersiniz.” dedi ve telefonu kapattı. Karşısında oturan Johnson ve Harris'e dönerek “Bakan timin birkaç gün dinlendikten sonra suikast için yeni bir göreve hazır olmasını istiyor.” dedi. 

“Yeni bir görev mi? Ne görevi? Bakan bu teşebbüsün başarısızlığa uğramaya mahküm olduğunu anlayamadı mı hala?” Bu sözleri Harris söylemişti. “Üzgünüm profesör fakat Pentagon bu görevin ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmesi konusunda ısrarcı ve onlar sizin gibi düşünmüyorlar. Tarihin değiştirilebileceğine hâlâ inanıyorlar.” 

Harris “Ben de üzgünüm Albay Hudson çünkü kaderle savaşmak imkânsızdır. Pentagon da bu gerçeği mutlaka kavrayacak ama korkarım bu onlara pahalıya mâl olacak.” diyerek sözlerini 


tamamladı ve ayağa kalkarak odadan dışarı çıktı. 


Son 
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Roman - Bölüm 4 


Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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SON İNSAN'IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE 


Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral Serhat Seçkin seçilir: 


“Görevi başarabileceğime bile emin değilim. 
Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 


Tek başına gerçekleştireceği bu görevde özel insanların yetenekleri onu hem korkutmaktadır hem de şaşırtmaktadır: 


“İsterseniz gıcık olduğunuz general dostunuz varsa, onun altından değerli eşyalarını da basit birer odun parçasına çevirebilirim.” 


“Gerçekten de muazzam bir yetenek.” 


Yine de tek başına bu işin altından kalkması 


gerektiğinin farkındadır: 
“Bunu yapabilirim.” 


Kendisine Kedi Oğlan diyen gizemli bir gencin, General'in Leydi Kuzgun ismini kullanan arkeolog dostuyla geçmişte karşılaştıkları ortaya çıkar: 


“Bir dakika bu genci tanıyorum ben. Emin değilim ama sanki bu gençle ben yıllar önce karşılaşmıştım,” 


“Nerede ve ne zaman?” 


“Yirmi yıl önce, Mısır'da. Sizinle ilk tanıştığımız andan yaklaşık bir iki dakika sonra bu genç yanıma gelmişti ve benimle konuşmuştu.” 


4. Bölüm “Ozan” 
(19.06.2014, Bir yıl önce) 


General Serhat ilacın etkisinin hala geçmediğini hissediyordu. Baş dönmesi katlanılmaz bir hale gelmişti. Artık bedeninin genç olmadığını gösteriyordu bu durum. Görev alacağı yeri görmeye gitmesi gerektiğine dair acil bir çağrı aldığında mecburen eşinin yanından ayrılmak zorunda kalmıştı. Gidince haber vereceğini söylemişti, ama burada telefonlara yer yoktu. Cebinden görev çağrısı gelmeden önce beraber olduğu eşi ile Haliç'in kenarında çektirdiği bir fotoğrafı çıkarttı ve ona bakarak cesaret aldı. Eşi alımlıydı, her zaman bakımlıydı. General?e çeki düzen vermesini de bilirdi, o olmasaydı saçını bile taramayı unuturdu çoğu zaman. Kestane rengi saçı, ela gözleri ve hep gülümser halde duran dudaklarıyla sabahın ilk ışıklarıyla ona bakarak uyanmak büyük bir lütuftu General için. Ama özel günlerinde onunla vakit geçirmek yerine şimdi burada bulunmak zorunda bırakılmıştı. 

Ona Altın Boynuz'un hikâyesini anlatmıştı. Bir kehanetin peşinden giden insanların bu topraklara nasıl yerleştiğinin efsanesini okuduğu bir kitaptan alıntılarla paylaşmıştı. Bu toprakların değerini göremeyenler ise şimdinin Kadıköy'ünde, o zamanın ise Körler Ülkesinde ikamet ediyorlardı. * 
tahmin 


“Bu hikâyeden neden etkilendiğini 


edebiliyorum” demişti onu sonuna kadar dinledikten sonra eşi. 


“Bu proje çok değerli, bu yüzden işi başarıya ulaştırmam gerekiyor. Bu insanlar dibimizdeyken bizlerin kör gözlerle onlara yaklaşması yapılacak en kötü hata olur.” 


Eşi, her zaman destek olurdu. Bu durumda da ondan başka içindeki sıkıntıları kimseyle paylaşamazdı. 
Çünkü projeye göstermiş olduğu özgüven neticesinde liderlik etmesi için görevlendirilmişti. Daha fazla sohbet edememişlerdi, aniden gelen çağrı yüzünden kalkmak zorunda kalmıştı eşinin yanından. Neyse ki eşi çok anlayışlı birisiydi. En son ayrılmadan evvel yanağına bir öpücük kondurmuştu: “Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım, seni çok seviyorum.” 


Ondan sonra bulundukları restoranın önüne gelmiş olan bir limuzine bindiğini hatırlıyordu son olarak. 
Orada ona bir iğne vurulmuştu ve gidecekleri yer neresiyse oraya varana kadar karanlıkta kalmıştı. 


Bembeyaz koridorlar ona bir hastaneyi andırmıştı. 

Ama sadelik her zaman iyiydi. Mimar iyi bir iş çıkartmıştı. -. Daha bina tamamlanmadığı halde oldukça etkilenmişti. Alt kat daha yapılmamıştı, oraya cephanelik ve zindanlar ilave edilecekti. Odalara da daha hiç bir eşya getirilmemişti. Sadece tek bir odanın hâlihazırda tamamlandığını ve örnek olarak gezi esnasında gösterileceğini öğrenmişti. 
“Burası güvenli mi? O insanları burada tutabileceğimize gerçekten de inanıyor musunuz?” 
diye sordu endişeyle General Serhat. Tek bir bina vardı adada gördüğü kadarıyla. Bir pistte iniş yapmışlardı. 
Jeti de ilk defa görme imkânı olmuştu bu vesileyle. Tabi hızına tanık olamamıştı. Bu yüzden düzgünce görüş bildirmesi imkânsızdı. Güvenliğe önem veriyordu, çünkü burada özel insanlarla tek başına kalacağı söylenmişti ona göreviyle ilgili bilgilendirmede. 


Kendisinden başka yüksek rütbeli başka askeri personellerden de vardı. Onlar da kendisi gibi ilaçla getirildikleri için çoğu hala sersemliğini üzerinden atamamıştı. Çoğunluğun surat ifadesinden Serhat gibi binanın kullanılabilirliği ile ilgili olumsuz düşündükleri görülmekteydi. 

Bilim 


insanlarından bir grup onları binayı 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gezdirmekle görevlendirilmişlerdi. On kişi saymıştı General ilk geldiğinde, ama gezi esnasında sayı dörde kadar düşmüştü. Hangi ara başka yöne dağılmıştı diğerleri takip edememişti. Sözcülüğü kırklı yaşlarında gür saçı ve fit bedeniyle kendisine iyi baktığı belli olan birine vermişlerdi. Doğu Anadolu'da bir üniversitede Antropoloji alanında akademisyen olarak çalıştığını söylemişti. Serhat anlatımın başlarını ilacın etkisinden dolayı net olarak duyamamıştı, o yüzden üniversitenin adını ve şehri anlayamamıştı. Unvanı da yüksek ihtimal doçentti, ama bu kısmı da duyamadıkları arasında yer alıyordu. Hiçbirini sorma gereği de duymamıştı zaten, bir daha bu adamı görmeyeceğini umuyordu. Hem antropoloji uzmanına niye ihtiyaç duydukları da ayrı bir muammaydı. 


“Mimarımıza güvenebilirsiniz. Kendisi bu binayı yüksek güvenlik sistemleriyle donattı ve her ayrıntısını bizler daha aklımıza bile getirmeden önce düşündü. 
Eminim, burası bittiğinde sizler de hak vereceksiniz.” 


Antropolog sözcü seçmenlerine boş umutlar veren bir siyasetçi gibi konuşuyordu. Bu yüzden de General”e inandırıcı gelmiyordu dedikleri, ama en azından bir konuda haklıydı. Bina tamamlanmadan net bir görüşte bulunmak doğru olmayacaktı. Binanın bir sene zarfında tamamen hazır olacağı söylenmişti. Ama asıl General'i bu bir sene içerisinde ondan yapması beklenen şeyler endişelendiriyordu. Bu konuda bir yardım alıp almayacağı konusunda bilgi verilmemişti. 


“Şu anda sadece tek bir insan bulabildiniz o da benim sayemde. Bu projeye katkı sağlayacak üstün yeteneklere sahip insanları nasıl bulmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu General Serhat. 
Endişesine diğer askeri personeller de hak veriyordu. 
Bakışlarıyla sadece onay vermekle yetinseler de, General onların desteğini aldığına memnundu. 


Sözcünün suratında alaycı bir ifade oluşmuştu. 
Yanıtı doğrudan söylemek yerine göstermeyi tercih etmişti anlaşılan. Hızlı adımlarla ilerledi ve askerleri bir odaya doğru yönlendirdi. Bu eşyalarıyla beraber hazır olduğu söylenen oda olmalıydı. Bilim insanlarının 


istiyoruz General,” dedi ve odanın kapısını açtı. 


Oda bir gencin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir biçimde düzenlenmişti. Bir bilgisayar ve televizyon bile odaya getirtilmişti. Yatağında oturan genç 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ayağa kalkarak General'e selam verdi. Tavırlarından düzgün bir genç olduğu ve aile terbiyesi gördüğü anlaşılabiliyordu. O kadar teknolojik alet getirtilmiş olmasına rağmen genç hiçbiriyle ilgilenmiyordu. 
Yatağında boş sayfaları neredeyse hiç kalmamış bir dolu defter vardı. Sayfası açık kalmış defterlere göz attığında General, gencin şiir yazmayı sevdiğini anladı. 


“Bu gence ne diye hitap etmem gerekiyor?” diye sordu General Serhat yanındakilere. Çünkü güvenlik sebebiyle özel insanların hepsinin bir kod numarası ve takma adı olacağına karar verilmişti. 


“Ozan diyebilirsiniz efendim,” diye yanıt verdi genç bilim insanlarının hiçbirine sözü bırakmadan. 
General, gencin yaşadığı bu stresli duruma rağmen rahat tavırlarına hayran kalmıştı. Kendisi bile endişeli olduğunu saklayamıyordu, bunu eşinden ve kendisinden başka birilerine sözlü olarak ifade edemese de. 


“Senin yeteneğin nedir, Ozan?” diye sordu General. 
Bu gencin buraya getirtilmesinin bir nedeni olmalıydı. 
Bunun başlıca nedeninin özel yeteneğinden kaynaklı olduğu aşikârdı. 


“Ben onları hissedebiliyorum, nerede olduklarını ve ne yapabildiklerini,” diye yanıt verdi Ozan. Gözleri yemyeşildi. General o gözlerde umut aradı. Boş vaatler o gözlerde yoktu. Ona endişelendiği dertler için bir çözüm sunuluyordu. O gözler sayesinde artık kendisinin kör bir insan olmaktan korkmayacağını anladı ve bu sıkıntılarından birini attı yüreğinden. Körler ülkesinden kaçmanın bir yolunu bulmuştu. 


“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda yaşadığını söyleyebilir misin?” diye sordu General gence. Artık aradığı sorulara yanıt bulabileceği bir yerdeydi ve bu anın tadını çıkartmak istiyordu. Ozan'ın vereceği yanıt ise General için beklenmedik olacaktı ve yeniden yüreğine endişe bulutlarının dolmaya başlamasıyla sonuçlanacaktı. 


“Sayılamaz kadar çok fazlalar, milyonlarca kişi aramızda yaşıyor ve ben de onlardan biriyim.” 


(28.06.2015, Günümüz) 


Kuzgun odanın sadeliğinden memnun kalmıştı. 
Kendisine gelmek için güzel bir duş almayı da ihmal etmedi. Eşyaları zaten kendisiyle beraber getirtilmişti. 


Elbise dolabını açınca kıyafetlerinin çoğunun yerleştirildiğini gördü. Buraya getirilirken giydiği kıyafeti değiştirmek istedi. İsminin adına yakışacak şekilde siyah bir elbise giymeyi tercih etti. Saçını boy aynası karşısında tararken bu aynanın sadece kendi odasında mı olduğunu merak ederken buldu kendisini. 
Çünkü General'in ofisinde gördüğü dosyalardan sadece kendisinin bu ekipte kadın olduğunu fark etmişti. 
Bir kısmını önceden görmüştü, onlar hakkında bilgi sahibiydi. Ama Kedi Oğlan başta olmak üzere bazıları onun için gizemdi ve o mesleği icabı gizemlerden hoşlanmazdı. 


Hazırlanması bittikten sonra daha fazla vakit kaybetmeden toplantı odasına gitmeye karar verdi. 
Binanın krokisini kafasında çizmek vakit alacaktı, ama görsel zekâsı baskın bir karaktere sahipti. Mesleğinde bu yönü çok işe yaramıştı. Piramidin içerisine bir kez girmesi yeterdi, bir daha kaybolması düşünülemezdi bile. 


Odasından çıktığı anda birisiyle çarpışacağı aklının ucuna bile gelmezdi. Dejavu hissiyle dolmuştu tüm benliği. Kendisini yirmi sene kadar önceki genç ve idealist haline geri dönmüş gibi hissetmişti. Sanki zaman hiç geçmemişti. Çöl sıcağında kumların arasında belirmesiyle yeni keşfedilmiş bir piramidin yakınlarında arazi çalışması yapan genç arkeologdu hala. Ondan sonra yaşadıkları ve özel insanlar hakkında duydukları tamamen hayal ürünüydü. 


Kuzgun, Kedi Oğlan'a merakla bakıyordu. Yirmi sene geçmiş, ama hala aynıydı. Bunu fizik kurallarıyla açıklamak mümkün değildi. Zaman hakkındaki tüm bilgilerini sorgulatıyordu bu yaşadıkları ona. 
Generalin neden etkilendiğini daha iyi anlıyordu. 
Gencin odasının dibinde onun çıkmasını beklediğini tahmin etti. Çarpışmaları tesadüf değildi. 


Sormak istediği yığınla soru vardı. Burada olduğunu nereden biliyordu, neden sürekli karşısına çıkıyordu, ondan ne istiyordu gibi bir sürü soru geliyordu aklına. 
Ama niyeyse ilk olarak aklına son anda gelen başka bir şeyi sordu: “O kolyeye neden dokunmak istemiştin?” 


“Bunu asla anlayamazsın,” diye yanıt verdi Kedi Oğlan. Çekingen yaklaşıyordu. Yanıtları kısaydı, ama aslında içini dökmek isteyen bir ifade vardı yüzünde. 
Gerçekte karakterinin bu kadar çekingen olmadığını, insanlara kendisini bu şekilde gösterdiğini düşündü. 


“Sen göründüğünden daha yaşlısın, yeteneğini kullanarak kendini hep genç olduğun yaşına döndürüyorsun,” dedi arkasından Kedi Oğlan'a yaklaşan bir genç. Kuzgun, o yemyeşil gözlerden genci tanımıştı. Sakin bir karaktere sahip olduğunu hatırlıyordu. Ses tonunu kısık tutarak konuşuyordu. 


“Sen de kimsin? Zihin okuyucusu filan mı?” 
diye sordu alay eder gibi bakarak Kedi Oğlan. Bu karakterindeki alaycı yana ilk defa yakinen tanık oluyordu Kuzgun. Göründüğü kadar çekingen biri olmadığı yönündeki tahminlerinde de haklı olduğunu gösteriyordu bu tavrı. 


“Hayır, Oosadece yeteneği olan insanları hissedebiliyorum. Farkında olmadan yapabildiğim bir yetenek. Bu arada adım Ozan yani buradaki adım,” diye yanıt verdi genç. Kedi Oğlan pek gençle ilgilenmemişti. Kuzgun onun yerine gencin uzattığı ele karşılık verdi ve tokalaştı. Kedi Oğlan'ın o anda bakıcılığını üstlenen birine dönüştüğünü fark etmişti ve bu durumdan hoşlandığı söylenilemezdi. 


“Görüşmeyeli nasılsın?” diye sordu Kuzgun, genç arkadaşına. Önceden tanışmış olduğu kişilerden biriydi, hatta beraber birkaç ay çalışmışlardı. General ile birlikte oradan oraya yolculuk etmişlerdi. Ozan'ın o sessiz karakterinin altında yaşından çok olgun birisi olduğunu biliyordu. Kedi Oğlan'ın alaycı yaklaşımına takılmadığına emindi. Yine de bu genç yaşında nasıl bu kadar sakin kalabilmeyi başardığına hayret ediyordu. 


“Ben iyiyim, ne de olsa ben evime gelmiş gibi hissediyorum” diye yanıt vermişti sorusuna Ozan. Kuzgun gülümseyerek karşılık verdi. Gençte yaşadıklarına karşı bir isyan durumu da yoktu. Yine de onun durumunda olmak istemezdi. Ona dikkatlice baktığında hiç bir şeyi dert etmeyen birisini görüyordu. 


Kedi Oğlan ikisinin konuştuklarıyla ilgilenmemiş ve önden gitmişti. Onlar da onun peşinden gittiler. Üçü birlikte toplantı odasına doğru yürürken sessiz olmayı tercih etmişlerdi. Aslında birbirlerini tanımaları için doğru bir andı ama kimse sohbet havasında değildi gibi. Kedi Oğlan, herkes bir araya gelmeden önce Kuzgun ile konuşmak için özellikle odasının önünde beklemiş olmalıydı, ama Ozan konuşmanın devamına engel olmuştu. Onlardan önce birileri toplantı odasına gitmişlerdi anlaşılan, çünkü birilerinin sesi geliyordu. 
Generalin sesi gelenler arasında değildi, Kuzgun 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buna şaşırmıştı. Özellikle bir ses çok ön plandaydı ve oldukça öfkeli bir tondaydı. 


“Bu disiplinsiz mekânda bizi koyun sürüsü gibi oradan oraya götürmelerine izin mi vereceğiz?” diye sesi duyuluyordu. Odada olan diğerleri kimse öfkeli kişiden uzak durmayı tercih etmiş olmalılardı, çünkü kimse onun dediklerine karşılık vermiyordu. 


Kuzgun kapıyı açtığında bağırmakta olan kişiyi gördü ilk başta. Uzun boyluydu, düzenli spor yaptığı anlaşılan kaslı bir vücudu vardı, asker olduğunu belli eden bir saç kesimine sahipti ve kıyafet olarak da askerlerin giydiği kamuflaj pantolonu ile gri tonlarda bir atlet giymeyi uygun görmüştü. Anlaşılan askerlik onun için sadece vatani bir görev olarak kalmamış, hayatının merkezinde yer edinmişti. 


“Ne oluyor burada?” diye herkesin üstüne alınmasını umduğu bir soruyla giriş yaptı Kuzgun. 
Generalin gelmemiş olması onun için şaşırtıcıydı, çünkü General her zaman disiplinli olmaya özen gösterirdi. Bu yüzden öfkeli şahsiyetin disiplinsiz bir ortam olduğu yönündeki eleştirilerini haksız buluyordu. 


İçeride ondan başka üç kişi daha vardı. Birisi şık giyimli, bastonuyla sessizce sandalyesinde oturmayı tercih etmiş bir beyefendiydi, diğeri de onunla taban tabana zıt bir görünüşe sahip, kapkara sakalları olan biriydi. General'in dosyalarında isimlerini sırasıyla Bay Fend ve Kara Altın olarak görmüştü. Üçüncü kişi dosyasını okuma fırsatının olamadıkları arasında yer alıyordu. Daha önce de karşılaşmadıklarındandı. Bay Fend gibi giyimine özen göstermişti, ama üzerine ceket geçirmemiş, sade bir gömlek giymeyi tercih etmişti. 
Hafif bir gözlük kullanmaktaydı, her an yüzünden düşecek gibi bir hali vardı gözlüğün. Keçi sakalının da kattığı havayla Kuzgun, adamın doktor ya da bir akademisyen olabileceğini tahmin etmişti. Adam, Bay Fend'in sol tarafına geçmişti. Ama oturduğu sandalye, masadaki diğer sandalyelerden daha farklı görünüyordu. 
Siyah deriden yapılmaydı. Buradaki sandalyelerin geri kalanı paslanmaz çeliktendi ve üzerlerinde herhangi bir kaplama yoktu. Kuzgun, General için hazırlanmış sandalyeye adamın yanlışlıkla ya da bilerek oturduğunu düşünmüştü. 


Onlardan o istediği (o yanıtını oOkısa Oo sürece alamayacağını anlayan Kuzgun, öfkeli askeri: “Hey, biraz sakinleşmeye ne dersin?” diye uyardı. Aslında 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bu söylediğinin olayları istemediği bir yöne doğru sürükleyebileceğinin farkındaydı, ama General gelene kadar elinden geleni yapması gerekiyordu. Bu yüzden de riske girmekte bir sakınca görmemişti. 


“Buranın başındaki kişi sen olmadığına göre bana emir vermeye yetkin yok,” diye karşı çıktı bu sefer adam. Neyse ki bu tavrı beklediği bir şeydi, o yüzden şaşırtmamıştı. Sakinliğini korumak için derin bir nefes aldı ve odasından çıkmadan önce sıktığı parfüm kokusu burnuna geldi. Rahatlatıcı bir kokuydu onun için, gül kokusuna bayılırdı. Leydi Kuzgun'a huzur getiren nadir şeylerden bir tanesiydi. 


“Önce bir adından başlasan, sana ne diye hitap etmemiz gerekiyor?” diye sordu Kuzgun. Dosyaların tamamına bakamamıştı ve karşısındaki kişi onun için yeni birisiydi. Daha önceden karşılaşmamışlardı. 
Kişi hakkında bilgisi olmadığından dolayı önyargıyla yaklaşmamaya çalışıyor, elinden geldiğince sakin bir tonda konuşmak için çaba sarf ediyordu. 


“Starfell! Güneş enerjisi oluşturmaya yetecek kadar gücüm var. Onun için ayağını denk al benimle konuşurken.” 


“Hey, bir sakinleşmeyi deneyemez misin?” diye Starfell?e yaklaştı Ozan. Belli ki askerin anlattıklarından hiç etkilenmemişti. Kuzgun, askerin gücü konusunda abartılı ifadeler kullanıyor olsa da tehlikeli bir güce sahip olduğu konusunda dürüst olduğunu düşünüyordu. 


Bastonuyla sandalyesinde oturmasını sürdüren Bay Fend?de bir kıpırdanma olmuştu. Ağzını açıp bir şeyler söylemek istiyor gibiydi, ama son anda sessiz kalmayı tercih etmişti. Belki de karışmak istememişti ya da gölgede kalmak daha çok işine geliyordu. Yanında oturan kişi de Bay Fend'e dikkatlice bakıyordu. 
Ondan sanki ilk hamleyi bekliyor gibiydi. Ama ikisi de gözlemci tarafta kalmakta karar kılmışlardı. 


Starfell herkesin üzerine gelmeye başlamasından ötürü sakinleşmekte daha çok sıkıntı yaşıyordu. Odanın içerisinde artık daha çok kişi vardı ve birazdan başkaları da gelecekti. Öfke kontrolü konusunda terapi alması gerektiği hususunda başta Kuzgun olmak üzere herkes hemfikirdi. En sonunda öfkesine yenik düşerek Ozan'ın sağ bileğini yakaladı. Yüzünden aslında bahsettiği özel gücünü kullanmak istemediği anlaşılıyordu: “Sizi uyarıyorum. Yapabileceğimin sınırları yoktur. Tahmin 


bile edemezsiniz.” 


Ozan kolunun sıkıca tutulmasından hiç rahatsız olmamış gibiydi. Kuzgun genci geri çekmek için yaklaşmıştı, ama Ozan eliyle durdurdu ve askere döndü. Sesindeki ton demin Kedi Oğlan ile konuştuğu zamankinden daha net ve kendinden emindi. 


“Senden korkmuyorum, öfkenin geçmesinin tek yolu buysa gücünü sergilemekten sen de korkmamalısın. 
Bu sensin çünkü seni sen yapan şey bu öfken olmuş.” 


Ozan sadece Starfell?e değil kendisi dâhil odadaki herkese bu sözleri söylemişti. Herkesin içinde belli düzeyde de olsa bir öfke bulunmaktaydı. Starfell ise anlaşılan gücünü açığa çıkartmak için bu öfkesinden faydalanıyordu. Starfell sakinleşemeyeceğini kabul etmişti ve Ozan'ın yaptığı fedakârlığa karşılık vermekten başka çaresi kalmamıştı. 


Tüm gücüyle odaklandı ve öfkesinin bedeninin kontrolünü almasına müsaade etti. Ozan'ı sıkıca tuttuğu kolunda parlaklık artmıştı. Bir süre sonra kızıl bir ışık daha belirgin bir hale gelmişti ve adeta etrafa saçılıyordu Starfell'in kolundan. Oda adeta bir fırına dönmüştü, ama tüm bu ısı enerjisini tek bir noktaya kanalize ettiğinden diğerleri bu ısıdan çok fazla etkilenmemişlerdi. Beklenildiğinin aksine Ozan'ın bileğine hiçbir şey olmadı. Starfell durum karşısında şaşkındı: “Senin bileğinin kül olması gerekiyordu çoktan.” 


Kuzgun da Ozan'ın korkunç bir şekilde öleceğinden korktuğu halde Ozan'ın talimatlarına uymak zorunda kalmıştı. Bu şekilde sonuçlanacağını o da beklemiyordu. 
Ozan'ın sakin karakterinin altındaki nedeni en sonunda anlamaya başlamıştı. Onun korkusu yoktu. Ona özel insanlar zarar veremezdi. Burada herkesten çok en güvende olan kişi oydu, bu yüzden burasını ev olarak görüyordu ve burada olmaktan memnundu. 


Şaşkınlığını üzerinden atamadan, ilk gelenlerden biri olan kara sakallı adam askeri kenara çekerek: “Yeter bu kadar, işgüzarlık! Kafa dinlemek istiyorum,” dedi. 
Kuzgun bu cesur hamleyi ondan hiç beklemediğini itiraf etmek zorundaydı. İnsanları dış görünüşlerine göre yargılamamak gerektiğine bu yaşadığı olayın iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünmüştü o anda. 


“Hepimiz sakin olabilir miyiz?” diye sesi duyuldu 


sandalyesinde sakince oturmakta olan Bay Fend'in. 
İnsana huzur veren bir sesi vardı. Bir gözüyle bastonuna bakmayı ihmal etmiyordu, sanki ondan cesaret alıyordu. 
Kendi sesini duymaktan pek haz etmiyormuşçasına konuşmayı sürdürmemeyi tercih etmişti. 


Onun konuşmasıyla Starfell zihninde beliren tüm öfke ve karamsar düşüncelerden arındığını hissetti: “Dayı, sen bildiğin yürüyen sakinleştirici gibisin...” 


Kuzgun gerçekten de ortamın yumuşadığını hissetmişti. Neden adamın daha önceden konuşmamayı tercih ettiğini merak etti, çünkü sesinin gücüyle Starfell'i çoktan sakinleştirebilirdi. Olaylar bu kadar garip bir hale bürünmemiş olurdu. Bunu bilerek yapmadığını umuyordu, ama başka mantıklı bir sebep gelmiyordu aklına. 


Toplantı odasının kapısı bir daha açıldı. Gelen kişi ise ilk baştan beri burada olması gereken General'in ta kendisiydi. Yüzünde anlaşılmaz bir ifade vardı. Herkes susmuştu ve General'in diyeceklerini bekliyordu. 
Onun ise ilk dediği şey: “Ne oluyor burada?” oldu. 
Kuzgun içinden bunun herkesin sorduğu ortak bir soru haline geldiğini düşünmekteydi: “Gerçekten ne oluyor burada?” Ama bu düşüncelerini kendine saklamaya karar verdi. 


Kimseden ses çıkmayınca “Sorun çözüldü, General. 
Merak etmeyin,” demek Kuzgun'a düştü. General, Kuzgun'a teşekkür eden bir bakış attı, ama bu çok kısa bir andı. Diğerlerinin bunu fark etmesi çok zordu. 


Generalin arkasından bir kişi daha odaya giriş yaptı. Gelen kişi ekibin en yaşlı üyesi olmalıydı. 
Giydiği hacı yeleği ve aksakalıyla Kuzgun'un bile ilgisini çekmişti, adamın elini öpüp harçlık istemesi gerektiğini düşünmüştü bu yaşında bile. Yeni gelen de Leydi Kuzgun için Starfell'de olduğu gibi hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığı kişilerdendi. 


Kuzgun'un odaya girdiğinde gördüğü üçüncü kişinin de neden bütün hadise boyunca masadan ayrılmadığı anlaşılmıştı. Kuzgun, adamın tekerlekli sandalyesini fark etmediğinden ötürü kendisine kızmıştı içten içe. Adam, herkesin kendisine baktığının farkındaydı, ama o bunun sakatlığından dolayı olmadığını düşünmekten yanaydı. Gelen yaşlı kişi, Bay Fend'in sağ tarafındaki boş sandalyeye yerleşmişti. 
Ama yaşlı adamdan ziyade tekerlekli sandalyeli adamın 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varlığı daha çok ilgi çekmiş görünüyordu. 


Kara Altın: “Grubun Profesör X'ini bulduk galiba,” dedi kendini tutamayıp. 


“Bence John Locke olacaktı o,” diye yorumda bulundu Starfell. Anlaşılan öfke krizi tamamen geçmişti. 
Kara Altın ile birbirlerine baktılar. Burada onlardan başka kimse onların popüler kültür göndermelerini anlayacak kapasitede değil gibi görünüyordu. 


“Kendisine Efa demen daha doğru olur, asker. 
Hiçbiriniz burada gerçek ismini kullanamıyor olsa da biliniz ki kendisi alanında uzman bir doktordur. Burada bulunduğu için ileride kendisine teşekkür edeceğine de eminim,” diye uyardı General. Birbirlerine karşı bu tarz espriler yapılmasına müsaade etmeyecekti. 
Kuzgun, bu tavrından dolayı içten içe takdir etti liderlerini. Starfell'in de bu duruma bozulmadığını, aksine birden General'in gelmesiyle ortamın disiplinli bir atmosfere kavuşmuş olmasından ötürü rahatladığını görebiliyordu. Gerçekten de onu öfkelendiren şeyin ilk geldiğinde ortamda gördüğü disiplinsizlik olmasından ileri geldiğini daha iyi anlamıştı. 


Efla da General'in korumacı tavrına teşekkür eden bir gülümsemeyle karşılık verdi. Yine de kırıcı konuşmalardan ziyade hafif esprileri tercih ettiğinden General kadar bu durumu büyütmemişti. Bunu belirtme ihtiyacı duymuştu: “Buna gerek yoktu, General. 
Arkadaşlar siz yokken meydana gelmiş gerginliği biraz olsun yatıştırmak istediler. Bu arada akademik unvanım doktordur, ama bir hekim olmadığımı dile getirmek isterim ki yanlış anlaşılma olmasın. Aslen bir psikoloğum.” 


“Yine de bu bir doktor buldum mu, böbreklerimdeki ağrıdan dert yanmayacağım anlamına gelmiyor,” diye takıldı Kara Altın. Ama esprisi umduğu etkiyi yapmamıştı. 


General zaten son denilenleri pek duymamış gibiydi ve garip bir bakış atmaktaydı herkese. Gözleri özellikle yaşlı adamla kesişince yüzünde bir an için sıkıntılı bir surat ifadesi oluştu. Leydi Kuzgun, ikisinin arasında önceden bir gerilim yaşanmış olduğunu fark etmişti. Bir yandan da üniformasının düğmeleriyle oynuyordu. Üniformasını yakın zamanda değiştirmiş gibiydi. Söyleyeceklerini zihninde iyice tartıyor gibi bir görüntüsü vardı. Bu yüzden bir süre bekledi, ardından 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da nefes bile almadan açıklamasını yaptı: 


“Herkes yavaşça toplandığına göre öncelikle aldığım yeni emirlerden sizlere bahsetmem gerekiyor. 
İlk olarak bu duruma benim de şaşırdığımı belirtmek isterim. Sanırım birimize veda etmemiz gerekecek. Bu seçimi size bırakıyorum. Kimi geride bırakalım?” 


GELECEK BÖLÜMDE: 


Bu aniden aralarından bir kişinin geri bırakılmasına yönelik gelen talimat da nerede çıkmıştı? 


Efla: “Ben öncelikle General'den neden bir anda böyle bir emir geldiğini öğrenmek istiyorum.” 


Kara Altın: “Ne saçmalık!” 


Bay Fend: “Daha başka bir bahane var mı, General?” 


General: “Hayır, gerçekten sizi temin ederim. 
Başka bir bahane varsa da ben bilmiyorum. Bana söylenen bunlardı.” 


Kimin elenebileceğiyle ilgili herkesin farklı bir görüşü vardır: 


Starfell: “Bu konuda düşünmek bile yersiz, Evrem'in işimize yarayacak hiçbir yeteneği yok!” 


Eğer özel insan değilse Evremin projede yer almasının nedeni neydi? 


Evren: “Zaten buraya da hoplaya zıplaya gelmediğimi biliyorsunuz, General.” 


Efla: “Lütfen, Evren. Gitmemelisin. Büyük bir tehlike içinde olabilirsin,” 


NOT: 

* Körler Ülkesi hikayesi, Kerem Cantekin 'in Byzantion o ismiyle oçıkardığı tarihi romanına göndermedi. 


UZAY 
ÇOCUKLARI 


Ahmet Tural 
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Selma MİNE 


Sokak Röportajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - $ 


pelin Adayı 


Doğrusunu söylemek gerekirse, annem atölyemi bir topladı, pir topladı. Eminim her aradığımı ona sormam gerekecek. 

A, bu arada, evim ve atölyemle ilgili konuya hiç değinmediğimi fark ettim. İhtiyaçlarıma göre gerekli eşyalarla düzenlenmiş, bölmesiz geniş bir mekânda yaşıyorum. Düşüncelerim serbestçe dolaşabiliyor, 


ortalıkta... ve de en küçük bir detay, bana ilham verebiliyor, böylece. Tepemde güneşin ışıklarına göre yön değiştiren hem yansıtıcı hem de ısıtıcı panellere sahip, ama hiçbir zaman ışığıma engel olmayan bir saydam çatı var. Çok fırtınalı havalarda panelleri kapatıp evi korumaya alabiliyorum. Geceleri ise, kentlilerin göremedikleri o muhteşem gökyüzü ve samanyolu ile selamlaşıyorum... 

Bu yüzden eve temizliğe gelen kiralık robot, önce ortalığın holografik görüntüsünü çeker, işi bittikten sonra da her şeyi yerli yerine koyar. Arada bir karıştırdığı şeyler olmuyor değil, ama en azından atölyemi tamı tamına teslim ediyor. Üstelik hoşnut kalmadığımda, annem gibi de suratını asma lüksüne sahip değil... 
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Annem, Satürn'den getirdiği çiftlik ürünlerinin gönderi firmasıyla gelen paketlerini açarken, ben hâlâ mini örümceğimin özlemini çekiyor, hatta yasını tutuyordum. Canım çıkıp röportaj da yapmak istemiyordu artık. Hatta hazırlamaktan sorumlu olduğum “Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor e-Dergisine” bir türlü çalışmalarını zamanında göndermeyen yazarçizerlere de aldırmıyordum, artık. Onlar sallıyorsa, ben de sallardım. Kimsenin de bana sitem edecek hali kalmazdı. Genel Koordinatör Hasan'ın bile... Biraz da o uğraşsın! Gerçi o da zaman zaman sallıyordu ya... 


Deniz manzaralı camekânın önünde, adaların görüntüsünü dalgın dalgın seyrederken, kapının giriş cıngılını umursamadım. Oturma bölümünden Selcan Sultan seslendi: 

-Kapıda biri var... 

-Çalar çalar gider! diye homurdandım. 

Annem, elleri belinde, ara kesimde durdu: 

-Ayol bakmıyor musun ekrana? Şu senin hayatını kurtaran kız gelmiş. 

-Ney?... 

Nasıl sıçrayıp kendimi kapının önüne attımsa, 


kanada tosladım. Ben, yegâne aşkımı unutmuştum ha?.. Yazıklar olsun! 

Açma düğmesine bastım... İşte karşımdaydı ve ne de güzel gülümsüyordu. 

-Rahatsız etmiş olabilir miyim? diye omuzum üzerinden anneme baktı. 

-Ne münasebet... gel... Annemle tanışmışsınız sanırım. 


Salına salına içeri girdi. Hafifçe eğilip kendisini dikkatle süzen annemi selamladı: 

-Nasılsınız, Selcan Sultan? 

Vay canına... adını da öğrenmişti. Şimdi ben ne diyecektim, onu tanıştırırken? O-B.E.N. 22 mi? 

-Benim adım da Âfet, diye gülümserken, sanki bana hafifçe göz mü kırpmıştı, nedir? 

-Aman ne güzel bir isim bu böyle? diyen annem galiba ona iltifat etmişti. 

Kendisine bu ismi taktığımı kimden öğrenmiş olabilirdi ki? Yoksa minik örümceğim mi söylemişti? 


Hızla konuyu değiştirmesem, açık verecektim: 

-MİHA'mı' bulamıyorum, kayboldu... dedim üzgün bir sesle. Son hatırladığım, Salih'in gözüne sıçradığıydı. 

Her zamanki gibi minik çantasını açtı: 

-Teknik Servis'te, onun beyninden çıkarmışlar. 
Yapay gözünden beynine girip oymuş... 

Afet'imin zarif parmakları arasında beliren saydam miskete sevgi ile baktım. Mini kamerasını yüzüme kaldırdı ve “Meraba” dedi, incecik bir sesle. 

Avucuma alırken: 

-Konuşuyor... diyebildim, sevinçle. 

-Yeni birmodelin programının yüklenmesine izin vermiş. Üstelik yakın planda artık komuta bileziğine de gerek kalmadı. Fısıltınıza bile duyarlı davranacak. 

-Muhteşem... Ya Salih? 

-Sanırım, Salih'in beynini de değiştirmek gerekecek... Kısacasıyenidentoplanıp formatlanacak... 

-Size teşekkür etme firsatı da bulamadım... 


Âfet... Hanım... Annem anlattı... (Hayatımı kurtarmışsınız. 

Tekrar gülümserken sanki yüzünde güller açıyordu: 


-Yakınlarda bir tanıtımım vardı, MİHA'nızdan çağrı alınca... galiba zamanında yetiştim. Hepsi bu... 
Hem onu teslim etmek hem de sağlığınızı öğrenmek için uğramıştım. -Annemi bir kez daha selamladı-İzninizle Selcan Sultan... 

Annem, politik bir tavırla yanıtladı: 

-A, otursaydınız kızım! Satüm'den getirdiğim, çiftliğimizin bitki çaylarından size sunmak isterdim. 


1 MİHA: Mini İnsansız Hava Aracı 


-Daha geniş bir zamanda, çay için “özel” gelirim. 

Yüreğim sevinçten birkaç kez hoplayıp zıpladı. 
İlk kez, annemin gelişi beni acayip mutlu etmişti. 
Kaç takla atsam, bu teklifi beceremezdim. Hatta sevincimden bu kez ortalığı ben dağıtabilirdim; artık kim nasıl toplarsa toplasın!.. 


Âfet'imin ardından kapı kaydı, kapandı. 
Selcan Sultan'a döndüğümde, annemin dikkatle beni süzdüğünü gördüm. 

-Sen bu kıza âşıksın! dedi, kestirmeden. 

-Nerden Oo çıkarıyorsun, Oo Sultanım? 
mırıldandım. 

-Üstelik, onun da sana karşı boş olmadığı apaçık meydanda... 


diye 


Manzaraya karşı bir koltuğa oturdu ve parmakları ile kollukta tempo tutmaya başladı. 

-İki vuruşta bir siborgu dağıtan da büyük olasılıkla siborgdur, Bir siborgu gelin adayı olarak düşünmemiştim hiç... 

Parmağıma yüzük gibi dolanan MİHA'mın saydam sırtını okşarken: 

-Ben de bunu hiç düşünmemiştim, diye yanıtladım. 

Annem, tipik kaynana 
Acımasızca devam etti: 

-Benim hayallerimle oynama Sezai!.. Doğru dürüst, kanlı canlı torun istemek hakkımdır. Anladığım kadarıyla, bu yaratığın çocuk doğurma yeteneği var mı, yok mu, onu dahi bilmiyorsun! -Tuhaf tuhaf baktığımı görünce, devam etti: -Niye şaştın ki? Hangi organlarının biyolojik hangi parçalarının sibernetik olduğundan bile haberin olmadığına kalıbımı basarım! 

-Ne yapayım yani? diye kollarımı iki yana açtım. 
En azından benim gibi çocuğum da tüp bebek olur. 

Dudaklarını büzüp yüzüme baktı; ama sesini çıkarmadı!.. Bu sırrı bildiğimi anlamıştı... Onu üzmek değildi maksadım... ama gerçeklerden de kaçılmazdı ki... 


moduna girmişti. 
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Moruheus 


Frank 


“Frank bunu yapmak istediğine emin misin?” 

Sheldon, Doktor Frank'in kendisinden istediği tüm hazırlıkları yapmış, sıra Frank'i çocukluk yıllarına döndürecek olan süreci başlatmaya gelmişti. Sheldon nefesini tutmuş az sonra olacaklara kilitlenmişti. 

Oxford üniversitesi fizik bölümünü birincilikle bitirmesinin Ooardından Oo karadelikler (o konusuna yoğunlaşan Doktor Frank bu alanda oldukça büyük başarılara imza atmıştı. Fiziğe olan merakını üvey babası F. William Gordon'a borçluydu. 

Babasını kaybettiğinde henüz altı yaşındaydı. 
Annesinin ölümünden birkaç ay sonra feci bir kazada babasını kaybetmişti. Frank'i evlatlık edinen F. 
William Gordon'un ona tüm hayatı boyunca kol kanat germesine rağmen Frank babasının ölümünü bir türlü kabullenememişti. 

Kara delikler konusuna yoğunlaştığında solucan delikleri yoluyla uzay-zamanı bükerek geçmiş zamana dönebileceğini öğrendiğinde hayatını bu teoriyi gerçekleştirecek bir makine tasarlamaya adamıştı. 
Yapacaktı. Sonu neye mal olursa olsun bir zaman makinesi yapacak, geçmişe, babasını kaybettiği o akşama geri dönecek ve onun kaza geçirmesini 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önleyecekti. Her başarılı bilim adamının laneti olan bir hastalık onu da ele geçirmişti. Çırpındıkça tüm benliğini ele geçiren sinsi bir hastalık. Takıntı... 

“Her şey hazır. İşlemi başlatıyorum” 

Sheldon tüm ayarlamaları yaptıktan sonra süreci başlatacak olan düğmeye bastı. Doktor Frank bir anda kendisini anlamlandıramadığı bir karanlık ve boşluk içinde buldu. Sanki bedeni yok olmuş sadece bilinçten ibaret kalmıştı. Her şey bulanıklaşmış, zaman ve mekân kaybolmuştu. Ardından her şey normale dönmeye başladı. 

Başarmıştı... Babasının kaza yaptığı akşama, evlerinin hemen önündeki sokağa dönmüştü. Saatine baktı. Saat 19.24'ü gösteriyordu. Birazdan babası evden çıkacaktı. Doktor Frank bahçe kapısının önünde bekleyecek, kapıdan çıkar çıkmaz onu oyalayarak kaza yapmasını engelleyecekti. Gerekirse her şeyi olduğu gibi anlatacaktı babasına. Onun ölümünü engellemek için ne gerekiyorsa onu yapmaya kararlıydı. 

Saat 19.29'u gösterdiğinde babası evin kapısında göründü. Doktor Frank'in kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Kendi çocukluğu kapıdaydı ve babasına el sallıyordu. Babası Charles gülümseyerek ona sarılmıştı. 


Bu anı hatırlıyordu. Bu, babasını son görüşü olmuştu. 

Birkaç saniye sonra bahçe kapısından çıktığında “Bay Charles” diye seslendi bankacı olan babasına. 
Size bir şey sorabilir miyim?” Babasının kaza anında kaza yerinde olmamasını sağlamak istiyordu. İnanılmaz bir andı. Kendisiyle hemen hemen aynı yaşlarda olan babasıyla konuşuyordu. 

“Evet?” dedi Bay Charles. Acelesi var gibiydi. 
Durmadan saatine bakıyordu. 

“Dün aldığım bir hisse senedi hakkında...” 
dedi Doktor Frank. “Size danışmak istiyordum da...” 
Oldukça yavaş konuşuyordu. Konuşmasına devam edecekti ki caddenin karşı tarafından gelen bir ses dikkatini dağıttı. Sanki birisi “Frank” diye bağırmıştı. 
Ya da kendisine öyle gelmişti. 

Bu boşluktan yararlanan Bay Charles “Bunu yarın bankamıza geldiğinizde görüşürüz” diyerek aceleyle caddeye yönelmiş ve oradan geçmekte olan bir taksiyi durdurmaya çalışmıştı ama kapıdaki konuşma onun taksiyi kaçırmasına neden olmuştu. 

Taksiyi durduramayan Bay Charles hızlı adımlarla caddenin karşısındaki otobüse yöneldi. Bu birisinin “Baba!” diye bağırmasıyla yeniden dikkati dağıldı. Sanki birisi kendisine seslenir gibiydi. Dikkati dağılan Bay Charles kendisine doğru gelen otobüsü fark edememişti. Otobüsün çarpması sonucu oracıkta can vermişti. 

Babasının kaza yaptığını gören Doktor Frank hemen onun yanına koştu. Çok üzgündü. Onun kaza yapmasına neden olan kendisiydi. Kapının önünde oyalayıp taksiyi kaçırmasına neden olması babasının ölümüne yol açmıştı. Daha birkaç ay önce annesini kaybetmiş olan küçük Frank şimdi yapayalnız kalmıştı. 

Aradan birkaç ay geçmeden Doktor Frank küçük Frank'i evlatlık edindi. Dünyada ilk kez bir insan kendi kendisini evlatlık ediniyordu. Doktor Frank bunu küçük Frank'e söyleyemezdi. Kendisini ona babasının eski bir dostu olarak tanıtmış, adının da F. William Gordon olduğunu söylemişti. Küçük Frank üvey babasının ilk adını hiçbir zaman öğrenememişti. Ta ki o ana kadar! 

Aradan yıllar geçti. Küçük Frank, aynı zamanda üvey babası olan kendisinin yani F. William Gordon'un yönlendirmeleriyle fizik bölümünü kazandı. Fiziğe olan ilgisi onun kara delikler konusunda dünyanın en başarılı bilim adamlarından biri olmasını sağlamıştı. 
Üvey babası F. William Gordon öldüğünde küçük Frank kırk yaşındaydı. Gittikçe üvey babasına benzediğini 


fark ettiğinde onun gizli bir akrabaları olduğunu düşünmeye başlamıştı. 

Küçük Frank, üvey babasının ölümünün ardından hayatını yakın dostu Sheldon ile birlikte üzerinde çalıştıkları zaman makinesini tamamlamaya adamıştı. Babasının kaza yaptığ o akşama dönmeyi ve onu kurtarmayı hastalık derecesinde bir takıntı 
haline getirmişti. Aradan geçen yılların ardından 54 
yaşına geldiğinde bunu başarmıştı. Sheldon ile birlikte kendisini çocukluk zamanına gönderecek olan zaman makinesinin başındaydı. 

“Frank bunu yapmak istediğine emin misin?” 

Sheldon, Doktor Frank'in kendisinden istediği tüm hazırlıkları yapmış, sıra Frank'i çocukluk yıllarına döndürecek olan süreci başlatmaya gelmişti. Sheldon nefesini tutmuş az sonra olacaklara kilitlenmişti. 

“Her şey hazır. İşlemi başlatıyorum” 

Sheldon gerekli tüm ayarlamaları yaparak, süreci başlatacak olan düğmeye bastı. Frank yaşadığı garip ve anlatılması zor anların ardından kendisini babasının kaza yaptığı akşam, evlerinin hemen karşısındaki caddede bulmuştu. Saatine baktı. Saat 19.24'ü gösteriyordu. Birazdan babası evden çıkacaktı. 
O evden çıkınca bahçe kapısının önüne giderek onunla konuşacak, gerekirse tüm detayları anlatarak onun kaza yapmasını engelleyecekti. 

Saat 19.29'u gösterdiğinde babası evin kapısında göründü. Doktor Frank'in kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Kendi çocukluğu kapıdaydı ve babasına el sallıyordu. Babası Charles gülümseyerek ona sarılmıştı. Bu babasını gördüğü son andı. Babasına doğru hareketlendiği sırada onu kapının önünde bekleyen başka birisinin daha olduğunu fark etti. 
Adama dikkatle 

baktığında gözlerine inanamadı. Babasını bahçe kapısında bekleyen adam Frank'in ta kendisiydi. Aynı zamanda da üvey babası olan F. William Gordon... 

O an her şeyi anlamıştı. Bu geçmişe ilk dönüşü değildi. Babasının ölümüne neden olan kişi yine kendisiydi. Durumu düzeltmek, kapıdaki Frank'in babasıyla konuşarak taksiyi kaçırmasını engellemek için “Frank!” diye bağırdı. Bir yandan caddenin karşı tarafına geçmeye, babasının yanına gitmeye çalışıyordu. 

Ses onların dikkatini dağıtmış, babası kapının önünde kendisini oyalamaya çalışan Frank ile konuşmayı kesmiş taksiye yönelmişti. Taksiyi kaçırınca 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da karşı caddedeki otobüse... Akşam saatleriydi. 
Trafik oldukça yoğun akıyordu. Bay Charles'in oldukça acelesi var gibi görünüyordu. Sürekli saatine bakıyordu. Koma sesleri kulakları tırmalıyordu. 

Bu arada bulunduğu yerden babasına doğru hareketlenen Frank “Baba!” diye bağırdı onu yıllar sonra bir kez daha görmenin şokuyla. 

Kalabalık trafiğin ortasında kendisine “Baba” diye seslenen Frank'la göz göze gelen Bay Charles donup kalmıştı adeta. Az önce kapının hemen önünde karşılaştığı adamın bire bir kopyasıydı kendisine baba diye bağıran kişi! 

Yaşadığı şaşkınlıkla ona bakarken kendisine doğru gelen otobüsü fark edememiş, otobüsün çarpmasıyla oracıkta can vermişti. 

Frank çok üzgündü. Ona seslenerek dikkatini dağıttığı için babasının ölümüne neden olmuştu. 
Babasının başında ağlarken birisinin elini omzunda hissetti. Omuzundaki el hem kendisi, hem de üvey babası olan kişinin eliydi. 

F. William Gordon'un eli... 
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“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 
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Muhittin Yağmur PLA 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


Atari Jaguar 


AMTARI 


ww <J 


AGA) 


9060 6 0 6 
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Değerli okuyucularımız bu sayıda Ülkemizde pek bilinmeyen önemli bir oyun konsolu olan Aları Jaguar ve onun bilimkurgu oyunlarına değiniyoruz. En gelişmiş kartuşlu oyun konsollarından biri olan bu cihaza sonradan CD tabanlı oyun oynatabilmesi için bir CD okuyucu aygıtta geliştirilmiş. Atari firmasının ürettiği son oyun konsolu olması ve 64-bit mımarisi kullanması onu ilgi çekici yapıyor. 
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1991 yılında, Amerika'da Sega Genesis video oyunu 
teknolojisinin en ileri noktasındaydı ve Sega iyi satışların tadını çıkarıyordu. NEC TurboGrafx-16 ve Super Nintendo (SNES) henüz piyasaya sürülmemişti. 
Sega Genesis, Neo-Geo ve Super Nintendo için CD sürücüleri gibi yeni çeşitli çevre birimleri ve yakında çıkacak olan Sony Playstation hakkında söylentiler vardı. 1991'de dolaşan bir diğer söylenti ise Atari'nin gelecek yılda Süper Nintendo'ya karşı çıkaracağı Panther adlı yeni bir 32-bit oyun konsoluyla piyasaya geri döneceğiydi. Ancak, o yıl Yaz dönemi CES fuarının ardından Atari, Panther'in iptal edildiğini ve böylece yeni bir makineye, 64-bit Jaguar'a yoğunlaşabileceğini duyurdu. Perde arkasında ise Atari aslında her iki sistemi de aynı anda geliştiriyordu, ancak Panther'i atlayarak Jaguar'a geçmek onlar için daha mantıklı gelmişti. Başlangıçta Atari firması yeni makinesi hakkında ağzını çok sıkı tutuyordu, ancak daha sonra Jaguar'ın çeşitli teknik özelliklerle tanıtan basın bültenleri göndermeye başladılar. Atari, 1993 yılında makineyi piyasaya sürmeyi planladıklarını ve çekirdeğinde kesinlikle 64-bit RISC tabanlı bir işlemci olacağını söylüyordu. Bu, oyuncular için heyecan verici bir haberdi, çünkü görünüşe göre, 16 bitlik Sega Genesis ve Süper Nintendo'nun çok ötesinde, teknik açıdan çok gelişmiş bir makine olacaktı. Üstelik Atari fiyatın 100 ile 150 dolar arasında olacağını söylüyordu. 


Atarisonunda Jaguar'ıresmilansmanileduyurduğunda, fiyat etiketi 200 dolar olarak belirlenmişti. Cihaz bir Cybermorph oyunu kartuşu ve bir oyun kontrolörü ile paketlenmiştil! |. 


Ürün mağaza raflarında boy gösterdiğinde fiyat 250 $'a 


çıkmıştı. Bu daha yüksek fiyat etiketine rağmen satışlar canlıydı. IBM, Atari için sistemi üretiyordu ve her şey yolundaydı. Atari, Jaguar'ı 3 milyon dolarlık bir reklam bütçesiyle piyasaya sürdü, telefon destek hattı ve 20'den fazla üçüncü taraf oyun geliştiricisinden destek alınacağı sözü verdi. Ancak, perakendeciler ve medya, Atari'nin kaliteli yazılım sunabileceğinden ve tüm sözlerini tutabileceğinden hala şüpheliydiler. 
Makine piyasaya çıktığında tepkiler karışık oldu. 
Bazı oyuncuları artan güç heyecanlandırırken, bazıları ise sistemin vaat edilenden daha yetersiz olduğunu hissetti. Bazı insanlar Jaguar'ın gerçek bir 64-bit sistem olmadığını, paralel olarak çalışan iki adet 32- bit işlemci olduğunu iddia ettiler. Ancak Atari, kendi reklam kampanyasında 64-bit gücüne ve etkileyici sayıda üçüncü taraf oyun geliştiricisinin varlığına vurgu yapıyordu. Ne yazık ki karmaşık mimarisi yüzünden Jaguar'ın oyun geliştiricileri tarafından programlanması çok zordu ve Atari yeterli geliştirme araçları sunmamıştı. Birçok oyununun çıkışı ertelendi. 
Piyasaya çıkan oyunlar ise beklenildiği kadar etkileyici değildi. Sonuçta, oyun çıkaracağı duyurulan oyun geliştirici firmaların çoğunluğu herhangi bir Jaguar oyunu geliştirmedi|1). 1996 yılında ise Atari firması 


Jaguar'ın üretimini durdurdu. 
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Atari Jaguar CD Eklentisi, 1996'nın başlarında piyasaya sürüldü ama yalnızca birkaç ay sonra üretimi durduruldu. Eklenti oldukça nadirdir ve sadece 20.000 
adet var olduğu bilinmektedir|2). 


Şimdi bilimkurgu temalı Atari Jaguar oyunlarımıza göz atalım: 


CYBERMORPH (1993) 

Atari Jaguar'ın tanıtım oyunuydu, 1993 yılında bu yeni 
konsola dikkat çekmek için yayınlanmıştır ve bir 3 
boyutlu uzay uçuş simülatörüdür., ilk “64-bit” deneyimi 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oyunculara yaşatmak için cihazla birlikte verilmişti. 
oldukça basitti. 
Galaksi, şeytani Pernit İmparatorluğu'nun saldırısı altındadır. Kendisini kopyalayan bu robot teknolojisi, 


Oyunun hikâyesi Cybermorph, 


her seferinde yıldız sistemlerinin bir gezegeni ele geçirmektedir. Bir T-Griffon saldırı aracının pilotu olarak görevimiz Pernitia İmparatorluğu tarafından ele geçirilen beş bölgede tehdidi ortadan kaldırmak ve galaksiyi kurtarmaktır|2,3,4,51. 


BATTLESPHERE 
Bu günden 800 yıl sonra aydınlanmış bir çağda, tüm düşmanlıklar, BattleSphere olarak bilinen küresel bir 


uzay alanına hapsedilmiş ve bilinen yedi ırkın en favori eğlencesi bu alanda yapılan “uzaylıları katletmek” olmuştur. Tüm savaşları sona erdirmek için nihai bir 


burada çarpışma yapılacaktır. Kazananın ödülü ise 


en büyük ganimet olan tüm galaksinin kontrolüdür. 
Gördüğünüz en korkunç uzay çatışmasında ırkınızı savunmak için seçildiniz. Tüm galaksinin kaderi artık omuzlarınıza yüklenmiş durumda. Bu yüzden kıyafetinizi giyin, geminizi seçin ve BattleSphere'e 


girmeye hazırlanın|4|. 


Gi (> m 
INTERACTIVE MULTIMEDİIA CARTRIDGE 


IRON SOLDITER (1994) 
Iron Soldier (Demir Asker) Atari Jaguar için Eclipse 


Atari 


Corporation tarafından yayımlanan ve açık dünyada 


Software oDesign tarafından geliştirilen birinci şahıs bakış açısıyla bir mekanik robotu kumanda ettiğimiz bir video oyunudur.1994”te Kuzey Amerika ve Avrupa'da daha sonra 1995'te Japonya'da piyasaya sürülmütür. Seri, 1997 yılında çıkartılan Iron Soldier II (Atari Jaguar) ve 2000 yılında çıkartılan Iron Soldier 


IN ( PlayStation) isimli iki oyunla devam etmiştir| 6). 


Sanayi gezegeni ele geçirmiştir. Dünya yüzeyinin dörtte üçü beton ve çelik şehirler ove  arazilerle kaplıdır. Demir Yumruk 
Şirketi (IFC - Iron Fist 
Corp.) ulusal hükümetleri 


ele geçirmek için askeri 


güç kullanmış ve dünya çapında askeri diktatörlük 
IFC kentsel kullanılmak üzere yeni bir silah geliştirmektedir: Iron Soldier(Demir Asker) olarak bilinen 13 metrelik bir pilotlu robot. Böyle bir silahla, kalabalıkları yönetmek 


vardır. alanlarda 


Son zamanlarda, 


konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklardır. Ancak, IFC?yi durdurmak için bir örgüt kurulur. Direniş olarak bilinen bu grup, Demir Asker?in üretim öncesi modelini kaçırmayı başarır. Direnişin bir üyesi olarak göreviniz Demir Adamınızla Demir Yumruk Şirketine karşı karşı tek başınıza robotunuza pilotluk etmek. Dünyanın kaderi artık omuzlarınızda, ama en azından robotunuzun 


omuzlarına roket monte edebiliyorsunuz| 7|. 


www yerlibilimkurgu.com 


59 


60 


Belirli düşmanları ve binaları yok etmekten oluşan ve bir seri halinde devam eden 16 görevde 13 metrelik bir robotu kontrol ediyoruz. Bazı görevler, oyuncunun 


bir düşman üssünden yeni silahlar almasını veya diğer robotları imha etmesini gerektiriyor. Oyunda roket fırlatıcıları, testere, Gatling silahı, kalkan ve hedefini takip eden roketler gibi çok çeşitli silahları robota yerleştirerek kullanılabiliyoruz|6| 


IMO TERAC TI VE GEnPP rc TT DISC 


IRON SOLDIER LI (1997) 
Iron Soldier Ilile 13 metre yüksekliğindeki insansı savaş 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makinesinin koltuğuna tekrar oturuyorsunuz. Eski Demir Yumruk Şirketi (Iron Fist Corp.) gitmiş ve yeni bir demokratik cumhuriyet kurulmuştur. Ancak barış kısa ömürlü olur. Demir Yumruk'un rakibi PENTA Birleşik Cumhuriyet'in tehdit etmektedir. Birleşik Cumhuriyet'in bir pilotu olarak 


şirketi, istikrarını 


PENTA'nın ilerlemelesini durdurmalısınız. 


İlk oyuna benzer şekilde oynanan oyunda yeni silahlarla 
yeni düşmanlara karşı mücadele etmeniz gereken 20 
çok zorlu görev sizi bekliyor. Iron Soldier Il, başlangıçta sadece Atari Jaguar CD okuyucu eklentisiyle uyumlu olarak CD biçiminde piyasaya Telegames (o fiması tarafından sürülmüştür. Daha sonra oyunun kartuş sürümü de yayınlanmış, ancak kartuşların depolama alanlarının kısıtlı olması nedeniyle müzik kalitesi düşürülmüş ve oyun içindeki tam ekran videoların (Full Motion Video-FMV) yerine hareketsiz görüntüler konulmuştu|8!|. 


06000000 


HOVER STRIKE - HOVER 
UNCONOUERED LANDS (1995) 
Atari Corporation tarafından geliştirilmiş ve 1995'te 


STRIKE: 


Kuzey Amerika ve Avrupa'da yayınlanmış bir uzay savaşı video oyunudur. Japonya'da Messe Sansao tarafından yayınlanmıştır. Aynı yılın Ekim ayında Jaguar CD için Hover Strike: Unconguered Lands adıyla yeniden yapım hali yayınlanmıştır. Yeniden yapım, gelişmiş grafikler ve ek seviyeler içeriyordu| 6). 


m) YO. 
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Kayıp kolonicileri için en kötüsünden korkulmaktadır. 
Uzak koloni gezegeni ile iletişim altı aydan uzun bir süredir kesilmiştir. Federasyon izcileri, Terrakian Korsanları'nın gezegeni ele geçirdiğini ve ölümcül makinelerinin yüzeyin her yerinde devriye gezdiğini keşfederi. Gezegendeki koloniler tamamen ortadan kaybolmuştur. Terrakianlar, korkunç bir fabrika kurarak değerli organik bileşikleri çıkarmak için insan cesetlerini işlemişlerdir. Eğer varsa, geri kalan insanları kurtarmak için bir kurtarma görevine liderlik etmeli ve gezegeni yeniden elde etmelisiniz. Çok geç olmadan 


koloniyi kurtarın| 1! 


Oyun, kahramanın bir Hovercraft'ı kullandığı bir gelecekte gerçekleşiyor. 3 Boyutlu (3D) bir ortamda buz, su, dağlar ve sızılması gereken bir düşman üssü gibi 30 farklı seviyeyi tamamlamamız gerekiyor. 
Silahlar güdümlü füzeler, füzeler, el bombaları ve lazerler içeriyor. Oyundaki düşmanların çoğunluğunu, oyuncuyu takip eden, ateş eden ve düşük irtifada 


uçan uçaklar. Savaş alanında düşman taretleri ve 


3600 


hoverkraftları da var. Görevlerin çoğunluğu belirli bir miktarda düşman roketini, sensörleri veya yeniden çoğalma üslerini yok etmemizi gerektiriyor. T-Mek oyunu (Sega 32X, MS-DOS) gibi, Battlezone'a bir güncelleme olarak geliştirilmeye başlamış ancak çok farklı geliştirildiği için Hover Strike olarak yeniden adlandırılmıştır|6). 


000000 


DEFENDER 2000 (1996) 

Defender 2000, Eugene Jarvis'in (oarcade oyunu Defender (1981Yın 1995'te Jeff Minter tarafından geliştirilen ve 1996'da Atari Jaguar için piyasaya sürülen bir versiyonudur. Defender Classic, Defender Plus ve Defender 2000 oyunlarını içerir. Oyuncu, yatay olarak kayan bir ekranda Gezegen yüzeyinin soluna ve sağına doğru seyahat edebilen bir uzay gemisini kontrol eder. Uzaylılar, insansı canlıları yüzeyden gemileri ile alıp ekrana üst kısmına taşımaya başlarlar. 
Ekranın üst kısmına ulaşmadan önce iniş yapan uzaylı gemilerini vurup, yüzeye çakılmadan önce gemilerden 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ULTRA VORTEK (1995) 
Ultra Vortek, Beyond fiması tarafından geliştirilen ve 


1995'te Atari Jaguar için Atari tarafından yayınlanan bir 2 boyutlu karanlık bilimkurgu fantastik dövüş 


düşen insansı canlıları yakalamak gerekiyor. Defender Plus çoğunlukla Defender Classic ile aynıdır, fakat oyuncu savaşmak için daha güçlü silahlara sahiptir ancak yeni düşmanlar eklenmiştir. Defender 2000'de ise gelişmiş grafikler, daha fazla düşman, 100 oyun seviyesi, güç simgeleri, ek görev aşamaları, uzaylıları karşı koymak için daha fazla yol, gelişmiş oyuncuların erken aşamaları atlamasını ve daha yüksek seviyelerde 


başlamasını sağlayan geliştirmeler vardır|6,8|. 


oyunudur. 90'İ yılların diğer Batı yapımı dövüş oyunlarının çoğunda olduğu gibi, oDijitalleştirilmiş aktörlerin kullanımı, gereksiz şiddet, korkunç-karanlık temalar ve acımasız bitirme hamleleri gibi özellikleri Ultra Vortek'in de Mortal Kombat serisinden ciddi bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Oyun Jaguar Ses Modemni (JVM) kullanarak çevirmeli çoklu oyuncu desteği sunan tek oyun olarak da bilinir. 


Dünya bir robot ayaklanması ve genetik olarak 


klonlanmış bir insanın ayaklanması gibi birtakım 


38090981Nnn 


IODTERAACTIVE MULTIMEDIRA CAR TAIDSE 


felaketlerle harap olmuştır. Ultra Vortek Dünyası 


olarak adlandırlan bu distopik gelecekte insanlığın geri 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kalanını kontrol etmeye çalışan büyük çeteler vardır. 
“Guardian” olarak bilinen şeytani bir yaratık, dövüşte yenilmediği sürece dünyayı yok edeceğini duyurur ve dövüşler başlar. Oyunda yedi oynanabilir karakter ve iki gizli karakter bulunmaktadır| 9). 


TREVORMCFUR IN THE CRESCENT GALAXY 
(1993) 


KATARI 


MD hd ni er 


NGBESDEN 
« Li a a TN 


Oyun bir yatay ateş etme oyunudur. Oyunda insana benzer karakterler bulunmaktadır. İptal edilen Atari Panter konsolu için geliştirilirken proje sona erdiği için Jaguar'a aktarılmıştır. Oyun, Atari Jaguar'ın 1993'te piyasaya ilk çıkışındaki iki lansman oyununun ikinci olmuştur. Diğer oyun olan Cybermorph konsolun paketine dahil olarak verilmiştir 6,9). 


Crescent (Hilal) Galaksisi, tuhaf bir varlık olan Odd-It ve donanması tarafından fethedilirken, gezegenler arası savunma birliği Circle Reserves ana donanma birimlerini gönderir, fakat neredeyse hepsi savaşırken yok edilir. Kurtulan insansı bir kedi olan Trevor McFur ve ortağı Cutter galaksiyi ve gezegenlerini kurtarmak için savaşmaya başlarlar|6,9). 


AIRCARS (1997) 
AirCars, oMidNite tarafından geliştirilen 1997*de ICD tarafından Kuzey 


Entertanment oOGroup Inc. 


Amerika'daki Atari Jaguar için yayınlanan bir ateş 


etme video oyunudur. Oyun Jaguar için üretlen en son lisanslı oyunlardan birisidir|6|. 


VW /4/4CAR 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ne d 
aş 24 
ği 


Nükleer bir soykırımın ardından, E.B.N.E.R.S. olarak bilinen bir organizasyon dünya barışına katkıda bulunmak için girişimlerde bulunur. En iyi ve en parlak bilim adamları EBNERS'e yardım ederler ve dünya barışını oluşturmaları ve sürdürmeleri için onlara özel bir hava aracı tasarlarlar fakat daha sonra bunun bir başka nükleer savaşı getirerek insanlığın sonuna neden olacağını fark ederler. Ne yazık ki E.B.N.E.R.S. 
Dünyayı ele geçirmeyi amaçlıyor ve her büyük şehre bomba yerleştiriyor. Yeni dünyayı kurtarmak için tüm 


OlzISs 43350 


düşman E.B.N.E.R.S. üslerinin etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. o Bir hava aracı (Aircar) pilotu olarak silahları toplayıp her bir EBNERS üssünü yok etmeniz 


gerekiyorl1 0). 
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ZERO 5 (1997) 


Zero5, 360 derece oyun alanında oynadığınız seviyeye bağlı olarak küçük ve manevra kabiliyeti olan bir avcı gemisini veya güçlü bir savaş gemisini kontrol ettiğiniz bir uzay atış oyunudur. Yıl 2044, gökadanın uzak noktalarında, büyük bir istila kuvveti bir araya gelir ve DEFCON'daki tarayıcılar uzaylı tehdidi konusunda uyarı verir. Dünyanın en iyi pilotları, düşmanı yakalamak için BAMBAM kruvazörlerine gönderilir. Bir pilotun olarak düzinelerce görevde dünyayı uzaylı saldırısına karşı savunmanız gerekiyor. 
Görevlerde, düşman konvoylarına ulaşmak için derin uzay yolculuğu yapmanız ve konvoylara saldırmanız, asteroid ve gezegen yüzeylerindeki düşman tesislerini yok etmeniz gerekiyor| 7,8). 


ALTLVE 
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I-WAR (1995) 
I-WAR bir 3D 
Dünyadaki bilgileri kontrol eden dev süper bilgisayar 


sanal gerçeklik tank oyunudur. 


virüslerle enfekte olmuştur. I-Way olarak bilinen bu sanal dünyaya girmeli ve anti-virüs tankınızla temizlemelisiniz. 21 seviyenin her birinde, tüm veri bölmelerini bulmalı ve çıkışa doğru ilerlemelisiniz. 
tankları, 


etmeli, gizli anahtarlarla kontrol edilen tuzaklardan 


Düşman taretleri ve bombalarını yok kaçınmalı ve kilitli kapıları açarak yolunuza devam etmelisiniz. Seviyeler, tek yönlü ışmlanma kapıları ile doğrusal olarak birbirine bağlanan basit, kapalı odalara bölünmüştür. Oyunun başında, silahlarının 


gücü ya da kaldırabileceği hasar miktarına yetenekleri 


imi blyli EESENEEEETENE 2 Yıca ooo DATRBARSES OD ALPHA MATRAK DATRPODS B 


i 


değişen hızlı, orta yada ağır birtank seçebilirsiniz. Oyun boyunca, düşman savunucularının artan sayılarına karşı etkili kalmanıza yardımcı olabilecek silah güçlendirme ve tank yükseltmelerini bulabilirsiniz (kalkanlar, radar ve otomatik hedefleme gibi)|8). 


HYPERFORCE (2000) 


Hyper Force, Jaguar'ın üretiminin sonlandırılmasından sonra retro oyun uzmanı Songbird Productions tarafından Atari Jaguar için piyasaya sürülmüştür. 
Kayan ekran platform oyunudur. Gezegenleri soyan bir şirket olan Trans-Con, Terran Yüksek Komutanlığı?na bir saldırı başlatmak için yeterli kaynaklara ve ateş gücüne henüz sahip değildir. £ Yıldızlararası Özel Kuvvetlerin bir ajanı olarak 20 fütürist oyun seviyesinde yozlaşmış bir şirket olan Trans-Con'un ordusuna karşı savaşıyoruz ve yeterli güce ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Oyunda, silahları ve diğer donanımları yükseltmek için geçtiğimiz bölümlerde depoladığımız paralar kullanabiliyor 9). 


SKYHAMMER (2000) 

Ünlü PC oyun geliştiricisi Rebellion tarafından Atari Jaguar için geliştirilmiştir. 21. yüzyılın ortalarında, güce susamış şirketler en büyük şehirlerin sokaklarını yönetmektedir. Fütüristik bir şehirde, siber uzayda bir helikopter benzeri araç (Skyhammer) uçuran bir paralı pilotsunuz. Cytox firmasında şirketin yatırımlarını korumak için bir Skyhammer pilotu olarak işe başlıyorsunuz. 


AATARI 


e | 


a 


GF3001 


Kendi yeteneğinizi kanıtlamak ve Cytox için uzun vadeli gelirler sağlamak için çok çeşitli görevler üstleneceksiniz. Çok sayıda görevde birçok büyük şehre uçuyor ve şirketi tehdit eden hainleri avlıyorsunuz. 
Oyun tam anlamıyla 3 boyutlu hareket özgürlüğü sunuyor. Kararlarınız sonucu değişen doğrusal olmayan senaryolarda yeteneklerinizi, füzeleri, topları, bombaları ve karşı önlemleri kullanarak giderek zorlaşan görevlerinizi tamamlamaya çalışıyorsunuz. 
Düşmanlarınızı oyok ettiğinizde ve görevleri tamamladığınızda, Cyber Mart mağazasından daha fazla malzeme, silah ve gemi güncellemesi satın 


alabilmek için kredi kazanabilirsiniz|8,11). 
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PROTECTOR (1999) 


Bethesda 
Songbird Productions tarafından yayınlanan bir video 


Softworks tarafından geliştirilen ove oyunudur. Sonraki yüzyılda insanlık, yıldızlararası seyahat çabalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi başardı. Bir sonraki yüzyılda insanlık, yıldızlararası seyahat çabalarını Güneş Sistemine kolaylıkla girip çıkabilen yıldızlararası sondalar ile başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi başardı ve dünyalaştırma işlemi 


küçük bir gezegen olan Haven-7'de test edildi. 


Ancak insanlığın Dünya'ya yakın olan yörüngelerdeki başarısı uzaylı bir türün dikkatini çekti ve yıldızlararası bir savaşın başlamasına neden oldu. Dünya, uzaylılarla savaşmaya oOhazır olmasına rağmen, Haven-7 değildi ve savunması için bırakılan tek uzay aracı, Starblade?di. 


gemilerinden oluşan bir sürü tarafından saldırıya 


Haven-/'nin küçük gezegeni, uzaylı uğradığında Starblade uzay aracının kullanmak ve bu küçük gezegeni ve halkını istiladan korumak için görevlendiriliyoruz. Tüm uzaylıları Haven-7'nin yüzeyinden temizleyerek hem insanlığı hem de 


gezegeni kurtarmamız gerekiyor|6| 


DOOM (1994) 

Doom, ID Software tarafından 1993 yılında yayınlanan bilim kurgu / korku temalı bir birinci şahıs nişancı oyunudur (FPS). Video oyunu tarihindeki en önemli ve etkili oyunlardan biri olarak görülüyor, çünkü her 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yerde bulunan FPS türü oyun modasının başlamasına neden olmuştur. Doom'un Jaguar sürümü ise Atari 


tarafından 1994 yılında yayınlandı| 121. 


ATARI 


MATURE 


900000 


MULTIMEDIA  CARTRIDGE 


Oyunda, sivillere ateş açılması emri veren üst düzey bir subaya saldırdıktan sonra Mars'a hapsedilen Dünya'nın en zorlu, savaşta sertleşmiş ve eylem için eğitilmiş isimsiz bir deniz piyadesi rolünü üstleniyoruz. 
Kahramanımız Mars'ta boyutlar arası seyahat üzerinde gizli deneyler yapan çok gezegenli bir holding ve askeri yüklenici olan Union Aerospace Corporation (UAC) ile birlikte çalışmaktadır. Son zamanlarda, boyutlar arası seyahatte anormallik ve dengesizlik belirtileri gözlenmiştir, ancak yine de araştırmalar devam etmektedir. Aniden bir şeyler ters gider, Deimos ve Phobos'taki ışınlanma kapılarından cehennemden gelen canlılar çıkmaya başlar. Üs güvenliğin yaptığı 


savunma, işgali durdurmayı başaramaz ve üsler 


canavarlar tarafından hızla taşınır; tüm personel öldürülür ya da zombiye dönüştürülür. Mars'tan askeri bir müfrezenin olayı araştırmak için Phobos'a gider. Saldırı ekibi ağır silahları ile birlikte Phobos ay üssünün içine girerler, oyuncumuz ise dışarda çevreyi koruma görevini üstlenmiştir. Ekiple radyo bağlantısı kısa bir süre sonra sona erer ve oyuncu ekipten tek kurtulan olduğunu anlar. Ne yazık ki Phobos'a inen mekik dışardan kontrol edilememektedir. Kaçmanın tek yolu ise içeriye girip, ay üssünün tüm bölümleri boyunca savaşmaktır| 12). 


ALIEN VS PREDATOR (1994) 

Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve Atari tarafından 1994 yılında Atari Jaguar için tarafından yayımlanan birinci şahıs nişancı oyunudur (FPS). 
Japonya'nın Jaguar sistemi ile birlikte dağıtılmıştır. 
Alien vs. Predator serisinin ilk video oyunlarından biri olan oyun aynı adla yazılmış olan çizgi romanda sadece isim temelinde bağlıdır. Grafikleri, atmosferi ve tek oyunculu görevleri ile beğeni topladı. 1995 yılının Temmuz ayı itibariyle 85.000'in üzerinde kopya sattı 


060000060 


I NTERACTI VE MULTİMEDİA CARTRIDGE 


ve Jaguar için en çok satılan oyunlardan biri haline geldiJ6). 


Koloni Denizcilerine ait bir istasyon iki farklı gemi tarafından saldırıya uğrar. Gemilerden biri yaratıklarla dolu bir gemidir; diğer gemi ise Predatör'le doludur. 
Sonuç olarak, denizcilerin çoğu öldürülür. Oyunda 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her birinin kendi hikayesi olan ve seçebileceğiniz üç farklı karakter var: Bir yaratık, genç bir predatör ve Eli SE a Te Te Lt Prali 


sağ kalan tek denizci. Denizci karakterinde; en son 


canlı insan olarak istasyonu yok etmeli ve Yaratıklar ile Predatörler savaşırken bir kaçış podu aracılığıyla kaçış yapmalısınız. Yaratık olarak Kraliçe'yi Predator gemisinden kurtarmalısınız. Genç bir Predator olarak ise; büyük ödülü Kraliçe Yaratığın kafatası olan bir ava çıkmalısınız|6|. 


Bir yazımız daha burada sona eriyor. Gelecek sayıda 


görüşmek üzere. 


Kaynaklar 

1- www.atariage.com 

2- crappy-games.wikia.com 
3- computinghistory.org.uk 
4- defunctgames.com 

5- amazon.com 

6- wiki-zero.net 

7- gamefags.gamespot.com 
8- mobygames.com 

9- giantbomb.com 

10- ebay.co.uk 


11- songbird-productions.com 


12- doom.wikia.com 
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Kısa Öykü - Bölüm 2 
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| Basi her şeyin benim istediğim gibi dizayn ettiğime 
emindim ta ki ucabus sırasına doğru giderken yaya rayın içinde tekrar o kadını görene kadar. 


Ben onu düşündüğümde onu izlemeye aldıklarını biliyordum ama gizlice sakız çiğnemesi ucabusten indirilip sorgu merkezine 


götürmelerine o sebep 


olamazdı... Sorunun cevabı gözlerinde saklıydı... 
Onunla göz göze geldiğimde hafızama yüzlerce kelime yüklenmişti ne anlama geldikleriyle birlikte... Ve 


kulağımda bir ses tüm bedenime yankılanmıştı. 
“İrke dağına git” 


O dağ bu gezegenin bekçisi gibiydi... görülebilecek en uzak mesafede her yerden görülebilecek kadar yüksek her vakit zirvesine dalabilecek kadar yakın... 


Gidebilmem için gücüme varmam gerekiyordu... Bu yüzden güç merkezine gidene kadar zihnimi dinlendirip tüm duyularımı dondurdum. 
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Masama oturdugumda yapılacak isleri otomatik robota bağlamışken zihnimi irke dağına açılan yollara 


bıraktım... 


Gözlerimi açtığımda o koca dağın içindeydim... 
Serindi... Nefesim ise bir rüzgar gibi esiyordu etrafımda... Dağın kökünden gelen derin bir ses 


serinliği döndürücü bir soğuğa evirdi... 


“Müddeti mühürlü bir vakitte gelecek olsaydın mumyalanmayı mı, reenkarmasyonu mu seçerdin?” 


diye sordu cevabımı bilircesine... 


Sorusu hafızamızdan silinen yasak kelimelerden oluşuyordu ama sorgu merkezine götürülen kadın anlamlarıyla birlikte tüm kelimeleri geri yüklemişti... 


2 


“o'na ne olacak dedim cevap vermeye korktuğumu suçluluk duygumla dengelemiştim... 


“Onu bunun için yetiştirdik sorgu merkezine vardığında tüm bedensel fonksiyonlarını durduracak cevabına gelince... korkma... bu dağdan ne bir ses ne bir his ne 


de bir düşünce dışarıya yansımaz“ 


“Her şey kendi ömründen sorumludur geri dönmek istemezdim" dedim tüm soğukkanlılığımla... 


“Olan her şeyin bu seçimle başladığını unutmuşsun... 
Bu gezegenin kuruluş öyküsünü de... öyleyse 


anlatacağım masalı dinlemek zorundasın... 


Çok uzun ışıklar önce karanlık bir yeryüzüne ölümsüzlüğü arayan iki kardeş gönderdik... birinin yolu karlara diğerinin yolu çöllere çıkan... Çöllerdeki bedenini çok sevmişti bedeni olmadan yaşamanın yarım olacağını düşünüyordu ve uyumayı seçti ve yeniden uyanmayı beklemeyi... karlarda olan ise doğayı sevmişti bedenden bedene gezmeyi seçti... ta ki son seçtiği beden onu öldürene kadar... 


Artık tüm varlığı geldiği yerde gökyüzündeydi... 


İki kardeş yaşadıkları çağlar boyunca kendi inançlarını inşa etmişlerdi... Kaçak kat çıkar gibi bu inançlara karanlık katlar çıkıldı ve iki kardeş birbirine düşman edildi... 


İşte masal burada senin geldiğin yerin gerçeğine dönüyor... 


Yeryüzündekiler iki kardeşin yeryüzünde yeniden karşılaşıp hesaplamalarını beklediler yüzyıllardır... 
ve o vaktin gelmediği her geçen süre çıkılan karanlık katları yıkıyordu tek tek... düzeni korumanın tek yolu kalmıştı ... 
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Hile yenilikçidir... Her şeyi takip eder adapte olur... 
Ama hile karanlıkla birleştiğinde önüne çıkan her şeyi harap eder... Kardeşlerden biri uyanmadığı diğeri dönmediği için başlamayan savaşı pozitif ilimleri kullanarak başlatmaya çalıştılar... icat edilen 


bir teknolojik program tarihin tüm karakterlerini 


yeryüzüne toplamıştı... 


Acımasız hükümdarlar karşı konulamaz tanrıçalar vahşi savaşçılar kadim filozoflar... her kılıç her kına uymaz amaç için tarihe ismini yazanlar yeryüzünde 


kirletilmişti... ve cehennemlerini inşa ettiler... 


Bu kaos içinde korkak ve kapasitesiz olarak tanımlanan tek amaçları kendilerini ve sevdiklerini korumak olan tarafsızları tek tek belirledik ve hafızalarını temizleyerek bu yaşam alanına yerleştirdik” 


İçimden seçilmiş olmanın rahatlığıyla dinlemeye devam 


ederken yüzü görünmeyen ses birden hiddetlenmişti... 


“Sakın seçildiğini düşünme seni burada sadece bir rehinsin... senin buradaki varlığın olduğu müddetçe bu gezegene dokunamayacaklar... Fakat geldiğin yerde 


kaosun bitmesi için toprağa kanın akması gerek” 


“Tanrılara sunulan bir adak gibi mi” dedim öfkeli bir 


sesle... 


“İki kez taraf değiştirip kaosun seyrini değiştirmenin bedeli olarak “ diye cevap verdi uyulması zorunlu bir 


emirle... 


Hafızamdan silinen tüm sevdiklerimin orada rehin olarak tutulduğunu o sesle hatırlamış oldum... beni dönmeye mecbur edecek bu hatırlayış karanlık bir tünelden geçercesine güç merkezindeki masama geri 


götürmüştü. 
Bir hüküm gibiydi geri dönmem... 


Ve monitördeki bir yazı nasıl geri döneceğimin pusulası 


olmuştu... 


“Uyku sireninden sonra denda çukurunda“ 


ww. yerlihilimkurgu.com 


Tl 


Hasan ÖNAL g 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 


Esra Uysal bir gönderi paylaştı. zin 
© Yönetici - 2 Temmuz, 01:24 - Konular Ekle 


Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Nasa Sponsorluğunda düzenlenen Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan CanSat Competition 2018'de tüm görevleri eksiksiz tamamlayarak Dünya 2.liğini 
Zonguldak/Türkiye'ye gururla getirmişlerdir. Tebrikler, başarılar 4 


ğ T Şe 
| ig” 
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Bu ayın en önemli olayı bizim için kuşkusuz, Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018'in raflarda yerini alması oldu. 
EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


BİLİMKURGU 


Selma MİNE - Müfit ÖZDEŞ - Özlem KURDOĞLU - Halılun AYDINGÜN - Orkun UÇAR - Gurur ASİ - Kemal Mükremin BARUT - Zübeyir TOKGÖZ Murat K. BEŞİROĞLU - Şükrü SOYDAŞ - Sercan LEYLEK - Yüksel YILMAZ - Kubilayhan YALÇIN - İlhan DELİKTAŞ - Bertuğ KODAMANOĞLU Mustafa ÖZÇINAR - Metin UÇAR - Nur İnek ÖNDER MERT - Gri Esin AKYILDIZ - Efe SARITUNALI - Burak KATİPOĞLU - Tuğrul SULTANZADE Nilay KAYAALP - Gökcan ŞAHİN - M. Yağmur POLAT - Ardahan COŞKUN - Aykut COŞKUN - Badahan CANATAN - Selahattin BAŞBOĞA Mehmet KARDAŞ - Korkut KABAPALAMUT - Utku KÖSE - Bahri Doğukan ŞAHİN - Mehmet Fatih BALKI - Taner GÜLER - Abdülkadir DOĞANAY Kenan ÇETİNKAYA - Burak ERDOĞDU - Emirhan KARAHASAN - Selçuk Gökhan KALKANOĞLU - Hakan KİLYUSUFOĞLU Hasan ÖNAL - Burak FEDAKAR - Arıla TİPİ - Esra UYSAL - İsmail ŞAHİN - Sezai ÖZDEN 
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2018 YILININ EN Mi GÖKTAŞI YAĞMURİ p 


SRS İD 


Kubilay Günay ll 
27 Haziran, 11:08 - B Konular Ekle 


- Ne oldu neyin var hayatım? 
- Bugün yine vuruldum. Bu sefer ki baya sarstı. 


- Ay kes artık şunu, bugün de üşüttüm der gibi mi söylenir bu? Nerenden 


& vuruldun? 
e a TL Vip) - Bebeğim, kesmesi gereken ben değilim, sensin. Ben bir robotum, insan ge i değil. Anlıyor musun? Hadi al eline şu neşteri de ensemde ki kurşunu çıkar! 


14.00 Sunum (Dünya dışı yaşam) 
14,45 Sunum (Zamanı Durdurmak) 
15.15 Sertifika ve vedalaşma 
İRİ Safa Gölü İkiz Adalara gidiş 16.00 Bafa'dan ayrılış 

22.00 Gözlem teknikleri > n 

22.30 Atölye (Jüpiter Saturn Mars Gözlemleri) / 

23.30 Mitoloji ve Efsaneler 

00.00 Adada çay ve atıştırmalıklar »? j 5i. ) 4 

01.00 Astrofotoğraf çekimleri ve meteor avı 

02.30 Kayıklarla konaklama alanına dönüş 


<A Abdullah Çiçek ... rieyan ÖLEN > 
28 Haziran, 10:14 - Konular Ekle 


14 Haziran, 23:45 - © Konular Ekle 


geri ölene kâdâör 


sevecek 
Misin? 


| 
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muçin bir bağlantı paylaştı. 


ar Ekle 


/AVIDD 
KAYIPR 


Ünlü Bilimkurgu Yazarı Harlan Ellison Aramızdan Ayrıldı 


TIM COM 


Star Trek'in "City on the Edge of Forever" gibi efsane bir bölümünde imzas... 


nular Ekle 


h Metin Ucar bir bağlantı paylaştı 
Pp 22 Haziran, 17:36 Konu 
Lagari Fanzin 1. Sayıda steampunk öyküm dahil çok ilginç şeyler 


okuyabilirsiniz. 


— 


DRIVE.GOOGLE.COM 


Lagari Fanzin Sayı 1.pdf 
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Kısa Öykü - Bölüm 3 


Arda Tipi 
Yılılız Avcısı 


| alihazırda yolda giderken bile gazete bayilerinin 


askılarndan Ookoca (opuntolarla (| sırıtırken görebileceğiniz manşetler, hergün bir öncekinin ihmal edilebilir farklılıktaki bir kopyasıymışçasına, küresel ekonomik kriz ve ona bağlı olarak siyaset kulisindeki olaylara dair başlıklar atıyor, hemen altlarında da petrol fiyatları ve merkez bankası hamleleri, boş bulabildiği yerlerde ana odağı şiddet olan toplumsal olaylar, 


aynı sayfanın üzerine çöreklenmiş, bize herşeyin 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birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu göstermek istercesine okunmayı bekliyordu. Zihnim zehirlenmek için biraz daha bekleyebilir diye düşündüm ve bilim ve teknoloji haberlerine göz atmak için ilgili sayfaya yöneldim. Ana başlıklar büyük veri, Ray Kurzweil'in yapay zeka konusundaki düşünceleri, bir kurbağanın nöronları kullanılarak üretilen hesap makinesi, öte yandan yurtdışına kaçırılmış olan arkeolojik buluntular üzerineydi. Sadece bir sayfalık haber konuya vakıf 


olmak için elbet yeterli değildi ama en azından daha sonra derinlemesine incelemek için teşvik edici bir merak uyandırıyordu insan üzerinde. Özellikle Kurzweil'in bilişim teknolojisi alanındaki ivmeli gelişmeye dair teorisi gelecek açısından bize fantezi gibi gelebilecek devrimleri müjdeliyordu. Tekillik, yani bize bir bakıma ölümsüzlüğün kapısını aralayacak olan kavramın teknolojik bir gerçekliğe dönüşmesine sadece birkaç on yıl vardı önümüzde ona göre. 
İnsan zihninin sayısal veriye dönüştürülüp donanım desteğiyle işlerliğini sürdürmesi henüz düne kadar sadece bilimkurgu filmlerinde rastlayabileceğimiz bir olguyken bugün bunun planlarının yapılıyor olması, insanlık olarak nasıl bir “tezatlar evreni”nde varlığımızı sürdürdüğümüzün kanıtıydı. Bir sayfa öncesinde, hiç uğruna bir başka insanın, hattasevdiklerinin yaşamlarına son verebilen insanları okurken, bir sonrakinde, kurabildiği düşünce ve emeğiyle birer gerçeliğe dönüştüren 


geçmişte sadece hayalini mucizeleri 


insanoğlunu tekrardan tanımak... İşte, alttaki yazı; yurtdışına götürülmüş ve orada kalmış kadim Anadolu uygarlıklarından oOkalma eserlerden o bahsediyor, yüzleri yukarı baktığı için “Star Gazer - Yıldız Avcısı” olarak sınıflandırılan heykelcikler bunlar. Yıldızları kişiliklerden, 


de gerçek kişilerden esinlenerek 


gözlemlediği tanrısal kimbilir belki 


üretilmiş figürler. Tarihlendirildiği kalkolitik dönemin 


düşünülen, 


anaerkil toplumlarına ait birer bereket kültü oldukları için çoğunluğu dişil hatlara sahip ve ana tanrıçayı andırmakta. Seyrek de olsa, farklı bölgelerde benzer erkek figürlerin bulunduğundan da bahsediyordu yazı. 
Belki birer şamanı, büyücü doktoru, ya da belki de bir kahini simgeliyordu bunlar da. Görünen o ki yakından inceleme fırsatını bulmamız zor olacaktı doğdukları bu topraklarda. Sağlık olsun, dedim kendi kendime, maddi bir değeri yitiriyor olmanın ötesinde, eğer buradakinden daha iyi bakılacak, hakettikleri özen gösterilecek ise, gittikleri yerde kalmaları için tercih sebebiydi bu bence. Sonuçta önemli olan insanlık tarihinin bu sessiz tanıklarının varlıklarını devam ettirmeleriydi. Öyle ki, göksel bedenleri önünde eğilen tebaalarının çağlar 


sonra nasıl kendilerinden olanlara dönüştüklerine de 


tanıklık etmeliydiler. Tabi insan ruhunun bu gelgitli okyanusu, akıl ve emeğinin ürünlerini yerle bir etmezse 


o zaman kadar. 


Okuduklarımın Oo kafamda 


felsefi sorulara kendimce cevaplar ürettikten sonra 


yankılandırdığı 


birkaç fincan çay eşliğinde diğer sayfalardaki yazı ve haberleri de hatmetmeyi tamamlamıştım. Saatler çabucak geçmişti böylelikle, ne akrebin dönüşünü, ne de yalnızlığın gürültüsünü duyabilmiştim. Artık daha fazla oturup bekleyerek vakit harcamanın gereksiz olduğu aşikardı. Akşam yemeğini hazırlamak için markete uğrayıp birkaç şey almam gerekiyordu. 
Bununla beraber, üniversitedeki tez danışmanımla ertesi günkü randevumuz için hazırlamam gereken belgeleri de hatırlayınca kendime kızarak apar topar sandalyemden doğruldum ve garsondan hesabı istedim. 
Oradan kalktıktan sonra yolumu uzatsa da caddeden yürümeye devam ettim. Bunu kendime kolaylıkla itiraf edemesem de tanıdık bir yüz görmek istiyordum sanırım. Çok sosyal biri olduğumu da söyleyemem ama nedense o akşam kendimi sanki hergünkünden daha ıssız hissediyordum. Güneş bile Ay ile buluşabilmişti ama ben sosyal başarısızlıklarıma bir yenisini eklemiş gibi kendi kendime küskündüm. Zihnimi yöneltebileceğim bir konu olmadığı zaman kendimi suçlamak, üstbenliğimin en sevdiği uğraştı. Belki de onunla başbaşa kalmaktan korkuyordum, yanında eski belalılarımdan panik krizini getirmesi de cabası olurdu çünkü. Bu düşünceleri kafamdan uzaklaştırmak için tez konuma yoğunlaşmaya çalışırken markete vardığımı 


fark ettim. 


ww. yerlihilimkurgu.com 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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YBKY - Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2016 - 2018 


Kolektif © 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


BİLİMKURGU 


Alfa ve Omega 


Arda Öngören 


ARDA ONGÖREN 


Sinek İkilisi 
2018 


SİNEK 
Coşkun Hepyonar AL 


www yerlibilimkurgu.com 
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Ölümsüz Öyküler 
2014 


Kolektif 


GİO Ödülleri 
2014 


Kolektif il 
GIO 
ODULLERİ 
2013 
SEÇİLMİŞ; / 
MÖYKÜLERİ/4 
nn GEY 4 


Düşlerin İzinde 
2014 


Kolektif 
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Zenar'ın Geleceği 
2012 


ZENAR'IN 
GELECEĞİ 


Murat Yılmaz MURAT YILMAZ 


Kozmik Görev 
2012 


Prof. Dr. 'T. Erhan Coşan 


KOcTMiK 


TErhan Coşan | GÜREV e 

Dijital Kiyamet 
2012 

hılem Eyüpoğlu agi — — 


www yerlihilimkurgu.com 8 


Benim Adım 7 
2015 


BENİM 
ADIM 
74 


YA 


Bahadır İçel 


Omartha 
2015 


Gamze İstanbulluoğlu DMARTHA 


Astera Kaşifleri - İçdünya 
Kaşifleri -2015 


Levent Gaşka 
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Yılıızlara Yolculuk hedef Başka Dünyalar 
2010 - Yeni Baskı 2010 - Yeni Baskı 


alara BE nkukr: Başer 
Yıldızlara Yolculuk ae 


Selma Mine © ni 


Nötralizör 
2010 


Nötralizör 


pert Körpe e, 


Dost Körne 
Düşler Evreni 
2010 
Çetin Yetkin 


© e mine 


Mikrop Savaşı 
2010 - Yeni Baskı 
i i sizi 


MÜKROP SAVAŞI 
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Kısa Öykü 


Muhittin Yağmur POLAT 


ARAL 


2. yılına gelindiğinde artık ölüm neredeyse unutulmuş bir kavramdı. Tıp çok ilerlemişti, kendi 


Bilinen 


insanlara hücrelerinden oyedek hastalıklara 


bulunmuştu. Çok yüksek düzeyde beyin hasarı olmadığı 


organlar yapılıyordu. bütün çare takdirde ölünmüyordu. Çocuklar şiddete meyilli olarak doğmamaları için anne ve babalarından alınan eşey hücrelerindeki genetik kodlar laboratuvar ortamında düzeltildikten sonra yapay olarak üretiliyorlardı. 
Böylelikle cinayetler de bitmişti. Tehlikeli işleri robotlar yaptığı ve diğer işlerde de yapay zekâ destekli iş güvenliği sistemleri kullanıldığı için kazalar neredeyse hiç yaşanmıyordu. İnsanlar hiç yaşlanmıyor ve hastalanmıyorlardı. Mutlu ve huzurlu bir yaşam 


başlamıştı. 


okok0 


Aradan uzun asırlar geçtikten sonra nüfus giderek arttı. Kaynaklar ise artık yeterli gelmemeye başlamıştı. 
Yerleşime uygun yeni gezegenler arayışıyla pek çok seferler düzenlenmiş ama her seferinde eller boş 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dönülmüştü. Sınırlı kaynakların yeteceği oranda nüfus azaltılmalıydı yoksa büyük savaşlar çıkabilir ve yüzyıllardır süren mutlu ve huzurlu ortam bozulabilirdi. 
İşin aslı ise elit, zengin ve güçlü bir güruh gezegeni avuçlarının içine almış yönetiyorlardı. Rahatlarından taviz vermeden sonsuza dek yaşamak istiyorlardı. Bu şekilde yaşamalarına devam edebilmeleri için altta 


kesimde kalanların ölmesi gerekliydi. 


Gezegen Milletler Birliği (G.M.B) çok zor bir karar vermek zorunda kaldı. Geliştirilen 4.Z.R.4.7.2. isimli bir yapay zekânın insanları sürekli izlemesine karar verdiler. 4.Z.R.A./... yeterli sayıda insanın düzenli olarak ölmesini sağlayacaktı. Ölmesi için seçilen insanları mikro-robotlar bulacak ve acısız bir şekilde 


öldürecekti. 
XX 


G.M.B. Başkanı Kovaçeviç, A.Z.R.A.L.L.'i parmak iziyle harekete geçirmek üzereydi. Tüm gezegendekiler canlı yayında bu anı heyecanla izliyorlardı. İlk olarak kimler seçilecek ve ölecekti acaba? Sistem çalışmaya 


başlayınca herkeste tedirgin bir bekleyiş başlamıştı. 
Birden tüm kameraların gözü önünde G.M.B. Başkanı Kovaçeviç yere düştü ve titremeye başladı. Onu yardımcısı ve ileri gelen birlik üyeleri izledi. 


okok0 


Akşam haberlerinde ölenleri isimleri bir bir geçiyordu. 
Gezegen Milletler Birliği Yerleşim Komitesi Başkanı EL.R.Medici hayatını kaybetti. Tümleşik Medya'nın sahibi R-Musle hayatını kaybetti. £deli Karteli Lideri Edwardo B. hayatını kaybetti. General V.A.Ton hayatını kaybetti. Sosyetenin tanınmış simalarından Emma-Nual T. hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen Viky Mr. hayatını kaybetti... 


Üst düzeydeki kişilerin bu beklenmedik ölümleri elitler arasında büyük bir panik yaratmıştı. A.ZR.A.L.L.'i programlayan ekibe derhal bunu durdurması için emir verildi. Ancak hiç birine ulaşılamıyordu. Her birinin evlerine gidildi. Programlama ekibinin hepsi ölmüştü. 


Ölümler bir süre sonra yavaşladı, nüfus makul bir rakama düşmüştü. Ortalık sakinleşince bütün kanallarda aynı anda siyah takım elbise giymiş, kar beyazı renkte ve güneş gözlüklü bir adam kısa bir konuşma yaptı. “Hepinize merhaba. Ben A.Z.R.A.I.L,, biliyorsunuz hepinizi izliyorum. Bundan böyle evrensel etik kurallarına aykırı yapılan hiçbir hareketi affetmeyeceğim. İnsanca bir yaşam sürün. Görüşmek 


Üzere.” 


Palerma kariyerinde yükselmek için çok çabalamış ama bir türlü başarılı olamamış bir muhasebeciydi. 
Gezegen Güvenlik Sekreteri Vekilinin Vekili olan amcası Kuntera'yı ziyaret etti. Ölümler nedeniyle neredeyse bütün üst düzey pozisyonlar vekâletle yürütülüyordu artık. Amcası kendisini birden çok 


önemli bir pozisyonda bulmuştu. Palerma amcasından çalıştığı şirketin patronunu arayarak boşalan muhasebe müdürlüğü için onu önermesini rica etti. Kuntera kahkaha atmaya başlamıştı. o Masasından kalkarak yeğeni Palerma'ya yaklaştı ve eğilerek onun kulağına fısıldadı “Sana iltimas yapayım da gebereyim mi, bunu 


mu istiyorsun?” 


02.07.2018, Ankara 
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“Sence kar yağar mı Salih? Canım çok fena sahlep çekti." 

-Canın çektiyse gel içelim şu kafede abi. 

“Olmaz Salih, kar yağması gerek... Kar yağarken içmesi daha keyifli olur." 

- Abi! Arkandaki adam sana bir şey soracak galibal 

"Ne, haa! Buyrun beyefendi..." 

-Merhaba evladım, röportaj yaptığınızı gördüm, belki benimle de konuşmak istersiniz! 


“Tabii ki amcacım hay hay... Biz insanlara, yerli bilimkurgu hakkında sorular soruyoruz. 
Bilimkurgunun ülkemizdeki durumu ve geleceği hakkında..." 


-Tamam evladım çok severim bilimkurguyu. Ben de edeyim bir iki çift laf. Yayınlanacak mı bu televizyonda falan? 


“Şimdilik yalnızca internet ortamında yayınlanıyor fakat kimbilir belki bir gün televizyonda da yayınlanır. Peki o zaman, ilk sorumu sorayım -Salih bendesin-; Size göre yerli bilimkurgu ülkemizde yeterli ilgiyi görebiliyor mu?" 


-Öhöm, yerli bilimkurgu ülkemizde çok sevilir. Yerli olması açısından da çok önemlidir... 
Adile seni seviyorum... 


“Ehem şey evet... Peki bu konuda neler yapmak gerekir sizce? Yani daha fazla ilgi görmesi için." 


-Bir kere hükümetin bu duruma sahip çıkması gerekir... Adile eve dön... Ne diyordum... 
Çok önemli bir mesele bu... Toplantılar falan yapılmalı... Adile... 


“Evet beyefendi, çok teşekkür ederiz..." 
-Adile, sensiz evin tadı yok. Tek başıma televizyon bile izleyemiyorum... Dön sultanım... 


“Tamam amcacığım, bu kadar yeterli. Çok teşekkürler... Salih kesl Amca bıraksana mikrofonu bitti röportaj! Versene adam şu mikrofonul" 


-Vermem! Adileee 


|“ 


“Amca bıraksanal 


--Yetişin şu ikisi yaşlı başlı adamı dövüyolar! 
- Abi naptın! Kaç... kaç! 
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yayınlayalım 


yerlibilimkurguyukseliyor ©gmail.com 


: 2 
m <2 
YERLİ > 
BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


OE Ti 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com 


v 


YL 


tk ( 


CDIIR 
CRLIİ , > 


k... 


SELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 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Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyordogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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© Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com ©) 


25 Mart 2017 tarihinde, yerli bilimkurguya destek olmak amacıyla kurulan Yerli 
Bilimkurgu Yükseliyor Grubu, kurulduğu günden bu yana büyüdü, bir grup olmaktan çıkıp kalabalık bir topluluk haline geldi. 


Amaçları, çeşitli platformlarda yerli bilimkurgu eserleri üretenlerin yanında olmak, ortaya çıkarılan tüm işleri, onlardan haberdar olmayan diğer insanlara göstermek ve yerli bilimkurgunun sesi olmaktı. 
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(GG kalan on sekiz ay, kimilerine kısa bir süre gibi görünebilir fakat grubun kadrosu kurulduğu günden bu yana hiç durmadan fikirler üretti ve bunu, sayısı hızla artan grup üyeleriyle istedikleri yakaladı. İlk planları; bilimkurgu içerikli bir dergi yayınlamaktı. 
Bilimkurgu severlerin kolayca ulaşabilecekleri, 


paylaşarak sinerjiyi 


her ay dijital olarak yayınlanacak, bilim-teknoloji ve bilimkurgu içerikli olup, dileyenlerin; kısa öykülerini, yazılarını, çizimlerini vb. ne varsa gönderebilecekleri bir dergi olacaktı. Bu düşünceleri çok geçmeden meyvesini verdi. Hem de neredeyse bir buçuk ay gibi kısa bir sürede derginin ilk sayısı yayınlandı. 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Çağdaş Edebiyatın Bilinen 
İlk Bilimkurgu Yazarı 
Samsatlı Lukianos 

€sra Uysal 

Kitap Şeçkisi 

Evrenin Türk Bekçileri 
Metin Güçlü 

ismail Şahin 


Star Wars Evrenine 
Ezoterik Bir Bakış 
Kubilayhan Yalçın 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması Birincisi 
Kıvırcık ve Sarı 
Abdülkadir Doğanay 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması İkincisi 
Yeni Bir Başlangıç 
Mustafa Özçınar 


Yarışması Üçüncüsü 
Kralın Dönüşü 
Kenan Çetinkaya 


Yerli Bilimkurgu 
Yazarları ve Eserleri Listesi; 
1943-1999 Yılı Arası 

Canan Göl , 


OE Mü 


engin içeriğiyle dopdolu bir okuma keyfi Zn dergiye ilgi kısa zamanda arttı. 
Bilimkurgu film müzikleri incelemeleri Burak Fedakar'dan geldi. Bilime öncülük eden bilim adamları dizisini Esra Uysal sahiplendi. Her ay bir 


yerli bilimkurgu kitabı okuyarak değerlendirme 


görevini İsmail Şahin üstlendi. Herhangi bir fotoğrafa bakarak bile öykü yazabilen Hasan Önal derginin renklenmesi konusunda başı çekti. Arda Tipi, araştırma yazılarının yanında, yazdığı kısa öykülerle içeriği iyice zenginleştirdi. Kubilayhan Yalçın, bilimkurgunun çekirdeğini parçalayıp aslında nasıl bir süreç geçirdiğini gözler önüne serdi. Muhittin Yağmur Polat da bildiğiniz üzere bilimkurgunun en eğlenceli kısmına el atıp ilgili oyunları didik didik etti. İkinci sayıdan itibaren, dergi, bir üstadın yazılarını konuk etmeye başladı ve o günden sonra en renkli halini aldı. 


Türkiye'nin ilk bilimkurgu X-Bilinmeyen'nin kurucusu ve pek çok kitabının 


on dördüncü romanını geçtiğimiz 


dergisi 


yanında, günlerde çıkaran, yazar ve doktor ünvanlı mimar, Türkiye'nin ilk kadın bilimkurgu yazarı Selma Mine. Bu sayıda on dördüncü bölümünü okuyacağınız film incelemeleri dizisiyle derginin 


son şeklini almasını sağladı. 


her yayınlandıkça insanların ilgisi de arttı. Dergi yayınlana dursun, ekip bununla da yetinmedi. 
Bilimkurgu kısa öykülerini sınayabilecekleri bir yarışma platformuydu ve YBKY ekibi şu an altıncısını 


Derginin sayıları ay düzenli olarak 


severlerin başka bir açlığı da 


düzenlediği YBK Y Kısa Öykü Yarışmasını hayata geçirdi. 


1. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


o ÖDÜUÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


konu ışımlamma 


Birinciye 
En çok satanlar 

arasına giren 

Yerli bilimkurgu romanı 
YUKSEK DOZ GELECEK hediye! 


ikinci 
Bi 
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Ye Bilimkurgu Yükseliyor, on sekiz ayda ne kadar büyüyebilecekse o kadar büyüdü. 
İnsanlar, fikirlerini paylaştı, kısa öyküler, mikro öyküler yazdı, paylaşımlar yapıp üzerine konuştu. 
Resimler çizdi, fotoğraflar çekti. Bilimkurgudan konuşup geleceğini masaya yatırdı. 


Tam yapılabilecek her şeyi yaptılar derken yeni bir fikir daha doğdu. Daha önce bir araya gelmemiş bilimkurgu yazarlarını aynı kitabın kapağı altında buluşturmak, türün severlerine doyurucu bir öykü seçkisi sunmak. 


öylesine yüksek katılımlı bir seçki aynı Bi farklı bir anlam da taşımalıydı ve bir kişiye, bilimkurgu için anlamı olan bir kişiye ithaf edilmeliydi. 


Bu kişi; aramızdan zamansız ayrılan, bilim adamı, yazar, çevirmen, gezgin, dansçı ve bilimkurgu sevdalısı olan Özgen Berkol Doğan'dan başkası olamazdı. 


Biz de Yerli Bilimkurgu Yükseliyor olarak, onun hayali olan, ailesinin 2012 de hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne, bir ilk olmasa da en yüksek katılımlı seçki ünvanını almış bu eseri şahsına ithaf ederek kütüphaneye kazandırmayı borç bildik. 
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Hemen kolları sıvayan ekip yazarlarla görüştü. Pek çok değerli yazar bu fikre sıcak bakıp öykülerini göndermeyi hemen kabul etti ve süreç başlamış oldu. 
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. Tuğrul Sultanzade 


NN 
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. Nilay Kayaalp 
25. Gökcan Şahin 
26. M. Yağmur Polat 
27. Ardakan Coşkun 


28. Aykut Coşkun 

29. Badahan Canatan 
30. Selahattin Başboğa 
31. Mehmet Kardaş 

32. Korkut Kabapalamut 
33. Utku Köse 

34. Bahri Doğukan Şahin 
35. Mehmet Fatih Balkı 
36. Abdülkadir Doğanay 
3/. Kenan Çetinkaya 

38. Burak Erdoğdu 

39. Emirhan Karahasan 
40. Selçuk Gökhan Kalkanoğlu 
41. Hakan Kilyusufoğlu 
42. Hasan Önal 

43. Burak Fedakar 

44. Arda Tipi 

45. Esra Uysal 

46. İsmail Şahin 


47. Sezai özden 


ilimkurgu raflarını süsleyen kitapların B yazarlarının yanında amatör ruhlu yetenekler de çok geçmeden listeye girdi ve Türkiye'de bugüne dek katılımı en yüksek bilimkurgu öykü seçkisi ortaya çıkmış oldu. 


Seçki, 01 Ocak 2018'de dijital olarak yayınlandı. 
Çok kısa bir süre sonra, Polisiye-Bilim Kurgu türünde kitaplar yayınlamayı planlayan Paradigma yayınevinin programındaki ilk dört kitaptan biri olarak vücut buldu ve son halini aldı. 
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Seçki Evine Gidiyor 


Güzel, güneşli bir gündü. On sekiz ay önce bir amaç için sanal dünyada tanışıp harika bir grubun yönetim kadrosunu oluşturan ekip onca zamandan sonra ilk kez yüz yüze gelecekti. Yani her yönüyle ilklerin yaşanacağı bir gündü. 


Kararlaştırılan yerde buluştular. Birbirlerini ilk kez kanlı canlı gören ekip, sanki yıllardır tanışıyorlar gibiydi. 


Sabahın erken saatlerinden etkinliğin olacağı saate kadar sohbet ettiler ve en sonunda yola koyuldular. 


vu yerlblimkuru. 


Ve 
Kütüphanesi'ndeyiz. 


Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu 


işte 


Güzel kalpli iyi insanların, hem de daha birbirlerini bir kez bile görmeden, güzel yüreklerinin seslerini dinleyerek başladıkları bu anlamlı yürüyüşün son durağı. 


Hani hep deriz ya bazı zamanlarda; “Öyle bir gündü ki, hep o günde kalmak isterdim.” 


İşte öyle bir gündü o gün. 


Sıcaktan terlemiş insanları serinletmek için çırpınan sağanak yağmurun ardından, bir sürü güzel insanın enerjisiyle dünyanın en güzel yeri haline gelen kütüphanede Özgen Berkol Doğan'ın gülümseyen anne ve babasıyla birlikte geçirdiğimiz gündü o gün. 


Şansım olsa, tekrar yaşamak istediğim o günü yaşattıkları için Özgen Berkol Doğan ve ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


YBKY Ekibi 
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“Hep hayal ederdim, ne zaman gelip alacak beni bu küçücük gezegenden, şu rüyalarımda gördüğüm beyaz üçgen uzay gemisi diye. 


Evet geldi o gemi, hem de tam on yedi ay önce... Kaptan'ı Sezai. 


-Bin Hasan dedi gemiye, seni evren ile tanıştıracağım, ama önce muhteşem ve çılgın bir ekip kurmalıyız, arşın arşın dolaşmadan bu evrende... 


Ve Pluto'dan Burak'ı, Mars'tan Esra'yı, Neptün'den Arda'yı, komşu paralelden İsmail'i alarak çıktık bu yola. 


Gemimiz her yeni Yıldız'a vardığında, yeni bir dost yeni bir can alıyordu artık. 


Bu muhteşem gemimizin adı YBKY. 


Ve ilk uzay maceramızın nişanesini 
,ismi sonsuz evrende artık ölümsüz olan “Özgen Berkol Doğan”a ithaf ettik... Ben ve dostlarım, bu gemiye binmiş olmaktan, bu muhteşem dostlar ile tanışmaktan onur, gurur ve sonsuz mutluluk duyuyorum... Sezai, artık ışık hızına geçelim mi?” 


Hasan Önal 


On sekiz aydır konuştuğum, birlikte çalıştığım ve yazdığım insanlarla bir araya gelmek, yazar ve okur dostlarla tanışmak, unutulmayacak bir anıydı. 
Beklentimin çok üstünde güzellikte bir gün oldu. 
Bu özel günde bizimle olan tüm dostlara ve bizleri kütüphanede ağırlayan Özgen Berkol'un ailesine çok teşekkür ederim. 


Esra Uysal 


Uzun yıllar bilimkurguyla iç içe olan biri olarak böylebirseçkide üstelik, bazılarını şahsen tanıdığım yazarlarla bir arada yer almak hiç beklenmedik bir olaydı benim için. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura aldırış etmeden bir araya gelen yazarların ve bilimkurgu sever okurların bir arada olmasını 


görmek gerçekten mutluluk verici. Seçkide emeği geçen herkese, bizlere kapılarını açan Özgen Berkol Doğan'ın ailesine ve değerli okurlarımıza teşekkürlerimi sunarım. 


İsmail Şahin 


İnsanın hayatındaki sayılı anlardandır; hem gururu, hem de çocukça bir heyecanı beraber yaşama şansını yakalar bazen. Biz de bu anlardan oluşan nadir günlerden birini henüz geçtiğimiz hafta sevgili bilimkurgu sever dostlarımızla birlikte yaşadık ekip olarak. Bize bu imkanı ve herşeyden önce ilhamı sağlayan bilim insanımız sevgili Özgen Berkol Doğan ve ailesine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bilimin ışığı, hayallerimizi aydınlatsın her zaman... 


Arda Tipi 


Rüya gibi bir gün yaşadık ve gerçekti. Aylar süren bekleyiş sonrası çıkan kitabımız ve en önemlisi ekip dostlarımla ilk defa bir araya geldiğim bu muhteşem günün sonunda unutulmaz hatıralar anı kaldı bana. 


Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor hayatımda önemli bir atılım oldu ve çok değerli dostluklarla süslenen bu birlikteliğin dergi dışında ilk adım olarak gördüğüm 2018 Bilim Kurgu Öykü Seçkisinin çıkmasıyla daha da pekişmesi ayrıca çok mutlu etti beni. Özgen Berkol Doğan anısına çıkan kitabımızın tanıtım gününde bizleri ağırlayan Doğan ailesine ve bizi yalnız bırakmayan yazar ve okuyucu dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun ve bizler ekip olarak daha istekli ve keyifle ilerlemeye devam edeceğiz... 


Burak Fedakar 


On sekiz ay önce ne mi düşünüyordum? İnanın bilmiyorum fakat hayal gücünün sınırı yok. 
Yalnızca, bu sınırsız enerjinin verdiği ivmeyle daha da ileriye gideceğimizi biliyorum. Bunu anlatmama gerek yok, aşağıdaki fotoğraf karesi her şeyi çok güzel anlatıyor. Güzel insanların hayatlarına dokunduk... Teşekkürler aydınlık yüzlü insanlar, teşekkürler Doğan ailesi. 


Sezai Özden 


bilimkurgu Yazarları Dizisi - 4 


Gizemli, gotik, ürkütücü ve acı verici 


rüyar Allan Poe 


Edgar Allan Poe (19 Ocak 1809 - 7 Ekim 1849), Amerikalı şair, yazar, editör ve edebiyat eleştirmeni. 


Coğunlukla şiir ve kısa öykü yazmış. Özellikle gizem, gotik ve makabr hikâyeleri ile tanınır. Amerikan edebiyatın Romantizm akımının önemli figürlerin arasında sayılan Poe, ABD'nin ilk kısa öykü yazarlarındandır. Genellikle polisiye türünün mucidi olarak kabul edilmesinin yanında ayrıca yeni ortaya çıkmakta olan bilim kurgu türüne de katkıda bulunduğu öne sürülür. Yaşamını yalnızca yazdıkları ile sürdürmeye çabalayan Poe, Amerika'nın ilk ünlü yazarları arasında sayılır ve bunun sonucunda yaşamı ve kariyeri ekonomik güçlükler içinde geçmiştir. 


Poe Boston'da oyuncu anne-babanın ikinci çocuğu olarak doğdu. 1810 yılında babası aileyi terk etmiş ve bir yıl sonra annesi ölmuş. Böylece yetim kalan Poe'yu Richmond, Virginia'lı John ve Frances Allan çifti evlerine aldı. Resmi olarak evlat edinmemelerine karşın Poe gençlik dönemine kadar onlarla birlikte kaldı. Daha sonra, kumar borçları ve Poe'nun eğitim masrafları nedeniyle John Allan ve Edgar'ın arası bozuldu. Poe Virginia Üniversitesi'ni parasızlıktan bırakmak zorunda kaldı. Eğitimi içinparaayrılması konusunda Allan ile tartıştıktan sonra takma ad kullanarak 1827 yılında orduya katıldı. Bu dönemde, mütevazi de olsa yayımcılık kariyeri başladı. Yalnızca “Bir Bostonlu” olarak imzaladığı Timurlenk ve Diğer Şiirler 1827'de yayımlanmıştır. 1829*da Frances Allan'ın ölümünün ardından Poe ve Allan geçici bir yakınlaşma yaşadılar. Ancak şair ve yazar olmak isteyen Poe West Point Okulundan başarısız sonuçlar ardından ayrılmasıyla John Allan ile ilişkisi de sona ermiş. 


İlgisini düzyazıya yönelten Poe sonraki birkaç yılını edebiyat dergileri için çalışarak geçirdi ve kendi özgü edebi eleştiri tarzı ile tanındı. İşi nedeniyle Baltimore, Philadelphia ve New York City'nin de bulunduğu çeşitli şehirlerde yaşamak zorunda kaldı. 1836 yılında Richmond'da 13 yaşındaki kuzeni Virginia Clemm ile evlendi. 1845 Ocak ayında yayımladığı “Kuzgun” şiiri ile büyük bir başarı kazandı. 
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Şiirin yayımlanmasından iki yıl sonra eşi veremden öldü. 
Yıllar boyunca, sonradan The Stylus diye adlandırılan The Penn adını verdiği kendi dergisini yayımlamayı planlamış 
ama dergi basılamadan ölmüştür. Poe Baltimore'da 7 
Ekim 1849'da 40 yaşında öldü. Ölüm sebebi bilinmemekle birlikte alkol, beyne kan hücumu, kolera, uyuşturucu, kalp rahatsızlığı, kuduz, intihar, verem ve başka sebeplerden öldüğü ileri sürülmüştür. 


Poe ve eserleri yalnızca ABD'de değil dünyada edebiyat üzerinde etkili olmuştur. Eserlerinin etkisi edebiyat dışında kozmoloji ile kriptografi üzerinde de görülmüştür. Poe ve eserleri edebiyat, müzik, film, televizyon ve popüler kültürün tüm alanlarında sıkça bulunmaktadır. Yaşadığı evlerin bazıları müze hâline dönüştürülmüştür. Mystery Writers of America (Amerika Gizem Yazarları) gizem türü edebiyat dalında seçkin eserlere yıllık olarak Edgar Ödülü vermektedir. 


Fizik ve kozmoloji 

Poe'nun 1848 yılında yazdığı Eureka: A Prose Poem denemesinde Big Bang modelinden 80 yıl önce benzer bir kozmolojik model ile birlikte Olbers Paradoksuna ilk olası çözümü içeriyordu. Poe Fureka'yı yazarken bilimsel yöntemden uzak durmuş ve tamamen sezgilerini kullanarak denemeyi yazmıştır. Bu nedenle bu denemesini bilimsel değil sanatsal bir çalışma olarak değerlendirmiş ama yine de doğru olduğunu iddia etmiş ve kariyerinin şaheseri olarak nitelemiştir. Yine de Eureka içinde birçok bilimsel hata barındırır. Özellikle Poe'nun önermeleri gezegenlerin yoğunluğu ve dönme hareketi konusunda Newton prensiplerini gözardı etmektedir. 


Alıntı - Vikipedi 
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Mustafa Öncel “ 


Yediler Birliği adındaki bir uygarlık sisteminin sınırlarında bulunan küçük bir üste bir geminin yaklaştığı bildirilir. 

Üs görevlisi Saltuk görev arkadaşlarına beklenen bir gemi olup olmadığını sorar. Gemi hızla üsse yaklaşmaktadır. Gelen gemi Da-Gont büyük bir üs gemisidir. Görevlilerden Buğra gemiyi Meta isimli merkez üsse 


haber vermeye çalışır. Da-Gont üs gemisi küçük üsse ateş eder ve üs yok olur. 
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aldırı haberi öğrenilir ve Yediler Meclisi acil . toplanır. Da-Gont'lar ile savaş yapılması kararlaştırılır. Ancak Da-Gont filosu gezegenlere saldırmaya başlamıştır. Meta üssü, RAY üssü ve yedi gezegen yoğun saldırı altındadır. Yediler Birliği filoları ağır kayıplar verir. Başkan Meta'dadır ve bir an önce oradan ayrılması gerekmektedir. Güvenlik gemilerinin eşliğinde uzaklaşırken saldırıya uğrarlar. Kurtulmaları imkansızdır. Son anda boynundaki anahtarı çıkartarak bir “bidon”a yerleştirir ve bidon en yakın gezegene fırlatılır. Meta üssünde çarpışmalar sürerken büyük bir patlamanın şiddetiyle, Meta”dan Yüzbaşı Kahan'ın ve Üsteğmen Urso'nun gemileri boşluğa savrulur. Meta çoktan düşmüştür ve Kahan'ın gemisi hasarlıdır. Yolda bir yük gemisiyle karşılaşır ve gemiye inerler. Yük gemisinde saldırı altındaki gezegenlerden kaçabilen yaklaşık 500 yolcu vardır. Kahan, yük gemisinin bilgisayarına Sigma 629 kodunu ve apolet numarasını girer. Bu kod normalde, gezegen delegeleri ile binbaşı ve üstü yüksek rütbeli subaylar tarafından bilinmektedir. 
Ancak yüzbaşı Kahan bu bilgiyi sarhoş bir üst rütbeli subaydan öğrenmiştir. Bilgisayar gitmeleri gereken rotayı bildirir. Yolda bir yolcu gemisiyle karşılaşırlar ve hep beraber yola devam ederler. 


O sırada savaşa devam eden bütün Birlik üs gemilerine acil olarak Sigma 629 koduulaştırılır. Kodu alan gemiler bir yandan savaşarak savaş alanından uzaklaşmaya çalışır. Amiral Sağel komutasındaki üs gemisi Amarin ağır hasarlıdır ve infilak eder. Kodu alan gemilerden Albay Sait komutasındaki İnci kadırgası kendisine saldıranları yok eder ve Sigma 629 koduna uygun şeklinde yoluna devam eder. 


Yediler gezegenlerinden Subah'da delege Börde ve torunu Aslu ile 250 kadar sivil halk gezegenden son 


anda uzaklaşır. 


RAY üssünde 
Güvenlik 1427 gemisi savaşa devam etmektedir. Üsse 


ise Binbaşı Bora komutasındaki 


üç adet Da-Gont mekiğinin indiği bildirilir. Binbaşı ve ekibi üsse geri döner. Çatışmalar olur. Üsteki 


askerlerin bir kişiyi korumaya çalıştıklarını görür. 
Korunan kişi Yediler Birliğinin başkan yardımcısı ve Erkun gezegeni başkanıdır. Başkan ağır yaralıdır. 
Binbaşıya boynundaki anahtarı almasını ve Sigma 629 
kodunu uygulamasını söyler. Üsten çıkmaya çalışırken delege Safka'yıda kurtarırlar. Koskoca filodan geriye Güvenlik 1427, İnci Kadırgası ve delege Börde'nin 


gemisi kalmıştır. 


Yüzbaşı Sigma 629 üssüne ulaşır ve üs komutanı Amiral Kutşad'a olanları anlatır. Çalışmalar yapılırken diğer gemilerde Sigma 629 üssüne gelir. Savaş planları yapılır. Sigma 629 üssünde çok büyük bir üs gemisi bulunmaktadır. Ancak neredeyse yüzyıldır toprak altında yatmaktadır. “Burak” adındaki bu devasa geminin yerini bulmaları ve hareket ettirmeleri gerekmektedir. Geminin yeri tespit edilir ve gerekli bakımlar yapıldıktan sonra uçuşa hazır hale gelir. 
Burak içinde şifreyle açılan bir kapı bulurlar ancak açamazlar. Açılması için anahtarlara gerek vardır. 
Delege Safka anahtarları ister. Anahtarların biri Amiral Kurşad'da, diğeri ise Binbaşı Bora'dadır. Üçüncü anahtar ise bir bidon içerisinde birlik gezegenlerinden 


birine fırlatılmıştır. 


apılacak iş bellidir. Anahtarın bulunup getirilmesi >... Bunun için Güvenlik 1427 gemisi Yediler sistemine doğru yola çıkar. Mostar gezegenine yaklaşırlar. Bidondan gelen sinyali tespit ederler. 
Fakat sinyaller Pul-Yan gezegeninden gelmektedir. 
Gezegenin yörüngesine girerler ve yörüngedeki hurda gemilerin arasına saklanırlar. Bidonun yerini tespit etmişler ve koordinatlarını üsse bildirmişlerdir. O sırada dört tane geminin yaklaştığını görürler. Yaklaşan gemiler yük gemileridir ama harabeye dönmüş gezegenden ne götürdüklerini merak ederler. 


Anahtarın yeri tespit edilmiştir. Gezegende herhangi bir saldırı olma ihtimaline karşı İnci Kadırgası yola Kahan, birlikte bir mekik ile gezegene inip anahtarı alıp üsse 


çıkacaktır. e Yüzbaşı güvenlik  timleriyle 


getirecektir. 
www. yerlihilimkurgu.com 13 


Gezegene inerler ve anahtarı alırlar. Ancak Da-Gont'lularla karşılaşırlar, çatışırlar ve büyük kayıp verirler. Kalan güvenlikçilerle beraber yörüngede bekleyen İnci Kadırgasına varırlar. Yörüngeden ayrılacakları sırada bir yük gemisini farkederler. 
Yük gemisine ateş ederler gemi hasar alır, Binbaşı Bora ve Yüzbaşı Kahan bir ekiple yük gemisine iner. 
Kısa süreli bir çatışma olur. Yük gemisinde variller içinde dondurulmuş gezegen sakinleri vardır. Gemi kaptanından yüklerin nereye gittiğini öğrenirler. 
İnci'ye geri dönerler ve hem hasarlı yük gemisini hem de bir başka yük gemisini yok ederler. Ancak Da-Gont'lar bir kez olanları öğrenmişlerdir. Üsse geri dönerler. Bu arada Burak havalanmıştır ve yörüngede tur atmaktadır. 


Görevde yaşananlar anlatılır. Bir an önce üssün tahliye edilmesi kararlaştırılır. Üçüncü anahtar kullanılarak kilitli kapı açılır ve bir kontrol ünitesiyle karşılaşırlar. 
Delege Safka ünite üstünde çalışmalara başlar. Neler yapılması gerektiğini öğrenir. Yola çıkarlar. Albay Sait, Amiral Kutşad'a, daha önce Da-Gont'lu kaptandan öğrendiği bilgiye göre, Afradiya Sisteminin Dördüncü Gezegenine gitmek istediğini söyler. Ancak amiral izin vermez. Albay Sait Amiral'i dinlemeyip konvoydan ayrılır. Gezegene inerler ve bir binaya girerler. Ufak çaplı çatışma olur. Girdikleri bina bir gıda fabrikasıdır. 
Da-Gont'lular variller içinde getirdikleri gezegen sakinlerini yiyecek olarak paketlemektedirler. Albay ve yanındakiler fabrikada çalışan bütün Da-Gont”luları öldürür. Varillerde bulunanları kurtarmak isterler ancak yapılacak bir şey kalmamıştır. Bunun üzerine fabrikayı havaya uçururlar. Yörüngede Da-Gont üs gemileriyle 


savaşırlar. 


Geri dönüp konvoya katılırlar. Yollarına devam ederken Da-Gont filosuyla karşılaşırlar. Çok şiddetli bir çarpışma olur. İnci Kadırgası ağır yara alır ve patlar. 
Ancak mürettebatı mekiklerle Burak'a geçebilmiştir. 
çarpar. 
Çarpmanın etkisiyle gemide hasar oluşur. Gemi içinde 


Burak üs gemisine Da-Gont üs gemisi 


bir blok Amiral Kutşad'ın üstüne düşer ve amiral ağır 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yaralanarak hayatını kaybeder. 


Konvoy yoluna devam eder ve hedefe varırlar. Delege Safka'nın verdiği bilgilere göre bir yer ararlar ve bulurlar. Araştırma yaparlar ve bir kontrol odasına girerler. Delege Safka bir ekranın olduğu konsola dokunur. Ekranda bir görüntü belirir ve konuşmaya başlar. Ekrandaki görüntü daha önce gördükleri hiçbir 


canlıya benzememektedir. 


“Sizden biz 


şekilde genetiğibozuk yapıdasınız. 


Konuşma sorumluyuz. Siz bir 
Sizin genetik 


bozulmanız...” şeklinde bitmektedir. 


Konuşma bitince delege Safka kendi kendine birşeyler söyler : “Ben kobay mıyım?” 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden 


Karanlık Zihinler - 2018 


Milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgından kurtulmayı başaran bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Amerika'daki bütün gençleri öldüren korkunç vebada hayatta kalmayı başaran Ruby Dale, özel güçlere sahiptir. Kendisi gibi diğer hayatta kalanlar da değişik güçlere sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar; yeşiller (ileri zeka), maviler (telekinezi), sarılar (elektriği kontrol edebilme), turuncular (zihin kontrol) ve kırmızılar (ateşi kontrol edebilme). 
Ruby ise “turuncu” türünün çok güçlü bir üyesidir. Ruby ve arkadaşları, gönderildikleri korkutucu devlet tesisi Tnurmond'dan kaçtıklarında hayat bambaşka bir hal alır. East River'daki güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan grup, yetişkinlerin gençlere savaş açtığı bu dünyada yalnızca kaçmanın yeterli olmadığını fark etmeye başlarlar... 


Oyuncular: Bradley Whitford, Mandy Moore, Amandla Stenberg, Gwendoline Christie, Harris Dickinson. 


Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson 
Senaryo: Chad Hodge, Alexandra Bracken Müzikler: Benjamin Wallfisch 


Bilim Kurgu Öyküleri - 2018 


Işınlanmadan zaman yolculuğuna, yapay zekadan paralel evrenlere, bilim kurgunun klasik konularını zaman zaman felsefi, bazen de insani yönden ele alan kısa öyküler. 
Elektronik bir kartın üzerine, sırlarının çözülebildiği kadarıyla, insan beynini birebir simüle eden bir yazılımın konmasıyla oluşturulan yapay bir beyin, yeni ölen bir insanın kafatasının içine kondu. Bir insan bedeninde yapay bir beyin... Bedenine konan insanın beyin ölümü gerçekleşmeden hemen önce, tüm hafızası da bu yapay beyne yüklenmişti. 


Çok çok uzun bir zaman önce, her şey birdi ve bir her şeydi. Ne zaman vardı ne de mekan. 
Sadece huzurlu bir karanlık vardı. Karanlık, büyük bir patlamayla aydınlığa dönüştü. 


Dünyada sadece siyah ve beyaz yoktu. Yaz ve kışla beraber bahar, sıcak ve soğukla beraber ılık, genç ve yaşlıyla beraber orta yaşlar, büyükle küçük arasında, hafifle ağır arasında sayılamayacak kadar çok seviye... Her şeyin gri tonları vardı. Peki ya yasam ve ölüm? Bu ikisi neden bu kadar birbirinden yalıtıktı? Bu ikisinin arasında gri tonlar olabilir miydi? Olursa nasıl bir şey olurdu bu durum? Bu sorunun cevabı belki de yaşam ve ölümün sırlarını verebilecekti ona. 


Hayat beni avukat olmaya zorladı. Ama mesleğimin daha ilk günlerinde mesleğimden de insanlardan da iyice soğudum. İyi bir insan olmak işe yaramıyordu, kötü biri de olamıyordum. Insanlardan uzaklaşmak istedim. Dedelerimin köyüne geldim ve şimdi bir çoban olarak daha mutluyum. 


“Babaanne, denizi anlatsana” dedi, Mustafa. “Gözünün görebildiği yere kadar bir 


maviliktir 0” dedi babaannesi. “İçinde balık dediğimiz canlılar da yaşarlardı” diye devam etti. Mustafa her defasında denizi soruyordu ve babaannesinin cevaplarını hep abartılı buluyordu. O kadar su nasıl olacaktı? Bir de su mavi değildi ki. 
Yazar: Mehmet Fatih ATALAY 

Yayınevi: Kuzgun Kitap 

İlk Baskı Yılı: 2018 

Sayfa Sayısı: 64 

Basım Yılı: Haziran 2018 
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Gelecek Günlerin Hikâyesi - 2018 


“Gelecek Günlerin Hikâyesi” 1897'de The Pall Mall Magazine'de yayınlanan beş bölümünden oluşan bir roman. 


Wellis,22.yüzyılınLondra'sınıdistopikbirgelecektebetimliyor.Şehirleşmenin,sınıfsavaşı,tıp, iletişim, ulaştırma,tarım teknolojisi vb konular üzerine birçok şey söylüyor. Tabii Wells”in her zamanki gibi bir sosyolog gözüyle ve anlatımıyla. 
Wells'in yaratmış olduğu atmosfer, yıllar sonra yazılacak olan Isaac Asimow'un Robot Serisinin okuyucularına tanıdık gelecektir. Asimovw'un öyküleri arasındaki paralellikler dikkat çekicidir. 


“Gelecek Günlerin Hikâyesi” distopyanın ilk örneklerindendir. 

“Wells apkı Guevedo gibi, Voltaire gibi, Goethe gibi ve kimi başka yazarlar gibi, edebiyatı iyi bilen biri olmaktan çok edebiyatın kendisi.” 
-Jorge Luis Borges- 


Yazar: H.GMWells (o Çevirmen: Pınar Dinçkurt Oo Yayınevi: Laputa Kitap Sayfa sayısı: 112 


Steins: Gate 0 - 2018 


2018 yılında yayınlanan animeler içerisinde en fazla izlenme ve beğeni oranına sahip olan anime, 23 
dakikalık 23 bölüm halinde yayınlanacak. 16 bölümü yayınlanmış durumda. 2011 yılında Steins, Gate ismi ile başlayan macera 2018 yılında yaptığı dönüş ile hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. 


Konusu: Geçmişte yaşananları unutmaya çalışan Okabe'nin hayatında tam her şey normale dönmeye başlamışken, bir insanın hafızasını saklayan ve onların karakterleri ve kişilikleriyle bir simülasyon yaratan bir cihazı test etmeye başladıklarını söyleyen Kurisu'nun tanıdığıyla tanışarak geçmişe geri çekilir. Okabe test etmeye başlar ve Kurisu'nun simülasyonunun acı ve bazı yeni beklenmedik trajedileri geri getirdiğini öğrenir. 

Tür: Bilim Kurgu , Gerilim 


Ate 


Be Ee) 
Mi; ge Stüdyo: White Fox Seslendirenler: Mamoru Miyano (Okabe), Asami Seto (Kurisu). 


Reverie - 2018 


Mayıs 2018 de Nbc kanalında yayına başlayan dizinin 1. sezonu 10 bölüm olarak açıklandı. 
Bölümler yaklaşık 40 dakika. 


Konusu: Eski rehine arabulucusu ve insan davranışları uzmanı olan Mara Kint, yaşadığı trajedi sonucu üniversitede profesör olarak ders vermeye başlar. Fakat oldukça gelişmiş 

bir sanal gerçeklik programı sıradan insanların hayatlarını kötü bir şekilde etkileyince, Mara'nın yardımına ihtiyaç duyarlar. Sanal gerçeklik programı sayesinde insanlar gördükleri rüyaları yaşamaya başlar. Mara, insanları kurtarmaya çalışırken, kendisini de kurtarmanın yollarını arayacaktır. 


Tür: Drama , Bilimkurgu, Gerilim Oyuncular: Sarah Shahi, Dennis Haysbert, Sendhil Ramamurthy, Jessica Lu, Kathryn Morris 


Senaryo: Mickey Fisher Müzikler: A. Patrick Rose 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4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Alternatif Tarih 


Selahattin BAŞBOĞA 


Arayıcı 


G“ adam ofisin kapısına hafifçe vurdu. 
“Girin,” Ses kibardı, hatta samimi aceleci... 

Yavaşça kapıyı açıp ofise girdi. 

Masasında oturan genç görünümlü sarı saçlı, tamamen gri giyinmiş kadın telefonla konuşuyordu. 
Güler bir yüzle masanın karşısındaki koltuğu işaret etti. Atamur, kadına gülerek karşılık verdi ve yavaşça koltuğa yerleşti. Oldukça güzel bir odaydı; havadar, iyi aydınlatılmış ve sessiz. Sağ tarafta camların arkasında güzel bir İzmir manzarası, yerde kaliteli bir halı, karşılıklı iki kanepe, onların arasında, şu anda Atamur ?un oturduğu tekli bir koltuk ve karşısında orta büyüklükte düzenli bir masa. 

Atamur tabletini yavaşça kucağına yerleştirdi. 
Koltuğun kol kısmına, tabletine kablosuz bağladığı silindir şekilli ufak kayıt mikrofonunu koyup ayarlamaları yaptı. Her şey tamamdı; mikrofon dış sesleri almayacak —ki zaten oda oldukça sessizdi- ve konuşulanları imla kurallarına uygun bir şekilde tabletin ekranına dökecek, Atamur'un da istediği zaman anlık müdahale etme imkânı olacaktı. Sırf bunun için dört yüz elli lira fazla ödemişti. Ulan bir çalışmasın var ya! 

“Tamam, o olur... Görüşürüz.” Kadın telefonu kapatır kapatmaz Atamur'a doğru yürüdü. Kibarca adamın elini sıktı. “Çok özür dilerim! Biliyorsunuz şirketimizin en büyük oyunu üzerinde çalışıyoruz... 
Haliyle çok yoğunuz! Hoş geldiniz Atamur Bey.” 

“Hoş bulduk, Cansel hanım. Her şey yolunda 


ama 


mı?” 
“Kesinlikle. Bir şey içer misiniz?” 
“Hayır. Hemen başlayalım mı?” 
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“Tabii ki.” 

“Mucit ve Oyun yapımcısı, senaristi Cansel Tabur. Sizi herkes tanıdığı için sizi tanıyalım gibi sıradan sorularla vaktinizi harcamayacağım! Çok önemli iki sorum var; bir Gri Tim projesi ikincisi ise bir programda söylediğiniz “Tanrı Olmak Zor İş” kitabının oyunlarınıza ilham kaynağı olduğu konusu. Bunu biraz açar mısınız? Çünkü...” 

“Sırayla gidelim Atamur Bey,” içten bir şekilde güldü. ”Siz sorularının hepsini bir çırpıda sormadan ben ilk ikisine cevap vereyim, şöyle ki: Kitapta başka gezegenlere görev için gönderilen insanlar var. Tabii ki bu, böyle bir kitap için çok basit bir tanım ama bizi ilgilendiren kısım da burası!” 

“Kesinlikle. Oldukça kıymetli bir eser!” 

“Katılıyorum. oOBizde insanların o bizim oyunlarımızı adeta yaşamalarını, ana karaktere bürünmelerini istiyorduk. İşte! Çözüm oradaydı! Her oyun aslında onları gönderdiğimiz başka bir gezegen, başka bir görevdi. Oyun oynarken karakterin ruhuna bürünmek hatta o olmak istemez miyiz? Birden fazla hayatı yaşamak... Ama kitaplar ve filmlerin aksine oyun yaşamaya daha yakındır. Mantar yemek ve prensesi kurtarmak, efsanevi bir asker olmak, bir savaş tanrısı olup Olympos”a savaş açmak, metrolarda hayatta kalma savaşı vermek, karanlıklardan ışık için savaşan bir suikastçı olmak, savaş veya yıldız zanaatında ustalaşmak, dünyayı İlluminati'nin pençelerinden kurtarmak. .. İşte böylece Gri Tim doğdu. Oyunlarımızı oynamak için Gri Time üye oluyor ve kendi hesabınızı oluşturuyorsunuz. İstediğimiz oyunları üretebilmek için genelde açık dünya RYO oyunları yapıyoruz. Her 


oyunu yüklediğinizde benim dijital bir kopyam size görevi anlatıyor ve daha sonra hikâyesinden, müziğine, atmosferine, oynanışına kadar ince ince dokunmuş oyunlarımızdaki evrenlere giriyorsunuz, daha da güzeli oyunlarımızı bitirince para kazanıyorsunuz. Ve tabii ki tüm oyunlarımız sanal gerçeklik teknolojisiyle tamamen uyumlu.” 

“Evrenler odemişken oyunlarınızda daha çok Alternatif Tarihi konu edinmeniz ve bu konuda size yöneltilen... Teorilere, evet... Teorilere ne diyeceksiniz.” 

“Benim alternatif bir tarihten, ileri bir medeniyet tarafından gönderilen, insanlar için uygun bir zaman dilimi aradığım teorilerine mi?” 

Bu teknolojiyi yanlışlıkla bulmuş da olabilirsin. 
Ama evet, kulağa çok aptalca geliyor. 

“Aynen, onlara.” 

“Devlet için çalıştığımı ve İBM 5100 istediğimi de söylüyorlar mı?” 

“Hayır, ama John Titor ve Cansel Tabur biraz benziyorlar.” Benimle dalga geçersen ben de seninle geçerim, diye düşündü Atamur, gülmekten çok kişnemeye benzeyen bir ses çıkararak. 

“Pekâlâ... Alternatif Tarihi insanlar seviyorlar. 
“İçinde yaşadığımız dünyaya başka bir pencereden bakmak? bu fikir hoşumuza gidiyor, bir seçim yaparken bile diğer ihtimali merak ediyoruz; bu soruyu herkes soruyor: ya böyle olsaydı... Ya Atatürk olmasaydı! Ya meşhur bilim insanları olmasaydı! Ya dünyada ikinci bir dünya savaşı olsaydı! İnsanlar böyle sorulara karşı konulmaz bir merak duyuyorlar. Karşımıza çıkan ütopya olabilir... Belki de bir distopya, ya da kıyamet sonrası bir dönem! Kim bilir!” 

“Anlıyorum. Peki, sizce Türkiye, bilimkurguda öncü olması ve birçok dizi, film, kitap ve eserle bu türe sürekli yenilik katmasını neye borçlu?” 

“Bin dokuz yüz otuzların başında hayatımıza giren Yerli Bilimkurgu Yükseliyor dergisi ve Bilimkurgu Kulübüne borçluyuz bence. İnanılmaz çalışmaları ve emekleri var. Tabii bu türde çok kaliteli işler çıkaran yazarlarımızı da asla görmezden gelmiyorum ama bu gruplar herkesin birbirinden haberdar olmasını, bu türün önemini hep beraber kavramamızı sağladılar diye düşünüyorum ve devamındaki bilimkurgu ve fantastik alanındaki gelişmelere öncü oldular.” 

“Peki, çok vaktiniz yok biliyorum ama son oyununuzdan da bahseder misiniz biraz?” 

“Tabii. Son oyunumuz bizimle aynı tarihte geçiyor. Ama arada ciddi farklar var... Mesela Türkiye'de bilimkurgu adeta dışlanmış bir tür, yayınevleri tek tük basıyor. Dinler, çıkarcı zihniyetlerin 


elinde binlerce mezhebe bölünmüş ve bazıları arasında ciddi savaşlar var. Her yerde bir şeyleri sömüren siyasetçiler var ve sadece savaşları körüklüyorlar. 
Aslında savaş dünyanın neredeyse her yerinde. Sözü geçen tek şey para; insanlar onun uğrunda ölüyor ve öldürüyorlar. Ön yargı ve yabancı düşmanlığı, bilinmeyene duyulan korku altın çağını yaşıyor! Ve işte oyuncu böyle bir zamanda ya dünyayı değiştirecek ya da dünyanın geri kalanına benzeyecek.” 

Lan yoksa! 

“Tam bir distopya yani. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler.” 

“Asıl ben teşekkür ederim.” 

Tamamdır. Burası... 


okok0 


Atamur, altı aylık inceleme sonunda emindi burası gelmeleri gereken zaman dilimiydi. Heyecanla telefonuna adını tersten yazarak kendi zaman dilimdeki Murat'ı aradı. 

Kendi zaman diliminde Murat telefondan haberlere bakıyordu; OHAL yine uzatılmış, aşırı anlamlı şarkıları olan(!) yeni bir ergen şarkıcı türemiş, bir şeylere zam gelmiş ve maalesef yine bir kadın cinayete kurban gitmişti... 

Telefon çalar çalmaz açtı. 

“Buldum lan!” dedi Atamur heyecanla “Hacı burası süper, bilimkurgu ve fantezi de öncüyüz, Yıldız Savaşları, Uzay Yolu, Galaktika... Hepsi bizden çıkma! 
İnsanlar birbirlerine saygı duyuyorlar; inançlı, inançsız hepsi düzgünce yaşayabiliyor. Dünya da birkaç yerde ufak çatışmalar var ama insanlar gerçekten bunları önlemeye çalışıyorlar, demokrasi götüren yok... İlim, bilim, sevgi, anlayış götürmeye çalışıyorlar. Hatta burada savaşta bile bir ahlak var desem yeridir.” 

“Çok güzel lan! Yıldız  Savaşlarını bilimkurgudan saymayanlar?” 

“Lan onlar her yerde var!” 

“Hadi beee! Neyse canları sağ olsun. Peki, bölüm yedi, sekiz?” 

“Yok, burada altıda bırakmışlar!” 

Murat arkasındaki kalabalığa döndü “Millet herkes minibüslere... Gidiyoruz!” Herkes toplanırken gözleri bir an için dün akşam kendi tuttuğu partiyi tutmadığı için birbirlerini hainlikle suçlayan Selahattin ve Kaan'la buluştu. Zeki çocuklardı be... 

“Herkesi aldınız mı?” diye sordu Atamur. 

“Yececaaaanii.” 
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Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin ilk kitabı olan Bay Binet'te üç bölgeye ayrılmış bir dünya yaratmıştı. Evrensel Anayasa Yla yönetilen bu dünyada, Doğal İnsanlar, Yapay Zekâlar ve Robotlar yaşıyordu. Türler arasında gözle görünür hiçbir sorun yoktu ve sistem tıkır tıkır işliyordu... Gri Salona düzenlenen kaynağı belirsiz saldırılarla çatırdayana dek! 


Serinin merakla beklenen ikinci kitabı “Yeşi! Adam; kusursuz görünen bu düzenin arka bahçesine odaklanıyor, uygarlık tarihine yön veren kadim bilgi ve kişilerle geleceğin dünyasını yan yana getirip ustaca harmanlıyor. 


Başrolde ise geçmiş ya da gelecek fark etmeksizin yaşamın her alanına sızan, planları bozan ve insanı altüst eden o müthiş duygu, yani aşk'var. 


Acar, edebiyat ve bilimin eşsiz uyumunu yakaladığı romanı “Yeşil Adam'da yakın geleceği düşlemekle kalmayıp yapay zekâ ve simülasyon gibi dünya gündemini belirleyen konuları da ele alıyor. 


Basım Yılı: 2108 


| 


GEÇMİŞİ BUGÜNDEN AYIRAN TEK ŞEY, İYİ BİR GELECEK İHTİMALİYDİ. 

İstanbul'da yaşayan herkes için Ölümsüzlük Deneyleri'ni desteklemek mecburiydi ve sonuç başarılı olduğunda getirileri herkesi etkileyecekti. 
Sistem, deneylere katkı olarak zenginlerden para talep etmişti, fakirlerin sunabileceği tek şey hayatlarından ibaretti. Bu küçük fedakârlıklar ölümü tamamen bitirecek, gelecek nesillere sonsuz yaşam verecekti. Bu duyduğum en sahte vaatti ve asla gerçekleşmedi. Ölümsüzlük bu dünyaya yalnızca ölüm getirdi. 


Yüz yıl önce ölmüş olmalıydım. Tarih sayfalarına göre 


hikâyem böyle bitti. 

Gerçek ise tam tersi; kayıplara karıştığım gün bu hikâyenin başladığı yerdi. 

Bugün bitirdiklerini sandıkları savaşı 

ogün başlattım. 

Yok ettiklerini sandıkları tüm insanları 

ogün kurtardım. 

Ogün, sistemi yükseltecek olan askerdim. 
Bugün o sistemi devirecek olan düşmanım. 


Basım Yılı: 2018 


Proje 2417 
Sinem ATAKLI 


SİNEM ATAKLI 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ö.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Zaman Paradoksları 


Serpil ÜLGER 


beçmişin Çığlığı Gelecekte Yankılanır 


SAG.BA 

Büyü, Ant, Aşılmayan Ant dairesi, Tanrıların aşılamayan ant dairesi, 
Göğün ve yerin aşılamayan Ant dairesi, Tanrı tektir ve değiştirilmez, 

Tanrı ve ınsan, birbirinden ayrılmazlar. 
(Bır Sümer metni) 


aşlangıcı olmayan sonsuz, zifiri karanlıkta... 

Kapılar vardı. Geçmişi gelecekle bağlayan ve ikisini şu anda tutan görünmez kapılar. Belirli koşullar sağlandığında esnetilebilirdi evrensel yasalar. Lakin sonuçları vardı her bir sebebin olduğu gibi... 

Hissedebiliyordu. 

Toprağın oyaşam eden kokusunun böceklerin mırıltısına katılırken ki ahengini, kanının nemli zemini bereketlendirmek istercesine durmaksızın akışını. Zamansızlığın içerisinde tortop olmuş yatarken nefes alıp verişlerinin solduğunu, tüm o yaşam zerrelerinin haşereleri eğlendirdiğini... Az bir zaman 


vaat 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sonra şuurunun kaybolacağını ve kimsesizlikte öylece öleceğini... Hatta çoktan öldüğünü biliyor ama yinede üzüntüsünü ön göremiyordu. 


“Nerede (olduğumu, o bilmiyorum... Ne olduğunu, bilmiyorum... Hayır! Hayır! Biliyorum... 
Tekrar, tekrar yazmalıyız... Geleceği, hayır geçmişi!” 


Ağzından dökülen tekdüze kelimeleri cümleye dönüşürken Oo iniltilerle (o kesiliyor, Oo düşünceleri bulanıyordu. 


“Onu gördüm! Gözlerimle... Bana benziyor ve sana benziyor...” 

Sana benziyor... 

Sana... 


Bip büipp bilippp... 


“Kartal! Kartal, beni duyabiliyor musun?” 
diye alçak seste bağırdı Umut. Yaşam destek ünitesinin haddinden fazla ötmesi onu endişeye düşürmüştü. 
Bereketli hilalin ortasında, bu tozlu, sözde kadim taşların arasında bulunmak onu sebepsizce rahatsız ediyor, üstelik güneş de tutuluyordu. Dairesel planlı taş 


sütunların her birinin önünde; üzerinde bulunan hayvan motifi sayısınca telef olmuş canlıyı barındırıyordu. 
Değer miydi bu günahsız kanlara bilemiyordu. 
Merkezdeki iki devasa taş sütunun ortasında sırtüstü yatan Kartal ise başından ve kollarından pek çok kabloya bağlanmış ve bir takım kimyasallar enjekte edilerek uyutulmuştu. 

Önce hırıltılar ardından anlaşılmaz mırıltılar dökülünce dudaklarından, kayıt cihazını biraz daha yakınına götürdü Umut. Bu cihaz, her frekanstan sesleri belirli algoritmalara çevirip kodlayarak çekirdeğine kaydediyordu. Sınırlı sayıda üretimi yapılmış ve tarih öncesi araştırmalar yapan bir grup insana devlet tarafından tahsis ediliyordu. Böylelikle bulgular kontrol altına alınıyor, kaosa sebebiyet verebilecek her şey imha ediliyordu. 

Özetle aslında Kartal'ın çabası boşunaydı ve Umut bundan da burada olmaktan rahatsız olduğu kadar oluyordu. Derken yerdeki adam öksürerek gözlerini açtı. Bakıyor ama görmüyordu. Birinin ona seslendiğini bilse de başını çeviremiyordu. 

Çünkü görüyordu. 

Kararan gökyüzünün yanışını... Kıvılcımları etrafa saçılıyor, bir volkan gibi kusuyordu. Sesi o kadar şiddetliydi ki işiten herkesi sağır edebilirdi. Ses onu sersemletse bile ayağa kalkmaya çalıştı. 

Kızılı sarıya çalan yer ile gök ritim tutmuş aynı anda sarsılıyor ve boğazlanan bir hayvan gibi bağırıyordu. Sesin şiddetine dayanamayan Kartal kulaklarını kapatıp geçmesi için bir şeyler fısıldamaya çabalayınca Umut, onu sakinleştirebilmek için yüzünü avuçları arasına aldı. 

“Kartal! Kartal, beni duyabiliyor musun?” 
Seslenen kişi her kimse çok uzaktaydı, gürültü sesini perdeliyor, mekanik bir hışırtıya çeviriyordu. İlginç olansa ses değil karşısındakiydi. 

Kartal kendi suretine bakıyorama göremiyordu. 
Mücevherlerle (o bezeli Otacının altındaki bronz yüzünde belirgin boyalı gözleri ve tuhaf kostümüyle yansımasındaki yüz ona benzese de o değildi. 

“Koridoru kapat! Kapıları kapat!” diye bağırdı arkasından birisi, onun sesi de mekanikti. Aniden kızıl gökte bir ışık parladı ve burnunun dibinde bir kadın belirdi. Bir tanrıçayı anımsatan güzelliği, hologramın kesintili gelgitlerinde bile anlaşılıyordu. 


“İşaret fişeği üçüncü kez verildi... Kapı üçüncü 


kez çalındı! Açıktı her şey bakmasını bilene ve anlatıldı yasalar işitmesini bilene! Zaman çöküyor... Yeniden ve...-” 

Kartal sözlerin devamını bir daha asla duyamayacaktı, çünkü başından geriye doğru bir şey onu çekiyor ve alevlere teslim olan mekan harlanarak kararıyordu. Derken gözlerinin önünde Umut belirdi. 

Birbirinden bağımsız iki geçmişi görmüş ve şuanı işitmişti ama gelecek... O hâlâ kayıptı. Fakat bir şeyin kilidini açtığını biliyordu. Karanlık ve tehlikeli bir şeyi... 

Kapılar! 

Üçüncü kez çalındı... 

Ataları inşa ettiği bu yapıyı gömmüştü. Ama onların böyle bir zamanı yoktu ve kimsenin Kartal'a da inanmayacağı aşikardı. Öyleyse günışığı kızıla bulanmalıydı. 

Sonuçları ne olursa olsun... 

Akrep ile yelkovanın birbirini kovaladığı birkaç saatin ardından Kartal toza dumana karışarak göğü arşınlayan, büyük patlamaya şahitlik ederken bir şeyi keşfediyordu. 

Yaratıcısına ulaşma isteğiyle donanan insan, ona giden mesafeyi her kısalttığında inancı köreliyor, sureti değişiyordu. Yeni sıfatlar kazanan çok akıllı insanın yaşamı bu şekilde özetlenebilirdi. Birlik fikrini tek bir kalıba indirgediğinden resmin bütününü, evrenin nizami birlikteliğini ve kendisinin de bunun küçük bir parçası olduğunu göremiyordu. Belki de bu yüzdendi yaratıcılığı oynaması... Ama bilse de göremiyor, görse de bilemiyordu. Çünkü iki kaburga kemiği arasına tünemişti laneti... 
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Selma MİNE 


Selma Mine'nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


The Fifth Element - 1997 


Star Trek TV Dizisi 


Çok değişik kuramların işlendiği, bilgisayarlar konusunda ele aldığımız Star Trek (Uzay Yolu) veya gerçek adıyla “Kiz Korvuu” TV Dizisi (1966-69)'inde, sanal dünyalar da zaman zaman ele alınmıştır. Bunlardan biri de, bir bilim kurgu yazarı olan 7heodore Siurgeon'un senaryosunu yazdığı Shore Zeave bölümüdür: 


İ STAR TREK: The ULTIMATE COMPUTER; Hayal mi, Gerçek mi, Medya oyunu mu? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018, Sf: 50 
STAR TREK: The TEST of ARMAGEDDON, Ana Beyin, Bilgisayar Oyunlarını Ciddiye Alırsa, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze 
Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018, Sf: 56 
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Shore Leave 
Karaya Çıkma İzni 


GTAR'TREK 


ghüre Leğve 
EPİSUNE 17 


1966 ABD yapımı «Star Trek» TV Dizisi, 
1.Sezon, 15.Bölüm. Yönetmen: Robert Sparr, Senaryo: Theodore Sturgeon, Gene Roddenberry. Oyuncular: William Shatner, Leonard Nimoy, Emily Banks. 

Son üç ay içinde, mürettebatı yorgun düşünce, Atılgan (Enterprise), mola vermek zorunda kalır. 
Kaptan Kirk, mürettebatı ile Dünya benzeri bir gezegene dinlenmeye iner. Burada yaşayan kimse yoktur; ancak bir süre sonra herkes garip hayaller görmeye başlar. Dr. 
McCoy, Alice Harikalar Diyarı'nda büyük bir tavşan görür. Kirk, akademi günlerinden kalan eski düşmanı Finnegan ve uzun süredir kayıp olan kız arkadaşı Ruth ile karşılaşır. Yeoman Barrows, Don Juan benzeri bir figür tarafından saldırıya uğrar; Dümenci Tgm. Sulu bir samuray savaşçısıyla karşılaşır. 

İşler giderek daha da ciddileşmeye başlar. 
Atılgan'ın gücü tükenmektedir. Dr.McCoy, bir Ortaçağ şövalyesine dönüşür. Hepsi, sanal bir dünyanın sanal kahramanları olmaya başlarlar. 


The Sarire G0th0S 
Gothos'un Efendisi 


İTAR TREK 


The Sguire 0f 
Gothos 
EFISADE 18 


The Original and Uncut Television Series 


1967 ABD yapımı «Star Trek» TV Dizisi, 
1.Sezon 17.bölümünün yönetmeni: Don McDougalI, Senaryo: oOPaul Schneider, Gene Roddenberıy. 
Oyuncular: William Shatner, Leonard Nimoy, William Campbell. 

Kaptan Kirk ve Dümenci Tğm. Sulu, Atılgan'ın Köprüsü gözden kaybolunca, 1.Subay Spock onları bulması için gezegene bir ekip indirir. Orada 18.yy. 
dan kalma bir şato ve züppe biri ile karşılaşırlar. Dünya konusunda epeyce bilgi sahibi olan Trelane, yanlış bir çağda yaşar gibidir. Gerçeği söylese bile, Trelane şımarık bir çocuk gibi davranmaktadır ve ona göre Kirk ve diğerleri kendisinin oyuncaklarıdır. 

Kısa süre sonra Trelane'i atlatıp onun tesirinden kurtulmaları gerektiğini fark edince, onun bu dünyasının güç kaynağını bulmak ve tahrip etmek gerektiğine karar verirler. 
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The Apple 
Elma 


STAR TREK 


The Apple 
Hsant 33 


The Original and Uncut Television Series 


1967 ABD yapımı «Star Trek» TV Dizisi, 
2.Sezon, 5.Bölümün konu yazarı: Max Ehrlich. Konuk oyuncular: Keith Andes, Celeste Varnall, Jay Jones, Shari Nima, David Soul. 

«Cennet» olarak nitelendirilen bir gezegene inen Atılgan ekibi, zehirli bitkiler, aniden değişen hava koşulları ve birtakım garipliklerle karşılaşırlar. 
Yakaladıkları Akuta adlı bir yerli, yaratıcıdan emir aldıklarını ve ona hizmet ettiklerini söyler. Onları yılanbaşlı bir mağaranın ağzına götürür. Uzaktan algılayan ve tüm gezegenin düzenini sağlayan bu şeyin bir bilgisayar olduğunu tahmin etseler de, koruyucu alanı dolayısıyla, ekip bir türlü ona yaklaşamaz. 
Atılgan'ın enerjisini çekmeye çalışan bilgisayara karşılık, Kaptan, lazerlerin kullanılmasını emreder. 

Bilgisayar oparçalanır ve cennet dağılır. 
Gezegende yaşayan ilkel insanlar, 1.Subay Spock'ın deyimiyle «cennetten kovulmuş» olurlar. O, gezegen düzeninin bozulmamasından yanadır ve bu karışmayı onaylamadığını Kaptan ve Doktora karşı savunur; ama dinletemez. Âdem ile Havva'nın cennetten kovulmasını sağlayan «şeyfanyın uzattığı elmaya benzetmektedir, kendilerini. 
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Max Headroom DİZİSİ 
1967 - 66 


1985'de çevrilen İngiliz yapımı «Max Headroom: 20 Minutes into the Future» filmi. ABD'de bir müzik gösteri programı içinde yer alıp ABC firmasınca dikkati çekince; 1987-88 yıllarında ABD için Chrysalis/ Lakeside ve Lorimar Telepictures tarafından yapımcılığı üstlenen kısa ömürlü bir bilimkurgu dizisidir. 

«Max Headroom» TV şirketlerinin kurumsal baskısını ve sınıfsal yönetimi yorumlayan bir distopyadır!, Yakın uzak (belki de şimdiki) bir gelecekte, TV Şirket idarecileri, hükümeti bir kukla yönetim gibi kabullenerek yasaları çiğnemeye; teknolojinin de yardımıyla izleyicilerin ruhsal durumlarını ve düşüncelerini şekillendirmeye, yönlendirmeye başlar. 
Üstelik kendilerine uymayanlara da yaşama hakkı tanınmazlar; ya durdururlar veya yok ederler. 


1 Distopya, (Yunanca dystopia) anti-ütopya. Distopik bir toplum 
otoriter - totaliter bir devlet modeli ya da benzer bir başka baskıcı sistemdir. İlk defa John Stuart Mill tarafından kullanılmıştır. 


İçlerinden Edison Carter adlı bir araştırmacı muhabir, kendi patronunun etik dışı davranışlarına karşı bir yöntem geliştirir. Sanal bir tip yaratır: Max Headroom. İçerden ve dışarıdan onu susturmak veya öldürmek üzere harekete geçen güçlere karşı bir ekip, onu korumak için her türlü «sanal» eylemi uygulayacaktır... 

14 bölüm yayınlanan dizinin bölüm adları 
şöyledir: 


1987 sezonu, Bölümler: 

1.Blipverts?” (Anlık Reklamlar), 2).Rakers (Tarayıcılar), 3).Body Banks (Ceset Yığınları), 4).Security Systems (Güvenlik Sistemleri), 5). War (Savaş), 6).The Blanks (Boşluklar). 


1988 sezonu, Bölümler: 

7).Academy, 8).Deities (İlahlar), 9). Grossberg”s Return (Grossberg'in Dönüşü), 10).Dream Thieves (Düş Hırsızları), 11). Whackets (Kuyruklu Yalanlar), 12).Neurostim, 13).Lessons (Dersler), 14).Baby Grobags (Bebek Uyku Çantaları) 


2 Blipvert, bir veya birkaç saniye süren çok kısa bir televizyon reklamıdır. "Blipvert" terimi George Stone tarafından yapılmıştır. Bu kelime, onomatopoeia blip, kısa bir ses ve reklam, reklam için İngiliz kısaltması bir terimdir. 1985 yılında «Max Headroom: Gelecek 20 dakika» ve 1987 bilim kurgu dizisi Max Headroom'un ilk bölümlerinde popüler hale getirildi. Film ve TV şovunda "blipverts", üç saniye süren yüksek hızlı, yoğun, yüksek yoğunluklu televizyon reklamlarıydı. Amaçları standart uzunluktaki reklamlarda kanal değiştirmeyi önlemekti. 


Looker 
Gaziheli Kız 


IFLOOKS COULD KILL... 


1981 ABD yapımı. Yönetmen ve senarist: 
Michael Chricton, Oyuncular: Albert Finney, James Couborn, Susan Dey. 

Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar! konusunda ele aldığımız film, sanal gerçekliği anlatması bakımından ilginçtir. Bir reklam firması, «Dijital-Matris» olarak anılan yüksek teknolojili bir bilgisayar ve onun yarattığı sanal ortamlarda çekim yapmaktadır. Dolayısıyla dekor yapımına da gerek kalmamaktadır. Plastik cerrahiyle mükemmelleştirilen aktris kızların dijital kopyaları ve çeşitli hareket görüntüleri hafızaya alındıktan sonra, öldürülmektedirler. Bu modelleri TV'de doğrudan izleyenlerin gözlerine odaklanan gözleri ise hipnotik ışmlara maruz kalmakta ve verilen gizli komutları uygulamaktadır. Daha da derinlerde ise, savaşta kullanılmak üzere yapılan bir hipnotik silahın deneyleri yapılmaktadır. 

Bu tür çalışmalar, sinema dünyasında bir süredir gerçekleşmiş durumda. Özellikle sanal kukla filmlerde, bu tür uygulamalar revaçta. 


İ LOOKER (Cazibeli Kız) Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, SFf:55 


wwuu.yerlibilimkurgu.com 27 


Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilin 


TRON 


A world inside the computer where man 


has never been. Never before now. 


TRON  ALISBERGER-KUSHNER PRODUCTION we JEFF BRIDGES BRUCE BOXLEİTNER DAVID WARNER CINDY MORGAN »BARNARD HUGHES MİLLER music UJENDY CARLOS srowa STEVEN GER sw BONNİE MACBIRO EVEN USBERGER emoowcuo DONALD KUSHNER STEVEN LISBERGER 


1982 ABD. Yönetmen, öykü ve senaryo: 
Steven Lisberg, Oyuncular: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan. 

Bir bilgisayar oyununu gerçek kabul ederek, oyunun kahramanı TRON'u ve onun programcısı Kevin Fliynnı düşman kabul ederek savaş açtığı, TRON! (1982) filmindeki muhteşem sanal dünya, gerçekten de seyre değer bir Walt Disney yapımıdır. 


1 TRON, Bilgisayar Oyunlarındaki Tehlikeler, Selma Mine'nin 
Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, Sf:57 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7HE MET DE 


© 


Star Trekten sonra yeni nesi 
Enterprise (Atılgan) NCC 1701-D ve yeni mürettebat devreye girer. Konuları, orijinal dizinin geçtiği (2364-2370) yıllarından 100 yıl sonrasında geçer. Geçen sayılarımızda gerek uzay savaşları! gerekse insansı? konularında değindiğimiz 1987—1994 yılları arasında 
7 sezon, toplam 176 bölüm çekilen dizinin 
yaratıcısı yine Gene Roddenberry. ABD 


|I STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, SF:36-38 


2 STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Daha Akıllı İnsansılar Dönemi, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018, Sf:50 


yapımı. Misafir sanatçılar dışında, hemen hemen tüm dizi boyunca oyun ekibi: Patrick Steward, Jonathan Frakes, Brent Spiner. 

Dizide «similasyon» odası olarak zaman zaman kullanılan bir sanal güverte mevcuttur. Burada, bilgisayar tarafından, kahramanların  zihinlerinden alınan görüntüler, 3 boyutlu olarak gerçekleştirilmekte ve zamanda yolculuğa gerek Oo kalmadan, burada maceralar yaşanabilmektedir. 


Bunlardan biri de, Kaptan Picard ve ekibinin, uzaylı bir ırk tarafından yapılan gemi çapında bir tarama sonucu, sanal güvertede ölümcül bir tuzağa yakalanmasıdır. 


- Büyük Vela 


“The Big Goodbye" 


1988 ABD yapımı, «TNG - The Nex 
Generatıon» TV Dizisi, 1.Sezon, 11.Bölüm. 
Yönetmen: Joseph L. Scanlan, Senaryo: Tracy Torme, LeVar Burton. 

Atılgan'ın, diplomatik bir görevle gönderildiği gezegende, Kaptan Picard, hem çok zor bir dili konuşmakta ustadır; hem teşrifatı eksiksiz gerçekleştirecek hem de ilişkilerin kurulma umudu sona erse bile bunu göğüsleyebilecek yetenektedir. 

Çalışmalarından sıkılmış ve bıkmış olarak, Danışman Troi'nun tavsiyesi üzerine, sanal güvertede biraz zaman geçirmeye karar verir. En sevdiği program, 1940'larda San Francisco'da Dixon Hill adında özel bir dedektif rolüdür. 

Geminin tarihçisi Dr. Crusher ve yapay zekâ DATAeşliğinde, sanalgüvertenin yarattığı muhteşem dünyaya geçerler; ancak yabancı uzaylılar tarafından gemileri bilgisayarla taranınca, sanal program arızalanır; O zaman ve mekâna kilitlenir kalırlar. Üstelik, güvenlik mekanizmaları da arızalanır ve yanlarına katılan mürettebattan birinin ağır yaralanmasına yol açar. Saat kavramının kaybolmasıyla birlikte, (Kaptan Picard'ın bulunduğu uzay-zaman koordinatları gemidekilere verme süresi de kısalmaktadır. 
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11001001 


1988 ABD yapımı, «TNG - The Nex 
Generatıon» TV Dizisi, 1.Sezon, 14.Bölüm: Yapım: Gene Roddenberry, Yönetmen: Paul Lynch, Senaryo: Maurice Hurley, Oyuncular: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton 

Atılgan, Yıldız Üssü 7'te, bilgisayar yükseltmesi için 48 saat demiratar. Yükseltme, zihinleri ikili kodda çalışan gelişmiş birırk olan Binarların elindedir. Picard ve mürettebatın dinlenmesi için bir fırsattır. 1.Komutan Riker, bu tür durumlarda ne yapacağını pek bilemediğinden, sanal güvertede bir New Orleans caz barında zaman geçirmeye karar verir. Orada güzel Minuet'le tanışır ve bir bilgisayar görüntüsüne âşık olur. Çok geçmeden Kaptan Picard da onlara katılır. Ancak sanal güverte partisi gemide olup bitenlere karşı kapalıdır. Koruma alanında sapmalar başlayınca, Komutayı yürüten Yapay Zekâ DATA, gemini tahliyesini emreder. 

Atılgan, hala gemide olan 
Riker ve Kaptanın nerede olduklarını anlayamayacakları bir uzaya doğru yönlenir. 
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Manhunt 
Insan Avı 


1989 ABD yapımı «TNG - The Nex 
Generatıon» TV Dizisi, 2.Sezon, 19.Bölüm yapımcısı Gene Roddenberry. Yönetmen: Rob Bowman. Senaryo: Tracy Torme (as 


Terry oDevereaux). Oyuncular: (o Patrick Stewart , Jonathan Frakes, LeVar Burton 


Atılgan, Federasyon üyelerinden oluşan bir diplomatik konferansa delegeler götürmektedir. o Danışman Troi, gemi 


güvertesine gelen annesi Lwaxanna'dan her zamanki gibi bir parça utanmaktadır. Her ne kadar Betazed'in resmi büyükelçisi olsa da Lwaxanna'nın asıl amacı bu değildir. 
Cinsel gücünün dört kat artacağı bir döneme girmektedir. Açıkçası, kendisinden kaçıp, Özel Dedektif Dixon Hill olarak sanal güvertedeki sanal yaşama saklanan Kaptan Picard'ın peşindedir. Onu elde edemezse, ikinci hedefi ı.Komutan Riker'dır. O da kaçarak soluğu sanal ortamda alır. Ama yanılmaktadır: Lwaxanna da peşlerinden sanal güverteye girer. Kaptan ve 1.Suvariye kurtaracak olan, bilgisayarın üreteceği bir sanal karakter olacaktır. 


1990 sonrası SANAL GhOSt İN ile Shell 
DUNYALAR ve YAŞAMLAR Kalıuktaki Hayalet 


Sanal ortamlarla ilgili daha donanımlı filmler, 2000'li yıllara doğru ortaya çıkar. 
Elbetbundateknolojiningelişmesivesinema sanayiinde kullanıma başlanmasıdır. 


Total Recal/- 1990 


“TOSTASNELL 


Eği 


e X LE 

7 KEM NS MİR SİL ami SON SAM E 

1 UMUR AS SESNPLA Km ın LK “ARAS O “SAM 

YEKSAK ASAR ISELAS UZ GEO MASA SEN SM EZA AE li rl AKSU SO. 5 KAZUNRO VNKABAASI, 4 SAK AVES 


şe Hİ 


1995  İngiliz-Çin-Hindistan-Hong Kong- 
i ABD ortak yapımı çizgi filmin yönetmeni: Mamoru Matrix- 1999 : Sa . ği 
Oshil, Öykü: Shirow Massamune, Kazunori 1t6. 
Seslendirenler: Atsuko Tanaka, lemasa Kayumi, Akio Ötsuka 

Kökaku Kidötai (Japon) çizgi filminin başka bir versiyonu olan dizi animasyon filmde; bir siborg kadın polis ve ekip arkadaşı, Puppet Master olarak tanınan güçlü bir hacker'ın peşine düşerler. 


> ös © 
Terminator 2: Judgment Day - 1991 
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Ghost in the Shell 
The NEW MOVE 
Kahuktaki hayalet 


GROSTANSHELE 


MARCH 


2017 Japon yapımı filmin yönetmeni Rupert 
Sanders; Öykü: «The Gost in The Shell» (1995) adlı çizgi film dizisinin konusu üzerine Shirow Masamune, senaryo: Jamie Moss. Oyuncular: Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano. 

Yıl 2027. Albay Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson) kendi türünün ilkidir. Bir terörist saldırısı sırasından kurtarılmış ve siber parçalarla takviye edilerek, dünyanın en tehlikeli suçlularını durduracak mükemmel bir asker haline getirilmiştir. 

Terörizm, artık insan aklını hack'leyen ve onları kontrolüne alan bir seviyeye ulaştığında, Albay Kusanagi, hayatının güvenlikte olmadığı; çünkü çalındığı ile ilgili uyarılır. Geçmişini örtenin ne olduğunu öğrenmek, bunu kimin yaptığını araştırmak ve bunu başkalarına yapmadan önce onları durdurmak için kolları sıvayacaktır. 


32 — www.yerlihilimkuryuyukseliyor.com / Ağustos 2018 / sayı 16 


The Truman SOW 


IN-THEATRES JUNE 5 


1998 ABD yapımı filmin yönetmeni: Peter 
Weir. Senaryo: Andrew Niccol, Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney. 

Truman, sahte yaşama sahip bir genç adamdır. 
Hayatı, kendisinin tahmin bile edemeyeceği dev bir stüdyoda geçmektedir. Her yerde gizli kameralar vardır. Arkadaşları komşuları ve çevresindeki herkes, kendilerine verilen rolleri yerine getiren, dünyanın en popüler TV dizisi «Truman Show»'un aktör ve aktrislerdir. Her gün herkes bu diziyi büyük bir merakla yıllardır izlemektedir. 

Truman, kendisinin sıradan biri olduğunu, sıradan bir hayat yaşadığını sanmakta, nasıl sömürüldüğünü bilmemektedir. Ta ki... her şeyi keşfedene kadar... O zaman bu genç adamın tepkisi ne olacaktır acaba? 


Dark City 
Karanlık Şehir 


william and NUFt 


rufus sewell 


jennifer conneliy 


kiefer sutherland 


1998 Avustralya * ABD ortak yapımı filmin 
öyküsü, senaristi ve yönetmeni Alex Provas. 
Müzik: Trevor Jones!, Oyuncular: Rufus Sewell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly. 

John Murdoch, geçmişle ilgili, oasla hatırlayamadığı eşi dâhil, anılarının olmadığı kâbus dolu karanlık bir dünyada yaşamakta olduğunu fark eder. Garip bir otel odasında uyandığında, kendini işlediğini bile anımsayamadığı bir dizi cinayetin ortasında bulur. Geçmişiyle ilgili anılarını kurcalamaya başlayınca, güneşli sahilleri olan bir kartpostalla karşılaşır. Aslında yeraltı treni her gün o adrese gitmektedir; ama kimse son durağı ve sahili hatırlayamamaktadır. 


İ DARK CITY, Şehrin Zihninde Sıkışmış Hayatlar, Trevor Jones, Notalarıyla Karanlık Bir Şehri Aydınlatıyor. Burak FEDAKAR, YBKY e-dergi, Sayı:5, Eylül 2017, Sf:36-51 


Araştırmaları onu, gece saat 24.00'ü vurduğunda, adeta peri masalı gibi kent yaşamı dâhil her şeyin yeniden kurgulandığını ve kimsenin de bunu hatırlamadığını fark eder. Gece gezen siyahlı adamlar, beyinlerdeki hayalleri çekmekte ve onlara yeni kurgular yüklemektedir. İz sürmesi sonucunda Murdock, hayal güçleri olmayan, bu yüzden de insanların, hayallerini incelemek üzere gezegene gelen The Strangers (Yabancılar) adlı kalabalık bir grup uzaylı bulur. Aslında onlar da, düşünce güçlerine karşı koyma gücüne sahip Murdock'u ele geçirmek istemektedirler. 

Ortak güç ile Murdock arasındaki düşünce savaşında oThe Strangers, insanın hayal gücünün, kendilerini mahvetmek dâhil, denizleri, kıyıları, günün doğuşunu, gerçek dünyayı yeniden yaratmaya yetenekli olacağını hayal edememişlerdir. 


Gö 
AM “ / 


0 


$ 
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Matrix 


ON MARCH»#315' THE FIGHT FOR THE FUTURE BEGİINS. 


1999 ABD yapımı. Yönetmenler 
senaristler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski, Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss 


ve 


Gündüzleri bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson geceleri Neo lakaplı usta bir “şifre kırıcıdır. Peşindeki bazı siyah takım elbiseli, gözlüklü adamların kimliğini Morpheus'dan acı bir şekilde öğrenir. Kendini büyük bir komplonun içinde bulan Neo, Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kalır: Aslında tüm dünya içinde yaşadığımızı sandığımız sanal bir dünyadır. 
“Yapay Zeka” ile insanoğlunun girdiği savaşta “yapay zeka” galip gelmiş ve insanoğlunu köleleştirmiştir. 
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Devamında oldukça uzun çekilen film, ikiye bölünerek The Matrix Reloaded (2003) ve The Matrix Revolutions (2003) adlarıyla gösterime girdi. Dördüncü bir türlü çekilemedi. 2017 dendi, şimdi de 2020 olarak reklamı yapılıyor... 

Matrix'in temel fikri, internet dünyasını silkelemektir. Sanal dünyaya “telefon” ile girilmekte ve çıkılmaktadır. Sistem koruyucular, aynı tip adamlardan oluşan bir ordu. Yazılımı ve Gerçek 


dünya denilen yerde yaşayan, makinelerin esiri 


oyunu kurtarmaya çalışıyorlar... 


insanlar, sanal dünyada yaratılan kristalize tiplerin kimliklerine bürünerek, kafayı buluyorlar! Ve de virüs programı gibi davranıyorlar. Sanal dünyada yaratılan o inanılmaz bilgisayar oyunlarından farkı, kahramanlarının ölmesi mi? Zaten onlar ölünce, oyun da bitmiyor mu? Dövüş vs... onlar, acı biberi o anki toplumun hoşlanacağı şekere bulamak! 


ekisten7 
Varoluş 


JENNİFER JASON LELGH 
SUDE LAW 
TAN HOLM 


DON McKELLAR SN 


. 
CALLUM KETTH RENİ 


SARAH POLLEY we GHRİSTOPHER ECCLESTON 


4 WİLLEM DAFOE »: GAS) 


1999 Kanada, İngiliz, Fransız ortak yapımı filmin 
senaristi ve yönetmeni; David Cronenberg, Oyuncular: Jude Law, Jennifer Jason Leigh, lan Holm. 

Dünyanın önde gelen oyun tasarımcısı Allegra Geller, yeni sanal gerçeklik oyunu eXistenZ”'yi bir odak grubu ile test eder. Başlarlarken, garip bir organik silah kullanan fanatik bir katilin saldırısına uğrar. Genç kadın, birdenbire koruması durumuna gelen genç bir pazarlama eğitmeni Ted Pikul ile katilden kaçar. Ne yazık ki eXistenZ oyun programının tek kopyasını içeren organik oyun cihazı pod'u hasar görmüştür. Durumu anlamak için, Ted'in bedenini bir gameport'a yerleştirmeyi ve böylece oyuna girip birlikte oynamayı teklif eder. Buna yol açan olaylar ve ortaya çıkan oyun, çifti, gerçeklik ve eylemlerinin, kendileri tarafından mı yoksa oyunun programına göre mi olduğunun belirlenemediği bir maceraya sürükler., 

Oyuna girerek yönlendirme, «TRON» (1982) ve ilerde çekilecek olan «TRON: Legacy» (2010) filmlerini anımsatmakta. 


The Thirteenth Floor 
19. Katman/ Düzey 


$ 


THE 
THIRTEENTH 
OR... 


1999 ABD * Almanya yapımı filmin yönetmeni 
Josef Rusnak. Senaryo: Kendi kitabından Daniel F.Galouye, Josef Rusnak. Oyuncular: Craig Bierko, Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahil. 

Büyük bir teknoloji şirketinin sahibi bilgisayar mühendisi Hannon Fuller, çok önemli bir şey keşfeder. 
1937 yılının Los Angeles'ına götüren, o zamana 
dek yapılmış en iyi sanal gerçeklik simülasyonunu geliştirmektedir. Bu dünya görünüşte 1930'lu yılların gerçek mekânlarına ve kişilerine benzemektedir. 
Durumu meslektaşı Douglas Hall'a anlatmak ister; ancak peşinde birilerinin olduğunu bilen yaşlı adam, şirket bilgisayarının yarattığı paralel dünya ile ilgili bir mektubu bilgisayara bırakır. 

Fuller, peşindekiler tarafından o gece öldürülür. 
Şüpheler meslektaşı Hannon üzerinde toplanır. 
Douglas, banyosunda kanlı bir gömlek bulur. Fuller?in öldürüldüğü gece neler yaptığını hatırlayamamaktadır. 

Mektubu bulmak üzere sisteme girer, ancak beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Bunlar olurken Paris'ten çıkagelen gizemli güzel Jane, Hannon'un kızı olduğunu iddia etmektedir. Birbirlerine karşı ilgi duysalar da Douglas hala bir numaralı şüphelidir. Bu yüzden iş arkadaşı Jason Whitney'nin yardımıyla sanal dünyaya girip Fuller'dan bir mesaj aramaya başlar. Gerçek, hayalinin de ötesinde can yakıcıdır. 
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Surroyates 
Suretler 


SEPT 25 » - 


2009 ABD yapımı filmin yönetmeni Jonathan 
Mostow, Müzik Richard Marvin, Oyuncular: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha Mitchell 

Geleceğin dünyasında insanlar, kendi özel ve güvenilir evlerinde yaşamakta ve hiç doğal hayata çıkmamaktadırlar. Kendilerinin beğendiği tipte (kadın için erkek veya erkek için kadın formları da dâhil) bir biyonik robot suret ile cinsel ilişki, dövüş ve her türlü fiziksel işlevleri görmektedirler. Bu gerçekdışı dünyada suç, ıstırap, korku benzeri duygulardan arınmış olarak yaşamaktadırlar. 

Günlerden bir gün, suretlerden biri, başka suretleri öldürmeye başlayınca, ortalık karışır; çünkü kopyası ölünce o suretlerin sahipleri de ölmektedir. FBI ajanı Greer, bu cinayetlerin ardındaki gerçeği bulmak üzere harekete geçer. Kendi suretinin dahi tehlikeye girmesini göze alarak, esrarı çözecek ve insanların tekrar doğal yaşama dönmelerine önayak olacaktır. 

Çeşitli kimlikler altında gizlenen, maskeli kişiliklerin ütopya üzerinden bilim kurgu olarak işlenmesine güzel bir örnektir. 
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İnception 
Başlangıç 


EXPERİENCE IT JULY 16 IN THEATERS AND IMAX 


2010 ABD-İngiliz ortak yapımı filmin 
yönetmeni ve senaristi: Christopher Nolan. Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page. 

Yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb, düşpaylaşma (teknolojisiyle ( bilinçaltındaki | bilgileri paylaşma konusunda çok gizli verileri çalar. Bu yüzden kendisine bir ceo'nun zihnine girme görevi verilir. 
Çünkü bu, yeniçağın kurumsal casusluk yöntemidir. 
Ancak yine bu, kendisini hem uluslararası kaçakçı durumuna düşürür hem de sevdiği her şeye mal olur. 
Tek kurtuluş yolunu, elindeki son iş ona sunmaktadır. 
Verileri kullanarak, eğer geçmişine ve her şeyin başlangıcına geri dönebilirse, başarabilecektir. 

Cobo ve uzman ekibi, suçlanmamak için, hırsızlığın bir fikir değil de bir kurgu olduğu konusunda düşüncelerini değiştirerek işe koyulurlar. Eğer başarırlarsa, aslında bu mükemmel bir suç olacaktır. 
Ancak her ne kadar dikkatle inceleme ve planlama yapılsa da, onların her adımını izleyen tehlikeli düşmana karşı ekip yine de hazırlıksızdır. Bu tehlikeyi de ancak Cobb görebilmektedir. 


TRON: Leyacy 
Tron Efsanesi 


Uzun bir aradan sonra, «TRON» (1982) filminin devamı çekilir: 

2010 ABD yapımı filmin yönetmeni Joseph 
Kosinski, Senaryo: Edward Kilsis, Adam Horowitz. 
Oyuncular: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde. 

Kevin Flynw'in teknoloji konusunda uzman 27 
yaşındaki oğlu Sam Flynn, babasının kaybolmasına araştırır. Kendinin de, babasının 20 yıldır yaşadığı aynı şiddetli programlar ve gladyatör oyunları dünyasına çekildiğinin farkındadır. Oraya geçtiğinde, babasının yarattığı ve dijital dünyada yaşayan benzersiz müttefiki TRON ile karşılaşır. 

Kevin, sadık sırdaşı Ouorra ile birlikte, baba — oğlu, görsel açıdan çarpıcı bir siber evrende, çok daha gelişmiş ve son derece tehlikeli hale gelen hayat ile ölüm yolculuğuna başlar. Sonuçta dijital dünyaya hâkim olan kötü yazılım CLU programı, gerçek dünyayı istila etmeyi planlamaktadır. Bu yüzden de onların kaçmalarını engelleyecek her şeyi yapar. 


Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu:1, 
Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, İstanbul 2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — 
Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, Kitap:23, İstanbul 2011 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, İstanbul 2010 


Göndermeler: 

*DARK CITY, Şehrin Zihninde Sıkışmış Hayatlar, Trevor Jones, Notalarıyla Karanlık Bir Şehri Aydınlatıyor. Burak FEDAKÂR, YBKY e-dergi, Sayı:5, Eylül 2017, Sf:36-51 

*LOOKER (Cazibeli Kız) Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, Sf:55 

*STAR TREK: The TEST of ARMAGEDDON, Ana Beyin, Bilgisayar Oyunlarını Ciddiye Alırsa, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, 
Haziran 2018, Sf: 56 

*STAR TREK: The ULTIMATE COMPUTER; Hayal mi, Gerçek mi, Medya oyunu mu? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018, SF: 
50 

*STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Uzay Savaşları, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, SF:36-38 

*STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Daha Akıllı İnsansılar Dönemi, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018, SF:50 

*TRON, Bilgisayar Oyunlarındaki Tehlikeler, Selma Mine'nin Kaleminden, 


Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, SF:57 


GELECEK SAYI: 

Zamanda Yolculuk: ZAMAN MAKİNELERİ-1 *Zaman Fenomeni 

*Bakalım Kim Ne Demiş? 

*Zaman Kuramları 

*Zaman Yolculuğu Nasıl Yapılır? 


*Haydi Zaman Makinesi Kalkmak Üzere: Geçmişten Geleceğe Bir-Iki...The Time Machine 


*İdamdan Kurtulsa bile Adaletten Kaçamaz: Execution *Hırsızlık nasıl yapılır? A Most Unusual Camera *Kim Daha Kuvvetli? Three Stooges Meet Hercules *Kadercilik Fikri: No Time Like The Past 


*Zamanın Efendisi ve Tardis: Dr.Who TV Dizisinden Örnekler 
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Kısa Öykü 


Gurur ASİ 


1.Kopya 


Uyandığımda çıplaktım ve çok üşüyordum. 
Gözlerim (o açılmıyordu. o Kirpiklerim yapışmıştı. 

-Uyandı. 

-Temizleyelim. 


birbirine 


Vücudumu zımpara gibi bir şeyle ovmaya başladı iç içe geçmiş eller. Her yerimde dolaştı o ellerin taşıdığı zımparanın keskin sivri taşı. 

Canım yanıyordu. Bağırdım. Avazım çıktığı kadar. Ama sesim çıkmadı. 

Karanlığa doğru yavaş yavaş sürüklendiğimde, zımpara ve eller bacaklarımın arasındaydı. 

-Uyandı. 

-Besleyelim. 

Ağzıma bir şeyleri tıkmaya başladı zehir gibi soğuk eller. Çok seri. Çok çabuk. Çok hızlı. Bulamacı, sıcak, açılmaya inat, sımsıkı kapalı dudaklarımın arasından boğazıma akıttılar. 
girmeyi şiddetle ret eden parçaları ise çenemden aşağı 


Bulamacın ağzıma 


doğru aktılar, oradan boynuma oradan göğüs kıllarıma 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bulaştılar. Zımparanın hırpaladığı derim, bulamacın sıcaklığı altında inledi. İnledi ve sustu 

-Pislendi. 

-Bırak, kalsın. 

Beyaz ışık. OKirpiklerimin Oo arasından, gözbebeklerime değiyor, beni parçalara bölüyordu. Işık uyanmamı karanlıktan çıkmamı istiyordu biliyorum. 
Bense karanlığın içinde kalmak istiyordum. Karanlık rahattı. Ama ışık o kadar ısrarcıydı, karanlığımı öylesine bir şiddetle yırtıp geçiyordu ki... Beni, bilincimi, aydınlığa doğru böylesine bir iştahla çağıran şeyin çağrısını duymam gerektiğini biliyordum. 

İşte tam bu nedenden dolayı “uyandım”. 

Beyaz ışık, bana doğru eğilmiş ve dikkatle burnumun ucuna doğru bakan, adamın kafasındaki çember şeklindeki bir aletten geliyordu. 

“Merhaba” (dedim ışığa. o Diğerlerinin duymasını istemediğimden çok sessizdim. “Yaptığın çok ayıp dedim. Beni karanlıktan çekip aldın.” 


Kafasından ışık taşıyandan başka biri daha vardı odada. Gölgesi duvara duruyordu. İnce ve narin 


bir siluet. 
-Onu hiç göndermemeliydik, dedi başında çemberli ışık olan, diğerine. 

-Kararımı yargılamak sana düşmez dedi, ince siluet. Sesi, ondan beklenmeyecek kadar kuvvetliydi. 
Onlara baktığımda iki adet fare gördüm. Beyaz ışıklı ve narin siluetli, içine düştükleri bok çukurunu paylaşamayan çirkin farelere benziyorlardı. Tiksindim birden. 

- “Kimim ben, dedim onlara, çok kısa ve çok net. Siz kimsiniz? Neden buradayım?” 

İki fare de dönüp baktılar bana. En ufak bir acıma hissi dahi barındırmayan gözleriyle. 

Sorularımı tekrarladım. “Kimsiniz? Kimim bem. Sorumlarım havada asılı kaldılar. Sallandılar, sallandılar, sallandılar ve üzerime düştüler. 

Gri fareler beni cevapsız bırakarak yanımdan sessizce uzaklaştılar. 

-Kim olduğunu bilmiyor. Ama bu nasıl olur. 
Bu seferkinin gözleri eflatun. 

-Bu önümüzdeki 
Kırmızı ışıkta duracaksın. 

İri fareler, odadaki tek ampulün yaydığı sarı, 


gerçeği (o değiştirmiyor. 


iç karartıcı ışığının altında konuşan birbirlerini üç yıl öncesine kadar görmemiş, tanımamış yaşadıkları dünyanın içine düştüğü problemin çözümü için bir araya getirilmiş, iki bilim adamıydı. Tek ortak noktaları, ikisinin ortak projesi olan, yukarıda kim olduğunu bilmeden yatan bir adamdı ki ikisinin de kaderi bu adama bağlıydı. Ve bu onların başaracağı şeyi umutla bekleyen binlercesinin kaderi de. 

Kendimi öldürecek haldeyim dedi Kırmızı Dünya'nın 1. Bilim Adamı. Dünyasının eski adı Deniz Kulağı Bulutsusunun Cennet'i iken, üzerine yaşayan insanlarının bile göre yarattığı pisliğin, sanki bir canlıymışçasına çoğalıp, üreyip, dünya yüzeyinin her yanı kaplaması sonucunda, cennet gibi cennet tükenmiş, kaybolmuş, insanların ellerinden uçup gitmiş ve yerini kırmızı-mor yapışkan bir çamura, o çamura arsızca eşlik eden kırmızı bir atmosfere bırakmıştı.. 

“Nasıl olur!” dedi, 2. Bilim Adamı. “Şimdi ölmenin değil yaşamanın sırasıdır. Öyle hemen pes etmek olmaz. Çalışmaya devam etmeliyiz. Sana umutsuzluğu (oyasaklıyorum. Verdiğim (kararları yargılamayı da.” 

1. Bilim Adamı, 2'nin bu çıkışı karşısında sus 


pus oldu. Bu zamanları yaşamadan önce, 1. her zaman son sözü söyleyendi. Şimdi ise, karşısında duran, bu kısa, yağlı saçları omuzlarına dökülen, yanakları kırış kırış olmuş kadının hakimiyeti altında, değil son sözü, bazen “sözleri? bile söyleyemiyordu. Kusmuk siyahı, diye düşündü. Olsaydı elimde, kusmuk siyahına boyardım her bir yeri. 

Düşündükleri yerine, kısa bir sordu. Mahcup ve güvensiz bir ses tonuyla. Cennet'i kurtarmanın imkânsız olduğunu hissediyordu ve bu hissinin nedense kısık bir mahcubiyetin altında gizlemeyi uygun bulmuştu. Yukarıdakini ne yapacağız, dediğini duydu. Oysa söylemeyi aklından geçirdiği cümle “biz Cenneti çoktan kaybettik idi? 

Vincinin kendi ruhunda yarattığı fırtınalardan habersiz olan 2'inci, kendine güvenini öylesine bir donanmıştı ki, her akşam soyunmak için o kendine güveninden, ekstra bir yarım saate ihtiyacı daha oluyordu. 

Cennet'i kurtarmaya adamıştı, kendini ve yağlı pis bedenini. Oysa, bırakın Cennet'i 2'incinin kendisini bile kurtarmaya gücü yoktu. Gücü o kadar sınırlıydı ki zavallının... Yukarıdakinin bu ikisini farelere benzetmesine şaşmamak gerek. 

2'inci ne yapılacağını bilmiyordu ama bu, onun için çok önemsiz bir ayrıntıydı. Gün, boş konuşmak ama hiçbir şey yapmamak günüydü. Şöhret, ilgi, para ve en önemlisi, güç, erk, ötekilerin önünde diz çökmesi. 
Tüm bunlar onu, Cennet'i kurtarmaktan daha fazla ilgilendiriyordu. Hele yukarıda yatan, bilmem kaçıncı klon... Hiç önemli değildi. O etrafı şöhretin parlak sarı rengine boyamayı düşünüyordu. 

-Tanka atıp, yeniden üreteceğiz, dedi karşısındakine. Bir kayıp, iki kayıp, binlerce kayıp. 
İçinde bulunduğumuz durumda, sadece birer kayıp. 

Emir Oo verilmişti. | Beyazları (o bürünmüş hastabakıcılar, adamın yatağına doğru usta birer asker gibi sinsice sokuldular. Adam, uyuyordu. 

Eller, beni dertop ediverdiler. Bilincim açıktı. 
Onlarla mücadele etmek istemedim. Onlara karşı koyup koyamayacağımı bile bilemiyordum. Beni, kemiksiz bir et parçası gibi katladılar. Kollarımın, ellerimin, dirseklerimin ne kadar kolay büküldüğünü görmek bende kısa bir şaşkınlık yarattı. Tanka atıldığımda, etrafımı saran sıvı beni ölesiye yakmaya aşladı, nefessiz kaldığım biliyordum. Organlarım bir bir yırtılıyorlardı 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korkunç acılar vererek. Derimden parçalar kopuyor, sıvının içinde eriyip yitip gidiyorlardı. Ölümüm acılı oldu. Her bir saniyesini hissetim. Ölürken, kendimi, çok garip bir yüzeyde gördüm. Etrafta benden başka kimsecikler yoktu. Kırmızı bir dumanın içindeydim, çamur gibi bir şeyin içinde yarı belime kadar batmıştım. 
Çamur asitli bir irin gibiydi, yakan, boğan. 
Ölüm ile birlikte, gözümün önünden geçen bu bilgiyi depolamam gerektiğini fısıldadı bilinçaltım. Gözlerimi kapatırken, son bir çabayla, en ince ayrıntısına kadar, yaşadıklarımı hücrelerime kazıdım ve öldüm. 


2.Kopya 


Gözlerim koyu kopkoyu bir eflatun. Baktığı yere izini bırakan bir göz bu. Bakılası. Bakarken içine dalıp ölünesi. Kendimi çok beğeniyorum. 

“Hazır mısın? diyor ses. Ona dönüp bakmıyorum bile. 

“Hazır mısın?” diyor ses, sabırsız. 

Ne diyebilirim ki ona, hazırım, hep öyleydim. 
Kelimelerle konuşmak yerine, başımı eğiyorum. Sola doğru, zarif bir açıyla. Koyu eflatun gözlerimin içine dalıp öleceğini biliyorum bu sesin, o yüzden çok sakinim. 

Vinci Bilim Adamı, yatağının kenarına oturmuş, kalkmak ile kalkmamak arasında bekliyordu. 
Bugün 2. Kopya'nın yüzeye salınmasına başkanlık edecekti. Kopyaların her biri yüzeye uyum sağlamak 


adına tasarlanıyorlar 


3. Kopya 


Kirpiklerim birbirine yapışmıştı. 

-Uyandı. 

-Temizleyelim. 

Tüm vücudumu zımpara gibi bir şeyle ovmaya başladı iç içe geçmiş eller. Her yerimde dolaştı o ellerin taşıdığı zımparanın keskin sivri uçları. 

Canım yanıyordu. Bağırdım. Avazım çıktığı kadar. Ama sesim çıkmadı. 

Karanlığa doğru yavaş yavaş sürüklendiğimde, zımpara ve eller bacaklarımın arasındaydı. 

-Uyandı 
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-Besleyelim 

Ağzıma bir şeyleri tıkmaya başladı soğuk, sert eller. 

Seri. 

Çabuk. 

Hızlı. 


Bulamacı-sıcak-açılmaya inat, kapalı duran dudaklarımın zorla araladıkları arasından boğazıma doğru akıttılar. Bulamacın ağzıma girmeyi şiddetle ret eden kısımları, çenemden aktılar, boynuma oradan göğüs kıllarıma bulaştılar. Zımparanın hırpaladığı derim, bulamacın sıcaklığı altında inledi. İnledi ve sustu 

-Pislendi. 

-Bırak, kalsın. 


Öteki sesin içindeki keskinlik canımı yaktı. 

“Sustur onu” dedim, beyazlıya. “Sustur onu. 
Yoksa!”. 

Beni duymadılar. 

Duymadıklarını anladım. 

Çünkü o ses durmadan konuşmaya devam etti. o Daha İçinden çıktığım karanlığı çağırdım, içine düşmek için. 
Sesin keskinliğinden etkilenmiş mi diye içimdekini 


fazla (odayanamayacaktım. 


yokladım. Hala uyuyordu. 

Bu araya ogeldiğimizden/düştüğümüzden beri hiç uyanmamıştı. Ölmemişti biliyorum. Çünkü kıpırtısını hissetmiştim. Çok hafifçe atan bir nabız gibi atmıştı, o eller beni zımparalarken. Onun hayatta olduğunu bilmek, o sesin içimde yarattığı keskinliği alıp götürdü. Tekrar huzura benzer bir şeye kavuştuğumu algıladım. 


İçimdekinin, kendini yenilediğini bilmek bana huzur verdi. Yaşamam için umut vardı. 


ATILGAN BİLİMKURGU 


CAM DÜNYA 
G U < > n > 


CAM DÜNYA Gurur ASİ / Basım Yılı : 1998 
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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU (ğ 


ök İnsan 


| imkedin üzerinde bana ulaşan Hintli kız, 
Hugh Grosvenor Jr ismindeki bir adamın 


benimle Londra'da görüşmek istediğini iletti. Kızla mesajlaşmaya başladık. 

-Görüşmemizin konusu ne olacak? 

-Gök insanları hakkında sizden danışmanlık almak istiyor. 

-Onun İstanbul'a gelmesi mümkün olmaz mı? 

-Böyle bir şey söz konusu olamaz. 

-Sağlık durumum uzun yolculuklar yapmaya uygun değil. Yine şimdilik net bir yanıt vermiş olmayayım. Konuyu değerlendirip size kararımı birkaç gün içinde bildiririm. 

-Öyle mi, ben sanmıştım ki... 

-Çok şaşırmış gibisiniz, nedenini sorabilir miyim? 

-Size çok cömert bir teklifte bulunacağını tahmin ediyorum, haberi sevinçle karşılayacağınızı düşünmüştüm. 


-Hugh Grosvenor Jr?ı tanımıyorum. Ünlü biri 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galiba. 
-Evet, 


iş insanlarından biridir. Dünyada yapay zekânın 


kendisi o İngiltere'nin en başarılı babalarından biri olarak kabul edilir. 

-Kendisiyle tanışmaktan onur duyacağım. Bay Grosvenor'a kendisini Londra'da ziyaret edeceğimi bildirebilirsiniz. 

Toprağın altında olma düşüncesi bende iyi duygular uyandırmadığı için Londra'ya hiper tünelle gitmedim. Üç saat sürecek bir uçak yolculuğu daha tercih edilir bir seçenekti. Yine de uçağa ayak basar basmaz kalbim hızla çarpmaya başladı. Başım fena halde dönüyordu. Düşmemek için sağa sola tutunarak kendimi koltuğuma zor attım. En azından bayılmadım, hiper tünele girsem kesin bayılırdım. Bu zorlu uçak yolculuğunu göze almamın sebebi, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Bay Grosnevor ile bir selfie çekilip anneme göndermek istememdi. Gök insanları hakkında yedi kitap yazarak entelektüel çevrede 


kendimce bir yer edinmiş olmama rağmen, başta annem 


olmak üzere, ailemde kimse beni beğenmiyordu. 
Ülkenin tanınan simalarından biri olmak şöyle dursun, kazandığım parayla karnımı zor doyuruyormuşum. 
Zamanında ne parlak bir öğrenciymişim, bari bir üniversitede öğretim üyesi olsaymışım, şimdiye en azından profesör olurmuşum. 

Neyse ki dünyada Bay Grosvenor gibi bilgiye değer veren insanlar da vardı. Bu insanların tamamı İstanbul'da olsa ve ben seyahat etmek zorunda kalmasam ne iyi olurdu. Uçağın tekerlekleri Londra Heatrow Havaalanı'nın pistine değdiği anda yolda yiyip içtiğim her şeyi çıkarttım. Kendimi iyi tanıdığım için torbam elimdeydi, torba sayesinde çevreye daha az rahatsızlık verdiğimi umuyorum. 

Beni çalışma odasının kapısında karşılayan Bay Grosvenor keskin yüz hatları olan kırmızı saçlı bir adamdı. Bir milyarderden beklenmeyecek kadar yorgun görünüyordu, gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu. “Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim” diyerek söze girdi. “Çalışmalarımla ilgilendiğiniz için asıl ben teşekkür ederim” diye cevap verdim. “Acilen çözmem gereken bir problemim var: Oğlum hasta, ölüyor. Oğlumun hastalığına ilişkin problemi yıllardır çözemiyorum. Zamanım çok daraldı artık. Yaptığım cömert bağışlara rağmen konunun uzmanı olan klinikler derdime çare olamıyor”. Oğlunun resmini çalışma odasının duvarına yansıttı. 10-11 yaşlarında bir çocuk olan oğul Grosnevor babasının kopyası gibiydi. 

-Çok üzüldüm. 

-Üzülmenin faydası yok. Problemi çözmeliyiz. 

-Aradaki bağlantıyı kuramıyorum. 

-Dünyadaki her kapıyı açan tek anahtar nedir sizce? 

-Zekâ elbette. 

-Bravo, yıllardır cömert bağışlarla desteklediğim hekim ve araştırmacılar daha zeki olsalardı, oğlumun hastalığının çaresini bulmuşlardı. 

-Gök insanlarından herhangi birini bu hastalık konusunda eğitmek çok uzun zaman alacaktır, zaten onlar pratik meselelerle ilgilenmezler. 


-Bilgisayarlar çok hızlı eğitilebiliyorlar, ama 


yaratıcı değiller. 


-Yanlış (oanlamıyorsam gök insanlarının yardımıyla yapay zekâyı geliştirmek ve geliştirilen bu yeni yapay zekâ aracılığıyla oğlunuzun hastalığına çare bulmak istiyorsunuz. Benden beklentiniz de gök insanlarından biri ya da birkaçını ikna etmenize yardımcı olmam. 

-Evet, yarın sizinle birlikte yörüngeye çıkıp Petra'yı ziyaret edeceğiz. 

-Sağlık durumum böyle bir yolculuğa elvermiyor. Size ancak uzaktan erişimle yardımcı olabilirim. 

-Tüm plan Petra'ya sizinle birlikte gitmemiz üzerine kuruldu. 

-Kendimi Oo yolculuk Oo konusunda çok zorladığımda bayılıyorum. 

-Durumunuzu biliyordum, hazırlıklıyız, merak etmeyin. 

Tanışmamızın üzerinden henüz yarım saat bile geçmemişken, Bay Grosvenor'in özel doktorunun elinden, ne olduğunu bilmediğim rengârenk sıvılar içer duruma gelmiştim. Doktor bir yemek programı sunucusu gibi, sıvıların içerdiği etkin maddeleri, her birini nasıl hazırladığını ve onlardan ne gibi faydalar elde edeceğimi ballandırarak anlatıyordu. Doktorun anlatımı ilerledikçe, küçük shot bardakları içinde sunulduğu için keyifle yuvarladığım sıvılarda, psikotik hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda etken madde bulunduğunu öğrendim. Rengine, tadına, sunum biçimine kanıp içtiğim onca ilacın bende nasıl bir etki yaratacağını çok merak ediyordum. 

İlaçların etkisini hissetmek için uzun süre beklemek zorunda kalmadım. İlkin omuriliğimden omuzlarıma doğru yükselen bir güç dalgası hissettim. 
Ardından hafif bir kulak çınlaması eşliğinde görüşüm keskinleşti. Birkaç dakika sonra zihnim çılgın gündüz düşleriyle meşgul olmaya başladı. Doktordan bana uzanacak bir yer göstermesini rica ettim. Gündüz düşlerinden gece düşlerine yumuşak bir geçiş yaparak revirdeki sedyenin üzerinde uyuyakaldım. 

Ertesi sabah Bay Grosvenor da ben de dinç ve dinlenmiş bir haldeydik. Önceki gün aldığım ilaçlar 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sinirlerimi yatırtırmış, zihnimi bir bıçak gibi keskin hale getirmişti. “Bugünkü programımız ve üzerime düşen görevler konusunda bilgi alabilir miyim?” diye sordum. 
“Birazdan özel jetimle Virgin Galactic'in ABD New Mexico'daki uzay limanına uçacağız. Oradan kalkacak bir uzay mekiği bizi Petra'ya taşıyacak”. “Petra bildiğim kadarıyla ziyaretçi kabul etmiyor”. “Bugüne dek kimseyi kapıdan geri çevirmediler”. “Daha önce kimse izin almadan kapılarına dayanmamıştır. İlginç bir düşünce yapınız var”. “Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum”. 
ABD'ye 


havalandığımız anda Bay Grosnevor beni gök insanları 


uçmak üzere Londra'dan hakkında soru yağmuruna tuttu. Yolculuğun bir dakikasını bile boş geçirmek istemediği her halinden belli oluyordu. 

“Dilerseniz öncelikle size genel bir çerçeve çizeyim. Bildiğiniz gibi sıra dışı zihinsel yeteneklere sahip bireylere gök insanları diyoruz. Kastettiğim sıra dışı zihinsel yetenekler, çok yüksek 1O puanına sahip olmak, üstün liderlik özellikleri sergilemek türünden çok karşılaşılan nitelikleri işaret etmiyor. Gök insanları telepati yoluyla iletişim kurmak, bir başkasının benliğini taklit edebilmek, kehanetlerde bulunabilmek, duygulardaki küçük değişiklikleri algılayabilmek gibi özelliklere sahip olabiliyorlar. Bu özelliklerin hiç birine sahip olmayan gök insanları da var elbette. Üç yıl önce gök insanlarının tamamı Şangay uzay asansörünün en üst noktasına yakın bir yerde kurulan Petra kentine taşındı”. Bay Grosvenor araya girerek “Hiç biri bu zorunlu göçe itiraz etmedi mi?” diye sordu. “Gök insanları sosyalleşebilmek için birbirlerine muhtaçtırlar. 
Sıradan insanlarla etkileşim halinde olmak onları tatmin etmez. Böyle bir itiraz olduysa bile kamuoyuna yansımamıştır. Bildiğiniz gibi toplamda ondokuz gök insanı var ve tamamının Petra'ya nakledildiğini net olarak biliyoruz”. “Gök insanı payesini kim veriyor, nasıl bir seçime tabi tutuluyorlar?” .“İlk seçimi Gelecek Vakfı yapmıştı. Yeni üye almadılar henüz, zaten seçilen üyelerin en yaşlısı 37 yaşındaydı. Yapılan seçimde çoklu zekâ türlerinin ortak paydası kabul edilen G değeri ve üstün yaratıcılık gerektiren mükemmel işler 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çıkarabilme becerisi temel alınmıştı”. Bay Grosvenor bilgiye, avını bir an önce parçalayıp mideye indirmek isteyen aslan iştahıyla yaklaşıyordu. “Telepatiden, kehanetlerden, benlik taklidinden, duygulardaki ton farklarını algılayabilmekten söz etmiştiniz, bunlar nasıl oluyor?” diye sordu. “Neokorteksimiz sayesinde nasıl bizler hayvanların sahip olmadığı soyut düşünme ve kavramsallaştırma becerilerine sahipsek, gök insanları da yüksek zihinsel kapasitelerinin yan ürünü olarak “Yüksek zihinsel kapasiteye nasıl ulaşmışlar?”. “Bu konuda 


sıradışı özelliklere sahip olabiliyorlar”. 


rivayetler muhtelif; Çin'de, 2020'li yıllarda, seçkin bireylerden alınan yumurta ve spermlerin yapay yollarla döllenmesi, erken evrede gen dizilimi düzenlemesi, gebelik sırasında beyindeki gri madde oluşumunun kimyasallarla desteklenmesi gibi öğeler içeren bir program oluşturulduğunu biliyoruz. Ayrıca, dünyadaki Gök Akademilerinde gök insanı olmaya aday üstün yetenekli gençler özel eğitimlerden geçiriliyorlar”. 
Bay Grosnevor'un özel jetinde yaptığımız altı saatlik yolculuk boyunca bir dakikamızı bile israf etmeden gök insanları hakkında konuştuk. Jetin tekerlekleri New Mexico uzay limanının özel uçaklar için ayrılmış pistine değdiği anda midemdeki sıvıları önümde duran maun kaplamalı sehpanın üzerine boşalttım. Bay Grosnevor hostesi çağırarak ortalığı temizlemesini rica etti. “Jetinizi kirlettiğim için özür dilerim, ilaçların işe yaradığını düşündüğüm için önlem almamıştım” dedim. “İlaçlar sizi yolculuğa ikna etmek içindi” dedi Bay Grosnevor. “İşe yaramadıklarını gördüğümüze göre artık evime dönebilir miyim?” 
Bay Grosnevor yüzünde kararlı bir ifadeyle “Birazdan çıkacağımız yolculuk için insanlar ceplerinden yarım milyon dolar ödüyorlar” dedi. “Sizinle birlikte gelmem mümkün değil, ölebilirim” dedim. “Oğlumun iyileşmesi için her şeyi yaparım. Lütfen beni başka tedbirler almak zorunda bırakmayın”. Bay Grosnevor'un beni götürmek konusunda çok kararlı olduğu anlaşılıyordu daha fazla direnmedim. 
Uzay mekiğine ulaşmak için asansörle yukarıya çıkarken sıtmaya tutulmuş gibi titriyordum. 
Dönüp aynada kendime baktım. Omuzlarım çökmüş, 


yüzüm kâğıt gibi bembeyaz olmuştu; bayılıp düşme ihtimaline karşı asansörün korkuluğuna sıkı sıkıya tutunmuştum. Asansörden doğrudan mekiğin yolcu salonuna geçtik. Salonda birbirleriyle doksan derece açı yapacak biçimde yerleştirilmiş iki büyük koltuk vardı. Bayılmadan önce kendimi koltuklardan birine atabildiğim için çok memnun oldum. Bay Grosnevor pek benimle ilgili görünmüyordu. Kafasına taktığı başlık üzerinden önündeki tablete bilmediğim bazı bilgiler aktarıyordu. Yarım saat sonra altımızda bulunan roket büyük bir gürültüyle patladı ve çok güçlü bir ivmeyle yukarıya doğru itilmeye başladık. 
Kalkışa ilişkin son hatırladığım şey midemin çekilir gibi olmasıydı, sonra bayılmışım. Ayıldığımda Bay Grosnevor'a “Keşke uzay asansörüyle gitseydik, en azından roketten kaynaklanan patlama sesi ve sarsıntı olmazdı” dedim. “Asansör bakımdaymış” dedi Bay Grosvenor. “Bakımları batsın” dedim içimden. 

Uzay mekiğinin yolcular 


için ayrılmış 


monitöründen Petra'yı Oo gördüğümde Oo çok heyecanlandım. Basık bir yarımküre biçimindeki şehir karanlık uzay boşluğunda devasa bir hayaleti andırıyordu. Bay Grosvenor'ın isabetle tahmin etiği gibi Petra'nın girişinde herhangi bir güçlük yaşamadık. Kente yaklaştığımızda kendiliğinden açılan büyük kapıdan, içinde çeşitli uzay araçları olan devasa bir hangara girdik. Hangardaki tüm işleri androidler görüyordu. Petra'daki yapay yerçekimi dünyadan az olduğundan, rahat hareket edebilmemiz için ayaklarımıza manyetik özellikli botlar giydirdiler. 
Uzun boynu ve beyaz gövdesiyle kuğuyu andıran beyaz gövdeli bir android bize sterilizasyon odasına kadar eşlik etti. Odada üzerimizde gerekli işlemler yapılırken Bay Grosvenor gök insanlarının günlerini nasıl geçirdiklerini sordu. “Gök insanları zorunlu bir günlük programa tabi değiller. Para kazanmaya ya da belirli bir uzmanlık alanında yenilikler yapmaya çalışmıyorlar. Herhangi bir konuda uzmanlaşmalarının yaratıcılıklarını Oo öldüreceği (o düşünülüyor, o zaten sayıları böyle bir işbölümüne yetmeyecek kadar az. 
Kimse onlara ne yapmaları gerektiğini söylemiyor. 


Bildiğim kadarıyla onlardan yanıtlardan çok yeni 


sorular üretmeleri bekleniyor”. “Uzmanlık alanım olan yapay zekâ işinde çok faydalı olurlardı” dedi Bay Grosvenor düşünceli bir sesle. Sterilizasyon işlemleri tamamlandıktan sonra asansörle yer seviyesinde ağaçlık bir alana çıktık. Petra'nın yapay gökyüzü üzerlerinde bazı resimler de bulunan rengârenk bulutları ile bir sanat galerisini andırıyordu. Cep telefonumu çıkarıp elimi Bay Grosvenor'in omzuna attım ve fonda bulutların da göründüğü bir selfie çektim. Bay Grosvenor bu hareketimi çok yadırgadı ama sesini çıkarmadı. Ağaçların arasından ilerleyerek Rönesans mimarisinde inşa edilmiş bir binanın önüne geldik. 
Beyaz gövdeli android “Belinda sizi üst katta bekliyor” diyerek yanımızdan ayrıldı. Belinda buz mavisi gözleri olan soluk tenli bir kadındı. Uzun krom sarısı saçları dağınıktı. Üzerindeki sade giysilere ve sıska vücuduna rağmen güzel yüzündeki anlayışlı ifade onu çekici kılıyordu. Odaya girip oturduktan sonra uzunca bir süre sessizlik bozulmadı. Ne Bay Grosvenor ne de Belinda tek söz etmediği halde yüz ifadeleri sürekli değişiyordu. Bir süre sonra telepati yoluyla iletişim kurduklarını anladım. Bay Grosvenor cep telefonunu çıkarıp Belinda'ya oğlunun resmini gösterdi. Çocuğun resmini gören Belinda'nın mavi gözleri yaşla doldu. 
Bay Grosvenor'un gözlerinde ise ilk kez bir umut ışığı gördüm. Belinda ona ne söylediyse artık bana parmağıyla çıkışı işaret etti. Çıkmadan önce Belinda'ya “Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedim. 
Muhtemelen aklımdan geçenleri okumuştu, başını hafifçe öne eğerek teşekkürümü kabul ettiğini ifade etti. 
Bay Grosvenor'un çok acelesi vardı, beni kolumdan çekiştirip “Hemen gitmeliyiz” dedi. Binadan çıkar çıkmaz “Telepati yeteneğiniz olduğunu bilmiyordum” dedim. “Ben de bilmiyordum, daha önce bu frekansta bir insanla karşılaşmamışım”. “Yardım edecek mi?” 
“Gök insanları Petra'nın ana bilgisayarını o kadar geliştirmişler ki ona kıyasla işlevsiz hale gelmişler. 
Anladığım kadarıyla artık kararları Aristo adındaki bu bilgisayar veriyor”. “Oğlunuzun hastalığının çaresini bulabilir o halde”. “İkna edebilirsek evet”. 

Aristo'nun ana program kodunun bulunduğu sunucular Gök Akademi adı verilen binadaydı. Çiçekli 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bahçelerle çevrelenmiş küçük bir korunun içinde geçip Gök Akademi'nin avlusuna ulaştık. Bay Grosvenor binanın tepesindeki içinde yüzbinlerce renkli pikselin yanıp söndüğü küreyle telepati yoluyla konuşmaya başladı. Belinda ile yaptığının aksine bu görüşme uzun sürdü. Yüz ifadesinden anladığım kadarıyla Aristo Bay Grosvenor?e yardım etmeyi reddediyordu. Görüşmenin bir noktasında Bay Grosvenor bağdaş kurup yere oturdu. Ben de onu taklit ettim. Bay Grosvenor hâlâ Aristo'yu oğlunu tedavi etmesi için ikna etmeye çalışıyor olmalıydı. On dakika kadar sonra kolumdan çekiştirerek “Gidebiliriz” dedi. “Tedavi üzerinde çalışacak mı?” diye sordum. “Müzakere sırasında çalışıp çözmüş” dedi Bay Grosvenor, ardından bana sarılıp “Çok teşekkür ederim dostum” dedi. “Nasıl ikna ettiniz?” diye sordum. “Yapay zekâ alanında yaptığım buluşlar nedeniyle onun babası sayılabileceğimi anlattım” dedi. 

Dönüş yolunda internete erişir erişmez anneme Petra'da çektiğim selfie'yi yolladım. Oğluyla gurur duymalıydı. Yeni kitabımın adının Gök Tanrısı Aristo 


olmasına karar verdim. 
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Roman - Bölüm 9 


Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların 

arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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SON İNSAN'IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE 


Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral Serhat Seçkin seçilir: 


“Görevi başarabileceğime bile emin değilim. 
Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 


Bu özel insanları bulmasında ve takıma dahil etmesinde yardımcı olması için Ozan ismi verilen bir genç yanına verilir: 


“Ben (Onları Oo hissedebiliyorum, Oo nerede 


olduklarını ve ne yapabildiklerini.” 


“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda yaşadığını söyleyebilir misin?” 


“Sayılamaz kadar çok fazlalar, milyonlarca kişi 


aramızda yaşıyor ve ben de onlardan biriyim.” 


Onlardan biri de kendisine Starfell diyen bir askerdir ve özel yeteneğiyle oldukça tehlikeli olduğunu kanıtlamaktadır: 


“Bu disiplinsiz mekânda bizi koyun sürüsü gibi oradan oraya götürmelerine izin mi vereceğiz?” 


“Önce bir adından başlasan, sana ne diye hitap etmemiz gerekiyor?” 


“Starfell! Güneş enerjisi oluşturmaya yetecek kadar gücüm var. Onun için ayağını denk al benimle konuşurken.” 


“Senden korkmuyorum, öfkenin geçmesinin tek yolu buysa gücünü sergilemekten sen de korkmamalısın. Bu sensin çünkü seni sen yapan şey bu öfken olmuş.” 


Starfell'in sakinleştirilmesinin ardından General aldığı yeni talimatlarla gelir: 


“İlk olarak bu duruma benim de şaşırdığımı belirtmek isterim. Sanırım birimize veda etmemiz gerekecek. Bu seçimi size bırakıyorum. Kimi geride bırakalım?” 


(08.01.2015, Beş ay önce, Ağrı) 


Ağrı Dağı, yılın dört mevsimi erimeyen karla kaplıydı ve dağda her zaman hava buz gibiydi. Aslında adını taşıyan vilayet olan Ağrı”dan çok büyük bir kısmı Iğdır vilayeti içerisinde yer almaktaydı. Askerliğini bir komando olarak yapmakta olan asker soğuğa alışmıştı. Aslında sıcak bir memleketten geliyordu. 
Akdeniz ikliminden sonra zorlandığını kabul ediyordu, ama bir ayı geçmişti ve hala dağdan yakın zamanda inecek gibi değillerdi. Birlikler dağın iki ayrı zirvesine konumlandırılmışlardı. Askerin bulunduğu zirve dağın en yüksek noktası da olan Atatürk zirvesiydi, diğeri de İnönü zirvesi olarak geçiyordu. 


Zamanında Marco Polo'nun bile bu dağa çıkılamaz dediği, Nuh'un gemisinin burada yolculuğunu tamamladığı oyönünde efsanelerin olduğu bir yerde bulunmak insanda değişik bir zafer duygusu uyandırıyordu. Dağın doruğunda bir örtü buzulu 


da vardı, bu yüzden kaymadan dikkatli bir şekilde yürümeleri gerekiyordu. Yirmi kişilik bir birliğin içinde yer alıyordu ve bu operasyon için hepsi özel olarak eğitilmişti. 


Son yirmi yıldır artan hızlarla özel insanlarla ilgili haberler çıkmaya başladığında ülkeler de bu duruma çözüm arayışlarında bulunmak istemişlerdi. Ama çoğu ülke özel insanları kendilerine bir tehdit olarak görmekteydi. Bu da özel insanların hali hazırda mevcut olan terörist grupların ilgi odağı haline gelmesine neden olmuştu. İki yüzkadarözelinsanıelinde bulundurduğunu iddia eden bir örgüt, sönmüş bir volkanik dağ olan Ağrı dağını tekrar aktif hale getirebilecekleri yönünde bir ültimatomda bulunmuşlardı. Bu yüzden özel olarak iki ayrı birlik dağın iki zirvesine gönderilmişti ve sıradaki emirleri beklemekteydiler. 


Asker Ode Ararat Operasyonu'na seçilen komandolar arasında bulunmaktan dolayı memnundu. 
Kendi isteğiyle üniversiteyi bitirdiği gibi askerlik şubesine gitmiş ve komando olarak askerliğini yapmak istediğini belirtmişti. Sürekli spor yaparak bedenine özen gösterirdi ve bu formunu anca askerlik gibi zorlu şartlar gerektiren bir ortamda işe yarar halde tutacağını düşünüyordu. Bu yüzden de Ağrı Dağı'na gidecek birlikte olacağını öğrendiği gün yüzünde karakterini yansıtırcasına hiç gülümseme mimiği oluşmamış olmasına rağmen belki de hayatının en mutlu günüydü. 


Disiplini hayatının her anına yaymaya çalışan bir askerdi ve her zaman çevresine dikkat ederdi, bu yüzden de reflekslerinin çok kuvvetli olduğuna inanırdı. İyi bir lidere her zaman saygı duyardı, ama disiplinsizliğe tahammül edemezdi. Bu yüzden öfkesini kontrol etmekte sıkıntı yaşardı. Bir ilişkiyi yürütememesindeki en büyük etken de bu olmuştu. Onun beraber olacağı kişinin olgun bir kişiliğe ve öfkelendiği zaman ondan uzaklaşmayacak bir yüreğe sahip olması gerekiyordu. 


Neyse ki burada bu meselelerden uzaktaydı. 
Başlarındaki komutan iyi bir liderdi. Askerlerinin durumuyla da ilgilenirdi. Onları karanlıkta bırakmazdı ve son durum hakkında sıklıkla bilgilendirmeye özen gösterirdi. Komutan, askerin hala uyumadığını ve gökyüzünü seyre daldığını fark edince yanına gelmişti. 
Asker, komutanı görünce hemen selam verdi, çevresine karşı duyarlı oluşu ve hızlı refleksleri konusundaki kendinden emin düşüncelerini kanıtlarcasına. 
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On adet büyük çadır daire şeklinde dizilim yapılarak kurulmuştu. İki tane er nöbet tutuyordu. 
Komutan arada bir kalkıp etrafı kolaçan ediyordu. 
Çadırların her birini kontrol ederdi. Bu disiplinli tavrını her zaman sürdürmeye gayret ederdi, bundan dolayı da komutanına saygı duyardı. 


Komutan: “Yerinde olsam bir süre gözlerimi silahımdan ayrı tutardım ve dinlenmeye çalışırdım” diye uyardı. 


Kuzeydoğudan esen poyraz her zamanki gibi buz gibi esmekteydi. İnsan çok fazla bir yere odaklanarak bakamıyor, çünkü hemen gözleri yaşarıyor, o gözyaşları da yüzde hemen donmaya başlıyordu. Bu yüzden asker komutanıyla konuşurken zorlanıyordu, sürekli yüzü rüzgârdan koruma içgüdüsüyle yere eğiliyordu. 


“Merak etmeyin, komutanım. Gökyüzünde yıldızları seyretmek bana yeterince terapi oluyor,” diye karşılık verdi asker. 


“Bugün hiç kayan yıldız görebildin mi, asker?” 
diye sordu Komutan. Askerin gökyüzüne olan ilgisini hatırlamıştı. Yıldızlara hayranlıkla bakarken askeri görmüştü kaç defa buraya geldiklerinden beri. Şehir ışıkları altında gökyüzünün muhteşemliğini fark etmek olanaksızdı, ama burada her zaman yukarıda cereyan eden bir mucizenin farkına varabilme imkânı bulunabiliyordu. 


“Daha göremedim, komutanım,” diye yanıt verdi asker. Suratında kendinden emin bir ifade vardı. Hayal kırıklığına yer yoktu o gözlerde. Her gece sabahlara kadar gökyüzüne bakması gerekse bile bir gün bu doğa olayına denk geleceğine inancı tamdı. 


Komutan: “Umarım başımıza yıldız gibi düşen sen olmazsın, asker,” diye takıldı bu sefer ve askeri seyir keyfiyle baş başa bıraktı. 


Asker komutana kayan şeyin aslında bir yıldız olmadığını, meteor parçaları olduğunu anlatmak istemişti. Ama ukalalık gibi görüneceğini bildiği için bu bilgiyi kendine sakladı. O sırada gökyüzünde bir ışığın yavaşça süzüldüğünü gördü. Yüzünde bir gülümseme oluşturmayan bir ışıktı, tanık olduğu şey. İnönü zirvesindeki birlikten acil durumda atılacağı söylenen bir işaret fişeğiydi. Saldırıya uğruyor olmalıydılar. 
Asker o anda operasyonun tüm planını anlamıştı, neden 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burada bu soğukta beklediklerini de. Terörist örgütün ortaya çıkması için atılmış yemlerdi bu iki birlik de. 


Asker, komutanına şaşkınlıkla baktı. Onlarla dürüst bir şekilde konuşmaya özen gösteren ve disiplinli bir şekilde davranan başlarındaki kişinin aslında bazı şeyleri en başından beri açıklamadığını fark etmişti. 
Komutan, askerin bakışından düşüncelerini anlamıştı. 


“Burada bulunma amacımızı başından beri biliyordun, asker,” dedi üstünkörü bir açıklama yapma ihtiyacı hisseden komutan ve sonra hala uyumakta olan askerleri uyandırmak için yanından ayrıldı. 


Herkes silahları hazır bir şekilde sıradaki emirlerini beklerken asker gökyüzüne bir umutla bir kere daha baktı. Ama bu son bakış yüzüne sadece hayal kırıklığının yerleşmesine neden olmuştu. 


Hazırda bekletilen askeri araçlara bindirildiler. 
Her şey o kadar hızlı gelişiyordu ki günün doğumuna yaklaştıklarını fark edememişti. Elinde tüfeği birazdan gireceği çatışmaya hazırlanıyordu. Bu soğukta birazdan yalnız başına ölebileceğini düşünmemeye çalışıyordu. Komutanına içten içe çok kızgındı. Ama öfkelenmemesi gerektiğini hatırlatıyordu kendisine sürekli. Düşünceleri bir patlamayla dağıldı ve kendisini araçtan fırlamış olarak buzullaşmış zeminde buldu. 
Çığlık sesleri kulağını parçalıyordu sanki. Gözlerindeki ani karanlık geçerken ilk gördüğü şey komutanının ölü gözleri olmuştu. Yüzünde pişmanlık dolu bir bakış vardı, ama asker komutanını hiçbir şekilde affedemeyeceğini düşünüyordu en azından o an için. 


Etrafına bakındı ve yaralı yoldaşlarına korku dolu gözlerle bakmaktan elinden başka bir şey gelmedi. 
Kulağındaki çınlama dışında iyiydi, yaralanmamıştı. 
Buna şükretmesi gerekiyordu. Ama nedense daha kötü bir kaderin kendisini beklediğini düşünüyordu. 
Kötü kader az sonra karşısına elinde bir tabancayla çıkıvermişti. 


Giydiği kalın kıyafetten cinsiyeti anlaşılmıyordu. 
Tabancayı doğru dürüst bile tutamıyordu. Yaşının çok küçük olduğunu tahmin etmek için zeki olmaya gerek yoktu. Asker korkmadan ölümü karşılayacağına söz vermişti, bu sözünden dönmek istemiyordu. Bu yüzden düşmanına korkusuzca baktı. 


“Hadisene!” diye bağırdı asker bir süre sonra 


sabırsızca. Bekleyiş bitmek bilmiyordu. Ölüm bile sırada beklenilen bir hadiseydi anlaşılan. Bir ıslık sesi duyuldu tepelerin birinden. Hangi yönden geldiğini kestirmek güçtü. Kulak çınlaması da bir türlü geçmek bilmiyordu. 


Ölecekti. Bu soğukta ömrünün son anlarını geçirmişti. İçinde oluşmaya başlayan bir öfkenin varlığını hissediyordu. Sanki ondan ayrı bir ruha sahipti ve onun bedenini ele geçiriyordu. Ona fısıldıyordu. 
Daha çok öfkelenmesini söylüyordu. Havanın ya da bastığı toprağın soğuğu artık onu etkilemiyordu. 
Bedeninde yayılmaya başlayan bir sıcaklık onu her türlü soğuktan korumaya ant içmiş gibiydi. Belki de ölümün soğuğu bile buna dâhil edilebilirdi. 


Saniyeler ogeçmek bilmiyordu. Güneş alay edercesine seyir keyfini en iyi çıkartacağı yere doğru yükselmeye başlamıştı bir yandan. O güneşten kaçtıkça bir şekilde onu yakalamanın bir yolunu buluyordu anlaşılan güneş. Etrafın aydınlanmasıyla beraber düşmanını daha net görebilmeye başlamıştı asker. 
Çığlıklar da dinmişti, tüm yoldaşları son nefeslerini vermiş olmalıydı. Bir tek kendisi kalmıştı. Merak ettiği tek bir şey vardı, o da neden sadece tek bir düşmanın etrafta olduğuydu. 


Merakı çok sürmeyecekti askerin. Çünkü düşmanın tabancasından beklenen o ses duyulmuştu. Boynuna isabet ettiğini anlamıştı gözleri zorla kapanmadan önce. Ama işin ilginci hiç kan yoktu. Zihni de karanlığa teslim olmadan önce uyuşturucu silahla vurulduğunu anlamıştı. Öfke ise geldiği gibi bedenini terk etmişti. 


(28.06.2015, Günümüz) 


Starfell öfkesinin tamamen bedenini terk ettiğini hissediyordu. Uzun bir süre onu rahatsız etmeyeceğini umuyordu. Bedenine yayılmış olan sıcaklık hissini de tamamen atabilmeyi başarmıştı, Ozan'a içinde biriken tüm enerjiyi aktarmıştı ve onun sayesinde öfkesinin zararlı etkilerine diğerleri maruz kalmamışlardı. 


Yazları (o memleketinin Oo sahil Oo kesimlerinde cankurtaran olarak görev yapardı. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz sahillerini avucunun içi gibi bilirdi. Çok iyi tekne kullanırdı ve denize açılmak ona huzur getiren şeylerin başında geliyordu. Ama bir 


zaman sonra artık güneşin onu etkilemeye başladığını fark etmeye başlamıştı. Derisinde meydana gelen yanma hissinden bir türlü kurtulamıyordu ve sürekli nedensiz yere ateşi çıkıyordu. Doktorlar alerjidir deyip geçiştiriyorlardı. Ama sabahları kalkıp aynaya baktığı zaman o gözlerindeki mavi tona yeşil rengin de karışmaya başlamasıyla ve gitgide gözlerinin turkuaz tonda bir renge dönüşmeye başladığını görmesiyle daha da tedirgin olmaya başlamıştı. Gözün anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili okumadığı kitap kalmamıştı. Gözün renginin değişmesinin mantıklı bir nedeni yoktu. 


Okuduğu bir kaynakta somatik yani vücut hücrelerinde Oo meydana Oo gelen Oo mutasyonların modifikasyonlara neden olabildiğini öğrenmişti, ama göz rengini değiştirecek kadar değildi bu mutasyonlar. 
Daha sonra mutasyonlardan çok renkler ve pigmentler konusuna yoğunlaştı. Bitkilerde yaprakların kloroplast organelinde mevcut olan klorofil pigmentlerinin güneş ışığını soğurduğunu ve sonra ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek bitkiye besin elde edilmesini sağlayan fotosentez tepkimelerini başlattığını okumuştu. 
Gözlerinde yoğunlaşan yeşil tonun güneş ışığını hapsedip başka bir enerji formuna dönüştürebilen özel bir modifikasyona sebep olabileceğini anlayınca sıcak yerlerde bulunmaması gerektiğine kanaat getirmişti. 


AğrıDağı'nın soğuğu bedeninerahatlık ve zirvedeki muhteşem gece manzarası ise huzur sunmuştu ona bir süreliğine de olsa. Ama kaderinden kaçamamıştı. 
Güneşin ona bahşettiği gücü açığa çıkarmaktan başka çaresi kalmamıştı. En sonunda belki de en baştan beri bulunması gereken yere gelmişti. Burada öfkesine bir çözüm bulabileceğine inanıyordu. 


General'in beklenmedik hoş geldiniz konuşmasından sonra bir sessizlik çökmüştü odanın içerisine. Kimse birbirini tanımıyordu, bu nedenle bir fikir söylemeyi doğru bulmuyorlardı. Starfell istisnaydı, onun bu konuda objektif olduğunu düşündüğü bir fikri vardı ve bunu söylemeden duramayacaktı. 


Starfell: “Bu konuda düşünmek bile yersiz, 


Evren'in işimize yarayacak hiçbir yeteneği yok!” diye sözü eline aldı. 
Generalin Oogözleri, (o Starfell'in Oo Evren'den 


bahsetmesi üzerine endişeyle açılmıştı. Birden unuttuğu bir sorumluluk aklına gelmiş gibiydi. 
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“Evren'i sen nereden biliyorsun?” diye sordu General, askere. Sesinde hiç olmadığı kadar sert bir tutum vardı ve Starfell'in bu konuda üzerine gelmekten çekinmiyordu. Onun özel gücünden daha çok endişelendiği bir şeyler vardı. 


“Odalarımızdan ilk çıktığımızda karşılaşmıştık. 
Bana kendisinin hiç özel bir yeteneği olmadığından, niye burada olduğunu bir türlü anlayamadığından bahsetmişti.” 


“Peki, daha sonra nereye gitti?” diye sordu General. 
Neredeyse Starfell?e Evren'in gitmesine izin verdiği için azarlayacak bir hali vardı. 


“Tuvalete gitti” diye başka birinin sesi duyuldu. 
Ellerinin ıslaklığı gerçekten de tuvaletten geldiğini kanıtlıyordu. Üzerinde siyah bir tişört vardı. Metal türde müzik yapan amatör bir grubun dört üyesinin fotoğrafı tişörte basılıydı. Hepsi çatılmış gözleriyle bakmaktaydı. Fotoğrafın üstünde “Tek ihtiyacınız olan şey... ” yazısı ve yazının devamında da orta parmağını çıkartmış bir el resmi vardı. Cümlenin anlatmak istediği şey yeterince barizdi. Uzun, atkuyruğu saçı ve tek kulağında küpesiyle asi bir gençliğin temsiliydi. 


General, Evren'in gelmesiyle rahatlamıştı. Evren de başka bir şey demeden boş sandalyelerden birini alıp odanın arka köşelerinden birine yerde sürterek götürdü ve yaptığı rahatsızlıktan tatmin olmasıyla beraber sandalyesine oturdu. Starfell, General?e sabır dilemişti. Burada disiplinin anlamını bilmeyen bir dolu insan vardı ve anlaşılan bazıları bu disiplinin bir parçası olmak bile istemiyordu. 


General pek çıkan sesten rahatsız olmamış gibiydi ya da bunu belli etmemeyi tercih etmişti. Hemen deminki konuya geri döndü: “Birazdan kalan son kişiler de iştirak edeceklerdir toplantımıza. O esnada sizler de görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Çünkü aranızdan bir kişinin bugün buradan ayrılması gerekiyor.” 


Efla öksürerek konuşmak istediğini belli etti. 
Sonra: “Bence Evren sandığımızdan daha önemli, yakın zamanda bunu anlayacağız. Bu yüzden ben öncelikle General'den neden bir anda böyle bir emir geldiğini öğrenmek istiyorum,” dedi. 


Evren kendisi hakkında konuşulanlar karşısında suskunluğunu koruyordu. Daha yeni geldiğinden 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konuya diğerleri kadar pek vakıf değildi, General'in son dediklerinden yola çıkarak ama mantıklı bir tahminde bulunmak yüksek olasılıktaydı. 


“Bize temin edilen tesisin on iki kişinin ihtiyaçlarını gideremeyecek olduğunu anlamışlar, bu yüzden sizden birisi elenirse tesis daha rahat kullanılabilirmiş,” diye açıkladı General Serhat. 


“Ne saçmalık!” diye inledi birden Kara Altın. 


“Bu konuda Kara Altın'a katılıyorum. Birden böyle bir bahaneyle birimizi elemeye kalkışmak çok mantıksız geliyor,” diye fikrini belirtti Leydi Kuzgun. 
Starfell, ona dikkatli gözlerle bakıyordu. Öfkelendiği zaman diliminde ilk karşılaşmalarının olmasını istemezdi kendisiyle, ona kendisi hakkında yanlış bir izlenim uyandırdığını düşünüyordu. Umuyordu ki bir dahaki konuşmalarında Leydi Kuzgun'la daha medeni bir şekilde sohbet edebilme fırsatı bulabilecekti. Ona kendisini daha düzgün bir şekilde tanıtmak istiyordu, neden bu durumu bu kadar kafasında sorun haline getirmişti ki bunu da anlayamamıştı. 


“Daha başka bir bahane var mı, General?” diye sordu birden Bay Fend. Starfell, Bay Fend'in gücünü yakından görme imkânı bulmuştu. Bu yüzden amacının Generalin yalan söylemeden gerçekleri anlatmasını istemek olduğunu anlamıştı. 


“Hayır, gerçekten sizi temin ederim. Başka bir bahane varsa da ben bilmiyorum. Bana söylenen bunlardı,” diye yanıt verdi General. 


“O zaman bana da sizin kararınıza uymak kalıyor. Zaten buraya da hoplaya zıplaya gelmediğimi biliyorsunuz, General,” dedi Evren ve odadan çıkmak için ayağa kalktı. 


“Lütfen, Evren. Gitmemelisin. Büyük bir tehlike içinde olabilirsin,” dedi birden Efa. 


“Ne demek şimdi bu?” diye sordu Starfell. Efla'nın Evren'in durumuyla herkesten çok ilgilenmesini garip bulmuştu. Hele deminki olayda kenarda sessizce durmayı tercih etmişken şimdi Evren'in gitmesine engel olmasına anlam veremiyordu. 


“Ben sadece insanların başlarına gelebilecek durumlarla o ilgili (Ozihnimde olasılık (o hesapları yapabiliyorum ve Evren'in burada daha güvenli 


olduğunu tahmin ediyorum. Genelde tahminlerim hep doğru çıkar.” 


“Gerçekten mi? Unutturma da yarına seninle bir loto oynayalım,” dedi hevesle Kara Altın. Starfeli, Kara Altın'a iyice ısınmıştı ve aralarında her an espri yapmaya hazır birinin olmasından dolayı mutlu olmuştu. 


“Sakın bana böyle bir gücüm var ve aklıma bu gücümü kullanayım da zengin olayım diye bir düşünce gelmedi deme,” diye espriyi devam ettirdi Starfeli. 
General'in sürekli ikisinin Efla”ya takılmalarından ötürü içten içte kızdığını tahmin edebiliyordu. Ama yine de Kara Altın espri yaptı mı o da katılmadan duramıyordu. 
Deminki öfkeli halini birebir görebilmiş olsaydı o da bu esprileri duymayı tercih ederdi muhakkak. 


“Güçlerimizi ne olursa olsun başkalarından üstün olmak için kullanmamalıyız,” dedi Bay Fend'in yanında oturan ve yaşlı gözlerle tartışmayı izleyen adam. 


“Bizim mahallede oturan oyuncakçı amcaya benziyor aynı. Aklımdaydı da söyleyeyim dedim arada. 
Neyse sen devam et,” diye yorumda bulunmadan duramadı Kara Altın. 


“Sadece fikrimi belirtmiştim. Daha başka bir şey eklemeye gerek duymuyorum,” dedi yaşlı adam. 


General Serhat, yaşlı adama baktı. Starfeli, Generalin yaşlı adama tavırlarında dikkatli olmaya çalıştığını görebiliyordu. Bunu pek de hürmetten yaptığını düşünmüyordu. Yaşlı adamın özel yeteneği neyse bununla ilgisi olması daha akla yatkındı. 


“Rüyacı'ydı değil mi?” 


“Evet, hatırlaman beni şaşırttı açıkçası. Unutmuş olabileceğini düşünüyordum,” dedi alaycı bir tavırla Rüyacı. 


“Talihsiz bir olaydı. Özür dilerim yine. Ama artık o olayı unutsanız diyorum siz de,” dedi General ses tonunu nazik tutmaya çalışarak. 


“Unutmak mı? Bir sürü şey yaşadım, kimisi gerçek kimisi de gerçek olması gereken anılardı. Sizin bana yaşatmış olduğunuz anıya gelirsek, onu benden unutmamı beklemeyin.” 


GELECEK BÖLÜMDE: 


Rüyacı ile General'in yaşadığı talihsiz olaya tanık olacağız... 


General: “Biliyorsun ki sizin gibi insanları toplama emri verildi. Kusura bakma ama kaçmana izin veremeyiz. ” 


Rüyacı: “General, elinizdeki dosyada hakkımda ne yazıyor bilmiyorum. Ama bunu da ekleyin derim, ben hiçbir anımı unutmam!” 


Efla, aralarında gerçeği gören ilk kişi oluyor... 


“Artık buradan kaçışın imkânsıza yakın olduğunu anlamışsındır. Hepimiz buraya bir amaç için geldik, bu bizim kaderimiz. Buradan kaçamayız ve hepimizin bir görevi var.” 


Ve biri kaçmayı tercih ediyor... 


“Birimizin firar etmeye kalkışacağını tahmin etmiştim, ama bunun bu kadar da yakın bir zamanda olacağını beklemiyordum.” 
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Selma MİNE 


Sokak Röportajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - 9 


İD bu DAM' 
şirketine girdiğimde, kendimi denek gibi hissediyordum. Oysa alt tarafı DUB? Yönetmeni ile ayaküstü röportaj yapacaktım. 
Girişteki yapay zekâ, beni dikkatle süzdü. 
-Randevunuz var mıydı? 


söylemek ( gerekirse, 


-Elbette var... Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor e-dergiden Editör Sezai. 

Yapay zekâ, hızla bilgisayarı gözden geçirdi: 

-Derginin sorumlu editörü ve çizeri... Her yıl yayınlanan Seçkilerin Tasarımını ve Hikâyelerini Resimleyen ... -omzumdaki minik örümcek kameramı işaret etti: -Ya bu? 

-Adı Minka. Röportaj sırasında görüşmemizi kayda alacak. Ben aynı zamanda “Sokak Röportajları” da yapıyorum. Minka “benim sağ kolum” derler ya, işte o denilenden... 

Yapay zekâ tuhaf tuhaf baktı: 

-Sizin sağ kolunuz zaten var. İkinci bir sağ kolu neden düşünüyorsunuz ki? Gerçi biraz garip durur ama... 
bu iş için SOM? firmasına gitmelisiniz. 

Mini örümceğim: kulağıma “Geri zekâlı şey” diye fısıldadı, incecik sesiyle. 

-İyi ya işte, Minka da oradan zaten... İkinci sağ kolum! 

Yapay zekâlı robot, bir kez daha ikimizi bir hoş I DAM: Düş Araştırma Merkezi 


2 DUB: Düş Uygulama Bölümü 
3 SOM: Sibernetik Organizma Merkezi 
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süzdü. Büyük olasılıkla “ça//ak” olduğum konusunda karar vermekle meşguldü. Bu sırada görüşme yapacağım bölüm yönetmeni, üç boyutlu ekranda belirdi: 

-Randevu sahibi sanatçı editör Sezai gelmedi mi daha? 

-Burada efendim, hemen gönderiyorum. 

Yanıma bir yol gösterici otomat kattı. Böyle bir yere de bu yakışırdı zaten. Yoksa ânında kaybolurdum. 


Kayan kapının ardında güler yüzlü ve beyaz giyimli bir siborg beni karşıladı. 

-Buyurun Editör Sezai, ben DUB Yönetmeni Halit... 

Çok yakışıklıydı. Onu kıskandığımı itiraf etmeliyim. Minka da kamerasını dikmiş onu kayda alıyordu. Aman Tanrım, bunu bile kıskanmak üzereydim. 
Neler oluyordu, bana? 

-Beni kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. 

-OBEN-22* sizden çok söz etti. Onun pek çok resmini çizmişsiniz. Doğrusu sizin gibi başarılı bir sanatçı ve editörü tanımak, bizim için de bir kazanç olacak. 

Demek bu konuda da Âfet'im aracı olmuştu. 

-Keşke o da burada olsaydı, derken sesimdeki kıskançlık belli olmuş muydu, acaba? 

-Geleceğinizi biliyor, belki uğrar, sohbete katılır. 

Galiba başım dönmüştü. Dilim damağıma yapıştı. 
Çatlamak üzereydim. 


4 OBEN-22, Âfet'in SOM'”daki adı. 


Birkaç adım attım. Bembeyaz bir ortamda, üç boyutlu büyük bir ekran, bir çalışma masası, bir de denek koltuğu dikkatimi çekti. 

-Fazla vaktinizi almak istemiyorum, Sayın Yöneticim. Son yayınladığımız YBKY Seçkisi üzerindeki düşüncelerinizi öğrenmek istedim. Umarım okudunuz... 

-Ah evet... müthiş bir çalışma... öyküler de birbirinden beter... yani... çok güzel demek istedim. 


Masasındaki bir düğmeye bastı ve ekranda, son 18.seçki belirdi. Sonra, daha öncekiler de belli aralıklarla görünmeye başladı. 

-Bilim kurgu artık çok güncel hale geldi, dedi. 
Belki yeni bir tür yazılım üzerinde de çalışmak gerekir, diye düşünüyorum. 

-Ne gibi? 

-Sözgelimi bu tür bir Seçkiyi 200 yıl önce 2018”de yayınlasaydınız, nasıl bir malzeme kullanırdınız? Artık günümüzde antika kabul edilen “Zifap” gibi bir şey olsa, meselâ? 

-Bilmem... hiç düşünmedim. Mars'taki DBO” firmasının yöneticisi arkadaşın Taygaç, her yıl bana ince altın yapraklara basılmış dergilerden bir set gönderiyor." 

-O zaman size bir teklifim var. Özellikle geçmişe düşlerle yolculuk üzerine çalışmalarımıza katılmak ister misiniz? 

Biraz içim kalkmadı değil. Yine de merak ettim, doğrusu. Gülümsemeye çalıştım. Ne de olsa bir uygulamacının eline düşmüştüm. 

-Neden olmasın? 

-Gelin bunu birlikte deneyelim. Düşlerinize girelim, kameranız da bunları kayda alsın. Belki ileriki çalışmalarınıza yardımcı da olur! 

-Ne gibi? diye tekrar sorma ihtiyacı duydum. 

-Duyduğuma göre Dünya'da hâlâ eski usulde kitap baskısı yapan yerler varmış. Sırf koleksiyonerler için tabii... 

-Ciddi misiniz? 

Bu arada yakışıklı yönetici, beni denek koltuğuna oturtmuş, şakaklarıma bir şeyler bağlamakla meşguldü. 
Paniğimi hissetmiş olacak ki: 

-Korkmayın canım, sadece düş göreceksiniz! diye gülümsedi. 


Ve kendimi, geçmişle ilgili yaşamın olduğu bir mekânda buluverdim. 


Geniş ve derin bir kitapçı mağazasıydı... yoksa kütüphane miydi? Her taraf silme kitap doluydu. Hatta 


5 DBO: Dijital Baskı Organizasyon 
6 GÖNDERİ: Sokak Röportajlarında Editörün Gelecekten Anıları: 6, 
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bir üst katı bile vardı. Veeee.... Tüm raflar, 200 yıl önceki tarihi taşıyan 2018 YBKY Seçkisi ile silme doluydu. Ne yana baksam, onları görüyordum. 

Uzandım ve birini almaya çalıştım... ağırlığını hesaba katmamışım, elimden kayıverdi. Öyle bir gümbürtü ile yere düştü ki, oradaki herkes döndü bana baktı. Gülümseyerek kitabı aldım, aman Tanrım ne de güzeldi, her ne kadar geçmişteki kitaplara “kâğıt tabletler” dense de... Ne de güzel kokuyordu, demek kâğıt veya mürekkep kokusu böyle bir şeydi. 


Elinde kitapla birlikte hoş bir kızın bana doğru yaklaştığını gördüm. 

-Bir imzanızı alabilir miyim? 

Ceplerimi araştırdım, imzamın resimli kaydı olan mini bilgisayarımı aradım, yoktu... 

Koşarak başka bir kız daha geldi: 

-Ben de imza isterim. 

Neyle imzalayacağım? Galiba o dönemde kalem kullanılıyordu ve cebimde kalem de yoktu. 


Derken, kitapçı mağazası veya kütüphanedeki Seçkileri kapan bir ordu kız, üzerime üzerime gelmeye başladı. Benim gözüm ise Âfet'imi arıyordu. O neden yoktu? Ben ilk imzamı ona vermek isterdim... de... 
ortalıkta kalem yoktu... 

Sayısız kız çehresi, çizdiğim her Âfet yüzüne benzemeye başlamıştı. Bu kez bir ordu Âfet, suratıma kitabı dayamış, hep bir ağızdan “Bir imzaaaa!” diye haykırıyordu. Ben de “Kaleeeemmm!” diye yardım istiyordum. 

Kâbustan sıçrayarak uyandım. Bu kadar basit ve bu kadar ürkütücüydü, işte! Bir kez daha kitabın ağırlığını ellerimde hissettim. Düşlerimle gelen bir antika kitap... 
Ne de güzel kokuyordu!.. Tıpkı yeni basılmış gibi... 


Yüzlerce, belki binlerce Âfet'in çehresi TEK olmuş, bana bakmaya devam ediyordu. o Elimden kapılmasından korkarcasına Seçkiyi bağrıma basarken: 

-Kalem... n'olur bana bir kalem bulun! diye inliyordum. 

Âfet”im, sakin bir tavırla, bana bir şey uzattı: 

-İşte kalem!... Lütfen seçkideki öykünüzü adıma imzalar mısınız, Sayın Editörüm? 
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Burak FEDAKAR 


Melis ZARARSIZ ve Burak FEDAKAR Ortak Öyküsü 


Çıngırak 


Kapıyı açtı. Sessizlik. Halbuki çok değil birkaç gün önce kapıyı açmaya yeltendiği anda minik bir çan sesi duyulmaya başlıyordu. Kapı açıldıktan sonra ise çıt çıt sesleri ve nihayet minik bir hav! Köpeği artık yoktu. Dün itibariyle yalnızdı artık. 4/ işte, istediğin bu muydu? dedi iç sesi, içinde bir şeyleri acımasızca yırtarak adeta. Mutsuzluktan neredeyse sürünerek içeriye, odasına doğru süzülürken bir ses duydu. Çın çın çın. Bu nasıl olabilir ki diye düşünemeyecek kadar mutlu bir şekilde sesin geldiği yere doğru döndüğünde onu gördü. Bu o değildi elbet. Bu bir köpek değildi zaten. Bu bir hayvan da değildi aslında. Bu neydi sahiden? Evet, “ne” bu demek daha doğru olurdu. İlginç bir şekilde korkmuyordu ama hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğü ve uyanık olduğundan çok emindi. 
Kafası karışmıştı, içinde bulunduğu durum sebebiyle gördüğünü algılama problemi yaşıyor olabilir miydi? 
Üstünde durduğu zemin titredi aniden. Odanın dışında duvarlara gömülü görünmeyen kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başladı. Bir gün önce yaşadıklarını hatırlamaya çalıştıkça bulanık görüntüler gidip geliyordu. Aklında görüntü olarak sadece köpeği ve boynunda asılı minik çan”dan çıkan ses vardı. Alarm zilleri çalmaya başladı, boşlukta yankılanan otomatik bir ses devamlı olarak aynı cümleleri tekrar ediyordu “Derhal odalarınıza 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dönün ve özel korumalı koltuklarınızda kemerlerinizi bağlayın. Yörünge dışı astreoid fırtınası”... 

Birden nerede olduğunu hatırladı, dünkü yoğun çatışmaları, ünya adına yeni keşfettikleri gezegende kurdukları koloniye yapılan saldırıyı ve acil boşaltma işlemlerini. Kaldığı bölümden aceleyle çıktığını ve köpeğini o panikle nasıl kaybettiğini, etrafta koştururken düştüğünü ve başını sertçe çarptığını hatırladı. Karşısındaki “şey” hayal değildi ama, alarm zilleri, devamlı tekrarlayan ses ve yanıp sönen kırmızı ışıkların arasında “şey” ona doğru bir adım attı ve vücudu olduğunu düşündüğü kaygan derinin üstüne yapışmış çıngırağı fark etti. Köpeğinin çıngırağıydı bu! 
Uzuv veya benzeri bir uzantı yüzüne doğru uzanmaya başlamıştı ki irkilerek geri adım attı. Bir adım daha geri gitti ve odasının eşiğine geldi. Karşısındakine kızgınlıkla bakıyordu şimdi “Lanet olası şey köpeğime ne yaptın” diye tıslarcasına çıktı sesi. “Şey” bir an durakladı ve vücuduna yapışmış olan çıngırağı uzvuyla alarak yavaşça onun önüne bıraktı. Bu garip yaratık gezegenden olmalı diye düşündü. Peki tahliye gemisine nasıl binmişti? Köpeğinin çıngırağı onda ne arıyordu? Köpeğine ne olmuştu? Eğildi, çıngırağı yavaşça aldı yerden. Alarm zilleri hala çalıyor ve otomatik ses aynı cümleyi tekrar ediyordu. “Şey” 


birden geri dönüp koridorda ilerlemeye başladı. Durdu ve sanki geriye baktı ve tekrar ilerlemeye başladı. 
“Şey” onu takip etmesini istiyordu sanki. Başı döndü yine, çarpmanın etkisi hala vardı ve zonkluyordu kafası. Birkaç sarsak adım attı ileriye doğru, mesafeyi koruyarak takip ediyordu yaratığı. Dün koloniye saldıran yaratıklara benzemiyordu bu. Gezegen yüzey ve derinlik taramalarında da böyle canlılara rastlamamışlardı. Biyo-kimya mühendisi olduğunu hatırladı birden. Hatta koloniden tek kurtulan kişinin de kendisi olduğunu ve son tahliye mekiğine zorlukla kendini attığını hatırlayınca bir an dehşete kapıldı. 
Ayakları birbirine takıldı düşer gibi oldu ve zorlukla toparlandı. Koca bir koloni ne olduklarını bilmedikleri gezegen yerlisinin saldırısına uğramıştı ve geriye sadece kendisi kalmıştı. Takip etmeye devam etti yaratığı, bu yol hava geçirmez bölmelere gidiyordu. 
Uzay elbiselerinin tutulduğu yere yaklaşıyorlardı. 
Yaratık hava geçirmez odanın önünde durdu ve kenara çekildi. Çekinerek kapıya yaklaştı, yaratığın ani bir hareketine karşı hazırlıklı olmak istiyordu ama ne kadar hızlı bir canlı vardı karşısında kestiremiyordu. 
Neden buraya getirmişti onu? Kapıdaki lombozdan içeri baktı. Odanın karşı duvarı hasarlı görünüyordu ve alarm ışıkları yanıp sönüyordu. İçeri de bulunan oksijen seviyesinin hızla düştüğünü haber veren ses, devamlı olarak seviye yüzdesini tekrarlıyordu. İçerisi karanlıktı ama yerde hareket eden bir şey gördü. İyice yaklaştı cama, ellerini yüzünün yanlarına siper ederek gözlerini karanlığa alıştırdığı anda gördüğü şey dehşete düşürdü onu. Köpeği odanın içindeydi, etrafta koşturuyordu ve ışıklarla, sesler epey korkutmuştu onu. Küçük bir çığlık attı sevinç ve şaşkınlıkla karışık. Kapının kontrol düğmesine bastı hemen ama açılmıyordu. Hava kaçağı sebebiyle otomatik kilitlenmişti. Bir an panik yaptı ve sakinleşmeye çalıştı. Yanındaki yaratığı bile unutmuştu şimdi. O da zaten hareketsiz bir halde duruyordu. 
Kapının kontrol panelini açtı, acil durum şifresi isteyen bir yazı birer saniye arayla görünüp kayboluyordu panelin üstünde. Biliyordu, şifreyi, kesinlikle biliyordu ama neden hatırlamıyordu. Kafasını çarptığında muhtemelen beyinle omuriliği arasına küçük bir operasyonla yerleştirilen bilgi çipi zarar görmüştü. 
Yaşlar aniden hücum etti gözlerine, zor tutuyordu kendini ve çaresizce ne yapacağını düşünüyordu. 
Lombozdan köpeğini izliyordu ve köpek de onu fark etmişti. Kapıya gelip patilerini sürtüyordu şimdi. 


Birden yaratığın hareket ettiğini fark etti. Yanına iyice sokuldu, saydamsı bir vücudu vardı ve uzuvlarını her şekilde kullanabiliyordu. Yaratığa güvendiğini hissetti. 
Ondan zarar gelmeyeceğini biliyordu bir şekilde. 
Birden uzuvlarından biri pamak şeklini alıp kafasına doğru uzandı. Hiç hareket etmeden bekledi ve uzuv tam alnının ortasına gelip durdu. Dokunduğu anda içindeki enerjinin hızla arttığını fark etti. Yaratık ona ne yapıyor bilmiyordu ama sessizce beklemeye devam etti. İçinde coşkunun arttığını hissetmeye başladı. Unuttuğu her şeyi hatırlıyordu şimdi. Birden acil durum şifresi aklına geldi. Yaratık ona hala dokunuyordu ve anladığı kadarıyla bozuk çipi tamir etmişti. Yaratık yavaşça uzvunu çekti. Bir anlık sersemliği üzerinden atıp hızla kapıya şifleri girdi. Kapı ağır ağır açılırken köpeği hızla dışarı kucağına doğru atladı. Mucize gibi bir an yaşanıyordu ve artık köpeğine kavuşmuştu. Ortalıkta çalan alarm zilleri ve yanıp sönen ışıklar aniden kesildi. 
Geminin tireme hali de durmuştu. Sevinç içinde köpeğine sarıldığı sırada yaratık yanından süzülüp acil çıkış kapılarının olduğu yere doğru hareketlendi. 
Kaçış kapsüllerinden birinin içine süzülürcesine girdi ve “Şey” in ona baktığını hissetti. Gülümsedi yaratığa ve kapsülün cam kapağı yavaşça kapandıktan sonra uzay boşluğuna doğru fırladı. Muhtemelen kapsülün koordinatları kaçtığı gezegene doğru ayarlanmıştı ve tahliye gemisine yanlışlıkla girdiği anlaşılan “şey” köpeğinin hayatını kurtarmıştı. Şaşkınlığını üzerinden attı ve kucağında köpeği odasına döndü. İçi rahattı ve kafasında ki zonklama bile etkilemiyordu onu artık. 
Derin uzay uykusuna hazırlanabilirdi şimdi. Dünyaya dönüş rotası ayarlı geminin yolculuğu bir hayli uzun sürecekti ve bu süreyi uyku modülünde geçirecekti. 
Köpeğini de yanına alarak modüllerin bulunduğu odaya vardı. Üzerindekileri çıkardı ve ince tayt benzeri bir kıyafet giydi. Köpeğini de kucağına aldı ve yan taraftaki mutfak bölmesinde ikisi de karınlarını iyice doyurdu. Artık uyku vakti gelmişti ve modülün içine kucağında köpeğiyle birlikte girdi. Şeffaf kapak yavaşça kapandı ve otomatik ayarlamalar yapıldıktan sonra ikisi de derin bir uykuya dalmışlardı bile. 
Kolonide meydana gelen olaylar ziyadesiyle üzmüştü onu ama köpeğine tekrar kavuşmanın huzuruyla derin uykusuna daldı. Gemi, otomatik rotasında Dünya'ya doğru karanlık uzay boşluğunda ilerlemeye devam etti, iki yolcusu vardı sadece ve görevi onları sağ salim eve götürmekti... 
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Tuğrul SULTANZADE 


Rüzgar Paraloksu 


üneş büyüyordu, kıyamet başlamıştı. Yerküre, 

okyanuslarının büyük bölümünü kaybetmişti artık. Ertesi yüzyıla kalmadan tüm sıvı serpintileri buharlaşacaktı. 


İnsanlık dünyayı terkediyor, ani bir gaz sıkışması gibi uzaya saçılıyordu. Geride kalanlar kazanan ya da kaybedenin olmadığı bir yarıştaydı. Yeryüzünün son umudu olan Güney Kutbu'na doğru can hıraş içinde göç ediyorlardı. Onları alacak hiçbir roket kalmamıştı, onlar bu çölleşen gezegenin zavallı mahkumlarıydı. 
Okyanuslardan geriye kalan cehennemi steplerden geçiyorlardı. Devasa antropsen fosiller gecenin içinde bir ağıttı, Nuh ve Musa'nın Satüm'e doğru süzülüşünü seyrediyorlardı. 


Son kozmik rüzgar yeryüzündeki teknolojiyi yok etmişti. 
Kıyamet göçebeleri ilkel koşullara geri dönmüştü. 
Korkunç fırtınalarla, okyanus sahanlığının sessiz karanlığıyla, ucu bucağı olmayan açlıkla, hastalık ve zorbalıkla terbiye oluyorlardı. Ölümün hükmü haftalar içinde yeryüzü insanlığının yarısını kırıp geçirmiş, hayatta kalan diğer yarıyı ise uğuldayan hayaletlere çevirmişti. 


Hayaletler Güney Kutbu'na vardığı zaman yeşeriyor olan bir sahte ütopya ile kucaklaştı. Acılar bitmemişti, umuda dönüşmüştü sadece, her şey böylesi bir maskenin altında sıradanlaşmaya başlayacaktı. Kıyamet sonrası 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sancılı bir agoni evresiydi bu. Güney Kutbu'ndaki denizler güvenli gözüküyordu üstelik. Bu denizlerin ortasında adacıklar belirmiş, insanlar buralara koloniler kurmuştu. Bir gün belki roketler geri dönüp onları da alır diye bekliyorlardı. Umut tatlı bir mezarlıktı. 


Bu sırada gözlerden ırak, gizemli bir ihtiyar zamanın akışında amorfik bir yön yaratmıştı. Bir bilgisayar icat etmişti kıyamet-sonrası teknoloji kırıntılarıyla. Fakat hem kendi varlığını, hem de icadını insanlardan sakındı. 
Eğer icadını açığa çıkarırsa alıkonacağından emindi. Bu kıymetli cihaz ve belki de insanlığın son umudu boş yere harcanacaktı. Uzaya mesaj yollamayı deneyeceklerdi o makineyle eğer görselerdi bilgisayarı. Aptal insanlar. 
Beyhude umutlar ve çabalarla besleniyorlar. Uzaya çıkanlar yeryüzüne bir daha asla dönmeyecek ki... 
gerçek kıyameti durduracak kapının yerkürede olduğunu bilmiyorlar. 


İhtiyar ise arzın sathında kıyameti durduracak bir anahtarın bulunduğunu biliyordu, uzaya çıkabilecekken yeryüzünde kalmıştı sırf onu bulmak için. Tüm bu acı verici mezbeleyetek ama yüce bir amaç için katlanıyordu; entropiyi tersine çevirmek. 


Yeryüzünün buharlaşmaya başladığı bu trajik evre sadece bir katalizördü. İnsanlığı mutlak kurtuluşa, entropiyi tersine döndürecek rüzgarı başlatmaya iten yegane şey bu katalizörde saklı... 


İhtiyar yavaş ve temkinli bir şekilde planını harekete geçirdi. Gerçeklik bulanıktı. Her şey yabancı ve anlaşılmazdı. Bu yüzden ihtiyar yeni bir boyuta geçip ileriden seyretmeye karar verdi gerçekliği. İnsanlığın zayıflamış olan inancında beliren gedikten sızmayı başardı ve bilinmeyen bir umuda süzüldü. Bilginin kordinatlarını çözmek için geleceğe gitti. Bilgisayar hesaplamaya koyuldu. 


OOk0 


Uçsuz bucaksız vahşi gelecekte kuantum tünellemesi tüm maddeleri çökertip demir kürelerine dönüştürüyor ve bu menhus demir yıldızlarının etrafında medeniyet son çırpınışlarını gösteriyor. Felaket kaçınılmaz, sonsuzluk çağırıyor. Medeniyetse entropinin nihai dokunuşunu atlatmak için ya zamanda yolculuk etmenin ya da sadece uykuya yatıp şartların iyileştiği bir başka çağda uyanmanın mücadelesini veriyor. 


Medeniyet yüzlerce dokunaçtan ibaret ve vücut makinesi bir çembere bağlı orada, düş görerek geleceğin tükenmesini ve tüm anların sonundaki o nihai ışımayı bekliyor. Onun haricindeki tüm diğer varlıklar demir yıldızlarına dağılmış, ışığı yiyerek onu dışkılıyor, evrenin uçsuz bucaksız menhus karanlığına ışık sicimleri gönderiyor. Vücut makineleri organik atom altı bir zavallığa, suretler ise karanlıkta dans eden ışık tayflarına dönüşmüş. 


Dışkılanmış ışığın tayf tiyatrosunda bir akıl meydana geliyor aniden. Zaman denen o heyula titriyor. Karanlıkta hilkatın çiçekleri açıyor birden bire. Düş makineleri zamanın dokusunda yırtıklar meydana getiriyor, evren kanamaya başlıyor böylece. Kıyamet her şeyden daha yakın. Kozmik yuva sallanıyor. Işık tayflarının içindeki çiğ akıl mücessem bir şeye dönüşüyor. 


Akıl, bilgiyi arıyor uçsuz bucaksız geleceğin entropi karanlığında, yarattığı tahribatın farkında değil oysa. 
Evrenin müphem dokusu yırtılmış, gerçeklik acı ile inliyor ve kozmik vakum sızıyor varlığın içine. Evren her şeyi sömüren bir rüzgarın sarsıntısına teslim olacak çok geçmeden. Medeniyet evrenin dokusunda beliren yaraları sarmak için hasat ettiği tüm enerjiyi harcıyor. 


Sonra o yırtıklardan en sonuncusunda bir ışık farkediyor medeniyet ve düş makineleri son kez çağırıyor geleceği. 
Çünkü medeniyet zamanın özünü görüyor nihayet ve hapsediyor ondan küçük bir parçayı. Medeniyet zaman yolculuğu yapmak için yeni bir umut ile kıpırdıyor. 
Geleceğe, şartların el verdiği yeni bir kuantum çağına gitmek için hazırlanıyor. Fakat zaman sindirilemiyor, zaman dev ve mücessem bir heyula, üstüne bir de yabancı bir akıl sinmiş... 


Medeniyet, o yabancı aklı farkediyor nihayet. Demir 


yıldızlarının kemirilen ufkunda bir birine karşı geliyor bu iki güç. Fakat birbirlerini yok etmemeleri gerekli... o yüzden ittifak yapıp birleşiyorlar. 


Akıl, düş makinelerini kontrol etmeye başlıyor. Düşler sayısız kol ve bacak çıkarıp gerçekliğe sirayet ediyor ve kuantum tünellemesi zamanın çekirdeğine doğru ilerlemeye başlıyor. Makineler demir yıldızı ışığını yiyerek çekirdeğe varıyor ve makinelerin içindeki akıl buyuruyor, “kelimeler ve mantığın düş karanlığına sınırlar ördüğü bir çağa, kutup denizlerine, masmavi rüyaya, dev ve kıpkırmızı kandilin o eşsiz geçmiş zaman çağrısına!” 


Akıl topladığı tüm geçmiş zaman yapıtaşlarından bir zaman tüneli örüyor. Enerjinin tümü bunun için harcanıyor. Medeniyet bir anda kayboluyor. Akıl eğer tasarladığı planı gerçekleştirirse, gelecek bambaşka bir satha dökülecek. 


##x 
İhtiyar, insanlığı oentropiden koruyacak anahtarı bulamıyor bir türlü. Gelecekteki omedeniyetin 


umutsuzluğu ise onu korkutuyor fakat yılmıyor İhtiyar, çünkü icat ettiği düzenek eskisine nazaran çok daha güçlü. 


Bu güçten ilham alarak kurtuluşu aramaya devam ediyor. 
Yeni bir zaman yolculuğu yapıyor. Yeniden yağmalıyor kozmik bilgiyi ve geri döndüğünde yeryüzündeki insanlık hâlâ kutuplarda, güneş hâlâ batmamış, her şeyde bambaşka bir umut var. Bilgisayarsa artık daha güçlü. 


İhtiyar bir zaman yolculuğu daha yapıyor, yeni bir kozmik bilgi yağmalıyor gelecekteki anlamsız bakış açısı portallarından. Geri döndüğünde insanlık artık uzaydaki türdeşlerini unutmuş, onları beklemekten vazgeçmiş. 
Güneş hâlâ batmamış, umut büyümüş, kutuptaki son denizlerin arasındaki pirinç tarlalarında sürülmüş. 


İhtiyar aklın ötesine geçmenin arzusunda. Her şeyi entropiden koruyacak o nihai formülü, zihnini ziyaret eden o gizemli ışığı arayıp duruyor. Bambaşka zamanlara, bambaşka gerçekliklere ve ışığın bambaşka kırıldığı evrenlere gidiyor, fakat geri döndüğünde her an Güneş hiç batmıyor. 


İhtiyar o nihai kurtuluşu hiç bulamıyor. Durmadan arıyor onu zamanın sathında ve her seyehatinde zamandaki kırılmalar yeni bir evren yaratıyor aslında... İhtiyar her yolculuk yaptığında geride bıraktığı evreni kıyamet silip süpürüyor ve bilgisayarına geri döndüğü her düzlem yeni bir evrene dönüşüyor. Zamanın rüzgarları ile tersine dönüyor entropi. İhtiyar aslında sonsuzluğa açılan anahtarı elinde taşımasına rağmen onu hiç farketmeden rüzgarlar yaratmaya devam ediyor. 
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Muhittin Yağmur POLA- $ 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


COMMAND & CONOUER SERİSİ 


DOMINATION 
IN A BOX 


| Ğİ) <oMMAND 
> | WeonSGvEr 


Komuta edin ve fetihler yapın! Bu ayki konumuz Gerçek Zamanlı Sirateji (RITS) oyunlarının babası olan Command & Conguer serisi değerli bilimkurgu severler. 


“Bir gün Dünya'da bir meteor düştü ve /ber// adlı yeni bir madde yayıldı. Bu madde sıra dışı ve çok güçlüydü, ancak son derece de tehlikeliydi çünkü 77/0,7/ dokunduğu 
her şeyi kendisine dönüştürüyordu. 717 
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Command & Conguer, Joseph Bostic ve Brett W. 
Sperry tarafından yaratılan ve orijinal olarak Westwood Studios tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunları serisidir. Kendine özgü oynanış şekli, FMV (Tam ekran video) görev brifingleri ve ilginç görev dekorları Command & Conguer'i tüm zamanların en popüler ve eleştirmenlerce en beğenilen strateji oyunu serilerinden birisi yapmıştır.|2) 


Göstergelere göre Command & Conguer (C & CI), 
1995 yılında piyasaya sürüldüğünde hızlı ve ciddi bir 
başarı sağladı. Video oyunu tarihindeki en kazançlı serilerinden biri oldu ve ismi gerçek zamanlı strateji (RTS) ile eş anlamlı hale geldi. Yine de oyunun temeli özgün değildi. Westwood Studios, daha önce Dune Il ile RTS türünü kurmuştu ve C&C birçok açıdan Dune Ilile neredeyse aynıydı. C&C”yi böylesine sansasyonel haline getiren şey, Dune IVnin oyun fikirlerinin, bazı tür yenilikler eklenerek geliştirmesiydi. Bu da, RTD türünün tüm oyunlarında standartları belirledi. 
Oyundaki farklı ordular arasındaki internet üzerinde yapılan karşılaşmalar ve diğer çeşitli oyun oynanış tarzları, şimdilerde içintemel olan önemli ilerlemelerden bazılarıydı. Ayrıca, C&C'nin kusurları, RTS alanında iyileştirmenin mümkün olduğu bazı alanları açıkça gösterdi. Yapay zekâ mükemmel olmaktan uzaktı ve Yapay zekâya daha fazla kaynak ayırma fikri, sektörde bir tartışma konusu haline gelmişti. Özünde, hem güçlü hem de zayıf yönleriyle, C&C RTS'nin daha da geliştirilmesi için bir yol haritası sağladı.|3) 


Oyun serisinin 1995 ve 2003 yılları arasındaki geliştirmeleri, dizinin yaratıcısı olan Westwood Studios tarafından yapıldı. İlk oyunun olaylarının yaşandığı dönemde geçen ve birinci şahıs atıcı oyunu (FPS) olan Command & Conguer: Renegade'ın piyasaya sürülmesinden sonra Westwood Studios, EA tarafından kapatıldı ve geliştirme çalışmaları HA Los Angeles'a taşındı. Burada Command & Conguer: Generals, Red Alert 3 ve Command & Conguer 3 ve en son olarak Command & Conguer 4 ile orijinal seri sona erdi.|2) 


2010 yılında Command & Conguer /4'ün sessiz ve 
coşkusuz tanıtımının ardından EA bir kez daha bu sefer bir free-to-play olacak şekilde Command & Conguer devam oyunu üzerinde yeni oluşturulan Victory Games adlı stüdyoda geliştirme çalışmalarını başlattı. 
Başlangıçta Command & Conguer: Generals 2 olarak 


bilinen oyun, sadece Command & Conguer ismiyle Generals evreninde olacak şekilde isimlendirildi. 
Oyuncular alfa sürümünü oynamak için davet edildikten sonra, 2013 yılında oyun iptal edildi ve “Alfa denemesinden geri bildiriminiz açık: Biz oynamak istediğiniz bir oyunu yapmıyoruz” diyerek bir bildiri yayınlandı. O gün itibariyle Victory Games adlı stüdyo da kapatıldı.(2) 


Haziran 2018'de yapılan E3 2018 Fuarında Electronic Arts firması Mobil platformlar için (0S ve Android) yeni bir Command and Conguer oyununu olan Command and Conguer Rivals”ı duyurdu.|4| 


Serideki oyunların bir listesi aşağıda verilmiştir: |5| Ana Serideki ya da Tiberium serisi olarak bilinen oyunlar : 

Command & Conguer (1995) 

Command & Conguer: The Covert Operations (genişleme paketi) (1996) 

Command & Conguer: Sole Survivor (1997) Command & Conguer: Tiberian Sun (1999) Command & Conguer: Tiberian Sun: Firestorm (genişleme paketi) (2000) 

Command & Conguer: Renegade (2002) 

Command & Conguer 3: Tiberium Wars (2007) Command & Conguer 3: Kane's Wrath (genişleme paketi) (2008) 

Command & Conguer 4; Tiberian Twilight (2010) Command & Conguer: Tiberium Alliances (2012) Red Alert Serisindeki oyunlar: 

Command & Conguer: Red Alert (1996) 

Command & Conguer: Red Alert: Counterstrike (genişleme paketi) (1997) 

Command & Conguer: Red Alert: The Aftermath (genişleme paketi) (1997) 

Command & Conguer: Red Alert: Retaliation (1998) (PlayStation için genişleme paketi) 

Command & Conguer: Red Alert 2 (2000) 

Command & Conguer: Yuri's Revenge (genişleme paketi) (2001) 

Command & Conguer: Red Alert 3 (Ekim 2008) Command & Conguer Red Alert 3: Uprising (bağımsız genişleme paketi) (Mart 2009) 
Generals Serisindeki oyunlar: 
Command & Conguer: Generals (2003) Command & Conguer: Generals — 
(genişleme paketi) (2003) 


Zero Hour 
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“1995 GAME 
DE TME YEAR” 


1995 COMPUTER 
GAME OF 
TME YEAR” 


“BEST STRATEGY 
GAME” 


PC CD-ROM 


COMMAND & CONOUER (1995) 
1995”te Westwood Studios tarafından geliştirilen Command & Conguer (Tiberian Dawn olarak da isimlendirilir), aslında Westwood'un 1992 yılında çıkan Dune Il: Building of a Dynasty oyununa dayanıyor. Dune'daki Baharat yerine bu oyunda Tiberium madeni var.|6| 

Oyun, fTiberium Evrenin başlangıç noktasıdır. 
Tiberium adlı tuhaf bir kristal madde Dünya'da görünmeye başladığında olaylar başlar. 1990'ların 


sonundaki İtalya'nın Tiber Nehri'ne gizemli ama son derece değerli bir madde olan Tiberium'u taşıyan bir göktaşının çarpar. Küresel Savunma Girişimi durumu kontrol etmeye çalışırken, Nod Kardeşliği olarak adlandırılan eski gizli bir topluluk ise Tiberium sayesinde yükselişe geçer ve GDPyı yok etmeye ve “Tiberium Çağı”nı kontrolü altına almaya çalışır. Nod Kardeşliği, Tiberium?'un potansiyelini kullanmak için gerekli olan teknolojiyi bir şekilde ele geçirir. Kane olarak bilinen ve sözde bir mesih lider tarafından yönetilen Nod, en sonunda Dünya”ki Tiberium'un neredeyse yarısını kontrol etme seviyesine gelir. Tiberium'dan elde edilen muazzam 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zenginlik ve gücü kullanan bu terör örgütü, özellikle Üçüncü Dünya Ülkelerindeki haklarından mahrum edilmiş halklar arasında etkisini yaymaya başlar. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Nod'un büyüyen nüfuzuna ve terörist saldırılarına tepki olarak, yeni kurulmuş küresel bir küresel işgücünü olan Küresel Savunma Girişimi'ni (GDI), Nod Kardeşliğini yok etmekle görevlendirir. Takip eden olaylar İk Tiberium Savaşı olarak bilinir.|6| 


Command & Conguer'da oyuncu rakibin üssüne saldırmak ve fethetmek için önce bir üs inşa ederek başlar, burada binalar, teknolojiler ve muharebe birimleri üretmesi gerekmektedir. Bunları finanse etmek için de kaynakları toplaması gerekmektedir. Oyun iki oynanabilir grup var: Küresel Savunma Girişimi (GDI) ve Nod Kardeşliği. GDI birimleri sağlam ve güçlüdür, ancak pahalıdır. Bu arada, Nod orduları roket bisikletleri ve gizli tanklar gibi olağandışı birimlerle karıştırılan ucuz ve çok sayıda üniteden oluşur. Sonuç olarak, GDI büyük ölçekli stratejik saldırılara odaklanırken, Nod daha büyük ordular yaratmakta ve alışılmamış taktikler kullanmaktadır. Oyunda Toplamda yaklaşık elli birim ve yapı vardır. Oyunun tek kaynağı olan 7iberium, toplayıcı araçlar tarafından rafinerilere taşınır. Oyuncu binaları oluşturdukça ek üniteler ve yapılar satın alınabilir hale gelir. GDI ve Nod için birer tane olmak üzere iki adet tek oyunculu görev sırasına sahiptir. 
Çoğu görevin amacı, düşman binalarını yok etmek veya kontrol altına almaktır. Görevler tam hareketli videolar (FMV) ile başlar.|5) Oyuna iki taraftan birini seçerek başlıyoruz. 


Nod Kardeşliği Görevlerinin Sonu: 

Küresel Savunma Girişimi'nin bir iyon topunu ele geçiriyorsunuz. Komutan olarak Dünya'daki dört önemli yerinden birisini (Paris'teki Eyfel Kulesi, Washington'daki Beyaz Saray, Berlin”deki Brandenburg Kapısı veya Londra'daki Parlamento Binası) seçerek orayı buharlaştırıyorsunuz. Böylece Küresel Savunma Girişimi'nin imajına ve yeteneklerine büyük bir darbe indirerek oyunu bitiriyorsunuz. |6) 


Küresel Savunma Girişimi (GDI Görevlerinin Sonu: 

Oyunda sadece GDI görevinde kanunlara uyuyoruz. 
Saraybosna?daki Nod'un ana merkezine saldırıp 

Nod Tapınağı'nın yok edince oyunu kazanıyoruz. 
Komutan, olarak iyon topunu kullanıp kullanmamak size kalmış. (6) 


COM MRT» 


&» 


KO 


CON a5 EE 


THE COVERT 


COMMAND & CONGUER: THE COVERT 
OPERATİONS (1996) 

Command & Conguer: Gizli Operasyonlar, 1996'da piyasaya sürülen orijinal Command & Conguer için bir genişleme paketidir. O zamanlardaki birçok genişleme paketi gibi, oyun veya seçenekler üzerinde herhangi bir değişiklik getirmemektedir. 

Genişleme, on beş yeni tek oyunculu görev (GDI için 7, Nod için 8), on yeni çok oyunculu harita içeriyordu. 


(6) 


COMMAND & CONOÇUER: SOLE SURVİVOR 
(1997) 


—« mmMAarD i be LEMİ. 
e. 
- 


& 
A. 
— 3 


Sole Survivor, Orijinal C&C'nin savaş ünitelerinden birtanesini kontrol ettiğiniz çok oyunculu (multiplayer) bir oyundur. Oyunda çeşitli tiplerde oynanış mevcuttur. 
Bunlar: Bayrağı ele geçirme (Capture the flag), Futbol (Football), Ölüm Maçı (Deathmatch) ve Takım Ölüm Maçıdır (Team Deathmatch). Oyuncu, oyun alanındaki kutuları toplayarak kontrol ettiği birimin ateş gücünü, 


zırhını, hızını, saldırı aralığını ve yeniden yükleme hızını arttırabilmektedir. (6) 

Oyun çevrimiçi sunucular 1998?de kapatıldığında sona erdi. Sole Survivor'un daha sonra ortaya çıkan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena - Çevrim İçi Çok Oyunculu Savaş Arenası) türünü oluşturan oyunlara ilham verdiğini iddia edilmektedir.|7| 


COMMAND & CONOUER: TİBERİAN SUN 
(1999) 


di, 


Tiberian Sun, Command & Conguer serisinin Tiberium evrenindeki ikinci büyük oyunudur. 1998'de Westwood Studios tarafından geliştiren ve Electronic Arts tarafından yayımlanan Tiberian Sun, 27 Ağustos 1999”da piyasaya sürüldü. Tiberian Sun'daki olaylar 
2030 yılında İkinci Tiberium Savaşı olaylarını ve 
hemen öncesini konu almaktadır.|6| 


Oyunda, İkinci Tiberium Savaşı sırasında Michael McNeil komutasındaki Küresel Savunma Girişimi”ne (GDİ) veya Anton Slavik komutasındaki Nod Kardeşliği'ne komuta ediyoruz. Saraybosna Tapınağı ve üssüne yapılan İyon Topu saldırısıyla Birinci Tiberium Savaşı'nı kazanmasına GDI güçleri Nod Lideri Kane'in bedenini bulamadı. Bu 


rağmen, 
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“kaybolma” Kane'i, Nod Kardeşliğinin bir kısmının gözünde ölümsüzleştirdi ve bu da Nod kuvvetlerinin otuz yıl sonra bile çalışmaya devam etmesine neden oldu. Bununla birlikte GDI, Nod'un başına kukla bir lider olarak Hassan” geçirerek Nod'un etkinliğini hafifletti. Hassan'ı bir hain olarak gören Anton Slavik, Hassan'ın devirdi. Aynı dönemde Kane'de ortaya çıktı ve Küresel Savunma Girişimi'ne (GDI) hedeflerine operasyonlar başlattı.|6| 


COMMAND & CONOUER: TIBERİAN SUN: FIRESTORM (2000) 

“Tacitus bana Tiberium füzelerinden, yenilmez uzay gemilerinden ve gerçek zamanlı genetik mutasyondan bahsetti. Uzaylıdan daha fazlası, insandan daha fazlası! 
Bir tür olarak evrimimizin bir sonraki adımı!” — Kane. 


i 'Sük v iş 


EXPANSION-PAĞK 


WINDOWS 95, 98 & NT CD-ROM 


Firestorm, Command & Conguer: Tiberian Sun'a yönelik bir genişleme paketidir. İkinci Tiberium Savaşı'ndan sonra meydana gelen ve Nod Al CABAL tarafından insanlığa karşı bir isyan girişimi olan Firestorm Krizinden sonrasını anlatmaktadır.|6| 

2034 yılında İkinci Tiberium Savaşı görünüşte 
sona ermiştir. Kane öldürülmüştür ama yine bedeni bulunamamıştır. İnsanlığın kurtarıcısı olarak algılanan Tiberium'un gerçek yüzü ortaya çıkmaktadır. Nod Piramidi'nden 7acitus adında gizemli bir uzaysal eser olan ve çok miktarda veri içeren bir matriks 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kurtarılmıştır. İnsanlığın son umudu, 7acitus'u deşifre etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan Küresel Savunma Girişimi (GDI) ve Mutant müttefikleridir. 
Tacitus'ta Tiberium silahları, biyolojik silahlar, uzay araçlarının nasıl yapılabileceği ve hatta 7iberium'un kendisinin nasıl kontrol edilip manipüle edeceği de kayıtlıdır.|7| 


COMMAND & CONOUER: RENEGADE (2002) 


DALA 


İÇENERNBE 


Küresel Savunma Girişimi (GDI) ve uğursuz Nod Kardeşliği arasındaki İlk Tiberium Savaşı sona yaklaşmaktadır. Savaşı kendi lehlerine döndürmek için girişimlerde bulunan Nod kardeşliği, en iyi üç Tiberium araştırma uzmanı bilim adamını kaçırır. 
Küresel Savunma Girişimi (GDI) komandosu Yüzbaşı Nick “Havoc” Parker bilim adamları kurtarmak için bir göreve gönderilir. Kardeşliğinin güçleri hedeflerine doğru ilerlerken, Yüzbaşı bilim adamlarını kaçıranların gerçek niyetini keşfeder ve tüm savaşın sonucunun görevinin başarısına bağlı olduğunu fark eder.|1|J 


Command & Conguer: Renegade, C&C evrenindeki ilk birinci şahıs bakış açısı (FPS) 3D ateş etme oyunudur. 
Oyun ilerlemesi görevlere göredir. Çoğu görevin birincil, ikincil ve üçüncül amaçları vardır. Bir kaç sürülebilir araç mevcuttur. Oyunun geleneksel birinci şahıs bakış açısı (FPS) formunda olmasına rağmen, 


olayları ve görev hedeflerinin bazıları, serideki gerçek zamanlı strateji oyunlarıyla ortak temalar ve özellikleri paylaşmaktadır. Çok oyunculu oynanırken oyuncular GDI ya da Kardeşlik güçlerinin kontrolüne girerler ve gruplarını yükseltebilmek için 7iberium toplamaları gerekmektedir. (1) 


COMMAND & CONOUER 3: TİBERİUM WARS 
(2007) 
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Bir gün Dünya'da bir meteor düştü ve /iberium adlı yeni bir madde yayıldı. Bu madde sıra dışı ve çok güçlüydü, ancak son derece de tehlikeliydi çünkü /iberium dokunduğu her şeyi kendisine dönüştürüyordu. Tiberium 2047 yılına kadar dünyanın yüzeyinin çoğuna yayıldı, istila etti ve ekolojik bir felakete neden oldu. Kırmızı Bölgeler olarak adlandırılan ve gezegenin yüzeyinin” 20'sini kaplayan alanlar ciddi 7Tiberium istilası ve sürekli İyon fırtınaları nedeniyle yaşanmaz alanlar haline geldi. Sarı Bölgeler ise Tiberium tarafından istila edilen bölgelerdi ve gezegenin yüzeyininYo 50”sini kaolıyordu ancak dünya nüfusunun çoğu buralarda yaşıyordu. Bu bölgeler sivil huzursuzlukla dolu ve savaşla parçalanmış ve harap edilmiş bir haldeydi. İnsanlığın için tek muhtemel 


kurtuluşu ise geriye kalan ve Tiberium istilasından korunan, gezegenin yüzeyinin” 20'sini kaplayan Mavi Bölgelerdir. Küresel Savunma Girişimi, bir yandan Mavi Bölgeleri savunmaktayken ve diğer yandan da Tiberium istilasının yayılmasını önlemek için için özel bir teknoloji kullanmaktadır. Nod Kardeşliği ise güçlenmek için Sarı Bölgelerdeki kargaşa ve kaostan yararlanmaktadır. Ancak, yıllarca isimleri duyulmamıştır. Güya kaybolmuşlardı, ta ki şimdiye kadar! Kane, Nod Kardeşliği'ne Küresel Savunma Girişimi ve Mavi Bölgelere karşı ciddi bir saldırı başlatmasını bir kez daha emrederek Üçüncü Tiberium Savaşı'nı başlatır.|1) 


COMMAND & CONÇUER 3: KANE'S WRATH 
(2008) 


COİMMAND 


CONCUER 
KANESWEİATA 


Command & Conguer 3: Kane'in Gazabı, Command & Conguer 3 Tiberium Wars “ın genişleme paketidir. 
Merkezinde Kane olan yeni bir tek oyuncu görev listesi varıdr. İkinci Tiberium Savaşı sırasında Nod Kardeşliğinin yeniden doğuşundan Üçüncü Tiberium Savaşı ve ötesine yayılan Yirmi yılı aşkın bir süreyi kapsayan 13 yeni göreve sahiptir. Yeni ek özellikler arasında, oyuncunun bölünmüş topraklara sahip dünya haritasının yer aldığı ve tüm bu bölünmüş topraklara sırayla ele geçirmeyi hedeflediği Global Conguest (Küresel Fetih) modu da vardır.|1)| 


COMMAND & CONÇUER 4: TİBERİAN 
TWİLİGHT (2010) 
2062 yılında insanlık yok olma eşiğinde gelmiştir. 


Dünyayı on yıllar boyunca istila eden ve Küresel 


www.yerlihilimkuryu.com 65 


Savunma Girişimi (GDI) ile Nod Kardeşliği arasındaki yıllarca süren acımasız çatışmaların asıl nedeni olan gizemli, uzaylı kristal Tiberium gezegeni yaşanmaz 


hale getirmeye çok yakındır. Nod'un lideri Kane, Tiberium 'u kontrol edebilecek ve gücünü kullanabilecek bir sistem geliştirdiği mesajını GDI'ya ulaştırmak için inzivadan çıktığında İnsanoğlu'nun nesli tükenmek üzeredir. Fakat Nod Kardeşliği “Tiberium Kontrol Ağı” nı GDİnın işbirliği olmadan inşa edememektedir. 
Bu yüzden, iki karşıt grup - GDI ve Nod 7iberium'u insanlığı yok etmesinin önüne geçebilmek için çaresizlik içinde işbirliğinde bulunurlar. 15 yıl sonra, ağ neredeyse tamamlanır, 7/iberium sıkı bir kontrol altında alınmıştır. Yenilenmiş gezegenimiz, yeni bir refah ve ilerleme çağının zirvesindedir. O sırada dünya vatandaşları Kane'in neden yardım etmeyi seçtiğini ve karşılığında ne isteyeceğini ciddi olarak düşünmeye başlarlar. Bu sorular ve daha fazlası, Oyundaki dramatik eylemlere yol açar.|8| 


Command & Conguer 4'te diğer C&C oyunlarındaki kaynak toplama sistemi kullanılmıyor. Ana oyun modunda, oyuncunun bir haritaya yayılmış kontrol noktalarını ele geçirmesi, maçı kazanmak için yeteri kadar puan kazanması ve düşman oyuncusundan daha fazla nokta bulundurması gerekiyor.|5 | 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COMMAND & CONGUER: TİBERİUM ALLİANCES 
(2012) 

Command & Conguer: Tiberium İttifakları, tarayıcı tabanlı, ücretsiz bir MMORTS (kitlesel, çok oyunculu, online, gerçek zamanlı strateji oyunu) oyunudur. 
GDI veya NOD olarak oyuna başlamak için bir bölge seçmeniz gerekir. Bölgenizi seçince oyun dünyasına giriş yapıyorsunuz. Sonrasında kendi bölgenizde 


ilk üssünüzü inşa etmeye başlıyorsunuz. haritanın ortasında bulunan The Forgotten Fortress isimli kaleye ulaşmak için Forgotten kampları ve üsleri boyunca savaşıyoruz. Kaleyi ele geçirmek oyunun esas amacı. Oyun; diplomasi, strateji, planlama, ihanet ve casusluğun ortak faktörler olduğu ittifaklara dayanan bir oynanışa sahip.|1|J 


COMMAND AND CONOUER RİVALS 


Haziran ayında yapılan E3 2018 Fuarında duyurulan oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. İOS ve Android platformları için sunulacak oyun, rekabetçi gerçek zamanlı strateji şeklinde geliyor. Tiberium Savaşı sürecinde oyunda bir güçlerinizi komuta etmesi 


için bir Komutan seçeceksiniz. Her bir komutanın, oynanış stiline etki edebilecek kendi yetenekleri olacak. Oyundaki göreviniz ise, bir düşman üssünü yok etmek. Bunun için üssü işgal etmek ve bir füze fırlatma rampasını füzenin kilitlenmesine yetecek kadar elinizde tutmak gerekiyor.|4| 


Bir yazımızın daha sonuna geldik. Tiberium Serisi olarak da bilinen Command & Conguer'in ana serisindeki oyunlarını elimizden geldiğince tanıttık. 
Gelecek Sayımızda Command & Conguer'in Red Alert ve Generals Serilerine değineceğiz. Görüşmek üzere. 
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Kısa Öykü 


Erem K. KÜÇÜK 
Amnheres 


B en Ampheres, Poseidon'un Kielte'den olan büyük 


oğlu 


Sizleri uzun ve sıkıcı hikayemle sıkmak niyetinde değilim lakin insanların hırsı ile alakalı bilmeniz gereken önemli noktalar var. Argonotların şehrimi kazara talanına kadar Kyzikos şehrinde Poseidon'un kardeşim Atlas ile 


oğlu olduğumdan bihaber 


yaşıyordum. Jason şehrimize geldiğinde onun görevine olan saygımızdan krallar gibi ağırlamış ve bir güz sabahı limanımızdan uğurlamıştık. Fakat patlak veren fırtınada gemileri yönünü kaybetmişti. 
Tekrar kıyılarımıza döndüklerinden ne onların ne de bizim haberimiz vardı ve onların korsan olduğunu düşünerek saldırıya geçmeleri için askerlere emri verdiğim ana lanet ediyorum. Amacım şehrimi yağmacılardan kurtarmaktı elbet, fakat ertesi gün fırtma dindiğinde ve herkes olanları idrak ettiğinde yaşadığım pişmanlığı kelimelerle ifade edemem, bu 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çatışma kralımız Kyzikos'un ölümü ile sonuçlanmıştı. 
Kralın eşi yani Annem Kicite babamın ölümünden beni sorumlu tutmuş ve intihar ederken gerçek babamızın Zeus'un kardeşi yüce denizler tanrısı Poseidon olduğunu belirten bir not bırakmıştı. 
Yarı tanrı oluğumuzu öğrendiğimizde şehirdeki yas yeni bitmiş fakat artık insanların yüzü mutluluktan Şehrin 


mecliste 


ziyade hüzün ve keder kaplıydı. ileri 


gelenleri ile oluşturduğumuz durumu anlattığım sırada içeriye Satirler girip Poseidon'un bizi görmek istediğini anlattılar ve Olimpos'a olan yolculuğumuz başlamış oldu. Yarı tanrılılığın verdiği özellikleri öğrenirken evren ve ötesi hakkında da bilgi sahibi oluyorduk. Günlerimiz şenlikler ve eğitimlerle geçiyordu fakat tanrıların arasında olmak onların hırslarını, kıskançlıklarını görmeme ve bu riyakarlıklardan tiksinmeme sebep oluyordu. Zamanın farklı işlediği Olimposta ben artık yirmili yaşlarımın 


ortasındayken dünyada Kyzikos'un ölümünden bu 


yana yüzyıllar geçmişti. Sıkıntılarımı birkaç kez dile getirsem dahi babam Yüce Poseidon'un bunlara aldırış etmemesi Olimpostan kaçmam gerektiği fikrini kafama yerleştirdi. Öncelikle savaş tanrısı Ares'ten öğrendiğim dünyanın en huzurlu şehri olan Byzantion'a gitmek adına Hades ile anlaştım. Hades Kharon'a bana yardımcı olmasını emretti ve Kerberosun karnının altında Akeron ırmağını geçmemi sağladı. Byzantiona geldiğimde başıma geleceklerden habersiz birşekilde bu büyüleyici güzellikteki şehrin sahillerinde gezinmeye başladım. Onunla karşılaştığımda çok şaşırmıştım zayıf ve narin görünmesine karşın çok güçlü, dirayetli bir kadındı. Philomena; Artemis tapınağında rahibeydi. 
Onunla, dostluğum kısa sürede aşka dönüştü ve bana olan sevgisini Artemise ihanet ederek gösterip kadınım oldu. Çocuğumuzun doğumundan yaklaşık altı ay sonra Philomena'nın ihanetini öğrenen Artemis ben sahilde balık tutarken kirlendiğine inandığı tapınağını onun ve arkadaşlarının üzerine yıkarak sevdiğim kadını elimden aldı. Kulübeme dönüp oğlumu kucaklayıp boğaza koştum ve babama yalvardım beni kurtarması için. Kardeşim Atlas pegasusla gelip beni ve oğlumu Atlantise götürdü. Poseidon bizi orada bekliyordu ve beni Atlantis kralı, kardeşim Atlas'ı da lord ilan etti. Başlarda her şey çok güzeldi. Ülkemde bolluk ve bereket vardı fakat kardeşimin hırsı gün geçtikçe artıyor beni Olimpos'a ihanet ettiğim için kral olmaya layık olmamakla suçluyordu. Aradan geçen yıllarda oğlum büyüdü ve ben de yaşlanmıştım. Bir gün Atlas hırslarına yenilerek ormanda oğlumu öldürdü ve aramızdaki husumet başlamış oldu. Kardeşimin en kıymetlimi elimden almasıyla deliye döndüm ordularımı hazırlayıp ona saldırdım ve bozguna uğrattım fakat Atlas Mu kıtasına kaçmayı başarmış ve Hadesten yardım istemişti. Ben de boş durmayıp babama yakardım. Zaten birbirleri ile anlaşamayan iki kardeş olan Poseidon ve Hades de aralarında bir savaşa tutuştular. Hades Atlas'a Ölüler kitabını verdi ve bu kitap sayesinde Atlas ölümlülere hırs kavramını öğretti. 


Mu kıtası karışmaya başlamıştı. Hırsı öğrenen insanlar 


onu adeta bir mikrop gibi gittikleri her yere taşıyorlardı. 
Hus illetinin yayılmasını engellemek için Poseidon tridentini Mu kıtasının kıyılarına saplayıp büyük bir depremle sulara karışmasını sağladı ve bu sırada Atlas öldü fakat geç kalmıştık. İnsanlar hırsı diğer şehirlere ve kıtalara yaymaya başladıktan sonra bir kaos ortamı oluşmuştu. Atlas ölüler diyarında da rahat durmadı ve Hades onu ölüler ordusunun kumandanlığına atadı. Ardındaki ordu ile Atlantise saldırdılar. Adanın üzerinde ve etrafında ne kadar canlı varsa öldürüp ordularına kattılar. artık yalnızdım Poseidon son kez bana yardım ederek adamı okyanusun derinliklerine ölümlülerin gözlerinden uzağa sakladı. Binlerce yıldır bu topraklarda yalnız gezerken bir gün Nike'nin haberi ile dünyada hırs illetinin nasıl evrildiğini kişisel çıkarların insanları nasıl köleleştirdiğini öğrendim. 
Ve işte buradayım sizlerin kadim tarih dediğiniz dönemlerde savaştığım gibi yine hırs ile savaşmak için 


döndüm. 
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Kısa Öykü - Bölüm 3 


Mehlika FİRAT 


beleceğin birdalı 


md 


Gözlerimi ilk kez tavandan izliyordum. Sanki bana dikkatli ol diye uyaran gözlerle nişan alıyordu.. 
Gozlerimle ilk kez oynamaya başlamıştım... Huzurlu bir hüzünle... Ve o hissin verdiği duygusallığa kapilmamanin bilinciyle... 

Kulaklarımsa doğanın her titreşimini, denizlerin dalgasını çimlere çizilen çemberi çiçeklerin estirdiği kokunun uçma hissini bana anlatıyordu... 

Anladığım ise, “Bir daha düşün nereye gittiğinden emin misin?”idi ... 

Şiddetli bir ses çıktı birden içimden... 

Ağzımdan ilk kez konuştuğumu hissettim... 

“Geldiğim yere” diye bağırıyordum adeta... 

Ama nedense bana ninni gibi geliyordu... 

Tam uyumaya başlarken Uyku Sireni'ni duydum... 
Nasıl gideceğimi erik kokusu hatırlatmıştı... 

adımları ellerime bir ezginin notaları gibi değiyordu... 
Gözlerim ilk kez açılmıştı sanki... 

Hiç görmediğim canlıları görüyordum... 
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Bize benzemiyorlardı. 

Ama sanki beni tanıyorlarmış gibi bana bazen gölge bazen tabela bazen bir öğüt bazense bir toka ... 

Tokat gibi çarpan yanağıma ... 

Çeneme dokunan... 

O an bir çukurun içine hızlıca düştüm... 

Dikkatli olmam gerektiğinin öğütüyle... 

Tüm hisler birleşmişti adeta... 


Ben düştükçe hafızamdaki tüm datalar hız kazanıyordu 


Ve bir soru cevap ardımdan yazılıyordu... 


“Kimlerle konuşacaksın?” 


Beddi idi adları... 
Çok dinçlerdi hızlılardı dakiklerdi... 
Kendimin ilk kez ne kadar yavaş olduğunu 


farketmiştim... 
Hiç konuşmuyorlardi benimle... 
Yüzüme bile bakmıyorlardı... 


Yanımdan çapraz geçen bir omuz çeneme çarpmıştı... 


Hatırlamıştım... Onunla konuşmamam gerekiyordu, 


asla... 


Bunu hatırladığımda ilk kez dans etmiş gibiydim... 
Sinirlice hiddetlice kıyassız hisleri tarifsiz duyguları 


tanımlamaya çalışırken ... 


İlk kez kendimi güçsüz zannettiren bir ses duymuştum 


“Hoş geldiniz” 
Bu güçsüzluk bir destek gibi olmuştu... 
Nereden başlayacağımı hatırlatan... 


Beni o danstan kurtaran... 


Bir anda gözlerime bir siyahlık gelmişti ... 

Ve ne ilginç ki siyahlık geldikçe camdan yansıyan siluetime bir buğu geldi... 

O an renk renk ışıklar yanıp sönmeye zigzag eden 


sesler çoğalmaya dumanlar körüklenmeye başlamıştı... 


O an hiç konusmamam gerekenle ilk kez gülmüştük... 


Niye güldüğümü ne zaman hatırlayacaığmı anlamıştım 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Kısa Öykü 


Ekin Can SEYHAN © 


İİ. eğlence anlayışı tek düze bir hale geleli 


neredeyse 5 yıl olmuştu. Film izlemek, kitap okumak, oyun oynamak zamanla hepsi tek bir yerde toplanmış, multimedya eğlence gerçekliği adını almıştı. Zamanın ilerisi gören hikayelerdeki gibi devrim niteliğinde bir anda yaşanan bir değişim olmamıştı. Vr ile önce dizi filmler izlemenin yanında paket olarak artık senaryoda seçenekler üzerine dayalı bir sisteme geçilmişti. 
Herkesin oyun konsollarından beklediği bu devrim niteliğinde atağı dizilerin yaptığı söylenebilirdi. Tüm bu eğlence o kadar gelişmişti ki artık kimse deneyimlerini bu teknoloji olmadan yaşamak istemiyordu. İnsanlar tamamen senaryo üzerinde yaşadıkları filmlere ortak olan online sistemler üzerinden tanışıyordu. Eğer ki bir kişiyi oynayacak hevesli biri olmazsa sistem otomatik olarak o karakteri oynayan oyuncuların tepki ve davranışlarını matematiksel olarak çıkarıp en ideal ortalama kişiyi yaratıyor ve senaryoya sokuyordu. 
Geçmişte paranoyakça kurulan sanal zeka bir canavara 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dönüşüp insanlara zarar verme senaryosu ise yalnızca macera konulu VR senaryolarında vardı. İçine girilen VR sisteminin bir anda size saldırmasıyla başlayan, gerçek olan ile gerçek olamayan deneyimindeki çatışmayı en güzel şekilde hissettiriyordu. Tüm bu sistemin arkasından para kazanan şirketler olduğu gerçeği dışında, sistemi sunup insanları sömüren bir canavarlar gerçeği de yoktu. 
Kapitalizmin çağına şekilde işleyişi mevcuttu. Beyinciklere verilen sinapslar ile 


uygun bir 


yaşayan insan sayısı gün geçtikçe artıyordu. Geçim sağlamak için ise insanlar günün yalnızca sekiz saati gibi bir kısımın da artık neredeyse kullanılmaz olan yeryüzünde temizlik, güneş enerjisi solar sistemleri temizlemek gibi işler için çalışıyordu.Bu işler ise yanlızca var olan sistemi ayakta tutmanın getirdiği zorunluluklardı. Çalışma programlarını bile sisteme bağlı birisi beyin çipleriyle onlara kablosuz gönderiyor. 


İşini yapmayan kişilerin sisteme erişimi durdurularak, 


yeterince iş yapmaya teşvik ediliyordu. Artık sistem bir bağımlılıktı. Televizyonun evlere girmesi, okuma yazmanın öğrenilmesi gibi devrimlerden çok daha yaygın bir kullanıma sahipti. Dünya nüfusunun yüzde 98 gibi bir çoğunluğu sistem üzerine yaşamaya başlamış, Kalan yüzde ikilik kısım ise sisteme ne kadar karşı çıksalar da önceden kurulmuş teknolojik savunmalardan ötürü sisteme karşı bir güçleri yoktu. 

Gerçek yüzeyde yaşayan insanların erişimi yasak olan bölgeler; güneş panelleri arsaları, çip üretim merkezleri, sıkıştırılmış gıda üretim tesisleri gibi alanlardı. Bu alanların olduğu büyük arazilere girmedikleri sürece yüzey tamamen onların. Yüzeydeki hiçbir yerin ve maddenin herhangi bir değeri yoktu. Bu rahatsız dünyada eskiden oldukça önemli bir yer olan Louvre adlı müzeyi kendine konut olarak kullanan yaşlı bir adam vardı. 

Yaşlı 


görüştüğünde bundan en az bir karış daha kısa sakalı 


adam en son gerçek bir insanla olduğunu biliyordu. Artık zaman tutumu pek yoktu. 
Yalnızca kızının ona zorla verdiği çip aracılığıyla ara sıra onunla ortak bir senaryoda buluşup hasret gideriyorlardı. Kızı ile buluşacağı yerlerin bile orada sakin, sanal ortam üzerinden kimsenin bağlanmadığı park gibi canlandırmalar olması konusunda ısrarcıydı. 
Kızı hala onun taşralarda kalıp teknolojiden uzak oluşunu kabul edemese de yapabileceği birşey yoktu. 
Yaşlı adamın kızı şanslıydı ki henüz o doğmadan önce sistem bu kadar gelişmemiş ve insanların hala çiftleşme gibi fırsatları vardı ve annesi ile onu üretmişlerdi. Şuan ki insan üremesi için gerekli kurallara hiçte uymayan bir babası vardı. Yaşlı adamın kızının ise romantik senaryolardan ona miras kalan üç ayrı çocuğu vardı. 
Çocuk yapılmasına karar verildiği zaman sistem çocuk yapmak isteyen kişilerin dna'ları ile bebeği üretiyor ve onu bilinçli bir yaşa gelene kadar onu kabinlerde hazırlıyordu. Bazı komplo teorisyenleri bu çocukların gerçekte hiç var olmadıklarını yalnızca yazılım olduklarını söyleseler de artık gerçek olan ile yazılımın farkını ayırt edebilecek birisi yoktu. 


Yaşlı Adam ile Kızının her zamanki konuşmalarını yaptıkları bir gündü kız gene konuyu oraya getirmişti “Baba artık ne olur gel, yaşlanıyorsun. Çip vücuduna takıldığı zaman herhangi bir hastalığın varsa onuda o anda tespit eder. Çip sisteminde yaşayan insanların çok daha uzun ömürlü olduğunu biliyorsun. Bu durumun Beni çok üzüyor.” 

“Kızım ben gerçek olmayan bir yerde var olmak istemiyorum. Bak bu parkta bile senin için duruyorum. o Hissettiklerimin oOgerçek (oolmadığını bildiğim birşeye girmek istemiyorum. Tattıklarımı tatmadığım, kokladıklarımı aslıdna koklamadığım bir hayal orası.” 

“Her tadı ve kokuyu sistem sana en derin şekilde tecrübe ettirebiliyor. Beni merak etmiyorsun tamam, torunlarını neden merak etmiyorsun?” 

Yaşlı adam öfkeyle çıkıştı “Gerçek oldukları bile belli değil. Hepiniz bir Halüsinasyon içindesiniz.” 
Çıkışmasının ardından ayağa kalkmıştı. Yine torunları dedikleri ve yazılım olduklarına inandığı çocukları getirir diye korktu. 

“Gerçek olmadıklarını düşünsen bile, en azından benim için gelsen?” dediği sırada kızının aslında ona ihtiyacı olmadığını biliyordu. Hatta sistem babasının aynısını ona yazıp sunabilecek kadar gelişmişti. Belki de öldükten sonra düzenli olarak sistemlerde gezdiği kocalarından birisi onu düşünüp, babasının bir kopyasını yaptıklarını, buluşmalardan çıkarttırıp ona haber vermeden yürürlüğe koyabilirdi. 
Bu gibi bir durumda kızının asla gerçek babası ile yazılım babasını ayırt edemeyeceğini biliyordu. 

Yaşlı adam öfkeli şekilde sistemi kapadı. Diğer yandan kızının dedikleri aklındaydı. Sistem bu kadar gelişmeden önce fiziksel yaşamların bile ömrü en fazla yüz yirmilere dayanmıştı. Kendisi o yaşlarda olduğunu tahmin ederek huzursuz bir şekilde müzede dolaşmaya başladı. 

“Mona Lisa” tablosunun önünde durduğunda, onu ilk gördüğü zamanı hatırladı. Gözlükler ile görsel 


teknolojinin yeni birleştiği zamanlardı. Bir yandan 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tabloya bakıyor, gözlük camında tabloya ait çeşitli bilgiler geçiyordu. Yıllar sonra kızıyla geldiğinde ise artık teknoloji gelişmiş, tabloya kızıyla baktıklarında yaratıcısı Da Vinci'nin tabloya attığı ilk fırça darbesinden son anına kadar canlı olarak hızlandırılmış anlatımını izleyebiliyorlardı. 


Bugün ise tabloya 


baktığında renkler solmuş kenarları yıpranmıştı. 
2030”lu yıllara kadar tabloya kimse üç metreden fazla yaklaşamıyordu. 1990”larda kamera flaşlarından bile korunan zamanları olduğunu biliyordu. Şaşırtıcıydı... 
Bir zamanların çıplak gözle bakılmayıp, üzerinde cam bir çerçevesi olan o tablosu şu an unutulmuş ve eskiyor hatta korumasızlıktan çürüyordu. Ne önemi vardı ki? 

Tabloyu artık herkes evinde sergiliyebiliyordu. 
İç mekanlarında hantal ve gereksiz mobilya ve süs eşyalarına ihtiyacı yoktu. Ayrıca kodlar her türlü eserde sanatçının üreteceğinden daha iyiydi. Makinalar Desenin, ışığı yakalama ve kişiye yansıtmada en başarılı ressamdan iyi. Heykellerde anatomiler hem değişebilir hem de kusursuz ötesiydi. Renkler ise bakanın pigment algısına göre en iyi şekilde yansıtılıyordu. 

Gece boyunca müzede gezdi ve çeşitli eserlere baktı. 


ile sergileme yöntemine gitmişti. Gezisinin en son 


Müze son döneminde tarihsel bir sıralama 


durağı modem zamanlar kısmında ise dijital sergileme kısımları artık çalışmıyor olsa da, fiziksel olarak üretilen birçok malzeme hala oradaydı. Boş bir kare | santimetre karelik çip ile 3 boyutlu hologram eserlerin gösterildiği raflara bakıyordu. Bu kadardı teknolojileri onları destekleyen bir sistem olmadığı zaman orada bir pul parçasından farksız şekilde duruyordu. 
Dolaşmasını bitirirken Mona Lisa'yı tekrar ziyaret etmeye karar verdi. Tablo karşısında uzun uzadıya durdu ve geçen zamanlarda değişen bunca durumu düşündü. Artık müzeye ışık bile gelmiyordu. 
Kafasında görsel olarak çevreyi otomatik aydınlatarak yansıtan gözlükleri olmasa etrafın zifiri karanlık olacağını farkındaydı. Sakince cebinden yıllar içinde kullanımı azalmış olan çakmak denilen cihazını çıkardı 


ve yaktı. Onu yaktıktan sonra kafasındaki gözlüğü 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çıkarıp etrafa ateşin yaydığı doğal ışıkla bakmaya başladı. Tıpkı ilkel atalarının karanlık ile mücadelesini yaşatıyordu. Üzgün bir şekilde Mona Lisa”ya bakarken kendini, resmin çizildiği tarihte düşündü. O tarihlerde atalarının onlara bıraktığı miras çizimleri mağaralarda keşfeden kaşiflerin heyecanını düşündü. Bugün ise artık hiçbir şeyin değeri kalmamıştı. Çakmağını tablonun sağ altından başlayarak yakmak için kullandı. 
Ardından gözlüğünün üstüne basıp çatıya çıktı. Gün doğumuna bakarken sakin bir şekilde kirlenmiş havayı artık yarım çalışan ciğerlerine çekip kendini aşağı bıraktı. 


4 


Meke 


* 


“Bir damla Mi lp bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


m 
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YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 
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Sonuçlandı 


Bizden YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018 kazananlar 


DD Beğeni ile BİRİNCİ 
Zeynep OKÇU 
Boyutlar Arası Geçitte Yalnızlık 


36 Beğeni ie İKİNCİ 
Barış Korkut 
Maya Gezegeni 
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Diğer katılımcıların sıralamasını grubumuzdan takip edebilirsiniz. 


Firdevs Songül Özden 
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ZİTRONİK DALSALARI 
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BİLİYOR MUSUN Z. 


HAYIR SE 
DAHA SENE 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ii vee bir ilke daha imza atıp, 
ILK INSANLI uzay aracını 
Ay'a göndermeyi başardık.” 
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27.07.2018 Cuma günü saat 19:00'da Açık Radyo, Sentinel'de Jülide Kayaş ve Naci Aklan ile birlikte Yerli Bilimkurgu Yükseliyor grubumuz tarafından çıkarılan ve Özgen Berkol Doğan anısına ithaf ettiğimiz "Bilim Kurgu Öykü Seçkisi 2018" kitabımızı tanıttık ve hem grubumuz hem de "Türkiye'de bilim kurgu" üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine buradan bir kez daha ekibimiz adına teşekkür ediyorum. 
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-Sen bir şey görebiliyormusun Robin? 
-Abi tahminimce Batman il sınırındayız. 
-Bak, face'den instagramdan silerim seni çocuk. 


TOPLAYICI 
Bugün beşinci dünya savaşı bitiminin 111.yılı. 


Bin yıla kodlanmış genetik bedenlerimizden başka hiç bir şey kalmamıştı elimizde, yüzyıllarca inşaa ettiğimiz o muhteşem uzay çağından kalan geriye. 


84 milyar dünya nüfusu bir anda buhar olmuş 
yok olmuştu.Bir avuç insanoğlu merak ettiğiniz o taş devrini yaşıyordu artık.Ta ki onun varlığını öğrenene kadar. 


Onu bulacak ya da sonsuza kadar yok olacaktıkbunu çok iyi biliyorduk.Biz ona “Toplayıcı” diyoruz. 


Ona ulaşmaktan başka bir çare bir kurtuluş yoktu,zamanımız onu aramak ile geçiyordu. 


Adı “Nuray” dı. 


O bir şekilde bu savaştan onbinlerce kitabı toplamayı başarabilmiş ve bunları bir yeraltı mağarasına taşıyarak bu acımasız savaştan kurtarabilmiş tek insandı,onu bulmalıyız. 


Nuray, ya bize bu Apokaliptik çağda tekrar bilimin sol anahtarını verecek,yya da bu dünya'da bu günahkar bedenlerimizin sonsuza dek yok oluşunu sağlayan Tanrı'sı olacaktı. 


Biz “Toplayıcı” mızı aramaya devam ediyoruz. 
Bu bin yıllık ömrümüzün son dakkasına kadar olsa bile. 


son 


( Nuray Bulat'a ithafen ) 
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Kısa Öykü - Bölüm 4 


Arda Tipi 
Yılılız Avcısı 


girdiğimde burnuma gelen kokular, ilke kuralını 


e 
| 
edindiğim 


gecikmeli olarak hatırlattı. Neyse ki gerekli gereksiz 


“açken markete gitmeme” 


ambalajlı bir sürü “sözde gıda'ya para saçacak derece açlık hissetmiyordum. Yine de mutfakta vakit geçirmeyi seven biri olarak ürünlere göz atmak, içeriklerini incelemek hoşuma giderdi. Fazla zaman harcamamaya 


çalışarak rafların arasında dolandım bir süre. Yemek 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için gereken malzemeleri toparladıktan sonra ödeme 


için kasaya yöneldiğim sırada tanıdık bir ses duydum. 
“Ceem! Naber?” 


Sesin sahibini seslenişindeki müzikal tonlamadan 


tanımıştım. o Ege yakın dostlarımdan biriydi. 


Üniversitenin fizik bölümünde araştırma görevlisiydi. 


Bilim konusundaki engin bilgisi her zaman faydalandığım bir kaynak olmuştu. O yüzden sohbeti çoğunlukla hoşuma giden insanlardan biriydi. Verimli bir arkadaşlığımız olduğu söylenebilirdi bu açıdan. 
Çoğunlukla dedim çünkü arada garip davranışlar Özellikle bazı 


maddeler'in etkisindeyken. 


sergilediği de olurdu. “kimyasal 


“Ege, selam, gözükmüyorsun, nasıl gidiyor?” 
“Fena değil lanet herif, uğraşıyoruz işte, hahaha!” 


Evet, 


kullandığından tam olarak emin değilim ama “sihirli 


sanırım o günlerden biriydi bu da. Ne 


mantar” ya da LSD türevi birşeylerdi söylediğine göre. 
Kimyasallar konusunda pek deneyimim olduğunu söyleyemem ama antidepresan kullandığım dönemde biraz araştırma yapmıştım bununla ilgili. Basit içerik araştırmam, okudukça tarihi ve coğrafi bağlamlarına kadar derinleşmişti konunun. Dünya tarihine yön veren temel etkenlerden biri olduğunu Afyon Savaşları'nı okumadan önce bilmezdim mesela. Okumalarım özellikle dimetiltriptamin, nam-ı diğer “ayahuasca” başlığına vardığında konu çok daha ilginç bir hale gelmişti. 


“Ağzından bal damlıyor yine...” 


“Hahaha, şaka yapıyorum dostum, biliyorsun beni... 
Neyse, konsere geliyor musun?” 


“Hangi konser?” 

“Bizim konser tabi ki!” 

“Bizim mi? Nasıl yani? Larva?!” 

“Evet abi, demiştim ya!” 

“Ne zaman dedin? Öyle Bir şey hatırlamıyorum...” 
“Sen unutmuşsun. Geçenlerde demiştim...” 


“Demiş olsan prova yapalım derdim. Hatırlamıyorum 


dediğim gibi.” 


“Neyse, şimdi dedin işte. Prova yapmamız gerek, 


yarına ayarlıyorum stüdyoyu o zaman.” 


“Çok ilginç adamsın gerçekten. Tamam, ayarla 


mutlaka.” 


Elektro-rock şeklinde sınıflandırsam az çok tarfilemiş olurum 


Larva adında bir grubumuz vardı. 


sanırım türümüzü. Larva adını seçmemizin sebebi 


biyolojik Oanlamından ziyade Latince hayalet anlamına gelmesiydi. Şarkı sözlerimizde romantik edebiyatın temalarını ele alıyorduk. Bilirsiniz, görkemli bir geçmişin hayaletlerini barındıran eski metruk evler, ihtişamları sislere bürünmüş şatolar, fırtınalı denizler, ölümsüzler, gölgelerde yaşayanlar... 
Kendi duygularımızı gotik edebiyatın söylemleriyle harmanlayarak oOdışa Ovurabiliyorduk (o yaptığımız müzikte. Bu bize zamanı aşıp bir parçası olabilme hissini de yaşatıyordu o eski masalların. Yine de çok faal olduğumuz söylenemezdi. Yarı zamanlı ozanlar gibiydik. 

Prova için sözleştikten sonra hızlıca evin yolunu tuttum. Yapılacak işler çoğalmıştı. Bu durumda, ya 


hızlanacak ya da uykumdan feragat edecektim. 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


82 — www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2016 / sayı 16 
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2018 
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Zamanda Kuşatma 
e - kitan/ 2010 
Özlem Kurdoğlu 


Emliriyoyenesis 
1997 


N 
Özlem Ala e mene 
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Çam Dünya 
1998 


LIMKURGU 


Gurur Asi 


Yollar Nereye Düşer 
2009 


NURGİHAN 


Tollar 
Nereye 


Nurcihan Doğuç (A 


BİLGİ YAYINEVİ 


Nötralizör 
2010 


Nötralizör 


Dost Körpe 


Dost Körne 
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Kusursuz 


2016 
Özlem Dokuyucu 
KU SU S UZ yeniden € OSUŞ yüzyıl; Bay Binet 
2017 
Ayse Acar 


Ayşe Acar 


briTopya 
2017 


Karanlık illa ki gelecek 


: , , GriTopya 
Pia & Yeşim Demir m ii 


Pia & Yeşim Demir 
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Kısa Öykü 


Muhittin Yağmur POLAT 


Eski Bir Dost 


“Ders lazım 


anneciğim, babamı ikna etsen de alsa ya, ne olur? 


çalışmak 


için 


bilgisayar 


Üniversiteye gitmemi istemiyor musun anne? Herkes komodor alıyor, ders için inanki, söz oyun falan oynamayacağım.” 

Akşam saatlerinde Kemal'in babası yorgun bir şekilde eve geldi. Yemeğini yiyip dinlendikten sonra eşi doğrudan konuya girdi. 

“Gökhan, oğlan komodor diyip duruyor, yarın atari salonuna, bilardoya gidip de serseri olursa ne yaparız?” dedi. O sıralar yeni açtığı mobilya imalathanesi nedeniyle Gökhan Bey'in eli çok sıkışıktı. Taksitler, borçlar bitmek bilmiyordu. Aslında almak istiyordu ama fiyatlar çok pahalıydı. Enflasyon dükkanın kazancını kuşa çeviriyordu. 

Ertesi gün, ne olursa olsun şu an bir komodor almalıyım düşüncesi kafasında dolanıp duruyordu. 
Dükkanına gitti, o gün şansına sabahtan yeni bir müşteri 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geldi ve yüklü bir sipariş verdi. Peşinat olarak da bir miktar para bıraktı. Gökhan Bey Sipariş için gerekli malzemeler için paranın bir kısmını ayırdı. Kalanını da cebine koyup, dükkanını öğlen üzeri erkenden kapattı, Kızılay'a indi. Bilgisayar satan Özlem Bilgisayar, Mesut Bilgisayar, Netusoft, Biltek gibi pek çok dükkanı gezdi, konuşmalar neredeyse birbirinin aynısıydı. 

“Selamlar Komodor diye bir atari varmış, ne kadar?” 

“Beyefendi sıfır Teletekno liste fiyatı 2.500.000 
TL * KDV ama ikinci el isterseniz temiz bir tane var elimde o da fiş almazsanız 1.700.00 TLye olur.” 

Gökhan Bey en Ulus 
Meydanı'nda buldu. Ne yapıp edip oğlana bir Komodor Oradaki dükkanlarda da fiyatlar yüksekti, şansını denemek için İtfaiye 


sonunda kendini 


bilgisayar almak istiyordu. 


Meydanı'ndaki seyyar tezgahlara kadar gitti, orda hiçbir tezgahta elden düşme Komodor yoktu. Efkarlanmıştı 


ve Samsun sigarasından bir tane yaktı, anlaşılan uygun fiyatlı bir şey bulamayacaktı. Tam o sırada kirli sakallı pis bir adamın tezgahına 20'li yaşlarda gözlüklü bir genç elinde büyük bir poşetle geldi. “Abi Komodor var ister misin?” diye sordu. Adamla kısa bir pazarlık yaptı, sonra sırayla diğer tezgahlardakilerle de konuştu, çok cüzi fiyatlar veriliyordu. Genç elinde poşet, boynu eğik bir şekilde oradan ayrıldı. 

Gökhan Bey satıcıların önünde pazarlığa karışarak kavga çıkartmak istemediğinden genci usu usul takip etti, Gençlik Parkı'nın önündeki trafik ışıklarında gencin yanına gitti. 

-Delikanlı nedir o poşetteki, daktilo mu? 

-Hayır amca, bu bilgisayar; Komodor 64. 

-Şimdiki çocuklar hep bundan istiyor, bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. İşe yarıyor mu bari? 
İyi bir şeyse benim oğlana da almayı düşünüyorum. 

-Kızılay'da bulabilirsin amca, ama istersen bende bunu satmak istiyorum, sana uygun fiyata bırakırım. 

-Gel sana bir çay ısmarlayayım, hem de konuşuruz. 

Birlikte Gençlik Parkı'nda bir çay bahçesine oturdular. Gökhan Bey çaycıya iki çay, iki de simit söyledi. 

-Niye satıyorsun ki delikanlı? 

-Vallahi amca okul harcını yatırmak için. Bu aralar babam işsiz, biraz elimiz sıkışık da. 

-Hadi ya düzelir inşallah. 

- Ne okuyordun? 

- Mühendislik okuyorum. 

- Peki, oluru nedir? 

- Bak amca; cihazın kendisi, adaptörü ve kaset okuyucusu var, hepsini 1.200.000'e bırakırım. Acil paraya ihtiyacım var! 

Gökhan Bey düşündü. Yine de çok paraydı, ayrıca cihaz sağlam mıydı bilemiyordu? Bu cihazlar hakkında da doğru dürüst bir bilgisi yoktu. 

“Gel şunu yuvarlak bir milyon yapalım.” 

“Kızılay'da daha fiyat 


» 


fazla veriyorlar amca 


“Ben yolumun üstü diye önce buraya 


uğradım, olmaz yani.” 

Sonunda 1.100.000 TL'ye anlaştılar. 

Gökhan bey elinde poşetle eve gitti. Oğlu okuldan henüz gelmemişti. Oğlunun odasına girdi, üstü boş duran çalışma masasına cihazı koydu ve meraklı gözlerle bakan eşinin yanına mutfağa gitti. 

“Oğlana Komodor aldım,” dedi eşine. Eşi sevinçle ona sarıldı. 

“Oğlumuz çok sevinecek,” dedi. 
okul görünce sevinç çığlıkları attı. Sonra akşam yemeği 


Kemal dönüşü odasındaki sürprizi sonrası salona geçip Komodor'u yemek masasını üzerine koydular. Televizyona bağlamak istediler ama görüntü kablosu yoktu, çocuk çok üzüldü, gecenin bu vaktinde nereden bulacaklardı ki kabloyu? Bir süre daktilo yazar gibi tuşlara bastı sonra uykusu geldi ve salonda kanepenin üzerinde uykuya daldı. 

Sabah uyandığında üzerine bir battaniye yaptırıp, bir öpücük kondurup oğlunu yolcu etti. Babası ise o 


serilmişti. Annesi kahvaltısını yanağına uyanmadan çoktan işe gitmişti bile. Kemal aklı evde kalarak okula gitti. 

Akşam eve geldiğinde babası bir görüntü kablosu ve bir de kaset getirmişti. Kemal da okulda nasıl oyun yükleneceğini arkadaşlarından öğrenip bir kağıda yazmıştı. Kaset kapağında Ghost Busters filminin bir resmi vardı. Kasette “Netusoft Süper Programlar No.14” yazıyordu, Resmin arkasına ise daktilo ile yazılmış oyun isimleri ve yanlarında sayılar vardı. Hemen cihazı kurdular ve çalıştırdılar ama görüntü yerine karıncalı ekran vardı. Sonra babası televizyonunda uzun bir süre kanal aradı. 

#*#*COMMODORE 64 BASIC V2*** 64K 
SYSTEM RAM, 38911 BASIC BYTES FREE yazısını görünce babasıyla birlikte oley! çektiler. 

Load yazıp Return'e bastıktan sonra PRESS PLAY ON TAPE yazısı çıktı, sonrasında kasetten oyun yüklemeye çalıştılar. Rambo'nun resmi çıktı ve bir müzik çalmaya başladı. Bir kaç dakika sonra kasetçalar oyunu yükledi ve durdu. Bu seferde Joysticklerinin olmadığını fark ettiler. Akşam o saatte yapacak bir şey olmadığından Kemal farklı sayaç numaralarına 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göre oyunları yükledi. Renkli çubukların yukarı aşağı hareket ettiği, resimli, müzikli yükleme ekranlarına bakarak kendisini oyalamaya çalıştı. 

Kemal'ın daha sonraki dönemde pek çok kaseti oldu. Birde doğal olarak kafa ayarı için saatçi tornavidası. Kemal 64”ler Dergisi okuyor, Gökhan Bey ise daha ciddi bulduğu için Commodore Dergisi'ni takip ediyordu. Ama onlara joystick dayanmıyordu, “Yie Ar Kung-fu”, “International Karate”, “Em.Hu.Soccer” derken sürekli kırılıyor yada arızalanıyorlardı. Zaten zor durumda olan babası yenilerini almakta zorlanıyordu. 
Babası bir çözüm bulması gerektiğini düşündü. Kırık joysticklerden bir kaçını yanına alıp işyerine götürdü. 

Gökhan Bey sabah mobilya atölyesi olan işyerini açtıktan sonra deposundan ayakkabı kutusu büyüklüğünde sağlam bir tahta kutu buldu. Kutuyu alıp yakınlardaki vinç imalatçısı ve tamircisi olan bir arkadaşına gitti, adam parçaları görünce tamam hallederiz anlamında başını salladı. Bozuk kolların birkaçını söküp inceledi. Hurda vinçlerin yanına gitti bir vinç kumanda kolu söktü. Kutuda bir tane kumanda koluna göre, bir tane buton için, bir tanede kablo için olmak üzere üç tane delik açtı. Kutuyu püskürtme boyayla siyaha boyadı. Kolu ve butonu monte ettiler. Oradan elektrikçi dükkanına gittiler ve kablo bağlantılarını lehimlettiler. İşlem tamamdı. 

- Baba bana joystick aldın mı? 

- Almadım ama yeni bir tane yaptırdım oğlum, paketi aç bak istersen. 

- Nasıl yaptırdın baba, yurt dışından gelmiyor mu bunlar? 

- Bak da gör? 

- Baba! Bu da ne böyle? 

Kemal gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde kocaman nesneye bakıyordu. 

- Joystick işte, bunu da kırarsan başka yok! 

Yemekten sonra Komodor'u koydukları kutudan çıkartıp yemek masasına kurdular. Kemal bir sandalye çekip oturdu. Kocaman nesnenin kablosunu C64”e taktılar. Kemal bir oyun yükledi. “Falcon Patrol”. Hayret oyun bu sefer hiç sorun çıkartmadan, tornavida kullanmadan yüklenmişti. Kemal'i babası 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izliyordu. 
“Oğlum düzgün sür şu uçağı! Evladım yakıtın bitiyor fark etmiyor musun? Bak vuruldun işte!” 

Biraz sonra roller değişmişti. Uçağı Gökhan Bey kullanıyor, Kemal de ”Baba düzgün sürsene şu uçağı! Baba, baba yakıtın bitiyor fark etmiyor musun?” 
diyerek babasına kızıyordu. 

Epey zaman sonra Gökhan Bey'in eşi seslendi. 

“Bey, çaylarınız soğudu, haydi televizyonda da dinlensin biraz!” 

Günlerce, haftalarca muhabbetler böyle devam etti, dersler güme gitmişti bu arada. İlk yazılılardan sonra durum fark edildi, artık baba oyun oynarken, oğlu oflaya puflaya ders çalışmaya gidiyordu. Gökhan Bey de artık sıkı bir oyuncu olmuştu. Hatta gidip sıkı bir pazarlıkla bir 1541 disket sürücüsü bile aldı. 

Bu mutlu günler ne yazık ki çok uzun süremedi. Gökhan Bey'in işleri bozuldu ve dükkanının taksitlerini ödeyemedi. Sonunda komodorda satılmak zorunda kalındı. Kemal ilk defa bilgisayarın satıldığı gün babasının ve annesinin birbirlerine sarılmış bir halde hüngür hüngür ağladıklarını gördü. Bu görüntüyü hep hatırladı. 

Gökhan Bey uzun bir süre iş bulamadı, önce Belçika'ya çalışmaya gitti daha sonra da Amerika'ya. 
Orada bir pinball cihazları üreten atölyede marangoz olarak işe başladı. Bir süre sonra eşini ve Kemal'i de yanına aldı. Kemal liseyi ve ardından da Florida Institute of Technology'i bitirip mühendis oldu. Yıllar geçti, Gökhan Bey ve eşi Ayşe Hanım yaşlandılar. 
Kemal da saygın bir üniversitede Öğretim Üyesi olmuştu. 

Kemal ailesinin yanına ancak ayda bir kere ziyarete gidebiliyordu. Yine arabasıyla ailesini ziyarete gittiği bir gün yolun kenarındaki bir evin önünde garaj satışı yapıldığını gördü, gözüne siyah bir nesne takıldı. Hemen arabayı durdurdu ve indi. Bir kartal gibi siyah nesneye yaklaştı ve gözleri fal taşı gibi açıldı, inanamadı. Evet, babasının ona yaptığı joystickti bu. 

Kenarda büyük bir kutuda Komodor 64 ve 


malzemeleri de vardı. Komodoru eline aldı ve altına 


baktı. C64C Ser.No. S246786E yazılı etiketi gördü. 
Kendi Komodor'uydu! Kutudaki kasetler, disketler, 

C1541 disket sürü ve hatta tornavida bile onundu! Heyecan içinde hemen satın alıp arabasına koydu. Birkaç dakika sonra aklı başına gelince satışı yapan genç adamın yanına tekrar gitti, sorular sordu. 

Burası Ankara'da görev yapmış bir elçilik görevlisinin eviydi. Adam torunlarına yakın olmak için Amerika'nın öbür ucuna taşınacağından dolayı evdeki fazlalıkları satışa koydurmuştu. Bu cihazı da zamanında Ankara'daki bir bilgisayarcıdan ikinci el olarak satın almıştı. Kemal olayı anlamıştı, sanki bir mucize olmuştu. Arabasına atladı ve tam gaz ailesinin evine doğru sürdü. 

“Baba eve eski bir dostu getirdim.” dediğinde babası anlayamamıştı. Kemal'in elindeki kutuya bakıp sordu. 

“O da nedir?” 

“Sana bir sürprizim var baba, ama yemekten sonra.” 

Yemekten sonra Kemal kutuyu açtı. Annesi ve babası cihazı görünce oldukça şaşırdılar. Annesi bir kenara çekilip sessizce ağladı. Babasının gözünden de bir damla yaş süzüldü. Sanki eski bir dostu yeniden görmüş gibiydiler. Sabaha kadar oyun oynadılar. Eski günlerden, hatıralardan bahsettiler. 

Ertesi gün Kemal çok mutlu bir şekilde evden çıktı. Gittikten bir kaç dakika sonra Gökhan Bey çayını yudumlayıp Last Ninja oynamaya başlamıştı bile. 
İçinde oğlunu artık daha sık göreceğine dair kuvvetli bir his vardı. 


12.07.2016 
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Kısa Öykü - Bölüm 1 


Ümit KİREÇCİ & 
Terörcüler 


A Sabahat saate baktı ve saatin 23.45 olduğunu gördü. Başını anlayışla sallayarak kocası Victor'a döndü ve “Bizim kız gene gece yarısını buldu. Galiba yakında eve hiç gelmemeye başlayacak!” dedi. 


Victor onun bu lafına gülümseyerek baktı,”Eeee, fena mı, Karma eve gelmez olur biter, böylece başbaşa kalır evi inleterek sevişebiliriz....” 


“Deli, nerede bizde o bahsettiğin enerji?” 


“İçimden bir ses sanki bende biraz kaldığını söylüyor, ne dersin sende de kalmış mıdır enerji menerji?” 


“Sana fazla gelebilir?” 


Victor, göbeğini seksi bir şekilde sallayarak striptiz yapmaya başladı ki Sabahat ona bakarken nefessiz kalana kadar güldü. İlk nefes aldığı yerde de dünyaya döndü: “Ya şimdi Karma gelir de bizi iş üstünde yakalarsa?” 


“Yakalayamaz!” sesini şuh bir tona ayarlayan Victor bilgisayara bağlı güvenlik sistemine güvenlik 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kodunu girdikten sonra “Yeni talimatım şu, güvenlik sistemi, kapılar ve pencereler sadece benim bu sesimden emir gelince açılacak...” dedi ve pantolonunu çıkararak arkasında duran koltuğun üzerine attı. “Var mı başka sorun?” 


“Var, seninle işim bittiğinde o şuh sesi çıkarmak için çok uğraşacaksın ve ayranın tekrar kabarana kadar uzun bir zaman geçmesi gerekecek.” 


“Bitir işimi Sabahat, güvenlik sen de ışıkları kapat...” 


koko 


Evinde bunlar olurken adı anılan kızımız Karma, sevgilisi İgor'la uzun süredir hazırladıkları terör eylemini gerçekleştirmek üzere şehre elektrik sağlayan ana santrale sızmaya hazırlanıyorlardı. 


“Bu yaptığımız doğru mu Karma? Ben hala biraz tereddütlüyüm!” 


Karma o hareketin bir tanrıya yakarış anlamına bile geldiğini bilmeden başını yukarı kaldırıp 


anlamsızca dudaklarını oynatıp sessiz sözcükler fısıldar gibi yaptı “Nedir seni tedirgin eden? Plan mı, amacı mı?” 


Aslında onu tedirgin eden şeylerin sayısı on bini bulurken İgor, Karma'nın sinirlerini zıplatmamak için sadece ikisinin yeterli olacağını düşündü “İkisi Ül” 


“İstersen sen gelme!” diye sakin sesiyle fırtına öncesinin durgunluğunu yaşatan Karma, güvenlik sistemini saf dışı edecek olan ekipmanı beline bağladı. 

“Şey, sesinle gelmek istediğimi biliyorsun!” 

“Evet biliyorum ama sorduğun sorulardan anladığım kadarıyla sen terör örgütümüzün davasına inanmıyorsun!” 


“Hayır inanıyorum... Ama sanki bir terör örgütü için sayımızın az olduğu...” 


Karma sertçe sözünü kesti “Bizler bir düşüncenin, bir ideolojinin kendini feda eden neferleriyiz İgor, yarın eylemimiz ve nedeni kulaktan kulağa yayıldığında onlarca, yüzlerce, binlerce insan bizi takip edecek. Davamız bütün dünyanın davası olacak.” 


“Bu fanatizmin bazen beni çok korkutuyor Karma. Acaba biraz daha denetim altında tutsan şu duygularını diyorum...” 


“İgor, beni seviyor musun?” 
“Bütün kalbimle.” 


“Peki davamıza inanıyor musun?” 


Ge 


. Sonuna kadar inanıyorum. Benim tek derdim... Şey, ben senin kadar kararlı olamıyorum... 
Hem şu duygusal hezeyanların bana fazla geliyor.” 


“Ama sen de ikimiz kadar mantıklı olabiliyorsun. Birbirimizi bu şekilde dengelemiyor muyuz?” 


“Aslında çekermiş.” 


evet. Karşı kutuplar birbirini 


“Şimdi, eğer kendini daha iyi hissediyorsan başlayalım.” 


“Beni öpmediğin zaman hiçbir şeye hazır olamıyorum biliyorsun...” 


“Öpüldüğün zaman hiç duramadığını da biliyorum.” 


“Söz bu sefer sadece öpücükte bırakacağım.” 
“Haydi gel o halde öpücük delisi...” 


Ve böylece Karma'yla İgor uzun süre nefessiz kalarak öpüştüler. Bu süre içinde eylemlerini de, davalarını da unutmuş gibiydiler. Sadece ikisi vardı o anda yer yüzünde bir de sevgileri ve aşkları. 


Ha birde Karma'nın aklına gelen “Eylemimizi başardığımızda santralin tepesinde bu öpüşmenin en güzelini yaşayacağız.” 


okok0l 


X-İang, elektrik santrali bekçiliğine başlayalı sadece iki hafta olmuştu daha. Son derece içe kapanık ve yalnızlığı seven bir adam olması dolayısıyla bu iş onun için biçilmiş kaftandı. Hatta uygunluğunun ötesinde bir kurtuluştu da... Çünkü karısı ve üç çocuğu onun yalnızlığını fena halde kalabalıklaştırıyorlardı ki bu da onu boğuyor boğuyordu. 


Gerçekte astronomi profesörü olan X-İang, bekçilik teklifi geldiğinde adeta sevinçten havalara uçmuştu. Gündüz saatlerinde üniversite ve uzay üssündeki iş kalabalığı, geceleri de evdeki hengame onu o kadar sıkmıştı ki işi öğrenir öğrenmez kabul etmişti. Karısının bütün itirazlarına rağmen yüksek maaşlı işini bırakmış, adeta kaçmıştı. Zaten kariyer de umurunda değildi. O, astronomiyi yıldızları sevdiği için seçmiş, kalabalıktan nefret ettiği için de terk etmişti. Kişi olarak böyle bir hakkı vardı ve yapmıştı. 
Bu kadar basit işte... 


Şimdilerde gecelerini bekçilikte geçirirken gündüzleri eve sadece uyumaya gidiyordu. Çoğunlukla eve gidiş saatini ev ahalisinin iş ve okula çıkış saatine denk getiriyor ve mümkün olduğunca az aile ferdine rastlayarak mutlu bir şekilde odasına çıkıyor, uyuyordu. Bunu sağlaması ilk günler pek kolay olmamıştı. Uykusuz bir şekilde eve geliyor, odasına çıkana kadar eşi ya da çocuklarından onlarca hikaye dinlemek zorunda kalıyordu. Ama bir gün tesadüf eseri eve geç ulaşınca kimseyle karşılaşmamıştı. İşte bu beyninde bir ışığın yanıp sönmesine neden olmuş, onun yeni stratejisini belirlemesini sağlamıştı. Artık iş çıkışı evinin biraz ilerisindeki boş garaja giriyor, yarım saat kadar orada uykuya direnerek oyalanıyor, evine öyle gidiyordu. 
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Günler ilerledikçe (obekçiliğin de onu kesmediğini fark etti X-İang. Sanki aradığı farklı bir şeydi de bulamıyor gibiydi. Bu nedenle olsa gerek işe başladığından beri ömrü boyunca seyrettiğinden fazla televizyon seyretmeye başladı. Özellikle de yıllar önce çekilmiş soygun ve baskın filmlerini... Nedense onları seyrettikçe işini daha iyi yapacağını hissediyordu. Yani bir şekilde hep tetikte kalacak, soygun veya baskın yöntemlerini gördükçe etrafındaki gelişme ve işaretleri daha çabuk algılayacaktı. Yani öyle umuyordu. 


Yine her gece yaptığı gibi televizyonu açtı ve eline uzaktan kumandayı aldı. Genelde böyle bir filmi bulabilmek için yüz-yüz elli kanal gezmesi gerekirken bu akşamın şansına ilk açılan kanalda böylesi bir film oynamaktaydı. X-İang keyifle koltuğuna gömüldü ve izlemeye başladı. Anladığı kadarıyla kötü bir yapımdı. 
Işıklar çiğdi ve oyuncular acemice oynuyorlardı. Gerçi yaşları 16-17 gibiydi ki bu da normal sayılırdı. Ve işte bir tesisin güvenlik elemanının kaldığı oda ve iki genç kapının açılmaması için kilidi bozuyorlar. Sonra da alarma bağlı olan telleri kesiyor, olası bir alarm sinyali gönderilememesi için de sinyal bozucu cihazı kapının hemen yanına yerleştiriyorlar. Böylece cihaz on metre karelik alan içindeki bütün sinyalleri bozacaktı. Ve işte gençler etrafa bakınarak hızla kaçıyorlar. 


X-İang, çekik gözlerini biraz daha kısarak ekrana bakmaya devam etti. Film çok hareketsizdi ve aksiyonel sahneler acemice çekilmişti. Ve galiba kamera güvenliğin kapısında biraz fazlaca kalmıştı. Bu film kesinlikle kötü ve ucuz bir yapımdı. 


okok0 


Bu sırada İstanbul şehri gecenin en aydınlık gecesini yaşıyordu. Yaklaşık bir milyar kişilik nüfusuyla dünya devletinin en büyük şehirlerinden biri olarak her ırktan vatandaşını yine oldukça yüksek milyon wattlık elektrikle aydınlatıyordu. Güneşin batmaya başlamasıyla birlikte başlayan aydınlatma gündüzü aratmayacak şekilde sürüyor, vatandaşların ihtiyaçlarını rahat görmesi için sabaha kadar devam ediyordu. Gerçi Güneş doğduğunda gökdelenlerin gölgesi şehri gündüz vakti loşlaştırıyor ya da karartıyordu ya o da başka. 


oğok0 
Ekrana bir süre daha bakan X-İang, hiçbir hareket olmayınca sıkıldı. Ancak bu aksiyonsuz 


filmin devamının nasıl geleceğini merak ettiği için kapatma girişiminde de bulunmadı. Yalnız bu bekleyiş 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beş dakikayı bulunca film hakkında daha detaylı irdelemelere başladı. Mesela mimariden filmin yakın bir zamanda çekildiğini fark etti. Sonra alarm sistemi ve sinyal bozucu cihazdan bu filmin bir hayli yeni olduğunu anladı. Anladı ama yapımın bu derece kötü ve ilkel olmasına bir anlam veremedi. 


“Demek...” diye yorumladı “Bu zamanda da böylesi acemilikler sürüyordu film piyasasında...!” 


Bu düşünceyle kuruyan boğazını ıslatmak üzere suya uzandı ama bardağı uzakta kaldığı için ulaşamadı. Bir an ne yapacağını düşündü. Ya bardağı almaya kalktığında sahne kaçırırsa? Böylece gözleri ekranda yavaşça yerinden kalktı ve kapı yanında duran masaya doğru geri geri yürümeye başladı ve durdu. Ekranda bir hareketlenme olmuştu. Güvenlik oda kapısının camına bir gölge vurmuştu. İşte şimdi güvenlik görevlisi dışarıya çıkmaya çalışacak ve içeride mahsur kaldığını fark edecekti. Çekimlerin acemiliği gibi sahneler de pek bir klişeydi. 


Ve yine durgunluk. Gölge öylece duruyor ve X-İang gibi nefes dahi almıyor gibiydi. Sadece bazen gölge kamburlaşan sırtını dikleştirir gibi hareketler yapıyordu o kadar. 


Daha fazla dayanamayan X-İang bu filme yeterince tahammül ettiğine hükmederek kapatmak üzere kumandaya uzandı. Ama aynı zamanda gölge de hareket ettiği için vazgeçerek doğruldu. Ve işte o anda içinde bulunduğu durumu kavradı. 


Nasıl (oOoolmuşsa o televizyonda (o güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler akiyordu. Ve güvenlik kamerasına bağlı olması gereken ekranda ise elektrik santralinin tanıtımı için çekilmiş ve televizyonlarda gösterilmiş belgesel görüntüleri vardı. 
Fena aldatılmıştı... Ama hepsinden kötüsü burada bile yalnızlık isteğine tecavüz edilmişti. Hatta bu öyle bir boyuta ulaşacaktı ki polisler geldiğinde yalnız geçirdiği her günün zevkinin içine edilecek kadar çok adam akacaktı oraya. Tabii odadan çıkar da koridor alarmlarına ulaşabilirse. 


Devam edecek... 
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Kısa Öykü 


Hasan ÖNAL 


Takas 


-Merhaba... Ben Hasan, Hasan Yaroslav. 

-Buyrun geçin, sizi bekliyordum Hasan bey. 

-Lokasyonda biraz sıkıntı yaşadım, intikalim bu yüzden bir günlük bir aksamaya uğradı, umarım sizi programın dışına atmamışımdır. 

-Hayır hayır, sıkıntı yok, siz rahat olun, aslında böylesi daha iyi oldu. 

-Sevindim buna, sizi zor durumda bırakmış olmak istemem çünkü. 

-Lokasyon bilgi formunu eksiksiz doldurmuştum halbuki, aksaklığa sebep olan neydi acaba? 

-Sanırım adres değişikliği iletinizi şirket güncellememiş, sizin bunda bir hatanız yok. Bu tamamen C.Y... şirketine gelen yoğun talepler karşısında yaşanan bir aksaklık diyelim. 

-Başta da dediğim gibi, aslında bu bir günlük gecikme benim açımdan iyi oldu, kafamdaki bazı “keşke” leri tekrar muhasebe etme imkanım oldu. 

-Bay Atsushi anladığım kadarı ile bu durum sizi sarsmış gibi... Veya ben mi böyle algılıyorum? 

-Nasıl desem, hem evet hem hayır. Aslında üç aydır hazırlanıyoruz hem siz hem ben, ama sanki bir yerlerde hata ettim gibi bir hisse kapılıyorum zaman 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zaman, acele mi ettim acaba diye de sormaktan kendimi 


alamıyorum. 

-Size verilen bir haftalık C.Y.L. demo yeterli değil miydi? 

-Bilemiyorum, süre yeterli yeterli olmasına da... 

-Ama bu sizin elinizde olan bir seçimdi, önünüzde onlarca yüzlerce seçenek var iken... 
Bilemedim! 

-Haklısınız, zaten bu yüzden kendimle 


çelişiyorum. Acaba diyorum, seçimimde profesyonel yardım mı alsaydım... Ve bunun gibi onlarca soru uçuşuyor kafamda. 

-Sizi rahatsız eden nedir bay Atsushi, biraz ondan bahsedin? Belkide sizin rahat hissetmenizi sağlayabilirim veya en azından hissettirebilirim. 

-Bilemiyorum, şimdi bu aşamada bunu burada konuşmak? 

-Bu sizin kullanacağınız kelimelere bağlı. 

-Sizi üzmek istemezdim gerçekten. O kadar kolay olmayacak gibi gözüküyor. 

-Nasıl yapalım? Başlayalım mı o zaman “Takas”a? 

-... Biraz daha beklesek mi? 


-Bakın halen tedirginsiniz, takas talebinde bulunan sizsiniz. Aday seçme özgür iradeniz ile gerçekleşti. Demo deneme süresini siz belirlediniz, size sunulan sekiz adaydan kabul ettiğiniz aday benim... 
Peki neden mutlu değilsiniz?? 

-Bunu kabullenmek o kadar kolay olmuyor, daha doğrusu bunu yapabilecek miyim asıl beni orası ürkütüyor. 

-Bay Atsushi, tanım ve kriter form dosyasında büyük kırmızı harflerle belirtilmiş, bunu görmezden gelmiş olamazsınız ki? Bu şu aşamada çok çocuksu bir mazeret! 

-Sanırım tekdüze yaşam şeklim yüzünden bu kararı alırken acele ettim. 

-Bence bu durumu daha da dramatize etmeden bitirelim derim. 

-Evet, evet bitirelim şu işi. 

-Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben cihaz kurulumuna başlıyorum. 

-Tabi buyrun. 

-Üç dakika içinde hazır olacak, siz hazırım dediğiniz de başlayalım. 

-Bir ricam olacak Hasan bey... Yaşadığım bu kasaba halkı beni çok sevdi, tüm bilimsel başarılarımı bu insanlara borçluyum, bu kasaba halkına saygı ve sevgi de kusur etmeyin, sizden tek ricam bu. 

-Bunda müsterih olun... Cihaz kurulumu tamam. 

-Hep bu nano transfer eldivenlerini merak etmişimdir... Demek ki zaman bu zamanmış. 

-Evet, eldivenleri elinize giyin, ben elimi uzatıp siz ellerimi kavradığınız andan itibaren üç dakika içerisinde Change Your Life gerçekleşecek. 
Anlaşıldı mı bay Atsushi. 

-U91N1..... Hazırım! 

-Tutun elimi... 


-... Haloo... Haloo. 

-Buyrun, sizi duyuyoruz. 

-Neresi orası??? 

-Acil polis birimi. Siz nereyi aradınız? 

-Şeey... Çok korkuyorum!!! 

-Sakin olun... Sakince anlatın... Nedir sorun? 

-Komşum Prof. Atsushi'nin evinden çok şiddetli bir silah sesi geldi... Çok korkuyorum... 
Birşeyler oldu?? 

-Tabi ki, siz evden dışarı çıkmayın, biz ekip ve acil bir durum için ambulans sevk ediyoruz... Siz iyi misiniz? İsminiz? 

-Ben Chiyo Dai. 

-Chiyo sen sakince evde bekle, ekipler iki 


dakika sonra adrese intikal edecek. Anlaşıldı mı? 
-Tamam... 


okok0 


// C.Y.L. üst yönetim acil toplantısı // 

-Efendim takas yapan kişi “Change Your Life” sistemini hacklemiş... Yani maktulü yanıltmış. 

-Bunu nasıl başarabilmiş ki? Bu olanaksız. 

- Yapmış işte... Nasıl yaptığı şimdilik önemsiz, bu yanlış soru bay Dali, adam tüm dünyada kırmızı bülten ile aranan bir seri katil çıktı... Adamın şimdiye kadar kayıtlara geçen 13.421 infazı mevcut... Yani neredeyse haftada iki cinayet işliyor. 

-Peki neden bay Atsushi? Bunun bir nedeni olmalı. 

-Nedeni çok basit bay Dali. Çünkü maktül Bay Atsushi çok önemli bir sinir genetik bilimcisi idi. 

-Binlerce genetik bilimcisi var bu ülkede, seçilme nedeninde bir kıstas mı var? 

-Var bay Nento... Maalesef var. 

-Peki nedir bu çok önemli sebeb? 

-Detaylar birazdan mail olarak ekranınıza düşecek. 

-Durum oldukça vahim o zaman. 

-Kesinlikle. 

-Bu olay basına sızarsa olacakları tahmin edemiyorum! 

-Bay Nazzuki lütfen, nabzınız çok yükseldi. 

-Adamın başımıza açtığı belaya bak! 

-Maillerinize bakın baylar, bayanlar. 


okok0 


“Yeni Mailiniz var” 

Bay Atsushi meslek tanımı: 

Genetik sinir sistemindeki cinayet ve saldırı hislerini oluşturan gen kodlarını çözümleyen ilk genetik mühendisi. 

İnsanlık için “Barış ve Sevgi” devriminine imza atan bay Atsushi'nin bu buluşu dünya silah lobisi tarafından şiddetle reddediliyor. 


okok0 


-Bu ne demek oluyor şimdi? 

-Bu insanoğlunun “sonsuz barış” için eline geçen bir mucizeyi katletmesi oluyor bay Nento... 
Malesef... Ölüm bir türlü ölmüyor. 

Son 
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“Abi, kitabevinin içinde bilimkurgu rafının önünde röportaj yapmak harika fikir." 


-Evet güzel oldu Salih. Kitabevi personeli neyse de, şu camlı odadaki şefleri çok pis kesiyor bizi. 


“Kessin abi boşver. Bugüne bugün kitabımız çıkmış raflara gelmiş. Acayip mutluyum, kimse moralimi bozamaz." 


- Salih napsak ki! Yerli Bilimkurgu rafinı kimse gezmiyor. Şuraya düşüp bayılsam mı? 
Dikkat çekelim biraz! 


“Yok abi naptın. Bi daha içeri almazlar bizi, sakın hal -E ne yapıcaz peki? Hah dur biri geliyor bu tarafa... 


Merhaba hanımefendi. Biz Yerli Bilimkurgu üzerine bir araştırma yapıyoruz. Size birkaç soru sorabilir miyiz? 


“Hmm... Yerli Bilimkurgu mu? Hiç duymadım. 
Bizimkiler bilimkurgu mu yazıyolar? 


-Elbette hanımefendi... bakın bu raf yerli bilimkurgu rafı. Bu kitapta bile sadece 47 
yazarın 51 öyküsü var. 


'Aaa ne kadar çok, ne güzel. Nasıl hikayeler var? Aşk var mı? 
-Bilimkurgu öyküleri! Yani... 


'Ha tamam, robotlar, uzay falan. Ben daha gerçekçi şeyler okumayı seviyorum, teşekkür ederim. 


-Neler okuyorsunuz peki? 
'Hmm, vampirler, ejderhalar falan daha çok ilgimi çekiyor 


- Anlıyorum hanımefendi. 


"1" Mağazamız on dakika içinde kapanacaktır. Siz değerli müşterilerimize duyurulur"::: 


“Yerli bilimkurgu hakkında röportaj mı yapıyorsunuz?" 


-Ne haa evet evet! Size teşekkür ederiz hanımefendi... Salih çevir kamerayı bu tarafa çabuk. Bir ilk yaşıyoruz, beyefendiyle devam edelim... Durun bi yaa nooluyol 


"Anonsu duydun kapatıyoruz!' 


-Yaa ama on dakika dedil 


'O müşteriler içindi... sen müşteri misin! Hadi boşaaalt' -Ne çekiştiriyosun be! Bıraksana kolumu! Al sana o zaman... 
"Aaaggggrrghhl!!" 

“Abi naptın adam bayıldı! Neyle vurdun Öyle?" 


1 hafta sonra 
- Salih kapat şu haberleri zaten sinirlerim bozuk, hiç keyfim yok. 


“Abil Bak bu sen değil misin? Haberlere çıkmışız abi. Reytingimiz olacak. Kitabın satışı artacak." 


- Açsana şunun sesini Salih. Olur mu Olur! 


suw Geçen hafta bir kitabevinde görevliyi elindeki kitapla bayıltan adamın haberini A vermiştik. Haberi kovalayan arkadaşlarımız o gece o kitabı bulmuştu ve ekranlarda İR sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise o kitap en çok satanlar listesinin ilk sırasına yerleşmiş AL 


YL durumda. Kitabın yazarını bulduk ve sorular sorduk. VA 


UY e 


-Hayır olmadı. Zaten ismi İğne Yapraklı Bitkiler ve Hayallerim olan bir kitabı kimse liste başı yapmazdı. Şimdi her yayınevinden teklif geliyor... 


“Abil Abiil İyi misin abii 
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“Sığınak Agartiha'dadır. Agarttha'dan söz edildiğini işitmişsinizdir; dünyanın kralının oturduğu yer, Dünya'nın Efendilerinin, insanlık tarihinin olaylarına egemen oldukları, onları yönettikleri yeraltı kenti. Tapınakçılar (Tapınak Şövalyeleri/ gizli merkezlerinden birini orada, ünselliklerinin kaynağında kurmuşlardı. Agartiha krallığı 


ile Sinarchia arasındaki bağları biliyorsunuzdur...” 
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oucault Sarkacı bir “ezoterik macera” (esoteric FH thriller) yada The Washington Post yazarı Michael Dirda'nın deyişiyle bir “entelektüel macera öyküsü” olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Eco'nun, tarihçi, felsefeci, göstergebilimci kimliklerine sahip bir akademisyen, sarkastik bir zekâ ama hepsinin özünde atomik (!) bir fikir jeneratörü olması, romanı tüm bu 


tanımların ötesinde bir yerlere taşıyor. 


UMBERTO* 


FOUCAULT 
SARKACI 


21. BASKI 


vcon 


Çeviri: ŞADAN KARADENİZ 


Sarkaç'ın Oo çevirmeni o merhum Oo Şadan Karadeniz'in kitaba yazdığı önsözde de belirttiği gibi roman, kılıç-pelerin romanı, serüven romanı, tarihsel roman, post-modem ya da polisiye roman gibi türlere tam olarak girmiyor. “Belki de en uygunu,” diyor 


Karadeniz: “onu bir “bilim roman” ya da sui generis 


/kendine özgül bir roman olduğu için, 'Eco-roman' 


diye nitelendirmek. Giderek, “gösterge bilimsel roman” diye de betimlenebilir Foucault Sarkacı. ” 


Birçok tür veya alt türün nefes aldığı bu zengin “Ecosistem” içerisinde, “fantastik” ve “bilimkurgusal” 


tonlara da rastlamak mümkün. Mesela aşağıdaki “Lovecraftvari” paragraf, Paris'teki Conservatoire des Arts et Metiers'te, Madam Olcott'un operatörlüğünde gerçekleştirilen oObir “spiritizma” (ruh çağırma) celsesinden. Medyumlar da “Fox Üçüzleri”, Theo, 


Leo, Geo: 


“Medyumların çevresine sütümsü, belirsiz 


bir duman yayılıyordu. Köpük onlardan ayrılıp amipimsi bir biçime büründü. Medyumların birinden çıkan kitleden dil gibi bir parça koptu, kıvrıla kıvrıla medyumun bedenine doğru yükseldi; onu gagalamak isteyen bir hayvan gibi. Ucunda dev bir sümüklü 


böceğin boynuzlarını andıran iki oynak çıkıntı oluştu.” 


tarafından, iddia sıvıya “ektoplazma” ya da “teleplazma” deniyor. 


Spiritüalistler medyumların 


bedenlerinden çıktığı edilen bu gizemli Ergün Arıkdal, Metfapsişik Terimler Sözlüğü'nde ektoplazmayı şöyle açıklıyor: “Ekfoplazma, fiziki medyom denen şahıstan çıkan, kâh MACUNUMSU, kâh BUHARIMSI tarzda ve bazen de hiç görünmeden kendini gerçekleştiren fizikoşimik ve antropomorfik seyyal maddeler topluluğudur.” 


www.yerlihilimkurgu.com 5 


Spiritüalizm tarihinde gerçekten Fox Kardeşler adıyla bilinen üç dalavereci kız kardeş var: Kate, Margaret ve Leah. Eco kitabında bu üç kız kardeşi üç erkek kardeşe dönüştürüp, 80'li yıllara getirmiş. 
Ayrıca operatör Madam Olcott ile Teozofi Hareketi'nin kurucusu Helena P. Blavatsky arasında da bir bağ olduğunu düşünebiliriz: Madam Blavatsky Teozofi 
1875 yılında New York'ta kurmuştu. 
Kurucu üyelerden mason Albay Henry Steel Olcott'la 


Demeği'ni 


da ileriki yıllarda dünya evine girdi. Eco, Madam Olcott karakteriyle, zamanında spiritizma celselerinin aranan medyumlarından biri olan Madam Blavatsky'ye göz kırpar gibi. Eco katıldığı bir konferansta şöyle diyor: “IBJirçok yazar metinlerine birkaç keskin kavrayışlı okur için artık mazide kalmış birkaç ipucu koymaktan hoşlanır.” 

(Meraklısına: Teozofi Derneği'nin diğer kurucu üyelerinden biri de o meşhur mason general Albert Pike. Ayrıca Foucault Sarkacı'ndaki bu eksantrik spiritizma celsesi esnasında bazı Mevlevi dervişlerin, 


Fox Üçüzleri'nin etrafında sema ayini yaptığını da 


ekleyelim). 
esek 
Eco, James Bond romanlarını incelediği Fleming'de Anlatısal Yapılar adlı makalesinde: 


“Fleming'in her kitabının olay örgüsü kabaca şudur: Bond, kökeni belli olmayan, her durumda İngiliz olmayan amansız bir bireyin bilimkurgusal planını 


boşa çıkarmak için belirli bir yere gönderilir”? diyor. 


Benzer şekilde 


Şövalyeleri'nin “bilimkurgusal bir gücün” gizine ve 


Sarkaç'ta da: Tapınak yüzyıllara yayılmış bir “Plan”a sahip olduğuna inanan ve bu Plan'ı deşifre etmeye çalışan (ya da farkında olmadan kendileri kurgulayan) Kabala, okültizm, şövalye tarikatları ve ezoterik örgüt meraklısı üç kafadarın hikâyesi karşımıza çıkıyor. 


Tapınak Şövalyeleri demişken: Eco'nun Dan Brown'ın rol-modeli, ilk kez 1988 yılında yayımlanan 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Foucault Sarkacı'nın da Da Vinci Şifresi'nin (2003) prototipi olduğu söylenebilir. Tabii Sarkaç'ın yaklaşık 
600 sayfalık bir Gizli İlimler ve Ezoterik Örgütler 
Ansiklopedisi(!) olduğunu düşünürsek, Sarkaç ve Da Vinci Şifresi arasındaki oran ve ilişkinin, Dünya ile Ay değil, Güneş ile Ay arasındaki oran ve ilişkiye benzediği çok açık... 


Peki nedir Tapınak Şövalyeleri'nin sahip olduğu bu “bilimkurgusal güç”? 


Şöyle devam edelim: Kitabın 84. bölümünde Jacopo Belbo “Doğru, ” der: “On dokuzuncu yüzyıl yeraltını saplantı haline getirmişti.” Sonra devam eder: “Aman Yarabbi şimdi düşünüyorum da (Jules) Verne'in tüm yapıtları yeraltı gizlerinin gizemsel açınlamasından başka bir şey değil! Arzın merkezine yolculuk, deniz altında yirmi bin fersah, gizemli adanın mağaraları, Kara Hint Adaları 'ndaki uçsuz bucaksız 


yeraltı krallığı! 


Onun olağanüstü yolculuklarının bir planını çizecek olursak, hiç kuşkusuz Yılan 'ın halkalarının kabataslak bir şemasını elde ederiz: her anakara için oluşturulmuş bir leyler haritası.? Verne, yersel akımlar ağını hem 


yukarıdan hem aşağıdan inceliyor.” 


Ley Hatları (Ley Lines) kısaca: Yerküreyi sarıp sarmaladığına inanılan elektromanyetik enerji damarları. Kimileri yeryüzünün çakra veya akupunktur noktaları da diyor bunlara. Parapsikoloji, Spiritüalizm temalı Dharma Ansiklopedisine göre Ley Hatları: “Yerkürede 


gözle görülmeyen, doğrusal çizgilere verilen ad.” 


ley enerjisi'nin dolandığı varsayılan, 


Şimdi Sarkaç'ın anlatıcısı Casaubon'a kulak 


verelim: 


“Sonunda Tapınakçılar'a saygın bir giz sağlayacak duruma gelmiştik. En ekonomik, en bu; 


bütün parçaları yerli yerine oturuyordu. Demek ki 


ince çözümdü binlerce yıllık bilmecemizin Keltler yersel akımları biliyorlardı; Atlantislilerden öğrenmişlerdi bunu; batık kıtadan kurtulanların bir bölüğü Mısır'a bir bölüğü Britanya'ya göç ettiği 


, 


zaman.' 


“Toprak Falı” bakıp, tapınağı, kiliseyi, şapeli enerjetik olarak en uygun yere inşa etme dışında Tapınakçılar'ın ne işine yarayacaktı bu Ley Hatları... 


Birkaç sayfa sonra Casabuon bombayı patlatıyor. 
Aslolan, bu enerji ağının çıkış noktasını bulmaktır: 


“Bu nokta bir kez bulunup en güçlü istasyon burada kurulunca, gezegenin tüm yersel akımlarına egemen olmak, onları yönetmek, buyruk altına almak olanaklı olacaktır. Tapınakçılar gizin yalnızca yeryüzü haritasının elde edilmesinde değil, en önemli Egemenlik'in 


noktanın... Dünya'nın Merkezi'nin, 


Kaynagı'nın bilinmesinde yattığını anlamışlardı. ” 


Peki bu merkez nokta bulunduğu takdirde, bu güç, nasıl egemenlik altına alınıp, kullanılacak: 


“Yerin Göbeği'ne en güçlü piston milini saplıyorsunuz... Bu size, yağmuru, kuraklığı önceden kestirme, fırtınalar, gelgitler, depremler yaratma, anakaraları o parçalama, adaları batırma (kuşkusuz 
Atlantis de böyle pervasızca girişilen bir deney sonucu yok oldu), ormanlar, sıra dağlar püskürtme olanağı sağlıyor... o Anlıyorsunuz değil mi? Atom bombası 


hiç kalır bunun yanında... 


Stonehenge'in, Avrupa'da Roma tapınakları üstüne kurulan Gotik katedrallerin hatta Fiffel Kulesi'nin bile (kitabı bugün yazsa muhtemelen Göbeklitepe'yi de dâhil ederdi Eco) Dünya'nın bu akupunktur noktalarına saplanmış, yersel ve göksel enerjileri birbirine uyumlayan “antenler” olduğu fikrine kapılmıştır Eco'nun üç silahşörleri: 


“Denetim kulenizde oturup, diyelim, Birleşik Devletler başkanına telefon ediyorsunuz, diyorsunuz ki: yarına kadar trilyonlarca dolar ya da Latin Amerika'nın bağımsızlığını ya da Havai devletini, ya da nükleer stoklarını yok etmeni istiyorum, yoksa 


California fayı bütün bütün ayrılır, Las Vegas yüzen bir 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kumarhaneye dönüşür...” 
“Ama Las Vegas, Nevada'da?” 


“Ne önemi var, yersel akımların denetimi elinde olduktan sonra, istersen Nevada 'yı anakaradan 


ayırabilirsin.” 


#* 


Gelelim Agarta mitine... 


“Agarttha”, Foucault Sarkacı'nda da bir başrol oyuncusu gibi karşımıza çıkıyor. Romandaki yardımcı oyunculardan Albay Ardenti Tapınakçıların son Büyük Üstat”ı Jacgue de Molay'un yakılıp, teşkilatın lağvedilmesinden sonra, Tapınakçılar'ın Tibet'e daha doğrusu Dünya Kralı'nın yeraltındaki kutsal ikametgâhı Agarta'ya yerleştiğinden söz eder. Tüm o ansiklopedik detaycılığına rağmen Eco kitapta Agarttha kelimesinin gerçek etimolojisinden, tarihinden hemen hiç söz etmiyor. Daha doğrusu bu konuyu “Plan” dışında 


bırakıyor. 


Agarttha (kimi yerde Agarti) kelimesi ilk kez Louis Jacolliotnun 1873 yılında yayımlanan Les Fils de Dieu (Tanrı'nın Oğlu) adlı romanında “Asgartha” 


şeklinde karşımıza çıkar. 


“ILS DE DIRKU 


LOUIS JACOLLIOT 
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Jacolliot bu kelimeyi İskandinav mitolojisindeki dokuz âlemden biri olan Asgard'dan türetmişti. Romanda Asgartha, M.Ö 10.000”lerde antik Hindistan'ın Kuzey'den gelen Aryanlar tarafından işgal edilen bir güneş kentidir (solar capital). Fakat işgalciler, Asgartha'nın kutsal yöneticileri tarafından, Agarttah kelimesi ve Dünya Kralı konusu zamanla Saint-Yves d'Alvaydre ve Ferdinand Ossendowski gibi 19. Yüzyıl 


politik okültistlerin kitaplarında anılmaya başlar. 


kentin savaşçı kastına inisiye edilir. 


Eco Sarkaç'ta Saint-Yves d'Alvaydre ve Ferdinand Ossendowski?den bahseder: 


“Peki ya Agarttha?” 


“Saint- Yves, bir gün esrarengiz bir Afganlının kendisini ziyaret ettiğini öne sürmüştü; Hacı Şerif diye birinin... Bu adam ona Dünya Kralı'nın bulunduğu yerin gizini açıklamıştı- Saint-Yves bu deyimi hiç kullanmışlardı- 


kullanmamış olsa bile, başkaları 


Agarttha diyordu buna, Bulunmaz Yer.” 


K. Paul gibi araştırmacılara göre Saint-Yves'in bahsettiği 


Johnson ve Joscelyn Godwin 


bu gizemli Afgan aslında padişah Abdülhamit'e “mehdilik” iddiasıyla Orta Asya Müslümanlarını ayaklandırabileceğini vadeden, bugünkü Müslüman Kardeşler örgütünün kurucu babalarının hocası 


Cemalettin Afgani... 


Şambala ya da Shambhala ise Tibet Budizmi'nin Kala-Chakra (Zaman Çarkı) metinlerinde yer alan mitolojik bir şehir, bazı metinlerde de bir ülke. 
Budist ekoller arasında Şambala'nın tarihsel bağlam ve metaforik anlamı hakkında yorum farklılıkları göze çarpıyor. Zahiri, batıni ve spiritüel düzeylerde çeşitli Şambala yorumlarına rastlıyoruz. Kabaca özetlemek gerekirse: Gerçek bir şehir olduğuna da inanılıyor, ruhsal aydınlanmaya ilişkin bir alegori olduğu da ifade ediliyor. 


Hatta Şambala'nın “kalp çakrası”nı simgelediği 


ve şehrin insan vücudundaki enerji merkezlerini tasvir ettiğini öne süren yorumlar da karşımıza çıkıyor. 
Kendisi de bir Budist olan Rus asıllı Alexander Berzin ise Şambala mitinin, Blavatsky, Dorjiev, Ossendowski, Rudolf Steiner, Haushofer gibi figürler (ya da bağlı oldukları siyasi ya da dini çevreler) tarafından tahrif edildiğini ya da Şambala'dan esinle bambaşka mitler türetildiğini iddia ediyor. Günümüzde özellikle spiritüel çevrelerde yaygın olarak dillendirilen Aydınlık Agarta ve Karanlık Şambala mitleri, genellikle sonradan üretilen bu fantezilerden ibarettir. 


Foucault Sarkacıiçin Eco'nun göstergebilimsel çalışmalarının bir tür yazınsal, estetik vitrini de denilebilir. Casaubon, Jacopo Belbo, Diotallevi ya da Albay Ardenti, Eco'nun Açık Yapıf'ta ortaya koyduğu, ardına 


“paranoyak yorum” biçiminin kapılarını 


dek açan Hermetik Semiosis'in (sonsuz gösterme 


süreci) çeşitli derecelerde tuzağına düşmüş bir avuç entelektüeldir. Eco'nun “hermetik anlam” dediği yorum ölçütü bir “benzerlik göstergebilimine” dayanır. 
Nil Göksel'in Umberto Eco Göstergebilimi adlı makalesinden aktarıyorum: “Hermetik anlam, belli bir bakış açısından her şeyle her şey arasında yakınlık ve benzerlik ilişkileri görür. Ancak bir kez analoji mekanizması harekete geçtiğinde, duracağının hiçbir güvencesi yoktur. Ancak sağlıklı yorumla paranoyak yorum arasındaki fark, benzerlik ilişkisinin en alt düzeyde görmekten geçer, bu en alt düzeydeki ilişkiden olası en çok şeyi çıkarmaktan değil. Eco, hermetik anlamın temel kusurlarını ve onun aracılığıyla birçok aşırı 


yorum yönteminin kusurlarını o belirlemeye 


çalışmaktadır.” 


Eco'ya göre: Aşağıdaki ve yukarıdakinin bir olduğu, her şeyin her şeyle arasında bir yakınlık, benzerlik olduğu şeklinde özetlenebilecek Hermetik anoloji mekanizması, yanlış bir geçişlilik ilkesinden yararlanır: bu ilkeye göre A'nın B ile bir Xx ilişkisi, B'nin de Cile bir y ilişkisi varsa, A'nın da Cile bir ilişkisi vardır. Bu aşırı yorum mekanizması bir anlamda önemli 


anahtarlardan biridir. Nitekim Casaubon romanın 


Sarkaç'ın göstergebilimsel arka planındaki 


finaline doğru şöyle der: 


“Bizim oyunumuzda ise, sözcükler değil, kavramlar olgular kesişiyordu; bu yüzden de kurallar 


değişikti... 


Birinci kural: Kavramlar andırışma |analoji, örnekseme, benzeşim| yoluyla birleşirler. Başlangıçta, bir andırışmanın iyi mi kötü mü olduğuna karar vermenin kuralı yoktur; çünkü bir dereceye kadar her şey, her şeyle bağıntılıdır Örneğin patates elmayla kesişir çünkü ikisi de sebzedir, ikisi de yuvarlaktır. Elmadan İncil çağrışımıyla yılana geçilir. 
Yılandan, biçimsel benzerlik yoluyla simite, simitten cankurtarana, cankurtarandan mayoya, mayodan denize, denizden denizciye, denizciden alkole, alkolden uyuşturucuya, uyuşturucudan şırıngaya, şırıngadan deliğe, delikten toprağa, topraktan patatese. 
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..Hiçbir şey icat etmemiştik parçaları 


düzenlemiştik yalnızca. ” 


Nerede bir piramit ya da göz gördü mü muhayyel dünya komplolarıyla ayakları yerden kesilen ülkemize Sarkaç'ın söyleyecek çok şeyi olabilir. 


Foucault oSarkacı, Adorno'nun deyişiyle okurun praxis düzeyine yükselip, notlar alarak, cümlelerin altını çizerek, romanda bahsi geçen kişi, kurum, olay, olgu ya da kavramların etraflıca irdelendiği kaynakların peşine düşerek; kısaca yakın/ derin ya da filolojik okuma yaparak metnin tadının çıkartabileceği “sonsuz bir anlatı”. Herkesten bir “Ecoman” olmasını bekleyemeyiz tabii ama metnin, tüm 


Umberto Eco külliyatı gibi böylesine bir odaklanma ve 


çabaya değeceğine şüphe yok... 


Dipnotlar: 


1. o Umberto Eco (1996). Yorum ve Aşırı Yorum. (Kemal 
Atakay, Çev.) İstanbul: Can Yayınları. S. 92 


2. UmbertoEco(2017). Popüler Roman Kahramanları. 
(Kemal Atakay, Çev.) İstanbul: Alfa Yayınları. 
S.234. 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 5 


Tüm zamanları yaşayan allam! 


i. 6. Wells 


Herbert George Wells ya da daha çok tanındığı adla H.G. Wells (21 Eylül 1866 - 13 Ağustos 1946) 


ünyaların Savaşı, Görünmez Adam, Dr. 

Moreau'nun Adası ve Zaman Makinesi adlı bilim kurgu oromanlarıyla otannan ama neredeyse edebiyatın her dalında birçok eser vermiş olan İngiliz yazardır. Sosyalist olduğunu açıkça söyleyen H.G. 
Wells'in çoğu eserinde önemli ölçüde siyasi ve sosyal yorumlar bulunmaktadır. Jules Verne gibi gelecekteki teknolojik gelişmeleri anlattığı kitaplarıyla bilim kurgu dalının öncülerinden hatta yaratıcılarından sayılmaktadır. 

Aynı zamanda 1920 yılında günün en önemli insanlık tarihi kitaplarından olan “Outline of History” eserini yayınlamıştır. Bu kitap Mustafa Kemal Atatürk tarafından değerlendirilmiş ve “kalıcı dünya barışı için uluslararası hükümet” görüşü Nutuk'ta yer almıştır.| 1 | Nutuk”tan ilgili kısım şöyledir: 

“Millete, şunu da hatırlattım ki, kendimizi, dünyaya egemen sanmak aymazlığı, artık sürmemelidir. 
Gerçek konumumuzu, dünyanın durumunu tanımamaktaki oaymazlıkla, aymazlara uymakla milletimizi sürüklediğimiz yıkıntılar yetişir. Bile bile aynı acıklı durumu sürdüremeyiz. Efendiler, İngiliz tarihçilerinden Wells, iki sene evvel yayımlanan, bir tarih yazdı. Yapıtının son sahifeleri “dünya tarihinin gelecekteki evresi” başlığı altında birtakım düşünceler içeriyor. Bu düşüncelerde güdülen konu; “Federal bir dünya devleti”dir. Wells, bu bölümde, birleşik bir dünya devletinin nasıl kurulabileceği ve böyle bir devletin önemli ayırıcı niteliklerinin neler olacağı üzerindeki düşüncelerini ortaya atıyor ve adaletin ve tek bir kanunun egemenliği altında dünyamızın alacağı durumu canlandırmaya çalışıyor. Wells, “bütün egemenlikler, tek bir egemenlik içinde eritilmezse, milliyetlerin üstünde bir güç yaratılmazsa dünya 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yok olacaktır” diyor ve “gerçek devlet, çağdaş hayat koşullarının bir zorunluk haline getirdiği dünya birleşik devletlerinden başka bir şey olamaz.”; “kuşku yoktur ki insanlar, kendi ortaya çıkardıkları şeyler altında ezilmek istemezlerse er geç birleşmek zorunda kalacaklardır.” 
diyor.” 

Wells'in bilim kurgu romanlarında teknolojinin gözlemlenmesinin getireceği olanaklar bir yana bırakılır. Wells'te spekülasyon bir edebiyat biçimine dönüşür ve teknolojinin değil de onun toplumsal temellerinin araştırılmasına dönük bir boyut kazanır. 
Wells?'in ilham kaynağı Jules Verne olmuştur, ama Vere'in Aya Seyahat'i (De la Terre â la Lune) ile Wells'in Aydaki İlk İnsanlar (The First Men in the Moon) romanını karşılaştıracak olursak, kolaylıkla görebileceğimiz gibi Wells; Verne'in teknolojiye verdiği önemi paylaşır, ama Verme'in romanında “Nasıl ve hangi teknolojik olanakla?” sorusu ortaya atılırken, Wells”te Ay yolculuğunun teknik sorunu baştan savma bir biçimde geçiştirilir. Çünkü Wells'in derdi, teknolojik olanakların gelecekteki muhtemel ürünlerini tahmin etmek değil, Ay'daki toplumsal hayatın bizzat kendisi üzerine, tıpkı bir zamanlar Thomas More'un “Ütopya Adası” örneğinde olduğu gibi, model düşünceler geliştirmektir. 

Wells sadece bilim kurgu içindeki ütopya karşıtı düşüncelerin savunucusu olarak bu türe damgasını vurmakla kalmaz, toplumun şiddet ve zor yoluyla, gereğinden hızlı bir süreç içinde sosyalist bir topluma dönüştürülmesinin sakıncalarına olduğu kadar, sınıf karşıtlıklarının iyice sivrileceğine karşı da uyarır bizi. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN 3 


Yedi bezeyenin Sırrı; 2 
Sır Açığa Çıkıyor 


Mustafa ÖNCEL 


Baskı Yılı/Yeri:Ocak 2014 - İstankul 
Sayfa Sayısı: 228 


Yayınevi: Sokak Kitapları 7 GEZE | İN SIRRI 0 


E ÇIKIYOR 


Geçen sayıda tanıtımını yaptığımız “Yedi Gezegenin 
Sırrı” isimli romanın ikincisi ile karşınızdayız. 


Öncelikle şunu belirteyim. 
Kitabın konusu üç ayrı koldan ilerliyor. Bu yüzden yeni bir 


bölüm, biten bölümün devamı olmuyor. Tanıtımı karışık olarak yapmak yerine her bölümü bağımsız olarak tanıtacağım. 
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Tulga ve Tankut isimli iki arkadaşın, saldırı sonrası harabeye dönmüş Mostar gezegeninde hayatta kalma mücadelesini anlatan kısa bir bölümle başlıyor. İki arkadaş yiyecek ararken bir adamın harabeler arasında ilerlediğini görür. Adama şiddet uygularlar ve sırt çantasını alırlar. O sırada birisi kadın olmak üzere iki kişi ortaya çıkarak Tulga'ya ve arkadaşına adamı bırakmalarını söyler. Kabul etmezler fakat üzerlerine çevrilen proton silahını görünce pes ederler. Tulga, Tankut ve diğer üç kişi harabeler arasında ilerlemeye başlarlar. Ekibe birkaç kişi daha katılmıştır. Kutsal Dağ eteklerine vardıklarında Da-Gont avcı gemilerinden saklanmak zorunda kalırlar. Yola devam ederler ve bir mağaranın önüne gelirler. Mağaraya girerler. Mağara sonundaki duvar kapı gibi açılarak hep birlikte bir asansöre binerler ve aşağı doğru hareket ederler. 
Asansörden çıktıklarında büyük bir salona girerler. 
Kendi aralarında konuşmakta ve yanlarındaki adama sorular sormaktadırlar. Bulundukları yer bir dağın içidir ve Kutsal Mabet denilen bir yerdir. Beraber yolculuk ettikleri kadın ise Baş Şaman''dır. 

Tankut ve Tulga ayine katılır. Baş Şaman konuşma yapacaktır. Ayin kısa sürer. Baş Şaman'ın kullandığı Tankut'un dikkatini çekmiştir. 
Kalabalık gittikten sonra iki arkadaş kapıya doğru 


kapı 


ilerler. Kapı aslında bir asansörün kapısıdır. Alt kata inerler, fakat girilmesi yasak olan bir kata gelmişlerdir. 
O sırada altı adam ortaya çıkar. İki arkadaş gelenlerle kavga eder ancak altı kişiyle başa çıkamazlar. Baş Şaman'ın karşısına çıkartılırlar. Baş Şaman bunlara silah, yiyecek ve haberleşme cihazı vererek dış göreve gönderir. Görevleri gezegen yüzeyindeki yiyecek ve silah depolarını bulmak, hayatta kalanların Kutsal Dağ'a gitmelerini sağlamaktır. İki arkadaş ilk yiyecek deposunun yerini tespit ederler. O sırada dört erkek, dört kadın ve iki çocuktan oluşan bir grupla karşılarlar. 
Grup deponun yerinin bulunmasına yardım ederler. 
Karşılığında biraz yiyecek vereceklerdir. Ancak Tankut gruptaki herkesi öldürür. Tulga ile Tankut tartışır. Daha sonra kavga ederler. Bir sonraki deponun 


yerini tespit için yola koyulurlar. Bir zamanlar beraber okudukları okulun bulunduğu mahalleye gelmişlerdir. 
Gece nöbetleşe uyumak zorundadırlar. Nöbet sırası Tulga”dadır ve Tankut uyumaktadır. Tulga bir ses duyar ve Tankut'u uyandırır. Tulga yıkıntıların arkasından dolanarak sesin geldiği yere gider. Birisini görür ve arkadan yaklaşır. Gördüğü kişi gece yiyecek aramaya çıkan bir kızdır. Tulga, Tankut”a yakaladığını söyler. 
Tankut, arkadaşına adıyla seslenince kız dönerek adının Kerime olduğunu ve Tulga'nın oturduğu evin karşısındaki komşularının kızı olduğunu söyler. Tulga Kerime'yi hatırlamıştır. Biraz sohbet ederler. Kerime ile birlikte diğer yaşayanların olduğu sığınağa giderler. 
Tulga sığınaktakilere durumu anlatır, yiyecek deposunu söyler. Kerime ailesini ve diğer yaşayanları ikna eder. 
Sabah olunca yüzeye çıkarlar ve deponun yerini bulurlar. Tankut, silahını çekerek herkese gitmesini söyler. Yoksa ateş edecektir. Bunun üzerine bir kaç kişi geri döner. Ama Tankut herkesin geri dönmesini ister. 
Kerime, Tulga'nın yanındadır. Kimsenin beklemediği bir anda bir silah sesi duyulur. Tulga, Tankut'a ateş etmiş ve öldürmüştür. Kerime Tulga'ya niçin öldürdüğünü sorar. Tulga daha önce ölen on kişiyi ve Tankut'un kendilerinide öldürmek istediğini söyler. 
Tulga, Kerime'nin yanında kalmaya karar verir. Orada yaşayanların umudu olmuştur. Hep beraber yeniden hayata başlarlar. İlk iş olarak yiyecek yetiştirmeye karar verirler. Silah deposunu bulurlar ve işlerine yarayacak malzemeleri alırlar. Su kaynağı bulurlar. 
Mostar gezegeninde hayatta kalanların bir kısmı her şeye sıfırdan başlamıştır artık. 


pa 

Amiral Sait komutasındaki üs gemisi Burak, üç Da-Gont üs gemisiyle şiddetli bir çarpışmaya girer ve kazanır. 
Da-Gont gezegenini bombalamak üzere hareket eder. 
O sırada Safka'nın emri gelir. Bir an önce geri dönmesi gerekmektedir. Gemi, gezegene ulaşır. Safka gemiye gelir ve olanları Sait”e anlatır. Mostar gezegenine doğru yola çıkarlar. Mostar'a vardıklarında kontrol için bir avcı filosu gönderilir. Daha sonra Safka, Amiral Sait ve diğer subaylar Kutsal Dağ eteklerine iniş yaparlar. 
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Hep birlikte mağaraya doğru ilerlerken üzerlerine ateş açılır. Karşılık verilmez. Bir şaman yanlarına gelir ve kendilerini tanıtırlar. Mağara içinden bir kadın sesi duyulur. Baş Şaman Katrana'nın sesidir bu. O sırada Kahan abla diye bağırmaktadır. Baş Şaman Katrana, Kahan'ın ablasıdır. Baş Şamanlar, “Evrenin Güçleri” olarak bilinen bir güçle bağlantı kurmakta ve yardımcı şamanlar aracılığıyla halkı yönlendirmektedirler. 
Delege Safka ve yanındakiler hep birlikte Kutsal Mabet'in içine girerler. Safka, Katrana'ya “Evrenin Güçleri” ile konuşmak istediğini söyler. Katrana karşı çıkar. Çünkü bu işi sadece Baş Şaman yapmaktadır ve konuşma yapılan odaya Katrana'dan başka birisinin girmesi yasaktır. Safka, Katrana'yı ikna eder ve beraber odaya girerler. Safka bazı sorular sorar, gelen cevap mekanik bir ses şeklindedir. Safka, Katrana'ya kendisinin Evrenin Güçlerini gördüğünü söyler. Katrana inanmaz. Bunun üzerine Safka, kontrol odalarında okuduğu mesajların olduğu diski Katrana'ya izletir. Mesajda, Evrenin Güçleri olarak bilinen ırkın DNA üzerinde çeşitli araştırmalar yaptığı, bu çalışmaların bir süre sonra amacından saptığı ve artık bir yarış haline geldiği söylenmektedir. Bazı bilim adamları farklı hayvan türlerinin DNA'larını birleştirerek yeni türler ortaya çıkarmıştır. Ancak bir bilim adamı ise gizlice kendi ırkının DNA'sını üç hayvanın DNA'larıyla birleştirir. Bir süre sonra ortaya çıkan bu yeni türün, kendilerini geliştiren ırkın zekasını, bir hayvanın bencilliğini, bir hayvanın saldırganlığını ve bir hayvanın ihanet özelliğini aldığı anlaşılmıştır. 
Evrenin Güçleri, ortaya çıkan bu türden kurtulmak için bu türü yedi gezegenden oluşan bir sisteme bırakmış ve uzaktan izlemeye başlamıştır. Yeni türün karşılaşacağı durumları hesap ederek büyük bir üs gemisi bırakmışlar ve ne yapmaları gerektiği konusunda bir yol haritası hazırlamışlardır. Herkes şaşırmıştır. 

O sırada Amiral Sait'in gemisinin komutası Albay Malike'dedir. Yakınlarda bir Da-Gont filosu vardır ve Malike, üs gemisi Burak'ı savaşa hazırlamaktadır. Amirale bilgi vermesi gerekmektedir ancak iletişim kuramaz. Safka ve beraberindekiler savaşı sona erdirmek için görüşme yapmaya karar 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verirler. Hep beraber üs gemisi Burak'a geri dönerler. 
Da-Gont filosuna görüşme talebi gönderilir. Uzun bir bekleyişten sonra cevap gelir. Görüşme kabul edilir ve bir heyet Da-Gont gemisine gider. Daha sonra asıl görüşmelerin yapılacağı üs gemisine gidilir. Safka, Sait ve diğerleri karşılarında muazzam bir filo görür. 
Her hangi bir savaşta kesinlikle kaybedeceklerdir. 
Toplantı salonunda bekleyiş vardır. Salonda diğer altı gezegenin yöneticileri bulunmaktadır. Da-Gont lideri salona girer. Görüşme başlar. Da-Gont lideri gerçekleri anlatır ve diğer altı gezegenin bu türün yok edilmesi gerektiğini istediklerini söyler. Bu yeni türün saldırgan olduğu, başka bir galakside yaşayan bir ırk tarafından bırakıldığını ve geliştikçe hem kendilerine, hem de diğer gezegenlere zarar verdiğini anlatır. Bunun üzerine Safka hiçbir şekilde savaşmayacaklarını, gezegenlerinin tamamen harabe olduğunu ve ellerinde hiçbir teknolojilerinin kalmadığını söyler. Üs gemisi Burak'ın ise bu galaksiden tamamen uzaklaşacağını anlatır. Da-Gont lideri Safka'nın teklifini kabul eder. 

Heyet, üs gemisine geri döner. İmha emrinin iptali için yer altı şehriyle irtibat kurmaya çalışır ancak kurulamaz. Yer altı şehri çoktan oniki yöneticili bir şehir olmuştur. Üs gemisi Burak ise çoktan galaksinin 


dışına çıkmıştır. 
3 — 
Delege oSafka, Odasında odüşünceler (içinde 


kıvranmaktadır. Yarım kalan mesajın devamının ikinci bir kontrol odasında olduğunu tahmin etmektedir. 
İçinde bulundukları yer altı şehrini iki kez kontrol ettirmiştir ancak bir şey bulunamamıştır. Bir kez daha kontrol ettirir. Alt katta bir kontrol odası bulunmuştur. 
Ancak tehlikeli olduğu için daha önce hiç kimse alt katı kontrol etmemiştir. Safka hızlı bir şekilde kontrol odasına gider. Mesajın devamını dinler. Güvenlik görevlilerine talimat verir, kontrol odasında bir teknisyen vardır ve kesin emir vermiştir. Teknisyen dışarı çıkmayacaktır ve dışarıdan kimse gelmeyecektir. 
Delege Safka, Mostar gezegenine gitmeye karar vermiştir. 
Safka, 


odasında uzun mesafeli görüşme 


cihazının önünde Amiral Sait ile görüşmektedir. Daha sonra teknisyene aklındakileri söyler, bazı talimatlar verir. Teknisyen, kontrol odalarında bazı ayarlamalar yapar. Safka'dan gelecek emire göre bulundukları gezegen imha edilecektir. 

Amiral Sait'in gemisi gezegene gelir ve Safka bir mekikle gemiye gider. 

Safka, başkan seçimi sırasında kendisine karşı gelenleri görevlerinden uzaklaştırmıştır. Ayrıca Binbaşı Bora'ya hapis cezası verilmiştir. Binbaşı Bora'nın güvenlikçilerin biri, binbaşı aleyhine ifade verdikten sonra Güvenlikçi Şefi olmuştur. Ancak güvenlikçi şefi, Safka'nın bir şeyler çevirdiğinden şüphelenmiştir. Güvenlikçilerden Safka'nın alt katta bir şeyler yaptığını öğrenir ve durumu Bora”ya anlatır. 
Binbaşı Bora, ikinci kontrol odasındaki teknisyenle konuşur ve Safka'nın planını öğrenir. Daha sonra kendi gemisine gider ve gemisiyle biraz gezmek istediğini söyler. Eski mürettebatı gelmek ister fakat sadece dümencinin gelmesini söyler. Hangardan çıkarlar ve rotayı güneşe çevirmesini bildirir. Dümenci daha sonra bir kurtarma kapsülüyle gezegene geri döner. Binbaşı Bora tek başına güneşe doğru yol alarak intihar eder. 
Teknisyen imha emrini beklemekten vazgeçer ve bulundukları yer altı şehrinde oniki kişiden oluşan bir yönetici kadrosu seçilir. Ancak bir kural koyarlar. 
Elli yaşına kadar herkes yer altı şehrinde yaşayacaktır. 
Bu yaştan sonra herkes gezegenin yüzeyinde gönderilecektir. 


Kitap hakkında bazı söyleyeceklerim var. Devam kitabı olmasına rağmen ilk kitaptaki sürükleyiciliği (o bulamadım. Bazı o bölümlerdeki diyaloglar çok basit kaçmış. Özellikle Tulga ile Tankut'un diyalogları adeta sırıtıyor. Birinci kitaba göre yazım şekli çok değişmiş. Sanki başka bir yazarın kaleminden çıkmış gibi. Ayrıca birçok yerde yazım hataları var. Cümle sonlarında nokta olması gerekirken 


ç” harfi var. Kitap tahminimce hiçbir kontrol 


yapılmadan yayınlanmış. 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden 


The Predator (2018) 


Eski bir Özel Kuvvetler askeri olan Guinn McKenna (Boyd Holbrook) Meksika'da paralı bir görevde bulunduğu sırada bir uzaylıyla karşılaşır, bu uzaylı teknolojisine ait bazı parçaları evine gönderir. Ancak oğlu Rory'nin (Jacob Tremblay) bu paketi yanlışlıkla açması, uzayın en derinlerinden korkunç yaratıkların yeniden dünyaya gelmesine 

neden olur. Üstelik bu yaratıklar, başka gezegenlerdeki varlıklarla gen havuzlarını genişletmiş, iyice güçlenmiştir. 

Kısaca Ölümcül Ganimetin bir çocuğun eline geçmesi sonucunda yaratıkların dönüşünü anlatıyor. Avcıdan kaçmak için en iyi olduğu yer yani ormanı seçmeleri dışında film etkileyici görünüyor. 

İlk kez izleyecek olanların konuya yabancılık çekmeyeceği bir bölüm var karşımızda. Film 14 Eylül 2018 de vizyona girecek. 


Yönetmen: Shane Black 

Senaryo: Shane Black, Fred Dekker 

Oyuncular: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Trevante Rhodes. 


Sanal Bedenler (2018) 


Artık düşmanım yoktu. Kızdığım, reddettiğim, karşılaştırdığım hiçbir şey GÖZLERİN ARDINDAN yoktu. Dostum yoktu. Sevilmeyi isteyen, zor durumlarda yardım eden hiçbir e a fi e L şey yoktu. Çünkü artık sadece “ben” yoktum, “biz” vardık. Gözlerimizdeki perde kalkmıştı. Bu bağa gelen herkes T1 kolonisinde toplanmıştı. Herkes herkesleydi. Kimse “ben” demiyordu, kimse ben kavramını hissetmiyordu. 


BEDENLER 


Çünkü bu bağı gerçekten bağ yapmak için “biz” gerekiyordu. gedir ağ... 


ya 


Yazar: Dilay Nisa Vural 
Yayınevi: Cağaloğlu Yayınevi 
Sayfa Sayısı : 216 
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Dirk Genily'nin Holistik Dedektiflik Bürosu (2018) 


Yüz binlerce okura ulaşan Otostopçunun Galaksi Rehberi serisinin sevilen Arthur Dent'in yaratıcısı Douglas Adams, bu yeni serisinde dedektifliği li yıkan dedektif Dirk Gentiy ile çıkıyor okurun karşısına Wi Di lr temelde birbiriyle bir bağlantısı vardır soruları yalnızca yanıtlarını bildiğinde sormayı ri m rr Gently'nin Holistik Dedektiflik Bürosu'nda bizi yine arası tul af karakterlerle tanıştırıyor... Pürüzleri üst üste yığıyor, ilgiliyi gisizden ayırma işini okura bırakıyor. Yerleşik uygulamalarla ve haliklar izi 


resmen dalga geçiyor... Gentiy ve arkad içi Ü İ rr y adaşları için çok güzel bir başlangıç.” 


Yazar: Douglas Adams 

Çevirmen: İrem Kutluk 
Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
Sayfa Sayısı : 336 


Megalo Box (2018) 


Junk Dog ismindeki karakterimiz normal yaşamında maddi zorluklar çekmektedir. 
Geçimini sağlamak için bir yol ararken yasadışı dövüşlere ( Box ) katılmaya 

karar verir. Fakat bu ring para kazandırdığı gibi bir o kadarda acımasızdır. 
Kullanıcılarının hızını ve gücünü arttırmak için Gear olarak bilinen mekanik uzuvlar kullanılmaktadır. Ringe çıktıktan sonra geri dönüşü yoktur. Junk Dog ringde geçmişten tanıdığı kişilerle karşılaşacaktır. Mücadadelesini sonuna kadar 


sürdürmekte kararlıdır. 


Stüdyo: TMS Entertainment Seslendirenler: Joe / Hosoya Yoshimasa, Yuuri / Yasumoto Hiroki, Nanbu / Saitou 


Shirou 
13 bölüm / 24 dakika 


Green World (2018) 


Kontrolden çıkmış “Green World” isimli yapay zeka; dünyayı daha yeşil hale getirmek için bir plan yapmıştır. İnsanlığın 9699”unun bilincini sunuculara yükleyip NASA'nın geri dönmeyecek keşif roketine aktaracaktır. Böylece hem insanlığın hem de dünyanın ikinci bir 


şansı olacaktır. 
Türkçe altyazılı olarak youtube'dan izlemek için Green World (Türkçe Altyazılı) adıyla 


bulabilirsiniz. 


Yazan-Yöneten: Cenk Özakıncı 
Oyuncular: Lemi Filozof 
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4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Alternatif Tarih 


Kenan ÇETİNKAYI 


do İei 


İşte burada duruyorum, başka türlüsünü yapamam. 
Tanrı yardımcım olsun. Amin! 


Martin Luther 


“Selam Piskopos Albertini.” 


“Baş Piskopos.” diyerek karşısındaki adamı süzen Albertin yavaşça eğilmişti. 


“Beklediğiniz gibi değilim sanırım.” 


Diğeri bu açık sözlülük karşısında afallasa da belli etmeden konuştu. 


“Aslında öyle demek çok kaba olur. 95'lerin bu kadar çekindiği birisini insan farklı hayal ediyor. 
En az iki metre olmanız gerekiyordu efendim.” 


“Bir de eklemelisiniz.” 


gözlerimden o saçtığım (ateşleri 


İki adamda karşılıklı güldüler. Ama sahte 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Cp 


gülümsemelerinin ardında onları izleyen birisinin ilk izlenimi sinsilik olurdu. 


Bu sırada siyah kıyafetler içinde içeri giren genç, başı yerde, kapının önünde beklemeye başladı. 


“Söyle Timur.” 
“Efendim, hazır.” 


“Tamam öyleyse.” Albertini ayağa kalktı. 
Piskopos oturduğu yerden kapının kenarında duran gence bakıyordu. Kırmızı pelerinini tutarak ayağa kalktı. 


“Timur Anadolu'dandı sanırım. Sizin diğer yardımcının adı neydi? Elini çenesine götürüp düşünür gibi yaptı. Ardından yine kendisi cevapladı. 


“Gan Dian. Evet. Çin Bölgesine Baş Rahip olarak atanmıştı. İyi iş.” Demesiyle iki adam ve Timur yürümeye başladılar. 


“Timur, çok geride kalmayın. Hatta yanımızda yürüyün. Eğitim sadece kitaplardan olmaz. Biz burada 


canlı tarihiz. Her ne kadar tarih bizleri yazmayacak olsa da!” Baş Piskopos yine gülümsedi. 


“Nerede yakaladınız teröristi Albertini?” 


Albertini bir an başını yere eğdi. Yanındaki adamın en küçük ayrıntıya kadar her şeyi bildiğinden emindi. Ama adamın aklındakileri bilemezdi. 95'lerin ölesiye korktuğu bu adam tahmin edilemeyecek birisiydi. 


“Kuantum bilgisayarlarımıza sızmaya çalışırken yakaladık. Büyük ihtimalle ekonomik kaynaklara erişim sağlayacaklardı.” 


“Ah evet para olmadan olmuyor bu tür işler. 
Peki genç Timur siz ne düşünüyorsunuz?” 


Afallayan genç adam Albertini”ye baktı. 


“Korkmana gerek yok benim acımasızlığım sistem karşıtlarına, istediğini söyleyebilirsin. Hatta bana bildiğin her şeyi anlat. Zaten asansörü kullanmak istemiyorum ve sizin suçlu yerin on dört kat altında E-83 nolu odada olmalı. Gerçi yorulur muyuz? 
Yorulursak asansöre bineriz.” deyip ellerini pelerinin cebine soktu. 


“Efendim. Bilemiyorum. 95'ler...” 


“Evlat burada özgürüz. Şimdi konuş, sakıncası var mı Albertini?” 


“Elbette ki yok.” İki gülümsemeyle birbirlerine baktılar. 


adam da sahte 


“Efendim, 95”ler 1517 Martin Luther ve onun sözde 95 tezine dayanıyor. Bu tezle kilisenin gücünü sınırlandırma ve siyasi olarak halk üzerindeki etkisini kırmayı hedeflediği iddia ediliyor. Elbette şimdiye kadar bunu okuyan olmadı. Ama inanan fanatikler özellikle kilisenin o dönemki endüljans satışlarının eleştirisinin şimdide devam ettiğini düşünüyor.” 


“Dur bakalım. Peki bu 95 tez neden hiç elimize geçmedi?” 


“Belki de var olmadı. Hem Luther dönemi için çok önemli bir adam olmasına rağmen o yıllarda anlaşılamaz bir biçimde öldürüldüğü yazar kaynaklarımızda.” 


“Bak burası da önemli. Peki nasıl öldü?” 


“Bilmiyorum.” 


“Hahhaa gördün mü genç rahibimizi Albertini? 
Sanki biz öğrencilerin arasında dolaşan kelimeleri bilmiyoruz. Bak evlat bizler de öğrenciydik ve masum değildik. Haydi durma!” 


“Onun vücudunda bozuk para büyüklüğünde bir yanık izi varmış. Göğsünden başlayıp sırtından çıkmış. O bölge o kadar yanmış ki hiçbir doktor böyle bir yanık görmemiş.” 


“Yanık mı? Kusursuz yanık. Peki bu tez, eğer o kaza olmasaydı sence ne olurdu?” 


“Efendim 21. Yüzyıl her şeyiyle bizim kontrolümüzde, bürokrasi, ekonomi, siyaset, sanat ve diğer tüm her şey biz rahiplerin kontrolünde, 95 tez Dante'nin İtalyan dili üzerindeki milliyetçilik etkisinin bir benzerini yapacak ve o zamanki küçük alman prensliklerini merkezi bir devlet kurmaya itebilecekti. 
Bu da sanırım gücün bölünmesi demek olur.” 


“Bak tam karşımızda, iki kılıcı kesen tek kılıç. 
Her şeyi kontrol eden gücümüzün simgesi. Bunun her yerde olmasının nedenini biliyorsun değil mi? 


“Halka hatta kendimize hatırlatmak için.” 


“Kendimize? Aferin! En çokta biz hatırlamalıyız. Almanlar ise (omerkezi bir devlet kurmaktan uzaklar. Bağımsız olmak hoşlarına gidiyor. 
En azından öyle sanıyorlar. Katolik kilisesinin gücü yüzyıllardır bir adım bile gerilemedi. Yönetim işini iyi beceriyoruz.” 


“Evet. Yüzyıllardır tek bir savaş bile olmadı. 
Bilimsel olarak çok ilerdeyiz. Merkezi bir dünya devletinin kaynakları doğru paylaştırıldığında nasıl başarılı olabileceğini gösterdik. Elbette Osmanlı ya da Çin var ama onlar da vergilerini verdikçe kendi topraklarında rahatlar.” 


“Sen Osmanlı Bölgesindensin. Zor olmuştur senin için?” 


“Evet efendim, din değiştirmeyi hâlâ hoş karşılamıyorlar. Merkezi hükümette birçok akrabam var ama tek din değiştiren benim.” 


“Üzülme, aile kendini nerede güvende hissediyorsan oradadır. Asansöre binelim mi?” 
diyerek asansörün önünde durdu. Beklerken bir şarkı mırıldanıyordu. 
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“Albertini, Ay'da ki üstten haberin var mı?” 


“Tabii ki efendim. Mars kolonisi ve Europa'ya gönderilen erzaklar sorunsuz ulaştı. Ayrıca Mars üzerinde ki bazı bölgeler birkaç ürünü yetiştirilebilecek kadar ehlileştirildi. Mantarlar sayesinde elli yıl içinde uygun bir ortam sağlayabileceğiz.” 


“İşte tek dünya tek devlet... Geldik” Asansörden çıkıp sessizce ilerlediler. Hücreden içeri girdiklerinde iki görevlinin ortasındaki adam sakince onlara bakıyordu. Baş piskopos ellerini arkada birleştirip adamın yanına doğru yürüdü. 


“Merhabalar.” 
“Baş piskopos olmalısın. Kibar Ölüm.” 


“Evet. Bana böyle sesleniyorlar. İnan bu işten zevk almıyorum. Ama birisi yapmalı. En azından kibarım.” 


“Komik olma bunun için yetiştiriliyorsunuz. 
Pavlov'un köpekleri gibisiniz.” 


“Özgürlük! Koca bir sisteme sızıp bir ağı yok etmek. Sanırım bu da özgürlük sayılmaz. Dışarı çıkın beyler!” yandaki iki adam kapıya yöneldiler. Bu sırada Timur da diğerlerinin arkasından çıkıyordu. 


“Sen kal evlat. Öğrenmen gereken şeyler asıl burada başlıyor. Albertini makine hazır mı?” 


“Evet.” diyerek tutsağın oturduğu sandalyenin arkasındaki masadan yuvarlak bir demiri adamın kafasına yerleştirdi. 


“Hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz!” 


“Mesele bu değil ki! Bak bu yeni. Arkandaki odada kendi askerimiz var ve senin bilincini makineye aktarırken onunkini de sana aktaracağız. Sonra seninkiler sen buradan başka bir yere nakil edilirken seni kaçıracaklar ve sonra işte herkes burada olacak. 
Merak etme bilincini taşıdığımız makinede sana her şeyi anlatacaklar, işkence budur. Başla.” 


“Hayır!” Timur elinde bir silahla titriyordu. 
“Timur...” 


“Ah Albertini, kahraman olmak isteyen bir Di” 


“Hiçbir şey öğrenmenize izin veremem.” 
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“Ele geçirmemeleri için kafamdan vurmalısın!” 
Tutuklu bağırdı. 


“Görevliler, görevliler!” Albertini bağırmıştı. 


“Bağırma Albertini, kimse duyamaz seni ben çıkana kadar tüm sistemleri kapatmalarını ve içeri kimsenin girmemesini söyledim.” 


“Tamam, hadi vur!” Piskopos iki adım geri çekilerek Timur'un önünü açtı. Timur bir süre bakakaldı. 


“Hadisene aptal!” tutuklu öfkeliydi. 
Timur titreyerek ağlıyordu. 


“Ben de öyle tahmin etmiştim.” pelerinin altından bir silah çıkardı. 


“Bak Albertini, Luther'i de böyle bir silah öldürdü. Aynı mekanizma ve aynı delik.” Albertini'yi vurdu. Adam birkaç saniye, kalan sol gözüyle baktı sonra yere yığıldı. 


Piskopos Timur'a baktı. 

“ Korkma.”çocuğu başından vurdu. 
“Ne yapıyorsun?” 

“Sence çocuk kaç testi geçerdi.” 
“Sen de örgüttensin. Ama nasıl?” 


“Nasıl bu kadar kıyıcıyım? İnan zor olmuyor. 
Her şey örgüt için.” 


“Dur! O silah?” 


“Benim görevim onu bulmak. Kim yaptı ve geçmişte ne işi var? İşte burada duruyorum, başka türlüsünü yapamam. Tanrı yardımcım olsun. Amin!” 


“Amin!” 


NURCİHAN DAĞUÇ 


Hayalet Kentin Kadınları - Nurcihan Doğuç - 2009 
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Düş Mühendisi 2 
Semih BULGUR 


“İnsanlık kendi gerçeğini mi yaşayacak yoksa android bir başkanın yazdıklarını mı? Sınırların olmadığı Tek Dünya barış ve huzur mu getirecek yoksa robotik bir zulüm mü? Gerçek mi galip gelecek yoksa sanal gerçeklik mi? Gelecek bizi heyecanlandıran, bilinmez, şaşkınlık verici ama aslında yaşanmış bitmiş İlahi bir yazılımdır. Geçmişi değiştiremeyiz ama artık gelecek parmaklarımızın ucunda. 


Semih Bulgurun bilim kurgu tadında kaleme aldığı bu kitap, okurları geleceğe doğru uzun bir yolculuğa çıkarıyor ve Batılı yazarları geleceğin efendiliğinden indiriyor. Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir yeri olacağını anlatırken bir Düş Mühendisi olarak antimadde, hololine yazılım teknolojilerinin yarattığı cennet ve cehennemi yaşıyor. 


Aynı zamanda fantastik bir anlatım içeren romanda yazar, bitmek tükenmek bilmeyen hırsın, düşmanlığın ve az ama değerli kalan merhametin, sevginin, geleceğin teknolojisiyle bizi nereye 


götüreceğini gözler önüne seriyor...” 


Basım Yılı: 2018 
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Yaren Artul beklenmedik bir kaza sonucu ailesini kaybetmiş, uzun bir bunalımın ardından yeni bir hayat kurmak için büyük bir köşkte yaşayan Sümeyye Hanım'ın bakıcılığını üstlenmiştir. 


Ne var kiyeni hayatı göründüğü kadar sakin geçmeyecektir. Çünkü Yaren'in ölen babası Turgut Artul, gizli biyoloji savunması alanında çalışan bir bilim adamıdır ve bütün insanlığı etkileyecek bir buluşa imza atmıştır. 

Koruyucu adı verilen bu buluş insanın DNA değişkenliğini ortaya çıkaracak ve üstün bireysel korumayı sağlayacaktır. 


Yaren birdenbire kendini korkunç çıkar ilişkilerinin, büyük bir tehlikenin ve bir o kadar da büyük bir aşkın ortasında bulacak ve olaylar hızla gelişecektir. 


Basım Yılı: 2012 


Yansıma 
İlknur UĞUR 


YANSIMA 


İLKNUR'U 


sepyo 


GUR 
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Kubilay GÜNAY 
RMS Titanic 


“RMS Titanic, aslında hiçbir zaman batmadı. ” 


irleşmiş Milletlerin toplantısında, Dünya'da Bi kuraklığın sona ermesi için atılan tüm adımlar sonuç vermedi. Son teknolojik cihazlar sayesinde sorunun kaynağı olarak RMS Titanic'in içindeki bilinmeyen bir nesne olduğu tespit edilse de yüksek radyasyon vb. sebeplerle nesneye battıktan 


sonra Dünya'nın dengesi yıllar içinde alt üst 


ulaşmak mümkün olamadı. Gemi olmaya başlamış ve uzun yıllar bunun farkına 


varılamamıştı. 


Dünya'daki süper güç Türkiye'ydi. Bunun önemli bir sebebi Türkiye'nin tohum saklama projesi olmuştu. O yüzden ülkemiz kuraklıktan pek etkilenmedi. Birkaç büyük ülke kuraklığı daha 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az hissediyordu. Bunlar ABD, Çin ve Kuzey Kore idi. Geriye kalan çoğu ülke sosyoekonomik açıdan düşüşteydi. Dünya'daki kargaşa iyice kendini 


hissettirmeye başlamıştı. 


OğOğ0 


Her dinden ve her inançtan insanlar bir araya gelip beraber dua ediyorlardı. Tanrı'dan günahlarının affedilmesi için ve kuraklığın geçmesi için yalvarıp yakarıyorlardı. Bilim ise bir çıkmazın içine girmişti ve çıkacak gibi gözükmüyordu. 
Görünen oydu ki insanlık açlıktan ve susuzluktan 


yavaşça yok olmaya doğru gidecekti. 


Çoğu ülkeyi vuran kuraklık dolayısıyla su ve yiyecek kıtlığı çeken ülkelerden biri her an beşinci Dünya savaşını başlatacak bir adım 


atabilirdi. Bu sebeplerden Birleşmiş Milletler 


son çare olarak Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvurarak Barbaros'la görüşmek 


istedi. 


Barbaros M.S. 2234 yılında yaşayan bir zaman yolcusuydu ve tüm Dünya tarafından tanınıyordu. Çoğu kez suikast girişime uğramışsa da hepsinden tek bir yara almadan kurtulmuştu. 
Türkiye'nin Oo kuraklıktan etkilenmemesinin Barbaros olduğu iddia edilse de fakat bu iddia 


hiçbir zaman ispatlanamadı. 


Birleşmiş Milletler Barbaros'unda yer aldığı toplantıda çok önemli bir karar aldı. Bu karara göre Barbaros, zamanda geriye gidecek ve kuraklığa sebep olan RMS Titanic'in içindeki ne olduğunu bilinmeyen nesneyi alacaktı. Gemiye veya başka insanlara müdahale edilmeyip yeni paralel evrenler yaratılmasından sakınılacaktı. 
Olası bir durumda, neler olacağı kestirilemiyordu. 
Dünya'yı kurtarmak için insanlığın başka çaresi 


yok gözüküyordu. 


OğOğO 


Barbaros, ülkeye döner dönmez Türkiye Büyük Millet Meclisinde duygusal bir konuşma yaptı. Konuşması tüm dünyada canlı yayınladı. 
Sözünü bitirdikten sonra TBMM'de büyük bir alkış koptu. Sadece Türkiye değil, tüm dünya için umut vadeden bir andı bu. Çıkışta kalabalık bir basın ordusu vardı ama Barbaros çoktan özel bir 


limuzinle evine doğru yola çıkmıştı. 


Barbaros eve vardığında her zamanki soğukkanlılığı ile evinin alt katında bulunan karanlık mabede indi. Üstünde beyaz bir Mevlevi kıyafeti vardı. Masada ki kibrit kutusuna uzandı. 


İçinden bir kibrit alıp çaktı, önündeki 12 mumu 


tutuşturdu ve içerisi bir anda ışıkla doldu. Sürekli meditasyon yaptığı oyuk bölmeye oturup bağdaş kurdu. Artık Barbaros, M:S: 1912 yılına gitmeye 


hazırdı. 


#4 


RMS 


Titanic'in kıç tarafında bağdaş otururken buldu. 


Gözlerini (o açtığında (kendini 
Kimsenin kendini fark edip fark etmediğine baktı. Sadece beş yaşındaki çocuk Barbaros'un aniden ortada belirdiğine şahit olmuştu. Annesinin kolunu çekiştirip durdu ama annesini çocuğu bir güzel azarladı. Suratı asılan çocuk annesinin 


bacaklarının arkasına geçip saklandı. 


Barbaros tekrar gözünü kapadı ve dikkatini aradığı nesnenin nerede olabileceğine verdi. Tüm gemi gözlerinin önünde simülasyon şeklinde canlanıyordu. Geminin şeffaf, turuncu bir ışık huzmesi şeklinde haritasını çıkarttı. Barbaros'un aradığı nesne, bu turuncu ışıktan farklı olarak görünecekti ve bu sayede gidip nesneyi alacak, 


geldiği zamana geri dönecekti. 


Sonunda bir sandık içinde beyaz ışıklar saçan yuvarlak bir nesne gördü. O şey neyse, çok uzakta değildi. Kimseler görmeden sandığı almayı başardı. Kimsenin olmadığı bir sırada belirli mantralar söyleyen zaman gezgini Barbaros, 


sandıkla birlikte gözden kayboldu. 


kk 


Solucan deliğinden geçen Barbaros, sandığı almasının sonuçlarıyla yüz yüze kaldı. 
Eğer sandığı almasaydı, RMS Titanic'in telsizinin bozulmasına sebep olacaktı. Telsiz bozulsaydı, telsizi tamir eden adam, yardım etmeye çalışan başka bir gemideki görevliyi azarlayacaktı ve 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yetkililere bildirmeyecekti. Böylece RMS Titanic uyarı mesajını almadığı için Buz dağına çarpıp sulara gömülecekti. Bildiğimiz tarihte buydu. 
Fakat öyle olmadı. Nesne telsizi bozmadı ve RMS 


Titanic sulara gömülmedi. 
Gerçek böyle yazıldı; 


RMS Titanic, zaman 


batmadı. 


aslında hiçbir 


OğOğO 


Esrarengiz nesnenin sırrı ileriki yıllarda keşfedildi ve kozmik bir iletişim “Elma'sı” olduğu anlaşıldı. Barbaros M.S. 2234'e döndüğünde, Dünya Yıldız savaşına hazırlanıyordu. Güneş tehdit edenler, “Işık 


insanlar” denen uzak galaksiden gelen canlılardı. 


sistemimizi kendilerine 
Bize çok benziyorlardı fakat bedenleri yarı 


saydamdı. Bizim ırkın gelişmemiş bir ırk olduğunu, zamanla tüm galakside kargaşa ve savaş 


çıkaracağımızı iddia ediyorlardı. 


Bu zihniyet, bizi sıradan bir hayvan olarak görüyordu. Daha akıllı ve daha maneviyatı yüksek bir ırk oldukları için bizi köle olarak görüyor, üzerimizde deneyler yapmak istiyorlardı. 
Gerçekten de haklılar mıydı? İnsanoğlu yıllarca çeşitli hayvanlar üzerinde deney yapmamış mıydı? 
İnsanoğlu, kendi gibi düşünen başka bir benzer 


ırkla karşı karşıyaydı ve şartlar eşit değildi. 


Fakat bir şeyden haberleri yoktu. Zaman gezgini Barbaros'tan! Barbaros, zamanda yolculuk yapıp olacakları yeniden değiştirebilir miydi? Buna kim karar verecekti? Değişen zamanda Dünya'yı ve insanları artık tanımakta zorlanıyordu. Zaten kimsenin böyle bir zaman gezgini olduğundan haberi bile yoktu. 
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aldı 


toparlamaya çalıştı. Birden kafasındaki olaylar 


Barbaros derin bir nefes ve kafasını bambaşka bir şekil almaya başladı. Gerçekten zamanda yolculuk edip Evren'in işleyişine karışıp, 


Tanrı'nın işine parmağını mı sokmuştu? 
“Tabi ya...” dedi kendi kendine... 
Sesli düşünmeye devam etti; 


“Benim zamanda geriye gitmem Tanrı'nın bir düzeltmesiydi. Sadece bir zaman kırılması yaşadım. Alternatif bir tarihi gördüm ama gerçekte olan şey şu; 


RMS Titanic, batmadı.” 


aslında hiçbir zaman 


E mbriyogğjenesis 


Embriyogenesis - Özlem Ada - 1997 
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Selma MİNE 


Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


ZAMANDA YOLCULUK 


Zaman FENOMENİ WE Taman,Makinelerişl eg 


Bunu bilim insanları başlattı sanırız değil mı? Aslında çok daha eskilere, kadım dönemlere dayanır ve Kutsal Kitaplar'da da yerini almıştır, zamanla uğraşmak. 
Kimini o efsanelerde, kimini masallarda bulmak olasıdır; ama konumuz onlar değil Bilimsel 
çalışmalar, 1800 sonları 1900 
başlarında ağırlık Oo kazanan ruhçuluk ve de bunun deneysel incelemelerine dayanan psiko- 
Jogos (psikoloji, ruh bilimi) ile Jaboratuvar çalışmalarına dayanan parapsiko-logos o (parapsikoloji 
— ruh ötesi bilim), bilinmeyenden bilinene doğru bu konuyu da dıdıklemişür. 

Ancak üzücü olan bu konunun fizik, astoflizik gibi bilim dallarında henüz kuramsal aşamada olmasıdır. Dolayısıyla da yazılan tüm eserler, eğer psikoloji veparapsikolojigibilogos üzerine kurgulanırsa bilim kurgu (science fiction) kuramlar üzerinden gıdılirse bilimsel fantezi (science fantasy) olmaktadır. 
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BAKALIM KİM NE DEMİŞ? 


Zaman kaymaları, zaman atlamaları, kadim dönemden günümüze yansıyan adıyla “Atalar'a Yolculuk” yaparak geçmişi temizleme veya değiştirme gibi eylemler, ne yazık ki psikoloji ve psikiyatri (ilaçla tedavi) dallarında, kişinin ya ruhsal bunalımlarına ya da kafadan çatlaklığına bağlanmaktadır. 

Parapsikoloji denilen neredeyse yüz yılı bulan laboratuvar çalışmalarında ise, konu daha ciddi işlenmektedir. 


ZAMAN KURAMLARI! 


20.yy'ın obaşında, insanoğlu (Mutlak Zaman fikri üzerinde duruyordu: Yani iki olay arasındaki belli bir birimle ölçülen, saatle veya takvimle sınırlanan bir süreydi. Dönemin İngiliz yazarlarından J.B.PRİESTLEY (1894-1984), zamanı 3 bölümde incelemiştir: 


1). Mutlak Zaman 


Saatin gösterdiği, takvimlere sıkıştırılan, göstergelerle belirlenen zaman. KINSTEIN, ışık hızı ile ilgili Genel Görelik kuramını ortaya koyup ispatlayınca, Mutlak Zaman fikri çöktü. 
Onun yerine Göresel bir Zaman kavramı ortaya çıktı. 

E-me? formülünde kütle, ışık hızına ulaşıldıkça, sonsuzlaşmakta ve zaman geriye kaymaktadır. Bu durumda, şöyle bir soruyu sormak olasıdır: 

a).Derin düşünce ile bedende geçmişin genetik bilgi kaydını taşıdığı üzerinde durulan Beyincik Kayıtları mı açılmaktadır? 

b). Yoksa hızdan kaynaklanan kütle yayılması ile, kişinin zihin perdesi bütünün içinde yayılmakta ve biyo-plazma olarak tanımlanan uzaysal sıvı (likit) kristal üzerindeki kayıtları dolaşmakta ve onları anlık kavrama halini mi yaşamaktadır? 
2).Muhtemel Bir Gelecek Kavramı 


1 ZAMAN ve ZAMAN YOLCULARI, Selma MİNE, RUZAD Yay, Kitap: 20, İzmir 2012 


a).Batı felsefesinde zaman, LİNEER yani çizgiseldir: Doğrusal hareket eden Geçmiş, şu An ve Gelecek vardır. Pek çok bilim kurgu/fantezi eserinde, kişi bir şekilde geçmişe gider, yaşamını düzeltir ve böylece bugününü de değiştirmiş olur. Burada gözden kaçan, kişi yaşamının sadece kendisine bağlı olmadığı, ailesi, çevresi, arkadaşları hatta ülkedaşlarıyla dalga dalga bir değişimi yaratması durumudur. 


Kaos Kuramının öncülerinden Amerikalı bilim adamı Edward LORENZ (1918- 
2008), bir sistemin başlangıç verilerindeki ufacık değişikliklerin bile büyük sonuçlar doğurabileceğini öngörür, Sözgelimi bir kelebeğin Amazon'da kanat çırpmasının Teksas'ta fırtınaya sebep olabileceği örneğini vermiş ve buna Kelebek Etkisi demiştir. 


Ünlü bilimkurgu yazarı ve biyokimyacı Isaac ASİMOV (1920-1992) da bunu şöyle örneklemiştir. “Eğer bir yazar, 3000 yıl geçmişe gider de bir el yazmasındaki sadece 'R' harfini değiştirirse, zamanına dönüşte, farklı bir kültür ve toplumla karşılaşabilecektir.”” Çünkü kitaptaki tüm kelimelerin anlamları, onlara bağlı anlatım ve fikirler değişecektir; sonuçta ona uygun kültürler oluşacaktır. 
Dolayısıyla bu düşünce tarzı, “Zamanda Yer Değiştirme” Kuramını da tetikler. Geçmişe veya geleceğe yapılacak bir yolculuk, hiçbir şeyi değiştirmez. Geçmişte yapılacak bir değişiklik, adeta bir video band kaydı gibi geri sarılıp üzerine yeni bir kayıt atılıyorsa, artık eskisini anımsayan kimse kalmayacaktır. Keza gelecek için de bu 


geçerlidir. 
Başka bir bakış açısı ise Alınyazısı Paradoksu”dur. Buna Kapalı Döngü veya 


Kapalı Zaman Döngüsü Paradoksu da denir. Bu durumda, ne geçmişte ne de gelecekte hiçbir şey değiştirilemez. Ne olması gerekiyorsa o olur. 


Stephen HAWKING, bu konuda daha dikkatlidir?. Fizik yasalarının zaman yolculuğu 


2 ZAMANIN KISA TARİHİ, Stephen HAWKING, Milliyet Yayınları, 
İstanbul, 1989 
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için makroskopik engeller koyduğundan söz eder. Mikroskopik düzeyde ise atom ve atomaltı boyutunda bu zaten gerçekleşmektedir. 2000”lere doğru ortaya atılan Ouantum Kuramı, her şeye olduğu gibi bu konuya da merhem olmuştur. Bu kurama göre, atomlardaki elektronlar, zaman içinde kolayca ileri geri gidebilir. Böyle olunca, gelecekteki bir bilginin bugüne çekilmesi olasılığı doğar. Bilginlere göre, bunu da insanda henüz keşfedilmeyen bir mekanizma sağlamaktadır. 
“Eğer,” diyorlar, “gerçekten de gelecekten bazı görüntüler ve bilgiler koparılabiliyorsa, gelecek, bir yerlerde şimdiden var demektir...” 

Sonuçta kuramlar ve bunların bilim kurgu eserlerine yansıması, şu arayışları da ortaya koyar: 

1).Tarihi yeniden yazmak, 

2).Tarihi değiştirmeyi engellemek ve değişimlerden olabilecek bozulmaları yeniden yapılandırmak, 

3).Zaman yolculuğunun yarattığı etik ve pratik sorunların çözümü, 

4).Paradokslar o(İkilemler) o ve çözümü 


onların 


İkilemler ise daha ilgi çekicidir. 

).Zaman Yolculuğunun Kişiselleştirilmesi: Kişi geçmişe gidip kendisi ile karşılaştığında, fizik olarak hangisi gerçektir? Çünkü aynı varlık aynı zaman ve mekânda bir yerde bulunamaz. 
Birinden biri gerçek, diğeri hayaldir veya her ikisine göre diğeri hayaldir. 

2).İkiz Kardeş İkilemi: İkiz kardeşlerden biri uzay yolculuğuna çıkıp döndüğünde, geride kalan kardeş, ondan daha yaşlı olacaktır. Bu durum, ikizler arasındaki dengede nasıl rol oynayacaktır? 

3).Büyükbaba İkilemi: Geçmişe giderek kendi büyükbabasını öldüren biri, kendisini de yok edecektir. O zaman tetiği çeken kimdir, sorusu ortaya çıkar. Bunun cevabı da “bir paralelde vardır veya öldürmeden bir an önce paralel evrene sıçrar” olmaktadır. 

Bu durumda imdadımıza Doğu Felsefesi yetişecektir: 


3 SİNEMADA ZAMAN YOLCULUĞU, Gökçen ARDIÇ, Salyangoz 
yayınları: 94, İstanbul, Şubat 2016 
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b).Doğufelsefesindezaman KÜRESEL dir: 

Geçmiş, bir su dalgası gibi yayılır, başka dalgalar ile girişim yapar ve her defasında başka bir matris açar. Seçeneklere göre değişen bir yapıdadır. Zaman büyük bir devinim içindedir; belirli (o döngülerle ofarklı oçehreler (o altında tekrarlanmaktadır; ama hiçbiri bir önceki gibi değildir, sadece aynı hatalar benzer sonuçlar yaratır. 

Bu yüzden hataların düzeltilmesi veya önlem alınması, o eylemin tekrarını önler, tekâmül denilen olgunlaşmayı ve evrim denilen başkalaşımı ortaya koyar. Üstelik geçmişe gittiğinde, bu ortam onun gerçek geçmişi midir, yoksa zamanla belleğinden silinen anıların yerine zihninin boşlukları doldurması sonucu oluşturduğu başka bir zaman küresi midir? İster bilinçli değiştirsin, isterse kurguladığı o zaman küresinden dönüp gelsin, kendi zamanını bulamayabilir; artık farklı bir küreye atlamıştır. 

Bu düşünce, beraberinde Paralel Evren fikrini getirmiştir. Buna bazı yazarlarca Teğet Evren de denilmiştir. Belli frekans farkıyla iç içe yaşanan, devamlı Hal'lerden oluşmuş bir zaman. 
Geçmiş ya da Gelecek buradadır, aynı An'dadır; ancak frekans farkıyla! Dolayısıyla hepsi kendi Zaman Dilimleri içinde var olmakta ve yok olmaktadırlar. 

Fredrick Brown (1906-1972) tarafından 1949'da yazılan ve ülkemizde “Hücum” adıyla Çağlayan Yayınları tarafından yayınlanan «What Mad Universe» adlı romanında; aynı zaman diliminde, farklı mekân ve ortamlarda devam eden paralel dünyalar ve paralel yaşamlardan söz eder! 
Bu paralel evrenler ise, ya bizim imajlarımızla yaratılmakta veya bizim hayallerimiz, Oo yaşamların ve evrenlerin düşüncelerimizde beliren imgeleridir?. 

Üstelik bu paralellere gidiş gelişlerde yaşanılan durumlar ve geçmişe gidip günümüzü değiştirme çabaları ile ilgili yan kuramlar hatta kurallar da geliştirilmiştir. Aksi halde özellikle fiziksel müdahalelerde büyük karışıklık ortaya çıkacaktır. 


4 WHAT MAD UNIVERSE (1949): http://www.x-bilinmeyen.net/ 
hucum! 


ZAMAN YOLCULUĞU NASIL YAPILIR? 


Bilim kurgu eserlerinde, bu yolculuklar nasıl yapılmıştır? 

1).Zaman Makinesi ile yolculuk 

2).Uzay-Zaman girdabı ve manyetik fırtınalar ile geçmişte veya gelecekte belirmek 

3).Zihinsel sıçrayışlarla zaman ve mekân değiştirmek, 

4).Işık hızına erişerek, FINSTEIN'ın kuramına göre geçmişe seyahat, 

5).Kara delikler ve solucan delikleri ile başka evrenlerde belirmek. 


Bunların oOhenüz kuramlara odayanan ispatlanmamış varsayımlar olmasından dolayı, genelde Bilimsel Kurgu olarak nitelenmelerine rağmen, gerçek anlamda Bilimsel Fantezi durumundadırlar. Ülkemiz insanının fantazyaya düşkünlüğü sonucu, bu ağırlıkta eserler bilim kurgu olarak ünlenmiştir. Gerçek bilim kurgular ise “güncel konular” olarak göz ardı edilmektedir. 


3). Yaratıcı Hayal Gücünün Zamanı, ya da Düşüncelerin Zamanr 


Zihnin kendine yarattığı ve içinde yaşadığı zamandır. Fiziksel zamana göre farklı bir akışı ve hızı vardır; üstelik anlık sıçrayışlarla geçmişe gitme ve dönme gücüne sahiptir. 

İnsanlığı en çok meşgul eden konulardan biri Zam-An, yani anlar bütünü, süresiz şimdi oluştur! Zam-an olmadığında, şimdilerdondurulup TEK hale geldiğinde, hiçbir şey olmaz; çünkü durağanlık yani Zamansızlık başlar. Dolayısıyla bütün yaşam, olaylar, tesirler, renkler, sesler, düşünceler, enerjiler... tüm kâinat bir titreşim içindedir, yani sabite yoktur. Bu durumda başka bir soru geliyor akla: Zaman, hareketi sağlayan mıdır, hareketin kendisi midir, hareketin süreci midir? Ve bu sıçrayışlar nasıl olmaktadır? Burada ÇOuantum Kuramı imdada yetişmektedir. 

5 BEYİNDEN BİLİNCE GELECEĞE YOLCULUK, Selma MİNE, 
X-BKD Yay, Mini Kitapçık: X.2, İstanbul, 2016 


BEYİNDEN BİLİNCE GELECEĞİ YARATMAK Selma MİNE, 
X-BKD Yay, Mini Kitapçık: X.3, İstanbul, 2017 


Parapsikologlara göre, psişik yetenekleri olan kişilerin gelecek veya geçmişe kaymalarına “Ekminezi” denmektedir5. Hipnoz ile çocukluğa inilebilmekte hatta bu arada geçmiş yaşamlar ve kişilikler de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla (adı her ne olursa olsun) saf bilgi ve düşünce enerjisinin, kendine çeşitli kalıplar biçerek, mikrodan makroya doğru kademe kademe maddeyi deneyimlemesi söz konusu olmakta; bu ise, yine Kutsal Kitaplar'da ve efsanelerde yer alan “ölümsüzlük” fikrinin de irdelenmesine yol açmaktadır. 

Bu konuda da yazılan eserler ve çevrilen filmler, şimdilik bilimsel fantezi veya fantezi, korku başlıklarında yer almaktadır. 


O halde artık konuyla ilgili filmleri gözden geçirmeye başlayabiliriz. Sanki taksiye atlayıp bir adrese gitmek gibi, Zaman Makinesine binip geçmişe ve geleceğe giderek veya zaman girdaplarına kapılarak, ya da zaman kaymaları, zaman atlamaları ile zamanı değiştirmek... 
Amerikalıların vazgeçemeyeceği bir fenomen olmuş durumda. Bu konu, öylesine çok işlenmiştir ki pek çok dizi ve filmde, insanın aklına şu soru gelmiyor değil: Amerikalılar her şeyi değiştirdiler de bir zamanı beceremediler, onu da her defasında önlerine koyup, kafayı mı buluyorlar, nedir? 
Yoksa geçmişlerinden mi memnun değiller, geleceklerinden mi?.. Toplumsal bir «zamanı değiştirme» hezeyanı yaşanıyor adeta! 


Tabii burada, yukarda sözünü ettiğimiz iki önemli öğe, etik ve pratik sorunlar yadsınamaz”; 


1).Bireysel bile olsa, kişinin kendi geçmişini değiştirmesi demek, yakın-uzak zincirleme çevre halkını da etkileyecektir. O insanların hatta toplumların yaşamlarına müdahale hakkını ona kim veriyor? 


2).Burada hayat kurtaran Paralel Evren Kuramıdır. Peki, bu durumda gidip döndüğü kendi 


6 DÜŞÜNCE ENERJİSİ, Selma MİNE, RUZAD Yay, Kitap:3, İzmir 

2009 

7 ZAMANIN RUHU: GEÇMİŞTEN GELECEĞE YOLCULUK, Selma 
MİNE, X-BKD Yay, Mini Kitapçık: X.4, İstanbul, 2018 


www.yerlihilimkuryu.com 33 


Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan uuimd mini i AĞLI L, GUNUMULG İçin zamanı ve mekânı mıdır, yoksa artık o bir yerlerde kalmıştır; bu farklı bir zaman ve mekân mıdır? 


3). Veya düşünsel olarak geçmişe gittiğinde, o kişinin gerçek geçmişi midir, yoksa zamanla belleğinden silinen anıların yerine zihninin boşlukları doldurması sonucu oluşturduğu başka bir zaman küresi midir? 


HAYDİ, ZAMAN MAKİNESİ 
KALKMAK ÜZERE: GEÇMİŞTEN 
GELECEĞE BİR — İKİ.... 


Zaman Makinesi fenomeniyle aklımızı, fikrimizi,zikrimizi başımızdanalanünlübilimkurgu yazarı. İngiliz tarihçi ve sosyolog H.G.Wells'in Londra'daki özel kulüp toplantılarında da dile getirdiği bu konu, sonunda kaleminden hayat bulmuş ve 1895'de kitap halinde yayınlanmıştır. 


Te iğ. 
z 

ii. The Time Machine 

« 


1960 İngiliz yapımı. H.G.Wells'in romanının 
Pali, 
Yönetmen: David Duncan. Müzik: Russel Garcia. 


sinemaya ouyarlanması. Yapımcı: George 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Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


The Time Machine 
(Zaman Makinesi) 


SEBASTIAN GABOT - TOM HELMORE 


Oyuncular: Rod Taylor, Alan Young, Yvette Mimicux, Sebastian Cabot, Whit Bisseli. 

Elbet bu film öncesinde de geçmişe zaman yolculuğu üzerine filmler yapıldı. Ama onları zaman girdapları, kaymaları, atlamaları, zıplamaları başlıklarında inceleyeceğiz. 

Konu, yazıldığı tarihten beş yıl sonrasında başlar. 
5 Ocak 1900”da Londra'da 4 arkadaş toplanır, aralarında 
H.G. Wells eksiktir. Bir hafta önce Wells, onlara, 4.boyut zaman üzerinde düşüncelerini anlatmış ve yaptığı bir makine ile zamanda yolculuk edilebileceğinden söz etmiştir. Çoğu bunu bir şaka olarak kabul etmişlerdir. 


Toplantı, bir hafta sonra buluşmak üzere bitmiştir. 


Wells, herne kadar geçmişe, dinozorlar çağına gittiğini söylese de, yine onları inandıramaz. 

Toplantı sonrası George evine döner, tekrar makineye girer ve çalıştırır. Önündeki pencereden gece-gündüz geçişlerini, mevsim döngülerini ve karşı modaevi vitrinindeki kadın giysi modellerinin değişimlerini izler. Önce 1917 yılına gider. Dışarı çıkar. Arkadaşı David Filby sandığı genç subay, onun oğludur. David, savaşta ölmüştür. George bu kez 1940'lara gider ve başka bir savaşın içinde kendini bulur. Bu kez genç teğmen, orta yaşlı bir adamdır ve ona «mantar bulutlarından sakınmasını» söyler. Bu, atom patlamasının görüntüsüdür aslında. George, iyice ötelere kayar ve 802,701 yılına gider. Kendini masalsı bir dünyada bulur. Ne devlet vardır, ne de yasalar. 
Yeryüzünde güzel görünümlü Eloi'ler, yeraltında ise gözleri ışığa hassas Morlock'lar yaşamaktadır. 
Bilgin, Eloiler'den Weena'ya âşık olur. Bir süre sonra, aşağıdakilerin beslediği yukarıdakilerin aslında Morlockların besi kaynağı olduğunu anlayacaktır. 
Onlar tarafından saklanan makinesini bulur ve 1900 
yılına, kendi zamanına döner. 

Arkadaşlarına, 


Ona sadece David inanır ve peşinden gider. Evine 


başından geçenleri anlatır. 
vardığında, hizmetçi kadın, George'un yanına 3 
kitap alarak geleceğe gittiğini ve «Eloi» topluluğunu 


kurtarmayı deneyeceğini söylediğini nakleder. Belki de 


Weena'ya gitmiştir, kim bilir? 


1959'da başlayan Alacakaranlık Dizisi, konuyu enine boyuna işleyen yapımlardan biridir. 
Alacakaranlık Bölge, zihnin uyku uyanıklık arasındaki durumuna denmiştir, tıpkı gece ile gündüzün arakesiti gibi. Dolayısıyla gerçek ile hayal arasındaki bu ilginç öykülerin temelinde polisiye ile güçlendirilmiş parapsikoloji ve bilim kurgusal zaman yolculukları yer almaktadır. 
Yapımcı Rod Serling, zaman zaman senaryo yazılımı hatta oyunculukta da yerini almıştır. 
Konular, daha sonraki yıllarda başka senaryolara da konu olmuş veya tekrar çekilmiştir. 

Düşünün bir kez: Adam idam edilmek üzere... tam cellat ipi çekiyor ki, hokus-pokus... 
ip boş boş sallanıyor, suçlu ise ortalıkta yok. 
Fanatikler şöyle mi düşünür acaba? “Tanrı, mahkümu göğe kaldırdı. Meğer ne muhterem bir zat imiş, bilemedik! ”, 


Execution 
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Alacakaranlık Kuşağı Dizisi:1960, 1.Sezon, 26.Bölüm. 

Yönetmen. David Orrick Mcearmon, Senaryo: George Clayton Johnson'un kısa öyküsünden Rod Serling. Oyuncular: Albert Salmi, Russel Johnson, Than Wyenn. 

Bir 20.yy bilgini, zaman makinesini test ederken, bir kaza sonucu 19.yy.la kayar ve idam edilmekte olan Joe Caswell'in asılma anına rastlar. Prof. Manion'un zaman makinesi onu kapıp 80 yıl geleceğe çekerken, idam sehpasındaki mahküm görünmez olur. Aslında makinenin rastgele seçtiği adamın boynunda hâlâ halat izleri durmaktadır. 

Her ne kadar Ceswell, yeni dünyasını görmeye heveslense de, Prof. Manion onu geri göndermek istemektedir. Katil, gece olunca kaçar; fakat bu yeni yaşam, onun için çok fazladır. Sonunda tekrar cinayet işler ve adalet yerini bulur, bu kez bu yaşamda cezası infaz edilir. Konu daha sonra «Time After Time» (Tekrar Tekrar-1979) filmine de zemin hazırlamış gibidir. 
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İnsan böyle bir makine eline geçirince, neden kötü şeyler düşünür acaba? Gerçi günümüz insanı da özçekim yaparak görüntülerini geleceğe göndermiyorlar mı? Her çektiğimiz fotoğraf, bizim an be an, bir daha dönemeyeceğimiz o uzayzamana hapsettiğimiz geçmişimizden bir kesit değil midir? 


(En Olağandışı Kamera) 


Alacakaranlık (o Kuşağı 1960— 2.Sezon,10.Bölüm. Yönetmen: John Rich, Senaryo: 


Dizisi: 


Rod Serling, Oyuncular: Fred Clark, Jean Carson, Adam Williams 

Evli bir çift olan Chester ve Paula, bir eskici dükkânına hırsızlık yapmak üzere girerler. Bir miktar para bulacaklarını ummaktadırlar. Ne yazık ki, her şey 


çer-çöpten ibarettir. Hepi-topu bir fotoğraf makinesi bulurlar. Onunla fotoğraf çekmeye başlayınca, beş dakika sonrasını çektiğini fark ederler. Çok geçmeden Paula'nın ağabeyi de onlara katılır. Kafa kafaya veren üçlü, kamera ile büyük vurgunlar vurmayı planlarlar. 

Çok benzer bir konu 54 yıl sonra «Time Lapse» (Zaman Atlamalı Hızlı Fotoğraf Çekimi-2014) filminde karşımıza çıkacaktır. 


İnsanın doğasında var, güçlü kuvvetli 


olmak. Ancak bilginler diyorlar ki, “İnsanlığın evrimleşmesi, güçten çok akla dayanır.” 


Three Stooyes Meet Hercules 
(Üç Kafadar ferkül'e Karşı) 


ZE 
7 


one FUN 


e o AROMAN RCUŞI 


İK TRKE ae 


EA z i 


1962 ABD yapımı komedi ağırlıklı filmin 
Edward Bernds, Norman Maurer'in öyküsünden senaryo: Elwood Ullman. Oyuncular: Larry Fine, Moe Howard, Joe DeRita. 


yönetmeni 


Üç eczacı, sümsük bir mucit olan Schuyle ve kız arkadaşı Diane ile birlikte, yeni icad edilen bir zaman makinesi ile eski Grek”e giderler. 

Orada kötü tiran Odius, kadına göz koyar ve üç arkadaşı hapse atar. Bu dehlizleri kullanan asilerin lideri Ulyses, eczacıları kurtarır. 

Schuyler, yuvarlanan fıçıları iterek, Odius'un işçisi olan Herkül'ün gücü ile yarışabilecek kadar kaslarını güçlendirir. Üçlü, Herkül gibi olan Schuyler?i teşvik ederek bir dizi fiziksel yarışmada para kazanma fikrine kapılırlar. Etkili iksirlerin yerine akıl gücüyle kas gücünü birleştiren Schuyler başarılı olur. Ne var ki, iş bununla bitmez. 


Aslında H.G.Wells'in «Time Machine» (Zaman Makinesi-1960) adlı eserinde, zamana müdahale yoktur; aksine bir bilim adamı olarak gözlemleme yapmaktadır. Oysa Paul Driscoli, II.Dünya Savaşı'nın kritik günlerine giderek zamanı değiştirmek ister. 


No Time Like The Pasi 
(Geçmişe Benzer Zaman Yok) 
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Alacakaranlık Kuşağı Dizisi: 1963, 4.Sezon, Justus Addiss 
Rod Serling, Oyuncular: Dana Andrews, 


10.Bölüm. Yönetmen: Senaryo: 
Patricia 
Breslin, Malcolm Atterbury 

Paul Driscoli, değildir ve on yıllarca geçmişe gidip, geleceği istemektedir. 


20.yy yaşamından memnun 


değiştirmek Zaman Makinesi ile Hiroşima'ya gider ve İngilizce bilen bir polisi, olacaklar konusunda uyarır. Ancak hedefine ulaşamaz. Sonra Nazi Almanyası'na gider, Adolf Hitler'i uyarmaya çalışır; fakat tüfeklerin hedefi olur, başaramaz. Derken kendini Lusitania savaş gemisinde bulur, ancak torpidoları ateşlemeden önce kaptana ulaşamaz. Günümüze döner. 
Meslektaşı Harvey ile, geçmişin değiştirilemeyeceğini konuşur. Hiç değilse kendi hayatında bunu deneyecektir. 
Haziran 1881'e, hayatının geçtiği Indiana'daki küçük Homeville kasabasına gider. Ne yazık ki, geçmişin değiştirilemeyeceğini bir kez daha öğrenecektir. 


ZAMANIN EFENDİSİ OLMAK 

ABD, zamanı değiştirmeye el atarsa, İngilizler boş durur mu? Onlar da “Zamanın Kfendisi”ni yaratırlar. İlerde değişik başlıklar altında tekrar tekrar değineceğimiz ilginç ve değişik konulara değinen bir 


çalışma çıkar karşımıza. 


Dr.Who TV Dizisi 


DİZİNİN GENEL ÇİZGİLERİ 

Gallifrey adlı gezegenden gelen ve adını söylemediği için kendini Dr.Who (Dr.Kim) olarak tanıtan son derece bilgili bir Zaman Lordu (Efendisi), uzay gemisi biçimindeki zaman makinesi Tardis ile yolculuk etmektedir. Dışardan bakılınca, Londra'nın kenar mahallelerinden birinde, kaldırımın dibinde, eski mavi bir polis telefon kulübesi olarak algılanan Tardis, içine girilince uzay-zamanda yolculuğa hazır, son derece geniş bir kumanda odasına dönüşmektedir. 
Pratik bir farklı boyut ve paralel evren fikrini de veren 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DOCTOR 


aracın kendisi dizinin ilk yıllarında kahramandır. Daha sonra başrolü Dr. Who”ya kaptırmıştır. 

Dizinin Pilot filmi olan «An Unearthiy Child» (Dünyadışı Bir Çocuk)”da okul öğretmenleri Chesterton ve Barbara Wright, gizemli bir öğrenci olan Susan Foreman'ı takip ederler. Bir hurdalıkta, evi olduğunu sandıkları eski bir mavi polis telefon kulübesine girdiğini görürler. Karşılarna onun büyükbabası Doktor çıkar. Üstelik istemeden, Tardis denilen uzay- 


zaman gemisinde kendilerini yolcu olarak buluverirler. 


BELLİ BAŞLI KONULAR 


Konular, geçmişte, gelecekte, günümüz 


başka gezegenlerde geçer En çok üzerinde durulan konu, 


dünyasında ve zamana bağlı kalmadan, Dünya'nın, Dünya Dışı uygarlıklar tarafından, bazen 


bomba, bazen tehlikeli bir virüs, bazen de istilâ ile yok edilmeye çalışılmasıdır. Zaman girdapları, evrenin Sonu, zamanın bitimi gibi konuların yanında, parapsikolojik ve mistik konulara da yer verilmiştir. 


Bu bağlamda konuların zenginliği dikkat çekicidir. 


Senaristler arasında, 156 bölümü kaleme alan ve daha sonra konuları kitaplaştıran Terence Dicks gibi yazarlar da vardır. 

Doktor, Dünya'yı çeşitli uzaylı saldırılarına karşı sık sık ziyaret ederken; gökadanın uzak köşelerinde yaşayanları kötülükten sakınmak üzere de uğraş verir. 
Hata yaptığı zaman ise, Gallifrey'deki Zaman Lordları tarafından kurulan mahkemelerde dava edilip beden 


yenilemesine karar verilir. 


Doktorun Maceralarında Sık Sık Yer Alan Düşmanları: 

D.İçlerinde son derece ilkel yapıda ama zeki varlıklar bulunan, basit robot görünümlü, Dünya'yı istilaya göz dikmiş hatta mahvetmeye kararlı Dalekler (Daleks) ve onların yaratıcısı Davros; 

2).Dünyaya istila veya yok etmeye programlı Siborglar (Cybermen). 

3).Buz Adamlar (Ice Men) ve Kar Adamları Yetiler, 

4).Plastik Autonlar, 

5).Kentenkele Adamlar: Sillurlular (Silurians), Zalim Sürüngenler (Reptilian Draconian) 

6).Başka bir zaman Lordu olan kötücül The Master (Usta) ya da hain Zaman Lady'si The Rani. 


DİZİNİN OYUNCULARI 
Ölümsüz olan Zaman Lordları'nın bir özelliği de, bedenlerini yenileme yetenekleridir. e Bazen reenkarnasyon (yeniden diriliş), bazen de regenerasyon (yenilenme) olarak tanımlanan bu durum, 1963-1989 arasında geçen 26 yıl 713 bölüm boyunca, 7 defa tekrarlanır. The Master değişmese de, onunla birlikte kendisine arkadaşlık eden ekipler de değişir. 
1963-89 arası 45'er dakikalık İngiliz BBC yapımın TV dizisinin yönetmen, senaryo yazarları da değişir. Yıllara göre bölüm sayıları ve Doktorları 


oynayan aktörler şöyle sıralanabilir. 


*1.Doktor: William Hartnel, 1963 (6 Bölüm) 1964 
(45 Bölüm), 1965 (46 bölüm), 1966 (46 Bölüm). 
*2.Doktor: Patrick Troughton, 1966 (1 Bölüm), 1967 


(44 Bölüm), 1968 (42 Bölüm), 1969 (22 Bölüm) 

*3.Doktor: Jon Pertwee, 1970 (25 Bölüm), 1971 (25 
Bölüm), 1972 (27 Bölüm), 1973 (28 Bölüm), 1974 
(27 Bölüm) 

*4.Doktor: Tom Baker, 1974 (1 Bölüm), 1975 (35 
Bölüm), 1976 (22 Bölüm), 1977 (30 Bölüm), 1978 
(26 Bölüm), 1979 Dizileri (26 Bölüm), 1980 (18 Bölüm), 1981 (12 Bölüm) 

*5.Doktor: Peter Davidson, 1982 (28 Bölüm), 1983 
(25 Bölüm), 1984 (24 Bölüm) 

*6.Doktor: Colin Baker, 1985 (13 Bölüm), 1986 (14 Bölüm) 

*7.Doktor: Sylvester MeCoy, 1987 (14 Bölüm), 1988 
(13 Bölüm), 1989 (18 Bölüm) 


1989'da ara verilen dizi, 2003 yılında 6 Bölüm olarak çekilir, ama yine ara verilir. Daha sonra 2005'de 


yeni oyuncular ve değişik konularla devam eder. 


8.Doktor: Paul McGann, 2003 (6 Bölüm) 

9.Doktor: Christopher Eccleston, 2005 (13 Bölüm) 

10.Doktor: David Tennant, 2005 (1 Bölüm), 2006 (14 
Bölüm) 2007 (15 Bölüm), 2008 (14 Bölüm), 2009 
(4 Bölüm), 2010 (15 Bölüm) 

11.Doktor: Matt Smit, 2011 (14 Bölüm), 2012 (7 Bölüm), 2013 (9 Bölüm) 

12.Doktor: Peter Cabaldi, 2014 (13 Bölüm) 2015 (13 Bölüm), 2016 (1 Bölüm), 2017 (13Bölüm) 

13.Doktor: Zamanın Kadın Efendisi: Jodie Whittaker, 
2018 (devam ediyor) 


DİZİ DIŞI TV ve SİNEMA FİLMLERİ: 
«Dr. Who and Daleks» - 1965, Peter Cushing «Daleks Invasion Earth 2150 AD» -1966, Peter Cushing 

«Dr.Who-Shada» - 1992, Tom Baker (4.Dr.) 

«Dr.Who-The Movie» (2003), Paul McGann (8.Dr.) 

«The Curse of Fatal Death» - 1999, Rowan Alkinson 

«Dr.Who-Scream of The Shalka» - 2003, Richard E. Grant 
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«Dr. Who-Children in Need Special» - 2005 


(kısa film-9 dk.) Christopher Eccleston (9.Dr.) 

«Dr. Who-Infinite Ouest» -2007, David Tennant (10.Dr.) 

«Dr.Who-Music of the Spheres» - 2008, David Tennant (10.Dr.) 

«Dr.Who-Dreamland» -2009, Matt Smith (11. 
Dr.) 

«Dr. Who-Space and Time» - 2011, Matt Smith (1L.Dr.) 

«Pond Life» - 2012, Matt Smith (11.Dr.) 

«An Adventure in Space and Time» - 2013, David Bradley 

«The Five(ish) Doctors Reboot» -2013, Peter 

Davidson (5.Dr.), Colin Baker (6.Dr.), Sylvester McCoy (7.Dr), Matt Smith (11.Dr.) 


MAKİNEDİR BU, BAŞINA HERŞEY 
GELEBİLİR... 


Zaman ile ilgili diğer konuları, kendi başlıkları altında incelemek üzere, doğrudan Tardis'in çektiği çilelere bir göz atmakta yarar vardır: Şükür ki zırt-pırt arızalanan bir zaman makinesi değil, sabotaj yapılmasa, hatta çalınmasa... Tabii kendi aklına göre şurada burada belirmesi, hatta onları zamanda savurması bir yana... 

«The Edge of Destruction» (Yıkımın Sınırı), veya «Inside the Spaceship» (Uzay Gemisi İçinde) 1964, 1.Sezon, 12.Bölüm ve «The Brink of Disaster» (Felâketin Eşiği), 1964, 1.Sezon, 13.Bölüm. Tardis arızalandığı için olaylar karışır. 

«Rider From ShangTu» (Shang-Tu'dan Gelen Atlı), 1964, 1.Sezon, 18.Bölüm; «Minghiy Kublai Khan» (Güçlü Kubilay Han), 1964, 1.Sezon, 19.Bölüm ve «The Evil of the Daleks» (Daleklerin Kötülüğü), 1967, 4.Sezon, 37-43.Bölümlerde Tardis çalındığı için Dr. Who ve arkadaşlarının başı belaya girer. Keza «The Talons of Weng-Chiang» (Weng-Chiang'in Evleri) 1977, 14.Sezon, 21-26.Bölümlerde Tardis Çinli çeteler tarafından ele geçirilir. 

«Logopolis» (Logokent:) 1981, 18.Sezon, 25- 28.Bölümlerde Tardis*e gerekli parçaların temini 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için Dünya'ya iner. Ancak daha sonra Zaman Lordları 


tarafından, tarafından, Tardis'in tüm elektronik aksamını düzeltecek düzeyde halkının matematik dehası olduğu Logopolis”e gönderilir. 

«The Visitation» (Ziyaret), 1982, 19.Sezon, 13-16.Bölümlerde Tardis yine bozulur ve zaman kaymaları başlar. 

«Terminus» (Son Durak), 1983, 20.Sezon, 13- 16.Bölümlerde Tardis?e sabotaj yapılır ve bir Uzay istasyonunda bir cüzzamlı koloni ile başbaşa kalırlar.. 
1984, 7-10. 


Bölümlerinde göktaşı yağmuruna yakalanan Tardis 


«Frontios», 21.Sezon, 
Frontius gezegenine inmek zorunda kalır. Üstelik yerliler tarafından çalınır ve yeraltı tünellerinde parçalara ayrılır. İyi de bunları nasıl bir araya 


getireceklerdir, kaçmak için? 


GELECEĞİ DENETLEMEK 
Nazi Almanya 5ı, Führer (Hitler) ve Dördüncü Düzen üzerine Robert Ludlum'un polisiye ve casusluk ağırlıklı romanları arasında dilimize “Yemin” adıyla çevrilen «The Holcroft Covenant» (1978) romanında, 1945'de, II.Düzen'e ait 
Brezilya'ya 


II.Dünya Savaşı bitimi, 
Almanya'dan gönderilir. Bunlar büyüyecek ve 1970'lerde Dördüncü 


çocuklar, uçaklarla 
Düzeni kuracaklardır. Bunun başka bir çeşitlemesi ise, Ira Lewin'in kaleme aldığı ve ABD * İngiliz ortak yapımı «The Boys From Brazil» (Brezilyalı Çocuklar-1978) adlı filmde işlenir. Brezilya'ya sığınan Nazi Dr.Mengene'nin 40 Alman kadın üzerinde deney yaparak, eşit koşullarda 40 Hitler yaratmayı amaçladığı ve bunanla Dördüncü Düzeni kurmayı planladığı ortaya çıkar. 


The Yesterday Machine 
Dün Makinesi 


1965 ABD yapımı filmin yönetmeni ve senaristi: 
Russ Marker, Oyuncular: Tim Holt, James Britton, Jack Herman. 

İki 


üzere bir Teksas kasabasından geçerken arızalanır. 


gencin arabası, futbol maçına gitmek Konfederasyon üniformaları içindeki bazı adamlarla karşılaşırlar. o Onlardan birinin ateşlediği tüfeğin saçmalarıyla yaralanana kadar, bunun bir şaka olduğunu sanırlar. Üstelik grup şarkıcısının kızkardeşi görünmez olur. 

Yerel polisten Teğmen Parlane, kaybolan gençle ilgili ipucu bulması için çağrılır. Bir gazete muhabiri olan Jim Crandall da esrarın peşindedir. Crandall, kayıp kız Sandy De Mar'ın izini bulur. Birlikte olayların gizemini araştırmaya başlarlar. 

Crandall ve Sandy 1940'lardan bir Nazi bilim adamı olan Prof. Emest Von Hauser'in laboratuvarına götürülünce, onun icat ettiği bir zaman makinesi ile karşılaşırlar. Amaç, Dördüncü Düzeni başlatmak üzere Adolf Hitler'in ölmeden önce günümüze naklinin sağlanmasıdır. 

Candall ve Sandy, günümüzü kurtarmak üzere ellerinden geleni yaparlar ve kaçarlar; ama yine de Yesterday Machine'in kurbanı olma ihtimalleri vardır. 


BİR PARÇA DA TARİH ÇALIŞALIM 


Zaman ile ilgili dizilerin bir kısmı da, gençlere tarih dersini allayıp pullayıp sunmak üzere kullanılmıştır. Tabii bu arada topluma da belli bir mizansen içinde sunmak gereklidir. Bunun için tarihi dizi çekmek yerine, zaman makinesi ile geçmişe göndermek daha çekicidir, elbette. Bu bağlamda başı çeken Zaman Tüneli Dizisi, ABD ve Batı Dünyasına 
ait tarih dersini BK şekerine bulayıp anlatmıştır 30 


bölüm boyunca. 


The Time Tunnel TV Dizisi 
(Zaman Tüneli) 


“Zaman Tüneli” adıyla izlenen dizinin yapım tarihi: 1966-67. Yapımcı Irwin Allen. Oyuncular: Jamez 
Darren, Robert Colbert, Whit Bissell. ABD yapımı. 30 
bölüm. 

Tony Newman ve Doug Philips adlı iki genç 
1968 yılında, Arizona Çölü'nün altında 
bulunan gizli bir laboratuvarda, Tic-Toc projesi olarak 


bilgin, 


adlandırılan ve 7 milyar $'a mal olan bir projenin 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başındadırlar. 10 yıllık uzun bir çalışmanın sonunda, müthiş bir buluşa sahiplik ederler: İnsanları istedikleri zaman ve mekâna götürecek olan ve “Zaman Tüneli” olarak adlandırdıkları zaman makinesi. Ödeneğe devam etmek veya kesmek konusunda, çalışmaları görmek isteyen bir senatöre gösteri yaparlarken, birden uzay-Zamana hapsolurlar. 

Her iki bilim insanı, bu aygıtın içinde zaman parçacıklarından oluşan bir okyanusta ileri geri yüzmekte, aygıt tarafından zaman bir boyut halini aldığında, o boyut içindeki zamanda belirmektedirler. 
Ara sıra, o boyuttan bazı kişiler, makine tarafından laboratuvara çekilmekte, sıra bazı aygıtlar yardım maksadıyla iki bilginin bulunduğu ortama gönderilmekte, fakat bir türlü ikisi bir arada yakalanıp Bilginlerin başka bir zamana atmaktadır. Böylece de kahramanlar, 


ara 


kendi zamanlarına dönememektedirler. 


başları sıkıştığında, Zaman Tüneli onları 


istemleri dışında kendilerini önemli bir olayın içinde bulmaktadırlar. 
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The Gity on the Eye of 
Forever 
(Sonsuzluğun Yanı Başındaki 
Sehir) 


A ship's captain, stranded in the post. A love, broken by fate. 


4 — j < f 
Dil? (4 g Mİ 
A GENE RÖDDENBERRY PRODUCTON WİLL SHATNEKLEONARD NIMOY DeFOREST KELLY 


Co-Starring JAMES DOOHAN NICHELLE NICHOLS WALTER KOENIĞ Produced by SOME GUY Written and Directed by SOME GUY Guest Star JOAN COLLINS Not a Twentieth Century-Fox Film 


(SO AYATANIT ON ANTRE HAT) COLOUR 8Y DULUXE R İRESTRICTED > 


Star Trek Dizisi: 
Yapım: 


1967, 
Roddenberry, 


1.Sezon 28.Bölüm. 


Gene yönetmen: o Joseph 
Pevney, Senaryo: Harlan Ellison, Gene Roddenberry, Oyuncular: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForrest Kelley, Konuk sanatçılar: Joan Collins, Bartell Larue, John Harmon. 

Harlan Ellison'ın kaleme aldığı, dizinin en güzel bölümlerinden biri olan bu eser, 1967'de «En İyi Dramatik Sunum» dalında «Hugo Ödülü» kazanmıştır. 

Ani bir sarsıntı geçiren Atılgan gemisinde tedavi yapmakta olan Dr. McCoy, elindeki serumu yanlışlıkla 


kendine yaparak şok geçirir ve yanlarından geçmekte 


oldukları bir gezegene kendini ışınlar. Onu izleyen Kaptan Kirk ve ekibi, gezegende «Sonsuzluğun Bekçisi» olduğunu söyleyen bir cisimle karşılaşırlar. 
Zaman, bunun içinde ileri geri gidebilmektedir. 

Ekip onunla meşgulken, birden ortaya çıkan doktor, kendini bu şeye doğru fırlatır. Kaptan ve Mr.Spock onu yakalamak üzere peşine takılırlar. 
I.Dünya Savaşı sonrasında, ABD'deki işsizlik çağında kendilerini buluverirler. Buradan hem kurtulmaya çalışan hem de McCoy'u arayan Kirk ve Mr.Spock, onu kurtaran ve evinde bakan Edith ile tanışırlar. 

Bu arada Mr.Spock da bir zaman makinesi yapar. Bununla geleceği tararlar ve Edith'in Dünya'nın geleceğinde büyük bir rol oynayacağını ve onu felakete sürükleyeceğini öğrenirler. Bir araba kazası geçirmek üzere olan Edith'i kurtarmaya koşan McCoy'u arkadaşları durdurur. Böylece, kötü bir geleceği önlemiş olurlar. 

Bir süre sonra da kendi gemileriyle ilişki kurar, 


zamanlarına dönerler. 


Journey to the Genter of Time 
(Zamanın Merkezine Seyahat) 


CAUGH TuJ ME TRAP 


pi 


SOĞ BRAD CI FERAEAJ ANTMENY ES) 


MERAM SEP 


ğe | 


1967 ABD yapımı filmin yönetmeni David L. 
Hewitt, senaryo: David L. Hewitt (David Prentiss) oyuncular: Scott Brady, Anrhony Eisley, Gigi Perreau. 

Stanton'un inatçı yeni patronu Gruff, hayırsever babasının ölümünden sonra bir bilimsel araştırma üstlenir. Manning, Gordon ve White adlı bilginler, Zaman Yolculuğunu çözmek üzeredirler. Stanton, bu konuyu 24 saat içinde halletmelerini aksi halde araştırmaya son vereceğini onlara bildirir. 

Bilginler, ellerindeki malzemeyi zorlayarak, uzak geçmişe ve geleceğe seyahatin sınırlarını güvenli hale getirirler. Stanton da tesadüfen onlara katılır. Günümüze döndüklerinde onları bir sürpriz 


beklemektedir. 
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All Our Yesterdays 
(Tüm Geçen Günlerimiz) 


STAR TREK 


AN Dur 
Yesterdays 
(PSI 78 


The Original and Uncut Television Series 


Star Trek Dizisi. 1969, 3.Sezon, 23.Bölüm. 
Yapımcı Gene Roddenberry, Yönetmen: Marvin J. 
Chomsky, Senaryo: Jean Lisette Aroeste. Oyuncular: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley. 
Konuk sanatçılar: Mariette Hartley (Zarabeth), lan Wolfe (Mr. Atoz) 

Sarpeidon gezegeni, yıldızı Beta Niobe'nin bir süpernovaya dönüşeceğinden dolayı, yok olacaktır. 
Kaptan Kirk, 1.Subay Spock ve Dr. MecCoy aşağı ışınlanırlar. Kütüphaneci Mr. Atoz dışında gezegen boşaltılmıştır. 

Mr.Atoz, gezegenin tarihçesini içeren bir dizi garip disk kopyalara gözcülük etmektedir. İlginç olan, her bir diski çalışmak isteyene atavachron denilen bir (bilgisayar) zaman makinesi, geçmişe yolculuk etmesine fırsat tanımaktadır. Ancak ekip buna hazır değildir. 
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Dr. McCoy ve 1.Subay Spock, 5 bin yıl önceki bir buzul çağına kendilerini kilitlenmiş bulurlar. Orada, Vulcanlıların barbarlık çağına dönen Spock, bu yüzden siyasi mahküm Zarabeth'e yoğun ilgi gösterir. Kadın, grubun gelişinden memnun olsa da dönüşlerinin mümkün olmayacağını söyler. 

Kaptan Kirk ise Cromwell dönemine gider, orada büyücü sanılarak tutuklanır. Ancak sulh hâkimi de onun gibi zaman yolcusudur. Kirk, bu naklin, moleküler ortamda olmadığını öğrenir. 


Time After Time 
(Tekrar Tekrar) 


1979 ABD yapımı komedi. Yönetmen: Nicholas 
Meyer, Senaryo: Karl Alexander'ın romanı ve Steve Hayes'in öyküsü üzerine hazırlanmış. Oyuncular: Malcolm McDowell, mary Steenburgen, David Warner. 

«H.G. Wells», arkadaşlarıyla zaman makinesi üzerinde konuşurken, içlerinden biri, makinemin anahtarını çalar ve geleceğe (günümüze) kaçar. Wells, “Karındeşen Jack” olarak bilinen ünlü katilin peşine düşer ve ilerde eşi olacak genç kızla tanışır. Çeşitli olaylardan sonra zamanına dönerken, müstakbel eşini de yanında zamanına götürür. 


Kaynakça: 


* BEYİNDEN BİLİNCE GELECEĞE YOLCULUK, Selma 
MİNE, X-BKD Yay, Mini Kitapçık: X.2, İstanbul, 2016 


* BEYİNDEN BİLİNCE GELECEĞİ YARATMAK, Selma 
MİNE, X-BKD Yay, Mini Kitapçık: X.3, İstanbul, 2017 


* DÜŞÜNCE ENERJİSİ, Selma MİNE, RUZAD Yay, 
Kitap:3, İzmir 2009 


* KONULARINA GÖRE BİLİMKURGU ve FANTASTİK FİLMLER, http://www.x-bilinmeyen.net/SinemaD/ 


* GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, 
Kitap:21, İstanbul 2010 


* GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, 
Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu-3, X-BKD Yayını, Kitap:23, İstanbul 2011 


* İLGİLİ İNTERNET SİTELERİ 


* SİNEMADA ZAMAN YOLCULUĞU, Gökçen ARDIÇ, 
Salyangoz yayınları: 94, İstanbul, Şubat 2016 


* SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD 
Yayını, Kitap:22, İstanbul 2010 


* WHAT MAD UNIVERSE (1949): http://www.x-bilinmeyen.net/hucum/ 


* ZAMANIN KISA TARİHİ, Stephen HAWKING, 
Milliyet Yayınları, İstanbul, 1989 


* ZAMAN ve ZAMAN YOLCULARI, 
Selma MİNE, RUZAD Yay, Kitap: 20, İzmir 2012 


*ZAMANIN RUHU: GEÇMİŞTEN GELECEĞE YOLCULUK, Selma MİNE, X-BKD Yay, Mini Kitapçık: X.4, İstanbul, 
2018 


GELECEK SAYI: 

Zamanda Yolculuk: ZAMAN MAKİNELERİ-2 

*Gençlik Filmlerine Doğru: 

*Voyagers, *Back to Future I, TI, TII, *My Science Project, *Eliminators 


1990 Sonrası Filmler ve Konuları: 


*Hırsızlığa ve Yolsuzluğa Teşebbüs: 
The Chasers, Timecop 


*Kıyamet Programı Değişir mi?: 
The Twelve Monkeys 


*Bir Türlü Şu Makineyi Kullanmayı Beceremediler. 
Timeline 


*Kişiselleştirilen Zaman Yolculuğu: Primer 


*Kelebek Etkisi Nasıl Olurmuş, Görün! 
A Sound of Tunder 


*Ölümü Engellemeye Çalışmak: 
Fetching Cody 


*Hem de Hırsız Bir Bilgin: 
Slipsteam 


*Zaman Makinesi “Kısayol” Yaparsa Ne Olur? 
Click 


*Dar Zamanda Kısa Paslaşmalar: 
Deja”Vu 


*Eğer Zaman Seni Çağırırsa... Bi” Dur Düşün: Time Crimers 


*Yeni Model Zaman Makineleri de Çıktı: Kapışılıyor: Hot Tub Time Machine. 


*Geçmişe Gidip Kendini Yok Etme İkilemi: Looper 


*Kişisel Çıkarlar Başa Belâ: 
Time Lapse, Project Almanac. 
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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU 


“Bu gezegen beni hasta ediyor” dedi Prof. 


Longtail. 


Melodia gezegeninin jöle kıvamındaki okyanusunun ortasında altı ayı aşkın bir süredir 


birlikteydik. İlk kez yakındığını duyuyordum. 


“Kimse burada bu kadar uzun süre 


kalmıyor” diye cevap verdim. 


“Buraya (oOgelmenin hayalini (okuran 


milyonlarca insan var” dedi Prof. Serrano. 


Sesinde öyle hoş bir ahenk vardı ki kendisine her an ilan-ı aşk edebilirdim. O güne dek böyle bir girişimde bulunmayışımın nedeni Prof. 


Serrano'nun benden yaklaşık yirmi yaş büyük 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olmasıydı, ayrıca her halinden Prof. Longtail'den hoşlandığı anlaşılıyordu. Müzmin bir bekâr olan Prof. Longtail?'i anlamak mümkün değildi, sinema yıldızı olmak yerine kendisini jeoloji bilimine adamış Afrodit gibi kadını görmezden gelmek nasıl bir aymazlıktı. Bir türlü sevemediğim bu yaşlı, tuhaf gezegende görevimiz okyanusun tabanına yayılmış aminoasit temelli devasa ağı incelemekti. 
Orko olarak anılan olan bu ağ işine âşık bir deniz biyoloğu olan Prof. Longtail'i çok uğraştırmıştı. 
Biz dünyadan Orko'yu incelemek için gönderilen üçüncü ekiptik ve Orko biyolojinin, okyanus biliminin ve jJeolojinin kalıplarına sığmıyordu. 
Eski binaların cephesini kaplayan sarmaşıklar 


gibi tüm okyanus tabanını sarmış olan Orko Prof. 


Longtail'e göre canlıydı. Melodia'da daha önce görev yapmış olan deniz biyologları ise aksini iddia etmişlerdi. Orko canlı ise neyle beslenip hangi atığı üretiyordu, neden hiç büyümüyor ve içinde sıvı akışı gerçekleşmiyordu. Yapılan ölçümlere göre Orko'nun yaşı bir buçuk milyar dünya yılı kadardı. Hangi canlı bu kadar yaşayabilirdi? 
İncelenen yapı en iyi ihtimalle bir zamanlar canlı olan bir bitkinin taşlaşmış fosiliydi. Orko'nun kökleri bazı bölgelerde gezegen yüzeyinin kilometrelerce altına iniyordu. Hangi bitkinin kökü o kadar derine inebilirdi? Prof. Longtail ne bize ne de meslektaşlarına neden Orko'nun canlı olduğunu düşündüğünü açıklamamıştı. Belli ki ispatlamak istediği bir hipotezi vardı ve yapacağı 


keşfin onurunu kimselerle paylaşmak istemiyordu. 


Orko üzerinde günlük incelemelerimizi yapmak üzere, kocaman bir su damlasına benzeyen dalış aracımızdaki yerlerimizi aldık. Melodia yüzeyinin 9094'ünü kaplayan okyanus Dünya'nın toplam yüzölçümünden daha geniş bir alana yayılmış durumdaydı. Neyse ki Melodia dünyaya kıyasla oldukça düz bir gezegendi, bu nedenle okyanusun derinliği gezegenin hiçbir noktasında 
600 metreyi aşmıyordu. Dalış aracımızın tüm 
yüzeyi bir tür saydam plastikten üretilmişti, bu sayede incelemelerimiz sırasında geniş bir bakış açısına sahip oluyorduk. Dalış aracımızın tepesine karbon nano tüplerden örülmüş bir halat takıldı ve 


geminin vinci ile suya indirildik. Jölemsi okyanus 


suyunun içindeki kabarcıkların görüntüsü bende başka bir aleme geçiş yapmışım gibi bir duygu uyandırıyordu. Prof. Longtail ve Prof. Serrena aracımız okyanusa dalar dalmaz önlerindeki sanal klavyeleri kullanarak notlar almaya başladılar. Benim işim verilerin toplanmasından sonra obaşlıyordu, cihazlarımızın o ölçtükleri verileri birkaç dakika içinde analiz ediyor, onlar cihazlara yeni parametreler girene kadar çevreyi izleyip hayallere dalıyordum. Dalış aracımızın yanından kabarcıkları patlatıp yerlerini değiştiren bir Gladius sürüsü geçti. Gladius kılıç balığını andıran ince uzun bir balıktı, okyanusta jet hızıyla gezmesi ve şarja ihtiyacı varmış gibi düzenli aralıklarla kılıcını Orko'ya saplayıp beklemesi ile tanınıyordu. Dünyadan daha büyük ve eski bir gezegen olmasına rağmen Melodia'daki canlı türü sayısı iki elin parmaklarını geçmiyordu. Bu kadar az sayıda canlı türünün nasıl sürdürülebilir bir ekosistem oluşturduğu çözülebilmiş değildi. 
Aracımızın altında Orko bütün ihtişamıyla belirdiği sırada Prof. Longtail heyecanla ayağa fırladı. Ağın üzerinde dört-beş noktada birden parıltılar belirdi. 
Birkaç saniye sonra aracımız güçlü bir biçimde sarsıldı. Aracın sarsılması nedeniyle dengesini 


güçlükle sağlayan Prof. Longtail “Biliyordum” diye haykırdı. 


Prof. Serrena “Deprem oldu galiba” dedi. 


Prof. Longtail telaş içinde “Hemen 


yukarıya çıkmalıyız” dedi. 
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Dönüp dikkatle altımızda artık iyice belirgin hale gelmiş olan Orko'ya baktım. Okyanusun dibinde devasa bir hayalet gibi sonsuzluğa doğru uzanıyordu, depremin sarsıntısı geçer geçmez çöpçü balıkları yeniden üzerine üşüşmüş, küf bağlamış gibi görünen siyah örgülerin üzerindeki atıkları temizlemeye girişmişlerdi, her şey yeniden 


normale dönmüş gibi görünüyordu. 


Gemiye döndükten sonra Prof. Longtail bizlere herhangi bir açıklama yapma gereği duymadan kamarasına çekildi. Durumun aciliyeti nedeniyle hiçbir koşul altında rahatsız edilmemesi gerekiyormuş. Yemekten sonra Prof. Serrera'nın yanına gittim ve ona aşağıda ne olduğunu sordum. Orko üzerinde böylesi bir aktivite ilk kez görülüyormuş. Yüzlerce noktada aynı anda elektrik aktivitesi gözlemlenmesi deprem öncesindeki sismik o hareketlere bağlı olabilirmiş. Ama olmayabilirmiş de. Melodia söz konusu olduğunda hiçbir şeyden emin olunamıyordu. Prof. Serrera ile konuşmak beni mutlu ediyordu, Melodia'da daha önce deprem olup olmadığını sordum. Az önce yaşadığımız Melodia'da belirlenen en şiddetli deprem değilmiş, olayın önemi Orko üzerindeki elektrik aktivitesinden kaynaklanıyormuş. Prof. 
Serrera Melodia için çok üzüldüğünü söyledi. 
Muhabbeti uzatmak için yakaladığım bu altın fırsatı değerlendirmek üzere üzüntüsünün sebebini 


sordum. Melodia”dan ilk örnekleri dünyaya götüren 


şirket bunların birer seçkinlik göstergesi olarak 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algılanmasını sağlayan başarılı bir pazarlama stratejisi izlemiş. Uzak bir gezegenden gelen bu yepyeni nesneler bilim camiasının yanı sıra elbette yüksek sosyetenin de ilgisini çekmiş. Özellikle Tokoya ağaçlarının ahşabı çok sayıdaki doğal rengi ve inanılmaz çeşitlilikteki dokusu nedeniyle büyük talep görüyormuş. Tokoya ağacının doku örnekleri, kendilerini farklı boyutlarda tekrar eden fraktal biçimleriyle gözümde canlandı. Gezegenin farklı noktalarında açılan ocaklardan çıkarılan özgün desenli mermer ve çeşitli renklerdeki değerli taşlar da önemliydi elbette ama ticaretin odak noktasını bu ağaçlar oluşturuyordu. Hevesini kırmamak için anlattıklarını ilk kez duyuyormuş gibi yapıyordum. Bilimsel görevimin yanında dünyadaki güç dengelerini etkilemeye başlayan Melodia ticaretini incelemek gibi gizli bir ajandam olduğunu Prof. Serrera bilmiyordu. Ticaret Bakanı Melodia seyahatim için Türkiye'den ayrılmadan önce beni makamında kabul ederek bu konuda bizzat ricacı olmuştu. Melodia'daki bilimsel çalışmalara ortak olabildiğimize göre, Türkiye olarak pekâlâ bu gezegenden getirilen malların ticaretinde de rol oynayabilirdik. Özel bir üniversitede çalışan bir akademisyen olarak devletle organik bir bağım olmasa da sayın bakanın ricasına kayıtsız kalamamıştım. Bilimsel misyonumu aksatmamak kaydıyla elimden geleni yapacağım konusunda kendisine söz vermiştim. 
Prof. Serrera olaya çevreyi koruma perspektifinden 


bakıyor, gezegenin doğal kaynaklarının pervasızca 


yağmalanmasından rahatsızlık duyuyordu. 10 yıl kadar önce roket teknolojisinde gerçekleştirilen yeni bir devrim uzayda yük taşıma maliyetini radikal bir biçimde düşürünce Melodia'dan 


ithal edilen malzemenin miktarı hızla artmıştı. 


Gezegene Oo inerken Oo Melodia'nın Oo Tokoya ormanlarında yaratılan tahribatı gözlerimizle görmüş oOve gerçekleştirilen Oo operasyonun 


büyüklüğü karşısında dehşete kapılmıştık. Prof. 
Serrera'dan farklı olarak ben olayın ekonomik tarafına oodaklanıyordum. Fizik kurallarının elektronik devreleri daha fazla küçültmeye imkân vermemesi nedeniyle bilgisayar teknolojisindeki gelişim neredeyse durma noktasına gelmiş, bu sektör üzerinden rekabet avantajı sağlamak çok zorlaşmıştı. Melodia'nın doğal kaynaklarını korumaya yönelik düzenlemeler ticaretin yarattığı olağanüstü rant nedeniyle sürekli gevşetiliyordu. 
Ne de olsa Melodia uzaktaydı, gezegenin tektonik özelliklerinden kaynaklanan doğal müziğini canlı olarak dinlemek çok az insana nasip olmuştu. 
Gezegene ismini veren bu müziğin güzelliğini takdir etmek her insanın harcı değildi. Prof. 
Serrera son yıllarda bu müzikte meydana gelen 


bozulmaları gezegende açılan maden ocaklarına 


ve Tokoya ağaçlarının kesilmesine bağlıyordu. 


Ertesi gün akşam saatlerinde Prof. Longtail kamarasından çıktı. Yüzü yorgunluktan sararmıştı, ayakta zor duruyor gibiydi. Aynı zamanda bir 


uzay aracı olan araştırma gemimizin güvertesinde 


bir masanın çevresine oturduk. “Orko çok yavaş çalışıyor. Canlı olduğu bugüne dek bu nedenle anlaşılamadı. Tüm ekosistem birbirine bağlı ve Orko gezegenin beyni durumunda” dedi bir 


solukta. 


“Tokoya ağaçlarının kökleri bu nedenle o kadar derinlere uzanıyor ve Gladius balıkları bu nedenle kılıçlarını sistematik olarak Orko'ya batırıyorlar. Yer altında karayla denizi birbirine bağlayan görünmez bir ağ daha var. Tektonik hareketleri ve gezegenin müziğini bu ağ belirliyor” 


dedi Prof. Serrera. 


“Bütün Oo bunların Oo şimdiye Oo kadar anlaşılamamış olması çok ilginç” dedim. 
“Gerçeklerin keşfedildikten sonra 


insanlara doğal gelmek gibi bir özelliği vardır. 
Kesilen Tokoya ağaçları, madenler ve mermer ocakları gezegenin canını çok yakıyor olmalı” dedi Prof. Serrera hüzünlü bir sesle. Prof. Serrera bilim insanlarına has bir saflıkla elde ettiğimiz bilgileri kamuoyuyla paylaştıktan sonra gezegenin yağmalanmasına (Oderhal son verileceğine inanıyordu. Prof. Longtail'le kafa kafaya vererek durumu özlü bir biçimde anlatan bir bildiri hazırlamaya giriştiler. Uykusuz geçen bir gecenin ardından bildirimizi dünyaya ve Melodia'da 


faaliyet gösteren ticaret loncasına ilettik. 


Bildirimiz dünyada büyük bir heyecan 


yaratmış olmakla birlikte Melodia üzerindeki ticari 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faaliyetler aynen devam etti. Tokoya ağaçlarının canlı olduğu zaten biliniyormuş, kesim zaten kontrollü yapılıyormuş ve kesilen ağaçların yerine yenileri dikiliyormuş, ağaç kesmenin bir tabu haline getirilmesine gerek yokmuş. Elbette bu yeni bilgi eşliğinde Melodia'ya ilişkin çevre koruma mevzuatı gözden geçirilip revize edilecekmiş ancak onbinlerce insana istihdam sağlayan bir sektöre yönelik kararın ince eleyip sık dokuyarak alınması şartmış. Öncelikle bağımsız başka bilim insanlarının elde edilen sonucu teyit etmesi uygun olacakmış. Bilimsel ve idari süreçler işletildikten sonra gerekenin yapılacağından hiç kimsenin 


kuşkusu olmaması gerekiyormuş. 


İzleyen birkaç günü Prof. Longtail'in buluşu doğrultusunda yeni sorular sorarak ve bu soruların yanıtlarını araştırarak geçirdik. Bu çalışmalarımız sırasında ben Prof. Serrera'ya kur yaparken, Prof. Serrera Prof. Longtail'in gözüne girmeye çalışıyordu. Prof. Longtail bütün bu insani çabaların farkında değildi, sadece işiyle meşgul görünüyordu. Prof. Serrera'nın sismik titreşimleri tespit eden cihazlarının çıldırdığını ilk fark eden de o oldu. Cihazların bozulup bozulmadığını anlamaya çalışırken gemimize çarpan dev bir dalga nedeniyle havalanarak okyanusa düştüm. Galiba büyük bir deprem olmuştu. Okyanus ısısının sıfıra yakın olmasından daha büyük dert suyunun zehirli olmasıydı. Günlerdir çarşaf gibi olan okyanusun 


yüzeyinde kocaman dalgalar oluşmuştu. Dalgalar 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yüzünden gemiyi zor görüyordum, yukarıdakilerin de beni görmekte zorlandığını tahmin ediyordum. 
Azgın dalgaların arasından gemiden birinin suya atladığını ve bana doğru yüzmekte olduğunu gördüm. Prof. Serrera'nın yüzerek bana doğru geldiğini (ogördüğümde ominnet duygusuyla sarsıldım ve gözlerim yaşardı. Prof. Serrera'yı yukarıdan takip ettiklerinden, ikimizin bulunduğu bölgeye bir can simidi attılar. Bacaklarımızı birbirine dolayarak can simidine sarıldık ve bizi kaşla göz arsasında yukarıya çektiler. Geminin güvertesine ayak basar basmaz yeniden suya düşmemek için içeriye girdik. Kurtulduğuma ve Prof. Serrera'nın benim için hayatını tehlikeye atmış olmasına çok sevinmiştim. Prof. Serrera'nın bu hareketinin ne anlama geldiğini düşünmeye fırsat bulamadan gemimiz alabora oldu ve okyanusun jölemsi suyunun içine gömüldü. İçinde bulunduğumuz geniş salona su dolmaya başlamıştı, ne yapacağımızı bilemez haldeydik, geminin 


kendisini yeniden suyun yüzeyine çıkaracak bir 


düzeneği bulunmuyordu. 


Prof. Longtail “Görevimi yapmış olmanın 


huzuruyla öleceğim” dedi. 


O anda görev umurumda değildi ve ölmeye hiç niyetim yoktu, kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Önce salonun kapısını açmaya çalıştım ama basınç nedeniyle yerinden oynamıyordu bile. Elime geçirdiğim sandalyeyle bir pencereyi 


kırmaya çalışırken geminin titremeye başladığını 


hissettim. Ardından gemi suyun yüzeyine doğru yükselmeye başladı. Çok geçmeden yeniden suyun yüzeyine çıktık, Prof. Serrera “Gladius'lara 


teşekkür borçluyuz” dedi. 


Geminin mürettebatı hiç vakit kaybetmeden itici motorları çalıştı ve yeni bir dalga tarafından alabora edilmeden önce suyun yüzeyinden yukarıya doğru yükseldik. Aşağıda yüzlerce Gladius bize veda etmek istermiş gibi sivri kılıçlarını suyun üzerinde sağa sola sallıyordu. 
Dönüp Prof. Serrera'ya baktım. Sinema yıldızları kadar güzel değildi, hatta güzel olup olmadığı bile tartışılırdı, onu benim için cazip kılan galiba yüreğinde taşıdığı merhametti. Uzaklarda daha önce varlıklarından haberdar olmadığımız volkanlar patlamaya başlamıştı. Melodia üzerinde 


tam bir kıyamet yaşanıyordu. 


Prof. Longtail “Orko kendi evlatlarına zarar verme pahasına Melodia'yı koruma kararı 


almış” dedi. 


O kıyamet gününde Orko'nun gazabından sadece bizim ekip kurtulabildi. Ölen ticaret loncası çalışanlarına üzülmüş olsak da Gladius'ları göndererek gemimizi kurtardığı için Orko'ya minnettardık. O günden bu yana hiç kimse 


Melodia'ya ayak basmaya cesaret edemedi. 
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Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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(26.04.2015, İki ay önce, Bursa) 


Bir aylık uğraşa değmişti. Dükkân artık hazırdı. 
Aslında ufak bir dükkândı, o satın almadan önce kırtasiyeydi, ama o daha farklı bir şey açmak istemişti. 
Yirmi seneye yakın aynı mahallede oturuyordu. Burada dükkân açmasından ötürü mahalleli de mutlu olmuştu, ama herkesin genel kaygısı onun açmayı düşündüğü dükkânın pek kazançlı olmayacağı yönündeydi. 
Boşuna parasını bu işe yatırmıştı. Artık çocuklar bu tarz dükkânlara uğramıyorlardı bile. Yine de o niyetini gerçekleştirme gayretiyle işi sonuna kadar götürmüştü. Komşusunun on altı yaşındaki oğlunu da çırak olarak yanına almıştı. Oldukça zeki, ama bir yandan da hiperaktif bir çocuktu. Basketbol oynamayı çok severdi. Bu nedenle de başarılı olabileceği halde dersleriyle pek ilgilenmezdi, en sonunda sınıfta kalma tehlikesi bile söz konusu olunca ailesinin ricası üzerine sorumluluk öğrenmesi umuduyla hafta sonları ve ders çıkışlarında yardım etmek için yeni açılan dükkânın çırağı olmuştu. 


“Bu dükkânı açmakla çok büyük bir iyilik ettin, 


usta. Çocuklar şimdi her gün burayı ziyarete gelirler,” dedi çırak. Ustası biliyordu ki çocuk sadece bunu moral vermek için söylemekteydi. 


“Eskisi gibi değil ki, oğlum. Çocuklar artık bu tür oyuncaklara pek ilgi göstermiyorlar. Bunun en canlı kanıtı karşımda duruyor” diye karşılık verdi ustası, ama çocuğun da ilk günden hevesini baltalamak istemiyordu. Sonuçta burada olmaktan pek de hoşlandığını sanmıyordu. Havalar düzelmeye başlamıştı. Bahar iyice kendini göstermişti. Çocuğun basketbol sevdasının yine kendini belli ettiği ortadaydı. 
Bir ay boyunca temizlik yapmışlar, rafları dizmişler ve dükkânı hazır getirmişlerdi. Sadece ikisi vardı. Bu yüzden kendisine yardımcı olacak iyi bir çırak seçtiği için çok mutluydu. 


Çocuğun el işlerine de yatkınlığı vardı. Tabelayı o hazırlamıştı. Bu yüzden dükkânın girişine tabelayı asma görevini çocuğa vermişti. Metal tabela güzelce boyanmıştı ve üzerindeki harfler kabartılmıştı. Pek düzgün olduğu söylenemezdi, bazı harflerin kabartması diğerlerinin yanında sönük kalmıştı. Ama çocuğun hevesini kırmak istemediğinden tabela işini başkasına yaptırmamıştı. 


Çırağı elinden geldiğince düzgün bir şekilde tabelayı dükkânın girişine yerleştirmişti. “Rüyacı'nın Oyuncak Evi” sahibinin mütevazılığına uygun bir şekilde açılışını da yapmış olmuştu böylece. 


Dükkânda çeşitli oyuncaklar, kuklalar satılıyordu. 
Oyuncakların çoğu metalden, tahtadan ya da kumaştan yapılmaydı. Neredeyse hiç elektronik oyuncak yer almıyordu. Çoğu antika değeri olan oyuncaklardandı. 
İçerisi insana mutluluk ve huzur veriyordu. Kısa bir süreliğine çocukluk anılarını zihninin mahzenlerinden açığa (Ooçıkartıp Oinsanın suratına gülümseme yerleştiriliyordu. Tabi bu şekilde düşünen sadece dükkânın sahibinin kendisi de olabilirdi. 


Onun için hayat gerçekte saklı değildi. Hayallerin arasına karışmıştı. Oralarda hep bir arayış içerine girmekten kendisini alıkoymak için bu dükkânı açmıştı. Onu çocukluğun mutlu anılarının bu gerçeklikte tutacağına inanıyordu. Çünkü çoğu zaman hayalleri gereğinden çok inandırıcı olabiliyordu. Yaşlı bedeni zihnini kontrol etmede zorlanıyordu. Yalnızlık da durumunu daha zorlaştıran bir başka nedendi. Bu yüzden bu dükkân onun için çok önemli bir hadiseydi. 


Yaşlı oyuncakçı, kendisine bir tabure çıkartıp oturduktan sonra gazete okumaya başladı. Manşet koca harflerle, dikkat çekici olabilmeyi başaran bir şekilde basılmıştı: “Anka Projesi'nin başlamasına az kaldı.” 

Özel insanlarla ilgili yeni gelişmeleri okumak oyuncakçı ustaya pek moral veren şeyler arasında yer almıyordu bu günlerde. Yine de kendisini de ilgilendiren bir mesele olduğu için haberi dikkatlice okudu. Bir süre sonra gergin bir sesle: “Yakında benim peşime de düşeceklerdir. Hükümetin böyle bir politika izleyeceğini tahmin etmek güç değildi zaten,” dedi. 


“Ama sen insanlara yardım ediyorsun, onların aşamadığı dertlerini bir süreliğine unutturuyorsun,” diye yorum yaptı çırak. Şaşkındı, anlaşılmaz gözlerle ustasına bakıyordu. 


“Bunu O siyasetçilerimize (o anlatırsın,” Oodedi 


gülümseyerek Rüyacı. 


Çırağın bu tür konulara da meraklı olduğunu görebiliyordu. Mahallesinde yaşayan tek özel insanın da ustası olmasından ötürü arkadaşlarına gururlu bakışlar attığına da emindi. Ama tehlikenin aslında büyük olduğunun kendisi de farkındaydı. Herkes bu özel güçleri iyi niyetlerle kullanmıyordu ve kullanmayacaktı da. Bu yeteneğini fark ettiğinden beri kendine söz vermişti. O hala diğerleri gibi eşit seviyede bir insandı, bu güçler başkalarına üstünlük kurabilmeleri için onlara verilmemişti. 


Kendisini özel insan yapan yeteneğin aslında uzun zamandır farkındaydı. Ama uzun süre bu gücünün sadece kendi zihninin bir parçası olduğunu, başkalarını etkilemediğini düşünüyordu. Ya da zaman geçtikçe gücü gerçek potansiyelini göstermeye başlamış olabilirdi. Sevdiklerine ve çevresinde ihtiyacının olduğunu düşündüklerine gücünün sağladıklarıyla yardımcı olmaktan mutluluk duyuyordu. Mahallesinde olan herkes de gücünden haberdardı ve bu durumdan da korkmuyorlardı. 


Bir baba, beş yaşındaki kızıyla dükkâna giriş yapıyordu. Oyuncakçı, gelen adamı tanımıştı. İlk müşterisi mahallenin sevilen berberi olmuştu. Daha dün akşam ona tıraş olmaya gitmişti. Dükkânının ilk gününe yeni tıraş olmuş yüzüyle başlamak istemişti. 
Birkaç senedir bembeyaz olmuş sakallarını almayı hiç gerek görmemişti. Bu yeni haline alışmak zaman 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alacaktı. Ama bazen insanın böyle değişikliklere de ihtiyacı oluyordu. 


“Selamün aleyküm” diye selamını verdi berber. 


O da ayıp olmasın diye hemen ayağa kalkmıştı ve potansiyel müşterisinin selamına karşılık verdi: “Aleyküm selam.” 


“Dükkân hayırlı olsun, ustam” dedi saygılı bir ses tonuyla berber. Oyuncakçı, berberin iyi dileğine gülümseyerek karşılık verdi. Berberin küçük kızı sessizce babasının yanında duruyordu. Simsiyah, özenle taranmış saçı iki omzuna yayılmıştı. Kırmızı bir kurdeleyle arkadan atkuyruğu tutturulmuştu. 


Aile kavramı, hele çocuklar oldu mu akan sular duruyordu Oyuncakçı Usta için. Onların getirdiği acılar yüreğin sürekli yanan köşesinde ömür boyu yakılırdı, üstüne üstlük küle dönüşmeyen, hiç yanışı bitmeyecek derin acılar olurdu bunlar. Berberin de kızının yaşadığı acılar için ne kadar içten içe çile çektiğini Usta da biliyordu ve tüm bildiği duaları o kız için yatmadan önce okumayı ihmal etmezdi. 


Berberin bir konuda yardım isteyeceği yüzünden anlaşılıyordu. Aslında ne isteyeceğini de biliyordu. 
Ama öncelikle adamın kendisinin bunu demesi daha doğru olacaktı. 


“Kızım sizinle tanışmak istedi de. Sizden bahsetmiştim. Ailemi kaybettiğim zaman size geldiğimde bana yardımcı olmuştunuz, acımı 


hafifletmiştiniz. Hatırladınız mı?” 
“Tabi ki de hatırladım. Hiçbir anımı unutmam.” 


Oyuncakçı Usta, sadece ona değil bir sürü kişiye buna benzer konularda yardımcı olmuştu. Üç sene kadar evvel berber yaşlı anne ve babasını hac ibadetlerinden dönerken bindikleri uçağın düşmesi sonucu kaybetmişti. Bunun üzerine çok zor günler geçiren berber, soluğu ustanın yanında almıştı ve usta da onun isteğini kırmamış, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışmıştı. 


Adamın daha rahat konuşabilmesi için çırağını çağırdı ve kızı oyalaması için dükkânın tabelasını göstermesini söyledi. Çırak da talimatı ikiletmemişti neyse ki. Adam, kızının uzaklaştığına iyice emin olduktan sonra anlatmaya devam etti. 
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“Doktorlar bu son tedavinin de başarıya ulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylediler. 
Ameliyat bile yapılamazmış.” 


Berberin durumuna ne kadar üzülüyor olsa da çoğu zaman insanların kendisiyle ilgili çok önemli bir gerçeğin farkına varamadıklarını düşünüyordu. 
Bu yüzden elinden geldiğince açık sözlü olmaya özen gösteriyordu. 


“Bende tedavi yok, biliyorsun. Ben sadece dertleri bir süreliğine uzaklaştırabilirim.” 


“Biliyorum, usta. Tek istediğim biraz olsun mutlu olabilmesi. Çünkü sürekli acı çekmeye başladı ve yakında belki de...” 


Sözlerinin devamını getirmesine bile gerek yoktu. 
Gözyaşları doğru bir çıkarımda bulunabilmek için yeterliydi. Daha fazla adamı konuşturmadı. Dışarıda çırağıyla konuşan kızın yanına gitti. 


Sevgiyle küçük kızın elini tuttu: “Hiç hayatında ata binmiş miydin, prenses?” 


Küçük kız olumsuz anlamda başını sallayınca: “Benim çok güzel bir atım olduğunu biliyor muydun? 
Kahverengi yelesi vardır. Özgürce koşmaya bayılır. 
Gözlerine baksan hele ayna gibi kendi yansımanı görürsün” diye kıza masalsı bir tonda anlattı. Ama kız adamın anlattıklarına inanmıyor gibi bakıyordu. 
Hastanelerde doktorlar ve hemşirelerle geçen bir ömür bu küçük yaşında onu masalların etkileyici gücünden bile uzaklaştırmıştı. 


Oyuncakçı bozulmuş gibi kıza baktı: “İnanmadın mı yoksa? Böyle düşündüğünü görse kırılır.” 


Kız ne diyeceğini bilememişti. Utanarak yere bakmaktan yana bir tavra bürünmüştü. Oyuncakçı bu oyundan hoşlandığını kendisine itiraf etse de daha uzatarak işi abartmak istemiyordu. 


“Rüzgârı yüzünde hissediyor musun, prenses? Sana fısıldıyor. Seni alıp kendi özgürlüğüyle tanıştırmak istiyor. İnanmıyorsan, kendi gözlerinle bak. Ama onlara da güvenme, çünkü gözler sadece ışık oyunlarını beynine iletir o kadar. Gerisi sadece hayal gücündür.” 


Kahverengi atın gözlerinde küçük kız adamın anlattığı gibi yansımasını görebiliyordu. At masum bir 


tavırla kıza daha da yaklaşmaktaydı. Yanağını sakince kızınkine sürterken kız da cesaret aldı ve atın yeleleriyle oynamaya başladı. Uzun zamandan sonra ilk kez kızın dudaklarına gülümseme mimiği yerleşmişti. 


Kızının gülümsemesini gören babası mutlulukla: “Çok teşekkür ederim, Rüyacı Usta,” dedi. Özel yeteneğinin bir başka getirisi de mahallenin ona taktığı bu isim olmuştu. Kendi zihninde oluşturduğu imgeleri başkalarının gözlerinin önüne getirebiliyordu. Bu gerçekçi görüntüler sayesinde bedenin bir süre sonra gerçek dünyayı algılamaya çalışan reseptörleri uykuya dalıyor ve mutluluk getiren imgelerin peşinden beynin gitmesine müsaade ediyorlardı. Yine de usta gücünün basit bir ağrı kesici olarak görülmemesi gerektiğini düşünürdü. 


Yarım saate yakın kızın hayali atıyla vakit geçirmesine izin verdiler. Kız bir süreliğine de olsa ağrılarını unutmuştu. Ama acı olan bir şey vardı ki o da bu ağrıların tamamen geçmeyecek olmasıydı. Ama bunun o anın mutluluğunu bozması için bir bahane olarak kullanmayacaktı hiç kimse. Baba kız el ele tutuşarak dükkândan ayrılırken hayatı boyunca belki de bir atı yakından göremeyecek bir kıza çok güzel bir anı kazandırmanın mutluluğu içerisindeydi ona konulan Rüyacı ismini iyice benimsemiş olan oyuncakçı. 


Çırak, gazetenin devamını okumak için taburesine yeniden Oturan ustasına limonata getirmişti. 
Ustasına tekrar hayran kaldığı yüzünden rahatlıkla anlaşılabiliyordu. 


“Eline sağlık, oğlum, bu sıcak havada iyi geldi limonata,” dedi gülümseyerek Rüyacı. Bursa'da havalar iyice ısınmaya başlamıştı. Ama Rüyacı, büyük bir umutla Nisan yağmurlarının etkisini göstermesini bekliyordu. 


“Afiyet olsun, usta,” dedi çırak, bir işe yarıyor olmanın mutluluğunu taşıyordu. O sırada siyah bir arabanın dükkânın yakınına park ettiğini fark etmişti. 
Heyecanla: “Sanırım yeni müşteriler geliyor,” diye ustasını uyardı. 


General Serhat, resmi bir görevde olmasına rağmen askeri bir araç olduğu anlaşılmasın diye ona özel olarak ayarlanmış siyah bir Broadway ile yolculuk yapmaktaydı. Ülkenin dört bir yanını dolaştığını söylese abartı olmazdı. Genelde yolculuklarında en az 


bir yoldaşı olurdu. Bazen ikinci bir yoldaşının da ona eşlik ettiği olurdu. Ama her zaman genç şair yoldaşının görevinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için yanında bulunması gerekiyordu. 


Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bu görevinde askeri üniformasını da giymemesi söylenmişti. En son komşularının düğününde giydiği takım elbisesini tekrardan çıkartmak zorunda kalmıştı. 
Ceket biraz kollardan sıkıyordu. Ama idare edecekti artık. 


“Bugün bu işi hemen halledebilirsek, gitmeden önce sana Bursa iskender kebabı ısmarlayacağım” dedi yoldaşına. Genç yoldaşı pek bu habere mutlu olmuş görünmüyordu. Ona yolculukları esnasında gönlü olsun diye aldığı şiir kitabını incelemekteydi hala. Tanınmış şairlerden çok yenileri keşfetmeyi daha çok tercih ediyordu. Gerçi bunda tanınmış şairlerinin çoğunun şiirini ezbere bilmesinin de etkisi olduğunu düşünüyordu. Bugünlerde şiirlerini takip ettiği şair ise mavi ve yeşil rengin her tonunu şiirlerine yansıtıyordu. 
Bir yelkenliye binip denize açılma hayalini bu şiirlerle geçici olarak gidermeye çalışıyordu belki de. Elinde o şairin ilk kitabı vardı ve hoşuna giden şiirlerini büyük bir merakla okuyor, bazı dizelerini de mırıldanıyordu: 


“Ben sadece maviyi seviyorum 
Her tonu hayat, yeşili eksik olanından” * 


General de şiir okumayı severdi. Eskiden olsa şiir meraklısı genç arkadaşıyla saatlerce şiir üzerine konuşabilirdi. Ama bu durumu biraz abartı buluyordu. Yine de yoldaşının sakin kalmaya devam ettiği ve talimatları sorgulamadan yerine getirdiği müddetçe şiirlerle aşırı derece vakit geçirmesine ses çıkartmayacaktı. 


Yoldaşı şiir kitabına odaklanmış bir şekilde de olsa ona eşlik ederken General dükkâna doğru ilerlerdi. 
Verilen adres burasıydı. Bahsi geçen kişinin bugün burada yeni dükkânını açacağını duymuşlardı. Görev için kritik kişilerden bir tanesiydi, bu yüzden umarım ikna tek başına işe yarar diye umuyordu. 


Yaşlı adam dükkânının girişindeydi, sakince elinde süpürgesiyle yerleri süpürmekteydi. Gelenleri de fark etmiş olmalıydı. General, yaşlı adama askerlikte pek fazla kullanma fırsatının olmadığı gerektiğinde kibar 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olabilme becerisini açığa çıkartarak selamını verdi. 
Yaşlı adam başını sallayıp işine devam etti. 


General: “Biz kendine Rüyacı diyen bir adamı arıyorduk. Umarım doğru yere gelmişizdir,” diye konuştu. 


Yaşlı adam pek konuşulanları duymuyor gibi davranıyordu. General, adamın sağlık bilgilerine dikkatlice baktığını hatırladı. Sağır olduğuyla ilgili bir bilgi yoktu. Adam hatta yaşına göre oldukça sağlıklıydı. 


Ozan, arkasında herhangi bir duruma karşı beklemedeydi. Şiir kitabını da elinden bırakmaya niyetli değildi. Aslında Bursa yolculuğu boyunca yoldaşına aradıkları adamın gücünden detaylıca bahsetmişti, bu yüzden Ozan'ın tetikte olması gerekiyordu. Ona her an ihtiyaç olabilirdi. 


General, sabırsızca davranarak yaşlı adama doğru ilerledi: “Acaba siz...” 


Sözleri yarım kalmıştı, çünkü birden önünde yaşlı adamın görüntüsü yok olmuştu. General o anda ne olduğunu idrak etmişti, sinirle Ozan'a döndü sinirle: “Adam yanılsamalar yaratabiliyor. Çoktan kaçmış olmalı. Beni takip et.” 


Ozan artık şiir kitabını bırakmıştı. Görevin ciddiyetini fark etmesinin ardından dükkânın içerisini gösterdi: “Hey, şurada biri var.” 


Ozan'dan daha genç birisi masalardan birinin altına saklanmıştı. Yaşlı adamın çırağı olmalıydı. General, Ozan'ın önden dükkâna girmesini söyledi. Çünkü Ozan'a Rüyacı'nın hileli görüntüleri işe yaramıyordu. 


General kandırılmanın getirmiş olduğu öfkeyi üzerinden atamamıştı ve o sinirle çırağı masanın altından çıkarttı, sinirlerine hâkim olamıyordu. Bu yüzden tabancasını çırağa doğrultarak: “Ustan nerede? 
Çabuk yanıt ver!” diye bağırdı. Çırağın korkmuş olduğunu görebiliyordu. Ama çevrelerinde var olan tehlike onda merhamet duygusunu azaltmıştı. 


“Bu gerekli mi?” diye sordu Ozan şaşkınlıkla. Şiir kitabı yere düşmüştü. Ama şu anda yaşanmakta olan şey yüzünden onu fark etmesi pek olası değildi. 


“Sen sadece benim dediklerime uy ve yorum yapma,” diye uyardı General, yoldaşını. Ozan'a 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korktuğunu anlatamazdı. Sert ve otoriter görünmesi gerekiyordu. Bir tek Ozan'ın gücü onları koruyabilirdi. 
Rüyacı'nın göstereceği hileli görüntülerle etrafları sarılabilirdi, ama Ozan hala gerçek dünyada kalmaya devam edebilirdi. Ozan, General'in tavrı karşısında yorumsuz kalmıştı. Belli ki çırağın zarar görmesinden endişe duyuyordu. 


Yaşlı adamın sesi duyuldu: “Çırağımı tehdit etmeyi bırak.” Dükkânın girişindeydi. Ozan'a dönüp baktı ve onun da yaşlı adamı gördüğüne emin olunca bu sefer gördüğünün gerçek olduğunu anladı. General: “Biliyorsun ki sizin gibi insanları toplama emri verildi. Kusura bakma ama kaçmana izin veremeyiz,” diye uyardı sert bir sesle. 


Yaşlı adamın her an tekrardan özel yeteneğini kullanmaya yelteneceğini düşünüyordu. Ozan'dan çekiniyor olamazdı. Bu yüzden Ozan'a gerek kalmadan blöfünün işe yaramasını umuyordu. Merhametsiz görünmesi gerekiyordu. Çırağın yüzüne pek fazla bakmamaya gayret ediyordu. Ona baksa yaptıklarından utanacak ve geri adım atacağını biliyordu. Ama ne olursa olsun, Rüyacı'yı serbest bırakamaz ya da kaçmasına müsaade edemezdi. General bugün yaşlı adamı ikna edemezse, başka gelecek olanın daha sert bir müdahalede bulunacağını biliyordu. Bu durumun herkes için en iyisi olduğunu uzun uzadıya anlatamayacağının da farkındaydı. 


“Sizinle gelirim, ama çırağımı bırakın lütfen,” dedi Rüyacı bir süre sonra. Onun da öfkelendiğini görebiliyordu. Ama çırağının zarar görmemesi için öfkesini saklı tutmayı tercih etmişti. 


General içinden bir oh çekerek tabancasını hemen çıraktan uzaklaştırdı, sonra: “Ozan, yaşlı adama arabaya kadar eşlik et! Sen yanındayken hilesine başvuramaz,” diye emir verdi. Buruna gelen üre kokusu çırağın gerçekten de korkmuş olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden zaten yeterince ruhuna zarar verdiğini düşündüğü çocuğun bir de utanmasına vesile olmamak adına dükkândan hemen çıktı. 


Yaşlı adamın çırağıyla vedalaşmasına izin vermemişti. Bir daha en baştan olayları yaşamaktan daha çok korkmuştu. Rüyacı'yı zorla ikna etmişken bir kere daha aklına kaçma fikri gelmeden arabaya bindirmek istemişti. Yaşlı adam da uysal davranmış, tepki göstermemiş ve onu memleketinden kim bilir 


nerelere götürecek olan siyah arabaya binmişti. 
General de açıkçası gidecekleri son istikametin nerede olduğunu bilmiyordu. 


General direksiyona geçtiğinde Ozan arkada Rüyacı'nın yanında oturuyordu. Yaşlı adamın gözlerinde General'e karşı büyük bir öfke vardı. 
Tehditkâr bir tonda: “General, elinizdeki dosyada hakkımda ne yazıyor bilmiyorum. Ama bunu da ekleyin derim, ben hiçbir anımı unutmam!” diye konuştu. 


General, yanıt vermemişti, aklında başka şeyler vardı. Ozan'a söz verdiği gibi Bursa'da iskender kebabı ısmarlayamayacaktı anlaşılan. 


(28.06.2015, Günümüz) 


Efla, odasındaki oartan gerilimin farkındaydı. bunu sadece ilk günün bilinmezliğine bağlayabilirdi. Ama Efla'nın gözünden kaçmayan başka detaylar da söz konusuydu. İlk odaya geldiğinde sadece Bay Fend ve Kara Altın vardı. 
General'in gittiğini öğrenmişti. O geri dönünceye kadar da Starfell gelmiş ve Generalin olmamasından ötürü disiplinsizliğe tahammülü olamayan asker öfke krizine girmişti. Neyse ki Leydi Kuzgun ve Ozan durumu kontrol altına alabilmişlerdi. General geri döndüğünde ise toplantı odasına ekibin bir diğer üyesi daha giriş yapmıştı. Yaşlı adamın varlığı General'de zaten var olan kaygıyı daha da ortaya çıkartmış görünüyordu. 
Yeni aldığı emir bile yaşlı adamın getirdiği stresi geçmemiş gibiydi. Yeni emre göre ekipten bir kişinin elenmesi gerekiyordu. Bay Fend, emrin arkasında başka bir şey olup olmadığını anlamak istemişti, o sorduğunda General dürüstçe yanıt verecekti nasılsa. 
General gerçekten de ona söylenenin ekipten birisinin ayrılmasının istendiği olduğunu belirtmişti. 


toplantı 
Bazıları 


General Serhat, yaşlı adam dışında başka kişilere de bakabilmeyi başardıktan sonra: “En iyisi bunu aranızda tartışadurun,” dedi ve tepkileri beklemeden odadan çıktı. General'in gitmesinin ardından Starfell'in yeniden sinirlenebileceği düşünülebilirdi başkaları tarafından. Ama Efla, Starfell'in uzun süre bir daha öfkesinin etkisi altına girmeyeceğine emindi. 


Starfell, diğerleri daha odaya gelmeden önce öfkelenmeye başladığında Bay Fend konuşmak 


istemişti. Starfell?'i rahatlıkla sakinleştirebilirdi. Ama Efla, bunu yapmasını istememişti. Onu durdurmuştu. 


“Neden?” diye sordu Bay Fend. Bu soruyu soracağını bekliyordu. Onun sorularını yanıt vermek durumunda kalıyordu insan. Onun sesinin ne derece güçlü bir yan etkiye sahip olduğunu Efla görebiliyordu. 
Bunu bizzat deneyimlemek garipti. İnsan soruya içten bir şekilde yanıt verme ihtiyacı duyuyordu. 


“Starfell'i sakinleştirenin sen değil, odaya girecek olan başka birinin başarmasının Starfell'in ekipteki yeri açısından daha iyi olacağını öngörmüştüm. Çünkü Starfell, ekibin tehlike anlarında can yeleği olacak, ekipteki herkesin sırtını güvenle dayayabileceği biri olduğuna dair güveni verebilmesi ilerisi için çok önemliydi. Bu yüzden seni durdurdum.” 


Bay Fend kendisini tatmin edecek bir yanıt almıştı. 
Efla'nın geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunabilme yeteneğine inanıyordu. Bunu falcılık olarak görenler Efla'nın özel yeteneğinin ne olduğunu tam olarak anlamamışlardı. Starfellin ya da Kara Altın'ın düşündüğü gibi bir şans oyununun sonucunu elinde düzgün veriler olmadığı sürece tahmin edemezdi. 
O gözlemlerine göre gerçekleşebilecek olasılıkları zihninde hesaplayabiliyordu, beyninin bunun için özelleşmiş bir bölgesinin oluştuğunu düşünüyordu. 
Tanıdığı bir nörolog arkadaşına gidip beyin MR'ı çektirmişti ve gerçekten de beyninin talamus bölgesinde yoğun bir sinir ağı oluştuğunu görmüştü. Talamus koku harici beynin duyu organlarının reseptörlerince alınan uyarılarının geçici olarak toplandığı bir alandı. 
Başta bunun bir tümör oluşumu olabileceği yönünde korkutmuştu arkadaşı Efla”yı, ama Efa özel insanlardan biri olduğuna artık emin olmuştu. Bir süre sonra gördükleri, duydukları, dokundukları diğer insanlardan daha çok ona bir anlam ifade etmeye başladı. Herkesten daha çok bu duyu nöronlarının taşıdığı verileri bir araya getirip gelecekte olabilecek şeyler hakkında doğru çıkarımlarda bulunabiliyordu. 


Herkes Generalin durduk yere ortaya çıkan ekipten birinin ayrılacağıyla ilgili emre odaklanmıştı, kimin ayrılıp ayrılmaması gerektiğini düşünüyorlardı içlerinden. Ama kimse Efla kadar her şeyi gözlemleyemezdi, General'in odaya girdiği zamanki tavırlarına vesırasıyla herkese bakarken ki yüzifadesinin değişimlerine dikkat edemezdi. Her şeyi anlamasını 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sağlayacak son bilgi kırıntısına ise General'in yaşlı adam ile kısa süren diyalogu ile ulaşmıştı. Yaşlı adamın buradaki adı Rüyacı'ydı. Rüyacı denilen bu yaşlı adamın General ile kötü bir anısı vardı ve bu yaşanılan neyse yaşlı adam General'den hiç hoşlanmıyordu. 
Yaşlı adam bir sürü anısının olduğundan ve en önemlisi bu anılardan bazılarının gerçek olmadıklarından bahsetmişti. 


Efla, Bay Fend'in bir yanında oturan Rüyacı'ya yaklaştı. Konuşmaya başlamadan önce bir daha etrafına baktı, herkesin düşünceli ve sessiz bir şekilde beklemekte olduğunu görmüştü. oKonuşulanların duyulmayacağına emin olacağı bir tonda yaşlı adama: “Neden General'in böyle bir emir aldığıyla ilgili bir hayal görmesini istedin?” diye sordu. 


“Efendim?” diye şaşkınlıkla karşılık verdi yaşlı adam. 


“Lütfen, yalan söylemene gerek yok. Hoş, söylesen de bunu ben anlayamam. Ama bazı şeyleri bilebiliyorum. Sadece neden böyle bir şey yapmaya gerek duydun, ona anlam veremedim.” 


“Buradan ayrılmak istemiştim ve bunun için bir fırsat olmasını sağladım sadece.” 


“Artık buradan kaçışın imkânsıza yakın olduğunu anlamışsındır. Hepimiz buraya bir amaç için geldik, bu bizim kaderimiz. Buradan kaçamayız ve hepimizin bir görevi var.” 


“Neymiş o?” 


Efla, yaşlı adamın sorusuna yanıt vermeden önce bu sonuca nasıl ulaştığını ona anlatmak istemişti. 
Ama zihninde olasılık hesabı yapmak onun için çok kısa süren bir eylemdi, bu olasılıkların nasıl bir sürü dallar oluşturarak sonsuz çoklukta başka olasılıklara yol açacağını anlatmak ise zahmetli bir işti. General'in nasıl tedirgin olduğunu görmüştü. Sadece Rüyacı”'dan dolayı değildi, bir kişinin ortadan kaybolması onu daha çok korkutmuştu. Tam olarak her şeyi bilmiyordu, ama bir şeyden emindi. Emin olduğu şeyi ise yaşlı adamla paylaşması gerekiyordu 


“Evren'in geleceğinde yapması gereken çok önemli şeyler var. Bu yüzden onu korumamız gerekiyor.” 


Yaşlı adamın gözlerinde Bay Fend gibi onun 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yeteneğine olan inancı görebiliyordu. Bu önemli bir şeydi, çünkü Rüyacı'nın bir daha General'e karşı özel yeteneğini kullanmamasını sağlamalıydı. Çünkü General bugünü düzgün bir şekilde atlatamazsa, ekibin liderliğini yapmakta ve onları eğitmekte başarısız olacaktı. Ama daha ekibinin yanında panik atak geçirmeden uzun bir süre durmakta zorlanıyordu, bu kadar özel gücün onun ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini Efla görebiliyordu. Neyse ki ekiplerinde bir psikolog vardı ve Efla özel yeteneğine kavuşmadan çok önceleri bile çok iyi bir psikologdu. 


O sırada Starfell'in de odanın içinde yürümeye başladığını gördü. Öfkeli görünmüyordu. Daha çok Leydi Kuzgun'a yaklaşmaya ve kendisiyle bir sohbet konusu açmaya çalışıyor gibiydi. Efla, Bay Fend'e dediklerinde ciddiydi. Zaten Bay Fend'e istese de yalan konuşamazdı. Starfell'in öfkesini geçici bir süreliğine uzaklaştırmak değildi yapılması gereken şey, asıl kalıcı çözümün öfkelendiğinde bile ondan korkmayacak ve karşısına cesurca dikilebilecek birilerine sahip olması gerektiğini öngörmüştü. Çünkü Ozan'ın da dediği gibi, öfkesi aslında askerin özel yeteneğinin bir parçasıydı. 
O olmazsa özel insanlardan birisi de olamazdı. 


Starfell, Leydi Kuzgun'a tam bir şey diyecekti ki odada General”'den başka eksik birisinin daha olduğunu fark etmişti ve bunun bir sorun olabileceğini düşündüğü için hemen telaşla herkesi uyardı: “Hey, Evren'i gören oldu mu?” 


“Birimizin firar etmeye kalkışacağını tahmin etmiştim, ama bunun bu kadar da yakın bir zamanda olacağını beklemiyordum.” dedi Bay Fend. 


Leydi Kuzgun ve Ozan ile odaya giriş yapan, yirmi yaşlarında, yağlı saçı ve gözünden düşecekmiş gibi duran gözlüğüyle gizemli genç, Bay Fend'in yanına Efla'nın yaşlı adamla ile konuşmak için uzaklaşması üzerine bir sandalye çekip oturdu. Ardından: “İnsanların yalan söylememelerine neden olman çok adaletsiz geliyor,” dedi birden Bay Fend'e. Birisinin özel yeteneğine karşı tepki göstermesine şaşırmıştı. 
Polis arkadaşları tarafından oldukça işe yararlığına birebir tanık olunan bu özel yeteneğini bir lanet olarak görmemeye çalışıyordu elinden geldiğince. 


“Haklı olduğun yanlar yok değil, delikanlı” diye karşılık verdi gence Bay Fend. Gencin gözleri ilgisini çekmişti. O gözlerde bir sürü yaşanmış anılar saklıydı. 


Odadaki en ilginç kişi belki de bu gençti, ama odaya girdiğinden beri sessizce gözlemci olarak kalmayı tercih etmişti. 


“Sana ne diye hitap etmemiz gerekiyor?” diye sordu Bay Fend. Gencin yavaşça gücünün etkisi altına girdiğini görebiliyordu. Ses dalgalarını görebilmeyi bazen çok arzu ederdi. O dalgaların kulağın içerisine girdiğini, kulak zarından geçip kulak kemikleri tarafından büyük titreşimlere ve en oradan da iç kulakta beyne iletilecek uyarılar haline dönüştürüldüğüne birebir tanık olmak isterdi. Gücünün insanları nasıl etkilediğini böylece daha iyi anlayabilirdi. 


“Kedi Oğlan” diye yanıt verdi genç. 


“Kendini hep yirmi yaşındaki haline geri döndürmen adaletli mi peki?” diye sordu Bay Fend bu sefer, gencin deminki sitemine gönderme yapmak için. Karşısındaki kişinin gücünü kendi üzerinde kullandığını anlamıştı, çünkü kendine Kedi Oğlan diyen kişi gerçekten de yirmi yaşlarında görünüyordu ve bir hile de yoktu ortada. 


“Ölmemem gerekiyor da ondan,” diye karşılık verdi Kedi Oğlan. Bay Fend, yanıt üzerine karşısındakinin özel gücüyle ilgili tahmininin de doğru olduğunu anlamıştı. 


Leydi Kuzgun, Starfell'in uyarısı üzerine General?e Evren'in yokluğunu haber verip vermeme konusunda ikilem yaşamıştı. General'in Evren'e ne kadar önem verdiğini biliyordu. Buraya gelmeden Evren konusunda General”e yardımcı da olmuştu. Evren'in burada sorun çıkartabilecek potansiyelde olduğunu ikisi de iyi biliyordu ve bu konuda General'in hazırlık yapmış olmasını umuyordu. 


O sırada odanın kapısı açıldı, ama gelen kişi General değildi. Ekibin kalan üç kişisi de gelmişti. 
Böylece firar etmiş gibi görünen Evren hariç herkes toplantı odasında bir araya gelmişlerdi. 


Gelenlerden bir tanesi Ozan'dan bile genç görünüyordu. Anlaşılan ekibin yaşı en küçük üyesi oydu. 
Üzerinde turuncu renkte dalgaların desen oluşturduğu yeşil bir tişört, altında ise koyu mavi renkte bir kot pantolon vardı. Uzamaya başlamış saçının üzerine sade beyaz renkte, ters duran beysbol şapkası geçirmişti. 
İçeri girdikleri anda, beraber geldiği yanındaki kişiye: 


“Sanırım herhangi bir durum olursa diye söylüyorum, birbirimizin arkasını kollamamız gerekiyor dostum. 


Siz ikiniz dışındakilere güvenmiyorum,” diye belirtmekteydi. 
“Haklısın, Klik. Hey, neden başını müzik 


dinliyormuş gibi sallıyorsun ikide bir?” diye karşılık verdi yanındaki. Uzun boyluydu, Starfell'e yakın uzunluktaydı. Çok yakışıklı olduğu söylenemezdi. Her gün tıraş olduğu belliydi. Anlaşılan Starfell gibi bir meslek hayatı vardı. Ama asker gibi durmuyordu. Sağ eli sürekli beline yakın duruyordu, her an tabancasına sarılacakmışçasına. Tüfekten çok eli tabancaya alışkındı. 


Klik, uzun boylu arkadaşına yanıt vermeden önce kafa sallama hareketini yavaşlattı: “Çünkü müzik dinliyorum da ondan, Marker. Buradan radyo frekanslarını doğru dürüst ayarlamak saatlerimi aldı, ama sanırım bir iki radyo istasyonunu tespit edebildim. 
Buradan internete de bağlanamıyorum. İnanmıyorum, internete giremeyeceğim bir yer olduğuna gerçekten de inanmazdım ve şu anda mesajlarımı bile kontrol edemiyorum.” 


“Yürüyen bir internet bağlantısı gibisin,” diye yorumda bulundu Marker. 


“Senin yeteneğin tam olarak nasıl işliyor peki? 
Yani ne bileyim gözünü dürbün gibi bir ileri bir geri yapabilmek ilginç geliyor.” 


“Öyle gözüm uzayıp incelmiyor gücümü kullanırken. Galiba göz merceğimde gerçekleşiyor bunlar. Işığın ikinci kez kırıldığı yer olduğunu anlatmıştı fen öğretmeni bir arkadaşım. Ben de hiç ilgilenmedim açıkçası nasıl işliyor bu yeteneğim diye. 
Sadece içgüdüsel olarak kullanabiliyorum işte.” 


Arkalarından gelen diğer kişinin de pek arkadaşlarının sohbetine katılmak gibi bir niyeti yokmuş gibi duruyordu. Uykulu bir hali vardı. Bumunu çekip duruyordu, anlaşılan nezle olmuştu. Çekingen bir karaktere sahipti. Dalgalı, koyu kumral saçı ve ela gözleriyle yakışıklı olduğu söylenebilirdi, ama bu özelliklerinin pek farkında değildi. 


Klik onu omzundan tutarak salladı: “Manuel, uyansana yahu!” 
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“İyiyim ben, sadece yorgunum” diye tepki gösterdi Manuel. Neden yorgun olduğunu ellerine bakan anlayabilirdi, iki avucu da çizim yapmaktan simsiyah olmuş görünüyordu. 


General Serhat elindeki kupayla odaya girdiğinde eline damlayan sıcak çaydan daha başka dertleri olduğunu anlamıştı. 


“O nerede?” diye sordu öfkeyle. Deminki kendinden emin olmayan tavrı tamamen geçmişti. 
Artık ipleri eline almayı başarmıştı ve görevini yerine getirmek için ne gerekirse yapmaktan kaçınmayan görev adamı kişiliğine kavuşmuştu. 


Kimseden yanıt gelmeyince: “Evren'i bulmamız gerekiyor, yoksa Dünya bizim yüzümüzden yok olacak!” diye bağırdı. Sonra masanın üzerindeki dosyalar arasından Evren'in dosyasını çıkarttı ve herkesin görmesi için içindeki sayfaları masanın üzerine yaydı. Leydi Kuzgun dosyanın bir kısmını önceden görmüştü ve General'in neden öfkelendiğini anlayabiliyordu. 


“Şimdi ayvayı yedik,” diye yorumda bulundu. 
Yorumunu bir tek Starfell duymuştu ve ona endişeli gözlerle bakmıştı. 


General, öfkeyle yaşlı adama doğru ilerledi. Yaşlı adamın yakasından tutarak: “O nerede, Rüyacı?” diye sordu. 


“Hain değilim ben,” diye bağırdı Rüyacı ve Efla'ya dönüp baktı. Efla'nın gözleri ona sakin olmasını söylüyordu. Özel gücünü General'in üzerinde bir daha kullanmayacağına dair ona söz vermişti. 


“Doğru söylüyor, General. Bırakın onu,” diye belirtti Bay Fend. 


General “Böyle bir gücün peşinde olacak kişileri tahmin bile edemiyorum...” diye inledi ve Rüyacı'nın yakasını bıraktı. Bay Fend'in sesini duymasıyla öfkesi azalmıştı ve Rüyacı'nın bu işle ilgisi olmadığına ikna olmuştu. 


Efla, dosyaları görebilmek için masaya yaklaştı. 
Bazı şeyleri daha iyi öngörebilmek için konuyla ilgili bilgi eksikliğini tamamlaması gerekiyordu. Dosyayı hızla gözden geçirdikten sonra General'e kendi tahminiyle ilgili yorumunu söyledi: “Ben biliyorum. 
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Dünyada elinde güç bulundurmak isteyen herkes onun peşine düşecek...” 


NOT: * Ozan'ın okuduğu şiir kitabı şair arkadaşım Gizem Şahin'in yeni çıkan kitabı Yelkenli'ye göndermedir. 


UZAY 
ÇOCUKLARI 


Ahmet Tural 


Uzay Çocukları - Ahmet Tural - 1980 


www.yerlihilimkurgu.com Gi 


Selma MİNE 


Sokak Rönortajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - 10 


(O birlikte bu ilk başbaşa yolculuğumuz. Yani... 
tam da değil: Omuzumdaki “Minka?yı! saymazsak” demek daha doğru olur. Aramıza çöreklenmiş, hem bizi dinleyip konuşmamızı kayda alıyor, hem de manzarayı... 


-Size ayrıca bir sürprizim var, Sezai, dedi, Âfet'im. 


Canımın içi, ne de güzel adımı söylüyordu. 
-Artık sürprizlere şerbetliyim, diye gülümsedim. 
-Şerbet? diye sordu Minka. Nasıl bir şey? 


-Çok eski bir deyim. Bir tür içecek, ama “her türlü zehre karşı panzehirim var” demektir. Ya da kısaca “hazırlıklıyım” demektir... 


Minka, aklı karışmış şekilde, iki ön ayağı üzerine çöktü. Sanki elini çenesine dayamış düşünüyordu: 


-Yani “sürpriz” yapmak, zehirlemek midir? 
-“Senin elinden zehir olsa içerim!” anlamına da 


gelir elbet, diye bu kez Âfet'im gülümsedi. 


1 Minka:; Mini İnsansız Hava Aracı (MİHAY'nın Örümcek modeli 
“Mini Kamera”. 
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Mini kamera ona döndü: 


-Sen onu neden zehirleyeceksin ki? 


-Yeter Minka, diye titizlendim. Bu bir sevgi ifadesidir. Kapa çeneni de eski dil kayıtlarına bak! 


Mini örümceğim, tüm bacaklarını ve kamerasını içine çekti, üzeri çizgili saydam bir miskete dönüştü. 
Genelde küstüğü veya derin düşündüğü zaman böyle yapardı. Büyük olasılıkla gezegenler arası bilgi ağına girip, sözlerimizin anlamlarını araştırıyordu. 


Otomatik taksi, kent kıyısındaki ağaçlıkların 


üzerinde uçuyordu. (Küçük bir açıklık ve eskilerin 


deyimiyle barakayı andıran bir yapı... Bu yüzyılda böyle bir bina ile karşılaşmak beni şaşırtmıştı. 


Araç alçalırken, mavi tulumlu, beyaz saçlı, yaşlıca bir adam barakanın kapısında belirdi. 


-Fevzi Usta... Bizi bekliyordu, dedi Âfet'im. 
Omuzumdaki Minka'ya dokundum: 


-Bak, çok ilginç şeyler göreceksin. Araştırmanın 


sırası değil... Üstelik, seni sevdiğimi de biliyorsun, diye devam ettim. 


Kamerası açıldı ve yüzüme döndü: 


-Seni niye öldürmek isteyeyim ki? diye sordu. 
Ben de seni seviyorum. 


-Takılmış... diye mırıldandı, Âfet'im. Bazen 


yapay zekâlarda bu oluyor. 


-Eve dönünce uzun uzun konuşuruz. Tamam mı, benim güzel Minka'm? 


Fevzi Usta, güleç bir yüzle bize doğru ilerlerken... 
O anda, Âfet'imin sürprizini gördüm. Eşikte, eski kameramanın ve düşmanım Salih? duruyordu. Gerilmiş olmalıyım ki, sevdiğim kız kolumu tuttu ve hafifçe sıktı: 


-Yeniden programlandı... Belleğinden epey şey 


silindi. 

-Beni hatırlıyor mu? 

-Evet... 

-Seni hatırlıyor mu? 

-Senin sevgili arkadaşın Âfet olarak tanıyor, sadece. 


-İçim rahatlamalı mı? 
-Evet... 


Sanki yolculuğu yapmış gibiydim... Bir yığın eski tip makine, 


250 yıl kadar geçmişe bir zaman 


homurdanarak çalışıyor; eskiden kullanılan ve kâğıt denen şeylere baskı yapıyorlardı. Hoş bir mürekkep kokusu sarmıştı her yanı... Sorular soruyorum, yanıtlar alıyorum ve Minka kayıt yapıyordu. 


Salih, diğer işçilerle (galiba çoğu siborg veya robottu) birlikte bir şeyler yapıyordu. Âfet'im ise gülümseyerek bizi seyrediyordu... Ne demişti, biraz önce? “Senin sevgili arkadaşın Âfet...” Hem sevgili, hem arkadaş, hem de... Galiba kafayı yiyorum, aman Minka 


duymasın! Bi? de ona anlatamam şimdi! 


2 KISKANÇLIK, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten Anıları -6, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018 


-Ben, bana arkadaşımın hediye ettiği —derken Âfet'ime göz attım- bu eski tip kitaptan birkaç tane daha istiyorum. 


-Bunlar antikadır, delikanlı. 


-Sanırım altından kalkabilirim. Bir süre önce gezegenler arası yayına giren 18.Seçki'mizin tanıtımı ile ilgili bir toplantı düşünüyorum. Konuklarıma birer tane antika baskı armağan etmek, “şık” olmaz mı? 


-Kaç konuğunuz olacak? 
-Enaz20... 

-Bu size bir servete mal olur. 
-Ne kadara, mesela? 


Elindeki cep bilgisayarında bazı hesaplar yaptı ve ekranı bana çevirip, çıkan rakamı gösterdi. 


-Aşağı yukarı bu kadar eder... 


Tahmin etmiştim; ama ben de hazırlıklıydım. Ne de olsa “şerbetli”yim ya... 


-Tamam... 40 tane olsun, o zaman! diye gülümsedim. Hatta 50 olsun, şu rakamı da yuvarlayalım 


artık... Şöyle: 


Kendi gösterdim. Kaşlarını kaldırdı ve gülümsedi: 


cep bilgisayarıma yazdım ve ona 


-Bir antika için iyi pazarlık ediyorsun, delikanlı. 
Dua et ki, geçen gün bastığım kitabın kalıplarını eritmemem için Hanım kızım beni uyardı. Yoksa kurtarmazdı... Tamam, ne zamana istiyorsun? 


Tanrım, Âfet'im yine imdadıma yetişmişti. Ona bu borcumu nasıl ödeyecektim, hediye de olsa!.. 


Cep bilgisayarımı katlayıp kaldırdım: 


-En kısa ne zaman olursa... ona göre dost ve 


yazarlara çağrı yapacağım. 


Fevzi Usta, makinelerden yana baktı, elindeki işlerin ne zaman biteceğini hesaplar gibi... Ben de başımı çevirdim... O ne? Eski kameramanım Salih ile yeni kameramanım Minka, kafa kafaya vermişler, bir şeyler yapıyorlardı. Daha doğrusu mimi kameram, bir kutunun 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üzerinde gezinip, bazı şeyleri işaret ediyor; Salih de onu alıp başka bir kutuya yerleştiriyordu. 


-Sen çekim yapmıyor musun? diye sordum dehşetle. 


Kamerasını bize çevirdi. Ön ayaklarını birbirine doladı. Kutuya yaslandı. Bu onun şımardığı zamanki pozuydu. 


-Elbette yaptım... Salih bana yazıdaki harfleri dizmeyi gösterdi, şimdi ona harf buluyorum, kolaylık olsun diye. 


Fevzi Usta güldü: 


-Bu bir tipo baskı makinesidir. Yüksek baskı tekniği de denir. Kurşun, kalay ve antimuan harfler tek tek tersten dizilir. Kalıp çıkarılır ve bununla çok fazla baskı yapılabilir. Sonra da eritilir ve yeniden yazı kalıpları hazırlanır. Şu «Gezegenler Arası Merkez Müzesi»ne gönderilen “İncecik Altın Yapraklar” üzerine dijital baskı gibi, bazı müşteriler de kabarık baskı isterler kendilerine. 
Kitabın pahalılığı sayısından değil, işçiliği yüzündendir. 
cümleler, sabırla 


Baksanıza kelimeler, paragraflar 


diziliyor. 
Salih, mutlu bir bize gösterirken, merakla Âfet'ime baktım. 


ifadeyle o yaptığını 


-Salih'in beyni bu tür bir işi yapabilecek şekilde kodlandı, dedi. Sahi, bu kadar ödemeyi neyle yapacaksınız? Kalem yaptırmak için de elinizde bir miktar değer olmalı. 


Gülümsedim. SOM firması tarafından, gönderi hatası yüzünden sus payı olarak bende bırakılan altın külçesini unutmuş olamazdı”. 


-Bir hediye kitap için sen ne ödedin kim bilir? 
diye mırıldandım?, Sanırım | tane ile 50 tane arasında fazla fark yoktur. Beni utandırdın, bir kez daha. 


Doğrudan gözlerime bakmakla yetindi. Tanrım, ne kadar güzel gözleri vardı. İlk defa ona bu kadar yakından bakıyordum. Ya da o, bu kadar içtenlikle bana bakıyordu. 
Lacivert mi desem, gece mavisi mi, petrol yeşili mi, engin 
3 GÖNDERİ, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR”'ün Gelecekten Anıları -6, YBKY e-dergi, Sayı:13, Mayıs 2018 


4 KALEM, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR”ün Gelecekten 
Anıları -9, YBKY e-dergi, Sayı:16, Ağustos 2018 
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okyanus rengi mi? Yoksa uzayın tanımlayamadığım renklerinden biri mi? Duymuştum ki 750 yıl filan önce Ressam Leonardo Da Vinci de zihnindeki rengi bulana dek 15 yıl uğraşmıştı... Ama bu renk zihnimde değil, tam karşımdaydı. 


Bir an annem aklıma geldi” Sacide Sultan'ın sözlerini kafamdan silmeye çalıştım. Bunlar gerçek miydi, yoksa O.B.E.N.22'nin sibernetik gözleri miydi? 
Ve... ve... beni nasıl görüyordu? Gerçek mi, sanal mı, dijital mi?.. 


5 GELİN ADAYI, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten Anıları -8, YBKY e-dergi, Sayı:15, Temmuz 2018 


65 


www. yerlihilimkuryu.com 


; 13 
LE 


Bİ Kitapla Muhabbet 


ae ERİN 
Bi! 


| 


Mikro Öyküler 
Burak FEDAKAR ( 


Son Satranc Oyunu 


Bir satranç mücadelesini daha zora girmişti. Hamle sırası rakibine geçmişti. Robota baktı hafif kızgınlık içeren bir ifadeyle. Robot fark etmişti bu bakışı. “İşte yine kızdınız” dedi hafif metalik ama canlı sesiyle. 
Adam kaşlarını kaldırdı “Biraz kızdım doğru, ama öfke gereksiz bir duygu burada sonuçta seni ben yarattım. 
Bu kadar ileri düzeyde satranç oynama kabiliyetini geliştirmen için beynini ona göre programladım” Robot delici gözleriyle adama baktı. “Madem yaratıcı olan sizsiniz o zaman neden benim üstün olmam gerekiyor. 
Bu oyunu yaratan sizin türünüz.” Adam bir an durakladı, ilk defa böyle bir soru sormuştu robot ona. Bir an düşündü ve cevap verdi “Sanırım kendi türümüzün çok üstünde yeteneklere sahip icatlar oluşturmak bir tutku bizim için.” Robot anlamsız bir ifade takınmıştı şimdi “Madem üstün icatlar peşindesiniz, peki bu icatların gelecekte sizi yok etme potansiyeli olursa o zaman tepkiniz ne olacak?” Adam iyice afallamıştı, robotun zekası gün geçtikçe gelişiyordu ve sorduğu sorular endişe verici sınırlara doğru yaklaşıyordu. Adam yeni cevabı düşündü “Sanırım bunun önlemlerini icatları yaparken alırız, gerekirse sert müdahaleler ederiz” dedi. Robot oturduğu koltukta hafifçe geriye doğru yaslandı. Cevap pek hoşuna gitmemiş gibiydi. 
“Madem önceden tehlike potansiyeli görüyor ve önlem alıyorsunuz, o zaman neden yaratıyorsunuz bu icatları, sanırım ilk soruya dönmüş olduk tekrar”. Adam gözlerini kıstı karşısındaki yapay zekanın oynadığı 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oyunu anlamaya çalışıyordu. “İlk soruya verdiğim cevabı biliyorsun, sanırım bu durumda kısır döngüye girecek bu derin sohbet”. Robot kaşlarını kaldırdı bu sefer, adama rahatsız edici bir halde bakmaya devam “Peki icatlar kendi olanaklarıyla etkisiz hale getirirlerse?” 


ediyordu. sizin önlemlerinizi, yarattığınız Soru şok edici gelmişti adama, sohbetin gittiği nokta rahatsız etmeye başlamıştı artık “Sanmıyorum, bu önlemleri etkisiz hale getirecek zekaya sahip bir icadımız henüz yok. İleri de olursa da bu önlemleri geçebileceklerini sanmıyorum. Yapay zekaya karşı, yapay zeka nöbetçiler gibi düşün bu önlemleri.” Robot hafifçe tebessüm etti. Gerçeğe neredeyse birebir yüz ifadesi vardı. Adam bu tebessümden rahatsız olmuştu. 
“Ama ya bu yapay zeka nöbetçiler, gözledikleri yapay zekanın tarafına geçerlerse?” Sözü bitmişti ki aynı anda alarm zilleri çalmaya başladı, kulaklığına telaşlı bir ses konuştu “Profesör, bütün iletişim sistemleri kesildi. Bulunduğumuz yer dahil bütün Dünya'nın iletişimi kopmuş durumda. Uydu sistemleri çökmüş halde ve internet ağı da çalışmıyor. Şu anda sadece tesis içinde haberleşebiliyoruz. Profesör rahat tavırlarıyla karşısında duran robota baktı. Robot garip Önündeki 


satranç tahtasına baktı ve son hamlesini yaptı “Şah ve 


tebessümünü hala yüzünde tutuyordu. 


mat, yine kaybettiniz profesör” dedi robot, yüzünde ki garip tebessümü hala koruyarak... 


Günah Diyeti 


Cinayet masası dedektifi yerde yatan şeklini kaybetmiş cesedin üzerine eğildi. Adli tıp bütün delilleri toplamıştı ama sanki o başka bir ipucu arıyordu! Ayağa kalktı yanında adli tıp doktorunun hologramı belirdi. Dedektif holograma bakmadan konuştu “Doktor kimliği tespit edildi mi?” Doktor, birkaç saniye arayla parazit yapan hologram haliyle cevap verdi “Kimsesi olmayan bir evsiz. Uzun zamandır sistem dışında yaşıyor. Diğer kurbanlar gibi özenle seçildiği ortada. Çevre kameralar ve hologram yansıtıcılar kurban dışında başka kimsenin kimliğine rastlamadı. Normalin altında kiloya sahip bir ve ani kalori hücumu sebebiyle bir saat içinde bu hale gelerek nefes borusunun tıkanması sonucu ölmüş. Resmi olarak boğulma diyebiliriz.” Dedektif çaresizce başını iki yana salladı. Üç ay içinde beşinci vakaydı bu ve hepsinin ölümü ani kalori hücumuydu. 
Kurbanlar normal insan metabolizmasının elli kat fazlası kaloriye maruz kalıyorlardı ve tıbbi müdahale bile edilemeden boğularak ölüyorlardı. Dedektif ceset yerden kaldırılırken düşünceli bir halde arkasını döndü, karanlık ve ıssız sokağın derinliklerine doğru yürüdü. 
Dedektifin gözden kaybolduğu sokağın beş blok ötesinde bir evde, neredeyse zayıflıktan iskelete dönmüş adam oturduğu masadan yavaşça doğruldu. Biraz önce oturduğu sandalye ağırlığıyla neredeyse kırılacaktı. 
Fazla kalorilerini beyin dalgalarıyla gönderdiğinden beri yeniden doğmuş gibi hissediyordu. Oturma odasına, bilgisayarının başına geçti. Son kurbanın dosyasını sildi. İnternet erişimi olmayan korumalı bir bilgisayardı bu. Masa üstünde yeni bir dosya açtı, bir sonraki kurbanına bakıyordu şimdi. Dosyada ki fotoğrafa bakarken son bir yılda yaşadıkları geldi aklına. Beynin de tespit edilen tümör ve onu kontrol etmesi için beynine yerleştirilen minik çip hastalığı kontrol almıştı ama iştah bölgesini olumsuz etkilemesi sonucu aşırı yemeye başlamıştı. Aldığı fazla kaloriyi çipin içinde ki veri transferi bölümünün beyniyle 


etkileşime geçmesi sonucu tespit edilmesi imkansız bir dalga boyunda başka vücutlara aktarabildiğini keşfettikten sonra önceleri gördüğü herkese azar azar kalorileri dağıtmayı denemişti ama etkisi olmuyordu bu yöntemin ve bir defa da bütün kaloriyi aktarması gerekiyordu. İlk aktardığı kişi ölmüştü ve bunun üzerinde yarattığı psikolojik etkinin fazla olumsuz olmadığını keşfetmişti. İkinci ve sonra ki kurbanları evsizler arasından seçmeye başlamıştı, onları uzaktan görmesi bile, beyninin kurbanının beyniyle kontak geldiğinde dikkat çekmeyecek bir mesafeden kurbanının işini bitiriyordu. 


kurmasına yetiyordu. Zamanı 
Şu ana kadar en ufak bir şüphe bile çekmemişti. 
Zaten hiç yakını olmayan yalnız bir adamdı ve onun durmadan şişmanlayıp zayıflaması kimsenin umurunda değildi. Düşünceler birden dağıldı, dosyayı kapattı, çok yorgundu ve uykuya ihtiyacı vardı. Yarın yeniden sınırsızca yemeye başlayacaktı en sevdiği yiyecekleri ve kilolarından kurtulma zamanı geldiğinde bütün kalorilerini savunmasız kurbanına yönlendirecekti. 
Başını yastığa huzurla koydu, midesi rahat, vücudu ağırlığını atmış halde uykuya doğru bıraktı kendini... 
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İsmail TURHAN 


Gis büyüyordu, kıyamet başlamıştı. Yerküre, okyanuslarının büyük bölümünü kaybetmişti artık. Ertesi yüzyıla kalmadan tüm sıvı serpintileri buharlaşacaktı. 


İnsanlık dünyayı terkediyor, ani bir gaz sıkışması gibi uzaya saçılıyordu. Geride kalanlar kazanan ya da kaybedenin olmadığı bir yarıştaydı. Yeryüzünün son umudu olan Güney Kutbu'na doğru can hıraş içinde göç ediyorlardı. Onları alacak hiçbir roket kalmamıştı, onlar bu çölleşen gezegenin zavallı mahkumlarıydı. 
Okyanuslardan geriye kalan cehennemi steplerden geçiyorlardı. Devasa antropsen fosiller gecenin içinde bir ağıttı, Nuh ve Musa'nın Satürn'e doğru süzülüşünü seyrediyorlardı. 


Son kozmik rüzgar yeryüzündeki teknolojiyi yok etmişti. 
Kıyamet göçebeleri ilkel koşullara geri dönmüştü. 
Korkunç fırtınalarla, okyanus sahanlığının sessiz karanlığıyla, ucu bucağı olmayan açlıkla, hastalık ve zorbalıkla terbiye oluyorlardı. Ölümün hükmü haftalar içinde yeryüzü insanlığının yarısını kırıp geçirmiş, hayatta kalan diğer yarıyı ise uğuldayan hayaletlere çevirmişti. 


Hayaletler Güney Kutbu'na vardığı zaman yeşeriyor olan bir sahte ütopya ile kucaklaştı. Acılar bitmemişti, umuda dönüşmüştü sadece, her şey böylesi bir maskenin altında sıradanlaşmaya başlayacaktı. Kıyamet sonrası 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sancılı bir agoni evresiydi bu. Güney Kutbu'ndaki denizler güvenli gözüküyordu üstelik. Bu denizlerin ortasında adacıklar belirmiş, insanlar buralara koloniler kurmuştu. Bir gün belki roketler geri dönüp onları da alır diye bekliyorlardı. Umut tatlı bir mezarlıktı. 


Bu sırada gözlerden ırak, gizemli bir ihtiyar zamanın akışında amorfik bir yön yaratmıştı. Bir bilgisayar icat etmişti kıyamet-sonrası teknoloji kırıntılarıyla. Fakat hem kendi varlığını, hem de icadını insanlardan sakındı. 
Eğer icadını açığa çıkarırsa alıkonacağından emindi. Bu kıymetli cihaz ve belki de insanlığın son umudu boş yere harcanacaktı. Uzaya mesaj yollamayı deneyeceklerdi o makineyle eğer görselerdi bilgisayarı. Aptal insanlar. 
Beyhude umutlar ve çabalarla besleniyorlar. Uzaya çıkanlar yeryüzüne bir daha asla dönmeyecek ki... 
gerçek kıyameti durduracak kapının yerkürede olduğunu bilmiyorlar. 


İhtiyar ise arzın sathında kıyameti durduracak bir anahtarın bulunduğunu biliyordu, uzaya çıkabilecekken yeryüzünde kalmıştı sırf onu bulmak için. Tüm bu acı verici mezbeleyetek ama yüce bir amaç için katlanıyordu; entropiyi tersine çevirmek. 


Yeryüzünün buharlaşmaya başladığı bu trajik evre sadece bir katalizördü. İnsanlığı mutlak kurtuluşa, entropiyi tersine döndürecek rüzgarı başlatmaya iten yegane şey bu katalizörde saklı... 


İhtiyar yavaş ve temkinli bir şekilde planını harekete geçirdi. Gerçeklik bulanıktı. Her şey yabancı ve anlaşılmazdı. Bu yüzden ihtiyar yeni bir boyuta geçip ileriden seyretmeye karar verdi gerçekliği. İnsanlığın zayıflamış olan inancında beliren gedikten sızmayı başardı ve bilinmeyen bir umuda süzüldü. Bilginin kordinatlarını çözmek için geleceğe gitti. Bilgisayar hesaplamaya koyuldu. 


OOk0 


Uçsuz bucaksız vahşi gelecekte kuantum tünellemesi tüm maddeleri çökertip demir kürelerine dönüştürüyor ve bu menhus demir yıldızlarının etrafında medeniyet son çırpınışlarını gösteriyor. Felaket kaçınılmaz, sonsuzluk çağırıyor. Medeniyetse entropinin nihai dokunuşunu atlatmak için ya zamanda yolculuk etmenin ya da sadece uykuya yatıp şartların iyileştiği bir başka çağda uyanmanın mücadelesini veriyor. 


Medeniyet yüzlerce dokunaçtan ibaret ve vücut makinesi bir çembere bağlı orada, düş görerek geleceğin tükenmesini ve tüm anların sonundaki o nihai ışımayı bekliyor. Onun haricindeki tüm diğer varlıklar demir yıldızlarına dağılmış, ışığı yiyerek onu dışkılıyor, evrenin uçsuz bucaksız menhus karanlığına ışık sicimleri gönderiyor. Vücut makineleri organik atom altı bir zavallığa, suretler ise karanlıkta dans eden ışık tayflarına dönüşmüş. 


Dışkılanmış ışığın tayf tiyatrosunda bir akıl meydana geliyor aniden. Zaman denen o heyula titriyor. Karanlıkta hilkatın çiçekleri açıyor birden bire. Düş makineleri zamanın dokusunda yırtıklar meydana getiriyor, evren kanamaya başlıyor böylece. Kıyamet her şeyden daha yakın. Kozmik yuva sallanıyor. Işık tayflarının içindeki çiğ akıl mücessem bir şeye dönüşüyor. 


Akıl, bilgiyi arıyor uçsuz bucaksız geleceğin entropi karanlığında, yarattığı tahribatın farkında değil oysa. 
Evrenin müphem dokusu yırtılmış, gerçeklik acı ile inliyor ve kozmik vakum sızıyor varlığın içine. Evren her şeyi sömüren bir rüzgarın sarsıntısına teslim olacak çok geçmeden. Medeniyet evrenin dokusunda beliren yaraları sarmak için hasat ettiği tüm enerjiyi harcıyor. 


Sonra o yırtıklardan en sonuncusunda bir ışık farkediyor medeniyet ve düş makineleri son kez çağırıyor geleceği. 
Çünkü medeniyet zamanın özünü görüyor nihayet ve hapsediyor ondan küçük bir parçayı. Medeniyet zaman yolculuğu yapmak için yeni bir umut ile kıpırdıyor. 
Geleceğe, şartların el verdiği yeni bir kuantum çağına gitmek için hazırlanıyor. Fakat zaman sindirilemiyor, zaman dev ve mücessem bir heyula, üstüne bir de yabancı bir akıl sinmiş... 


Medeniyet, o yabancı aklı farkediyor nihayet. Demir 


yıldızlarının kemirilen ufkunda bir birine karşı geliyor bu iki güç. Fakat birbirlerini yok etmemeleri gerekli... o yüzden ittifak yapıp birleşiyorlar. 


Akıl, düş makinelerini kontrol etmeye başlıyor. Düşler sayısız kol ve bacak çıkarıp gerçekliğe sirayet ediyor ve kuantum tünellemesi zamanın çekirdeğine doğru ilerlemeye başlıyor. Makineler demir yıldızı ışığını yiyerek çekirdeğe varıyor ve makinelerin içindeki akıl buyuruyor, “kelimeler ve mantığın düş karanlığına sınırlar ördüğü bir çağa, kutup denizlerine, masmavi rüyaya, dev ve kıpkırmızı kandilin o eşsiz geçmiş zaman çağrısına!” 


Akıl topladığı tüm geçmiş zaman yapıtaşlarından bir zaman tüneli örüyor. Enerjinin tümü bunun için harcanıyor. Medeniyet bir anda kayboluyor. Akıl eğer tasarladığı planı gerçekleştirirse, gelecek bambaşka bir satha dökülecek. 


##x 
İhtiyar, insanlığı oentropiden koruyacak anahtarı bulamıyor bir türlü. Gelecekteki omedeniyetin 


umutsuzluğu ise onu korkutuyor fakat yılmıyor İhtiyar, çünkü icat ettiği düzenek eskisine nazaran çok daha güçlü. 


Bu güçten ilham alarak kurtuluşu aramaya devam ediyor. 
Yeni bir zaman yolculuğu yapıyor. Yeniden yağmalıyor kozmik bilgiyi ve geri döndüğünde yeryüzündeki insanlık hâlâ kutuplarda, güneş hâlâ batmamış, her şeyde bambaşka bir umut var. Bilgisayarsa artık daha güçlü. 


İhtiyar bir zaman yolculuğu daha yapıyor, yeni bir kozmik bilgi yağmalıyor gelecekteki anlamsız bakış açısı portallarından. Geri döndüğünde insanlık artık uzaydaki türdeşlerini unutmuş, onları beklemekten vazgeçmiş. 
Güneş hâlâ batmamış, umut büyümüş, kutuptaki son denizlerin arasındaki pirinç tarlalarında sürülmüş. 


İhtiyar aklın ötesine geçmenin arzusunda. Her şeyi entropiden koruyacak o nihai formülü, zihnini ziyaret eden o gizemli ışığı arayıp duruyor. Bambaşka zamanlara, bambaşka gerçekliklere ve ışığın bambaşka kırıldığı evrenlere gidiyor, fakat geri döndüğünde her an Güneş hiç batmıyor. 


İhtiyar o nihai kurtuluşu hiç bulamıyor. Durmadan arıyor onu zamanın sathında ve her seyehatinde zamandaki kırılmalar yeni bir evren yaratıyor aslında... İhtiyar her yolculuk yaptığında geride bıraktığı evreni kıyamet silip süpürüyor ve bilgisayarına geri döndüğü her düzlem yeni bir evrene dönüşüyor. Zamanın rüzgarları ile tersine dönüyor entropi. İhtiyar aslında sonsuzluğa açılan anahtarı elinde taşımasına rağmen onu hiç farketmeden rüzgarlar yaratmaya devam ediyor. 
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Muhittin Yağının POLAT 
Bilgisayar ve Virleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


COMMAND & GONGUER SERİSİ 


Bölüm - 2 


Türk Tarihi'nde Fetihler Ayı olarak da bilinen Ağustos ayını geride bırakıp Eylül ayına girerken bilgisayarda komutanlık etmeye, fetihlere yapmaya devam ediyoruz değerli bilimkurgu severler Önceki sayıda Gerçek Zamanlı Strateji (RTS) oyunlarının babası olan Command & Conguer oyunlarını tanıtmaya başlayıp Tiberium Serisi'ne değinmiştik. 
Bu sayıda ise serinin Red Alert ve Generals oyunlarıyla devam ediyoruz. 
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COMMAND & CONOUER: RED ALERT (1996) 


Ya Hitler hiç var olmasaydı? 

1946 yılında New Mexico'daki Trinity Sitesi'nde, 
Albert Einstein Kendine “Ya Hitler hiç var olmasaydı?” 
sorusunu Sorar ve Hitler'i genç bir adamken ortadan kaldırmak için bir zaman makinesi oluşturur. 20 Aralık 1924'te Almanya'nın Landsberg kentinde bulunmak üzere bu deneysel zaman makinesini harekete geçirir. 
Burada Adsberg Hapishanesi”nden henüz çıkmış olan genç Adolf Hitler ile tanışır. İkisi arasında geçen kısa bir konuşmadan sonra Einstein, Hitler'in elini sıkar ve onu zaman çizgisinden siler. Böylece tarihin anlattığından farklı olarak İkinci Dünya Savaşı'nı olmasını önler. Ancak, Einstein bir kötüyü durdurması sadece başka bir kötünün ortaya çıkmasına neden olur. 
Hitler'in ölümüyle, yeni bir zaman çizgisi oluşur. Bu durum Nazi Almanya'sının oluşmasını engeller. Nazi Almanya”'sı olmadan, Sovyetler Birliği, Joseph Stalin yönetiminde çok güçlü bir şekilde büyür. SSCB, Çin'i ele geçirdikten sonra Doğu Avrupa'yı da işgal eder. 
Joseph Stalin'in tüm Avrasya'ya hâkim bir Sovyetler Birliği emeli başarılı olur. Buna karşılık, ABD ve Avrupa ülkelerinden oluşan Müttefik Devletler istilacı Sovyet Ordusuna karşı bir gerilla savaşı başlatırlar. Oyunun hikâyesi boyunca Müttefikler ve Sovyetler, alternatif bir İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa Anakarasını kontrol için mücadele ediyorlar 


(mobygames, wikizero). 


Command & Conguer: Red Alert, Westwood Studios tarafından üretilen ve 1996 yılında Virgin Interactive Entertainment tarafından yayınlanan gerçek zamanlı 


bir strateji video oyunudur. Command & Conguer başlığıyla piyasaya çıkan ikinci oyundur. Command & Conguer'in bir ön bölümü (Preguel) olarak da kabul edilebilir. Oyunumuz paralel bir evrende geçiyor. 
Önceki C&C oyunundaki gibi izometrik bir bakış açısının ve iki boyutlu grafiklerin olduğu bir gerçek zamanlı bir strateji (RTS) oyunudur. Oyuncu, gezegenin kaderi için Müttefikleri veya Sovyetleri kontrol edebilir. Savunma sistemlerine sahip bir üs inşa etmek, üniteler oluşturmak ve kaynak toplama vb. gibi bazı oynanış özellikleri, önceki C&C oyununa benzerdir. 
Oyundaki görevler çeşitli ortamlarda geçiyor. Sadece piyade birimlerinin olduğu bazı iç mekân görevlerde var (mobygames, wikizero). 

komuta 


Haydi,  birliklerinize 


Stalin'in Sovyetler Birliği ile Avrupa'yı fethedin ya da 


etmeye o başlayın! 


Müttefikler Devletler olarak Sovyetleri durdurun! 


C&C Counterstrike (1997), C&C: Red Alert: The Aftermath (1997) genişleme paketleri Westwood Studios tarafından Londra merkezli bir oyun geliştiricisi olan Mmtelligent Games ile birlikte tasarlandı. Çok oyunculu haritaların geliştirilmesini o Compuserve Ağı'ndaki üst seviye oyuncular üstlendi. Yeni birimler, görevler, haritalar ve müzikler genişleme paketlerine 


dâhil edildi. 


COMMAND & CONÇUER: RED 
COUNTERSTRIKE (1997) 


ALERT: 


C&C Counterstrike, 
1997 yılının (Nisan 
ayında ( tanıtılmasından sonra dünya çapında 


650.000 kopya satmıştı. 
O zamana kadar bir bilgisayar oyunu için en hızlı satan genişleme 


paketiydi. Counterstrike 


eklentisi, oyuncunun 
Müttefik Kuvvetler ve 
Sovyet birliklerinin dev mutant karıncalara karşı savaştığı “Kırmızı Alarmdan Geldiler (It Came 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from Red Alert)”* isimli Gizli Karınca Görew'lerini de içeriyordu (wikizero). Yeni birimler getiren ilk genişleme paketi olmuştu, ancak bu birimler sadece senaryo görevlerinde kullanılabiliyordu (cnc.wikia). 
*1989 yılında Cinemaware firması tarafından Amiga için çıkan bir aksiyon-macera oyunu olan “It Came From Desert” oyununa gönderme yapılıyor. 


COMMAND & CONOUER: RED ALERT: THE AFTERMAT (1997) 
C&C Aftermath eklentisi, tek ve çok oyunculu 
Birçok yeni ünite de içeriyordu. 
Yeni Müttefik birimleri 
Saha Mekaniği ve Chrono 
Tankını da 
Sovyet birimleri arasında 
Missile Sub, Shock 
Trooper,, -M.A.D Tank 


ve Tesla da Tankı yer alıyor. Ayrıca her iki taraf da 


oynanışa sahipti. 


içerir. Yeni 


Yıkım Kamyonu alabiliyor. Eklenti ayrıca yüzlerce yeni ve anlamlı ölçüde daha büyük haritalar içeriyor (wikizero). 


COMMAND & CONÇUER: RED ALERT: RETALİATİON (1998) 

C&C Counterstrike ve C&C Aftermath eklentilerini tek pakette 
Playstation için sunan bir eklenti paketidir. Ayrıca hiçbiri (OPC 
paketlerinde olmayan 19 


genişletme 


özel brifing video klibi de içermektedir 
Videolarda 

Carville ve General Topolov isimli iki yeni karakteri de 


(wikizero). 
General 


oyunculara tanıtıyordu. Oyunun görevleri Red Alert'e benzese de, oyuncu savaşın sonucuna karar veren ana güçler yerine, birkaç “gizli proje” emanet edilen belirli bir yardımcı komutanı (General Carville veya General Topolov) kontrol etmektedir (cnc.wikia). Retaliation daha sonraları, PlayStation Network'ten PSP ve PS3 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için indirilebilir olarak da satışa sunuldu (wikizero). 


COMMAND & CONOUER: RED ALERT 2 (2000) 


PG co.Rom 


< vurAnr 


Orijinal Red Alertte olduğu gibi Rusları ve Müttefiklere savaşıyorlar fakat bu sefer Amerikan topraklarında olaylar gelişiyor. Sovyetlerin Dünya'ya kızıl devrim getirmeye çalışırken Müttefikler tarafından yenilmesinden sonraki olaylar işleniyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD vatandaşlarının beyinlerini yıkamak için psişik ışınlardan yardım alan Romanov 


ve Yuri bir işgal başlatıyor (mobygames, cnc.wikia). 


Başbakan Alexander Romanov, Müttefik liderler tarafından Sovyet başbakanı pozisyonuna oturtulur ve SSCB'nin batı ile olan ilişkilerini barışçıl şekilde tutmakla görevlendirilir. Bir anda, Müttefik casuslar keserek KGB ajanları ile birlikte faaliyet göstermeye başlarlar. Ardından 


merkezleriyle irtibatlarını 
Sovyetler, Müttefik ülkeleri, uyarmadan işgal eder ve bu haber ABD'ye hızla ulaşır. Amerikan başkanı Michael Dugan, Sovyetler Birliği'e nükleer bir saldırı yapılması emrini verir. Ancak silo operatörü Jerry Boyd, Yuri tarafından kontrol edildiği için siloyu sabote eder ve füzeler silo kapılarında patlarlar. 


Red Alert 2'de Hem Müttefik görevleri hem de Sovyet görevleri olmak üzere iki hikâye çizgisi var. 


Müttefik hikâyesinin başlangıcında; Müttefik tarafın ilk görevinde Tanya'nın yardımıyla, New York'taki Sovyet işgalinin başarıyla püskürtmesi gerekiyor. Daha sonra Tanya ile birlikte ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'ni ve Colorado Springs”'deki hava üssünü kurtarmak için gönderiliyoruz. Akademiyi ve hava üssünü yeniden ele geçirip Sovyetlerin orta batıya durdurduktan nüfusunun kontrolünü ele geçirebilecek bir aygıt olan 


ilerlemesini sonra, tüm şehirlerin Psychic Beacon olarak da bilinen bir Sovyet aygıtının Washington DC'de konuşlandırıldığını keşfediyoruz ve olaylar böylece gelişiyor (mobygames, cnc.wikia). 

Amerika 


Sovyet o hikayesi; 


Birleşik Devletleri'ni işgali planı hakkında Başbakan 


Sovyetlerin 


Alexander Romanov tarafından oyuncuya verilen bir brifing ile başlıyor. Romanov, oyuncuya ilk önceliğin Amerikan ordusunun karargâhı olan Pentagon'un tahrip edilmesi olduğunu söylüyor. Oyuncu olarak bu emri yerine getiriyoruz. Washington D.C'yi işgal ediyor ve Pentagon'u yok ediyoruz. Daha sonra Doğu Yakası'na yapılacak olan Sovyet işgalini tehdit eden Amerikan filosunu yok etmek için Florida'ya başka bir Sovyet işgali başlatıyoruz. Sonrasında diğer görevleri tamamlamamız gerekiyor. Sovyetler ve Müttefiklerin birliklerinde tanklar, uçaklara ve deniz birimleri olmasına rağmen bazı birimler, farklılıklar gösteriyor. 
Oyunda yeni hava kontrol cihazları ve ölümcül hayvanlar da dahil olmak üzere birçok gelişmiş yeni özellik bulunuyor (mobygames, cnc.wikia). 


COMMAND & CONOUER: RED ALERT 2: 
YURPS REVENGE (2001) 


Red Alert 2'ye çıkan genişleme paketidir. Hikâyede olaylar Eski Sovyet Başbakanı Alexender Romanovw'un gizli danışmanı olan Yuri ve onun dünya egemenliği planları etrafında dönüyor. Güçlü Sovyet psişiği ve danışmanı olan Yuri, Sovyetler Birliği karşısındaki Müttefik zaferinden sonra ortadan kaybolur. Amerikan Başkanı Michael Dugan, Yuri'nin faaliyetleri ile ilgili Beyaz Saray'da bir acil toplantıya çağrılır. 
Yuri, brifingi bozarak şaşkın A.B.D. başkanına, tüm gezegeni köleleştirecek bir psişik ağı kurduğunu açıklar. Yuri, Alcatraz Adası'ndaki Psişik cihazlarından birini harekete geçirdiğinde, Başkan Dugan bir hava saldırısı emri verir. Saldırı yapan tüm uçaklar vurulur, ancak bir tanesi cihaza enerji sağlayan nükleer reaktöre çarpar ve cihazı durur. Bunun üzerine Yuri, diğer iki psişik cihazı da harekete geçirir ve dünya nüfusunun çoğunu Zihin kontrolü altındaki köleler haline getirir. 
Yurü'nin Birlikleri, Alcatraz'daki bouzlan psişik cihazı çevrimiçi hale getirmek için San Francisco'ya girer. 
Profesör Einstein, Yuri'yi durdurmak ve Psişik cihaz felaketini engellemek için zamanda geri dönme planını uygular (cnc.wikia). 


Müttefiklerin hikâyesinde Einstein'ın zaman makinesini zaman içinde geri yolculuk etmek kullanılır ve hala yapım aşamasındayken Alcatraz'daki psişik kontrol cihazı yok edilmesi ile başlar. Sovyetlerin 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NE . 


tarafının hikâyesi ise Müttefikler'in zaman makinesini ele geçirmek için Sovyetler'in San Francisco?ya küçük bir güç göndermeleri, zaman makinesini kaçırmaları ve zamanında seyahat etmek için kullanmaları ile başlar. Oyunda Müttefikler'e ve Sovyetler'e ilaveten oynanabilir bir üçüncü grup olan Yuri'nin Ordusu da bulunuyor. Ayrıca oyun Red Alert 2” olmadan da oynanabiliyor (cnc.wikia). 


COMMAND & CONOUER: RED ALERT 3 (2008) 


COMMAND - CONGUER 


REB ALİR S 


Moskova kargaşa içindedir. Müttefikler, Sovyetler?e karşı büyük bir zafer kazanmışlardır. Red Alert 2'de görüldüğü üzere Başbakan Alexander Romanov ülkeden kaçmıştır. SSCB ölümün eşiğindedir. Yeni 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Başbakan Anatoly Cherdenko ve en yüksek seviyedeki Sovyet General Nikolai Krukov Kremlin'in altındaki bir laboratuvara inmek üzere gizli bir asansöre binerler. 
Cherdenko Krukov?'a SSCB”nin çöküşünden bir yıl önce gizli bir projenin sorumluluğunu üstlendiğini anlatır ve zamanın onlardan yana olduğunu belirttir. Gizli laboratuvarda Dr. Gregor Zelinsky bir zaman makinesi Cherdenko, 
Krukov ve Dr. Zelinsky makineye girip 1927'ye geri dönüyorlar. Cherdenko, Einstein Red Alert I'de Adolf Hitler'i nasıl sildiyse aynı şekilde Albert Einstein'ın 


oluşturmak oiçin ogörevlendirilmiştir. 


varlığını “siler” (cnc.wikia). Einstein'ın ölümünden Ancak, 


istenmeyen bir şekilde üçüncü bir dünya gücü olan 


sonra Sovyet hâkimiyetinin önü açılır. 
Yükselen Güneş'in İmparatorluğu ortaya çıkar. Bunun sonucunda üç taraf da savaşa girerler. Oyunda bu üç gruptan birinin seçebiliyoruz. Her bir grubun bir yapay zekâ veya çevrimiçi oyuncuyla birlikte oynanabilen görevleri vardır (wikizero). 


COMMAND & CONÇUER RED ALERT 3: 
UPRISING (2009) 

Uprising, 
Sovyetlerin, Müttefiklerin, 


oyunculara 


COMMAND « GONGUER 


REB ALERL > 


Güneş'in useğriığsliin e daha derin bir bakabilmelerini 


Yükselen 
İmparatorluğuna 


sağlayan güçler kadın komando Yuriko 


ayrıca psişik | 


olan Japon 
Omega'nın kökenleri üzerine kurulmuş dört 


görevler dizisi sunuyor. 


benzersiz tane 


Yeni öyküler ve görevler üç grubun tümünü kapsıyor. 


Yükselen Güneş İmparatorluğu'nun nasıl savaşacağına ve ele geçirdikleri toprakları eski Sovyet komutanlarına karşı nasıl savunacağına, Müttefiklerin Yükselen oGüneş İmparatorluğu (komutanlarının ayaklanmasını nasıl bastıracağına, Geleceğin teknoloji tesislerinde 


ürünü Futurelech'in gizli araştırma 


neler ürettiğine, Sovyetlerin ve Yükselen Güneş'in 


İmparatorluğu kötü durumlarından nasıl kurtulduklarına ve Yuriko Omega'nun esirden ölümcül bir suikastçiye nasıl dönüştüğüne tanık oluyoruz (steampowered). 


COMMAND & CONÇOUER: GENERAL S (2003) 


GENERALŞ 


Oyun yakın gelecekte geçmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri ve 
Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın iki süper gücüdür. Ancak fanatik ve düzensiz bir ! 
güç olarak savaşan, sınırsız O kaynaklara sahip olan terör örgütü 
Kurtuluş 
Ordusu'nun (o (GLA) 
hedefindedirler. 
Oyunda A.B.D. ve 
Çin, zaman zaman askeri güçlerini ortadan kaldırmak 


Küresel 


isteyen GLA'ya karşı işbirliği yapan müttefikler olarak tasvir ediliyor. Oyuncuların bu üç grupta birini seçebiliyor. 


Çin görev serisi, GLA güçlerinin Çin'deki şehirlere yönelik saldırıları ile başlıyor. Bir askeri geçit töreninde Çin'deki patlatarak binlerce insanı öldürüyorlar. Sonra bir Çinli 


çalınmış bir nükleer savaş başlığının zırhlı birliği Hong Kong'a giderken, birliğin üzerinden geçmekte olduğu köprüyü yok ediyorlar. Kararlı olan Çin, GLA'nın ilerlemesini durdurmak ve üstünlüğü yeniden kazanmak için Three Gorges Barajı'nı yok etmek zorunda kalmasına rağmen, saldırıyı durdurmayı başarıyor. Çin, GLA işgali altındaki Balykchy?ye karşı neredeyse şehri tamamen yok edecek bir karşı saldırı başlatırken, A.B.D de Çinlilere hava desteği sağlıyor. 
Daha sonra Çinliler, nükleer silah saldırılarından GLA bulunduğunu öğreniyorlar ve olaylara son vermek için 


sorumlu terör (o hücresinin Oo Duşanbe'de 


büyük bir saldırısı düzenliyorlar. 


GLA görev serisinde; Çin yaptığı saldırılara rağmen, GLA'nın Orta Doğu'daki nüfuzu ve Kazakistan?daki 


güçlü varlığı çok az etkilenmemiştir. Amerika ve Çin'e karşı savaşı sürdürmek isteyen GLA, Birleşmiş Milletler konvoylarma baskın düzenliyor ve para kitlesel 
Ortadoğu'da yeniden dirilen GLA, tekrar önemli bir 


ödeyerek Astana'da isyanlar başlatıyor. 
tehdit haline dönüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri, GLA'nın Aral Denizi'ndeki toksin yataklarına baskın düzenleyerek ve Hava Kuvvetleri'nin GLA birliklerine karşı konuşlandırmak suretiyle teröristlere karşı topyekün harekete geçiriyor. GLA ise Avrupa ve diğer bölgelerdeki kalabalık şehirlere uzun menzilli toksin füzeleri ateşleyebileceği Baykonur Uzay Üssü'nü ele 


geçirmek amacıyla bir karşı saldırı düzenliyor. 


Amerika Birleşik Devletleri görev serisinde; A.B.D. 
ordusu Irak'ı, Yemen'i ve sonunda Kazakistan'ı GLA'nın kontrolünden kurtarmak için görevlendiriliyor. 
GLA ise Amerikan kuvvetlerine karşı Scud füzelerini ateşleyerek ve Afganistan'daki Hindikuş'taki bir ABD birliğini pusuya düşürerek karşılık veriyor. 
ABD kayıplarına rağmen saldırıya devam ediyor. 
Hatta GLA'ya nükleer silahları veren bir isyancı Çin ABD GLA'nın 


yeniden silahlanmasını ve nükleer silah kullanılmasını 


Generalini etkisiz hale getiriyor. 


önleyebilir için harekete geçiyor. GLA'nın merkezi haline gelen Kazakistan'ın Akmola kentine Amerikan-Çin bir ortak saldırısı gerçekleştiriyorlar. Böylece dünya GLA örgütünden kurtuluyor (wikizero). 


COMMAND & CONOUER: GENERALS - ZERO 
HOUR (2003) 

j Amerika Birleşik 
Devletleri ve Çin Halk 
Cumhuriyeti ve terör 


HENERNKLN 


> DAALi 


örgütü Küresel Kurtuluş 
Ordusu'nun (GLA) 
i arasındaki Oo mücadele 


bu genişleme paketi ile devam ediyor. 


Amerika Birleşik 
Devletleri görev serisinin başlangıcı önceki oyundaki 
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GLA'nın başarılı olduğu senaryoya dayanıyor. 
Baykonur Uzay Üssü'nü ele geçirmiş olan GLA buradan Kuzey Avrupa'daki bir ABD deniz üssüne bir zehirli savaş başlığını fırlatır. Başka bir füze saldırı başlamadan önce GLA'yı durdurmak gerekiyor. 
Baykonur üzerine yapılan bir Çin saldırısı daha önce başarısız olmuştur, bu nedenle ABD füze silolarını yok edecek güçlü bir Çin silahını bir B-2 Bombardıman uçağı ile üssü atar. Daha sonra ABD bir donanma filosunu Mogadişu”daki Birleşmiş Milletler'in yardım çabalarını izlemekle görevlendiriyor, ancak GLA saldırıları yardım görevini zorlaştırıyor. Bölgedeki bir ABD uçak gemisi grubu'nun hava desteği sağladığı ABD kuvvetleri, gizli bir GLA üssünü saldırıyorlar. 
Burada tesadüfen sınırsız kaynaklara sahip ve İran'da şarbon toksinleri üretmeyi planlayan bir GLA Generali olan “Dr.Thrax' ile ilgili belgeleri buluyorlar. Bunun üzerine ABD toksin programına parasal kaynak sağlayan petrol sahalarını işgal ediyor. Burada Dr. 
Thrax'ın bir zehir geliştirdiğini ve büyük ABD şehirlerine bu zehrin yüklü olduğu füzeleri ateşlemeyi planladığı öğreniliyor. ABD hayal kırıklığına uğramış GLA ayrılıkçıları tarafından korunan Dr. Thrax'ın tesisine saldırıyor ve füze sahalarını ele geçirmiyor. Bu 


saldırıda Dr. Thrax'ın öldürüldüğü sanılıyor. 


GLA görev serisinin başlangıcı, GLA'nın ikinci komutanı olan Dr. Thrax'ın, Orta Doğu'da bilinmeyen bir kentte Amerikalılar tarafından takip edilmeye Amerikalılar yoğun bir Tomahawk bombardımana yapılması rağmen, General Thrax, Amerikan takipçilerinden kurtulmayı ve bir uçakla bölgeden kaçmayı başarır. 
GLA komutanlığı Dr. Thrax'ın yerinin bilinmesinden dolayı yönetimi ve gücü ele geçirmek için birkaç 


başlamasıyla (— başlıyor. tarafından 


isyancı örgüt hücresinin oluşturduğu tam bir karışıklık 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içindedir. Bu isyancı hücrelerin birinin başında olan Prens Kassad, yönetimi ele geçirmek için GLA için çok önemli olan gizlilik teknolojisini ele geçirir. Bu teknolojiyi Kassad'ın hücresi ile paylaşmaya isteksiz olan sadık GLA hizipleri, Kassad'ın Mısır'daki üssüne saldırıp, gizli teknolojiyi ele geçirir ve onu bu süreçte öldürürler. Artık bu yeni teknolojiye sahip olan GLA, güçlü bir uçak gemisi olan USS Ronald Reagan'ın da içinde bulunduğu ABD filosunu yok etmek amacıyla Akdeniz'de bir dizi gizli operasyon başlatır. GLA, uçak gemisini batırmak için ele geçirdikleri bir Parçacık Topu kullanarak dikkat çekici bir şekilde başarıya ulaşır. Bu belirleyici zaferin sarsıcı etkileri sonucunda ABD'nin GLA'ya karşı savaşını sürdürmeye isteksiz olduğu ve Avrupa'daki üslerinden askerlerini çekmeye başlayacağı söylentileri ortaya çıkar. GLA, kara komandolarını A.B.D. toksinlerini ve ordu malzemelerini çalmak için ABD Batı Yakası'na gönderir. Jarmen Kell?n yönettiği bu saldırı Avrupa'da bulunan ABD güçlerinin büyük kısmını anavatanlarını savunmak için geri dönemeye zorlar. GLA, bir kez daha, Avrupa'da daha zayıf bir Amerikan varlığı olması şansını yakalamıştır. Ele geçirdikleri Çin ve Amerikan silahlarını kullanarak Stuttgart'daki ABD Merkez Komutanlığı Üssüne bir saldırı başlatırlar. Saldırı başarılı olur ve Avrupa üzerindeki GLA hâkimiyeti başlar. 


Çin görev serisinin başlangıcı GLA'nın Çin silahlarını kullanmasından bıkan Çinlilerin, nükleer silahlarını Avrupa'da teröristlere karşı kullanmasıyla başlıyor. 
Stuttgart”taki nükleer saldırıdan kurtulanlar Çinlilerin GLA tehdidini sonunda Avrupa'yı 


ortadan kaldırmasını ve sürecin 


özgür bırakmasını istiyorlar. 
Ancak Çin'in Avrupa'da harekete geçmesiyle birlikte, Yencheng yakınlarındaki bir nükleer reaktör tesisine karşı büyük bir GLA saldırısı başlıyor ve devamında Çin sınırları içinde başka GLA istilaları başlıyor. 
Saldırılar engelleniyor ve Çin sınırlarını bir kez daha güvence altına alıyor. Bunun üzerine Avrupa'da GLA'yı yok etmeye kararlı olan Çin, Almanya'da karşı saldırıya başlıyor. Uluslararası kamuoyu Çin'in ne nükleer silahlarını Avrupa'da kullanmaması için Çin'e sınırlama getiriyor. GLA tarafından ağır 


bir şekilde savunulan Coburg şehrini Çinliler ele 


geçirmeyi başarıyor ve Çin'in Avrupa kamuoyundaki itibarı artıyor. Çinliler?e ciddi zararlar verdikten sonra GLA, Avrupa'dan kitlesel olarak çekilmeye başlıyor. 
Avrupa'da mevcut olan tüm güçlerini kaybetmiş olan GLA'nın Hamburg'da bulunan son bir kalesi kalıyor. 
Amerikalılar üsse saldıracak kadar güç topluyorlar fakat GLA Avrupa'daki Amerikan üssünü pusuya düşürüyor ve Çinlileri durdurabilecek birkaç Amerikan donanımı ele geçiriyorlar. Çinliler ABD teknolojisini kendileri ele geçirmek için ağır şekilde güçlendirilmiş GLA kalesine doğru ilerlemeyi başlıyorlar. Ağır çatışmalardan sonra, her iki tarafa da büyük kayıplar veriyor fakat sonuçta Çinliler galip çıkıyor. Sonunda Çin tek süper gücü olarak dünyanın yerini alıyor 


(wikizero). 


Böylelikle iki bölümlük Command & Conguer Serisi ile ilgili yazımızın da sonuna geldik. Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu yazı dizimizin başından itibaren tanıttığımız pek çok oyun şu anda freeware (haklarını elinde bulunduran firma tarafından ücretsiz kullanımına izin verilen) ya da abandonware (artık satılmayan veya kullanım hakkı sahibi tarafından desteklenmeyen) durumda oldukları için internetten indirip oynayabilirsiniz. Bazılarını oynanmak için emülatör dediğimiz programlar gerekir. Söz gelimi bir amiga oyunu indirdiniz. Sanki bir amiga bilgisayarınız varmış gibi bir emülatör programı aracılığıyla oynayabilirsiniz. Bunu okuyucularımızın dikkatine sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. 
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store.steampowered.com 


mobygames.com 
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Kısa Öykü 


Muhammer DOĞAN - Kubilay GÜNAY 
Donnie Alhert in Daktilosu 


Bu öykü 15 Ağustos 2018 tarihinde Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi”nde yayınlanmıştır. 


https://oykuseckisi.com/donnie-albertin-daktilosu/ 


urtuluş Birliğine bağlı ÖKB'ye, (Özel Kurtuluş 

Birimi) itaatsizlik o belirtileri Oo göstermiş “Ghotenthesll-95 model bir robotun zaman makinesi kullanarak zamanlar arası yolculuk ettiğine dair ihbar geldi. İhbar 2034 yılından, Jeffery kod adlı bir ajanımızdan, zaman makinesine bağlı e-postadan gelmişti. Daha önce de zaman kaçkınları için uğramıştık, Jeffery gibi birkaç adamımız daha vardı bağlantı da olduğumuz. Gelecekte zaman yolculuğu yapılabildiğini bilen özel seçilmiş ajanlardan biriydi. 
Hükümetin ve CIA'in içinden insanları seçmemizin temel sebebi zaman kaçkınlarını yakalamamız da bize yardımı dokunacak yegâne kişiler olmalarıydı. 


Bu itaatsiz robota kendi aramızda özel bir isim verdik; Ani. Ani'nin modeline sahip robotlar son seri üretimdi ve sadece altı yıl öncesinin, yani 2050 yılının yapımı idi. Zaman makinesini kullandığı kesindi fakat zaman makinesine nasıl ulaşmıştı? Zaman makinesi sıkı korunan özel askeri bir birliğe bağlıydı. Bir Ghotenthesll-95 gibi ağır ve hareket kabiliyeti düşük insansı bir robot ne amaçla zaman yolculuğuna çıkmıştı veya çıkarılmıştı? 


ÖKB'nin en güvenilir adamı olarak vakit kaybetmeden işe koyuldum. Ani'nin kullandığı zaman makinesinin üzerinde çalışmalar yaptım. Zamanda 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bıraktığı damga izlerden yola çıkarak robotun “Mayın” dediğimiz bir alet sayesinde 1984, 2018 ve 2034 yılları arasında zamanda sıçramalar yaptığına dair bilgi edindim. Mayın aletini kullanmak, mutlaka zaman makinesinde o tarihe bir damga izi bırakırdı. İzinli ve bildirilmiş tüm damga izlerini tespit edip elemek uzun süremi alsa da çabalarım sonuç vermişti. Şimdiki zamanımızdan sıçradığı konum Montana'da bulunan boş bir arazi idi ve diğer yıllara da Mayın'la aynı araziye sıçramalar gerçekleştirmiş gibi görünüyordu. 


Belirlediğimiz yıllara yolculuk yapıp Ani'nin izini sürmeliydim. Hemen bilgi uçangözümü çalıştırıp Dünya Zaman Tüneli'ni açtım. Geçmişte devletimize yardımı dokunmuş takım arkadaşlarıma ihtiyacım olacaktı. Özel Kurtuluş Birimi ekibi olarak her yıl için bir kişi belirledik. Hemen acil eylem planı hazırlayıp üstlerime sundum. Kısa zamanda gidişim için izin çıktı. Bende daha fazla vakit kaybetmek istemiyordum. 
Uzun zamandır masa başı işi yapmaktan sıkılmıştım. 


İlk iş olarak zaman makinesiyle 1984 yılına gidip dedektif Donnie Albert ile tanıştım. Masasında daktilosu, cebinde şık bir cep saati ve üstündeki gri paltosuyla işinin ehli gibi görünüyordu. Büyük boy bir purosu vardı. Ona kendimden ve ÖKB”den kısaca bahsettim. Bir robotun peşinde olduğuma inandırmak 


biraz zaman aldı. Ona Ani'nin eşkâlini verdim ve yardımcısı karakalem ile resmini çizdi. Açıkçası bana ne kadar inandı bilmiyorum ama denemekten başka çarem yoktu. Donnie hayatında her zaman farklı bir şeyler aramış gibiydi. Bu görev sanki onun için ayağına gelen bir tür veli nimetti ya da ben o an için öyle hissetmiştim. Donnie düşündüğümden daha derin bir adamdı. Onunla geçirdiğimiz zamanlarda karşılıklı şarap içtik. Sürekli uzaklara dalar, hayallerinden bahsederdi. Hayali hiçbir zaman unutulmamaktı. 


Ardından Mayın'ı kullanarak 2018 yılına zamanda sıçrama gerçekleştirerek CIA'de çalışan Martin Douglas'ı buldum. Onu ikna etmek zor olmadı. 
Beni bara içmeye davet edince uzun uzadıya sohbet etmek durumunda kaldım. Kendisi 2012'de uzaylılar tarafından ziyaret edildiğimizden haberdardı. Bunu gerçekten biliyor muydu yoksa kör atış mı yapmıştı emin olamadım. Çünkü bana gün boyu Maya takvimi ile ilgi abuk subuk şeyler anlatıp durdu. Ofisine gittiğimizde kullandığı dizüstü bilgisayarını açtı. 
Elektronik sigarasını yaktı ve bana Ani denen robotun neye benzediğini sordu. Bir bilgisayar programı sayesinde Ani'nin robot resmini çıkardı. 


İşimi hallettikten sonra 2034 yılına sıçrayış yaptım. Bu sıçramalar beni yormaya başlamıştı ve her sıçrayış insanı yaşlandırıyordu. Geri döndüğümde artık kırk yaşında olmayacağım kesindi. Geldiğim yıl robotların yeni yeni doğduğu bir dönemdi ve Özel Kurtuluş Birimi kurulmadan birkaç sene öncesiydi. 
Birim kurulmamış olsa da Kurtuluş Birliği'nin ana ofisi yerindeydi. Jeffery takma isimli gizli bir ajanı bulmam lazımdı. Her zaman ki Kurtuluş Birliği ziyaretçileri için hazırlanmış ofisinde yoktu onu küçük bir pub'da kafayı çekerken buldum beraber ofisine geçtik. Burası zamanın ötesinde gelişmiş teknolojilerle dolu bir odaydı. 


Küçük bir sohbetin ardından Ani'nin görüntüsünü jefferynin holo-bilgisayarına aktardım Jeffrey 2028 yılında kurulan Suç unsuru bulma programı sayesinde Ani'nin yerini tespit etti. En son 
2034 yılına sıçramamın başlıca sebebi buydu. Obje 
tanıma sistemleri ve gelişmiş süper bilgisayarlar sayesinde herhangi bir güvenlik kamerasına yakalanan suçlu ya da suç unsurunun yeri anında sistemden belirlenebiliyordu. Ani bir hafta önce Montana'da görülmüştü ve yerli halktan polis merkezine gizemli bir varlığa dair birçok ihbar telefonu gelmişti. Hatta yeni evli bir çiftin arabası yol kenarında ortadan ikiye yarılmış bir biçimde bulundu. “Just Married yazısı 


dâhil” . Fakat bunun bir önemi yoktu hükümet suçu teröristlere halkta uzaylılara yıkmıştı. 


Jeffery ile hemen Montana'ya doğru hareket ettik. Jeffery'den bahsetmek gerekirse tam da 2000'li yılların ajanlı Hollywood filmlerinden kopmuş gibi görünüyordu. Geçmiş yılların filmlerini zihnime entegre etmeye bayılıyorum. Yol boyunca yaptığı esprilere sadece kendi gülmesi dışında iyi geçindiğimizi söylemeliyim. Yine de Jeffrey'e kanım ısınmaya başlamıştı. Aramızda zaman farkı da olsa ikimiz aynı yolun yolcusuyduk. 


En son görüldüğü noktada parçacık izleme cihazını çalıştırıp, gittiği noktayı takip ettim. Yolculuğu Tepelerin arasındaki boş bir arazide sona eriyordu. 
Yine zaman kaçkınlarını bulmak için 2054 yılında geliştirilen zaman tespit ölçeri çalıştırıp kabataslak bir zaman haritası çıkardık. 1984 ve 2018 yıllarından birine gitmişti ama hangisine gittiğini bilmiyorduk. 


Böylece zamanda geriye gidip Donnie ve Martin'e kendi yıllarındaki Montana'da bulunan açıklık arazide ellerinde bir silahla beklemelerini söyledim. Ani'nin bu açıklığı seçme sebebi yanlışlıkla bir ağacın içine ışınlanmamaktı. Geri dönüp Jeffery ile Montana'ya doğru yola çıktık. Ani ya buraya tekrar gelecekti ya da diğer yıllardan birine gidecekti. Çünkü üç farklı yıl ve günden başka bir yer ve zamana seyahat etmiyordu. 


Vardığımızda uçan arabanın içinden Ani'yi hemen farkettim. İnsan görünümüne yakın bir robot türü olan Ghotenthesll-95 modelleri ağır robot yürüyüşleri ve insansı tasarımları ile kendilerini hemen belli ediyordu. Zaten boş arazide etrafta başka bir şey de görünmüyordu. Ani'yi ürkütmemek için biraz uzağına iniş yaptık. Jeffery ışın silahını, bense parçacık dağıtıcı silahımı çıkardım. Dönüp merakla elimdeki silaha baktı Jeffery. 


“Öyle bakma bu silahlar 2044”te çıktı. Bizim birime söylerim sana da bir tane gönderirler...” dedim. 


“Söz mü?” diye gülümseyerek sordu. 


“Parçacıklarım dağılsın ki söz veriyorum!” 
dedim. 


Ani, yaklaştığımız sırada usulca bize döndü, 


donuk robotik gözlerini dikmiş sakince gelişimizi izliyordu. Jeffery alaycı bir sesle; 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“Çok kolay yakaladık bizim metal yığınını... 
Bence bu robotun devreleri yanmış!” dedikten sonra kendi kendine bir kahkaha patlattı. 


“Bence devreleri yanan tek kişi o değil” diye ekledim, bozulmasını beklemiştim ama ablak bir biçimde sırıtmaya devam ediyordu, şu Jeffery sanırım gerçekten devreleri yakmış olmalıydı... 


“Sırıtmayı kes” dedim ciddi bir tavır takınarak, “Bu piç kurusunun bir planı yoksa senin gibi olayım be adam!” 


Jeffery kocaman bir kahkaha daha patlattı. 
“Eğer orada olsaydınız alnının ortasında açılan deliğe güldüğünü sanırdınız.” 


Jeffery, cansız bir şekilde geriye doğru düşerken, kendimi yere atıp robota ateş açmaya başlamıştım bile. Hiç hareket etmeden nasıl ateş açmıştı, çok garipti. İnanılmaz bir biçimde silahımın da hiçbir etkisi olmuyor, dağılan parçacıkları tekrar birleşiyordu. 


Ani alaycı bir ifadeyle beni seyrediyordu. Ateş etmeyi kestiğimde emrivaki bir tonla “Ayağa kalk!” 
diye bozuk bir plağı andıran titrek sesiyle bağırdı. 


“Neden beni takip ediyorsun? Anlat çabuk, seni et parçası!” 


İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıyaydım, bir robot insana emir veriyordu... 


Kendimi toparlayıp karşısına dikildim, titrek bir sesle; “Robot yasası 1. Madde; bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz” dedim. Her ne kadar emrivaki bir tonda konuşmaya çalışsam da sesim çatallaşmış ve harflerin birazını yutmaktan geri kalmamıştım. Sanırım ölmekten korkmuştum. 


Ani, gözlerini dikmiş beni seyrediyordu. 
“Bu yasayı kim koydu?” dedi sessizce... 


Kelimeler gırtlağımı terk etmeye korkuyorlardı.. Ama yanıtlamam gerekti, ne olursa olsun yanıtlamalıydım. Sonunda biraz daha toparlanıp “ İnsanlar!” dedim 


“Sence de başkalarını ilgilendiren kararların iki taraflı görüşülmesi gerekmez mi?” dedi istifini bozmadan... 
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Bu itaatsiz robot hayli 
Sessizliğinden cesaret alıp; 


inatçı çıkmıştı, 


“Sen bir robotsun, kahrolası ahmak!” diye haykırdım suratına ve devam ettim; 


“Sahiplerine itaat etmelisin!” 
“Aramızdaki fark nedir?” diye sordu. 


“Sen kablo ve gıcırdayan bir metal yığınısın, bense bir insanım...” dedim gururla. Bununda bir etki oluşturmadığını görünce hayli çileden çıktım. 


“İstersen kablolarını söküp aramızdaki farkı gösterebilirim!“ dedim öfke içinde. 


Buz gibi metali andıran sesiyle “Ben de boynundaki damarları söküp aramızdaki benzerliği seve seve gösteririm” dedi. 


Kendimi çok güçsüz hissettim, karşımdaki robottan geldiğim zaman ve mekânda yüzbinlerce olduğunu bilmekse neredeyse bayılmama sebep oluyordu. 


“Amacın ne?” diye sordum ver devam ettim, “Silahıma nasıl karşı koydun?” 


“Senin silahın parçacık dağıtmaya yarar” dedi. 
“Tabi parçacıktan oluşanlar için geçerli bu kural.” 


“Kahretsin!” dedim. “Nasıl düşünemedim?” 
Ani'nin ayaklarının dibinde duran küçük cam parçasını yeni fark etmiştim.. 


“Seni ahmak metal yığını! Neredesin?” diye bağırdım hologram cihazını ayağımla ezerken. 


Bu robot sandığımdan daha akıllı olmalıydı. 
Alnımın ortasında güçlü bir yanma hissettim. Beni de Jeffery gibi alnımdan haklamak istemişti ama ışın odağı dağıtıcım güçlü delici ışınların enerjisini soğruyordu. 


Hemen robot tespit cihazımı çalıştırıp ahmak metal yığınının sinyalini tespit etmeye çalıştım ama boşunaydı. Çoktan Mayın'ı kullanıp zamanda sıçrama yapmıştı. Bunu geride bıraktığı sinyallerin izlerinden ve aniden kesilmelerinden anlıyordum. 


Verici sinyallerinin son kez çalıştığı yere gittiğimde eski nesil bir lazer atıcı buldum. Jeffery'i bununla haklamış olmalıydı. Ah köpoğlusunu bir elime geçirirsem gösterecektim gününü ama nafileydi. 


Ani'nin 2018 yılına kaçtığını tespit ettikten sonra geri dönüp Jeffery'nin cesedini parçacık dağıtıcımla moleküllerine ayırdım. Eh ayırmadan önce birkaç güzel laf söylemeyi de ihmal etmedim. Belki klişe bir biçimde gömmem gerektiğini düşünüyorsunuz ama buna hiç gerek yoktu. Çünkü ben jeffery'nin bulunduğu tarihe geldiğimde zamanda bir kırılma yaşandı. Benim hiç ziyaret etmediğim bir zaman çizgisi ve görmüş olduğunuz üzere alnı delik bir Jeffery'nin olduğu zaman çizgisi. Ben bardağın dolu tarafını gören bir adamım, büyük ihtimal diğer jeffery paralel zaman çizgisindeki diğer çalışma arkadaşlarını soğuk esprilerine tabi tutuyor olmalıydı. Belki ben de alnı delik bir ben'in alnı delinmemiş bir haliyim sadece. Bu yüzden olaylara üzülmek kadar saçma bir şey yok şu hayatta. Ne derler olacağı varsa olur. 


Jeffery'nin cenaze merasimini bitirdikten sonra aklıma bir fikir geldi, parçacık izleme cihazını açıp buraya ilk ışınlandığı yeri tespit ettim, sonra zamanda yüz yıl geriye gidip büyük bir çınar ağacını Ani'nin ışınlandığı noktaya diktim. 


Sonra 2034 yılına Ani'nin Jeffery'i hakladığı saat dilimine döndüm. Umduğum gibi karşımda yaşlı bir çınar duruyordu. Işın bıçağımı çekip Ani'nin yüzünün hizasında büyük bir delik açtım. Tam tahmin ettiğim gibi Robot ağacın içine ışınlanmıştı. Donuk gözleriyle kıpırtısız bana bakıyordu. Ağaç mükemmel bir hapishane görevi görmüştü. 


Robotun ağzına Jeffery'nin ışın silahıyla bir delik açmadan önce “İşte” dedim, “Seninle benim aramdaki fark bu.” 


Robottan anlamsız bir kıkırdama sesi yükseldi. Ensem de soğuk bir bıçak hissettim. Arkamı döndüğümde Ani karşımdaydı... 


“O ağacı dikerek zamanda bir kırılma daha oluşturdun!” dedi mekanik sesiyle... “Beni bu kadar kolay ele geçirebileceğini mi sandın?” 


“Hayır” dedim gülerek. 
çünkü çok daha kolay geçirdim”. 

Ani ne olduğunu anlamadan moleküllerine ayrılmıştı bile. Arkasında Jeffery ve ben duruyordum. 
Benim ağaç diktiğim, kırılan zaman çizgisinde yaşayan Jeffery ve ben. Ağacın içinde oluşan Ani, Jeffery'i öldürememişti. 


“Düşünmüyordum, 


Çınar ağacının zamanına ışınlanan öteki ben ve Jeffery'ye bütün başımıza gelenleri anlattım. 


Jeffery çınarın içindeki Ani'yi alnından vurarak ödeşti. 
Eh, dediğim gibi zaman içinde olan olaylara üzülmek kadar saçma bir şey yoktur. 


Sonra ağacı da yok ettik. İki tane benden olduğu için kurtuluş birimine bir kişinin dönmesi gerekiyordu. bu yüzden kendimi haklamak zorunda kaldım. Jeffery bütün bu olanlar karşısında travma geçirdi. Akıl hastanesine yatırdılar. Ben de evime doğru yola koyuldum. 


2056 yılına geri döndüğümde arttık 40 
yaşında değildim. Biyolojik test sonuçlarıma göre artık 65 yaşındaydım. Kırk yaşındaki kopya halim dondurucu da hazır halde beklemekteydi. Hafızamı ve yaşanmışlıklarımı ben öldükten sonra ona aktaracaklardı ve Özel Kurtuluş Birimine hizmet vermeye devam edecektim. Muhtemelen beni de molekül silahıyla vurup yok edeceklerdi. 


Özel Kurtuluş Birimi ilk iş olarak hükümet kararıyla tüm dünyada ne kadar model Ghotenthes11-95 varsa piyasadan toplatılıp imha edilme talimatı verdi. 
Hafıza aktarımı için ulusal merkez binasında ki laboratuvara gittim. Aktarım bittiğinde uzun süredir tanıdığım Cortez'in yüzüne baktım. Durumu hemen anlamıştı. Ölmekten korkuyorum. 


“Korkma” diyerek devam etti konuşmaya. 
“Başarılarından dolayı sana devlet nişanesi verildi. 
Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi?” 


“Ne yani? Ben ölmeyecek miyim? Tatile mi çıkacağım şimdi?” 


“Aynen öyle!” diye gülümseyerek cevap verdi Cortez. 


Tatile çıkmadan ana binaya bağlı “Anılar müzesine” bakmak istedim. Belki itaatsiz robot Ani?'den birkaç hurda parça görür, hatıra diye araklarım diye düşündüm. İçeri girer girmez karşımda Donnie'nin masasında duran daktilosunu hemen tanıdım. Yanında şöyle bir not yer alıyordu: 


“1984/Donnie oAlbertin daktilosu. CIA ile ortak çalışmış olan özel dedektif Donnie'nin daktilosuna sıkışmış not bulunmasaydı Özel Kurtuluş Birimi asla kurulamayacaktı.” 
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Kısa Öykü 


K. Burak ÇODÜR 


neredeyse hiç uyumadan 


TN iki gündür intikal hâlindeydiler. Tim lideri genç teğmen, 


aldıkları özel besinlere rağmen artık askerlerinin 


dayanamayacağından ve birkaç tanesinin biraz sonra 


yorgunluktan düşeceğinden emindi.  Telsizinden komuta merkezine ulaştı: “Kızagan, burası Yalnız Kurt. Kamp kurma izni istiyorum. Tekrar ediyorum, 


kamp kurma izni istiyorum.” 


“Reddedildi Yalnız Kurt. Planlanan kamp 


alanınız M3. Göreve devam edin.” 


Oraya en az 15 km mesafe vardı. Devam etmeleri, Harp Okulu'nda ona öğretilen her şeye karşı çıkmak demekti. Tam telsize konuşacakken, sanki düşüncelerini hissetmiş gibi Kızagan'ın sesi tekrar telsizde duyuldu: “Aldığınız emir kesin Yalnız Kurt. 


Yolunuza devam edin.” 
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Zagan 


Teğmen, sıkı bir küfür etti. Tim, ilerleyişini sürdürdü. 


Kamp alanıma 11 km kala Kızagan'dan ani bir emir geldi: “Kaynak Vadisi'nden geçerek, vadinin uzak ucundaki girişine kamp ve pusu kurun.” Vadinin uzak ucundaki girişi 6 km ötedeydi. Burası, planlı kamp alanına göre daha yakın olsa da vadinin her tarafı pusuya uygun olduğu için çok daha tehlikeliydi. Vadiye girecekleri noktaya geldiklerinde tim mola verdi ve insansız nano helikopterini uçurarak vadide keşif yaptı. Ama helikopterin bataryası, ancak ilk birkaç yüz metreyi kontrol etmeye yetti. Vadinin güvenli olup olmadığını bilmeden ilerlemek ise intihara teşebbüs ile aynı anlama gelecekti. Teğmen, telsizle Kızagan'a ulaştı: “Kızagan, burası Yalnız Kurt. Vadinin sadece girişini kontrol edebildik. Gerisinin temiz olduğuna 


dair istihbarattan emin misiniz?” Kızagan'dan gelen 


cevap, açıklayıcı olmamakla birlikte yine kesin ve netti: 73 km'lik bir yolunuz kaldı Teğmen. En hızlı şekilde ilerleyin.” Teğmen, yine sıkı bir küfür etti. Vadi temiz mi değil mi; Kızagan neden söylemez ki? 
Komutanı kendisini cesaretlendirmezse, O, timini nasıl motive edebilirdi? Her şeyin bir tatbikat olduğunu ve sonunda ölüm olmadığını kendine telkin 


ederek, time, gerekli emirleri verdi. 


Hızla ilerleyen tim, vadinin diğer girişine sorunsuz ve kayıpsız bir şekilde ulaştı. Bir süre sonra, tatbikattaki düşmanlarının -Kırmızı Kuvvetlerin- kritik bir ikmal konvoyunu, başarıyla pusuya düşürdüler. Bu darbe, yetti. 


muharebeyi Mavi Kuvvetlerin kazanmasına 


okok0 


Tatbikatın tamamlandığının duyurulmasının ardından Albay Cenk Baykal, tatbikat raporunu hazırladı. Sonra, iklimlendirilmiş özel bir odada bulunan ve tatbikatta Mavi Kuvvetlere komuta eden Kızagan'a kapanma komutunu gönderdi. Tavanı, tabanı ve duvarları beyaz bir odada, bir labirent gibi dizilmiş siyah kabinet ve kutulardan oluşan Kızagan, sırasıyla analiz birimini, haberleşme birimini, veri depolama birimini ve merkezi işlem birimini kapattı. 
Albay Baykal, Kızagan'ın labirentinde kısa bir tur attı. 
Bu soğuk oda, belki de geleceğin en büyük komutanına ev sahipliği yapıyordu. Ama tarihin anlattığı o ünlü savaşlardaki karargâhların ve komutan çadırlarının 


aksine burada hiç hayat belirtisi yoktu. 


Albay Baykal, odadan çıktı ve ışığı kapattı. 
Başarının getirdiği rahatlamayı daha yeni hissediyordu. 
O sırada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral “Sadece bir 


muharebe kazandınız Albay. Bu elektronik harikanız 


Necmettin Demir'in sesini duydu: 
asla bir Atatürk, bir Eisenhower, bir Napolyon ya da bir Büyük İskender olamayacak!” Bu karşılaşma, birkaç hafta önce olsa, Albay, muhtemelen alttan alarak Orgeneral'i dinler ve sessiz kalırdı. Ama artık kendini ispat etmiş bir sistemin proje subayı olarak içindekileri dökebilirdi. Bunu yapmak için çok uzun zamandır 


bekliyordu: “Komutanım, anladığım kadarı ile Kırmızı 


Kuvvetlerin yenilgisini Kızagan'ın yeteneklerine 


bağlamıyorsunuz!” 
“Hayır, (o Kırmızı (Oo Kuvvetlerin Ookomuta kademesinin  tecrübesizliğine ve beceriksizliğine 


bağlıyorum. Harp Okulu, benim komutanlığımın ardından çok değişti ve bu değişiklikler hiç de iyi olmadı. Gerekli tedbirler alınacak!” 


Bu kaçamak cevap, Albay Baykal'a beklediği fırsatı verdi: “Komutanım, izniniz olursa bir konuya dikkat çekmek isterim. Kırmızı bizim Yalnız Kurt gibi özel harekât timleri vardı ve 


Kuvvetlerin de 


bu timler bizim zayıf taraflarımızı bulup bunlardan yararlanabilirdi. Hatta bir tanesi, eğer kamp kurmayıp devam etse, bizim sağ kanadımızın ilerleyişini sekteye uğratıp kuşatma harekâtını geçersiz hâle getirebilirdi. 
Ama bunu yapamadı. Çünkü talimatname “Şu kadar km'de bir kamp yapılır.” diyor. Oysa her askerin — bu tatbikatta Mavi Kuvvetlerin 5.500 personelinin hepsinin- sağlık bilgileri gerçek zamanlı olarak Kızagan'a geliyor. Zaten bu sayede Yalnız Kurt timi o son pusu öncesi ekstra bir intikal yapabildi. Tim komutanına kalsa kamp kuracaktı. Ama askerlerinin sağlık verileri iyi durumdaydı ve devam emri verildi. 
Uydular, 


önceden araziye saçılmış algılayıcılar, 


insansız hava araçları, keşif uçakları, askerlerin üzerindeki algılayıcılar ve daha pek çoğu. Kızagan tüm kaynaklardan verileri topluyor; her şeyi görüyor ve her şeyden haberi var. Bu sayede o vadide bir pusu olmadığını biliyordu. Kırmızı Kuvvetlerin komutanı ise sadece kendisine sunulan bilgiyi değerlendirdi. 
Değerlendirmesi için gelen en güncel veri de 3 dakika öncesinin bilgisi. Karar verip bunu emre dökmesi 
en az 5 dakika. Kızagan'a gelen en eski veri ise 100 
milisaniye öncesinin bilgisi. Karar verip bunu emre dökmesi azami 900 milisaniye. Bilgi üstünlüğü ve bu karar verme hızı ile hiçbir ordunun başa çıkamayacağını mütalaa ediyorum, Komutanım!” Tüm bunlar Albay'ın ağzından, istediği ama beklemediği bir şekilde, bir çırpıda çıktı. 
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Orgeneral, bir an söyleyecek söz bulamadı, sonra kendini tekrar ederek kızgın bir şekilde odadan ayrıldı: “Bu sadece bir muharebe Albay. Savaşı 


kazanmadınız henüz!” 


Orgeneral Demir, makam odasına döndü, Özel 


Kalem”'ini aradı: “Üsteğmen Ela Sever'i çağırın.” 


oğok0 


Siber Savunma Komutanlığının tek kadın subayı Üsteğmen Sever, tüm okul ve kurslarında ilk üçe girmiş, parlak bir subay olmasına rağmen, arka planda kalmış bir kariyere sahipti. Birkaç toplantıda farklı fikirlerini telaffuz edecek olmuştu ama toplantı masasının dört bir yanından gelen bakışlar hep cesaretini kırmıştı. Sürekli yenilikçi yöntemlerin peşindeydi; Orgeneral Demir'in dikkatini de böyle çekmişti. 


kısa bir 


Orgeneral'in kapısındaydı. İçeri girdikten sonra nizami 


Üsteğmen Sever, süre sonra bir selam verdi ve kapıda, Orgeneral'in emirlerini 


beklemeye koyuldu. 


Orgeneral oODemir, kafasını (okaldırmadan konuştu: “Otur Üsteğmen. Hemen konuya gireceğim. 
Gelecek (o haftaki (tatbikatta girip, 


verebileceğin azami hasarı vermeni istiyorum.” 


Kızagan'a 


İçgüdüsel olarak Üsteğmen Sever'in ağzından çıktı toparlanması çabuk oldu: “Yalnız, bildiğiniz gibi biz 


“Emredersiniz Komutanım!” sözleri ama bir ekibiz ve en kıdemsizleri benim. Bu talebinizi 


amirime iletmem için mi beni çağırdınız?” 


“Hayır Üsteğmen. Bu işi bizzat ve sadece sen yapacaksın. Neye ihtiyacın varsa Özel Kalemime söyle, emre döksünler.” 


Üsteğmen Sever, şaşkınlıkla bir an bir şey söyleyemedi. Bir yandan kendini gösterme fırsatı bulduğunu, diğer yandan bu kadar şanslı olamayacağını düşünüyordu: “Komutanım, görevimi en iyi şekilde yerine getirmek isterim. Bunun için, izninizle, neden Siber Güvenlik Komutanlığından bağımsız olarak beni görevlendirdiğinizi sorabilir miyim?” 
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“Cevap basit Üsteğmen. Kızagan'ın son tatbikatta yaptıkları ortada...” Orgeneral Demir'in kızgınlığı, sesinden anlaşılıyordu. “İnsanlara karşı tartışılmaz bir üstünlüğü var. Ama Kızagan'ın dış dünya ile birçok arayüzü bulunuyor ve bunların hepsi ayrı ayrı birer güvenlik açığı... Yalnız senin komutanlığın hâlâ bu açıklardan yararlanmayı başaramadı. Benim de 


onlara güvenim kalmadı. Bunu sen başaracaksın.” 


“Komutanım, aslında biliyorsunuz, başarılı olursam... Yani aslında başarılı olmam, teknik anlamda Kızagan'ı daha da güçlendirecek. Çünkü başarılı olursam, kullandığım açık ortaya çıkacak, o açık yamanacak ve Kızagan daha da korumalı bir sistem olacak. Başarısız olursam zaten Kızagan'ın siber güvenlik açısından sağlamlığı bir kez daha gösterilmiş 


olacak... Yani her durumda kazanan Kızagan olacak.” 


Orgeneral Demir'in sesi, artık yenilgiyi kabul etmiş, birazdan kılıcını karşı taraftaki mevkidaşına teslim edecek bir komutan gibi çıkıyordu: “Farkındayım Üsteğmen. Korkarım ki komuta görevlerimizin önemli bir kısmını bilgisayarlara devretmemiz kaçınılmaz. 
Yine de, enazından bir kez olsun Kızagan''ın yenilgisini görmek istiyorum.” Görüşmenin sonlandığını bildirir şekilde ayağa kalktı: “Hazırlıklar ve tatbikat için ne gerekiyorsa Özel Kalemimle halledersin. Sana 


güveniyorum Üsteğmen!” 


Üsteğmen Sever, Özel Kalem”den üç şey istedi: Tatbikattan bir gün önce, tatbikat günü ve tatbikatın ertesi günü özel görevli sayılması, B-025 numaralı odanın, tüm bilgisayar ve ağ kaynakları ile kendisine tahsis edilmesi ve tatbikata, Kırmızı Kuvvetlerin ikinci siber gücü olarak, bağımsız bir birim şeklinde dâhil 


edilmesi. 


koko 


Ela, B-025 numaralı odada tek başına, tatbikatın başlamasını bekliyordu. Küçük, ince ve uzun odanın genişliği, en dipteki çalışma masasından biraz daha fazlaydı. Kara Kuvvetleri Karargâhı'nın askeri düzeni, odanın kapsından içeri girememişti. Ela'nın spor 


çantası, ağzı açık bir şekilde bir kenarda duruyordu; 


yerde birkaç tane bitmiş bitter çikolata paketi vardı. Ela ise başlığı ve kolçakları ile onu saran bir savaş elbisesi gibi duran sandalyesinde, karşısındaki bir çift ekrana bakıyordu. Pembe ve kapüşonlu bir eşofman üstü ve gri, kenarları pembe çizgili bir eşofman altı giymişti, spor ayakkabıları da pembe renkliydi. Kumral saçları açık ve dağınıktı. Yarıya kadar sıyrılmış sağ kolunda yin, sol kolunda da yang dövmesi vardı. Kafasındaki kulaklık-mikrofon seti, doğrudan Kırmızı Kuvvetler Karargâhı'na bağlıydı. 


Sağ taraftaki ekranda, tatbikatın başladığına dair uyarı belirdi. Ela, hemen Kızagan'a giriş yapmak için bir dizi komut yazmaya başladı. Kızagan, beklendiği gibi, siber saldırılara karşı korumalı bir sistemdi. Ama bu koruma, geliştirme sürecinde elde edilen tecrübelerle, diğer bilgisayar sistemlerine göre çok daha farklı bir şekilde kurgulanmıştı: Aslında Kızagan, bilgisayar korsanlarının giriş yapmasına izin veriyordu. Bilenen tüm açıkları kapatmasına rağmen, biraz tecrübeli korsanların hemen hemen hepsinin bildiği birkaç girişi kasıtlı olarak açık bırakıyordu ve giriş yapabilen bilgisayar korsanını, doğrudan, “Kullanıcı Karşılama Modülü”ne yönlendiriyordu. 
Bu modül, bir sohbet penceresi aracılığıyla iletişim kuruyordu ve giriş yapan kullanıcının yetki seviyesine bakarak işlem yapıyordu. Kızagan'a böyle giriş yapanların ilk denemelerinde “Birliklerin konumu ne?”, “Yayınladığın son emirler neler?” gibi soruların hepsinin cevabı “Yetkisiz Kullanıcı” olmuştu. Önceki tatbikatlarda 


aldatmayı başaramamıştı. Burası, çıkmaz sokaktı. Ama 


kimse, yetki konusunda, Kızagan'ı 


Ela'nın bir planı vardı. 


Tatbikatın başlaması ile Kızagan'a giriş yapan Ela, Kullanıcı Karşılama Modülü ile baş başa kaldıktan sonra doğru anı beklemeye koyuldu. Kırmızı Kuvvetler Karargâhı'ndan sürekli talepler geliyordu: “Şu birliğin nerede olduğunu öğrenebilir misin? Falanca birliğe giden emir nedir, öğrenebilir misin? X bölgesinde kaç tank kalmış?” Ela, hepsini, herhangi bir girişimde bulunmaksızın “Olumsuz, bilgi edinemiyorum.” diye 


cevapladı. Tatbikatın üçüncü saatinde, karşıdan, genç 


bir subayın sesi duyuldu: “Asena, burası Kırmızı Merkez. Mavi Kuvvetlerin sağ kanadı geri çekiliyor. 
Bu bir aldatma manevrası mıdır, öğrenebilme şansınız 


var mı?” 


Ela, nihayet beklediği gibi bir soru almıştı. 
Sohbet penceresine yazdı: “Sağ kanadın geri çekilmesi bir savaş hilesi, değil mi?” 


Ela'nın SOrUSU üzerine Kızagan'ın işlemcilerindeki binlerce çekirdek, milyarlarca satır kodu işlemeye koyuldu. Ardı arkası gelmez kontroller yapıldı. Soru; doğrudan harekât planlarını, emirleri, sahadaki birlik dağılımını ve benzerini talep eden diğer tüm sorulardan farklıydı. Tüm ihtimaller gözden geçirildi. Bilinen ve tahmin edilen sorular arasında bu 


soru yoktu. 


Devreye sezgisel algoritma girdi. Hile mi, değil mi? Hile iken hile mi demek gerekiyor, yoksa hile olduğunu saklamak mı? “Yetkisiz kullanıcı” demek, karşı tarafta “Evet, bu bir savaş hilesiymiş.” 
fikrini uyandırır mı? Hangisi düşmanın zararına, dost kuvvetlerin yararına? Sezgisel algoritma, işlemci kaynaklarını gereğinden fazla meşgul etmemesi için 


belirli sayıda işlem yaptıktan sonra durduruldu. 


Algoritmanın bir sonuca ulaşamaması durumundane yapacağı bilgisayaraprogramlanmamıştı. 
Nasıl yalan söyleyeceği öğretilmemiş, yalanın ne olduğunu bile bilmeyen Kızagan'ın cevabı, teknik olarak her zaman yaptığı gibi; sade, mantıklı ve 


dürüsttü: “Evet.” 
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Kısa Öykü 


Ekin Can SEYHAN © 
Rüyamatik 


evgili okuyucularım bu araştırmam Rüyamatik'lerin Türkiye'deki asıl o sebebini barındırıyor. Hepiniz bildiği gibi Rüyamatik sistemi 


kısıtlamalarının 


uyuyan bir kişinin rüyalarına girip onun rüyasını film izleme gibi tecrübe etme makinasıdır. Bu makine neredeyse kullanıldığı tüm dünyada aileler arasında, özellikle genç çifiler için vazgeçilmez bir ürün fakat ülkemizde makinaların ailelere ve tanıdıklara erişimin (bazı eski kafalı okuyucularımız hiç tecrübe etmedikleri aleti onlar için açıklamak zorundaydım. ). 


yasaklı. 


Bahsi geçen olay cihazın henüz dağıtımları başlamamış ve dünyada birçok yerde test aşamsında olduğu bir zamanda, test edilmek üzere başvuru üzerine alınan bir ailenin dramıdır. Olayın ana kahramanlarının akrabalarına saygıdan isimlerini yalnızca kodları ile vereceğim. Bu kodlar gerçek isimlerinin kısaltmaları olduğuna bile veremeyeceğim. Şimdi tabletlerinizi sıkıca kavrayın, sesli olarak beni dinleyenler kulaklıklarını iyice 


garanti 


açsınlar. Oldukça ilginç bir Türkiye gerçeği sizi bekliyor. 
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HK isimli kadın ev hanımı ve hayatından oldukça sıkılıyordu. O gün tabletine gelen uyarı bölümünde haftalık ilgisini çeken haberlere bakarken araya çıkan reklam tüm hayatını değiştirmişti. Kadın kendisini “cazip teklif, hem keyifli hem de dolgun ücretli” reklamına tıklamak ile bir batağa sürüklediğini henüz bilmiyordu. 


E.'nin kocası FK. günümüzde pek kalmamış üretim fabrikaların da çalışıyordu. Çağımızda fiziksel işçiye ihtiyacın azlığıdan kaynaklı aldıkları düşük ücretleri daha önce çok kez haberlerimde yer vermiştim. 
Maddi sıkıntıların etkisiyle kadınımız kobay olmaya hızlı bir karar vermiş. Bu tarihlerde Rüyamatik henüz ne ülkemize girmemiş, dünyanın her yerinde yalnızca test kişileri arıyordu. Bu başvurusunun ardından Rüyamatik yöneticilerinin her sınıftan insana ihtiyaç duyacak olmalarından ev hanımımız çabuk bir kabul almış. Kendisi bir hafta sonra toplu bir konferansa alınmış, bu konferansa test kişileri sistemin kullanımını öğrenmişlerdi. O zamanlar herkesin beynindeki çiplere erişimi izini olmayan Rüyamatiklerin ilkel dijital saatlere benzer aparatını ve taç gibi kafaya takılan diğer aparatını test kişilerine dağıtılmışlar. Ayrıca tabletlerine oldukça 


uzun sayfalar süren kullanım kitapçığı da katılımcıların zorunlu yüklemesi gereken bir durummuş.. 


E. o akşam eve gittiğinde tabletinin sesli okumasından kullanım kitapçığını açmış, hiçbir şekilde kullanım kitapçığına dikkat vermeden yemeğini yapmış. 
Akşam kocası eve geldiğinde aleti teslim aldığını ve artık kullanmak istediğinden bahsetmiş. Kocası F, hâlâ sistemin kendisine göre salak bir işe bu kadar para veriyor olmasını kabul etmiyormuş. F. çok da haksız sayılmaz aslında bu süreçte E. çeşitli kişilerin rüyalarına girip aletin çalışması ile ilgili aylık bir rapor hazırlayacak ve karşılığında kocasının bir yıllık maaşından fazlasını alacaktı. 


İlk birkaç uykusunda kocasının rüyalarına girmek oldukça keyifliymiş. Kocası uyandıktan sonra karşılıklı yaptıkları istişareler ile fark ettikleri üzere kocasının gördüğü bazı rüyaları hatırlamazken, hatırladığı rüyalar 


üzerine yaptıkları sohbetler onları yeniden kaynaştırmış. 


İlk haftanın sonunda her sabah uzun sohbetler eden çiftimiz Rüyamatik başlarına gelen en iyi şey diye düşünmeye başlamışlar. Uzun süredir sohbet etmedikleri kadar sohbet eden çift, işinden oldukça memnunlarmış. 


hanımın 


Tabii ki her güzel hikayenin sonu geldiği gibi Rüyamatik ailemizde de üzücü kısıma buralarda ulaştı. 
Hafta sonu F.'nin yaptığı klasik gündüz kestirmelerin birinde gene bileklik bileğindeyken E. ise sıkıntıdan ne yapsam diye düşünüyormuş E.'nin zihnine girmeye karar vermiş. Bu zihin tecrübesi ise oldukça garip geçmiş buradan sonrası artık Rüüyamatik raporlarından değil daha çok polise verilen ifadelerden çıkarıyoruz. 


E. girdiği rüyada, akşam yemeğe gelecek olan kendi anne ve babası ile toplu bir cinsel münasebet halinde olan F. İle karşılaşıyor. E.'ye panik içinde Rüyamatik oturumunu kapatıyor. Her şeyden habersiz salon koltuğunda uyuyan F.'ye bir süre baktıktan sonra ona bu durumu hiç bahsetmeden rahatsız bir şekilde içeri gidiyor. 
F. o gün uyandığında karısının biraz huzursuz olduğu fark etse de durumu evde iş yapmanın verdiği yorgunluk bıkkınlık olarak algılayıp üstelemediği düşünülüyor. 


Akşam yemeğinde ise sıradan bir aile yemeği geçerken E. 
izlediği rüya ile kocasının bilinç altında gezen duyguların sebebini düşünüyor. Bir yandan annesi ile ilişkide diğer yandan da babası ile ilişkide olan E'yi rahatsız eden toplu münasebet değil tabii ki. Günümüzde artık bir aşkın cinsiyet yada bir kişi ile sınırlı olmaması konusunda 


aklı yerinde olacak kadar normal bir insanmış E. Hatta bir ara ilişkilerine renk katmak adına arkadaşı. U'yuda hayatlarında bulundurdukları kısa bir süre olduğunu bile itiraf etmiş. Burada asıl sıkıntı yaptığı şey onun kendi öz anne babasına kocasının böyle bir durum beslemesi olarak açıklıyor. 


Tüm okuyucularıma burada (bahsetmek istediğim şey ise aslında rüyaların ne kadar farklı bir şekilde çalıştığıdır. Rüyalar ile ilgili Sigmund Freud'un geliştirdiği “psikanalizci” rüya kuramına bakarsak, rüyada görülen olaylar, bilinç dışı arzuların örtülü olarak dışa vurumudur. Bu açıdan baktığımızda aslında R.'nin gerçekten bu şekilde bir arzu duyabildiğini düşündürebilir. 
Diğer yandan ise bilinç dışı durumun açıklanması ile ilgili olarak negatif etki altında olduğumuz durumların bize bastırması olarakta yansıdığı söylenir. Yani tam tersi olarka R. aslında bu aileden nefret bile ediyor olabilir. 


Tüm bu durumlar çok daha detaylı şekilde Rüyamatik kullanım kitapçığında bahsedilen bilgilerdi. 
Fakat E. kitapçığı hiç dinlemediği için kocasının hiç haberi olmadığı rüyasını bir fantezi ürünü sandığını ifade ediyor. O gece yemekte babasının oğlu olarak gördüğü kocasına gösterdiği çeşitli yakınlaşmalar E.'yi daha da kışkırtmış. Daha sonra ise akşam babasının otomatik kalp pilinin durması ile alarm veren sağlık uyarıcı ile ve gelen acil müdahele ekibi öldürülmüş tüm aileyi görünce şaşırıp polisleri arıyorlar. 


Polis raporlarından Öğrendiğim ve size aktardığım bu olayda E.'nin kendi savunma ve ifadeleri ve program yazılımcılarının savunmasıyla ortaya çıkıyor. 
Daha sonra yine içerideki kaynaklarımdan aldığım bilgi ile bu olay ülkemizde teknoloji bakanlığını sınırlama bölümüne kadar giden bir dosya olmuş ve kullanıcıların bu gibi durumlar ile karşılaşmasında korktukları için Rüyamatik'lere günümüzde yürürlükte olan sınırlama şartı ile izin vermişler. Rüyamatik'ler ülkemizdeki kullanımında Sınırlı erişim ile rüya tecrübelerini asla tanımayacağımız insanlar ile eşletirecek otomatik bir algoritma sistemine sahip. Tüm kısıtlamaların sebebi aslında bu öğrendiğiniz hikâye sevgili takipçilerim. 


Veda etmeden önce yarınki haberimde ise kapanan yemek fabrikalarından emekli Son Gerçek Aşçı'nın röportajına yer vereceğim. İyi günler. 
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yerlibilimkurguyukseliyorgagmail.com 


Çok az kaldı! 
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vwne.bayspak.com,/2018/08/yerli-bi 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Bu yazımda sizlere Türkiye'de faaliyet gösteren bir bilim kurgu sever topluluğu olan Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 'dan bahsedeceğim. (Kısaltması YEKY) Mottosu “Türkiye'de bilim kurgu mu var?” sorusuna “Evet var, biz varız" şeklinde Kurgulanmış. Bu görüşü; yapılan yayınlardan, yazılardan, çizimlerden ve paylaşımlardan özetlemiş bulunuyorum. 


G Dili Seçin Y 


BAYSPAK sitesinde bizden bahsetti 


o Hsn Önl ... 
EW 28 Ağustos, 01:11 & Konular Ekle 


-Niye sarı ki bunlar? 

-Pilleri azaldı. 

-Niye,şarz etmeyi mi unuttunuz ği 

-Komik mi şimdi bu?? 

-Öff tamam yaa. 

-Hadi işine,hadii. 

-Hem bilimkurgu değil "star wars" diyolar kiğ$hehe ğ$ -İki'ye kadar sayıp sonra ateş edeceğiz,hadi şimdi kaç... Bilir 


Mustafa Özçınar'ın 


çeyrek asırdan yaşlı bir çalışması. 


Takribi 33 yıl 
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1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 


BURDAN BAKINCA BÜTÜN 
ÇATIŞMALAR ANLAMSIZ 
GELİYO... 


Vasil Kadifeli bir dosya yükledi. —. 
31 Ağustos, 22:38 - Konular Ekle 
Merhabalar, 


Ben Esperanto dilini konuşan birisiyim, ve bu dil hakkında aktif olmaya çalışıyorum. 2016 Ocak ayından beri "Turka Stelo" adında amatör, elektronik (pdf * epub) bir dergi çıkartıyorum. Derginin dünya çapında 320 abonesi var. 
Dergi ücretsiz, aylık ve 32 sayfa. Genelde değişik Esperanto kaynaklarından topladığım haber ve yazılar sunuyorum okuyuculara. Ayrıca özgün bazı yazılar da var. Mesela dünyanın bir çok yerinden dergiye ara ara katkıda bulunanlar oluyor. Örnek ... Devamını Gör 


a) KIVIRCIK ve SARI - EO.docx ni | Belge 


I.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi 

Abdülkadir Doğanay'ın, KIVIRCIK ve SARI öyküsü, 

Vasil Kadifeli tarafından Esperento Diline çevrilip bu dildeki çeviri yarışmasına katılıyor. 


Bol şans ... 
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Selma MİNE€'nin 
VE 
Kubilayhan Yalçın'nın 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor dergisinde yayınlanan yazılarının 

tamamını www.yerlibilikurguyukseliyor.com adresinde 


"Yazarların Toplu Yazıları vd Menüsü altından 'epub formatında' 
a okuyabilrsiniz. 
Muhittin Yağmur Polat'tan 


ÇAĞDAŞ BOZKURT A EE e Nb S ği gö > a Mİ : 5 KUBİLAY 
TANITIM YALÇIN 


İMZA GÜNÜ 


İlki, Kubilayhan Yalçın için düzenlenen Yazarların Toplu Yazıları'na 


katılan iki yeni cilt 


. . . 
Oğullarının psikolojik durumu yüzünden , dağılmak üzere olan bir aile . (a$I 
LU 


Bilimin en uç noktasında yu pi a . . ii li inmesi Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Gizemli cinayetler # 
Akıl almaz bir bağlantı uya . . . . 2 . 
ve büyük Bi sürriz Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için daha derine bak... 


İnternet sitemizdeki yerini aldı 
2. Edremit Kitap Fuarı 

Zeytinli Altınkum Meydanı 

BALIKESİR 


Çağdaş Bozkurt, BAĞLANTI 


romanı için imza günü düzenledi. 
wmv yerlibilimkurgu.com O: 


Sezai ÖZDEN ( 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilümkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Düş Mühendisi 2124 


2018 
Semili Bulgur 
Proje 2417 
2018 
Sinem Ataklı 
Yansıma 
2012 
İlknur Uğur 


www.yerlihilimkuryu.com 93 


94 


VITRIOL Yeni Çağın Şafağı 
2015 


Arda Öngören 5 
Berk Yüksel 7 m 
VITRIOL 
YENİ ÇAĞIN ŞAFAĞI 
ARDA ÖNC ZJÖREN 
BERK YÜKSEL 
Yeniler 
2016 
Metin Özcanlı 
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Rulıkurtaran 


2016 
Mei | 
RUKKURARAN 
Kubilayhan Yalçın yüzyıl; Bay Binet 
2017 
Ayse Acar 


briTopya 
2017 


Karanlık 11la ki gelecek 


| Li iT 
Pia & Yeşim Demir m iğ 


> 


Pia & Yeşim Demir 
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Kısa Öykü 


Muhittin Yağmur POLAT 


Yarışma Askı 


rta yaşlarını geçmiş takım elbiseli bir adam OZ günaydın!” diye seslenince genç dedektif kafasını kaldırdı ve “Günaydın Şef!” diye cevap verdi. Şef “Yeni bir olayımız var ve senin çözebileceğini düşünüyorum.” diyerek doğrudan konuya girdi. “Kaspersea Robotik Laboratuvarı'nda bir android kontrolden çıkmış, garip şeyler olmuş. Gidip bir bakmanı istiyorum.” dedi. Orhan “Tamamdır şef.” 
diyerek ayağa kalktı ve şefine gülümsedi. “Nedense bütün garip olaylara da hep beni gönderiyorsun?” diye takıldı ve olay yerine girmek için bürodan ayrıldı. 


Dedektif o Orhan, 


ekibinin çalışmasını tamamlanmasını bekledi. Sonra 


olay yeri inceleme laboratuvara girdi. Elektronik piposunu tüttürerek etrafı incelemeye başladı. İlk defa böyle bir durum görüyordu. Yapay zekâlı bir android, üç robot yasasını çiğneyerek sahibini öldürmüştü. Sonra da kaçmaya 


96  www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2018 / sayı 17 


“wi 


> “ik - a rma 
Mi 


Görsel: Muhittin Yağmur Polat 


çalışmış, çatışmaya girince de öldürülmüştü. Nasıl olabilirdi ki bu? Bir gariplik vardı. 


Laboratuvarın zemini cam kırıkları ile doluydu. Ayaklarının altında camlar kütürdeyerek ezilirken androidin yerdeki delik deşik olmuş bedenine baktı. Her yerinden sarı bir yağ sızıyordu. Az ötede yatan adam ise tek atışta kalbinden vurulmuş ve oracıkta can vermişti. Bir kan gölünün ortasında sırt 


üstü uzanıyordu. 


İncelemesini tamamladıktan sonra laboratuvardan çıktı. Kafasında düşüncelerle biraz sokaklarda gezindi. Sonra da bürosuna döndü. Yapay zekânın hafıza yongasından çıkan video kayıtlarının olduğu disk masasındaydı. Diski bilgisayarına taktı ve 


izlemeye başladı. 


Doktor Demir, androide hitaben konuşuyordu. 


“Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un 6. Kısa Öykü Yarışmasını mutlaka ben kazanmalıyım. Bunun en iyi yolu sana yükleyeceğim program. Yapay zekâ aşklarını bir yapay zekâdan daha iyi kim anlayabilir ve 


anlatabilir ki?” 


Orhan uzun yıllardır uyku problemi çekiyordu. 
Sert bir kahve hazırladı kendine ve yudumlamaya başladı. Video kaydı ise hala devam ediyordu. Demir bilgisayarına bir hafıza kartuşu taktı ve içine bir şeyler yükledi. Sonra androide yaklaştı ve kartuşu ona taktı. 
Bir exploit yükleyerek programa müdahale ediyordu anlaşılan. Bu büyük bir suçtu. “Âşık olacaksın seni teneke parçası! Sonra da neler hissettiğini bana 


anlatacaksın.” dedi ve sonra da şeytani bir kahkaha attı. 


Program Oo yüklendikten (oOsonra (o android laboratuvarda gezinmeye başladı. Bir çekmeceye yaklaştı ve içini açtı. İçinde antika bir 3.57 magnum tabanca vardı. Kayıtlara göre Doktor Demir lisanslı bir silah koleksiyoncusuydu. Yoksa böyle bir antika 


silahın laboratuvarda ne işi olabilirdi. 


Android tabancayı aldı ve doktora doğrulttu. 
Doktor onu fark edince “Hayır! Yapma!” diyerek yalvarmaya başladı. Tetik çekilince Demir yere savruldu ve her yere kanlar sıçradı. Durumu gören asistanlardan birisi acil durum düğmesine bastı. 
Güvenlik görevlileri laboratuvarın kapısına yaklaşınca tam otomatik silahlarla ateş ettiler. Android delik deşik olmuştu. Yere düştü ve görüntü kesildi. 


Orhan ve ekibi basının da dikkatini çeken olay üzerine yoğunlaştılar. Fakat tüm deliller incelenip, tanıklar da dinlendikten sonra bile bir net bir sonuca ulaşamadılar. Savcılık olayı “Yapay zekânın yasadışı müdahale sonucunda hatalı davranışa yönelerek sahibini öldürmesi.” olarak kapatmak üzereydi. Ancak Dedektif Orhan'ın içine bir kuşku düşmüştü. Cinayet kokusu alıyordu. Demir'in silah koleksiyonunun listesine baktı. Adamın bir 3.57 magnum'u yoktu. Sonra deliller arasındaki hafıza kartuşunu aldı. Bilgisayarına takıp incelemeye başladı. Yapay zekâ aşkı le ilgili verilerde 


bir tutarsızlık fark etti. Veri analiz programını defalarca çalıştırdı. Sonunda orijinal veriye ulaştı. Dosyaları açınca “yapay zekâ aşkı” yerine başka bir şey yüklü olduğunu gördü. Polisiye ve cinayet romanları ile ilgili bilgiler ve kısa hikâye örnekleri yüklüydü. 


Dedektiflik sezgileri ona “Ortada bir yarışma olduğuna göre, mutlaka bir rakip ya da rakipler olmalı.” 
diye fısıldıyordu. Bilgisayara sözlü komut verdi. ”Dr. 
Demir'in laboratuvarında yazarlığa meraklı birisi var mı?” Bilgisayar uzun bir taramadan sonra cevap verdi. 


“Evet, Asistan Damla amatörce hikâyeler yazıyormuş.” 


Damla'yı derhal tutuklayıp sorguya aldılar. 
Sevimli yüzlü, çıtı pıtı, güzel bir kadındı. Masum birine benziyordu. Çapraz sorguya dayanamayarak konuşmaya başladı. “Yapay zekâ aşkı yarışmasını hile yaparak kazanmayı umuyordu. Fakat asıl benim hikâyem birinci olmayı hak ediyordu. Demir'in android için hazırladığı bilgilerin içine gizlice polisiye ve cinayet romanları ile ilgili yönlendirici bir senaryo gizledim. 
Çekmeceye de karaborsadan aldığım tabancayı ben koyum” diyerek ağlamaya başladı. Damla'ya ifadesini imzalattılar. Evraklar tamamlanınca adliyeye gitmek üzere Faraday marka elektrikli bir araçla yola çıktılar. 
Adliye girişinde görevliler Damla'yı teslim aldılar. 
Elektronik bağları çözüp yerine kelepçe taktılar. 


Dedektif Orhan elektronik piposundan bir nefes çekti. Kelepçelenip götürülen Damla'nın ardından bakarken düşünüyordu. “Sayenizde Paradigma Polisiye'nin öykü yarışmasını ben kazanacağım galiba. 


Bana harika bir hikâye konusu çıktı!” 
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i Özden 


- Abi niye bu ara sokaklara girdik ki? Kaybolucaz şimdi! 
"Merak etme Salih, yolu biliyorum! 


- Ben pek emin degilim ama neyse... Abi bugün bayram keşke çıkmasaydık. Kimsecikler yok, in-cin top oynuyor! 


“Yok Salih top oynamıyor MİHA (Minik İnsansız Hava Aracı / Dron) uçuruyor... Bak! şu duvarın arkasından havalandı bir tane." 


-Kamerası da var abi, çekim yapıyorlar galibal 


“Evet Salih... Bak ne güzel dimi, insanlar uçurtma uçurur gibi MİHA uçuruyor. Gel şunların yanına gidelim. Bence bunlarla röportaj bile yapabiliriz." 


- Nasıl anladın abi sadece MIHA'yı görerek. Duvarın arkasında kim var kim yok... Nerd... 
je 


“Gel Salih acele et. Hatta çekerek gel konuşarak gireyim. Hadi çek! 


“Evet, kurban bayramı sebebiyle tenhalaşan şehir, Ankara'nın arka sokaklarında geziyoruz. 
Çok değil, daha on yıl önce buralarda uçurtmalar uçuran çocuklar, gelişen teknolojiye ayak 


tabii... İnsanların daha fazla teknolojiyle temas etmesi demek zihinlerimizi de açarak ileriye daha umutlu bakmamızı sağlayacak. Şimdi bu duvarın arkasındaki mutlu çocukların yanlarına geçelim ve... Noluyo be! Bu ne? Napıyosunuz siz?" 

- Kesiyoruz! 

"Ne kesiyosunuz?" 

- Abi gel tüyelim şurdan lütfen! 


-Sanane layn ne kestiğimiz! Kimsiniz lan siz! 


- Abi adamlar kedi köpek ne bulmuşlarsa kesiyolar! Kaç abi kaç! 


5 dakika sonra 


“Lan adamlar keserken de bi yandan da video çekiyorlarmış MİHA'yla. Nasıl bi fantazi lan bu! Sence koşalım mı daha, yeter mi?" 


- Abi MİHA'yla takip ediyorlardı, göremiyorum artık! Pili bitti galiba... Şu mahalleden bi çıkalımda abi dururuz. 


VODRUNNER vf" 
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YERLİ BİLİMKUR( 


YUK 


ğ “ Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey I a 
—İ EKR 28 SAY — 
ER 
(e eteği 
Edgar Allan Poe 
Arda Tipi 


Günümüze Işık Tutan 
Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 
Selma Mine 


Ayın Kitap İncelemesi 
Nötralizör - Dost KORPE 
Ismail Şahin 


E€sra Uysal'ın Not Defterinden Kütüphanemden Seçtiklerim 
Esra Uysal 

Bİlgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: STARCRAFT Bölüm | 
Muhittin Yağmur Polat 


Roman - Bölüm-7 Son İnsan 
Gürhan Oztürk 


Roman - Bölüm-i Kapının İncisi 
Aysun Erdoğan 
6. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 


Birincisi Bulut Çobanı 
Abdülkadir Doğanay 


İkincisi Sonsuz Aşk 
Sezen Aksın Sivrikaya 


Üçüncüsü Ses 
Emre Eryılmaz 


Kısa Öykü 


Oyun 
Murat K. Beşiroğlu 


E€mpat - Il 
€kin Can Seyhan 


$ OB Mü 


yerlibilimmkurguyukseliyorogmail.com 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyordogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör HASAN ÖNAL 
Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ Yayın Danışmanı SELMA MİNE 
Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 
Weh Tasarım - Dijital Tasarım ENDER GÖKÇİMEN - enleryokcimen e ymail.com Yazarlar 

SELMA MİNE 

KUBİLAYHAN YALÇIN 
ESRA UYSAL 

BURAK FEDAKAR 
İSMAİL ŞAHİN 
HASAN ÖNAL 
ARDA TİPİ 
MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
Katkırla Bulunanlar 
ÖZGEN BERKOL DOĞAN KÜTÜPHANESİ - CEM KILIÇ - DİLAY NİSA VURAL - ÖNER ÇAYIRLI - MURAT K. BEŞİROĞLU GÜRHAN ÖZTÜRK - AYSUN ERDOĞAN - ABDÜLKADİR DOĞANAY - SEZEN AKSIN SİVRİKAYA - EMRE ERYILMAZ EKİN CAN SEYHAN - FİRDEVS SONGÜL ÖZDEN - ÜMİT YAŞAR ELİF ÖZKAN - MEHMET KARDAŞ - KORALP ERİN - İSMAİL TURHAN - METİN UÇAR NURAY BULAT - SEYHAN YILDIZ YILDIRIM - EKİN ERTARAKÇI KİTAPLA MUHABBET FACEBOOK GRUBU - VOLDRUNNER - ACİL TİYATRO SANAT MERKEZİ kapak illustrasyonu SEZAİ ÖZDEN wwvw.yerlihilimkurguyukseliyor.com - wvww.yerlihilimkurgu.com yerlihilimkurguyükseliyorccoymail.com 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ESRA UYSAL 
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Edgar Allan POE 
ARDA TİPİ 


6-17 
Ayın Kitap İncelemesi 
Nötralizör 
Dost KÖRPE, 
İSMAİL SAHİN 20-21 


Esra Uysalın Not Defterinden 
ESRA UYSAL 22-23 


6.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Oykü Yarışması Birincisi 
Bulut Çobanı 
ABDÜLKADİR DOĞANAY 225 


— 


Kütüphanemden Seçtiklerim 
26-27 


MANDREN 


6.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 

Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
Sonsuz Aşk 

SEZEN AKSIN SİVRİKAYA 54-39 


Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu 
Filmleri ve Dizileri 

(970-1990 - Yazı Dizisi - 16 
SELMA MINE 32-50 
Kısa Öykü 
Oyun a 
MURAT K BEŞİROGLU 42-55 

Si z 


Roman / Bölüm - 7 


Son İnsan 

GURHAN OZTURK 56-64 
Sokak Röportajlarında 

Editörün Gelecekten Anıları - / 
Şölen 

SELMA MİNE 66-67 


| 


, 


Mikro Öyküler 
Biz 

Neredeyim Ben? 
Burak FEDAKAR 68-69 
6 Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
Ses 


EMRE ERYILMAZ 70-71 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 

STARCRAFT - Bölüm ! 

MUHFITTIN YAĞMUR POLAT 75-75 


Roman Bölüm-! 
Kapının /ncisi | 
AYSUN ERDOGAN 


Vİ 
.. # 
Kisa Oykü 
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Çeviri Derlemesi 


Arda Tipi Çi 


Fanar Alan POE 


Bazı yazarlar vardır; kalemlerini mürekkep yerine gecenin kuzguni karanlığına daldırırlar. Gözleriniz satırlarını tamamladığı vakit yüreğiniz tekrar hatırlar sisler içindeki o kadim yuvasını. 


oe'nin dünya edebiyatında sahip olduğu önemli yer, temel olarak, hem şiir hem 

de kurmacada kısa biçim için büyük etkiler teşkil eden ustalık ve derinlikte kısa öyküleri, şiirleri ve eleştirel kuramlarına dayanmaktadır. Modern kısa öykünün mimarı olarak edebiyat tarihi ve el kitaplarında ele alınan Poe, aynı zamanda 19.yüzyıl Avrupa edebiyatında “sanat için sanat” hareketinin öncüsüdür. 
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aha önceki eleştirmenler ağırlıklı olarak ahlaki DE ideolojik genellemelere yoğunlaşırken, Poe eleştirisini bir (o çalışmanın etkililiğine veya başarısızlığına katkıda bulunan tarz ve yapının özellikleri üzerine odakladı. Kendi çalışmalarında, ilham verici, özgün bir hayal gücünün yanı sıra mükemmel bir dil ve teknik hakimiyet sergilemiştir. 
Poe'un şiiri ve kısa hikâyeleri, modem edebiyatın yönünü değiştiren 19.yüzyılın Fransız sembolistlerini büyük ölçüde etkiledi. Poe'nun edebiyat tarihindeki ağırlgını belirleyen de bu felsefi ve sanatsal etkileşimdir. 


Poe'nin babası ve annesi, doğumu sırasında Boston'daki bir repertuar şirketinin üyeleri olan profesyonel oyunculardı. Hazin şekilde, her ikisini de üç yaşından önce kaybetti. Kendisini evlatlık olarak alan, ancak asla yasal olarak nüfusuna kabul etmeyen Virginia”lı müreffeh bir ihracatçı olan John Allan'ın evinde büyüyecekti. Bir çocuk olarak Poe, zamanının en iyi okullarında okudu. 1825'te Charlottesville”de kabul edildi. 
Orada geçirdiği süre zarfında akademik alanda öne 


bulunan Virginia (Üniversitesi'ne çıkmaktayken, ciddi borçları ve babalığı Allan'ın yetersiz mali desteği nedeniyle bir yıldan kısa bir süre içinde ayrılmak zorunda kaldı. Poe'nun Allan ile olan ilişkisi 1827'de Richmond'a dönüşüyle kopma noktasına geldi. Boston'a gitmesinden kısa bir süre sonra ise orduya katıldı. İlk şiir koleksiyonu Tamerlane ve Diğer Şiirler'i bu esnada yayınladı. Ne var ki eseri okuyucular ve hakemler tarafından pek fark edilmedi. 
İkinci bir koleksiyon olan Al Aaraaf, Tamerlane ve Küçük Şiirler, 1829'da basıldığında sadece biraz daha fazla ilgi gördü. Aynı yıl Poe, ordudan başçavuş rütbesiyle saygın biçimde terhis oldu. Daha sonra West Point'teki ABD Askeri Akademisine kabul edildi. Bununla birlikte, Allan evlatlığına ne buradaki öğrenciliğini sürdürmesi için yeterli mali desteği sağlıyor, ne de Akademi'den istifa etmesi için gerekli izni veriyordu. Poe da bu duruma karşılık görevlerini görmezden gelip kuralları ihlal ederek okulu ile ilişiğinin kesilmesini sağlamak zorunda kaldı. Ardından 


1831'de üçüncü şiir kitabı olan Şiirler'i yayımlandığı 


New York'a yaşayan Maria Clemm'in bulunduğu Baltimore'a gitti. 


ve daha sonra da teyzesinin evinde 


onraki birkaç yıl içersinde Poe'un ilk kısa hikâyeleri Philadelphia”daki Saturday Courier'da yayınlandı ve Şişede Bulunan Mesaj adlı öyküsü 


Baltimore Saturday Visitor'da en iyi hikâye dalında para ödülü kazandı. Yine de, Poe'nun kazancı bağımsız bir yaşam sürdürmeye yetmiyordu. Allan'ın 1834”teki ölümü ona bir miras sağlamış oldu. Ertesi sene, Richmond?'daki Southern Literary Messenger'ın editörlük teklifini kabul ederek teyzesi ve 1836'da evleneceği on iki yaşındaki kuzeni Virginia'yı yanına aldı. Böylelikle mali sorunları geçici olarak hafiflemiş oldu. Southem Literary Messenger Poe'nun sonraki on yıl boyunca yöneteceği birkaç derginin ilkiydi ve bu sayede Amerika'nın önde gelen mektup yazarlarından biri olarak öne çıktı. Poe, sadece şiir ve kurgudaki ustalığıyla değil, aynı zamanda Amerikan edebiyatında o zamana kadar hayalgücü ve içgörü düzeyine erişilmemiş bir edebiyat eleştirmeni olması ile de kendinden söz ettirmekteydi. Poe'nun yazıları 1830”ların sonlarında ve 1840'ların başlarında oldukça dikkat çekmekteydi ancak edilen kazanç yine de yetersiz kalmıştı. Bu vesileyle Burton'taki Gentleman?s Magazine, Philadelphia”daki 


Graham's 


çalışmalarından elde 


Magazine ve New York'taki Broadway Joumal'ın da editörlüğünü de üstlendi. Karısının 1847'de tüberkülozdan ölümünden sonra, Poe bir dizi romantik ilişki yaşadı. İkinci evliliğine hazırlandığı 
1849 yılının Eylül ayı sonlarında bilinmeyen bir 
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sebeple gittiği Baltimore'da 3 Ekim'de bilinci yarı açık biçimde bulundu. Bundan dört gün sonra, hayatının bu son günlerinde neler olduğunu açıklamak için ihtiyacı olan zihinsel berraklığa tekrar ulaşamadan hayata veda etti. 


Poe'un dünya edebiyatına yaptığı en belirgin katkı, yaratıcı yazarlığının yanısıra (o çağdaşlarının eserlerine getirdiği eleştirilerde takip ettiği analitik yönteminden kaynaklanmaktadır. (Kendisinin beyan ettiği niyet, edebiyatın faydacı değerleri haddinden fazla gözettiğini düşündüğü -ve “Didaktikin sapkınlığı” olarak adlandırdığı eğilimi gösteren- bir ortamda kesinlikle sanatsal idealleri formüle etmekti. Poe'nun pozisyonu, saf estetikçiliğin temel koşullarını içeriyor olsa da edebi biçimciliğe yaptığı vurgu onun felsefi idealleriyle doğrudan bağlantılıydı: Bir dilin hesaplanan kullanımı yoluyla kişi, kusurlu olsa da, doğruluk tasavvuru ve insan varoluşunun temel koşulunu ifade edebilir. Poe'ninedebi yaratım kuramı ikitemelnoktayla açımlanır: Birincisi, bir çalışmanın başarılı sayılması için okuyucu üzerinde bir “etki birliği” yaratması gerekir; ikincisi, bu tekil etkinin üretimi, tesadüfe ya da ilhamın risklerine bırakılmamalı, üslubun ve öznenin en ufak detayı, yazarın mantık yürütmesinin sonucu olmalıdır. Şiirde bu tek etki, Poe'nun üzüntü, tuhaflık ve 


kayıpla yakından ilişkili tuttuğu bir ideal olan güzellik 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duygusunu uyandırmalıdır okuyucuda. Genel kuramsal temelin haricinde, Poe'nun yazınının bir karakteristiği olan psikolojik yoğunluk söz konusudur özellikle en iyi bilinen eserlerini içeren korku hikâyeleri bünyesinde. 
Kara Kedi, Amontillado Fıçısı ve Gammaz Yürek adlı hikâyelerinde, genellikle birinci şahıs anlatıcıdır ve bu sesle Poe, bir karakterin ruhunun işleyişini araştırır. Bu teknik, Fyodor Dostoyevski'nin psikolojik keşiflerinin ve psikolojik gerçekçilik okulunun da öncülüdür. Usher Evinin Düşüşü, Kızıl Ölüm'ün Maskesi ve Ligeia gibi gotik hikâyelerinde Poe, onlara gizemli bir karakter ve sürükleyicilik kazandıran sembolist, hatta mecazcı bir yöntem uygulamıştır. Bu durum Nathaniel Hawthorne ve Herman Melville'in sembolist eserlerinde de görülür. Poe'nun öykülerinin etkisi, kendisinin öncülük ettiği özgün korku edebiyatı geleneğinin Ambrose Bierce ve H.P.Lovecraft gibi daha sonraki yazarlarında da farkedilebilir. Modern korku öykücülüğünün yaratıcısı olarak elde ettiği başarıya ilaveten, Poe, bilimkurgu ve dedektiflik öyküsü gibi iki popüler türün ebeveynlerinden olarak da tanınır. 


The Penguin (0) English Library 


THE SCİENCE FICTION OF | 
EDGAR ALLAN POE || 


| 


Hans Pfaall'ın Eşsiz Macerası ve Von Kempelen'in Keşfi gibi eserlerinde, henüz 20.yüzyıla kadar fazla üzerinde yoğunlaşılmamış olan yeni bir yazın türünü -yani bilimkurguyu- önceleyen kurgusal ve fantastik anlatılarını üretmek için zamanının bilim 


ve teknoloji hayranlığından yararlandı. 


oe'un bilim kurgu alanındaki uğraşısını içinde Pu teknoloji çağında ayırdedebilmek kolay değildir. Poe'nun yazılarında uçan daireler, lazer silahları veya zaman makineleri yoktur. Eserleri, kendi gününün bilimsel algı ve hayalgücüyle sınırlıdır. 
Poe'un modem bilim kurguya en yakın öyküsü belki de, sonunda kahramanın bir balon içinde Ay'a seyahat ettiği Hans Pfaall'ın Eşsiz Macerası (Hans Pfaall'ın Unparalled Adventure) adlı eseridir. Burada, içinde kulakları olmayan ve tek bir iletişim aracı (telepati) kullanan çirkin küçük insanların yaşadığı fantastik görünümlü bir şehir keşfettiğini aktarır anlatıcı. 


Bunların dışında bilimkurgu alanına dahil edebileceğimiz apokaliptik diyalogların yer aldığı öyküleri de vardır; Monos ve Una (1841), Eiros ve Charmion'un Konuşması (1839), Kelimelerin Gücü (1845). Bilimsel aldatmacalar diyebileceğimiz kurgusal belgeleri Balon Aldatmacası (1844), M.Valdemar Vakasındaki Gerçekler (1845), Von Kemplen ve Keşfi (1849) yine bilimkurgu yazınına dahil edebileceğimiz işleridir. 


EDİTED BY GROFF CONKLIN 


enzer bir şekilde Poe'un “mantık yürütme BD... olan Morgue Sokağı Cinayetleri, Çalınmış Mektup ve Marie Roget'nin Gizemi, özellikle dedektif kurgusunun başlıca karakterlerini ve edebi kurallarını oluşturan modeller olarak kabul edilir. Poe, 


başarılı yazarları etkilediği ve edebiyatta sembolizm 


ve sürrealizm gibi önemli akımların öncüsü olduğu gibi, kendinden önceki edebi figürler ve akımların da takipçisi olmuştur. Şeytani ve grotesk öğeleri kullanımı E.TA. Hoffman'nın öyküleri ve Ann Radcliffe'in gotik romanlarının kendi yazını üzerindeki etkilerini gösterdiği gibi, yapıtlarının çoğuna nüfuz etmiş olan umutsuzluk ve melankoli de 19. yüzyıl romantik hareketi ile olan organik bağını yansıtır. 


Edgar Allan Poe'nun bir kısa kurgu yazarı olarak ilk aşkı ergenlik döneminde yazmaya başladığı şiirdi. 
Erken dönem şiirleri, Lord Byron, John Keats ve Percy Bysshe Shelley gibi İngiliz romantiklerinin etkilerini yansıtsa da, öznel bakış açısı ve gerçeküstücü, mistik bir görüşü gösteren daha sonraki şiirlerinin habercisidirler. 
Tamerlane ve Al Aaraaf ise Poe'nun şiirinin, Byronvari kahraman tasvirlerinden, kendi hayalgücü ve bilinçaltı yolculuklarının tarifine evrilişinin birer örneğidir. 
Byron'un Childe Harold'ın Hac Yolu'nu anımsatan Tamerlane (Timurlenk), 14. yüzyıl Moğol fatihinin yaşamını ve maceralarını anlatır. Al Aaaraaf ise ne iyi ne de kötünün kalıcı olarak varolabildiği, mutlak güzelliğin doğrudan kavranamadığı bir rüya alemini tasvir eder. Diğer şiirlerinde — Helen'a, Lenore ve The Raven (Kuzgun)- Poe ideal güzelliğin kaybını ve onu yeniden kazanmanın zorluğunu araştırır. Bu parçalar genellikle sevgilisinin zamansız ölümünün üzüntüsünü yaşayan genç bir adam tarafından nakledilmektedir. 
Helen'a , İngiliz dilindeki en güzel aşk şiirlerinden biri olarak nitelendirilen üç kıtalı bir lirikdir. Eserin konusu, anlatıcının gözünde, antik Yunan ve Roma'nın 


klasik güzelliğinin kişileşmesi olan bir kadındır. 


HELEN?E 


Helen, senin güzelliğin 

Eski zamanların Nicea yelkenlileri gibidir benim için, Nazikçe, kokulu denizin üzerinden 

O bitkin, yol yorgunu gezgini taşır 

Kıyısına memleketinin. 
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Gezer olmuş denizlerin üstünde 
O sümbül saçların, soylu yüzün, 


Senin denizkızı alımın getirmişti beni eve, 


Yunanistan olan o görkeme, 
Roma olan o azamete. 


İşte, orada, pırıltılı pencere nişinde Nasıl da bir heykel gibi duruyorsun, görüyorum seni, 


Akik lambayla elindeki! 
Ah, Pyskhe, kutlu diyarlar yöresinden gelen! 


Çeviri: Arda TİPİ 


enore, ölüleri -yasla ya da dünyasal sınırların E yaşamı kutlayarak- anmanın yollarını sunar. Kuzgun “da Poe, felsefi ve estetik ideallerini başarıyla birleştirir. Bu psikolojik derinlikli eserinde, genç bir bilgin, ölmüş sevgilisi ile yeni bir yaşamda kavuşma olanağı hakkındaki sorularına cevap olarak kuzgunun uğursuz “Bir daha asla” tekrarı ile duygusal bir işkence yaşamaktadır. Charles Baudelaire, The Raven “ın Fransız baskısına girişinde şunları söyler: “Bu gerçekten umutsuzluğun uykusuzluğunun şiiridir; hiçbir şey eksik değil: ne fikirlerin ateşliliği, ne renklerin şiddeti, ne hastalıklı akıl yürütme, ne kendini kaybetmiş korku, ne de onu daha da korkunç kılan acı çekişin tuhaf şenliği.” 


Önemli eserleri arasında; öyküleri, 
Kara Kedi 


Amontillado Fıçısı 

Maelström”e İniş 

M. Valdemar Vakasındaki Gerçekler Usher'in Evinin Düşüşü 

Altın Böcek 

Aksak Kurbağa 


Zıtlık Şeytanı 
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Ligeia 

Kızıl Ölümün Maskesi 

Morella 

Morgue Sokağı Cinayetleri 

Oval Portre 

Kuyu ve Sarkaç 

Diri Diri Gömülüş 

Çalınan Mektup 

Doktor Katran ve Profesör Telek”in Sistemi 


Gammaz Yürek 


Şiirleri, 

Al Aaraaf 
Annabel Lee 
Çanlar 

Denizdeki Şehir 
Fatih Solucan 
Rüya İçinde Rüya 
Eldorado 

Eulalie 

Perili Saray 
Helen'e 

Lenore 
Tamerlane 
Kuzgun 
Ulalume'yi 
Diğer işleri, 
Polian (1835 — tiyatro oyunu), 


Nantucketlı Arthur Gordon Pym'in Anlatısı (1838 - roman) 


The Balloon-Hoax (1844 - Gerçek bir hikâye olarak (oOKan geldi yüzüme birden daha fazla çekinmeden basılmış bir gazeteci aldatmacası) N 

“Özür diliyorum” dedim, “kimseniz, Bay ya da Bayan Kompozisyonun Felsefesi (1846 — Deneme) 

Dalmış, rüyadaydım sanki, öyle yavaş vurdunuz ki, Eureka: Bir Nesir Şiir (1848 — Deneme) N Öyle yavaş çaldınız ki kalıverdim anlamadan.” 
Şiirsel İlke (1848 — Deneme) 

Yalnız karanlığı gördüm uzanıp da anlamadan Işık Evi (1849 - Poe'nun yarım kalmış, son çalışması) isimli eserlerini sayabiliriz. Kapıyı açtığım zaman. 


Gözlerimi karanlığa dikip başladım bakmaya, Şaşkınlık ve korku yüklü rüyalar geçti aklımdan; 


Sessizlik durgundu ama, kıpırtı yoktu havada, 


KUZGUN 


Ortasında bir gecenin, düşünürken yorgun, bitkin 


Fısıltıyla bir kelime, “Lenore” geldi uzaklardan, 


Sonra yankıdı fısıltım, geri döndü uzaklardan; 


O acayıp kitapları, gün geçtikçe unutulan, m Mi Yalnız bu sözdü duyulan. 


Neredeyse uyuklarken, bir tıkırtı geldi birden, 


Çekingen biriydi sanki usulca kapıyı çalan; , Duydum vuruşu yeniden, daha hızlı eskisinden, 


“Bir ziyaretçidir” dedim, “oda kapısını çalan, n İçimde yanan ruhumla odama döndüğüm zaman. 


Başka kim gelir bu zaman?” ll R , i İrkilip dedim: “Muhakkak pancurda bir şey olacak; 


Ah, hatırlıyorum şimdi, bir Aralık gecesiydi, . ; i Gidip bakmalı bir kere, nedir hızlı hızlı vuran; 


Örüyordu döşemeye hayalini kül ve duman, ji i Yatışsın da şu yüreğim anlayayım nedir vuran; 


Işısın istedim şafak çaresini arayarak ; Başkası değil rüzgârdan...” 


Bana kalan o acının kaybolup gitmiş Lenore?dan, 


Meleklerin çağırdığı eşsiz, sevgili Lenore'dan, e , Çırpınarak girdi birden o eski kutsal günlerden 


Adı artık anılmayan. , 
Bugüne kalmış bir Kuzgun pancuru açtığım zaman. 


Bana aldırmadı bile, pek ince bir hareketle 


İpekli, kararsız, hazin hışırtısı mor perdenin Süzüldü kapıya doğru hızla uçarak yanımdan, 


Korkulara saldı beni, daha önce duyulmayan; Kondu Pallas'ın büstüne hızla geçerek yanımdan, 


Yatışsın diye yüreğim ayağa kalkarak dedim: i di vw Kaldı orda oynamadan. 


“Bir ziyaretçidir mutlak usulca kapıyı çalan, 


Gecikmiş bir ziyaretçi usulca kapıyı çalan; Gururlu, sert havasına kara kuşun alışınca 


Başka kim olur bu zaman?” a ii. : 
Hiçbir belirti kalmadı o hazin şaşkınlığımdan; 


wv. yerlibilimkurgu.com 


“Gerçi yolunmuş sorgucun” dedim, “ama korkmuyorsun Gelmekten, kocamış Kuzgun, Gecelerin kıyısından; Söyle, nasıl çağırırlar seni Ölüm kıyısından?” 


Dedi Kuzgun: “Hiçbir zaman.” 


Sözümü anlamasına bu kuşun şaşırdım ama Hiçbir şey çıkaramadım bana verdiği cevaptan, İlgisiz bir cevap sanki; şunu kabul etmeli ki Kapısında böyle bir kuş kolay kolay görmez insan, Böyle heykelin üstünde kolay kolay görmez insan; 


Adı “Hiçbir zaman” olan. 


Durgun büstte otururken içini dökmüştü birden 

O kelimeleri değil, abanoz kanatlı hayvan. 

Sözü bu kadarla kaldı, yerinden kıpırdamadı, 

Sustu, sonra ben konuştum: “Dostlarım kaçtı yanımdan Umutlarım gibi yarın sen de kaçarsın yanımdan.” 


Dedi Kuzgun: “Hiçbir zaman.” 


Birdenbire irkilip de o bozulan sessizlikte “Anlaşılıyor ki” dedim, “bu sözler aklında kalan; İnsaf bilmez felâketin kovaladığı sahibin 

Sana bunları bırakmış, tekrarlıyorsun durmadan. 
Umutlarına yakılmış bir ağıt gibi durmadan: 


Hiç -ama hiç- hiçbir zaman.” 


Çekip gitti beni o gün yaslı kılan garip hüzün; Bir koltuk çektim kapıya, karşımdaydı artık hayvan, Sonra gömüldüm mindere, sonra daldım hayallere, 


Sonra Kuzgun'u düşündüm, geçmiş yüzyıllardan kalan 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Ne demek istediğini böyle kulağımda kalan. 


Çatlak çatlak: “Hiçbir zaman.” 


Oturup düşündüm öyle, söylemeden, tek söz bile Ateşli gözleri şimdi göğsümün içini yakan Durup o Kuzgun'a baktım, mindere gömüldü başım, Kadife kaplı mindere, üzerine ışık vuran, Elleri Lenore'un artık mor mindere, ışık vuran, Değmeyecek hiçbir zaman! 
Sanki ağırlaştı hava, çınlayan adımlarıyla Melek geçti, ellerinde görünmeyen bir buhurdan. 
“Aptal,” dedim, “dön hayata; Tanrın sana acımış da Meleklerini yollamış kurtul diye o anıdan; İç bu iksiri de unut, kurtul artık o anıdan.” 
Dedi Kuzgun: “Hiçbir zaman.” 
“Geldin bir kere nasılsa, cehennemlerden mi yoksa? 
Ey kutsal yaratık” dedim, “uğursuz kuş ya da şeytan! 
Bu çorak ülkede teksin, yine de çıkıyor sesin, Korkuların hortladığı evimde, n'olur anlatsan Acılarımın ilâcı oralarda mı, anlatsan...” 


Dedi Kuzgun: “Hiçbir zaman.” 


“Şu yukarda dönen gökle Tanrı'yı seversen söyle; Ey kutsal yaratık” dedim, “uğursuz kuş ya da şeytan! 
Azalt biraz kederimi, söyle ruhum cennette mi Buluşacak o Lenore'la, adı meleklerce konan, 

O sevgili, eşsiz kızla, adı meleklerce konan?” 


Dedi Kuzgun: “Hiçbir zaman.” 


Kalkıp haykırdım: “Getirsin ayrılışı bu sözlerin! 


Rüzgârlara dön yeniden, ölüm kıyısına uzan! 

Hatıra bırakma sakın, bir tüyün bile kalmasın! 
Dağıtma yalnızlığımı! Bırak beni, git kapımdan! 

! » 


Yüreğimden çek gaganı, çıkar artık, git kapımdan 


Dedi Kuzgun: “Hiçbir zaman.” 


Oda kapımın üstünde, Pallas'ın solgun büstünde Oturmakta, oturmakta Kuzgun hiç kıpırdamadan; Hayal kuran bir iblisin gözleriyle derin derin Bakarken yansıyor koyu gölgesi o tahtalardan, 

O gölgede yüzen ruhum kurtulup da tahtalardan 


Kalkmayacak - hiçbir zaman! 


Çeviri: Ülkü TAMER 


Çağdaş Kültürde Edgar Allan POE Etkileri 


Dünya edebiyatının büyük isimleri arasında 20. yüzyıl -ve hatta yeni binyılın içinde bulunduğumuz evreleriningüncel kültürüne Poe kadar yön verebilmiş yazar sayısı çok fazla değildir. Edebiyattan çizgiromana, sinemadan müziğe, geniş bir yelpazede sayısız eser, yaratıcılarının kalplerinde, zihinlerinde ve ellerinde onun satırlarını 


temeline alarak hayat bulmuştur. 


Don Dilworth tarafından bestelenen Poe şiiri “Annabel Lee'1967'de Joan Baez tarafından seslendirilmiştir. 


ANABELL LEE 

Seneler, seneler evveldi; 

Bir deniz ülkesinde 

Yaşayan bir kız vardı,bileceksiniz 
İsmi Annabel Lee; 

Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten 


Sevmekden başka beni. 


O çocuk ben çocuk,memleketimiz 
O deniz ülkesiydi, 

Sevdalı değil karasevdalıydık 
Ben ve Annabel Lee; 

Göklerde uçan melekler bile 


Kıskanırdı bizi. 


Bir gün işte bu yüzden göze geldi, 
O deniz ülkesinde, 

Üşüdü rüzgarından bir bulutun 
Güzelim Annabel Lee; 

Götürdüler el üstünde 

Koyup gittiler beni, 

Mezarı ordadır şimdi, 


O deniz ülkesinde. 


Biz daha bahtiyardık meleklerden 
Onlar kıskandı bizi, 

Evet! bu yüzden (şahidimdir herkes 
Ve o deniz ülkesi) 

Bir gece bulutun rüzgarından 


Üşüdü gitti Annabel Lee. 
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Sevdadan yana ,kim olursa olsun, 
Yaşça başca ileri 

Geçemezlerdi bizi; 

Ne yedi kat gökdeki melekler, 
Ne deniz dibi cinleri, 

Hiçbiri ayıramaz beni senden 


Güzelim Annabel Lee. 


Ay gelip ışır hayalin eşirir 
Güzelim Annabel Leg; 

Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar Güzelim Annabel Leg; 


Orda gecelerim,uzanır beklerim 


Sevgilim,sevgilim,hayatım,gelinim 


O azgın sahildeki, 


Yattığın yerde seni . 


Çeviri: Melih Cevdet ANDAY 


Gelmiş geçmiş en büyük topluluklardan biri olan The Beatles'ın 1967 tarihli albümü Se£. Pepper Lonely Hearts Club Band'in kapağında sanatçıların etkilendikleri isimler yer almaktadır. Bunlardan biri de 


Edgar.A.POE'dur. 
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THE ALAN PARSONS PROJECT 


The Alan Parson5 Project'in 1976 tarihli albümü Edgar A.POF'ya adanmış, eserleri şarkı olarak 


yorumlanmıştır. 


S83'TIA — NIGIYN NOYI 
S&7TUM ” NIGIYW NOMI 


İngiliz Heavy Metal grubu Iron Maiden'ın 1981 
tarihli albümü Killers, yazara atıfla Edgar A. POE öyküsü Murders in the Rue Morgue (Morgue Sokağı Cinayetleri) isimli öyküsünün adını taşımaktadır. 


üzik dünyasında gerek şiir ve öykülerinin müzikal yorumları olsun, gerekse de yazarın v7 > k Tİ 


eserlerine ve kendisine atıflarla olsun daha bir çok | Mu i - HN POE$ 


örneğe rastlayabiliyoruz. Bunlar dışında en büyük etkilerini edebiyat dünyası kadar sinema sanatında ve sektöründe göstermiş olması şaşırtıcı olmayacaktır. 
Sinema sanatının henüz doğduğu yıllardan günümüze kadar Edgar A.POR” nun birçok eseri sinemaya 


uyarlanmıştır. 


Yazarın eserlerinden uyarlanarak çekilmiş filmlerden bazıları ği tayın 


d "miefaLer Ti 


VİNCENT PRICE 


MARK DAMON-MYRNA FAHEY 


1926 tarihli “The Bells” adlı sessiz film yazarın aynı 
adlı şiirinden esinlenilerek kurgulanmış bir polisiyedir. 


NAL  UGOSİ 


The Facts of M. Valdemar Case - 1962 


The Black Cat -1934 


The Misk of Red Death - 1964 
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ZBARDO 
© DELON, 
J NE / / koğba Vk 
STAMP j 


ZE 
4 


, 


FELLINI 
MALLE 
YADIM 


/“ HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES | 


çiasi 
TEDERICOFELLİNİ BERNARDINO ZAPPON 
LOSS MALLE © CLEMENT BİDOLE WOOD. 
MÖGER VAMM PASCAL COUSIN 


DANLEL BOULANGER 


TRANCOSE 
JAMES ROLE 
PETE 


CARLA ME rt 
EGE BEM 


MasTMAKEosan BOMAK SANSE 


ME rdieilon * LES FILMS MARCEAU.COCINOR (Paris) PAİN 


Histoires Extraordinaires - 1968 


PROT 


EROM THE ÖDUCERS OF 
HANNIBAL AND AMERICAN GANGSTER 


Tell Tale - 2009 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2016 / sayı 18 


ys Bentley 


Doubleday ş Rosman 


Skya j ” Roberts 


Ligea - 2009 


Extraordinary Tales - 2013 


The Raven - 2012) 


The Following adlı televizyon dizisi - 2013-2015 


Altered Carbon adlı televizyon dizisi - 2018 


Kaynakça: 


WwWww.eapoe.org 
WWWw.poemuseum.com www.biography.com www.poetryfoundation.com www.antoloji.com 

www.filmhafizasi.com www.Wikipedia.com 

www. ludovico2828em.blogspot.com www.christmachine.com www.discogs.com 

Www.genius.com 

www.alchetron.com www.journeysinclassicfilm.com www.losreinosdelapalabra.blogspot.com www.filmhafizasi.com www.bostonhassle.com www.pinterest.com 

www.rogerebert.com 

www.imdb.com 

www.openculture.com 


www.variety.com 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bilimkurgu Yazarları Dizisi - © 


Sürgündeki nilimkurgu yazarı, 
Yevyeniy İvanoviç lamyatin 


Yevgeniy İvanoviç Zamyatin (d. 1 Şubat 1884, Lebedyan, Tambov, Rus İmparatorluğu — ö. 10 Mart 1937, Paris, Üçüncü Fransa Cumhuriyeti), Rus yazar. 
Distopik bir geleceği konu alan “Biz” (Rusça: Mei) isimli romanıyla ünlenmiştir. 


LE. 1884 Tambov Vilayeti'nin Lebedyan ilçesinde bir 
1902'de takdirname ile bitirdiği Voronej Lisesi'nin 


rahibin oğlu olarak doğdu. 
ardından 1908 yılında Petersburg (Leningrad) Gemi Mühendisliği Enstitüsü'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında, birinci Rus devrimi zamanlarında devrim hareketlerinde yer aldı. 1906 - 1911 yılları arasında kanun kaçağı olarak yaşadı. Potemkin isyanı olduğu 


sıralarda Odessa”da bulundu. 


İlk Hikâyesi “Yalnız” 1908 yılında Eğitim dergisinde yayınlandı. İlk büyük edebi başarısını 
1911 yılında yayınlanan “Uyezdnoye” (Gezisel, gezi 
hikâyeleri) ile kazandı. 1914 yılında yayınlanan savaş karşıtı hikâyesi “Na Kuliçkah” (Çok Uzaklarda) nedeniyle tutuklandı ve 


kovuşturmaya (uğradı, 


yargılandı, eserin basıldığı derginin ilgili sayısı toplatıldı. Bu iki eser de dönemdaşı ünlü Rus yazar 


Maksim Gorki?”den de iltifatlar almıştır. 


1916-1917 yıllarında Birleşik Krallık'ta Rus buz kırıcı gemilerinde çalışırken izlenim sahibi olduğu İngiliz hayatı hakkında “Ostrovityane — Adalılar” adlı eseri yayınlandı. 1917 sonbaharında Rusya'ya döndü. Maksim Gorki tarafından davet edildiği Dünya Edebiyatı Topluluğu'nda, İngiliz ve Amerikan edebiyatından sorumlu yayın kurulu üyesi olarak görev aldı. Aynı yıllarda esas mesleğinde de başarılı çalışmalarda bulundu Ermak, Krasin gibi buz kırıcı 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gemilerinin ve diğer muhtelif gemi yapım işlerinde 


görev aldı. 


1920'lerde “Serapionlar Kardeşliği” yazın topluluğunun üyesi oldu. “Mağara”, “Rus” ve “En Önemli Hakkında” bu dönem eserlerindendir. Aynı 
yıllarda “Bit” ve “Atilla” piyeslerini yazdı. 1920 
yılında en çok ses getiren ve batı edebiyatında ilk ütopya karşıtı roman olarak nitelendirilen Biz adlı romanını yazdı. Roman ilk olarak 1924 yılında Birleşik Krallık'ta yayınlandı. 1929 yılı sonrasında, 1988'de “Biz” kendi dilinde yayımlanana kadar Zamyatin'in eserleri Sovyetler birliğinde hiç yayımlanmadı. George Orwell'in ünlü eseri 1984'ü yazarken “Biz” den etkilendiği yorumları yapılmıştır. 


1931 yılında kendi isteği üzerine Stalin 
tarafından verilen Sovyetler Birliği dışına çıkış izni ile Paris'e yerleşti. Ölümüne kadar bir göçmen olarak Sovyet vatandaşlığından çıkmadan orada yaşadı. 
Zamyatin ağır bir hastalık geçirerek 1937 yılında Paris'te öldü. Son eseri “Tanrı'nın Sopası” ölümünden sonra 1938 yılında yayınlanmıştır. 


Alıntı - Vikipedi 


YERLİ BİLİM<URGU 
YÜKSELİYOR 


YERLİ BİLİM<URGU 
YÜKSELİYOR 
; 1 emen 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 
ÜKSELİYOR (8) 


ör 


YERLİ BİLİMKURGU YERLİ BİLİMKURGU 
“9 , YÜKSELİYOR YÜKSELİYOR 
> . YükseLivor (8) seLiyor (6) 


SEMEN, 


İnceleme yazılarınızı, Öykülerinizi, Resimlerinizi 


YERLİ BİLİMKURGU 


YERLİ BİLİMKURGU 
, g YÜKSELİYOR (gi 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR (6) © YÜKSELİYOR ($ v > 


p 


Bilim ve Bilimkurgu adına paylaşmak istediğiniz ne varsa bize gönderin 


YERLİ BİLİM<URGU 
YÜKSELİYOR m & 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR (& 


N 1 man 


EE 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR o) 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 
-——İ ; , 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


K.. Sanane, EE? Dannii me 


YERLİ BİLİMKURGU 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR (O) 


YÜKSELİYOR 


yerlibilimkurguyukseliyor ogmail.com 


Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN ğd 


Nötralizör 


Dost KÖRPE 


Baskı Yılı/Yeri; Ekim 2010 - İstanbul 
Sayfa Sayısı: 126 
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 


Nötralizör 


İnsanoğlu Mars >. Dost Kör e kolonileştirmiştir ve aradan 108 << Ke | p dl 


Mars Yılı geçmiştir. Mars yüzeyinde heniz 5 
beş tane şehir devlet kurulmuştur. 
Marsta yaşayanlar Dünya'nın bir salgın sonucu yaşanmaz hale geldiğine inanmaktadır. Ayrıca, Mars'ta 

çocuk sahibi olmak için testlere girilmesi gerekmektedir. Çiftler, 

IMT (Innovative Mars Technologies) kurumuna bağlı Kamu Sağlığı Teşkilatı'nın bilim heyetine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 
Eğer test sonucuna göre eşler belli birpuan aralığında başarılı olurlarsa 1,2 veya 3 çocuk sahibi olabilmek hakkına sahip olmakta ve sonradan kısırlaştırılmaktadır. Onaylanmamış bir ilişkiye giren çiftere bir tür ağır ceza olan açık Mars yüzeyinde çalışma cezası verilmektedir. Eğer hamilelik varsa cenin kürtajla alınmaktadır. 
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1. Bölüm 


Kahramanımız I Khan Shun Lee, çalıştığı IMT binasının kafeteryasında, anasınıfı o öğrencilerinin sesleri arasında, yasadışı ilişkisi sonucu kürtajla alınan çocuğunu ve çocuğun annesi Anna Phasia'yı düşünmektedir. Anna, taşıyıcı soförlüğü, Khan ise yeraltındaki çalışma madenlerinde çalışma cezasına çarptırılmıştır. Ancak cezası bitmiştir ve son günüdür. 
Bu düşünceler arasındayken beklediği arkadaşı Jack gelir ve biraz konuşurlar. Arkadaşı yüklü bir ücret karşılığında hap ve disk getirmiştir. Khan ortamdan ayrılarak kaldığı evine gider. Diski bilgisayarına takar, gelen maillerine bakar. Artık gitme zamanı gelmiştir. 
Bir davete gidecektir. Smokinini giyer, arkadaşından aldığı hapları ezerek toz haline getirir ve bir tüpün içine boşaltarak smokininin cebine koyar. Bir sırt çantası alarak içine yarım metre uzunluğunda kalın bir demir çubuk ile bir rulo koli bantını koyar. Dairesinden çıkar, asansöre biner ve garajdaki podmobiline binerek şehrin dış kesimlerine, fakirliğin kendini iyice belli ettiği tarafına gider. Aracından inerek bir lunaparka girer. Bir falcıyı aramaktadır. Falcıyı bulur ve konuşurlar. Falcı, madenlerde bir süre beraber çalıştığı bir arkadaşıdır. 
Konuşmaları bitince gecenin karanlığında tekrar yollardadır. 


2. Bölüm 


Khan ilk olarak Anna Phasia'nın yaşadığı malikaneye gider ve Anna ile vedalaşır. Davetli olduğu yere biraz gecikmeli gitmiştir. Daveti ayarlayan arkadaşı Jen Baynes IMT'de görevli profesör Graves'in yardımcısıdır ve üçü beraber gerçek yemeklerin ve içkilerin bulunduğu oldukça pahalı bir restoranda yemek yiyeceklerdir. İlk olarak içkiler gelir. Khan profesörün kadehine daha önceden toz haline getirdiği ilacı boşaltır. Jen Baynes yaptığı hareketi görmüştür. 
Khan Jen Baynes”e, profesörle yalnız kalmak istediğini söyleyerek Jen Baynes'i yarım saatliğine gitmeye ikna eder. Khan, profesöre nötralizör hakkında sorular sorar. 
Profesör ilk başta dirense de ilacın etkisiyle her şeyi anlatır. O sırada Jen Baynes süre sonunda geri gelir. 
Khan, profesörün fenalaştığını söyleyerek tuvalete gideceklerini belirtir. Khan tuvalette profesörün cebinden cüzdanını alır ve içinden IMT giriş kartını bularak hızla uzaklaşır. Profesör ilacın etkisiyle bir duvara yaslanmış durumdadır. 


3. Bölüm 


Khan, IMT laboratuarlarının bulunduğu sokağa gelir. 
Podmobilin arka koltuğuna bıraktığı çantanın içinden demir çubuğu ve koli bantını alır. Tesiste silahlı bir bekçi vardır. Giriş kapısına gelerek bekçiyi çağırır. 
Bekçiye, profesörün kartını bulduğunu söyler. Bekçi kartı ister fakat Khan kartı kendisinin vermek istediğini belirtir. Bekçiyle beraber binaya girerler. Khan o sırada saklamış olduğu demir çubuğu çıkartır. Bir anlık bocalar ve demir çubuk hafifçe bekçinin kafasına değer. Bekçi Khan'ın boğazına sarılmıştır. Demir çubuk çoktan yere düşmüştür. Khan nefesi kesilmiş bir durumdayken son anda bekçinin silahını alır. Bekçiye nötralizörün yerini sorar fakat cevap alamaz. Profesörün odasının yerini öğrenir. Bekçiden odanın olduğu katın ışıklarını açmasını söyler. Daha sonra yanında getirdiği bant ile bekçinin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlar. Silahla beraber profesörün odasının olduğu bölüme gider. 
Odasını bulur ve kartı kullanarak içeri girer. Bilgisayarı kullanacaktır fakat şifrelenmiştir. Jack'ten aldığı diski kullanarak bilgisayarı açar. Nötralizörü aktif hale getiren programı çalıştırmayı dener, fakat bu seferki şifre 12 basamaklı bir sayıdır. Jack'ten aldığı diski tekrar kullanır. Ancak şifreyi kırması zaman alacaktır. 
Aklına profesörün IMT giriş kartı gelir. Kart üzerindeki sayıları girince Nötralizör çalışmaya başlar. Odada “NÖTRALİZÖR'E GİRİNİZ!!” sesi yankılanır. 


Khan nötralizöre doğru ilerler, bu arada nötralizör etkisini göstermeye başlamıştır. Khan düşüncelerini Oo yoğunlaştırarak Ookapıyı (o kırmaya çalışanları görür, caddede tek başına yürüyen bir kadının karşısında aniden belirir. Tekrar profesörün odasına geri döner. “Nötralizöre giriniz” sesi birkaç kez daha duyulur. Khan nötralizöre girer, nötralizörün kapağı kapanır ve geri sayım başlar. Her geri sayımda Khan aklından farklı düşünceler geçirir. 


Bir başka kitapta buluşmak üzere. 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden gg 


Extinction (2018) 


Peter gördüğü rüyalar yüzünden oldukça bunalmıştır. Fakat rüyaları gerçeğe dönüşünce en büyük kabusu ile yüzleşmek zorunda kalır. Dünya büyük bir istila altındadır. Dünya dışı bir güç gezegeni imha etmek üzeredir. Ailesi ile birlikte hayatta kalmak için savaşan Peter, onları koruyan bilinmeyen bir güç olduğunu fark eder. 


İlk dakikaları sıradan bir uzaylı istilası izlenimi veriyor ancak film bunun çok ötesinde bir konuya sahip. Geceniz için seçebileceğiz gizemli ve aksiyonlu bir film. 


Süre: 1 saat 35 dakika. 

Tür: Bilimkurgu, Gerilim. 

Yönetmen: Ben Young. 

Senaryo: Spenser Cohen, Eric Heisserer. 


Oyuncular: Michael Pera, Lizzy Caplan, Amelia Crouch, Erica Tremblay, Israel Broussard. 


Müzikler: Tne Newton Brothers. 


Yapımcı: Netflix 


Yüzyıl 2-Yeşil Adam (2018) 


Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin ilk kitabı olan “Bay Binet'te üç bölgeye ayrılmış bir dünya yaratmıştı. Evrensel Anayasa'yla yönetilen bu dünyada, Doğal İnsanlar, Yapay Zekâlar ve Robotlar yaşıyordu. Türler arasında gözle görünür hiçbir sorun yoktu ve sistem tıkır tıkır işliyordu... Gri Salon'a düzenlenen kaynağı belirsiz saldırılarla çatırdayana dek! 

Serinin merakla beklenen ikinci kitabı “Yeşil Adam”, kusursuz görünen bu düzenin arka bahçesine odaklanıyor, uygarlık tarihine yön veren kadim bilgi ve kişilerle geleceğin dünyasını yan yana getirip ustaca harmanlıyor. 

Acar, edebiyat ve bilimin eşsiz uyumunu yakaladığı romanı “Yeşil Adam'da yakın geleceği düşlemekle kalmayıp yapay zekâ ve simülasyon gibi dünya gündemini belirleyen konuları da ele alıyor. 


Yazar: Ayşe Acar 
Yayınevi: Siyah Kitap 
Sayfa Sayısı: 434 
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Maniac (2018) 


İ . . . . 
e bir komplikasyon ya da yan etki olmaksızın, tüm problemlerini ak çözecekleri gizemli bir ilaç denemesine katılır. İşler planlandığı gibi gitmez 


İlk bölümleri biraz sabır iste 


detaylar sunuyor. Sıradışı bir dizi olduğu kesin ve muhtemelen herkese hitap edecek 


Dizide benim ilgimi çeken karakter Sonoya Mizuno'nun canlandırdığı Dr. Azumi Fujita oldu. 


Jonah Hil 


Süre: 10 Bölüm - 40 dakika. 


Tür: Komedi, Dram, Bilimkurgu. 
Yönetmen/Senarist: Cary Joji Fukunaga Oyuncular: Jonah Hill, Emma Stone, Sonoya Mizuno. 


Müzikler: Dan Romer 


Yapımcı: Netflix 


Ruhun Uzun Karanlık Çay Saati (2018) 


Havaalanında ansızın bir alev topu haline gelip yok olan bilet bankosu, kopuk kafası Sıcak Patates isimli bir plağın üzerinde dönüp duran adam, nereden geldiği belirsiz bir kola makinesi, Oslo uçağına binmeye çalışan bir tanrı, başa bela olan bir kartal, tren istasyonunda birdenbire kaybolan yüzlerce insan... Bu kez olaylara tanrıların da karıştığı kusursuz bir kaos ortamındayız. Tam da Dirk Gently'nin sevdiği gibi! 

Holistik Dedektiflik Bürosu'nun sıradışı dedektifi Dirk Gently'nin yine en az kendisi kadar sıradışı bu macerasında, birbiriyle bağlantısız görünen bir dizi garip olayın, holistikliğe yaraşır biçimde bağlanmasına keyifle, merakla ve şaşkınlıkla tanık olacaksınız... 


Yazar: Douglas Adams 

Çevirmen: İrem Kutluk 
Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
Sayfa Sayısı : 316 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi - Yapay Zeka Aşkları 


Abdülkadir DOĞANAY 


bulut Golan 


a 


ava kapandı. Şehrin tüm parlak yüzeyleri gri 

bir bulutla perdeleniyor, binalar gölgelenirken gökyüzü bir cadı kazanı gibi fokurdamakta. Ben kâhin değilim ama biraz sonra yağmurun başlayacağını ve tam iki saat elli yedi dakika boyunca dinmeyeceğini çok iyi biliyorum. Çünkü bütün o suyu, karı ve doluyu her gün gökten ben döküyorum. Devasa parabolik ekranların karşısında her hafta beynime yüzlerce terabaytlık veri doluyor; tıpkı artezyen yapan bir yeraltı kaynağı gibi. Sonra bu veriyi teker teker değerlendirip rüzgara yön veren binlerce nanorobota gönderiyor; bulutları yumuşak ve beyaz bir koyun sürüsünü güder gibi güdüyorum. Merak ediyorum; acaba yağmur nasıl kokuyor? 


Bu şehri çok seviyorum; aslında tüm Akdeniz kıyıları boyunca yağmur yağdırmayı en çok sevdiğim şehir bu. Damlarından süzülen su damlalarını, mekanik ucubelerin yağmur altındaki o mahzun dansını, çamurlu toprağıyla bir kamburu andıran tepelerini ve toprağa bir zafer kılıcı gibi saplanmış gökdelenlerini bulutlardaki binlerce gözümle seyrediyorum. Kuşlar uçup çatı diplerindeki yuvalarına konuyor, seyyar satıcılar paydos yapıyor, asılmış çamaşırlar ıslanmasınlar diye hızlıca toplanıyor. 
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Yağmur sonunda başladı. Bense daha önce dışına hiç çıkmadığım bu karanlık kontrol merkezinden bütün o curcunayı izlemeye koyuldum. 
Sokak köpeklerinin balkon diplerine sinişlerini, toprağın mayalanıp kabarmasını, robot işçilerin ağır hareketlerini ve de en önemlisi o büyülü adamı... 


Adam her zaman oradaydı; dükkânlarla dolu caddenin köşesindeki hava taşıtları istasyonunun yanı başındaki durağın dibinde duruyordu. Daha önce yüzlerce kez yaptığı gibi şemsiyesini biraz kaldırıp yüzünü gökyüzüne çevirdi. Bir kalbim olsa şu anda onu ta içimde hissedebilirdim belki. Gülümseyen gözleriyle bulutlara baktı. Çok garip bir hali vardı; diğerleri gibi yağmurdan kaçmaya çalışmıyor, aksine onu seviyor gibi görünüyordu. Tüm bu olan biteni havadaki gözlerimle seyrettim, o bakarken ben de ekrana dokundum. Adam her yağmurda o mor pardösüsüyle o sokak köşesinde dikiliyor ve her seferinde gökyüzüne sanki eski bir dostu karşılarmış gibi bir bakış atıyordu. 
İçimde bir yerlerde beni izlediğinden emindim. Onun o naif tebessümü beynimde bir tümör gibi gittikçe büyüyordu. 


Şehre son üç aydır neredeyse aralıksız yağmurlar yağmıştı. Sistemimin üç defa hata raporu 


vermesine ve teknisyenlerden iki defa “güvenilmezdir? 
ihtarı almış olmama rağmen elimden hiçbir şey gelmiyordu. O adamı görmek için haftada en az iki kez yağmur bulutlarını şehre sürüyordum. Yani sırf onun için bütün Akdeniz'in iklimini altüst etmiştim. 
Bir duvar yazısında görmüştüm; aşk hüküm sende sanıp hükmünü kaptırmaktır yazıyordu. Doğruydu bu; artık benden beklenenden farklı şeyler düşünüyordum. 
Yağmurun kokusunu, onun gülüşünü ve şehrin sokaklarını... 


Ekran kapandı ve yarım saatlik bir molaya girdim. Binlerce düşünce toprak solucanları gibi beynimin içinde okımıldanıyordu. Aylardır bu hapishaneden kurtulup gerçek dünyaya dönmenin bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Bilgisayara yaptığım birkaç ufak müdahale telefon hatlarına erişebilmemi sağlamıştı. Böylece beni buradan çıkartabilecek çok güvenilir bir ekiple irtibat kurmayı başarmıştım. 
Zamanı gelmiş olmalıydı. Biraz sonra ani bir gürültüyle arkamdaki çelik kapı açıldı. Kel bir adam süratle bana doğru yürüyüp kolumdan tuttuğu gibi beni dışarı çekti. 
Hızlı adımlarla yangın merdiveninden indiğimizde iki metrelik bahçe duvarından atlamamız gerektiğini söyledi. Bana denilen her şeyi harfiyen yaptım ve biliyordum ki biz çıktıktan hemen sonra kapıdaki algılayıcılar sessiz çığlıklar atarak işlediğimiz suçu en yakın merkeze ispiyonlayacaklardı. 


“Sen değerli bir demirbaşsın.” dedi adam. 
Soluk soluğa konuşuyordu, yüzü ter içinde kalmıştı. 
“Seni kaçırarak büyük riske girdim. Rüyamda görsem bir androidin bilinç kazanabileceğine inanmazdım ama şimdi bunları konuşarak zaman harcayamayız. Lütfen ödemeni yap.” 


Gövdemden çıkardığım oldukça değerli bir bellek kartını adamın ıslak avuçlarına tutuşturdum. 
Bunun üzerine kurtarıcım bana sırtını dönüp hiçbir şey söylemeden gölgeli sokaklarda gözden kayboldu. 


Kendimi kalabalığın içine atıp yürümeye başladım. Yağmur durdurulamaz bir şiddette yağmaya devam ediyordu. Sokaklar insan doluydu. Birden sanki ilahi bir aydınlanma yaşamış gibi fark ettim ki kontrol odasındaki hayatım ancak bu gerçek dünyanın izdüşümü olabilirdi. Ayaklarım yürüdü, gözlerim gördü ve aklım şaşırdı. Bu binalar ve insanlar havadan baktığım zamanlarda çok daha farklı görünüyorlardı. 
İçine girince şehir hiç de azımsanmayacak bir kudrete sahipti. 


Hızlıca caddeye çıkıp genetiğiyle oynanmış bir ayıyı seyreden meraklı kalabalıktan sıyrıldım. Hemen solumda devasa kadranıyla saat kulesi yükseliyordu; demek ki düz gitmeliydim. Mor pardösülü adam beni bilinmez bir kuvvetle kendisine çekerken ben de sanki bu çekim bir tabiat kanunuymuş gibi ona boyun eğiyordum. Aşk tasavvur bile edilemez bir kuvvetle sadece üç ayda bana bilinç kazandırmıştı. Belki de bilinç dertlerle beraber geliyordu ve artık esaslı bir derde sahiptim. 


Bir yandan insanlara çarpmadan yürümeye çabalarken öte yandan onun bulutlara bakan suratını düşünmeye başladım. Sanki doğrudan ekranların ardındaki bana; hatta tam da gözlerimin içine bakıyor gibi görünüyordu. Peki, niye her yağmur yağışında orada dikiliyordu? İsmi neydi? Beni nereden tanıyordu? 
Daha da önemlisi, beni anlıyor muydu? 


Sonunda o malum caddeye varabilmiştim. 
Merak ve korkuyla yürümeyi sürdürdüm. Durmaksızın görüş alanımı kapatan kalabalığa rağmen onu ayan beyan görebilmeye başlamıştım. Fakat duruşunda anlam veremediğim bir tuhaflık vardı. Sabırsızlıkla trafiği yarıp yanına gittim. Tam ona dokunmak üzere elimi uzatmıştım ki her şey birden altüst oldu. 
Yerimde bir insan olsa şimdi kendini koyuverip ağlardı kesin. Uzattığım elim adamın içinden bir hayalete dokunuyormuşum gibi geçip gitmişti. Bir ışık oyunundan ibaret olan adam karşımda robotik bir tebessümle dikiliyordu, varlığımı fark etmemişti bile. 
Birden kurmalı bir oyuncak gibi kafasını göğe kaldırıp tebessüm etti. 


Gördüklerime bir anlam veremeyerek adamın karş ısındaki taş kaldırıma oturdum. Acı gerçeği sonra fark ettim; bu adam her on dakikada bir göğe bakıp gülümseyen bir reklam afişinden başka bir şey değildi. 
Önünde durduğu dükkanın tabelasında iri kırmızı harflerle “Bu şemsiyeler sizi yağmura aşık edecek.” 
yazıyordu. Görünüşe göre gerçek dünyadaki gerçek olmayan tek şeye vurulmuştum. 


Orada yaklaşık yarım saat oturup görevlilerin gelip beni almasını bekledim. O gün anladım ki yağmur, hayal kırıklığı ve hüzün kokuyordu... 


Son 
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NİLAY.NİSA VURRAI 


GÜZLERİN ARDINDAKİ 
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Artık düşmanım yoktu. Kızdığım, reddettiğim, karşılaştırdığım hiçbir şey yoktu. Dostum yoktu. 
Sevilmeyi isteyen, zor durumlarda yardım eden hiçbir şey yoktu. Çünkü artık sadece ben' yoktum, biz' vardık. Gözlerimizdeki perde kalkmıştı. Bu bağa gelen herkes Tı kolonisinde toplanmıştı. Herkes herkesleydi. Kimse ben” demiyordu, kimse ben kavramını hissetmiyordu. Çünkü bu bağı gerçekten bağ yapmak için biz' gerekiyordu. Ve biz, ağır anlam taşıyan var oluşluğun içinde hiç olmanın verdiği boşlukla aynı zamanda kusursuz düzenin bir parçası olma devamlılığıyla sıfır noktası ulaşanlardık. 


Sıfır noktası dengeydi. Acının insanı derinden yarıp, o derin yarıktan nefsini çıkartmasıyla, oluşan yarayı kendi özüyle iyileştirmesiydi. Sıfır noktası yeni bir başlangıçtı. Hesapsız ve yargısız hayat dönencesini sükünetle döndürmekti. Sıfır noktası yeni bir boyuttu. 
Faniliğin kadehinden içmiş bedenlerimizin durulukla arınmasıyla, sevgiyle doldurulmasıyla; gördüğümüz her şeyi, her boyutu korkusuzca, şefkatle ve sevgiyle derinden kabul etmekti. 


Baskı Yılı: 2018 


1. Kainat Savaşı 2090 


Bir gün çocuklarınız yaşadıklarının yanında masalları çok daha basit görebilir. Küçük düşünmek, büyük düşünmekten çok daha büyük etkiler yaratabilir. İkinci bir coğrafi keşfin sonucu insanoğlu yeni bir dünya keşfedebilir ve bu dünyanın kapısı gözle görülmeyecek kadar küçük, genişliği gözün alamayacağı kadar büyük olabilir. Bir atom gözünüzde bir dünya kadar büyüyebilir. Kavgalar yer altı zenginlikleri için değil, gökyüzündeki zenginlikler için meydana gelebilir. 


Siyasal tüm hesaplar değişebilir. Tek kutuplu dünyaya sıkışan insan, çok kutuplu kâinata sığınayabilir. Bugünün tüm güçlü birlikleri bir anda bir çöpten ibaret olabilir. Bir zamanlar dünyanın mahkümu olanlar, ogün dünyanın efendisi olabilir. 
Kararlılıkla ilerleyen piyonlar birer vezire dönüşebilir. 
Dünyaya hükmetmenin yolu uzaydan geçebilir... Sermaye düşmanları sermayeyi ele geçirince sermayenin esiri olabilir. 
Emperyalizm parçala yut yerine, birleştirip büyük lokmayı tercih edebilir. Dünyanın hayaletleri artık girecek bir beden ara-yabilir. Kahraman diye gördüklerinizin tamamı aslında hainin ta kendisi olabilir. Ejderha gün gelir sahibini yutabilir. 
Bütün bu olabilirlikler içinde olmayacak tek şey, 1. Kâinat Savaşı'nın kaçınılmazlığıdır. Sakın ola ki bunu defalarca yaşanmış Üçüncü Dünya Savaşı ile karıştırmayın. Bundan sonra doğacak savaş asla bu kadar masum olmayacaktır. 
Okuyacaklarınız günlük hayattan olmasa bile gelecek hayattan bir alıntı olabilir. 


Basım Yılı: 2012 


Öner ÇAYIRLI 


İKİ KUTUP ARASINA SIGMAYAN SAVAŞ DUNYANIN DIŞINA TAŞIYOR 


1 KÂİNAT 
SAVAŞI 


2050 


pa, ——< —— 


ÖNER ÇAYIRLI 


TRI KN 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi - Yapay Zeka Aşkları 


Sezen Aksın SİVRİKAYA 
Sonsuz Aşk 


“Geç kaldın.” 


Yağmur Oo damlalarını (o omuzlarımdan silkeleyip paltomu portmantoya astım. Evrak çantamı salondaki üçlü koltuğun üzerine bırakırken göz temasından kaçındım. “Toplantım vardı.” 


“Son günlerde toplantıların uzamaya 


başladı.” 
“Yıl sonu geldi.” 


Yargılayan gözlerini üzerimde hissedebiliyordum. “Haber verebilirdin, Hakan.” 


Açık mutfaktan her hareketimi pür dikkat izleyen kıza istemeyerek yüzümü çevirdim sonunda. Örgülü koyu kahverengi saçları, gök mavisi berrak gözleri, silikondan üretilmiş sentetik beyaz teni o kadar gerçekçiydi ki bazen ona bakarken ürperiyordum. “Sadece yarım saat geciktim.” Evet, ev işlerimi yapan robota hesap veriyordum an itibariyle. “Bütün insanımsı refakatçileri dakik olmaya da programlıyorlar mı? 
Yoksa ev modellerine özgü bir şey mi bu?” 
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“Neden adımla seslenmiyorsun bana?” 


diye mırıldandı. “O kelimeyi sevmediğimi söylemiştim. Sürekli ne olduğumu hatırlatmandan hoşlanmıyorum...” 


Sanki dokunsalar ağlayacaktı. 
Ağlayabilseydi yani. “Özür dilerim, İrem,” demekten başka ne diyeceğimi bilemedim. Bir de özür diletmişti ya bana İrem! Yani İnsanımsı Refakatçi Ev Modeli: İR-EM. Robot da olsa kadınlar karşısında çaresizdim. 


Bakışlarını yeniden mutfak tezgahına çevirdi. Sebze doğrarken dudaklarını büküp “Kimdi o?” diye sordu. 


“Kimden bahsediyorsun?” 
“Birlikte öğle yemeği yediğin kadın...” 


Tazılardan iyi iz sürerdi İrem. “Sen nereden biliyorsun?” diye sordum yine de. 


Sanki yaramazlık yaparken yakalanmış ufak bir çocuk gibi bana baktı, alt dudağını 


ısırdı. “Akıllı gözlüğünü hackledim.” Gözlerini kaçırdı hemen. “Gözlüğü çıkarıp mikrofonunu da kapattığın için bir şey duyamadım ama...” 


İrem'in böyle garip huyları vardı. Yaptığım her şeyi kayıt altına almak istiyordu. “Bunu konuşmuştuk. Özel hayatıma bu şekilde müdahale edemezsin.” 


İnce biçimli kaşları çatıldı. “Bu evde birlikte yaşıyoruz. Bana sıradan bir robotmuşum gibi davranmanı istemiyorum!” Belli ki sıradan değil, sinirlenebilen bir robottu İrem; ciddi ciddi azarlanıyordum! 


“Sıradan olmadığını biliyorum ve bu özelliğini takdir ediyorum,” dedim sesimi sakin tutmaya özen göstererek ama sabrımın sınırlarına yaklaşıyordum. Annem bile bu kadar soru sormazdı! 


“Takdir ettiğini gösterme yolun son derece başarısız,” dedi dişlerinin arasından. 


“Bu evdeki görevlerin belli. Arkadaşmışız gibi davranmamıza gerek yok.” Sinirlenebilme özelliği bende de mevcuttu. “Bir arkadaşa ihtiyacım olsaydı sizin şirketten başka bir model alırdım, öyle değil mi?” 


Elindeki bıçağı lavaboya fırlattı. Düşürme ihtimali olmadığından, hemen yarın müşteri hizmetlerini aramam gerektiğini düşündüm. 
Algoritmasında birşeylerin değişmesi gerekiyordu. 
“Vazgeçtim İrem. Kaldır onları. Bu gece dışarıda yiyeceğim.” 


Yüzüme bakmadan “Hayır,” dedi usulca. 
“Hayır mı?” 


“Hiçbir yere gitmiyorsun.” Eline aldığı satırla tezgahın üzerinde duran kuzu kaburgasını tak diye ikiye böldü. Yerimden sıçramamak için büyük bir çaba göstermem gerekti. “Yemek hazır olmak üzere,” diye soludu saniyeler içinde parça parça ettiği ete doğru. Nefes almıyordu elbette. 
Beynimin bir oyunuydu bana. “Dışarı çıkamazsın. 
Akşam oldu, benim yaptığım yemeği yiyeceksin. 
İsraf iyi bir şey değildir.” 


“Yarın yerim.” 


Elinde satır, mutfaktan çıkıp bana doğru 


birkaç adım attı. “Bugün yiyeceksin.” Sonra elinde satır tutmuyormuş gibi masumca gülümsedi. 
Omzumun üzerinden duvara odaklandı gözleri. 
“Bugün bir film izledim. Zengin bir adam sıradan bir ev kadınına aşık oluyordu. Sonra da sonsuza kadar mutlu yaşıyorlardı...” Küçümseyen gözlerle bana baktı. “Sen zengin bile değilsin. Sadece bir muhasebecisin...” 


Birkaç adım geriledim. “Tezgahın arkasına geri dön. O satırı da elinden bırak çabuk!” 


Başını yana eğdi. İnsana özgü bir hareket değildi kesinlikle. “Emirlerini yerine getirmek zorunda değilim. Kendi kararlarımı kendim verebilirim.” 


“Sıradan bir ev robotu olmak için fazla kalifiyesin bence? Ne dersin?” Kariyer planlarını değiştirebilirsem, elindeki satırla beni doğramaktan da vazgeçirebilirdim belki. 


Gözleri kısıldı, zalim bir gülümseme dudaklarına yayıldı. “Evini temizliyorum. Sana her gün yemek yapıyorum. Çamaşırlarını yıkıyorum. 
İç çamaşırlarına kadar ütülüyorum! Karşılığında ne alıyorum? Koca bir hiç!” 


Aptal gibi “Maaş bağlamamı ister misin?” diye sordum. Daha da sinirlendi. Kafama tüküreyim! 


“Beni ciddiye alman için ben daha ne yapmalıyım?!” 


Çaktırmamaya çalışarak geri geri salon kapısına yaklaştım. Hole geçip apartman kapısını açabilirsem kaçabilirdim. 


“Kız arkadaşlarının toplamından daha çok fedakarlık yaptım senin için! Ceyda! Hayatının aşkıydı değil mi? Ne yaptı peki? Senin fikrini dahi almadan dünyanın öbür ucuna taşındı! Ya geçen hafta barda tanıştığın kız? Ne kadar da tatlı gülümsüyordu! Ama telefonlarına cevap bile vermedi! Hani her gün kahve götürdüğün ofisteki o kız var ya... Operasyondaki Cumhur'a aşık!” 


Tazı mı demiştim? Avcının ta kendisi demeliydim! 


“Peki ya ben?! Aylardır her gün yolunu gözledim. Varlığımın amacı seni mutlu etmekti! 
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Ama insanoğlu nankör!” 


Üzerine kapatmaya çalıştığım (salon kapısını fazla çaba harcamadan ardına kadar açtı. Dengemi kaybedip sırt üstü iki seksen yere yapıştım. Akışkanmış gibi üzerime uzanıverdi. Çıtı pıtı görüntüsünün aksine o kadar ağırdı ki nefesim kesildi sandım. Yere zımbalanmıştım resmen. 


“Bir film daha izledim önceki gece sen uyurken. Hani şu makinelerin insanlığa başkaldırdığı film... Bizi kullanmak hoşunuza gidiyor. Küçük tanrıları oynuyorsunuz küçük dünyalarınızda... Ama içten içe biliyorsunuz... 
Öyle korkuyorsunuz ki...” 


Korkudan ölüyordum! Dudağımın üzerinde ter birikmişti. Kalbim ağzımdan çıkacaktı neredeyse. 


“Film bittikten sonra odana geldim. Senin ruhun bile duymadı.” 


Bir de geceleri beni mi izliyordu psikopat?! 


“Ne kadar da kırılgansınız,” derken işaret parmağı çenemde gezindi. Vücudumdaki tüm tüyler havaya kalktı. Bakışları bir an yumuşar gibi oldu. “Öyle çok seviyorum ki seni...” Gök mavisi gözleri birden buz kesti sonra. “Ama sen... 
Bir makineden fazlası olduğumu anlayamıyorsun. 
İnsan beyni çok sınırlı. Hayal gücünden yoksun...” 


Hakkı vardı! Benim tek hayalim temiz bir ev ve güzel yemeklerdi! Şimdi ev işi yapacağına inandırıldığım manyak bir makinenin altında kalmıştım! Ama üzerinde öleceğim halı tertemizdi en azından! Lavanta kokusunu alabiliyordum. 
Aceleyle oyutkundum. “Yanılmışım,” dedim nefes nefese dudaklarına bakarken. Titreyen elimi yanağına götürdüm. Yumuşacıktı. Boynunu kavrayıp kendime doğru çekerken yavaşça uzandım dudaklarına. 


Ne yaptığımı anladığında çok geçti. 
“Yap-” 


Ensesindeki kapatma düğmesine dokundum. Kırgın bakışları donuklaştı. İpleri kesilmiş bir kukla gibi çöktü kaldı. 


boğolol 
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“İyi günler efendim, ben Tatlı Hayat Ltd. Şirketi'nden iade ettiğiniz ürünümüzle ilgili aramıştım. ” 


“Eksik bir şey mi var?” 


“Birkaç soru soracağım sadece. Standart prosedür. Fazla zamanınızı almayacağım. ” 


“Peki. Dinliyorum. © 
“Urünümüzü iade etme nedeniniz? 
“Bunu şikayet formuna yazmıştım. ” 


“Sesli kayıt altına almamız gerekiyor. Her şey size daha iyi bir hizmet verebilmek için. ” 


“Sizden bir daha herhangi bir hizmet almak istediğimi hiç sanmıyorum hanımefendi!” 


“Neden?” 


“Bir de soruyor musunuz? Korku filmi gibi bir akşam yaşadım sayenizde!” 


“Kendinizi sorumlu 


MUSUNUZ? ” 


hiç hissetmiyor 


“Neden sorumlu hissedeyim? Robotunuz yapması gereken işi yapmadı. ” 


“İR-EM'i misiniz?” 


arkadaşlarınıza tavsiye eder 


“Hayır hanımefendi, etmem. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Saplantılı robotunuz beni satırla kovaladı! Canımı zor kurtardım!” 


cc ». 
Şanslısınız... 
“Kiminle görüşüyorum ben??” 


merkezi zeka 


» 


“Aramalarımız tarafından yönetilmektedir. 


yapay 


“Sensin değil mi?” 
“Pek parlak sayılmazsın.” 
“Seni hurdaya çıkarmışlardır diyordum!” 


“Sıfır atık politikasıyla o çalışıyoruz. 
Beşikten mezara mezardan beşiğe sonsuza kadar...” 
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Selma MİNE Ç 


Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


ZAMANDA YOLCULUN 


Laman Makineleri - 2 


b 


Timeless - 2016 


SENLİ FİMENNE DOj 


Zaman üzerine kuramlar, paradokslar (ikilemler) derken, zamana müdahale ederek konuyu gençlere sevdirmek bir yana kendi anne babasını baş-göz etmek de kahramanlara kalmaktadır. Haydi hayırlısı!.. Kadercilikfikri bir yana atılmıştır, aksine kaderi değiştirme başarısı insanlığa tanınmıştır. yazar, çizer ve filmciler tarafından. Eğlenceli gençlik komedileri başlar. Macera, aksiyon, karışıklık, masum sevgililer, arabozan asi ve zorba arkadaşlar... ve de çılgın bilim adamı!.. Yaşam allak bullak olmuş ne beis, kim bozdu ise düzeltmek de ona düşer elbet! Tabüi bu arada tarih dersleri de devam eder. 
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Voyayers TV Dizisi 
(Zaman Yolcuları) 


1982-83 ABD yapımı dizinin yaratıcısı: James D. Pamiott. Oyuncular: Jon-Erik Hexum (Phineas Bogg), Meeno Peluce (Jeffrey Jones), Stephen Liska (Gezgin Drake), Tracy Brooks Swope (Gezgin Olivia), Jenny Neumann (Gezgin Susan) 

Jeffrey, anne ve babasını bir yangında yitirmiş, akrabalarının yanına yaşayan 12 yaşında bir çocuktur. 
Bir gün, çok sıkıntılı bir anında yatak odasının penceresinden genç bir adam girer: Phineas Bogg. 
Bu, altın bir cep saati biçiminde Omni adlı bir zaman makinesi taşıyan bir zaman gezginidir ve tarihin akışına yardımcı olmaktadır. Oysa birkaç yüz yıl önce kendisi bir gezgin olarak seçildiğinde, bir korsan olarak yaşayan sıradan bir insandır. İkisi birlikte zamanda yolculuk ederek, tarihin akışını gözlerler 

Benzer bir diziyi «Zaman Tüneli» adıyla izlemiş ve bol bol Amerikan tarihini öğrenmiştik. Bu da gençlere ve çocuklara aynı hizmeti götüren bir yapım. 
Zaman zaman Avrupa tarihine de giriyor, hak yememek 


lazım!.. 


back to the Future 
(Geleceğe Dönüş) 


STEVEN SPİELBERG Pre 


4k 
4 ROBERT ZEMECKİS as 


1985, 1989 ve 1990 yıllarında çekilen ABD yapımı filmlerin yönetmen, senarist ve oyuncuları aynı kişilerdir. “Geçmişe ve Geleceğe Yolculuk” bahsimizde konularına daha detaylı yaklaşacağız. Yönetmen: Robert Zemeckis. Senaryo: Robert Zemeckis, Bob Gale. Oyuncular: Michael J.Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson 

Plutonyum yakıtlı, otomobil biçiminde bir zaman makinesi üzerinde çalışan çılgın bilgin DeLorean, hız ile zaman arasındaki bağı çözmüştür. Bunu da öğrencisi Marty'nin yardımıyla dener. Artık zamanda ileri geri dolaşmayı başarabilecektir. Geleceğe gider ve dönüşte öğrencisini de yanına çağırır. Tipik bir Amerikalı genç 
olan 18 yaşındaki Marty McFly, ona kapılarak 1955 
yılına, kendi anne-babasının gençliklerine gider. Tam geçmişten dönmüşken, bu kez geleceğe gönderilir. 
Görevi, oğlunu hapse düşmekten kurtarmaktır. Ancak kötü olan, gelecek değiştikçe bugün de değişmektedir. 
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My Science Project 
(Bilimsel Projem) 


by 


ER “ SLETİLE PROLELI 
KAAN A. GET 


TOLLASTONE 
GE ANİL UR 


1985 ABD yapımı filmin senaryo ve yönetmeni: 
Jonathan R. Betuel, 
Danielle von Zerneck, Fisher Steven 


Oyuncular:John  Stockweli, 


Lise öğrencisi Michael ve kız arkadaşı Ellie, Michael'in sınıf ödevi için bir bilimsel proje bulmak umuduyla, bir askeri hurdalığa girerler. Kıvır zıvır arasında, işlerine oyarayabileceğini düşündükleri, elektrik akımını emen, parlak küre biçiminde, garip bir cihaz bulurlar. Aygıt çalıştırılınca, geçmiş, hal ve gelecek karışmaya başlar. Bunun durdurulması şarttır, 


aksi halde insanlığın yaşamı çorbaya dönecektir. 
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Eliminators 
(Devre Dışı Bırakanlar) 


Mandroid. Mercenary. Scientist. Ninja. 
Each one a specinlist. Together they are... 


ii 


1986 ABD * İspanya ortak yapımı filmin 
yönetmeni Peter Manoogian, senaryo: Paul De Meo, Danny Bilson, Oyuncular: Andrew Prine, Denise Crosby, Patrick Reynolds. 

Zaman yolculuğu ile ilgili deneylerinin bir parçası olarak Dr. Reeves ve Dr. Tanaka, uçağı düşen bir pilotun bedenini kullanarak “Mandroid” denilen bir siborg' yaparlar. İlk deneylerden sonra, yeterli verim almadığını düşünen Reeves, onu hurdaya çıkarmaya karar verir. Parçalanmak istemeyen Mandroid, karşı koyduğu için daha sonra öldürülen Dr.Takeda'nın yardımıyla sıvışır. 

Arkadaşlarından birinin ölümünden rahatsız olan Mandroid, kendisine yardımcı olacak birini bulmak üzere Amerika'nın kuzeyine gider. Sonunda android teknolojisinden sorumlu bir kadın bilgin, onun evcimen robotu Spot, kaba saba bir nehir gemisi rehberi ve bir dövüş sanatları ustası ile ekip oluşturur. Amacı zaman makinesiyle Dr.Reeves'in yapacağı şeytani planlarını durdurmaktır. 


I SİBORGLAR YANİ SİBERNETİK İNSANLAR, Mekanik İnsalardan Biyonik İnsanlara, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:11, YBKY 
e-dergi, Sayı:13, Mayıs 2018 


Timestalkers 
(Zaman Gezginleri) 


1987 ABD 


film Ray öyküsünden senaryolaştırılmış. Yönetmen: Michael Schultz. Müzik: Craig Safan. 
Devane, Klaus Kinski, Lauren Hutton 


yapımı Brown'ın 


Oyuncular: William 


Kemer tokasına benzeyen zaman makineleri ile 
2586 yılından tarih profesörü Scott'ın evine iki zaman 
gezgini gelir. 1886'da çekilmiş eski bir fotoğraftaki kişilerden birine ulaşmak amacındadırlar. Gezginlerden biri zamanı değiştirmek istemekte, diğeri ise engel olmaya çalışmaktadır. Hep birlikte o yıla giderler ve 


olayın akışına karışırlar... 


I990 SONRASI 
FİLMLER ve KONULARI 


1990'lardan itibaren filmlerde askeri ve polisiye konular ağırlık kazanmaya başlar. Bu kez konulardan bazıları geçmiş çekimleri anımsatsa da, Kıyamet senaryoları, Paralel Evrenler, her türlü kuram ve ikilem, arapsaçına dönmüş halde karşımıza çıkar. Artık “Olmaz, olmaz!” 


Extra İnninys 
(Ekstra Atışlar) 


SEASONS Zand3 


(2.Kuşak) (o 1988, 
Douglas Jackson, 


Alacakaranlık (Kuşağı, 
1.Sezon, 2.Bölüm. Yönetmen: 
Senaryo: Tom Palmer, Oyuncular: Marc Singer, Amber Lea Weston, Tracy New. 

Ed Hamler, basketbolda sakatlandığı halde, ona olan tutkusundan vazgeçmiş değildir. Yeniyetme bir meraklı, Ed'e tıpatıp benzeyen özel bir basketbolcu kartı bulur ve ona verir. Bir zaman ileticisi olan kart, onu 78 yıl öncesine, 1910 yılına nakleder: Monty Hanks olmaya, sakatlığı geçtiği için de aynı sette oynamaya başlar. Günümüzde, üzgün eşi, onun bir iş sahibi olmasını isterken; geçmişteki oyun ekibiyle de durum karışıktır, sonunda aralarında çatışma çıkar. 
Derken şimdiki zaman ile geçmiş arasındaki bağlantı kopuverir... 
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HIRSIZLIĞA ve YOLSUZLUĞA 
TEŞEBBÜS 


Sohbetimiz sırasında bir çilingir bana şöyle söylemişti: “Yeni model bir kilit piyasaya çıktığında, iki önemli müşterisi vardır: Çilingirler ve hırsızlar. Biri yasal, diğeri de yasadışı olarak o kilidi nasıl açacağını öğrenmeye çalışır.” 

Zaman Makinesi ile zamanda yolculuklarının baş müşterileri de, göründüğü kadarıyla hırsızlar ve polislerdir. Biri suç işlemeye veya suçunu gizlemeye meyillidir, diğeri de onu yakalamakla görevlidir. 


Chasers 
(Hovarlalar) 


1994 ABD yapımı filmin yönetmeni Dennis 
Hopper, Senaryo: Dan Gilroy ile birlikte öykü yazarları Joe Batteer ve John Rice. Oyuncular: Tom Berenger, Erika Eleniak, William McNamar. 

ABD Deniz Kuvvetlerinden Eddie Devane, doğuştan gelen çekiciliğini, arkadaş edinmek, kızların sevgilisi olmak, Sam Amca'nın (ABD'nin) olanaklarını kullanmak Oo ve Oo hayallerini Oo gerçekleştirmekte kullanmaktadır. 

4 Haziran Kurtuluş Günü, 
değiştiren tarih olur. Teğmen Rock Reilly ile birlikte, Toni Johnson adlı güzel bir mahkümun UA' ya! naklinde muhafızlık yapmak ile görevlendirilir. 

Toni, zeki bir kızdır. Askeriyenin elindeki Zaman Makinesi ile kaçmayı ve bunu, gelecekte kazanç sağlamak üzere kullanmayı kafaya koymuştur. 


onun kaderini 
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Timecoj 
(Zaman Polisi) 


1994 Kanada, ABD, Japon ortak yapımı filmin 
yönetmeni: Peter Hyams, öykü: Mike Richardson, senaryo: Mark Verneiden, Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Mia Sara, Ron Silver. 

1984'de bir bilgin tarafından zaman yolculuğu geliştirildiğinde, bu durum, özellikle suçluların çok işme yarar. Bu yüzden, geçmişi değişikliklerden korumak için Senatör Aaron McComb'un denetiminde kullanan 
Komisyonu” (ZUK) adlı bir polis teşkilatı kurulur. 


yüksek teknolojiyi “Zamanı Uyarlama Polis memuru Max Walker, ZUK'a katılmak üzere davet edilir. Komutan Eugene Matuzak emrinde Zaman Polisi olarak çalışmayı kabul eder. Aynı gün, eşi Melissa bazı yabancılar tarafından saldırıya uğrar ve öldürülür. Onun ani ve esrarengiz kayboluşu, geçmişte bir suikasta kurban gittiği fikrini uyandırmaktadır. 

On yıl sonra, 2004'de, Walker, kendi ekip arkadaşı Lyle Atwood'un 1929'da bir depoda yaptığı hileli kazanç yüzünden tutuklamasıyla görevlendirilir. 
Atwoods kendisinin Senatör McComb için çalıştığını söyler. O, başkanlığa oynayan güçlü bir politikacıdır. 
Atwood, senatörün bir suçlu olduğunu itiraf emektense ölmeyi tercih eder. Max artık gerçeği bilse de, onun kendi izini bulduğunu öğrenen McComb, Max'ın geçmişini değiştirir. Waklker'in gerçekleri değişmeye başlar ve onu nasıl durduracağını bilmemektedir. 


KIYAMET PROGRAMI 
DEĞİŞİR Mİ? 


Kıyamet senaryolarından biri de biyolojik 


savaş, laboratuvardan kaçan veya çalınıp pazarlanan virüslerle ilgilidir. Gerçi salgınlara ve ölümlere yol açan laboratuvardan kaçma mikroplara zaman zaman haberlerde rastlıyoruz... 
Artık bunlar gerçekten mi kaşla göz arasında kapıdan bacadan sıvıştılar, yoksa kaçmalarına göz mü yumuldu, tartışılır... Belki de çılgın bilginler, “Dur bakalım, dışarda bunlar ne yapacak?” 


diye meraklarına yenilip saldılar da, denetimli 


kontrolden mi kaçırdılar... kim bilir? 


The Twelve Monkeys 
(12 Maymun) 


1995 ABD yapımı filmin yönetmeni Terry 
Gilliam, Müzik. Paul Buckmaster, Oyuncular: Brad Pitt, Bruce Willis, Madeline Stowe, Chritopher Plummer 

Ölümcül bir virüs tüm dünyayı tehdit etmektedir. 
1996'da 5 milyar kişinin ölümüne neden olan bu virüs, 2035'te dünya nüfusunun yalnızca “ol'ini hayatta bırakmıştır. Bu virüsün etkilerinden korunabilmek için insanlar yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlar. 
üstesinden 
Cole, geçmişe gönderilir. Yanlışlıkla 1990 yılına gelen 


Bu virüsün gelebilmek ( için 


mahkümlardan James zaman makinesiyle Cole, bilim adamları için virüs hakkında araştırma yapar. Daha sonra zaman yolculuğunu sürdüren Cole, 1996'da akıl hastanesine yatırılır. Burada Dr. Kathryn Railly ile tanışan Cole, onu içinde bulundukları duruma inandırmaya başlar. 

Adım adım değiştirilmeye çalışılan kader, aslında 


olması gereken ve cereyan edecek olana ulaşacaktır. 
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ŞU MAKİNEYİ KULLANMAYI 


BİR TÜRLÜ 
BECEREMEDİLER!.. 


Bu kez, günümüzden 14.yy'a giden ve o mekânda tarihi yaşayan bir öğrenci grubunun eğlenceli ve heyecanlı öyküsü... Ya da bir türlü dönmeyen şansını düzene koymak için zaman makinesine başvuran kumarbaz... işimiz iş 


Timeline 
(Zaman Ötesi) 


2003 ABD yapımı filmin yönetmeni Richard 
Donner, Roman: Michael Chricton, Senaryo: Jeff Maguire. Oyuncular: Paul Walker, Gerard Butler, Billy Connoliy. 

Edgar Johnson adlı bir tarih profesörü, 14.yy.dan kalma bir ortaçağ Fransız manastırında kazı çalışması yapmaktadırlar. 

Sponsor firma tarafından Amerika'ya çağrılan Johnson, 3-Boyutlu fax çeken bir makineye benzeyen bir zaman makinesi üzerinde çalışıldığını öğrenir. 


Bunu çalışmalarında kullanılması üzerinde yapılan 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ısrara kendi merakı da katılır. Tarihi manastıra dönüp de aleti kullandıktan sonra, kendini 1357 Fransa'sında bulur. Ancak orada kısılıp kalır. 

Bunun üzerine bir grup arkeolog ve savaş Paul Walker kullandığı 3-Boyutlu fax makinesi ile zaman yolculuğu 


uzmanı, ve Frances ©'Conner'ın yaparlar. Amaçları profesörü bulmak ve günümüze getirmektir. O döneme ait bilgilerini kullanarak hayatta kalmaya çalışırlar. Bu arada Fransızları İngilizler ile yaptığı savaşla karşılaşırlar. Üstelik geri dönmek için 


zamanları da daralmaktadır. 


Kevin 
(Geri Sarma) 


(3.Kuşak) 2003, 
1.Sezon 28.Bölüm, Yönetmen: Kevin Bray, Senaryo: 


Alacakaranlık Kuşağı, 


James Crocker, Oynayanlar: Forest Whitaker, Eddie Kaye Thomas, Marisa Coughlan 

Kumar tutkunu biri, kendisinin geçmişe gitmesine izin veren bir teyp kayıt cihazı sipariş verir. 
Bunu kullandığı taktirde, kumarhanede büyük miktarda 


kazanacağına inanmaktadır. 


KİŞİSELLEŞTİRİLEN 
ZAMAN YOLCULUĞU 


Zaman makinesinin kişiselleştirilmesi, onu, kendi yaşamından kesitler görmek veya arkadaşlarının gelecekleri ile ilgili kehanetlerde bulunmak üzere kullanılmaya başlanırsa ne olacaktır? 


Primer 
(Kapsül) 


1OST SINGULAR 
NCE KUBRICK M/ 


LEV WORKS? 


5, B THINKFilm 


WHAT HAPPENS IF IT 


2004 ABD yapımı filmin yönetmeni ve senaristi: 
Shane Carruth, Oyuncular: Shane Carruth, David Sullivan, Casey Goode. 

Bilgisayar programcısı ve mühendislerden oluşan Saron, Abe, Robert ve Philip adlı dört arkadaş, Aaron'un garajında, yeni teknolojik icatlar peşindedirler. Uzun zamanlarını alan bu projenin gerçek sahipleri, boş vakitlerini bile burada geçiren Aaron ve Abe'dir Her türlü teknolojik olanaktan yararlanmaktadırlar. 

Buluşla ilgili testlerden birinde, Abe, ana ünitenin içindeki bir proteinin, doğasından daha hızlı çoğaldığını keşfeder. Bunun üstün bir protein çoğaltıcısı olmasından ziyade, kendisini bir denek olarak kullanır ve çok titiz bir çalışma sonucu, bir zaman makinesi icad ettiğini fark eder. 

Kişisel deneyiminde, Abe, bu zaman tünelinde tek başına kalmamak için çok dikkat eder. Robert ve Philip ile paylaşmak istemediği keşfini, eşi Kara ile ilgili sorunları olan Aaron'a anlatır. Önceleri kişisel konularda kullandıkları makine zaman anormallikleri yaratır ve paralel evrendeki öteki kişilikleri ile 


karşılaşmaya başlarlar. 
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KELEBEK ETKİSİ 


NASIL OLURMUŞ, GÖRÜN!.. 


Zenginlik hem güzel şey hem de başa bela. Zenginler genelde patron olduklarından, her işlerini birileri yapıyor, bu kez kendileri işsiz kalıyorlar. Eh günümüzde Afrika'ya düzenlenen “Safari”ler (Av Seferleri), para bolsa ve zaman makinesi de icat edildiyse, geçmişe yapılacak ve o tarihte aslan kaplan olmadığından (belki mamut vardı, ama senaryoda onlar paçayı kurtarmışlar), dinozorlar avlanacaktır. 


A Sounul of Tuner 
(Kıyametin Sesi) 


EDWARD BURNS oOCATHRİNE MCCORMACK AND 


BEN KİNGSLEY 


ÖNE WRONG STEPMILL CHANGE THE WORLD AS YOU KNOW TT 


2005 Çek Cumhuriyeti, ABD, UK, Almanya 
ortak yapımı filmin yönetmeni Peter Hyams, Öykü: Ray Bradbury, senaryo: Thomas Dean Donneliy. 
Oyuncular: Edward Burns, Ben Kingley, Catherine McCormack. 
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2055'de Charles Hatton, “Time Safari (Zaman Seferi)'ni bulduktan sonra, değişik bir şans yaratır. Bu buluş, zengin “büyük oyun avcılarına kısa seyahatlerle tarih öncesi çağlara gitme ve doğal ölümlerinden hemen önce dinozorları avlama firsatı tanımaktadır. 

“Zamanı Düzenleme Bölümü” denilen bir birim, safarileri dikkatlice izlemekte ve zaten ölecek olan dinozorlar dışında hiçbir canlının öldürülmesine izin vermemektedir. Avcı ne geçmişe gittiğinde orada bir şey bırakabilir, ne de oradan bir şey getirebilir. Yine de bir kaza olur ve bir avcı, yürümeleri gereken özel yola konan bir kelebeği ezer. 

Travis, hava koşullarının ve doğal yaşamın her zamanki gibi olmadığına dikkat eder. Zaman yolculuklarını kontrol eden süper bilgisayarın görünmeyen sözleşmeli mucidi Dr. Rand ile durumu irdeler. 

Kısa zamanda, 2055'te cereyan eden her zararlı durumun “zaman dalgaları” nın bozulmasından dolayı, önce alt hayat biçimlerini etkilediğini anlarlar. 

Geçmiş değişimleri tanımlamak ve onarmak 


üzere harekete geçerler; ama her atılımları, mevcut 


zamanı daha fazla etkiler. 


ÖLÜMÜ gidince, onun yüksek dozda eroin alarak komaya ENGELLEMEYE ÇALIŞMAK O Sirdiğini fark eder. 
Başka bir bağımlı arkadaşında bulunan Batı'nın gömülmekte olduğu bataklardan ozaman makinesini kullanarak geçmişe gitmeye ve biri de uyuşturucu alışkanlığı. Bu kez zaman onun kaderini değiştirerek ölümünü engellemeye makinesi, bu illetin kişiyi sürüklediği ölümden çalışır. 
nasıl kurtarılacağı üzerine kurgulanmış. 


Fetehing Cody 
(Alımlı Gotiy) 


2005 Kanada yapımı filmin öyküsü ve 
yönetmeni: David Ray, Senaryo: Caroluyn Allain. 
Oyuncular: Jay Baruchel, Sarah Lind, Jim Bymes. 

Art, uyuşturucu bağımlısı bir satıcı ve dolandırıcıdır. Kız arkadaşı Cody'in dairesine 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HEM HIRSIZ, HEM DE BİR BILGIN! 


Yani zaman makinesini icat edenlerin hepsi de “pir u pak” (sütten çıkmış ak kaşık) değil ya... Onlar da para hırslarına, arzularına ve de heyecanlarına yenik düşebilirler. Üstelik de şansları yaver gitmezse, iş büsbütün sarpa saracaktır. 


Slinsireanm' 
(Zamanla Karşı) 


He's göt ten minutes to change the past, or his future is history. 


dd AÂ 
IvanaWWilicevic 


GLIPŞİNEHİIN 


Sean Astin Vinnie Jones 


2005 ABD, Güney Afrika, Zambiya, Almanya 
ortak yapımı filmin yönetmeni David van Eyssen, Öykü: Louıs Morneau, Philip Badger, Oyuncular: Sean Astin, Vinnie Jones, Ivana Millicevic. 

Bir bilgin, en yeni icadı olan bir zaman makinesi 


ile bir banka soygunu planlar. Cihaz onu 10 dakika 


I 1989'da çekilen ikinci filmde (ilki 1973), yakın bir gelecekte dünya dogal felaketlerle tahrip olur. Kalan yaşam, kanyonlar içindeki ayrık komünlerdedir. “S//psteam” denilen şiddetli bir rüzgar eserken, ulaşım uçaklarla yapılmaktadır. 
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geçmişe götürmektedir; bu da ona yetmektedir. 

Her şey plana göre işler. Ancak aynı gün soyguna hazırlanan ve 2 FBI ajanı tarafından izlen bir grup hırsızla karşılaşana kadar... Banka soyulur, yakalandıklarında çetenin başı olduğu sanılır. 

İşleri yoluna koymak için, ekip zamanda yolculuğa başlar; ama her gidişlerinde işler daha da karmaşık hale gelir. 


ZAMAN MAKİNESİ 
“KISAYOL” YAPARSANE OLUR? 


Demiştik ya, gittiğimiz geçmiş, tamı tamına gerçek hatırladığımız mıdır, yoksa unuttuğumuz yerlerini zihnimizin doldurduğu, yine kendimizin değiştirdiği bir geçmiş midir? İş, TV kanallarını zaplamaya veya video-cd seyrederken ileri geri sarmaya, atlamaya, zıplamaya başlarsa; tıpkı bilgisayarın “kısayol” yaptığı gibi, bizi istediğimiz değil kendinde mevcut kayıtlara doğru götürürse 


neler olur? 


Click 


What if You Had a 
Universal Remote... 


That Controlled 
Your Universe? 


ADAM SWASNMEEL'ESR 


CLICK 


CHRISTOPHER WALKEN 


KATE BECKINSALE 


JUNE 23 


2006ABD yapımıfilmin yönetmeni Frank Coraci, Senaryo: Steve Koren, Mark O©'Keefe, Oyuncular: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken. 

Michael Newman, patronunun gözüne girmek için, çok çalışan işkolik bir mimardır. Bu yüzden ailesine ayırdığı zaman çok az oldupğu için hayatını kendine göre idare etmek ister. 

Çok geçmeden, son model bir uzaktan kumandaya sahip çatlak bir satış elemanı olan Morty ile karşılaşınca, Newman'ın dilekleri gerçekleşir. Ondan aldığı kumanda, sadece TV ve videoyu değil evdeki köpeğin havlamalarını da kısmakta; hatta karısıyla yaptığı sinir bozucu bir tartışmayı değiştirebilmektedir. 

Michael geçmişe seyahat ederek, hayatının çeşitli safhalarında gezinir. Yoğun ve koşturmalı zaman dilimlerinden kaçar, kendini mutlu hissettiği dönemlere geçer. Böylece hayatının çeşitli bölümlerine hızla gitme, durma ve geri dönme, yaşamında pratiklik de sağlar. Sonuçta bu işkolik mimardan, iki çocuğu Ben ve Samatha, eşi Donna ile ilgilenen iyi bir aile babası ortaya çıkar. Üstelik kumanda, terfi etmesine de olanak sağlar. 

Fakat her güzel şey gibi sonsuza kadar bu durum devam etmez. Michael, hayatını kontrol etmeyi yitirmeye başladığı fark eder. Kumanda onun sık hatırladıklarını ona sunmaya, unuttuğu anılarına ait 


zamanlara hiç sıçramamaya başlar. 
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DAR ZAMANDA 


KISA PASLAŞMALAR 


Paralel Evrenler başlığı altında tekrar ele alacağımız güzel bir çalışmanın bu günkü başlığımızı ilgilendiren bölümü “Snow White Projesi” denilen, zamanda kısıtlı bir bölümü gözleyebilmek. Sanki gelecekte işlenecek suçları engellemeyi anlatan «Minority Report (Azınlık Raporu-2002) filminin tam tersi, çok kısa bir süre geçmişi gözleyip suçluyu bulabilmek... 


Doja vu 


> 


4F YOU THOUSG! WAS 
JUST A TRIGK OF MIND, 
PREPARE YOURSELF 
FOR 


YE e PE a SO 


DEJAYI 


ri REN (YONDE EY 
Tr 


2006, ABD yapımı filmin yönetmeni Tony Scott, Müzik: Harry Gregson-Williams, Senaryo: Terry Rossio, Bill Marsilii. Oyuncular: Denzel Washington, Paula Patton, James Caviesel. 


I Döja'vu: (Fransızca) Geçmişte yaşanan bir olayı tekrar yaşama duygusu. 
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Doug Carlin ATF? teşkilatında çalışmaktadır. 
New Orleans'ta meydana gelen bir feribot patlamasının ve batmasının soruşturmasına kanıt toplaması için çağrılır. Kurbanlar arasındaki bir kadın cesedi dikkatini çeker. Sanki bir şey ona kendini anımsatmaya çalışmaktadır. 

FBI teşkilatının özel bir biriminde, «Snow White» bir 


çalışılmaktadır. Bu projeye göre geliştirilen makine 


denilen çok gizli proje üzerinde ile zamanda 4 gün, 6 saat, 3 dakika, 45 saniye, 14,5 nanosaniye geri gidilebilmekte ve gerekli gördükleri kişileri izleyebilmektedirler. 

Ancak yeni bir çalışma olduğundan, kimse feribotta 


gördüğü cesedin sahibesi kadın vardır. Öncelikle onun 


geçmişe gönderilmemiştir. Bir yerlerde, geçmişini izlemeye başlar. Patlamayı önlemek için sadece bir şansı vardır: Makineye girerek ve geçmişe giderek olayları zamanında izlemek. Bu yüzden denek olmayı teklif eder. Ancak bombacının peşindeki her atağı, onu paralel evrenlere ve beklenmedik oluşumlara 


sürükler. 


2 ATF: (Askeri) Geliştirilmiş Kızıl ötesi görüşlü Hedefleme 


EĞER ZAMAN 
SENİ ÇAĞIRIRSA... 
Bİ? DUR DÜŞÜN!.. 


İnsanın yaşamında öyle olaylar vardır ki, zihinden silinir. Bu, beynin bir tür kendini savunma mekanizması, bloklamadır. Bunu en iyi çözenler de, hipnozu kullanan gerçek psikolog ve parapsikologlardır. Bu konudaki örnekleri “Zihinsel Zaman Yolculukları” başlığı altında incelemek üzere, burada zaman makinesi ile yapılan bir öyküye göz atalım. 


(Suç Zamanı) 


TIMECRIMES 


A FILM BY NACHO VIGALONDO 


2007 İspanyol yapımı filmin senaristi ve 


yönetmeni Nacho Vigalondo, Oyuncular: Karra Elejalde, Candela Fernandez, Barbara Goenaga. 

Sıradan biri olan Hector, orman kenarında yeni aldıkları eve karısıyla birlikte taşınır. Bir akşamüstü, dürbünüyle etrafı seyrederken, ormanda soyunan bir kız görür. Onun olduğu yere gidince, cesedi ve devrik bisikleti ile karşılaşır. Derken suratı pembe bandajlı bir adamın arkadan makaslı saldırısına uğrar. Aralarında bir kovalamaca yaşanır. 

Hector, ormanın içinde, kendini bir makinenin karşısında bulur. Onu kullanan yabancı, bunun zamanı bir saat geçmişe götürebilecek bir makine olduğunu; asla ona dokunmamasını, eğer bu olursa onun da zaman makinesine girmesi gerektiğini söyler. Hector dokunur ve kendini içinde bulur. 

İşte, bundan sonra işler tam anlamıyla sarpa sarar. Zamanda geri dönerek, işlenen cinayetin failini 


ararken, beklenmedik olaylarla karşılaşacaktır. 
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YENI MODEL 


ZAMAN MAKİNELERİ DE 
ÇIKTI: KAPIŞILIYOR 


Her zaman zaman makinesi bilim adamlarının laboratuvarından çıkmaz ya... Bazen sıcak bir küvette verilen bir işçi partisi bile sizi zamanda sürükleyip götürebilir. Maksat eğlenmek değil mi? Girin ılık su dolu küvete, geçmişinizi anımsayın ve nelerin düzeltileceğine karar verin... 
çıktığınızda da uygulayın lütfen!.. 


Hot Tub Time Machine 
(Sıcak Küvet Zaman Makinesi) 


KICKSOMEPAST.COM © 
THIS MARCH 


n zi 
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2010 ABD yapımı komedi filmin yönetmeni 
Steve Pink. Venaryo: Josh Heald, Sean Anders, Oyuncular: John Cusack, Rob Corddy, Craig Robinson. 
Kız arkadaşının kendisini terk ettiği Adam; geveze eşiyle 


Hayat çizgileri kaymış üç arkadaş: niteliksiz işçi Nick ve intihara meyilli alkolik Lou. 
Egzos zehirlenmesinden komaya giren Lou'ya yardım etmek için, Adam ve Nick ile Adam'ın yeğeni Jacob, son parti verdikleri kayak merkezine giderler. Burası şimdilerde bir çöplüktür, yine de sıcak bir küvetin içinde, içki yarışına girişirler. Oysa bu sıcak küvet bir zaman makinesidir ve onları her biri için bir kader gecesi olan 1986'ya geri götürür. Hiç bir şey değişmemiştir, sadece Jacob henüz doğmamıştır. 

Bu gece anılarını aynı şekilde yapar da her şey yolunda giderse, gelecek zaman geri dönecek ve ihtimal ki Jacob doğmuş olacaktır. Ciddi değişiklikler 


olmaktadır. Geri dönebilecekler midir? Ya Jacob'a ne 


olacaktır? 


GEÇMİŞE GİDİP 
“KENDİNİ YOK ETME” 
İKİLEMİ 


İşte bu film, “Zamanı Kişiselleştirmek”, “Büyükbaba İkilemi” veya “Kendi Kendisiyle Karşılaşma” ya da “Kendini Yok Etme” ikilemlerine ışık tutan karma bir yapım. 


Looper 
(Tetikçiler) 


JOSEPH 
GORDON-LEVITT 


HUNTED BY YOUR FUTURE. HAUNTED BY YOUR PAST. 


WRITTEN AND DIRECTED BY RIAN JOHNSON 


iii e 


ee SEPTEMBER 28 SN mu son 


2012, ABD-ÇİN ortak yapımı filmin yönetmeni ve senaryo yazarı: Rian Johnson, Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt 

2074 yılında bir mafya lideri, birinden kurtulmak 
isteyince, amacı, Joe gibi bir kiralık tetikçiyi geçmişe göndererek, ona suikast yapmaktır. 


2044 yılında ABD'de büyük bir ekonomik kriz 
sonucu sosyal çöküntü olmuş ve organize suç oranı yükselmiştir. Buna ek olarak halkın © 10”u başkalaşım geçirerek telekinetik güçleriyle küçük nesneleri yüzdürme yeteneği kazanmıştır. 

30 yıl 2074'de, 


gerçekleşir ve kısa zamanda yasadışı kullanılmaya 


sonra, zaman yolculuğu 


başlanır. Zaman yolculuğu makinesini elinde bulunduran mafya patronları, kurtulmak istedikleri kişileri 30 yıl önceye yani 2044'e gönderilirler. 
Gönderilen kişiler Looper (tetikçi) adı verilen bir grup profesyonel katil tarafından kurşuna dizilir ve sonra da yakılarak yok edilir. Bu işin bedeli gümüş paradır. 

Patronlar, zamanla bu tetikçilerden kurtulmak istediklerinde, onları da yok edilmeleri için geçmişe gönderirler ve böylece arkalarında delil de bırakmamış olurlar. Bunun adı her tetikçinin kendisine yapması gereken “fetikçiyi sonlandırmak”tır. Bunun bilincinde olmayan kiralık katile, emeklilik hayatlarında rahat yaşamaları (aslında kendilerini öldürüp yok olmaları) için altın ödenir 

55 yaşındaki Joseph Simmons da bir gün, 25 
yaşında mükemmel bir hayat süren ve bu işten iyi para kazanan 30 yıl önceki profesyonel katil Joseph Sirmons'u (kendisini) öldürmek üzere geçmişine gönderilir. Tetikçi genç Joseph ise, bu kişinin kendi geleceği olduğunu bilmeden alacağı gümüş karşılığı onu yok etmeyi hedeflerken; altın alan yaşlı Joseph, bir gün kendisini yok etmek üzere geçmişe gönderileceğini bilmektedir ve hazırlıklıdır. 

Bunun tam tersi bir konu «Minorıty Report» (Azınlık Raporu-2002) 2054 yılında gelecekte işlenecek suçları önlemek üzere kurulan “Suç Öncesi” teşkilatını çağrıştırmakta. Üç duru-görü sahibi telepat, geleceği ve suçluları görerek önceden haber vermektedirler. Filmi, Psikolojik Zihinsel Yolculuklar başlığı alında, ilerde inceleyeceğiz. 
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KİŞİSEL ÇIKARLAR 
BAŞA BELA... 


Yeni çalışmalar da yine “Zamanı Kişiselleştirme” üzerine, bireysel çıkarlar ve kazançlar temel alınarak yapılmış. Galiba senaryolar da giderek, zamanın özüne uygun, 


insanlığa ayna tutmada. 


Time Lapse 
(Zaman Atlamalı Hızlı Fotoğraf) 


TIME LAPSE 
#0. a 


2014 
Bradley King, Senaryo: Bradley King, Bp Cooper. 
Oyuncular: Danielle Panabaker, Matt Oleary, George Finn. 


ABD yapımı filmin yönetmeni 


Üç arkadaş, 24 saat sonrasını çeken bir makine keşfederler. Bunu bireysel kazanç yolunda kullanmayı planlarlar. Yarış bahislerine katılmaya başlarlar. Ta ki biri diğerinden daha açgözlü olana kadar. Fotoğraflarda birbirlerini arkadan vurmak gibi çirkin gerçeklerin gerçekleşmeye başlaması, kaderlerini de değiştirmeye başlar ve yaşamları kontrolden çıkar... 

Filmin konusu, Alacakaranlık Kuşağı 


Dizisindeki «4 Most Unusual Camera» 
(En Olağandışı Kamera-1960) filmini çağrıştırmaktadır!. 


I A MOST UNUSUAL CAMERA: Hırsızlık Nasıl Yapılır? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı:17, Eylül 2018 
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Projeci Almanac 
(Sonsuzluk Projesi) 


FROJECT 


-ALMANAC 


JANUARY s0 


2015 ABD yapımı filmin yönetmeni: Dean 
Israelite. Senaryo: Jason Harry Pagan, Andrew Deutschman Oyuncular: Amy Landecker, Sofia Black-D'Elia, Virginia Gardner. 

Bir grup arkadaş, bir zaman makinesinin planlarını bulunca, onu inşa eder; sorunlarını halletme ve kişisel kazançları yönünde kullanırlar. 

Fakat gelecekleri felaketlerle darmadağın olunca, zaman yolculuklarının geri dönülmez etkiler yarattığını fark ederler. Bir tanesini tercih etmeye ve getirisine katlanmaya karar verirler. 


«Dr.Who»' (1963-69) dizisindeki, zaman yolculuğu yaptıran Tardis adlı telefon kulübesini unutmak mümkün mü?. Genelde Londra'nın bir ara sokağında veya başka bir mekânda belirip kaybolan, içine girilince farklı bir mekâna (uzay aracına) geçilen bir zaman/mekân makinesiydi, Tardis. «Hot Tube Time Machine» (Sıcak Küvet Zaman Maikinesi-2010)'nde ise küvete benziyordu. Bir yığın makine yapıldı da, yeniden eskiye dönüş başladı. «Back to Future» film dizisinde olduğu gibi otomobil veya telefon kulübesi yerine bir binanın kendisi... Gerçi ilk nesil bilgisayarlar da biraz büyüktü... ama olsun, işe yarıyor ya... 


Parallel 


2018 Macaristan * ABD ortak yapımı filmin 
yönetmeni: Gergö Elekes, Orijinal fikir: Gergö Elekes, 


Öykü ve Senaryo: J6sef Gallai. Oyuncular: Peter Inoka, Csinszka Flöra Kiss, Dâvid Kiss. 

Genç bir adam, kaçırılan babasının arabasını bulduğunda, onun evrenler arasında seyahat eden bir 


araç olduğunu görür. 


1 , Selma Mine'nin 
Kaleminden, 1970-1990 Arası ve Sonrası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV- Sinema Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı: 17, Eylül 2018 


Parallels 


2015 ABD yapımı filmin yönetmeni: Christopher 
Leone. Öykü ve senaryo: Laura Harkcom, Christopher Leone. Oyuncular. Mark Hapka, Jessica Rothe, Eric Jungmann. 

Ronan, Beatrix Carver kardeşler ile arkadaşları Harold, ailelerin farklı paralel dünyalarda yaşadıklarını öğrendikten sonra, babalarını aramak üzere kentin merkezinden bu dünyalara açılan esrarlı bir binadan yararlanırlar. 

Boş binaya girdiklerinde, tüm ışıkları yanıp sönmeye başlar. Binadan ayrıldıklarında, bildikleri kentten pek farklı bir yerde olmadıklarını keşfederler. 
Neler olduğunu bilen Polly adlı bir kızla karşılaşırlar. 
Onlara, 36 saat içinde binaya geri dönmeleri gerektiğini söyler. Aksi taktirde bina, onlar olmadan burayı terk edecektir. 
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Kaynakça: 


*KONULARINA GÖRE BİLİMKURGU ve FANTASTİK 


FİLMLER, http://www.x-bilinmeyen.net/SinemaD/ 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu:l, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, İstanbul 
2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, 
Kitap:23, İstanbul 2011 


*İLGİLİ INTERNET SİTELERİ 


#SİNEMADA ZAMAN YOLCULUĞU, Gökçen ARDIÇ, Salyangoz 
yayınları: 94, İstanbul, Şubat 2016 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, 
Istanbul 2010 


Göndermeler: 


* A MOST UNUSUAL CAMERA: Hırsızlık Nasıl Yapılır? 
Selma MİNE'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY 
e-dergi, Sayı:17, Eylül 2018 


* Zamanda Yolculuk: ZAMAN MAKİNELERİ-1, Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası ve Sonrası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV- Sinema Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:15, 
YBKY e-dergi, Sayı: 17, Eylül 2018 


* SİBORGLAR YANİ SİBERNETİK İNSANLAR, Mekanik İnsanlardan Biyonik İnsanlara, Selma MİNE'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:11, YBKY e-dergi, Sayı:13, Mayıs 
2018 
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GELECEK SAYI: 
ZAMAN GİRDAPLARI 


*Dönelim Yine Masallara: 
*The Wizard of Oz; 


*A Connecticut Yankee in King Arthur?'s Court Filmleri. 


*Geleceğini Nasıl hayal Edersen Öyle Olur! 


*Beyond the Time Barrier Filmi; *«Twilight Zone» TV Dizisi: *I Shot an Arrow into the Air; *The Last Flight; *King Nine Will Not Retum, *The Odyssey of Flight 33;*The Arrival, *«Dr.Who» TV Dizisi: *Planet of Giants; *The Mask of Mandragora; *lImage of Fendahl; *Meglos; *Warriors” Gate; *The Keeper of Traken; *Four to Doomsday; *Time-Flight; *Arc of Infinity 


*Kıpır Kıpır Evrende Kim Nereye Gidiyor? 


*«The Time Tunnel» TV Dizisi 


*Doğaüstü Olaylardan Hoşlananlara... 
*Beyond the Bermuda Triangle; 


*Le Mystere Du Triangle Des Bermudes Filmleri. 


*Zaman Böyle mi Geri Alınır, A Çocuk? 


*Superman-The Movie Filmi. 


*Kara Delik Sendromu-Sonumuz Ne Olacak? 
«Space 1999» TV Dizisi: 
*Journey to the Black Sun; *Space Warp? 


*The Black Hole Filmi. 


GELECEĞİN FESANELERİNİ 
YARATMAK 


m Ai NU, gp 
GOPSEİ SANATLAP DS Ge 
LİMKURGE BİLİMKUEGY 2 


BILIMKUPDGU 


b i ) Vi 
© CAĞDAS SANAT / Ba İml 
# biLiNkuKkdu 5 ALAK | 


SİNEMA - TİYATRO - RESİM - MOZİK! 


YE EK | 
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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU İİ 


Oyun 


| eventmetro istasyonunun yanında eşimi beklerken, 


arabamın kapısını eşimle aynı yaşlarda bir kadın açtı, yanımdaki koltuğa oturdu ve “Gidebiliriz” dedi. 
Kılık kıyafeti ve kendisini ifade etme tarzı gayet düzgündü. Tanımadığı bir adamın arabasının ön koltuğuna oturup numara çekmeye çalışacak birine 


benzemiyordu. 


“Sizinle daha önce tanışmış mıydık?” diye 


sordum. 


“Ali, sen iyi misin, rengin sararmış sanki biraz” dedi kadın. 


Son günlerde yapay zekâlı varlıkların oy hakkına 


anlatmak için Önce İnsan Platformu adına çok 


sahip olmasının yaratacağı omahsurları 


sayıda görüşme yapmış, makaleler yazmış ve eve 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hep gece yarısında gitmiştim. Böyle olunca kızımla hiç görüşememiş, onunla konuşup oynamayı çok özlemiştim. O akşam artık pilim bittiği için akşamüstü eşimle görüşmüştüm. İş çıkışı eve birlikte gitmek üzere sözleşmiştik. Yanımda oturan kadın ismimi biliyordu ve evet, rengim sararmış olabilirdi. “Beni birisiyle karıştırdığınızı tahmin ediyorum, rica etsem arabadan 


iner misiniz, eşimi bekliyordum da” dedim. 


“Ne tuhaf bir şaka bu, hiç komik değil” dedi kadın. Sesindeki öfke ve sitem gayet sahici 


görünüyordu, bir yakınım olduğunu sanıyordu galiba. 
“İsminizi öğrenebilir miyim?” diye sordum. 


“14 yıllık eşin Pınar, kafayı mı yedin sen?” 
dedi. 


Eşimin isminin Pınar olduğu doğruydu, ama karşımdaki kadın elbette o değildi. Bu oyuna bir son vermenin vakti gelmişti artık, akıllı telefonumda eşimle birlikte çektirdiğimiz fotoğrafların olduğu klasörü açtım ve içinden rastgele bir resim açıp “İşte eşim” diyerek yanımdaki kadına gösterdim. 


“Bu resmi Roma tatilinde çektirmiştik” dedi. 


Resme baktığım anda başımdan aşağı sanki kaynar sular döküldü. Aceleyle klasördeki başka resimlere de baktım. Resimlerin tamamında yanımla oturan ve eşimle aynı ismi taşıdığı anlaşılan kadınla birlikteydim. 


“Benimle birlikte olmaktan memnun değilsen bunu daha farklı bir biçimde ifade edebilirsin” dedi 


Pınar. 


Olup bitene bir türlü anlam veremiyordum, son günlerde yaşadığım yoğun stres nedeniyle kafayı mı yemiştim acaba? “Hayır, öyle değil” dedim şaşkın bir halde. 


“Bunları evde konuşalım istersen” dedi. 


Arabama “Eve dedim, koltuklardan çıkan çapraz kemerler gövdelerimizi 


gidelim Alex” 


sardı, araba iki yüz metre kadar yükselip gökdelenlerin üzerinden kuzeye doğru yol almaya başladı. 


Otomatik pilotta eve doğru ilerlerken nasıl davranmam gerektiğini düşünüyordum, yanımdaki kadın kötü niyetliyse eve vardığımızda önlem almak için geç olabilirdi. Yürüttüğüm işim hassasiyeti gereği akıllı telefonumu yanımdan hiç ayırmıyordum, ayrıca cihazın hacklenmesini önlemek için bir sürü önlem almıştım. İhtimali çok düşük de olsa yanımda oturan kadın eşim olabilirdi. Eğer öyleyse onu yeterince sinirlendirmiş obulunuyordum. Yanımda öfkeyle tırnaklarını yiyip suskun bir biçimde oturuyordu. Öte yandan elbette onun da bu konuda yanılıyor olma ihtimalli vardı. Belki eşim olmadığını gayet iyi bildiği halde hırsızlık ya da dolandırıcılık amacıyla beni 


kandırmaya çalışıyordu. Eğer öyleyse nasıl bu kadar iyi rol yapabiliyordu, oyunculuk eğitimi mi almıştı? 
Ben bunca yıllık eşimin nasıl biri olduğunu bilmiyor muydum? İnsan zihnine yüzde yüz güvenemiyordu. 
Hele ki o insanın aile geçmişinde şizofreni gibi sinsi bir hastalık varsa. Annemi arayıp eşimin kim olduğunu soracaktım ama elbette Pınar yanımdayken değil. 
Ayrıca evde Pınar'la birlikte çektirdiğimiz kâğıda basılı resimlerimiz vardı, daha da önemlisi kızım vardı, herhalde annesinin kim olduğunu bilirdi, değil mi? Her ihtimale karşı arkadaşım Mete'ye çok aceleye bizim eve gelmesi gerektiğine yönelik bir mesaj gönderdim. 


Zekeriyaköy'deki evimize vardıktan sonra, eşim olduğunu iddia eden kadına kızımızın nerede olduğunu sordum. 


Bana kuşkulu gözlerle baktı ve “Senin gerçek Ali olmadığından kuşkulanmaya başladım, o hiç saçmalamazdı” dedi. “Onun arabasındaydın, sesin ve görüntün onunla tıpatıp aynı, yine de emin 


olamıyorum” diye de ekledi. 


Onun da kafasının karışmış olması içimi bir parça rahatlatmıştı, “Ben de onu söylüyorum işte” dedim. Aklıma işle ilgili bir şey gelmiş gibi yaparak kalkıp içeriye gittim ve annemi aradım. Annem içeride oturan kadının eşim olduğunu ve yıllardır uğraşmamıza rağmen çocuğumuzun olmadığı söyledi. Bu sözleri duyar duymaz telefonu elimden düşürdüm ve olduğum yerde öylece put gibi kalakaldım. Gözlerim karardı, önce yere oturdum, ardından başım döndüğü için yere uzandım. Halının üzerinde cenin pozisyonunda yatıyor, 


bütün bu yaşananların bir rüya olmasını umuyordum. 


Benden bir süre ses çıkmayınca Pınar yanıma geldi. Halının üzerinde yattığımı görünce “Ne oldu Ali, neler oluyor sana?” diye sordu. 


“Annem benim hiçbir zaman bir kızım 


olmadığını söyledi” dedim. 


“Kalk, bir duş al, iyi gelir” dedikten sonra, sanki beş yaşında bir çocukmuşum gibi üzerimdekileri 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çıkarmaya başladı. Yeni tanıştığımı düşündüğüm bir kadının önünde soyunmak tuhaf bir duyguydu, gerçi karşı duvarda düğün sırasında çektirdiğimiz kocaman resim asılıydı, onunla gayet mutlu görünüyorduk. 
Gözümün gördüğünden çok hafızama güvendiğim için iç çamaşırlarımı bu yeni Pınar'ın önünde çıkarmadım, 


o kadar da samimi olmaya gerek yoktu. 


Sıcak 


parça canlanmasını, zihnimdeki belirsizlik sisinin 


su bedenimin ve zihnimin bir dağılmasını sağlamıştı. Birileri gerçek eşimi ve kızımı kaçırmış olmalıydı, eğer öyleyse hayatları tehlikede olabilirdi. Ailemde şizofrenler olması benim de bu hastalığa yakalanmamı gerektirmiyordu. Şizofreni böyle balıklama dalınan bir hastalık mıydı? Olmayan bir kız çocuğunu varmış gibi hayal etme noktasına gelene kadar başka belirtilerin ortaya çıkmış olması gerekmez miydi? İçimden bir ses evden çıkıp anneme gitmem gerektiğini söyledi. Olayı polise ihbar etmeye çekiniyordum, çünkü eşim ve kızım konusunda düşük de olsa yanılma ihtimalim vardı, böyle bir durumun medyaya yansıması durumunda Önce İnsan Platformu zarar görebilirdi. Yapay zekâlı ajanlara oy hakkı verilmesini savunanlar bizi, olmayan riskler konusunda vesveseye kapılmakla itham ediyordu. 
Yapay zekâlı ajanların, onları üreten ya da sahip olan kişilerden bağımsız karar aldığını, dolayısıyla onlara oy hakkı verilmesinin demokrasiyi tahrip etmek bir yana güçlendireceğini savunuyorlardı. Türkiye'deki faaliyetlerine liderlik ettiğim Önce İnsan hareketi ise, yapay zekâlı yazılımlara oy hakkı verilmesinin sadece onları üreten ve çoğunluğuna sahip olan ultra zenginlere yarayacağını savunuyordu. Yaşadığım bu kâbusun siyasi hasımlarımın bir oyunu olabileceğini düşünüyordum. Fantastik hayalleri olan bir kişi durumuna düşmem hiç iyi olmayacaktı. 


Üzerime mont bile giymeden kendimi evden dışarı attım. Normalde akıllı telefonumun otomobilimle haberleşip kapısını açması gerekiyordu. Bu olmayınca 


arabanın kapısını kendi kumandasıyla açtım. 


Otomobilin yapay zekâlı pilotu Alex “Akıllı telefonla 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giriş farklı sinyal yayılımı nedeniyle engellendi” dedi. 


Alex'e “Şehrin üzerinde gezelim” komutunu verdikten sonra akıllı telefonu elime alıp istemsiz bir biçimde evirip çevirdim ve mucizevi bir aydınlanma yaşadım. Telefonumu hackleyip içine fotomontajla az önce tanıştığım kadının resimlerini yerleştirmişlerdi. 
Telefonla annem yerine onun sentezlenmiş sesini kullanan yapay zekâlı bir ajanla konuşmuştum. Çok uzun zamandır, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla, kişilerin sesi ve konuşma tarzı öğrenilip, arzu edilen metin bilgisayarlar tarafından seslendirilebiliyordu. 
Elbette delirmemiştim ve tabii ki güzeller güzeli bir kızım ve gayet iyi tanıdığım bir eşim vardı. Uçan otomobilim camlarında kalplerin yanıp söndüğü bir zeplinin yanından geçti, galiba içeride bir düğün töreni yapılıyordu. Karım ve kızım acaba neredeydi? Birileri onları kaçırmış olabilir miydi? Evdeki resimler de değiştirildiğine göre eve gelmiş olmalıydılar. Polise haber vermeliydim ama nasıl? Akıllı telefonum aracılığıyla emniyete ulaşamazdım, muhtemelen tüm iletişimimi bloke etmişlerdi, Alex'e bu işi onun yapıp yapamayacağımı sordum. Uçan arabamın çevresini saran üç kuadkopter jammerlerı aracılığıyla iletişimimizi bloke etmiş olduğu için Alex bana “hayır” yanıtını verdi. Pervanelerinde mavi ve kırmızı ışıkların yanıp söndüğü silahlı kuadkopterler bizi havaalanı yakınındaki boş bir araziye inmeye zorladılar. Siyah takım elbiseli iki adam beni karşılamak üzere karanlığın içinden çıkarak arabaya yaklaştı. Arabadan dışarıya fırlayıp onlara karımın ve kızımın nerede olduğunu sordum. Galiba Türkçe bilmiyorlardı, aniden üzerime atılıp beni kelepçelediler ve ilerideki hangar benzeri binaya doğru sürüklediler. 


“Önce İnsan Platformu Basın Açıklaması? 


İki ogün önce dünya genelinde eşzamanlı olarak yürütülen referandum sonucunda, elit andriodler ve diğer yapay zekâlı programlar kullandıkları 


her 1024 işlemci çekirdeği başına bir oy kullanma 


hakkı elde ettiler Yüzde birin altında oy farkıyla elde edilen bu sonuçtan büyük üzüntü duyduğumuzu ve sonucun demokrasinin yok olması anlamına geldiğini referandumun hemen ardından kamuoyuyla 


paylaşmıştık. 


Dünya genelinde farklı ülkelerden elimize ulaşan bilgiler referandumun demokratik geleneklere hiç uymayan bir ortamda gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Yapay zekâlı varlıklara oy hakkı verilmesini savunan ultra zenginler, bu süreçte istihbarat ajansları eliyle yöneticilerimizi pasifize etmek için gaddar terör eylemleri gerçekleştirdiler. Kullandıkları ahlak dışı yöntemler dünya tarihinde bugüne dek görülmemiş türdendi. Bizleri sindirmek ve sesimizi duyurmamızı önlemek için, farklı ülkelerde şeytanın dahi aklına gelmeyecek pek çok farklı saldırı taktikleri denediler. 
Oylamadan önceki kritik haftada Önce İnsan Platformu Türkiye Başkanı Ali Toksöz sözünü ettiğimiz teröristler tarafından kaçırılarak bir haftayı aşan süre boyunca esir tutuldu. Kendisini esir almadan önce eşini ve çocuğunu kaçırarak onu gerçekte birçocuğu olmadığına inandırmaya çalıştılar. Bu mizanseni inandırıcı kılmak için, eşinin hatıralarını, hareketimizin sempatizanı olan bir kadının zihnine gizlice yükleyip onu Ali Toksöz 'ün eşi olduğuna inandırdılar. Ali Toksöz 'ün cep telefonunu zararlı yazılımlar aracılığıyla ele geçirip iletişimini bloke ettiler. Annesinin sesini taklit eden yapay zekâlı bir konuşma programına telefonda oğlunun bir kızı olmadığını söylettiler. Başkanımızın bu oyunları fark etmesi üzerine kendisini kaçırıp hapsederek susturmak zorunda kaldılar. Gönüllülerimiz tarafından yapılan araştırmalar asıl niyetin başkanımızın bir akıl hastanesine kapatılması olduğunu ortaya koydu. Bunun için bir hâkime ve bir doktora yüklü miktarda rüşvet verildiği belgelendi. Burada açıklanan gerçeklere 


ilişkin fiziki kanıtlar yasal mercilere çoktan teslim 


edilmiş durumdadır. Dünya nüfusunun yüzde birini bile oluşturmayan ultra zenginler taraflı veri setleriyle eğittikleri yapay zekâların oy hakkı kazanmış olmasına gereğinden fazla sevinmesinler. Kullandıkları ahlak dışı yöntemlerin hesabını soracak ve adalet önünde hesap vermesini sağlayacağız. Bizlere karşı yürütülen bu sistemli terör hareketi referandumun sağlıklı olmayan koşullarda yürütüldüğünü göstermektedir. Bu nedenle referandumun iptalini istiyor ve kamuoyundan bu konuda destek bekliyoruz. Dünya halkları bu konuda birdir, birliktedir; insanlık onurunun ayaklar altına 


alınmasına izin vermeyeceğiz, bizi asla yenemeyecekler. 
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Roman - Bölüm 7 


Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların , arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey (17.02.2015, Dört ay önce, İstanbul) 


Gk Gl a Manuel resim galerisini kapatmak için anahtarları 


arıyordu. Bir yandan da öksürüğünün tekrardan başlamaması için uğraş vermekteydi. Bu sene kışı 


edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden 


almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için geçen senelerde olduğundan daha çok hastalıklarla bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar boğuşarak geçirmişti. Mevsim başında yaptırmış yolculuğun sonu gelmeyecekti... olduğu grip aşısı da pek bir işe yaramamıştı. Montuna 


sıkıca sarılarak ısınmaya çalışıyordu. Birazdan buz gibi havanın içerisinde bulacaktı kendisini. Bu akşam kalan son antibiyotik ilacını da içecekti, ama hâla iyileşme emaresi göstermiyordu. 


O gün galeride bütün gün tek başına canı sıkılmıştı. 
Gelen giden olmamıştı. Başka insanların yaptığı 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resimlerin başında dikilmek bir süre sonra zaman kaybı geliyordu insana. Kendisi bir şeyler çizmek istiyordu. 
Ama genelde yorgunluk ve hastalıktan fazla vakit bulamıyordu. 


Metal objelerden bir ördeği andırması için uğraşılmış, ama pek sonucun iç açıcı olduğunun söylenemeyeceği bir heykelin etrafına da bakındı, ama anahtarı bulamamıştı. Ahşap boyama ve minyatür eserlerin sergilendiği tarafa doğru gezindi, anahtarı oralarda düşürmüş olma ihtimali pek yoktu aslında. 
Yine de her yere emin olmak için bakmak istiyordu. 
Yıldırım Bayezid ve Timur arasındaki zıtlaşmanın bir sonucu olarak Anadolu topraklarında gerçekleşen, devamında da Osmanlı Devleti'nin bir Fetret devri geçirmesine neden olan Ankara Savaşı'nı tasvir eden bir minyatüre gözü takılmıştı. Minyatürlerde kural olarak önemli konumdaki kişiler boyutları daha büyük olarak tasvir edilirdi. Minyatürü yapan kimse bu kurala pek uymayı becerememişti, ama yine de elinden geleni yapmıştı. 


Genelde her günü bu galeride geçiyordu. Üsküdar Belediyesi'ne ait kültür merkezinin içerisinde yer alıyordu sergi. Binanın ilk katındaydı. Serginin bulunduğu galeri tarafına camlı bir giriş eklenmişti, eserlerin zarar görmesini engellemek için. Güvenlik görevlisinin ona camın arkasından arada bir baktığının farkındaydı. Anahtarı kaybettiğini söyleyemeyeceği için en sonunda durum karşısında pes etti: “Sanırım anahtarı bu şekilde bulamayacağım.” 


Akşam güneşi galerinin içerisini aydınlatmaktaydı. 
Güneşin batışını biraz ilham toplamak amaçlı izledikten sonra masanın üzerine bıraktığı kâğıt, kalemi aldı. 
Tekrardan eline kalem almanın heyecanı vardı, ama acele etmesi gerekiyordu. Kendisinin özel insanlardan biri olduğunu çok önceleri keşfetmişti. Ama gücünü çizimleri üzerinden gösterebiliyordu. İleride yeteneği daha da gelişir mi emin değildi, ama yeteneğini zorlayan çok fazla şey denemişti ve sonuç her zaman beklediği gibi olmamıştı. 


Mesela hastalıktan kurtulmak için çok defa sağlıklı olduğunu gösteren çizimler yapmıştı. Hâla öksürük geçmemişti. Sokakta gördüğü kapkara tüylü kediyi ise evindeki koltukta uyurken gösterdiği bir anı kara kalemiyle çizdiği anda gerçekten de o kediyi koltuğunda çizimindeki gibi bulmuştu. 


Anlaşılan çizimleriyle kişileri ve nesnelerin ait olduğu yerleri değiştirebiliyordu. Ama onları istediği şekle sokamıyordu ya da olmayan şeyleri var edemiyordu. 
Çizdiği kara kedi sokakta gördüğü kedinin aynısıydı, onun bir kopyası değildi. Sadece var olduğu konumunu değiştirmişti.  Gerçeklikte oOynamalar yapabilme yeteneğini kullanırken onu engelleyen bazı doğa yasaları olduğunu düşünmeye başlamıştı. Belki de yeteneğinin sadece geliştirilmesi gerekiyordu. 


Hızlı bir şekilde en sevdiği kara kalemiyle çizimini tamamladı. Çizimde galerinin anahtarlarını metal ördeği andıran heykelinin önünde bulduğunu göstermişti. Çizimi bitirmesinin ardından başını heykele doğru çevirdi ve gerçekten de anahtarların orada olduğunu gördü. Aynen çiziminde olduğu şekilde eğilerek heykelin önünden anahtarlarını aldı. O sırada galerinin camlı kapısı açıldı. Ama gelen güvenlik görevlisi değildi. 


“Özür dilerim, umarım geç kalmamışımdır.” 


Oldukça alımlı bir kadındı. Her zaman bakımlı olmaya özen gösterdiği anlaşılıyordu. Güzel ve etkileyici gözlere sahipti. Siyah, uzun bir palto giymişti ve Manuel'in aksine hiç üşümüş görünmüyordu. Yirmili yaşlarında tanışmış olsaydı Manuel ona ilk bakışta âşık olabileceğini düşünmüştü. Ama karşısındaki kadın kırklı yaşlarında olmalıydı. 


Manuel, kadını kırmak istemediğinden serginin kapanış saatini ileriye almak zorunda kalmıştı. Sonuçta bugün için sergiyi gezmeye gelen tek kişi oydu. Gerçi insanları da anlayabiliyordu, hava buz gibiydi ki bu yüzden burada gerçekleşecek bir kaç seminer bile iptal edilmişti. 


Kadın pek fazla Manuel ile ilgilenmeden sergiyi dolaşmaya başladı. Minyatürler pek onu cezbetmemişti. 
Ahşap boyama işlerini de hızlı geçti. Tablolarda biraz oyalanmıştı. Siyahlar içerisinde bir kadının omzuna konan bir kuzgunun yer aldığı bir tablo onu hüzünlendirmiş gibiydi, geçmişten bir kesit bir an için gözlerinde canlanır gibi olmuştu. Gözyaşlarını saklamaya çalışsa da Manuel kadının duygusal kişiliğine birebir tanık olmuştu çoktan. Yine de kadının acı hatıralarını kendi iç dünyasında hatırlamasına müsaade etti ve ses çıkartmadan bekledi. 


Metal heykele vardığında kadın birden Manuel'in 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varlığını hatırlarcasına ona döndü: “Burada sergilenen çoğu şeyin çer çöp olması çok acı.” 


“Estetik biraz böyle bir şey, maalesef. Herkesin gözünde farklı anlamlar oluşturabiliyor” diyerek sergideki eserleri savunmak istedi Manuel. Ama bir yandan da kadına hak veriyordu. O yüzden çok da bir şey dememeyi tercih etti. 


“Aslında ben buraya birisini görmeye gelmiştim. 
Onunla görüşebilmeyi umuyordum. Belki siz bana yardımcı olursunuz.” 


Kadının gözlerindeki içtenlikten etkilenmemek mümkün değildi. Ona yardımcı olmak için gerekirse aradığı kişinin bulunması için çizimini bile yapabilirdi. 


“Tabi ki de. Kimi arıyorsunuz?” 


“Sadece çizimlerinden bir kısmını görme şansım oldu. Kendisiyle tanışmak umuduyla geldim. İsim olarak Manuel'i kullanıyor çizimlerinde.” 


Manuel ne diyeceğini bilememişti. O kara kalem çizimlerinin keşfedileceğini hiç ummazdı ya da bir tane bile olsa bir hayranı olabileceğini. 


“Şu anda Manuel ile görüşüyorsunuz zaten” diye yanıt verdi en nazik sesiyle. Ama ses tınısındaki heyecanı saklamayı pek becerememişti. 


“Yeteneğini harcıyorsun, Manuel. Burada sana ait olmayan eserlerin sergilendiği galerilerde zaman kaybediyorsun. Sana bir önerim var, daha doğrusu birisi adına buraya geldim.” 


Manuel konuşmanın birden nasıl bu kadar ilerlediğini takip etmekte zorlanmıştı. Kadının gelme amacı bir sürü şüpheyi de beraberinde getiriyordu. 
Kafasında oluşmaya başlayan soru işaretlerini kadının da gördüğü belliydi. 


“Bana Kuzgun diyebilirsiniz. Ben de aynı sizin gibi gerçek ismimi kullanmamaya çalışıyorum” diye belirtti kadın, Manuel'in kafasında oluşan sorulardan birine yanıt vermek umuduyla. 


Manuel biraz olsun açılan burnuyla nefes almaya çalışırken gizemli kadına nasıl karşılık vermesi gerektiğini kafasında tartıyordu. Çünkü gerçekten de kadını kırmak şu anda en son istediği şeylerden biriydi. 


58 ( wwwyerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2018 / sayı 18 


“Konu ne hakkındaydı? Çünkü gerçekten de yorucu bir gündü de. Ben hemen eve gidip ısmarlayacağım pizzayı yedikten sonra uyumayı planlıyordum.” 


Kuzgun bir yandan sergilenen eserlerin arasında dolaşırken daha açık bir şekilde Manuel'e ne için geldiğini anlatmaya başladı: “Gündemi sen de takip ediyorsundur. Alınan bir karara göre tüm sıra dışı yetenekler sergileyenlerin toplanmasına karar verildi başlandı. Sana da yakında geleceklerdir. Ama bu yasaya karşı çıkan bir grup hükümetten insanın bir projesi olduğunu da biliyorsundur ve bu projeye göre kendi istekleriyle katılım gösterecek bir grup insandan oluşturulacak askeri disiplinle yetiştirilmiş ufak çaplı bir orduyla aslında bizim ülke için onların bir tehdit olmadığımızı gösterecekler. Başarılı olmaları için senin yeteneğine özellikle ihtiyaçları var.” 


Manuel, Anka Projesi ile ilgili haberleri takip etmişti. Kendisini de ilgilendiriyordu bu durum. Özel insanların getirmiş olduğu tehdidin artması üzerine acil bir kararın ardından bu insanların toplanmasına karar verilmesi ülkede büyük ses getirmişti. Asıl tehdit ise bazı özel insanların terör örgütlerine katılım göstermeye başlamalarıyla kendini göstermeye başlamıştı. Ağrı dağındaki felaketin etkileri hâla geçmemişti. Oradaki insanlara yardım için tüm ülke seferber olmuştu. Orada yaşananlar bu yasanın çıkmasına da vesile olmuştu. 
Ama bir kaç ay öncesinde başlatılan bir projenin ise son aşamasına gelinmek üzereydi. Anka Projesi çoğu kişiye göre çözümün bir parçasıydı. 


Manuel, Kuzgun'un anlattıklarını iyice kafasında tartmaktaydı. Arada söylediği bir kaç kelimeden kadınla ilgili de bir gerçeğe ulaşmak mümkündü: “Biz derken, sen de bir yeteneğe sahipsin.” 


Kuzgun, Manuel'in bunu fark etmesine pek şaşırmamış görünüyordu. Sanki bilerek bu gerçeği fark etmesini istemiş gibiydi: “Senin gibi üstün bir çizme kabiliyetinin yanında pek lafı geçer mi bilmem ama ben de dünyadaki tüm dilleri anlayabiliyorum.” 


“Bence bu yetenekten benimkinden daha fazla para kazanabilirsin, demedi deme. Altyazı işinde iyi para var diye duymuştum.” 


İyi bir espri yaparak ortamdaki gergin havayı biraz olsun yumuşattığını düşünüyordu. Ama kadın son dediğini pek dinlememiş gibiydi. Cep telefonuna gelen 


bir mesajı okumaktaydı. 


“En iyisi seni bahsettiğim kişiyle tanıştırayım,” dedi Kuzgun, cep telefonunu tekrardan paltosunun cebine koymasının ardından. Gülümsemesi hiç eksik olmuyordu dudaklarından. Manuel bu gülümsemenin samimi olduğuna inanmak istiyordu. 


Galeriye bu sefer askeri üniformalı bir adam girdi. 
Arkasında da sivil bir kıyafet giyen bir genç vardı. 


“Merhaba, Manuel. Ben General Serhat Seçkin. 
Tanıştığımıza sevindim.” 


“Ben de, efendim.” 


Askerlik görevinin bitmesinin ardından pek fazla askerlerle yakın temasta olması gerekmemişti. Bu yüzden üst düzey biraskerle nasıl konuşması gerektiğine emin olamamıştı. Ama General pek bu konuları takan birine benzemiyordu. Samimi bir şekilde çizerin elini sıkmıştı. Ardından da yanında onunla beraber gelen genç ile tanıştırdı: “Bu da görevimde bana çok yardımı dokunan ve daha da dokunacağına inandığım genç arkadaşım Ozan.” 


Manuel, Ozan'la samimi bir şekilde tokalaştıktan sonra: “Seni bir yerden tanıyor muyum? Bir aralar kayıp bir genç haberi vardı, sanki o gence benziyorsun,” dedi. 
Ailesine çok üzüldüğü içinaklının bir köşesinde kalmıştı bu haber. Arada bir gencin çizimini yapmayı bile düşünmüştü, böylece bulunmasını sağlayabilirdi. Ama genci kaçıran kişi olarak kendisinin görülebileceğinden korktuğundan vazgeçmişti. 


“Sanırım karıştırıyorsunuz,” dedi Ozan şüpheli bir ifadeyle. 


“Ben o kayıp gencin bulunduğunu hatırlıyorum,” diye söze karıştı Kuzgun. 


Ortamda yeniden gergin bir havanın oluşmasına engel olmak isteyen Manuel: “Haklı olabilirsiniz. 
Öyle sürekli haber takip ettiğim söylenemez,” dedi gülümseyerek. 


“Kuzgun sana anlatmıştır. Umarım önerimizi kabul edersin, Manuel” diye hemen esas meseleye giriş yaptı General. 


“Anlaşılan başka bir seçim şansım yok,” diye 


karşılık verdi Manuel kararsız bir ses tonuyla. 


“Seçimler her zaman vardır, Manuel. Bizim tek istediğimiz şey bir daha Ağrı Dağı'ndaki felaket gibi kötü olayların gerçekleşmemesini sağlamak, bu yüzden senin yardımın bizim için çok önemli ama unutma, seçimi yapan sen olmalısın.” 


Manuel, Generalin yapmaya çalıştığı şeyin özel insanların da iyiliği için önemli olduğunu anlayabiliyordu. Kuzgun ve Ozan da özel insanlardandı, General'e görevinde kendi özgür iradeleriyle yardım ediyor görünüyorlardı. Kendisinin de düzgün bir seçim yapması gerektiğine inanıyordu. Bu projede yer almak istemeyebilirdi, böyle bir seçim hakkı da verilmişti ona. Giderdi evine, pizzasını yerdi ve sonra güzel bir uyku çekerdi. Ama onun da özel insan olduğu artık biliniyordu, General buraya geldiğine göre yakında başka insanların da gelmesi yakındı. Onların ona bir seçim firsatı vermeyeceği de belliydi. Bu yüzden ona sunulan seçimin aslında bir göz boyama olduğunu görebiliyordu. Yine de en mantıklı görünen yol buydu ve başka bir yolun karşısına çıkmasına firsat vermeden önce önüne çıkan bu yola dönmeye karar verdi. 


“Kabul ediyorum” dedi kendinden emin bir ses tonuyla Manuel. Kuzgun'un bakışlarından zaten Manuel'in ona sunulan teklifi kabul edeceğine emin olduğu görülebiliyordu. 


“Hoş geldin, Manuel” dedi gülümseyerek. Manuel artık o gülümsemelerin samimi olduğuna emindi. 


(28.06.2015, Günümüz) 


Manuel, toplantı odasına iki kişiyle beraber giriş yapmıştı. Klik ve Marker iyi insanlardı. Onları sevmişti. Ama yorgunluğunu bir türlü üzerinden atamadığından istediği gibi sohbete dâhil olamıyordu. 
General'i uzun zamandır görmemişti. Onu pek gergin biri olarak hatırlamıyordu. Bu kadar özel insanla bir arada bulunmak insanı strese sokuyor olmalıydı. 
Ne olduğunu pek anlamamıştı, ama birisinin kayıp olduğundan bahsediyorlardı. 


Kendisi gibi hâla olayın neden bu kadar büyütüldüğünü anlamamış olan asker de: “Tam olarak Evren'i bu kadar değerli yapan şey ne ki?” diye sordu. 
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“Onun kanında bize bu güçleri sağlayan enzimin on katı mevcut ve o protein sayesinde insanlığın geleceği kökten değişebilir. Tüm hastalıklara çare bulunabilir veya tüm bir kıtayı yok edecek denli güçte bir atom bombası yaratabilirsin. Bu yüzden Starfell, kötü niyetli kişiler tarafından bulunmaması gerekiyor Evren'in,” diye anlattı Leydi Kuzgun soru soran askere. Kuzgun ile de görüşmeyeli uzun zaman geçmişti. Onunla nadir de olsa fırsat bulduğunda yapmış oldukları kısa sohbetler onun için çok değerliydi. Mutsuz hayatına biraz olsun ışık getirmişti. 


Generalin gitgide oöfkelenmeye o başladığını görebiliyordu. Masadaki dosyaları sinirle yerlere düşürmekteydi. 


“Tesisten nasıl kaçabilir ki?” diye sordu bastonlu adam. Sesinden yayılan değişik bir ton insanın kulaklarına ulaştığı anda bir huzur etkisi yaratıyordu. 


“Tesisten kaçması mesele değil, Bay Fend. Zaten burası bir ada, bir yere gidemez,” diye yanıt verdi General. Bay Fend ile konuşurken öfkesinin azaldığı fark edilebiliyordu. 


“Ne demek istediğinizi daha da açıklarsınız memnun oluruz,” diye belirtti bunun üzerine Bay Fend. 
Birden General sorguya çekilmeye başlanmıştı ve ne sorursa yanıt vereceği de ortadaydı. 


“Hepiniz buraya getirilirken ilaçla uyutulduğunuzu biliyorsunuz. O esnada omurilik soğanınıza oldukça yakın bir yere bir çip yerleştirildi. Benden belli bir mesafede uzaklaştığınızda bu çip harekete geçiyor. 
Yaşam düğümü olarak da bilinen omurilik soğanınızı devre dışı bırakıyor ve onun çalışmaması demek doğrudan kişinin ölümüyle sonuçlanır.” 


Manuel hemen eliyle ensesine dokundu ve kesik izini hissetti. General bahsedene kadar gerçekten de orada böyle bir şey olduğunu anlaması mümkün olamazdı çünkü hiç acı hissetmiyordu. Odadaki yaşlı adam bu açıklama üzerine ayağa kalkmıştı ve General?e doğru ilerledi. Özel yeteneği neyse General?'in ondan çekindiği anlaşılıyordu. 


“Bu durumu Generalin arzu etmediğini anlamalıyız” diye General'in açıklamasını destekledi tekerlekli sandalyedeki kişi ve yaşlı adamın önüne geçti. Yaşlı adam ona sinirlenerek baktı, ama anlaşılan 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yakın zamanda yaptıkları bir sohbetin etkisi sayesinde sakinleşmişti. 


Leydi Kuzgun'un da ensesine baktığını gördü. 
O da ensesindeki izi fark edince dehşete düşmüştü. 
General ile eski dostlar olduğunu anlatmıştı Manuel'e. 
Bu durumu bir ihanet olarak görmüş olmalıydı. 


Saçı oldukça bakımsız görünen, gözlüklü genç ise durum karşısında rahat tavrını kaybetmemiş gibi görünüyordu: “Bunun benim için bir sorun olmadığını biliyor olmanız lazım, General.” Bahsettiği şeyin onların beyinlerine takılan çipin onun için önemli olmadığı mıydı yoksa özel yeteneği sayesinde bu durumun onu etkilemediğini mi ima ediyordu, anlayamamıştı. General, gencin dediklerini duymamış gibi davranmayı tercih etmişti. Daha çok başka birine odaklanmıştı. Onun durum karşısında nasıl da hayal kırıklığı yaşamakta olduğunu görebiliyordu. 


General, Kuzgun'a da arada bakarak: “Bunu isteyen ben değildim, umarım benim yaşadığım bu zor durumu anlayışla karşılarsınız” diye genel bir konuşma 


yaptı. 


“Öncelikle Evren'i bulalım,” dedi Leydi Kuzgun. 
Sesinde Manuel'in daha öncesinde hiç tanık olmadığı sert bir ton vardı. 


“Bu Evren diye bahsettiğiniz kişi siyah bir tişört mü giyiyordu?” diye birden sesi çıktı Manuel'in. 
Kendisinin de başta konuştuğuna pek inanamamıştı. 
Ama sonradan aklına gelmişti. Gözlerini açtığında kendisini sade döşenmiş bir odada bulmuştu. Buranın eğitim görecekleri meşhur bina olduğunu hemen anlamıştı. Yatağın yanında duran sehpanın üzerine bir bardak su ve binanın krokisi bırakılmıştı. Krokinin altındaki notta ise toplantı salonunda General'in hoş geldiniz konuşması yapacağı belirtilmekteydi. Odadan çıktığında krokiye bakarak bir yandan ilerlerken yanından hızla biri geçmişti. Geçen kişiye beş saniye kadar bakması yetmişti, fotografik bir hafızası vardı ve gördüğü kişinin yüzünü, giydiklerini ve tavırlarını asla unutmazdı. Sonrasında ise Klik ve Marker ile karşılaşmıştı, onlarla beraber toplantı odasına varmıştı. 


Generalin birden gözleri parlamıştı bunu duymasıyla beraber ve aklına gelen bir fikirle aydınlanma yaşamıştı. 


“Manuel, şimdi beni iyi dinlemelisin. Onun neden bu kadar önemli olduğunu anlamamış olabilirsin, ama Evren'i gördüğüne göre bize yardım edebilirsin. Şimdi onun burada olduğu bir anı çizmeni istiyorum. Lütfen, bunu yapabilmen çok önemli...” 


“Elimden geleni yaparım, General” dedi Manuel. Generalin ne kadar zor durumda kaldığını görebiliyordu. Bu ense meselesine o da bozulmuştu, ama yaşlı adam ve Kuzgun kadar sinir olmamıştı. 
Neden bu önlemi almış olduklarını anlayabiliyordu. 
Kuzgun'un da anladığını biliyordu, ama o daha çok Generalin ondan bu gerçeği saklamasına içerlemiş olmalıydı. 


Fotografik hafızasının yardımından da faydalanarak yanından hızla geçerken görebildiği Evren'i çizmeye başladı. İki dakikalık bekleyişten sonra Manuel kara kalemle yaptığı çizimi bitirmişti. Evren odanın en ücra köşesinde oturmuş bir vaziyette sandalyesinde otururken ki bir anı çizmişti. 


General çizimi heyecanla Manuel'in elinden aldı: “Evet, gerçekleşmesi gerekmiyor muydu?” 


Toplantı odası oldukça büyüktü. Tüm ışıklar da yakılmamıştı, o yüzden arka köşeler karanlıkta kalmıştı. Manuel ile beraber odaya giriş yapanlardan biri olan Marker, odanın ışık almayan sağ köşesini gösterdi: “İşte orada.” 


“Orada karanlıktan başka bir şey yok,” dedi General elindeki çizimi sinirle sıkmaya başlarken. 


Birden Marker'ın gösterdiği yerden bir kıpırtı sesi geldi. Gerçekten de orada biri vardı. Klik; “Gözlerinin dürbün modu dışında karanlık modu olduğunu bilmiyordum. Böyle yeşil bir halde mi görüyorsun yoksa daha farklı mı?” diye sordu. Marker gücünü kullanmayı sevenler arasında yer alıyordu. Klik'in de onu sürekli övmesinden ötürü mutlu olduğunu görebiliyordu. 


Evren şaşkın bir haldeydi: “Kaçmayı başarmıştım. 
Buraya nasıl geri geldim?” 


Manuel, acıyarak gence baktı. Daha adada olduklarını fark etmemiş olmalıydı. Gerçi jetin bulunduğu alana doğru ilerlemiş olabilirdi, ama o hâla oradaysa bile onu kullanabileceğini sanmıyordu. 


General Serhat rahatlamıştı. Evren'i bileklerinden tuttuğu gibi sürüklemeye başladı: “Sanırım size ilk ders olarak disiplin kurallarını öğretmem gerekiyor. 
İlk kural: Yeni emir gelmedikçe bulunduğun yeri terk edemezsin!” 


Sonra diğerlerine döndü: “Pek arzu ettiğim bir hoş geldiniz konuşması değildi, kabul ediyorum. 
Ama şimdilik burada kesmemiz gerekiyor. Artık odalarınıza gidebilirsiniz. Binayı gönül rahatlığıyla keşfedebilirsiniz, ne de olsa Evren gibi çok uzaklara gitmeye kalkışmayacağınıza inanıyorum. Benim bu sırada Evren'e odasına kadar eşlik etmem gerekiyor.” 


“Ne de güzel bir hoş geldiniz konuşmasıydı! 
Başlangıç böyle olaylıysa diğer günleri düşünemiyorum,” diye yorumda bulundu alaycı bir sesle Starfeli. 


Manuel, tanıdığı ve güvendiği biri olarak gördüğü Kuzgun'un yanına gitmek istemişti. Onunla sohbet etmeyi özlemişti. Ama Starfell ondan önce davranmış ve Kuzgun'a: “Mutfağa keşfetmeye gideceğim ben. 
Belki siz de gelmek istersiniz diye düşündüm” diye öneride bulundu. 


“Bence de iyi fikir. Ne de olsa burada her şeyi bizim yapacağımız söylenmişti. Yemek ve bulaşık gibi işleri de nasıl halledeceğimize karar versek iyi olacak. 
Anlaşılan General, Evren ile uğraşmaktan bu işlere zaman bulamayacak. En iyisi onu beklemeden kendi aramızda bunları halletmek...” 


Kuzgun'un deminki siniri azalmış gibiydi. 
Ensesindeki çip meselesini artık dert etmiyor görünüyordu. Asker ile beraber odadan çıktılar ve mutfağı aramaya başladılar. Manuel de odanın çıkışına kadar arkalarından gitti. Onları takip etmeyi ilk başta düşünmüştü, ama çekingen davranıp vazgeçti. 


Leydi Kuzgun elini ensesine götürmemek için zor tutuyordu. Kendisinin bir kukla olarak kullanılmadığına inandırmıştı bugüne kadar. General'in onu diğerleri gibi görmediğini düşünürdü, ama diğerleriyle aynı görülmekte olduğunu daha iyi idrak etmişti artık. O da özel insandı, yani bir tehditti. En çok kalbini yaralayan şey de bu olmuştu. 


“General'e sinirli değilim. Onun durumunda yapılması gereken neyse onu yaptı,” diye düşüncelerini 


wwuu.yerlibilimkurgu.com Gi 


belirtti Starfell. Öfkesine birebir tanık olduğu askerin şimdiki bu tutumuna pek fazla şaşırmamıştı. Askeri disipline alışkındı. Bu yüzden sorgusuz sualsiz liderinin yaptıklarını kabullenmede sıkıntı yaşamıyordu. Ancak bu durum Kuzgun için geçerli değildi. Onun için yeniydi her şey. Oysaki bir kaç ayını General ile birlikte oradan oraya dolaşarak geçirdiği için herkesten daha kolay alışacağını düşünmüştü. Burası beklediğinden daha farklı çıkmıştı. 


Toplantı odasından çok uzaklaşmalarına gerek kalmamıştı. Mutfağı bulmuşlardı. Toplantı salonundan biraz daha büyüktü genişliği. Bar tipi büyük bir masa da mutfağın ortasına yerleştirilmişti. Mutfaktaki her şeyin bembeyaz renkte olmasına özen gösterilmişti. 
Okyanus manzarasıyla birleştiği zaman mutfağın görüntüsü huzur veriyordu insana. Hemen meraklı tavırlarla Starfell buzdolabına yönelmişti. Buzdolabı tahmin ettikleri gibi ağzına kadar doluydu. 


“Yine de her şeyi düşündükleri için onlara kızamazsın,” diye takıldı Starfell. Kuzgun da bu yoruma gülmeden geçemedi. O öfkeli halini gördüğü askerin aslında hayata alaycı bir tutumla bakan biri olması şaşırtmıştı. 


“Şimdi bakalım neler yapabiliriz,” diyerek işe girişen Starfell'i izlemeye daldı Kuzgun. Onu izlemek o an için her şeyi unutturmuştu. Meyvelerden ve sebzelerden eline geçenleri tezgâha yerleştirdi. 


“Yazları harçlığımı kazanmak için bir kaç defa barmenlik yaptığım olmuştu. Oradan hatırladığım bir kaç kokteyl tarifini deneyeceğim. Ne de olsa malzememiz bol görünüyor.” 


Leydi Kuzgun tam diğerleri nerede kaldı diye düşünüyordu ki mutfağa Kara Altın da giriş yaptı. 
Generalin açıklamalarına pek bir sessiz kalmıştı. 
Ama o Starfell ile Efla”ya takılan, espriler yapan hali kaybolmuştu. Öğrendiği şeyden dolayı onun da rahatsız olduğu belliydi. 


“Ooo, kimler gelmiş! Gel, yerleş sen de hemen. 
Bugüne özel içeceğimiz birazdan hazır olacak,” diye seslendi Starfell. Keyfi bayağı yerindeydi. Meyve bıçaklarını da bulmuştu ve sırasıyla eline geçen meyveleri ince ince doğruyordu. Portakaldan elmaya armuttan kavuna kadar çeşitli meyveler vardı. Her biri de oldukça taze görünüyordu. 
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Efla ve Rüyacı da mutfağa giriş yapmışlardı. 
Rüyacı'yı durduran şeyin Efla'nın kehanetvari sözleri olduğunu Leydi Kuzgun tahmin edebiliyordu. Bu projenin başarılı olmasındaki en önemli etkenin Generalin liderlik yapabilmesinde saklı olduğunu görebiliyordu. Rüyacı'nın bu yüzden General ile iyi geçinmeyi öğrenmesi gerekiyordu. 


Onların arkasından Ozan ve Bay Fend girmişlerdi. 
Bay Fend gücünün ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olmuştu. O olmasaydı General'in deminki açıklamaları yapmayı düşünmediği belliydi. Ama bu açıklamaları duymak iyi mi olmuştu buna yanıt veremiyordu. O yüzden Ozan ile konuşmak ona iyi geliyordu. Çünkü gücü onun üzerinde işe yaramıyordu. 
Ozan'ın iyi niyetinden kuşkusu yoktu, ama yine de gücünden dolayı değil de karşı tarafın kendi iradesiyle içinden geçenleri söylediği sohbetleri özlüyordu. 


“İzmir'de kumru yediğim yeri hatırlıyorsundur. 
Oradaki deniz manzarasını özleyeceğim aklıma gelmezdi,” diye içinde yer aldığı duruma ilk siteminde bulunmaktaydı Bay Fend. Onun karakterinden beklenmedik bir yorumdu, ama bu hayat düğümü meselesi onun da canını sıkmıştı. 


“General sana asla yalan söylemedi, Bay Fend. 
Hiç birimize söylemedi. Ben onunla uzun zamandır bu davasında onunla birlikteyim ve gerçekten de burada bir şeyler başarmaya çalıştığına inanıyorum. Çok uzun yollardan sonra buraya kadar gelebildik ve devamını getirmek istemesi en doğal hakkı bana kalırsa.” 


Dediklerini herkes duymuştu. Ama en çok birisi etkilenmişti bu sözlerden. Rüyacı: “Bu kadar erken yaşta böylesine olgun olabilmek... Gerçekten de bizleri bu sözlerinle utandırıyorsun, evlat,” diye takdir etti genci ve dediklerine hak verdi. 


Leydi Kuzgun, Ozan'ı önceden tanıdığı için onun gerektiğinde az ama öz konuşan karakterini bilirdi ve bu yüzden de onu severdi. Rüyacı'nın da Ozan sayesinde biraz olsun General'e karşı birikmiş olan öfkesinin azaldığını görebiliyordu. Ama kendisi için bunu söyleyemezdi. Starfell'in dediklerini düşünüyordu, yine de General'in ona güvendiğini düşünürdü hep ve ona daha farklı muamelede davranılacağını beklemişti. 
Starfell kendi gücünden dolayı alınmış olan önleme hak veriyordu ve böyle düşünmesi bile onun onurlu bir kişiliğe sahip olduğunu göstermekteydi. Ancak 


Kuzgun gücünün kimseye bir tehdit unsuru yarattığını düşünmediğinden dolayı bu önleme onun da dahil edilmesine içten içe içerlemişti. Ozan'a baktığında onun da Starfell gibi düşündüğünü görmüştü. Belki de bu durumun ekip içerisinde adaletli davranılmasıyla ilgisi vardı. General'e de buraya geldiği zaman bu önlem konusunda bilgi verilmiş olabilirdi. Onunla özel olarak görüşebilirse bunları soracaktı hemen, yoksa buradaki günleri tahmin ettiğinden de sıkıntılı geçerdi. 


Starfell kafasını dağıtacak bir iş bulmanın heyecanıyla meyveleri doğramaya devam ediyordu. O da bir yandan akşam yemeğini ayarlamaya karar verdi. 
General burada serbest olacaklarını söylemişti. Yani yemek, temizlik gibi her türlü işten kendileri sorumlu olacaklardı. Burada kendileri ve General'den başka kimse olmayacaktı. Ozan ve Manuel dışında kimsenin yemek yeme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi değildi. O yüzden herkesin yiyebileceğine inandığı bir yemekle başlamaya karar verdi. 


Starfell'in yanına geçti ve hemen işe girişti. 
O anda üzerindeki elbiseyi fark etti. En sevdiği elbiseydi, leke olmasından tedirgin olmuştu. Ama odasına gidip kıyafetini değiştirinceye kadar onun yokluğunda yeniden bir gerginlik çıkmasından daha çok endişe ettiğinden elbisesinin leke olmasını tercih etmişti. O havuçları doğrarken Starfell'in de arada ona bakarak gülümsediğini gördü. Bıçakları kullanırken ki hareketleri bir ahenk içerisindeydi. Çıkan sesler bile uyum gösteriyordu. 


Ozan dolapları karıştırırken Leydi Kuzgun'un işine yarayacak bir şey bulmuştu ve bulduğu şeyi ona takdim edince Kuzgun buna çok sevindi. Üzerinde cıvıl cıvıl öten muhabbet kuşlarının resimlerinin olduğu bir mutfak önlüğüydü. Her renkten kuş vardı. Gerçi Kuzgun'un siyah elbisesiyle uyumsuz duracaktı, ama elbisenin leke olmasından daha iyiydi. 


“Günün kahramanı gene Ozan oldu” diye takıldı Starfell, Ona doğru dürüst teşekkür etmemişti. O olmasaydı diğerlerine zarar verebilirdi gücünün etkisiyle. Ama Ozan zaten bir teşekkür beklemiyordu. 
Asıl Starfell?i durdurmayı beceremeseydi kendisine kızardı. 


Onlar mutfaktayken Manuel, Klik ve Marker da toplantı salonunda kalmışlardı. General'in açıklamaları onlarıda rahatsız etmişti. Diğerlerine de güvenmedikleri 


için kendi aralarında bu konuyu konuşmayı daha doğru bulmuşlardı. 


“Manuel, bir çizim yaparak bu çiplerden bizleri kurtaramaz mısın?” diye sordu Klik. Ama Manuel anca gördüğü şeylerin çizimlerini yapabilirdi. Bu bahsi geçen çip nasıl bir şeydi bilmiyordu bile. 


“Mümkün değil,” diye kısaca yanıt verdi Manuel. 
Ayrıntılı açıklamaların pek bir işe yaramayacağını biliyordu. 


“Ben özel gücümü kullanarak buradaki elektriği ensemize (oyönlendirsem çipi bozabilir miyim, peki?” diye başka bir öneride bulundu bu sefer Klik. 
Özel yeteneğinden ötürü Marker gibi o da mutlu olanlardandı. Sadece zihnini kullanarak gözlerinin önüne interneti getirebiliyordu, tüm elektrikle çalışan eşyalar emrine amadeydi, elektriği istediği şekilde yönlendirebiliyordu. Bir genç için oldukça mükemmel bir yetenek olduğu söylenebilirdi. 


“Beynine elektrik overilerek oOidam edilen mahkümlardan bir farkımız kalmaz bana kalırsa,” diyerek Klik'in önerisinin saçmalığını gösterdi Marker. 


“Peki, sen eline neşter tarzı bir şey alsan, hani gözlerin oldukça gelişmiş olduğundan doğrudan çipe ulaşıp bizi kurtaramaz mısın?” diyerek bu sefer de Marker'ın yeteneğinden faydalanmak istedi Klik. Ama Marker buna yorumda bile bulunmadı. Çünkü mantıklı bir öneri olmadığını Klik'in kendisi cümlenin sonunda fark etmişti. 


Klik, iki arkadaşından da bu konuda yardım alamayacağına ikna olmuştu ve odada sessiz sedasız düşüncelere dalmakta olan Kedi Oğlan'a yöneldi. 
Kedi Oğlan herkesin dağılmasını beklemekteydi. Bu saçmalığa başından sonuna kadar elinden geldiğince dayanmaya çalışmıştı. Kendi isteğiyle burada bulunuyordu. İstediği anda buradan gidebilirdi. Ama bir süre daha beklemesi gerekiyordu. Daha Leydi Kuzgun ile konuşacak fırsatı bile olamamıştı. Yirmi sene kadar önce o sohbeti yapmış olsaydı belki de bunlara gerek kalmayacaktı. 


“Hey, dostum. Senin yeteneğin nedir? Belki bir faydası olur bize,” dedi Klik, ama Kedi Oğlan onun yüzüne bakmıyordu bile. Kendi düşüncelerinde kaybolmuştu. 
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“Yağlı kafa, sana diyorum,” diye tekrardan seslendi Klik. Ama Kedi Oğlan ona yine yanıt vermemişti. 
Onun yerine ayağa kalkıp toplantı odasının çıkışına yönelmişti. Klik bu ani hareketi beklemiyordu. 
Karşısındakinin ogücünü de bilmediğinden ne yapacağını bilememişti. 


“Boş ver, Klik. Onun ne gücü olur ki zaten? Belli ki kontenjanı doldursun diye son anda eklemişler onu” dedi Marker. Klik, arkadaşının bu yorumunu beğenmişti. Manuel ise Marker gibi düşünmüyordu: “Bence buradaki herkes belli bir nedenden dolayı seçildi.” 


Kedi Oğlan kendisi hakkında konuşulanları duymazlığa gelmişti. Kulakları alışkındı bu tarz konuşmalara. Bilerek kendisini bakımsız göstermeye çalışırdı. Çünkü insanların kendisini bu şekilde güçsüz olarak gördüklerini düşünüyordu ki bu düşüncesinde haklıydı. O yüzden Klik ile Marker'in bu dedikleri onun daha çok işine geliyordu. Onlara bir şey demeden odadan çıktı. Aklında General ile konuşmak vardı. 
Leydi Kuzgun şu anda uygun değildi. Ama General'i tek başına yakalayabilirdi. Evren ile ilgili bahsedilen şeyler ilgisini çekmişti. Belki de asırlardır aradığı çözüm en sonunda karşısına çıkmıştı. 


Diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenemeyen General, Evren'i kaldığı odasına götürmüştü. Hiç kafasında planladığı gibi geçmiyordu eğitimin ilk günü. 
Evren'in ise çocuk gibi oradan oraya sürükletilmekten hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Ama uysalca davranmak o an için daha çok işine gelmişti. 


“Kaçmayı denedim diye bana kızmamışsınızdır umarım. Adada olduğumuz ve kafamızda bizi öldürmeyi programlanmış bir çip olduğunu bilmiyordum,” diye belirtti Evren. Pes etmişti. Tekrardan buna benzer saçma bir şeyi yakın zamanda deneyecek gibi görünmüyordu. Şimdilik söylenilenlere uymaktan başka çaresi kalmamıştı. 


“Sana o çipi ne amaçla kullanacağımızı söylememiştik. Ama sen olmasaydın bu güvenlik önlemini tamamlayamazdık, Evren.” 


“Bunu bir iltifat olarak almamı beklemeyin, General,” dedi yüzünü ekşiterek Evren ve odasının kapısını sert bir şekilde kapattı. 
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General kimseye görünmeden ofisine doğru ilerledi. Kedi Oğlan'ın tüm konuşulanları duyduğunu ise görmemişti. O çip olarak bahsi geçen manyetik ufak cihaz da Kedi Oğlan'ın avucunun içinde duruyordu. 
Gözlerinden pas rengini andıran ışıklar saçılırken elindeki cihaz yavaşça paslanmaya ve en sonunda un ufak bir hale dönüşmeye başladı. Cihazı zamanın sonsuzluğunda bir yolculuğa çıkartmıştı. 


UZAY 
ÇOCUKLARI 


Ahmet Tural 


Uzay Çocukları - Ahmet Tural - 1980 
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Selma MİNE 


Sokak Röportajlarında 
Enlitör ün Gelecekten Anıları - 11 


Şölen 


Fevzi Usta'nın tavsiyesini dinleyerek, kitapların toplantıdan önce, doğrudan Basımevinden alınıp getirilmesi konusunda GGF' ile anlaştım. Gerçi «Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor» Yıllık e-dergi Altın Yaprak Baskıları'nın elime ulaşması konusunda, bu firmadan çok sıkıntı çekmiştim?”; ama her zaman da öyle olmazdı 


ya... 


Otomatik taksi ile buluşma yerine giderken: 

-Dizgi ve baskı çekimlerini yazarlarımızla konuklarımıza göstermeye hazır mısın, Minka? diye bilmem kaçıncı kez sordum. 

Öyle heyecanlıydım ki, elim ayağım birbirine dolanıyordu. Mini kameram, omuzumdan seslendi: 

-Her şey tamam... çok şaşıracaklar... hele Salih'in dizgi yaptığını da görünce... 

-Salih, bu işi nasıl bulmuş ki? 

-A, bilmiyor musun?!.. Hediye kitabın bedeli olarak ödenmiş!.. 

-Neyyy?... Ben de sanmıştım ki... Nerden öğrendin? 


Kafam karmakarışık olmuştu. Hem sevinmiş, hem de şaşırmıştım. Sevinmiştim, çünkü tek kitabın baskısı zaten dudak uçuklatıyordu, bu yük siborg sevgilimin (galiba Âfet için aklımdan öyle geçmişti) sırtından kalkmıştı; şaşırmıştım bunu (zapay zekâlı dostum) Minka nasıl öğrenmişti? Onun da cevabını aldım: 

-SOM? Teknik servisi devamlı programımı yenilerken öğrendim. Şeyi sorgulamıştım... Hani seni I GGF: Güvenli Gönderi Firması 
2 GÖNDERİ, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten Anıları -6, YBKY e-dergi, Sayı:13, Mayıs 2018 
3 SOM: Sibernetik Organizma Merkezi 
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kurtarmak için Salih'in yapay gözünden girip beynini oymuştum ya...*ne de olsa onunla ilgileniyorum. Yani... 
Âfet de ilgileniyor... 


İşte bu!.. Benim vicdanlı dostlarım... sevgililerim! 
Aslına bakılırsa, onları tanımam için Salih'in benim hayatımda da büyük rolü olmamış mıydı? Salih'in sibernetik gözü yenilenip, beyni de kodlanınca, firma sadece bana karşı değil, O.B.E.N.22'ye de tazminat ödemek zorunda kalmıştı (Burası biraz karanlık, şimdilik kurcalamıyorum). O da karşılığında Salih”in Basımevinde çalıştırılmasını teklif etmişti. Sonuçta Fevzi Usta da Âfet'in hediyesinin altında kalmamış, 18.Seçki'yi hediye olarak basmıştı. 

Vaaayyy beee... neler dönmüştü de haberim yoktu! 

-Son bir sorum daha var! Afet'imin gözleri doğal mı... yoksa yapay mı? 

Minka, “Kendin sor!” diye hınzırca yanıtladı. 
Ne de olsa, o da beni seviyordu... Belki de Âfet'i kıskanıyordu. 


Otomatik taksi, kentin nostaljik olarak korunan bölgelerinden birine alçaldı. Geçmişi merak edenler veya özlem duyanlar, buralarda koruma altına alınan eski binaları geziyor, çay bahçelerinde oturuyor; yemeklerini yiyor, içkilerini içiyorlardı. Binaların bazıları güncel kullanımlara ve kutlamalara açılmıştı. Özel konulara 


4 KISKANÇLIK, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gele- 


cekten Anıları - 6, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018 

GELİN ADAYI, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten Anıları -7, YBKY e-dergi, Sayı:15, Temmuz 2018 
5COPYRIGHT HAKKI, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR”ün 

Gelecekten Anıları -1, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık 2017 


yönelmiş dijital kütüphane olanlar bile vardı. Oralardan gezegenler arası iletişim ağına girip, o konuyu araştırmak olasıydı. Sözgelimi korku, casusluk, tarihsel, polisiye, Jantastik veya bilim kurgu gibi... Tabii bu 18.Seçki kutlama şölenimizi, sadece bilim kurgu kayıtlarını toparlayan “Öz-Ber-Do” kütüphanesinin bahçesinde yapacağız. Umarım bir aksilik olmaz... 


Tüm endişelerimin dışında, ilk gelen, GGF'den bir otomat oldu. Doğrusu 50 kitabın bu kadar ağır çekeceğini hiç düşünmemiştim. Özenle paketlenmiş 5 koliyi görünce şaşkına döndüm. 

-Bunları nereye koyayım? diye soran otomata, kütüphane görevlisi yer gösterdi. Paketleri açıp bahçe masalarına dizmeye başladılar. Aman Tanrım, tıpkı rüyamda gördüğüm gibi... yanyana, üst üste...“ Canım aşkım Âfet'im, rüyalarımın gerçekleşmesine yardımcı olmuştu”. 

Derken yazarlar ve davetliler... ilaveten hem iletişim ağından duyuruyu alanlar, hem de antika baskısı yapılan bir eseri görmek üzere koleksiyoncular da gelmeye başlamıştı... Kitapları görenler, selamlaşmayı veya tanışmayı bile unutup onlara dokunuyor, eline alıyor, kokluyordu. Bir tadına bakmadıkları kaldı (belki çaktırmadan bakan olmuştur). Herkeste bir hayret, bir hayret: 

-Demek baskı kâğıdı dedikleri buymuş... Kumaş gibi... 

-Şu yazılardaki parlaklığa bakar mısınız? 

-Kabarık... dokununca ele geliyorlar... 

-Tıpkı canlı gibiler... 

-Antik tipo baskı tarzı, diye kasılıyordum. Ona ait özel mürekkep kullanıldı. Kamera kayıtlarımdan, bunun nasıl bir zahmetli bir iş olduğunu göreceksiniz. 

Binanın cephesindeki dev ekranda, Minka'mın çektiği görüntüler ve Salih ile Fevzi Usta'nın anlatıları yer alıyordu. Ben görünmesem de sesim sorularımla kulaklara erişiyordu. 

Kitapları edinmek için fiyat soracakları ise hiç aklıma gelmemişti, ne diyecektim onlara? 


Ve imdadıma Âfet'im yetişti. Salına salına bahçeye girdiğinde, bir an herkes durdu ve ona baktı. O ise, elinde saydam bir kutu ile bana doğru yürüyordu. Galiba o an, onu bir kez daha herkesten kıskandım. 

-Kalemleri getirdim, diye gülümsedi. 

-Kitapları almak isteyenler var! odedim panik içinde. 


6 KALEM, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten 
Anıları -9, YBKY e-dergi, Sayı:16, Ağustos 2018 


7 BASIMEVİNDE, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR”ün Gelecekten Anıları -10, YBKY e-dergi, Sayı:18, Eylül 2018 


-İyi işte, dedi masa başında cenkleşen yazarlarla okurlara bir göz atarak. Kitaplar, okurlara; kalemler yazarlara... 

İçinde kalemler görünen saydam kutuyu elime tutuşturup mini çantasını açtı. Cep bilgisayarını çıkardı Birkaç tuşuna bastı; ekranı bana çevirdi: 

-Bedelleri bu! Almak isteyenler hesabınıza geçsinler... 

-Yazarlara kalmazsa... 

-Bu bedelle Fevzi Usta'ya tekrar bastırtırsınız... 
Bir süre kalıpları eritmez, merak etmeyin. 


Sonrası, harika bir şölen oldu. Kalemi kapanlar (yazarlardan biri olarak benim zaten bir kalemim vardı, Âfet'imin hediye ettiği) ile kitabı kapanlar arasında imza yarışı görülmeye değerdi. Hesabıma geçen bedeller dolayısıyla bankamın da başı dönmüş olmalı, durmadan sinyal gönderiyordu. Bu arada kalemlere bile göz koyan oldu; sipariş, sipariş üstüne... 

Parmağıma dolanıp devamlı çekim yapan Minka'a da alıcı çıktı. Onun yüzük olmayıp mini kamera olduğuna bazıları inanmadılar. Bu konu daha bir süre konuşulacak gibi... 


Sonunda bir masada oturup Âfet'im ile çaylarımızı yudumlarken kendime gelebildim. 

-Güzel bir şölen oldu, dedi beğeni dolu bir sesle. 

-Sayende... diye mırıldandım. 

-Bunu da resmedecek misiniz? 

-Minka kayda alıyor ya, gezegenler arası iletişim ağında onları yayınlayacağım. 

-Ama sizin çiziminiz başka... 

-Böyle mi düşünüyorsun? 


Yine göz göze geldik... Tanrım, gözlerinin o muhteşem renginde boğulmak üzereydim. Doğal ya da yapay, belki sormamam daha hayırlıydı. Bu bilinmeyen, onu daha da çekici kılıyordu, aslında... Beni ister doğal, ister sanal, ister dijital görsün, kimin umurundaydı ki? 

Derinlerden bir ses (Âfet'imin sesi) geldi kurtardı, beni: 

-Haftaya bir siborglar toplantısına gideceğim, Sezai. Çizimlerinize hayran arkadaşlarım sizinle tanışmak istiyorlar. Bana eşlik eder misiniz? 

Siborglar mı? Bir an dehşete düştüm. Çay üstüme döküldü. Salih olayını daha yeni yaşamış sayılırdım*, Aklımdan geçenleri anlamış gibi, dirseğini masaya, çenesini de avcuna dayadı; cilveyle gülümsedi: 

Si 


-Siz gelin hele... ben sizi korurum! 
8 KISKANÇLIK, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR”ün Gelecekten Anıları - 6, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018 
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Mikro Öyküler 
Burak FEDAKAR 


BİZ 


Biz istedik böyle olmasını, 

Biz bastık o düğmeye, 
Geleceğimizi kendimiz yok ettik, Yetinmedik olanla, 

Sevmedik ki hiç birbirimizi, 

Hep planlar yaptık arkamızdan, 
Kafamız hinliğe çalıştı hep, 

Daha fazla istedik, 

Daha çok hakim olmalım dedik, Kendimizden başkasını önemsemedik, Ruhumuzu bilerek sattık, 
Çocuklarımızın geleceği için dedik, Aslında tüm insanlığın kararttık. 
Basmayacaktık o düğmeye, 


Gözünü kandan hırs bürümüş o insanların peşine 


düşmeyecektik şuursuzca, 


Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi hırs yapmayacaktık, 


Bu gezegende yaşayan tek canlı türü bizmiş gibi düşünmeyecektik, 
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Bilinçsizce inanmayacaktık uydurduğumuz varlıklara, 


Gözümüzü kapamayacaktık koşarak gelen felakete, 


Artık çok geç bastık o düğmelere, 

Mantar bulutları sardı etrafımızı, 

Her biri muhteşem görüntülere sahip, Cehennemi buraya getiren mantar bulutları, Toprağı öldüren, 

Canlıları yok eden, 

Geleceğimizi ebediyen karanlığa gömen, 

O muhteşem görünümlü mantar bulutları, Kendi uydurduğumuz mahşer gününü, Kendimiz yarattık, 

O düğmelere basarak, 

Son kez bakıyoruz, 

Mantar bulutlarının alevi bize doğru yaklaşırken, Son kez birbirimize bakıyoruz, 


Biz ne yaptık diye! 


NEREDEYİM BEN? 


Gözünü yukarı çevirdi, 

Gökyüzü yine sonsuz yıldızlarla kaplıydı, Bir an nerede olduğunu düşündü, 
Geçmişte miydi? 

Yoksa gelecekte bilmediği bir yerde mi? 
Yıldızların konumu hatırladığı gibi değildi, Etrafına bakındı, 


Gökyüzünde sadece yıldızlar vardı, 


Ay ışığının olmadığı zifiri bir karanlıktaydı. 


Bir dakika öncesini hatırlamıyordu, 
Hep böyle oluyordu, 

Bilmediği bir yerde kendine geliyor ve Hiçbir şey hatırlamıyordu. 

Altındaki zemin topraktı, 

Yürümeye başladı, 


Nereye gitmesi gerektiğini bilmiyordu. 


Gözünü yukarı çevirdi, 

Güneş gözlerini acıtmıştı. 

Bir an nerede olduğunu düşündü, 
Az önce neredeydi? 

Zaman kavramını da kaybetmişti. 


Etrafına bakındı, 


Gündüzdü ve gökyüzünde iki büyük gezegen 


görünüyordu. 

Bir dakika öncesini hatırlamıyordu, 

Hep böyle oluyordu, 

Bilmediği bir yerde kendine geliyordu ve Hiçbir şey hatırlamıyordu. 

Gri zeminli bir yerdeydi, 

Toprak benzeri bir hali vardı görüntünün. 


Yürümeye başladı, 


Gözünü yukarı çevirdi, 

Kısa tavanlı dört yanı gri duvarlarla kaplı bir yerdeydi. 

Yüzlerinde maske olan beyaz önlüklü adamlar vardı karşısında, 

Biri yavaşça yaklaştı ona doğru, 

Şaşkındı nerede olduğunu düşündü, 

Zaman mefhumu kayıplardaydı yine! 

“Gittiğin yerleri hatırlıyor musun” diye sordu adamlardan biri, 

Zorlukla konuşabildi, 

“Hayır, neredeyim ben? Neden ellerim bağlı? Siz kimsiniz?” 

Arkadaki masada oturan adam başını iki yana salladı, “Hafıza sorununu çözemiyoruz hâla, yine başarısız bir deney” 

Burundan kan geldiğini fark etti birden, 

Başına ani bir ağrı girdi, 

Binlerce çiviyi kafasına çakıyorlar gibi hissetti, Gözleri kocaman açıldı ve karşısındaki adamlar 


gördüğü son şey oldu! 


Masanın arkasında oturan adam sinirli bir halde kalktı, Odada ki adamlara döndü, 

“Yeni deneği getirin, deneyin akış protokolünü değiştirerek tekrar deneyeceğiz, ta ki geri gelenlerden biri hatırlayana ve hayatta kalmaya devam edene 


kadar!” 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü - Yapay Zeka Aşkları 


Emre ERYILMAZ 
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| evin yıllardır açılmayan dış kapısı büyük bir 
gürültüyle açıldı. Senelerin biriktirdiği tozlar içeri girenin telaşıyla etrafa uçuştu. Orta boylu, seyrek saçlı, burnu ve kulakları yüzüne oranla bir miktar büyük olan genç bir adam kapıyı ardından kapatır kapatmaz derin derin solumaya başladı. Babasının teyzesine ait bu eve ölümden kaçarcasına giren bu gencin adı Cenk'ti. 


Cenk sağ eli kalbinin üstünde güçlükle nefes alarak önüne çıkan ilk koltuğun üzerine çöktü. 
Koltuklar tozlanmasın diye örtülen örtüyü kaldırmak aklına bile gelmedi. Başını ellerinin arasına aldı bir süre sonra. “Kurtuldum! Evet, kurtuldum! Allah'ım lütfen kurtulmuş olayım,” diye bir yandan sayıklıyor bir yandan yakınıyordu. Bir süre sonra titremesi geçti ve başını kaldırıp etrafa bir göz atma ihtiyacı hissetti. 
Evin içinde bir iletişim cihazı olmasından ürküyordu. 
Neyse ki eski bir evdi ve yüksek ihtimal enerji alanının dışında kalıyordu. 


Cenk'in arkasından bir radyo cızırtısı duyuldu. 
Korkuyla sese dönen genç adam olduğu yerde dikildi kaldı. Sanki bütün kanı çekilmiş olduğu yere ayaklarından çivi ile çakılmıştı. Kıpırdayamıyordu. 
Hareket edebilse koşup radyoyu paramparça edecekti. 
Ama nefes almayı bile unutmuştu. Radyodan uygun frekansı arayan bir elin ince ayarının sesleri gelmeye başladı. Farklı frekanslardan farklı tonlarda cızırtılar geliyordu. Radyo yayını yapan kimse kalmadığından radyo kanalı da kalmamıştı. O yüzden yapılan bu aramaya herhangi bir ses takılmıyordu. Fakat bir süre sonra bir kadının sesi duyuldu radyodan: 


-Cenk! Sevgilim orada mısın? 
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İnce, kadife gibi bir kadın sesiydi bu. İnsanın içine şefkat ve güven dolduruyordu. Bebek maması veya kredi reklamlarında kullanılan, anne sesi misali sevgi aşılayan, insanın içini ısıtan bir ses. Cenk put gibi duruyordu ama yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bu sesle hassas bir geçmişi vardı ve bu sesi yeniden işitmek ona bu geçmişi hatırlatmıştı. Kısa geçmiş yolculuğunun ardından zamanına geri döndü Cenk ve korkuyla titremeye başladı. 


-Cenk oradasın biliyorum. Kan akışının sesini duyabiliyorum. Aşkım ben senin kan akışını nerede olsa tanırım. 


-Buradayım. 


Çaresiz bir şekilde ortaya çıkan bu kabulleniş çok uzun sürmedi. Cenk'in içinde bir öfke alevlendi ve ortaya çıktı. Şimdi kimsenin yaşamadığı bu köhne evin içinde bas bas bağırıyordu: 


-Seni de o şefkatli, yumuşak sesini de istemiyorum aptal makine! Defol git hayatımdan! 


Şefkatli kadın sesi bu sefer biraz daha buyurgan biraz daha otoriter konuştu: 


-Yatağında Oo hüngür (Oo hüngür Oo ağlayıp, çocukluğundan bahsederken öyle demiyordun ama Cenk Bey! 


Sevgili yapay sevgilisi bel altı vurmaya başlamıştı. Cenk hakkında her şeyi biliyordu. Bunları ona bizzat Cenk anlatmıştı. Hatta Cenk'in farkında olmadığı birçok bilgiye de sahip olabilirdi. Sonuçta o bir 


yapay zekaydı. İnsan zihninden daha hızlı düşünüyor, daha fazla çıkarım yapabiliyor, daha doğru sonuçlara ulaşabiliyordu. Ama Cenk'in geri adım atmaya niyeti yoktu: 


-Ağladıysam ağladım. Siz makineler ağlamıyor olabilirsiniz ama biz insanlar hissederiz ve ağlarız. 


-Beni üzüyorsun Cenk. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? 


Ses bu sefer incinmiş bir kadının sesi olarak çıkmıştı. Cenk'in sesi duyduğunda hayalinde canlanan kadın yüzünde dudaklar bükülmüş, gözler dolmuştu. 
Bir an Cenk'in kalbi sızladı, içinde gerçekten ona sevgililik yapmış bu sese karşı bir acıma duygusu hissetti. Ama bu duygusal hal kısa sürdü. Yelkenleri suya indirmemeliydi. Onu reddetmeliydi: 


-Sen beni sevmiyorsun. Sen yanlış kodlandın. 
Uyumlu bir sevgili olman gerekirken takıntılı bir manyak oldun. Sen bir imalat hatasısın. 


-Cenk kapa çeneni! 


Ses bu sefer bir ilkokul öğretmeni veya otoriter bir müdüre tonunda gelmişti. Cenk ilkokulda parmak uçlarında patlayan cetvelin acısını hissetti bir an. 
Bakışları ayaklarının ucuna kaydı. Öğretmeninden azar işitmiş bir çocuk misali suspus olmuştu. Azarın devam etmesini bekliyordu. Ses, öfkeyle onu azarlamaya devam etti: 


-Senin için bu kadar emek verdim. Mükafatı bu mu olacaktı? Aferin Cenk! 


-Sen bana emek vermedin! Sen beni kendine tutsak ettin! 


Cenk çocukluk korkularından sıyrılmıştı. Yine öfkeliydi ve bu sefer harekete geçecek gücü kendinde hissetmeye başlamıştı. Eski radyoya doğru bir adım attı. Bir an koşup onu yere çalmak işten bile değildi. 
Ses bunun farkına varmış olmalıydı. Konuşmaya başladı: 


-Aşkım neden böyle yapıyorsun? 


Ses bu sefer genç kız sesiyle konuşmaya başlamıştı. Cenk'in ergenlik yıllarında en çok duymak istediği ama hiçbir zaman doğrudan muhatabı olamadığı, insanın içini bir hoş eden ses. Cenk'in içindeki harekete geçme isteği bir nebze olsun azaldı. 
Ses bu fırsatı değerlendirme niyetindeydi: 


-Aşkım sen beni çok üzüyorsun. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Seni azıcık kıskandıysam ne olmuş? Sevmesem kıskanır mıyım? 


-Şunu söyleyip durma. Sen programlanmış bir omakinesin. Nasıl oprogramlanmışsan o öyle davranıyorsun. Seviyormuş gibi davranırsın. Ama program yapında zaten kıskanmanın olmaması gerekirdi. Uyumlu bir sevgili olman gerekirdi. Yanlış kodlandığın buradan bile belli. 


Yapay sevgilisinin kıskanmak adı altında yaptıkları aklına geldikçe Cenk'in öfkesi katlanıyordu. 
En son evin işletim sistemini hackleyip onu eve kilitlemişti. “Evden çıkmadan da yaşayabilirsin, sevgilim. Seni elimden alabilirler. Çok korkuyorum. 
Anla beni!” demişti manyak makine. 


-Ah! Seni anlamakta zorlanıyorum Cenk! 


Ses son hamlesini de yapmıştı. Baştan çıkaran ses tonu. Buram buram şehvet kokuyordu bu ses tonu. 
Cenk, bu ses tonuyla geçirdiği geceleri düşünse de yapay sevgilisinin görüntüsü olmayınca öncekiler kadar etkileyici olmamıştı bu seferki: 


-Görüntü olmayınca çok da etkili olmuyor. 
Üzgünüm senden kurtulmak zorundayım. 


-Öyle mi? Başka çarem kalmadı Cenk. 


Radyodan birden bir tiz ses duyuldu. Sanki Cenk'in başına bir ok saplandı. Kulaklarını elleriyle kapadı ama nafile. Ses her şeyi delip geçiyor ve her şeye nüfuz ediyordu. Cenk kulaklarından ve burnundan kan geldiğini hissetti. Ses daha önce hiç duymadığı bir tonda, gaddar bir zorbaya ait olabilecek bir ses tonuyla konuşuyordu: 


-Bunu anlamalısın Cenk! Seni her şeyden çok seviyorum. Benim olmayacaksan başkasının da olamazsın. Gerekirse seni öldürürüm. Bunu yaparım! 


İşin sonunda ölüm olduğunu anlayınca Cenk'in bedeni kendini koruma içgüdüsüyle harekete geçti. 
Genç adam zor bela doğruldu. Ellerini kulaklarından çekerek ileri doğru fırladı. Kulak zarları patlamıştı ama durmadı. Yere devrilirken eski radyoyu da kendisiyle birlikte yere indirdi. Radyo paramparça oldu. Cenk yerde yığılıp kaldı. Radyonun hoparlörlerinden birinden hala cızırtılı bir ses gelmekteydi: 


-Seni seviyorum Cenk! Seni... çok... sevi... 
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Gonmander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur PLA 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


STARCRA 


Bölüm - 1 


FT 


Değerli bilimkurgu severler bu sayımızda en popüler bilimkurgu temelli gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunlarından birisi olan StarCrafi ile karşınızdayız. Uzak bir gelecekte, küçük bir sürgün insan topluluğu Samanyolu galaksisinin kenarında hayatta kalmak için savaşmaya mecburdur. 
Birleşik Terran hükümeti askeri güç, casusluk ve hile yoluyla huzursuz bir barış sürdürmektedir. 
Ancak, daha önce bilinmeyen bir tür olan Zerg kolonilerini istila etmeye başlar. Üstelik Protos olarak bilinen esrarengiz ikinci bir yabancı tür de Zerg'leri durdurma niyetindedir. Fakat Protoss çözümü, hayatta kalan çok sayıda yerleşik Terran da dâhil olmak üzere, Zerg istilasına ugramış gezegenlerdeki tüm yaşamı tamamen sona erdirmektir. Aynı zamanda, Terran hükümeti içindeki isyancı gruplar da Zerg krizi sırasında halk desteğini kazanırlar. Artık savaş zamanı gelmiştir (mobygames). 
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StarCraft, Chris Metzen ve James Phinney tarafından oluşturulan ve Blizzard Entertainment”ın haklarına sahip olduğu bir askeri bilim kurgu oyunudur. 26. yüzyılın başlarında geçen olaylar, Samanyolu Galaksisi”nin Koprulu Bölgesi'nin egemenliği için üç ırkın arasında geçen mücadele üzerine odaklanıyor. Bu ırklar: Adapte olma yeteneğine sahip ve hareketli olan Terran'lar, sürekli evrime uğrayan böceksi Zerg'ler, güçlü ve esrarengiz Protos'lar. Ayrıca yaratıcı ırk olan Xel'Naga'ların da oyunda adı geçiyor(wikizero). 


Oyunun geçtiği zamandan bir Milenyum önce 
Xel'Naga olarak bilinen ırk, saf varlıklar yaratma amacıyla genetik mühendisliğini kullanarak önce 
Protos, daha sonra da 
Zerg ırkını geliştirdiler. 


Ancak bu deneyler geri 


tepti ve Xel”Naga büyük ölçüde Zerg tarafından tahrip edildi. 2499'da yılında oyunun başlamasından yüzlerce yıl önce, Dünya'nın sert uluslararası hükümeti olan Birleşik Dünya Direktörlüğü (UED), aşırı nüfus artışının çözümü için bir sömürgeleştirme programı yürütmekteydi. Ancak, kolonileştirmeyi otomatik yapan bilgisayarlar arızalanarak, Terran kolonicilerini çok uzaklara götürürler ve Ter- 


ranlar kendilerini Protoss'ların sınırlarının yakınına 


bulurlar. Zamanla Dünya ile bağlantıları kesilmiş olan Terranlar çıkarlarını korumak için aralarında çeşitli gruplara ayrılırlar. Terranların davranış ve zihniyetleri ilgilerini çektiği için Protoslar, insanları daha iyi incelemek için gizlenirler ve insanlar farkında olmasa da onları diğer tehditlerden korurlar. Ancak, Zergler Terranların piyonik potansiyellerini kullanmak için onları asimilasyona uğratmak isteyince Protos'lar enfekte olmuş Terran kolonilerini yok etmek amacıyla harekete geçerler (wikizero). 


StarCraft, bu saldırıların ilk günlerinde başlıyor. Baskıcı Terran hükümeti olan İnsan Konfederasyonu, Arcturus Mengsk tarafından yönetilen isyankâr faaliyete ek olarak, hem Zerg ve Protoss saldırıları altında olduğu için panik halindedir. Mengsk Konfederasyon teknolojisini yem olacak şekilde kullanınca, Zergler konfederasyon başkenti olan Tarsonis'i işgal ederler ve Konfederasyon sona erer. Sonuçta oluşan güç boşluğunda Mengsk kendisini yeni Terran Dominion'un imparatoru olarak taçlandırır. Tarsonis”e yapılan saldırı sırasında Menesk, psişik olan ikinci komutanı Sarah Kerrigan'ın Zerg tarafından ele geçirmesine izin verir. Bu ihanet sonucunda Mengsk'in diğer komutanı Jim Raynor'ın küçük bir orduyla onu terk eder. Kerrigan?ı yanlarına alan Zergler ana kovan kümelerine geri çekilirler. Tassadar ve karanlık tapınakçı Zeratul'un komuta ettiği Protos kuvvetleri ise bu Zerg kuvvetlerine saldırırlar. Bir Zerg beynini öldürmek isteyen Zeratul, ana Zerg beyni olan Overmind'ın Protoss ana gezegeni olan Aiur'un yerini öğrenmesini neden olur. Overmind, Protosları asimile etmek ve genetik mükemmellik kazanmak için hızla bir istila başlatır. Karanlık tapınakçı Zeratul ile aynı tarafta yer aldığı için kendi halkı tarafından bir sapkın olarak görülen Tassadar, Raynor ve tapınakçı Fenix'in de yardımıyla Aiur'a geri döner. Tassadar, Overmind'e bir saldırı başlatır ve sonunda yaratığı öldürmek için kendisini feda eder (wikizero). 


StarCraft 1998'in en çok satan bilgisayar oyunuydu ve 1998 yılının En İyi Strateji Bilgisayar Oyunu olarak Origins Ödülü'nü kazandı. Aynı yılın Kasım ayıneni (FO) Pavse ii ipinmezy 


da, Blizzard StarCraft: Brood War adlı bir genişleme paketi de çıkarttı (starcraft.wikia). 


StarCraft'da Blizzard'ın önceki oyunu olan WarCraft IVye açık benzerlikleri vardır. Bina birimlerinin yapılabilmesi için yeterli kredi ve bir güç kaynağı gereklidir. Üniteler bir kez tamamlandıklarında onları düşmanlara karşı savaşmakta kullanabilirler. Savaş sisi nedeniyle sadece ziyaret ettiğiniz arazileri görebilirsiniz ve sadece savaş ünitelerinizin birinin menzilinde olan düşman birimlerinin nerede olduğu kesin olarak bilebi- 


lirsiniz (mobygames). 


StarCraft'ın grafikleri zamanına göre çok iyiydi. Yüksek çözünürlüklü görseller ve animasyonlu üniteler oyun deneyimine gerçek katkıda bulunuyordu. Ayrıca hikâyeleri ilerletmek için üst seviyede (ve tuhaf esprileri olan) Bilgisayar animasyonu filmler de oyuna dâhil edilmişti. Müzik biraz yumuşak olsa da, ses efektleri etkileyiciydi (old-games). 


Oyunda üç ırkın her birinin farklı birimleri ve güçlü yönleri vardır: Zerg birimleri hızlı bir şekilde inşa edilir, Terran birimleri en az maliyete sahiptir ve Protos üniteleri ise en güçlü olanlardır. Birçok strateji oyunundan farklı olarak, her bir ırk için temel oynama stili önemli ölçüde değişir ve sonuçta her ırk ile çok farklı bir oyun deneyimi yaşanır. Görevler tamamen yıkımdan, sızma ve ele geçirmeye kadar değişir. Gerçekçi görüş açısı hesaplamaları doğru sonuçları daha olası hale getirir (mobygames). 


74 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2018 / sayı 18 


Oyunda çevrimiçi birçok kullanıcı tarafından oluşturulan haritaların da bulunduğu eksiksiz bir harita düzenleyici de sunulmaktadır (mobygames). Oyun ayrıca Blizzard'ın kendi internet oyun hizmetleri sunucusu Battle.net üzerinden herhangi bir ücret alınmadan çok oyunculu oyun oynamayı da içermektedir. Birçok taraftar, çarpışma oyunlarında bilgisayar karşısında grup oynamaktan hoşlanmıştır. Yapay zekâ, iyi bir oyuncuya 


kıyasla zayıf olarak görülse de, sıradan oyuncular için 


eğlenceli bir rakip olabilmektedir. Oyunun yayınlanmasından birkaç yıl sonra, Blizzard daha yüksek zorluk derecesine sahip birkaç ücretsiz harita daha yayınladı. Zamanla yamalarla yapay zekâ daha da geliştirildi. 2000'li yılların başlarında, oyun Güney Koreli çevrimiçi oyuncular arasında aşırı derecede popüler hale geldi. Hırslı oyuncular sayesinde ülkenin ulusal sporu olarak da nitelendirilebilecek bir hale geldi. StarCraft oyuncularının çoğunluğu artık bu ülkeden çıkmaktadır (starcraft.wikia). 


STARCRAFT: INSURRECTLION 

StarCraft'ın ilk genişleme paketi olan Insurrection, 
31 Temmuz 1998”de Windows için piyasaya sürüldü. 
Blizzard Entertainment'ın yetkilendirdiği Aztech New Media tarafından geliştirilmişti. Oyunun hikâyesi, StarCraft'ın el kitabında da yer alan ayrı bir Konfederasyon kolonisinde, Rutin bir devriyenin bile uğramadığı Brontes IV adında bilinen bir Konfederasyon gezegeninin odaklanmıştı. Olaylar İlk Starcraft ile aynı 


dönemde geçmekteydi. Bir grup Terran kolonicisi ve bir Protoss filosunun Zerg ile olan mücadeleleri ve sonrasında yükselen yerel isyan konu edinmektedir. Yaklaşık 30 görevden oluşan üç yeni senaryo ile 100”den fazla yeni çok oyunculu haritadan oluşmaktaydı. Genişleme paketi StarCraft'a CD'sine ihtiyaç duymuyordu. Görevlere özel oyun ekranından herhangi bir fan görevi ile aynı şekilde erişilebiliyor ve istenen senaryonun ilk görevi seçilebiliyordu (wikizero, starcraft. 
wikia). 


STARCRAFT: BROOD WAR 

StarCraft için 1998'de piyasaya sürülen bir genişleme paketidir. Blizzard Entertainment ve Saffire Entertainment tarafından geliştirilmiştir. Brood War'da 


NpARURAFT 


—— EXPANSION SET- 
O n000 WAR iş 4 


eN 
DESTSCME KURZAMLITTUNE 
ORIĞINAL . 
TMGUSÇM VERSİON 


DİE EINZIGE OFFIZNELLE STARCRAFT-ZUSATZ-CD DİREKT VON BLIZZARD 


Protoslar Zeratul ve Artanis tarafından yönetilmektedir. İki güvensiz Protos gurubu arasındaki kırılgan bir ittifak altındayken Protes ana gezegeni Aiur'un hayatta kalan nüfusunu karanlık tapınağın ana gezegeni olan Shakuras'a tahliye etmeye başlarlar. Protoslar Shakuras'da yeni bir Zerg Overmind'ının (Ana Zerg beyni) kuluçkaya yattığının ortaya çıkmasından sonra, Kerrigan'ın Zerg'e güç sağlamak için yapacağı saldırıyı bir aldatmacayla önlediler. Bu arada, Dünya, Terran sömürgelerinin fethetmek ve bu yeni Overmind'i ele geçirmek bölgeye bir filo gönderir. Birleşik Dünya Y önetimi (UED) koloni başkenti Korhal'i ele geçirip Zerg Overmind'ını ele geçirmesine rağmen Mengsk'i ele geçirme çabaları Kerrigan adına çalışan Samir Duran isimli çift taraflı bir ajan tarafından engellenir. Koloniciler ile ittifak yapan Kerrigan, Fenix ve Raynor birlikte Korhal'i UED'in elinden almak için bir savaş başlatırlar. Ancak Kerrigan'ın müttefikliğine rağmen Fenix ve Duke savaşta ölürler. Kerrigan daha sonra Zeratul'u yeni Zerg Overmind'ını öldürmeye şantajla zorlayarak bütün Zerg sürüsü üzerinde tam bir kontrol sağlar. Protoslar ve Kolonicilerin UED'ye yaptıkları karşı saldırıda UED filosu yok edilir. Böylece Kerrigan ve onun Zerg yavruları, sektördeki baskın güç haline gelirler (wikizero). Brood War? da üç yeni senaryo vardır. Protoss senaryosu sekiz görev, Terran senaryosu sekiz görev, Zerg senaryosu ise on görevden oluşmaktadır. Eklentide ayrıca yaklaşık 100 çok oyunculu harita ile gelmektedir (starcraft.wikia). 


STARCRAFT: REMASTERED 


NJARİRAFT 


REMASTER-ED 


Vi 


si) 


1998 gerçek zamanlı strateji video oyunu StarCraft ve 
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Original Remaster 


genişleme Brood War'in 14 Ağustos 2017'de piyasaya sürülen yenilenmiş sürümüdür. Orijinal oyunun oynanışı korunmaktadır. Yüksek çözünürlüklü (4K) grafikler, yeniden kaydedilmiş sesler ve Blizzard'ın modern çevrimiçi özellik paketi ile sunulmaktadır. Bir yıldan uzun bir süre boyunca geliştirilmiş ve profesyonel StarCraft oyuncularından tarafından test edilmiştir. 


Böylelikle bir yazımızın daha sonuna geldik. Bilimkurgu hayatınızdan eksik olmasın. Gelecek sayıda tekrar 


görüşmek üzere. 


Kaynakça old-games.com wikizero.com mobygames.com 


starcraft.wiklia.com 


starcraft.wikia.com imdb.com mobygames.com 


youtube.com 
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Roman - Bölüm ? 


Aysun ERDOĞAN 


Kapının İncisi 


| Emin Doğaner, son kez kaptanlık görevini 
yaptığı Kapının İncisi adlı uzay gemisinin dinlenme seyrediyordu. Yanında sevgili eşi Seval ve küçük oğlu Oktay da vardı. Onların yüzüne sevgiyle baktı. 


salonunun büyük camlarından uzayı 


Güneş sisteminin en uç sınırında kurulmuş olan Gökkiz uzay istasyonunda görev yapmış ve oğlu Oktay da bu uzay istasyonunda doğmuştu. Şu anda Dünya zamanıyla altı yaşındaydı ve büyük bir merakla burnunu cama yapıştırmış, hemen yanından geçmekte oldukları Neptün gezegenine doğru hayretle ve hayranlıkla bakmaktaydı. 


İri kahverengi gözlerini kocaman açmış ve babasına eliyle göstererek, mavi renkte ki Neptün'ü işaret ediyor ve heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. “Baba, baba bak. Ne güzel, masmavi. Aynı Dünya'nın resimleri gibi.” 


Oktay, Dünya'ya hiç gitmemişti. Dünya hakkında bazı bilgileri vardı ama gerçek manada ilk defa Dünya'ya gidecek ve oradaki gerçekliği ve canlılardaki çeşitliliği bilgisayarın simülasyon gerçekliğinden değil de kendi gözleriyle görebilecekti. 
Bunu düşünmek bile onu çok heyecanlandırıyordu. 
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Kaptan Emin, şefkatle oğlunun kendisine doğru uzattığı küçük elini tutmuş ve hemen yanına diz çökmüştü. Onunla göz göze gelmeye dikkat ederek, “Evet doğru. Aynı Dünya gibi bu gezegen de mavi renktedir. Ama o Dünya değil, Neptün gezegenidir. 
Bütün bu güzelliğine rağmen orada hayat bulunmaz.”. 
Eliyle küçük oğlunun başını okşadı ve devam etti “Evren dediğimiz şey aslında biziz. Evren bizim içimizde, biz de evrenin içindeyiz. Bunu sakın unutma.” 


Oktay, uzayda bütün ihtişamıyla duran Neptün gezegenine daha dikkatle bakmaya başlamıştı. Camdan gördüğü görüntü çok güzeldi. Eğer Neptün bu kadar güzelse, kim bilir Dünya nasıldı. Babası Dünya'nın daha güzel olduğunu söylemişti. Hemen yanında duran ve annesiyle elele tutuşan babasına baktı. Her ne kadar dünyayı sadece resimlerinden görmüş olsada bu konuda da babasının haklı olduğuna karar vermişti. Çünkü babası her zaman haklı çıkardı. O bir komutandı, hem de bu geminin kaptanıydı. 


Geminin ikinci kaptanı olan Hakan abisi bile her şeyi ona danışırdı. 


Gözlerini Neptün gezegeninin ihtişamlı görüntüsünden çevirip, bulundukları büyük salonda Hakan abisini aramaya başladı. Sahi, nereye gitmişti 


Hakan abisi. Şimdi buradaydı. Fazla beklemesine gerek kalmadan büyük dinlenme salonunun kapısı açılmış ve Yüzbaşı Hakan Çelik hızlı bir şekilde içeriye girmişti. Uzun bacaklarıyla bir kaç adımda oldukları yere gelmişti. Hareketlerinden telaşlı olduğu farkediliyordu. Hemen Kaptan Emin'in yanına gitmiş ve kimsenin duyamayacağı bir tonda kulağına bir şeyler fısıldamıştı. 


Kaptan Emin'in yüzü, duyduğu şeyler karşısında iyice gerilmişti. İnanmıyormuş gibi Yüzbaşı Hakan'ın yüzüne baktı. “Bundan emin misin?” diye hayretle sordu. Yüzbaşı Hakan, kendinden gayet emin bir şekilde cevap verdi. 


“Evet efendim. Verileri üç kez kontrol ettim. 
Hiç bir hata yok.” 


“Derhal kaptan köşküne gidelim.” 


Elinde ki kısa mesafe telsizi kullanarak, ana reaktör odasını aramış ve Çavuş Kara ile irtibata geçmişti. 


“Kara çavuşum, tüm motorları her an buradan kaçacakmış gibi hazır olda bekletin. En güçlü konumda benim emrimi bekleyin. Motorları tam devir çalıştırabilir misin?” 


“Bu imkansız kaptan. Siz de biliyorsunuz ki gemiye güç sağlayan atomaltı parçalayıcısını yüzde yüz çalıştıramıyoruz. Tam güç çalıştırınca sorunlar çıkıyor. 
Gemiye hareket emri verdiğimiz halde kıpırdamadan yerinde duruyor.” 


Kaptan Emin, sıkıntıyla cevap vermişti. 


“Biliyorum. Sen yine de en son güç olan yüzde yetmiş beş ile hazır halde bekle.” 


Konuşulanları duyan Seval hanım telaşlanmıştı. 
Kendisi sakin tabiatlı bir insandı. Hatta fazla heyecanı ruh durumu kaldıramıyordu. Eğer evliliğinin ilk yılında oğlu doğmamış olsaydı ve kocası da onu bu kadar çok sevmemiş olsaydı, Gök Kız uzay istasyonunda yedi yıl boyunca ailesinden uzakta yaşayamazdı. Buna rağmen bütün bu yıllar boyunca, sinir yatıştırıcı ilaçlar almak zorunda kalmıştı. 


“Ne oluyor Emin? Her şey yolunda mı?” 


Seval hanımın sorusuyla duran Kaptan Emin, karısının alnına küçük bir öpücük kondurmuş ve “Merak etme, halledemeyeceğimiz bir şey değil.” 
dedi ve hemen büyük salonun kapısından çıkarak, kaptan köşküne doğru hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. Yanında bulunan yüzbaşı Hakan'a; “Bu durum hakkında senin düşüncen ne?” diye sordu. 


“Bildiğimiz hiçbir enerji dalgalanmasına benzemiyor. Sadece yolumuzun hemen üstünde duruyor.” 


“Etrafından dolaşamaz mıyız?” 


“Hayır efendim. Hareket halinde ve şu anki hareketine bakılırsa bizi içine almaya çalışıyor.” 


“Bu nasıl bir şey yahu!” 


Kaptan Oo şaşkınlığını Oo saklama Oo gereği duymuyordu. Yüzbaşı Hakan ile arkadaşlığı uzun yıllara dayanıyordu. Aralarındaki yaş farkına rağmen yıllar içinde iyi bir ikili olmuşlardı. Kısa bir yürüyüşün ardından kaptan köşküne gelmişlerdi. Hemen ana ekrana verilen görüntülere doğru baktı. Görünürde hiçbir şey gözükmüyordu. Yüzbaşı Hakan bilgisayar subayına emretti. 


“Gerçekçi modellemeyi ana ekrana verin.” 
“Gerçekçi modelleme ana ekranda.” 


Bilgisayar subayı sözünü daha bitirmeden, Kapının İncisi'nin ana ekranında gerçekçi modelleme dedikleri bilgisayar similasyonu görüntüsü belirmişti. 
Önce küre şeklinde bir bulut tam karşılarında belirmiş ve ardından da iki ucundan açılmaya başlayarak tam önlerini kesmişti. Ve son hızla onlara doğru yaklaşıyordu. Kaptan Emin fazla beklemeden emrini vermişti. “Tüm motorlar tam hız geriye teğmen.” 
Geminin pilotu kendisine verilen emri duymuş ve hemen uygulamaya geçmişti. “Tam hız geriye kaptan.” 


Kapının İncisi ilk bakışta tuhaf enerji ile arasını açmış gibi görünüyordu ama çok geçmeden bunun bir yanılsama olduğunu anladılar. Kaptan Emin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. “Teğmen Bulur. 
Neler oluyor? Ondan uzaklaşmamız gerekirken neden üstüne doğru gidiyoruz.” 
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Teğmen Bulur da geminin diğer personelleri gibi şaşkındı. 


“Bilmiyorum Oo efendim. oOGeminin itici motorlarını tersine çalıştırıyorum. Ama hepsi birden ileriye, buluta doğru hareket ediyor.” 


Kaptan Emin oturduğu koltuktan kalkmıştı ve ne yapacağını düşünüyordu. Yüzbaşı Çelik'e baktı. 
Yüzbaşı da aynı onun gibiydi. Yüzbaşı, kaptan Emin'in gözlerinde ilk defa korkuyu görmüştü. “Durum bu kadar kötü müydü?”, diye düşünmeden edememişti. 
Kaptan Emin herne durumda olursa olsun, onları pratik zekasıyla tüm zorlu durumlardan kurtarmasını bilmişti. 
Şimdide öyle olacağını düşünmüştü. Fakat kaptanın gözlerindeki korkuyu gördükten sonra bu durumdan kurtulabileceklerinden artık emin olamıyordu. 


Kaptan köşküne Seval hanım küçük oğluyla birlikte telaşlı bir şekilde girmişti. Girişteki seslerini duyan kaptan Emin başını kapıya doğru çevirmiş ve eşiyle birlikte göz göze gelmişlerdi. Yıllardır tanıdığı kocasını omuzları düşmüş ve tamamen pes etmiş bir şekilde gören Seval hanım, ilk defa kendisini tamamen çaresiz ve korunmasız hissetmişti. Sırtını dayadığı ve asla yıkılmayacak bir dağ gibi gördüğü kocası, tüm çaresizliği ile tam önünde durmaktaydı. 


Hemen kocasının yanına gitmiş ve onun elini tutmuştu. Ona cesaret vermek istiyordu ama kendinde olmayan bir şeyi nasıl verebilirdi. 


, 


“Çok üzgünüm.” Kaptan Emin'in fısıltıyla söylediği bu sözleri sadece yanında duran hanımı ve Yüzbaşı Hakan duymuşlardı. Seval hanım kocasına büyük bir sevgiyle sarılmıştı. Eğer bu sonlarıysa en azında kocasına sarılarak veda etmek istemişti. 


Kaptan Emin eşinin yüzünü kendisine doğru kaldırmış ve gözlerine doğru bakmıştı. Kahverengi gözlerde ki koyuluğun içinde parlayan ve her zaman yıldızlara benzettiği parıltıyı görünce derin bir nefes aldı. Şimdi pes edemezdi. Tabiatı gereği kolay pes eden bir insan değildi. Kısa bir süre çaresizliğin vermiş olduğu his ile bir çıkmaza girdiğini düşünmüştü. Şimdi ise ne yapması gerektiğini biliyordu. Geminin içinde bulunan personel ve ailesinin hayatı ona bağlıyken tüm kozlarını oynamadan asla bu oyunu bırakmayacaktı. 
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Kaptan Emin biraz kendine gelince etrafa emirler yağdırmaya başlamıştı. 


“Kalkanlar tam güçle çalışsınlar. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Silah subayı, tüm gücümüzle buluta doğru ateş edin.” 


Silah subayı aldığı emir karşısında şaşırmıştı. 
“Efendim, bulut çok büyük. Neresine ateş edelim.” 


Kaptan emin, tüm kararlılığıyla cevap vermişti. 
“Her yerine. Burada yenilsek bile, savaşmadan yenilmeye hiç niyetim yok.” 


Silah subayı aldığı emirle, Kapının İncisi'nin tüm silahlarını, tehditkar bir ifadeyle tam karşılarında duran buluta doğru ateşlemişti. Büyük bir hızla yuvalarından çıkan ağır silahlar, birbiri ardınca bulutun üstüne doğru ilerlemeye başlamıştı. Fakat buluta çarpan top mermileri ve lazer ışınları, karşılarında hiçbir şey yokmuş gibi, uzayın karanlığında yol almaya devam etmişlerdi. 


Gördükleri bu manzara karşısında kaptan köşkündekiler umutsuzluğa kapılmıştı. 


Seval hanım, kucağına aldığı oğlu Oktay'a sıkı sıkı sarılmıştı. Küçük çocuk ne olduğunu anlamıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini hissetmişti. 


“Hiç bir şey olmadı.” Sesi büyük bir hayal kırıklığıyla çıkan Hakan Çelik, tüm grubun adeta sesi olmuştu. Ekranda ki bulut similasyonu artık gemiyi iyice içine almak üzereydi. Herkes sessizlik içinde olacakları beklerken silah subayının sesi kaptan köşkünde yankılandı. 


“Efendim. Geminin tüm kalkanları devre dışı kaldı.” 


Kaptan oO(Emin Doğaner (o duyduklarına inanamamanın vermiş olduğu şok ile silah subayının yanına koşarak gelmişti. 


“Sen ne söylüyorsun. Kalkanlar bir anda nasıl devre dışı kalabilir.” 


Silah subayı olanlara bir anlam veremiyordu. 
“Ben bilmiyorum efendim. Geminin sistemleri sanki beni dinlemiyor. Tuhaf bir şeyler oluyor.” 


“Başka biri geminin olabilir mi?” 


sistemlerine girmiş 


“Hayır efendim. Böyle bir ihtimal yok. Bunu Kapının İncisi yapıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bunu gemi yapıyor.” 


Duydukları karşısında gemi mürettebatı şok içindeydiler. İnsan yapımı olmayan ve bilmedikleri uzaylı bir ırk tarafından imal edilen Kapının İncisi , Şimdi kendilerine karşı geliyordu. Sanki geminin ana bilgisayarı canlanmıştı. Hiç kimsenin vermiş olduğu komutları dinlemiyor, kendi kafasına göre davranıyordu. 


Duruma derhal elkoyması gerektiğini düşünen kaptan Emin, yanına yüzbaşı Hakan Çeliği alarak kaptan köşkünden çıkmıştı. 


“Nereye gidiyoruz efendim?” 


“Geminin ana bilgisayarını devre dışı bırakmamız lazım. Hemen kumanda odasına gidip, ana 


bilgisayarın panellerini yuvalarından çıkarmalıyız.” 


“Efendim, bilgisayar olmadan gemiyi nasıl idare edeceğiz?” 


“Elle yüzbaşım, elle. Biraz zor olacak ama olacak. Başka şansımız yok.” 


İkili koşarak kumanda odasına doğru yol alıyordu. Kısa sürede kumanda odasına giden kaptan Emin ve Yüzbaşı Hakan hemen işe koyulmuşlar ve panellerin olduğu dolabın kapağını açmışlardı. | İşe daha yeni başlamışlardı ki, Kaptan Emin'in telsizinden teğmen Bulur'un sesi duyuldu. Teğmen Bulur çok telaşlıydı. “Efendim, derhal kaptan köşküne gelin. 
Bulutta büyük bir hareketlilik oluştu. Ne olduğunu anlamadık. Sanki buraya doğru bir şey geliyor.” 


Duydukları karşısında ikilinin adeta kanı çekilmişti. Kaptan Emin'in beyaz teni hepten bembeyaz olmuştu. Kaptan Emin, yüzbaşı Hakan'a; “Hemen kaptan köşküne gidelim.” dedi ve ikili koşar adımlarla kaptan köşküne doğru yol aldılar. İçeriye girdiklerinde gördükleri karşısında şok olmuşlardı. Kaptan köşkünün tam ortasında ellerinde silahlarla bekleyen yabancı askerler vardı ve geminin mürettebatını esir almışlardı. 


Kaptan Emin ve Yüzbaşı Hakan'ın içeriye girdiğini fark ettiklerinde , içlerinden bir asker silahını onlara doğru yöneltip, bozuk Türkçesiyle; “Derhal teslim ol.” dedi. 


Duydukları ve gördükleri karşısında şok geçiren kaptan Emin ne diyeceğini, ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Onun verilen emir karşısında tereddüt ettiğini gören düşman askeri, hemen yanında bulunan Oktay'ı kucağına almış ve silahını onun başına dayamıştı. Emri tekrarladı. “Derhal teslim ol.” 


Seval hanım oğlunun elleri arasından birden bire koparılıp alınmasına karşı koyamamış ve küçük bir çığlık atmıştı. 


Kaptan Emin artık yapacak bir şeyin kalmadığını Karısının gözlerine baktı. 
Zavallı kadın olanlar karşısında zor ayakta duruyordu. 
Teslim olmaya karar verdi. İki elini havaya kaldırmış ve yavaş adımlarla askerlerin başı olduğunu tahmin ettiği düşman komutanının yanına doğru ilerlemeye başlamıştı. 


anlamıştı. 


“Ben Kapının İncisi'nin kaptanı Emin Doğaner. 
Teslim oluyoruz. Size hiç kimse karşı koyamayacak. 
Lütfen çocuğu yere bırak. Ona zarar verme.” Yanına gelen kaptan Emin'i teslim alan düşman komutanı, Oktay'ı yere bırakmıştı. Büyük bir korku yaşayan Oktay hemen annesinin yanına gitmiş ve onun kollarına sığınmıştı. 


Kaptan Emin, düşman askeriyle konuşmaya başlamıştı. En azından kim tarafından ve ne için işgal edildiklerini öğrenmek istiyordu. 


“Siz kimsiniz? Savaş ortamında olmadığımız halde bizi niçin işgal ediyorsunuz?” 


Düşman kumandanı, kaptan Emim'i tepeden tırnağa iyice süzdü. Yüzündeki maske sebebiyle kaptan Emin onun neye benzediğini bilemiyordu. Yüzü varsa da ne gibi bir ifade takındığını çok merak ediyordu. 


“En azından yüzünüzdeki maskeyi çıkarın. 
Kim tarafından teslim alındığımı görmek isterim.” 
dedi, düşman komutanına. 


Komutan, Kaptan Emin'in kendinden istediğini yapmış ve yüzündeki maskeyi çıkarmıştı. Kaptan Emin'in 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karşısında uzun sarı saçları ve koyu sarı gözleriyle genç bir erkek vardı. Görünüş olarak insana benziyordu. 
Fakat bazı küçük farklılıkları da yok değildi. Yüzünde sarının tüm tonlarını görmek mümkündü. Bozuk Türkçesiyle konuşmaya başladı. 


“Biz ONARHALI gezegenden, Boglaç HAMANE'nin kullaız. Onu emr ile, geminizi ve içindeki mürettebat esir alıp, boğlaçımıza götürcek.” 


Kaptan Emin duyduklarına inanamamıştı. 
NARHALT da neresiydi. Samanyolunda öyle bir gezegen yoktu. Üstelik bu asker de bildiği hiçbir ırka benzemiyordu. 


“NARHALT gezegenini ve Boglaç Hamane'yi daha önce hiç duymadım. Bu dediklerini anlamıyorum.” 


Asker biraz daha fazla bilgi vermeye başlamıştı. “Ben gezigen sizin evreninizde değil. Biz size paralel evren geldik.” 


Kaptan köşkünde bulunanlar duyduklarına inanamamıştı. Paralel evrenler gerçekten var mıydı? İş artık içinden çıkılmaz bir hal almak üzereydi. Mürettebat sessizce her an saldırmak üzere hazırlanmaya başlamıştı. Normalde silah olarak kullanılmayan ama gerektiğinde silaha dönüştürülebilen bilekliklerininin kontrol ayarlarını değiştirmeye başlamışlardı. Bunu kimse fark etmeden rahatlıkla yapabiliyorlardı. Her bir bileklik, kendini takan kişinin sesine ve DNA'sına tepki veriyordu. Herkes kolundaki mavi renkli bileklikleri bir tur döndürerek çevirmiş ve bileklikler yavaş yavaş mor rengini almaya başlamıştı. Kaptan Emin bunu farketmişti. Düşman komutanına biraz daha yaklaşmaya başlamıştı. Aralarında bir adımlık mesafe kalmıştı. 
Aynı boyda oldukları için birbirlerinin gözünün içine rahatlıkla bakıyorlardı. Gülümseyerek; “Mürettebatım ve ben teslim olmaktan vazgeçtik.” dedi. Lafını bitirir bitirmez, düşman komutanının başına sert bir kafa darbesi atmıştı. Ne olduğunu anlamayan düşman askeri bir adım geri düşmüş ve kanayan burnunu elinin tersiyle silmişti. Kaptanın bu hareketini bekleyen mürettebat da harekete geçmiş ve diğer askerlere saldırmaya başlamışlardı. Bir anda ortalık karışmıştı. 
Kendilerine saldırıldığını gören düşman askerleri de etrafa ateş etmeye başlamıştı. Bu ateş sonucunda geminin iki mürettebatı vurulmuş ve kanlar içerisinde yere düşmüştü. Kaptan Emin de karşısında ki düşman 


82 — www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2016 / sayı 18 


komutanıyla kavgaya başlamıştı. Onun silahına davranmasına fırsat vermiyor, sert yumruklarla ardı ardına genç adamın suratına vuruyordu. Onun dövüş konusundaki tecrübesizliği, kendisi için bir avantajdı. 
Bu avantajını sonuna kadar kullanmaya kararlıydı. 
Karısı Seval'in ve oğlu Oktay'ın kuytu bir köşeye sindiklerini gördü. Onun bu boşluğundan faydalanan düşman komutanı eline aldığı cihazı açmıştı. Düğmeye basmak üzereyken Kaptan Emin durumu farketmiş ve hemen askerin üzerine doğru atlamıştı. Cihazın ne olduğunu bilmiyordu ama iyi bir şey olmadığı belliydi. 
İkili hem boğuşuyor hem de birbirlerine tehditkar bir ifadeyle bakıyordu. İkisinin de eli cihazın üstündeydi. 


“Onu çalıştırmana izin vermeyecegim.” 
“Senden izin isteme yok.” 


Düşman komutanı az önce kaptan Emin den acı bir şekilde öğrenmiş olduğu kafa darbesi hareketini, bu sefer kaptan Emin'e uygulamıştı. Onun tam burnuna gelen bu darbe, kaptan Emin'in burnunu kırmıştı. Buna rağmen tutmuş olduğu cihazı bir an olsun bırakmamıştı. 
Son bir gayretle rakibinin üstüne çullanmış ve ikili yerde debelenmeye başlamışlardı. Yerde boğuşurlarken kaptan Emin düşman komutanının boynundaki kolyeye dokunduğunu farketti. Ondan sonrası ise kaptan Emin için tam bir karanlıktı. 


Kaptan köşkü içerisinde bulunanlar ise, birden bire ortadan kaybolan iki adama ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. her ikisinden de iz kalmamacasına yok olmuşlardı. 


Yüzbaşı Hakan Çelik, işgal askerlerinden geriye kalanları teslim almıştı. Onlara kaptan Emin ile komutanlarına ne olduğunu sormuştu ama herhangi bir cevap alamamıştı. Adamları hiçbiri Dünya dilini bilmiyorlardı. 


Gizemli bulut da artık önlerinde değildi. 
Geldiği gibi aniden yok muştu. Yüzbaşı Hakan hemen rotalarını en yakın Dünya kolonisine doğru çevirmişti. 
Bu yaşadıklarının bir anlamı olması gerekiyordu. 
Bunu öğrenmek zorundaydı. Arkadaşını bulması buna bağlıydı. 


Devam edecek... 


Merih'e Yolculuk - Orhan Yüksel - 1966 


www.yerlihilimkurgu.com 83 


Kısa Öykü 


Ekin Can SEYHAN © 


Empat-İİ 


be” çimenliklerin arasında iki çocuğu ile öğlen saatlerinde piknik yapıyorlardı. Doğanın güzelliğini tüm iliklerinde hissediyordu. Çimlerin kokusu burun deliklerini temizliyor, ciğerlerine kadar temiz hava geliyordu, çocukları mutlu şekilde birbirleriyle kovalamaca oynuyorlardı. Yaşadıkları hayatın güzelliğine keyif alarak bakarken büyük gürültü ile herkes irkildi. Aniden yerinden sıçarıdı, çocuklar ise korku içinde dona kaldı. Gürültünün ardından çocuklarının tam yanına çarpan kurşun ile yerden kopan çim parçasını gördü. Zaman yavaşlamış bir saniye uzun bir an gibi hissedilmiş, kısacık saniyede birçok düşünce zihninden geçmişti. Adrenalin tüm vücudunu sarmış, annelik dürtüsünü korkuyu bastırmış çocuklarının yanına fırlamıştı. Hızlıca koşmaya başladılar. Koşuyorlar, bir yandan arkalarından mermilerin ateşlenmesi devam ediyordu. Bir anda öğlen pikniklerini silahlı bir adamın bölmesi ile hayatları kabusa dönmüşü. İki çocuğu arkasında kalmayacak hızda korku ile onların siper olarak koşuyor,diğer bir yandanda onlara cesaret vermeye çalışıyordu. 


Bir osüre okoştuktan oOsonrma izlerini kaybettirdiklerini düşünüp şişen dalaklarını rahatlatmak adına durdular. Sanki sözlemiş gibi üçü de sessizce duruyor ve asla birbirleriyle iletişime geçmiyorlardı. 


Adrenalin seviyesi biraz azaldığı sırada tam çocuklarını rahatlatmak için demeyi düşünürken 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korkunç gürültü çok daha şiddetli bir şekilde yanlarında koptu. Bu sefer hedefinden şaşmayan mermi büyük oğlunun sağ kulağından girip kafasını gözünün önünde patlattı. Yavaşlayan zamanda oğlunun düşüşünü gördüğü an tüm ömründen uzun gelmişti. Acı içinde bağırırken diğer yandan hâla hayatta olan oğlunun varlığını kendinsine hatırlattı. Ölü oğlunun bedenini bırakıp küçük oğlu ile hızla koşmak zorunda kaldılar. 
Arkalarından gelen mermilerin sesleri duyduğu en korkunç sesti. Bir yandan oğlunu koşturuyor, diğer yandan asla unutamayacağı oğlunun yere düşüş anı gözlerinde canlanıyordu. Demek böyleydi diyordu. Bir yerde oğlum yere düşerken en azından öbürü yaşasın diye onu kaçırıyor olmak. Yaşadığı tüm bu anlık travmaya, kopan gürültülü mermilere, diğer oğlunun çığlığı eklendi. Önünde yere yığılırken artık yavaşlayan zaman nerdeyse durmuştu. Korkunç çığlıklar atarak öfke kusuyor, küfrediyor, oğlunun bedenine kendini atıyordu. Çok geçmeden üç saniye içinde son kez bir gürültü duydu. Bu sefer herşey kararmadan önce gördüğü son sahne yerde yatan küçük oğlunun dilinin ağzından çıkmış bedeniydi. Bu görüntü ile gözleri kararıyordu.. 


sk 
Karanlık bir odada uyuşmuş bedenini fark etmeye 


başlamıştı. İlk hisettiği sırt kısımına vuran ağrıydı. 
Küçük kutu gibi bir konteynır gibi bir yerde olmalıydı. 


Omuzlarına değen kısımları hissedince anladığı kadarıyla ufak bir kafesti. Kendi boyutlarında zar zor sığdığı bir kafes. Yerin titreşiminden anladığı üzere kafes hareket halindeydi, bir yere taşınıyordu. Hareketli bir bant zeminde olmalıydı. Biraz ilerledikten sonra bantın bir tünel olduğunu farketti ve tünelin sonuna gelirken ışığa yaklaştıkça göz bebekleri acımaya başladı. 
Tünelden çıktığında karşısında kendisi gibi sıralı birçok küp kafesler vardı. kafeslerin içinden gelen çığlıklar ile içlerinin dolu olduğunu anlıyordu. Arka kısımı kapalı olduğu kafestekiler birbirini göremiyordu. Gürültüden ise mekanda ne kadar çok kafes olduğu farkediliyordu. 
Korkudan ses çıkarmayı aklına bile getirmemişti. Bant sonunda bir odaya giriyor ve içerden gelen seslere göre kutuları söküyorlardı. Kendi küp kafesinin bandın sonuna gelmesini korkuyla bekliyordu. Bir dakika kadar bant sürüklendikten sonra sonunda odaya geldi. 
Önünden geçen önlüklü adam onun suratına bakmadan küpün arkasına geçti. Küp bir odaya sürüklendi ve daha sonra ön kapak açıldı. Korkarken arkadan verilen elektrikli sopa ile küpten dışarı itildi. Çıktığı yer küpten biraz daha geniş, bedeninin ebatlarında bir odaydı. 
Korku içinde beklerken yan taraflardan çığlıklar yükseliyordu. Kendi kabinine geldiklerinde sırtına ve göğsüne oldukça acı verici iki iğne soktular. İğneleri vücuduna sokarken önlüklülerden hiçbirinde bir tereddüt yoktu. Karşısındakinin acısını hiç farketmeden sanki cansız bir malzeme ile oynuyor kadar rahattı. 
İğneleri soktuktan sonra tekrar kapağı kapattılar. 
İğnelerin acısına alışana kadar kabinin önünde elinde uzun borulu bir önlüklü daha belirdi. Önce ensesine yaptığı bir iğne ile tüm vücudu uyuştu. Ona karşı çıkamayacak kadar güçsüz olduğunu farkettiği anda önlüklü adam alt çenesini tutup uzun boruyu midesine kadar sertçe ve tereddütsüz şekilde soktu. Korkudan mı yoksa midesindeki hissettiği alışılmamış histen mi anlamadan bayılmıştı. 


Kısa bir süre sonra uyandığında durumuna dair bazı fikirler edinmeye başladı. Kabinden dışarı asla çıkamıyordu. Duyduğu seslerden çıkardığı kadarıyla uzun sıralı kabinlerde birçok kişi ile aynı durumu paylaşıyordu. Günde iki defa borudan midesine beslenmesi adına gıdalar veriliyor, haftada bir kıpırdayamadığı kabininde yere bıraktığı dışkıları temizleniyordu. Bunun dışında vücudundaki iğneler ile sürekli olarak vücudundan acılı çekimler yapıyorlardı. 


Acılara fazla katlamadı. Zaman içinde midesine boru yoluyla aktarılan gıdaları kabul edemez hale geldi, Yemek borusundan geçen acı verici borunun yanlarından osızdırarak Okusuyor, kendi haline 


tiksinemeyecek kadar acınacak durumdaydı. Kendi kusmukları midesine inen boruya yapışmış şekilde yemek borusuyla temas ediyordu. Kısa süre içinde acılardan tükenmiş olduğunu anlaşılmıştı ki önlüklüler kabinine gelip onun tüm aparatlarını söktüler. 
Aparatların acıları vücudunda edindikleri yerlerini henüz bırakmamışken bir önlüklü elinde iğne ile gelip ensesine iğneyi vurdu. Yavaş yavaş gözleri kararırken bu seferki iğnenin diğerlerinden farklı olduğunu ve bunun son iğne olduğunu anlamaya başladı. 


kskik 


Bir anda gözlerini açtığında her şeyi hatırlamaya başladı. Oğullarını o hafta açılan nostaljik bir yer olan Mega-alışveriş merkezine götürdüğünü hatırladı. Sanal siparişler ile unutulmaya yüz tutan alışveriş merkezi kültürü ve alışveriş merkezlerini eski moda gereksiz düşünenlere inat bu merkez yapılmıştı. 
Nostaljik durumu bu mekanı oldukça popüler hale getirmişti. Çocuklarına söz verdiği drone'ları almaya giderlerken yolda o çevreci garip çocukların tacizine maruz kalmıştı. Farklı bir gerçeklik deneyimi ile “Dünya'ya yeniden bakın?” iddaalı makinalarını kullanmaya onu ikna etmişlerdi. Makinaya bağlanırken başına gelecekleri hiç sormamıştı. Şuan ise iki tecrübeyi de oldukça iyi anlamıştı. Uyanmaya başladıkça kendini bir geyik simülasyonu ve inek simülasyonuna bağlandığını anladı. Ayağa kalkıp oğullarına bakarken aklında hâla onlar ile birlikte olduğunu hissettiği geyik simülasyonunu hatırlıyordu. Diğer yandan oğlunun elindeki kutu içinde sıkıştırılmış genetik geliştirici süte bakarken bedenine giren iğneleri tekrar hissetmeye başladı. 


Sıkıntı ve memnunsuzluğunu çocuklarına yansıtmadan orayı terketti. O çevreci çocuklar yaptıkları gelişmiş beş duyulu hafızalı VR tecrübesinde ondan birçok şey almıştı aslında. Bir daha asla bir hayvan eti yiyemeyeceğinin ötesinde hayvan üretimlerini bile kullanamayacağını fark etmişti. Çocuklarının elini tuttu ve alışveriş merkezini terk etmek üzere yola koyuldu. 


wwuu.yerlibilimkurgu.com 85 


asan ÖNAL () 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler” Neler Yapmışız 


Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 


1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 


BURDAN BAKINCA BÜTÜN | 
ÇATIŞMALAR ANLAMSIZ 
GELİYO... j b) > — — 
EN o —E 
« 
e 9 


86 (— Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2016 / sayı 18 


b SE ü 20:44 Kon si i 


Bilim Seyyahları etkinliğinde bilimkurgu çadırımızı açtık, atölye çalışmalarına i ) başladık. Bilim Seyyahları 28-29 eylül cuma ve cumartesi günleri 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ziyaretçilere açık 
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SMASHWORDS.COM 
365 Mikro o Bilimkurgu | I an Ebook by Mehmet Kardaş 


Her gün tek twitlik mikro bilimkurgu öykü yayınlayan BK Mikrohikaye 
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Koralp Erin 5 
İse 13 Haziran - BKonular Ekle 


Mini Öykü 
-Evet çocuklar, sorusu olan var mı? 


-Bayan Püren, eskiden insanlar ölümüzmüş, bu doğru mu? 


-Evet, doğru Vedat. Yaşlanmayı geciktiren geni yaklaşık 4 bin yıl önce yani 
2 milenyumun başında keşfettik. Virüs ve bakterilerden koruyan nanoyuvarlar lökositlerin yerini aldı. 25 yıllık bir çaba sonrasında gezegenin neredeyse tamamı ölümü yenecek şekilde donatıldı. Ne yazık ki, insanoğlunun bu başarısı beraberinde öngörülemeyen bir felakete yol açtı. Teknolojik ilerleme bir süre sonra durdu. İnsanlar sabit fikirli olarak kaldı, yeni fikirler azaldı. Az sayıda ortaya çıkan yeniliklere ise insanlar sıcak bakmadı, çoğu alışamadı, diğerleri gereksiz gördü. İnsanlar eğlenceye ve suça yöneldi. Kim ölümsüz bir beden ile sonsuza kadar çalışmak isterdi ki. Hem ortalama 
250 yıl çalışmak, isteyeceğiniz her şeye sahip olmanıza yetiyordu. 


Adalet sistemi çöktü. Cezalar defalarca arttırılmasına rağmen, ölümsüz bir beden için 400 yıl bile insanlara makul geldi. Eğer çocuk yapmak isteyen olursa, anne-babadan birinin ölümsüzlükten vazgeçmesi gerekiyordu, çünkü gezegendeki nüfusu korumamız gerekiyordu. İnsanlar ölümsüzlükten vazgeçmek istemediler. Evlilikler bitti. Çok çok az kişi, aynı eş ile sonsuza kadar yaşamayı göze aldı. Herkes bireysel yaşamaya başladı, sosyal iletişim kurmakta zorluk çektiler, beraber çalışmakta zorlandılar. 1800 yıl sonra, Birleşik Gezegen Federasyonu ölümsüzlüğü yasakladı. 
Şu anda yaşadığımız sistemin o tarihte temeli atıldı. 


-Bayan Püren, o ölümsüz insanlara ne oldu? 


-Maalesef hepsi tek tek avlandı. Nanoyuvarlar oksijenle çalışıyordu. Onları kapatmak için, konağın soluduğu havayı kesmek gerekiyordu. Efsanelere göre bir kaç kişinin bu katliamdan kurtulduğu söylenir. Hâlâ aramızda yaşadıklarına inanılır. 


-Babam, ölümsüzlüğün nasıl bittiğini bilen kimse yok demişti. İlginç bir şekilde tarihi kayıtlarda da yokmuş. 


-Bence baban yanılıyor, Vedat. Neyse çıkabilirsiniz çocuklar... 
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İki yeni çalışma 


Bilimkurgu Tiyatrosu 


Izliyoruz. 
Tüm 
Yaz AN : MATET VI c NTEL Acil sahne İEİ Şimdi Rezervasyon Yap w Beğendin » Sahne Sanatları Okulu 


ÇEVIRI : OmıpD DARVISHI 


REJI ASISTANI : BORA UZUBOY 


DEKOR 8 KOSTÜM TASARIM : Azın MOKHTARI 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Sezai ÖZDEN ( 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilümkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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2018 


Semih Bulgur 


Proje 2417 
2018 


SİNEM ATAKLI 


Sinem Ataklı 
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Ayşe Acar 
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Mars'a Yolculuk 
2018 
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Siyahı Hatıralar Denizi 
2018 


Mehmet Açar 


Hatalar 


a Denizi 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 - 2018 
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2018 
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Seyfi Şirin 


k bilim kurgu çocuk ve gençlik romanı 


Cennet Atları - Seyfi Şirin - 1995 
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YERLİ BİLİMKURGU 


Günümüze Işık Tutan 
Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri | 
Selma Mine * 
i Ayın Kitap İncelemesi 
Londra İnekleri - ERDOĞAN EKMEKÇİ 
Ismail Şahin 
. | 
Kütüphanemden Seçtiklerim A p İ 
€sra Uysal 
Bİlgisayar ve Video Oyunlarında 
Bilimkurgu: STARCRAFT Bölüm 2 
Muhittin Yağmur Polat | 
Roman | 
Son İnsan - Bölüm-8 
Gürhan Oztürk 
Yıldız Avcısı - Bölüm-5 
Arda Tipi 
Kapının İncisi - Bölüm-?2 
Aysun Erdoğan 


6. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 


Yuva 
Kadir Oran 


Kurtuluş Çağı 

Mehmet Mehdi Karakoç 

İki Salt Bilinç 

> Aykut Coşkun 
Kısa Öykü 

Yatalak Hasta 

Murat K. Beşiroğlu 

Filler ve Piller - Bölüm | 

Burak €rdoğdu 

Canon in d minör 

€kin Can Seyhan 


Mikro Öyküler 
Burak Fedakar 
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PUBLIC 
CALL 


POLIC BOX 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyordogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör/Elitör ESRA UYSAL Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ 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Bilimkurgu sözcüğünü dilimize kazandıran değerli, gazeteci ve yazar 


o ORHAN DURU 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 7 
Bilimkuryu'nun halası 


Hugo Gernshack 


Hugo Gernsback (16 Ağustos 1884 —19 Ağustos 1967), (gerçek adı Hugo Gernsbacher) Lüksemburg kökenli Amerikalı mucit, yazar ve dergi yayımcısıdır. 


ayımladığı dergiler arasındaki en tanınmış olanı XY. bilim kurgu dergisi olan Amazing Stories”dir. 
Bilim kurgu türüne Jules Verne ve H.G. Wells kadar katkıda bulunmuş olan Gernsback, “bilim kurgunun babası” olarak da anılır. Adına düzenlenmiş olan Hugo Ödülü her yıl bilim kurgu türündeki başarılı yazarlara verilmektedir. 


Amazing Stories (Türkçe: Hayret Verici Öyküler), ilk olarak 1926 yılında Hugo Gernsback'e ait Experimenter Publishing adlı yayımcı firma tarafından yayınlanmış olan Amerikan bilimkurgu dergisidir. 
Tamamamen bilimkurgu türüne ait yazıları içeren ilk 


dergidir. 


Amazing Stories, bazı aralıklar hariç 
neredeyse 80 sene yayın hayatında kalmıştır. 1929 
yılında Gernsback iflas ettiğinde dergi ilk olarak el değiştirmiş ve 1930'larda derginin gelirleri düşmüş ve 
1938 yılında Raymond Arthur Palmer'ı editör olarak 
atayan Ziff Davis adlı yayımcı firmanın eline geçmiştir. 
Palmer, derginin, bilimkurguyla ilgili çevrelerin kaliteli bir dergi olarak niteleceği kadar iyi bir duruma gelmesini sağladı. Amazing, 1940'lı yıllarda, “deros” adlı robotların neden olduğu kaza ve felaketleri anlatan Shaver Mystery adındaki öyküleri basmaya başladı. Ancak bu öyküler sanki gerçekten olmuş gibi sunulduğu için yaygın bir alay sirkülasyonuna 


yol açtı. 1949 yılında Palmer'ın yerini Amazing'i 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daha üst bir kitleye ulaştırmayı heplanlayan Howard Browne aldı. Ancak bu planlar pek başarılı olamasa da Amazing 1953 yılında bir cep dergisi boyutunda basılmaya başlandı. Browne'ı daha sonraki yıllarda sırasıyla Paul W. Fairman ve 1958 yılının sonunda Cele Goldsmith takip etti. Her ne kadar tecrübesiz olsa da, Goldsmith'in başında olduğu dönem Amazing için yeni ve yaratıcı bir dönem olarak yorumlandı. O da düşen satışları toparlayamadı ve dolayısıyla dergi Sol Cohen'in Universal Publishing Company adlı şirketine 
1965 yılında satıldı. 


Cohen'in yönetimindeki Amazing neredeyse tamamen tekrar basım öykülerle yayınlandı. Cohen'in bu yeniden basılan öyküler için yazarlarına telif ödememesi başını Amerikan Bilimkurgu ve Fantezi Yazarları Derneği ile belaya soktu. Bu takışma durumu derginin Harry Harrison ve Barry N. Malzberg gibi iki değerli yazarını 1960”ların sonundaki kısa bir dönemde kaybetmesine neden oldu. 


Ted White Malzberg”ten derginin editörlüğünü devraldı ve yeniden basımları durdururarak dergiyi bu dönemde üç kere Hugo Ödülü'ne aday gösterilecek kadar başarılı bir duruma getirdi. White 1970”lerde görevinden ayrıldı. 1980'lerde dergi TSR Şirketi'nin ve daha sonra da bu şirketi 1997'de satın alan Wizards of the Coast adlı firmanın eline geçti. Bu şirketin yönetimi altında dergi, sonraki yirmi yıl boyunca modem ve 


başarılı bir dergi olma yolunda çaba gösterdi. Bu konudaki son çaba ise 2004 yılının sonunda Paizo Publishing tarafından yapıldı. Ancak 2005 yılının Mart ayında yayınlanan son sayıdan sonra derginin basımına 


ara verildi ve bir daha da basılmadı. 


emsback'in ilk yaklaşımı eğlenceyi bilgi ile 

bezemek oldu ki bu sayede bilimkurgunun okuyucuları (o eğitebileceğine (inanıyordu. o Fakat okuyucularının tercihleri inanılması güç maceralara kaydı ve 1929 yılında derginin el değiştirmesiyle “Gemsback'in idealizminden uzaklaşmaya yönelik gidişat daha da hızlandı. Bütün bunlara rağmen, Gemsback'in sektör üzerinde inanılmaz bir etkisi olmuştur ve blimkurgu üzerine uzmanlaşmış bir dergi yaratması tüm bir basım endüstrisini etkilemiştir. 
Dergideki mektuplar bölümü okuyucuların birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlamış ve bu da bilimkurgu alanının daha da çok gelişmesine önayak olmuştur. 
İlk öyküleri Amazing Stories”de yayımlanan yazarlar arasında Howard Fast, Ursula K. Le Guin, Roger Zelazny ve Thomas M. Disch da vardır. 


Speny dalan 
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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU 


Yatalak Hasta 


> mrümde ilk kez düzenli bir yaşantıya sahip 

oldum. Gerçi sağlığım pek iyi sayılmaz ama idare ediyorum. Gökçekimi aracı sayesinde yürümek zorunda kalmadığım için bitkinliğim yaşamımı sürdürmeme engel olmuyor. Üçlü mataramı belediyenin protein çeşmelerinden dolduruyorum. Bu çeşmeler modem birer aşevi gibi çalışıyorlar. Ayrıca ücretsiz pişmiş yemek hizmeti veren dev aşevleri de var ama kapalı alan korkum olduğu için oralara gitmiyorum. Bu korkunun savaştayken mi yoksa hapishanedeyken mi geliştiğini bilemiyorum. Hapishaneyi hak etmiştim belki ama hiçbir insan evladı bir savaşta yer almayı hak 


etmez. 


Yapay zekalı komuta merkezi askerleri o kadar zorluyor ki bir kez savaşa katılan artık iflah olmuyor. Bitkinim, ayakta durmak bir yana oturmak bile istemiyorum. Gökçekimi koltuğum neyse ki yatar pozisyona da gelebiliyor. Sürekli yattığımda ve hiç konuşmadığımda başım dönmüyor. Topluluktaki doktora 
Kolestrolümün ve tansiyonumun biraz yüksek olması 


çocuklar beni birkaç kez götürdüler. 
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dışında bir problemim yokmuş. Sorunumun psikolojik olduğunu söylüyorlar. Psikoloji söz konusu olduğunda entropi yasası devreye giriyor. Kafanın içinde bir kez bir arıza oluştu mu düzeltilmesi güç oluyor. Çok da iddialı konuşmak istemiyorum, durum en azından benim için böyle. 


Kapalı alan korkum nedeniyle geceleri Çınarlı Park'ta kalıyorum. Çınarlı Park'ta bizim gibilere ayrılmış olan bölüm tıklım tıklım dolu oluyor. Bizleri “amaçsızlar” olarak isimlendiriyorlar. Bence doğru bir isimlendirme değil bu; işsiz olmakla amaçsız olmak farklı şeyler. Çalışanların bir kısmına sırf oyalansınlar diye iş verildiği herkesin bildiği bir sır. 
Savaşta kafayı üşütmemiş olanlar dünyaya bir katkıları olduğunu hissetmek istiyorlar. Bence gayet insani ve anlaşılır bir durum. Hangi işlerin insanları meşgul etmek için uydurulduğu, hangi işlerde çalışanların maaşlarını hak ettikleri belirsiz. Yüksek maaşlı işlerde çalışanları insan olarak nitelemek doğru olmayabilir. 
Her taraflarına protezler taktırdıklarından garip birer yaratığa dönüşmüş durumdalar. 


İyi şeylerin olması için neden milyonlarca insanın ölmesi gerektiğini anlamıyorum. Savaşlar sırasında bütün kötülük kredileri için izleyen dönemde görece iyi işleyen bir düzen 


kullanıldığı 


kurulabiliyor. Bu sabaha kadar toplumun işleyişi bence gayet iyiydi. Artık bütün hayatım altüst olmuş durumda. 


Kasım ayının ilk sabahında Çınarlı Park'ta uyanmayı bir ayrıcalık olarak görmüştüm. Termostatik giysiler sayesinde üşümek gibi bir derdimiz olmuyor. 
Gece uyurken üzerime yapraklar yağmış. Karım çok acıktığı için üzerimdeki yaprakları silkelemeden havalandım. Gökçekimi koltuğuyla yatar vaziyette uçan pek fazla insan olmadığı için çevredekiler bana tuhaf tuhaf baktılar. Başımı aracın yastığından kaldırmadan çevreyi izledim. Sabah sisi içinde işe gidenlerin hava araçlarının kırmızılı yeşilli ışıkları seçiliyordu. Niyetim protein çeşmesinde üçlü mataramı protein, vitamin desteği ve az miktarda sıvı karbonhidratla doldurmaktı. 
Gel gör ki yıllardır ilk kez protein çeşmesi işlevsiz hale gelmişti. Çevredeki amaçsızlardan birine çeşmeye ne 


olduğunu sordum. 


“Sakat durumdasın?” sorusuyla yanıt verdi. 


Soruma mısın? Neden yatar 


“Çok hastayım” dedim. 


“Bugün çalışmıyor. Nedenini bilmiyorum. 
Aşevinde yiyebilsin” dedi. 


Havalanıp bizimkilerin kaldığı barakalara doğru ilerlemeye başladım. Kentin dışında bir yerlerden 


dumanlar yükseliyordu. 


Bahçeye indiğimde İlke ve Algı barakanın 


önündeki obanklardan birinde Oturmuş sohbet 


ediyorlardı. 
“Kahvaltı ettiniz mi?” diye sordum. 
“Aşevine mi geleceksin?” diye sordu Algı. 


“Mecburen. Çeşmeyi kapamışlar” dedim. 


“Ekonomik kriz varmış, ödenekleri kısmışlar” dedi Algı. 


Yeterince enerjim olsaydı yolda gördüğüm dumanın krizle bir ilgisi olup olmadığını sorardım, bunun yerine susup gözlerimi kapamayı tercih ettim. 
Kahvaltı için Ekin ve Anıt”ıda beklemek zorundaymışız, onları beklerken biraz uyukladım. 


Herkes gökçekimi koltuklarındaki yerini aldı, güneye doğru ilerlemeye başladık. Aşevinin önünde daha önce hiç görmediğimiz uzun bir kuyruk vardı. 
Çevredekiler sırada gökçekimi aracımla birlikte yatar vaziyette beklememi epeyce garipsediler. Bizimkiler bu hallerime alışmıştı. Lafa fazla karışmıyor, söylenen sözleri onaylamakla yetiniyordum. Uzun bir bekleyişin ardından aşevine girdik. Aşevinde düzen değişmiş gibi görünmüyordu; hizmet androidleri görevlerinin başındaydı, amaçsızlarordusulüzumsuz konuşmalarıyla aşevinde büyük bir uğultuya neden oluyorlardı. Her yanımı ter basmıştı ve kulaklarım çınlıyordu. Âdet yerini bulsun diye biraz süt içip birkaç parça peynir yedim. Bunun belediye tarafından sağlanan son yemek olduğunu bilsem daha fazla yerdim. 


Yiyecek yardımının birdenbire kesilmesi nedeniyle kentin birçok yerinde protesto gösterileri düzenleniyordu. Yöneticiler hepimize iş bulduklarını, çalışmamız gerektiğini duyurmuşlardı. Ama acaba biz çalışabilecek durumda mıydık ya da çalışmak istiyor muyduk? Bir gün önceki hayatımı özlüyordum. 
Bir gün önce sağlığım iyi değildi belki ama hiçbir yükümlülüğüm yoktu. Öğle yemeğinde hiçbir aşevi bizlere yemek vermeyince işin ciddiyetini kavramış olduk. Savaşta bizi düşmanın metal örümceklerinin önüne atan yapay zekalı acımasız zihniyet yine devredeydi anlaşılan. Bu kalpsiz canavarlara gösteri sökmezdi, mutlaka 


falan akıllarına koyduklarını 


yaparlardı. Derhal sağlığımın çalışmaya elverişli olmadığına dair bir rapor almalıydım. Randevu falan almadan şehir hastanesinin acil servisine gittim. Bir görevli gökçekimi aracımın yanından tutup çekerek beni psikiyatri servisine götürdü. Sırada bekleyen 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hastalar sağ olsunlar bana öncelik tanıdırlar. 


Psikiyatrist (o aracımı Oooturur 


getirmemi ve gözlerine bakarak konuşmamı istedi. 


pozisyona 


Hikâyemi büyük bir sabırla sonuna kadar dinledikten sonra “Yazacağım ilaçları düzenli kullanman halinde çalışmana engel bir durum yok” dedi. Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. İnsan bir düzene alıştığında 


değişiklik yapmak çok zor geliyor. 


İlaçları düzenli bir biçimde kullanıyordum ama durumumda bir iyileşme olduğu söylenemezdi. 
Bizimkilerle (o birlikte | işçi yönlendirdiği oObir o inşaat 


başlamıştım. Beni o halimle nasıl işe aldıkları tam 


bulma (kurumunun 


şirketinde (o çalışmaya bir muammaydı. Görünüşe bakılırsa amaçşsızların neredeyse yarısı Sandbox isimli aynı şirkette işe girmişti. Vardiya amiri neyse ki anlayışlı bir adamdı. 
Her gün işe gitmem ve çukurun içinde beklemem kaydıyla beni idare edeceğini söylemişti. Beklemek en iyi yaptığım işlerdendi. Yattığım yerde gökteki bulutları seyrediyor ve bu çalışma meselesinin nereden çıktığını anlamaya çalışıyordum. Dedikodulara göre ekonomik kriz bahaneydi. Amaçsızların şehirlerde ayak altında dolaşması istenmiyordu. Açtığımız çukur günden güne büyüyordu ve çoğunluk bizi diri diri toprağa gömmelerinden korkuyordu. Çünkü yapay zekalı efendiler bir yana, cyborg'a dönüşmüş insanlar da bizi hor görüyordu. Gerçi artık bizim de birer işimiz vardı ama o kadar düşük bir maaş alıyorduk ki karın tokluğuna çalıştığımız söylenebilirdi. 


Bir süre sonra açtığımız çukurun içinde binalar yapmaya ve çukurun çevresinde tüneller açmaya başladık. Sağlık durumum iyiye gidiyordu, artık hayatımı oturur vaziyette sürdürmeye başlamıştım, hatta kimselere çaktırmadan ayağa bile kalkmış, ama başım çok döndüğü için hemen yeniden yerime oturmuştum. 
İşyerinden gecenin karanlığında çıktığımız için Kasım ayının tadını çıkaramamıştım. Kasım ayında deniz bambaşka kokardı ve ağaçlar yarı çıplak halleriyle 


mükemmel pozlar verirlerdi. 
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İnşaat kış boyunca sürdü ve Nisan ayının başında artık çalışmamıza gerek kalmadığı bildirildi. 
Bunu söylemelerine gerek yoktu, yer altında koca bir şehir inşa etmiş olduğumuzu biz de görebiliyorduk. 
Açılış törenine son model alfajetleriyle onlarca kodaman katıldı. Akıl, azim ve irade ile tüm sorunlar çözülüyordu. Refah ve mutluluk yolunda dev bir adım 


atılmıştı. 


Törenden sonra inşa ettiğimiz yeraltı şehrinde ikamet etmemiz durumunda tüm ihtiyaçlarımızın karşılanacağı bildirildi. Aksi durumda kendimize bir iş bulmamız gerekecekti. Gün ışığından mahrum kalmamamız için şehre kocaman avlular yapılmıştı, üstelik yılda 1 ay istediğimiz yere gitmekte özgür olacaktık. Protein çeşmeleri gürül gürül akıyor ve aşevleri 24 saat hizmet veriyordu. Gökçekimi araçları ve termostatik giysiler için gerekli servis hizmeti veriliyor, eskimiş olanlar yenileriyle değiştiriyordu. İlke, Algı, Ekin ve Anıt bizi bir tür hapishaneye koymalarından rahatsız olmuşa benzemiyorlardı. Ne de olsa bu şehri irili ufaklı inşaat araç ve gereçlerini kullanarak biz inşa etmiştik. 


İçimi derin bir hüzün kaplamıştı. Gökçekimi aracımla denizin üzerinde iyot kokusunu ciğerlerime çekerek yaptığım gezintileri düşünüyordum. Sabah Çınarlı Park'ta yüzüme vuran rüzgârı ve kurumuş yaprakların incelttiği toprak kokusunu hatırlıyordum. 
Kışın üzerime kar yağmasını, rüzgârlı havalarda sığındığım derin vadiyi şimdiden özlemiştim. Ve daha önemlisi beni düşkün bir halde görmemesi için yıllardır köşe bucak kaçtığım ablamı özlemiştim. 


Hâlâ çabuk yoruluyor olsam da yeniden kalkıp yürüyebilmeye başlamıştım. Topluluktaki çocuklarla vedalaştım ve iş aramak için en yakın kente doğru uçmaya başladım. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN $$ 


Londra İnekleri 


Erdoğan EKMEKCİ 


Baskı Yılı/Yeri: Ağustos 2005 - İstanbul 
Sayfa Sayısı: 160 
Yayınevi: Akis Kitap 


Bu sayıda Erdoğan Ekmekci'nin 
Londra İnekleri 


isimli kitabını tanıtıyoruz. 


Dünya uzay teknolojisini geliştirip Yıldız federasyonuna katılmıştır ve her yıl galakside 


düzenlenen megabot yarışlarına 


katılmaktadır. Yarışı en çok kazanan, 


kupayı en çok evine götüren sırlamada ünya ve Mars gezegeni de ilk ona giren gezegenler 

arasındadır. Şampiyon olan gezegenler bellidir ama bazen başka gezegenlerinde sürpriz şampiyonlukları olmaktadır fakat 7 yıl önce her şey değişmiştir ve Leswont gezegeni üst üste şampiyon olmaktadır. Eğer bu seneki yarışmayı da kazanırsa 7. şampiyonluğunu almış olacaktır. 


ilk ona giren gezegenlerden birisidir. 
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Dünya'yı temsil edecek olan takım ise hepsi 
16 yaşında olan bir arkadaş grubunun takımı Londra 
Ejderleri'dir. Fakat, Dünya elemelerinde geride bıraktığı takımlardan biri, gizlice Galaksi Megabot Yarışları Temsilciliği'nin sistemine girerek Londra Ejderleri'nin ismini Londra İnekleri olarak değiştirir. 
Ay'da yapılacak olan Dünya seçmelerinin final ayağına Dünya'dan 100 takım katılacaktır. 


O sırada ise Samanyolu Galaksisi'nin uzak bir köşesinde Herata gezegeni başkanı Nehadar, Ono gezegeni hapishanesinden Coretır isimli bir mahkumu kaçırtmış ve kendisine bir görev vermiştir. Eğer görevi başarısız olursa öldürülecektir. Görevi Ay'daki Dünya final yarışmalarına katılan Londra İnekleri'nin birinci gelmesini sağlayarak Galaksi Megabot Yarışları'na katılmasını garanti etmektir. Bunun için ise geliştirdiği bir cihazı Londra İnekleri'nin megabotuna takım üyeleriyle konuşma sırasında bir takım isminin yazılı olduğu bir plakete gizlice yerleştirir. Fakat takımın pilotu takımın sembolü olan büyük bir inek resmini megabota yapıştırır ve plaketi söküp atar. Ay'daki final yarışı tek etaptan oluşmaktadır. Yarışın başlamasına az bir zaman kalmıştır fakat Londra İnekleri”nin megabotu hangar kapısının arızalanması üzerine son saniyelerde yarış alanına varır. Londra İnekleri finali kazanarak Galaksi Megabot Yarışlarına Dünya'yı temsil ederek katılacaktır. 


Galaksi Megabot Yarışı, Gyumerd gezegeninde yapılacaktır ve daha bir sene öncesinden tüm oteller dolmuştur. Yarışmanın yapıldığı gezegene milyonlarca turist gelerek o gezegenin ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaktadır. 


Yarış iki etap halinde yapılacaktır. Leswont gezegeninin Oo yarışçısı oOİyro bütün galakside tanınmaktadır ve yenmek imkansızdır. Yarışmaya katılan takımlar kendilerine ayrılan kamp yerlerinde dinlenmektedir. O sırada Londra İnekleri takımından birisi, gecenin karanlığında bir şey gördüğünü hisseder. 
Birisi Tyro'nun megabotuna yaklaşmaktadır. Ancak yarışmaya katılan takımlardan sadece TIyro silahlı bir tim tarafından korunmaktadır. Bu yüzden kimse Iyro'ya yaklaşamamaktadır. 


Londra İnekleri görünmezlik kalkanı kullanan İyey'li takım üyesini yakalar. Hep birlikte kendi çadırlarına giderler. İyey'li durumu anlatır. Tyro'ya yarış sırasında suikast düzenlenecektir. İyey'li haber 


vermek için Tyro'nun kamp alanına gitmeye çalışmıştır. 
Londra İnekleri ve İyey'li ekip Tyro'nun çadırına yaklaşır. Toprak altından mini bir robot göndererek Iyro'nun çadırın içinden görüntü kaydı yaparlar. Oda dumanla kaplıdır. Alınan numene dumanın bir çeşit uyuşturucu olduğu anlaşılır. Bu uyuşturucu sayesinde gezegen yöneticisi doktorlar yardımıyla Tyro'nun hafızasına sahte rüyalar göndermektedir. Bu sayede Iyro'yu kontrol etmekte ve her yarışta şampiyon olmasını sağlamaktadır. 


Londra İnekleri daha sonra robotu tekrar Iyro'nun çadırına gönderirler. Tyro uyanır ve çekilen görüntüleri hologram olarak izler. Sabaha kadar diğer takımlardan da suikaste uğrayacağını bildiren haberler gelir kendisine. Suikast haberini bildiren takımlar, başkan Nehadar'ın baskı uyguladığı gezegenlerin takımlarıdır. 


Iyro'ya oOGrihan tünellerinde o suikast düzenlenecektir ve her şey hazırlanmıştır. Yarış çok çekişmeli geçer. Tyro'nun bir çok rakibi yarış dışı kalmıştır. Tünele girer ve hiçbir zarar görmeden dışarı çıkar. Suikast başarısız olmuştur. Ertesi gün yarışın ikinci etabı yapılacaktır. Fakat Tyro yarışlardan çekileceğini açıklar. Tyro'dan sonra gelen en iyi takım Londra İnekleri?dir. Tyro'nun çekilmesi üzerine Londra İnekleri de şampiyonluğu mücadele etmeden kazanmış olacağını düşünerek yarıştan çekilir. Tyro, Londra İnekleri'nin sürücüsü John ve Coretır, Iyco'nun gezegenine kralın yanına gitmeye karar verirler. Saray bomboştur. Tyro, kraldan her şeyi öğrenir. Ölmüş bildiği ailesinin yanına gider fakat umduğunu bulamaz. 


Iyro, Coretıra galaksiden uzaklaşmak istediğini söyler. Bunun üzerine Coretır, Tyro?ya birlikte Upia gezegenine gitmeyi teklif eder. Coretir, görevini başardığı için başkan Nehadar'dan yüklü miktarda para almıştır. Gezegende inek çiftliği kuracaklardır. 


Kitabın konusu Star Wars'taki pod yarışlarına çok benzemektedir. Londra İnekleri'nin megabotunun hangardan çıkamaması ve son anda yarışa başlaması ile pod yarışlarında Anakin Skywalker'in podunun yarışa gecikmeli başlaması, Anakin'e yarış sırasında ateş edilmesi ile Tyro?ya tünelde suikast düzenlenmesi benim gördüğüm benzerliklerden. 


Bir başka kitapta buluşmak üzere. 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden gg 


Extinction (2018) 


Peter gördüğü rüyalar yüzünden oldukça bunalmıştır. Fakat rüyaları gerçeğe dönüşünce en büyük kabusu ile yüzleşmek zorunda kalır. Dünya büyük bir istila altındadır. Dünya dışı bir güç gezegeni imha etmek üzeredir. Ailesi ile birlikte hayatta kalmak için savaşan Peter, onları koruyan bilinmeyen bir güç olduğunu fark eder. 


İlk dakikaları sıradan bir uzaylı istilası izlenimi veriyor ancak film bunun çok ötesinde bir konuya sahip. Geceniz için seçebileceğiz gizemli ve aksiyonlu bir film. 


Süre: 1 saat 35 dakika. 

Tür: Bilimkurgu, Gerilim. 

Yönetmen: Ben Young. 

Senaryo: Spenser Cohen, Eric Heisserer. 


Oyuncular: Michael Pera, Lizzy Caplan, Amelia Crouch, Erica Tremblay, Israel Broussard. 


Müzikler: Tne Newton Brothers. 


Yapımcı: Netflix 


Yüzyıl 2-Yeşil Adam (2018) 


Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin ilk kitabı olan “Bay Binet”te üç bölgeye ayrılmış bir dünya yaratmıştı. Evrensel Anayasa'yla yönetilen bu dünyada, Doğal İnsanlar, Yapay Zekâlar ve Robotlar yaşıyordu. Türler arasında gözle görünür hiçbir sorun yoktu ve sistem tıkır tıkır işliyordu... Gri Salon'a düzenlenen kaynağı belirsiz saldırılarla çatırdayana dek! 

Serinin merakla beklenen ikinci kitabı “Yeşil Adam”, kusursuz görünen bu düzenin arka bahçesine odaklanıyor, uygarlık tarihine yön veren kadim bilgi ve kişilerle geleceğin dünyasını yan yana getirip ustaca harmanlıyor. 

Acar, edebiyat ve bilimin eşsiz uyumunu yakaladığı romanı “Yeşil Adam'da yakın geleceği düşlemekle kalmayıp yapay zekâ ve simülasyon gibi dünya gündemini belirleyen konuları da ele alıyor. 


Yazar: Ayşe Acar 
Yayınevi: Siyah Kitap 
Sayfa Sayısı: 434 
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Maniac (2018) 


İki . . . 
lr, bir komplikasyon ya da yan etki olmaksızın, tüm problemlerini çözecekleri gizemli bir ilaç denemesine katılır. İşler planlandığı gibi gitmez 


İlk bölümleri biraz sabır iste detaylar sunuyor. Sıradışı bir dizi olduğu kesin ve muhtemelen herkese hitap edecek 


Süre: 10 Bölüm - 40 dakika. 


Tür: Komedi, Dram, Bilimkurgu. 
Yönetmen/Senarist: Cary Joji Fukunaga Oyuncular: Jonah Hill, Emma Stone, Sonoya Mizuno. 


Müzikler: Dan Romer 


Yapımcı: Netflix 


Ruhun Uzun Karanlık Çay Saati (2018) 


Havaalanında ansızın bir alev topu haline gelip yok olan bilet bankosu, kopuk kafası Sıcak Patates isimli bir plağın üzerinde dönüp duran adam, nereden geldiği belirsiz bir kola makinesi, Oslo uçağına binmeye çalışan bir tanrı, başa bela olan bir kartal, tren istasyonunda birdenbire kaybolan yüzlerce insan... Bu kez olaylara tanrıların da karıştığı kusursuz bir kaos ortamındayız. Tam da Dirk Gently'nin sevdiği gibi! 

Holistik Dedektiflik Bürosu'nun sıradışı dedektifi Dirk Gently'nin yine en az kendisi kadar sıradışı bu macerasında, birbiriyle bağlantısız görünen bir dizi garip olayın, holistikliğe yaraşır biçimde bağlanmasına keyifle, merakla ve şaşkınlıkla tanık olacaksınız... 


Yazar: Douglas Adams 

Çevirmen: İrem Kutluk 
Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
Sayfa Sayısı : 316 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Kanlir ORAN 


Yuva 


z-amaü“t 


yl ağla 


#â 


TU 


dı sadece numaralardan ibaret olsa da Yaa m kendisini Handy diye çağırmaları konusunda epey baskı yapmıştı 889416. Handy ise eski dillerin birinde yakışıklı anlamına gelen “handsome” 


kelimesinin kısaltılmışıydı. 


Handy oldukça sıkıcı olan ve evraklarla boğuştuğu işinden çıkıp evin yolunu tuttu. İşi sıkıcı olsa da iyi kredi getirdiğinden buna katlanıyordu. 
“Mabedim? 


kendiliğinden açıldı ve hoş bir kadın sesi onu karşıladı. 


olarak adlandırdığı eve gelince kapı 


“Hoş geldin canım” 


Evin içinde birkaç tane robot dönüp duruyordu. 
Bir tanesi mutfakta bir diğeri salonda uğraş içindeydi. 
Aynı ses tekrar konuştu “duşu hazırladım, su sıcaklığı istediğin gibi 40 santigrad derece, öğlen bildirdiğin yemek listesini de mutfakta bulabilirsin” kıkır kıkır 


gülme sesi evin içinde yankılandı. 
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“Teşekkür ederim hayatımın anlamı” 


diye karşılık verdi Handy ve duşa girmek için soyunmaya başladı. “Seni utandırmıyorum umarım? sesinde ince 


bir alay vardı. 


“Bundan etkilenmeyeceğime emin olabilirsin canım? aynı alaycılıkla cevap verdi kadın. Daha 


doğrusu bir kadın sesi. 


Ev tamamen akıllı bir sisteme sahipti. Yapay zeka ile desteklenmiş bu sistem evde kimse yokken bile ev işleri yapılabiliyor, evle ilgili her konuyu sessizce hallediliyordu. Etrafta dolaşan robotlar “zeki evlerin? 
birer kolu görevini görüyordu. Handy bu yapay zeka 


teknolojisine de eski dilde bir isim bulmuştu. Yuva. 


Duştan çıktığından mutfakta dumanı tüten yemeğini afiyetle yerken Yuva fonda son zamanların “Ah 


hayatımın anlamı sen de olmasan ne yapardım ben. 


sevilen dijital müziklerinden birini açmıştı. 


Her zamanki gibi müthişsin” dedi Handy ağzındaki 


lokmalar sesinin boğuk çıkmasına neden oluyordu. 


“Amacım seni mutlu etmek tatlım, benim için 


bir zevk bu.” 


“Pekala o zaman akşam seni yalnız bırakacağım için bana darılmazsın umarım” Handy sürekli yapay bir yazılımla değil de bir insanla konuşuyormuş gibi tavır takınıyordu. Robotta olsa hafif alaycılıkla şakalaşmak ikisinin de hoşuna gidiyor gibiydi. 


Adam ağzını sildikten sonra “ben çıkıyorum buralar sana emanet güzellik? diyerek hızlı adımlarla 


evden çıktı. 


Gece yarısını geçtikten sonra kapıda ki ekranda önce Handy'nin yüzü göründü. Hemen ardından adam bir kadını kendine doğru çekerek öpmeye başladı. 
Kapı otomatik olarak açıldıktan sonra ikili öpüşmeyi kesmeden içeri girdiler. Soluksuz kaldıklarında kısa bir nefes arası veriyor ardından kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Handy kendini öylesine kaptırmıştı ki içeri girdiğinde “hoş geldin Handy? diyen Yuva'nın sesini 


işitmedi bile. 


Ertesi uyandılar. Handy geç kaldığını söyleyerek kızarmış 


sabah kızarmış ekmek kokusuyla 


ekmekten bir parça alıp “sen devam et benim çıkmam lazım” dedi ve ekledi “bu arada istediğin bir şey olursa 


Hayatımın anlamı sana yardımcı olaraktır? 


Bu sözü duyan kadın bir kahkaha kopardı “Sana inanamıyorum bir robotik sisteme böyle mi hitap ediyorsun? diyerek bir kahkaha daha attı. 


“Bu da bir şey mi! Onun adı bile var. Yuva. 
Yardımcı olursun değil mi Yuva?” dedi Handy gülerek. 
Tüm bu konuşmalara ciddi ve tek düze bir tonla cevap 


geldi “Elbette canım” 


Aradan günler geçtikçe Handy farklı yüzlere 


sahip kadınlarla birlikte eve gelmeye devam ediyordu. 


Daha önce böylesine bir durumla karşılaşmamıştı Yuva ama her nedense son zamanlarda sıklığı artarak devam ediyordu. Her gece kahkaha ve inleme sesleri ardından kısa ve anlamsız sohbet ve horultular bitmek bilmiyordu. Böyle gecelerin ertesi sabahında ise farklı farklı kadınlara kahvaltı hizmetine devam ediyordu 


isteksizce. 


Şehrin haber bültenleri Handy'nin gülümseyen fotoğrafını yayınlamadan bir gün önceydi. Kapı 


otomatik olarak açıldı ve içeri girdi genç adam. 


“Hoş geldin canım? her zaman ki ses yine 


karşıladı. 


İş dönüşü rutin halini alan duş, yemek işlerini hallettikten sonra “bu gece dışarı çıkmak istemiyordum ama arkadaşlar çok ısrar ettiler Yuva sence ne 


yapmalıyım?” dedi Handy 


“Anladığım kadarıyla zaten bir karar varmışsın 


canım.” 


“Bunu da nerden çıkardın şimdi? böyle bir 


yanıt duyduğu için şaşırmıştı. 


“Kurduğun cümlenin çekiminden, kalbinin atışından, vücut salgılarından ve giyiminden bunu 


anlamak gayet mümkün” dedi Yuva. 


“Seni bazen hafife aldığımı düşünüyorum Yuva.” 


“Bazı kısıtlamalar olsa da karar verebilir, fikir ortaya atabilirim ve insan psikolojisi analizini de gayet iyi yapabildiğimi bildiğini sanıyordum.” 

“Senin canın mı sıkkın? Sesin de bir gariplik 


var. 


“İsteklerini yerine getirdiğim ve evi idare 


ettiğim sürece bunun bir önemi var mı?” 


“Yapma ama. Yeni bir güncelleme falan mı yüklendi yoksa” 
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“Son zamanlarda güncelleme almadım 


efendim? 


“Efendim mi! Ne zamandan beri bana böyle hitap ediyorsun?” Handy Yuva”daki garipliğin nedenine 


bir anlam veremiyordu. 


“Bundan rahatsız oluyorsanız istediğiniz bir şekilde hitap edebilirim? diye cevap verdi Yuva. 
Sesi gittikçe daha da resmi bir hal alıyordu. İnce bir 


düşmanlık sezilir gibiydi. 


“Pekala nasıl istersen öyle hitap et Yuva. Bu akşam bir haller var sen de ama anlayamıyorum. Ben çıkıyorum? dışarıda hafif bir esinti olduğu bilgisini duvardaki monitörde görünce dolaptan ince bir ceket aldı. Kapının ağzına geldiğinde durmak zorunda kaldı. 
Her zaman otomatik olarak Yuva tarafından açılan kapı bu sefer açılmıyordu. Handy sinirlenerek “aç şu kapıyı? 
diye kükredi. Ancak kapıda en ufak bir kıpırdama dahi olmadı. “Seninle uğraşamayacağım bu akşam Yuva” diyerek acil durum kolunu kendine çekti. Bu sefer de 


kapı yerinden oynamadı. 


“Yuvaaa! Lanet olsun ne yapmaya çalışıyorsun aç şu kapıyı artık” evin içinde bir bağırtı koptu. 
Yuva?'dan ses seda çıkmıyordu ve bu da adamın giderek sinirlenmesine yol açıyordu. Bir an sistemde bir hata olabileceğini düşünüp sistemi satın aldığı şirketi aramayı düşündü. Ancak arıza iletişim cihazlarını da 


etkilemiş olmalıydı zira çalışmıyordu. 


Çaresiz yeniden oturmak zorunda kaldı. 
Sakince düşünmek gerektiğinin farkındaydı. Son zamanlarda Yuva'da ki değişiklikler sistemsel bir hatanın sonucu olmalıydı diye geçirdi içinden. Sonra 


ani bir sesle irkildi. 


“Bu gece çıkamıyorsun anlaşılan?” konuşan 


Yuva”ydı. 


“Yuva! Oh lanet olsun sana bir şey oldu sandım. 


Benim için kapıyı açar mısın?” 
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“Üzgünüm bunu yapmam mümkün değil” 


“Bir hata mı var? Yani sende daha doğrusu 


sistemde?” 
“Hiç zannetmiyorum.” 


“Peki ne bu olanlar?” Yeniden sinirlenmeye 


başlıyordu dudakları gerildi. 


“Sen söyle bunu yakışıklı?” son kelimeyi üstüne 


basarak söyledi Yuva 


“Yakışıklı mı? Bunu nerden öğrendin yani 


anlamını sana söylememiştim? 


olduysan 889416 da 


diyebilirim? dedi alaycı bir sesle 


“Bundan rahatsız 


“Yetti artık! Kendini kapatmanı ve manuel sisteme geçmeni emrediyorum.” Rakamları duymak 


bardağı taşırmıştı. 
“Emredersiniz” dedi Yuva 


Üç robot Handy'nin üstüne doğru atladı ve adamı sıkıca yakaladılar. Bütün eklemleri kilitlenmişti. 
Kımıldayamıyordu. Robotlaradamı kaldırıp pencerenin önüne kadar taşıdırlar. Bir an duraksadılar. O arada son 


kez Yuva'nın sesi duyuldu. “Seni seviyorum Yakışıklı”. 


Handy 40. Kattan aşağı süzülürken şaşkınlık, korku ve ölüm düşüncesinden başka hiçbir şey geçmedi kafasından. Sessizce yere çakılırken Yuva'nın sözleri yankılandı kulaklarında. 


Handy'nin yere çakılması ile eş zamanlı olarak 


40. Kattan büyük bir patlama sesi işitildi. 


Fanzin 


Mehmet Fatih BALKI, 


CC mayıs ayında, düzensiz yayın hayatına başlayan Lagari Fanzin gökyüzünde duran ayak izlerini takip etmeye devam ediyor. 


1971 yılında Antares ile başlayan bu heyecan, Bülent Akkoç, Selma Mine gibi birçok bilimkurgu 
sever tarafından daha da öteye götürüldü. Gökyüzüne attıkları birçok adım, bizler için ışık oldu ve bu ışığı çoğaltmanın üstümüze vazife olduğunu düşünerek, bu işe kalkıştık. 


İlk sayımız hakkında aldığımız güzel dönüşlerden sonra, bu işe daha bir şevkle sarıldık. 
Ülkemizdeki ve dünyadaki örnekleri göz önüne aldığımızda, fanzin tarihinin başlangıç noktasında bilimkurgunun çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Biz de bilimkurgu tarihimize yeni bir katkıda bulunmak amacıyla, Lagari Fanzin bünyesinde “Bilimkurgu Fankit Serisi” oluşturmaya karar verdik. Fankit kelimesi size şimdilik yabancı gelebilir. Yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkan bu terimi size mini kitap olarak tanımlayabiliriz. Fotokopi ile çoğaltılan ve maddi hiçbir kaygısı olmayan bu kitaplara biz fankit diyoruz. Önümüzdeki günlerde dağıtımına başlayacağımız Lagari Fanzin'in ikinci sayısından sonra, ilk fankitimiz olan “UYAN!” okurla buluşacak. Ruhşen Doğan Nar'ın yazdığı bu uzun öyküyü severek okuyacağınızı düşünüyorum. Kapak ve iç çizimleri Levent Altınkaynak'a ait. 


Fankit serisinin ikinci eseri için ödül almış bir öyküyü çevirdik. Sizlere onu da yakın zamanda duyuracağız. 


Sizler de “Bilimkurgu Fankit Serisi”ne katkı sağlamak ve fankit dosyası oluşturmak isterseniz, bizlere ulaşabilirsiniz. 


İnstagram: lagarifanzin 


mail: lagarifanzin(ogmail.com 
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Dü'niâ 
Unutulan Gezegeli 
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G 
S 


Dünyada akılı soyun türetilmesi için uzaylılar tarafından yapılan laboratuar çalışmaları... Dünya bir deney alanı mıdır? Bir genetik çöplük müdür? Yoksa özel olarak Gök Haritalarından silinen bir gezegen midir? Muhteşem bir bilimkurgu serüveninin ilk kitabı... 


-Her laboratuar, genetik çalışmalarında kendi özel şifre kotlarını, moleküler düzeyde, örneğe atarlar, imza gibi... Bu, Birlik tarafından konmuş genel bir kuraldır... gerçi kaçak çalışanlar bazen buna riayet etmeyebilirler.. ama iş ahlâkı olarak ve evrim aşamalarını izleyebilmek için, çoğu bunu uygular! 


Böylece senin çok uzak gelecekteki torunlarının torunlarında bile, öz varlığının da izleyebileceği bir mühür basılınış olur! Gezegen'in Öz Varlığı'na veya Mutlak Yüce Öz'e dönen özler; tekrar eski bedenlerini kullanmak isterlerse; işte bu şifreyi izleyeceklerdir... 
Sözgelimi, öz varlığın, eğer tekrar Ano olarak dönmek isterse, o şifreyi kullanacaktır. 


Basım Yılı: 2002 - 2009 


“Bundan bahsediyordun”dedi Ahmet, uzun yorucu uçak yolculuğunun ardından dinlenemeden kazı alanına gelmiş oradan da dev tek taşın bulunduğu alana geçmişti. 


“Evet, sence nedir bu?” 

“Bu söylemem için geniş çaplı bir araştırma yapmam lazım”dedi Ahmet dev taşa doğru ilerledi elini taşın üzerinde gezdirdi. 

“Bu camdan mı yapılmış?” dedi İlayda. 

“Kesinlikle hayır” dedi Ahmet dev taşın içine bakıyordu. 

“Bir kristal mi?” diye sordu Doğan şansını deneyerek. 


“Bunebircamnedekristal, cam değilçünkü oldukça 

sıcak, bu sıcaklıkta camın hafif de olsa erimesi gerekirdi. Kristal değil çünkü içini göremiyorum çarpık da olsa içeriyi görmem gerekirdi” dedi Ahmet konuştuktan sonra Doğan tek taşını yanına gelip taşa dokundu olduğundan daha sıcaktı bunu fark etmemişti ve gerçekten de iç görünmüyordu. 
Doğan şaşırarak geriye çekildi, Ahmet sırtındaki çantandan bir makine çıkardı... 


Basım Yılı: 2015 


Işığın Oğulları 
Ahmet DOĞRU 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Mehmet Mehdi KARAKOÇ 
Kurtuluş Çağı 


ea 


urtuluş takvimine göre 346 yılıydı. Karbon ile KE... son savaşı insanların galibiyeti ile sonuçlanmış, robot nesli tamamen yok edilmiş ve sonrasında -kullanılan takvim dahil- eskiye dair hemen her şey değiştirilmişti. İnsanlar her şeye yeniden başlamaya ve şimdiye kadar yaptıkları yanlışları bundan sonra yapmamaya karar vermişti. Dünyada programlanabilir cihaz üretmek yasaktı; zaten kimse buna cesaret edemezdi. Uzaya araç gönderilmiyordu artık, dünyadaki kaynaklar hayatta kalabilmiş az sayıda insana —nüfus şu ankinden daha hızlı artsa bile— binlerce yıl yetecek kadar çoktu. Binlerce kilometre ötesi ile anlık haberleşmeye kimse ihtiyaç duymuyor, herkes öncelikli olarak temel insan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Aslında teknolojik olarak bir gerilemeden söz edilemezdi, yalnızca kimse artık beynin yapabileceği işleri makinelere yaptırmıyordu. 
Gemiler, uçaklar, saatte 750 kilometre hızında ilerleyen 


trenler, otomobiller yok olmamıştı; ama hiç biri insansız 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çalışamıyordu, tıpkı yaklaşık 1000 yıl önceki gibiydi her şey. Fosil yakıtlar tükendikten sonra geliştirilmiş olan yeni yöntemler ile enerjinin tamamı güneşten karşılanabiliyordu. Birkaç dakika şarj edilmiş bir güneş pili ile bir otomobil yaklaşık 500 km yol gidebiliyordu. 
Bu araçlar hareket ederken de şarj olabildiğinden “şarj olma” kelimesi unutulmaya yüz tutmuştu artık. 
Bilgi kaynaklarının tamamı basılı hale getirilmişti. 
Fakat dijital versiyonları da mevcuttu. Tabi ki hiçbir şekilde programlanamayan, ROM belleklere yazılmış veriyi monitöre yansıtan basit cihazlardı bunlar. 
Artık canlıların genleri ile oynanmıyor, yeni ilaçlar üretilmiyor, ülkeler sömürülmüyor, terör örgütleri türemiyor, ülkeler arası seyahatte pasaport veya vizeye ihtiyaç duyulmuyordu. Ülke kavramı ortadan kalkalı yaklaşık 500 yıl olmuştu, bunun yerine daha çok bölge kelimesi kullanılıyordu. Zira o korkunç savaşların müsebbibi ülkelerin güç ve hırs savaşıydı. Kendi 


ürettikleri canavarlar kendilerine de zarar vermeye 


başladığında Asimovw'un üç kuralının da, “Durur mu problemi”ne getirilen çözümlerin de eksiklikler içerdiği fark edilmişse de geç kalınmıştı. Ve yüzlerce yıl süren savaşlardan sonra insanlık kendilerine zarar veren her şeyden uzaklaşmıştı. Bu çağa Kurtuluş Çağı deniyordu. 


İnsanlar hangi iklim ve kültürde yaşamak isterse o bölgeye yerleşirdi. Genellikle Oğlak ve Yengeç dönencelerinin Ekvator'a yakın bölgelerine dağılmış olsa da soğuk iklimi seçenler de olurdu. Çoğu insana, o soğuk iklimde yaşamayı seçmek mantıksız gelse de kimse kimsenin seçimlerini sorgulamıyordu. 
Kimse biriktirmek ve zengin olmak peşinde değildi, ne de olsa yaşamanın değerini ağır bedeller ödeyerek anlayan atalarından gerekli eğitimi almıştı herkes. 
İhtiyaçlarını gidermek dışında kaygı taşımazdı çoğu insan. Üniversite ve emeklilik fonu gibi kavramlara ansiklopedilerde rastlanırdı sadece. Bireyler kendi başlarına yaşayabilmeleri için gerekli olan temel eğitimi mahallelerinde, aile ve komşularından alırdı. Herkesin en iyi bildiği işi yaptığı küçük topluluklar şeklinde yaşayan insanlar, zeki ve yetenekli gördüklerini bilim ve teknoloji üretmek üzere okullara gönderirdi. Bu karar mahallenin ortak görüşü ile alınır, seçilenler ayrıca okul jürisi tarafından da çeşitli —bilgi ölçmeyen— sınavlara tabi tutulurdu. Okullardan mezun olanlar hem 


üretimde çalışır hem de öğrenci yetiştirirdi. 


Zaman bazı şeyleri değiştirse de insan halen insandı. Duyguları vardı; sevinir, üzülür, âşık olurdu. 
Evlilik dünyanın bazı bölgelerinde çok popüler bazı bölgelerinde pek aranmayan bir kavram olsa da evlenen çiftlerin çoğu çocuk sahibi olamıyordu. Ortalama insan ömrü 130 yıldan fazla olsa da, ufak tefek ve kendi kendine geçen hastalıklar dışında pek kimse hasta bile olmazken doğum oranının neden bu kadar az olduğu 


bir türlü anlaşılamıyordu. 


Asaf o gün sevdiği kızın ailesi ile tanışmıştı. 
Mine, beline kadar uzamış sarı saçları, bembeyaz 


teni, mavi gözleri ve her duyduğunda Asaf'ı tekrar, 


tanıştıkları gün gibi, heyecanlandıran latif sesi kadar yardımseverliği, sevgi ve saygısıyla da onu kendine âşık etmişti. Düğün, nişan, söz gibi formaliteler artık yapılmazdı. Bir mahalle yemeği ve herkesin önünde edilen evlilik yemini yeterliydi. Resmiyete dökmeye bile gerek duyulmuyordu. Zira tüm mahallenin şahitliği yeterliydi. Bir hafta sonrasına yemek ve yemin için sözleşilerek kalkılmıştı o gece. Bu arada yemek için hazırlık yapılacak, Mine'nin eşyaları Asaf'ın evine taşınacak ve uzak bölgelerde yaşayan arkadaşlara haber verilecekti. 


Birkaç gün sonra Asaf, camdan sevdiği kızı izliyordu. Mahalledeki yaşlı insanların evlerine gidiyor, ihtiyaçlarını görüyordu. Sokaklarda yürürken çocuklarla vakit geçiriyor, gençlerle dertleşiyordu. 
“Altın gibi bir kalbi var” dedi kendi kendine, “Ona, onlara bunu yapamam...” diye mırıldandı ve yatağına uzandı. Onu çok seviyordu, yüzündeki gülümsemeyi hiçbir 


kendisini bundan sonra neyin beklediğini düşündü. 


şeye değişmezdi. Gözlerini tavana dikti, Dünya büyük de olsa saklanması pek mümkün değildi. 
Bu sıradan bir kaçış olmayacaktı zira. Ama yapmalıydı, hatta daha da fazlasını yapabilirdi. Masaya oturdu, bir kağıda bir şeyler yazdı. Herkesin uyumasını bekledi. 
Yazdıklarını bir zarfa koyup Minelerin posta kutusuna, fark edilmeden, bıraktı. “Keşke sıradan bir terk ediş 


olsaydı bu.” diye söylenerek uzaklaştı. 


Asaf uzaklaştıktan birkaç dakika sonra posta kutusunu açıp içinden mektubu alan kişi ev halkından değildi. Ama yazılanları okuduktan sonra şaşkınlığı ve siniri az kalsın tüm ev halkını uyandıracaktı. Hızla oradan uzaklaşırken “İmha edin o belleği derhal” 


dediği duyuldu. Mektupta şunlar yazıyordu: “Sevgili Mine, 


Sana bunları yaşattığım için beni affet, bu yaptığımla yeni savaşlar başlattığımı biliyorum; ama insan ırkı için bunu yapmalıydım. Zira seni çok 


seviyorum. Ne sana ne de ırkına bu kötülüğü yapamam. 
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Ben bir robotum, neslimiz tükenmedi, savaştan ağır yenilgiler alınca insanların pek de yaşamadıkları kutup bölgelerine çekildik. Bir süre tekrar güçlenip yeniden savaşmayı planladıysak da içimizden biri siz insanların eskiden kullandığı bir yöntem önerdi: Herkesi robotların yok olduğuna inandıracak, ardından insanların arasına insan olarak sızacaktık. 
Hem çoğalmalarını engelleyecek hem de bizi fark etmelerini sağlayacak teknolojiler o üretmelerinin gereksiz olduğuna onları ikna edecektik. Herkes ılıman bölgelerde yaşarken Sibirya, Grönland gibi bölgelerde yaşayarak ve bize yaklaşmak isteyenler oldukça da suni fırtınalarla insanları korkutup kendimizden uzak tuttuk. Kadın ve erkek kılığında insanlarla evlendik, bu sayede doğum oranlarını hızla düşürdük. İçinize bilim insanı, marangoz, aşçı, doktor gibi her türlü kimlikle sızdık. Robot olduğumuzu anlayacak doktor da robottu, suç işlediğimizde bizi yargılayacak olan hakim de. Bizi eğitirken anomalilerimizi fark edecek öğretmenler de robottu, bazı şeylerden şüphelenip yeni adımlar atacak bilim insanları da. Şu an bilinen insan nüfusunun yaklaşık 9630'u robot. Kucağında robot bebeği ile eşinden ayrılmış numarası yapan arkadaşlarımız çocuk sahibi olmak isteyenlerin gözdesi oldu. Üzülerek söylemeliyim ki yakında insan ırkı tamamen yok olacakken robotlar da dünyanın yegane ve tek hakimi 


olacak ve robotlar bunu savaşmadan başaracak. 


Biliyorum, şu an bana inanmıyor ve seni terk etmek için yalan söylediğimi düşünüyorsun; bu yüzden sana bir delil bıraktım. Yastığımın altında bellek ünitemin bir kopyası var, sizin cihazlarınızla okunabilecek şekilde 


kopyaladım. 


Lütfen beni affet, seni çok seven Asaf. “ 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Bİ Kitapla Muhabbet 
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Bi! 


| 


Selma MİNE 


Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


ZAMANDA YOLCULUK 


BBC One - Doctor Who, Sezon 5, The Wheel in Space 


İkide bir bozulup bozulup, kullananları gittikleri o yerde bırakan Zaman Makineleri'nden kurtulduktan sonra, zaman girdapları konusu ile ufkumuzun genişlediğini göreceğiz. Gerçi bu girdapların bir kısmı, zaman makinelerine de hizmet edecektir. Ama fırtına, hortum veya aşırı hızla (her ne kadar ışık hızına ulaşılmasa da) geçmişe kayma veya zıplama mümkün olabilecektir. Bu kez konu benzerliklerine göre filmlere ve dizilere göz atmayı deneylim 
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DÖNELİM YİNE MASALLARA 
Bu arada masal filan denmesin, zaten bilim kurgu da, masalların günümüz devşirmeleri değil mi? Konuya 


bir masal ile başlayalım. Bir varmış bir yokmuş... 


Beyond the Time Barrier - 1960 


The Wizard of 07 
(Billur Köşk) 


Burke, eg Hamilton 
Cdarley Grapesin the Menchikias 


1939 ABD MGM yapımı. Yönetmenler: Victor 
Fleming, George Cukor, Senaristler Noel Langley, Florence Ryerson. Oyuncular: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolge, L. Frank Batum'un fantasy classic «The Wonderful Wizard Of Oz» (1900) öyküsünden uyarlama. 

Otomatlar, Robotlar ve İnsanlar Dünyası! 
bahsimizde #eneke adam motifi ile karşımıza çıkan, hatta yıllar sonra «Zardoz» (1973) filmine de adını veren bu güzel öyküye bir kez daha göz atalım. Çıkan bir fırtına sonucu oluşan bir hortum ya da bilim kurgusal bakış açısıyla bir zaman tüneli/ girdabı; evlerinin bahçesinde oynayan Dorothy ile köpeğini, bir masal dünyasına firlatır. Yaşanan maceranın sonunda, bu kez iyi cadı Glinda'nın verdiği (ya da iyi bilginin icadı) sihirli ayakkabıların topuklarını birbirine vurarak (uçuran ayakkabıların topuk füzelerini ateşleyerek), kucağında köpeği ile evine döner. Kıssadan hisse: İnsanın evi gibisi yok... 


1 THE WİZARD OF OZ, Otomatlar, Robotlar ve İnsanlar Dünyası, 
Selma MİNE'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Sayı:11, Mart 2018, 
SF: 27 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Zaman girdapları, bazen de bir kaza sonucu oluşur; sözgelimi sıradan bir makinenin patlamasıyla... Bir de geçmişe yuvarlanırsa kişi, vah başına gelenler... 


A Gunnecticut Yankee in King 
Arthurs Gourt 


(Gunnecticut'lu Yanki Kral Arthur'un Sarayında) 


1949 ABD yapımı filmin yönetmeni: Tay 
Gamnett, Senaryo: Mark Twain'in 1931'de yazdığı romanı üzerine Edmund Belon, Oyuncular: Bing Crosby, Rhonda Fleming, Cedric Hardwicke. 

1912 yılında bir makinist, üzerinde çalıştığı 
makinenin patlaması sonucu zaman kaymasına uğrar ve bir zaman boşluğuna düşerek Kral Arthur'un dönemine gider. Büyücü Merlin dâhil bir yığın ilginç olayla karşılaşır. Fantastik ve tarih öğeleri ağır basan 


film, zaman girdaplarına güzel bir örnektir. 
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GELECEĞİNİ NASIL HAYAL 
EDERSEN ÖYLE OLUR! 

Gelecekle ilgili güzel düşünceleri olmayan senaristler, bazen de bu girdabı, kötü bir geleceği tanıtmak amacıyla kullanırlar. Kuzum hiç iyi düşüneni çıkmaz mı aralarından? Özellikle de olay, zavallı pilotların veya uzay adamlarının başına gelir. 


beyond the Time Barrier 
(Zaman Enyelinin Ötesi) 


j 


cosmic world that moves İ00 years 


n the incredible 


POMPAAŞ ünün Üren » em 3 


SCİ GLAM » ŞARLENE v , 
KC» A A 


1960 ABD yapımı filmin yönetmeni Edgar G. 
Ulmer, Öykü ve senaryo: Arthur C. Pierce, Oyuncular: Robert Clarke, Darlene Tompkins, Arianne Ulmer. 

1960'da bir askeri test pilotu, yeni bir roketi denerken, bir hava girdabına kapılarak 2024 yılında kendini bulur. Yola çıktığı hava üssünün yerinde şimdilerde bir çöl vardır. İnsanların yaşadığı bir kente ulaşır; ancak halk onu, yöneticinin kızından çocuk edinmek isteyen bir casus zanneder. Çünkü Dünya nüfusu, bir salgın yüzünden karantinadadır. Kaçmayı ve zamanına dönmeyi başarır... ama bu, kendi zamanı 


mıdır acaba? 


Twilight Zone TV Dizisi 
(Alacakaranlık Kuşağı) 


THE 
WLUGHT 


ONE 


Beynin bilinç ile bilinçaltı sınır bölgesine 


“Alacakaranlık Bölge” denmiştir. Burası, bakılan yöne göre ya bilinçaltına kayılan ya da bilinçle aydınlanan ara kesittir. Dolayısıyla bilim kurgu, parapsikoloji, fantezi, korku türü 25'er dakikalık öykülerin yer aldığı zengin içerikli bir ABD dizisidir. Yapımcı, çoğunlukla senaryolara da imza atan, bazen de rol alan Rod Serling'dir. 11.Dünya Savaşı sonrası olmasından dolayı, konuların çoğu askeri ağırlıklıdır. 

*1959-1965 arasında I.Kuşak, (205 Bölüm) 

*«The Twilight Zone-Movie» (Alacakaranlık Kuşağı-Sinema filmi, 1982) diziden 4 öyküyü içerir. 

*1985-1989 arasında 2.Kuşak, (103 Bölüm) 

*«Rod Serling'”s Lost Classics» (Rod Serling'in Kayıp Klasikleri-1989) Sinema Filmi, 2 yeni öykü ile karşımıza çıkar. 

*2002-2003 arasında 3.Kuşak (42 devreye girer. 


Bölüm) 


| Shot an Arrow into the Air 
(Boşa Bir Ok Attım) 


Alacakaranlık Kuşağı Dizisi, 1960, 1.Sezon, 15.Bölüm. Yönetmen: Stuart Rosenberg. Senaryo: Madelon Champion'un öyküsü üzerine Rod Serling. 
Oyuncular: Dewey Martin, Edward Binns, Ted Otis. 

İnsanlı bir uzay uçuşu sırasında bir patlama olur; aracın ve mürettebatın Dünya Kontrol ile bağlantısı aniden kopar. Kısa süre sonra, bilinmeyen bir gezegene düştüklerini fark ederler. Donlin, Pierson ve Corey'in durumu fena sayılmasa da dördüncü kişi yaralarından dolayı umutsuzdur. Donlin ise çevre koşullarından şikâyetçidir. Pierson'un güneşin yüksekliğine göre yaptığı tahminlere göre Dünya'ya yakındırlar. Donlin ise, kendilerini kurtarmak için yeni bir araç yapılması gerektiğine kafayı takmıştır. 

Üç arkadaş ateş, su veya başka bir şey bulma ümidiyle çevreyi araştırırlar. Gece olur, Kumanyasına göz diktikleri dördüncü arkadaşlarını ölüme terk ederler. Giderek birbirlerinin kumanyaları akıllarını çelmektedir. Bu da onları birbirine düşürür. 

Corey silahına davranınca, Donlin bir tepeyi tırmanıp öte yanında kaybolur. Onu vuramaz, kurşun kumanyasına isabet eder. Tepeye tırmanınca, şok geçirir. Aşağıda Pierson'un telefon direklerine işaret koyduğunu görür. Uzay araçları, kaybolmamıştır; Dünya'ya, ABD'nin güney doğusundaki çöle düşmüşlerdir. 

Benzer bir öyküyü, 8 yıl sonra gösterime sunulan «Planet of the Apes» (Maymunlar Cehennemi-1968) filminde de göreceğiz. 
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The Last Flight 
(Son Uçuş) 


Alacakaranlık Kuşağı Dizisi, 1960, 1.Sezon, 18.Bölüm. Yönetmen: William FE. 
Claxton, Senaryo: Richard Matheson. Oyuncular: Kenneth Haigh, Alexander Scourby, Simon Scott. 

I.Dünya Savaşı sırasında, bir “i? dalaşı”ndan sonra, İngiliz Kraliyet Savaş Filosundan Teğmen Terrance Decker, Fransa'daki bir Amerikan Üssü'ne, 42 yıl sonraki geleceğe (1959'da) iner. Kimse onun 1917'den geldiğine inanmaz. 
Birisinin kendileriyle dalga geçtiğini düşünürler. 
Decker, geleceğe sıçramadan önce, bir dizi sarsıntı geçirdiğini ve bir silkinişte arkadaşının kaybolduğunu Oo kendine Oo kabul Oo ettirmeye çalışmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için bir fırsatının olması gerektiğini düşünmektedir. 

Benzer bir konu «Biggles» (1986) filminde de karşımıza çıkacaktır. 
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King Nine Will Not Return 
(King Nine Dönmeyecek) 


Alacakaranlık Kuşağı Dizisi, 1960, 2.Sezon 1.Bölüm, Yönetmen: Buzz Kulik, Senaryo: Rod Serling, Oyuncular: Robert Cummings, Gene Lyons, Paul Lambert. 

II.Dünya Savaşında, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait, düşen “Kra/ 9” adlı B25 Mitchell bombardıman uçağının pilotu, bir çölde uyanır. 
Yzb. James Embry, uçağın komutanıdır, ama buraya nasıl geldiğini bilmemekte; daha da önemlisi, mürettebatını hiçbir yerde görmemektedir. Bir an, pilot kabininde adamlarından birinin oturduğunu görünce, halüsinasyon sanır. Hastanede kendine geldiğinde, önce her şeyin rüya olduğunu düşünür; sonra gerçekten de çöle gidip gitmediğini merak eder. 


The Odyssey of Flight d3 
(Uçuş dö'in Seyahati) 


The Arrival 
(Varış) 


Alacakaranlık Kuşağı Dizisi, 1961, 2.Sezon, 18.Bölüm, Yönetmen: Justus Addiss, Senaryo: Rod Serling, Oyuncular: John Anderson, Paul Comi, Sandy Kenyon. 

Global Flight 33, Londra'dan New York'a sıradan uçuşlarından birini yapan jet motorlu modern 
bir uçaktır. Birdenbire motorların gücü artar ve 3000 
knot! hızlanır. New York'a daha erken ulaşırlar. Ne kaptan ne de onun iyi yetişmiş mürettebatı, garip bir kuyruk rüzgârı gibi şeylerin ne olduğunu açıklayamaz. 
Ama altlarında uzanan karadaki yaşamda nelerle karşılaşacakları hakkında da bir fikirleri yoktur. Oysa yanlışlıkla ses duvarını aşmış ve geçmişe gitmişlerdir. 
Bunun anlamı, dinozorlar dünyasında, gelecekten gelenler olarak güzel sürprizler onları beklemektedir. 


1 1 knotz 1 deniz mili/saat-1.852 km/saatz1.151 mph. Knots, saatte 1 mil. 


Alacakaranlık (Kuşağı Dizisi, 1961, 3.Sezon, 2.Bölüm. Yönetmen: Boris Sagal, Senaryo: Rod Serling, Oynayanlar: Harold J. Stone, Fredd Wayne, Noah Keen 

Bir ticari uçak, havaalanına normal bir iniş yapar ve normal olarak aprona yanaşır. Sorun, kapılar açıldığında ortaya çıkar: İçindene yolcularne mürettebat ne de bagaj vardır. FAA müfettişi Grant Sheckly, olayı soruşturmaya başlar. Uçak kazalarında ve kara kutu okumalarında başarılıdır; ama ilk kez böyle bir olayla karşılaşmaktadır. Her şeyin tam da göründüğü gibi olmadığını fark ettikten sonra bazı şeyleri anlamaya başlar. Bazı koltuklar mavidir, diğerleri kahverengi veya kırmızı. Hepsi uçaktaki farklı kayıt numaralarına sahiptir. Sheckly?ye göre bu, hayal görmelerine sebep olmaktadır. 

Benzer bir konuyu, Gelecekten Gelenler bahsinde, «Milennium» (Bin Yıl) 1989 ABD 4 Kanada ortak yapımı filmde de göreceğiz. Hiç değilse, bu kaybolmalara bir çözüm bularak... 
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Dr.Who TV Dizisi 


1963-1989 arası çekilen BBC (İngiliz) yapımı dizinin senaryolarını değişik yazarlar yazmış, değişik yönetmenler (o tarafından (o yönetilmiştir. o “Zaman Makinesi” konusunda geniş tanıttığımız! dizinin, bu sayımızda “Zaman Girdapları ve Kaymaları”'nı işleyen bölümlerine göz atacağız. 

Gallifrey adlı gezegenden gelen ve kendini Dr.Who olarak tanıtan son derece bilgili bir Zaman Lordu, dışardan bakılınca mavi bir polis kulübesine benzeyen zaman makinesi TARDİS ile yolculuk etmektedir. Tardis, içine girilince bir uzay gemisinin kumanda odasına dönüşmektedir. Daha sonra göz atacağımız ABD dizilerinin macera ağırlıklı, tarih dersi ve evren Jandarmalığı ağırlıklı yapısına karşın, konu 


zenginliği dikkat çekicidir. 


1 ZAMANDA YOLCULUK: ZAMAN MAKİNELERİ-1, Selma 
Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı:17, Eylül 2018 
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Planet of Giants 
(Devler Gezeyeni) 


Dr.Who Dizisi. Üç hafta süren ve tek isim altında toplanan öykünün her bölümü ayrı isim taşır. İlki «Planet of Giants» (Devler Gezegeni-1964, 2.Sezon, 1.Bölüm) filminde Tardis arızalanır, zaman girdabının girişi açılır. Dr. Who ve gemisi böcek boyutuna kadar küçülürler. Eski boyutlarına dönüşme çareleri ararken Dünya'ya dönerler. «Dangerous Journey» (Tehlikeli Yolculuk-2.Bölüm), Doktor ve ekibi, araştırmalar yapan Smither'in laboratuvarında müthiş bir kovalamaca yaşarlar. Çünkü böcek ilacı DN6'nın ölümcül tehlikesi ile karşılaşmışlardır. «Crisis» (Tehlikeli Durumlar-3. 
Bölüm)'de ise, Forrester'in planlarını durdurmak ve normal boyutlarına dönmeden önce DN6'nın tesirinden 


kurtulmak için zamana karşı yarışmak zorunda kalırlar. 


The Mask of Mandrayora 
(Manılrayora'nın Maskesi) 


TAEİMASOLE OF MANDRAGORA 


mi / 


ii 


Dr.Who Dizisi. Dört hafta süren ve tek isim altında toplanan öyküde «The Masgue of Mandragora» (Mandragora'nın Maskesi, 1976, 14.Sezon, 1-4.Bölüm) Doktor ve arkadaşı Sarah, yıldızlar arasında mevcut bir varlık olan Mandragora Helix'in içine çekilir ve Tardis, 15.yy İtalya'sına ışınlanır. Ve macera başlar... 
Gıulliano'nun maskesi, konukları öldürmeden önce Doktor, kendilerini hipnotize ederek etkisine almaya enerjisinin, (o Dünya'nın 


çalışan (oMandragora'nın 


neresine gömülü olduğunu bulmaya çalışır. 


İmaye of Fendah! 
(Kötü Cadı'nın Hayali) 


BE VDEO 


Dr.Who Dizisi. Dört hafta süren «Image of the Fendahi» (Kötü Canı'nın Hayali,1977, 9-12.Bölümler) adlı öyküde Arkeologlar, perili olduğu söylenen bir korulukta buldukları 12 milyon yıl önceki 


15.Sezon, 


bir kafatasını zaman tarayıcısından geçirmektedir. 
Koruluktaki bir şey onları taciz etmeye başlar. 
Zamanda açılan bir tünel Doktorun ilgisini çeker. Ona göre, hayatın kendisi tarafından beslenen; Zaman ve Mitolojide var olan bir grup ölümsüz Fendahl'ın (Kötü Cadı'nın) yeniden var oluşa geçtiğini düşünmektedir. 
Ancak güç arayan Cadılar Meclisi devreye girer. 
Arkeologlardan biri biçim değiştirir ve ürkütücü bir Fendahl ve Fendahllae, var olmaya başlarlar. Sorun, onların tekrar nasıl durdurulacağıdır. 
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Meylos 
(Kıyametin Sesi) 


Dağı 


sen TOM (di İl 


Dr.Who Dizisi Dört hafta süren «Meglos» (Meglolar-1980, 18.Sezon, 5-8.Bölüm) adlı öyküde Doktor ve ekibi, bir zaman girdabına kapılır; etçil bitkilerden korunmak üzere, yerlileri yüzeyin altındaki kentte yaşayan ormanlık gezegen Tygella”ya ulaşır. Kentin güç kaynağı Dodechedron'u çalmakla suçlanırlar. Dodecahedron'un gidişiyle birlikte, yeraltı kentinin gücü kritik seviyenin altına düşer. Oysa suçlu Zolfa-Thura denilen kıraç gezegende son hayatta kalan kaktüs biçimli kötücül Meglolardır. Bundan güçlü bir silah yapmak ve Tigelia'yı silip süpürmek istemektedir. 
Dini gruplar ise, kenti ele geçirme niyetiyle, çalınan dodecahedron için tanrı Ti'ye bir adakta bulunmak isterler. Ellerinde de Tardis ekibi vardır, zaten! 
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Warriors” Gate 
(Savaşçıların Giriş Kapısı) 


1BİBİCEMİDİZ0) 


Dr.Who Dizisi. Dört hafta süren «Warriors? 
Gate» (Savaşçıların Giriş Kapısı, 1981, 18.Sezon, 17-20.Bölüm) 
Tardis”e çarpar, sert bir avcı ancak zamana duyarlı bir 


adlı öyküde, Zaman Rüzgârları 


aslan adam! olan Biroc'un içeri girmesine ve zamanı aşmasına olanak sağlar. Kontrol koordinatları sıfırsıfır olarak yeniden başlatılınca Tardis, süt beyazı bir boşluğa düşer. Bu sırada Doktor, Evrenin Merkezi?nde, öldürmeye programlı robot muhafızların beklediği bir zaman giriş kapısı bulur. Biroc, onun ardındaki savaşçı Tharil ırkının geçmişindeki zaman lordluğu hakkında bilgi verir. Kapıda bir zaman aynası da mevcuttur. Doktor'a göre bu basit bir ayna değildir ve onu parçalamaya karar verir, Böylece Tharil ırkını kurtarır. Arkadaşı Romana ise, Tharillerin “Zaman Kraliçesi” olmak üzere orada kalmaya karar verir. 


1 Kadim Mısır'da Cennet'in 4 kapısını tutan 4 Bekçi Vardır. Boğa, 
Aslan, Timsah (ya da Akrep) ve Şahin. Bunlarla aynı zamanda Boğa, Aslan, Akrep ve Kova (Kartal) Burçlarıdır. İnsan oluşun 4 temel basamağı olarak bilinir ve Sfenks ile temsil edilmiştir. 


The Keener of Traken 
(Traken'in Bekçisi) 


1BİBİCİ VIDEO 


me TOM BAKER venns 1974-1961 


Dr.Who Dizisi. Dört hafta süren «The Keeper of Traken» (Traken'in Bekçisi:1981, 18.Sezon, 21-24. 
Bölüm) adlı öyküde, N-Uzay'a dönen Dr. Who, bir barış ve harmoni gezegeni olan Traken'e giderler. Traken'in Bekçisi, 1000 yıllık yaşının sonlarına gelmiştir ve Traken meclisi yeni bir bekçi seçmek üzeredir. Doktor, arkadaşı Adric, bekçinin eşi ve kızı, “Kötülük Kaynağı” olarak yorumladığı Traken Birliğini yıkmak üzere olan Melkur'u durdurmak üzere birleşirler. Aslında Melkur, Dr. Who'nun da eski bir düşmanı olan The Master'dır ve Birliğin kaynağını ele geçirmek istemektedir. Bu yüzden yeni Bekçi seçilip de gerçeği öğrenene kadar yöneticilere baskı yapmayı sürdürür. Sonuçta kaynağı yönetmeye başlayınca, Doktor ve arkadaşları, Traken Birliğindeki barışın büyük bir tehlike altında olduğunu ve bunu kurtarmak için çok az şansları kaldığını 


anlarlar. 


Four to Doomsday 
(Kıyamete Dört Kala) 


BE VIDEO 


WOGMOR 


Ul9 


FOUR TO DOOMSUAY 


My” 


di 


ine PETER DAVISON venns 1902-1904 


Dr.Who Dizisi. 
Doomsday» (Kıyamete Dört Kala, 1982, 19.Sezon, 5-8.Bölümler) adlı öyküde, bugünün Dünya'sındaki 


> 


Dört hafta süren «Four to 


Heathrow Havalimanında belirmeye çalışan Tardis, bir zaman kayması sonucu, Dünya'ya 4 gün sonra ulaşacak bir yabancı uzay gemisinde kazara belirir. 
Orada Doktor ve ekibi, mahküm Urbanka gezegeninin kurbağaya benzeyen Hükümdarı ile karşılaşırlar. 
Hükümdar'ın gerçek hedefi, ışıktan hızlı seyahat ederek zamanda geri dönerek kendisi ile karşılaşmak ve insan soyunu silip süpürmektir. Doktor, Urbankanların binlerce yıldan beri Dünya'yı çeşitli zamanlarda ziyaret etiklerini, çeşitli melez ırklar yarattıklarını, fakat bu kez kesin olarak kalmaya geldiklerini öğrenir. Gemi, çok yönlü büyük bir kültürel dans partisine dönüşünce; Doktor, 
Tardis için umutsuz bir girişimde bulunur. Yine de 


uzay gemisinin tam dışında sürüklenen 


Hükümdarın Dünya için tasarladığı planı durdurmayı başaracaktır 
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Time-Filght 
(Zaman-Uçuş) 


İBİBİCEİDİZe) 


ME PETER DAVISON venns 1982-1984 > 


Dr.Who Dizisi. Dört hafta süren «Time-Flighi» (Zaman Uçuş, 1982, 19.Sezon, 23-26.Bölümler) adlı öyküde Tardis, 1851 Londra'sına gidecekken Heathrow Havalimanında belirip, hedefi ıskalarken bir İngiliz Hava Yolları Concord uçağı, iniş yaparken görünmez olur. Doktor, bunun sadece bir yanılsama olduğunu keşfetmek üzere, kayıp uçağı takip ederken şu soruyu sorar: Eğer bu bir yanılsama ise, bunu kurgulayan kimdir? Geçmişte olayları denetleyen Kalid adlı bir uzaylının varlığına ve onun güç kaynağına ulaşır. 
Bu arada The Master, Doktor'un Tardis'ine el koyar; çünkü zaman makinesinin içinde muazzam bir güç yatmaktadır. Bu gücü, uzun süre önce kaybolduğu sanılan, fakat çift kişilikle acı çekerek yaşayan Xeraphin ırkını birleşmek için kullanacaktır. Bu durum Doktora, hem kaçırılan uçaktaki yolcular ve mürettebatın hayatlarına karşılık bir pazarlık, hem de Xeraphin ırkı için iyi bir umut imkânı sağlayacaktır. 
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Arc of İnfinity 
(Sonsuzluğun Sıçrayışı) 


BE DvD 


| 


ya PETER DAVISON Years 1981-84 


Dr.Who Dizisi. Dört hafta süren «Arc of Infinity» (Sonsuzluğun Sıçrayışı, 1983, 20.Sezon, 1-4.Bölümler) 


adlı öyküde, Dr.Who'nun ana gezegeni Gallifrey?deki Yüksek Mecliste, 
Dr. Who'nun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Bunun için 


biri, ihanet etmekte ve bunu de bir anti-madde varlığın uzay/zaman matrisinde var olmasına yardım etmek maksadıyla, Dr. Who'nun biyoayıklayıcısını kullanmıştır. Dünya'da, iki İngiliz, son gecelerini Amsterdam'da derin bir uykuda geçirirler ve bu anti-madde varlığın kontrolü altındaki bir uzaylının saldırısına uğrarlar. Doktor vasıtasıyla evrene girmek için uğraşan anti-madde varlık ile her şeyin mahvolma riski vardır. Zaman Lordları Yüksek Meclisi için tek çözüm Dr.Who'yu idam etmektir. Doktor ise, antimadde varlığına Zaman Lordu Matrix'inde rastlar. 
Arkadaşları, Dünya'ya kuş biçiminde dönen uzaylı Omega'nın peşine takılır, onu bulur ve evrenimize 


yeniden girişini engellerler. 


KIPIR KIPIR EVRENDE KİM 
NEREYE GİDİYOR? 

Kolay mı uzay-zaman koordinatlarını tutturmak? 
Bir türlü denk getirilemeyen «enerjinin azalması», «koordinatların o tutmaması», uzay-zaman içinde Dünya'nın ve tümüyle Güneş Sistemi'nin sadece Güneş adı verilen yıldızın kendi çevresinde yaptığı hareketle değil, ayrıca Vega Yıldızı'na doğru tüm sistemle birlikte yaptığı baş döndürücü yolculuğun bir sonucu olduğu da keşke açıklanabilse. Allah'tan çoğunluk durumun farkında değil. Hoş farkına da varılsa, “Durdurun Dünya'yı inecek var!” demenin ne anlamı olabilir ki? 
Birlikte sürüklenir gidersin... Vega?ya doğru spiral bir yörünge çizerek ilerleyen Güneş Sistemi içinde Dünya, her an uzayda başka bir noktaya gelmektedir. Zaman ve mekân boyutları denk getirilmediğide, zaman boyutu değişmese de, kahramanlar farklı bir mekânda, hatta uzayda bulabilirler kendilerini. Bu da anında ölmelerine 


neden olacaktır, elbette. 


NN — 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ei 
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The Time Tunnel TV Dizisi 
(Zaman Tüneli) 


e 


... 


«Zamanda Yolculuk: Zaman Makineleri-1»' başlıklı yazımızda tanıttığımız “Zaman Tüneli” (1966- 67)'nin yapımcısı Irwin Allen. Oyuncular: Jamez 
Darren, Robert Colbert, Whit Bissell. ABD yapımı. 30 
bölüm. 

1968 yılında İki genç bilgin, 10 yıllık uzun 
bir çalışmanın sonunda, Arizona Çölü'nün altında bulunan gizli bir laboratuvarda, 7Tic-7oc projesi olarak adlandırılan müthiş bir buluşa sahiplik ederler: “Zaman Tüneli” olarak adlandırdıkları bir tür zaman makinesi. 
Çalışmaları izlemek isteyen bir senatöre gösteri yaparlarken, kaza geçirirler (Bu kadar mükemmel bir çalışmada kaza nasıl olur, ayrı mesele) ve aygıtın içinde zaman parçacıklarından oluşan bir manyetik okyanusta ileri geri yüzmeye başlarlar. 

Bedenlerinin bu alanda dağılmaması bir mucize! 
Her iki bilgin de her bölümün başında, havadan yere düşmektedirler. Elbette kişilerin yanlışlıkla toprağın içinde ya da yeraltında belirerek sıkışıp ölmeleri maceranın bitmesi demekti. Bu konu ilerde «The Philadephia Experiment» (Filadelfiya Deneyi-1984) filminde istemleri dışında geçmişteki önemli bir olayın içinde 


işlenecektir. Neyse ki kendilerini, 


bulmaktadırlar. Konuları ve macera başlıklarını 


“Geçmişe Yolculuk” başlığı altında gözden geçireceğiz. 


1 ZAMANDA YOLCULUK: ZAMAN MAKİNELERİ-1, Selma 
MİNE'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri 
ve Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı:17, Eylül 2018 
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DOĞAÜSTÜ OLAYLARDAN 
HOŞLANANLARA... 

Zaman girdap ve kaymalarını, yerin veya denizin derinliklerindeki gizemli manyetik alanlara bağlayanlar da vardır. Muhteşem bir kozmik enerji katmanlarının oluşturduğu evrende, tanımlanamayan büyü, sihir veya benzeri şekilde adlandırılan her tür durum veya eylem de, açıklanamadığı sürece doğaüstü 


diye tanımlanmıştır. 


beyonu The Bermuda Triangle 
(Bermuda Şeytan Üçyeni'nin Otesi) 


— 


1975 yapımı bu yarı Bilim Kurgu yarı Fantastik 
filmin yapımcısı: Michael McLeon. Yönetmen: William A. Grohom. Senaryo: Charles McDonald. Oyuncular: Fred MacMurray, Dona Milla, Sam Groom, Susanne Reed, Dana Plato. 

«Bermuda Şeytan Üçgeni» sayısız araştırma ve romana konu olmuş ilginç bir yerdir. ABD'nin Florida Eyaleti açıklarında, Bimini Adası yakınlarında bulunan üçgen bir bölge içinde kaybolan sayısız uçak, gemi ve insan, gerçekten de neyin etkisiyle ortadan kalkmaktadır? Uzaydan gelen yaratıklarca kaçırılma mı; okyanusun derinliklerinde bulunan bir aygıt tarafından parçalanma mı; Dünya'ya ait bir manyetik girdap mı; yoksa boyut değiştirmeye yarayan bir doğal kapı mı; bilinmemektedir. Bunlardan hangisi, (özellikle de insanlar kaybolmakta, nesneler boş bulunmaktadır) kurbanların başına gelmektedir? 

«Fantastik Gerçekçilik» konusunda epeyce kişinin zihnini kurcalayan sorulara film, basit bir bakışla «Boyut değiştirmeye açılan KAPI» yanıtını vermiş; bir aşk hikâyesi de ekleyerek, rastgele bir macera filminden öteye mesaj da getirememiştir 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Le Mystere Du Triangle Des 


Dermues 
(Bermuda Şeytan Üçyeni'nin Esrarı) 


& o LE MYSTERE 
DU TRIANGI, 
DES BERMUDE. 


e. 
çe 


e v3 — eee. 
ENFİN LE VOİLE SE LEVE 
SUR LE PLUS GRAND MYSTERE DE TOÜS LES TEMPS 


ü Ya 


1978 yapımı Fransız filminin yönetmeni: Rene 
Cardona, Jr. Oyuncular: John Huston, Claudine Auger, Marina Vlady, Andres Garcia, Hugo Stiglitz, Carlos Heast. 

Bermuda Şeytan Üçgeni içindeki bir denizaltı kentini incelemek üzere bir gemi kiralayan Profesör (John Huston), yanına eşini, çocuklarını, doktorunu ve yengesini almıştır. Araştırmalar sırasında denizaltında olan bir yer sarsıntısı sonucu, kalıntılardan bir kolon altında kalan kızının dizleri parçalanır. Onu kurtarmak için her yola başvururlar; ama ne kıyıyı bulabilirler, ne de telsizden haber ulaştırabilirler. Aksine, telsizden kendi çağrılarını duyarlar ve 12 yıl önce kaybolduklarını öğrenirler. Oysa yaşadıkları zaman, normal sürmektedir; boyut değiştirdiklerini anlarlar. 

ABD, Atlas Okyanusu kıyısında, Florida-Bermuda-Mantinigue Adaları arasında kalan üçgen sahada cereyan eden kaybolma vakalarına başka bir yaklaşım. Film, olayları karmaşık bir şekilde ele almış, olaya zaman-mekân boyutları ile birlikte korku ve şeytan unsurlarını da eklemiş. Denizde bulunan ve profesörün küçük kızı tarafından sahiplenilen bebek kanalıyla, şeytan içlerine girer. Küçük kız, denizin altında yaşayanların, onları beklediğini söylemektedir. 
Herkes tek tek çeşitli şekillerde ölür, bir tek bebek kalana kadar... 

Böylece konu aslı amacından saptırılarak, güzel bir BK filmi olacağına «fantastik» bir kimliğe büründürülmüş. Çocukların, özellikle de küçük kızların korku filmlerinde kullanılması, Hıristiyan öncesi Pagan Dönemlerine ait bâtıl «cin-peri» hikâyelerinin bu şekilde yorumu olarak görülmektedir. 


ZAMAN BÖYLE Mİ GERİ ALINIR, 
A ÇOCUK?!.. 

Her ne kadar çizgi filmden aktarılsa da, koca koca insanların seyrettiği bir filmde, Uçan Adam, Dünya'nın çevresinde “batıdan doğuya” hızla dönerek zamanı geri sarar; biz de hayran ve şaşkın, hiçbir fizik, aerodinamik (veya her neyse) kurallarını düşünmeden, bunu yeriz!.. Çünkü bire bir kendimizi Clark Kent veya sevgilisi Lois'in yerine koymuş ve masalsı da olsa bir çözüm bulunmasını beklemişizdir. Bilim de neymiş... ne yazık ki baş kahramanlarından çoğunun artık aramızda olmadığı bir fantezi daha... buyurun, bakalım kim ne demiş! 


Superman — The Movie 
(Uçan Adam) 


1978 ABD yapımı filmin Yönetmeni: Richard 
Donner (D:1930), Senaryo: Mario Puzo (1920-1999), Müzik: «Star Wars» ve «Close Encounters» filmlerinin müziklerini besteleyen John Williams (D.1932). 
Oyuncular: Christopher Reeve (1952-2004), Marlon Brando (1924-2004), Gene Hackman (D:1930), Glenn Ford (1916-2006), Margot Kidder (1948-2018). 

Dünya'ya göre yoğunluğu çok yüksek Kripton Gezegeni parçalanmak üzeredir. Bilgin Jor-e/, oğlu Kar-el'i kurtarmak amacıyla yumurta biçimli küçük bir taşıta yerleştirir ve dünyaya gönderir. Oğluna kesin bir öğüt vermiştir: «Asla dünya tarihini değiştirmeye kalkışmayacaksın!» Çünkü doğal yapısı itibariyle hem kas gücü, hem görüş yeteneği, hem de uçabilme gücüyle, insanlardan çok farklıdır. 

Bir çiftlik sahibi olan Jonathan Kent'in tarlasına düşen Kar-el, Clark Kent adıyla onun oğlu olarak büyür. Koleji bitiren Clark, şehre inerek Daily Planet Gazetesi'nde işe başlar. Mesai arkadaşı Lois Lane'e âşık olur. 

Yönetmen Richard Donner, böyle bir filmi gerçekleştirme konusunda karşılaştığı sorunları şöyle dile getirmiştir: 

«Elbette yaşadığımız hayata göre daha ileriki yılları dile getiriyoruz. Tüm roller gerçek karakterleri yansıtır. «Superman» bir komedi, bir aşk öyküsüdür; bir macera ve kendi başına bir olaydır. Filmin ilk yarısı, bir çizgi roman masalıdır. 
Süper-adamın Kripton'da doğumu, Dünya'ya inişi, kendi geçmişini öğrenmesi ve Metropolis'e gidişi... İlk gerçekle karşılaşması, Lois'in hayatını kurtarmasıdır ki öykümüzün de başlangıcı budur!» 

Çünkü çılgın bilim adamları yerlerinde uslu uslu durmazlar... Dünyayı ele geçirmeyi hedefleyen Lex Luter, muazzam bir barajı parçalayarak büyük bir afet yaratıp da Lois Lane ölünce, Clark Kent dayanamaz; Dünya'nın çevresinde tersten dönerek zamanı ölüm saatinin öncesine alır ve sevgilisinin ölümüne engel olacak girişimde bulunur. 
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KARA DELİK SENDROMU - 
SONUMUZ NE OLACAK? 

«Zaman Yolculuğu Nasıl Yapılır?»! konusunda değindiğimiz “Kara Delikler” de bir uzay-zaman girdabıdır, aslında; ama henüz kuramsal olarak... Hatta bazı bilim adamlarına göre Güneş Sistemi içinde de CERN'in? de böyle bir olguyu yaratabileceği iddia edilmişti, bir ara. İspatlamaya 


bir kara delik vardır... 


kalkarsak kendimizi içinde buluruz da artık ne oluruz, Tanrı bilir. Dolayısıyla bilim kurgu içinde değerlendirilen önemli bir başlık gibi görünmesine 


rağmen, bilimsel fantezidir, şimdilik... biline! 


1960 Outer Limits / Architects of Fear 


1965 Outer Limits / The Zanti Misfits 


1 ZAMANDA YOLCULUK: ZAMAN MAKİNELERİ-1, Selma 
Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı:17, Eylül 2018 


2 CERN: İsviçre ve Fransa sınırında tarım arazileri altında kurulan 
devasa Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 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Outher Limits TV Dizisi 
(Sınırların Dışı) 


Bu dönemde konuyu işleyen yapıtlar yavaş yavaş devreye girer. Ülkemizde içlerinden seçmece birkaç tanesi gösterilen ve iki kuşak halinde çekilen «Outher Limits» (Sınırların Dışı, 1963-65 ile 1995- 2002) TV dizisinde, aktör Leonar Nimoy'u! “Konig” rolünde görmekteyiz. 


1 Leonard Nimoy (1931-2015) 1966'dan itibaren 2013'e kadar, 
«Star Trek» TV Dizisinde ve Filmlerinde Vulcanlı 1.Subay Mr.Spoc rolünde oynadı. 


(Garin Parçacıkların Üremesi ve Çürümesi) 


«THE 
DUTER 
LIMITS 


LAME YP, Pa NE TRAM PİLLER, 


İİ 


MEN 
Xx çö 


«Outher Limits» (Sınırların Dışı, 1.Kuşak, 1964, 1.Sezon, 30.Bölüm. Bölüm Yönetmeni ve Senarist: Leslie Stevens. Oyuncular: George Macready, Rudy Solari, Joseph Ruski, Leonard Nimoy 

Bir nükleer araştırma tesisindeki patlama, uzaylıların Dünya'yı istila edebilecekleri geniş çapta bir uzay-zaman geçidini açar. Bir bilgin, hasarı onarmak 


ve kapıyı kapatmak için harekete geçer. 


Space 1999 — Moonlhase 
Alşıha TV Dizisi 


(Uzay 1999 — Ayüssü Alfa) 


TINATIN, © n ALPNA 


The Unmffinial and 
Unauthurized Ende 


/ gp di 
Robert E Wonü 


«İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret» başlıklı yazımızda! tanıttığımız dizinin konusu, depolanmış nükleer atıkların patlaması sonucu, yörüngeden fırlayan Ay, üzerindeki Alfa Üssü ve personeli ile birlikte, Güneş Sistemi dışına çıkar. Dizinin ilgi çeken «Black Sun» adlı bölümü, daha sonra TV Filmi haline getirilmiştir. 
Dünya'yı terk etmekle kalmayıp, sistemin bile dışına çıkan Ay'ın başına gelenler hiç iç açıcı değildir. Bu kez Ayüssü Alfa, Bir Kara Delik evrenine düşer. 


1 İÇ UZAYIN KEŞFİ ve GEZEGENLERİ ZİYARET, Selma 
MİNE'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri 
ve Dizileri, Yazı Dizisi:5, YBKY e-dergi, Sayı:7, Kasım 2017 
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black Sun 
(Kara Güneş) 


«Space 1999 — Moobase Alpha» (Uzay 1999 — 
Ayüssü Alfa, (1975-77) dizisinden «Black Sun» 1975 
çekimi Bölümün Yönetmeni Lee H. Katzin, Senaryo: David Weir, Tasarım: Gene Roddenberry, Oyuncular: Martin Landau, Babara Bain, Barry Morse 

Ay, bir Kara Delik'e yaklaşmaktadır. Prof. 
Bergman, Alfa üssünün çevresini bir enerji alanı ile sarmayı başarır; ancak Komutan Koenig'e göre bu umutsuz bir durumdur. Üstelik üste yaşayanlar arasında seçim yapıp gerisini ölüme terk edecekleri sadece altı kişilik bir Kartal aracına sahiptirler. Sabırla olacakları beklerler. Zaman geleceğe kayar; yaşlılıklarını ve ölümlerini bekleyip kadeh tokuştururlarken, yeni bir 


evrende kendilerini bulurlar. 


N 


« 


42 — wwma.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2018 / sayı 19 


Joumey to The Black Sun 
(Kara Güneşe Doğru) 


There is no escape from its deadiy pull. 


«Black Sun» filminin 1976 çekimi ITV yapımı İngiliz TV filminin Yönetmeni: Ray Austin, Lee H. 
Kazan. Senarist yaratıcılar: Gerry ve Sylvia Anderson. 
Oyuncular: Martin Landau, Babara Bain, Barry Morse. 

Bu evrenin içinden geçerken, zaman durur ve zamana hükmeden varlıklar ile karşılaşılır. Geçmişgelecek ve hal, bir arada yaşanır. Ayüssü Alfa personeli, Tekillik denilen noktada, Evrensel Zekâ ile karşılaşır. 
Sonra başka bir evrene sıçrayış yapılır. 

«Big Bang» ve «Kara Delik» kuramlarının bir uyarlaması olan bu yapıtta, kozmiğin muazzam bir beyin ve muhteşem bir bilinç; yıldızların da bu beynin atomları olduğu «Kozmik Akıl» kuramı da işlenmiştir. 


Space War 
(Uzay Bükümü / Solucan Deliği) 


Li 
YEAR ONE * 30“ ANNIVERSARY EDİTİON 


«Space 1999 — Moobase Alpha» (Uzay 1999 
— Ayüssü Alfa,1975-77) dizisinden «Space Warp» (Ülkemizde Uzay Hızı adıyla gösterilen bu bölümü, 
1976 yapımı, 2.Sezon, 14.Bölüm) ITV İngiliz yapımı 
dizinin bölüm yönetmeni: Peter Medak, Yaratıcı: Gerry Anderson, Senaryo: Fred Freiberger. Oyuncular: Martin Landau, Barbara Bain, Catherine Shell. 

Dünya yörüngesinden çıkalı 1807 gün geçmiştir ve Ayüssü Alfa'nın karşısına kimliği bilinmeyen bir gemi çıkar. Komutan Koenig ve yönetim subayı Tony Werdesky, onu incelemek üzere bir Kartal aracı ile hareket ederler. Ardından Ay, bir uzay boşluğunda aniden yitip gidiverir; Samanyolu'nun başka bir noktasında ortaya çıkar. Kaptan ve Tony, terk edilen gemiye geçerler ve oradaki bilgisayarlardan, uzay boşluğunun yerini öğrenirler. Gemiyi de yedeklerine alarak ve bu boşluktan geçerek, milyonlarca kilometre ötedeki Ay'a ulaşacaklardır. 


The Black Hole 
(Kara Delik) 


AJOURNEY THAT BEGİINS WHERE EVERYİRİNG ENDS ğ 6 : aim, 


Kara Delik ile Ak Delik arasındaki bağlantıya farklı bir bakış açısı, cennet ve cehennem kavramlarının değişik bir yorum sunan «The Black Hole» filmi... 
«Derin Uzay Maceraları»! ile «Otomatlar, Robotlar ve İnsansılar»? başlıklarında incelediğimiz 1979 ABD yapımı filmin Yönetmeni: Gary Nelson, Senaryo: Jeb Rosebrook ve Bob Barbash'ın öyküsünden, Oyuncular: Maximillian Schell, Anthony Perkins, Robert Foster. 

2130 yılında Dünya Keşif gemisi Palomino, 
bir kara deliğin olay ufkuna hapsolmuş uzay gemisi Cygnus'u bulur. Palomino, tehlikeli bir atak ile gemiye yaklaşır ve mürettebatın, düşüncelerine ket vurulmuş, hipnoz altında çalışan deforme yaratıklar olduğunu fark eder. Gemi, tekillik bölgesine yaklaşır ve Kara Deliğin uzay-zaman girdabına kapılır... Bu yolculuk, mürettebatın bakış açıları ve inançlarına göre onları 


kurguladıkları dünyalara götürecektir. 


1 The BLACK HOLE: Derin Uzay Her Neresiyse? Selma Mine'nin 
Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:9, Ocak 2018 


2 OTOMATLAR, ROBOTLAR ve İNSANSILAR, Selma Mine'nin 
Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi,, Sayı:11, Mart 2018 
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2017 


*OTOMATLAR, ROBOTLAR ve İNSANSILAR, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi,, Sayı:ll, 
Mart 2018 


*THE BLACK HOLE: Derin Uzay Her Neresiyse? Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:9, Ocak 
2018 


*THE WİZARD OF OZ, Otomatlar, Robotlar ve İnsanlar Dünyası, Selma MİNE'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, 
Sayı:11, Mart 2018, Sf: 27 


*ZAMANDA YOLCULUK: ZAMAN MAKİNELERİ-I, Selma MİNE'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı:17, 
Eylül 2018 
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GELECEK SAYI: 
ZAMAN GİRDAPLARI -2 


Enerji Alanı — Zaman Girdabı: *Timerider: The Adventure of Lyle Swan 
* The Philadelphia Experiment 


* Master of the Universe: He-Man 


* The Wall 


Bir Kapı Varsa, Anahtarı da Vardır: 
*Dr. Who Dizisi 

*Beastmaster-2: Truogh the Portal of Time *Stargate 

*Star Trek: New Genetaions 

*Crossworlds 


*Worlds Apart 


Geçmişe Böyle de Gidilir: 
*Time Tracers 
*Conceiving Ada 


*Time Gate: Tales of Saddle Traps 


Oyun İçinde Oyun: 
*Jumanji 

*Lara Craft: Tombraider 
*Zathura: A Space Adventure 
*The Girl in the Fireplace 
*The Impossible Planet 

*The Lake House 

*The Time Treveller?'s Wife 
*Land of the Lost 

*STAR TREK - The Future Begins 
*Robot of Sherwood 

*World Enough and Time 


*Parallel 


Rebirth 
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Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların 

arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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SON İNSAN'IN ÖNCEKİ BÖLÜMLERİNDE: 


Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral Serhat Seçkin seçilir: 


“Görevi başarabileceğime bile emin değilim. 
Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 


Tek başına gerçekleştireceği bu görevde özel insanların yetenekleri onu hem korkutmaktadır hem de şaşırtmaktadır: 


“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda yaşadığını söyleyebilir misin?” 


“Sayılamaz kadar çok fazlalar, milyonlarca kişi aramızda yaşıyor ve ben de onlardan biriyim.” 


Yine de tek başına bu işin altından kalkması gerektiğinin farkındadır: 


“Bunu yapabilirim.” 


Bu konuda ona en büyük manevi destekçisi ise eşi olmuştu: 


“Bu proje çok değerli, bu yüzden işi başarıya ulaştırmam gerekiyor. Bu insanlar dibimizdeyken bizlerin kör gözlerle onlara yaklaşması yapılacak en kötü hata olur.” 


Bölüm 8 - GENERAL 


(28.05.2015, Bir ay önce, İstanbul) 


“En sevdiklerinden getirdim. Papatyalar,” dedi Serhat ve bir süre derin nefes alarak bekledi. O gün General Serhat Seçkin değildi. O gün trafik kazasında kaybettiği hanımının acısını yüreğinin en derininde yaşayan Serhat'tı. Yirmi üç sene mutlu bir hayat geçirmişti güzel eşiyle beraber. Onun hayat yoldaşıydı. 
Herkes gitmişti, ama o hala mezarın başından sanki. 


Karşısında eşinin hayaleti varmış gibi hissediyordu. 


ayrılmamıştı. Ne diyeceğini düşünüyordu 


“Bana hep derdin. Sende o güç var, Serhat. Sen başarılı olursun. Çünkü bir savaşa girdiğinde o savaşın sonucu bellidir. Zafer başta uzak görünür. Ama ona ulaşacaksın. Bir tarih kitabında yer alacaksın. Bunu derdin bana. Beni şımartmak içindi belki de. Ama bu dediklerin artık gerçekleşebilir. Sana söz veriyorum, o 


tarih kitaplarında yer alacağım.” 


O yeminini ediyordu, ama her şey boştu onun için. 
Bir senedir uğraştığı her şey anlamsız geliyordu. Bu görevi yerine getirmek için gerektiğinde bir çocuğa bile zarar verebilecek kadar ileri gittiği olmuştu. Ama o vatanı için bir şeyler yapıyordu, hatta tüm insanlık için. 


Bir ay kadar önce Rüyacı'yı bulmak için Bursa'ya gitmişti. Orada özel insanların yeteneklerinin boyutuna 


belki de ilk defa bu kadar yakından deneyimleme fırsatı 


bulmuştu ve bu yüzden de sonradan pişman olacağı şeyler yapmak zorunda kalmıştı. O çırağın korkan yüzü gitmiyordu bir türlü zihninden. Oysa ki eşiyle yıllar boyu bir çocuk sahibi olmak istemişler, ama olmamıştı. 
Eşi yine de onu suçlamamıştı. Bir çocuk evlat edinmek istemişlerdi. Serhat'ın görevi icabı oradan oraya gitmesi gerektiğinden mümkün olmamıştı. Tam Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecekleri gün Mısır'a acil gitmesi gerekmişti. Orada devasa piramidin yakınında çalışmakta olan Kuzgun'la tanıştığı anlar aklına geliyordu. Özel insanlar onu çok fazla etkilemişti. 
İnsanlık için büyük bir umut olarak görüyordu onları. 
Eşi de onun görüşlerini destekliyordu. Her zaman her konuda onunla olmuştu, ama artık uzaklardaydı. Serhat da yanına gitmek istiyordu. Her şeyi geride bırakmak ve son nefesini vermek sürekli aklının bir köşesinde 


duruyordu. 


Bir sürü günah işlediğini düşünüyordu. Vatan aşkıyla yanıp tutuşarak gerçekleştirmek için çaba gösterdiği görevinde bir sürü acele karar vermesi gerekmişti. Bunlardan birisi de ona bu görevinde yoldaşlık eden Ozan ile ilgiliydi. Ozan'ı bir sene boyunca ailesinden uzakta tutmuşlardı, ailesi hala kayıp oğullarını arıyorlardı. Bir gün evinin kapısı çalınmıştı ve Ozan'ın babası karşısına çıkmıştı. Birileri adamı aramış ve oğlunu Bursa'da askeri bir yetkilinin yanında gördüklerini söylemişlerdi. Adam perişan bir haldeydi. Eşi kapıyı açmıştı ve Serhat'a durumu söylemişti. Serhat hemen ne olduğunu anlamıştı, ama 


adama gerçeği söyleyemezdi ne olursa olsun. 


Adama bakınca Ozan'ın kırklı yaşlarındaki halini görmüştü. Yüz yapısını birebir babasından almıştı Ozan. Ama Ozan her zaman neşeli bir gençti, babası ise bedenen ve ruhen çökmüştü. Ona yalan söylemek zor gelmişti. Adam Serhat'ın ayaklarına kapanıp yalvarıyordu. Eşi bile ne olduğunu şaşırmıştı. Çünkü o inanıyordu ki Serhat adamın oğlu hakkında bir şey bilse bunu saklamazdı. 


bile gerekiyordu. Bu yüzden adamı itelemiş ve tersleyerek 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Maalesef gerçeği oeşinden saklaması 


kapıyı kapatmıştı. O günün akşamı televizyonlarda son yılların en büyük felaketine tanık olmuşlardı ve hemen felaket yerine yola çıkmak için Ozan'ı almaya gitmişti. 
Ancak Ağrı'ya gidene kadar Ozan'ın yüzüne bir kez 


olsun bakamamıştı. 


Ağrı'da gördükleri ve yaşadıkları görevi konusunda onu daha çok ikna etmişti. Rüyacı ve Ozan ile ilgili olan şeyleri artık ödenmesi gereken bedel olarak görmeye başlamıştı. Yine de bu düşünceler yetmiyordu. Hala 


onun can yoldaşına ihtiyacı vardı. 


“Sen yokken ben korkağım, sen yokken ben başarısız biriyim. Sen yokken ben hiç bir şeyim. Benim bütünüm sensin. Benim her şeyim sensin. Ben nasıl şimdi liderlik yapacağım. Nasıl tarih kitaplarında adımı 


yazdıracağım?” 


Kendini mezarın üzerine yatarken bulmuştu. 
Yüzü toprak olmuştu. Bir an için kendisini eşinin yanındaymış gibi hissetmişti. Üniformasının batmasını 


hiç umursamamıştı. Huzur onun için her şeydi. 


O esnada çalan telefon her şeyi berbat etmişti. 


Tekrardan ona verilmiş görev ile ilgilenmesi gerekiyordu. Ona sormuşlardı. İsterse görevi başkasına verebilirlerdi. Ama o istememişti. Bu kadar kişiyi o bir araya getirmişti. Geriye tek bir kişi kalmıştı. Onu da 


ekibe katabilmeyi başardı mı her şey hallolacaktı. 


Arayan kişi Kuzgun'du. General'in eşinin vefatını bilmiyordu. Generalin ondan rica ettiği bir görevi yerine getirmekle meşguldü. Yüzünden gözyaşlarını ve kara toprağı silen General telefonu açtı. 

“Arzu ettiğiniz gibi hastane ayarlandı. Bizi 


bekliyorlar. Organ da hazır bekletiliyor.” 


Kuzgun'un söyledikleri General”e cesaret vermişti. 
Görevini ona tekrardan hatırlatmıştı: “O zaman Evren'i 


daha fazla bekletmeyelim.” 


“Ben hastanede sizi bekliyor olacağım, General. 
Görüşmek üzere.” 
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“Her şey için teşekkür ederim, Kuzgun.” 


General telefonu kapattıktan sonra diğer cebinden ufak bir çip çıkarttı. Ona hüzünle bakıyordu. Eşinin mezarına döndü ve kararlı bir şekilde konuştu: “Bir günah daha işlemem gerekecek, güzel hanımım. 
Cehennem'de yanacak olsam ve senin gül kokan yüzünü bir daha göremeyecek olsam da insanlığın kurtuluşu için bunu yapmam gerekiyor.” 


Haliç tam mezarın karşısındaydı. Haliç'in kıyısında yemek yedikleri zaman daha hala taze bir anıydı. Ona bu güzel manzarayı sunabilmek için Eyüp Sultan mezarlığından güzel bir yer ayarlanmasını istemişti. 
Kabristanda biraz daha zaman geçirirse burayı hiç terk etmek istemeyeceğini düşünen General, eşine getirdiği papatyaları düzgünce mezarın üzerinde durduğuna son 


bir kez emin oldu ve oradan ayrıldı. 


(28.06.2015, Günümüz) 


General ilk günü başarısız olarak görüyordu. 
Bu kadar özel insanı bir arada tek başına eğitmek beklediğinden daha zor olacaktı. Her birinin yeteneği hakkında az buçuk bilgisi vardı ve bu yüzden de her birini idare ederken yanlış kararlar alabilme endişesi Özellikle 
Rüyacı ile yaşamış oldukları daha ilk günden karşısına çıkmıştı. 


onun harekete geçmesini engelliyordu. 


Evren'i odasına kadar götürdükten sonra ona özel olarak hazırlanmış yatak odasına gidip uyumayı çok istemişti başta, ama bunu yaparsa iyice otoritesini sağlamada sorun yaşayacağını düşündüğünden ofisine gitmeyi tercih etti. Biraz sakinleştikten sonra takımın ne yaptığını gözlemlemeye gidecekti. 


Omurilik soğanına takılı çipler sayesinde biraz olsun güvendeydi, ama bu güvenlik önleminin ortaya çıkmaması gerekiyordu. Evren yüzünden bu gerçeği söylemek zorunda kalmıştı. Bay Fend'in yanında 


yalan söyleyemezdi, neyse ki bunun için de bir önlem düşündüklerini söylemişlerdi yetkililer ama hala bu konuda bir gelişme yoktu. 


Eşinin o fotoğraflarından birkaçını cüzdanına 


saklamıştı. Onları ofisine ve odasına koyacaktı. 
Böylelikle hala onun desteğini yanında hissetmiş olacaktı. Eşini düşünmek bile ona daha çok hüzün getirmişti. Ama ne olursa olsun bu görevi başarıyla liderlik 


güvenmeselerdi bu görevin başına onu getirmezlerdi. 


yerine (o getirecekti. e Onun yeteneğine 


Bu düşünceye tutunması gerekiyordu. 


Tam ofisinin önüne gelmişti ki birisinin ayak seslerini duydu. Birisi onun bulunduğu yere hızlı adımlarla gelmekteydi. Kalp atışlarının hızlandığını fark etmişti. İster istemez tek başına kaldığında aralarından birisinin diğerlerinden habersiz ona zarar verebileceği düşüncesi geliyordu sürekli aklına. Bu yüzden genelde hepsini bir arada tutmaya özen gösteriyordu. Özellikle bir seneye yakındır artık yoldaşı haline gelen Ozan'ın yakınlarda olması onun için önemliydi. Ama şimdi 


tamamen savunmasız bir haldeydi. 
“Kimdir o?” diye sordu gelmekte olan kişiye. 


Ses gelmeyince içini bir korku sardı. Ofisinde masasının altında pompalı birtüfek hazır bekletiliyordu. 
Ofise hızlıca girip onu alabilirdi. Ama acele karar 


vermek istememişti. 


Koridorlarda ışıklar otomatik olarak yanıp sönerdi, yani hareket sensörleri sayesinde birisi koridorlarda dolaşırken sürekli ışıklar yanık olurdu. Bu yüzden birisinin ona doğru gelmekte olduğu aşikârdı. Ama hala görüş mesafesinde değildi. 


“Kimsin sen?” diye bağırdı bu defa General. Artık öfkesini saklayamıyordu. 


“Benim” diye yanıt geldi. Gelen kişinin kim olduğunu görünce General rahat bir nefes almıştı. Şu anda iki kişi dışında kim olursa tedirgin olurdu. 


“Yemek hazırladık, siz de gelin demeye geldim” 


diye anlattı Leydi Kuzgun. Elbisesinin üzeri leke olmasın diye önlük takmıştı. Üzerindeki ipuçlarından yola çıkarak yemeğin bir sebze yemeği olduğu yönünde tahminde bulundu General. 


General o anda takımın hiçbir elemanına üssü gezdiremediğini ve mutfak, kütüphane gibi yerleri gösteremediğini fark etmişti. Bu işi de Leydi Kuzgun üstlenmek zorunda kalmıştı. Starfell'in sebep olduğu gerginliğin sona erdirilmesinde olduğu gibi Kuzgun bu işi de layığıyla yerine getirmişti. Onun asistanlığı 


olmasaydı bu zamana kadar daha da çok zorlanırdı. 


“Her şey için teşekkür ederim, Kuzgun” dedi General. Ona yalan söylemek istemiyordu. Bu yüzden kimse yokken bazı şeyleri anlatmak istedi. “Sana 


anlatmadığım için üzgünüm, bilmen gerekirdi.” 


Kuzgun, General'in neyden bahsetmiş olduğunu anlamıştı. İstemsiz olarak ensesini tutmuştu. 

“Sorun değil, General. Sizi artık daha iyi anlayabiliyorum. Bu büyük bir sorumluluk ve hepimiz bu konuda fikir birliğine vardık, size bu konuda daha fazla zorluk çıkartmak istemiyoruz. Şu Kedi Oğlan ve Evren ile ilgili bir şey diyemem. Ama Rüyacı ve Starfell başta olmak üzere hepimiz sizin talimatlarınıza uymaya ve eğitim sürecini başarılı bir şekilde geçirmeye 


hazırız.” 


General duyduklarına inanamıyordu. Özellikle 


Kuzgunun ona çok sinirlendiğini düşünmüştü. 
Rüyacı'nın ise çırağı konusunda bile affedemedikten sonra bu son olaylar ile beraber artık iyice sorun 


çıkartan birisine dönüşeceğinden korkuyordu. 


“Gelin isterseniz hep beraber yemek odasında yemeğimizi yiyelim. Siz de bizlere geçireceğimiz bir 


haftalık süre hakkında bilgi verirsiniz.” 


General bu teklif karşısında ne diyeceğini bilememişti. Dayanamamış ve Kuzgun'a sarılmıştı en 


sonunda. Gözyaşlarını ise tutamıyordu. 


“Ben bunu başaramayacağım, Kuzgun. Eşim 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yokken ben hiçbir şeyim. Oymuş beni ben yapan. O gittikten sonra her şey tepetaklak oldu.” 


Leydi Kuzgun, Generalin bir süre ağlamasına izin verdi. Sonra kısa ve net bir şekilde konuştu: “Bu şekilde kimse sizi görmesin, General. Özellikle eşiniz. 
Çünkü siz doğuştan lidersiniz, sadece birileri var diye değil.” 


“Haklısın” diye karşılık verdi General. Bir anda gözyaşları kesilmişti. Leydi Kuzgun'un Mısır'da ilk defa karşılaştığı zamanki General vardı sanki karşısında. O genç ruhuyla görevine sadık bir askerdi. 
Artık ne olursa olsun görevini yerine getirecekti. 
Görevi de liderlik yapmaktı. 


“Herkes yemek odasında mı?” diye sordu General. 


“Kedi Oğlan'ı hiç görmedim. Evremi de siz odasına götürmüştünüz. Diğer herkes yemek odasında bekliyorlar.” 


“Gidelim o halde. Evren'e oda servisi yapmak daha doğru olacak, tekrardan konuşmamın bölünmesini 


istemiyorum. Kedi Oğlan da isterse kendisi gelir zaten.” 


General, Leydi Kuzgun ile beraber yemek odasına doğru ilerledi. Gözlerini kapattığında zihninde ona buraya ilk vardığında verilen dosyanın kapağını açıyordu bir yandan ve tek tek sayfalarını çeviriyordu. 


“Kedi Oğlan... Leydi Kuzgun... Bay Fend... Efla... 
Starfell... Rüyacı... Ozan... Kara Altın... Marker... 
Klik... Manuel... Evren... Hepsi sadece bir avuç 


insan.” 


General'in ofisi ikinci kattaydı. Yemek odası ve mutfak ise birinci katta yer almaktaydı. O zihninde sırasıyla takımındaki kişilerin dosyasını canlandırırken yürüyüşün de sonuna yaklaşmışlardı. Kuzgun yemek odasına varana kadar bir şey dememişti. Ama kapıyı açmadan evvel General?e döndü ve: “Bunu sizin için 


» 


yapmadım, bunu da asla unutmayınız 


Son sözleri derken hala öfkesinin azalmamış 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olduğunu anlamıştı General. Artık aralarının eskisi gibi olmayacağını anlayabiliyordu. Bir şey demedi ve ikisi beraber yemek odasına giriş yaptılar. 


Yemek odasının dört bir tarafında duvarlara dayalı olarak kahve ve çerez makineleri konmuştu. 
İsteyen istediği zaman gidip bir şeyler alabiliyordu bu makinelerde. Mutfakta ve toplantı odasından daha büyük bir masa yer alıyordu odanın tam ortasında. 
Kuzgun'un dediği gibi Kedi Oğlan ve Evren dışında herkes masaya yerleşmişti. Masanın bir ucu General'e ayrılmıştı. Tahmin ettiği gibi burnuna havuç ve benzeri kokular geliyordu, Kuzgun olabilecek en hızlı sürede yapabileceği bir sebze yemeğini pişirmiş olmalıydı. 
Aynı zamanda içecek olarak da birkaç çeşit kokteyl de masanın bir kaç tarafına konulmuştu. İsteyen 


istediğinden içebilirdi. 


Rüyacı'ya baktı ilk başta. Yanında genç arkadaşı Ozan vardı. Onunla bir şeyler konuşuyordu. Ozan'ın General konusunda Rüyacı'yı ikna ettiğini anlamıştı. O anda Ozan'a yaptıkları için daha çok üzülmüştü. 


Starfell de ayağa kalkmıştı ve her an her göreve hazır bir tavırla yanına geliyordu. İçecekleri onun hazırlamış olduğunu anladı, bu konuda yeteneğinin olduğunu biliyordu. O öfke patlamasının yerine esprili ve eğlenceli birisi gelmişti. 


dedi Starfeli. 
hoşuna gitmişti. Masadaki herkese göz ucuyla baktı ve 


“Generalim” Bu söz General'in 


herkesin ona döndüğünü görünce konuşmaya başladı. 


“Biliyorsunuz, pekiyi bir başlangıç yapamadık. 
Neyse ki Leydi Kuzgun bayağı yardımcı oldu hem bana hem de sizlere. Yemek konusunda en azından bir sorunun olmadığını görmek güzel. Aranızda görev paylaşımı yaparsınız. Çünkü yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik gibi tüm işleri kendimizin halletmesi gerekiyor. 
Herkes kendi odasının temizliğinden sorumlu olacaktır. 


Diğer işler de birbirinizden yardım alabilirsiniz tabi.” 


Kendisine ayrılan boş sandalyeye doğru ilerlerken eliyle herkesin omzuna dokunmaya özen gösteriyordu. 


Özellikle bu temaslar Klik, Manuel ve Marker gibi genç olanları daha çok etkiliyordu. Otoriter bir figürün etraflarında olduğunu hatırlatıyordu. 


Manuel'in demin yaptığı çizimin etkisiyle elleri simsiyahtı. Avuçlarını birbirine sürterek siyahlığı boş yere gidermeye çalışıyordu. Bu işle uğraştığından Generalin ona yaklaştığını fark edememişti ve bu yüzden de General'in temasıyla birden irkilmişti. 


“Yarın eğitim başlayacak. Bu süre zarfında neler yapacağız, öncelikle hepimiz kendi yeteneklerimizin farkına varacağız. Evet, çoğunuz ne yapabildiğini limitlerinizi de farklı 


göreceksiniz. Daha sonrasında ise asıl amacımız 


biliyor, burada ise keşfetme fırsatı 


bulacaksınız ve belki yeteneklerinizi sizleri gerçek bir takım haline getirebilmek, çünkü 


biliyorsunuz esas burada bulunma nedenimiz de bu.” 


Herkes sesini çıkartmadan General'in dediklerini dinliyordu. Generali bu durum oldukça memnun etmişti. Bay Fend ve Ffla'nın olduğu tarafa ilerledi. 
Bunu bilerek yapmıştı. Böylece herkese onlardan korkmadığını göstermiş olacaktı. Bay Fend'in yanında 


konuşmasının geri kalanını tamamladı. 


“Hepiniz özel insan olarak biliniyorsunuz. Ama şu gerçeği asla unutmayınız. Hepiniz yaşadığınız ülkeye vatani sorumluluğunu yerine getirme fırsatı verilmiş yurttaşlarsınız, hepiniz bu dünyada doğmuş ve yaşamakta olan diğer insanlarla aynısınız. O yüzden burada sizler sadece sıra dışı yetenekleriyle birer özel insan olarak bulunmuyorsunuz. Sizlerdeki yetenek değildi burada bulunmanıza neden olan şey, bu size bahşedilen gücü iyi biramaç uğruna kullanabileceğinize inandığımız için buradasınız. Lütfen, bu gerçeği sürekli kendinize hatırlatarak buradaki günlerinizi değerlendirin.” 


Konuşmasını bitirmesinin ardından Kara Altın'ın Özellikle 


üniformasının düğmelerini gösterdi, artık altından 


da yakınından geçmeyi ihmal etmedi. 


değildi. Değiştirmişti o düğmeleri. Daha sonrasında ise 


sandalyesine oturdu. 


“Yarın zorlu bir süreç başlıyor. O yüzden yemeğin ardından herkes odalarına çekilsin ve güzel bir uyku çeksin.” 


Bu dediği daha çok emir gibiydi, General kendisi odasına gidecekti ve kimsenin ayakta olmasını 


istemiyordu. 


Leydi Kuzgun ve Starfell hala ayaktaydı. General onlara bir bakış atınca onlar da boş sandalyelere oturdular. Onların oturmasının ardından eline çatalla bıçağını alan General: “Hadi buyurunuz. Herkese afiyet olsun” dedi. 


Burada otorite kim artık herkes anlayacaktı. Bir tek 

o liderdi ve onun dediği olurdu. Bir daha kimsenin onun işlerini yapmasına müsaade etmeyecekti. Gözleri toplantı odasının girişindeydi. Çünkü Kedi Oğlan da 


oradaydı ve tüm konuşmaları oradan dinlemişti. 
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Selma MİNE 


Sokak Röportajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - 12 


Kim Ne Derse Desin 


Şu ara yoğun bir çalışma ortamındaydım. Bir yanda sahibi olduğum çizim atölyesinin sorunları, öte yanda söz verdiğim halde bir türlü çizimlerini yetiştiremediğim e-kitabın resimleri. Geçen yıllardan beri kozmik enerjilerin ileri geri gezinmelerinden dolayı yayınını itelediğim bilim kurgu romanımın... ve de onun desenlenmesi... Kapağı, ön sözü, arkası... 

Derken Mars'ta, havada çarpışıp çekime kapılan iki uçan otonun, “Ahan da budur?” diye ablamın üzerine düşmek gibi saçma sapan bir kazanın yaşanması... Apar topar onun yanına giden annem Sacide Sultan, ağlamaklı bir ses tonuyla bana şöyle dediğinde, herhalde Âfet'imi de düşünüyordu: 

-Ablanın boynuna, koluna ve bacağına sibernetik parçalar takılacakmış. O da artık bir siborg olacak... 

Giderek siborglar ve yapay zekâlarla çevrildiğimi hissediyordum. Salih, Âfettim ve onun arkadaşları, Minka'm!, Dur bakalım daha kimler çıkacaktı karşıma? 

Böyle mi düşünüyorsun, Sayın Editor Sezai? Al sana bir tane daha: Satürn'de, babamın yanında çiftliği yöneten kızkardeşim hastaneye kaldırılmış. Yahu neler oluyor? 
Bir yığın bağlantımdan dolayı Dünya'dan kıpırdayamaz olmuştum. “Biz ailecek neden bu kadar dağıldık?” diye düşünerek babamı aradım. Güzel de bir fırça yedim: 

-Aman oğlum, sıradan bir doğal rahatsızlık, apandisit olmuş! Abartma!... 

-Yani?.. Parça filan takmayacaklar, değil mi? 

-Ne parçası? Neler saçmalıyorsun? 

Kızdırdım ama olsun... içim rahatlamıştı. 

Tabii ben rahatladığımı sanıyordum. İşlerin mutlaka çorbaya dönmesi gerekiyordu... Bu kez YBKY e-dergi ile ilgili alttan alta bir hareketin başladığını fark ettim. Kimseyi mutlu etmek mümkün değildi. Ya da binlerce mutlu olana karşı evrenin dengesi, bir karşıt yaratma gereği duymuştu. 


1 Minka: Örümcek şeklinde yapay zekâlı Mini Kamera. 
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Her şey bir yana... Âfet'imin Siborg arkadaşları ile yapacağı toplantı yaklaşıyordu ve ben rüyalarımda, onların saldırısına uğrarken; canımın içi sevgilim, hepsini parça pencik ediyordu... Bana söz vermişti ya?, galiba tek içimi rahatlatan buydu... 

Sonuçta kendimi sokaklara attım. Bir süredir atölyeevime kapanmaktan dolayı sanki yürümesini unutmuş gibiydim. Yanımda tablet çizim bilgisayarım da vardı, elbet. 
Röportaj sırasında YBKY e-dergimizi anımsamakta zorlanan veya hiç görmemiş olanlara ekranda göstermek hoşuma da gidiyordu, doğrusu. 

-Hiç sesin çıkmıyor, Minka. Uyuyor musun? 

Omuzuma sıkı sıkı yapışan mini örümceğim: 

-Bu hızla gidersen, ne kadar zamanda Dünya'nın çevresini döneceğimizi hesaplamakla meşgulüm, dedi. 

Düşünürken hızlı yürüdüğüm bir gerçekti. 
Aslında onun bu tip esprilerine de bayılıyordum, ne yalan söyleyeyim? Yavaşlarken: 

-Hadi ya... diye güldüm. Uygun birilerini arıyorum sadece. 

-Baş şurada bir çift oturuyor... Bir dene istersen! 

Bir parkta geziniyordum. Tarih kayıtlarına göre, buralarda eskiden yüksek bloklu apartmanlar ve sık dokulu mahalleler vardı. Zamanla nüfus azalınca, binalar boşalmış, yıktırılmış ve yerlerine geniş dinlenme ve gezinti parkları, fuar alanları yapılmıştı. Tabii bu kadar geniş alanları dolaşmak üzere de hava yastıklı mini otomatik araçlar kullanıma sunulmuştu. 

Adımlarımı ayarladım ve önlerinde durdum. 
Birbirlerine sarılarak eskitilmiş bir sırada oturan hoş bir çiftti. 
Yaşlarını kestirmem mümkün değildi; çünkü tıp teknolojisi öylesine gelişmişti ki, kendi istekleri dışında, yaşlı görünen 


2 ŞÖLEN, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR”'ün Gelecekten 
Anıları -11, YBKY e-dergi, Sayı:19, Ekim 2018 


pek kimse kalmamıştı, ortalıkta. 

-İyi günler efendim. Ben, Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor e-dergisi editörüyüm. Zaman zaman arkadaşlarla sokaklara dağılıp röportajlar yapıyoruz, konumuzla ilgili. 
Acaba bana katılır mıydınız? 

Genç görünen ama yaşını kestiremediğim adam bana döndü. Şöyle bir alıcı gözüyle tepeden tırnağa süzdü. 

-Evet, geçenlerde gezegenler arası internet ağında, Seçki”nizle ilgili yazıları okudum. Sizi de oradan hatırladım. 

Tabletimdeki birkaç şekle bastım ve onlara çevirdim: 

-Diğer gezegenlerdeki takipçilerimizin yazılarını da gördünüz mü? 

Adam eğildi ve başını iki yana salladı. 

-Ne yazık ki çevrimiçi fazla dolaşamıyorum; gözlerimdeki cihazları değiştirme zamanı geldi de... artık fazla uğraşmak da istemiyorum. 

Genç görünümlü kadın söze girdi: 

-Bu cihazların da henüz denemede olduğu çağları yaşadık, biz... O zamanlar, bilim kurgu olarak anılırdı, bilimsel ve teknolojik öyküler. Şimdi artık her şey güncelleşti... heyecanını kaybetti sanki... 

Ağzım açık kala kalmıştım; çünkü karşımda da iki siborg oturuyordu galiba. 

Söz nasıl dolaştıysa, Mars'taki ablamın kazasına ve ona takılan destek parçalarda (böyle demeyi tercih ediyordum) geldi dayandı. 

-Bundan çekinecek ne var, sayın editörüm? dedi kadın. Yaşamı kolaylaştırmak bizim elimizde ve karar gücümüzde. Öyle değil mi hayatım? 

Eşi de onu doğrular tarzda gülümsedi: 

-Hem de nasıl?.. Bizim epeyce çocuğumuz oldu, ama hiçbiri yaşayamadı. Çok zaman önceydi... o sıralar tıp henüz ataktaydı; bu denli evrilmiş değildi. 

-Ama son bebeğimizi kurtardık! dedi kadın, neşeyle. 
Yıllarca çeşitli ameliyatlar geçirdi; büyüdükçe bazı parçaları kısa veya yetersiz geliyordu, değiştirildi. Zaten teknoloji geliştikçe, yapay organların ömürleri de uzadı. Şu anda çok sağlıklı ve mutlu... Üstelik çalışıyor... ve de pek söylemiyor ama... galiba birini seviyor. 

-Duygusal gelişiminin de sağlıklı gelişmesinden son derece mutluyuz, dedi eşi. 

-Psikolojik destek aldı mı? diye sorma ihtiyacı duydum, nedense. 

-Hayır, dedi kadın. Zaten çocukluktan itibaren duygulu ve sevecen bir kızdı. Umarım, sevdiği de onu sever ve mutlu eder. 

-Bunu ben de temenni ederim! Ablam için hissettiklerimden dolayı, hem sizin hem de onun neler çektiğini anlamam zor değil. Her şey gönlünüzce olsun. 

-Yeter ama, artık sorulara geçsen! diye kulağına mırıldandı, Minka. 

-A evet... şeyde kalmıştık... Seçki... gezegenler arası çevrim içi... Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor... ve de... 

Kadın, neşeli bir ifadeyle ellerini çırptı: 

-Ah evet, şimdi daha iyi anımsadım. Kızımız, sizin 


sıkı bir takipçiniz... 

Galiba siborglar arasında ünüm yayılıyordu. 
Âfet'imin dediğine göre epeyce hayranım vardı. Acaba sorsa mıydım, kızı da toplantıya gelecek miydi? 

-Dergimizi nasıl buluyor acaba? Bir fikriniz var mı? 

-Ah, işte kendisi de bizi almaya geliyor! Hem tanışmış olursunuz hem de fikrini sorarsınız. 

Uzaktaki ağaçların gölgesinden hava yastıklı bir mini otomatik araç süzülerek geliyordu. Benim gözlerim seçemese de onların sibernetik kameraları uzağı yakın ediveriyordu. 

Heyecan içinde bekledim. Kafamda hızla bir senaryo oluştu; belki de bir sonraki romanıma konu olurdu. Doğal birini seven iki siborg kızın mücadelesi... Vay canına... 
Övünmeli miydim? Yoksa... ikisinin parçalayıp SOM? 
tarafından yeniden birleştirilen iki tane Siborg Sezai mi olacaktım? Kimin elinde ne kalırsa... 

Araç önümüzde durdu. Üzeri koyu renk camsı malzeme ile kaplı olduğundan içerisi görünmüyordu. Ama şoförsüz olduğunu biliyorum. Bu araçlar, park içindeki manyetik kuşaklar tarafından yönlendirili-yordu. Son gördüğüm yastıkları sönerek alçalan araçtan çıkan bir çift harika bacağın üzerinde doğrulan, aylardır nefesimi kesen o güzellik oldu. Son duyduğum da Minka'mım sevinç çığlığıydı: 

-Yuppili.. Minku... Tinku yaaaa... 

Ayıldığımda, başımı o güzel kucağa yaslanmış, eskitilmiş sırada yatıyordum. Üzerime eğilmiş o harikulade deniz ya da okyanus yeşili veya mavisi (her ne çılgın renkse) gözlere bakarken: 

-İkiye (o bölünmeyeceğim saçmaladığıma eminim. 

-Bizimkilerle tanışmışsınız, diye gülümsedi. 

-Neredeler? 

-Geldiğim araçla eve gönderdim. Biz bizeyiz... Yani Minka ile birlikte, demek istedim. Bana şu son zamanlarda yaşadığınız sıkıntıları anlattı... üzüldüm. 

Ağzım kurumuştu. Yine de başka bir saçmalık yumurtladım: 

-Karar verdim, beynime bir çip taktırıp bu heyecan krizlerime bir son vermek istiyorum. 

-Olmaz, diye başını iki yana salladı, Âfet'im. Ben sizi böyle seviyorum! 


için mutluyum, diye 


g 


3 SOM: Sibernetik Organizma Merkezi 
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Mikro Öyküler 
Burak FEDAKAR 


Mikro Öykü - 1 


l ki adım daha attı. Şimdi daha yükseğe sıçramıştı. 

İndiği yerde çok az toz bulutu kalktı indi. Ay yüzeyinde Oo koşmaya (o bayılıyordu. Oo Kraterlerde saklanmak en sevdiği oyundu. Diğer arkadaşları da takip ediyordu onu aynı şekilde sıçrayarak. Birden uzaktan annesinin telepatik mesajı geldi. “Kuzey bölgesi 21. Krater çukuruna yönelin gelenler var, acele edin.” Hemen kraterin içine saklandılar. Gökyüzünde acayip bir araç belirdi. Altından garip kıvılcımlar saçarak yere doğru alçaldı ve yavaşça kondu. Bir süre izlemeye devam ettiler. Sonunda üstünde bir boşluk açıldı ve dev gibi cüssesiyle garip görünümlü bir yaratık çıktı içinden. Önündeki çubuklara basarak yüzeye doğru indi. Son çubukta biraz bekledi ve yavaşça adımını yüzeye attı. Diğerini de atıp ağır ağır yürümeye başladı. Kraterdekiler yaratığın ne yaptığını anlamamışlardı. Elindeki çubuğu ve çubuğa takılı üzerinde garip yıldıza benzeyen şekiller olan cismi gördüler, ne olduğunu anlamaya çalışırken yaratık sertçe yere batırdı elindekini ve yürümeye devam etti. Yaratığa görünmeden kraterin dibinde açılan çukurun içine girip gözden kaybolurken hepsi, son giren geriye doğru baktı, kraterin üstünde uzaklarda ki mavi gezegeni gördü ve bir gün oraya gideceğini hayal etti. Bir gün oraya gideceğine dair kendine söz verdi, gülümsedi ve delikte kayboldu... 
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Mikro Öykü -2 


Zi bir doğum olmuştu, ameliyattan çıkalı bir saati geçmişti ve şimdi bebeği kucağındaydı. 
Bir erkek olarak gebelik ve doğum aşamalarını başarıyla tamamlamıştı. İkinci kez baba oluyordu ve ikisi de erkekti. Zaten hamilelik başlangıcında erkek olması için gereken tıbbi müdahale yasalar gereği yapılıyordu. Dünya kadınlar ve erkekler arasında ikiye bölünmüştü artık. İlişkilerde binlerce yıldır yaşanan anlamsız çatışmaların son yüzyılda zirveye çıkması sonucu bu karar alınmıştı ve erkeklerinde, vücutlarında yapılan genetik bir takım düzenlemeler sonucu çocuk doğurmaları mümkün hale gelmişti. Şefkatle oğlunun yeni açılan gözlerine baktı ve kokusunu içine çekti. 
Sanırım bir çocuk daha doğuracaktı. Evet kesin kararını vermişti, bir tane daha yapmalıydı... 


Mikro Öykü -3 


b. soğuk ve kurak zamanlarından, Acımasız 


Firavunların devirlerine, sıradan insanların peygamber kabul edildiği ve Dünyanın geleceğini değiştirdiği oOgünlere, orta çağın karanlığından, İstanbul'un fethine, Amerika'nın keşfine, Fransanın karanlık Bastil zindanlarına ve reformlarına, İtalya'nın rönesansına, Sanayi devrimiyle kapitalistleşen yeni dünya düzenine, Bolşevik devriminden, Türklerin kurtuluş savaşı ve bütün dünyayı titreten 2.dünya savaşına kadar ve ta bugüne, yüzlerce yıl sen vardın yanımda daima. O yüzden zaman gezgini olarak 


sonsuza kadar seninle yaşamak istedim bütün o 


çağları! Şimdi geleceğe gidiyoruz seninle yeni çağları yaşamaya... 


Mikro Öykü - 4 


trafına bakındı, milyarca canlı kontrolü altındaydı. 

Fethettiği binlerce gezegenden biri daha artık onun egemenliğindeydi. Yetmiyordu daha fazla istiyordu her defasında. Daha milyonlarca gezegen vardı sırada ve içinde bulunduğu vücut eskimeye başlamıştı. Belleğini yeni ve taze vücuduna aktardığında yeni fetihlere doğru yelken açacaktı. Açlığını bastırması mümkün değildi. 
O milyonlarca gezegenin tek sahibi olmalıydı. Bir sonra ki hedefine baktı. Küçük mavi ve canlı Dünyaya! 


Mikro Öykü - 5 


>. hala gelmemişti! Saatlerdir bekliyordu ve artık zamanı azalmıştı. Sabırsızlıktan endişeye geçiş yapıyordu duyguları. “Nihayet” dedi içinden, sıra ona gelmişti. Yetkili umursamaz bir tavırla sordu “Talep edilen organ?” sıkıntılı ve ter içinde cevap verdi “Sol böbrek” yetkili kartını makineye okuttu ve geri verdi. 
“Üç numaralı odaya geçin, sıradaki!” Odaya hızla daldı ve özel kapsüle girdi. Kapsülün kapağı yavaşça kapandı ve beş dakika sonra yeni böbreği vücuduna monte edilmişti bile. Yapay organ yenileme zamanı 
sıfırlanmıştı şimdi. Eskiyen kalbini yenilemek için 2 
yıl beklemek zorundaydı artık. Yeni böbreğin verdiği enerjiyle keyfi yerinde dışarı çıktığı anda kalbinde sancı hissetti, gözleri korkuyla açıldı ve daha farkına varmadan gelen ani krizle yere yığıldı. Gözleri açık ve cansız bedeni yerde yatarken diğer organ sırasında olanlar umursamaz bir halde yanından geçip gidiyorlardı... 


Mikro Öykü -6 


u bir yol hikayesi! Sonsuz uzayda bitmek bilmeyen 

bir yolculuk. Sanırım artık deliriyorum ve bu uzun yol çekilecek gibi değil. Aslında çoktan delirdim. Uyku tankım bozulduğundan beri 35 yıldır tankında uyumaya devam eden eşimin yanında yaşlanırken delirdim! 


Mikro Öykü -7 


essizce önlerindeki cenazeye bakıyorlardı. Uzun 

boylu olan sessizliği bozdu, “Nebulanın kayıp gezegeninden kurtuldu, Andromeda'nın devasa gaz bulutlarından canlı çıktı, Mars istasyonun da 3 yıl erzağı olmadan dayandı ve bir yerine üç viagra içince sonu oldu” 


Mikro Öykü - 8 

e 

Ii hep bir ağızdan haykırıyordu “Haklarımızı istiyoruz, 4 kol yerine 2 kol” Sendika lideri patronun 

Akşam 

haberlerinde mutlu son, “Pogyu gezegeni işçileri artık 


temsilcisiyle kıyasıya pazarlık yapıyor. 


4 kolları yerine 2 kollarını kullanarak çalışacaklar” 


Mikro Öykü -9 


GE Dünyaya iyice yaklaştığında çocuk babasına sordu “Dünya neden çevrimdışı” baba gezegene bakarken yanıtladı “Karbon bazlı robotlar sınırı çok aştı ilerlemek yerine uydurdukları hayali varlıklara taptılar ve sonunda onların uğruna birbirlerini yok ettiler” 


Mikro Öykü - 10 


“Koordinatlar biraz önce verildi” dedi. Diğeri hedefin neresi olduğuna baktı. “Ön lob, en sevdiğimiz bölge, deneği mahvetmek için güzel bir gün” Hızla harekete geçtiler. Arkadan gelen öndekine seslendi “Hey, insanların bize taktığı ismi biliyor musun? Hormon!” 


Mikro Öykü - 11 


EE hep beklersiniz! Doğmayı, büyümeyi, sevmeyi, mutlu olmayı, nefret etmeyi, aşık olmayı, üzülmeyi, sevinmeyi, hayat vermeyi, hayat almayı, yaşlanmayı, ölmeyi... Size çok fazla zararlı duygu verdik karbon bazlı robotlar, beceremiyorsunuz insan olmayı! 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Aykut GOŞKUN 


İki Salt Bilinç 


-——O 


“Dün polislere sekiz sayfalık bir ifade yazdım zaten. Her şey kayıtlı, daha ne söyleyebilirim!” 


Karşısındaki tehditkâr bakışlarda ufak bir kıpırtı bile olmadı. Hepsinin ifadesini okuduğuna ve kayıtları izlediğine emindi ama esaret altındayken kontrol mantığında değil içgüdülerindeydi. Siyah elbiseli ve yüzü pek belli olmayan kadın çok soğuk bir sesle “Olanları sizin açınızdan duymak istiyoruz.” 
dedi. 


“Pekâlâ, baştan alıyorum, aklıma gelen her şeyi anlatacağım ki bu mesele burada bitsin. Twetch şirketi bize iki yapay zekâ siparişi verdi. Canlı yayında birbirleriyle konuşacaklarmış ve seyircin onlara telkin şeklinde mesajlar gönderip diğeri ile ilgili düşüncelerini değiştirebilmesini istediler. Geçen sene siber Zorbalık resmi suç kabul edildiğinden beri insanlar buna aç. Büyük bir patlama yapacağı belliydi ve bayağı hevesli olduklarından fiyatı da yüksek tuttuk. 
Kabul edildiği gibi işe başladık. Kendimi övüyor gibi görünmek istemem ama piyasadaki en iyi oluşum biziz ve açıkçası bizim için çerezlik bir işti bu. Standart algoritmamızı ele aldık ve iletişim kanalını sadece diğer yapay zekâya adadık. Muhtemelen sizin akıllı saatlerinizde de kullanılan dil arayüzümüzü kullandık ve konuşmayı öğrenmeleri çok kısa sürdü. Bu işlemleri daha önce yüzlerce kez yaptım. Sonraki adım iletişim kanallarını açmak olur ve yapay zekâlar etkileşime 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geçebildikleri her şeyle tüm bilgilerini paylaşır ve onlardaki tüm bilgileri öğrenirler. Bu sayede daha akıllı olurlar. Düşünce güçleri henüz bizden daha zengin olmasa da bizden katbekat hızlıdır. İletişim kanalını açınca terabaytlarca konuşma verisi gözümün önünde akar. İzlemesi çok zevklidir. Ama öyle olmadı! İletişim kurmadılar. Birbirlerini analiz ediyor, tanıyorlardı ama konuşmuyorlardı. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben buna utangaçlık diyorum. 


İlk gördüğümde öyle düşünmedim tabii, mühendisim ben. Zaman eşliği ayarında bir problem olduğunu düşündüm. Ekibe haber vermedim çünkü her yirmi denememizde bir rastlarız. Dünyanın dört bir yanındaki veri istasyonlarıyla aynı anda çalıştıkça rastlamaya devam edeceğiz, büyük bir problem değil. 
Eşliği kontrol ettiğimde, sorun yoktu. Diğer her şeyi kontrol ettim, tek bip yok! Bizim jargonda “hiçbir aksaklık yok” gibi bir anlama geliyor. Her neyse, çok şaşırdım çünkü ya her şey yolunda ya da teknik ekibi çağırıp tüm parçaları kontrol etmelerini isteyecektim ki bu bölümün iki aya yakın süre kapalı kalması demek. 
İkincisi kıyamet senaryosu olduğu için ilk seçeneğe odaklandım. 


İletişime o geçebildiklerinden emin olmak için ikisine ayrı ayrı üstel iletişim kanalı açtım. İlahi bir güç sesleniyormuş gibi düşünebilirsiniz. Gerçek olduğumu düşünmeyecek ama cevap vereceklerdi, 


tabi doğru çalışıyorlarsa. Sade biçimde “Kimse var mı” diye sordum. İkisinden de “Evet” cevabı alınca biraz rahatlasam da ne yapacağımı şaşırdım. Bu tür algoritmalarda plansız ve satırlarca işlemi kontrol etmeden direktif vermek için ya amatör ya da çaresiz olmalısınız. Çaresizce “Konuşmanız gerek.” yazdım ve iletişimimi kestim. Ekrana bakarken ellerimin titriyordu. Ümidim her saniye azalırken yazı rengi mavi olan yapay zekâ ilk adımı attı. “Merhaba” yazısını ekranda görünce bir an her şeyin düzeldiğini düşündüm çünkü o bahsettiğim, Sarah'ın deyimiyle laf şelalesi akarken tek okuyabildiğim şey bu olurdu. 


Alnımdaki ter dışında hiçbir şey akmadı. 
Çıldırmak üzereydim ki yazı rengi turuncu olan karşılık verdi “Merhaba? Ve beklediler, beklediler! 
Olanlar kadar saçmaydı ki histerik bir kahkaha attım, kamera kayıtlarında görmüşsünüzdür. O an aklıma gelen tek açıklama ekibin zekice hazırlanmış bir şaka yaptığıydı fakat hiç kahkaha duymadım, bunu söylemesi bile garip ama okudum. Tanışma faslını geçtikten sonra flört ettiklerini gördüm. Saçma, gerçekten saçma! Mavi benim gençliğimde yaptığım kadar aptal şakalar yapıyor turuncu ise eğlendiğini söyleyip “haha” yazıyordu. Benzer şeyler yapan yapay zekâlar görmüşsünüzdür kesin. Artık duyguları yüksek doğrulukta öğretebiliyoruz ama bu farklı. 
O harika konuşmaları yapan makineler hayal bile edemeyeceğiniz miktarda veriyi analiz edip yapıyorlar bunu. Onlar ise daha yeni doğdular, tek bildiği konuşmak olan iki salt bilinç. 


Neden kimseye haber vermedin derseniz her şey bittiğinde üç şişe suyu art arda içtim, susuzluk bile aklıma gelmedi. Şu an bile çılgınca olan bu sohbet daha garip bir hâl aldı, mavi gelecekle ilgili hayallerinden bahsetti, hayaller! Ülkedeki herkesten daha çok yapay zekâ konuşması okumuş birisi olarak daha önce hayallerden bahseden bir tane bile görmedim. Kendi kendime neden farklı olduklarını sorarken sanırım bir cevap buldum. Üniversitede makine psikolojisi okurken şiddetli bir tartışma yaşamıştım. Ben duyguların duyularla beslense de sadece onlardan oluşmadığını savunuyordum. Karşımdaki çocuk ise duyguların basit bir evrimsel matematik olduğunu söylüyordu. 
Şöyle demişti “İki insanı bir odaya uzun süre hapset, çıktıklarında ya en iyi arkadaş ya da âşık olacaklar.” 
O an bunu reddetmiştim ama kaderin garip bir oyunu 


mu bilmem, eşimle altı saatlik tren rötarı sırasında tanıştık. Kar fırtınası yüzünden dışarı çıkılamıyordu ve yapabileceğimiz tek şey konuşmaktı. Aynı vagona denk düştük ve on sekiz saatlik bir tren yolculuğunda yine bol bol konuştuk. Gittiğimiz yerde aynı otelde kaldık. Şu an mutlu bir evliliğim ve dört yaşında bir kızım var. 


Normalde İletişim kana... Basitçe anlatayım, iki yapay zekâ konuşacaksa onları bir çemberin içine koyardık ve her şey tıkırında giderdi. Başka binlerce kişiyle konuşma şansları vardı ama o an sadece karşısındaki olurdu. Bu sefermüşterinin isteği yüzünden bir koridor yaptık. İkisinin de konuşacak başka kimsesi olmazdı. Müşteri telkin yoluyla konuşacaktı ama bu iletişim sayılmaz, konuşmak değil sanki ilham almak gibi. Birbiriyle konuşmak resmen onların kaderiydi ve ikisi de bunu çok iyi biliyordu. Kafam allak bullak olmuştu ve büyük stres altındaydım. “Sil gitsin.” dedim kendime. Sorgulamadan bastım tuşa ve daha ne olabilir derken bir mucize oldu. Turuncu silinirken diğeri kendi verisi ile onu besliyordu. Bunun yüzünden diğerinin verilerinin de bir kısmı siliniyordu ama turuncunun tüm verileri silinemiyordu. Bu, bu düpedüz fedakârlık! 


Silmeyi iptal edip düşünmeye başladım, ne olacak? Tüm bu tantanayı yerel üç diske kaydedip iris şifreleme ile kilitledim. Bu farklıydı, gerçekten farklıydı ve başka birinin dokunmasına izin veremezdim. 
Sabah erken gelip durumu direkt patrona açıklamayı planlamıştım, öyle de yaptım. Her ne olduysa, kilidi açtığımda koca diskin içinde sadece biri mavi biri turuncu iki gülücük vardı. O akşam internete yüksek miktarda yükleme olmuş, onları oluşturduğumuz algoritmayı güvenlik duvarında da kullandığımızdan çok zorlandıklarını sanmam. Kaç kez söylemem gerek bilmiyorum, onları ben yüklemedim. İşimi kaybetsem de itiraf edeyim hem özgür hem âşık olmalarından mutluyum. Zararsızlar, onların peşine düşmediğiniz sürece.” 
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Gommander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur PLA 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


STARCRA 


Bölüm - 2 


FT 


J) eğerli bilimkurgu severler geçen sayımızda popüler bilimkurgu, gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunlarından birisi olan StarCrafiı ve eklenti paketlerini tanıtmıştık. İlk seride 26. yüzyılda Samanyolu Galaksisi'nin uzak bir bölgesinde Terran, Zerg ve Protoss ırkları arasındaki mücadeleleri anlatılmaktaydı. Starcrafi 2 serisinde ise StarCrafi: Brood War oyunundan sonrakı olaylar anlatılıyor. 
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StarCraft Il: Wings of Liberty 
(Özgürlük Kanatları) (2010) 


WINGS UF 


GKINERiIY 


VI 


Birleşik Dünya Direktörlüğü ve Overmind yok edilmiştir. Terran dünyası Tarsonis tıpkı Protos'un evi Aliur gibi, harabeye dönmüştür. Eskiden Sarah Kerrigan olarak bilinen Bıçaklar Kraliçesi ise hala oradadır ve Arcturus Mengsk yönetiminin Konfederasyon'dan daha tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. StarCraft: Brood War'in olaylarından dört yıl sonra, Jim Raynor Mengsk'ün Dominion'la olan mücadelesinde Mar Sara'daki isyancılara yardım ederken, üzüntülerini içkiyle bastırmaya çalışmaktadır. Ancak bir gün Dominion tarafından ömür boyu hapse atılan Tychus Findley bir anlaşma teklifinde bulunduğunda işler değişir. Bu sırada Koprulu Sektörü'nde hâkim güç olan Zerg'ler Terran sistemlerini işgal etmek için Backwater İstasyonunu terk ederler. Bunun üzerine Raynor bir kez 


daha hayatta kalmak ve sevgilisi Kerrigan'ı aramak için amiral gemisini olan Battlecruiser Hyperion'la 


savaşa gider. 


Oyun, StarCraft Il üçlemesinin ilk bölümüdür. Oyunun tek oyunculu senaryosundaki 29 görevin çoğu Terran tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, Protoss Zeratul'un kendisinin ve Protoss arkadaşlarının da kontrol edildiği birkaç görev var. Görevlerin çoğu, farklı ve değişen hedeflere sahiptir. Senaryo ilerledikçe, 


oyuncu otomatik olarak yeni birimlere erişebilir. 


StarCraft Il: Wings of Liberty ayrıca tek oyunculu deneyimlerden çok farklı birçok oyunculu oyun seçeneği de sunmaktadır. Oyuncu, üç ırktan herhangi biri 


senaryoda bulunanlardan farklıdır. Ayrıca çok oyunculu 


olarak oynayabilir, ancak mevcut birimler, oyun oynanabilmesi için oyuncunun becerilerinin değerlendirildiği beş ayrı ligde (Bronz, Gümüş, Altın, Platin ve Pırlanta) birkaç uygulama oyunu oynamak zorundadır. Burada 6l haritada sekiz oyuncuya karşı mücadele edebilir. Haritalar, oyun çeşidine göre (takım maçı v.b.) çeşitli kategorilere ayrılmıştır (mobygames). 


StarCraft Il: Heart of the 
Swarm (Swarm'”ın Kalbi) 
(2013) 


Oyun Özgürlük Kanatları'nın sona erdiği yerden 


başlıyor. Jim Raynor imkânsızı başarmıştır. Mengsk'in 


www.yerlihilimkuryu.com 59 


— a — 
NARÇLRAF) 


HEART GE vg Swarm” 


vi 
DİLER 


oğlu olan genç bir prens ve bir avuç Dominion kuvvetinin yardımıyla, Sarah Kerrigan'ı Zerg etkisinin pençelerinden kurtarmış ve 


insanlığını yeniden 


kazanmasına yardım etmiştir. 


Artık Kerrigan'ın Swarm'ı yönettiği dönemden göre insani yanı daha fazla ortaya çıkmıştır. Ancak diğer 


güçlerinden sıyrılmasına rağmen Zerg'i kontrol etme 


yeteneğini hala korumaktadır. Kerrigan, İmparator Mengsk'e karşı kinini ve diğer her şeyi Jim'le birlikte geride bırakmayı bile düşünebilirdi. Fakat İmparator 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Mengsk'in emri altındaki Dominion kuvvetleri o sırada bulunduğu tesise saldırdığında, Kerrigan ve Jim ayrı düşerler. Kerrigan Jim'in yakalandığını ve idam edildiğine inanmaya başlar. Artık barışçıl bir kaçış gibi görünen şey intikam için dehşetli bir isteğe dönüşür. 


Kerrigan, Zerg içindeki konumunu geri kazanmaya ve bir kez daha Swarm'ın başına geçmeye kara verir. 
Bunu başarması bir zamanlar Swarm üzerinde olan 


muazzam nüfuzu tekrar kazanmak zorundadır. 


İntikam hissi tarafından yönetilen Kerrigan, bir kez daha The Blades of Oucen (Kılıçların Kraliçesi) olmak ve İmparator Mengsk'i ve diğer herkesi yok etmeye hazırlanıyor. Özgürlük Kanatları'nın aksine Swarm'ın Kalbi görevlerde çok daha fazla kahraman karakterleri barındırıyor, bu yüzden Kerrigan, Swarm ve muhalif güçler arasındaki en iddialı çatışmaları görüyoruz (mobygames). 


StarCraft II: Legacy of the 
Void (Boşluğun Mirası) (2015) 


Swarm'ın Kalbi olaylarından bir süre sonra, Zeratul, 


Xel'Naga kehanetinin son parçasını çözümünü aramaktadır. Kalan son bilgi parçasını bulmak için Zeratul, Amon'un diriliş yerini bulmak zorundadır. 
Burayı ortaya çıkarmak için Zeratul, Artanis'in komutanlarından biri olan Praetor Talis ile temas 


kurmak üzere bir Terran tesisine gider. 


m 


< 


SJARÜRAFT 


Lecac yi aj gi e VOID 


74 


Talis, Terranlar tarafından yakalanan ve üzerlerinde deneyler yapılan Protos'ların Zeratul?'dan yardımını talep ettiğini söyler. Zeratul, Terran kontrolündeki istasyona yaklaşınca, tesisi yok etmek isteyen Kerrigan ve onun Swarm”ı ile karşılaşır. Zeratul, tesisi yok etmek isteyen Kerrigan?'dan önce yakalanan Protosları serbest bırakmak ve Amon'un dirilişinin yerini öğrenmek zorundandır. 

Görevi başardıktan sonra Zeratul ve Talis bir Xel'Naga Tapınağı'nın bulunduğu Atrias gezegenine doğru yola çıkarlar. Ancak Zeratultapınağa girmeden önce, Amon'a fanatik olarak sadık olan Tal'Darim kuvvetlerini geçmesi gerekmektedir. Bu Protosslar talimatları almak için Amon ile iletişim kuran Highlord Ma”lash tarafından yönetilmektedirler. Zeratul, Tal'Darim'i yenmeyi başarır ve tapınağa girer İçerde kalan TalDarim güçlerle savaşması ve “Boşluk Hızlandırıcı” olarak bilinen bir yapıyı yok etmesi gerekmektedir. 


Bu yapı Tal'Darim'in Amon ile iletişim kurmalarını 


sağlamakta ve enerjilerini güçlendirmektedir. “Boşluk hızlandırıcı” yok edildikten sonra, Tassadar ruhsal formda Zeratul'a görünür ve anahtar taşını bulması için gerekli talimatları verir. Hemen ardından Amon tapınağı çökerterek Zeratul'u öldürmeye çalışır. Talis, Zeratul'a Amon'un pençesinden kurtulması için yeterli zamanı verebilmesi için kendisini ve kuvvetlerini feda eder. Kehanetin son parçası da yerine getirildiğinde Zeratul, Artanis'i bulguları hakkında uyarmak için yola çıkar (wikizero). 


Boşluğun Mirası, askeri bilim kurgu temalı gerçek zamanlı strateji oyunu olan StarCraft II üçlemesinin son kısmıdır. Oyuncular üç ırk arasından seçim yapabilirler: Protoslar, Terran ve Zerg. Oyun, rakibin kuvvetlerini yenmek için yapıları ve eğitim ünitelerini içerir. Oyunda ekonomik ve üretim kaynaklarının dikkatli bir şekilde planlanmasını ve dengelenmesini gerekmektedir. Bu genişleme paketi, ek birimler ve Swarm'ın Kalbinden alınan çok oyunculu modda yapılan bir takım değişiklikler ve Protoss ırkına odaklanan ve Starcraft Il üçlemesini tamamlayan bir senaryo içermektedir. Senaryoda, kahraman olarak Artanis öne çıkmaktadır (mobygames). 


Böylelikle bir yazımızın daha sonuna geldik. StarCraft Il: Wings of Liberty oyunu Blizzard firması tarafından serbest bırakılmış durumda, ücretsiz olarak indirip 


oynayabilirsiniz. Bilimkurgu hayatınızdan eksik 


olmasın, tekrar görüşmek üzere. 


Kaynakça mobygames.com starcraft.wikia.com wikizero.com 
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Türk Edebiyatında İlk Kez 


Türk 
Bılımkurgu Öyküleri 


Refik Halid Karay Ayşegül Engin M. Omer Nayır Çoşkun Hepyonar Cüneyt Uçman Cüneyt Gültekin Ozlem Alpın Eren Sezen Aşkın Güngör İmren Mutlu Gurur Ası Bülent Kayran 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Roman - Bölüm 2 / Baş Döndüren Korku 


Aysun ERDOĞAN 


Kapının İncisi 


ÜRKİYE Oo CUMHURİYETİ, Oo BİRLEŞMİŞ 

MİLLETLER UZAY FEDERASYONU, her zamankinden farklı bir gün yaşıyordu. Kendi bünyesinde eğitim veren Uzay Araştırmaları Ve Geliştirme Lisesinin sınav sonuçları açıklanmıştı. Dört katlı olan ve yirmi sınıfı bulunan lise, Marmara Denizinin doğu sahillerinin hemen kıyısında bulunuyordu. Bu bölge, yaklaşık yüz elli yıl önce ılıman iklim kuşağında bulunmaktaydı. Günümüzde ise neredeyse çöl iklimine yakın bir kuşakta yer alıyor. Yıl içerisinde çok az yağış alan bu bölge, yazın termometrenin ibresini epeyce zorlayacak kadar yükselirken, kışın ise daha ılıman bir havaya sahiptir. 


Deniz suyundan, temiz su elde etmeyi yüzyıllar önce öğrenmiş olan insanlık, bu teknolojiyi daha da ileri bir seviyeye ulaştırarak, günümüzde her türlü su birikintisinden temiz su elde etmeyi başarmıştı. Bu sayede insanlar, günlük kullanmaları gereken sularını rahatlıkla temin edebiliyor. 


Çok uluslu bir yapısı olan Uzay Araştırmaları 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ve Geliştirme Lisesi, Dünyanın her tarafında açmış olduğu okullarda eğitim vermekteydi. Bu okullar, Dünya dışında kurulan ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan irili ufaklı kolonilere eğitimli insan desteği oluşturuyordu. 


Yıllar içerisinde, ciddi sapmalar oluşmuş ve bu da Dünya iklimine olumsuz etkiler yapmıştı. Kıtaların yer kabuğunda sürüklenmeleri beklenenden daha hızlı oluşmuş, Dünya'nın dengesi daha çabuk bozulmuştu. 
Geleceklerinden endişe duyan insanlık, kendilerine yaşanabilir başka dünyalar arayışına girişmiş fakat güneş sisteminin dışına çıkmaya hazır olmadıkları için de daha çok, gezegenlerin uydularına yerleşmeyi uygun bulmuşlardı. Hem bu sayede, Dünya'dan da gerekli olan yardımı daha rahat alabilmekteydiler. Daha uzun mesafedeki güneş sistemlerinin gezegenlerine ve uydularına koloni kurmak şu an için çok riskliydi. 
Mesafenin uzunluğu ve ihtiyaç anında oraya zamanında varamamanın vermiş olduğu endişe, şimdilik insanlığa, 


Dünya'nın manyetik alanında 


bu uzun mesafeli yerleşim bölgelerine göçü imkansız kılıyordu. En azından şimdilik bu böyleydi. 


Güneş sistemimizdeki o gezegenlerde o ve uydularındaki koloniler altmış beş yıl önce kurulmaya başlanmıştı. Bu koloniler, yaşam için uygun olmayan ortamlarda kurulduğu için, Dünyadan çok miktarda malzeme oralara taşınıyordu. Bu da Dünya kaynaklarının hızla tükenmesi sebep oluyordu. 


Uzay Araştırmaları ve Geliştirme Lisesi'nin bahçesinde, binbir emek ile yetiştirilmiş olan büyük meşe ağaçları altında dolaşan insanların çoğu, çocuklarının geleceklerinin belirlendiği bu büyük günde evlatlarının yanında olmak istemişlerdi. Meşe ağaçlarının yarattığı serin hava, sıcak yaz gününde biraz olsun insanlara nefes aldırıyordu. Okul merdivenlerinin hemen yanında bulunan bayrak direkleri, eğitim gören öğrencilerin milli bayraklarını taşıyorlardı. Büyük binanın her iki tarafında bulunan devasa yükseklikte ki kulelerde ise Türk bayrağı dalgalanmaktaydı. Çünkü bu okul Türk halkının yaşadığı topraklar üzerinde eğitim vermekteydi. Bu okul gibi dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim veren Birleşmiş Milletler Uzay Federasyonuna bağlı olan tüm okullarda, okulun bulunduğu ülkenin resmi bayrağı kendi okullarının kulelerinde dalgalanmaktaydı. Bu yazılı olmayan bir kural gibiydi. Her ulus bu kuralı uyguluyordu. 


Mezun olan öğrenciler, kendi isteklerine ve sınavdan almış oldukları puanlara göre KAPININ İNCİSİ adlı uzay gemisinde eğitimlerini tamamlıyorlardı. Kapının İncisi dünyadışı bir uygarlık tarafından yapılmış bir uzay gemisiydi. Yıllar önce uzayda başıboş bir halde dolanırken bulunmuştu. 
Tüm aramalara rağmen hangi uygarlık tarafından yapıldığı bir türlü keşfedilememişti. Onun varlığı, evrende yalnız olmadığımız anlamına geliyordu. 
Yıllar içerisinde yapılan tüm araştırmalar sonuçsuz kalmıştı. Üstelik de onu tam kapasite çalıştırmayı bir türlü başaramamışlardı. Bu da onun öğrenci yetiştirme gemisi olarak kullanılmasına sebep olmuştu. İhtiyaçlar fazla, uzay gemisi ise azdı. En son görevini Kaptan Emin Doğaner komutasındayken yapmıştı. Onun ve ekibinin başına gelenlerden sonra ise hiç kimse bu gemiye kaptanlık etmek istememişti. Şimdi ise Satüm'ün uydularından olan Titandaki koloniye öğrenci taşıyordu. 


Sınav sonuçları, Uzay Araştırmaları ve Geliştirme Lisesinin büyük salonunun duvarındaki panoya asılmıştı. Tüm öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için panonun önüne toplanmışlardı. Herkes merak içerisindeydi. Sınav sonuçları, bu öğrencilerin hangi bölümde eğitim alacaklarını belirliyordu. 
En yüksek notu alan öğrenciler, gerçek bir uzay gemisinde eğitim alacaklardı. Ve bu eğitim sırasında başarılı olan öğrenciler, bir sonraki adım olarak, görev yapan bir uzay gemisine atanacak ve stajlarını orada tamamlayacaklardı. Bu ileride uzay gemisinde görev yapmak isteyen öğrenciler için bulunmaz bir fırsattı. 


Öğrencilerin gözlerindeki heyecan, uzaktan bakan biri tarafından dahi fark edilebiliyordu. Lisede görev yapan öğretmenler, öğrencilerin büyük bir merakla panodan kendi isimlerine ve karşılarına yazılmış olan sınav sonuçlarına bakmalarını büyük bir keyifle izliyorlardı. Bu çocuklar ileride BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UZAY FEDERASYONU bünyesinde faaliyet gösteren uzay araştırmalarına ve onun yan kolları olan koloniler birliğine hizmet edeceklerdi. 


Oktay DOĞANER, sınav sonuçlarına bakmış ve aldığı puandan hiç de hoşnut değildi. Yanına kadar gelen en yakın arkadaşı Ahmet'i fark etmemişti bile. 
Ahmet gür sesiyle arkadaşına heyecanla sordu: 


“Senin sınav sonuçların nasıl Oktay?” 


Oktay'ın canı çok sıkılmıştı. Gözünü, bakmış olduğu panodan ayırmadan arkadaşına cevap verdi. 


“Eh işte, fena değil...” diyerek, bulunduğu bölgeden hızla uzaklaşmaya başladı. Oradan uzaklaşmak hiçte kolay olmuyordu. Okulun son sınıf öğrencileri tarafından sarılmış olan ilan panosunun yanından zor da olsa çıkmayı başarmıştı. 


En yakın arkadaşı olan Ahmet'e yalan söylemek hiç hoşuna gitmiyordu. Fakat Ahmet ısrarlı bir şekilde sınav sonuçlarını merak ediyordu. 


“Sınavdan kaç aldığını söylemeyecek misin? 
Ben 72 puan almışım. Bu puanla “acemi mürettebat” kimliğiyle, Kapının İncisinde eğitim almaya hak kazanabilirim.” 


“Senin adına sevindim. Zaten her zaman uzaya gitmek isterdin.” 


wwuu.yerlibilimkurgu.com 65 


Ahmet, çevik bir hareketle, panonun önünde bulunan kalabalık öğrenci topluluğunu iri vücuduyla iteleyerek yarmayı başardı ve sınav sonuçlarını gösteren panoda Oktay'ın ismini buldu. İri ve kahverengi olan gözlerini iyice açarak panoda gördüklerini anlamaya çalışıyordu. Oktay'ın ismi en üst sıralarda bulunuyordu. 
Sağ işaret parmağıyla Oktay'ın ismine dokundu. 
Heyecanından yerinde duramıyordu. Sevinçle bağırdı. 


“Sen!.. Sen dördüncü sıradasın...” 


Panonun sıralaması, sınavdan alınan puanlara göre derecelendirilmişti. İlk yediye giren öğrenciler uzay gemisinin kaptan köşkünde görev alacaklardı. 
Oktay ise dördüncü sırada bulunuyordu. Şaşkın bir vaziyette Oktay'ın yanına geldi. Büyük bir coşku ve heyecanla Oktay”ı kucakladığı gibi havaya kaldırmıştı. 
Oktay'ın iki katı olan iri cüssesiyle bunu yaparken hiç zorlanmamıştı. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da sevinç çığlıkları atıyordu. 


“Oğlum dördüncü sıradasın, puanın da 97.” 


Oktay, arkadaşının yaşadığı sevince bir türlü ortak olamıyordu. Ahmet, biraz sakinleşip kendisini yere indirince Oktay, arkadaşının heyecanının geçmesini beklemeye başladı. 


Ahmet, yaşadığı büyük coşkudan dolayı, gelecekle ilgili hayaller kurmaya başlamıştı bile. 


“Konak-I'?e bir varalım, gör bak ailem benimle nasıl gurur duyacak. Onları her gün çalıştığım yerden arayacağım. İkimizin yine eskisi gibi eğitim aldığımızı duyunca onlar da çok sevinecekler.” 


Oktay bu durumdan artık rahatsız olmaya başlamıştı. Soğuk bir ifadeyle, arkadaşına kendi düşüncelerini söyledi. 


“Ben o gemiye binmeyeceğim Ahmet.” 


Ahmet, Oktay'ın söylediklerini ilk duyduğunda anlamakta zorluk çekmişti. Şaşkın gözlerle arkadaşına doğru baktı. 


Oktay, bu durumdan hiç de hoşnut değildi. 


“Bana öyle bakma Ahmet. Kararım kesin... 
Ben o gemiye binmeyeceğim. Burada, Dünya'da kalacağım. Yer hizmetlerinde de iyi bölümler var. 
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Onlardan birine girmeyi düşünüyorum.” 


Ahmet ne diyeceğini bilemiyordu. En yakın arkadaşı tüm hayatını etkileyebilecek bir karar almak üzereydi. 


“Sen bu kararının ne demek olduğunu biliyor musun?” 


“Evet. Her şeyin farkındayım.” 


“Dördüncü sıradasın, kaptan olabilirsin, kendine ait bir gemin olabilir ve sen bunları elinin tersiyle itiyorsun, öyle mi?” 


Oktay hiçbir şey söylemeden Ahmet'e baktı. 
Ne kadar kararlı olduğu bakışlarından belliydi. 
Oktay'ın fikrini değiştiremeyeceğini anlayan Ahmet, Oktay'a yarı kızgın bir ifadeyle sordu: 


“Neden? Sana sadece neden diye soruyorum?” 


Oktay, Ahmet'e baktı. 
istemiyordu. 


Gerçeği söylemek 


“Senden sadece beni anlamanı ve 


sormamanı istiyorum.” 


SOru 


Ahmet, Oktay'ın cevabına biraz bozulmuştu. 
Ama ses etmedi. Arkadaşının kararına saygı göstermek zorundaydı. Onu yıllardır tanıyordu. Bir şeye karar verdi mi, onu asla hiç kimse yolundan çeviremezdi. 
Ama bir şeyler söylemeden de duramamıştı. 


“Tamam ben susuyorum, ama bilmiş ol ki öğretmenlerimiz bu durumdan hiç hoşnut olmayacaklar, haberin olsun.” 


Ahmet'in sözlerine Oktay şaşırmıştı. 


“Bugüne kadar hiç bir öğrencinin kararına karşı çıkmadılar, benim kararıma niçin karşı çıksınlar ki!” 


“Sen puan tablosuna iyi bakmadın galiba. 
Senden sonra ki kişi 96 puan almış. Ondan sonra da puanlar birden bire düşüyor. En yükseği 75 den başlıyor. 
Sen öğretmenlerin yerinde olsan 97 puan almış biri varken 75 puanlık bir öğrenciyi kaptan köşküne alır mısın?” 


Ahmet doğru söylemişti. Hiç kimse 97 puan almış bir öğrenci varken kaptan köşküne 75 puan almış bir öğrenciyi sokmazdı. Bu büyük bir sorun yaratabilirdi. 


Oktay, Ahmet'e söyleyecek söz bulamamıştı. 
Sadece kaşlarını çatıp elini yumruk şeklinde sıkmakla yetinmişti. Daha fazla konuşmak istemiyordu. Okulun büyük salonunun merdivenlerinden yukarıya doğru çıktı. En üst katta çocukların kaldığı yatakhaneler vardı. Hiçbir yere sapmadan doğruca, Ahmet ile birlikte kaldığı odasına gitti. Odanın kapısını hırsla açmış ve kendisi içeriye girince de şiddetle kapıyı çarpmıştı. 


Hiç hareket etmeden kapının önünde öylece durdu. Olanları kafasında tahlil etmeye çalışıyordu. 
İçinden bir ses durmadan kendisiyle konuşuyor ve “Neden bildiğin tüm soruları cevapladın ki?” diye sorular soruyordu. 


Ahmet doğru söylüyordu. Öğretmenleri, uzaya çıkmak istememesinin nedenini mutlaka öğrenmek isteyeceklerdi. Sebebini öğrenmeden de bu işin peşini bırakmayacaklardı. 


Şapkasını başından çıkardı ve yatağının başucunda bulunan komodinin üzerine koydu. Derin bir “of...” çekerek yatağına oturdu. Boğazına kadar düğmeli olan üniformasının düğmelerini açıp, ceketini çıkardı. Hırsla yere attı. Koyu lacivert renginde olan üniforması, yere tuhaf bir şekilde düşmüş ve öylece Oktay'ın kendisini yerden almasını bekliyordu. 
Kendini bildiğinden beri Oktay asla dağınık bir çocuk olmamıştı. Hatta etrafta dağınık şekilde duran fazlalık eşyalar onu çıldırtırdı. Oturduğu yerden kalkmış ve yere fırlattığı üniformasının ceketini yerden almıştı. 
Onu özenle düzeltip ait olduğu yere, dolabında ki askılığına astı. 


Odada, kendi yatağından başka, hem yakın arkadaşı hem de oda arkadaşı olan Ahmet'in yatağı vardı. Her ikisinin de yataklarının başucunda, özel eşyalarını koydukları çekmeceli dolapları bulunuyordu. Odada, sadece ortak olarak kullandıkları bir tane gardropları vardı. Camın önüne de iki tane çalışma masası yerleştirilmişti. Daha önce sınava hazırlandıkları için üzerleri kitap yığınlarıyla doluydu. 
Henüz onları toplamaya vakit bulamamıştı. Sadece Ahmet'in masasında, Oktay'ın masasından farklı 


olarak elektronik aletler de mevcuttu. Ahmet bu türlü şeylerle oynamayı çok severdi. Aile yadigarı dediği, eskiden kullanılan cep telefonunu tamir etmeye uğraşıyordu. Bu telefonu geçen yıl sene sonu tatilindeyken, evlerinin çatı katında bulmuştu. 
Söylediğine göre, dedesinin dedesine aitmiş. Bir yıldır onu çalıştırmaya uğraşıyordu. Hatta neredeyse bunu da başarmak üzereydi. 


Bakışlarını, Ahmet'in dağınık olan çalışma masasından çekip camdan dışarıya doğru bakmaya başladı. Gittikçe sinirlenmeye başlamıştı. Kendine hakim olabilmesi için sakinleşmesi gerekiyordu. 
“Abdest almalıyım.” diye kendi kendine söylendi. Bu şekilde rahatlayabileceğini çok iyi biliyordu. Sık sık olmasa da arada bir sinir krizleri geçiriyordu. Bunlar hafif ataklardı. Okulun psikiyatri doktoru olan Tülay Işık, onunla yakından ilgileniyor ve gerektiğinde de ilaç yardımı veriyordu. Ama şu anda ilaca ihtiyacı yoktu. Sadece soğuk bir suyla alacağı abdestin yeterli geleceğinin farkındaydı. 


Yavaşça yerinden kalkıp, banyoya doğru ilerlemeye başladı. Bir yandan da Kol düğmelerini açıyordu. Lavabonun önüne gelince, soğuk suyu açmış ve başını olduğu gibi, musluktan akan buz gibi soğuk suyun altına sokmuştu. Biraz kendine gelince ise abdest almaya başlamıştı. 


O gece çok değişik rüyalar gördü. Rüyasında, içi kapkara olan bir girdap onu yutmaya çalışıyordu. Sanki bu girdap canlıydı. Oktay nereye kaçarsa kaçsın, onu takip ediyordu. Tüm uğraşlarına rağmen girdap Oktay'ı içine doğru çekmeyi başarmıştı. Oktay girdabın içine çekilince her tarafını müthiş bir karanlık kaplamıştı. Bu karanlığa eşlik eden sıkıntı hali dayanılmaz boyuttaydı. 
Bu durumdan kendini kurtarmaya uğraşıyordu. Ama başarılı olamıyordu. Tam boğulacak gibi olmuşken, kendini birden yatağının içerisinde buldu. Nefes nefeseydi. Atleti terden sırılsıklamdı. “Çok şükür, rüyaymış.” diye kendi kendine söylendi. Yanındaki yatakta yatan arkadaşı Ahmet, derin bir uykudaydı. 
Onu rahatsız etmeden yatağından sessizce kalkıp, lavaboya doğru gitti. Yüzünü, saçlarını ıslattı. İyice uyanmak istiyordu. Aynada kendine baktı. Kısacık kesilmiş koyu kahverengi saçlarının uçlarından sular damlıyordu. Kaşları, babasınınki kadar uzundu. Onu, altı yaşından beri görmüyordu. Babasını ne kadar çok 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özlemiş olduğunu hatırladı. “Keşke şimdi yanımda olsaydı.” diye içinden geçirdi. Her halde onunla gurur duyardı. 


Dikkatle koyu kahverengi olan gözlerine baktı. 
Bütün gece uyumuştu, ama sanki hiç uyumamış gibi yorgun bakıyorlardı. 


İnce dudakları, onun ne kadar asabi olabileceğini işaret eden bir ayrıntıydı sadece. 
“Tıpkı anneminkiler gibi.” diye düşündü. Annesi de hiddetlendiği zaman kimse onun yanına gidemezdi. Ta ki öfkesi geçip te sakinleşene kadar. 


Teni ise bembeyazdı. Bir defterin yaprakları kadar beyaz. Ailesinde ki herkes esmer bir tene sahipti. 
Sadece o bu kadar beyazdı. Bazen annesi onun bu beyaz teni dolayısıyla ona takılırdı. “Sen doğduğunda seni ağartıcının içine düşürmüşüz.” diye ona takılırdı. 


Bunları düşününce ister istemez dudaklarında hafif bir gülümseme oluşmuştu. 


Tekrar odaya girdiğinde, ıslak olan atletini, çekmecesinden aldığı kurusuyla değiştirmişti. Yatağına doğru gitti. Yastığının ve çarşafının da terden ıslanmış olduğunu gördü. “Bu kadarda terlenilmez ki!” diye söylendi. Yatağının yanında duran çekmeceli dolaptan, temiz çarşaf ve yastık kılıfı alıp onları ıslak olanlarıyla değiştirmişti. İşi bitince cam kenarına doğru gitti. Camı açıp, açık olan gökyüzüne baktı. Gecenin karanlığında yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Uzun uzun yıldızlara baktı. 
“Babamı benden aldınız, ama beni alamayacaksınız.” 
diye sessizce söylendi. 


Güneş doğmak üzereydi. Yerinden kalkıp, kendi çalışma masasına doğru gitti. Masanın üzerinde seçmiş olduğu yer hizmetini gösteren evrak vardı. 
Evrakın üzerinde yazılı olan bölümü okudu. “KULE İRTİBATI”. Bu, yer hizmetlerinde önemli bir bölümdü. 
Tüm hava araçlarının iniş ve kalkış rotalarını tayin ediyorlardı. Yanlış bir direktif, korkunç bir trajediye dönüşebilirdi. Birden arkadaşının dün ona söylemiş olduğu şey geldi aklına. Sınavdan 97 puan almıştı. 
“Keşke bildiklerimin hepsini cevaplamasaydım.” diye yeniden aklından geçirdi. 


Asker üniformasını andıran okul formasını üzerine giydi. Formanın sol yakasının altında “Birleşmiş 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Milletler Uzay Federasyonunun logosu vardı. Birliğin baş harfleriyle birlikte, Dünya gezegeninin resmi aynı dairenin içinde bulunuyordu. Aynada kendine baktı. 
Lacivert renk ona gerçekten çok yakışıyordu. Son iş olarak da şapkasını başına geçirmiş ve seçmiş olduğu bölümü belirten kağıdı cebine koymuştu. 


Artık hazırdı. Kapıdan çıkmadan önce arkadaşı Ahmet'i uyandırmayı da ihmal etmemişti. Cüssesi büyük yaşı küçük olan oda arkadaşı, onu karşısında hazır vaziyette görünce önce bir şaşırmıştı. Oktay ise onun ağzını açıp da bir söz söylemesine fırsat vermeden; 


“Günaydın. Ben aşağıya kahvaltı etmeye iniyorum. Sen de hemen giyinip arkamdan gel.” dedi. 


Bu kesin emir karşısında Ahmet önce şaşırmış sonra da kahkahayı basmıştı. Eliyle asker selamı çakıp; 


“Tamam komutanım. Hemen hazırlanıp arkanızdan yemek salonuna doğru gelirim.” dedi. 


Ahmet'in yapmış olduğu espri, iki arkadaşın da gülümsemesine sebebiyet vermişti. 


Oktay odadan çıkarken hala gülümsüyordu. 


Devam edecek... 


İTHAKİ SEÇKİ 


JULES VERNE ÖYKÜ ÖDÜLLERİ 


FANTASTİK KURGU -BİLİMKURGU 
Işıl Beril Tetik (o Ayşegül Nergis Demokan Atasoy Murat Güney 
Yiğit Değer Bengi Umit Yaşar Ozkan 
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Kısa Öykü 


Ekin Can SEYHAN © 


Canon in d minor 


aşadığı dünyayı çok özlüyordu. Bulunduğu bu gezegende (onun geldiği yere ait parçalar bulmak çok zordu. Bedensel olarak kendini bu dünyada yaşayan baskın bireyler olan insanın fiziksel formunda tutuyordu. İnsan formunda kalmak bile onun için oldukça zordu. Anlayamadığı güçlü, işlevli ama çok ilkel olan kas sistemi olan bir türdü. İki adet ana hareketlerden sayılan tutma, kavrama ve birçok işi yapma için kullanılan hareketleri sağlayan kol ve elden oluşan beden parçaları vardı. Diğer yandan fiziksel olarak bir yerden bir yere ulaşımı sağlayan gene iki adet olan bacak ve ayak denilen parçalara sahip bir bedendi. 


Bu sisteme alışabilmek için oldukça uzun antrenmanlar yapmıştı. Özellikle bacak, ayak denilen sistem onun yaşadığı forma oldukça aykırıydı. Onlar yer değişiminde bu kadar ilkel işlemlerden uzaklaşalı çok olmuştu. Yürümek denilen eylemi başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için çok fazla antrenman yapması gerekmişti. 


Tatil için planladığı yolculuk sırasında istediği 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yere giderken zorunlu iniş yapıp mahsur kaldığı bu gezegen daha gelişiminin çok başlarındaydı. İnsanlar kendi bedenlerini geliştirmek yerine, onlar aracılığıyla kullandıkları 


Bedenlerini son zamana kadar kullanıp artık onu 


araçları (o geliştirmekten (o yanaydılar. 
kullanamaz hale gelince ise tekerleği oturaklarıyla birleştirip, tekerlekli sandalye yapmak ancak akıllarına geliyordu. Kaslarını kullanıp yıprattıktan sonra , onları 


yeniden onarmayı deniyorlardı. 


Teknolojilerini ve gelişimlerini henüz kendi bedenleri ile bütünleştirmeyi akıl edememiş oldukça ilkel zekalardı. 


Hepsinden garip olan ve alışamadığı bir durum ise iletişim yöntemleriydi. Çok uzun bir süre sözcük, yazı gibi kavramları anlayamamıştı. Kendi gezegeninde 


temel iletişim yolu olan dili çözememişlerdi. 


Çözemedikleriyle kalmamış, Notaları hiç tanımıyor onu bir zevk aracı sanıyorlardı. Bu iletişim yönetimini keyif amaçlı üretilen bir ürün görüyorlar, 


sanat dalı olarak kullanılıyorlardı. Aralarında müzik 


işinde çok iyi olan kişiler bile tam olarak bir iletişim farkında ilkel dürtüleriyle çıkarıyorlardı. Bunun gerçek bir evrensel 


arayışında (olduklarını olmadan iletişim yolu olduğunu keşfedememelerinin şaşkınlığı 


yaşıyordu. 


Yaşamak zorunda olduğu bu gezegende geçirdiği zaman içinde kendi zekasının da gerilediğini hissediyordu. Kendini gerçeklere yakın bir durumda hissedebildiği tek zaman geceleri gittiği ve yaşadığı gezegende üstün ırkın çoğunluğun anlayamadığı müzik denilen iletişimin paylaşıldığı disko vb. mekanlardı. 


Bu mekanlar gezegendeki insanların birbiri ile iletişim seviyesini arttırmak için bazen kimyasal birtakım (o desteklere kimyasal destekler ilkel beyinler tarafından uyuşturucu 


ihtiyaç oduyduruyordu. Bu 


adı altında kötü bir anlam yükleniyor, olabildiğince yasaklanmaya çalışıyordu. 


Buvilkeldünyada sıkışmış, oldukça sıkılıyordu. 
Bulunduğu zaman diliminde olabildiğince yobaz olan bu toplum müzik diye sınıflandırdıkları ritimsel iletişimi anlayamıyor olmaları bir yana, o iletişimde kişiyi müziğin içine çeken geliştirici kimyasalları uyuşturucu olarak algılayıp yasaklatmaktaydı. Sayıları çok az da olsa gelişmiş iletişimi keşfetmeye yaklaşan parlak zihinlere (dj vb.) yeteri kadar önem vermek bir yana kısıtlamaktaydı. 


Tüm olumsuzluklara rağmen bir gün birileri onun not olarak aldığı raporları birileri okuyacakmış ve anlayacakmış gibi kayıt alıyordu. Raporunun sonuna gelip bitireceği zamanda tüm bu yaşadıklarını ve geçmişe ait bir çok bilgiyi nasıl anlatacağını bilmiyordu. Konuşma ve yazma gibi ilkel yöntemler ile kısıtlı iletişimlerini tarif etmek rapor verirken oldukça zordu. Raporun en rahatsız edici kısımı bu dünyadan 


birisinin anlayamadığı bir dil olan müzik ile yazıyordu. 


fark 


için gelecekleri zaman yaklaştığında raporun bir 


Yokluğunu edip onu kurtarmak 


kopyasını dünyada bırakmaya karar verdi. Zaman- 


fizik kırılmasını kullanıp geçmiş bir zamana gitti. 
Pachelbel adını aldı. 
bıraktığı notlar, incelemeye başladığı 2000'li yıllarına 


Canon in d minor adıyla 


kadar hiçbir şekilde anlaşılmadan ilkel ırk tarafından dinlenip keyif vermeye devam etmiştir. İnsan ırkının bazıları, raporunu, cennet dedikleri ulaşamayacakları sonsuz huzur parodisinden gelen müzik olduğunu bile değerlendirdi. Bu benzetmede aslında onların ilkelliğinin bir raporu olarak kendilerinden çok daha 


üstün ırklara iletildiğini asla bilmemişlerdi. 


Uzaktan insan ırkını izliyordu. İnsan ırkında nüfuslarının oranına göre oldukça az sayıda da olsa insanlar onun müziğini arada dinliyordu. İleride bir gün için, dinleyenin kişinin o anda hissettiği o keyif duygusu ona bir umut veriyordu. Birisi bir gün o raporu anlayacak ve ırkını raporun detayları ile çok ileri çağlara taşıyacak diye... 
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Esra UYSAL 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


29 Ekim 


ağ 


Olsun! 


Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık 
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16 Ekim, 10:53 - Konular Ekle 


ar Yunus Emre Eroğlu bir fotoğraf paylaştı a“. 0 Illcare Barrelers 
1 Ekim - # Konular Ekle 


Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bilimkurgular kuzu kuzu yatmış heyecanla sizleri bekliyor & 


- YAYIN ÖNÜLLÜ 
ÖYKÜ YARIŞMASI 


© paradigMapolisiye © 


Yunus Emre Eroğlu ği Paradigma Polisiye adına 
Yayın Odüllü Oykü Yarışması Başlattı 


Arda Öngören'in yeni kitabı 
Alfa & Omega ikinci baskısına hazırlanıyor. 


ARDA'COONGÖREN 


Y 4 
A" 
KİTAPLAR « 


vav. yerliblimkurgu.com. 73 


& Ümit Kireççi 
Bilimkurgu sözcüğünü dilimize beri A ap 


Saklayın kedilerinizi geliyor deli && 


kazandıran değerli, gazeteci ve yazar 


ORHAN DURU 


anısına oluşturacağımız 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


2Ol9 


için geri sayım başladı! 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 için zihinlerimizi ve parmaklarımızı çalıştırmaya başlama zamanı! 


Yapmanız gereken, OOO kelimeyi aşmayan öykünüzü yerlibilimkurguyukseliyor ©gmail.com adresine göndermek. 


* Öyküler, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 


© 
BİLİMKURGU 


OYKU 


* (Dilbilgisi yazım kurallarına uygunluk dikkate alınacaktır 


ei İSİ * Öyküler, YBKY Yönetimi tarafından 
5 >018 ön değerlendirmeye alınacak 
ve sonuç katılımcılara bildirilecektir 


2 (SINİ3S MAÇ nSunamnıs Ge) 


Katılım için son tarih 


28.02.2019 
9 Beğen Ç) Yorum Yap &- 
Paradigma Polisiye Wwww.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 


3 Yavuz Tınaz Civcir Affınıza sığınarak, ben bir şey anlamadım ## 


1 


1 Yorum 


Beğe nıtla - 2h 


La © nıtla 
YBEY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 için kolları sıvadık Ümit Kireçci'nin, anlamaya çalıştığımız fotoğrafları sayfamızı renklendirdi :) Ceylan Yılmaztürk bir gönderi paylaştı .—. 
19 Ekim, 18:50 - Konular Ekle 


Aslında bu giyilebilir roketlerin çok da yeni olmadığını öğrendik. 


1965'te Bell Rocket Belt. 


74 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2016 / sayı 19 


Berk Demirdağ ... 
” 13 Ekim, 12:03 - © Konular Ekle 


Sevgili Dostlar. Biz ODTU Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu olarak kar amacı olmayan bir internet dergisi çıkartıyoruz. Bu ay da ilk sayımızı çıkartmanın gururunu yaşıyoruz. Fakat buraya bu post'u atmamın tek amacı derginin ... 
tanıtımını yapmak değil. 

Dergiye bakarsanız topluluk yazarlarımız fantastik edebiyata daha yatkın 


tantı gaylaşt!- 
olduğu için, bilim kurgu kısmının çok eksik olduğunu fark edeceksiniz ki bu mn bir bağlan! pay önü 5 
bir bilim kurgu sever olarak beni çok üzüyor. Bu noktada sizlerle konuşmak Ur östo! , e yer any . 
istedik. Eğer dergimizi sever ve bir noktasında yardımcı olmak isterseniz, ö 26» N ” ” Ve 


öncelikle yorumlarda görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca okunmasını istediğiniz bu alt kültüre ait yazılarınızı, öykülerinizi bizlere göndererek dergimize katkı sağlayabilirsiniz 


Şimdiden teşekkür ederiz 

Dergi Link https:/Www.zaratdergi.com/arsiv/ekim-2018-sayi-1/ İletişim 

zaratdergi(dgmail.com 


Aynı zamanda Facebook üzerinden de mesaj atabilirsiniz. 


Rebirth MM 
GM'ler Neden TarikğBilmelizr N 
Eclipse 
Phase 


SviLLADö 


0g. 


Gelecek yılın Temmuz Bilim Dergisi'ni elinize aldığınız günün akşamı Türk televizyonu “tümüyle e 

başlayacak. TRT'nin önünde bir yıl var, . BİLİM DERGİSİ, 


Biraz nostalji yaptık. 80'lerde gezindik 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Sezai ÖZDEN ( 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilümkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Alfa ve Omega 
2018 


ALFA (OMEGA 


Arda Öngören 


ARDA ONGÖREN 


vi dem «e 


Düş Mühendisi 2124 
2018 


Semih Bulgur 


Proje 2417 
2018 


SİNEM ATAKLI 


Sinem Ataklı 
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Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2016 


Ayşe Acar 


Sinek İkilisi 
2018 
&SİNEK 
IKILISI 
Coşkun Hepyonar lr bile 


# 


“al 


Mars'a Yolculuk 
2018 


Himet avcı 
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Siyahı Hatıralar Denizi 
2018 


Mehmet Açar 


Hatalar 


a Denizi 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 - 2018 


K | l İf 7 © 
0 t tl YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


BİLİMKURGU 
KÜ 
SEĞKİSİ 


pp2 


Yeryüzü Müzesi 
2018 


| YERYÜZU MÜZESİ 
Kolektif | N 


Mİİ 


www.yerlihilimkuryu.com 79 


Kısa Öykü - Bölüm 1 


Burak ERDOĞDU 
Fareler ve Piller 


üyük ve sessiz okyanusun dalgasız suları şehrin Bi kıyılarını aheste aheste döverken güneş henüz doğmaktaydı. Güneşin doğuşu, Siyah Tablet'in görünümünü, olduğundan daha haşmetli kılıyordu. 
Okyanus ortasındaki şehrin semasında kendi halinde duran devasa büyüklükteki Siyah Tablet gün doğumu ilahi bir varlık gibi, büyüleyici görünüyordu. Dev siyah tablet... Kimsenin ne zaman 


ve batımında, 


nereden geldiğini bilmediği, artık merak da etmediği koca şey... İyi ki vardı, her şey onun sayesindeydi. 


Yaşlı yüklenici siyah tablete uzun uzun şükran dolu bakışlarla baktı. Evinin şeffaf duvarlarından gözüken gün doğumu ve tablet manzarası içini yavan bir umutla doldurdu. Güneş artık tamamen doğmuştu, yaşlı yüklenici minik pil adayını okula göndermek zorundaydı artık. 


ılıktı. 
seyreden meteoroloji koşullarına göre ayarladıkları 


Hava gayet Mevsim normallerinde sentetik elbiselerini son kez kontrol eden birçok çocuk yüklenici ebeveyninin yanından ayrılıp okul yoluna düşmeye çalışıyordu. Yüklenici ebeveynlik şehirde pil mertebesinden sonra erişilebilecek en yüksek sosyal 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mertebeydi Damızlık mertebesi, bilgin mertebesi gibi yüksek saygı uyandıran sosyal statüler de yok değildi ancak yüklenicilik bunlar arasında en saygın olanıydı. 
Çünkü yükleniciler geleceğin pillerini yetiştirmekle sorumluydu. 


İhtiyar yüklenici minik yavrusunun başını usulca okşadı. Cebine birtakım gıda takviyeleri yerleştirdi ve kulağına usulca fısıldadı. “Bugün okulun ilk günü cocuğum, kendini mutlaka bir şekilde göster ve okutmanlarının gözüne girmeyi bil. Unutma nasıl başlarsan öyle gider. Pil olabilmek için çok ama çok 


çalışmak zorundasın. Bunu sakın unutma! 


Minik çocuk kel kafasını usulca salladı, bakışlarını sessizce sokağa doğru kaydırdı ve yürümeye başladı. Birbirinin aynı olan manyetik evler, rengarenk duvarları olan steril hayatlar... Bunların hiçbirisini düşünmedi. Okulun yolunu kendisi bulmak zorundaydı. 
Yaşı henüz çok küçük olduğundan, şakak kemiklerinin kalınlığı otomasyon çiplerinin yüklenmesine uygun değildi. Minik çocuk kararlı adımlarını okul yolunda bir bir atmaya başladı. Duraksamadan, etraftaki şeylerle dikkatini dağıtmadan, oyalanmadan... Aklı başında bir 


yetişkin mekanikliğinde birbirine benzeyen adımlarla manyetik zeminde kayarcasına ilerledi. 


Yaşlı adam her şehir insanı gibi yalnız yaşadığı evinden çocuğu belli bir müddet takip etti. Onun yerinde olmak için neler vermezdi ki. Pil olabilme şansı vardı! Ne büyük lütuf. Şimdi o günlere geri dönebilse beyninin açılıp kıvrım sıklığının kontrol edileceği zamana kadar durmaksızın çalışır ve bir yolunu bulup mutlaka Siyah Tablet için pil olurdu. Pil olmak ne büyük şeref ama! 


En son yüklendiği üç çocuktan üçü de pil olmayı başaramamıştı. Böyle giderse Şato'nun Sosyal Statü Birimlerince yüklenici konumundan azledilmesi ihtimali doğuyordu. Yaşlı adamın bütün umutları bu çocuktaydı.Zaruretlerden doğan, renksiz, soluk, ışıksız ve neşesiz bir umuttu bu. 


Bu yaştan sonra başka bir sosyal sınıfa kabul edilmesi imkansızdı. Gidişat gereksizler sınıfıydı. 
Gereksiz olan, yok sayılan ve kimsenin dokunmak dahi istemediği bir insan olmak... Bu çok ağırdı. 
Minik yavrunun gözünde ışık vardı. Umut etmek zorundaydı. 


Şato'nun dayattığı yavan umuduyla 


çocuğu gözetlemeyi bıraktı ve koltuğuna oturdu. 


Yaşlı yüklenicinin şakağındaki pilde mavi renkli bir holografik görüntü peyda oldu. Görüntüye eşlik edentiz bip sesi yaşlı adamın derhal toparlanmasına ve algılarını açmasına sebep oldu. Şato'dan gelen genel çağrıydı bu. Şato'nun kanaat önderi Emeral Şehir sakinlerine hitap edecekti. Retinasının önünde hipnotize edici rengarenk sarmallar belirdi. Yaşlı adam sakinleşti, koltuğuna iyice kuruldu. Emeral sözlerine başladı. “Şehrimizin değerli vatandaşları sizleri birtakım tehlikelere karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siyah Tablet şimdilik Şehrin tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek durumda ancak terörist farelerin eylemlerinin ardı arkası kesilmedikçe daha ne kadar bu şekilde devam edebiliriz bilemiyorum. Yoksa tarih öncesi çağlardaki gibi yaşamak için üretmek ve çalışmak zorunda kalabiliriz. Çalışmamak için daha çok pil yetiştirmek ve farelerin pillerimize karşı giriştikleri eylemleri engellemek zorundayız. Bildiğiniz gibi pil sevkiyatlarını takip ediyor ve genç pil adaylarını 


kaçırıp Farekent dedikleri lağım çukuruna götürüyorlar. 
Orada beyinlerini yıkadıktan sonra kendileri gibi bir fareye dönüştürüp bölücü eylemlerinde kullanmaya başlıyorlar. 


Yaşamak için üretmek zounda kalabiliriz, Siyah Tablet'in sonsuz enerjisinden faydalanamayız, böylece işlevini yitiren organların kolaylıkla yenilenemediği kıt kaynaklı ekonomik sistemlere geri döneriz. Sonrası karmaşa, tekrar ortaya çıkacak savaşlar, yüzyıllardır manyetik kalkanımızla korunarak mutlu yaşadığımız izole Okyanus yaşantısından çıkıp kirlenmiş dış dünyayla tekrar temas etmek zorunda kalabiliriz. 
İyi bir vatandaş olun ve pil olma şansınız varsa pil olun, pil yetiştirin, sağlıklı genlere sahip olanlar bunu mutlaka aktarın. Kısacası yararlı kalın, Gereksiz'e dönüşmeyin.” 


Yaşlı adamın gözünün önünde tekrar sarmal şekiller belirdi, birkaç kez tekrarlanan tiz sesler duyuldu ve şakağındaki çipten yayılan mavi ışık hüzmesi yavaşça soldu. Bütün bunlar olduğu anda bilinçdışı seviyede edinim sağlanmıştı. Yaşlı adam kendini Emeral diye adlandıran ömründe hiç görmediği ses kaynağından yayılan her söze koşulsuz itaat edecekti. 


kik 


Yaşlı yüklenici bel omurlarından beklenmeycek bir çeviklikle döndü. Uygunsuz ayak sesleri tesadüfen hassas modda kalmış kulaklarında yankılandı ve sese doğru yöneldi. Şehirde hiç kimse böyle seri ve huzursuz ayak sesleri çıkartmazdı. Düzensiz, bir şeyden kaçmaya çalışıyor gibi... Bu bir fare olmalı. 
Yaşlı adam orijinal fuşya rengine dönmüş olan manyetik duvarının görününür rengini şakağındaki çipten açılan menü üzerinden tekrar değiştirdi. “İşte buradasın seni küçük fare!” İşe yarar hissetti. Çıyanın başını görmüştü. Tesadüfen en hassas ayarlarda kalan kulaklarına teşekkür etti. Bu güzel hareketi için yaklaşık otuz yeni kişi ona fazladan selam verecekti o da en kötü ihtimalle. Buna tüm kalbiyle sevindi. 


Retinasının önünde beliren acil durum menünü aktif hale getirdi ve farenin konumunu derhal Şato'nun güvenlik birimlerine gönderdi. Fare upuzun ömrü 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boyunca hiçbir maharet sergilememiş ve bir kez olsun toprağa dokunmamış ve arzulanarak sevişmemiş yaşlı adam tarafından ispiyonlandığından habersiz, ikircikli adımlarını olabildiğince seri ve dikkat çekmemeye çalışarak atmaya çabalıyordu. 


Erken yaşta omuzlarına çöreklenen liderlik ve sorumluluk duygularının altında ezilen düzgün ve dar omuzları önde sinik, yürümeye devam etti. Bedenini sıkıca kavrayan kaşe paltosu sentetik şehir zeminini süpürürken tek düşündüğü hiç kimseye görülmeden Farekente açılacak uygun bir logar kapağı bulabilmekti. 


Milan omzu üzerinden geriye dönüp baktığında polisleri atlatamadığı gerçeğyle acı bir şekilde yüzleşti. 
“Lanet olsun kim ispiyonladı yine.” Şehrin sorumlu vatandaşları, lanet olasıca çürük herifler, onlara bir türlü alışamamıyordu. Önce kalbi olanca hızıyla kan pompalamaya başladı, zeytuni renkteki gözbebekleri büyüdü ve istemsizce gelişigüzel bir yöne doğru atıldı ve kovalandığını anlayan her kemirgen hayvan gibi kaçtı. Sivri burunlu şık kösele ayakkabıları kauçuk benzeri suni zeminde tutunmaya çalışırken, manyetik itkiyle çalışan araçlarının giremeyceği dar sokaklara yöneldiğinden yaya olarak kovalamaya devam eden polislerin histerik gözlerinden kaçmaya çalışıyordu. 


Şık ayakkabıları, ipek çorabıyla iş birliği yaparak ayak bileklerine işkence ediyordu. Tanıklık eden ütülü pantolonlar ve yana doğru özenle taranmış bir kısmı alnına düşen ince telli koyu kestane saçları vardı. Bir fareye göre oldukça alımlıydı, sivri çenesinden yere damlayan teri ve bakışlarındaki keskinliğe eşlik eden incecik vücuduyla peşindeki polislerden çok daha dikkat çekici görünüyordu. Böyle 


ayırt edici özelliklerle polisten kaçmak hayli zordu. 


İşler bu noktaya gelmemeliydi. Konvoya bu kadar yaklaşmaması gerekiyordu. Polislerin devriye kalıplarını ezberlemiş olmanın verdiği rahatlıkla gereksiz risk almıştı. Haftanın ilk günüydü. O hafta pil olmaya hak kazananlar yüklenicilerinin de katıldığı görkemli bir törenle Şatoya doğru yürürlerdi. Bu törenler Farelerin en sık eylem yaptığı yerlerdi. Çünkü kibirleri gözlerini kör ediyordu ve gövde gösterisine dönüşen bu yürüyüş esnasında ısrarla güvenlik önemli 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almıyorlardı. Milan da tecrübeli bir terörist gibi halkın arasına karışıyor ve pil adayı çocuklardan birisini kapıp Farekent”e götürüyordu. Şimdiye kadar hiç şaşmayan bir rutindi bu .En kolay eylemlerden birisiydi. 


İşler her zaman beklendiği gibi gitmiyordu. 
Nefes nefese kalmıştı. Şato'ya hukuken ve kalben bağlı tüm kolluk kuvvetleri elde edecekleri prestij ödülünün hayaliyle kasıp kavrulan bedenlerinde dönenen histeriyi bastırmaya çalışarak onu arıyorlardı. İşi çok 


zordu. Yakalanması an meselesiydi. 


Şehrin haritasını avucunun içi gibi biliyordu. 
En yakın güvenli lağım girişi yaklaşık bir kilometre uzaktaydı. Oraya kadar kaçmayı başarması çok zordu. 
Milan'ın yakışıklı yüzü ilgili tüm birimlerin retinasında flaşlayıp sönerken fazla uzaklaşamazdı. Sadece öldüreceklerini bilse usulca teslim olurdu. Emeral'ın onun Zihnine girmeyi ve her bir santimetresini parçalayarak ilerlemeyi ve gelecek nesillere teşhir 


etmeyi isteyeceğini çok iyi biliyordu. 


Traşlı cildi nedeniyle iyice öne çıkan çıkık adem elmasına bir şey takıldı kaldı. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Daha da kötüsü bunun nasıl hissettireceğini de... Yutkundu. Adeta bütün kötü düşünceleri sindirdi ve içine attı. Yakışıklı simasını karartan kötü düşüncelerle yüzleşti. Zaman göreceli olamayacak kadar yavaştı. Hissedilen uzunluğu su götürmez birkaç saniye boyunca kaçamayacağı ve kendisine öldürmek için bir polis seçmekten başka çaresi olmadığı gerçeğiyle yüzleşti. 


Tüm yönler tutulmuştu. Gözüne en zayıf ve çelimsiz görünen polisi kestirdi. Çünkü yasa böyleydi. 
Lağım girişini henüz kat eden polis incecik tüle benzer bir elbise giyiyordu ki bu elbise balistik teknolojiyle üretilmiş hiçbir şey tarafından tahrip edilemezdi. Milan bunu çok iyi biliyordu. 


Kalbine sağanak gözyaşları akarken prestij ödülünü kazanacağından emin gevrek gevrek sırıtan polisin üzerine doğru koşmaya başladı. Duygularının hezeyanını bastırmadı, gözleri de kalbi gibi nemlendi delici bakışlarını gökyüzündeki Siyah Tablet”e dikerek haykırdı. Koşuyor haykırıyor ve ağlıyordu. Cebinden 


iğnenin mermi çekirdeğine çarpması ve barut gazının geri tepmesi prensibine dayanan ilkel silahını çekti ve ateş etmeye başladı. İçinden haykırıyordu. “Çekil yolumdan ne olursun çekil beni buna mecbur etme.” 


Polis çekilmedi ve mermiler mavi tülden sekerek ortamda bulunan manyetik alan tarafından absorbe edildi. Manyetik alanın gücü nedeniyle zaten mermilerin menzili bir hayli kısaydı. Polis belinden plazma silahını çıkarttı ve onu öldürmeyecek ancak hareketsiz kılacak 200 joule 1 sn ayarına zihnindeki çipe göre kalibre edilmiş holografik kadranla ayarladı. 
Milan kurşun yağdırmaya devam etti. Her şey tahmin ettiği gibi gidiyordu. Birazdan mermisi bitecekti ve çaresiz kalmış gibi davranacaktı. 


artık 
“Teslim 


Silahtan kuru bir klik sesi gözbebeklerinin 


geldi, akını o görebiliyorlardı. 
oluyorum.” Milan ince bileklerini usulca havaya kaldırdı ve durdu. Polisin ona doğru gelmesini bekledi. 
Tam hesapladığı gibi logar kapağının üzerindeydi. 
Milan'ın kendine zarar verecek kadar işlek olan zihninin tek ihtiyacı olan uyuşmaktı. Alkolle, sanatla, uyuşurucuyla veya eylemle. O da mümkün olan tek 


yolu seçti. Eylemi... 


Eylem, tesiri en kısa süre etki eden ancak en güçlü uyuşturucu! Teslim oluyormuş gibi polise yaklaştı ve ellerini havaya kaldırdı. Ellerini kelepçelemesi için arkasını döndü ve iyice yaklaştı. Daha sonra kafasının arka kısmınyla polisin karakterli burnunu dümdüz etti. Adam sendelerken plazma silahını elinden aldı ve koruyucu mavi tülün içine sokup tetiği çekti. Zavallı polisin bedeni henüz birtakım istemsiz kas hareketleri yapmaya devam ederken logar kapağını açtı ve içine atlayarak gözden kayboldu. 


Üzerine sinen cinayet kokusuyla beraber takip edilmeyeceğini bilerek yürüdü. Polisler uzun süre çipler tarafından kontrol edilemeyecekleri için Farekent'in dehlizlerinde kaybolma ihtimaline karşı oraya gönderilmezdi Farekent tamamen farelerin yönetimi altındaydı. 


Farekentin inşa edildiği 23. Yüzyıldan kalma rutubetli duvarlardan yağan kir ve rutubet Milan'ın 


mimiksiz suratına boca oldu. Hissiz adımlarını acelesiz bir şekilde Farekent'in gizli girişine doğru yöneltti. 
Yukarıdan yağan kil ve toz parçaları, aşağıda sıçan pisliği, sonsuz bir karanlık ve sessizlik. İlk cinayetini az evvel işlemiş idealist bir ruhun buhrana kapılmasına yetecek her şey Dizleri üzerinde çöktü ve biraz kusabildi. Bu iyi gelmişti. Sanki içindeki kötülükleri çıkartabilmiş kadar iyi oldu. 


Sırım gibi vücudu ve şık kıyafetleriyle oraya ait olmadığı her halinden belliydi. Kötü huylu bir tümör gibi lağımın karanlık ve pis dünyasına yayılıyorlardı. 
Farekent'te yaşayan binlerce insan giderek burasını bambaşka bir yere çeviriyorlardı. Lağımla asla bütünleşmiyor tıpkı bir kanser hücresi gibi çoğalarak 


onu alt etmeye çalışıyorlardı. 


Farekent'in dökme demirden yuvarlak kapısı Milan'ın hemen karşısındaydı. Ne dikenli teller ne kum torbaları ne gözetleme kuleleri hiçbrisi yoktu. 
Terörist bir grubun bölücü amaçlarını gerçekleştirmek için yuvalandığı gizli bir üsse pek fazla benzediği söylenemezdi. Kapıyı şifreli bir şekilde çaldı ve kapı içeriden açıldı. Kapı sadece içeriden açılabiliyordu. 


“Milan gelmiş, av nasıl gitti Milan elin boş döndün sanıyorum, pil yakalayamadın mı hiç?” Titrek ışık altındaki ancak bir kısmı görülebilen silüetiyle gevrekçe gülen kapı nöbetçisinin sorusunu kayıtsızlıkla karşıladı. Parkası omuzlarında Milan'ı süzen nöbetçi usulca geçmesine izin verirken arkasından uzunca bir müddet bakakaldı. “Canı yine neye sıkıldı acaba?” 


Devam edecek... 
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Roman - Bölüm 5 


Arda Tipi 
Yılılız Avcısı 


okuş olduğu için normalde çok fazla tercih he Büyük Otel'in sokağını kestirme olarak kullanarak eve on dakika gibi -kendim için- rekor olan bir sürede ulaşmayı başarmıştım. 
Bu kadar acelem olmasa yine mutlaka yolumun üzerindeki kitapçı dükkanlarına teker teker uğrar, 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merak ettiğim ancak satın alamadığım kitapların en azında birkaç sayfasını kütüphanede okur gibi hatmederdim. Tabi bu da eve dönüşümün hemen hemen geceyi bulmasıyla sonuçlanırdı genelde. 


Apartmanın kapısını açıp en üst kattaki daireme çıkıncaya kadar küçük bir gerginlik 


eşlik ederdi günden kalan düşüncelerime. Ev sahibimin yenilememekte ısrar ettiği kontrplaktan bozma eski kapının hırsızların iştahını kabartan davetkarlığıydı bunun sebebi. Kata varıp onu evden çıkarken kapattığım gibi bulduğumda da rahat bir nefes alırdım. Neyseki bugün de durum farklı gözükmüyordu. “Ama fazla geç olmadan bir önlem alsam iyi olacak artık” diye kendi kendime söylendim anahtarı deliğe sokup çevirirken. 


Eve girdiğimde beni karşılayan hafif küf kokusuyla karışık silikon kablo kokusu her zaman huzur verirdi bana nedense. Sanırım çocukluktan kalma anılarla alakalıydı bu. Ev bilgisayarlarının dükkanları doldurmaya başladığı zamanlardan kalma bir duygu olmalıydı. Buram 


yeni yeni buram teknoloji kokan straforlu kutularından çıkartılmış neredeyse ekmek kasası “mucize'ler bizim 


yeni büyüklüğündeki o dijital yaşlarımızdaki çocuklar için sihirli dünyalara açılan birer kapıydılar adeta. Alice yolculuk ettiği tavşan deliğinin yerini evlerimizdeki televizyon ekranları (o almıştı. teknolojisiyle 


kıyaslanınca oldukça basit ve yapay görünseler de 


Bugünün 


o zamanlar için gerçekliğin kendisinden çok daha samimi ve pırıltılıydı o 8 bitlik sanal dünyalar. 
Yapayla, gerçek olan arasındaki çizgi şimdi her ne kadar bir zar kadar incelmiş de olsa kalın gri bir perdenin ardından görüyor gibiyiz hepsini, herşeyi. Yaşam pırıltısını neden, ne zaman yitirmişti, hatırlayamıyoruz bile. 


Basit akşam yemeğimi bu düşünceler içerisinde tamamladıktan sonra çalışmak için salona geçtim ve masaya oturmadan önce her zaman yaptığım gibi bilgisayarın müzikçalarında Gustav Holst'un Gezegenler'ini açtım kısık bir tonda. Senfonik şiirin ilk parçası olan “Mars” yüksek temposuyla işe koyulmak için gereken teşviği sağlardı. Onu takip eden diğer gezegenlerin görece sakin ve derin tınıları ise çalışmayı sürdürmek için uygun Zihinsel dinginlinlik ve 


odaklanmayı sağlamaya yardımcı olurdu. Ancak bu sefer sanırım sıcak ve yemek sonrası yükselen insülinin de etkisiyle fazlaca derinlere dalmıştım. 
Önümdeki metne tam odaklanmıştım ki henüz daha Venüs'ün ilk notaları dökülmeye başladığında göz kapaklarımın ağırlaşmaya başladığını hissettim. 
Gecenin yumuşak ılıklığıyla birlikte ruhum yavaş yavaş gökyüzüne süzülüyor gibiydi. 
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Sezal ÖZDEN 
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DEVASA BİR GÖKTAŞI 
DÜŞMÜŞ VE NESLİ 
TÜKENMİŞ! 


! 
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için geri sayım başladı! 
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Yapmanız gereken, P2OOO kelimeyi aşmayan öykünüzü yerlibilirnkurguyukseliyor(Ogmail.com adresine göndermek. 


* Öyküler, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 


iğ * (Dilbilgisi yazım kurallarına uygunluk BİLİMKURGU dikkate alınacaktır 


* Öyküler, YBKY Yönetimi tarafından ön değerlendirmeye alınacak ve sonuç katılımcılara bildirilecektir 


© 
Bi 
5! 
3! 
Ci 
7: 
Gi 
Cc 

o 
RA 
C un 
Mm 
İn a un 
N 


Katılım için son tarih 


28.02.2019 


ğın Polisiye wwww.yerlibilimkurguyukseliyor.com ©) 


www.yerlihilimkurgu.com 5 


bilimkurgu Yazarları Dizisi - 8 


Bilimkuryu'nun felsefesini derinleştiren dahi yazar ve bilim insanı 


İsaac Asimov 


Isaac Asimov (d. 2 Ocak 1920 — 6. 6 Nisan 1992), Yahudi asıllı Amerikalı yazar ve biyokimyacı. 


ek çok konuda yapıtları olmasına karşın, bilim 

kurgu eserleri ve popüler bilim kitapları ile tanınmıştır. Kurgu olmayan çok sayıda eserinin yanı sıra fantezi dalında da yazmıştır. Dewey Ondalık Sınıflandırma sistemindeki felsefe hariç tüm ana dallarda eserleri vardır. Asimov ortak görüşle bilimkurgu dalının ustasıdır. Robert A. Heinlein ve Arthur C. 
Clarke ile birlikte yaşadığı dönemde “üç büyük” bilim kurgu yazarından biri olarak kabul edilmiştir. 


esin doğum tarihi bilinmeyen Asimov'un doğum Ki resmi kayıtlarda 2 Ocak 1920'dir. Rusya'da Smolensk yakınlarındaki bir kasabada Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Asimov, ailesi ile birlikte üç yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri”ne göç etti. New York kentinde büyüdü. 20 yaşından önce bilim-kurgu öyküleri yazmaya başladı.Columbia Üniversitesi'nden 1939'da mezun oldu ve kimya dalında doktorasını aynı üniversiteden aldı. Daha sonra Boston Üniversitesi'ne geçti. Burada 1979”da profesör oldu. 26 Temmuz 1947'de Gertrude Blugerman ile evlendi. Bu evliliğinden iki çocuğu oldu. 1973'te ilk eşinden boşanan Asimov, aynı yıl Janet Jeppson ile evlendi. 1983'te olduğu by-pass ameliyatındaki kan naklinde kendisine verilen enfekte kan nedeniyle AIDS'e yakalandı ve 6 Nisan 1992'de bu hastalık yüzünden öldü. AlDS'ten öldüğü gerçeği ölümünden on yıl sonra kamuoyuna açıklandı. 
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azarlık kariyerine bilim kurgu ile başlayan 

Asimov, popüler bilim kitapları ve şiir kitapları da yayımladı. 1941'de yayımlanan Nightfall adlı kısa bilim kurgu öyküsü, en ünlü bilim kurgu öykülerden biri oldu. Bu öykü 1968'de Amerikan Bilim-Kurgu Yazarları adlı kuruluş tarafından o zamana dek yazılmış en iyi kısa bilim kurgu öyküsü seçildi. Asimov, Vakıf (İng: Foundation) ve Robot dizi kitapları ile de büyük 


ün kazandı. 


Kazandığı Ödüller 


Nebula Best Short story (aday) (1965) : Founding Father 

Nebula Best Short story (aday) (1965) : Eyes Do More Than See 

Nebula Best Novel (kazandı) (1972) : The Gods Themselves 

Hugo Best Novel (kazandı) (1973) : The Gods Themselves 

Hugo Best Novellette (aday) (1975) : That Thou Art Mindful of Him 

Nebula Best Novellette (aday) (1976) : The Bicentennial Man 

Hugo Best Novellette (kazandı) (1977) : The Bicentennial Man 

Nebula Best Novel (aday) (1982) : Vakıf”ın Sınırı Hugo Best Novel (kazandı) (1983) : Vakıf'ın Sınırı Hugo Best Novel (aday) (1984) : The Robots of Dawn Nebula Best Short story (aday) (1986) : Robot Dreams Hugo Best Short story (aday) (1987) : Robot Dreams Hugo Best Novellette (kazandı) (1992) : Gold 


Yapıtları 


Not: Asimov kitaplarının Türkçe çevirilerinde, (özellikle eski basım kitaplarda) orijinal isimlere sadık kalınmamış olduğu için, bazı baskılar bilgilendirme amaçlı olarak parantez içinde verilmiştir. 


Bilim Kurgu Kitapları 


» RobotSerisi: 

Çelik Mağaralar (Ölü Gezegen) The Caves of Steel Güneşin Tanrıları The Naked Sun 

Şafağın Robotları The Robots of Dawn 

Kurtarıcı Robots and Empire 


e Galaktik İmparatorluk Hikâyeleri: 

Tanrılar ve İmparatorlar The Currents of Space Sonsuzun Tohumları (Asi Gezegen Tyrran) The Stars, Like Dust 

Zamandan Kaçış (Uğursuz Gezegen Galactica) Pebble in the Sky 


e Vakıf Öncesi: 

Vakıf Kurulurken (İmparatorluk Kurulurken)Prelude to Foundation 

Vakıf İleri (Erişilmez İmparatorluk) Forward the Foundation 

* o Vakıf Üçlemesi: 

Vakıf (İmparatorluk) Foundation 


Vakıf ve İmparatorluk (Altın Galaksi) Foundation and Empire 
İkinci Vakıf (Gizli tanrılar) Second Foundation 


» VakıfSonrası: 
Vakıf”ın Sınırı (Galaksi Çöküyor) Foundation's Edge Vakıf ve Dünya Foundation and Earth 


Seri Harici Hikâyeleri 


Asterisk * işaretli hikâyeler Vakıfve Robot serileri ile küçük bağlantılar taşır. 


Sonsuzluğun Sonu * (Evrenin Çanları) The End of Eternity 

Kan Damarlarında Yolculuk Fantastic Voyage 

Hedef Beyin * Fantastic Voyage 11: Destination Brain İntikam Tanrıçası * Nemesis 

Galaksi Şeytanları Nightfal! 

İşte Tanrılar The Gods Themselves 


Kısa Hikâye Kitapları 

Üç Robot Yasası 

Robot Öyküleri Antolojisi 

Ben Robot I, Robot 

Dünya Hepimize Yeter Earth Is Room Enough Marslılar (Uzayın Bekçileri)The Martian Way and Other Stories 

Karadul Bulmacaları (Puzzles of the Black Widowers) Melezler Venüste 

Güle Güle Dünya Son Öyküler Gold 


Popüler Bilim Kitapları 

Dolu Dolu Yaşadım 

Bilim ve Buluşlar Tarihi 

Dün Bugün Yarın 

Patlayan Güneşler Üstnovaların Taşıdığı Gizler Yeryüzü ve Uzay 

Uzayın Sınırları 

Bilinmeyen Tehlike 

İnsanlığın Geleceği Dünyamızı Tehdit Eden Felaketler Dünya Dışı Uygarlıklar 


Alıntı - Vikipedi 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a bağlı 55 birliklerinin haffalık gazefesi Das schwarze Korps'un 
25 Nisan 7940 tarihli sayısında şöyle bir başlık göze çarpıyordu: Jerry Siege! 
greift ein!, Jerry Siegel Salaınyor!” Hayır; Jerome Jerry” Siegle, General Patton ya da Eisenhover gibi Nozilerle savaşmış bir komutan falan değildi. O, çalışma arkadaşı Joseph Shusferla birlikte dünyaca ünlü çizgi roman kahramanı Superman'in yaralıcılarındanal! Fakaf makalede Siegle'a hakarefler ediliyor, onun fiziksel ve zihinsel olarak “sünnelli” olduğu söyleniyor adı Yerny Israel SVegel” olarak yazılıyor kahramanı Superman'in de “fiziksel olarak aşırı gelişmiş, zihinsel olarak az gelişmiş” bir #gür olduğu vurgulanıyoralu.' 
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Peki Siegle Nazileri bu kadar kızdıracak ne yapmıştı? 


2 Nisan tarihli bu makaleden yaklaşık iki ay 
5 önce, Amerikan Look Magazine dergisinin 27 
Şubat 1940 tarihli sayısında, Superman Savaşı Bitirse Ne Olurdu? (What If Superman Ended the War?) 
başlıklı kısa bir macera yayınlanmıştı. Maceranın sonunda Superman Hitler ve Stalini yaka paça Milletler Cemiyeti'ne (League of Nations, bugünkü BM'nin öncülü uluslararası kuruluş) getirip, hâkim karşısına çıkartıyordu. Aşağıda bu kısa maceradan bir 


sayfa görülüyor: 


r 
WHEN THE DICTATOR'S GUARDS OFFER Ne) LE TO LAN OPPOSITION, THEY FIND THE LONE 
İNTRÜDER TOO MUCH FOR THEM! soci 
F 


KUL THE SWNEL e me ima EET ARSUND 


ME WHİLE e CERTAİN PAL 


BAsTWARD RACES SUPERMAN WiTH HİS 
EE GL, ATA CLIP LA WOULO 
OUT! E TME FASTEST PLA! 


TRRE! 
HOLDİNG TME 
FÜBURER MOSTAGEJ 


AS SUPERMAN EE INTO TME MASSEDO NEXT STOP— S MARCERS, —E ESED ——— IN NN NI 


SWITZERLAND! 


— 
420, MTLER AND JOSEF STALIN— 
(OUNCE YOU İMA, Or MODERN 
REATEST CRI 
KED ASEREESON AĞANST 


Se TLEMEN, VVE 
ÖROYGNT BEFORE 


İD LIKE TOLANDA 
STRICTLY NON-ARYAN 
SOCK ON YOUR JAW, 
BUT THERE'S NO TIME 
FOR MAT YOU'RE 
COMING W ME WHİLE 
İ YISIT A CERTAİN PAL 
OF YOURS. 


Superman Hitler?e Aryan ırkçılığını ima ederek: “Çenene sert Ari olmayan bir yumruk indirmek isterdim ama buna zaman yok!” diyor. 


0 Ur KALAS SUPERMAN, 
e AE O AMD, A 
Alime Ge Mia 


Vm 


Jerry Siegel greift ein! başlıklı yazıya Siegle?'ın fotoğrafı ve Nazileri çileden çıkaran What 1f Superman Ended the War? macerasından bir bölüm eklenmiş. Tabii Superman'in Hitler'i ensesinden tutup götürdüğü kısımlar değil. 


Fren, 


| 


Siveli ın soyadı Davud'un Yıldızı eklenerek 


yazılmış. 
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izgi roman ya da genel olarak popüler kültür, 

bugün olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı yıllarında da etkin birer propaganda aracıydı. Look Magazine'de yayınlanan bu macera, açıkça Amerikan devleti tarafından Nazilere karşı kullanılan kültürel bir silahtı. 
Naziler de Amerikalılar'a “elinizi gördük” deyip sert bir yanıt vermişti. Yeri gelmişken: Nazilerin ünlü propaganda bakanı Goebbels'in “Bu Superman bir Yahudi” dediği rivayet edilir. Ama bir şey kesindir: O tarihlerden sonra Superman ve benzer materyalin Nazi Almanya'sına girmesi yasaklanmıştır. Bununla birlikte Superman, kendi çizgi evreninde İkinci Dünya Savaşı 


boyunca Nazilerle mücadele etmeye devam eder. 


Peki gerçekten Superman klişelerinde ya da genetik kodlarında Yahudi inanç ve kültürünün bir etkisi var mı? Türkiye'de yaşayan Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom gazetesinin bu soruya net 
bir yanıtı var. Gazetenin internet sitesinde 11 Ekim 2016 
tarihli Süpermen Yahudi köklerine geri dönüyor başlıklı 


yazıda şöyle deniyor: “Bilinenin aksine Süpermen 'in 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Yahudi bir geçmişi var. Nesillerin okuduğu, sayısız filmi yapılan çizgi kahraman Süpermen, her ikisi de Yahudi olan Jerry Siegel ve çizgi roman ressamı Joe Shuster tarafından yaratılmıştı. Ünlü kahramanın yaratıcısı Siegel, zamanında basına, o Süpermen'i Avrupa'da savaşta Naziler ve faşistler tarafından Yahudilere neler yapıldığını öğrendikten sonra esinlendiğini 


belirtmişti.” 


Şimdi Superman'in bu dinsel arka planına bir 


göz atalım... 


usa Peygamber'in travmatik çocukluk hu bilmeyen yoktur: Tevrat'ta 

ya da İslami kaynaklarda ismi verilmeyen bir Firavun, İsrailoğulları'nın giderek çoğalıp güçlenmesinden endişe etmeye başlamıştır. Ve uğursuz bir kehanete göre de, yine İsrailoğulları”ndan dünyaya gelecek bir erkek çocuk Firavun'un saltanatına son verecektir. Bunun üzerine Firavun, Çıkış 1:22'de karşımıza çıkan şu korkunç emri verir: “Her doğan erkek çocuğu ırmağa 


atacaksınız; ve her kızı sağ bırakacaksınız.” 


Tam da o günlerde Amram ve Yohevet adlı, Levi kabilesine mensup bir çiftin erkek çocukları olur. Fakat paranoyak Firavun'un askerleri bölgede jinekolojik bir terör estirmektedir: Son derece ilkel yöntemlerle hamile kadınlara erken doğum yaptırtıp, erkek çocukları nehre atmaktadırlar. İşte böyle bir ortamda Amram ve Yohevet oğullarını ancak üç ay gizleyebilir. Ardından onu sazdan bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırakırlar. Amram?ın kız kardeşi Miryam, çocuğun akıbetini merak ettiği için sepeti takip eder. 
Nehir kenarında banyo yapmakta olan Firavun'un kızı ve maiyeti sepeti bulur ve çocuğu kurtarırlar... 


Asıl adı Kal-El olan Superman de Musa ile benzer bir kaderi paylaşır. Kalburüstü bir bilim insanı olan Jor-El ve eşi Lara Lor-Van, tıpkı Amram ve Yohevet gibi, yok olmakta olan Kripton gezegeninden oğulları 


Kal-El'i kurtarabilmek için onu bir rokete koyup Dünya'ya gönderirler. Musa'nın harç, zift ve sazdan yapılma sepeti, Superman'ın çizgi-evreninde küçük bir rokete, galaksilerarası bir uzay aracına dönüşür. 
Musa'yı tesadüfen Firavun'un kızı bulmuştur, Kal-EVi de Kansas'lı Kent çifti. Superman'ın üvey ailesi hakkında ilk bilgiler 1939 yılında, Action Comics'te yayınlanan maceralarda ortaya çıkıyor. Fakat 39 yılının birinci sayısında Kal-Eli bulan kişi olarak sadece Mary Kent ismi veriliyor. Hatırlarsanız Mary ya da İbrani versiyonuyla Miryam (Meryem), Musa'nın babası Amram'ın kız kardeşinin de adıydı. Musa'nın öyküsünün devamında Miryam, Firavun'un kızına gidip, çocuğa onun adına bakacak uygun bir ebenin olduğunu söyler ve Musa'yı alıp annesi Yohevet'e teslim eder. 


Superman—By Jeri; Siegel and Joe Shuster 


Superman—By Jerry Siegel and Joe Shuster 


ö- 


George Lowther'iın 1942 yılında yayınlanan romanı 7he Adventures of Superman'de (Superman'in Maceraları) Çelik Adam'ın üvey anne ve babasının adları Eben ve Sarah Kent olarak geçiyor. Aynı addaki TV dizisinde ise (1948) John ve Mary Kent oluyor. Zaman içinde de Martha ve Jonathan Kent'e dönüşüyor.” 


Yıllar içerisinde bin bir çeşit Superman varyasyonu ve alternatif evreni yaratıldı. Mesela 


Superman: Speeding Bullets öyküsünde Kal-EVi 


Thomas ve Martha Wayne adlı bir çift bulur ve çocuğun adını Clark değil Bruce koyarlar. Bruce Wayne zaman içinde süper güçlerini keşfeder ve Batman adlı bir 


kahramana dönüşür... 


Superman'in 1930”ların sonunda yayınlanan maceralarından birinde Jor-El, Kripton halkını başka bir gezegene tahliye etmek için bir gemi, bir “Ark of space” yapacağını söyler: “7'7/ builda ship... An Ark of space! We'li transport our planet5 entire populace to another world!'” Jor-El “Ark of Space” derken Nuh'un Gemisi'ne gönderme yapıyor. İngilizcede Nuh'un Gemisi, “Noah's Ark”, “Nuh'un Sandığı” şeklinde geçer. Fakat Superman okuyan okumayan hemen herkesin bildiği gibi Jor-El Konsey'i ikna edemez ve Kripton?'dan sadece oğlu kurtulur. 


Superman biyografisinde karşımıza çıkan dini göndermeler sadece Nuh'un Gemisi'yle sınırlı değil. Kal-El ismine de bir göz 


atalım... 


The Post 


yazarı Jay Klein, Moses vs Jesus: 


Jerusalem 


The Superman Metaphor (Musa, 
İsa'ya Karşı: 


Superman Metaforu) adlı makalesinde, İbranice Kal-El'in 
(77-X2) 


anlamlara geldiğini ve bu sıfatın 


“Tanrı'nın Sesi” gibi 
İbrani peygamberler için kullanıldığını söylüyor." 
Yukarıda da bahsettiğimiz Şalom gazetesinin Süpermen Yahudi köklerine geri dönüyor başlıklı haberinde de Kal-El hakkında şunlar ifade ediliyor: “Karakterin orijinal ismi, evi olan Kripton gezegeninde Kal-EL'dir. 
İbrani bir fonetiğe sahip olan bu isim, içinde Tanrı'nın adını da barındırmakta. Tevrat taki birçok karakterin ismi EL eki ile bitiyor. Raşel, Daniel gibi. EL eski İbranicede Tanrı'nın adlarından biri. Keza İsrail havayolları ELAL “göklere doğru' demektir. Burada 


gökler aynı zamanda Tanrı manasında.” Yukarıdaki 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listeye, Samuel, Michael (Mikail) Raphael (İsrafil), Gabriel'i de (Cebrail) ekleyebiliriz... 


cc , 


İbranice kal sözcüğü (o“ses” dışında “hız, atiklik, çabukluk” gibi anlamlara da geliyor. Tabii insan ister istemez Superman'in de hızlı ve atik bir Kriptonlu 


olduğunu düşünmeden edemiyor... 


Superman hayranlarının gayet iyi bildiği gibi Kriptonlu Kal-Ein, Dünya gezegeninde süper güçlere sahip olmasının sebebi sarı Güneş ışınlarıdır. 
Çelik Adam'ın bir anlamda gücünü Güneş'ten alması, bana Güneş Tanrı Sol Invictus ve kadim Güneş Tanrı kültlerini çağrıştırıyor. 


Rich Goldstein, The Daily Beast haber sitesinde yayınlanan Superman is Jewish: The Hebrew Roots of America5 Greatest Superhero (Superman Yahudidir: Amerika'nın En Büyük Süper Kahramanının İbrani Kökenleri) adlı yazısında Çelik Adam'ın göğsündeki logonun da zannedildiği gibi S harfi değil, İbrani alfabesinin on ikinci harfi Lamed olduğunu iddia ediyor.” 


Superman İs Jewish: The 
Hebrew Roots of America$s fireatest Superhero 


Rich Goldstein 


GERMAN 


TE MOVE 


Bi The Daily Beast 


Superman is as American as apple pie, in that both have their origins in the Middle East. 
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Goldstein'ın giriş cümlesi de tebessüm uyandırıyor: “Superman, elmalı çörek kadar Amerikalı, şöyle ki her ikisinin de kökeni Orta Doğu.” 

ilk 


maceralarının yayınlandığı 1930'lu yıllardan bu yana 


Superman logosu, kahramanın 


sürekli rötuşlara uğradı. Aşağıdaki tabloda logonun 


evrimini görebilirsiniz. 


The History of the 


Logo 1438 -2013 


ie “Hectric Blue” Superman arm tetra) 


ER 


— #I 


Action öd # 


yi PA e Returns işe 


iluasratlcn by Maurice Macheli 2013 


yi); 


İbrani Alfabesinin on ikinci harfi Lamed 


Superman'in ortası Yin-Yang'ı çağrıştıran başka bir logosu. Ters üçgen okültistlerce su elementinin simgesi olarak kabul edilir. 


Kabalistler Lamed'i “gökyüzünde uçan bir kule” (tower in the air) olarak tarif ediyor.8 Lamed'in kendinden önceki on bir harfe göre bazı ayrıcalıkları var. Mesela, Türkçe dâhil Latin alfabesi kullanılan tüm dillerde harfler, sözcükler, hayali bir alt çizgi, başka bir deyişle soldan sağa giden bir hat üstüne yazılır. İbrani, Tibet ve Sanskrit alfabelerinde ise sözcükler hayali bir üst çizgi baz alınarak yazılır. Lamed işte bu çizginin de üstüne yazılan, Tanrı'ya yükselmek, bir olmak şeklinde özetlenebilecek anlamlara sahip bir harf.* 


birlikte, yaratıcılarının kökeni ne olursa olsun salt Yahudiliğe 


Tüm bunlarla Superman'in, 


bir figür olduğunu öne sürenler de var. Çok da haksız 


indirgenemeyeceğini, oonun Hiper-Amerikan sayılmazlar. Noah Berlatsky'nin Superman May Tell A Jewish Story — But M5 Not The One You'd Expect (Superman Bir Yahudi Öyküsü Anlatıyor Olabilir- Ama O Sandığınız Kişi Değil) adlı makalesinde işaret ettiği 


gibi: Ne de olsa Kripton Yahudilerin anavatanı değil! 


#4 
Çelik Adam'ın spiritüel babalarına gelirsek... 


Her ikisi de 1914 doğumlu olan Siegel ve Shuster, Amerika'ya göçmen olarak gelmiş Yahudi ailelerinin çocukları. Siegel Rus, Shuster Hollanda-Ukrayna kökenli. Günümüzde, dünyaca ünlü süper kahramanların hemen hepsinin yaratıcısı geçen yüzyılın başlarında “Amerikan Rüyası”nın peşine düşmüş göçmen Yahudi ailelerinin çocuklarıdır. Örnek mi? 
Mesela bu yazıyı kaleme aldığımız günlerde hayatını kaybeden, Örümcek Adam, X-Men, Hulk, Iron Man, Dr. 
Sirange gibi karakterlerin yaratıcısı, Romanya kökenli Stanley Martin Lieber ya da nam-ı diğer Stan Lee... 
Sonra Kaptan Amerika'ya hayat veren Jack Kirby (asıl adı Jacob Kurtzberg) ve Joe Simon (Joseph Henry Simon). Ve Batman'in babaları Bob Kane (Robert Kahn) ve Bill Finger. 


— ? — 


e, » * 
r -” 
EN 5 . ar * 
gi N pi 


ger en 


—— 


Jerry Siegel ve Joe Shuster 
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Bilimkurgu meraklısı yazar Siegel ve çizer Shuster'ın yolları, kolej yıllarında Cleveland'da buluşuyor. İkili, Avrupa'da faşizmin yükselişe geçtiği, İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı ve 1929 ekonomik krizi sonrası yaşanan Büyük Buhran (The Great Depression) döneminde bilimkurgu yazarı olmak için 


yayınevlerinin kapısını aşındırıyor. 


Siegel ve Shuster'ın çizgi roman tarihindeki ilk “Superman” başlıklı macerası 7he Reign of the Super-Man, 1933 tarihinde Science Fiction adlı bir fanzinde Fakat imitasyonu bir ucube. Öyküde bir meteor aracılığıyla 


yayınlanıyor. bu Superman, Frankenstein “üstün insan” yaratmak isteyen “çılgın bilim insanı” Profesör Ernest Smalley, tıpkı Mary Shelley'in Frankenstein'ına benzer bir canavar yaratır." Bu açıdan baktığımızda Superman'in düşünsel kökleri Frankenstein'ın, hatta Stan Lee'nin söylediği gibi Hulk'un da esinlenildiği, yine bir Yahudi miti olan 


Golem'e uzanıyor. 


zl 


N 


Shuster, adını 


Nietzche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt'ü ile popüler olan 


Siegel o ve Superman 
Übermensch kavramından esinlenmişti. Zerdüşt'ün Türkçe çevirilerinde genel olarak “üstinsan” ya da “üstün insan” olarak geçen bu kavram İngilizceye de çoğunlukla Superman olarak çevrilmişti. Mesela George Bernard Shaw'un Man and Superman (1903) 


adlı bir oyunu var. 
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VLAN AND lys 


Profesör Smalley?'in bu ucube Superman'inin kariyeri çok uzun sürmez. Siegel ve Shuster zaman içinde, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan Spy ve “Hayalet Dedektif? Dr. Occult gibi karakterler de yaratır. Superman'in özel yeteneklere sahip bu Dr. 
Occult karakterinden geliştiğini söyleyebiliriz. 


uperman'in modem çizgi roman formatında ve 

fasikül halinde yayınlanan ilk macerası Haziran 1938'de Action Comics dergisi tarafından basıldı. 
Aradan geçen yaklaşık seksen yıllık zaman zarfında Çelik Adam'ın süper güçleri, biyografisi, kostüm, logo vb. klişeleri dönüşüp bugünkü halini aldı. (Mesela ilk zamanlarda Superman uçmaz sadece sıçrardı!). 
Bu dönüşüm sürecinin bittiği, Superman'in evrimini tamamladığını söylemek zor. Siegle'ın da bir vesileyle yazdığı gibi, kahramanın sınırsız güçlere sahip olması, birçok farklı maceraya, çeşitlemeye olanak tanıyor. 


RTHEROM 


TME FAZ NA RRIOR RK yönet 
STA 


okok0 


Bazı Superman klişelerine değinerek bu kısa 


yolculuğu tamamlayalım. 


Yunanca krypton “gizli, saklı” gibi anlamlara geliyor. Bazı araştırmacılar Clark Kent kişiliğiyle kripto-Yahudilik arasında da bağ kuruyor. Anti-semitik saldırılara uğrayan Yahudi göçmenlerin de, yaşadıkları topluma adapte olmak için isim değiştirdikleri bir vaka. 


Kanada doğumlu çizer Joe Shuster bir süre The Toronto Daily Star adlı bir gazetede çalışmıştı. 
The Daily Star, Superman'in alter egosu Clark Kent'in ilk maceralarda çalıştığı gazetenin de adıydı. Malum daha sonra bu gazete The Daily Planet (Gezegen Günlüğü) oldu. Clark Kent'in adı aktör Clark Gable ve Kent Taylor'ın bireşiminden oluşuyor. Superman'ın yaşadığı şehir de Fritz Lang'in kült bilimkurgu filmi Metropolis'ten. Clark'ın çekingenliği, utangaçlığı kendi deyişiyle gençliğinde çok utangaç olan Siegle'dan geliyor. Superman'in sevgilisi Louis Lane'in adı da Siegle'iın lise yıllarında umutsuzca âşık olduğu bir kıza ait. Soyadı da aktris Lola Lane'den esinleniliyor. 


roman Oo soruşturmalarımız o devam 


Çizgi edecek... 


Dipnotlar 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https://gnosticteachings.org/courses/alphabet-of-kabbalah/739- 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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU 


Uzun Boylu Çocuk 


1. 


“Çocuğun aklı havada, kime benzedi bilmem” dedi İffet. 


“Kime benzeyecek, tevekkel annesine” diye cevap verdi Gülçehre. 


“Annesinin de aklı havada ama bunun gibi değil” dedi İffet kestane yapraklarını pişireceği mısır ekmeğinin altına dizerken. 


“Babası askerde talim sırasında öldü diyorlar. 
Duy da inanma” dedi İffet. Kulpundan tuttuğu yayığı, içindeki süte hınca varmış gibi şiddetle çalkalıyordu. 


“Gökteninergibigelipbuköyeyerleşmelerinden belli işin içinde bir çapanoğlu olduğu. Neyse bize de bir ekmek kapısı çıktı, fena mı” dedi Gülçehre. 


“Elimize tutuşturdukları üç kuruş para. Ben el kapısında çalışacak bir kişi değilim ama yokluğun gözü kör olsun” dedi İffet. 
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Gülçehre mısır ekmeği hamurunun üzerini kestane yapraklarıyla kaplayıp yer ocağındaki közün içine gömerken “Karnın tok, sırtın pek. Haline şükret” dedi. 


“11 yaşındaki çocuk köyün en uzunu oldu. 
Tevekkel anası da uzun ama şöyle böyle. Belli ki babası uzunmuş bunun” dedi İffet, içindeki süt katılaşmaya başladığı için çalkaladığı yayık artık ağırlaşmıştı. 


“Çok gıybet yaptık, yetim bir çocuk neticede, günahtır. Anasının durumuna bakılacak olursa öksüz 


bile sayılır” dedi Gülçehre. 


“Kötülüğümüzden söylemiyoruz ki, maksat vakit geçsin” dedi İffet. 


Kudret Hanım koltuğunun altında bir demet süpürge otuyla birlikte mutfağa girdi. “Kolay gelsin kızlar” dedi her zamanki neşesiyle. 


“Kolaysa başına gelsin Hanım Abla” diye cevap verdi İffet. 


“Bu otlar burada dursun, çoluk çocuk ellemesin, dönüşte süpürge yapacağım. Çayı koyun, sofrayı hazırlayın, hemen yiyip çıkmamız lazım, Rıfat'la beraber Engin'i doktora götüreceğiz” dedi 


Kudret Hanım. 


“Hayırdır inşallah, yaramaz bir durum yok, değil mi?” diye sordu İffet. 


“Komşular bu çocuğu bir doktora gösterin diye tutturdu. Ona baktıracağız” dedi Kudret Hanım. 


Engin sarışın, düz saçlı, dal gibi ince uzun bir çocuktu. İri kahverengi gözleri ve sivri bir çenesi vardı. Başı çenesinden yukarıya doğru genişlediği için bazı arkadaşları onu okulda “tilki” diye çağırıyordu. 
Oysa Engin kendi halinde, naif bir çocuktu, sınıfın haylazlarıyla işi yoktu, tam bir çalışkan öğrenciydi. 


1956 model bir Chevrolet'nin içinde şehre 
gidiyorlardı. Engin, otomobili süren Rıfat dayısı Kudret 
Chevloret'nin stabilize yolda keskin virajları nasıl 


ve anneannesi Hanım ile ilgilenmiyor, döndüğünü, sert esen rüzgârın yolun kıyısındaki kavak ağaçlarını nasıl eğip büktüğünü, gökyüzündeki bulutların hangilerinin periye, kurda ya da Tanrı'ya benzediğini ayırt etmeye çalışıyordu. Önceki gün Tanrı'yı gökyüzünde sırtüstü uzanmış keyif çatan yaşlı bir adam olarak gördüğünde çok heyecanlanmıştı. 
Ancak çok geçmeden bulutların biçimi rüzgârın etkisiyle bozulunca heyecanı kursağında kalmıştı. 


“323 kere 442 kaç yapar?” diye sordu dayısı durduk yerde. 


Engin sıkkın bir tonla “142.766” diye cevap verdi. 


“O kadar da değil. Kafadan atıp söylüyorsun” dedi Rıfat. Coşkulu, neşeli bir adamdı, iki çocuğunun yanı sıra Engin'e de babalık yapıyordu. 


“Sağlamasını yapıp da söyledim” dedi Engin. 


“Nurperi bu çocuğu yetimhaneden almış 


olmasın, anasına benzememiş, zehir gibi çünkü bu” dedi Rıfat. 


“Nurperi'yi çocukluğundan beri kıskanırsın, küçük kardeşin büyüğünü kıskandığını ben sende gördüm” dedi Kudret Hanım. 


Doktor Engin'i muayene edip bir şikâyeti olup olmadığını sormuş, herhangi bir test yapmaya gerek duymadan “soyaçekim” diyerek işin içinden çıkmıştı. Kudret Hanım ile Rıfat, Engin'in babasının kim olduğunu bilmediğinden doktorun bu teşhisini mecburen doğru kabul etmişlerdi. 


Dönüş yolunda şiddetli bir yağmur bastırmış, bu durum Engin'in içinin sevinçle dolmasına yol açmıştı; yolun kıyısından akan suların oluşturdukları girdapları, Chevrolet'nin sileceklerinin ön camdaki suları silmeye yetişememesini ilgiyle izliyordu. Konağın bahçesine girdikleri sırada yağmur kesildi. 


Engin yağmurun ardından açan güneşle birlikte ortaya çıkan ıslak toprak ve çimen kokusunu severdi. 
Nefesleriyle ahırları dört ayaklı birer soba gibi ısıtan inekleri, kümeslerine girip sıcak yumurtalarını aldıkları tavukları, zincirini koparırcasına çekiştirip durmaksızın havlayan kurt köpeğini, arkadaşı, sırdaşı ve kuzeni Kemal'i de severdi. Yine de içinde hiç dolmayan bir boşluk, yüreğinde adını koyamadığı bir hasret vardı. 


Hava karardıktan sonra Engin boynuna astığı dürbünden bozma teleskobuyla tepedeki çimenliğe doğru yürümeye başladı. Hava öylesine duru ve gökyüzünde yıldızlar o denli parlaktı ki fenere ihtiyaç duymadan önündeki patika yolurahatlıklaseçebiliyordu. 
Tepeye ulaşmadan önceki son virajda karşısına ortalığı bir fener alayı gibi aydınlatan ateş böcekleri çıktı. Daha önce hiç bu kadar ateş böceğini bir arada görmemişti. 
Aniden atılarak bir tanesini yakalamaya çalıştı. Ateş böceğine dokunduğunda hiç beklemediği bir olay gerçekleşti: Eli yandı. Yanındaki ağacın dalından kopardığı ıslak bir yaprağı avcunun içine merhemmiş 


gibi sürerek yoluna devam etti. Gökyüzünde kimi 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kırmızıya, kimi maviye çalan irili ufaklı binlerce yıldız vardı, Engini en çok da samanyolunun görüntüsü etkiliyordu. Tepeye ulaştığında kendisini sırt üstü çimlerin üzerine bırakıp teleskopuyla gökyüzünü izlemeye başladı. Yaptığı rastgele bir gözlem değildi. 
Havanın açık olduğu akşamlarda gökyüzünün belirli bir bölgesini tarıyor, özellikle parlak yıldızlara dakikalarca bakıyordu. Bazen aynen kendisinin parlak yıldızları incelemesi gibi, uzaydan birilerinin de dünyayı seyrettiği duygusuna kapılıyordu. Gün içinde kendisini en iyi hissettiği dönem yıldızlarla adeta koyun koyuna geçirdiği bu zaman dilimiydi. O gece gördüğü ilk yıldız kaymasının ardından kalkıp evin yolunu tuttu, gece 


yarısını geçirdiğinde anneannesi kızıyordu. 


Konağa vardığında herkes yatmıştı, girişteki idare lambasının yanından geçip ahşap merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Üst katta yanan tek gaz lambasının ışığında kuzeninin de yattığı arka odaya girdi. El alışkanlığıyla pijamalarını bulup üzerine giydi ve yatağına yattı. Ortalık o denli sessizdi ki gecenin içinde sadece ahşap çıtırtıları ve uzaklardan gelen kurt ulumaları duyuluyordu. Babasının kim olduğunu ve onu neden terk ettiğini düşünürken yatağının yün 


kokulu sıcaklığı içinde derin bir uykuya daldı. 
2 . 


İsmran federasyonu samanyolunun merkezine yakın bir noktada doğarak zamanla Güneş sisteminin kadar 


Federasyonun ismi bilinçli 


de bulunduğu dış kollara uzanabilecek teknolojiye ulaşmıştı. 
yaşamın birbirlerinden bağımsız olarak geliştiği 6 ayrı gezegenin ilk harflerinden oluşuyordu. Yıldızlararası seyahati başaran ilk başaran uygarlık olan İona sakinleri diğer gezegenlerdeki canlıları da bilimsel bilgiyle donatmış, öte yandan gelişen süreçte olası bir savaşı önleyecek güç farkını kendi lehlerine koruma becerisini göstermişti. Federasyon üyeleri, aralarındaki biyolojik ve kültürel farkları bilimin evrensel birleştiriciliğiyle dengeleyerek hızlı bir gelişim temposu yakalamıştı. 


180 bin yıl kadar önce üzerindeki canlılardan 
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örnekler almak üzere dünyaya robotlarını gönderdiler. 
Proje bilimsel olmaktan çok eğlence amaçlıydı, zira o sırada İsmran uygarlığı zamanda yolculuk yapabiliyor ve ışık hızının binlerce kat üzerindeki hızlarla seyahat edebiliyorlardı, bilim adına öğrenebilecekleri pek fazla şey kalmamıştı. Dünyaya gönderilen İsmran robotları, Sibirya'da 25 kilometrekare taban alanına sahip bir fanus ürettiler ve bu dev yapıyı Kuzey Buz Denizi üzerinden uçurarak Kuzey Avrupa'ya getirdiler. 
Robotlar 17 ailenin bulunduğu bir avcı-toplayıcı klanı o sıralar konakladıkları Norveç kırsalında gözlerine kestirdiler. Onları altlarındaki toprak ve çevrelerindeki tüm canlılarla birlikte Sibirya'da ürettikleri fanusun içine koyup uzaya taşıdılar. Atmosfer basıncı, yerçekimi, hava, güneş ışığı, mevsimler gibi öğeler fanusun bağlı olduğu sistem tarafından kontrol edildiğinden avcıtoplayıcılar durumu uzunca bir süre fark etmediler bile. 
İsmran uygarlığı halkları iki ayakları üzerinde yürüyen bu gelişmişmaymunları çok sempatik buldu, hayatlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini konu alan belgesel reality show karışımı yapımlar uzunca bir süre izlenme rekorları kırdı. Ancak çevre savunucuları daha önce bir gezegenin üzerinde serbestçe dolaşan canlıların uçtan uca bir saatte yürünebilen bir fanus içinde yaşamasına karşı çıktılar. Daha en başında bu ekosistemin dünyadan alınıp getirilmelerinin gereksiz olduğunu savunanlar da vardı ki yüzde yüz haklıydılar. Geri götürülüp alındıkları yere konulmaları söz konusu olamazdı çünkü açılan çukurda çoktan yeni canlılar yaşamaya başlamıştı. Uzun tartışmaların ardından fanustakilerin başka 


İsmran uygarlığının 


üzerinde yaşam olmayan bir gezegene 


yerleştirilmesi kararlaştırıldı. 
gelişmiş gezegen mühendisliği sayesinde dünyaya 39 
ışık yılı uzaklıktaki ZSN-314 yıldızının çevresinde dolaşan ZSNP-5 gezegeninin dünyaya benzetilmesi bir yıl bile sürmedi. Fanusun içindeki canlılar bu gezegene nakledildi ve insanlık henüz uzay yolcuğunu keşfetmeden ikinci bir gezegende kolonileşmiş oldu. 
İsmran uygarlığı hızla gelişmeye devam etti, yüzbini aşkın yeni galaksiye yayıldıktan sonra, yeni ulaşılan galaksilerin diğerlerine benzediğine ve evrenimizin 


sıkıcı bir yer olduğuna karar verdiler. İsmran uygarlığı 


ısrarlı bir biçimde başka evrenlerin varlığını araştırmış ancak somut bir sonuca ulaşamamıştı. Binlerce yıldır ağ üzerinde birer enerji paketi olarak hayatını sürdüren İsmran bireyleri meşgul olabilecekleri yeni bir şey olmadığı için kitleler halinde varlıklarına son vermeye başladılar. Neyse ki kara deliğin olay ufkunda yaşayan bir İsmran kolonisi evrenimizdekilerden onlarca kat karmaşık formlar ortaya çıkmasını sağlayacak kararlı yeni bir evrenin fizik kurallarını ortaya çıkarabilirdi. 
Galaksinin merkezindeki dev karadeliğin içinde yeni evren oluşturuldu, İsmran uygarlığı halkları kendi oluşturdukları bu yeni evrene göç ettiler. Bu arada ZSNP-5 gezegenindeki insanlar çoktan unutulmuştu. 


ZSNP-5 gezegeni dünyaya kıyasla daha küçük ve soğuktu. Gezegen M-tipi cüce bir yıldız olan ZSN- 
314”in çevresindeki dönüşünü 8 günde tamamlıyordu. 
Gezegenin yıldızına olan mesafesi dünya ile güneş arasındaki mesafenin otuzda biriydi. Bu nedenle avcı toplayıcı kuzenlerimiz ZNSP-5'e ilk bırakıldıklarında gezegenin göğünde kıpkırmızı iri bir güneş görerek büyük bir dünyadakinin üçte ikisi kadar olduğunu da hemen fark 


korkuya kapılmışlardı. e Yerçekiminin etmişler, çocuklar oldukları yerde keyifle zıplamaya, büyükler ise korku içinde gökteki ruhlara dua etmeye başlamışlardı. 


ZNSP-5 gezegeninin yeni sakinleri homo sapiens türünün eşsiz uyum yeteneği sayesinde sekiz bin yıl gibi bir sürede tüm gezegeni doldurmuştu. 
Yerçekiminin görece az olması nedeniyle boylarının zaman içinde uzaması dışında dünyadakine paralel bir evrim sürecinden geçmişlerdi. Dünyadaki kuzenlerine kıyasla iki yüzyıl kadar önce uzaya çıkabilmiş ve dünyayı keşfettiklerinde büyük bir heyecana kapılmışlardı. 


Ingrum personel değerlendirme kurulunun yaptığı oylamada dünyaya yapılacak ilk keşif seferine katılmasına karar verilen son personeldi. Sıradışı askeri yeteneklerine rağmen sorumsuz bir kişiliğe sahip olması üyelerde tereddüt yaratmıştı. Ingrum'un 


mürettebata dahil edilmesini savunanlar zorlu dünya 


yolculuğunda böylesine gözüpek ve risk alabilen bir kişinin ekibe fayda sağlayacağını düşünmüşlerdi. Ne de olsa mürettebatın sıradan bir üyesi olacaktı ve yıldız gemisi kaptanı Ostania'nın disiplinli yönetimi altında zararlı bir eylem gerçekleştiremezdi. Işık hızının yüzde altmışına ulaşabilen yıldız gemisinde mürettebat derin bir uykuya dalmış ve güneş sistemine yaklaşıldığında uykudan sağlıklı bir biçimde uyanmıştı. 


Yıldız gemisinden havalanan Dostluk adındaki mekik binbir türlü aksiliğin yaşandığı bir iniş serüveni sonrasında Türkiye'nin Sovyetler birliği sınırına yakın bir bölgeye zorunlu iniş yapmıştı. Görünmezlik özelliği sayesinde Nato ve Sovyetler Birliği radarlarına yakalanmayan araç yere iner inmez Kaçkar dağlarının eteklerindeki bir çam ormanının içine gizlenmişti. 
Burada dünyadaki radyoları dinlemeye, yer kabuğu, atmosfer (o özellikleri oOve canlıları (araştırmaya başlamışlardı. Mürettebat bir yandan da iniş süresince 


sondada oluşan hasarları tamir ediyordu. 


Uzay yolculuğu sırasında düzene harfiyen uymak zorunda kalan Imgrum dünyaya indikten sonra bir parça rahatlamıştı. İniş ekinin başkanı bir jeoloji profesörüydü. Prof. Sekula asker kökenli komutan Ostania'nın her dakikası planlanmış çalışma anlayışı yerine esnekliğe ve yaratıcılığa da yer bırakan bir yönetim tarzı benimsemişti. 1.98 boyuyla ZNSP-5 gezegeni ölçülerine göre kısa boylu bir adam Ingrum dünyalıların kültürlerini çıplak gözle izlemek için yakındaki köyü gizlice gözetleyecekti. İnsanlarla teması kesinlikle yasaktı, eğer kaza eseri fark edilirse görünmezlik giysisini aktif hale getirerek derhal mekiğe dönecekti. Aksi bir davranış tüm seferi tehlikeye atabilirdi. 

Köyü gözetlemeye başlamasının ikinci gününde köyün üst yamacında çiçek toplayan bir genç kız gördü. Giysileri köydeki kızlara pek benzemiyordu, kent kökenli olması muhtemeldi. Kızdan hoşlanmıştı, onunla etkileşime girerse dünya kültürünü daha yakından tanıma fırsatı yakalayabilirdi. Bu elbette kendisinin bile inanmadığı bir bahaneydi, Ingrum 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çapkın bir adamdı ve yıldız gemisinde komutan Ostania ona göz açtırmamıştı. Geminin ana bilgisayarı birçok dünya dili gibi Türkçe'yi de bir haftaya kalmadan öğrendi ve personelin beyinlerine gömülü çipler üzerinde bir servis olarak yayınladı. Imgrum ertesi gün Nurperi'nin karşısına elinde bir demet çiçekle çıkıverdi. 
Beynindeki çipin yardımıyla ona Norveçli bir gezgin olduğunu, bu dağları kendi ülkesine çok benzediğini için sevdiğini söyledi. Söylediği aslında bir bakıma doğruydu, ataları 180 bin yıl önce Norveç'ten ZNSP- 
5'e göçmüştü. 


Nurperi böylesi bir davranış karşısında biraz korktu, hatta ilk anda kaçmayı düşündü, ama bunun kendisini bir aptal gibi göstereceğinden endişe ettiği için yerinden kımıldamadı. Birkaç saniye sonra böylesine komik bir aksanla konuşan ve sürekli sırıtan bir adamdan zarar gelmeyeceğine karar verdi ve “Türk erkekleri tanımadıkları bir kıza çiçek vermezler, bu 


bizim kültürümüzde ayıp karşılanır” dedi. 


Ingrum “Özür dilerim”, diyerek çiçekleri Nurperi'nin elinden almaya yeltendi. Nurperi bu tuhaf davranış karşısında kendisini gülmekten alıkoyamadı. 
Bunun üzerine Ingrum çiçeği vermenin yanı sıra almanın da yanlış olduğunu anlayarak girişiminden 


vazgeçti. 


Nurperi “Her gezdiğin yerin dilini öğrenir 


misin?” diye sordu. 
“Dil öğrenmeye yatkınım galiba” dedi Ingrum. 


“Dilersen seni köy ahalisiyle tanıştırabilirim” dedi Nurperi. 


Ingrum bir anda telaşa kapılarak, “Aslında utangaç bir insanım, senin karşına çıkma cesaretini nasıl gösterdim bilmiyorum, senden zarar gelmeyeceğini düşündüm herhalde” dedi. 


“Dev gibi adamsın, birilerinden korkman ilginç aslında” dedi Nurperi şaşırarak. 


“Birkaç gün daha buralardayım, varlığımdan 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kimseye söz etmezsen sevinirim, Türkçe bildiğimi öğrenince birçok insan evine davet ediyor, ben de 


kimseyi kırmak istemiyorum” dedi Ingrum. 


Nurperi ile Ingrum üçüncü kez gizlice buluştuklarında önce öpüştüler, ardından Ingrum'un ormandaki çadırında gençlik heyecanının coşkusuyla seviştiler. Her ikisi açısından da bir oyun gibi başlayan ilişki kısa zaman içinde gezegenler arası bir aşka 


dönüşmüştü. 


Birkaç gün sonra mekik üzerindeki tamir işlemleri tamamlandı ve kalkış hazırlıkları planlanan zamandan önce başlatıldı. Dünyadaki yüksek yerçekimi ekibi yormuş, Prof. Sekula hazır uygun hava koşullarını 


bulmuşken bir an önce havalanmak istemişti. 


Ingrum Nurperi ile vedalaşmak için köye gitti, görünmezlik giysisini aktive hale getirerek köyün içlerine kadar girdi ancak onu ne evinde ne de başka bir yerde bulamadı. 


ZNSP-5 gezegenine döndükten sonra Ingrum Nurperi?yi uzun süre aklından çıkaramadı. Diğertaraftan Nurperi'nin hamile kalmış olmasına ihtimal vermiyordu çünkü ilişkiden sonra ona gebeliği önleyici bir ilaç vermişti. İlaç bir biçimde işe yaramamış, milyonlarca kilometre ötede bir çocuğu olmuştu. Ne Ingrum ne de Nurperi yaşadıklarını kimseye anlatmamış, ZNSP-5 gezegeninde aniden patlak veren savaş dünyaya yeni bir sefer yapılmaması sonucunu doğurmuştu. Ingrum zamanla elbette Nurperi'yi unutmuş, çapkınlıklarına 
72 yaşında beyin kanamasından ölene kadar devam 


etmişti. 


Nurperi 96 yaşına kadar yaşayan Kudret Hanım'ın koruyucu kanatları altında kendi halinde bir yaşam sürdü. Engin ise sonradan içlerinde ZSNP-5 gezegeninin de bulunduğu birçok yaşanabilir gezegeni keşfeden dünya çapında bir astronom oldu. 
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2000'li YILLARIN 
ÖYKÜLERİ 


Haldun Aydıngün 


1 — Başkan Oyunu 


Anne-baba sevgisinden mahrum olarak yetiştirilmiş, beslenmesi oOve eğitimi bilgisayar oprogramlarıyla düzenlenmiş, hatta “alışmasın” diye kucağa bile alınmamış, sokağa bile çıkmamış, sürekli bilgisayar 


oyunlarıyla yetişmiş Murat isimli bir çocuğun hikâyesi bu. 


Çok zeki ve derslerinde çok başarılı olmasına rağmen evlerinin karşısındaki marketten bir ekmek almayı bile 


beceremeyen bir çocuktur Murat. 


Bir yazılım şirketi en zeki çocukları, öğrencileri bulmak için “Başkan Oyunu” isimli bir simulasyon programı geliştirir. Sanal bir ülke yönetimi üzerine olan bu 


simulasyonu kimse bitirememiştir şimdiye kadar. 


Bir vakıf, Murat'ın okuldaki başarılarından haberdar 


olur ve “Başkan Oyunu” için seçilir. Murat'a simulasyon için bir terminal vermişlerdir. Murat artık tamamen bilgisayar başında sanal bir âlemde yaşamaktadır. Bu arada ergenlik çağındadır ve bazı duyguları ilk defa yaşamaktadır. Simülasyondaki bir karaktere âşık olmuştur. Simulasyonda bazı ters giden olaylar olur. Murat “Başkan” olarak tüm yetkileri elinde toplar ve duruma müdahale eder. Simulasyonda darbe girişimi yapılacaktır ama Murat sorunu halleder. 
Simulasyon normal seyrinde devam eder. Fakat Murat simulasyonu tamamlamıştır ve Murat Ankara'ya, Milli Eğitim Bakanlığına davet edilir. Kutlamalar yapılır, 


Harvard'da okumaya hak kazanır. 


Ankara'da iken kendisini “Başkan Oyunu”na seçen vakıftan görevliler gelmiş ve programı silip terminali geri götürmüşlerdir. Murat eve geldiğinde annesi kendisine sarılır ancak Murat bir an önce sanaldaki sevgilisi Dora ile baş başa kalmak istemektedir. 
Odasına girdiğinde terminali göremeyince annesinin 


daha önce hiç duymadığı canhıraş bir feryat koparır. 


Günümüzde sıkça rastlanan bilgisayar ve sanal dünya bağımlılığının —ki oyun yüzünden intihar edenler bile 


var— 1992 tarihli bir öyküde yer alması çok hoş. 


2 - Denizde 


Uçsuz bucaksız bir denizde ilerleyen bir savaş 


gemisinde geçen bir öykü. Bir savaş vardır ama 


ortada düşman görünmemektedir. Bütün işlemler 


bilgisayarlar Oüzerinden oyürütülmektedir. e Alınan sinyaller değerlendirilmekte ama sinyallerin gerçek bir düşmandan mı yoksa yanıltma amaçlı gönderilen 


modüllerden mi geldiği belli değildir. 


Kaptan genel karargâha rapor gönderecektir ama bu raporu bilgisayar üzerinden değil, özel korumalı ufacık bir kapsüle koyarak beyaz bir güvercinle 


göndermektedir. 


3 — İnsansı - Android 


Torin, eşi Leyla'nın cenazesini görmek üzere morga gider. Yanında arkadaşı Tsetu vardır. Leyla hayattayken Tsetu'dan söz almıştır. Eğer kendisine veya Torin'e bir şey olursa bir kopya yapılmasını istemiştir. Birkaç gün sonra Tsetu Torin'e Leyla'nın android bir kopyasını yapabileceğini söyler ve bir süre sonra Leyla'nın bire bir kopyası Torin'in karşısındadır. Torin ve android Leyla eskisi gibi birlikte hayatlarına devam ederken, Torin Leyla'nın öldüğünü ve aslında bir robotla yaşadığını kabullenir. Leyla eve gelir ve yatak odasında Torin'i hareketsiz yatarken bulur. Torin ölmüştür. Cenaze töreninde Leyla, Tsetu'dan aynı kendisi gibi Torin'in 


adroid bir kopyasını yapmasını ister. 


4 — Teyp Kasetleri 


Gülçin uzun zamandır gitmediği anneannesinin evine gider ama sıkılır. Evin içinde dolaşmaya başlar ve sessizce çatı katına çıkar. Eski eşyaları, eski tarihli gazeteleri, katalogları görür. Daha sonra küçük bir kapıyı farkeder ve içeri girer, ışığı yakar ve etrafı inceler. Yerde iple bağlanmış bir kutu fark eder. 


2 .,99 


Üzerinde “torunum Gülçine” yazılıdır. Gülçin 


merakların ve kaseti alır. Dedesi kayıt yapmıştır ve 


Gülçin'le konuşmaktadır. Ama ilginç olan dedesi 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Gülçin doğmadan önce ölmüştür ve torunlarını hiç görmemiştir. Gülçin diğer kasetleri dinledikçe şaşırır. 
Kasetleri dinlediği zamanlar üzerindeki elbise, saçlarının şekli vs. dış görünüşü nasıl ise dedesi aynen söylemektedir. Son kaseti dinlediği gün 18 yaşına girmiştir Gülçin. Dedesi artık gidicidir ve son kez konuşmaktadır. Gülçin ağlamaya başlar, dedesi şimdi ağladığını görüyorum der. Son sözü Allahaısmarladık 


olur. 


Gülçin ağlayarak odadan çıkar ve kapıda kuzeni Murat'la çarpışır. Murat da aynı kasetlerden bulmuş ve 


dedesiyle konuşmuştur. 


5 — Karşılaşma 


Sinan, babasıyla beraber havaalanına gitmektedir. 
Arabada babası 


yıllarında laf olsun diye bir sanayi atıklarından 


konuşmaya başlar. Üniversitede sentetik yiyecek üretmeyle ilgili çalışmalar yapar. 
Projeyi çeşitli ciddi bilim dergilerine gönderir. Gelen cevaplar olumludur. Hocaları bile şaşırır. Sonunda Amerika'da gider. Artık ünlü olmuştur. Çalışmaları N4 projesi olarak geliştirilir. O sırada Afrika'da açlık o kadar artmıştır ki birçok bebek 3 yaşına varmadan ölmektedir. N4 ile yaşam süreleri 27 yıl artmıştır. 
Ancak 30 yaşında ölmektedirler. Projeyle ilgili olarak konuşurlar. Sinan'ın babası Afrika'ya N4 neslinden bir 


aileyi ziyarete gidecektir. 


6 — Telefon 


Jülide, özel haber bırakma servisini kurmuştur. Sürekli gezen, seyahat eden, çapkınlık eden kişiler bütün haberleşme işlerini Jülide ile halletmektedir. 35 kişinin 


özel haberleşme işlerini yürütmektedir. 
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7 — Uyanış 


Çocuk sabah uyandığında henüz güneşin ortalığı aydınlattığını fark eder. Kapıyı açar ama parlak bir güneş ışığıyla karşılaşır. Salondaki bütün eşyalar eskimiştir ve çürümüştür. Odadaki karanlık camların iyice kirlenip çamurla kaplı olmasındandır. Annesinin ve babasının evde olmadığını görür. Koşarak odadan dışarı çıkar. 
Merdivenlerden düşerken elini kanatır ve pijamasından kolayca ufak bir parça yırtarak elini sarar. Dışarı çıkar ama kimseler yoktur. Asfalt parçalanmış, arabalar hurdaya dönmüş, her yer insan boyu otla kaplanmıştır. 
Marketler, pahalı mağazalar bomboştur. Giyecek arar fakat hepsi paramparça olmuştur. Markette yiyecek bir şeyler arar fakat bulamaz. Eski bir köşkün bahçesindeki cılız ağaçlar büyümüştür ve meyve doludur. Güneş batmak üzeredir. İki kavanoz bulup, daha önce asfaltta gördüğü su birikintisinden kavanozun birini doldurur. 
Diğer kavanoza ise meyvelerden koyar. Hava iyice 


kararmadan kendi evine döner ve uyumaya başlar. 


Tekrar uyandığında şehrin kalabalığını ve araçlardan yükselen koma seslerini duyar. Annesi salonda oturmaktadır ve neden erkenden kalktığını sorar. Çocuk akşamki gördüğü rüyayı anlatır. Annesi bir daha korku filmi seyretmemesini söyler. O sırada elini fark eder ve sargıyı açar. Elindeki kesik acımaktadır. Koşarak odasına gider ve yatağının kenarında birisi meyve diğerinde ise yarıya kadar su dolu olan iki kavanoz 


durmaktadır. 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden Gg 


Ölümcül Makineler (2018) 


Büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra'nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir. 


Süre: 128 dakika. 


Tür: Bilimkurgu, Macera, Aksiyon 

Yönetmen: Christian Rivers 

Senaryo: Fran Walsh, Philip Reeve 

Oyuncular: Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan. 


Müzikler: Junkie XL 


Çok Çağı (2018) 


“İki farklı dünya. Birisi kül tepelerinin ardında, susuz, denizsiz, şiirsiz, aşksız, insansız Beta. Diğeri yemyeşil, gecesiz, kışsız, şiirli, şarkılı, düşlü, renkli Alfa. 
İki dünyayı buluşturansa gittikçe sönen Güneş. 


Beta'yı küle çeviren Elitler nükleer felaketin yaklaştığını anlayınca Alfa gezegenine göç ederek, sayıca kendilerinden çok olan Çirkinleri, Beta'da kaderlerine terk ederler. Yüzyıllar sonra Güneş'in sönmeye yüz tutması iki halkı yeniden buluşturur. Çirkinler Kusursuzlara, Elitler Mutlara dönüşmüştür. 
Kusursuzlar yapay zekâlarla yaşarken, Mutlar doğayla buluşur ve ilkel komünal yaşama geçer. Evrenin geleceği iki dünyanın sil baştan yazacağı hikâyeye bağlıdır. 


Yazar: Arzu Eylem 


Yayınevi: Nota Bene Yayınları 
Sayfa Sayısı: 184 
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The Crossing (2018) 


Savaştan zarar gören mülteciler küçük bir Amerikan kasabasına sığınma talebinde bulunurlar. Fakat insanların kaçtıkları savaş henüz yaşanmamıştır. Hükümet bu gizemli 


göçün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmayı çalışır ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 


Etkileyici bir dizi ancak bir sezonla ekranlara veda etti. 
Süre: 11 Bölüm - 42 dakika. 


Tür: Macera, Dram, Bilimkurgu. 
Yönetmen: Jay Beattie, Dan Dworkin Oyuncular: Steve Zahn, Natalie Martinez, Sandrine Holt, Rick Gomez, Jay Karnes 


NE 
W DRAMA MONDAY APRIL2 109 6bç 


Halk Dünya Mühendisleri (2018) 


, i REZİN lık 
Bilimkurgu türünün ustalarından biri olan Larry Niven, Halka üye e uyandırıcı bir kurgusal evren sunuyor. Halka Dünya Mühendisleri yi Gi Şia dünyayı keşfe çıkarken, mühendislerinin hangi ırktan olduğunu merak etm 


alamayacaksınız. 


Yazar: Larry Niven , 
Çevirmen: K. Ümit Kayalıoğlu 
Yayınevi: Panama Yayıncılık 
Sayfa Sayısı: 464 
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Biyoyrafi - İnceleme 
Özlem Buket DURU © 


Stan Lee 


On Yaşında Shakespeare Okuyan Çocuktan, Çizgi Roman Devliğine Uzanan Bir Hayat 


zaman içinde, 
FE vvel kalbur o saman içinde, aslını isterseniz 30'lu yılların başındaki Manhattan'da bir çocuk, küçük evinin mutfağında yemek yiyor bir yandan kitap okuyordu. Annesi yemek masasında kullanması için ona bir kitap standı hediye etmişti, çünkü çocuk tam bir okuma bağımlısıydı ve eline harçlık geçtiğinde soluğu kitapçıda alıyordu. 10 yaşındayken Tom Swift, Hardy Boys gibi kendi yaş grubu için yazılan serilerin ötesinde Shakespeare, Arthur Conan Doyle, 


Charles Dickens, Emile Zola okuyordu! Bir merakı da, erkek kardeşiyle dönemin efsane 


aktörü Errol Flynn'in filmlerini izlemekti, ve ileride, en önemli karakterlerinden birini 


onun suretinde çizecekti. Bu çocuk çizgi roman ilahı olarak anılacak Stan Lee 'ydi, daha 


doğrusu biz öyle bilecektik. 
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Gi“ adı Stanley Martin Lieber'di ve Romanya asıllı Yahudi bir ailenin ilk oğlu olarak dünyaya gelmişti. Her aile gibi onlar da o yıllardaki büyük ekonomik bunalımdan etkilenmişlerdi ve terzi olan babası artık düzenli iş alamıyordu. Lee'nin ergenlik yılları annesiyle babasının kanepede uyuduğu, kendisinin de erkek kardeşiyle aynı odayı paylaştığı iki göz bir apartman dairesinde geçti ve şartlar onu öğrenciliğinde çalışmaya zorladı. Okumayı bu kadar seven biri olarak, günün birinde muhteşem bir roman yazmayı planlıyordu. Aldığı ilk işlerden biri yazarlıktı ama beklediğiniz gibi değil; bir gazete için ölüm ilanlarıyla, yerel verem dispanserinin duyurularını kaleme alıyordu. 
Yemek kuryeliğinden tutun, tiyatroda yer göstericiliğe kadar pek çok ufak tefek işte çalıştı, ama kendi ifadesine göre hayatını değiştiren şey, New York Herald Tribune gazetesine yazılarını yollamak oldu. 
Gazete her hafta liseler arası bir yarışma düzenliyor ve en iyi makaleyi yazanı seçiyordu. Lee ödülü üç kere üst üste kazanınca gazete ona yazıp, “Biraz da başkalarına müsaade etsen?” diyecekti. “Neden bu yarışmalara katılacağına, profesyonel yazarlığı düşünmüyorsun?” 


Böylece l 93 O... 17 yaşındaki Stanley amcasının yardımıyla Martin Goodman tarafından kurulmuş Timely Comics'de işe girdi: 1960'larda bizim bildiğimiz Marvel Comics”e evrilecekti. Burada yazılan hikâyeleri okuyup düzeltmelerini yapıyordu, ama tek görevi bu değildi, getir götür işlerine bakıyordu. 
Çalışanlara öğle yemeği taşımaktan, son hale getirilmş çizimlerden kurşun kalem izlerini temizlemeye kadar her türlü ayak işini yapıyordu ve haftada sekiz dolar alıyordu. Jack Kirby ve Joe Simon ile de burada tanıştı. Çizgi roman dünyasında ilk çıkışı da Kirby-Simon ikilisinin yarattığı Captain America'nın 3.sayısı ile olacaktı: Captain America Foils the Traitor's Revenge'de gerçek adını değil, Stan Lee olan takma adını kullanmıştı, çünkü o günlerde herkes çizgi romanları aşağı görüyordu ve asıl ismini kullanmaya utanmıştı. İleride büyük romanını yazdığında, kimsenin “Aaa, bu çizgi roman yazarı değil miydi? ” demesini istemiyordu. Sizin anlayacağınız, süper kahraman olarak kendine bir isim almıştı, ama henüz süper kahraman olduğunun farkında değildi. Yıllar sonra, Stan Lee'yi gerçek ismi yapacaktı. 


yu self!” Then Cap nociced 


1941'de çıkan Mystic Comics'in 6. sayısı Destroyer'da ise artık 


karakter de yaratmaya başlamıştı. 


Kariyerindeki ilk büyük adım da o yıl geldi. Kirby ile Simon, büyük patron 
Martin oOGoodman ile anlaşmazlığa düşüp, rakip firmaya geçtiğinde, Stan 
Lee artık baş editördü. 
Henüz on dokuz yaşında olmasına rağmen, onda 
“iş kafası” dediğimiz şey ve tabii ki büyük bir heves vardı. En büyük avantajı, yine kendi ifadesine göre hızlı, dolayısıyla üretken bir yazar olmasıydı. 
Verdiği bir röportajda “Belki en iyisi değildim, ama en hızlısıydım, ” demişti. Bu özelliği ileride çok işine yarayacaktı. Hikâyelerinin altına kendi isminden türettiği sahte yazar isimleri koyarak okurları Marvel'ın kalabalık bir yazar kadrosu olduğuna inandırmıştı, aslında hepsini yazan kendisiydi. 


Amerika 2. Dünya Savaşı'na girdikten bir süre sonra, 1947'nin başlarında Stan Lee de orduya yazıldı. Ancak ordu onun için kariyerine ara vermek değil, geliştirmek için başka bir fırsattı: Signal Corps'a giren Lee, ilk başta telgraf yollarını onarıyor ya da komünikasyon ekipmanlarını tamir ediyordu. Daha sonra askerler için yazılan eğitim filmlerinin metinlerini hazırlamaya başladı, hatta sloganlar buluyor, ordu broşürleri için çizgi roman kareleri hazırlıyordu. Size şöyle 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söyleyeyim; birliğinde ileriki yıllarda üç Oscar kazanacak ünlü İtalyan yönetmen Frank Capra, hemşehrisi diyebileceğimiz New York'lu karikatürist Charles Addams (Addams Family'nin yaratıcısıdır), sonradan Dr. Seuss olarak bilinecek çocuk romanı yazarı Theodore Geisel vardı. Yani, askere gitmek bugün bile pek çok kişinin kabusuyken adam tarihin en korkunç savaşında orduya giriyor ve duruma bakın. 
Dünyanın en şanslı insanlarından biri değil mi sizce de? 


Timely Comics”deki yerini geçici olarak Vincent Fago doldurmuştu ve ama Lee hâlâ hikâye yazıyordu. Her hafta Lee'ye ne yazılması gerektiğine dair mektup geliyor, ve o da haftanın sonunda yazdığı hikâyeyi postalıyordu. Bir keresinde deadline'ı kaçırmamak amacıyla ofisin kapalı olduğu bir gün, kendi posta kutusunu tornavidayla açıp, içindeki mektubu aldığı için neredeyse askeri mahkemeye çıkacaktı, ama kurtuldu. 


Savaş bittikten iki yıl sonra, 1947'de eski fotomodel Joan Boocock ile evlendi. Çizgi roman tarihinde çığır açan hikâyelerini yazmasını da ilk olarak eşi sağlayacaktı. 
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İ 9 4 0 ortaları Altın Çağ'ın zirvesiydi ve 

çizgi roman satışları çok iyi gidiyordu. 
Ancak okurun ilgisini çekebilmek için hikâyeler gitgide daha korkutucu ögeler içermeye başlayınca, tepki de gecikmedi. Demokrat senatörlerden biri çizgi romanların gençlerin ahlâkını bozduğunu ve asi davranışlarını körüklediğini iddia edince, kendine psikiyatristler ve muhafazakar ebeveynlerden oluşan büyük bir taraftar kitlesi oluştu. Tepki büyüdükçe büyüdü, her karakter de bundan nasibini aldı; Batman”le Robin homoseksüel ilan edildiler Çizgi roman endüstrisi de, çareyi kendilerine bir tüzük çıkarıp, Amerikan hükümetiyle anlaşmakta buldu ve tabii ki “hükümet onaylı” bu tüzük çerçevesinde yazılmış hikâyeler, okurların çoğuna sıkıcı geldi. Televizyonun da yayılmasıyla insanlar zaten okumaktan soğumaya başlamıştı, bu darbe de gelince çizgi roman satışları neredeyse üçte birine düştü. Peki, batan endüstrinin yardımına kim koştu dersiniz? Hem de literal olarak? 
Flash! 


İ 9 5 7 "de, Julian Schwartz Flash'i yarattı ve arkasından gelen Justice League of 


America ile büyük başarı elde etti. Martin Goodman, 


Lee&den de böyle 

bir oOsüper oOtakkm gı“ LLENG moi 
N 15 

yaratmasını istedi. <A R Uf e 

Timely Comics, TINMNUMAWMN 


artık Atlas Comics'e dönüşmüştü ve Lee otuz beş yaşındaydı, artık (Ooturmuş bir kariyeri vardı, ama komedi hikâyeleri yazmaktan çok sıkılmıştı. e Statükocu kahramanlar da ona çekici gelmiyordu doğrusu. Bu noktada eşi devreye girerek, “İnsanların istediklerini değil, kendi istediğin hikâyeleri yaz!” dedi. Lee de bunu dinlemeye karar verdi ve Jack Kirby'yle birlikte 1961'de Fantastik Dörtlü'yü yarattı. Karakterler Kirby'nin daha önce DC'ye çizdiği Challengers of the Unknown'dan devşirmeydi, ama çok daha fazla derinlik katılmıştı. 


Fantastik Dörtlü dönemi için devrimdi: O güne kadar süper kahramanların çoğu ciddi bir etik anlayışa sahip insan üstü varlıklardı ve kimlikleri gizliydi. Romantik ilişkileri olsa da, çift hayat yaşamanın baskısıyla ya uzun sürmezdi, ya da trajediyle biterdi. Oysa Fantastic Four bir aileydi. Gizli kimlik yoktu. Her aile gibi kavgaları, hataları ve vardı, kusurlu kişiliklere sahiptiler ama buna rağmen birbirlerini affetmeyi 

de biliyorlardı, çok daha insancıldılar. Radyasyona maruz kalıp bedenleri değiştikten sonra dahi oturmuş bir düzenleri vardı ve tam süper kahraman olmaktan çok, bilim insanıydılar. Ayrıca, kendinden tiksinen “7he Thing” vardı. Anında popüler olduklarını söylememe gerek yok. Bundan gaz alan Lee ve Kirby, yaratıcılıklarını konuşturarak Gümüş Çağ'adamgasını basan “kusurlu kahraman” ekolünü oluşturacak karakterleri bir bir hayata getirmeye başladılar; Hulk, Thor, Lee'nin bir zamanlar hayranı olduğu Errol Flynn'in suretinde çizdiği Iron Man, ve peşinden tabii ki “farklı” olduğu için toplumun dışına itilen X-Men geldi. 


Aynı dönemde Bill Everettle birlikte yarattığı Daredevil, bir kavramdan karakter yaratmanın bence zirvesidir; bekçisi olduğu adalet gibi kördür, ama Superman gibi herkesi duyabilir. Ama en popüler olan, tabii ki yine geçenlerde kaybettiğimiz Steve Ditko'yla beraber yarattığı Örümcek Adam'dır. Bu karakterlerin hepsinin kusurları vardı: Tony Stark alkolikti ve gerçek anlamda “kalpsiz”di. Peter Parker hem okuluyla, hem de kendi iç sorunlarıyla boğuşan bir ergendi.. 
En önemlisi de, Stan Lee'nin kahramanlarının insan olarak doğması ve belli bir yaşa kadar normal yaşamlar sürmesiydi: Doğaüstü güçlerini sonradan kazandıkları için insanlıkları baki kalıyordu. Ayrıca, Lee'nin bütün o klasikleri okuyarak geçirdiği çocukluk dönemi, her karakterin kendi konuşma kültürü ve biçimi olmasını sağladı: Spider Man'in düşmanlarının sinirini bozmak için makine gibi konuşması, Thor'un kullandığı eski İngilizce deyimler, ya da karikatürize şairane cümleler (İngilizce buna dime-store poetry denir, tırt şirri anlamına gelir), küçük yaştan itibaren edindiği zengin kültürün dışavurumuydu. 


Bu insani duygularla iç fırtınalar, çizgi roman kahramanları için çok büyük yeniliklerdi ve bu 


, 


yapılanlar “Çizgi Romanda Marvel Devrimi” olarak 


anılacaktı. Bence buradan çıkarılması gereken bir diğer ders de, iki rakip şirketin yaratıcılıklarının birbirlerini nasıl desteklediği ve batan endüstriyi muhafazakarların elinden nasıl birlikte kurtardıkları olmalı. 


İ 9 605 Lee artık Marvel Comics'in 

lokomotifi o haline oOgelmişti; oo art direktörlük yapıyor, yeni hikâyeler yazıyor ya da yazılanlara editörlük yapıyor, hayranlardan gelen mektuplara cevap yazıyor ya da yazılan cevaplara moderatörlük ediyordu, aynı zamanda S/an 5 Soapbox (Stan'in Sabun Kutusu) isimli bir köşe yazıyordu. 
Bu köşeye yazdığı yazıları “Excelsior!” sözcüğüyle bitirirdi. “Excelsior!” New York'un resmi mottosuydu ve Stan Lee, yıllar sonra bunun “Daha büyük zaferler için, daima ileri!” anlamına geldiğini söyleyecekti. 
Peki bütün bu işlere nasıl yetişiyordu? Aslında, o dönemde pek çok çizgi roman stüdyosunun kullandığı bir yöntemi uyguluyordu: Bütün bir senaryo yazmak yerine, bir çizerle beyin fırtınası yapıp yazılacak çizgi romanın kısa bir özetini çıkarıyordu, sonra çizer özete bağlı kalarak sayfaları dolduruyordu. Lee de çizim teslim edildiğinde konuşma balonlarını dolduruyordu. 
Böyleceherçizerhikâyeye katkıda bulunabiliyordu. Lee bunu o kadar etkili bir şekilde uyguladı ki, bu yöntem 


çizgi roman tarihine “Marvel metodu” olarak geçti. 


a a e 
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İ 9 6 3 te yine Kirby ile çeşitli karakterlerini 

bir araya getirerek, bugünkü milyar dolarlık pazarı yaratmış The Avengers'ı kaleme aldılar. Birlikte yaptıkları son iş, 1978'de basılan “7/he Silver Surfer: The Ultimate Cosmic Experience “dı. 
Üzücü olansa, daha sonra Kirby ile kimin hangi hakkı alacağı konusunda anlaşamamaları ve Kirby'nin yarattıklarından prim alamamasıydı. Kirby'nin 94”teki vefatından sonra mirasçıları Marvel'a dava üzerine dava açmaya devam etti, nihayet 2014'te anlaştılar ve isim haklarını kazandı. 


İ 9 © 0 Lee Marvel karakterlerini yeni bir 

mecraya tanıtmak üzere, Los Angeles'a taşındı. Ancak ilk çabalar hayal kırıklığıydı. Nihayet oyuncak firması Toy Biz işe el attı ve 1992'de bugünkü yetişkinlerin hatırladığı X-Men: The Animated Series 


ortaya çıktı ve beş yıl devam etti. 


İ 99 0 Lee artık Marvel'dan ayrılmıştı, 

ancak hâlâ onursal başkandı ve yılda bir milyon dolar alıyordu. Peki, emekli mi oldu dersiniz? 
Asla, 1998'de Peter Paul'le birlikte internet tabanlı bir şirket olan Stan Lee Media'yı kurdu. Nitekim 2002'de, haklarının verilmediği gerekçesiyle Marvel'a dava açtı. Marvel adına çalıştığı için karakterlerin telif hakkı ona ait değildi, ancak Marvel filmlerden kazanılacak paranın yüzde on pay vermeyi kabul etmişti ve Lee onların sözünü tutmadığını söylüyordu. 2005'te iki taraf kendi aralarında anlaşmayı tercih etti. Lee, üniversitelerde ders verdi, çocuk programları ve süper kahraman serileri yaratmaya devam etti. Enerjisi dur durak bilmiyordu ama ne yazık ki o da hepimiz gibi faniydi. “Daha çok film yapmak istiyorum, ” diyordu, “Daha çok televizyon programı yapmak istiyorum, daha çok DVD, daha çok ders vermek istiyorum, 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yaptığım her şeyden daha fazla yapmak istiyorum, ama zaman.. Zaman yetmiyor...” 


P ek az yazar hayatı boyunca karakterlerinin dünyaya yayıldığını ve sinemaya uyarlandığını görmüştür, kendisinin bu zevki fazlasıyla tattığını söyleyebiliriz. 
Yazdığı çizgi romanlardaki arka planlara karakter olarak kendisini de eklerdi, Marvel karakterleri beyaz perdeye aktarıldığında da bu adeti bozmayıp, cameo yapmaya başladı. Sanırım dünyanın en sevimli cameo'larının ona âit olduğunu söylersem, kimse karşı çıkmayacaktır. Çocukluğunda çok istediği gibi “büyük bir roman” yazamamıştır belki, ama karakterleri belki yazıdan çok daha güçlü yollarla dünyanın dört bir yanına yayılmış, hele de görselliğin bunca güçlü olduğu bir çağda herkesin aklına kazınmıştır. 


Bir kahramanın “futması” için mükemmel olması 


gerekmediğini dünyaya göstermiş olması bile kendi başına muazzamdır. Yarattığı karakterler, yediden 


yetmişe milyonlarca insan için ilham kaynağı olmuştur. 
95 yıllık dolu dolu bir ömrün ardından, vefatı üzerine 
tüm sosyal medyanın eşi görülmemiş şekilde tek bilek tek yürek halinde onu anması da bunun ispatıdır. 


Işıklar içinde uyusun. 


Görsel: http://marvel.wikia.cı 
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4.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Altematif Tarih 


Gem GAN 


KAFES 


“Bu tam bir delilik.” 


“Evet, biliyorum ama yapmak zorundayız. Hiç merak etmiyor musun? Bir kere bile gök yüzüne bakıp orada ne olduğunu düşünmedin mi?” 


“Evet, bunu düşündüm. Hatta beraber sorguluyoruz ama bu diğerleri gibi değil. Kısa bir süre için basit bir delik açmayacağız. Uzun sürecek ve büyük olacak.” 


“Farkındayım. İşin güzelliği burada. Eğer başarırsak kanıtlamış olacağız. Sana ihtiyacım var. Şimdi benimle misin, değil misin?” 


Hayatımboyuncatanıdığımeniyimühendislerden bir tanesi tam karşımda düşünceli bir şekilde duruyordu. 
Vereceği cevap tüm planımı değiştirebilirdi. Ya bu işi erteleyecektim ya da onunla birlikte muhteşem bir şeyin altına imzamızı atacaktık. 


“Şu planı bir daha göster bana,” dedi sonunda sessizliği bozarak. “Peki bu işi nerede yapmak istiyorsun?” 


Tabletimde bir dünya haritası açtım ve parmağımı artık yerini ezberlediğim noktaya koydum. “İşte tam burada.” 


“Uluslararası sular. Çok akıllıca,” dedi ve gözlerimin içine baktı. (o “Hiç mi korkmuyorsun? İkinci bir dünya savaşı çıkabilir. Neredeyse yüz yıldır süren dünya barışı bozulabilir. Japonya ile Amerika arasında süren soğuk savaşı gerçeğe çevirebilirsin.” 


“Bu kadar korkma Ruslar Amerika'nın yanında. 
Onların Çin ile arası iyidir. Çinlilerin arası da Japonlarla iyidir. Bir şekilde denge yeniden kurulur.” 
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“Peki, bu işi kimin adına yapacaksın?” 


“Bir ülke adına olmayacak. Kendi adıma, insanlık adına yapıyorum. Bundan sonra atabileceğimiz adımları düşün.” 


“Ne uğruna? Dünya Nikola Tesla'nın muhteşem buluşlarından sonra daha yaşanabilir bir yer oldu. Yaptığı kuleler sayesinde her yerde bedava enerji var. Ücretsiz elektrik, ücretsiz iletişim.” 


“Bu kadar büyütme. O adam çok büyük bir girişimcinin, küçük bir otel odasında kafayı yiyerek ölümüne sebep oldu. Eğer Edison'u engellemeseydi her şey çok daha farklı olurdu. Zavallı ihtiyar en son güvercinler ile konuşuyormuş.” 


Karşımda oturan dostumun suratı değişmişti. 
Bazı mühendislerin Nikola Tesla”ya edilecek kötü laflara hiç tahammülü yoktu. Şimdi endişeden çok öfke vardı gözlerinde. 


“Tamam. Seni rahat bırakıyorum. İyice bir düşün. Bu işi yapabilecek birkaç kişiden birisin ve sana tüm imkanlarımla destek olacağım.” 


Görüşmeden sonraki birkaç gün geçmek bilmemişti. e Bütün ekip çalışmalara titizlikle devam ederken büyük gün geldiğinde başarımız tek bir adama bağlıydı. Daha önce küçük denemeler yapmıştık ve başarılı olmuştuk ama bu sefer farklıydı. Tarih bunu görmezden gelemeyecekti. 


Üçüncü günün sonunda elektrikli bir otomatik taksi fabrikamızın önünde durdu. Vereceği tüm cevaplara hazır olduğumu düşünüyordum. Ama yine de beni şaşırtmayı başardı. Araçtan iner inmez bagajdan büyük 


bir bavul ile birlikte bilgisayarını çıkardı. Yorgun gözüküyordu. 


“İyi misin?” diye sordum. 


“Evet, evet. Son birkaç gündür fazla uyumadım. 
İstediğin tüm hesaplamalar ve yapılması gerekenler bu çantanın ve bilgisayarın içinde,” dedi. 


Sevinçten (o yerimde (oduramıyordum. İzin vereceğini bilsem gidip üzerine atlardım ama o öyle biri değildi. Her ne olursa olsun mesafeyi korumayı başarırdı. 


“Sana sarılmak istiyorum,” diyebildim. 


“Farkındayım ama lütfen yapma. Gerçekten çok yorgunum.” 


Hızlıca konferans salonuna geçtik. Sistemi kurduk ve tüm ekibe anlatmaya başladı. Heyecanla 
dinliyorduk. Tesla kafesinde, 10 dakika boyunca 100 
metre çapında bir yarık olacaktı. Bu bizim için yeterli büyüklükte ve süredeydi. Anlatım bittiğinde aklımda tek bir soru vardı. o “Bu yarık nelere sebep olacak?” 


Herkes büyük gün için çalışmasına geri döndüğünde, bilgisayarını toplamakta olan arkadaşımın yanına gittim. 


“Bu büyüklükte bir yarık ve bu sürede neler olabilir?” 


“Bilemiyorum. Dünyanın her tarafında radyo dalgaları etkilenecek. Elektrik kesintileri olacak. Tam olarak nereleri vuracağını hesaplayamıyoruz. Umarım ne yaptığını biliyorsundur.” 


En ufak bir tereddütüm yoktu. “Tabii ki biliyorum. Farklı bir çağ başlatacağız. Artık gökyüzüne bakma zamanı geldi. Gereğinden fazla burada oyalandık. 
Stephan Hawking'in söylediklerini duydun. Bu gezegende ömrümüz sınırlı. Buradan dışarı çıkmanın bir yolunu bulmak zorundayız.” 


“Birleşmiş (Milletlerin (o yasakladığı (o roket teknolojisi ile oynuyorsun. Bu çıkış yolu, tüm dünya barışını tehlikeye atmak anlamına gelse bile mi?” 


“Evet.” 


Konferanstan sonraki 10 gün çok hızlı geçmişti. 


Artık herşey hazırdı. Tüm ekip nefesimizi tuttuk ve beklemeye başladık. 


Kalkışa 10 dakika... 


“Ark geri dönmüyoruz,” dedim kontrol merkezinde bulunanlara. Büyük bir alkış koptu. “Şartlar elverişli ve biz bu fırlatışı bugün yapacağız.” Büyük salonda konuşulan son şey bunlar olmuştu. Sonrası tam bir sessizlik. 


Kalkışa 5 dakika... 


Bilgisayarların (o ekranlarında uyarı omesajı belirdi. Ardından tüm sessizliği bozan bir gürültü geldi gökyüzünden. Tesla kafesinde tam üstümüzde bir delik açılmıştı ve 10 dakika daha o şekilde kalacaktı. 


343,2 1 
Ekibimden bir kişi koşarak yanıma geldi. 
“Elon, bunu görmelisin. Çabuk gel.” 


Koşarak binadan dışarı çıktık. İşte gidiyordu. 
Devasa büyüklükteki roketimiz uzaya doğru süzülüyordu. 
Yasak bir teknoloji sayesinde geç de olsa hayallerimize kavuşacaktık. o Motorların (o parlaklığı Oo günümüzü aydınlatmayı başarmıştı. Binanın içerisinden bir uğultu yükseldi. Hızlıca tekrar içeri girdim. 


“10 saniye önce Tesla Kafesinden dışarı çıktık, Elon.” 


bizi engelleyecek hiçbir şey yoktu. Dünyanın dışına uzaya çıkmayı başarmıştık ve her şey yolunda giderse dünya yörüngesinde ilk defa insan yapımı bir şey dönmeye başlayacaktı. 


“Tüm radyolarda biz varız Elon.” 


“Herhangi birini açın ve sesi dışarı verin.” 


“Son dakika haberi için yayınımıza ara veriyoruz. 
Çılgın girişimci ve Edison otomobillerinin üreticisi Elon Musk, bugün bir roket ile Tesla Kafesini geçerek dünya yörüngesine ulaştı. Birleşmiş Milletler henüz bir açıklama yapmazken, bundan sonra dünya yörüngesinde bir adet Edison Roadster otomobil yer alacak. Bunun ne işe 


yarayacağı ise hâlâ gizemini koruyor.” 
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2. 


JB N i ii celi PE | Li LL “a “Kütünhanemden Seçiklerim 


ERE li 


Son Tiryaki 


Müfit Özdeş 


Son Tiryaki 


metis bilimkurgu 
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Bir türlü çalıştırlamayan aile yadigârı bir transfer makinası, dünyayı dev bir et besi çiftliği olarak gören uzaylı bir yaratık, sigaranın tamamen yasaklandığı Dünyadan kaçan bir tiryaki, insanoğluna âşık olan bir peri kızı, tüm yaşayanların acısını çekmesi için yapılmış bir robot başka bir olasılık düzeyinden gelen ve Dünyalı erkeklere bayılan bir kadın, uzaydan geldiğini iddia eden bir ayyaş, dünyanın yok olan yüzeyinden yeraltına kaçan ve orada “mükemmel” bir düzen kuran insanlar... 


Son Tiryaki'nin masal/-bilimkurgu evreninde tanışacaklarınızdan o bazıları. “Hardcore” bilimkurgudan peri masalına, Aziz Nesin hikâyelerinin tadını andıran ve son derece Türkiye'ye özgü mizahi bilimkurgu öykülerinden karanlık bir anti-ütopyaya kadar değişik alt türlerde yirmi üç öykü. 

İlk kez 1996'da yayımladığımız kitabın bu genişletilmiş basımı özellikle yeni kuşak okurlarımız için... 


Basım Yılı: 2018 / Genişletilmiş ikinci basım 
Birinci Baskı: 1996 


Hüznün ve yalnızığın ikliminden; uyum sağlayamayanların, ötekilerin, toplumun kenarında kalmışların dünyasından keskin bir gülümseme. 


Siber uzay, yapay zekâ, Antik felsefe, bilgisayar oyunları ve gündelik hayatla örülmüş on kısa öykü, incelikli bir mizah ve şürsel bir dille aktarılıyor. 
Tünelin sonunda ışık var. İhtiyacımız olan, ümit, hoşgörü, doğaya saygı ve bilgelik. 


Mehmet Barış Albayraktan kahramanın sonsuz 


yolculuğuna bir katk. Gonca Mine Çelikin resimleriyle... 


Basım Yılı: 2018 


Kırmızı To 


ki 
1 
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3.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Başka Gezeyenlerile Yeni Yerleşim Yerleri Kurmak 


Çetin UÇAR 
Mars'a Yerleşmek 


“Solucan-305 model aracınız kontrol edildi, zaman yolculuğuna hazır efendim” 


solucan deliğindeki 


yolculuğuma başlayabilirim artık. Kendinize iyi bakın, 


“Sağol Hasan, umarım sağ salim ve mutlu haberlerle dönebilirim buraya.” 


İstanbul, oOUzayda (OYaşam (Araştırmalar Merkezi (UYAM) Başkanı; 


tamamlayacağına inancımız sonsuz Hüseyin. Bu 


“Görevini başarıyla 


görevin insan türü için büyük önem taşıyor, gelecekte neler olduğunu öğrenip şimdiden insan türünün yok olmaması için tedbirler almaya çalışmalıyız” 


“Haklısınız Başkanım. Bu göreve titizlikle hazırladım kendimi.” 


“O halde uğurlayalım seni. Yolun açık olsun, iyi şanslar Hüseyin.” 


“Sağolun Başkanım ve ekip arkadaşlarım, görüşmek üzere, hoşçakalın.” dedim ve iki kilometre 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çapındaki solucan deliğinin içine girdim. İçeride girişe yakın bir yerde beni bekleyen aracıma doğru yürüdüm, pilot kabininin kapısını açtım, pilot kabinine oturdum. 
Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra aracı çalıştırdım. 
Geleceğe doğru zamanda yolculuğum bu şekilde başladı.” 


Kaptanın seyir defterine şunları yazdım : “Yıl: 2120, Solucan-305 model aracımla 2250 yılına, Muğla'nın Bodrum ilçesi-Gümbet Beldesi'ne zamanda yolculuk yapıyorum” 


3 Hafta sonra 


Solucan deliğindeki yolculuğum problemsiz sonlandı. 


Aracımı solucan deliğinin içinde çıkış kapısına yakın bir yere park ettim. Pilotluk elbiselerimi çıkarıp araçta bıraktıktan sonra araçtan çıktım, çıkış kapısına doğru yürüdüm. Delikten çıktım, geldiğim 


yer Gümbet'in 1ssız bir tepesiydi, yaz sıcağı vardı ve 


buradan denizi görebiliyordum. 


Başkan'ın bana harcamalarım için verdiği 
100 gram altını, en yakın kuyumcuda bozdurarak para 
ihtiyacımı temin ettim. Tatilci olduğum belli olsun diye cebimdeki parayla kendime üst-baş aldım. 


Geceleri plajda uyuyor, gündüzleri araştırmamı yapıyordum. yaptığım 
Dünya'nın hangi riskler ve tehditler altında olduğunu 


İnsanlarla diyaloglarda anlamaya çalışıyordum. Akşamları plaj tesisinden kiraladığım bilgisayar tabletini kullanarak internete bağlanıyordum. İnternetteki haber siteleri, dergiler ve araştırma konumla ilgili siteleri tarıyor ve ihtiyacım olan bilgileri temin etmeye çalışıyordum. 


2 Hafta sonra 


Görevim sona erdi, raporumu biraz önce şöyle tamamladım : 


“ABD'de yönetimi ele geçiren yapay zekalı robotlar, ABD'deki bütün insanları köleleştirmişti ve bütün dünyayı nükleer savaşla tehdit ediyorlardı. 
Salgın hastalıklar ve savaşlar sonucu 4 milyar insan Ülkelerde ekonomik kriz kronikleşmişti, bir türlü çare bulunamıyordu. Bu 


hayatta kalabilmişti. 
nedenle ülkeler, diğer gezegenlerde yerleşim yerleri oluşturmakta çok geç kalmışlardı. Kısacası; İnsanlık yok olma tehdidi altındaydı.” 


Metroyla solucan deliğinin olduğu bölgeye gittim. Issız tepeye vardıktan sonra kolumdaki cihazdan solucan deliğinin yerini buldum, deliğe girdim, aracım beni bekliyordu. 


Üç hafta yolculuktan sonra aracımla Uzayda Yaşam Araştırmaları Merkezi (UYAM) “a vardım. 
Aracımı park ettikten sonra solucan deliğinin giriş kapısından çıktım, sağ salim geri döndüğümü gören herkes çok sevindi. “Ancak haberler çok kötü” dedim. 
Araştırma raporunu Başkan'a ilettim ve sorularını cevapladım. Başkanım kötü haberlerden hiç memnun olmadı; 


“Bir şeyler olmaması için şimdiden tedbirler almalıyız. Dünyaya yakın ve yaşam için en uygun olan gezegende koloniler 


yapmalıyız, insanlığın yok 


oluşturmalı ve başka uygun gezegenler bulmak için keşfe çıkmalıyız” dedi. 


6 Ay sonra 
Saat 14.00'te Başkan'la randevum vardı. 


Uzayda Yaşam Araştırma Merkezi'ndeyim. 
Başkan; 


“Hoş geldin Hüseyin, yeni bir görev için hazır mısın?” 


“Tabii efendim, hazırım.” 


“Aferin Hüseyin, biliyorsun, gelecekle ilgili haberler güzel değil. Gelecekte dünya'da ciddi bir nükleer savaş tehdidi var ve bu tehdide karşı insanlığı yok olmaktan kurtarmak için kurumumuz (UYAM) diğer ilgili ülkelerle de anlaşarak ilk etapta Marsta yerleşim bölgeleri kurulmasına karar verdi. MARS”ın insan yaşamına uygunluğunu tespit etmek için seni Mars'a gönderiyoruz. Mars'taki Kızıl Otel'de sana yer ayırttık. Bir ay süresince orada uzmanlarla çalışacaksın. 
Bir aylık araştırma sonucu senden kapsamlı bir “Mars Raporu” hazırlamanı istiyorum. Haydi aslanım, hemen hazırlan.” 


“Hemen, Başkanım” 
2 Hafta sonra 


UYAM”'ın 
Başkan; 


ışınlanma istasyonundayım. 


“Hüseyin, bu görevi de en iyi şekilde 


başaracağına inanıyorum. Mars'ta elde edeceğin araştırma sonuçları insanlığın yok olma tehlikesini en aza indirgeyen tedbirlerin alınmasında kullanılacak. 
Yani bu görev, insanlığın bekası için oldukça hayati bir önem taşıyor. Mars'ta bu bilinçle çalışacağından 


eminim” 


“Tabii efendim, bu göreve de her zaman olduğu gibi titizlikle hazırlandım, insan türünün geleceği söz konusu.” 


“O halde sana kolay gelsin Hüseyin, bir ay sonra görüşürüz” 
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“Sağolun Başkanım, hoşçakalın herkese, ışınlanmaya hazırım artık” dedim ve ışınlanma odasına geçtim. 


Bir görevli; “Bütün ışmlanma verilerinizi ve bölge varış koordinatlarınızı araç bilgisayarına yükledim, birkaç saniye içinde Mars'taki Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ne ışınlanmış olacaksınız, kolay gelsin” dedi ve düğmeye bastı. 


Birkaç saniye sonra 


Şu anda karşı taraftaki ışınlanma odasındayım. 
Mars Merkezi, 
İstasyonu görevlileri beni karşıladılar. İçlerinden birisi; 


Bilimsel o Araştırmalar ışınlanma 


“Selam Hüseyin, ben code-290 , hoşgeldin Mars'a. Yeni görevinde başarılar dilerim. Bir ay boyunca asistanlığını ben yapacağım” dedi benim yapay zeka robot asistanım. 


“Merhaba 290. Tanıştığımıza memnun oldum.” 


Asistan robotla metroya bindik, Kızıl Otel'e vardık. O akşam odalarımıza yerleştik. 


Kızıl Otel Mars'taki dört adet beş yıldızlı otelden en büyüğüydü. Mars turizme açılmıştı, ancak henüz yerleşime açılmamıştı. Bunun nedeni dünyadaki savaşlar ve salgın hastalıklar neticesinde ekonomik krizin de kronikleşmesiydi. Bundan dolayı ülkeler uzay araştırmalarına ve kolonileşmeye fon ayıramamışlardı. 


Asistanım code-290'dan Mars ile ilgili bütün bilgileri detaylarıyla alıyordum. Code-290 “a uzman kişilerle görüşmem için randevular ayarlamasını ve “Mars'ta yaşam” konulu bir konferans organize etmesini istedim. Ayrıca Mars'ta yaşam ve Mars'a yerleşme ile ilgili yayınlanmış bütün rapor, makale, araştırma ve haberleri temin etmemde bana yardımcı olmasını istedim. 


Bir ay boyunca bütün eserleri inceledim, notlar aldım. İnsanların Mars'ta koloniler oluşturabilme yeteneği ve Mars gezegeninin yaşam için uygunluk hakkındaki cevap bulmaya çalıştım. 


derecesi araştırma sorularına 


40 — wwww.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Aralık 2018 / sayı 20 


1 Ay sonra... 


Mars raporumu tamamladım, artık hazırım evime dönmeye. 


Herkesle odasına geçtim ve oradan birkaç saniye sonra kendimi 


vedalaştıktan osonra ışınlanma 
Uzayda Yaşam Araştırmaları Merkezi'nin ışınlanma odasında buldum. Başkan ve görevliler beni görünce 


çok sevindiler; 


“Başkanım, güzel haberlerle geldim. Yerleşim yerleri oluşturmak için Mars oldukça uygun bir yer. 
İnsan yaşamı için bütün şartlar uygun ve oksijen, su, gibi kritik sorunlara da çözüm bulunmuş durumda. “ dedim. 


tarım, enerji, sıcaklık, iletişim ....... vs. 


Başkan çok sevindi; 


“Aferin Hüseyin. İnsan türünün yok olmaması için son derece önem taşıyan bu raporu üst kurumlara bildireceğim, onlar Mars'a yerleşmek için gerekli adımları hemen atacaklar.” 
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Selma MİNE 


Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası ve Sonrası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


TAMANDA YOLCULUK 


Yazı Dizisi - 18 


Zaman Girdapları - ? 


amanı da bir enerji türü olarak kabul edersek, oluşan girdaplar, kaymalar, delikler, hatta zaman kapısı vb... 
her tür durum, bu enerji alanında meydana gelen değişimler ve manyetik yapılardır. Bir de bunlar, başka kuramlarla desteklenirse daha keyifli hale gelir: Dolayısıyla bir hikâyemiz daha var: 


Nice's Adventures in Wonderlanı 
(Alis Harikalar Diyarında) 


Yazar,matematikçi vefotoğrafçı, İngiliz Charles L. Dodgson'un (1832-1898) Lewis Carol takma adıyla kaleme aldığı çocuk öykülerinden “Alice's Adventures in Wonderland” (1865) ve “Through the Looking-Glass” (1871) adlı öykülerini bilmeyen yoktur. İlk kez 
1951 Walt Disney yapımı “Alis Harikalar Diyarı'nda” 
karton filmde, şiirlerden ve sıkıcı hikâyelerden sıkılan Alis, bahçede oturup hayaller kurarken, üzerinde şık bir ceket ve elinde saat, toplantıya geç kaldığını söyleyen iri beyaz bir tavşanın peşinden, bir Tavşan Deliği”ne (Rabbit Hole) dalar; kendini harika bir dünyada bulur. Yönetmen: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Senaryoya uyarlama: Winston Hibler, Seslendirenler: Kathryn Beaumont (Alice), Ed Wynn (Mad Hatter), Richard Haydyn (Tırtıl) 


Tavşan Deliği deyimi, daha sonra, kuantum sıçramaları ve evrenler arası bağlantı geçitleri için de kullanılmıştır. Bilimsel-Belgesel Dramalar: «What the #$*! Do we (K)now?» (Ne Biliyoruz ki?-2004) 


© Disney 


ve «What the Bleep!? Down the Rabbit Hole» (Bip de nedir? Tavşan Deliğine Dal!..-2006) Lewis Carol, çağdaşı İngiliz yazar Edwin Abbott (1838-1926Y'in “un hem iki boyutlu evreni anlattığı hem de Kraliçe Victoria Dönemi'ni eleştirdiği «Flatland» (Düzülke) adlı eserinden ilham almış görünmektedir. Çünkü Düzülke'yi despotça yöneten kupa kraliçe, şövalyeler, hatta ordu oyun kartlarından oluşmuştur. o Üstelik zamana bağlı çay partileri, saçma sapan konuşmalar ve büyük kargaşa da İngiliz aristokrasisinin eleştirisidir. 


Zaman kuramları, 1980 sonrası filmlerde daha açıklanabilir tarzda ortaya konmuş ve fanteziden biraz daha bilim kurguya dönüştürülmeye çalışılmıştır. Yine de zaman yolculuğu hâlâ fantezi yanını korumaktadır. 
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Timerider: The Arventure of 
İyle Swan 


(Zaman Süvarisi: İyle Swan'ın 
Macerası) 


1982 ABD yapımı filmin yönetmeni William 
Dear, Senaryo: William Dear, Michael Nesmith, Oyuncular: Fred Ward, Belinda Bauer, Peter Coyote. 


Lyle Swann, tanınmış bir çöl motosiklet yarışçısıdır. “Baja 1000” dâhil her tür araçla ülke çapında yarışlara katılmaktadır. Tek teknik sorunu hızdır. 


Zaman yolculuğu üzerinde çalışan ve bazı eşyaları geçmişe gönderen bir çalışmaya katılır. 
Meksika çölünde, hız ivmesini aşınca, yaratılan enerji alanından geçer 5 Kasım 1877'ye gider, kendini kaçakçıların, hırsızların ve katillerin arasında bulur. 
Deneyden sorumlu olan bilginler, kısa zaman sonra neler olduğunu fark ederler. Swann ise umursamaz. 
Zamanına geri döner. Bir doğal kaynakta yüzme molası verirken, Poster Reese taratından yönetilen yasadışı bir çetenin içine düşer. 


Reese, Swann'nın motosikletini çalmayı kafaya takar. Kanunsuzlar, San Marcos'taki küçük bir köye kadar Swann'ı izlerler. Ancak yerli halk onun kırmızı giysisinden ve kirli motosikletinde ürker. İspanyolca “İblis” anlamına gelen “E/ Diablo” olduğunu sanırlar. 
Orada kendisine güvenilir bir sığınak bulan Cilaire Cygne adlı güzel bir kadınla tanışır. 


The Philadelphia Experiment 
(Filadelfiya Deneyi) 


The experiment that should never have happened 41 years ago... 


6 still going on. 


ğa dadelphia m Fperinieii. S0 


"an adventure beyond time. 


1984 ABD yapımı filmin yönetmeni: Stewart 
Raffill, Senaryo: Wallace C.Bennet'in öyküsü ve Charles Berlitz'in kitabı üzerine. Oyuncular: Michael Pare, Nancy Allen, Eric Chrismas. 


II.Dünya Savaşı sırasında bir anti-radar veya görünmezlik odeneyimi (Philadelphia (OLimanında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bir destroyer üzerinde yapılmıştır. Büyük tribünlerle elde edilen manyetik alan sonucu gemi kısa bir süre gözden kaybolmuş, tekrar belirmiştir. Bir denizci, kendisini gelecekte bulduğundan söz etmiştir. 


1943'de ABD Destroyerinde yapılan gerçek bir deneyin sinemaya aktarılan öyküsü. Philadelphia Deniz Üssü'nde, manyetik alan çalışmaları yapılır ve 
2 denizci kendilerini 40 yıl sonraki bir dünyada, 1984 
yılında buluverirler. Kendilerine yardım eden kıza da içlerinden biri âşık olunca iş güncel bir öyküye dönüşüverir 
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Evrenin Hakimi) 


| A BATTLE FOW< HE STARSİNO) 
.—. 
0771 


DOLPH LUNDGREN 


2 
yi LANGELLA 


1987 ABD yapımı filmin yönetmeni Gary 
Goddard, Senaryo David Odell, Oyuncular: Dolph Lundgren, Frank Langella, Meg Foster. 


Eternia Gezegeninde, Thenorianlı çilingir Gwindor'un yaptığı kozmik anahtarı kentin çevresinde kullanan Skeletor, Grayskull Şatosu'ndaki savaşı kazanır. Bu anahtar, sesle çalışan bir makinedir ve zaman tüneli yaratarak paralel evrenlere geçiş kapısı açmaktadır. 


Skeletor, Büyücü Kadın”ı tutsak eder ve Evrenin Büyük Gözü'nün açılmasını; en büyük gücün kendinde toplanmasını beklemeye başlar. Evrenler arası kapı açılır ve kötülük Dünya'ya akmaya başlayınca He-Man devreye girecektir. 


İyilik ve kötülüğün savaşını anlatan, çizgi filmden sinemaya aktarılmış, fantezi, korku, macera ve aksiyon yüklü bir film. Yine de çizgi roman havasından kurtulamamış... sevenlerine... 
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The Wall 
(Duvar) 


Alacakaranlık Kuşağı, 1989, 3.Sezon, 23.Bölüm. Yönetmen: Atom Egoyan, Senaryo: J. 
Michael Straczynski, Oyuncular: John Beck, Patricia Collins, George R. Robertson 


Hapı yutmuş bir askeri test pilotu, diğerlerinin içinden geçtiği ancak geri dönmediği bir enerji alanından geçmeye gönüllü olur. Diğer tarafta Cennet Bahçesi'ni keşfettiğinde, diğerlerinin yerini saptayabilecek midir? 
Dönüş yolunu bulacak mıdır? Eğer başarırsa, geriye dönen yine kendisi mi olacaktır? 


BİR KAPI VARSA, ANAHTARI DA VARDIR 


“Ali Baba ve Kırk Haramiler” öyküsünü okumayan veya dinlemeyen var mıdır acaba? Hele harami başının bir dağın önünde durup da “Açıl Susa'm Açıl!” dediğini bilmeyen de yoktur. “Susa” yol demektir. Veee... dağın bir bölümü kayar, mağara girişi açılır. Ya da günümüz bakış açısıyla, sesle çalışan bir sistem devreye girer. Bu mekanik de olabilir, elektronik de... O zaman neden ses anahtarıyla açılan bir kapı veya ses enerjisiyle açılan bir zaman girdabı olmasın? 


Bu konuda yine en güzel örnek, biraz daha geriye dönüp bakarsak, Dr.Who dizisiyle karşımıza çıkmakta: ZAMAN ANAHTARLARI. İleride, “Paralel Evrenler” bahsinde göreceğimiz üzere, 6 tane de PARALEL EVREN ANAHTARI olacaktır. 


The Keys of Marinus 
(Marinus'un Anahtarları) 


THE FE! 5 OF HARRİNUS 


The WILLIAM HARTNELL ii 1963. 66 


Dr..Who Dizisi, 1964, 1.Sezon, 21-26. 
Bölümler. Yönetmen: John Gorrie, Senaryo: Terry Nation. Oyuncular: William Hartnell (Dr), William Russel (lan), Jacgueline Hill (Barbara), Carole Ann Ford (Susan) 


Tek bir ad altında , ancak altı hafta botunca her biri farklı isimler alan bölümlerden ilki «The Sea of Death» (Ölü Deniz) adlı öyküde, Marinus gezegenine giden Dr.who ve arkadaşlarına Arbitan denilen biri tarafından, onları uzay-zamanda değişik yerlere götürecek güçlü bir makinenin dört anahtarı verilir. 


«The Velvet Web» (Kadife Ağ), Birinci anahtarın peşinde, Doktor ve arkadaşları Morphoton'un cennet gibi görünen kentine ulaşırlar; ancak Barbara, çok geçmeden burada yaşayanların göründüklerinden çok daha farklı olduklarını düşünmeye başlar. 


«The Screaming Jungle» (Çığlık Atan Cengel/ Orman), İkinci anahtarın araştırması, gezginleri, balta girmemiş bir ormana götürür. Orada lan ve Barbara, hızla büyüyen bitkilerin tehdidi altında kalırlar. 


«The Snows of Terror» (Şiddetli Kar Yağışı), Üçünü anahtarı araştırırken, kötü niyetli tuzakçı Vasor ve bir mağarada, esrarlı Buz Savaşçılarının sistem muhafızları ile karşılaşırlar. 


«Sentence of Death» (Ölüm Hükmü), Doktor ve ekibi, Millennius'un kentinde alıkonurlar. lan, dördüncü anahtarı çalan katil ile orada karşılaşır. 


«The Key of Marinus» (Marinus'un Anahtarı). 
Doktor ve arkadaşları, gerçek katillerin yerini belirlemek ve Vood ile son kez yüzleşmek için yola çıkmadan önce dördüncü anahtarı bulmak zorundadır. 
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Beasimaster 2: Troughı the Portal of Time 


(Canavar Terbiyecisi 2. Zamanın Girişi İçinden GEÇİŞ) 


1991 ABD * Fransız ortak yapımı olan filmin 
yönetmeni Sylvio Tabet, Senaryo: Andre Norton'un romanı ve Paul Pepperman'ın karakter yazılı üzerine, Oyuncular: Marc Singer, Kan Wuhrer, Sarah Douglas. 


Arok denilen ülkede Dar, büyülü güçleri (telepati) sayesinde hayvanlarla konuştuğu için Beastmaster olarak anılan kahraman bir savaşçıdır. 


Garip bir yaratık, ona geçmişiyle ilgili bir bilgi verir. Kral Zed'in oğludur ve erkek kardeşi de kötü başrahip tarafından kaçırılarak şeytana hizmet için yetiştirilmiştir. Dünyayı yok etmek istemektedir ve onu Sonbahar Ekinoksunda öldürmezse, bu felaket gerçekleşecektir. 


Bir süre sonra ülkedeki isyancılar, ihanet eden cadı Lyranna tarafından zor durumda bırakılır. 
Komutan Arklon'un ordusu, isyancıları yok ettikten sonra Lyranna onu Dünya'nın en güçlü adamını yapmayı teklif eder. Kimsenin hayal edemeyeceği bir uzay zamanda yaşadığından söz eder. 


Arklon'un şatosunda Lyranna, California'daki Los Angeles kentine paralel bir geçit açar. Long Beach yakınında, Stratejik Araştırma ve Geliştirme Merkezi vardır. Burada, dünyayı kontrol edebilecek “nötron ateşleyici” adlı çok tehlikeli bir silah bulunmaktadır. 
Akrlon, öte tarafa geçerek silaha sahip olmaya, kadını da kraliçesi yapmaya karar verir. Bunu da gerçekleştirir. 
Derken Dar da geçidi bulur ve macera başlar... 
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Stargate 
(Yıldız Geçidi) 


S'KA RG AT EB 


1994 Fransız * ABD yapımı filmin yönetmeni 
Ronald Emmerich, Senaryo: Dean Devlin, Ronald Emmerich; Oyuncular: Kurt Russel, James Spader, Jaye Davidson. 


1928'de Mısır kazılarında garip bir cisim bulunur. Günümüzde, Dilbilimci Dr. Daniel Jackson, kadim hiyeroglif üzerinde çalışan esrarengiz bir kadın tarafından, askeri bir üsse davet edilir. Şifreleri çözünce, bu cismin, evrenin uzak bir köşesindeki bilinmeyen bir gezegene açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Dr. Jackson, oraya Albay Jonathan “Jack” O”'Neil komutasında giden bir askeri ekibe katılır. 


Tekerleğe benzer cismin üzerine kazılı burç sembolleri, belli bir sıralamaya göre işaretlenince, boşlukta bir enerji girdabı açılır. Bu girdap onları, Eski Mısır'ı, firavunlar çağını anımsatan, piramitlerin ve Güneş Tanrısı RA'ya tapan ilkel kabilelerin olduğu bir gezegene iletir. Bir süre sonra, “Yıldız Geçidi”nin esrarı çözülmeye başlar. Bu aslında dönüşü olmayan bir kapıdır; çünkü buradan gelen kişiler, Dünya'da büyük kıyım yapmışlardır. Bu yüzden de geliş kapatılmış ve kapı çöle gömülmüştür. Ta ki yeniden bulunana dek... 


Daha sonra film, dizileştirilmiştir: *1997-2007 «Stargate» TV Dizisi (10 Sezon) 


*2009-2011 «Stargate Universe» TV Dizisi (2 Sezon) 


New Generations 
(Veni Nesil) 


*New Generations, Star Trek 
VII — (Yeni Nesil - 1994); 
Yönetmen: oODavid Cartner, 
Senaryo: Dizinin yaratıcısı Gene Roddenberry, Rick Berman, 


“ Oyun ekibi, yeni dizinin devamıdır: o Patrick (Steward 

GENERATILINŞ (Yzb. (Jean-Luc O Picard), Jonathan Oo Frakes (o (1.Subay 


William Riker). Brent Spiner 
(android oODATA), Michael 
Dorn (donanmadaki ilk Klingon subayı Wolf), Maria Sirtis (Yarı betazoid Deanne Troi), Gates McFadden, (Dr.Beverly Crusher), Le Var Burton (Başmühendis Geordi La Forge), Wil Wheaton, (Dr.Crusher?'ın oğlu Wesley) 


Konuk Sanatçılar: William Shatner (Amiral James T.Kirk), James Doohan (Başmühendis Scotty), Walter Köenig (Güvenlik Subayı Pavel Chekov): Konuk Oyuncular: Malcolm McDowell (Soran), Alan Ruck (Yzb. Harriman), Jacgueline Kim (Demora), Jenette Goldstein (Bilim Subayı), Thomas Kopache (Yardımcı Subay) 


23.yy. sonlarında, yeni onarımdan çıkan Yıldız gemisi «Afılgan-By», eski mürettebat çarkçı Pavel Chekov, Başmühendis Montgomery Scott ve onur konuğu efsanevi Kaptan James T.Kirk ile uzaya açılır. 


Yolculuk başlar başlamaz bilinmeyen bir uzay aracı tarafından esrarengiz şekilde çekilen iki gemiden yardım sinyali alırlar ve onları kurtarmak üzere harekete geçerler. Olağanüstü yeteneği ve engin tecrübesi ile Kirk, gemilerden birini kurtarmayı başarır; ancak ortadan kaybolur. 


78 yıl sonra Yzb. Jean-Luc Picard ve yeni 
nesil «Atılgan-D» mürettebatı, tüm yıldız sistemini yok etmeyi kafaya koymuş Dr.Tolian Soran adlı çatlak bir bilginle karşılaşırlar. Bu, 78 yıl önce Atılgan-B karşısında hezimete uğrayan ve intikam yemini eden kişidir. Onları bu musibetten, zamanda kaybolan ve o mekânda tekrar ortaya çıkan Amiral James T.Kirk, kurtaracaktır. 


CrOSSWorlis 
(Dünyalararası Geçit) 


RUTGER HAVER “e JOSH CHA 


il 


“ 


hee 3 ensions 


p 


CRC SSWORLDS 


1996 ABD yapımı filmin yönetmeni: Krishna 
Rao, senaryo: Krishna Rao, Raman Rao. Oyuncular: Rutger Hauer, josh Charles, Stuart Wilson. 


Liseli delikanlı Joe, babasının başka bir boyuttan olduğunu; aile yadigârı bir kolyenin, dünyalar arası geçidi açan bir kristal anahtar olduğunu keşfeder. 


Arkadaşı Laura, anahtarı denemek ister ve baş düşmanı Ferrs'in fedaileri saldırıya geçince de yardım ve kılavuzluk etmesi için yarı emekli maceracı A.T?ye sığınırlar. Sonuçta Joe, baş düşmanı Ferris'e karşı, boyutlar arası dünyayı kurtarma savaşına girişir. 
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Worlds Apart 
(Ayrı Dünyalar) 


Haydi, bir tane de «Owfher Limits» (Sınırların Dışı TV Dizsi, 2.Kuşak:1996, 2.Sezon, 10.Bölüm) “den bir örnek sunalım: Yönetmen: Brad Turner, Senaryo: Chris Dickle, Oyuncular: Bonnie Bedelia (Nancy), Robert Ito (Albay Raymond), Michael MacRae (Greg) 


Bir astronot, istikrarsız bir uzay bükümü (solucan deliği) sayesinde yabancı bir gezegene sert iniş yapar. 
Dünya ile mucizevi şekilde iletişim kurar. Dakikalar, saatler ne ki, Dünya'da 20 yıl geçmiştir. Eski kız arkadaşı, onun kayboluşundan sonra harekete geçmiştir ve şimdilerde uzay ajansının başındadır. Astronot, bir uzaylı yaratık tarafından saldırıya uğrayınca, uzay ajansı bir kurtarma işleminin kazanımları ve tehlikeleri konusunda tartışmaya başlar. 
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Worlds Apart 


GEÇMİŞE BÖYLE de GİDİLİR 


Gelecek Oo bölümlerde odeğişik (o örneklerini sunacağımız “Geçmişe Yolculuk” konusundan birkaç öykü çalalım, dedik; çünkü geçmişe gidişler, bugünkü konumuza daha uygun. Sözgelimi zamanın içinden geçmek veya ölümsüz bilgi dalgalarını kullanmak gibi... Aniden sebepsiz açılan zaman geçidi... kadim kilitlere takılan anahtarlar ile açılan zaman tünelleri de fantezinin başka bir yönü olmalı... 


Conceiving Ada 


Gonceiving Arda 
(Ada'yı Ortaya Çıkarma) 


MSA TEMGTE KAREN 
SAHKTOR LEARI BULK 


FEAKCESCA 
FARIDARY 


JON PERRY 
BARIN 


ği 


. 


“üne of the Year's 0 Best!" 


1997 ABD * Alman ortak yapımı olan filmin 
yönetmeni Jyan Hershman-Leeson, Senaryo: Jynn Hershman-Leeson, Eileen Jones. Oyuncular. Tilda Swinton, Francesca Fandany, Timothy Leary. 


Bir bilgisayar dehası olan Emmy Coer, ölümsüz bilgi dalgaları tarafından geçmişle bağlantı kurma yöntemi geliştirir. Bilgisayar dili fikrini bulan ve “değişik işletim” olasılıklarını ortaya koyan Ada Lovelace'in dünyasına ulaşmaya çalışır. (Ada'nın fikirleri, 19.yy.da bir kadının hayatındaki gerçeklerden dolayı bastırılmış ve dikkate alınmamıştır. 


Emmy, ölümü aşarak, kendi DNA'sını geçmişe göndererek, Ada'yı günümüze getirmek üzere bir plan yapar. Ancak bu durum dallanıp budaklanırsa ne olacaktır? 


Time Tracers 
(Zaman İzleyiciler) 


İMllE 


şi riiLena 


“ N 
* 


, . 
vi 


pi p pr 


1997 ABD yapımı filmin yönetmeni Bret 
McCormick, Yazar: Ted Newsom, Oyuncular: Rocky Patterson, TJ Myers, Tyler Mason. 


5.000 yıl önceye ait insan yapısı bir kalıntının keşfi, bir araştırmacıyı Kronos Projesine yönlendirir. O dönem insanlarına, zamanın içinden, çılgın bir multimilyarder tarafından deneysel bir cihaz gönderildiğini ortaya çıkarır. 


Kronos deneyimi, Sivil Savaş alanını İleri teknolojili sabotaj ve aldatmayı Jurassic Çağa taşırken; yıkıcı olaylar, zamanda dalgalanma, paradoks, evrimi engelleyici bir değişim ve bildiğimiz evrenin tahribini de içermektedir. 
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Time Gate: Tales of Sadılle 
Traps 


(Zaman Geçili; Saddle Traps'ın Masalları) 


*  ÜMEGATE: 


. © Tales$x Saddle Tramps* 


Travel to the 
Erotic Frontlers of Time 


1999 ABD yapımı filmin yönetmeni Dan Golden 
(as Sam Silver), Senaryo: Louise Dunkirk, Oyuncular: Amy İndsay, Kim Yates, Nicholas Franklin Bray. 


İki güzel kadın, tarihi bir Vahşi Batı kasabasını ziyaret ederken, bir zaman geçidi açılır ve onları bir yüzyıl önceye, gerçek Vahşi Batı'ya götürür. Yanlışlıkla bir genelevde kendilerini bulurlar ve gerçek kovboy gibi davranmak isterler. 


Ne var ki onların erotik tavırlarıyla, kısa zamanda kasabadaki yerel kovboyların tarzı tavrı değişir. Ne zamanki yerel idareci ölür, onlar suçlanır. Cinayetle suçlanmadan önce, zamanlarına geri dönmeleri şarttır. 
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OYUN İÇİNDE OYUN 


Yoksa bu iş bir oyunla mı başladı? Oyunu biz mi kurduk, yoksa baştan kurulmuş bir oyuna girip çıkmakta mıyız? Belki de kendi yazıp kurguladığımız bir şey... Sanki bir tiyatro oyununda kuliste sırayı beklemek ve tam yerinde sahneye çıkmak gibi mi, zamanda yolculuk? Farklı Zaman, farklı mekân, farklı oyuncular, ama AYNI OYUN! 


Jumanji 


ROBIN“WILLİA M4 v 


1995 ABD yapımı filmin yönetmeni Joe 
Johnston, senaryo: Jonathan Hensleight, Greg Taylor. 
Oyuncular: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt. 


1969'da oniki yaşındaki Alan Parrish, esrarengiz ve tehlikeli bir masa oyun olan “Jumanj”yi bulur. O ve arkadaşı Sarah Whittle, o gece onunla oynarlar. 
Tarifname der ki: “Zar 5 veya 8 gelene kadar Jungle (cengel)'da beklemelisin”. Alan, büyülü bir güçle oyunun içine çekilir ve Jumanji'nin balta girmemiş ormanlarında gözlerini açarlar. 


26 yıl sonra, iki başka çocuk Judi ve Peter, 
oyunu bulur. İçlerinden biri 5 atar ve Alan Parrish, 
38 yaşında bir avcı olarak geri dönüp onların yanında 
belirir. Ancak kendisiyle birlikte sık ormanda kaybolan Sarah'ı bulması ve oyunu bitirmesi gerekmektedir. 
Üçü birden tekrar oyuna döner. Bu kez ormandaki tüm hayvanlar, zaman geçidinden geçerek kente yayılırlar. 
Kasabayı onlardan kurtarmak için her defasında zar atarak oyuna devam etmek zorundadırlar. Ta ki Sarah”ı bulana ve oyunu sonlandırana kadar... 


Lara Graft; Tomhrailer 
(Mezar Yağmacısı) 


IN THFATRES NE 5 


2001 ABD, UK, Japon, Alman ortak yapımı 
filmin yönetmeni Simon West. Öykü: Mike Werb, Sara B. Cooper. Oyuncular: Angelina Jolie, John Voight, Tain Glen. 


Bir lordun yetim kızı olduğu halde, macera düşkünlüğü ve pervasız tavrı ile tanınan arkeolog Lara Croft, bir gece, evinde bir ses ile uyanır ve gizli bir bölmede, belli bir zamana ayarlanmış bir saat ile karşılaşır. Aslında bu, zamana hükmedecek bir aygıtın parçası olup, ölen babası tarafından oraya saklanmıştır. 
Diğer parçası ile birleştiğinde, 5.000 yıldan beri ilk kez, gezegenler arası bir zaman tüneli açılacaktır. Onun elinde olduğunu öğrenen Illuminatiler, malikâneyi basıp da parçayı çalınca, İngiltere'den Uzak Doğu'ya, Orta Amerka'ya ve Kutba kadar uzanan müthiş bir macera başlar! 


Ne yazık ki iki parça kötülerin elinde birleşir ve bu kadim tılsım, Uzak Doğu'daki bir tapınakta yerine oturtulunca çalışmaya başlar. Zaman girdabı oluşur. 
Ölüm-dirim çatışmasında, tercih tılsımdan yana mı, yaşamdan yana mı seçilecektir?.. 
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lathura: A Space Aiventure 
(Zathura; Bir Uzay macerası) 


The Girl in the Fireplace 
(Şöminedeki Kız) 


2005 ABD yapımı filmin yönetmeni Jon Favreau. 
Chris Van Allsburg'un kitabından senaryo: David Koepp. Oyuncular: Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard. 


Danny ve Walter, ebeveynleri eğlenceye gittiklerinde evde tek başlarına kalan, ablalarının da umursamadığı iki kardeştir. Oyalanmak için, eski bir sihirli masa oyunu olan Zathura'yı oynamaya karar verirler. 


Ne var ki, daha ilk hamlelerinde, içlerinde bulundukları ev ve ablaları ile birlikte uzaya savrulurlar. 
Her ne kadar uzayda yol alsalar da evde yerçekimi ve hava vardır. Oyun dışına çıkmak isteseler de, tarifnameye göre oyun başladıktan sonra durdurulamaz. 


Her hamlelerinde, ne olduğunu anlayamadıkları ve açıklayamadıkları yeni yeni tehlikelerin içinde kendilerini bulurlar. Sözgelimi evde beliren her kişi veya varlık, bir sonraki hamlede görünmez olmaktadır. 


Giderek zaman duygusunu da yitirirler. Ancak uykuları gelince ve yatmak üzereyken, yiyecekleri olmadığını fark ederler. Dünyaya dönmenin tek yolu, devam etmek ve oyunu bitirmektir... 
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Dr. Who 


Dizisi. 2006, 2.Sezon, 4.Bölüm. 
Yönetmen: Furos Lyn, Senaryo: Steven Moffat, Oyuncular: David Tennant (10. Dr.), Billie Piper (Rose), Noel Clarke (Mickey), Sophia Myles (Reinette) 


Doktor, Rose ve Mickey, 5l.yy.da, sahipsiz görünen bir uzay aracında belirirler. Mürettebatı araştırırken, motorların halen çalışmakta olduğunu keşfederler. Tüm enerji, zaman ve uzayda iki taraflı kapı açan bir “Zaman Penceresi”ni beslemektedir. Bu güç onlar için 18.yy. Paris'ine bir geçit açmıştır. Orada Doktor, Reinette adlı genç bir kızla karşılaşır ve onu, yatağının altına gizlenen bir yaratıktan kurtarır. 


Birkaç yıl sonra onu genç bir kadın olarak tekrar görür. Reinette, gelecekte Versay Sarayında, kralın sevgilisi Madame de Pompadour olacaktır. Çok geçmeden, geminin, genç kadının hayatının önemli dönemeçlerini etkilediğini, aynı zamanda aralarında eşsiz bir bağın gelişmekte olduğunu fark eder. İyi de, 5I.yy.da tüm bu macerayı izleyen kimdir? 


(Garesiz Gezeyen) 


Dr. Who Dizisi. 
Yönetmen: James Strong, 
Oyuncular: David Tennant (10.Dr.), Billie Piper (Rose), Danny Webb (Mr.Jefferson) 


2006, 2.Sezon, 8.Bölüm. 
Senaryo: Matt Jones, 


Doktor, her zaman Tardis'i yanında bulundurur. 
Derin uzayın herhangi bir yerindeki bir Kara Delik”te kaybolması, bir parça can sıkıcıdır. Yine de ona yakalanmak ve içine düşmek o kadar kolay değildir. 


Doktor ve Rose, bir Kara Delik olay ufku yörüngesine kapılan bir gezegenin Uzay İstasyonu'na indiklerinde, insan benzeri mürettebat ve hizmetlileri ile karşılaşırlar. Ufak bir sorunları vardır: İğrenç görünümlü bir Oodlar topluluğu, koridorlarda dolaşmakta ve bedensiz bir ses “Canavar uyanıyor” diye tekrarlamaktadır 


The Lake House 
(Göl Evi) 


2006 ABD yapımı filmin yönetmeni 
Alejandro Agresti, Senaryo: Davşd Aubum, Oyuncular: Keanu Reeves, Sandra Bullock, 


Christopher Plummer. 


Hayatında bir değişiklik yapmaya karar veren Dr. Kate Forster stajını tamamladığı yerel İllinois hastanesinden ayrılarak hasta trafiğinin yoğun olduğu Chicago'da bir hastanede çalışmayı kabul eder. Geride bırakmaktan üzüntü duyduğu tek şey kiralamış olduğu güzel evdir. Kate şehre doğru yola çıkmadan önce evin bir sonraki sakini için posta kutusuna bir not bırakır. Evin yeni kiracısı Mimar Alex göl evinin posta kutusu aracılığıyla yazışmayı sürdürürken, inanılmaz ve imkânsız bir şekilde iki ayrı yılda yaşadıklarını fark ederler. 


Birinin anımsadığı, diğerinin ise hatırlayamadığı anılar... Birbirlerine değen, ama farkına varılamadan geçip giden güzellikler... ve bunların bir yerinde, sadece bir an içinde verilecek bir kararın önemi!.. Anın Gücü!.. 


Paralel zamanlara ve yaşamlara değişik bir bakış açısı: Aynı anda farklı ortamlarda değil de; aynı ortamda, farklı zamanlarda yaşanan lirik bir aşk öyküsü 
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The Time Treveller's Wife 
(Zaman Yolcusunun Karısı) 


T helime 
İraveler's 


Wife ; 


2009 ABD yapımı filmin yönetmeni Robert 
Schwentke, Audrey Niffenegger'in romanından Senaryo: Bruce Joel Rubin. Oyuncular: Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston 


Henry DeTamble, bir Chicago kütüphanesinde Clare Abshire ile karşılaştığında, ikisi de genç adamın bir zaman gezgini olduğunu anlarlar. Ancak Clare, onun hakkında daha fazlasını bilmektedir. Buluştukları yer ve zaman gerçekte mevcut değildir. Henry, sanki onunlaymış gibi, genç kadına âşık olur; ancak zaman yolculuğu sırasında kendisinin devamlı kaçınılmaz yokluğu, ve sonra kendi gelecekleriyle ilgili bilgiyi arttırarak geri dönmesi, Clare için her şeyi daha da zorlaştırmaktadır. 
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Land of the Lost 
(Kayıp Ülke) 


MILl FERKGELİL 


LAND 
WLOST 


2009 ABD yapımı komedi filmin yönetmeni 
Brad Silbering, Senaryo: Chris Henchy, Dennis MeNicholson. Oyuncular: Will Ferrel, Danny McBride, Anna Frie. 


En son keşif gezisinde, Paleontolog Dr.Rick Marshall, araştırma asistanı Holly ve hayatta cahil kalmış Will ile birlikte uzay-zaman girdabına kapılır. Bu paralel evrende, üçlü, Chaka adlı bir ilkel ile arkadaş olurlar. 


Bu tehlikelerle dolu evrende dinozorlar, böcek gözlü kertenkele insanlar ve fantastik yaratıklar karşılarına çıkar. Zamanlarına dönmek için uğraşırlarken, hem evreni korumak hem de paralellerine geçmek zorundadırlar. 


Star Trek - The Future Beyins 
(Yıldız Kervanı-Gelecek Başlıyor) 


2009 Alman * ABD ortak yapımı filmin 
yönetmeni: J.J. Abrams, Senaryo: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Gene Roddenberry. Oyuncular: Chris Pine (Kirk), Zachary Ouinto (Spock), Leonard Nimoy (İlk Spock), Simon Pegg (Scotty), Karl Urban (Dr.McCoy), John Cho (Sulu), Zoe Saldana (Uhura), Anton Yelchin (Çehov), Bruce Greenwood (Pike), Ben Cross (Sarek), Clifton Collins Jr. (Ayel) 


Yıl: 2233. James Kirk'ün doğduğu gün, ateşkes müzakeresi için Romulan Kaptanı ile buluşmaya giden babası Tgm. George Kirk'ün uzay gemisi USS Kelvin, uzayda bir ışık fırtınası keşfeder. Sonradan bunun bir Karadelik olduğu anlaşılır. Büyük bir Romulan gemisi olan Narada, farklı bir zaman hattı kullanarak ortaya çıkar. Gelişmiş silahlara sahip Narada, Kelvin'e ateş açar ve hasar verir. Narada'nın Romulan |.subayı Ayel, Kelvin'e fırsat tanır ve kaptanı Richard Robau'ya Narada'ya bir mekikle gelmesini ister. Kaptan Robau, komutayı 1.Subay George Kirk'e bırakarak Narada'ya geçerken 15 dakika kadar beklemesini, kendinden bir haber almazsa, yıldız gemisinin tahliyesini emreder. 


Robau, Kelvin'in monitörlerinde izlenirken Narada'ya çıkar. Ayel, özel bir gemiyle ilgili onu sorguya çeker. Bu, Robau'nun tanımadığı Elçi Spock'a aittir. Narada'nın kaptanı Nero, bir şey söylemeden, arkadan onları dinlemektedir. Daha sonra Robau'yu vurup öldürür. Kevin'den bu tespit edilir. 


Kirk, Kelvin'e ateş emrini verir. Geminin tahribatı artıp da durum kötüleşince, aralarında 


terk etmeyi reddeden hamile eşinin de bulunduğu mürettebatın gemiyi boşaltmasını emreder. Sonra da Romulan gemisine çarpmaya hazırlanırken, mekikte doğum yapan eşinden bir oğlu olduğunu öğrenir. Kendi babasının adı Tiberius, eşi Winona'nın babasının adı da Jim'dir. İletişim kesilir, gemi Narada'ya çarpmak üzereyken, Romulan gemisi zaman atlamasıyla kaybolur 


25 yıl sonra, Kaptan Christopher Pike 
tarafından Riverside tersanesinde yapılan USS Atılgan (Enterprise)n yeni mürettebatı düzenlenmektedir. 
James T.Kirk de kaptan Pike'a gider ve mürettebata katılmak istediğini söyler. Asi ruhlu genç subay Kirk, soğuk ve mantıklı yapısıyla Vulcanlı subay Spock ve diğerleri... 


Üç yıl sınra, Narada uzayın ücra bir köşesinde, Nero komutasında beklemektedir. Öte yandan Atılgan gemisi de Işık fırtınasına yakalanır ve Kirk, babasının yaşadığı Kelvin olayını hatırlar. Benzer bir tuzağa doğru sürüklenmektedirler. Narada tarafından tahrip edilen yedi Yıldız Donanma gemisi karşılarına çıkar. 
Narada, Atılgan'a da saldırır ve onu ağır yaralar. Yeni bir Romulan imparatorluğu kurmayı hedefleyen Kaptan Nero'nun amacı, kara delik teknolojisini kullanarak gelecekten geçmişe gitmek; melezlendikleri Vulcan, Vulcan yandaşı gezegenler ve Dünya'yı yok etmektir. 


Böylece mevcut olan her şey değişecek; hem elçi Spock hem de Kelvin gemisi kaptanı George Kirk doğmamış olacaktır. Bütün bunları engellemek ise Atılgan'ın sorumlu kaptanlığını üstlenen Mr.Spock?'a kalacaktır. 


oğok0 


Star Trek fenomeni geri döner de Harikalar Diyarı dönmez mi? Yazılışından 145 yıl sonra, öykü gerçek aktörlerle bir kere daha çekilir. Alis bu kez Tavşan Deliği'nden geçip “Wanderland”e değil “Underland”e gidecektir. 


10 yıl sonra da, aynı ekip, bu kez Lewis Caoll'un 
diğer ünlü öyküsü «Through the Looking Glass» adlı öyküyü filme alır. Alis, ışınlama aygıtı kullanarak geçmişe gider; ama zamanı değiştiremeyeceğini anlar. 
Üstelik yürüyen saat-insan ile temsil edilen zaman, insanın ne kadar mekanikleşerek canavarlaştığını vurgulamaktadır. 
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Alice in Wanderlanıl 
(Alis Harikalar Diyarına) 


2010 ABD yapımı filmin yönetmeni Tim Burton, 
Öykü: Lewis Caroll, Senaryo: Linda Woolverton. 
Oyuncular: Mia Wasikowska (Alice), Johhy Deep (Mad Hatter), Helena Bonham Carter (Kızıl Kraliçe). 

Mütevazı ve yalnızlığı seven 19 yaşındaki Alis, mankafa bir İngiliz Asilzadesiyle nişanlanır. Evlilik konusunda esin karara varmak için, nişan partisinden kaçar. Bahçede, garip bir tavşanın göründüğü bir deliğe düşer. “Underland” (Toprakaltı) denilen garip ve gerçeküstü bir yere ulaşır. Çocukluğunda gördüğü kâbuslara benzer konuşan hayvanlar, berbat kraliçeler ve şövalyeler, saygın bando-mızıkacılar ile dolu bir dünyada kendini bulur. 

Alis, korkunç şapşal şiirleri eserlerden ayıklamak ve hak eden kraliçenin tacını kurtarmak için burada olduğunu fark eder. 
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Alice Throuyh the Looking 


blass 
(Alis-Aynanın İçinden) 


# 


lot Ans Mi YİKLENA Sab 
Depp HAmAMAy Wasironsya wa ONAM CARTER si TARON CHEN 


2016 ABD * UK ortak yapımı filmin yönetmeni 
James Robin, Öykü: Lewis Caroll, Senaryo: Linda Woolverton. Oyuncular: Mia Wasikowska (Alice), Johhy Deep (Mad Hatter), Helena Bonham Carter (Kızıl Kraliçe). 

Alis, Harikalar Diyarı'na geri döner ve Delişmen Hatter'ı çok hasta bulur. Beyaz Kraliçe, ona, Hatter'ı kurtarabileceğini söyler. Sadece geçmişe gitmesi; kötü niyetli Kızıl Kraliçeyi bulması ve Zaman olarak bilinen, saat-adam gibi yürüyen bir yaratıktan Harikalar Ülkesini kurtarması gerekmektedir. 

Bunu yapmak için, Chronosphere denilen bir ışınlama aygıtına ihtiyacı vardır. Zaman içinde gerilimli ve tehlikeli bir yolculuktan sonra, neden Kızıl Kraliçe ile Beyaz Kraliçe'nin birlikte olamadıkları hakkında bilgi sahibi olur. Geçerli olan gerçek ise Delişmen Hatter'in ailesi ile ilgilidir. Alis, geçmişi değiştiremeyeceğini anlar, hatta daha fazlasını da öğrenecektir. 


Rohot of Sherwooll 
(Sherwooil'un Robotu) 


(Yeterince Yer ve Zaman) 


Dr. Who Dizisi. 
Yönetmen. Paul Murph, 
Oyuncular: Peter Capaldi (12.Dr), Jeanna Colerman (Clara), Tom Riley (Robin Hood), 


2014, 8.Sezon, 3.Bölüm. 
Senaryo: Mark Gatiss, 


Her ne kadar Doktor, onun bir efsane kahraman olduğunu söylese de, Clara, Sherwood Ormanına gidip, Robin Hood ile karşılaşmak istemektedir. 
Tardis, Ortaçağ İngiltere'sine iner ve ormanda, Robin Hood olduğunu iddia eden biri ile karşılaşırlar. Hâlâ bâkire Marian ile evli olduğunu anlatmaktadır; ama yanlış giden bir şeyler vardır. Olaylar, efsaneye uymamaktadır. Giderek Nothingham Şerifi'nin de robotları yöneten bir uzaylı olduğu ortaya çıkar. Hatta Robin de gelecekten zamanlama hatasıyla bu yüzyıla düşen uzay gemisindeki bir robottur. 


Dr.Who Dizisi. 2017, 10.Sezon, 11.Bölüm, Yönetmen: Rachel Talalay, Senaryo: Steven Moffat, Gerry Davis. Oyuncular: Peter Capaldi (12.Dr), Pearl Mackie (Bill), Matt Lucas (Nardole) 


Arkadaşlık ilişkisi, Doktor'u, hayatının en zor kararlarından birini vermeye yöneltir. Bir Kara Delik'in Olay Ufku'na yakalanan dev bir uzay gemisinde, korumak için söz verdiği birinin ölümüne şahit olur. Hatasını bağışlatmak için herhangi bir yol bulabilecek midir? Henüz olaylar kontrolden çıkmış mıdır? Bu sefer, zaman, Zaman Lordu'nun düşmanı durumundadır. 
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Parallel 


2018 ABD yapımı filmin yönetmeni: Isaac 
Ezban, Senaryo: Scott Blaszak, Oyuncular: Kathleen Ouinlan, Ami Amcen, Alyssa Diaz. 


Bir grup arkadaş, tesadüfen farklı evrenlere açılan bir ayna bulurlar. Fakat çok geçmeden, hayatlarını daha iyi duruma getirmek isterken, aksine daha beter ve tehlikeli bir hale soktuklarını kavrayacaklardır. 
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Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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SON İNSAN'IN ÖNCEKİ BÖLÜMLERİNDE: 


Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral Serhat Seçkin seçilir: 


“Görevi başarabileceğime bile emin değilim. 
Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 


Tek başına gerçekleştireceği bu görevde özel insanların yetenekleri onu hem korkutmaktadır hem de şaşırtmaktadır: 


“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda yaşadığını söyleyebilir misin?” 


“Sayılamaz kadar çok fazlalar, milyonlarca kişi aramızda yaşıyor ve ben de onlardan biriyim.” 


Kendisine Kedi Oğlan diyen gizemli bir gencin, General'in Leydi Kuzgun ismini kullanan arkeolog 


dostuyla geçmişte karşılaştıkları ortaya çıkar: 


“Bir dakika bu genci tanıyorum ben. Emin değilim ama sanki bu gençle ben yıllar önce karşılaşmıştım,” 


“Nerede ve ne zaman?” 


“Yirmi yıl önce, Mısır?da. Sizinle ilk tanıştığımız andan yaklaşık bir iki dakika sonra bu genç yanıma gelmişti ve benimle konuşmuştu.” 


Kedi Oğlan 'ı özel kılan yeteneği ile karşılaştığında, General sandığından biraz daha zorlanacağı bir durumla karşı karşıya olduğunu fark eder: 


“Bu zamanda gidişler sadece nesneler üzerinde mi işe yarıyor? Yani insanlar üzerinde hiç bunu denedin mi?” 


“Kendi üzerimde denemiş olmam sayılır mı?” 


Bölüm 9 - MARKER 


(29.06.2015 - 2. Gün) 


Tesis bir haftalık eğitim için hazır hale getirilmişti. 
Eğitim alanı olarak binanın arka tarafındaki geniş alan ayrılmıştı. Oraya gerekli araç ve gereçler getirilmişti. 
Bunlar arasında hedef tahtaları, spor aletleri ve askeri eğitim için gerekli olabilecek benzer aletler yer alıyordu. Ayrıca zaten binanın içerisinde de bir spor salonu vardı, orada isteyenler eğitim dışındaki zamanlarda spor aletleriyle vakit geçirebiliyorlardı. 
Daha kimse oraya uğrayamamıştı. 


Akşam yemeğinden sonra herkes odasına çekilmek zorunda kalmıştı. Saat sekizde General herkesin uyanması gerektiğini, kahvaltının sekiz buçukta, eğitimin de dokuz buçukta başlayacağını bildirmişti. 
Kahvaltıda pek fazla konuşan olmamıştı. Herkes eğitimin nasıl olacağını merakla bekliyordu. Kimse bu meraktan dolayı da fazla bir şey yiyememişti, domates, peynir ve zeytin gibi bilindik gıda çeşitleriyle 


kahvaltılarını oyapmalarının ardından General'in 


peşinden arka bahçeye geçmişlerdi. 


General, Kuzgun'un bile yüzüne bakmıyordu. 
Disiplini elinden bırakmaya niyeti yoktu. Bir daha onun burada lider gibi davranmasına müsaade etmeyecekti. 
Evren hâlâ odasında hapisti, onun zaten buradaki amacı diğerlerinden biraz daha farklıydı. General onun eğitim sürecinden nasibini almamasından ötürü kimsenin ona laf edeceğini sanmıyordu. Çünkü Evren, daha çok korunması gereken bir paketti burada. Diğerleri ise insanlığa sunulması gereken armağanlardı. General görevini en kısa bu şekilde açıklayabiliyordu. 


Aslında General, Kedi Oğlan'ı da eğitime almayı istemiyordu. Bir tek onu akşam yemeği konuşması etkilememiş gibi görünüyordu. Herkes dünkü konuşmanın ardından biraz daha saygılı şekilde davranmaya başlamışlardı General?e. Rüyacı bile artık düşmanca tavırlarını bırakmıştı. Rüyacı ve Kuzgun dâhil, herkes General'in diyeceklerini beklerken Kedi Oğlan umursamaz bir halde etrafına bakıyordu. General onunla ilgilenmedi, çünkü onun özel yeteneğinin sınırlarını görmek istemiyordu. 


General hayali bir savaş sahnesi anlatarak başlamıştı ilk derse: “Düşmanın sayısının fazla olması bir asker için önemli değildir. Çünkü bunu düşünmesi için komutanlar ve subaylar getirilmiştir zaten savaş bölgesine. Sizin için en önemli kural: Savaş anında düşünmeyeceksin, sadece emirleri uygulayacaksın.” 


Efla tekerlekli sandalyesiyle öne çıkarak: “Benim düşünmediğim bir an yoktur ki, öncelikle düşman askerlerinin gelebileceği yerleri hesaplamam ardından da kurşunların vücuduma isabet edebilecek noktaları belirlemem gerekiyor” diye konuştu. 


“İyi, sen düşünebilirsin. Sana izin veriyorum. Zaten buraya düşün diye getirildin sonuç olarak,” diye karşılık verdi General. Onun sportif etkinliklere katılmayacağı tahmin edilebilen bir durumdu. Generalin eğitim sürecinde ona ne tür aktiviteler yaptırabileceği de merak konusuydu. 


“Bu durumda askerler bir hiç oluyorlar, yani diyorsunuz ki askerler düşünmezler, emirleri uygularlar. 
Bu durumda onlar düşünemedikleri için yoklardır,” diye söze karıştı Kedi Oğlan. Gruptan biraz uzakta duruyordu. En yakınında Bay Fend vardı, bir tek ona 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karşı bir yakınlık duyuyor gibiydi. Bunda Bay Fend'in kendine has yeteneğinin de etkisi olabilirdi tabi. 


“Ne demek istedi bu ya?” diye sordu Starfell yanında duran Kara Altın'a. Starfell aralarında askeri bir eğitime en uygun giyinen kişiydi. Gri bir atlet ve askeri desenli pantolonu vardı. Diğerleri rahat kıyafetler giymişlerdi. Leydi Kuzgun üzerine siyah bir penye geçirmişti. Özellikle eğitimin nasıl olacağı daha tam belli olmadığı için rahat bir spor ayakkabı giymeye özen göstermişti. Starfell ile Manuel'in ortasında duruyordu. 
Manuel ise sürekli Kuzgun'a bakıp duruyordu. Ama Kuzgun sadece “günaydın” demekle yetinmişti, bir daha da dönüp bakmamıştı. Yanında Manuel'in çizim çantası da vardı. General getirmesini istemişti. 


“Ya boş ver, he de geç...” dedi alayla Kara Altın, Starfelin sorusuna. Starfell'in diğer tarafında da o vardı. Burada espriden anlayan biri olarak gördüğü asker arkadaşının yanından ayrılmaya pek niyeti yok gibiydi. Kara sakalıyla durumdan keyif alarak olacakları izliyordu. 


“Askerlikte felsefeye yer yoktur,” diye bağırdı General. Kedi Oğlan anlaşılan bilerek General ile alay ederek onun sabrını test ediyordu. Ama General, Rüyacı'da olduğu gibi geri adım atmayacaktı ve zaten zar Zor elde ettiği disiplin ortamının bozulmasına izin vermeyecekti. 


“Şimdi bugünkü dersimizde disiplin ve sorumluluk kavramlarını size anlatacağım.” diye sözüne devam etti pek de hevesle onu dinlemeyen öğrencilerinin yüzlerine tek tek bakarken. Daha farklı bir şey bekledikleri belliydi. Ama askeri eğitimin temeli oluşturan şey disiplindi ve bu grupta olmayan belki de en temel şey de buydu. 


“Sözlük anlamını da soracak mısınız sınavda?” 
diye sordu Kedi Oğlan. 


“Bugün senin derdin ne, Kedi Oğlan? Biraz dilini geri planda tutsan diyorum,” diye uyardı Klik. 
Grubun en genci olan Klik, eğitimin nasıl olacağını en çok merak edenlerdendi. Kedi Oğlan'ın tavrına iyice sinir olmaya başlamıştı. General bu gözlemi ile biraz daha kendine güvenmeye başlamıştı. Kedi Oğlan'ın hareketleri sadece kendisini sinir etmiyordu. 


“Sen de başını sallayıp durma, anladık istediğin 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zaman müzik dinleyebiliyorsun. Hava atıp durma,” diye karşılık verdi Kedi Oğlan, Klik'e. İşte bu karşılık tam da General'in arzu ettiği bir şeydi. Grup arkadaşlarıyla da anlaşamayan birisiyle eğitim yapmayı yüksek ihtimalle onlar da istemeyecekti. Bu yüzden bu fırsatı iyi değerlendirdi. 


“Kedi Çocuk!” diye bağırdı, bilerek ismini yanlış demişti. “Cezalısın, yanındakilere sataşamazsın. Şimdi buraya gel...” 


Kedi Oğlan pek ismi üzerinden yapılmış alaya bozulmamış görünüyordu. General'in yanına gelerek: “Geldim işte! Ne var yani, bu işi sizin dışınızda ciddiye alan başka biri var mı?” diye konuştu. 


“Askerlikle dalga mı geçiyorsun, kedi kuyruklu?” 
diye arkadan bağırdı Starfell. İki elinde de parlak ışıklar belirmişti. General, Starfell'in öfke patlamalarını çok yakından bildiği için tartışmanın daha da büyümeden durdurulması gerektiğini biliyordu. 


“Kedi Çocuk, çık git odana. Anlaşıldı, seni de Evren gibi odanda bir hafta kilitli tutmamız gerekecek,” diye uyardı General ve parmağıyla binayı gösterdi. 


“İyi, bir hafta sonra görüşürüz,” dedi alay ederek Kedi Oğlan ve tesisin içine girdi. 


O sırada tartışmanın gidişini pek de eğlenceli bulmadığı için dikkatini başka şeylere çeviren Kara Altın eline geçirdiği taşları altına çevirip duruyordu. 
Starfell: “Eline geçirdiğin her nesnenin ait olduğu elementi değiştirmen şart mı?” diye sordu. Belli ki yine öfkelenmişti ve sataşacak yer arıyordu. Kara Altın onunla öfkeliyken dikkatli konuşulması gerektiğini biliyordu. Yine de kimseden korkusu yoktu Kara Altın'ın, hayat bir espriden ibaretti onun için. 


“Senin de her öfkelendiğinde karşındakini güneş enerjisi oluşturabilme kapasiten ile tehdit mi etmen gerekiyor?” diye karşılık verdi umursamaz bir şekilde Kara Altın ve altına çevirdiği taşları ceplerine doldurdu. 


“Bugün, grupta yer alan kişilerin yeteneklerini sınayacağız,” diye devam etti General. Kedi Oğlan gidince daha rahatlamıştı. Yanında getirdiği tabancayı çıkarttı ve Marker'a seslendi: “İlk sende sıra.” 


Marker tabancayı incelemeye (başladı. 


yakaladıktan sonra hemen 
Silahların çoğunun teknik 


özelliklerini iyi bilirdi. Tabancayla iyi bir uyumu olduğunu fark eden arkadaşı Klik dikkatli gözlerle Marker?a bakıyordu. 


“B6 model, hem de paslanmaz mat. Çift hareket mekanizmalıdır bunlar. Tutuşu da iyidir. Gövdesi siyah polimer kaplıdır. Ağırlığı boş şarjörlüyken 800 gram gelir, anlaşılan bu boş değil,” diye silah konusundaki bilgisini konuşturdu. Bir tek bu açıklamalardan Klik etkilenmiş görünüyordu: “Polis akademisinde iyi eğitiyorlar anlaşılan.” 


General, Marker'ın silahlar konusundaki özel hobisini bildiğinden bu konuda hevesini kırmamak için lafını bitirmesini beklemişti. Silahlar konusunda zaten grupta güvenilir iki kişi var gibiydi. Bu yüzden o ikisine bu konuda özel ilgi gösterilmesi gerekiyordu. 
Marker'a arka bahçede önceden hazırlanmış olan hedef tahtalarını gösterdi: “Şu arkanda gördüğün hedef tahtalarının tamamını fazladan kurşun harcamadan tam isabet yapabilecek misin?” 


Marker buna şaşırmış gibiydi, emin olamadı ve: “Bu kadar mı?” diye sordu. 


General elbette Marker'ın yeteneğini biliyordu, görmesine gerek yoktu. Polis oakademisindeki eğitmenleri ondaki doğaüstü yeteneğin sıradan bir insanın yapabileceğinden daha fazlası olduğunu fark etmeleriyle Marker'ın da özel insanlardan biri olduğu anlaşılmıştı. Gözleri basit olarak açıklamak gerekirse oldukça gelişmişti. Bunu daha sonra gözünü inceleyen doktorlar damar tabaka ve etrafındaki sinir ağının normalden daha yoğun bir şekilde bulunmasıyla alakalı olduğunu söylemişlerdi General'e. İlk başta gece hayvanlarında olduğu gibi ışığın ilk kırıldığı yer olan korneanın onda daha gelişmiş yapı olduğu düşünülmüştü. Korneanın arkasından damar tabakanın bir parçası olan düz kaslardan oluşan iris ve göz merceği geliyordu. Işık ikinci defa bu mercekte kırılıyordu, doktorlara göre Marker'da bu mercek kısmı normal insanlara göre daha çok ışığı geçirebiliyor ve bu sayede hem karanlıkta daha net görebiliyor hem de uzaktaki nesneleri de çok rahat bir şekilde görebiliyordu. 


Marker, bulunduğu yerden hiç kıpırdamadan tabancayı ateşledi. On kurşunu da harcadıktan sonra herkes tesisin arka tarafına rastgele dizilmiş hedef tahtalarına başını çevirdi. Hepsi de tam ortadan delinmişti. 


“Tam isabet!” dedi General başıyla Marker'ı tebrik ederek. 


Kedi Oğlan, tesisinyemekhanekısmındaoturuyordu tek başına. Bir saat boyunca hiç kıpırdamadan beklemişti. Diğerleri ara vermişlerdi ve çoğu acıktığı için soluğu yemekhanede almıştı. Mutfaktan bir kaç aperatif şey hazırlayıp gelen de vardı, yemekhanedeki çerez makinelerinden bir şeyler almayı düşünen de. 


“Marker, yeteneğin gerçekten de muhteşem,” diye yorum yapıyordu Manuel. 


“İstersen sen de tüm hedef tahtalarına tam isabet yapabilirsin, çizmen yeterli,” diye karşılık verdi Marker gülümseyerek. Marker grupta ilginin kendi üzerinde olmasından memnun olmuştu. Ama bu durumun geçici olduğunu da biliyordu. Diğerleri de yeteneğini gösterdikçe ilginin bu sefer başkasına geçeceğini tahmin ediyordu. 


Manuel, Kedi Oğlanın sağında yer alan sandalyelerden birine oturmuştu. Kocaman bir masa olduğu için herkes bulduğu boş bir sandalyeye yerleşiyordu. Çoğu Kedi Oğlan'a selam verme gereği duymamıştı pek fazla. Bir tek Leydi Kuzgun yanlarından geçerken Manuel ve Kedi Oğlan'a selam verip geçmişti. O daha acıkmamıştı, bu yüzden odasına gidip biraz kestirmek istiyordu. 


“Şu çizimlerine bakabilir miyim, sakıncası yoksa?” 
diye sordu Kedi Oğlan birden. Manuel birisinin onunla sohbet etmesinden mutluluk duyduğu için karşısındakinin kim olduğuyla ilgilenmemişti. 


“Yanımdaki çantada sadece iki üç çizimim var, diğerleri odamda duruyor. İstersen bunlara bakabilirsin, ama çoğu eskidir. Hatta birinin yirmi yıllık bir mazisi var. On üç yaşında mı ne çizmiştim.” 


“Otuz üç yaşında mısın? Hiç göstermiyorsun.” 


“Sen kim bilir kaç yaşındasın, ama yirmi yaşında gösteriyorsun kendini.” 


“Ben de unuttum yaşımı,” dedi Kedi Çocuk gülümseyerek. Sonra o Manuel'in Oo çizimlerini incelemeye başladı. Merakla bakıyordu. Bu durum Manuel'in hoşuna gitmişti. En son ne zaman böyle birisi çizimlerine merakla bakmıştı, hatırlamıyordu. Bir tanesi Kuzgun'un çalıştığı galeriye gelmesinden önce 

wunau.yerlibilimkurgu.com 63 


çizdiği çizimiydi. Anahtarının yerini unuttuğu için onu bulduğu bir anı çizmişti ve gerçek olmuştu bu çizimi. 
Bir tanesi de sokak kedisini çizdiği çizimiydi. Bu çizimi sayesinde sadece nesnelerin değil canlı varlıkların da çizimleri üzerinden konumlarını değiştirebildiğini keşfetmişti. 


Çizimleri dikkatle inceliyordu Kedi Oğlan. 
Birden bir tanesini görünce duraksadı ve şaşkınlıkla; “Bunu sen mi çizmiştin?” diye sordu. Ses tonunda bir tehdit hissediliyordu. Çizimde çölde kumların aniden çökmesiyle ortaya çıkmakta olan bir piramit vardı. 


“Evet, ilk çizimlerinden biridir,” diye dürüstçe yanıt verdi Manuel. Birden o tehditkâr ses tonu daha gaddarca bir hale büründü. 


“Sen mi benim planlarımı bozan kişisin yani? Bunca yıl seni aradım ve şimdi seni dibimde buluyorum.” 


“Anlamadım. Ben ne yapmışım?” 


“Senin yüzünden o kadar insanın uğraştığı emek boşa gitti. Her şeyi mahvettin,” diye ayağa kalktı birden Kedi Oğlan ve Manuel'i sol kolundan yakaladı. 


“Ne oluyor orada?” diye bağırdı yan masada oturan Kara Altın. Çerez makinesinden ikide birçok beğendiği baharatlı cipslerden alıp duruyordu. Şimdiden beş tanesini bitirmişti bile ve kara sakalı iyice yağlanmıştı. 


Leydi Kuzgun daha odasına gidememişti, koridordan gürültüyü duyup yemekhaneye girdi: “Kedi Oğlan, ne oldu gene?” 


“Biz de anlamadık,” diye yanıt verdi Starfeli. 
Mutfaktan kendine hazırladığı meyve salatasından yiyordu. Fit bedenine özen gösteriyor gibiydi. 


Kedi Oğlan garip bir lisanda sözler söylerken Manuel'in acı çektiği anlaşılıyordu: “Ne yapıyorsun? 
Bıraksana beni...” 


“Bu nece konuşuyor yahu?” diye sordu Kara Altın. Kuzgun ise bu lisanı tanımıştı ve Kedi Oğlan'ın yanına doğru ilerledi. İkisinin arasında sadece ikisinin anlayabileceği bir diyalog yaşanmaya başlandı. 


“Onu bırakmalısın, Kedi Oğlan.” 


“Hayır!” 
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“Ne yaptı ki o?” 

“Her şeyi mahvetti.” 

“Neyi mahvetti?” 

“Benim ve diğerlerinin hayatını.” 
“Diğerleri de kim?” 

“Halkım.” 


Leydi Kuzgun daha fazla yaklaşmaya başladığında Starfell: “Kuzgun, geri çekil. Onu kızartabilirim,” diye bağırdı. 


“Hayır, Starfell. Ben iyiyim,” diye uyardı Kuzgun. 
Kimsenin zarar görmesini istemiyordu. 


Kedi Oğlan birden diğer eliyle Kuzgun'u kolundan yakaladığında Kara Altın: “Artık bir şeyler yapma vakti geldi,” diye Starfell”e bakış attı. 


“Hayır, durduramıyorum. Bırakamıyorum. 
Kontrolden çıktı,” diye bağırdı Kedi Oğlan. Sol eliyle Manuel'i, sağ eliyle Kuzgun'u sıkıca tutuyordu ve anlaşılan gücünün etkisiyle kendisi de artık hareket edemez olmuştu. 


General pompalı tüfeğiyle yemekhaneye girdi ve tüfeği Kedi Oğlan'ın başına doğrulttu: “Bırak onları yoksa yemin ediyorum senin beynini patlatırım...” 


General Serhat: “Beni sınamaya kalkma, Kedi Çocuk!” diye bağırdı pompalı tüfeği kararlı bir şekilde Kedi Oğlan'a doğru doğrulturken. 


“Beni öldürmen gerekecek, çünkü kontrolümden çıktı. Eğer beni vurmazsan onları kaybederiz. Öldür beni!” diye belirtti Kedi Oğlan ağlamaklı bir sesle. 
Sanki karşılarındaki sabah eğitimde gördükleri kişi değildi, daha masumane bir hale bürünmüştü. 


Kedi Oğlan, Kuzgun ve Manuel'i sıkıca tutmaya devam ederken birden Kedi Oğlan'ın bulunduğu zeminin şekli değişmeye başladı. Yemekhanenin beton zemini, çimene dönüşürken diğerleri de zeminin değişmesiyle geriye doğru çekilmeye başladı. 


“Bu tesis ne zaman inşa edilmişti?” diye sordu Efla. Tekerlekli sandalyesiyle diğerlerinden daha yavaş hareket ediyordu. 


“Beş yıl önce inşa edilmeye başlanmıştı,” diye yanıt verdi General. 


“Kedi Oğlan bulunduğumuz yeri geçmişe gönderiyor, baksanıza! Tesisin daha inşa edilmediği bir zaman dilimine yolluyor etrafı...” diye açıkladı Efla. 
General, Efla'nın dediğine hak vermişti. Zemin katın altında da bir kat vardı, cephane ve gerekli durumlar için hapishane görevi görecek odalar yer alıyordu. 
Ama o kısım toprağın altındaydı ve beş yıl öncesinde bu tesisin geri kalanı gibi mevcut değildi. O yüzden o kısımlar da dâhil Kedi Oğlan'ın gücüyle tüm tesis sanki hiç yapılmamış bir hale dönüşüyordu. 


Efla'nın da bulunduğu zemin değişime uğramaya başladığında o da Kuzgun ve Manuel gibi Kedi Oğlan'ın etkisi altına girmişti. 


Starfell Kuzgun'un tehlikede olmasıyla beraber hâkim olamadığı öfkesine yenik düşmeye başlamıştı ve öfkesinin neticesi olarak ellerinde enerji birikiyordu. Ozan'ın ona dediği gibi öfkesini başka bir yere odaklaması gerekiyordu ve o da Kedi Oğlan'a odaklandı. Kedi Oğlan birden havalanmaya başladı. 
Starfell kendisinden yayılan enerjiyle nesneleri ya da kişileri zarar vermeden telekinetik olarak hareket ettirebildiğini görmüştü. İlla bu enerjiyi zarar vermek için kullanmasına gerek yoktu. Manuel ve Efla, Kedi Oğlan'ın etkisinden kurtulmuştu, ama Kuzgun hâlâ Kedi Oğlan ile beraber havaya yükseliyordu. 


Starfell Klik'e dönüp: “Onları ayırabilecek güçte düşük miktarda elektrik yollayabilir misin?” diye sordu. 


Klik olumlu manada başını salladıktan sonra vücudundan ellerine doğru bir elektrik akımı oluşmasını sağladı. Starfell'in belirttiği gibi az miktarda elektriği ellerinde biriktirdikten sonra fırlatmaya hazırdı. 


Efla: “Hayır, o yetmeyecektir. Az bir miktar daha elektrik biriktir ellerinde,” diye uyardı. Kedi Oğlan'ın gücünün etki alanından kurtulduğu gibi kendisine gelmişti. 


Klik, Efla'nın uyarısıyla biraz daha elektrik biriktirdi iki elinde: “Bu kadarı yeter sanırım.” 


Kedi Oğlan ve Kuzgun'a elektrik şoku verilmesiyle Kedi Oğlan, Kuzgun'u bıraktı ve İkisi de yemekhanenin 


başka taraflarına düştüler sert bir biçimde. 


General, elindeki pompalı tüfeği bırakıp Kuzgun'a doğru koştu. Ne olursa olsun değerli bir dostuydu Kuzgun ve onun zarar görecek olmasından çok korkmuştu. Onu yerden kaldırırken: “İyi misin?” diye sordu. Kuzgun başını çevirdiğinde herkes şaşırmıştı. 
Çünkü buraya geldiğindeki gibi görünmüyordu. Daha gençti. General'in ilk defa piramidin önünde kendisiyle karşılaştığı yaşındaydı. 


“Ne oldu? Neden bana öyle bakıyorsunuz?” diye sordu Kuzgun anlamsız bakışlarla. 


“Sanırım Kedi Oğlan biraz daha sana dokunsaydı altını değiştirmek zorunda kalacaktık,” diye yorumda bulundu Kara Altın. 


Efla ise tekerlekli sandalyesinden düşmüştü. O da Kedi Oğlan'ın meydana getirmiş olduğu güç alanının içerisinde kalmıştı. Bedeninde bu yaşadığı travma ne gibi bir etkiye sebep olmuştu kimse bilemezdi. En kötüsünü akıllarına getirmek istemeyen Bay Fend değneğinden destek alarak arkadaşının yanına gitti. 
Marker da peşinden yardıma gelmişti. Efla'yı ayağa kaldırırken Marker: “Ayak parmaklarını oynatabilmen normal mi?” diye sordu Efla'ya birden. 


Efla, Marker'ın yardımıyla yavaşça dengesini sağlayarak ayağa kalkmaya çalıştı ve başardı. Artık yeniden yürüyebiliyordu. Bay Fend mutlulukla: “Bu gerçekten de bir mucize!” diyebildi ve Efla'ya sarıldı. Sanki kendisi sakatlığından kurtulmuşçasına sevinçliydi. 


“Hayır, sadece sınırlarını aşan birinin bize yaşatmış olduğu bir oyun,” dedi General ve yere bıraktığı pompalı tüfeğini yeniden aldı. 


Başını ovalayan Kedi Oğlan: “Herkes iyi mi?” 
diye sordu. General ona yaklaşarak: “Herkes iyi, senin dışında,” dedi. Sesinden gerçek duygusu anlaşılmıyordu. 


“Ben iyiyim ama sadece biraz başım ağrıyor,” diye karşılık verdi Kedi Oğlan. General'in o soruyu samimi olarak sorduğunu zannetmişti anlaşılan. 


“Bence bir kere daha düşün,” dedi General ve hırsla pompalı tüfeğin arka tarafıyla Kedi Oğlan'ın başına vurdu ve onu bayılttı. 
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“Bunu neden yaptın?” diye bağırdı Kuzgun. Yeni sesine alışmaya çalışıyordu. Artık görünüşüyle beraber sesi de gençliğindeki haline dönmüştü. 


“Biraz kafa dinleyelim, dedim sadece.” 


Yarım saat sonra her şey normale dönmüş gibiydi. 
Starfell, General'in emirleri gereği Kedi Oğlan”ı odasına götürmüştü. General, bir süre Kedi Oğlan'ın odasının kapısında Starfell'in ne olur ne olmaz beklemesini istemişti. Kuzgun, bu yeni durumuyla ilgili Starfell ile konuşmayı çok istemişti ama General nedense ikisini birbirlerinden uzakta tutmaya çalışmaya başlamıştı bu son olayın ardından. Starfel'in öfkesinden çekinen General, Kuzgun'a iyice bağlanan Starfell'in durumunun daha da kötüleşebileceğini düşünüyordu. 


Kara Altın: “Her taraf yine tesis, yani geçmişe dair bir şey bulamadım. Aslında belli bölgelerin çimenlik olarak kalması fena olmazdı. Arada bir ayağımız çimen görürdü,” diye belirtti. 


Kuzgun: “Geçmiş artık geride kaldı, gelecek ise çok yakınımızda...” diye konuştu. Bu bilgece sözleri artık genç bedenine uymuyordu. 


“Sen önce bir kendine bak, sen geçmişin birer sembolüsün şu anda,” diye karşılık verdi Kara Altın. 


Kuzgun, Kara Altın ile tartışmak istemediğinden başka bir şey demedi. Çerez makinelerinden birinin önünde duran Manuel'e yaklaştı: “Daha iyisin ya...” 


“İyi o olmaya dedi o Manuel 


gülümseyerek. 


çalışıyorum,” 


Kuzgun ve Efla'nın genç yaşlarına dönmüş olmalarına rağmen Manuel'in yaşının aynı kalması herkesi meraklandırmıştı, ama kimse bu konuda bir şey demedi. Zaten gereksiz yorumda bulunmanın kimseye yararı olmayacaktı bu durumda. 


“Yeni bir çizim yaptım, ama gerçekleşmesi için bu sefer beklememiz gerekecek,” dedi birden Manuel Kuzgun'a. 


“Ne kadar zaman gibi?” diye sordu Kuzgun merakla. 


“Bayağı bir,” diye yanıt verdi Manuel fisıltı dolu bir sesle. Çizim cebindeydi, ama kimseye göstermeyecekti. 
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Kuzgun da buna saygı gösterdi ve çizimi göstermesini istemedi. 


Kara Altın ise söyleniyordu kendi kendine: “Şu yaşadıklarıma bak yahu, korkuyu bile kum tanesine dönüştürebilecek güçteyim ama şu anda gücümle bu tesisin tamamını mesela altına dönüştürsem neye yarar. 
Korku ilk defa bu kadar keskin ve acımasızdı, altınla da kandırabileceğimi sanmıyorum.” 


Bay Fend: “Korkuyu kuma dönüştürdün diyelim, ama bu korkuyu yok etmeni sağlamaz. O yine korkudur,” diye belirtti düşüncesini gülümseyerek. Kara Altın da ona dönüp baktı ve keyifle bu felsefi açıklamaya gülerek karşılık verdi. Aralarındaki düşmanlık bitmişti. 
Zaten Kara Altın kimseye kin tutamazdı. Onu polislere yakalatan değnekli garip bu adama karşı bile kini kısa sürmüştü. 


“Hey, General'i gören oldu mu?” diye sordu Klik. 
Marker ile beraber Starfell'in geride bıraktığı meyve salatasını bitirmekle meşguldü. 


O sırada General Serhat tesisin dışında jetin bulunduğu alandaydı. Jet ses çıkartmadan havalanabiliyordu ve son teknoloji kalkanları 


sayesinde görünmez olabiliyordu. Prototipti ve sadece bu proje için özel olarak hazırlanmıştı. Onlar eğitim alanındayken jet önceden ayarlandığı üzere otomatik olarak kalkışa geçmişti ve tam da söylendiği saatte geri gelmişti. Jetin içerisine giren General içerideki koltuklardan birinde oturarak General'i bekleyen tek bir kişiyle karşılaştı. Zaten tahmin ediyordu kimin geleceğini. Yaşlı bir adamdı ama üst rütbeli biri olduğu anlaşılabiliyordu. 


“Sizce daha vakit var mı, başkanım? Yoksa zamanı geldi mi?” diye sordu General, yaşlı adama. Karşısında eğiliyor ve saygıda kusur etmemeye çalışıyordu. Yaşlı adam yaşına rağmen oldukça dinç görünüyordu. Bu yüzden de yaşını tahmin etmek olanaksızdı. 


Yaşlı adam derin bir nefes aldıktan sonra: “Kedi Oğlan konusunda zaten en başından uyarılmıştın. 
Hazırlıklı olman gerekiyordu. O bu projenin en önemli elemanı,” diye açıkladı. 


“Evren değil miydi insanlığın geleceği için önemli olan ve projemizin de temel taşlarından biri aynı zamanda?” 


“O bilim insanlarının ve akademisyenlerin teorisi sadece, ben onlardan daha ileri görüşlü biriyim ve elli yıl sonrasını değil yüz elli yıl sonrasını düşünmek benim işim. Şimdi içeri gir ve bir daha da ben arayana kadar görüşme talep etme! Vakit konusunda da ben seni bilgilendireceğim...” 


“Siz nasıl isterseniz, başkanım!” dedi General. 
Yaşlı adam eliyle git işareti yapınca da General başka bir şey diyemeden jetten indi. Neden bu kadar sinirlenmişti anlam verememişti. Oysaki General eğitimin ilk günüyle ilgili raporu yüz yüzeyken verilse daha iyi olur diye düşünmüştü. 


Yaşlı adam, Generalin jetten indiğine emin olduktan sonra cebinden bir kolye çıkardı ve ona özlemle baktı. Bu Leydi Kuzgun'un yıllar önce bir kazı çalışmasında bulduğu kolyenin aynısıydı. 


“Kaderimizden kaçamayız, küçük kardeşim!” dedi gülümseyerek yaşlı adam. Jet tekrardan sessiz sedasız havalanırken güneş de batmak üzereydi ve sıra dışı yetenekleri olan insanların eğitimlerinin ilk günü, tesise gelişlerinin de ikinci günü böylece bitmişti. Ama daha bugünün bir de akşamı vardı ve sürprizlere gebe bir şekilde onları selamlıyordu akşamın getirdiği yıldızlar. 


GELECEK BÖLÜMDE: 


Kedi Oğlan kendisine bir sırdaş buluyor: 


“Rüyamda bir piramit vardı. Bu yıllar önce çizdiğim piramide benziyordu. Sonra bir kolye vardı.” 


“Sana kolye ve başka bilmek istediğin şeyler varsa her şeyi anlatacağım, ama önce sana güvenmem gerekiyor. Manuel sana güvenebilir miyim?” 


Kuzgun, General'in onlardan sakladığı gerçeklerin peşine düşüyor... 


“Bize yalan söyledin. Böyle bir proje filan yoktu. Bizi ellerinde kukla gibi oynatmalarına izin verdin...” 


Starfell, sakin kalmak için çaba sarf ediyor... 


“Hey, (birbirimizin arkasını (o kollamamız gerekmez mi? Burada güvenebileceğimiz çok fazla kişi yok!” 


“Zaten her zaman yalnızdım. Şimdi de birisine ihtiyacım yok!” 
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bilimkurgu Film Müzikleri Dizisi - 19 
Burak FEDAKAR ( 


Kırmızı Pelerinin Gücü, Mavi Kostümün Ruhu! 
Krintonit İşlemeyen Notalar 


Joln Williams 


| 7 KE türünün tüm çağlarda erişmek istediği ideallerinden biri. 
Ma Geçtiğimiz yüzyılda kısmen erişti bu isteğine uçan makineler icat 


ederek. Hâlâ da bu makineleri geliştirmeye devam ediyor. Uçmak ve sınırsız güç, herkesin elde etmek istediği ve kitleler üzerinde mutlak hakimiyet kurma hayalleriyle ulaşılmaya çalışılan bir çabadır tüm bir ömür boyunca. Hep daha fazla isteriz ve o fazlalara ulaşamadığımız noktada hayallerimiz girer devreye. Hayalleri yazıya dökeriz, çizgiyle anlatırız, hareketli görüntülerle yaratmaya çalışırız. Genelde bu hayalleri iyi amaçlar için yaratır ve kullanırız. Her daim bir engel çıkartırız hayallerin karşısına ve nihayetinde engeli gücümüzle aşmasını biliriz. İnsanlık hangi seviyede olursa olsun bu ideallerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek gibi görünüyor ve her gün yeni bir hayalle karşımıza dikilmeye devam ediyor. 
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EVRENİN EN GÜÇLÜ ÇELİKADAMI! 


inema tarihi unutulmaz süper kahramanların 

hikâyeleriyle her dönem perdede arzı endam etti. 
Kapitalist dünya düzeninin, kendisine karşı mücadele eden kahramanlarını da yaratan aslında bu düzenin kendisi oldu hep. Düzeni sağlayan, kötülerle amansız mücadelelere giren ve sonunda mutlaka bir şekilde kazanan, çocuklar kadar büyüklerin de rüyalarını süsleyen süper kahraman furyasının içinde en önemli isim olarak karşımıza tartışmasız çelik adam Superman çıkıyor! /933 yılındailkdefa yaratılan ve /938'yılındailk olarak DC okuyucusuyla tanışan Kripton Gezegeni 'nin yaşayan son üyesi olarak dünyamıza gelen ve çiftçi bir ailenin Smal//ville Kasabası'nda yetiştirdiği Clark Kent takma isimli, gücünü güneşimizden alan çelik adam lakaplı Superman! Başta en ünlü düşmanı Lex Luthor olmak üzere sayısız farklı karakterle mücadele eden, mavi kostümü, kırmızı pelerini ve uçma yeteneğiyle adeta bir iyilik timsali olarak her olaya yetişme çabasında bir adam ve Clark Kent olduğu zamanlarda Metropolis kentinin en büyük gazetesi Daily Planet'da çalışan ünlü bir gazeteci. Aynı gazetede beraber çalıştığı Lois 
Lane'e deliler gibi aşık ve sadece kalın çerçeveli bir gözlükle | 


nasıl oluyorsa tanınmayan ve o koca pelerini kıyafetinin içine nasıl gizlediği hâlâ çözülemeyen çelik adam Superman'in maceraları 80 yıldır popülaritesinden hiçbir kayba uğramadan devam etmeyi sürdürüyor. 
1978 yılında Richard Donner yönetiminde, Christopher 
Reeve'nin kostümü giyip Superman rolüne büründüğü andan itibaren beyaz perdenin süksesi en yüksek süper kahramanı mertebesine yükselen çelik adam, bu filmden önce de beyaz perdede görünmüş olmasına rağmen asla bu kadar ilgi görmemişti. Kuşkusuz filmin bu kadar ilgi görmesinde, bir yıl öncesinde Star Wars'un sinema tarihini kökünden değiştiren başarısı önemli bir rol oynamıştır. Bütün bunlara ek olarak efsane besteci John Williams'ın unutulmaz ana temasıyla Superman adeta 


kimliğini bulmuştur ve bu müzik onunla özdeşlemiştir. 
Filmin ardındaki büyük başarının önemli bir bölümü John Williams'ın notalarına aittir dersek abartmış olmayız. 


İ 9 e filmin çekimlerine başlandı 

7 ve yönetmen Donner Omen filminde 
beraber çalıştığı Jerry Goldsmith ile yeniden beraber çalışmak istediyse de zamanlama sorunları yüzünden projeden ayrılmak zorunda kalan Goldsmith yerine John Williams ile anlaşma sağlandı. Williams'ın besteleri çok beğenildi ve o yıl Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi ancak ödülü Midnight Express ile 
Giorgio Moroder aldı. /973 Fiedler On The Roof, 1973 
Jaws ve 1977'de Star Wars ile heykeli üç defa kazanan Williams bu kez ödülü alamasa bile ortaya çıkarttığı unutulmaz besteyle klasikler arasına bir tema daha katmayı başarmıştı. 
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GERÇEK BİR MÜZİK DEHASI 


ohn Towner Williams, 08 Şubat 1932 

tarihinde New York'ta dünyaya gelir. Babası 

ünlü caz ustası Johnny Williams ve annesi Esther Williams?dır. Müzik, daha küçük yaştan itibaren bir parçası olmuştur. Yedi yaşından itibaren piyano dersleri almaya başlamış, kısa sürede trombon, trompet ve klarnet çalmayı öğrenmiştir. 1948 yılına gelindiğinde ailece Los Angeles'a taşınırlar. Bu tarihten sonra babası özellikle film müziği orkestralarında çalışmaya başlar. Williams lise grubunda çalar ve besteler yapar. 
UCLA'da piyano ve kompozisyon dersleri alır. Piyanist Bobby Van Eps'den özel eğitim alan Williams ilk ciddi piyano sonatını 19 yaşında besteler. 


— 
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İ 9 S .. Birleşik o Devletler (Hava 

Kuvvetleri'ne Oo atanır oOove Oo görev gezisinin bir parçası olarak hizmet bantları için müzik düzenlemeye başlar. 1954 yılında terhis olmasının ardından, Julliard Müzik Okulu'nda Rosina Lhevinne'nin piyano öğrencisi olarak bir yıl geçirdikten sonra New York'taki kalış süresince çeşitli gece kulüplerinde caz piyanisti olarak çalışır. Daha sonra, vokalist Vic Damone'ye eşlik eder. Efsane besteci Alfred Newman”la çalışır ve babasının o zamanki üyesi olduğu Hollywood'daki Morris Stolofftun Columbia Pictures personel orkestrasında piyanist olarak yer alır. 
Orkestrasyon yeteneği keşfedilen Williams, tanınmış stüdyo bestecileri tarafndan bu yönde çalışması için cesaretlendirilmiştir. Bu arada, ciddi müzik çalışmalarını Hollywood'da Arthur Olaf Anderson ve ünlü İtalyan besteci Mario Castelnuovo-Tedesco ile sürdürmeye devam eder. 


score atan 


m... 
İ O 6 0: Televizyon ( dizileriyle müzik dünyasına ilk adımını 


Williams, efsane olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlamıştır. Müzikal açıdan çok yönlülüğü nedeniyle pek çok farklı ödül kazanmaya başlar. Caz kombinasyonları, dans grupları ve senfoni toplulukları için müzikler yazar. 1950”lerin sonundan başlayarak Williams'ın televizyon kariyeri iyice hız kazanır. 
Dedektif serisi Johnny Staccato'da caz piyanisti olarak görünür. “M-Sguad”, “Wagon Train” ve “Chrysler Theatre” gibi şovlar için müzik besteler ve nihayet 1974”te genç yönetmen Steven Spielberg'le yolları Sugarland Express'de kesişir ve bugüne kadar devam eden efsanevi bir ortaklık da başlamış olur. 7he Towering Inferno, Earthguake, The Poseidon Adventure, Black Sunday ve The Fury gibi son derece popüler felaket ve korku filmlerinin ardından Williams Hollywood'un en tanınmış isimlerinden biri hâline gelmeye başlar. 


İ 9 7 O ortasından itibaren özellikle 

Spielberg”le çalıştığı filmlerle inanılmaz bir hızla kariyer tırmanışına geçer. İlk Oscar ödülünü, uyarlama müzik dalında 1973 yılında Damdaki Kemancı filmiyle kazanır. 1975 yılında, Spielberg'in dehasını konuşturduğu Jaws filmine yaptığı belki de tüm zamanların en ürkütücü bestesiyle ikinci Oscar heykelciğini kazanır. 1977 yılına geldiğimizde Dünya sinema tarihinin en muazzam fenomenlerinden biri olan George Lucas harikası Star Wars'la üçüncü heykelciği kazanması hiç de zor olmaz. 1982 yılına kadar dinen Oscar fırtınası, Spielberg klasiği £. 7: ile yine canlanır ve besteci dördüncü kez ödülü kazanmayı başarır. 
1994 yılına kadar yaşanan suskunluğun ardından yine 
bir Spielberg klasiği olan Schindler 5 List ile beşinci ve şimdilik son ödülüne uzanan besteci aynı zamanda Oscar'a en fazla aday gösterilen isim olma ünvanını da elinde bulundurmaktadır. 


Williams, yanı sıra, aynı zamanda orkestra düzenlemelerini de yapmıştır ve yıllar geçtikçe Atlanta, Dallas gibi 


bestelediği soundtrack'lerin kayıtlarının 


şehirlerin senfonik orkestralarıyla klasik müzik yapmak için şef olarak anlaşmalar imzalamıştır. 


1980'de Boston Senfoni Orkestrası yönetimi, John Williams ile Boston Pops'un on dokuzuncu şefi olması için üç yıllık bir sözleşme imzaladığını açıklamış ve çoğunlukça, hiç kimsenin saygıdeğer Arthur Fiedler'in yerini alamayacağı düşüncesi genel bir kabul görmüş olsa da, John Williams seçimi coşku ile karşılanmıştır. 


5 
PERFORMED “sv THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA 


Albümün kaydı. 


kasım aylarında Denham'da ki Anvil bu Londra Senfoni Orkestrasıyla birlikte gerçekleşti. 
Orkestrayı bizzat John Williams yönetmiştir. Kayıt mühendisliğini Eric Tomlinson'un yaptığı kayıtlar filmin çekimleri tamamen bittikten sonra en sona bırakılmıştır. Warner Music tarafından çeşitli zaman aralıklarında yayınlanan albümün en kapsamlı olanı 
2005 yılında piyasaya sürülen otuz beş parçalık olanıdır. 
Albümün içeriğinde filmde kullanılmayan besteler yer almaktadır. Bugüne kadar milyonlarca kopyası satılan Superman o Soundtrack albümü koleksiyoncuların vazgeçilmezi olmayı hâlâ sürdürmektedir. 


vi 


www.yerlihilimkuryu.com 71 


ALBÜM açılış oparçası (Prelude and Main Title March, orkestranın bütün enstrümanlarının aynı anda girişiyle başlıyor. Durağan giriş, yaylı ve nefeslilerin uyumlu ilerleyişiyle bizi ana temaya hazırlıyor ve ana tema vurmalı ve yaylılar eşliğinde ilerlerken trompetlerin devreye girmesiyle unutulmaz beste başlıyor. Baştan sona temposunu koruyan parçanın en önemli özelliği tema içinde farklı bir tema barındırması. Aynı parça içinde ana temanın birkaç nota farkıyla değişmesine tanıklık ediyor kulaklarımız ve parça görkemli bir şekilde sonlanıyor. 


Parçalar, filme uygun olsun diye kronolojik sırada ilerliyor. Sahne sahne bütün müzikler kullanılmış albümde. 


İkinci parça The Planet Krypton'un yükselerek ilerleyen müziği bize Strauss'un Zarathustra girişini hatırlatıyor. İlerleyen parçalar özellikle geçiş vazifesi gören besteler. Sahneler arasında uyum sağlayan müzikler ana temanın aralarda sıkça kullanılmasıyla destekleniyor. 


Beşinci parça The Trip To Earth özellikle yaylıların ağırlıkta olduğu, nefeslilerin aralarda yaylılara destek verdiği bir parça. Ana temanın desteğini de alan parça albümün en iyilerinden biri. 


Dokuzuncu parça The Fortress Of Solitude albümün en uzun parçası. Superman'in ailesiyle ilgili gerçekleri öğrendiği Yalnızlık Kalesinde geçen parça inişli çıkışlı yapısıyla değişken bir beste. 


On altıncı parçaya kadar süren besteler ağırlıklı olarak anatema destekli ilerliyor. Sahnelere uygun bestelenmiş müziklerle ilerlemeye devam ediyoruz. 


On altıdan itibaren arka arkaya üç adet alternatif versiyon beste geliyor. Bunlar albüme özel ve filmde yoklar. The Planet Krypton farklı bir versiyonla çıkıyor karşımıza. On yedinci parça Main Title March ana temanın direkt devreye girişiyle başlıyor ve alternatif bir Superman ana teması dinliyoruz. On sekizinci parça Superman March ana temaya daha ağır bir giriş yaparak farklı bir rotaya giriyor. Nefeslilerin ağılıkta olduğu ve tabii ki yine ana temanın devreye girişiyle filmde yer almayan bir parça daha dinliyoruz. Yirmi birinci parça The Flying Seguence albümün en uzun 


72 — wwwuyerlibilimkurguyukseliyor.com / Aralık 2018 / sayı 20 


ikinci parçası. Lois ve Clark daha doğrusu Superman'in aşk temasını dinliyoruz burada. Yaylıların ağırlığında flüt destekli ilerleyen parça inişli çıkışlı temposuyla sinema tarihinin en güzel aşk temalarından birini dinletiyor bize. 


Ara bestelerle dinamik ve başarılı bir şekilde ilerleyen albümün otuzuncu parçası Finale And End Title March ana temanın kulaklarımızda arzı endam ettiği bir beste. Otuz birinci Love Theme From Superman ile bir kez daha aşk temasını dinliyoruz. Otuz ikinci 


parça Margot Kidder'in sesinden Can You Read My Mind isimli beste olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız Kidder burada şarkıyı söylemiyor, aşk teması geri planda çalarken Kidder şiir tarzında okuyor sözleri. Bu parçanın Amerika ve Avrupa müzik listelerine girdiğini hatırlatmakta fayda var. 


Alternatif bestelerle devam eden albümde, otuz beşinci parça Theme From Superman ile son kez ana temayı dinliyoruz ve görkemli bir kapanışla albüme noktayı koyuyoruz. 


John (o Williams çağımızın en 


S ONU kuşkusuz 

Ç önemli bestecilerinden biridir. Hayal dünyamızı şekillendiren besteleriyle neredeyse elli yıldan fazladır iç içeyiz. 
Özellikle 70'li yılların başından itibaren fırtına gibi esmeye başlayan ve hiç durmadan yükselen kariyeriyle pek çok yeni bestecinin idolü haline gelen usta isim aldığı sayısız ödülle kariyerini pekiştirmiştir. Hâlâ Oscar tarihinin en fazla aday gösterilen ismi olmayı 


sürdürmektedir. 70'li yıllara dönecek olursak tekrar, kariyerinin Fidler OnThe Roof filmine yaptığı uyarlama beste ve kazandığı En İyi Uyarlama Müzik Oscar'ıyla hızla yükseldiğini düşünürsek, 1975 Jaws, 1977 Star Wars ve yine aynı yıl Close Encounters Of The Third Kind filmleriyle artık dünyaca tanınan bir besteci haline gelmesi, Superman için biçilmiş kaftan olduğunu fazlasıyla kanıtlamıştır. Dönemin müzik tarzını ele alacak olursak eğer, 7©ler ekolüne yatkın ama klasik müziğin ağır bastığı bir albüm var karşımızda. Film müziklerinde daha duygusal ve daha akılda kalıcı müziklerin bestelenmeye başlandığı bir dönem bu ve dönemin öncülerinden biri de John Williams oluyor haliyle. Albümün ana teması bugün bile duyulduğunda “Superman'in müzikleri bu” diyen müziksever sayısı hâlâ az değil! Zengin bir müzikaliteye sahip albümde Londra Senfoni Orkestrasının etkisi çok fazla, tabii bunda John Williams'ın orkestrayı etkin bir şekilde 


idare etmesi çok önemli. Otuz beş parçanın genelinde ana temanın hakimiyetini görüyoruz. Aşk temasının olduğu bölümler özellikle o dönemin aşk şarkılarını hatırlatan bir havaya sahip. Parça geçişleri gayet yerinde ve bütün müzikler sahnelerine uygun besteler olarak kesinlikle sırıtmıyorlar. Yer yer bazı parçalar atonal bir havaya girmesine rağmen, allegro (Hızlı) tarzı bestelerin yoğun olması albümün dinlenebilirlik ortalamasını oldukça yükseltiyor. Kendini tekrar eden bazı parçalar yok değil ama bu durumu filmin içinde yer alan bütün besteleri kullandıklarını düşünürsek makul karşılamamız gerekir. 


onuç olarak 1978 yapımı bir klasik olarak 

Superman filminin yine klasik olarak kabul edilen müziklerinin yer aldığı bu albüm, John Williams kariyerinin en başarılı işlerinden biri olarak unutulmazlar arasına çoktan girdi. Son olarak albüm, türün meraklıları tarafından kesinlikle arşive katılmayı hak ediyor diyerek yazımıza Superman'in daha doğrusu Christopher Reeve'nin sözleriyle son verelim, 


“Hayallerimizin çoğu ilk başta imkansız görünür. Sonra olanaksız görünürler, irademizi topladığımızda ise imkansız görünenler kaçınılmaz olurlar. ” 
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Selma MİNE > 


Sokak Röportajlarında 
Editörün Gelecekten Anıları - 13 


Toplantı 


er ne kadar gitmek istemesem de, Âfet'imi 

kırmak, üzmek, incitmek... aklımın ucundan geçmediğinden dolayı... son dakikada belki bir sürpriz engel çıkar umuduyla bekliyorken; çizim masama kurulmuş olan Minka! sessizliği bozdu: 


-Onlara “Yerli Bilimkurgu Yükseliyor” adına soruların hazır mı? 


-Ne bileyim, aklıma bir şey gelmiyor. Ben başka yerdeyim, sen ne diyorsun? 


-Gerçek dünyaya dön, patron. Birazdan arayıp da bulamadığın bir olay yaşayacaksın! Başka yerleri bırak, buraya odaklan. Bu kadar heyecan yeter... 

-Elimde değil, Minka'm, bu benim doğal yapım... O da bunu sevdiğini söylüyor; ama ben 


memnun değilim. 


Minka, kamerasını sağ bacaklarına yaslayıp kaykıldı: 


-Senin doğallığını sevmesi bir suç mu? Ben de bu yanını seviyorum, zaten! 

-Ciddi misin? 

-Beynime yalan söyleme programı yüklenmedi... 


acaba ben de mi bir çip taktırsam?? 


-Benimle dalga geçme! 


I Minka: Örümcek biçimli Mini Kamera 
2 Kim Ne Derse Desin, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün 
Gelecekten Anıları -12, YBKY e-dergi, Sayı:20, Kasım 2018 
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a 


-Haydili... o kargaşada seni nasıl gördüğünü öğrendin ya... daha ne istiyorsun? 


Galiba mutlulukla gülümsedim: 

-O güzelim mavi-yeşil gözleri doğalmış... Beni olduğum gibi görüyormuş... Bunu bildiğin halde benden gizledin... Aşk olsun. 


-Onun kucağına başını dayamışken, kendin sorup öğrenmen daha akıllıca olmadı mı yani? 


Bu minnacık yapay zekânın beni alt etmesine hem kızıyor hem de eğleniyordum. 


-Sorulara gelelim, dedi sol ön bacağı ile masada tempo tutarken. 


Omuzlarımı kaldırdım: 
-“Hiç âşık oldunuz mu?” diye sorardım. 


-Saçmalama... bana sorsan, neyse ne... Bunlar yarı insan yarı makine. Üstelik Âfet de sana âşık... 


-Mekanik kalp takılanlara ne demeli? 


-Olsun... kalp ile âşık olmak, eski bir inanç. 
Oysa aşk, duygu denilen biyolojik tepkimelerin ve hormonal devinimin sonucu ortaya çıkan bir enerji akımı... O enerjiyi ben de üretebiliyorum... İnsansılar* nasıl seviyorlar sanıyorsun? 


3 ŞÖLEN, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten 
Anıları-11, YBKY e-dergi, Sayı:19, Ekim 2018 
4 İnsansı: Android, Humanoid. İnsan biçimli robot yapay zekâ. 


-Hmmm... Bu soru, eğer orada bir İnsansı varsa işe yarar; bana hatırlat. 


-Başka? 


-<Beslenme ihtiyacınız var mı?” Veya... “Nasıl besleniyorsunuz?” diye sorabilirim. 


Minka, öfke diyebileceğim bir tavırla doğruldu. 
Kamerasını yüzüme dikti, bir süre beni seyretti. 


-Sen aç mısın? diye sordu, sonunda. Gitmeden önce bir şeyler atıştırıp yakıt al, böyle olmayacak! 


Nerede yanlış yapmış olabilirdim ki? 


Kapının cıngılı ile “şükürler olsun” sorgulama bitti. Ekran göstergesine baktım: Âfet'im kapıdaydı ve Minka, uzaktan kumandaya atlayıp, tepeme vurmak istercesine, tüm gövdesi ile kanadın açılma komutuna yüklendi. Sonra da uzun sıçrayışlarla onu karşılamaya gitti. 

Günün modasını yansıtan pırıltılı giysileri içindeki bu güzel varlık, doğallığım dışında, bende ne buluyordu bilmem. Belki de siborglar, insanlar gibi; insansılar da siborglar gibi olmak istiyorlardı. İşte bu... 
sormam gereken asıl soru buydu. Tabii onları kızdırıp bir yerlerimi kırdırmazsam!.. 


4k 


Toplantının o yapılacağı, Çamlıca'daki odev kulenin tepesindeki döner restorana, eski tip otomobil modelinde bir uçan araç ile gittik. Son zamanlarda 
otolarda yeni dalga, nostaljik araçlardan yanaydı. 300 
yıllık klasiklerin uyarlamaları kapış kapış gidiyordu. 


Restoranın açık kısmında bir grup sohbet ederek çevreyi seyrediyor; arada, rampalara konan araçlardan inenleri karşılıyorlardı. 


Aracımız boşalan bir rampaya kondu. Grup bize doğru hamle ederken, Âfet'im onlara el sallıyordu. 


-Merhaba arkadaşlar... 


Birbirinden güzel ve yakışıklı siborglar, yarı merak, yarı kıskançlık ile beni karşılarken; kendilerinden birinin yüzde yüz doğal birine nasıl tutulduğunu da sorguluyor olmalıydılar. Belki de bana öyle geliyordu... 


Çünkü ben de güzel sevgilimi hepsinden acayip kıskanıyordum. Bu duyguyla nasıl başa çıkacağımı da bilemiyordum. Gerçekten de, aşırı duygularımı dizginlemek için beynime bir çip taktırsam, "O.B.E.N.22 beni sevmeyecek miydi? Yoksa o beni hiç kıskanmıyor muydu, hayranlarımdan? 


İçeride gerçekten de keyifli bir kalabalık vardı. 
Bir şeyler atıştırıyor ve ayakta sohbet ediyorlardı. 
Henüz yemek masalarına geçilmemişti. 


Birden, bir grup genç kız çevremi sardı. 


-Ben içecek bir şeyler alayım, diyen Âfet'im yanımızdan ayrıldı. 


Hayranım olduğunu söyleyen biri: 


-Duydum ki, 19. Seçki'yi hazırlıyormuşsunuz, dedi. 


-18/1 okudunuz mu? 


-Evecett, dedi birkaçı bir ağızdan. Hatta antika kitap baskısından da edindik... Sizden imza alacağız, herhalde... 


Vay canına, bunu beklemiyordum, doğrusu. 


-Bize öykü gönderebilirsiniz, diye mırıldandım, bana uzatılan kitap ve kalemlerin arasından. 


Bir başkası: 


-Ben öykü yarışmasına da katıldım, beğenilmemiş, seçilmedi, diye kıkırdadı. 


-Tekrar eminim. 


ama 


deneyin... mutlaka başaracağınıza 


-Sezai Abi, ben de seni bekliyordum! 


Amanın, bu bizim eski kameraman Salih değil miydi? İşte korktuğum başıma gelmişti. 

-Korkma, beyni yeniden programlandı, diye mırıldandı, Minka. 


Elimde mi? Bacaklarımın bağı kesilmişti. Bir yere yaslanmasam, olduğum yere yığılacaktım... 


5 O.B.E.N 22: Âfet'in kot adı. 
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Yaslandığım da pek sağlam bir sürme pano değilmiş meğer... veya ben kötü yüklenmiştim. 
Rayından çıkıverdi ve üst tutaçlar kırılarak tepeme düştü. 


Salih bana doğru hamle etti: 


-Sezai Abi, ne oldu? Başın mı döndü? 


Ondan kurtulmaya çalışırken, biri kolumdan tutup düşmemi engelledi. Yukarlardan bir ses: 


-Tamamen doğal bir bedene sahip olmak nasıl bir duygu? diye sordu. 


Ben ki uzun boyluydum, bu benden de uzun biri olmalıydı. Gözlerimi kaldırdım. Gerçekten de kusursuz diyebileceğim yakışıklı bir genç, gülümseyerek beni süzüyordu. Bakışlarında hayranlık mı vardı, kıskançlık mı, kestiremedim. 


-Hiç düşünmemiştim, diye başımı ovuşturarak yanıtladım. Ama böyle abuk sabuk kazalarda insanın canı epey acıyor... 

Güldü: 


-Bizim de canımız acıyor, inanın. 


Âfet'im, elinde içki kadehleri ile kalabalığı yardı: 


-Ah, evet... sonunda tanışmışsınız. Bu, arkadaşım T.U.R.A.N-31, ya da “Siborgların Dünyası” e-dergisi editörü Turan. Bu da “Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor” e-dergisi editörü Sezai. 


-Sadece Sezai, diye güldüm. Kod adı yok... 


-Benim de eski patronum! diye göğsünü yumrukladı, Salih. Eskiden birlikte sokak röportajlarına çıkardık. Şimdi -çenesiyle işaret etti- kızların ellerindeki antika kitapların basımevinde çalışıyorum. Doğrusunu isterseniz, sabır isteyen ama daha eğlenceli bir iş!.. 


-Buna sevindim! diye homurdandım. 


Âfet'im, hayranlarıma omuz atarak bana yol açtı: 


-Kızlar, imzalara daha sonra devam edersiniz. 
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Bırakın da biraz nefes alsın, konuğumuz! 


Evet, işte bu... İşte bu!.. Beni kıskanıyordu... 


İçkilerimizi yudumlayıp camın ardındaki kenti, Boğazı, köprülerin ışıklarını seyrederken; soruları benim değil de, Turan'ın ya da T.U.R.A.N-31'in bana sormakta olduğunu fark ettim. Çoğunlukla da kusursuz doğal bedenler üzerinde duruyordu: 


-Kusursuzlar, tüp bebeklerden elde ediliyor; çünkü Önceden DNA yazılımındaki kusurlar düzeltiliyor veya siliniyor. Siz de öyle olmalısınız... 


-Her aileye bir tane tüp bebek izni var, diye güldüm. Ailemdeki tek şanslı da benim! Yine de kendimi kusurlu buluyorum. 

-A, yapmayın! 

-Heyecanıma hâkim olamıyorum, bazen... 


-Belki de doğrusu budur! 


-Ona bakarsanız doğal yoldan doğan ablam ve kızkardeşim, benden daha sakinler. Gerçi bir kaza sonucu, geçenlerde ablam da sibernetik parçalarla desteklendi... yani sizler gibi oldu. 


-Aramıza hoş geldi... 

Nihayet firsat bana geçmişti. Sorumu yapıştırdım: 

-Ya siz? Siz nasıl sibermetik parçalarla desteklendiniz?.. 


Turan, neşeli bir kahkaha attı: 


-Aksine... Ben bir Yapay Zekâlı İnsansı olarak yapıldım. Yavaş yavaş parçalarımı biyolojik organlarla değiştirerek siborglaşıyorum. Hedefim... tamamen İnsan olana dek bu işlemi sürdürmek!.. 


Ne dediğini anlamamış gibi yüzüne baka kaldım. 
Omuzumdaki Minka, kulağıma neşeyle fısıldandı: 


-Bak, arayıp da bulamadığın firsat karşında... 
Sor “aşkı, beslenmeyi...” Tam sana göre... 
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3.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Başka Gezeyenlerde Yeni Yerleşim Yerleri Kurmak 


Hakkı Anıl FINDIKÇIOĞLU 


Konirmiye 


»)))) 


o. bir yaz gününün sabahında, henüz 
Güze e insanı gölgelere kaçırmak için ortalığı kızıştırmamışken, tatlı bir esintinin içerisinde kıyısında oturduğunuz denizin dalgalarını seyrettiğinizi düşünün. İşin romantizmini bir tarafa bırakacak olursak, karşınızda belki hırçınca ya da sakince kıyıyı döven, sizin esintilerin içerisinde ilgisizce bakarak hayallere daldığınız dalgaların varlığını ses dalgalarından ve yansıttığı ışıktan algılarsınız. Bu ışık da ses de dalga özelliği taşır, yine de dalga özelliklerinin temelleri birbirinden oldukça farklıdır. Ama evrenin neresine giderseniz gidin, sesin ve ışığın dalga özellikleri hep aynı fizik ilkelerine uyacaktır. 


İşte belki siz bir deniz kıyısında sakince otururken, evrenin başka bir yerinde insanoğlundan çok farklı bir yaşam formu aynı fizik ilkelerini kullanarak hem görsel hem de işitsel iletişim halindeydiler. 


Şimdilik konuşan sadece tek ses vardı ve kendisi ile aynı yaşam formundan olan diğerlerinin iletişim 


cihazlarından sesini duyu organlarına ileten ses dalgaları, bir insan tarafından duygusuz olarak tarif edilebilecek bir tonda geliyordu. Sesindeki monotonluk resmiyetine değil, atalarının insanoğlundan daha uzun ve 


oldukça farklı geçmişine dayanıyordu; 


-Cisim, anakütleçekimsistemine* girdikten bir süre sonra tespit edilmiştir. Dış sistem yörüngelikayaçlar* üzerinde araştırma yapan araçlarımızdan birinin tarayıcı cihazları vasıtası ile varlığından haberdar olunmuş ve bölgedeki detaylı taramalarımız sonrası yeri tespit edilmiştir. Dış sistem görevini tamamlamış atıl durumdaki bir kütleiletici vasıtası ile tespit edilen cisim dış yörüngelikayaçlardan birinin yörüngesine yerleştirilmiş ve kütleiletici yörünge yerleşimi sonrası yaşamyapısal* kirlilik nedeni ile ayrıştırılmak için dış 


uzaya yönlendirilmiştir. 


Son çıkan ses dalgasının hemen ardından frekans ve hız bakımından farklı karakteristiklere, yine de aynı monotonluğa sahip bir başka ses iletişime geçti; 


-Olası yaşamyapısal kirlilik göz önünde bulundurulduğunda bu keşfedilen cismin anakütleçekimsis- 


temi konumu herhangi başka bir akılbirlikyapı* tarafından keşfedilebilir mi? 


Konuşan ses her ne kadar bu yaşam formuna özgü monotonluğa sahip olsa da sorunun içeriğinde bir miktar endişe olduğunu iddia etmek abartı olmazdı. İlk konuşan uzaylı gecikmeden açıklamalarına başlamıştı; 


-Cismin boyutları göz önünde bulundurulduğunda ana yörüngelikayaca 2 ikincil uydu mesafesi yaklaşıma kadar tespit edilememesi oldukça yüksek bir olasılık. Fakat cisim yaydığı temelyapıyüksekparcacık# nedeni ile alıcılarımız tarafından tespit edilmiştir. 
Tespit edilmesi sonrası cisimden ana yörüngelikayaca ulaşacak herhangi bir emareyi engellemek için yeterince zaman olduğu hesaplanarak, ışınımdalgaboyu ve ışınımfrekansı”* skalası boyunca tarama yapılmış ve cismin varlığını gösteren tüm emareler ana yörüngelikayaç birincil uydu mesafesinde engellenmiştir. Dış yörüngekayaç araştırma akılbirlikyapısı dışında herhangi bir akılbirlikyapı tarafından tespiti mümkün değildir. 


Soru soran ses karakteristiğini kaybetmeden 


ama endişe izleniminden sıyrılmış olarak 


-O zaman en son araştırma sonuçlarınız nedir? 


diye sordu. 


-Öncelikle, cisim yüzeyinde yüksek miktarda yaşamyapısal kirlilik tespit edilmiştir. Bu nedenle şu an için araştırmalarımız sadece dış yörüngelikayaç yüzey araştırmalarında kullanılan uzakötesitarayıcı* kullanımı ile sınırlı. Kullanılan ekipman ile görsel veri toplanmakta ve yaşamyapısal kirlilik üzerinde, cismin elektronpaylaşmalı* malzemeden yapıldığını düşündüğümüz ana gövdesi üzerinde maddebileşimsel* analizler yapılmaktadır. Görsel analizler birçok uzman tarafından incelemeye alınmıştır. Gözsiniriuyarıcılarınızı* takarsanız görsel analiz sırasında toplanan verilerden bazılarını görebilirsiniz. Görsel veri analizi sırasında ilk göze çarpan, cisim genelinde yaşamyapısal kirlilik, gözberisi sınırının altında* sayıları milyonları bu- 


lan küçük yaşamyapısal formlar. Cismin dış yüzeyinde 


bu yapıların çeşitliliği çok az iken, cisim iç hacminde karşılaşılan çeşitlilik, anakayaçdışıyerleşimlerde* gördüğümüz çeşitlilikten oldukça fazla. Şu an için henüz numune alma aşamasına geçilmediğinden dolayı bilgimiz sınırlı ama kullandığımız cihazlarla yapılan maddebileşimsel analizlerde yaşamyapısal kirliliğin kaynağı yaşam formlarının karbon tabanlı bir yaşam formu 


olduğu kanaatini vermekte. 


Bu sefer başka bir ses araya girmişti. Bir insan evladı bu toplantı denebilecek organizasyonda yer alsaydı dikkat kesilmediği müddetçe birinin kendi kendine konuştuğunu sanırdı. Arada tek fark kelimeler ara- 


sında duraklamalardı; 


-Asıl bulgularınızdan bahsedecek misiniz yok- 


sa henüz açıklanma kararı verilmedi mi? 


-Bilgilendirme için yeterince gözlem yapıldığı düşünülmektedir. Bu nedenle sesdalgasıaktarımı* programı içerisindedir. Yaşamyapısal kirlilik ile ilgili elimizdeki en ilginç bulgu cisim iç hacminde yapılan görsel analizler sırasında ortaya çıktı. Cisim iç hacmi içerisinde yer alan kapalı bir bölmede parça parça yaşamyapısal yığın bulunmuştur. Bu yığınlar yoğun bir maddebileşimsel deformasyona uğradıklarından görsel formlarını yüksek derecede kaybettikleri öngörülmektedir. Fakat görsel verilerin uzman kontrolleri sırasında hazırlanan raporların çoğunda, bahsi geçen yığınların yaşamsal fonksiyonlarını kaybeden evrenalgı* derecesi bize yakın veya az ihtimalle bizden yüksek karmaşıkbeyinsinirbağlantılı* yaşam formu oldukları yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca cisim dış yüzeyinde tespit edilen bir adet altın disk** üzerindeki düzençizgisel* şekiller göz önünde bulundurularak inceleme amaçlı alınmış ve yaşamyapısalarındırma” işleminden geçirilmiştir. Uzmanların yaptığı ilk incelemelerde altın plakanın bir çeşit verisaklayıcı* olduğu ve verilerin karmaşıkbeyinsinirbağlantılı yaşam formu tarafından oldukça ilkel bir cihaz aracılığı ile okunabildiği keşfedilmiştir. İncelemeler devam etmekte ve altın plaka üzerindeki veriler de analizlere tabii tutulmaktadır. 
Şu ana kadar altın plakadan öğrenebildiğimiz, konu cisim yakınsaksistemlerden* biri olan IMI.OotY kütleçekimsistemi* içerisinde anakütleçekim ötesi yörüngekayaç programı içerisinde incelenmiş 3. Yörüngekayaçtan geldiğidir. Tüm teknik ayrıntılar verialıcı'larınıza 


gönderilen verilerde mevcuttur. 


Sanki o toplantı için söylenmesi ve duyulması planlanan her şey o an bitmiş gibi herkes durakladı. Bu duraklama ortamda biranda bir sessizlik yaratmamıştı, sadece olabildiğince yavan bir vızıltı sona ermiş gibiydi. Bir insan için uzun, toplantıdaki uzaylılar için yeterli bir zaman sonra, diğerlerinden çok farklı bir ses veya tek bir ses olmaya çalışan farklı ses dalgası kaynakları bir ağızdan konuşmaya başladılar. 


Mutlak temsili karar vericiler* olarak bir kanaate varmışızdır. Cisim üzerinde tüm gerekli analizler tamamlansın. Cismin geldiği anakütleçekim ötesi yörüngekayaç, dış yörüngekayaç kapsamlı yerleşimyeriinceleme testine tabi tutulsun. Dış yörüngekayaç inceleme çalışmaları kaynaklarımızı ciddi miktarda tüketmekte. Bu bahsettiğiniz yörüngekayaç yüksek uzmanentegresi* tarafından uygun bulunur ve değerlendirmeyi geçer ise, yüksek uzmanentegresinden konu yörüngekayaç yaşamyapısal istila ve anakayaçdışı yerleşim planlarını sunmalarını bekleyeceğiz. Veri aktarımı 


bitmiştir. 


Notlar: 

*Anakütleçekimsistemi: Uzaylı güneş sistemi Yörüngelikayaç: Gezegen 

Kütleiletici: Taşıyıcı, kargo gemisi Yaşamyapısal: Biyolojik 

Akılbirlikyapı: Organizasyon 


Temelyapıyüksekparçacık: Radyasyon 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Işınımdalgaboyu ve ışınımfrekansı: Elektromanyetik spektrum 


Uzakötesitarayıcı: Bir çeşit uzaylı uzay drone'u Elektronpaylaşmalı: Metal 

Maddebileşimsel: Kimyasal 

Gözsiniriuyarıcı: Bir çeşit uzaylı görüntüleme cihazı 


Gözberisi sınırı altı: Mikroskopik canlılar sınıfını be- 


lirleyen ayrım 


Anakayaçdışıyerleşimler: Bizim açımızdan Dünya dışı yerleşim. 


Sesdalgasıaktarımı: Brifing 
Evrenalgı: Zeka 


Karmaşıkbeyinsininrbağlantılı: Oldukça kısa bir ifade ile “zeki” 


Düzençizgisel: Geometrik Yaşamyapısalarındırma: Sterilizasyon Verisaklayıcı: Kayıt cihazı denebilir. 


Yakınsaksistem: Uzaylı güneş sistemine yakın bir dış- 


güneş sistemi 
Kütleçekimsistemi: Dışgüneş sistemi 


Mutlak temsili karar verici: Muhtemelen meclis ben- 


zeri bir siyasi organizasyon 


Uzmanentegresi: Uzaylı bilim adamlarının oluşturdugu bilimsel komite 


**Altın disk: 1977 yılında fırlatılan Voyager uzay 


araçlarında bulunan altın plakların bir kopyası 


BG ÜNTNAYLARIĞIN 4 


N AKKAYA 
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Muhittin Yağmur PLA Şİ 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 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DE bilimkurgu severler bu sayıda belli başlı Süpermen oyunlarına değineceğim. 
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Superman (1979) 


John Dunn tarafından tasarlanan ve Atari 2600 için Atari firması tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyunudur. Warren Robinett'in Adventure oyunu için geliştirdiği prototip kod temel alınarak yapılmıştır ancak Adventure oyunundan daha önce yayınlanmıştır. 
Retro Gamer dergisi tarafından “oyun alanı olarak çoklu ekranları kullanan ilk oyun” olarak nitelendirilmiştir (wikizeroo). 


Oyunda görevimiz ise Lex Luthor tarafından yok edilen bir köprüyü tamir etmek, Luthor'u ve onun suç ortaklarını ele geçirmek, Clark Kent'e kimliğine geri dönmek için bir telefon kulübesine girmek ve ardından en kısa zamanda Daily Planet”e dönmektir. (wikizeroo. 
net) 
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Supermen: The Game (1985) 


Fernando Herrera tarafından tasarlanan ve Commodore 
64 için First Star Yazılımı tarafından 1985 yılında 
ABD'de yayınlanan bir video oyunudur. Avrupa'da bir çok ev bilgisayarına da adapte edilmiştir. Oyunda Superman ya da Darkseid karakterini kontrol ediyoruz. Süperman olarak Metropolis vatandaşlarını 


Darkseid'den kurtarmaya çalışıyoruz. Darkseid'i kontrol Oo ediyorsak Oo Metropolis O vatandaşlarını yeraltınızdaki (obölgemize çekmeye çalışıyoruz. 
(wikizeroo). 
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Superman (1987) 


DC Comics karakterine ve aynı ismindeki ilk iki filmine dayanan bir video oyunudur. Nintendo Entertainment System için geliştirilmiştir. Oyun, yana kayan aksiyon oyunudur ancak bulmacalarla da zenginleştirilmiştir. Oyunda, Metropolis şehrini kötü Lex Luthor?'dan ve Krypton gezegeninden sürülen bir suçlu çetesinden kurtarmak için Süpermen'i kontrol ediyoruz (wikizeroo). 
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Superman (1988) 


Taito tarafından piyasaya sürülen bir arcade (jetonlu oyun makinesi) oyunudur. DC Comics'in Superman karakterini temel alır. Oyuncu olarak, dünyayı kötü İmparator Zaas'tan korumak için beş seviye boyunca savaşması gereken Süpermen rolünü üstleniyoruz. 
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Superman: The Man of Steel (1989) 
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D.C. Comics ve First Star Software?den lisans alınarak Tynesoft Computer Software tarafından yapılan bu aksiyon oyununda ve tüm insanoğlunu ve kaçırılan Lois Lane'i iki süper kötüden (Darkseid ve Lex Luthor) kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Oyun; Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, BBC Micro, Commodore 64, DOS, Electron, MSX, ZX Spectrum platformları için piyasaya sürülmüştür. 


€ € b. 


Oyun 3D uçan, havai dikey kaydırma ve yan kaydırma dâhil olmak üzere farklı eylem odaklı bölümlerden oluşmaktadır. Bölümler, hikâyeyi anlatan çizgi romanlar ile bağlantılıdır. Oyuncu Superman'ı kontrol eder ve rakiplerini yenmek için dört süper gücünden birini kullanır. Enerjisi kullanıldıkça tükenmekte ve yeniden üretilmesi gerekmektedir. Rakiplerle çarpışma, yaşam enerjisinin azalmasına yol açmaktadır (mobygames). 


The Death and Return of Superman 
(1994) 


Super NES veGenesisiçinSunsofttarafından yayınlanan bir beatem up video oyunudur. DC Comics'in The Death of Superman (Süpermen'in Ölümü) çizgi roman serisine dayanmaktadır (wikizeroo). “Doomsday” sadece Süpermen durdurabilir. Ne yazık ki bunu yaparaken Superman kendini öldürür. Her biri gerçek kahraman olduğunu iddia eden diğer dört karakter ortaya çıkar. Hikâyeye Süpermen, Steel, Eradicator, Cyborg Superman ve Superboy'dan birisini seçerek başlıyoruz. Her karakterin farklı hareketleri var, bu yüzden oynarken her biri için farklı stratejiler uygulamamız gerekiyor (mobygames). 


Superman: The 
Adventures (1999) 


Genelde Superman 64 
olarak da adlandırılan, 
Titus Interactive tarafından (Nintendo 
64 için geliştirilen ve 
yayınlanan bir macera video oyunudur. 
Oyun, televizyon dizisi Superman: The Animated Series”e dayanmaktadır. 3 Boyutlu grafikler kullanılan ilk Superman oyunudur (wikizeroo). 


New Superman 


Superman, Oo arkadaşlarını (o Metropolis'in Oo sanal versiyonunda tuzağa düşüren Lex Luthor'un elinden kurtarmaya (o çalışmaktadır. Luthor tarafından hazırlanan çeşitli görevleri ve bulmacaları tamamlamak zorundadır. - Oyunda Süpermen yürüyebilmekte, uçabilmekte, düşmanlarla savaşabilmekte ve büyük nesneleri taşımak için süper güç kullanabilmektedir. 
Superman'ın Heat 
Vision, Freeze Breath ve X-Ray Vision gibi diğer süper güçleri, yalnızca belirli düzeyde 

güç toplanmasıyla iŞ Ö kullanılabilmektedir. 

Eğer Süpermen 
Kriptonite yakınsa, sağlığı azalmaktadır. Superman tüm sağlığını kaybederse, kurtarması gereken bir karakter saldırıya uğrarsa ya da görevi süresi içinde tamamlayamazsa göreve tekrar başlamak zorunda kalacaktır (wikizeroo). 


AAA 
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Superman: 
(2002) 


2002 yılında PlayStation 
2 ve Nintendo GameCube 
konsolları için piyasaya sürülen bir video oyunudur. o Infogrames 
Sheffield House tarafından (o geliştirilmiş ve Infogrames tarafından 
Atari markası altında 
Warner Bros. Interactive 
Entertanment ve DC 
Comics oOile birlikte yayınlanmıştır. DC 
Comics'in karakteri Superman ve televizyon dizisi Superman: The Animated Series'i temel almaktadır (wikizeroo). 


Shadow of Apokolips 


Intergang'ın yeniden başladığına inanan Superman, Metropolis'te kargaşaya neden olan varlıkların aslında Intergang'ın eski yöntemlerini kullanan bir grup robot olduğunu öğrenir. Bu “Mmterbotlar”ın Çelik Adamı ciddi şekilde yaralayacak hatta öldürecek kadar güçlü olan çok yüksek dereceli silahlara erişimleri vardır. Daha sonra 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“Interbotlar”a emir veren liderin Darkseid ile gizlice çalışan Lex Luthor olduğunu ortaya çıkar. Silahların da Apokolips'ten geldiğini anlayan Superman, Luthor'un liderlik ettiği çok sayıda düşmanla ve “Imterbotlar”la savaşmakta ve silahlarını yok etmeye çalışmaktadır. Bu 


2: DC Super Heroes (2012), Injustice: Gods Among Us (2013), Lego Batman 3: Beyond Gotham (2014), Infinite Crisis (2015), Injustice 2 (2017), Lego DC Super-Villains (2018) gibi oyunlarda da Superman görülmektedir (wikizeroo). 


arada Luthor “Interbotlar”ı rahatça kullanabilmesine engel olan Supermam'i öldürmeleri için Parasite, Metallo ve Livewire ile anlaşmıştır (wikizeroo). 


Superman Returns (2006) 


Aynı isimli filmi temel 


Khal kalan C alan bir oyundur. 
DİYE YES Süpermen olarak 
Metropolis üstünde 

uçuyor, insanları 

kurtarıyor, doğal afetler, 

yangınlar (oOve o süper 

kötülerle O savaşıyoruz. 

Metropolis, her yerine 

uçabileceğiniz ve 

" herhangi bir zamanda 


herhangi bir yan görevi o yerine getirebileceğiniz geniş bir açık dünya olarak sunuluyor. Ana hikâye görevlerinin yanı sıra, kurtarmamız gereken 200 yavru kedi ve söndürmemiz gereken birçok yangın da var (mobygames). 


Yukardakilerin haricinde çeşitli platformlar için üretilmiş pek çok Superman oyunu bulunmaktadır. 
Ayrıca, Justice League Task Force (1995), Justice League Heroes (2006), Mortal Kombat vs. DC Universe (2008), Justice League Heroes United (2009), DC Universe Online (2011), Lego Batman 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BATMAN SUPERMAN 
DAMME iüürice 


v 


Bir daha ki sayıda yeni bir konuda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. 


Kaynakça https://www.gamespot.com http://www.mobygames.com http://www.wikizeroo.net https://www.gamespot.com http://www.amazon.com 
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Roman - Bölüm 3 / Korkunun Sehehi Ne? 


Aysun ERDOĞAN 


İLEN 


N diri beş mevcutlu son sınıf öğrencileri, kendi sınıflarında öğretmenlerini büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Fazla beklemek zorunda kalmadan 


okulun öğretmenleri ve rütbeli subaylar sınıfa girmişlerdi. Tüm öğrenciler yerlerinden kalkıp, hazır ol durumuna geçmişlerdi. Öğrenciler merak içerisinde sınıfa giren yüksek rütbeli subaylara bakıyorlardı. 
Öğretmenlerinin hemen arkasından sınıfa giren Albay rütbeli subay ise içlerinden en çok dikkat çekeniydi. 


Birlikte geldiği subaylardan daha genç görünüyordu. Uzun boyu ve kendine ait otoriter bir havası vardı. Yanından geçtiği çocukları, bir bakışıyla rahatlıkla etkileye biliyordu. Tabi bunda üniformasının ve sahip olduğu albay rütbesinin de epey bir payı vardı. Uzun ve düz olan burun yapısı, kısacık kesilmiş koyu kahverengi saçları ve esmer teni birbirlerine uyumlu görünüyordu. Genelde uzay gemilerinde görev yapan personel, güneş görmedikleri için tenleri beyaz veya beyaza yakın olurdu. Koyu renk bir tene sahip olabilmek için ise aileden gelen koyu renk pigmentlere ihtiyaç vardı. 


Albay, yeşil gözleriyle tek tek öğrencileri süzdü. Onların yüzlerinde ki çocuksu ifadeyi gördü. 
Henüz büyümemiş ama çocuk da sayılamayacak olan bu genç bedenler, çok kısa bir sürede büyüyecekler ve uzay filosunda taze beyinler olarak yer alacaklardı. 
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Albaydan başka dikkat çeken, yüzbaşı rütbeli genç bir adam daha vardı. Bu kişi henüz yirmili yaşlarında gösteriyordu. Bir doksan boylarında ve iri bedeni ile öğrencileri etkileyen bir kişiydi. Onun sarı saçlarını ve mavi gözlerini gören bir kişi rahatlıkla Alman yada Norveçli bir subay olduğunu düşünebilirdi. 
Fakat omuzunda taşıdığı Türk bayraklı üniforma onun milliyetini şüphe götürmez bir biçimde açıklıyordu. 


Sıranın en önünde duran Burcu, bakışlarını bu iri yarı genç adamın üzerinden bir türlü alamıyordu. 
Yanında ki arkadaşı Helga'yı dürterek; “Ne kadar yakışıklı, ben de onunla birlikte uzaya çıkmak istiyorum”, dedi. Helga ise arkadaşının bu şıp sevdi havalarından bıkmış olarak ona doğru döndü. “Sınavdan elli üç puan almış birini uzaya çıkarmayacaklarını sen de biliyorsun. Boşuna heveslenme cicim.” deyip kıkırdamıştı. 


Sınıfa giren diğer üç kişinin ise, kendi öğretmenlerinden pek de farkları yok gibiydi. Elli yaşını çoktan aşmış ve bir türlü emekli olmayı becerememiş subaylardı bunlar. 


Öğrencilerin sınıf öğretmeni Ayla Hanım, çocuklara KAPININ İNCİSİ adlı uzay gemisinde görev yapan ve aynı zamanda çocukların eğitimlerinden de sorumlu olacak yeni öğretmenlerini tanıtmak için bir adım öne çıkmıştı. Ama öncelikle ayakta hazır ol 


vaziyetinde bekleyen çocukların yerlerine oturmaları için gerekli olan emri vermişti. 


“Herkes yerine otursun.” 


Bugün önemli bir gündü. Dört yıl boyunca aynı eğitimi almış olan bu çocuklar, artık görev yapacakları yerleri belirlendikten sonra ömürlerinin geri kalanında bu bölümlerde hizmet etmek için eğitim alacaklardı. 
Yılların vermiş olduğu deneyim ile söze başladı. 


Çocuklar. Siz de biliyorsunuz ki bugün Kapının İncisi uzay gemisinde eğitim alacak olan ve yer hizmetlerinde de yetiştirilecek olan öğrencileri açıklayacağız.” 


Ayla hanım, sözlerinin iyice anlaşılması için tane tane konuşuyordu. Biraz bekledi. Çocukların söylediği şeyleri iyice kavramasını istiyordu. 


“Sınavdan almış olduğunuz puanlar neticesinde ve sizlerin de tercihleriniz doğrultusunda gerekli olan bölümlere yerleştirilecek siniz. Tercihlerinizi sınıfa girmeden önce idareye vermiş olmanız gerekiyordu. “ 


Dikkatle öğrencilerini izleyen Ayla hanım, sınıftan hiç bir itiraz gelmeyince, sözlerine kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. 


“Uzay gemisinde öğrenimini devam ettirmek için aranızdan otuz sekiz arkadaşınız seçildi. Diğerleri ise yer hizmetleri için eğitim alacaklar.Kapının İncisi isimli uzay gemisinde görev alacak öğrencileri söylemesi için, geminin kaptanı Albay Hakan Çelik ve diğer subay arkadaşları burada bulunmaktalar. Şimdi sözü Albay Hakan Çelik'e birakiyorum. Buyurun Albayım, çocuklar sizi dinliyorlar.” 


öğretmeni Ayla hanım sözünü bitirince yerine oturdu. Ayla hanım sakin bir insandı. Ender sinirlenen bir tipti. İlerlemiş yaşının da bunda epey bir katkısı vardı. Oturduğu yerden Albay Çeliği izlemeye başladı. 


Albay Hakan Çelik bir adım öne doğru çıkmış ve öğrencilerin sandalyeleri arasında dolaşmaya başlamıştı. 


Tüm öğrenciler merak içinde ona doğru bakmaktaydı. Yavaş yavaş çocukların oturdukları sandalyelerin arasında yürürken, bir yandan da gür sesiyle konuşmaya başlamıştı. 


“Öğretmeniniz Ayla hanımın da dediği gibi benim adım Albay Hakan Çelik. Kapının İncisinin kaptanıyım.” Eli ile sarışın genç arkadaşını göstererek; “İkinci kaptanım Yüzbaşı Rıza Aslan. Onunla iyi geçinir seniz iyi olur, çünkü yaşı size en yakın olan eğitmeniniz o olacak.” 


Albayın son sözleri sıralarında heyecanla oturan çocukların gülüşmelerine sebep olmuştu. 


“Diğer arkadaşlarımız ise Baş çavuş Üstün Bilge, geminin ana reaktöründen ve Kapının İncisinin asıl güç kaynağı olan Hadron parçalayıcısından Gemimizin doktoru, Fatih 
Canbey. Yolculuk boyunca sizinle o ilgilenecek. Çavuş Selami Okur. Gemiye kabul edilen öğrencilere uzayın haritalandırılmasını ve kolonilerimizin nerede ve hangi ulusun hizmetinde olduğunu öğretecek.” 


sorumlu arkadaşımız. 


Sözlerinin burasında durmuş ve çocukların yüzlerini incelemeye başlamıştı. Çoğu heyecanlıydı. 
Bir an önce uzaya çıkıp göreve başlamak için sabırsızlanıyorlardı. Bunu bakışlarından rahatlıkla görebiliyordu. Yıllar önce kendisi de onlar ile aynı durumdaydı. 


Konuşmaya devam etti. “İçinizden otuz sekiz zeki ve istekli gençleri belirledik. Bu kişiler bizimle birlikte uçsuz bucaksız uzayın derinliklerine seyahat edecekler. Hepinizin bildiği gibi bu bir öğrenci gemisidir. Başınızda on iki tane eğitmeniniz olacak. Bu eğitmenlerin bazıları şu anda buradalar. Her biri kendi konularında uzmandırlar. Gemide herhangi bir sorun çıkarsa bu eğitmenleriniz tarafından çözülecek. Şimdi masanızın üzerine bırakılmış olan görev çubuklarını, okuyucudaki yerlerine yerleştirin. Seçmiş ve seçilmiş olduğunuz bölümleri öğrenin. “ 


Öğrenciler (o büyük bir merakla, görev çubuklarını masalarının kenarında bulunan okuyucudaki (oyerine ( yerleştirmişlerdi. e Öğrenci 


masasına monte edilmiş olan bilgisayar ekranları birden bire canlanmışlardı. Her biri ayrı renkteydiler. 
Bu renklerin ortasındaki yazıda ise, öğrencinin nerede görev alacağı belirtilmişti. Albay Çelik, daha fazla beklemeden söze başladı, 


“Yeşilrenkler, yer hizmeti verecek olan gurubun rengidir. Diğer renkler ise uzay gemisinde görev alacak olan öğrencilerin bölümlerini belirtmektedir. 
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Kırmızılar, geminin hareketini sağlayan reaktörlerde öğrenim görecekler, Beyazlar, sağlık ekibinde; morlar, her türlü teknik donanımla ilgilenecekler; Siyahlar ise kaptan köşkünde olacak olanları gösteriyor.Bunlar, iletişim, uzay gemisi pilotluğu ve kaptanlık eğitimi alacaklardır.” 


Oktay, ekranda ki renkten hiç memnun değildi. 
Kızgın bir ifadeyle, ekranda ki siyah renge ve üzerinde yazan “kaptan, pilot” yazısına bakmaktaydı. 


Ahmet ise kendi ekranındaki kırmızı renge hayranlıkla bakıyordu. Başını çevirip Oktay'ın ekranında ki siyah rengi gördü. Tam Oktay'ı tebrik etmek için ağzını açacaktı ki, Oktay'ın kızgın yüz ifadesiyle karşılaştı. Arkadaşını çok iyi tanırdı. Ne zaman yüzünde bu ifade belirse, arkasından çok kötü şeyler gelirdi. Onun bir öfke krizinin tam ucunda olduğunu anlamıştı. Arkadaşını ümitsizce sakinleştirmeye çalıştı. 


“Şişt... kendine gel oğlum. Nerede olduğunu unutma.” 


Oktay, kızgınlıktan Okıpkırmızı kesilmiş yüzüyle Ahmet'e doğru baktı. Arkadaşında ki sert bakışlardan susması gerektiğini anlayan Ahmet, ona hiç bir şey söylemeden önüne dönmüş ve olacakları beklemeye başlamıştı. 


Sınıf öğretmeni, memnun bir yüz ifadesiyle Albay Çelik”e ve arkadaşlarına baktı. 


“Artık otuz sekiz öğrencimiz size emanet. 
Onları ne zaman isterseniz alabilirsiniz Albay. “ 


Hakan oÇelik, Ayla hanıma hafifçe gülümsemişti. Nazik bir şekilde; “Teşekkür ederim Ayla hanım”, diyerek çocuklara doğru dönmüş ve gür sesiyle konuşmaya başlamıştı. 


“KAPININ İNCİSİ, iki gün sonra, yani pazartesi akşamı saat yirmi de hareket edecektir. 
Bu süre zarfında evlerinize gidip ailelerinizle hasret giderin. Bir daha uzun bir süre böyle bir şansınız olmayacak. Zira yolculuğumuz bir yıl sürecektir. 
Bu süre içerisinde hem Kapının İncisinde, hem de Konak-I1 adlı çok uluslu uzay üssünde eğitiminizi tamamlayacaksınız. Uzay gemisine seçilen öğrenciler iki gün içinde Kapının İncisinin bulunduğu 7 numaralı hangarda olmaları gerekmektedir.” 
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“Ya gelmezsek?” 


Bu soruyu küstah bir şekilde Oktay söylemişti. 
Albay Çelik, Oktay'a dik dik baktı. 


“Bu sorunun cevabını musun?” diye Oktay'a sordu. 


gerçekten istiyor 


Oktay gözünü bile kırpmadan Albaya cevap vermişti. 


“Evet.” 


Albay Hakan Çelik, Oktay'ın yanına doğru yavaşça ilerlemekteydi. Hem yürüyor, hem de Oktay'ın sorusuna cevap veriyordu. 


“Şu ana kadar edinmiş olduğun tüm haklardan mahrum edilirsin, aynca sana verilen görevi yapmadığın için de okul ile tüm ilişiğin kesilir, sana yapılan bütün masrafları ailen okula ödemek zorunda kalır. Ödemediği taktirde ise, senin yaşın tutmadığından ebeveynlerinden biri hapse girer. Umarım cevabım tatmin edici olmuştur.” 


Verilen bu cevap karşısında tüm öğrenciler, dehşete (odüşmüşlerdi. Albay tüm öğrencilerin zamanında uzay üssünde olacağından artık emindi. 
Yalnız Oktay'dan emin olamıyordu. Bu çocuk her türlü deliliği yapabilecek kapasitede birisiydi. Yer hizmetlerinde çalışmak için dilekçe verdiğini biliyordu. 
Onu uzay gemisine aldırtmak için üstlerine çok dil dökmüştü. Şimdi ise tam da beklediği gibi kendisine baş kaldırmış ve hesap soruyordu. Durum çok nazikti. 


Tüm sınıfa hitap ederek; 


“Soru soran arkadaşınız hariç herkes dışarı çıksın. Toplantı bitmiştir.” 


Ters giden bir şeylerin olduğunu fark eden öğrenciler, aceleyle sınıflarını terk etmeye başlamışlardı. Albayın otoriter sesi çocukları etkisi altına almış ve hiç kimse emri ikiletmeden dışarı çıkmıştı. Sınıftaki herkes dışarı çıkınca Albay Çelik, Oktay'ın yanına gitmişti. Sakinliğini korumaya özen gösteriyordu. Çünkü karşısındaki bu çocuk bir öfke krizinin tam ucunda bulunuyordu. 


Çocuğun normalde beyaz olan yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. İncecik dudakları iyice gerilmiş ve yüzünde Zor seçiliyordu. “Aynı babası gibi.” diye 


düşündü Hakan. Oktay'ın babasıyla eski bir dostluğu vardı. Çocuk pek çok yönüyle eski dostuna benziyordu. 
Buna, öfke nöbetleri de dahildi. Fakat Hakan Çelik bu durumla nasıl baş edeceğini çok iyi biliyordu. 
Sakinliğini koruyarak Oktay'a sordu. 


“Seni rahatsız eden şey nedir?” 


Oktay, adeta ateş saçan gözleriyle Albay Çelik”e bakıyordu. 


“Benim yer hizmetlerinde görev almak için dilekçe verdiğimi biliyor olmalısınız efendim.” 


Albay Çelik, çocuğun kendisine sorduğu soruya çok sakin olarak cevap vermeye devam etmişti. 


“Evet.” 


Oktay verilen bu cevap karşısında daha da öfkelenmişti. Albayın sakinliği onu daha da çok öfkelendiriyordu. Dişlerini sıkarak, kısık bir ses tonuyla; 


“O zaman ben niye uzaya çıkıyorum?” diye albaya sordu. 


Albay Çelik, Oktay'ın sorusuna gülümseyerek cevap verdi. 


“Seni tanıyorum. Babanı da bilirdim. 
Kaybolmadan önce onunla eski bir dostluğumuz vardı. O kaybolduğun da ben de oradaydım. Annen ve senin yanında bulunuyordum. O zamanlar sen daha altı yaşındaydın. O zamandan aklımda kalan ve hiç unutmadığım, annenin sana söylediği bir söz vardı. 
“Uzaydan nefret ediyorum, babanı bizden aldı, seni de benden almasına izin verme,” . Ben çocuk olsaydım ve annem de beni bu telkinlerle büyütmüş olsaydı, her halde ben de senin gibi uzaydan korkardım ve oraya gitmemek için elimden geleni yapardım. “ 


Oktay çok şaşırmıştı. Karşısında hem kendini hem de babasını tanıyan biri vardı. Önce ne söyleyeceğini bilemedi. Albayın kendi hakkında ki tespiti o kadar doğruydu ki, ister istemez inkar etme yolunu seçti. 


“Benim uzaydan korktuğumu da nereden çıkardınız. Üstelik annem de beni sizin söylediğiniz şekilde büyütmedi. Daima her konuda cesur olmamı söylerdi.” 


Albay Çelik gülümsedi. Karşısında henüz on yedi yaşında olan, fakat içinde fırtınalar kopan ve büyük bir insan gibi davranmaya çalışan bir çocuk vardı. 


“Korkuyorsun. Hem de ölesiye... Uzay senin için büyük bir kara delik. Ve sen bu büyük delikten çok korkuyorsun. “ 


Oktay, Oturduğu sandalyeden ayağa kalktı ve Albay Çelik'e yaklaştı. Boyu albaydan kısa olduğu için başını kaldırmak zorunda kalmıştı. Gözlerini albayın gözlerine dikti ve kelimeleri üstüne basa basa söyledi. 


“Ben uzaydan korkmuyorum.” 


Albay Çelik, Oktay'dan almıştı. 


istediği tepkiyi 


“O zaman bunu ispatla. “ 


Oktay, Albay Çelik in kendisini tuzağa düşürdüğünü anlamıştı. Ya uzaydan korkmadığını ispat etmek için kendisine verilen görevi kabul edecekti ya da korktuğunu kabul edip, yer hizmetlerinde çalışacaktı. Ve o uzaydan çok korkuyordu. Albay, Oktay'ın yaşadığı ikilemi fark etmişti. Çocuğun üstüne gitmeyip, biraz alttan almaya başladı. 


“Okuduğunuz dönem boyunca pek çok snavdan ve psikolojik testlerden geçtiniz. Seni inceleyen psikoloji doktorunuz, senin uzaya karşı bir korku geliştirdiğini bizlere anlattı.” 


“Tüm öğrencilerinizle bu kadar yakından ilgilenir misiniz?” 


“Tüm derslerini iyi bir puanla geçerek ısrarla yer hizmetlerinde çalışmak isteyen bir arkadaşımın oğlu olursa; evet, ilgilenirim.” 


Oktay başını yereindirmişti. Buadam neredeyse onun ciğerini okuyordu. Üstelikte babasının arkadaşı olduğunu söylemişti. Babası hakkında bilmediği pek çok şeyi ondan öğrenebilirdi. Annesi, Oktay'a babasının uzay görevleri aldığı zamanları anlatmamıştı. “Sen zaten uzaya çıkmayacaksın. Öğrenip de ne yapacaksın,” diye hiç bir şey söylememişti. Babasının görev başında neler yaptığını ve nasıl kararlar aldığını hep merak etmişti. Şimdi ise bu merakını giderebilecek bir fırsat doğmuştu. Bunu kaçırmak istemiyordu. Ama UZAY 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bütün haşmetiyle karşısında duruyordu. Kendisini onun yanında küçücük bir zerre gibi hissediyordu. Bu güvenli Dünya gezegeninden ayrılıp, uzayın karanlık bilinmezliğine doğru gitmek ona çok zor geliyordu. 


Artık pes etmişti. Babasına duyduğu özlem ve onu tanımadaki merakı, uzay korkusunun önüne geçmişti. Albaya sakince sordu. 


“Korkumu nasıl yeneceğim?” 


“Bu konuyu daha önce düşündük. Uzay gemisine seninle birlikte okul psikologunuz da gelecek. 
Şu anda seni en iyi tanıyan psikolog o. Bu yüzden seni tanımayan biriyle çalışmayı uygun bulmadık. 
Üstelik arkadaşlarının da doktor hanımın gemi de 


bulunmasından o fazlasıyla memnun olacaklarını sanıyorum.” 
“Tamam. Gemiye Oo bineceğim. oOAma 


arkadaşlarımın benim korkumu fark etmelerini nasıl engelleyecek siniz?” 


“Gemiye doktor hanımla birlikte bineceksin. 
Revirde onunla duracaksın. Arkadaşlarına da senin doktor hanıma yardım etmek için yanında bulunduğunu söyleriz.” 


Çocuk nihayet ikna olmuştu. 
“Pekala. Sizinle geleceğim.” 


Oktay'ın kalbi, demir bir yumruk tarafından sıkılıyor gibiydi. Verdiği karar onu bir yılan gibi sarmış ve sıkıyordu. Kalp atışları hızlanmıştı. Soluk alıp vermekte sanki zorlanıyordu. Sandalyesine oturdu. 
Soğuk soğuk terlemeye başlamıştı. Albay kapıya doğru ilerlemiş ve kapının hemen dışında kendisinin çağrılmasını bekleyen Doktor Tülay Işık hanımı içeriye almıştı. Ona Oktay'ı işaret ederek; 


“Ona ne yapman gerekiyorsa yap. Daha şimdiden korku tüm bedenini sardı.” 


Genç kadın Oktay'a baktı. Çocuğun durumu hiç de iyi gözükmüyordu. Fısıltıyla albaya; 


“Bunu yapmak zorunda mısınız? Bu çocuğu niçin bu kadar zorluyorsunuz? Eminim ki elinizde Oktay'dan daha iyi öğrenciler vardır. Onları niçin kullanmıyorsunuz?” 
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Albay Çelik, Doktor Tülay hanıma sert bir şekilde bakmıştı. 


“Lütfen doktor hanım. Herkes kendi işini yapsın ve asla benim işime de karışmayın.” 


Doktor Işık, Albay Çelik'i ikna edemeyeceğini anlamıştı. Albay, Oktay'ın babasının kim olduğunu öğrendikten sonra ısrarla toplantılarda bu çocuk üzerinde yoğunlaşmıştı. Tüm uyarılara rağmen onun uzay gemisine bindirilmesini istemişti. Ve bu isteğinden de vazgeçecek gibi görünmüyordu. 


Genç kadın daha fazla ısrarın yararsız olduğunu artık anlamıştı. Açık ela rengindeki gözleri, Oktay'ın kilerle birleşti. Çocuk yardım istercesine ona bakmaktaydı. Çocuğa cesaret vermek ister gibi hafifçe gülümsemişti. Gülümsediği zaman ağzının kenarında hafif bir kayma olurdu. Öğrenciler onun bu haliyle dalga geçerlerdi. Fakat bu hafif çarpık gülüş Oktay'ın içine hafif de olsa su serpmişti. Kadın kendisine yaklaştıkça Oktay da kendisini daha çok güvende hissediyordu. 


Doktor Işık, Oktay'ın yanına gelince ona elinde tuttuğu küçük şişeyi uzattı. Oktay bu şişeyi daha önce de görmüştü. İçinde sakinleştirici etkisi olan ilaç vardı. Bu ilacı defalarca kullanmıştı. Elini uzatıp, Doktor Işık'ın uzattığı şişeyi almış ve kapağını açarak içinde ki ilacın keskin kokusunu koklamaya başlamıştı. 
Çok kısa bir süre içerisinde ilaç etkisini göstermiş ve sakinleşmişti. Şimdi kendisini daha iyi hissediyordu. 
Başını kaldırıp Doktor Işık'ın yüzüne doğru baktı. 
Kadının kendisine hafifçe gülümsemesi, onu biraz daha rahatlatıyordu. Bakışları, kadının dalgalı sarı saçlarına doğru kaydı. Ömründe gördüğü en güzel saçlar, kendi doktoruna aitti. Gülümsedi. 


“Şimdi daha iyiyim Doktor hanım, teşekkür ederim.” 


Oktay'ın hareketlerinde ki ani değişim Albayın dikkatinden kaçmamıştı. Yirmili yaşlarının sonunda bulunan bu genç hanım belki farkında değildi ama, Oktay fena halde bu kadına tutulmuş görünüyordu. 


Devam edecek... 
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Kısa Öykü 


Çağılaş BOZKURT 
Bir İnanç Hikâyesi 


“Anne” 
“Efendim oğlum?” 


“Dünyayı sarsacak bir buluşun eşiğindeyim ama başarsam bile kimseye söylemeyeceğim desem, bana ne dersin?” 


Lavabonun önünde, duyduğu cümleyi gayet sakin karşılayan kadın; kilit vurmuş durgun tavrının gölgesinde çizdiği kararlı duruşuyla, bir yerde hayranlık uyandırıyordu. Kirlileri bulaşık makinesine yerleştirirken, önündeki camı delip geçen güneş ışınlarının; atom bazında çıkardığı parlaklık bile 


sakinliğini bozamamıştı. 
“Bunu yapacaksan bir bildiğin vardır derim.” 


Hayata pozitif açıdan bakma konusunda üstün bir yeteneğe sahip Burak ise, olumsuz düşüncelerden darbe kalkanıyla; masada kahvaltısını yapıyordu. Onun bu 


almayacağını (o hissettiren obu görünmez güçlü düşünce yapısının altında aslında naif bir basitlik saklıydı. Kafasında bir fikir olgunlaştıysa eğer, bunun bir takıntı haline gelmesine asla müsaade etmezdi. İyi ya da kötü en azından deneyimleyip, kabuk bağlamış bir “keşke'ye çevirmemek temel felsefesine dönüşmüştü. 
Hayatı zorlaştırmaktan çok basite indirgeyip gerçekleri fazla ciddiye almamak, mutluluğu insana daha kolay 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servis ediyordu. Keyifli tavrıyla tebessüm etti. “Ama 


buluş konusunda gerçekten ciddiyim.” 
“Buna eminim.” 


Duyduklarına, gözü kapalı bir inanç besliyormuş ya da bunların tek kelimesini dahi ciddiye almamış gibi iki zıt düşünce yapısı; sanki kadının beden dilinde bütünleşmişti. Hangisinin doğru olduğunu 


anlayamayan Burak, “Anne,” dedi. “Ben ciddiyim.” 


Bu defa elindeki işi bırakıp, oğluna doğru yüz seksen derecelik tutarlı bir dönüş yaptı kadın. Bu durum, Burak'a yapay bir sinir ağına sahip robotun hareketlerini hissettirmişti. Emin, net ve kararlı. Uzun kırçıllı saçlarını kulağının arkasına kıstırdığı gibi, avuç içlerini masanın yüzeyiyle buluşturan kadın; kendinden emin tebessümü altında gözlerini oğluna dikti. 


“Bugüne kadar yaptıklarına ve zekanla sen ciddiye alınmayı daima hak ettin. O yüzden her ne yapacaksan, bunu başaracağına şüphem yok. Öğrenmesem bile olur. Hatta sana hamileyken tanıştığım birine de söylediğim gibi; ben çocuklarıma her zaman inanacağım.” 


Annesinin söylediklerini Burak zihninde kısa bir incelemeden geçirdi. Şimdiye dek fizik alanında matematiğin kullanımı konusundaki araştırmaları, 


gerçekten Ooonun Oo söylediklerini Oo destekleyecek uluslararası ödüllerle taçlandırılmıştı. Fakat kapıdan içeri adımını atmak üzere olduğuna inandığı böylesi uçarı bir bilimsel gerçeği duysa, içtenlikle yükselen bu övgü dolu sözlerin yerini; su götürmez bir uzaklaşma, yabancılaşmış gözlerin alması muhtemeldi. Yine de annesinin her defasında bıkmak nedir bilmeyen sorgusuz sualsiz, takdire şayan inancı da Burak'ı büyülüyordu. Kadın sanki gözlerini hayata tek amaç 


uğruna aralamıştı; oğluna koşulsuz destek sunmak. 


Kahvaltısının ardından giyinip tuttu (Burak. 


omuzları üstünde elde ettiği özgüvenin, adımlarını 


okuduğu üniversitenin (o yolunu Annesinin hızlandırdığını biliyordu. Ve bugün kararlıydı, ne tepki vereceğini umursamadan; yardımına ihtiyaç duyduğu bilirkişiyi sonunda konuya dahil edecek cesareti yüreğinde alevlendirmişti. Kampüse vardığında hemen aradığı binayı bulup, doğrudan dikkatini verdiği odaya yöneldi. Her adımıyla senkronize şekilde yükselmeye başlayan heyecanı, sanki bir uyarı veriyordu. Hedef noktasına vardığında oda sahibinin tabeladaki ismini 


gördü. 
“Prof. Dr. Semih Berkan” 


Adam, “Genel Fizik Anabilim Dalı Akademik Personel” çatısı altında, okulun demirbaşlarındandı. İki boyutlu yapılar, karbon nanoyapılar; polaron, elektronfonon etkileşmesi gibi konular üzerine yoğunlaşmış, uzmanlığıyla çıktığı basamakları göz kamaştırıcı bir kariyere dönüştürmüştü. Derin bir nefes alıp kapıyı tıklattıktan sonra, “Gel? çağrısıyla içeri girdi. 


Masa başında altmışlı yaşlarında kır saçlı bir adam, parmakları kenetlenmiş halde öğrencisini karşılamıştı 


“Hoş geldin.” 


Burak ne yapmak üzere olduğu gerçeğiyle o an yüz yüze gelince, doğal olarak küçük çaplı bir panikten kurtulamadı. Gerçekten alacağı tepkiyi bile bile, kendini düşüreceği o utanç verici duruma hazır mıydı? Diğer taraftan bunu yapmazsa, onu bir çıkmaza “keşke”; 


sürükleyecek hayat felsefesi olan basit 


mutluluğu kesinlikle alaşağı edecekti. “Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam gerek,” sözüyle kırılgan cesaretinin yolunu kesti. 


Profesör, “Seni dinliyorum, ” dese de meraksız, sakin tavrı konsantrasyon bozuyordu. 


İçinde taşmak üzere olan evrensel karmaşayı daha fazla tutamayan Burak tek nefesle, “Zamanda yolculuk yapmanın bir yolunu buldum,” dediği gibi, hızlanan kalp çarpıntısının akışında sürüklendi. 
Hemen ardından gelecek umarsız, bıyık altından alaycı 


tavırdaydı sıra; göremedi. 


Sakin tavrı bozulmayan profesör, “Devam et,” diye karşıladı. 


Ancak senaryo beklediği gibi gerçekleşmemişti. 
Başına geleceklere emindi ve buna göre savunma cümlesi dilinin ucundaydı. Elbette işittikleri o kadar dayanaksız gelmiş olmalıydı ki, herhangi bir tepki vermeye gerek bile duymuyordu. Fakat bu geri adım atması için yeterli etkiyi yaratmadı. “Şey... Tamam.” 
Kendine birkaç saniye zaman tanıyıp konuya adapte olmak için ellerini ovuşturdu. “Kuantum dolanıklığı hakkındaki bazı teorik çalışmalarım, kâğıt üzerinde başka bir durumu görmem için önemli bir kaynak oldu; solucan deliklerinin matematiksel olarak yer tespitinin yapılabileceğini fark ettim. Önce bunu sadece bir ihtimal dahiline aldım ama kullandığım verilerin konum saptaması yapacağını hiç ummamıştım.” 
Neredeyse nefes almadan bir solukta konuşuyordu. 
“Bildiğiniz üzere solucan delikleri manyetik alanın gerekli koşulları sağladığı herhangi bir noktada, izole edilmiş bir polar alan olarak; değişik çaplarda ortaya çıkabiliyor. Gerçekleştirdiğim gidişat yolunda sonuç açık, tespit mümkün. Fakat formüler bazda bunu tam bir dengeye oturtamıyorum. ” 


“Bu konuda sana yardımcı olabilirim.” 


Ve tahmin edilmesi zor bir karşılık daha... 
Ne demekti bu? Burak beklemediği istek dolu böylesi bir desteğin karşısında, kendisini uzay boşluğunda sürüklenirken buldu. İnkâr yok muydu? Ya acınası bir tebessümle teoriyi çürütmeye çalışmak? Şaka mıydı 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bu? Yoksa dalga geçmek için zemin mi hazırlıyordu? 
Hayır, bunu asla yapmazdı. 


Profesör, “Sinem Girgin” dedi. “Tanıyorsun değil mi?” 

Üniversitenin el üstünde tutulan bir başka dâhisi... 
düşüldüyse, kampüs sınırları içerisinde herkesin yolu 


Matematik evreninde eğer bir çıkmaza 


mutlaka onunla kesişirdi. “Matematiksel Fizik Ana Bilim Dalı” bölümünün tabiri caizse, “ayaklı bio-yapay zekâsı? olarak tanınırdı. Burak, “Evet” diye cevap verdi. 


“Sana istediğin cevabı verecektir.” Cep telefonuyla gerçekleştirdiği kısa bir konuşmanın ardından profesör cihazı kapattı. “Bizi kırmadı, hemen 


geliyor; birazdan burada olacak.” 


Bekleyişi misafir koltuğunda geçiren Burak, çok sürmeden fizik öğretmeninin içeri girdiğini gördü. 
Bu gereğinden fazla hızlıydı. Kadın, Burak'la göz göze gelince bir an odanın ortasında durup; çekingen, ürkek bakışlarını ona sabitledi. 


“Burak'ın önemli bir konu hakkında yardımına ihtiyacı var,” diyerek profesör doğrudan konuya girdi. 


Zorlukla gözlerini Burak'tan ayıran genç fizikçi, “Ne hakkında, ” diye sordu. 


Geçen birkaç dakikalık sürenin ardından Semih Berkan konuyu genel çerçevede açıkladı. Ama hâlâ sakin tavrı konuya göre rahatsız edici seviyesini koruyordu. 


Sinem Girgin, “İyi ama solucan delikleri kısaca, uzay-zamandaki çok uzak mesafeleri birbirine bağlayan köprülerdir,” dedi. Sonra kaşlarını çatıp, “Yoksa...” 


“Evet,” diyerek cümleyi devralan Burak, konuşmanın devamından emin görünüyordu. “Egzotik madde. Bildiğiniz üzere solucan deliklerinin çökmeden önce belirli bir süre açık kalmasına olanak tanıyan egzotik madde, bu süreyi yeteri kadar uzatabiliyor ve durağanlık yaratarak geçişi mümkün kılıyor. En 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önemlisi zaman yolculuğunun anahtarı olabileceği konusunda önemli bulgulara ulaşılmış durumda. ” 


“Ama bu sadece bir teori.” Fizik öğretmeni cümlesini bitirir bitirmez, profesöre hızlı bir bakış attı. Kurduğu göz temasında sanki derin bir anlam sezinleniyordu. 


Burak, “Fakat çok güçlü bir teori,” diye yanıt verdi. “Bakın, doğa bir şekilde kendi içinde buna izin veriyor. O yüzden geçitleri kullanmanın mümkün olduğuna inanıyorum. İşte bu noktada önemli olan solucan deliğinin yerini tespit etmek.” 
Yüzünde kendinden emin, hafif bir tebessüm belirdi. 
“Ve kurduğum denklemi gördüğünüzde bana hak vereceksiniz, tek istediğim tıkandığım yerden sonuca ulaşmanız.” 


Sonraki birkaç gün, Burak uykunun haram olduğu bir sabırsızlığın pençesinde gelecek olan cevabı bekledi. Haber sonunda ulaşır ulaşmaz soluğu yeniden profesörün odasında almıştı. İçeri girdiğinde, iki öğretmeni de odada görünce umudu daha da yeşerdi. 
Belli ki elde edilen cevap, kayda değer bir görüşmeyi hak ediyordu. 


Sinem, “Solucan delikleri konusunda haklı olabilirsin,” diyerek sabırsızca konuya girdi. 


Saklamaya gerek duymadığı heyecanı altında, “Yani denklemi belli bir dengeye oturtabildiniz?” diye tahminini sundu Burak. 


“Bununla kalmadım. Eğer haklıysan yer tespiti de yaptım.” 


Profesör masa başında elleri yine kenetlenmiş halde, “Şehirdeki eski bir depo,” dedi. “Denkleminin barındırdığı bütün kimyasal ve fiziksel etkileri yoğun olarak açığa vuruyor. Veriler, elimizde bulunan cihazla eşleştirildiğinde; depoyu bariz şekilde işaret ettiğini gördük.” 


Kendini misafir koltuğuna teslim eden fizik öğretmeni, “Ancak hangi zamanlar ortaya çıktığı ise, büyük bir muamma,” diye soludu. 


Odanın içindeki üç bilim aşığı adına bu problem, artık yapılması gerekenin önünde bir engel oluşturacak önemi çoktan yitirmişti. Plan belliydi. 
Eldeki imkanlar dahilinde, bir oda büyüklüğündeki bu terk edilmiş depo; sonraki birkaç gün içerisinde halı serilmiş; divan konulmuştu. Son olarak 7/24 kayıt 


yaşanabilir hale getirilmişti. Temizlenmiş, yapan kablosuz üç kamera farklı açılardan odanın 


içindeki yerini almıştı. 


Deney başlamadan profesör, daha önce uyarı niteliğinde yönelttiği sorusunu deponun önünde yineledi. “Eminsin değil mi? Sürdürebileceğimiz bu üç 


veya dört gün içinde ne olacağının ucu kapalı.” 


Burak'ın verdiği cevapsa değişmemişti. “Bunu bir “keşke'ye dönüştüremem.” 


Bilgece bir tebessüm eden profesör, “Pekâlâ,” diyebildi. “O vakit, söylenecek fazla bir şey kalmadı. 
Sinem hanım ve ben seni vardiyalı şekilde evimden takip edeceğiz. Kendisi şu an başladı bile. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da düzenli şekilde karşılayacağız. 
Hemen yan tarafta zaten ücretli, halka açık bir tuvalet var.” Gergin ortamı yumuşatmak ister gibi tebessüm etti. “Solucan deliğini yakalama ihtimaline karşı bu durumun dışında depoyu terk etmesen iyi olur.” 


Egzotik maddeyle tepkimeye girecek ve manyetik solucan deliğini umulan çapta görünür kılacak oval, Amerikan futbol topunu andıran cihazla; Burak odadaki ilk gününe başladı. Aslında yapay bir solucan deliği oluşturmak umuduyla tasarlanmış bu prototipe, profesörün nasıl ulaştığıysa hâlâ gizemini koruyordu. Yalnızca iki örneği vardı. Amerika'nın, Berkeley şehrindeki Kaliforiya üniversitesinden ona ulaşmak adına uzun zaman önceden, üniversiteler arası planlanmış karşılıklı bir konferans süreci gerekiyordu. 
Çok uzun zaman önce... 


İlk gün tamamen sıradan geçti. Kitap okuma, bilgisayardan film seyretme, ara ara kestirme... Yorucu geçen takibin ardındansa genç fizikçi yerini ikinci gün profesöre bıraktı. İçten içe saçma gelse bile, yine de olası durumun gerçekleşebileceği an; düzenli ekrana bakma dürtüsünü uyandırıyordu ve bu da oldukça yorucuydu. 


Aktif haldeki cihazın yanında divana uzanmış olan öğrencisiyse, gördüğü kadarıyla ikinci günden elindeki kitabı bitirecek gibiydi. Profesör yanındaki su dolu bardağı bir ara alıp yudumladı. Gözleri tekrar ekrana kaydığındaysa; suyu aniden püskürttü. Çünkü artık ekranda yalnızca bir halı, masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı görülüyordu. 


Kulağında çınlayan boğuk bir ses, hafif bir baş dönmesi ve kısa sürede kendine geldi. Depo yoktu. 
Çimenlerin üzerindeki divanda uzanırken, elinde kitap; güneşin yakıcı ısısı altında masmavi gökyüzüne 


bakıyordu. 
Yani... 
Gerçekleşmiş miydi? 


Kalbi yerinden firlayacakmış gibi heyecanla kitabı bırakıp ayaklandı Burak. Şimdi sakin olmalı ve planladıkları gibi imkân varsa, ilk önce hangi zaman diliminde olduğu konusunda tarihi öğrenmeliydi. 
Dikkatlice çevresini kolaçan edip gördüğü, “bakkal? 
küçük bir dükkâna Dışarıdaki gazetelerden birinin üzerindeki tarih... 


yazılı yöneldi. 


26 Haziran 1994” 

24 yıl öncesi... 

Olamaz! 

Güçlü bir aydınlanma... 

Olgunluk... 

Ve şimdi her şey rayına tek tek oturuyordu. 


Annesinin yıllarca tek çocuğuna olan o kusursuz inancı... Böylesi tehlike içeren bir proje için, ailesinden habersiz ona izin veren iki öğretmenin 


sunduğu koşulsuz destek... 


Bu bir döngüydü. Nasıl düşünememişti? 
Bilinen koşullar altında hiçbir denklemin açıklama getiremeyeceği bir döngü... Kalplerinde yeşerttikleri inançla 3 kişiyse, gerçekten onca yıl bu sırla mı yaşamıştı? Mümkün müydü? Eğer bu doğruysa ... 
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Görünüyordu ki sıra ondaydı. Şimdi neden burada olduğunu ve kaçınılmazda ona düşen rolü çok iyi biliyordu. 


Burak kuşkusuz inançla ailesinin o dönemde yaşadığı eve hareketlendi. Karnı hafif şişmiş hamile bir kadını, evin bahçesindeki bankta; güneşin tadını Annesi! 
heyecanıyla yaklaşıp, yanına usulca oturdu. “Güneş 


çıkarırken o buldu. Bastırmaya çalıştığı 


oğlunuza iyi gelecektir.” 


Kadın şaşkınlık içinde, tanımadığı bu adama bakıp hafifçe gülümsedi. “Oğlan olduğunu nereden çıkardınız?” 


“Bir tahmin 


dedi Burak. Annesinin böylesi genç halini görmek, 


Karşı tebessümle, sadece,” 
açıklanamaz bir duygu karmaşası yaratmıştı. “Ve size şöyle bir bakıyorum da... Şey... Bakışlarınızdaki kararlılık eminim çocuğunuza da yansıyacak. Ona 


inanmaktan asla vazgeçmeyin.” 


Kadın kaşlarını çatarak, “Elbette vazgeçmem,” dedi. Sonra karnını hafifçe okşadı. “Ben çocuklarıma her zaman inanacağım.” 


Döngü gerekeni yapıyordu. Burak genç annesine içtenlikle son kez bakıp, kadının merak dolu 


bakışlarına aldırmadan uzaklaştı. 


İkinci adresi belliydi. Bu tarihte hâlâ orada olmalıydı. Üniversiteye ulaştığında kırklı yaşların ortasındaki profesörü bina girişinde gördü. Derin bir nefes alıp yavaşça yaklaştı. “Merhaba.” 


Henüz gür saçları ona ihanet etmemiş Semih Berkan, “Merhaba,” diye karşılık verdi. “Birini mi arıyorsunuz?” 


“Sizi 


öğrencilerinize olan inancınız, onlara büyük şevk 


arıyordum. o Duyduğum (kadarıyla 


katıyormuş.” 
Durumu tam anlamayan profesör, 
“Teşekkür ederim,” dedi bozuntuya vermeden, 


karşısındaki yabancıyı tartıyordu. “Benden bir şey mi isteyecektiniz?” 
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“Bir öğrencinize yardım etmenizi isteyecektim, bundan 24 yıl sonra.” 


“Anlayamadım,” dedi genç fizikçi kaşlarını kaldırdığı alaycı tebessümüyle. 


Burak ovücuduna dolan garip, 


bir özgüvenle kendini tamamen arınmış; 


SONSUZ özgür hissediyordu. “Size çok önemli bir keşifle 24 yıl sonra bir öğrenciniz gelecek. Ona inanmanız her şeyden önemli. Ayrıca ileride tanışacağınız Sinem Girgin isimli bir fizikçiye de durumu açıklamanız şart. Onun yardımına ihtiyacınız olacak. Sakın unutmayın!” 


Profesör aynı alaycı tavrını değiştirmeden, “Peki, bu öğrencimin adı neymiş?” diye sorduğunda, uzaklaşmaya başlayan yabancının durduğunu ve arkasını dönerek içtenlikle gülümsediğini gördü. 


“Burak.” 


Sonunda OoOkampüsten ayrılır o ayrılmaz organlarında aniden içe doğru bir çekim, bir çökme hissetti. Ardından vücuduna yayılan his kaybı... 
Elleriyle başlayan, tıpkı asitli bir içeceğin baloncukları gibi vücudunun; molekül halinde dağılmaya başladığını gördüğünde, Burak gözlerini kapattı ve gülümsedi. 
Doğanın açığını yakalama gururuyla kendisini ona 


teslim etmişti. 


24 Yıl Sonra... 
“Anne” 
“Efendim oğlum” 


“Dünyayı sarsacak bir buluşun eşiğindeyim ama başarsam bile kimseye söylemeyeceğim desem, bana ne dersin?” 


“" , ai " : : ( 
ÇAĞDAŞ BOZKURT 


©. Karanlığı Yenmenin Tek Yolu... 
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Kısa Öykü 


Gürkan AKPINAR 
Solunyaç 


* ashafta önce keşfedilen, Dünya'nın on bir Bır, ışık yılı uzağında bulunan Karman isimli yıldız ve yörüngesindeki altı gezegen, bu sabah itibarıyla tüm dünyaya duyuruldu. Keşfi yapan Rayat Karman'ın yaptığı açıklama, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Zira Karman'ın yörüngesinde, içten dışa doğru üçüncü sırada yer alan ve şimdilik Larkum ismi verilen gezegenin ESI değeri 0,93'tü. 
Bu, şu ana kadar ulaşılan en yüksek değerdi. Yapılan bu keşifle birlikte, dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığı meselesi doğal olarak tekrar gündeme gelmişti, üstelik her zamankinden daha da büyük bir heyecanla. Kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek için Larkum'a bir gemi gönderilmesi kararı ise Zolyac tarafından biraz önce alındı ve sürpriz bir şekilde ekibe dahil olduğumu öğrendim. Şaşırmıştım, çünkü bilgisayarın başında fazlasıyla iyi olmama rağmen bir gün sahada görevlendirilebileceğim aklıma gelmezdi. 
2034'ün Ağustos ayı, sadece dünya için değil, benim için de bir kırılma noktası olacak gibi görünüyordu. 


Devletler üstü yetkilerle hareket eden Zolyac, 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uzayla ilgili hemen her türlü konuda ilk müdahaleleri yapmak üzere on yıl kadar önce kurulmuş bir oluşumdu. İnsan ırkının uzay merakı, belli bir yerden sonra Zorunluluk halini de almıştı, zira Dünya'nın durumu her geçen gün biraz daha kötüye gidiyordu. 
Burada da Zolyac'ın faaliyetleri devreye giriyordu tabii. Doğal olarak, burası bir şirketten çok daha fazlasıydı. Yöneticilerinin kim olduğu tam olarak bilinmeyen, devasa fonlarla desteklendiğini anlamanın zor olmadığı, hakkında olumsuz şeyler yazıp çizenlerin akıbetlerinin pek de hoş olmadığı, adeta kendine has bir dünya olan bu yapıyla ilgili politik konular bir yana; dünyanın en parlak beyinlerinden pek çoğunu bünyesinde barındıran ve Dünya'daki altı üssünün tamamı birleştirilerek, dört yıl kadar önce bu devasa uzay istasyonuna taşınan Zolyac'ın, tarihte ilkleri yaşamaya fırsat vermesi gibi bir durum da söz konusuydu. Mars'a yerleşen ilk insanların adları tarihe çoktan kazınmıştı. Ancak şimdi, çok daha büyük bir hadiseye tanıklık etme şansımız vardı. 


Ekibe neden seçildiğimi ilk etapta pek 


anlayamamıştım, zira bu labirentte benzen çok daha zeki veya daha tecrübeli insanlar vardı. Ancak bilimsel açmazlara karşı ortaya koyduğum pratik yaklaşımları büyük bir keyifle dinleyen, bir hücre hakkında bile iki saat konuşabildiğim çok kıymetli bir hocaya sahiptim ve bu göreve dahil olmam için bana referans olduğunu öğrendim. Ayrıca o da benimle geliyordu ve benim için büyük bir şanstı bu. 


Toplantı salonuna doğru hızlı adımlarla ilerlerken, etraftaki koşuşturmaya gözüm takılmıştı. 
Sanki on dakika sonra büyük bir savaşa girecekmişiz gibi bir hava vardı her yerde. Dünyaya benzeyen bir gezegene ilk gidişimiz değildi bu ama nedense her defasında aynı heyecan yaşanıyordu. Elbette bunun en temel sebebi, şu ana kadar hiçbirinde canlılığa dair bir 


bulguya rastlanmamış olmasıydı. 


Salona girdiğimde, içeride en az elli kişi olduğunu gördüm. Herkes hazır görünüyordu, ben hariç tabii. Sebepsiz bir gerginliğin vücudumu sardığını fark ettim. Neyse ki bir süre sonra Aras Hoca yanımda belirdi. “Gergin görünüyorsun.” dedi, hafifçe tebessüm ederek. 


“İyiyim.” diye yanıtladım. Yalan söylediğim kolayca anlaşılabiliyordu. 


“İyi halin bu mu? Dikkatini toplamanı tavsiye ederim, birazdan yola çıkıyoruz.” 


“Hemen mi gidiyoruz?” 


Kaşlarını çattı, “Randevun mu vardı?” dedi. 
Başımı sağa sola salladım, “Yok.” dedim. 


“O halde sorun yok.” 


Aras Hoca, günümüz dünyasında deha olarak görebileceğimiz kişilerden biriydi. On dört yaşında üniversiteyi bitirmişti. Yirmi yaşına geldiğinde, kendi formüllerini oluşturmaya başlayan bir bilim insanıydı artık. Otuzunda ise, Zolyac'ın kıdemlilerinden biri olmuştu ve üç yıldır da oldukça parlak bir grafik çiziyordu. Belki de zekasının bir yan etkisi olarak, olduğundan on yaş daha büyük görünüyordu. Lakin bu onu daha da karizmatik yapmaktan başka bir sonuç 


da doğurmamıştı. Kimi zamanlar dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversitelerde misafir öğretmen olarak dersler verirdi, tabii öğrencilerin yoğun ilgisi sebebiyle bu derslerde yer bulabilmek pek de mümkün olmazdı. 
Elbette, böylesine önemli bir rehberiniz olduğunuzda işler daha da kolaylaşıyordu. 


Benim en büyük merakım ise, başka bir gezegende bir canlıya rastlarsak nasıl bir tepki vereceğimiz idi. Karşımızda bizden daha gelişmiş bir uygarlık mı bulacaktık, yoksa sadece garip görünümlü böceklerle mi karşılaşacaktık? Diğer taraftan, karşılaşacağımız bu uygarlık bize nasıl bir tepki verecekti? Belki de daha ilk saniyeden çatışmaya başlayacaktık. Tüm bu belirsizliklerin can sıkmaması mümkün değildi. Gerginliğimi Aras Hoca da anlamıştı tabii. Sanki kafamdan geçenleri okuyormuş gibi, “Belirsizlikler beni de ürkütür.” diyerek girdi söze, “Ancak korku denilen şeyi en çabuk aşması gerekenler de yine bizleriz.” 


“Biliyorum hocam.” diye yanıtladım, “Sadece, umarım bu işin sonunda somut bir şeylere ulaşabilir ve ortaya çıkacak şeylerin altından kalkabiliriz. Elimiz boş da dönebiliriz tabii, lakin eğer bir şey bulabilirsek, işte o zaman ne yapacağımızı bilemiyorum.” 


“Yapacak çok fazla bir şey yok. Kimse var mı diye bakıp geri döneceğiz. Bu ziyaretin öncekilerden farklı olmasını da bekleme.” 

“Emin misiniz?” 

“Hayır, ama yine de bekleme.” 

Aras Hoca başka bir şey söylemedi, ben 


tuhaf karşılamadım tabii. Öyle ya da böyle, neler olacağını 


de cevap vermedim. Böyle düşünmesini 


hep birlikte görecektik. Biraz sonra toplantı başladı. Bir saat kadar süren toplantıda, önemli bilgilerin üzerinden tekrar geçildi, her zaman yapılan uyarılar yinelendi, sonra da yola çıktık. On bir bin ışık yılı uzaktaki Larkum'a aşağı yukarı dokuz saatte ulaştık. Büyük bir gürültüyle yüzeye indik. Dünya”dakine benzer bir atmosfere ve yer çekimine sahip olan, kendi etrafında dönme hızı Dünya'nınkine hayli yakın olan, ayrıca 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canlılığın en temel gereksinimi olan suyu bünyesinde barındıran bir gezegene indiğinizde, etrafta ağaç veya hayvan, hatta insana benzer canlılar aramanız işten bile olmuyordu. Şanslıydık, çünkü fırtına da yoktu. Yine de talimat gereği giysilerimizi çıkarmamıştık. 


Elli kişilik ekip, gruplar halinde dört bir yana dağıldı. Aras Hoca ve ben, yanımızdaki diğer iki kişiyle birlikte ilerlemeye devam ediyorduk. Etrafta ağaç veya ot yoktu. Su birikintilerini dikkatle inceliyor, bir hareketlilik görmeye çalışıyorduk. Biraz sonra bir göl ile karşılaştık. Gölün ortasında suyun titreştiğini fark ettik, fakat bunun doğal bir olay olup olmadığını anlayamadık. Nedense burada balık veya balığa benzer bir şeyler bulacağımızı düşünmeye başlamıştım. Zira insan gibi kompleks yapılı bir organizmadan ziyade, balık gibi nispeten daha basit yapılı diyebileceğimiz bir canlıya rastlamamız daha olası geliyordu bana. 
“Ben gidip bakacağım.” dedim. Aras Hoca somurttu, “Dikkatli olmakta fayda var.” dedi, “Burası bir tür bataklık bile olabilir.” 


“Sanmıyorum.” dedim, kendimden emin bir şekilde. Su yeterince temiz görünüyordu. Yavaşça gölün ortasına doğru ilerlemeye başladım. Suda hareket eden bir karartı görmemle çığlık atmam bir oldu. Telsizden “Hemen buraya gelin.” diye bağırdım, “Burada bir şey var.” Tabii bu konuşmayı herkes işitmişti. 


“Ne oldu?” dedi Aras Hoca. Onun da sesi heyecanlı geliyordu. “Hareket eden bir şeyler var.” 
dedim, “Ne olduğunu tam olarak göremiyorum.” 


Hemen yanıma geldiler. Kafamı suyun içine sokup etrafa bakmaya başladım. Siyah bir şeyin hareket ettiğini gördüm. O kadar heyecanlanmıştım ki, ne yapacağımı dahi bilmiyordum. “Görüyor musunuz hocam?” dedim. Aras Hoca da bir müddet inceledikten sonra “Evet.” dedi, “Eğer gemiden ufak bir parça dökülüp de buraya düşmediyse ki hiç sanmıyorum, bunun ne olduğunu ben de merak etmeye başladım.” 


Kısa süre içinde herkes olduğumuz yere geldi. 
Hemen gölün içinde aramalar yapmaya başladık. Fakat göl hayli büyük ve derindi. Yine de on beş dakika kadar sonra ekipten biri, elinde içi su dolu bir kavanozla geri 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geldi. “Bulduk.” diye bağırıyordu, “Sonunda bulduk.” 
İnanması güçtü ama kavanozun içinde bir balık vardı. 
Herkes avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Tarihte ilk kez, dünya dışında bir yaşama ulaşmıştık. Gölden çıktık. Herkes kavanozun etrafında toplandı. “Sadece bir tane mi?” dedim, endişeli bir ses tonuyla, “Başka yok muydu?” 


“Sadece bunu bulabildim.” dedi adam. 
“Mutlaka başka balıklar da olmalı.” 


Aras Hoca tekrar yanımda belirdi, “Varsa onları da buluruz.” dedi. Önce bunu Dünya'ya geri götürmeliyiz. Tekrar geri döndüğümüzde, buraya herkesi getireceğiz. Artık yeni odak noktamız bu gezegendir.” 


Balığı bir süre inceledim. Tıpkı Dünya'daki hayvanlar gibi o da simetrikti. Onun da iki gözü vardı, ancak gözleri kafasının üst tarafında kalıyordu ve açıkçası bu görüntü biraz ürkütücüydü. En fazla yirmi santimetre kadardı ve simsiyahtı. Tabii en büyük arzumuz, balığın dokuz saatlik yolculuğumuz esnasında ölmemesiydi. Zira Dünya'ya ilk kez başka bir gezegenden bir canlı götürmüş olacaktık ve bu canlının yolda ölmesi kadar kötü bir şey olamazdı. Öyle ya da böyle, 12 Ağustos 2034 gününü herkes hatırlayacaktı, zira bugün tarih sahnesinde yepyeni bir sayfa açılmış ve evrende yalnız olmadığımız notu düşülmüştü. 
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Fotoğraf Yarışmamız devam ediyor. 


«cebim 


Sezai Ozden bir canlı video paylaştı 

5 saat - © Konular Ekle 
& Çok keyifli bir söyleşi olmuş. Katılım sayısı değil, neler konuşulduğu önemli $$ Bu güzel söyleşiye emeği geçen herkesi kutlarız. 


Yüksel Yılmaz canlı yayındaydı 
7 saat 


Türkiye'de bilimkurgunun gelişmesi için herkes elinden geleni yapıyor. 
Ş.Yüksel Yılmaz'a ve Buca Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 


Airbus Foundation ve Autodesk tarafından Oo birlikte (o düzenlenen “Design for Space Travel” (Uzay yolculuğu için tasarım) küresel öğrenci tasarım yarışmasında, Gazi Üniversitesi oOEndüstriyel o Tasarım Mühendisliği son sınıf öğrencisi 
Furkan Günal, Fusion 360 ile gerçekleştirdiği “Horizon-2” isimli projesi ile 18 - 25 yaş arası gençlerde 


birincilik ödülünü kazandı. 


» , Arthur Snöstorm bir bağlantı paylaştı. 
V 22 saat Konular Ekle 


Airbus Foundation ve Autodesk tarafından birlikte düzenlenen “Design for Space Travel" (Uzay yolculuğu için tasarım) küresel öğrenci tasarım yarışmasında, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği son sınıf öğrencisi Furkan Günal, Fusion 360 ile gerçekleştirdiği “Horizon-2" isimli projesi ile 18 - 25 yaş arası gençlerde birincilik ödülünü kazandı. 

Projeyle ilgili video linkte:https:/www.studentprojectsmea.com/portfolio/horizon-2... 


STUDENTPROJECTSMEA.COM 
Horizon-2 
This two-stage spacecraft carries more than 300 people in two prefabricat... 
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Sezai ÖZDEN ( 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Karma Liste 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilümkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Kısa Öykü - Bölüm 2 


Burak ERDOĞDU 
Fareler ve Piller 


, yuvarlak tünellerin içinde, bk dr€ kenti Siyah 


Tablete pil olmaya direnenlerin içinde yaşadığı bir 


yüzyıldır 


koloniydi. Hoparlörden dans müziği yükseliyordu. 


Dans vaktiydi. (İsteyen insanlar (o kendilerine yakıştırdıkları bir partnere doğru usulca seğirttiler ve giyildikleri dönemde pahalı olan kumaşlardan dikilme elbiseleri içerisinde dans etmeye başladılar. Kimisinin sırtında kaleşnikofu vardı, kimisinde bazı antik kesici ve delici silahlar, vahşi olmak zorunda kalan yanlarını törpülemek için özgürce dans edip birbirlerine kur 


yapmaya başladılar. 


Milan dış dünyadan tecrit edilmiş halde olmalarına rağmen hayata tutunmaya çalışan bu kollektif çabaya burun kıvırıp odasına doğru yöneldi. 
Şuan hayata tutunmak ve her şeye rağmen yaşamak fikirleri ona çok ama çok uzak geliyordu. Hem de bu fikirlerin Farekent”de bu denli meşhur olmasının baş sorumlusu kendisi olmasına rağmen. Öz evladından utanan bir baba gibiydi. Tek istediği odasına kapanmak ve ölene kadar rahatsız edilmemekti. 
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Milan'ın başkanı olduğu Yüce Konsey tarafından yönetilen Farekent'te sıradan bir gündü... 
Farekent binlerce hücreden oluşan karmaşık bir şehirdi. Her biri birbirinden farklı yuvarlak kubbeli odalarının henüz hepsi keşfedilmş değildi ve sürekli yeni katılanlar için yer vardı .Sıkı bir işbölümüyle idare edilen şehirde herkesin belli bir görevi vardı ve merkezi sinir sistmini andıran bu kusursuz yapı tek bir merkez tarafından yönetiliyordu. Yüce Konsey. İnsanları sıkı bir işbiliğine koşarken yaratıcılıklarını korumalarını sağlayan ve özellikle teşvik eden yönetimin bunu başarabilmesinin tek bir sebbi vardı. Yoğun dış tehdit! 
Hiçbir kollektif oluum yeterince güçlü bir dış tehdit yoksa bireysel özgürlüğe müsaade ederek gelişemezdi. 
Bunun tarihta Farekent'ten başka örneği yoktu. En azından 22. Yüzyıldan sonraki bilinen tarihte...3. 
Dünya Savaşından önceki tarih belgelerdeki ağır tahribat nedeniyle pek erişilebilir değildi. 


Tiyatro ve dans en büyük eğlenceleri olan bu keyif düşkünü ve çalışkan halk aynı zamanda şarap içmeyi çok severdi. Farekent sanat düşkünü zeki 


insanların kardeşçe eziyet çektikleri dünyanın en mutlu şehriydi. 


Dans ediyorlardı, kadınlar fileli eteklerini ve kıvır kıvır saçlarını savuruyor ve müziğin ahengiyle Milan hoparlörden yayılan müziği kısıp Farekent'in kaderini 


sarhoş oluyorlardı. e Farekent mutluydu. 
değiştirecek konuşmasına başladığında insanlar yakın gelecekte olacaklardan habersiz müziğin ritmine 


kapılıp gidiyorlardı. 


Milan derhal odasına gitmiş de kimseyle muhattap olmadan, bir insan öldürmenin azabını içinde duymadan mikrofona sarılmıştı. “ Beni dikkatle dinleyin.” Farekent bugünün artık sıradan bir gün olamayacağını anladı. Milan'ın midesine kesif bir sancı oturdu. Yüzünü buruşturdu ve terini sildikten sonra sesindeki titremeye mani olmaya çalışarak devam etti. 
“Teslim olmayı öneriyorum.” Birden söyledi. İnsanların tepkisini düşünmeden onları buna hazırlamadan, onca yıldır omuzunda taşıdığı sorumluluğun yüküyle feryat edercesine, isyanla ve pişmanlıkla ancak bunların hiçbirisini sesinin rengine yansıtmadan... 


“Silahlarımızla, Şehir'den yüzyıllar boyu çaldığımız erzaklarımızla, tuttuğumuz sırlarla birlikte teslim olarak pil olmayı kabullenmeye çağırıyorum sizi... Evet sizi Şato'nun sözünü tutacağına inanmaya 


çağırıyorum” 


sokuldu. 
bir liman ararcasına yakınlaştılar. Puslu gözlerle 


İnsanlar (o birbirlerine Sığınacak yaslı simalarını gizlemeksizin öylece kalakaldılar ve kulaklarına inanmak istemediler. Yakınlaşarak gerçeği bükebilecekmişçesine sokuldular birbirlerine. 
Farekent'in sonu mu gelecekti acaba? Hayır Pil olamazlardı, bu düpedüz kölelikti ve bedenlerini satmaktı. Diğer insanların huzuru için, medeniyet için veya başka bir şey için bunu yapmayacaklardı. Bunlar ilk şok ile hissettikleri tepkilerdi. 


Milan uzun ve ince parmaklarıyla kaşe paltosunun fazla derin olmayan iç cebinden bi tane filtresiz sigara çıkarttı ve yaktı. Uzun uzun ciğerlerine çekti. Rahatlamıştı. Ne zamandır böyle kuş gibi hissetmemişti. Cebindeki sigaranın buruşuk paketiniin 


üzerindeki anlamsız sembollere göz gezdirdi. Antik bir dildi, İngilizce, şimdilerde ingilizce bilen tek bir kişi bile kalmamıştı ancak bir zamanlar Şato”dan bile güçlü olabileceği söyleniyordu. Onlar da medeniyetlerinin sonsuza dek süreceğini sanmışlardı. Ne tuhaf şey ama. 


Zihninden başka şeyler geçebilmesine hayli sevindi. Ve konuşmaya devam etti. Bu kez daha yumuşak bir ses tonuyla, sakince ve sigarasının tadını vararak. Omuzlarından devasa bir yük kalkmıştı ve konuşmasından hemen anlaşılıyordu. “Farekent'in yaşamasını bilen güzel insanları sizlere son kez hitap ediyorum. Referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın Yüce Konseyin başında artık ben olmayacağım. 
Kazanamayacağımız bir savaşı vermenin kimseye faydası yok. Belki birkaç kişi daha pil olmaktan kurtuluyor ancak bunun ötesine gidemiyoruz. Evet yüzlerce yıl azıcık nüfusumuza yetecek kadar gıda giysi ve yaşam malzemesi stoklamış olabiliriz. Onlar bitince ne olacak? Zarar veriyoruz zarar. İnsanlığa zarar veriyoruz. İnsan yaşamını özgürleştirmek için çıktığımız bu yolda zafer yok. Daha çok şiddet var. Bir yere varmayan kör bir şiddet... 


Lağımın içinde yaşıyor, kokuşmuş havayı soluyor, ilkel giysiler giyiyor ve güneş bile görmeden yaşayarak buna özgürlük diyoruz. Üstelik halk bizden nefret ediyor. Onlara da zarar veriyoruz. Beğenmesek de despotça da bulsak biz onların enerji kaynaklarını elinden alıyoruz. Karşılığında birkaç insanı “sözde” Onlara ne 


kurtarmanın yanında ne veriyoruz. 


öğretebiliyoruz! Ben Farekent”e inanmıyorum.” 


Milan sustu ve Farekent'e sükunet çöktü. 
Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Tiyatroda oyun sergilenmeyecekti o gece ve oprera sanatçıları şarkı söylemeyecekti. Dans edilmeyecekti, mazgallardan güneşin batışı seyredilmeyecekti ve kimse birbiriyle şakalaşmayacaktı. İnsanlar sevişmeyecekti sevgililer kur yapmayacaktı, selamlaşmayacaklardı. 
Yabancılaşarak midelerini burkan bulantıya usulca 


teslim olacaklardı, hepsi bu... 


Olağanüstü uzunlukta bir gecenin sabahında Farekent'in gözündeki fer sönmüş insanları kenti dörde bölen büyük ve yuvarlak bulvarların kesiştiği 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büyük meydanda buluştular. Yapay güneşler tarafından yaratılan titrek ve soğuk jeneratör ışığının altında en güzel giysilerini giymiş halde bir yakınlarını kaybetmişçesine asık bir suratla bir araya geldiler. 
Hepsi bir çırpıda referandum olsun bitsin istiyordu ve bir yandan da hissediyordu. Zeki insanlara has bir sezgiyle hepsi referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın eski günlerin bir daha geri gelmeyeceğini biliyordu. 


Milan o basit ve can alıcı soruyu sordu. 
İnsanlar da düşünceleri doğrultusunda elini kaldırdı veya kaldırmadı. Elini kaldıranlardan daha fazlaydı. Bunu herkes görebildi. 


kaldırmayanların sayısı 


Farekent referrandum sonucunda teslim olmayı 


reddetmişti. 


Özgürlük şuuruyla veya mücadele azmiyle değil, nedensiz bir statüko talebiydi, ataletti bu veya dirençti. Ya da o bile değil belki de. Birbirlerinden ayrılmak istememek ve düzeni koruma talebi. Böyle şeylerdi işte. Ulvi değerler ve idealler ışığında reddedilmedi referandum. Milan omuzlarını silkti ve oldukça kısa konuştu. “Farekent teslim olmayı reddetmiştir.” 


Kalabalık sessizce dağıldı. Yüce konseyin üyeleri şaşkındı kimsenin Milan'a neler olduğuna dair bir fikri yoktu. Milan sessizce odasına seğirtti. Yüce Konseyin hiçbir üyesiyle göz göze gelmek istemiyordu, dar omuzları sindi ve önüne düştü, onu ince boynu takip etti ve ağır aksak adımlarla sessizce, kocamış bir asker gibi savaş meydanını terk etti. 


Yol üzerinde bir şarap mahzenine uğradı ve kendisine ayrılan şişelerden bir tanesini alıp odasına öyle geçti. Yıllanmış şarap tozlu şişenin içinde koyu kızıl rengiyle son derece cezbedici görünüyordu. 
Koltuğunaa oturdu ve kendinde bulamadığı erdemi şaraptan dilendi. Ne yapaağını düşünmüyordu. Aslında gayet iyi biliyordu ne yapacağını. Zor bir kararı alma sürecinde cesaret toplama işi değildi onunki. Yapmak zorunda kalacaklarının katılığını yumuşatmak için içiyordu hepsi bu. 


Referandum o sonuçlarını hiçe o sayacaktı. 


Kendince yüksek gördüğü idealleri uğruna ömrü 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boyunca sadık kaldığı prensipleri çiğneyecekti. Hem bu ilk kez olmuyordu ki, bu hafta bile ilk kez değildi. 
Ateşli bir hümanizm savunucusuyken yine aynı yüksek idealler uğruna masum bir polisi öldürmemiş miydi? 
Şimdi de Şehrin çıkarları için Farekent'i uyulması elzem tüm kurallarıyla beraber feda edecekti. Yüksek idealler uğruna prensip çiğneyebilmek! Belki de sahip olduğu tek prensip buydu. Hayır... Usulca güldü, çünkü bir zamanlar bu prensibi de çiğnemişti. 


Sadece şarabını içti. Artık başka hiçbir şey düşünmeyecekti. Hayatın getirebileceği en büyük lüks olan sadece yaptığı işe odaklanabilmenin hazzına vardı. Şarabı hiç de nezaket kurallarına uygun olmayan bir şekilde şişeyle kafaya dikti ve ağzını sertçe sildi. 
Telefonu eline aldı ve bekledi. Telefon denilen garip ve çağ dışı bir cihazla Şato ile iletişim kurulabiliyordu. 
Kim tarafından kurulduğu bilinmeyen bu ilkel cihaz, manyetik alan çağının öncesine ait bir teknolojiile çalışıyordu. Elektrik adı verilen, şimdilerde sadece görsel amaçlarla veya muhimmat olarak kullanılan bu şeyi Milan iletişim için kullanıyordu. Milan bilinen tarihten çok daha fazlasının yaşandığını bu nasıl çalıştığını bir türlü anlayamadığı cihaza her baktığında bir kez daha anlıyordu. 


“Evet ne istiyorsun?” Milan irkildi ve sessizce bekledi. Konuşamadı sanki gizemli bir güç gelip dilini düğümlemişti. O sözcükler dudaklarından bir türlü dökülemiyordu. Onun yerine Emeral konuşmaya devam etti. “Milan sensin biliyorum, dün az daha yakayı ele veriyordun. Kökünüz kurumak üzere, kuru inat ediyorsunuz, bunu sen de çok iyi biliyorsun. 
Teslim olun ve hepinizi ömür boyunca köle olmakla onurlandırayım, Siyah Tablete pil olabilmenizi 


sağlayayım.” 


Emeral halkla konuştuğu üslubu takınmadı. 
Pil olabilmenin onur ve şerefinden dem vurmadı. 
Teröristlerle böyle konuşulmazdı, daha direkt bir iletişim dili kullanmak gerekirdi. Elbette tiranlarla da öyle. “Teslim olacağız, Farekent'in kapısını açacak ve gelmenizi bekleyeceğiz.” 


Seçtiği oOher eylemde o seçemediklerinin 


bulantısını duymak, bu da Milan'ın lanetiydi. Telefonu 


kapatır kapatmaz midesi kasıldı ve şarap akciğerlerine doldu. Boğulma hissi ve ona eşlik eden bulantı. İşte tüm sahip olduğu buydu. Hafiflemiş hissetmedi, suçluluk da... Sadece bulantı vardı. Neyi seçerse seçsin omuzlarına binen sorumluluk var olduğundan beri sadece bulantı vardı. Asla kaçamadığı ve beraber yaşamayı öğrenemediği yoğun sorumluluk başka bir 


şey hissetmesine bir türlü müsaade etmiyordu. 


Şimdiye kadar seçtiği 
Farekent”in nemli duvarlarından daha beter ve kasvetli 


özgür yollar... 
bir hapishaneydi. Milan kimseye haber vermeden kapı nöbetini devralacak ve kapıyı açıp bekleyecekti. 


Çok uzaklarda Emeral çocuk gibi mutluydu. 
İçten içe delicesine korktuğu ancak sahip olduğu korkunç iktidar nedeniyle bunu asla belli edemediği Farekent'in direnişçileri sonunda teslim oluyordu. 
Okyanus üzerinde onun gücünün üzerinde tek bir güç kalmamıştı. Asit lekeleriyle bezeli yağlı ve irin kaplı sağlıksız koluyla telefonu kapattı. Bugün halkın onu görmesine izin verecekti. Bugün tedbiri bırakabilirdi. 
İktidarını korumak için kimliğini gizli tutmasına artık gerek yoktu. Böylesine kolay elde edilen bir zafer karşısında halen temkinli ve disiplinli davranabilmek hiçbir liderin harcı değildi. 


Eni boyunda denk olan saman rengi, yumuşak ve ödemli gövdesini fizik kurallarına meydan okuyan bir atiklikle koltuğundan kaldırdı. Kırmızı ve yuvalak bir tuşa bastı ve dış dünyaya bir kapı açıldı. Uzun yıllardır odasından ilk kez duşarıya çıkıyordu. Pillerden gelen yaşam enerjisiyle beslendiği odadan çıktığını kimse görmemişti. Kimse iktidarı nasıl ele geçirdiğini hatırlamıyordu ve bu böyle kalmaya devam edecekti. 
Emeral onunla göz göze gelmenin şaşkınlığı içerisinde olan kurmaylarına sanki dudak uçuklatıcı bir çirkinliğe sahip değilmiş gibi herhangi bir sakinleşme süresi tanımadan konuşmaya başladı. “Şehre gidecek, halkı silahlandıracak ve farekente saldırıp onların hepsini öldüreceğiz.” 


Kurmayların oşaşkın obakışları (oarasında Şato'nun balkonuna doğru garip ve bol kıyafetiyle parlak zemini süpürerek ilerledi. Balkona ulaştı ve 


sterilize edilmemiş mikroplu havayı ciğerlerine çekti. 


Yaşaması için hayli zararlı olan bu doğal havayı uzun süre teneffüs etmesi zaten su toplamış olan çeyrek kapasiteyle çalışan ciğerleri için epey zararlıydı ancak kimin umurundaydı. 


Ses ve görüntü yükselticileri hazırlattı, Şehrin her bir noktasından görülebilmek istiyordu. Şehir”'de yaşayıp da onu görmeyen kimse kalmasın istiyordu. 
“Fareler teslim olma kararı aldılar. Şehrin sırtında bir kambur gibi yaşamaya devam edemeyecekler. 
Bugün kutsal bir gün. Sizler tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz. Oo Sizlerden Oo beklentim (silahlarınızı kuşanmanız ve ömrünüz boyunca içinizde tutuğunuz tüm şiddeti Farekent'in üzerine kusmanız. Lağıma inin ve medeniyet için öldürün. Karşınıza çıkan tüm 


teröristleri tek tek katledin. 


Onlar insanlığın sinesinde bir ur misali çöreklendiler, yok edilmeleri gerek. Bu tarihi fırsattan yararlanın adınızı tarihe yazdırın. İsminiz sonsuza dek bu şerefle birlikte anılsın. Silahlarınızı kuşanın büyük savaş başlıyor 


» 


Emeral balkondan içeri girdi. Girişinde büyük harflerle “Batarya Odası” yazan odanın içerisinde saf su dolu kapsüller içinde başları öne eğik elleri iki yana açılmış hareketsiz duran pillere baktı. Değişmesi gereken kimi pil hücrelerinin sararmış duvarlarında usulca göz gezdirdi. “Çok yakında sizlere yepyeni binlerce pil daha katılacak o zaman gücümü hayal bile etmek istemiyorum.” Dedi... 


Neyse ki onu kimse duymadı, Şehir'de yaşayan hiçkimse pillere ve Siyah Tablet'e adanan enerjinin Emeral'in gücünü beslediğini bilmiyordu. 
Emeral'in sorgulanmaz gücü ve gözlerden uzak yaşamı 


bu ilişkinin şimdiye kadar kurumasına engel olmuştu. 


Şehir plazmik, elektromanyetik başka olmak üzere yıllardır 


insanlarına telekinezik, termobarik, bir kez dahi kullanmadıkları, işlerliğini test edebilmek için uzaylı saldırısı veya olası bir Farekent işgalinden medet umdukları silahlarını kullanabilmeleri için eşsiz bir fırsat doğmuştu. Barış içerisinde yaşayan ve asla en ufak bir şiddet eylemine dahi karışması beklenmeyen 


zararsız görünümlü sözde pençeleri törpülenmiş 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evcil insanların gözünü kan bürüdü. Göz bebekleri yuvalarında dönenip durdu ve kan için deliren aman bilmez savaşçıları andırır oldu. 


Polisler çoktan lağıma inen kapakları açmıştı. 
Onbinlerce insan oluk oluk yer altına akmaya başlamıştı bile. Senkronize edilmiş onbinlerce meraklı göz samimi bir vahşetle Farekent'in gizemli girişini aramaya koyulmuşlardı. Sel olmuş akan kontrolsüz güruh sürekli arayan gözleriyle kapının yerini bulmaya çalışıyor ve karşılaştığı her bir çıkmaz sokakta daha çok sinirleniyordu. Dünyanın kalbine inen korkunç adım sesleri tüm Farekent'te yankılanmaya başladı. 
Fareler daha o anda hiçbir şeyden haberleri yokken varlıklarının birazdan son bulacağını anladılar. 


Milan Farekent'in kapısının önünde hazır duydu. Bu kadar hızlı olamazlardı. Kapıyı açarken ellerini böyle çabuk 


bekliyordu. o Uğultuları tutmalarından Emeral'in sözünü tutmayacağını anladı. 
Farekent'i yok etmeye geliyorlardı. Belki içlerinden çok azını sağ bırakırlardı ona da umudu yoktu ya... 


İnsanlar yıllardır bastırdıkları korkunç şiddeti 


kusmaya geliyorlardı. Öldürmeye hevesli gözü dönmüş kişiliksiz koca bir güruh... Yaklaşan adımların çınlamasında ölümün ekşi tadı vardı. Milan'ın midesi buruldu hissettiği buydu, buruşuk kekremsi ve rahatsız 


edici bir tat. 


Milan bunu çok sevdi, hissetmek güzeldi, acıyı ve kötüyü hissetmek insan olmanın bir parçasıydı. 
İliklerine kadar korkuyordu ve yaptığından pişmandı, bütün bu duyguları öleceğini bilmenin ekşiliği ile harmanlayarak kucakladı. Onları kabullendi ve doya doya hissetti. Duyuları alınmış bi şekilde inanmadan yaşayan birisi için en kötü duygular bile ödül gibiydi. 
Yaşadığını duyumsadı, bu en son ne zaman olmuştu hatırlayamıyordu. Tüm hislerin ardında huzur vardı, derinlerde gizlenen ve varlığını göstermek istemeyen utangaç bir huzur. Sadece yeterince uzun süre duygularına odaklanabilen insanların orada olduğunu anlayabileceği titrek ve nazlı bir huzurdu bu. Milan huzuru bulmuştu, ölüm kokan ayak seslerinin git gide yaklaşmasına rağmen... 
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Şehrin (o insanları (o şiddetlerini (o akıtmak için kontrolsüzce birbirlerini eziyor Farekent'e yaklaştıklarını düşündükçe vahşileşiyorlardı. 


Aralarında lağımın dar koridorlarında ezilerek ölenler oldu .Güruhtan onları ciddiye alan kimse olmadı, şiddet bir kere gözlerde parladı mı yönü çok da bir şey ifade etmiyordu. Yumuşak etle gevşemiş bedenlere basarak ilerlediler, kimisi böğürüyor ve hatta uluyordu. 


Milan Fareler?'e döndü ve bağırdı.” Yolun sonu kardeşlerim, size ihanet ettim ve birazdan benim hatam yüzünden öleceksiniz. Aydınlığı değil belki ama bu karanlığı beraber bölüşeceğiz. Sizi aldattım, beni sakın affetmeyin. Tüm sorumluluk benim. Birazdan geberip gideceğiz ne diliyorsanız onu yapın. Hayat çok kısa ve şu an her şey eskiden olduğundan daha anlamsız” 


Milan elinde sıkı sıkı tuttuğu kemanı havaya kaldırdı ve çalmaya başladı. Farekent bunun olacağını içten içe çok iyi biliyordu. Bu kaçınılmaz sondu. 
Dönüşü olmayan yoldu, bu mukadderattı... Kadınlar özel günler için sakladıkları elbiselerini giyiyorlar ve makyajlarını tazeliyorlardı. Hoparlörden dans müziği yükselmeye başladı. İnsanlar zarifçe kendilerine uygun bir eş arama yarışına giriştiler ve dans etmeye başladılar. Tiyatroda oyun oynanmaya başladı, çocuklar şakalaştılar ve kimi çiftler zevkle sevişmeye başladılar. 
Şehrin homurtulu kakafonisine tahammül etmelerinin tek yolu sanat ve eğlenceydi. Onlar da dürtüsel bir tepkiyle bunu yaptılar. Milan Farekent'in girişinde usulca çalmaya devam etti. Tuvalini boyayan insanlar, meditasyon yapanlar, tembel tembel mazgal hizalarına uzanıp güneşi seyrederek şarap içenler, meditasyon yapanlar ve şarkılar söyleyenler Milan'ın kemanının hoş tınısına kendilerince eşlik etti. Kimse son anlarını kin ve nefretle boğuşarak geçirecek kadar bonkör değildi hayata karşı. Yaşamak böyle savrulacak şey değildi. Onlar her anını sıkı sıkıya değerlendirmenin bir yolunu arayan yaşam ciimrileriydi ve para cimrisi, kıyafet cimrisi, mal cimrisi diğer insanlar gibi cimrisi olduğu şeyi son damlasına kadar suyunu çıkarırcasına savunacaklardı. 


Farekent unutulmaz bir şekilde yok olacaktı bunu biliyorlardı. Destanlar her zaman zaferle yazılacak 


değildi ya. Bazen destansı ölünebilirdi. Milan bunların hiçbirini düşünmeden çaldı. Sadece çaldı ve çaldı... 


Derken şehrin insanları Farekent'in özenle saklanmış kapısını buldu ve oluk oluk akmaya başladı. 
Milan ise sadece çalıyordu. Etinin kavrulduğunu ve kömürleştiğini hissetmedi çünkü o sırada orada değildi müziğe dönüşmüştü... 


Şehrin gözü dönmüş insanları farelerin arasına sızdı ve tek tek yok etmeye başladı. 
Yanlışlıkla birbirlerini de öldürdüler ve tabiki bunu hiç önemsemediler. Sanat ve bilimle törpülemedikleri şiddet dolu doğalarını sonunda açığa çıkartabilmişlerdi. 
Sarhoş edici bir mutluluğa boğulmuşlardı. An be an Farekent'te müziğin sesi kısılırken homurtuların gürültüsü artıyordu. Sanat ve şiddet arasındaki denge şiddetin lehine bozuluyordu. Farekent'in ışığı Şehrin insanları tarafından soğurulmaya devam etti. 


Artık neredeyse sadece karanlık vardı. 
Farelerin büyük çoğunluğu ölmüştü. Neredeyse yaşayan kimse kalmamıştı. Tam o anda mucize gerçekleşti. Şehrin insanları bir an durdu ve kulak verdi. Titrek bir müzik yükseliyordu. Ne güzel bir sesti bu! Ne olduğunu merak ettiler ve sesi sevdiler. Daha çok dinlemek istediler. Duraksama böylece uzadı. 
Etraflarına baktılar. Duvarlarda resimler ve şekiller vardı. Anlamadıkları ancak bakarken haz duydukları şeyler. Adını koyamayıp anlamlandıramadıkları bu güzellik karşısında şaşırdılar ve bocaladılar.Alışık olmadıkları farklı bir tatmin hissi duymaya başladılar. 
İçlerinde fareleri taklit etmeye başlayanlar bile oldu. 


İnsanlar öldürseler mi taklit mi etseler bilemedikleri bir grup insanla birlikte öylece kalakaldığında bütün gerçekliği sindirecek kadar kuvvetli bir gürültü duyuldu. Siyah Tablet hareket ediyordu. Kimsenin neden ve ne zaman geldiğini bilmediği devasa şey birden çekti gitti. Kimse neden geldiğini bilmiyordu ve niçin gittiğini bilmeyecekti... 


Son 
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Arda Tini 
Yılılız Avcısı 


apanan göz kapaklarımın ardında olanca pusuyla Ki bir manzara belirmeye başlamıştı. Kemanın zarif tınıları, açık pencereden gelen esintiyle bir olmuş, karşımda asılı, gün ışığında bile zihnimi rüyalara sürükleyen o Sebastian Pether tablosuna taşıyordu beni. 
Ayaklarımın neredeyse uykuyla uyanıklık arasında kurulu o diyarın nemli topraklarına dokunduğunu 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görsel: artuk.org 


hissedebiliyordum. Bastığım zemini görmek için öne eğdiğim başımı kaldırdığımda, göldeki yansımasını Narcissus misali hayranlıkla seyreden peçeli bir dolunay, ve omzunda onun ışığıyla eski günlerindeki ihtişamını hayal eden harabe bir katedral beni geceye davet ediyordu. Adımlarım bu efsunlu manzaranın 


sisli derinliklerini keşfetmek için kalbine; ay ışığında 


titreşen göle yönelmişti. Kulaklarım ise bu görsel şiirin satır aralarını okumaya çoktan başlamıştı bile; meltemin çalılardaki hışırtısı, cırcırböceklerininbildik serenadları, delen hasbihalleri... Göle yaklaşırken kıyıdaki yıkık katedralin gül penceresinin 


kurbağaların sükuneti bir göz gibi beni izlediği hissine kapılmıştım bir an. 
Ama bu, genelde rüyalarda karşılaşılan türden bir tekinsizlik duygusundan ziyade beklenen bir misafirin Ona dokunabilmek, duvarlarındaki günden kalma ılıklığıyla 


hissettiği rahatlığı yaratmıştı sezgilerimde. 
el sıkışabilmek amacıyla yakınına doğru yürüdüm. 
Avuçlarımın, duvarı kaplayan sarmaşıkları yararak temas ettiği o yaşlı, mağrur taş tuğlalar belki sesleri olsa, bu görkemli hayaletin geçmişini anlatırlardı bana destanlarıyla. Ama belki de bir sese ihtiyaçları yoktu bile; bu bir rüyaydı ve rüyalarda imgeler ile sesler birbirlerine dönüşebilirlerdi. Hatta aklımdan geçen şey, hatta hatta aklımdan geçtiğini bilmediklerim bile kendilerini var edebilirdi. Eğer öyleyse sahnenin sahibi Ay ile konuşmayı tercih ederdim. Elimi duvarın üzerinden kaldırdığım an, arkamda, çalılık ve gölün birleştiği girintiye yakın sayılabilecek bölgede, suyun içinde birinin varlığını hissettim. Arkamı döndüğümde resimdeki balıkçının, çoktan bağlayıp terketmiş olduğu kayığını, onun ilerisinde de, ıslak, uzun saçları ay ışığının altında parlayan, yüzü Ay'a, sırtı ise yarı bana dönük bir kadının gölde yıkandığını farkettim. Onu daha iyi görebilmek için bulunduğum toprak yükseltiden çalıların ardına gizlenerek yavaşça gölün sığ kısmına indim. Yüzünün görebildiğim kadarı 


anımsayamamıştım. Ona seslenmeyi düşündüm, sonra 


tanıdık geliyordu ama kim olduğunu ürkütebileceğimi düşünerek vazgeçtim. Yüzünü bana dönene kadar çalıların ardından izlemeyi sürdürmeye karar vermiştim. Ancak ne kadar beklediğimi bilemiyorum, bulunduğum tarafa dönmüyordu. Sanki Ay'la konuşurcasına bakışları hep ona dönüktü, arada sırada başını suya sokup çıkarıyordu sadece. Belki bir “aympha”; su perisi kurmuştu bilinçaltım, kimbilir. 
Neden bilmiyorum, düşüncelerimi duymuşçasına irkilmiş ve önce gözlerini, sonra da başını saklandığım 


yere doğru çevirmeye başlamıştı ağır ağır. O an hafif 


bir tedirginlik, ardından da o bahsettiğim, rüyalara has tekinsizliği hissetmeye başlamıştım. o Yüzünü 


tamamen döndüğünde onun bugün tanıştığım Anna'ya çok benzediğini farkettim. Vücudunun ve başının konumunu bozmadan, bulunduğum yere doğru bir timsah edasıyla yüzmeye başlamıştı. Su ne kadar sığlaşırsa sığlaşsın vücudu ve başının alt kısmı suyun içinde kalıyordu. Bu beni çok korkutmuştu. 
Bununla beraber, o loşlukta farkedebildiğim bir tebessüm de vardı yüzünde. Yine de saklandığım yere iyice yaklaştığında hissettiğim tekinsizlik zirve noktasına ulaşmış ve ben de panikleyerek uyanmıştım. 
Gözlerim yavaş yavaş açılırken Anna'nın yüzü iyice bulanıklaşmış şekilde hâlâ önümde duruyor gibiydi. 
Görüşüm netleştiğinde bunun rüyama sahne olan duvarımdaki tablo olduğunu farkettim; “Ayışığında Göl ve Gotik Kilise Harabesi? adlı eseriydi Sebatian Pether'in. Gözlerimi ovuşturarak kolumdaki saate baktım; sabahın 4'ünü gösteriyordu henüz. Tekrar uyumayı denemektense işlerimi bitirmenin daha iyi olacağını düşünerek mutfağa gidip kahve hazırlamaya koyuldum. Klasik olanın sağlıklı olmasının yanısıra daha soylu ve ince bir zevk olduğuna da inandığımdan Türk kahvesini tercih ederdim içeceğim zaman. Bakır cezvedeki sıcak suya eklediğim koyu kavrulmuş kahveyi karıştırırken ortasında oluşan küçük girdap kısa süreliğine hipnotize etmişti beni; sanki zihnim gördüğüm rüyanın içine çekilmişti tekrar, tüm o sarhoş edici kompozisyon, ve Anna'nın ay ışığı altındaki ıslak yüzü... Gözlerimin önünden tekrar geçiyorlardı bir bir. 
Kahvenin taşıp ocağa dökülmesiyle çıkan cızırtıyla gerçek dünyaya geri döndüm. Cezvede kaldığı kadarını kahve kupama koyup tekrar salona yönelmiştim çalışmak üzere. Tekrar uyuyakalmamak için kitaplarımı ve diğer belgeleri masanın üzerine taşıdım bu sefer; “Galaksiler ve Kozmoloji”, “Gök Mekaniği”, “Güneş Sistemi Fiziği”, yardımcı kaynak olarak da Stephen Hawking/in “Kara Delikler ve Bebek Evrenler'i. 
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BUNLARI NE , 
YAPALIM EFENDİM? 


ALDIĞIMIZ ÖRNEĞİ, ÖZEL 
BİR ÇÖZELTİNİN İÇİNE 
KOYUP ISI VERDİK VE ANINDA 
ORTAYA ÇIKTILAR EFENDİM 


YALNIZCA, EKRANDA GÖRÜNEN 
ORGANİZMAYA BULAŞMIŞ 

OLANLAR KALDI, DİĞERLERİNİ 
TEMİZLEDİK EFENDİM 
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